CASUSLAR SAVAŞINI BAŞLATAN DAVİD ROCKEFELLER URFA GÖBEKLİ 
TEPE'DE NE BULDU? 


20 Mayıs 2017-Ömür Çelikdönmez-habersanliurfa.net/ 


David Rockefeller kronik kalp yetmezliği nedeniyle 20 Mart 201'de Pocantico Hills, New York'taki evinde 101 yaşında hayatını kaybeden David Rockefeller'ın Türkiye düşmanlığın içeren sözleri zaman zaman basında yer alır. Bence bunların en dikkat çekeni ilerlemiş yaşına rağmen Urfa Göbekli Tepe kalıntılarına duyduğu ilgidir. Eğer doğru ise kendisi ile görüşen gazeteciye, “Bugün için dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin kuruluş yaşı 239 dur. 
Amerika Kıtasının bulunması ise yaklaşık 500 yılı bulur. Hâlbuki Türkiye Devletinin üzerinde bulunduğu topraklar, insanlık tarihi ile eşdeğerdir. Şanlıurfa-Göbeklitepe'de 1995 yılından beri yapılmakta olan arkeolojik çalışmalarda bulunanlar, insanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünülmesini gerektirecek, bilgileri değiştirecek, dinler tarihini yeniden sorgulatacak niteliktedir. Göbeklitepe tarihin en eski ibadet merkezlerindendir. Bulgular, bugünden 12.000 yıl öncesinde kurulduğunu kanıtlamaktadır. Yani Türklerin vatan toprakları üzerinde, ABD Devletinin kuruluşundan 11.761 yıl önce, İngiltere'de bulunan Stonehenge’ den 7.000 yıl önce, Mısır Piramitlerinden 7.500 yıl önce medeniyet vardı. Bu topraklar, insanlık tarihi boyunca hemen tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir.” diyesiymiş. 


David Rockefeller'iın bu konuşmasını kime yaptı ne zaman yaptı bilemiyorum ama ODTÜ'nün efsane rektörlerinden Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ın kızı Gülseren Kurdaş Savaş'ın; David Rockefeller Enstitüsünün organize ettiği, arkeolog, sanat tarihçisi antroğolog ve teologlardan oluşan 30 bilim insanının kapalı devre gizli toplantıdan söz etmesi önemli bir ipucu. Bana kalırsa David Rockefeller'ın adamları Göbekli Tepe'de Sudanlı (Nubia) Lokman Hekim'in bulup kaybettiği sonsuz yaşam iksirini aradılar ama bulamadılar. Dolayısıyla David Rockefeller Enstitüsünün Göbekli Tepe kalıntısı toplantısı düzenlemesi bu bilgilerin 
101 yaşında ölen David Rockefeller ile paylaşılmış olabileceğini gösterir. Şanlıurfa Göbekli 
Tepe bölgesinde ortaya çıkan arkeolojik bulgular bilinen insanlık tarihinin yanlış olduğunu kanıtladı. Metal aletler kullanarak taşları yontmayı 6000 yıl önce öğrendiğini düşündüğümüz insanlık, bu bulgulara göre 10000-12000 yıl önce büyük ve detaylı ibadet yerleri inşa etmiş. 
Göbekli Tepe ile ilgili yazım 17 Eylül 2014'de Urfa Göbekli Tepe'de Casus Savaşları başlığı ile yayınlandı. Site editörünün ifadesiyle binlerce kez okundu. (Bkz. http://www.haber- sanliurfa.com/yazarlar/omur-celikdonmez/urfa-gobekli-tepe-de-casus-savasları/8457/ ) 


Neden Göbekli tepe? Mezopotamya son ikiz yüzyıldır arkeolog kılıklı casusların faaliyet alanı. Bin bir suratlı ajan Gertrude Bell?den ta “Bilgeliğin Yedi Tepesi” diye kitap yazan Lawrens'e kadar, İngiliz istihbaratı ajanları bölgeyi karış karış taradılar. İngilizleri, Alman ve Fransız casuslar takip etti. Şimdilerde Amerikan ve Rus casusları cirit atıyor. Kimi zoolog kimi arkeolog kimi misyoner kimi bitki uzmanı kisvelerinde bölge halkın içine karıştılar, etnik yaraları kaşıdılar, farklı din mensuplarını birbirlerine kışkırttılar. Halkın misafirperverliği ve cehaleti bunların en büyük sığınağı oldu. Son deşifre olan casuslardan biri ise Eski Mossad ajanı Eliyezer Tsafrir. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin babası, Kuzey Irak Kürdistanı şefi Molla Mustafa Barzani'nin direk temasta olduğu Eliyezer Tsafrir?'de bunlardan biri. 


Eliezer Tsafrir Kuzey Irak'ta Mossad İstasyon şefi iken Sağdan 1. 


Göbekli Tepe'de konuşlu arkeolog ordusuna dikkat çekmek amaçlı bu yazı umarım sizlerde bir farkındalık oluşturur. Üç yıl önce bu yazı üzerinde çalışırken basın taraması sırasında 


Fırat Haber Ajansı'nda servis edilen, bir Alman arkeoloğun trafik kazasında ölüm haberi dikkatimi çekti. Haber aynen şöyleydi; “Amed-Urfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Alman arkeolog hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Arkeolog Werner Herbert Schnuchel'in (69) kullandığı 51 EE 728 plakalı otomobil, Urfa- Amed karayolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Schnuchel, olay yerinde hayatını kaybetti. Sehnuchel'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane morguna kaldırıldı.” Bir başka haber sitesinde ise Sehnuchel?in Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bazı kazı çalışmalarını inceledikten sonra Şanlıurfa'da ki müzeleri ziyaret edip Kapadokya bölgesindeki kazı alanına dönmeyi planladığından söz ediliyordu. Alman Arkeolog Werner Herbert Schnuchel'in Kapadokya bölgesinde arkeolojik kazılar yapan ekipte yer aldığı ise yine bir başka haber sitesinde belirtiliyordu. Hürriyetin haberinde ise, Alman arkeoloğun cesedi otopsisinin ardından sahip çıkan olmayınca 'sahipsiz? yazılarak morg dolabına konulduğundan söz ediliyordu. “Mimarlar İçin Etüt ve Bina Ölçmeleri” isimli bir kitap hazırlayan Werner Herbert Schnuchel'in ölümüne sıradan bir trafik kazası süsü verilse de suikast olabileceği kuvvetle muhtemel. Hangi istihbarat örgütünün ayağına basmışsa onlar tarafından temize havale edildiğini söylemek mümkün. Kapadokya bölgesindeki kazı alanından ayrılıp Diyarbakır-Ergani'deki kazı alanını inceleyen ve Şanlı Urfa'daki müzeleri gezmeyi planlayan Alman arkeoloğun tek başına seyahat ediyor olması dikkat çekici. 


Göbekli Tepe, uzun zamandır Almanların çalışma alanı. 1994 yılında Heidelberg Üniversitesinden Klaus Schmidt tarafından bölgede araştırmalar başlatılmış, Göbekli Tepe'nin Ancak o zaman sitenin anıtsal karakteristiği ve buna bağlı olarak arkeolojik değerine dikkat çekilmişti. Buluntularla birlikte bölgeye yoğun bir arkeolog ilgisi yaşandı. Özellikle Avrupa'dan birçok arkeolog bölgeye akın etti. Kazı çalışmaları 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden (DAT) Harald Hauptmann bilimsel danışmanlığında yapılan yüzey araştırmasından sonra yeniden başlatıldı. Almanlar stratejik bir mevkide tezgâh açmışlardı. Bu yıllarda Türkiye'nin güneyinde şiddetli çarpışmalar yaşanıyor, Türk Silahlı Kuvvetli Kuzey Irak'a askeri operasyonlar düzenliyordu. Suriye sınırı ise PKK'nın eylemleri yüzünden adeta kevgire dönmüş, Suriye yönetiminin desteklediği PKK, Türkiye Cumhuriyetinin fitil fitil burnundan geliyordu. 1996 sonrasında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Klaus Schmidt'in bilimsel danışmanlığında kazılara tekrar başlandı. 
2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsüyle ve yine 
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında devam ettirildi. 
Projeye Alman Heidelberg Üniversitesi Tarihöncesi Enstitüsü de katıldı. Yıllarca sürdürülen ayrıntılı kazı çalışmalarının, Neolitik Devrim'i ve hazırlayan koşulları yeniden yazmayı sağlayacak güvenilir bilimsel sonuçlar sağladığı söyleniyor. 


Küçük bir hatırlatma; Heidelberg Üniversitesi'nden Klaus Schmidt, meslektaşı Werner Herbert Schnuchel'in ölümünden iki ay önce ölmüştü. Urfa Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Klaus Schmidt Almanya'da havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi ve 20 Temmuz 

2014'te hayatını kaybetti. Klaus Schmidt 2001 yılından beri Alman Arkeoloji Enstitüsü“ nün Berlin‘ de bulunan merkezinde Orient Bölümünde araştırmacı ve Erlangen-Nürnberg Üniversitesinde öğretim görevlisiydi. Öğrencilik yıllarından itibaren Almanya, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün‘ de çeşitli arkeoloji projelerinde yer alan Klaus Schmidt, Türkiye‘ deki çalışmalarına 1978 ve 1979 yılında Elazığ Müzesi'nde Norşuntepe kazısı malzemesi üzerinde yaptığı ve daha sonra doktora tezi olarak yayınladığı buluntu çalışmaları ile başlamıştı. 1980 yılında Lidar Höyük kazısına, 1983-1991 yılları arasında Nevalı Cori kazısına katılmış, 1992-1994 yıllarında Nevalı Cori buluntuları üzerine çalışmalarını Urfa‘ da gerçekleştirmişti. Klaus Schmidt 1995 yılından beri Göbekli Tepe kazı ve araştırma 


projesinin başkanlığını sürdürmüştü. 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak projesi olarak başlayan proje 2007 yılından beri Bakanlar Kurulu Kararlı kazı statüsünde yapılmaktaydı. Klaus Schmidt, Göbekli Tepe kazı başkanlığı yanında Ürdün‘ de bulunan Aqaba projesinde Ricardo Eichmann ve Lutfi Halil ile birlikte proje başkanlığını yürütmekteydi. 

Son not, Alman istihbaratı bu ölümlerle bölgeden ve Göbekli Tepe'den tasfiye edildi. 


Reklamları dinlediniz. Gelelim asıl mevzuya... 2007'den sonraki dönem, Ortadoğu fay hatlarının yeniden harekete geçtiği bir sürece rastlıyor. Alman kazı ekibinin Şanlıurfa Göbekli Tepe'deki kazı çalışmaları hem Irak'taki çatışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldiği gibi, Türkiye'nin çözüm sürecini de kapsıyordu. Bölgedeki her türlü toplumsal, siyası ve ekonomik hareketlilik Almanların kapsama alanına dâhildi ve Almanlar bunu çok iyi değerlendirmekten geri kalmıyordu. Suriye'deki iç savaş başlayınca Almanların Göbekli Tepe sevdası daha iyi anlaşılmış oldu. Demem o ki Göbekli Tepe deyip geçmeyin, ne savaşlar oluyor orada ah bir bilseniz? 


ROCKEFELLER AİLESİ'NİN SERVETİ VE ÜNLÜ ŞİRKETLERİ 
7 Aralık 2020-http://www.patronturk.com/rockefeller-ailesinin-serveti-ve-unlu-sirketleri/ 


Paranın efendisi Rockefeller Ailesi'nin ünlü şirketleri ve kontrol ettikleri para... 


Ünlü Forbes dergisi her yıl dünyanın en zengin 100 kişisinin açıkladığı bir liste 

yayınlar. Forbes dergisinin açıkladığı en zenginler listesinde Rockefeller Ailesi?nden tek bir isim bile görmek mümkün değil. Son olarak bu yıl yayınlanan listeye göre dünyanın en zengin kişisi 79,2 milyar dolarlık serveti Microsoft'un kurucusu Bill Gates listenin başında yer aldı. 

Ancak bu listede garip olan bir yan var. Bu liste son derece detaylı ve ciddi araştırmalardan sonra yayınlanmasına rağmen hiçbir zaman listeye dünyadaki pek çok dev banka, petrol şirketi, endüstri şirketlerine sahip olan Rockefeller Ailesi'ne mensup kimsenin girmemiş oluşudur. 


İşin iç yüzünü bilenler realitenin böyle olmadığının farkındalar. Kağıt üzerinde görünmeseler de ABD'nin ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'lar. Kontrol ettikleri para 5 trilyon dolarla 15 trilyon arasında değişiyor. Sadece New York'ta bu ailenin 1 trilyon dolarlık gayrimenkulü olduğu biliniyor. 


Paranın Gerçek Efendileri 


Rockefeller“lar hangi alanlarda ne iş yapıyorlar ve bu seviyelere gelebilmek için hangi yollardan geçtiler? 


Rockefeller Ailesi Amerika*da Doğan İmparatorluk 


Rockefeller Ailesi 1800lü yılların ortalarında John Davison Rockefeller tarafından kuruldu. 
John Davison Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi, kısa süre içerisinde sivrilerek muhasebeci olarak girdiği şirketin ortağı oldu. 

Sonrasında bir arkadaşı ile birlikte Clark and Rockefeller Co. ismindeki ilk şirketini kurdu. 
Şirket Amerikan iç savaşı esnasında büyüdü ve gelişti. Savaş esnasında petrolün önemini ve 
ileride çok değerli bir maden olacağını sezinleyen John Davison Rockefeller, 1863 

yılında efsanevi petrol şirketi Standart Oil'i kurdu. 


Kardeşi William ile birlikte Amerikan petrol piyasasının tek hakimi olmayı amaçladı. Çeşitli yollarla petrolün trenlerle taşınması noktasında en uygun tarifeyi elde etti. Rakip petrol firmalarının petrolü taşıyamamaları için demi yolu şirketlerine tazminatlar ödedi. 


1884 yılında kolundan yaralandığı bir suikastten kurtuldu. 


1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye, kendisiyle birleşmesini önerdi. Yirmi 
bir rafinerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte National Rafinery Association'u kurdu. Kısa süre sonra demiryollarını da sahiplenen Rockefeller, böylece 10 yıl içinde birçok petrol kuyusu işletmecisini kendisine bağladığı gibi rakiplerini de aynı fiyatla petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. 


1896 yılında yine suikaste uğradıysa bundan da sağ çıkmaya başardı. Bu arada petrol çıkarma 
ve taşıma işlerinde yenilikler yaptı. 1982'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu. 


1911937 yılları arasında Dünya'nın en zengin insanı oldu. 


1882 içinde “Standard Oil Trust” kurulmuş oldu. Petrol alanında ABD'nin en büyük 
şirketler topluluğu idi. Petrol çıkarılmasında yeni teknikler geliştirilmesini sağladı. Gazyağı fiyatlarının yüzde 80 aşağı çekerek aynı işi yapan rakiplerinin iflas etmesinin sağladı. 

1901 yılında Rockefeller hakkında çizilen bir karikatür onun “Dolar torbasını” başında kral 
tacı gibi bulunduran bir imparatora benzetiyordu. Ayağını bastığı yerde ise petrol kuyuları vardı. Rockefeller?in sınır tanımaz zengin olma hevesleri dizginlenemedi. Ama kendisine karşı rakiplerinin açtığı basın kampanyaları sonucu 1911 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, Standard tröstünün bir tek kişinin tekelinde olmasına son veren yasayı uygulamaya koydu. 
Aynı yıl ABD'de üretilen petrolün yüzde 64'ünü tek başına kontrol ediyordu. Anti-Trust yasasının uygulanması ile birlikte Standard şirketi parçalandı ve 34 şirket ortaya çıktı. Ama en büyükleri 6 kız kardeş olarak isimlendirilen “Conoco” adını alan Continental Petrol, “Amacon” adını alan İndiana Standard, “Chevron” adını alan Kaliforniya Standard, “Exxon” adını alan New-Jersey Standard, “Mobil” adını alan New-York Standard, “Sohio” adını alan Ohio Standard idi. 

John Davison Rockefeller ölünce 912 milyon dolar servet bıraktı. (Bu servet günümüzün enflasyon şartlarına dönüştürülünce 189 milyar dolar ediyor.) Böylece insanlık tarihinin en zenginleri listesinde birinci oldular. 


Rockefeller Ailesi, John Davison Rockefeller'in ölümünden sonra da gelişmeye devam etti. 
Aile bankacılığa el attı ve Chase Manhattan Bank ile bankacılık sektörüne girdi ve ABD'de dev haline geldi. Banka daha sonra ünlü yatırım devi J.P Morgan ile birleşerek J.P Morgan and Chase adını alsa da kontrolü Rockefeller Ailesi'nde kaldı. 

Rockefeller Ailesi, 2. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası kurumlarda da kontrol noktasında aktif olarak etkili oldu. 

Dünya Bankası'nın kuruluşundan itibaren görev alan 4 Başkan, Mc Cloy, Eugene Black, George Woods ve son zamanlarda görev alan Wolfenson, Rockefeller Ailesi'nin elindeki Chase Manhattan Bankası'nda çalışmışlardı. Dünya Bankası, ihtiyaç duyduğu para ve kredinin en önemli kaynağı olarak Rockefeller Ailesi'ne bağlı şirketler ve bankalardı. 


John Davison Rockefeller kimdir? 


John Davison Rockefeller, Standard Oil'i kurarak ABD'nin ilk petrol baronu oldu ve 1910- 
1937 yılları arasında dünyanın en zengin insanı olarak ailenin adını efsaneleştirdi. Rockefeller 


ölünce arkasında 912 milyon dolar servet bırakmıştı. Bu servet günümüzün enflasyon şartlarına dönüştürülünce yaklaşık 189 milyar dolara denk geliyor. Forbes'e göre günümüzün en zengin insanı olan Jeff Bezos'un serveti 114 milyar dolar. Bu nedenle birçok uzmana göre Rockefeller insanlık tarihinin en zengin insanı kabul ediliyor. Günümüzde EXXON-MOBİL, CHEVRON, CITI GROUP, J.P.MORGAN-CHASE gibi çok büyük şirketleri elinde bulunduran Yahudi Rockefeller ailesinin servetinden aldığı güçle dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddia ediliyor. 


TÜRKMEN DEVLETİ TÜRK-İNGİLİZ PETROL ORTAKLIĞINA BAĞLI! 


20 Ekim 2016- Ömür Çelikdönmez- http://kafkassam.com/ 


TÜRKİYE 


İSURİYE İRAN 
IRAK 


İngiliz Türk işbirliği kulaklara hoş gelmiyorw değil mi? Tarihi ve siyasi nedenlerle İngiliz aleyhtarlığı ortalama her Türk vatandaşının bilinçaltında yer etmiştir ve bu kolektif sosyal tepkilerin sonucudur. Kırım harbinde ve Osmanlı Rus savaşında (93 Harbi) İngilizlerin Osmanlı devletine verdiği destek malüm. 1. Dünya savaşı öncesi ve sonrasında imparatorluğun parçalanmasındaki katkıları da biliniyor. İngilizlerin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki etnik ve dini isyanların üst akılı oldukları da ortada. Ancak Kıbrıs davasında verdikleri kontrollü desteği de unutmamak gerekir. Hemen her devletin temel bir kuralı vardır; dış politikada ebedi dostlular ve düşmanlıklar olmaz. Sadece Irak'ta değil Ortadoğu'da egemenliğini ABD'ye terk etmek zorunda kalan İngiltere, Irak'ta kaybettiklerini kazanmak peşinde. Uzun bacaklı sarı çıyanların çıkarları sığır çobanlarının çıkarlarıyla çatışıyor. 


Amerikalılar kâbus gibi çöktükleri Ortadoğu coğrafyasında İngilizleri unutmuş gözüküyor. 
Türkleri de Irak'ta görmek istemiyor. Ankara Anlaşmasıyla Türkiye'nin Musul haklarının üstüne soğuk su içmesini sağlayan İngiltere'nin Amerika'nın bölgeye yerleşmesinden sonra avuçlarını yaladığını unutmayın. Şimdi üstü örtülü şekilde Türkiye ile işbirliğine giderek pastadan pay alma sevdasında. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Türkiye ziyaretinde, Türkiye İngiltere işbirliği gündeme gelmişti. Sonrasında Musul'a özgürlük için İngiltere'de çeşitli eylemler düzenlenmiş ve bu eylemleri Türkiye karşıtı görüşleriyle tanınan Londra merkezli Müslüman Düşünürler Forumu Türk-Arap İlişkileri Birimi başkanı Rabee El Hafidh organize etmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Musulluların, Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi yönünde verilen desteğe teşekkür etmek için seçtikleri mekân ise Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önü olmuştu. (Bkz. Ömür Çelikdönmez / 10 Ekim 2016/ http://Wwww.kafkassam.com/musulda-ingiliz-turk-isbirligi- abdye-karsi.html ) 


Sorulması gereken soru şu; yüzyıl öncesi bölgeden Türkleri kapı dışarı eden İngiliz siyaseti şimdi neden tekrar bölgede görmek istiyor? Her ne kadar romantik bir söylemle Türkiye?de “Musul bir varil petrol değil vatan toprağıdır? denilse de bir o vatan toprağının milyonlarca varil petrolün çıkarıldığı yer olduğu yadsınmamalı. Dolayısıyla sözde kurtarma savaşı, Musul halkının kara gözü karakaşının hatırı için değil! Musul'u, kurtarma operasyonuna batının gösterdiği ilgi, buradaki zengin petrol ve doğal gaz rezervinin hatırından. Musul ve Kerkük enerji sahalarındaki rezervlerin parasal değeri 4 trilyon doların üstünde. Kuzey Irak'taki doğalgaz rezervi Türkiye'nin 300 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. 50'nin üzerinde uluslararası enerji şirketinin çalışma yaptığı Musul ve Kerkük'te çıkarılan petrol Türkiye üzerinden dünya açılıyor. Dünyanın altıncı en büyük petrol ülkesi konumundaki Irakta, tespit edilmiş 143 milyar metreküp petrol rezervi mevcut. Bu rezervin 45 milyar metreküpü Musul'da, 10 milyar metreküpü ise Kerkük'te. Kuzey Irak'ta tahmin edilen doğalgaz miktarı ise 3,2 trilyon metreküp. Bu miktar Türkiye'nin gaz ihtiyacını 300 yıl karşılayabilecek bir rezerv demek. Bölgede 50'den fazla uluslararası şirket varlık gösteriyor. 
Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan Genel Energy PLC de Kuzey Irak'tan Türkiye'ye boru hattıyla petrol çıkarıyor, işliyor ve satıyor. 


Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan Genel Energy PLC şirketi aynı zamanda Irak'ta Türkiye-İngiltere işbirliğinin kodlarını taşıyor. Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Sepil'in , Kuzey Irak”ta petrol arama ve üretimi gerçekleştiren petrol şirketi Genel Energy, İngiliz Vallares PLC ile birleşmiş, ardından Genel Enerji Plc adını alan şirket, Londra Borsası'na kote ilk Türk şirket olmuştu. Eylül 2011'de BP'nin Meksika Körfezi'ndeki sızıntıdan sonra istifa eden eski CEO'su Tony Hayward”ın ortak olduğu İngiliz petrol şirketi Vallares”in finansörleri arasında Rothschild ve bankacı Julian Metherell?in bulunduğu biliniyor. 
Rothschild hanedanı; İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Rothschildler, 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi bir aile. Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır, bu kurul resmi bir oluşum. Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. 


Genel Energy PLC, ağırlıklı olarak Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim alanında faaliyet gösteriyor. Dünya klasmanında yer alan 2 üretim sahasına ve 4 adet potansiyeli yüksek arama lisansına sahip olan Genel International'ın bu sahalarda, hissesine karşılık gelen kanıtlanmış petrol rezervinin 356 milyon varil olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu hacim, muhtemel rezervler ile beraber 1.4 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv toplamına ulaşmakta. Genel International'ın ortak olduğu sahalarının toplam üretim kapasitesi ise 155,000 varil/gündür. 
Bu üretim, Kerkük-Yumurtalık boru hattı (ITP) üzerinden Türkiye ve dünya pazarlarına taşınıyor. Genel International'ın, Kuzey Irak'ta sahip olduğu en büyük üretim alanı olan Tag Tag sahasında yüzde 44 payı bulunuyor. Genel?'in DNO şirketi tarafından işletilen Tawke sahasında ise yüzde 25 payı mevcut. 


Aktardığım bu bilgilerin Irak Türkmenleriyle ilgisi ne olabilir? 18.08.2004”te ABD'deki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Edward N. Luttwak, New York Times'ta 


yayımlanan makalesinde, “Sözde müttefikimiz Türkiye açısından Irak'a bakarsak, şu anda Kürtleri bölmeye ve Türkmenleri kendi liderliği altında birleştirmeye çalıştığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu. Aslında haksızda sayılmazdı. Çünkü Türkiye'den Irak 
Türkmenlerine eğitim yardımlaşması için gidenler olmuştu. Alparslan Türkeş'in kurduğu 500 
kişilik özel kuvvetin çoğunluğunu gönüllü emekli askerler ve askeri eğitim almış ülkücü savaşçılar oluşturduğu ve Azeri — Ermeni savaşının gidişatını büyük oranda etkileyen Rüzgâr Birliği'nden bazı isimler, Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgali üzerine Kerkük'e gitmiş, burada Türkmenlerin savunmasını örgütlemişti. 


Türkiye'deki üst derin akıl, Türkmenleri üç grupta konuşlandırdı. Birinci gruptaki Türkmenler Peşmergeye ekli. Üst derin akıl istiyor ki Kürtler lokomotif Türkmenler vagon olsun. Birde İran istihbaratının mezhepsel yakınlık nedeniyle Şii Türkmenler arasındaki etkisi, muhtemelen Türkiye'yi böylesine bir karar almaya itmiş olabilir. Türkmenleri; mezhep ayrışması zayıf düşürüyor. Türkmenlerin bir diğer grubu da merkezi Irak hükümetiyle hareket ediyor ve Haşd El Şabi (Heşdi Şabi)'ya katıldı. Heşdi Şabi'ye katılan Türkmenlerin bir kısmı ise Irak-Şam İslam Devleti'nin uzun süre kuşatma altında tuttuğu Irak'ın Selahaddin vilayetine bağlı Amerli (Emirli) kasabasından. Aynı şekilde Türkmenlerin bir kısmını Peşmerge saflarında ve Irak merkezi hükümetinin ordusunda istihdam eden üst derin akıl, bir kısmının da IŞİD'e katılmasını engelleyemedi. Bu yönelişin arka planında Kerkük ve havalisinin Kürdistan yönetimince sınırlarına dâhil edilme düşüncesi ve Peşmerge ile Şiilere karşı olan Sünni Türkmenlerin olduğu söylenebilir. 


13 Nisan 2016 tarihli yazımda, “Türkmenler bugün farklı oluşumlar ve güçler içinde yer 
alsalar da Türkmeneli Devletinin kurulması söz konusu olduğunda bir araya gelebilecek beceriye sahipler mi bilinmiyor. En iyisi bunu zaman gösterir” demiştim. (Bkz. 
http://Wwww.kafkassam.com/irakta-turkmen-federe-devleti-mumkun-mu.html ) Şimdi o tarihi fırsat Irak Türkmenlerinin ayağına geldi. IŞİD'in Musul'dan çekilirken Türkmen kenti Telafer'de Şii Türkmenleri katletme ihtimali ve Musul operasyonu bitince Sincar bölgesinin PKK'ya kalıcı olarak bırakılma tehlikesi, zaten Irak merkezi hükümetinin, ABD'nin desteği ve göz yumması ile Kerkük ve Tuzhurmatu'da konuşlanan, Suriye'den Irak'a uzanan PKK koridorunun Sincar'dan Telafer'e dayanabileceği ihtimali, Türk ordusunun tıpkı Cerablus'ta olduğu gibi Musul'da da sahaya inmesini gerektirebilir. Kuzey Irak ordusu yani Peşmerge güçleri, Irak ordusu ve Heşdi Şabi ve hatta IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerdeki Türkmenlerin, mevcut Irak Türkmen cephesi çatısı altında birleşmesi söz konusu olabilir. 
Zaten Türkmenlerin en büyük silahlı güçlerinden birisi de Tuzhurmatu'da konuşlu. 16'ncı Tugay. 


İngilizler Kıbrıs'ta Rumlara karşı nasıl Türkleri desteklediyse Musul ve Kerkük petrolleri ve doğalgaz yataklarının hatırı için Türkmenlerin bu talebine ve eylemlerine ses çıkarmayacak hatta destek verecektir. Ancak Türkmenlerinde ellerini çabuk tutmaları, Türkmen Federe Devletini tarih sahnesine kazandıracak iradeyi göstermeleri gerekiyor. Çünkü “Bad-el harab- ül Basra” (Basra harap olduktan sonra) iş işten geçmiş olur. Rusya bu oluşuma destek verecektir. Böylesine bir oluşum, ABD'nin planlarını bozduğu gibi gücünü azaltacaktır. 
Rusya için Amerika'nın Ortadoğu'da zayıflaması Pasifikteki gücüne de etki edeceğinden, bana kalırsa çoktan Türkiye'ye, Türkmenlere yardım etmesi için yeşil ışığı yaktı bile! 


MUSUL'DA İNGİLİZ TÜRK İŞBİRLİĞİ ABD'YE KARŞI! 
10 Ekim 2016- Ömür Çelikdönmez- http://kafkassam.com/ 


Kıbrıs'ın elimizden çıkmasında Ulu Hakan (?) cennetmekân (Allah bilir) Abdülhamid'in ihmal ve öngörüsüzlüğünün neden olduğu unutulamaz. Tarihe tapanlar tarih yapanların kuklası olmaktan çıkamıyor maalesef. Kıbrıs Rumları İngiliz sömürgeciliğine başkaldırdığında hedefleri Enosis'i gerçekleştirmekti. Enosis; Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının “Yunanistan'a bağlanması” idealiydi. EOKA ise Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştirmeyi hızlandırmak için kurdukları silahlı örgüttü, ilk hedefleri adadaki İngiliz varlığıydı. İngilizler egemenliklerini hedef olmaktan çıkarmak için Türkleri ön plana sürdü. EOKAcı Rumları, Ada Türklerinden devşirdikleri güvenlik güçleriyle durdurmayı denediler ve Türk-Rum anlaşmazlığını körüklediler. Ada Türklerinin ilk kurduğu mukavemet örgütlerinin temeli İngiliz Koloni yönetiminin devşirdiği Türklere verilen askeri ve istihbarat eğitimlerine dayanır. Türkiye'nin Kıbrıs sorununa dâhil olması da İngilizlerin iteklemesiyle gerçekleşmişti. 


Şimdi benzer bir durum Musul'da yaşanıyor. Sykes-Picot anlaşmasıyla İngiltere'nin sahiplendiği Irak topraklarındaki Türk hâkimiyetinin yasal bir statüye kavuşturulması hiçbir zaman mümkün olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Musul'u İngilizlere bırakmamak için İngiliz oyun ve taktiklerine karşı koymaya çalışmış; ancak sonuçta bölgeyi 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması'yla İngiliz mandasındaki Irak'a bırakmak zorunda kalmıştı. Şehir efsanelerinin aksine Türkiye'nin Musul üzerindeki hakkı, 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da antlaşma imzalanan 7 Haziran 1926 tarihinde TBMM'de onaylanarak kabul edilen anlaşma metnindeki; “Her iki ülke arasında ortak çıkarlar sahasını genişletmek maksadıyla, Irak Hükümeti bu antlaşmanın yürürlüğe konulması gününden itibaren 25 sene müddetle, 14 Mart 
1925 tarihli İmtiyaz Mukavelenamesi”nin 30. maddesi mucebince “Turkish Petroleum 
Kumpanyası”ndan, petrol ihraç edebilecek olan şirketlerden veya şahıslardan, teşkil edilecek olan muavin şirketlerden sağlanan gelirlerin 96 10*unu Türkiye Hükümeti'ne ödeyecektir.” 
maddesinden öte geçmez. 


Sadece Irakta değil Ortadoğu'da egemenliğini ABD'ye terk etmek zorunda kalan İngiltere, Irak'ta kaybettiklerini kazanmak peşinde. Uzun bacaklı sarı çıyanların çıkarları sığır çobanlarının çıkarlarıyla çatışıyor. Amerikalılar kâbus gibi çöktükleri Ortadoğu coğrafyasında İngilizleri unutmuş gözüküyor. Türkleri de Irak'ta görmek istemiyor. Nitekim Independent?de Kim Sengupta'nın belirttiği gibi; ne ABD ne de Irak Musul'un IŞİD'den kurtarılmasında Türkiye'nin rol oynamasını istemiyor. Ancak İngilizler ABD?ye rağmen bölgedeki askeri varlıklarını artırmanın bir yolunu bulmuş. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere hükümeti, Musul operasyonuna katılmak üzere Irak Kürdistan Bölgesi'ne 250 asker daha gönderiyor. Söz konusu askerler Erbil'de konuşlandırılacak. İngiliz askerler, Musul operasyonuna katılacak Peşmerge Güçleri'ni eğitmek ve danışmanlık yapmak üzere gönderilecek. İngiliz askerler, Peşmerge Güçleri'ni, patlayıcı ve mayınları etkisizleştirme ile savaşta yaralıların nasıl tedavi edileceği konularında eğitecek. Kürdistan Bölgesi”nde, IŞİD ile mücadele kapsamında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya İtalya ve Macaristan'a bağlı askeri 


birlikler mevcut ve Irak topraklarında 63 ülkenin askeri üssü bulunuyor. (Bkz. 
http://www.basnews.com/index.php/tr/news/kurdistan/303688 ) 


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, “Musul'un IŞİD'ten kurtarılmasından sonra iktidar paylaşımına ilişkin anlaşmanın kilit bir konu olduğunu” belirterek “Musul'un askeri olmaktan çok siyasi bir mesele olduğunu böyle bir mutabakatın şimdiden sağlanması gerektiğini” söylemesine dikkat edilmeli. Çünkü Irak'taki 63 ülkenin askeri üssünden rahatsız olmayan Bağdat yönetiminin, Başika ve diğer kamplardaki Türk askeri varlığını hedef almasının arka planında; ABD'nin, Türk askerinden duyduğu ‘rahatsızlık’ mevcut. Daha öncede belirttiğim gibi; Hain darbe girişimin Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümeti düşürmeye yönelik olduğu kesin. Ama kesin olan başka bir şeyde daha var. 
Şeyh Said isyanıyla Musul ve Kerkük'ün elimizden nasıl çıktığını hatırlayalım. Unutmayalım ki CIA-NATO-Gladyo ve FETÖ darbe kalkışması Musul ve Kerkük'ün Türkiye'nin eline geçmemesi için yapıldı. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. 


Fetöcü ve Amerikancı hainler verdikleri talimatla Musul yakınlarında bulunan TSK nın Başika üssünü boşaltma emrini verdi. Şuan Başika ve diğer Kuzey Irakta ki kamplarda hem asker yok hem de silah yok! Bu darbe girişimi Türkiye'nin yeni dış politikası ile yakından ilgilidir. Rusya ve İsrail ile pürüzleri gideren Türkiye Suriye ve Mısır ile sorunlarını çözme aşamasına gelmişti. Türkiye'nin desteği olmadan Musul operasyonu mümkün değildi ve Türkiye kendi çıkarlarına ters düşen ABD taleplerinin hiç birine sıcak bakmadı. ABD nin Ortadoğu politikasının başarısı Türkiye'deki mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına endekslenince darbe için düğmeye basıldı. Nitekim büyük Ortadoğu projesinin haritasını çizen emekli Albay Ralp Peters'ın Fethullahçı Amerikancı terör örgütünün darbe kalkışmasına verdiği tepki ABDnin darbeye verdiği desteği gösteriyor. (Bkz. 
http://Wwww.kafkassam.com/cia-nato-gladyo-feto-darbe-girisiminin-arka-plani.html ) 


Ankara Anlaşmasıyla Türkiye'nin Musul haklarının üstüne soğuk su içmesini sağlayan İngiltere'nin Amerika'nın bölgeye yerleşmesinden sonra avuçlarını yaladığını unutmayın. 
Şimdi üstü örtülü şekilde Türkiye ile işbirliğine giderek pastadan pay alma sevdasında. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Türkiye ziyaretinde Musul gündem gelmedi mi sanıyorsunuz? Daha dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde Başika başta olmak üzere Irak bağlamındaki güncel konularda görüş alışverişinde bulunulması, Boris Johnson'un Türkiye temaslarında sağlanan mutabakatın teyit edilmesinden başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. (Bkz. 
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/20161009/1025205792/cavusoglu-johnson-basika.html ) 


İngiltere'nin başkenti Londra”da yaşayan Musulluların, Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi yönünde verilen desteğe teşekkür etmek için Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplanmasını lütfen böyle değerlendirin. Grubun organizatörü ve Musul'a özgürlük için İngiltere'de çeşitli eylemler düzenleyen Rabee El Hafidh'in AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Musul'daki krize müdahale isteğini desteklemek için buradayız. Türkiye'nin Musul'a desteği çok önemli.” demesi bu desteğin alenileşmesinden başka bir şey değil. (Bkz. http://Wwww.turkiyehabermerkezi.com/dunya/tek- umutlari-turkiye-h57220.html ) 


Rabee El Hafidh kim? Londra merkezli Müslüman Düşünürler Forumu Türk-Arap İlişkileri Birimi başkanı.55 yaşında. İngiltere'de 7 Littleover Caddesi, Hall Green, Birmingham, West Midlands, B28 9HR dairesinde ikamet ediyor. Birmingham Birleşik Krallık içinde; İngiltere'nin West Midlands (Batı Ülkeiçi) bölgesinde bir “metropolitan borough” statülü büyükşehir. Rabee El Hafidh daha düne kadar bölge politikasında Türkiye'yi tepeden inmecilikle suçluyordu ve diyordu ki; “Traktaki muhtelif olayları “bölgedeki iki sisteminin birbiriyle çatışması” olarak adlandırıp, bu başlık altında değerlendirilebiliriz. Bu iki sistemden ilki, “devlet yönlü yaklaşım” ya da “tepeden inmecilik”tir. Domino etkisiyle bölge ülkelerinin çökmesinin ardından, Türkiye bu yaklaşımın son etkin temsilcisidir. Dünden bugüne ve de yarın Türk siyasi entitesi, bu yaklaşım sayesinde sürdürülmüştür ve sürdürülecektir. Bu kimin iktidarda olduğundan bağımsız bir durum; çünkü tarihsel olarak yöneten çoğunluğun zihniyeti, Türk siyasi sınıfının soy ağacını oluşturuyor. Bu siyasi sınıf, resmi devlet kurumlarını benimser. Bu sınıfın ulusal güvenlik stratejisi, ülkenin etrafını kendisine benzer yapı ve doğaya sahip rejimlerle çevreleme ilkesi üzerine kurulmuştur.” (Bkz. Rabee al HAFIDH /2014 Temmuz/ http://www.analistdergisi.com/sayi/2014/07/irak-taki-olaylar ) Hazrete sormak lazım; başına taş mı düştü? Bir gecede nasıl oldu da Türkiye'ye teşekkür etme noktasına geldin? Hani Türkiye tepeden inmeciydi? Yoksa sahibin mi böyle istiyor? 


Rabee El Hafidh'ın makalesinin yayımlandığı Analist; Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)Y'nun yayın organı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumunun kurucu başkanlığını 2004-2010 arası yürüten isim, Hükümet politikalarına muhalif görüşleri nedeniyle, 26.12.2015 tarihinde paralel devlet yapılanması gerekçe gösterilerek yapılan bir operasyon kapsamında Çanakkale'de gözaltına alınan, 30.12.2015 tarihinde ise serbest bırakılan ve “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” davası kapsamında gözaltına alınan Laçiner, kardeşi Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner'in de aralarında bulunduğu 7 akademisyenle birlikte 23 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) rektörlüğü yapmış Prof Dr. Sedat Laçiner. 


ÇAVUŞOLU VE JOHNSON BAŞİKA'YI GÖRÜŞTÜ 
09.10.2016- tr.sputniknews.com/ 


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. 
Görüşmede, Başika başta olmak üzere Irak bağlamındaki güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. 


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Johnson, görüşmede Türkiye'nin IŞİD'le mücadele amacıyla Musullu gönüllülere askeri eğitim verdiği Başika başta olmak üzere Irak bağlamındaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Görüşmede ayrıca, Suriye konusu da gündeme geldi. 


Telefon görüşmesi, Bakan Çavuşoğlu'nun 2. Asya İşbirliği Diyaloğu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımı vesilesiyle Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunduğu sırada gerçekleşti. 


CIA NATO GLADYO FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKA PLANI! 


19 Temmuz 2016- Ömür Çelikdönmez- http://kafkassam.com/ 


Yazılarımı yakinen takip edenler bilir, Ankara Garında patlayan bombaların NATO'nun işgal planı olduğunu ilk ben yazdım. Bkz. 10 Ekim 2015/ http://fikrikadim.com/2015/10/10/ankara- bombasi-natonun-isgal-plani-mi/ Görüştüğüm bazı istihbarat uzmanlarının, Ankara'da patlayan bombaların failini çok uzakta aramanın zaman kaybı olduğunu, dost görünen düşman kuvvetlerin bu terör eylemini tertiplediklerini, güvenlik güçlerinin yürüttüğü faili belirleme çalışmalarının sonunda olayın ister PKK ister IŞİD'i işaret etse bile azmettirici gücün bir NATO ülkesinin istihbarat servisinin tezgâhı olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtmiştim. Sonrasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde ve Güvenpark'ta ve İstanbul Atatürk Havalimanında patlayan bombaların sorumlusunun CIA/ABD olduğunu alenen kaydettim. Bkz. 30 Haziran 2016 / NATO'nun IŞİD maskesiyle Türkiye operasyonu! / http://www.kafkassam.com/natonun-isid-maskesiyle-turkiye-operasyonu.html 

Anadolu'da bir söz vardır kahpe içerden olursa kapı mandal tutmaz diye. Türkiye'de PKK/TAK ve IŞİD terör örgütlerine mal edilen bombalı saldırıların, darbeci CIA, Gladyo, NATO ve yerli işbirlikçisi fethullahçı terör örgütünün; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik durması ve halkın direnişi sayesinde hezimete uğratılan müşterek darbe girişiminin çok önceden başladığı bir gerçek. Bu çerçevede Türkiye'nin genelinde ama özellikle Suruç, Ankara ve İstanbul'da iki yıldır yaşanan ve binlerce yurttaşımızın ölümüne ve yaralanmasına yol açan, istihbarat ve emniyet güçlerinin önleyemedikleri PKK ve IŞİD terörünün bombalı eylemlerin planlayıcısı ve azmettiricisinin adresi belli. Ankara'da Türkiye'nin en çok korunan ve güvenlik zafiyetinin en az olduğu Genelkurmay Başkanlığı önünde, Güvenpark'ta ve İstanbul Atatürk Havalimanında patlayan bombaların bu vatan hain ekibin işi olduğu ortaya çıkmıştır. Darbe girişimin merkez üssünün İncirlik olduğunu FETÖ terör örgütünün faaliyetleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyaran Doğu Perinçek söylüyor. Haksızda sayılmaz. Çünkü İncirlik Üssü'nden havalanan Ankara”yı bombalayan uçaklara havada ikmal yapan Asena 2 isimli bir KC-135R ikmal uçağı İncirlik'ten havalanmıştı. 


Bu uçağın havalandığı İncirlikteki üssün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, darbe girişimi başarısız olunca İncirlik Üssü'ndeki Amerikalı komutanlardan “sığınma” talep etti. 
Üsse giren savcılar yaptıkları incelemelerde 17 bin lira buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan pilotun, Amerikalıların müttefik ilan ettiği PYD'ye sığınması darbecilere yardım ve yataklık eden üst aklı ele vermiyor mu? ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook'un ABD'ye ait herhangi bir mühimmatın, darbeye karışanların eline geçip geçmediğiyle ilgili “Sadece şunu söyleyeceğim. Sivil ve askeri personelimizin, ailelerinin, tesislerimizin güvenliğini sağlamak için uygun adımlar attık ve bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklindeki muğlak ifadeleri, ABD'nin darbe içindeki konumunu çok net özetliyor. 


PKK terörü adı altında bölge halkına kan kusturan ve bölge halkıyla devletin arasını açan bu hainlerin çözüm sürecini baltaladıkları, kendi yetiştirdikleri ve bölge halkından devşirdikleri teröristleri TAK adı altında kullandıkları anlaşılıyor. Benim istihbarı bilgi ve analizlerimi 
doğrulayan, FBI eski çevirmeni Sibel Edmonds oldu. Türk kökenli, eski FBI çalışanı; 15 
Temmuz darbe girişiminin, FBI-Gülen işbirliğiyle hazırlanmış bir darbe provası olduğunu 


söyledi. Edmonds, “Bana göre, bu Gülen'in piyon olarak kullanıldığı, CLA-NATO destekli bir darbe provasıdır. Yani sadece bir ısınma egzersizidir. Erdoğan'a karşı olan hakiki darbe yolda. Muhtemeldir ki, 15 Temmuz'da yaşananlar insanların darbeye karşı çıkıp çıkmayacağını görmek için bir denemeydi” dedi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer tehlikenin geçmediğini ısrarla belirtiyor. 


Türkiye'nin hain darbe sürecinde ve sonrasında verdiği refleks ve buna karşın ABD ve Avrupa Birliğinin tepkilerini en net şekilde “koyun can derdinde kasap mal derdinde? atasözü ifade ettiği gibi darbe organizatörleri ve finansörleri maşalarına sahip çıkıyor. Alman hükümeti, idam cezasının geri getirilmesi durumunda AB üyeliği için sürdürülen müzakerelerin sonlandıracağı konusunda Türkiye'yi uyardı. AB de Türkiye'deki gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. ABD, Türkiye'deki darbe teşebbüsü ile ilgili peş peşe açıklamalarını sürdürüyor ancak Washington Post gazetesi son olarak, Dışişleri Bakanı Kerry'nin, “Türkiye'nin NATO üyeliği tehlikeye girebilir” dediğini yazdı. Financial Times gazetesinin haberinde ABD ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'de toplu tasfiyelerin yaşanmasından endişe duyduğu ve Ankara'yı uyardıkları aktarılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, darbe girişimiyle ilgili olarak, Türkiye hükümetine demokratik değerlere bağlı kalması konusunda uyarıda bulunduğu gündemde. 


Hain darbe girişimin Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümeti düşürmeye yönelik olduğu kesin. 
Ama kesi olan başka bir şeyde daha var. Şeyh Said isyanıyla Musul ve Kerkük'ün elimizden nasıl çıktığını hatırlayalım. Unutmayalım ki CIA-NATO-Gladyo ve FETÖ darbe kalkışması Musul ve Kerkük'ün Türkiye'nin eline geçmemesi için yapıldı. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Fetöcü ve Amerikancı hainler verdikleri emirle Musul yakınlarında bulunan TSK nın Başika üssünü boşaltma emrini verdi. Şuan Başika ve diğer Kuzey Irakta ki kamplarda hem asker yok hem de silah yok! Bu darbe girişimi Türkiye'nin yeni dış politikası ile yakından ilgilidir. Rusya ve İsrail ile pürüzleri gideren Türkiye Suriye ve Mısır ile sorunlarını çözme aşamasına gelmişti. Türkiye'nin desteği olmadan Musul operasyonu mümkün değildi ve Türkiye kendi çıkarlarına ters düşen ABD taleplerinin hiç birine sıcak bakmadı. ABD nin Ortadoğu politikasının başarısı Türkiye'deki mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına endekslenince darbe için düğmeye basıldı. Nitekim büyük Ortadoğu projesinin haritasını çizen emekli Albay Ralp Peters'ın Fethullahçı Amerikancı terör örgütünün darbe kalkışmasına verdiği tepki ABD nin darbeye verdiği desteği gösteriyor. 


Darbe girişimi Türkiye'yi ekonomik siyasi ve askeri güç olmaktan çıkarmak için yapılmıştır. 
15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye ekonomisi ve para piyasalarına olumsuz etkisi 
planlanmıştı. Evdeki pazarlık çarşıya uymadı. Darbeyi planlayan üst akıla göre; kısa vadede büyüme oranı düşecek, turizm kan kaybedecekti. Türkiye son yıllarda gerek dış konjonktür gerekse içeride yaşanan seçim maratonu nedeniyle büyümede hız kesmişti. 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme ile Avrupa ekonomileri arasında ilk sıraya yerleşen ve moral bulan Türkiye ekonomisi, dış politikada da İsrail ve Rusya ile buzları eriterek önemli bir hamle yapmıştı. 


Darbe girişiminin ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunun “çöpe düşürülebileceğini” açıklaması Türkiye'yi düşürülmesi düşünülen açmazı çok net ifade etmiyor mu? Türk halkının darbecileri etkisizleştirmesi olmasa ikinci 


aşamada planladıkları İncirlik”teki yeraltı hangarlarında bulunan NATO ya ait yaklaşık elli B- 
6l hidrojen bombası ve diğer yirmibeş nükleer silahın Türkiye de yaşanan darbe girişiminden dolayı ve Üssün mühürlenmesi nedeniyle IŞİD in eline geçme riski bulunduğu bahanesiyle Türkiye'nin NATO güçlerince işgal edilmesiydi. Hevesleri kursaklarında kaldı! Aklıma gelmişken sorayım; Hanefi Avcı'nın kısa bir süre önce ihbarda bulunduğu milli damarcılar ne yapıyor? Yoksa milli damarcılar da bunlar mıydı? 


İNGİLTERE KÜRDİSTAN'A 250 ASKER DAHA GÖNDERİYOR 
Herman Xalid-2016/10/09- https://Www.basnews.com/tr/babat/303688 


İngiltere'nin, Musul operasyonuna katılmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne 250 asker daha göndereceği bildirildi. 

BasNews - İngiltere'nin, Musul operasyonuna katılmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne 250 asker daha göndereceği bildirildi. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere hükümeti, Musul operasyonuna katılmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne 250 asker daha gönderiyor. 

Söz konusu askerlerin başkent Erbil?de konuşlandırılacağı ifade ediliyor. 

İngiliz askerlerin, Musul operasyonuna katılacak Peşmerge Güçlerini eğitmek ve danışmanlık yapmak üzere gönderileceği öğrenildi. 

İngiliz askerlerin, Peşmerge Güçleri'ni, patlayıcı ve mayınları etkisizleştirme ile savaşta yaralıların nasıl tedavi edileceği konularında eğiteceği kaydedildi. 

Kürdistan Bölgesi'nde, IŞİD ile mücadele kapsamında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya İtalya ve Macaristan'a bağlı askeri birlikler bulunuyor. 


VÜCUDUMUZU KAPLAYAN TÜY MÜ, KIL MI? 
30 Ağustos 2015- Güzin Abla- hurriyet 


Geçtiğimiz günlerde bir okurumun lazer epilasyonla ilgili bir sorusu üzerine, vücudumuzdaki fazla tüylerden kurtulmak için neler yapılabileceği konusunda bir yazı yazmıştım. 


Sayın Prof. Celal Şengör hocamız, bu yazı nedeniyle beni hem uyaran, hem de bilgi veren bir mail gönderdi. 

Her şeyden önce kendisine teşekkür ederim. 

Daha sonra da hem sayın hocamızın bilgilendiren yazısını, hem de internetten yaptığım araştırmalarda bu konuyla ilgili bazı yazıları sizlerle paylaşmak istedim. 

Hocamız bilimsel olarak çok haklı. Ancak baktım ki tüm internet sitelerinde gerek kadınların bacak ve kollarındaki kıllarla ilgili, gerekse tüm tüy ya da kıl dökücü ilaç ve aletlerle ilgili açıklama ve reklamlarda, kıl değil, tüy sözcüğü kullanılıyor. 

Bu nedenle sayın hocamızdan özür diliyor, genele uyduğum için bağışlanmamı diliyorum. 


Ancak bu konuda gerekli uyarıların yapılması gerektiğini de hatırlatıyorum. 


Memelilerde tüy değil, kıl var 


Biz insanların da dahil olduğu memelilerde sadece kıl vardır. Kadınların bacaklarındaki ve 


kollarındaki de tüy değil, kıldır. 


Muhterem Feyza hanım, tüyler sadece Dinosauria sınıfında bulunur (kuşların da Dinozor oldukları 20'nci yüzyılın son 20 senesinin en önemli buluşlarından biridir). 

Biz insanların da dahil olduğu memelilerde ise sadece kıl vardır. Kadınların bacaklarındaki ve kollarındaki de tüy değil, kıldır. 

Ülkemizde biyoloji bir yana, genel bir doğa bilimi kültürünün sıfır olduğu malumdur. 
İstirham etsem de bari siz köşe yazarları böyle fırsat düştükçe yardımcı olsanız. 

Doğa bilimlerinin hiyeroglifler kadar bilinmez olduğu ülkemizde her yardıma ihtiyaç var. 
Sevgi ve saygılarımla. 

* A. M. Celal Şengör -sengor @itu.edu.tr 

Çok haklısınız hocam... 

Bir de şu sürekli kafamızı ütüleyen ağda ve bunun gibi uygulamalarla ilgili TV reklamlarına sanırım. 

Bir de internetteki açıklamalara göz atalım. Çocukluktan çıkıp genç kızlığa ulaşıldığı çağda genç kızların vücutlarında büyük değişiklikler ve gelişmeler olduğu biliniyor. 

En başta dikkat çeken de vücutta başta genital organlarda oluşmaya başlayan tüylerdir. 
Erkeklerin ise kıllarından şikayetçi oldukları bölgelerden biri de göğüs ve karın bölgesidir. 
Vücudumuzdaki kıllar ve tırnakların ne işe yaradığını izah etmemiz gerekmektedir. 

Hemen yeri gelmişken, altını kalın çizgilerle çizmek gerekir ki, kuşlar harici hayvanlarda “tüy” bulunmaz ve “tüy”, “kıl”ın küçüğü değildir! 

Hayvanlarda kılların evrimiyle ilgili pek çok düşünce mevcuttur. Bunların çoğu olasıdır. 
Dolayısıyla genel ve tüm düşünceleri kapsayacak bir kuramda birleştirmek gerekir. 

Kıllar derimizin “dermis” tabakasında üretilirler. 

Çoğunlukla da bir protein olan keratin içeriklidirler. Kıllar genellikle yaygın olarak memelilerde bulunur ve aslında memelileri diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. 
Kılların evrimiyle ilgili olarak, şu bilgiyi vermekte fayda vardır: Viyana Tıp Okulu'nun 2008'de yaptığı bir araştırma kılların evriminin memelilerin, kuşların ve sürüngenlerin atası ve yaklaşık 310 milyon yıl önce yaşamış olan bir türden itibaren başladığını göstermektedir. 


Bu şekilde, ortak atada evrimleşen ve torun türlerde gözlenen özelliklere sinapomorfi denir. 


Yapılan bu araştırma göstermiştir ki, tavuklar, kertenkeleler ve insanlarda alfa keratin, yani kılın ana maddesini üreten genler tamamen aynıdır. 

İnsanlarda ataları ve yakın kuzenlerindeki gibi yoğun kıl bulunmamasının nedeni, pek çoğumuzun bildiği, bilimsel olarak net açıklamalarının yapılabildiği gibi, vücudumuzun 


adaptasyon sürecinde gösterdiği uyum sonucu kıllarımızı kaybettiğimizdir. 


BİR ZAMANLAR KAFATASI ÖLÇÜLMÜŞ! 
20.11.2005- https://www.internethaber.com/bir-zamanlar-kafatasi-olculmus-1155663h.htm 


Şaka gibi görünse de gerçek! Türkiye'de bir zamanlar kafatası ölçümleri yapılmış! Yıl 1932. 
Ankara'da 1. Tarih Kongresi yapılyor. Gerisini Hilmi Yavuz'dan dinleyelim. 

"Türkiye'de kafa tası ölçüldü mü?" Bu sorunun cevabını Türk şiirinin usta isimlerinden Hilmi Yavuz'un bugünkü yazısı den öğreniyoruz. Söz Hilmi Yavuz'un: 


Yazı: Hilmi Yavuz 
Kaynak: 


Çok sevgili arkadaşım, aziz dostum Yağmur Atsız'ın, o gerçekten benzersiz “Ömrümün İlk 65 
Yılı” adlı kitabının bir bölümünün başlığı, “Atsız, Bir Kafatasçıydı”dır. Yağmur, “mutad harici bir mizah anlayışı” olan babasının, adı “kafatasçı'ya çıktığından dolayı, onu kafatasçı zannedenleri sarakaya alıp, deyiş yerindeyse “gırgır geçmek için? kafatası ölçmeye kalktığını bildirir ve Atsız'ın, “gençliğinde ırkçılık teorilerine inanmakla beraber, bunu bir kafatasçılık seviyesine indirgeyecek kadar aptal olmadığını” ilave eder. 


Gerçi, Yağmur'un kitabının bu bölümüne atıfta bulunarak, Nihal Bey'in gerçekte “kafatasçı? 
olup, Dr. Rıza Nur'dan kalma ‘havsala (“leğen kemiği’ ] ölçme aleti? ile, gerçekten ve ciddiyetle kafatası ölçtüğünü yazacak kadar, meslek etiğinden yoksun birtakım sözümona muhabirler çıkmıştır, ama ne bu haberlerin çıktığı gazetenin yöneticilerinin ne de anlışanlı Basın Konseyi'nin bu konuda kılını bile kıpırdatmadıkları da bir gerçektir. Burası Türkiye, var böyle;- geçelim! 


Atsız, işi sarakaya alarak ‘gırgır olsun diye? kafatası ölçme oyunu oynamıştır ama, Türkiye 
Cumhuriyeti'nde Atsız gibi “gırgırına” değil, ciddi ciddi kafatası ölçenler de çıkmıştır. 1932 
yılında, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti'nce düzenlenen Birinci Türk Tarih Kongresi'nin ikinci oturumunda, Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti azasından ve Musıki Muallim Mektebi Tarih Muallimi Afet [İnan] Hanım, “Tarihten Evvel ve Tarih Fecrinde” başlıklı tebliğini sunar. Afet Hanım bu tebliğinde, Orta Asya'nın ‘otokton’ [yerli] halkının Ari ırka mensup Türkler, dillerinin de Türkçe olduğunu önesürdükten sonra şu tespiti yapar: Ari ırkın kafatası, brakisefal tip kafatasıdır! 


Afet Hanım'dan sonra İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Antropoloji Müderris Muavini [doçent] Dr. Şevket Aziz Kansu söz alır. Dr. Kansu'nun, “büyük şefim? diye başlayan konuşması (Konferansı Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa da izlemektedir) Afet Hanım'ın tebliği üzerinedir ve özeti, kendi ifadesiyle, şudur: “Anadolu, brakisefal buğday renkli veyahut beyaz, güzel, bazen mavi gözlü ve kumral bir ırk tarafından iskan edilmiştir. 
Bu ırk Orta Asya'dan geliyor.” 


Dr. Kansu, Türklerin, “Alp insanı? olarak adlandırdığı Ari ırktan brakisefal kafatasına sahip olduklarını kanıtlamak için, dikkat edilsin, şunları söylemektedir: “Keza diyeceğim ki, ilim metodla yapılır. İlim, metodun mahsulüdür. [...] Bendeniz, Anadolu'da gezdiğim zaman ne kadar saf, güzel velut Türk ırkına tesadüf ettim. Aldığım ölçüler, morfolojik karakterler, bu kanaatimi sarsılmaz imana dönüştürdü.” 


Dr. Şevket Aziz Kansu, üç gün sonra, bu defa kendi tebliğini sunmak üzere kürsüye çıkacak ve bir önceki konuşmasında sözünü ettiği “ölçüler ve morfolojik karakterler?'den neyi kastettiğini, “Türklerin Antropolojisi? başlıklı tebliğinde açıkça dile getirecektir;- şöyle: (Birinci Türk Tarih Kongresi tutanaklarından aynen ve harfiyen aktarıyorum): ‘1929 senesinde ilk antropolojik tetkiklerime başladığım zaman 25 Türk kadını ve 25 Türk erkeğinin kafasını ölçtüm. Bu ölçülerin vasatisini [ortalamasını] Fransızların kafa ölçüleriyle mukayese etmek istedim.” 


Dr. Kansu, bu “iki etnik grubun sefalometrik (kafatası ölçüleri] mukayesesi?'nin sonuçlarını bildirir ve bununla da yetinmez, Türk ırkının “brakisefal, ince burunlu, vasati ve vasatiden uzun boylu, buğday renkli yahut kumral? Alp tipine mensup olduğunu kanıtlamak için, sahneye bir aileyi de çıkarır. Devamını Dr. Kansu'dan dinleyelim: 


“Ankara'nın biraz şimalinde “Bağlum” köyünden Aptullah?ı, kadınını ve küçük yavrusunu takdim ediyorum. İşte |...) halis dağlı adam, Alp adamı, Türk adamı (Alkışlar). Aptullah, koyu olmayan gözlere, buğdaydan daha açık kumral bıyıklara ve beyaz bir tene sahiptir. Fakat işte yavruları, saçları altın renkli olan bu yavru Türk ırkına mensuptur (Alkışlar). İşte Alp adamı. 
Orta Asya'dan gelmiş olan adam, bizim ecdadımıza bağlı olan adam (Alkışlar). 


İnsanın havsalası almıyor, değil mi? 
İLAHİYATÇILAR KURAN'DA EVRİM TEORİSİNİN İZLERİNİ TARTIŞTI 


14.03.2009-Nurdeniz Erken-http://arsiv.sabah.com.tr/ 


İlahiyatçılara göre Kuran'daki evrim insanın kendi orijininden gelişmesine işaret ediyor.. 


Tübitak'ın, evrim teorisinin kurucusu Darwin'e uyguladığı sansür tartışmalarına bazı ilahiyatçılar yeni bir boyut kazandırdı. "Evrim teorisi Kuran'da yer alıyor" diyen ilahiyatçılar Kuran'da insanın kendi orijininde evrim geçirdiği hatta ilk insanın Adem olmadığını iddia ediyorlar. Ancak, Darwin'in tek bir ortak atadan evrimleşme iddiasına katılmadıklarını vurgulayan din adamlarının görüşleri şöyle: 


* Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İsmail Yakıt: Kuran evrimi reddetmiyor. İnsan kendi orijininden gelerek evrimleşmiştir. Yani maymundan gelerek evrimleşme söz konusu değildir. Kuran'da evrim yaratmanın bir sürecidir. Kuran'a göre Adem ilk insan değildir. Adem'den önce insanların varlığına dair ayetler bulunmaktadır. Adem ilk peygamberdir. 


* Prof. Dr. Süleyman Ateş: Kuran'da insanın bir evrim geçirdiğine işaret ediliyor. Ama bu evrim insanın kendi kökenindendir, herhangi bir hayvan ya da maymundan değildir. Ben Darwin'in görüşünü doğru bulmuyorum. Mantıklı da değil zaten. Bir tek hücreden bu kadar çeşitli ve farklı hayvanın oluşması mümkün olabilir mi? 


* Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 

Bayraktar: Kuran'da evrim diye bir kelime yok. Ancak, evrimcilerin bahsettiği, evrenin evrimler şeklinde yaratıldığını Kuran'dan çıkartmak mümkün. Kuran'da yer alan her canlının sudan yaratıldığı, insanın çamurdan, balçıktan yaratıldığı şeklindeki betimlemeler bu görüşü desteklemektedir. 


* Araştırmacı- Yazar İsa Tatlıcan: Bu konuda İslam'ın genel ilkeler koyduğunu düşünüyorum. Tüm evren ve canlılık Allah tarafından yaratılmıştır. Fakat, bunun nasıl olduğunu insanların araştırmaları gerekir. Bir kişi Allah'ın evrimsel bir sürecin sonucunda insanı yaratmış olduğunu kabul edebilir ve bunun dini açıdan da sakıncalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kendi açımdan vardığım sonuç Darwin'in anlattığı anlamda tesadüflere dayalı bir evrimsel sürecin imkânsız olduğudur. 


Yayın tarihi: 14 Mart 2009, Cumartesi 

Web adresi:http://Wwww.sabah.com.tr/2009/03/14//haber,7209823AC84944329DD6F2CE147A719 E.html 

Tüm hakları saklıdır. 
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ÖNCÜ GENÇLİK “NETFLİX'İN İDEOLOJİK KİMLİĞİ” TOPLANTILARINI 


TAMAMLADI 
Öncü Gençlik-1 Ağustos 2020-http://oncugenclik.org.tr/ 
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Vatan Partisi Öncü Gençlik’in 26-28 Temmuz tarihleri arasında video konferans yöntemiyle 


bek 


düzenlediği “Netflix'in İdeolojik Kimliği” konulu toplantıları tamamlandı. 


Teori dergisinin Temmuz 2020'de çıkan “Netflix'in İdeolojik İşlevi” başlıklı sayısının ışığında yapılan ve Öncü Gençlik il örgütlerinin tamamının katıldığı toplantılarda Öncü Gençlik üyeleri, Netflix platformunun özelliğini ve gençlik üzerindeki yoz kültürünü tartıştı. 
Netflix platformunun devlet denetiminden geçmesini savunan Öncü Gençlik üyeleri, 


emperyalizmin kültürel saldırılarına karşı milli kültüre sarılacaklarını ifade ettiler. 


Toplantılarda yaptığı konuşmalarda Netflix'in toplum üzerinde yaratmaya çalıştığı olumsuzluklara vurgu yapan Öncü Gençlik Genel Başkanvekili Yadigar Özen şunları ifade 


etti: 


“Netflix platformunu tartışmak bugünün en ideolojik görevidir. Çünkü sistem gençliği yoz kültüre alıştırmak için bu platformları araç olarak kullanıyor. Netflix platformu bugün emperyalist kültürün dayatılmasında en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Gençliğe dayatılan uyuşturucu, suç, eşcinsellik gibi öğretiler Netflix yapımı dizi ve filmlerin en sıradan görüntüleridir. Toplum gerçekliğini yansıtmayan bu içeriklerin Türk milletini zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin Netflix platformu üzerinde denetim mekanizmasını kuracağını düşünüyoruz. Emperyalizmin gençliği bataklığa sürükleyen kültürüne karşı milli kültürümüzü 


savunmaya devam edeceğiz.” dedi. 

NETFLİX'TEKİ YOZLAŞMA ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR 

Murat Soydan-27.07.2019-aydinlik.com.tr/ 

Netflix’te yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9- 
10 yaşında iki kız çocuğu öpüşmekte. Netflix içeriklerinin geldiği bu nokta, pozitif ayrımcılık 


ile izahı mümkün olmayan bir noktadır ve apaçık propagandadır. Çocukları hedef alan kirli 


bir propagandadır. 


Çocukların izlediği bir animasyon çizgifilm serisinde iki kız çocuğunu öpüştürmek şeytanın aklına gelmez dersiniz. Ama Netflix’in gelmiş... Netflix’te yayınlanan “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğu öpüştü. Peki internet temelli film ve dizi portalı olarak kurulan bir şirket nasıl oldu da “şeytanın bile aklına gelmeyecek” bir propaganda aracına dönüştü? 

Netflix yayın tarihinin en kötü yazını geçiriyor. 2019 ilk çeyrek raporunu açıklayan şirketin 


ABD'de 100 binin üzerinde kullanıcı kaybı yaşamış olması piyasa değerini de etkiledi. 
Netflix hisseleri bir gecede %10’un üzerinde rekor bir değer kaybı yaşadı. 


Bu düşüşün pek çok sebebi var. Öncelikli sebeplerinden biri Netflix'in karşısına çıkan güçlü rakipler. Netflix, hem yayıncı hem yapımcı bir şirket olmasına rağmen yapımını yaptığı işlerin dışında, internet temelli yayın kanalları bulunmayan dizi ve filmlerin yayın haklarını da almaktaydı. Nitekim bugüne kadar Netflix'in ismini duyuran, başta Black Mirror olmak üzere pek çok başarılı yapım aslında Netflix ürünü değil. Bu sebepten, güçlü yapım şirketlerinin teker teker kendi internet temelli yayın mecraalarını kurmaları ve içeriklerini Netflix'ten çekmeye başlamaları dengeleri değiştiren unsur oldu. Örneğin HBO'ya ait olan Sherlock dizisini internet ortamında Netflix üzerinden izlemekteydik. Yeni yayın döneminde dizi HBO'nun kendi internet temelli platformu olan HBO Max'dan yayınlanacak. Yine NBC Universal'a ait olan meşhur komedi dizisi “The Office” de yakın zamanda Netflix ile içerik sözleşmesini bitirdi. Marvel, Pixar ve National Geographic gibi yapım şirketleri ile anlaşma yapan Disney de internet temelli yayın platformu Disney+’ı yayına soktu. 

Aşırı Liberal Alt Metinler 

Hâlihazırda bulunan rakipleri ve yeni güçlü oyuncularla birlikte sektörel tekelliğini yitiren Netflix, içerik kalitesinin sonucu belirleyeceği bir yarışta daha çok kan kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü Netflix orjinal yapımlarında güçlü ve kültleşecek içerikler yaratıp gerçek bir yapım şirketi olmak yerine, aşırı liberal ideolojik yayın çizgisiyle bir propaganda kanalı olma yolunda gidiyor. Her yayının siyasi ya da ideolojik bir alt metni vardır, ancak Netflix'in dönüştüğü şey bundan çok farklı. 


Kevin Spacey hakkında çıkan çocuk istismarı suçlaması ardından gözler Netflix'e çevrilmişti. 
Netflix çok hızlı bir tepki göstererek Spacey'in başrolünde oynadığı “House of Cards” dizisini bitirme kararı aldı. Bu konu kamuoyunun taktirini kazandı. Ancak uzun sürmedi... Çok geçmeden Netflix bir yapımın duyurusunu yaptı: İtalyan yapımı yeni dizi projesi “Baby.” 
Dizi, kendi resmi tanıtımı ile İtalya'nın Roma şehrinde seçkin bir lisede “fahişelik yapan” çocukları konu edinmekteydi. Dizinin duyurusunun yapılması ardından Amerika'da “Cinsel istismarı bitir!” sloganı ile faaliyet yürüten Ulusal Cinsel İstismar Merkezi (NCOSE) Netflix’ i sert dille suçlayan bir bildiri yayınladı. Bildirinin ardından ise Netflix'e bir mektup yazarak bu yayının durdurulmasını istedi. Dernek bildiride bu çocukları “fahişeler” diye anan Netflix'e onların fahişe değil “sex ticareti kurbanları” olduğunu hatırlatırken yakın zaman önce Spacey'i kovan Netflix'in şu an böyle bir yapımı planlıyor olmasını “iki yüzlülük” olarak niteledi. Netflix kendisini “bu ticareti kötülemek için gösterecektik” şeklinde savunsa da dernek ve derneğe bağlı psikologlar bu diziyi kesin bir dille “çocuk istismarı” ve “sex ticaretine özendirme” olarak değerlendir. Tüm eleştirilere rağmen Netflix diziyi yayına soktu. 
Pozitif Ayrımcılıkla Propaganda Farkı 

Rekabet piyasasında “cinselliği” kullanarak içeriklerini öne çıkarmaya çalışmak, hatta bu yolda suç teşkil eden içerikleri dahi yayınamak Netflix için “orijinal yapım üretmek” olarak görülüyor. Bununla birlikte Netflix'de biraz zaman geçirmiş, bir kaç dizi izlemiş herkes 


yoğun şekilde işlenen LGBT temasını fark etmektedir. Elbette ki dizilerde LGBT teması işlemek pozitif ayrımcılık gereği LGBT bireylerin insan haklarını içeren mücadelesine destek vermektir, ancak Netflix'de durum bundan biraz daha farklı işlemektedir. Bu fark, “pozitif ayrımcılık” ile “propagandanın” arasındaki farktır. Netflix'de yapılan şey bir eşcinsel oyuncuya rol vermek değil, bir anda karşısınıza çıkan erkek erkeğe ya da kadın kadına, detaylı bir cinsel ilişki. İşte “pozitif ayrımcılık”, “hak mücadelesi” ile “propaganda” arasındaki fark da burada doğuyor. “Bu diziler zaten yetişkin içerikleri, hetero bir cinsel ilişki sahneye yansıyabiliyorsa homo ilişki de yansıyabilir, rahatsız oluyorsan izlemezsin” denebilir, deniyor da ancak Netflix'deki durum bir yayın politikasına dönüşmüş durumda. 


Öncelikle, izlediğimiz bir filmin ya da dizinin ortasında bir anda bir cinsel ilişkiye tanık olmamız, bu ilişki heteroseksüel dahi olsa zaten cinselliğin metalaştırılarak pazarlama aygıtına çevrilmesidir ve dizi/film sektöründeki yozlaşma emarasidir. Ancak bu tek başına Netflix'in suçlanacağı bir konu değildir çünkü hâlihazırda hâkim dizi/film sektöründe bu durum yaygın şekilde bulunmaktadır. Bu ilişkinin homoseksüel şekilde karşımıza çıkması da bireysel olarak iğreti edici bir yan oluştursa dahi bir suçlama sebebi değildir ancak ancak Netflix”de bunun neredeyse bir zorunluluğa dönüşmesi işlerin garipleşmeye başladığı noktadır. Bu garipliği katlayan ise bu işin Netflix dahilinde bulunan ve çocuklar için özel üretilen içeriklere kadar inmiş olmasıdır. Çünkü burada artık “cinsel kimliğini oturtmuş yetişkin kişiler” değil, henüz cinsel kimliğin oluşumu aşamasında bulunan çocuklar söz konusudur. 


Obama Çifti Yapımcı Oldu 


Netflix?'de yayınlanan “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğu öpüşmekte. Burada tek başına 9-10 yaşlarında bu iki kız çocuğunun öpüşmesi dahi, cinsel kimliklerini tamamlamamış iki çocuğun gerçekleştirdiği yanlış bir eylemken, bunun bir de aynı yaş grubunda çocuklara bir çizgi filmin içinde izletmek mantıklı hiçbir izahı olmayan bir durumdur. Netflix içeriklerinin geldiği bu nokta pozitif ayrımcılık ile izahı mümkün olmayan bir noktadır ve apaçık propagandadır. Üstelik de çocukları hedef alan kirli bir propagandadır. 


Yayın politikasını bu derece radikal bir propaganda üzerine kuran Netflix, dizi/film yayınlarını sektörel kaygılarla değil ideolojik kaygılarla sürdürmekte ve liberal elitlerle sadece 


düşünsel değil fiziki ortaklıklar da kurmakta. Mayıs 2018'de Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Netflix ile bir yapım anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Obama çifti kendilerinin kurduğu Higher Ground Productions vasıtası ile Netflix'e içerik üreten yapımcılar olacak. Bir anlamda içerik ortaklığı. Aralık 2018'de Obama'nın başkanlık yaptığı dönemde ulusal güvenlik danışmanı olan Susan Rice Aralık Netflix'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi. “The Final Year” gibi bizzat Barack Obama'yı konu alan içerikler Netflix’de yayınlanmaya başladı. Siyasete bu derece açık şekilde giren Netflix, ideolojik propaganda yayınlarına aktif protest eylemleri de ekledi. Örneğin ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan yeni bir yasayla fetüste kalp atışı belirlendiği andan itibaren kürtaj yapılmama kararı alındı. Cumhuriyetçilerin desteklediği bu yasaya liberaller karşıydı. Yasanın geçmesi ardından ilk tepkilerden biri de Netflix'de geldi. Şirket artık hiçbir yapımında Georgia eyaletinde çekim yapmayacağını duyurdu. 


Sansür De Var 


Çocukları hedef alacak derecede agresif bir ideolojik yayın politikası yürüten Netflix, konu muhafazakar kesime yönelik içerik olduğunda ise sunduğu sözde “özgürlükçü” politikalarının yanına bile yaklaşmıyor. Radikal feminizmi eleştiren ve eski bir feminist Cassia Jaye tarafından hazırlanan “The Red Pill” isimli belgesel, pek çok başvuruya rağmen Netflix tarafından yayınlanmadı. Kanada'da bir dönem en çok satan, ABD'de ise satışlarda dördüncü sıraya kadar yükselen belgeselin Amazon ve iTunes gibi pek çok platformda sunum bulmasına rağmen Netflix?de yayınlanmamasını sansürden başka bir açıklaması yok. 

Aşırı liberal ideolojik yayın çizgisini Obama ailesi ile olan ortaklığıyla birlikte sürdüren Netflix önümüzdeki süreçte tüm dünyada muhafazakar ve ulusalcı izleyicilerin tepkisini çekmeye devam edecek. En kötü yazını geçiren Netflix hem güçlü rakipleri hem de toplumsal tepkileri üzerinde toplayan kötü yayın politikası, propaganda uğruna boğulmuş içerik kalitesi ile kan kaybetmeye devam edecek. Bize düşen ise bu aşırı liberal ideolojik propaganda platformundan çocuklarımızı uzak tutmak. 


VARLIK İNSANA, EMANETTİR 
Yaşar Öztürk -Feb 22, 2021-diniyazilar.com/ 


İnsanın üstün varlık oluşu, varlığın insana emanet edilişinin ifadesidir; varlığın insanın egoizmine, sadizmine terk edilmesinin ifadesi değildir. 


Varlığı insana emanet eden Yaratıcı kudret, varlıktan vazgeçmiş değildir. İnsanın emanete hıyanetini, nankörlüğünü, varlık ve oluşun tahribine yönelik zalimliğini cezasız da bırakacak değildir. 

Allah mülkün sahibidir. Onu dilediğine verir. Ve mülkü, insanın emrine vermiştir. 
Ancak insan mülkün gerçek sahibi değil, emanetçisidir. Emanete hıyanet ettiğinde mülkün sahibine hesap vermek zorunda kalacaktır. 

Emanet sözcüğü, Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul olarak 6 yerde geçmektedir. Bu kelimenin kökü olan emn (iman da bu köktendir) ruhun sükünet bulması ve korkudan kurtulmak anlamındadır. 

Emanet, bir şeyi veya bir değeri gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almaktır. O halde, emanette teslim edenle teslim alanın karşılıklı güven 


ve rahatlıkları esastır. Ve bu da gösterir ki, emanet olgusu şuurlu ve kararlı iki benliğin varlığını gerektirir. 

Bu anlamda alındığında, emanet insan dışında hiçbir varlığın taşıyamayacağı bir yük ve görevdir. Kur'an şöyle diyor: 

“Biz, emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi.” (bk. Ahzâb, 
72) 

Kısacası hayat bir anlamda bir emanet taşıma imtihanıdır. 

Emanete hıyanetle imanın bir arada bulunamayacağı da Kur'an'ın tebliğcisi Hz. 
Muhammed'in dikkat çektiği gerçeklerden biridir. Şöyle buyurmuştur: 

“Emanete saygısı olmayanın imanı da yoktur.” 

O halde, insanın emrine verilen tabiat ve uzay emanetlerine hıyanet edenlerin dinleri, imanları olamaz. 

Kur'an, emanete riayetin bir yetenek olduğu kadar, bir ehliyet olduğunu da belirtir. Bu yüzden her iş ve ödev bir emanet olarak algılanmış ve şu evrensel ilke konmuştur: 

“Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah size, emanetleri onlara ehil olanlara teslim etmenizi emreder.” (Nisa Suresi, 58) 

Bu ayetin insan hayatına kazandırmak istediği değerin önemini anlamak için Hz. 
Peygamber'in şu sözünü de hatırlamak gerekir: 

“İşler, ehil olmayanlara verildiğinde, kıyametin kopmasını bekle.” 

Buradaki kıyamet, toplumların çöküşü anlamındaki küçük kıyamettir. 

Şuraya kadarki açıklamaya dayanarak diyebiliriz ki, Kur'an'a göre, işlerin ve emanetlerin ehil olmayanlara teslim edilmesi, imansızlığın en büyük belirtilerinden biridir ve toplumları çöküşe götürür. 

Böyle olduğu içindir ki, Kur'an, müminlerini, “Emanetlerine riayet eden ve ahdlerine vefalı olan kişiler? diye nitelemiştir. (Müminün, 8; Meâric, 32) 


EVREN'İN VE YAŞAMIN KÖKENİNE DAİR SORGULAMALAR 
Emre Dorman-Feb 20, 2021-diniyazilar.com/ 


Evren'in ve yaşamın kökenine dair birçok soru akla gelmektedir ki bu tür sorular sadece bilimin verilerinden hareketle açıklanabilecek türden sorular değillerdir. Dolayısıyla bu soruların yanıtlanmasında dinin ve felsefenin devreye girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. 
Örneğin Evren'in kaynağı nedir? Evren'de bir amaç var mıdır? Yoksa Evren ve yaşam kör tesadüfler sonucu mu meydana gelmiştir? Böyle kompleks bir Evren'de yaşam gibi bir mucize nasıl ortaya çıkmıştır? Yaşamın ortaya çıkmasına engel olabilecek sayısız faktöre rağmen bu şekilde uygun bir ortamı hazırlayan nedir? Evren'deki, insanı hayrete düşüren hassas ayarların sebebi nedir? 

Evren'de ve yasalarda neden bir güzellik ve uyum bulunmaktadır? Neden estetik yasalara sahip bir Evren’de yaşıyoruz? Örneğin ünlü fizikçi Wilczek’e göre, “Güzellik fiziğin gizli silahıdır!” Diğer bir ünlü fizikçi Weinberg ise şöyle söylemektedir: “Doğa, olması gerektiğinden çok daha güzeldir.” 

Evren neden keşfedilebilir bir yapıdadır? Ya da başka bir ifade ile insan zihninin Evren'i anlama kapasitesi nereden gelmektedir? 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimlerinden biri olan Galileo, insan zihninin Evren'i anlama kapasitesini, insan zihnini Allah'ın yarattığının bir delili olarak görmüştür. Dindar bir Hıristiyan olan Kepler de zihnin, Evren hakkındaki doğru bilgilere ulaşabileceğine dair güveni destekler nitelikte olduğunu şu sözleri ile ifade etmiştir: “Evren'deki her şeyi belli bir niceliğe bağlı olarak kuran Allah, aynı zamanda insan zihnine bu yapıyı anlayacak özellikleri vermiştir.” Bir diğer meşhur fizikçi 


Einstein ise “Evren'in gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır... Onun anlaşılabilir olduğu gerçeği, mucizedir” şeklindeki açıklaması ile Evren'in anlaşılabilir bir yapıda olmasının tam anlamıyla mucize olduğuna dikkat çekmiştir. 

Neden yasalar matematiksel olarak ifade edilebilirler? Meşhur fizikçi ve matematikçi Paul Dirac, “Tanrı yüksek mertebede bir matematikçidir ve O, Evren'i yaratırken ileri derece matematik kullandı!” şeklindeki açıklaması ile Evren'deki yasaların matematiksel olarak ifade edilebilmesindeki inceliğe dikkat çekmiştir. Matematiğin, Evren'i tanımlamaya en uygun dil olması ve bilimler açısından yeri doldurulamaz bir fonksiyonu bulunması modem algı açısından normal gözükse de esasen son derece garip ve beklenmedik bir durumdur. Kuantum mekaniğinin kurucularından Nobel ödüllü fizikçi Eugene Wigner, matematiğin doğaya uygunluğunun garipliğini anlattığı bir makalesinde şöyle demektedir: “... Matematiğin doğabilimlerindeki muazzam kullanışlılığı gizemle doludur ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur.” 17. yüzyıl bilimsel devriminin en önemli isimleri Descartes, Kepler, Galileo, Leibniz, Newton gibi isimler, matematiği Allah'ın Evren'i yazdığı dil olarak görmüşlerdir. 

17. yüzyılın ünlü felsefecisi Leibniz, “Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var?” diye sormuştur. 
Bu sorunun “Neden kaos yerine doğa yasaları var?” şeklinde sorulması da mümkündür. 20. 
yüzyılın ünlü felsefecisi Bertrand Russell ise “İşte Evren karşımızda ve hepsi bu” şeklinde bir beyanat vermiş yani Evren'in tüm açıklamalarını kendi içinde barındırdığını, dolayısıyla Evren dışında bir açıklamaya ihtiyaç olmadığını iddia etmiştir. 

20. Yüzyılın Nobel ödüllü ünlü Amerikalı fizikçisi Richard Feynman ise her şey içinde bulunduğumuz Evren'den ibaret anlayışına karşılık “O halde tüm bunların anlamı ne?” diye sormuştur. Yine bir diğer meşhur düşünür Wittgenstein, “Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var?” sorusu üzerine, “O duyguyu hissettiğim zaman Evren'in varlığı hakkında meraklanırım. 
Ondan sonra şöyle bir söz söylemeye eğilimli olurum: Bir şeyin var olması çok olağandışıdır!” demiştir. 

Evren?'deki insanı hayrete düşüren mükemmel dengelere ve düzene rağmen ateistler bu düzene şaşırmamamız gerektiğini iddia etmektedirler. Asıl bu iddia son derece şaşırtıcıdır. 
Tüm bu düzenin kör tesadüfler sonucu ortaya çıktığını iddia etmek hiçbir şeyi açıklamamaktadır. Bu yaklaşıma göre Evren'deki bu düzenliliklerin açıklamasının ne olduğu ya da neden Evren'in düzenliliklerle dolu olduğu gibi soruların cevabı ve bu düzenliliklerin arkasında derin bir açıklama yoktur. Onlara göre her şey doğanın bu şekilde olmasından ibarettir. Ancak doğa yasalarının doğadaki bu inanılmaz düzenliliklerini tesadüfe bağlamak ya da açıklama ihtiyacı hissetmemek entelektüel açıdan son derece rahatsız edici bir durumdur. 
David Armstrong'un tabiri ile doğadaki düzenliliklerin tesadüf olduğuna inanan biri her şeye inanabilir. Doğa yasalarının düzenliliği görüşünü savunan felsefeci Norman Swartz da kozmik tesadüf probleminin farkındadır ve bu problemi şu şekilde ifade etmektedir: 

“Evren'de muhtemelen 10 üzeri 60'tan fazla elektron vardır ve bunların tamamının tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar aynı sıradaki beş arabanın kırmızı olmasını tesadüf olarak değerlendirmeye hazır olsam da, 10 üzeri 60 cismin tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olmasını benzer şekilde tesadüfle açıklayabilir miyim? (...) 
Yapabileceğimiz bir şey derince yutkunmak ve şunu söylemektir: “Hiç, ama hiçbir şey bu gerçeği açıklamamaktadır.” Bunu söyleme durumuyla karşı karşıya kalan bir sürü insan karşımızdaki Dünya'nın tesadüfiliğini tamamen fantastik bulur: Eğer bunun tamamını Allah tasarlayıp bu sayısız parçacıkların nitel olarak aynı olmasını sağlamadıysa, o zaman bir şey bunu açıklamalıdır. 10 üzeri 60 cismin hepsinin özelliklerinin aynı olması sadece bir tesadüf olarak kabul edilemez.” (Caner Taslaman-Enis Doko, Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası, İstanbul Yayınevi, s. 29-30) 

19. yüzyılın meşhur materyalist düşünürleri Marx ve Engels materyalist iddiada bulunurken çok önemli bir noktaya dikkat çekiyorlardı. Tanrı'nın mı yoksa maddenin mi ezeli olduğu görüşü materyalizm ile dinler arasındaki en büyük tartışma konusudur. Dolayısıyla hangi 


iddia haklı çıkarsa diğeri yıkılmaya mahkümdur. 20. yüzyıl bilimi materyalist Evren algısını ve felsefesini temelinden yıkmıştır. Bugün bilim, tarih boyunca teist dinlerin en temel iddialarından biri olan Evren'in bir başlangıcı ve sonu olduğu gerçeğini net bir şekilde ortaya koymuştur. 

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman'ın “Allah'ın Parmak İzi” isimli kitabından alınmıştır. 
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1960'ların başında dünya büyük bir nükleer krize şahitlik etmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yerleştirdiği nükleer başlıklı füzeleri tehdit olarak algılayan Sovyetler Birliği misilleme olarak Küba'ya benzer nitelikte füzeler konuşlandırmaya başlamıştı. Böylece Amerika ile Sovyetler arasındaki gerilim tırmanmış, nükleer bir savaşın patlak vermesine, belki de yüz milyonlarca insanın ölümüne ramak kalmıştı. Kriz birçok entelektüeli derinden etkilemiş, hatta İngiliz felsefeci Bertrand Russell'a İnsanın Yarını Var mı? isimli kitabı yazdırmıştı. Russell bu kitabında mevcut krizden çıkmanın yollarını ararken zaman zaman sorunu medeniyet düzleminde de tartışmıştır. Russell, okurlarına insanların güç sarhoşu olup doğa üzerinde hâkimiyet kurma sevdasının bu sonuca yol açtığını hatırlatmıştır. 
Kuşkusuz bu, o dönem dünyayı saran korku iklimi göz önünde bulundurulduğunda son derece bilgece ve ferasetli bir analizdir. Bu anlamda bu kitap, insanın ölüm kalım mücadelesi verdiği anlarda hayata dair daha büyük sorularla yüzleşebildiğinin güzel bir kanıtıdır. İnancım ve ümidim, bugün yaşadığımız Corona (COVID-19) salgınının benzer bir sorgulamaya ve bilinçlenmeye kapı aralamasıdır. Bu yazıda Müslümanların mevcut krizden çıkarabileceklerini düşündüğüm bazı derslere değinmek istedim. Elbette bu derslerin bazıları sadece Müslümanları ilgilendirmemektedir. Yine burada altını çizdiğim dersleri duymaya/hatırlamaya her Müslüman'ın veya Müslüman topluluğun eşit derecede ihtiyacı olmadığı da açıktır. 


Mütevazı olmak 

Ünlü edebiyatçı Aziz Nesin “Orijinal Mikrop” isimli öyküsünde hipotezinin doğruluğunu kanıtlamak için insanların canını tehlikeye atan bir bilim insanını anlatır. Nesin'in öyküsünde, profesör yüzünden gözlerini kaybeden bir hasta üzerinden verdiği mesaj, bilimin ahlaki konularda kör olduğudur. Ancak bugün dünyada bilim denildiğinde akla ne bu tür fiktif profesörler ne de “ölüm meleği” ismiyle tanınan Doktor Josef Mengele gibi gerçek karakterler gelmektedir. Bilim, özellikle teknoloji aracılığıyla başardıkları sayesinde en tutucu toplumlarda dahi saygı uyandıran, potansiyel yıkıcı etkilerinden daha çok inşa eden ve sağaltan yanlarıyla anılan, büyüsü bozulmuş bir dünyayı yeniden “büyüleyen” bir uğraştır. 
Bugün hayatlarımız bir asır öncesiyle kıyaslanamayacak kadar konforlu ve müreffeh ise burada başrol bilimindir. Son dönemde gerçekleştirilen CERN, Earthscope ve İnsan Genomu Projesi gibi yüksek bütçeli bilimsel çalışmalar ise bilimin sadece hayatı kolaylaştırmadığını, evrenin gizemlerini çözme işlevi görebileceğini de hatırlatmaktadır. 

Şüphesiz, modern yaşamın, özellikle bilimin sunduğu imkânlarla, Endüstri Devrimi öncesine kıyasla çok daha insancıl, müreffeh, güvenli, huzurlu ve uzun olması zihin dünyamızı da etkiledi. İnsanlığın başarıları ve başarmayı ümit ettikleri, onların Allah ile olan ilişkilerine de yansıdı. Artık kendini dindar sayan, günlük ibadetlerini aksatmayan insanlar dahi Allah'a daha az ihtiyaç içinde olduklarını düşünür, hayatlarında O'na daha az yer verir oldular. Belki de zihin yapımızdaki bu köklü değişimi anlamanın en iyi yolu, 16. yüzyılda Osmanlı'yı ziyaret eden Alman tacir H. U. Krafft'ın tuttuğu notları okumaktır. Görülecektir ki Allah, Krafft'ın hayatının merkezinde, her anının içindedir. Bu, merkezinde Yaratıcı'nın olduğu, kulun O'na yakınlığı ölçüsünde değer kazandığı bir paradigmadır. Bugün, ibadetlerini yerine getiren dindar bir Hıristiyan'ın veya Müslüman'ın Krafft'ı garipsiyor olması, dindarların 


hayatlarında Allah'a ne kadar az yer kaldığının, aslında çoğumuzun fark etmeden ne kadar sekülerleştiğimizin bir göstergesi niteliğindedir. 

Oysa artan refah da, görece güvenli, sağlıklı ve uzun yaşamlar da bir inanan için denklemi değiştirmemelidir. Müslüman'ın Allah'a karşı konumu, Allah ile olan ilişkisi temelde aynıdır. 
İnsan, Nazım Hikmetin “En Mühim Mesele” adlı şiirinde bahsettiği gibi hâlâ kısa bir ömür sürmektedir. Ve yine Nazım'ın aynı şiirde bahsettiği gibi bu kısa hayat acılarla doludur: Halbuki biz 

ne kadar az yaşıyoruz, kardeşlerim, 

ne kadar az yaşıyoruz, 

ne kadar az. 

Beygirle bir ayardayız henüz 

bu en mühim meselede, 

hatta onun kadar bile doyamıyor dünyasına 

beygirden çok yük taşıyan çoğunluğumuz. 

Hâlâ aynı yerdeyiz. Evet, görece daha uzun, daha müreffeh bir hayat sürüyoruz. Ancak hayat hâlâ kısa ve azımsanmayacak bir kısmı hastalıkla, yakınlarımızı yitirmekle, yorgunluk, stres ve endişelerle geçiyor. Bugün yaşanan salgın ve global kriz, kafamızı bir an için de olsa kaldırmamızı sağladı ve bize hayatın bu nahoş ama her zaman fark edilmeyen yönlerini hatırlatmayı başardı. Başka bir deyişle, Corona virüsü, insanlara çaresizliklerini, hatta bilinçaltında büyük güven besledikleri insanlığın/medeniyetin acziyetini göstererek kendi dokunulmazlıklarına dair yanılsamaları bir süreliğine de olsa sorgulattı. Böylece Allah ile kulu arasındaki ilişkinin tamir edilmesi için uygun bir zemin hazırladı. Elbette Allah ile kul arasındaki ilişki sadece kulun acizliği ile Allah'ın tüm noksanlıklardan münezzeh olmasına indirgenemez. Bu ilişkide sevgi, şükran, güven gibi unsurlar da bulunmaktadır. Burada bu unsurlar yerine acziyete yapılan vurgunun ardında Corona'nın insana noksanlıklarını hatırlatan doğası yatmaktadır. Şimdi bu hatırlatmaya kulak verip “ibadet eden sekülerler” olmaktan çıkmak, Allah'a hayatlarında daha merkezi bir yer vermek Müslümanların elinde. 
İşin gerçeği 2019 yılında The Economic Journal'da yayımlanan bir makale bu yönde bir beklentiye girmenin yersiz olmadığını göstermektedir. Farklı ülkelerde on yıllarca süren çalışmalar neticesinde toplanan verilere göre hangi sosyal sınıftan veya eğitim seviyesinden olurlarsa olsunlar inançlı insanların dindarlık seviyeleri doğal afetlerden sonra artmaktadır. 
Corona, sekülerleri dindarlaştırmayacaksa da, dindarları değiştirme potansiyeline sahiptir. 


Tükettiğimiz Şey Değiliz 

Eğer birisi post-apokaliptik bir senaryo yazmamı istese, tuvalet kâğıdı için kavga eden insanlar resmetmek aklımın ucundan geçmezdi. Ama insan davranışı, biraz da evrimsel nedenlerle her zaman sürprizlere gebedir. Pandemiden kaynaklanan bir sokağa çıkma yasağı endişesi ortaya çıktığı anda insanlar sadece maske, kolonya ve dezenfektan değil, tuvalet kâğıdı, makarna hatta gofret gibi birçok ürünü de stoklamaya başladı. Bilhassa ilk günlerde evler, neyin kullanılıp kullanılmadığına ve hangi ürünlerin arzında bir sorun yaşandığına çok da bakılmaksızın tüketim ürünleri ile dolup taştı. Öyle ki çoğumuz Tolstoy'un “İnsana Ne Kadar Toprak Lazım?” öyküsündeki aç gözlü Pahom'a benzedik. Daha fazlasını, sadece daha fazlasına sahip olmak için istiyoruz. Muhtemelen bunun ardında pandemi nedeniyle kontrolü kaybettiğimiz dünyada bir şeylere sahip olarak kontrolü kısmen de olsa ele geçirdiğimiz hissinin yarattığı rahatlama ve sürüye uymanın konforu var. Ne olursa olsun bu tutumun akılcı bir gerekçeye sahip olmaktan uzak olduğu açık. Öte yandan, Corona sonrası yaşananların bize normal dönemlerdeki tüketim alışkanlıklarımız hakkında önemli bir muhasebe fırsatı sunduğuna da şahitlik ediyoruz. Şöyle ki, bugün kıtlıkla ilgili endişeler nedeniyle daha az tüketerek yaşayabileceğimizi, onsuz yapamam dediğimiz birçok şeyin aslında vazgeçilebilir veya en azından ertelenebilir lüksler olduğunu, sözgelimi çocuğumuza bir ay boyunca yeni bir oyuncak almamanın bizi kötü ebeveynler yapmadığını fark ediyoruz. Esasen bu tür 


sorgulamalar dünyanın geleceği için hayati önem taşıyor. Zira fazla tüketim, küresel ısınmanın temel nedenlerinden birisi. Öyle ki üretimin ve ulaşımın azaldığı şu birkaç haftada havada bulunan PM10 gibi partikül, NO2 ve CO2 gibi gaz kirleticilerin oranlarının ciddi bir şekilde düştüğünü, dünya genelinde sismik gürültünün azaldığını gördük. (Maalesef son veriler, zihinsel bir değişim yaşanmaması durumunda bu etkinin kalıcı olmayacağını gösteriyor. Salgının hafiflemesini fırsat bilen Çin, bu ay itibariyle kömür tüketiminde geçen senelerdeki seviyeye ulaştı, hatta farkı kapatmak için sadece Mart'ın ilk üç haftasında geçen seneden daha fazla kömür santraline onay verdi.) 

Tüm bunlar her şey yolunda giderken dünyayı ne kadar yorduğumuza işaret ediyor. Elbette bu, sadece Batı'nın sorunu veya kusuru değil. Her ne kadar birçok Müslüman entelektüel Batılı ülkeleri bencilce ve sorumsuzca doğayı sömürmekle suçlasalar da Müslüman ülkelerdeki modernizasyon hamleleri —söz gelimi sanayileşmede— Batı'yı örnek almakta bir beis görmemiştir. Halk düzeyinde de tüketim alışkanlıklarının —aksi yönde ayetler bulunmasına rağmen- mahiyetleri itibariyle Batı”dakinden farklı olduğunu söylemek gerçekçi değildir. Bu anlamda yaşadığımız süreç, hem doğaya verdiğimiz zararı —ki bu zararın dünya üzerindeki her gruba eşit oranda dağılmadığını da unutmamak gerek— hem de tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz için iyi bir fırsat olabilir. 


Bilime Yatırım 

Beyaz Rusya'nın ateist devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki hafta önce bir açıklama yaparak Corona virüsü ile ilgili endişeleri alaya aldı ve virüsten korunmak isteyen halkına votka içmeyi ve saunaya gitmeyi önerdi. Aynı günlerde Pakistan'da Şii ve Sünni din adamları cemaatle kılınan namazların yasaklanmasına karşı çıkıyordu. Öte yandan inançlı-inançsız tüm makul insanlar bu virüsü ciddiye alıp gerekli önlemleri uygulamaya soktular ve gözlerini virüse karşı aşı veya ilaç geliştirmesini umdukları bilim insanlarına çevirdiler. Peki, bu aşının Müslüman çoğunluklu bir toplumda geliştirilme ihtimali nedir? Muhtemelen düşük bir ihtimalden söz ediyoruz. Maalesef bugün, Müslüman çoğunluklu ülkelerde yetişen dehaların, geliştirdikleri aşılarla binlerce kişiyi ölümden kurtarabilmeleri için kariyerlerine Mısırlı Adel Mahmoud gibi Batı'da devam etmeleri gerekmektedir. 

İyi ama neden? Müslüman çoğunluklu ülkelerde eksik olan nedir? Bu sorunun basit bir cevabı bulunmamaktadır. Bununla beraber, şurası açıktır ki Müslüman toplumlarda bilimsel çalışmaları yürütecek yeterli sayıda ve donanımda kurumun bulunmaması bu problemle yakından ilişkilidir. Modern bilim, çok iyi organize edilmiş, özgürce çalışan, meritokrasinin işlediği, güçlü finansmana sahip kurumlarda layığıyla icra edilebilir. Ne yazık ki “Müslüman dünya menşeli böyle bilimsel kurumlar var mı?” sorusu sorulduğunda, sıradan Müslüman'ın aklına ilk gelen Beytül Hikme olmaktadır. 9. yüzyılda Abbasilerin kurduğu, zamanla tercüme yoluyla bilgi edinmenin ötesine geçip bir bilim merkezine evrilen bu kurumun öyküsü elbette büyüleyicidir. Ancak hem Beytül Hikme'nin zaman içinde tarihe karışması hem de İslam dünyasında bu kurum ayarında başka kurumların kurulamamış olması hazindir. Zaman zaman Timur veya Fatih gibi devlet adamlarının tesis ettikleri kurumlarsa süreklilik gösterememiştir. 
(Osmanlı son döneminde başlayan ve Cumhuriyetle beraber ivmelenen ciddi kurumsallaşma çabaları da çoğunlukla savaşların, siyasi kavgaların ve/veya ekonomik sıkıntıların neticesinde sekteye uğramış; Mustafa Adil, Esad Fevzi, Hulusi Behçet, Refik Saydam gibi nice dâhi dünya çapında isimler haline gelememiştir.) Bu nedenle bugün Müslümanlar, bilime katkı mevzubahis olduğunda, aslında hakkında çok da fazla bir şey bilmedikleri bir geçmişle övünmekle yetinmek zorundadırlar. Corona krizi sürecinde şahit olduğum bir hadise bu anlamda manidardır. Tarihe meraklı sinemasever dostlarım geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden The Physician (Hekim) isimli film hakkındaki fikrimi sordular. 11. yüzyılda geçen filmde bir İngiliz genç, İbni Sina'nın methini duyar ve İsfahan'a gidip ondan eğitim alır. 
Birçok arkadaşımıza göre bu film, Müslümanların Batı bilimi karşısındaki tarihsel üstünlüğüne vurgu yaptığı için —ve biraz da İbni Sina karakteri Ben Kingsley tarafından 


canlandırıldığı için— Corona karantinalarında izlenmesi gerekenlerin başında yer almalıydı. 
Öyle ki, filmde işlenen din-bilim çatışması motifi dindar dostlarımı pek de rahatsız etmedi. 
Maalesef, çağdaş Müslüman liderlerin neredeyse tamamı bu anlamda bahsettiğim sinemasever arkadaşlarımdan pek farklı değiller. Onlar da geçmişle övünmekle yetiniyorlar. 
Çoğu, Müslüman dünyanın muhtaç olduğu bilimsel kurumların oluşturulması için gerekli olan enerji, vakit, finansman ve insan kaynağını birbirleriyle savaşmak ve halklarını sindirmek için kullanıyor; bir yandan emperyalist ülkelere karşı sloganlar atıp bir yandan da bu ülkelerin silah sanayilerine yüz milyarlarca dolar akıtıyorlar. Örneğin sadece Suudi Arabistan 2017'de yaptığı anlaşma ile sonraki 10 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden 350 Milyar Dolarlık silah satın almayı kabul etti. Bu senenin verilerine göre mühendislik ve teknoloji 
alanında dünyanın en başarılı 15. üniversitesi olan Delft Teknoloji Üniversitesi'ne 2018 
yılında Hollanda devletince 403 Milyon Euro destek verildiği düşünülünce silaha yapılan yatırımın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. 

Kuşkusuz bilimde Batı'nın gerisinde kalınmasında tüm faturayı kendimize kesmek, özellikle Batı-Doğu ilişkilerindeki sömürü ve bağımlılık ilişkilerini göz ardı etmek hakkaniyetli bir tutum değildir. Yine de kendimize haksızlık yapma pahasına da olsa, hatalarımızı düzeltme üzerine yoğunlaşmanın, sömürgeci güçleri telin etme yoluyla değiştirmeye çalışmaktan daha verimli bir strateji olduğu aşikârdır. 

İslam'ın Bir Şartı Olarak Tefekkür 

Müslümanlar, Kuran boyunca, hayatın anlamı, kendilerinin ve etraflarındakilerin varlık amaçları, yeryüzü ve gökyüzünün yaratılışı, canlılığın nasıl başladığı, kendilerinden önceki toplulukların yaşamları üzerine tefekkür etmeye sevk edilirler. Esasen ilk defa Kuran meali okuyan bir Müslüman'ı şaşırtacak şeylerin başında metin boyunca düşünmenin bazı “fiziksel” ibadetlerden çok daha fazla vurgulanması gelecektir. (“Fiziksel” ibadetlerin sadece fiziksel olmadığı, zihinsel bir yoğunlaşmayı gerektirdikleri, öyle ki sonuç olarak eylemlerimizi değiştirmelerinin beklendiği de unutulmamalıdır.) Bununla beraber belki de çoğumuzun okuyup geçtiği, üzerine alınmadığı bu ayetleri olması gerektiği gibi ciddiye alıp hayatlarına tatbik edenler de olmuştur. Örneğin 1979 yılında fizik dalında Nobel ödülü alan Muhammed Abdüsselam bilim aracılığıyla Allah'ı daha iyi tanıdığımızı hatırlatmış, hatta Nobel ödül konuşmasında Kuran'ın insanı doğa üzerine düşünmeye sevk eden ayetlerine dikkat çekmiştir. 
Sorun şu ki, İslam'da, yaşam, evren ve varlık üzerine tefekkür etmek sadece âlimlere yüklenen bir görev değildir. Aksi belirtilmediğine göre her Müslüman, Abdüsselam gibi ve onun kadar bu ayetlerin muhatabıdır. Ümit ederim ki bu pandemiyi, bu üç husustan başlayarak, tefekküre hayatlarımızda daha fazla yer ayırmak için bir vesile kılalım. 

Not: Bu yazı, Doç. Dr. Alper Bilgili”ye aittir. Bu yazının ilk versiyonu 4 Nisan 2020'de “3 Coronavirus Lessons for Muslims” başlığıyla Patheos'ta yayımlanmıştır. 


DARK DİZİSİ VE ATEİZM 
Posted on Jul 3, 2020-diniyazilar.com 


Giriş 

Dark dizisi son zamanlarda çok popüler olan dizilerden biri. Bu dizide geçen bir diyalog üzerine bu yazıyı yazmaya karar verdik. Diyalog dizideki önemli iki karakter olan Noah ve Mikkel arasında geçiyor: 

Noah: Tanrı'ya inanır mısın? 

Mikkel: Hayır. 

Noah: Dünya nasıl oluştu peki? Bu güzel şeyleri kim yarattı? 

Mikkel: Dünya, Büyük Patlama'yla oluştu. 13,8 milyar yıl önce. Uzay, zaman ve madde böyle oluştu. Dünya da. Gerisi de evrim. 


Noah: Büyük Patlama'dan önce ne vardı? Hiçlikten bir şey oluşamaz. Belki de Büyük Patlama, Tanrı'nın yaratma biçimidir. 

Mikkel: Babam, dinin toplumların beynini yıkamak için olduğunu söyler. 

Noah: Babanın çok şey bildiğinden eminim. Ama her şeyi bilmiyor. Sana sorgulamayı öğretmesi güzel. Ama kimi zaman sorgulayan kişileri de sorgulamak gerekir. (Kaynak: Dark, Season 1, Episode 5) 

Noah ve Mikkel arasındaki diyalog bu şekilde. Şimdi de değerlendirmelerimize geçelim. 
Değerlendirmemiz iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, Noah'ın “Büyük Patlama'dan önce ne vardı? Hiçlikten bir şey oluşamaz. Belki de Büyük Patlama, Tanrı'nın yaratma biçimidir.” sözü üzerine olacak. İkinci bölümde, Mikkel'in “Gerisi de evrim” sözünü üç alt başlıkta ele alacağız. İlk olarak, Mikkel bu sözüyle canlılığın başlangıcı ve türleşmeyi, Tanrı'yı evrime dahil etmeden açıklamaya çalıştığı için bu açıklama tarzının yol açtığı problemlerden birini dile getiren “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman”a değineceğiz. İkinci ve üçüncü olarak, Tanrısız evrim görüşünün etik alanında yol açtığı problemleri açıklamaya çalışacağız. Mikkel'in söz konusu sözü, günümüz ateistlerinin de iddia ettiği gibi ahlakın da evrimle açıklanabileceği ve ahlak için dine veya Tanrı'ya atıf yapılmasına gerek olmadığıyla da ilgilidir. Bu iddiaların felsefi açıdan mümkün olup olmadığını yerli ve yabancı ateistlerin eserlerinden alıntılar yaparak açıklayacağız. 

Birinci Bölüm 

Değerlendirmemizin birinci kısmı olan Noah'ın “Büyük Patlama'dan önce ne vardı? Hiçlikten bir şey oluşamaz. Belki de Büyük Patlama, Tanrı'nın yaratma biçimidir.” sözüyle başlayalım. 
Tek Tanrılı dinlerin dört temel iddiası şöyledir: 


1-Evren yoktan yaratılmıştır. Dolayısıyla madde ezeli değildir, yani başlangıcı vardır. 
2-Evrenin yaratılışı belli aşamaların gerçekleşmesiyle, aşamalı-gelişmeci bir süreç takip edilerek gerçekleşmiştir. 

3-Evren amaçsal olarak yaratılmış ve tasarımlanmıştır. 

4-Evrenin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Günü gelince evren kıyamet sürecini 


yaşayacaktır. 


Tek Tanrılı dinlerin bu dört temel iddiasını destekleyen bilimsel bulgular ise yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır. 

Tek Tanrılı dinlerden olan İslam'ın (1) tek kaynağı (2) olan Kuran'da yer alan bir ayet şöyledir: 

“Allah, Evren’i ve yeryüzünü yoktan yaratandır.” (Bakara Suresi, 117. Ayet) 

Ayette geçen “ibda” kelimesi bir şeyin, herhangi bir şeyden değil, yoktan var edildiği anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, bir şeyin bir örneğe göre değil de, eşi ve benzeri olmadan yaratılması anlamına gelir. Yaratılışın büyük harikası var olan tüm varlığın ve kavramların yoktan yaratılmasıdır. Örneğin renkleri düşünelim. Hiçbirimiz görmediğimiz bir rengi düşünemeyiz de, icat da edemeyiz. Var olan renkleri bilmemize rağmen, yeni bir renk yaratamayız. Oysa Allah tüm renkleri de, renk kavramı yokken renk kavramını da, renkleri ve her şeyi kaplayan Evren'i de yoktan yaratmıştır. Bir kavram hiç yokken o kavramı ve onla ilişkili olan çeşitliliği yaratmak ne büyük güç ve ne büyük bir sanattır. 

Allah'ın varlığını inkar eden ateistler maddenin sonsuzdan beri var olduğunu, maddenin başlangıcı bulunmadığını, var olan her şeyin tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia ederler. 
Bu görüşe göre madde yaratılmamıştır, hep vardır. Ateist filozoflardan Georges Politzer 


“Felsefenin Başlangıç İlkeleri” kitabında bunu şöyle belirtir: “Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde Evren'in Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve Evren'in yoktan varedilmiş olması gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce Evren'in var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir.” Ateizm, Tanrı'nın varlığının reddedilmesi, materyalizm ise maddecilik anlamına gelir, fakat her iki kelime birçok zaman birbirinin yerine kullanılır. 
Çünkü Allah'ın varlığını reddeden ateistler, maddenin sonsuzluğunu kabul ettiklerinden ve madde-dışı bir varlığı kabul etmediklerinden otomatik olarak materyalist (maddeci) olurlar. 
Ateistler kaçınılmaz olarak maddenin yaratılmadığını ve sonsuzdan beri var olduğunu kabul etmek zorunda kalırlar. 

Hem Allah'ın varlığının, hem maddenin yaratıldığının beraberce ve açıkça savunulmasının kökleri tektanrılı dinlere dayanır. Tüm tektanrılı dinler hem Allah'ın varlığını, hem maddenin Allah tarafından yaratıldığını açıkça savunurlar. Böylelikle maddenin yaratıldığı iddiası öyle bir konuma gelmektedir ki; bunun ispatı, Allah'ın varlığının ispatı olduğu gibi, aynı zamanda Museviliğin, Hıristiyanlığın ve İslam'ın Allah tarafından gönderilen dinler olduğunun da çok önemli bir delilidir. Günümüzde de bazı insanlar Güneş'e, Ay'a veya ateşe tapıyor olabilirler. 
Bu insanlar akılcı, bilimsel, felsefi bir dayanağa sahip olmadan bu inançlarını sürdürmektedirler. Aklı, mantığı, bilimi bir kriter olarak kabul etmeyen bu inançlara karşı akılcı, mantıksal ve bilimsel bir açıklama yapmak fayda etmemektedir. Bu kimselerin öncelikle önyargıları kırıcı, saplantıları yok edici açıklamalara ihtiyaçları vardır. Tüm insanlık tarihindeki üç ayrı görüşün akla ve bilime uyma iddiasında olduğunu görüyoruz. Bu görüşler en azından aklı, mantığı ve bilimi kriter olarak kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu yüzden burada, bu fikirleri ele alıp, bu fikirlerden hangisinin doğru olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu üç görüş şöyledir: 

1) Tektanrıcılık : Tek bir Allah vardır. Maddeyi yaratan, bu muhteşem Evren'i, canlı-cansız her şeyi ile yaratan O'dur. 

2) Ateist Materyalizm : Madde sonsuzdan beri vardır. Herşey tesadüflerin arka arkaya gelmesi ile bu maddeden oluşur. 

3) Agnostisizm, şüphecilik : İki görüşten hangisini doğru olduğunu bilemeyiz. İkisi de doğru olabilir. 

Aslında temelde iki şık vardır. Üçüncüsü ise yeni bir görüşten çok iki inançtan hangisinin doğru olduğunun bilinemeyeceğini ifade eder. Bu şıkta yer alanların iddiası maddenin ve diğer varlıkların yaratılıp yaratılmadığının anlaşılamayacağıdır. Örneğin David Hume (1711- 1776) “Doğal Din Üzerine Diyaloglar” adlı eserinde Cleanthes ve Philo”yu karşılıklı konuştururken, Philo'nun sözlerinde agnostik yaklaşımlar ifade edilir. Kant (1724-1804) da “Saf Aklın Eleştirisi” adlı eserinde maddenin yaratılıp yaratılmadığını, insanın yaratılıp yaratılmadığını bilemeyeceğimizi, bunların anlaşılamayacağını söyler. (Kant'ın fikirleri agnostik olmasına rağmen, Kant Tanrı'ya inanırdı.) 

Big Bang hem ateizmi hem de agnostisizmi geçersiz kılmıştır. Agnostik yaklaşım “Biz bunu anlayamayız” demekle, aslında bir iddia sahibi olmaktadır. Eğer “Maddenin başlangıcı vardır” tezi doğrulanırsa, “Maddenin başlangıcı yoktur” tezi yalanlanacağı gibi “Maddenin başlangıcı olup olmadığını anlayamayız” tezi de yıkılacaktır. Böylelikle maddenin başlangıcının ispatı ateizme olduğu kadar agnostisizme (şüpheciliğe, bilinemezciliğe) de bir darbedir. Maddenin başlangıcı ve yaratılışı ortaya konduğunda aslında ateistlerin inançsızlıklarından, agnostiklerin şüpheciliklerinden vazgeçmeleri gerekir. Enbiya Suresi 30. 
ayetteki ifadeyi hatırlarsanız, ayette “Yine de onlar inanmayacak mı” diye sorulmaktadır. 
Big-Bang/'i tarif eden bir ayette bu ifadenin geçmesi aslında birçok ateistin ve agnostiğin gerekeni yapmayacaklarının işaretidir. Fakat artık agnostiklerin şüpheciliğinin ineği tanrı kabul eden bir çoktanrıcıdan, ateistlerin inkarının ise ateşi tanrı kabul eden bir ateşe tapandan farklı olmadığı, yani inançlarını salt delilsizlik, salt gelenek, salt mantıksızlık ve salt 


bilimdışılık üzerine kurdukları anlaşılmıştır. Artık ateistlerin ve agnostiklerin akılcılık ve bilimsellik iddiaları suya düşmüştür. Hem de daha ilk aşama olan maddenin yaratılması safhasında... Bazı materyalist bilim adamları Big Bang'in ispatından sonra yaratılışı kabul etmeye mecbur olduklarını itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Örneğin İngiliz materyalist fizikçi H.P. Lipson, Big Bang teorisini ister istemez kabul etmek zorunda olduklarını şöyle itiraf etmiştir: “Bence, bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebilir açıklamanın yaratılış olduğunu onaylamak zorundayız. Bunun ben dahil çoğu fizikçi için son derece itici olduğunun farkındayım, ama eğer deneysel kanıtlar bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi sırf hoşumuza gitmediği için reddetmemeliyiz.” 

David Darling “Deep Time (Derin Zaman)” adlı kitabının başlangıç bölümünde Big Bang/'i öncesinden alıp şöyle tarif eder: “Zaman yoktu, Uzay yoktu... Madde ve enerji de yoktu... 
Hiçbir şey yoktu... En küçük bir nokta, boşluk bile yoktu. Bu yokluktan küçücük, olağanüstü küçüklükte bir kıpırtı belirdi... Ufacık bir titreme... Hafif bir dalgalanma, belli belirsiz bir girdap...Bu kozmik kutunun kapağı açıldı ve altından yaratılış mucizesinin filizleri belirdi...” Colarado Üniversitesi”nden Gerrit L. Vershuur ise “Starscapes” adlı kitabında tüm diğer tezlere karşı dinin tezinin doğru çıktığını şu cümleleriyle ifade eder: ” Big Bang teorisi, dini inançların gösterdiği, Dünya'nın ve gökyüzünün yaratılmış olduğu gerçeği ile uygunluk göstermektedir. Bu astronominin dinle beraber olduğunun sürprizli bir sonucudur.” 

Zamanın maddeye ve maddenin hareketlerine bağımlı olarak var olduğu anlaşılmıştır. Big Bang'ten önce madde ve maddenin hareketi söz konusu olmadığına göre Big Bang'ten önce zaman da söz konusu değildir. Big Bang ile beraber madde de, zaman da yaratılmıştır. Zaten bunlardan biri diğerine bağımlıdır. Oxford Üniversitesi”nden Roger Penrose, zamanın Evren'in başlangıcı ile başladığını matematiksel olarak ispatladı. Big Bang teorisi, ateistlerin, “Evren yaratılmış olsaydı başlangıcı olması gerekirdi” diye kendilerinin de ileri sürdükleri durumun varlığını ispat etmiştir. Kısacası ateizm bilim, mantık ve akıl platformunda çökmüştür, fakat inada, kuruntuya ve keyfiliğe dayanarak devam etmektedir. Mantığın temel kuralları açısından sadece iki tane tez varsa, birinin yanlışlığının ispatı diğer tezin doğrulanması demektir. Ateizmin “madde sonsuzdan beri vardır” tezi yalanlanınca, maddenin yaratılışını kabul etmek otomatikman geçerli olmakta, böylece ateizmin de, “bu konu çözülemez” diyenlerin de yanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu açık delillere karşın yaratılışı inkar etmek gerçeğe karşı yapılan bir inattır. 

“Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık delillerdir. Bizim delillerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.” (Ankebut Suresi, 49. Ayet) 

Big Bang teorisi her şeyden önce Evren'in ve zamanın bir başı olduğunu, maddenin sonsuzdan beri var olmadığını, maddenin yaratıldığını bize öğretti. Böylece materyalistlerin, ateistlerin tarih boyunca savundukları Evren'in sonsuzdan beri var olduğu fikri çürütüldü. 
Big Bang, Evren'in yaratıcısı olduğunu gösterdiği gibi, Evren'in yaratıcısının Evren'in içinde arandığı; Güneş'in, Ay'ın, dağın ayrı tanrılara paylaştırıldığı ilkel fikirlerin yanlışlığını da gösterdi. Big Bang ile ilk birleşimi yaratan kim ise, her şeyi yaratanın o olduğu, Evren'i ayrı güçlerin değil, tek bir gücün yönettiği anlaşıldı. Evren tek bir noktadan başlamıştır, o ilk noktanın sahibi kimse, insanın da, nehirlerin de, yıldızların da, kelebeklerin de, süpernovaların da, renklerin de, acının da, mutluluğun da, müziğin de, estetiğin de sahibi O'dur. Her şey, “bir tekillikten” ayrıldığına göre, o “birliğin” sahibi, her şeyin sahibidir. 

Big Bang ile, putlaştırılan maddenin, hem de tüm Evren'in maddesinin başta tek bir nokta kadar değersiz olduğu anlaşılır. Böylece bu değersiz noktadan insanların, hayvanların, bitkilerin, muhteşem renkleriyle Evren'in çıktığını görenler, kabiliyetin bu noktada değil, bu noktanın Yaratıcısında olduğunu anlarlar. Gözünüzü kapatıp, karanlığı bile barındırmayan yokluğu bir düşünün, sonra etrafınızdaki ağaçlara, denizlere, gökyüzüne, aynadaki görüntünüze, yiyeceklere, sanat eserlerine bir bakın. Tüm bu muhteşem eserler nasıl 


karanlıktan, yokluktaki tek bir noktadan kendi kendine çıkabilir? İyice düşünenler için yaratılış hem matematiksel incelikle, hem sanatsal yapısıyla kendini göstermektedir. 

Evren'in genişleme hızı o kadar kritik bir noktadadır ki; Big Bang'ten sonraki birinci saniyede bu oran, bir bilim adamının ifadesine göre: “Yüz bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı Evren şimdiki durumuna gelmeden içine çöker, tek noktaya dönerdi.” Aynı şekilde bu genişleme hızı biraz daha şiddetli olsaydı, Evren, gezegenlerin oluşamayacağı şekilde dağılacaktı. Evren'in ilk yaratılış anındaki o tek bileşimin parçalanışında uygulanan kuvvet hem çok büyüktür, hem de çok ince tasarlanmıştır. Aynı şekilde, oluşan madde miktarı da çok ince bir şekilde tasarlanmıştır. Görüldüğü gibi her şey Evren'imizin var olacağı tarzda bir amaca göre Yaratıcımız tarafından ince bir şekilde yaratılmıştır. Tüm bu oluşumlar Yaratıcımız'ın kuvvetinin büyüklüğünü, her şeyi en ince ayrıntısıyla planladığını, mükemmel bir şekilde her şeyi oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca tüm bu oluşumlar göstermektedir ki; bu Evren'in Yaratıcısı için zorluk kavramı yoktur, o isteyince her şey olur, onun sadece “OP demesi yeterlidir. Değerlendirmemizin birinci bölümünü burada sonlandırıyoruz. 

İkinci Bölüm 

Şimdi de değerlendirmemizin ikinci bölümüne geçebiliriz. Yani Mikkel'in “Gerisi de evrim” Ifadesine. Mikkel “Gerisi de evrim.” şeklindeki sözünü üç alt başlıkta ele alacağım. İlk olarak, Mikkel bu sözüyle canlılığın başlangıcı ve türleşmeyi, Tanrı'yı evrime dahil etmeden açıklamaya çalıştığı için bu açıklama tarzının ateistler aleyhine yol açtığı problemlerden birini dile getiren “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman”a değineceğiz. İkinci ve üçüncü olarak, Tanrısız evrim görüşünün etik alanında yol açtığı problemleri açıklamaya çalışacağız. 
Mikkel'in söz konusu sözü, günümüz ateistlerinin de iddia ettiği gibi ahlakın da evrimle açıklanabileceği ve ahlak için dine veya Tanrı'ya atıf yapılmasına gerek olmadığıyla da ilgilidir. Bu iddiaların felsefi açıdan mümkün olup olmadığını yerli ve yabancı ateistlerin eserlerinden alıntılar yaparak açıklayacağız. 

Mikkel'in ateist olduğunu ve evrim teorisine felsefi bir yorum katarak evrimin “tesadüfen” olduğu gizli varsayımını burada belirtmek gerekir. Oysa, Tanrı'nın dahil olmadığı bir evrim teorisi görüşü birçok probleme yol açmaktadır. İlk olarak, söz konusu problemlerden olan “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman”a bakalım. 

1- Mikkeľ’in “Gerisi de evrim” Sözünün Ateistler İçin Yol Açtığı Çıkmaz 

Önce bir soruyla başlayalım: Eğer matematiksel işlemleri yapmak için üretilmiş bir hesap makinesinin yanında planlanmamış ve tesadüfi süreçlerle oluşmuş fakat matematiksel işlem yapma özelliği de kazanmış bir hesap makinesinin varlığından bahsedilse, hangisiyle yapacağınız işleme güvenirdiniz? Materyalist-ateist görüş ile teizm arasında değerlendirmeleri yapan akıldır, aklın güvenilirliğini sarsan bir görüşü (materyalist-ateizm) savunanların ise akılla materyalist-ateizmin doğru olduğu sonucuna vardıklarını söylemeleri mantıken mümkün değildir. Bunu daha sofistike ve detaylı bir biçimde Alvin Plantinga ünlü makalesi “Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman” isimli çalışmasında ele almıştır. 

Plantinga, Dawkins gibi ünlü ateistlerin iddialarının tersine, evrim görüşüyle teizmin değil, asıl materyalist-ateizmin uzlaşamayacağını ifade etmiştir. Plantinga, materyalist-ateist evrim anlayışına göre “güvenilir zihinsel yeteneklere” sahip olmamızın beklenmesi için hiçbir neden olmadığını söyler. Çünkü materyalist-ateist evrimcilerin yaklaşımlarına göre evrimin mekanizmalarının, sadece bu dünyaya uyum sağlayanı, yaşayabileni ve üreyebileni seçmesi beklenmektedir. Fakat bu anlatımın içinde, doğru bilgiyi elde edecek güvenilir zihinsel yeteneklerin ortaya çıkmasını beklenir kılacak hiçbir unsur yoktur. Diğer yandan bir teist, Allah'ın insanları, Kendisi'ni bilebilecek ve sanatını takdir edebilecek şekilde -evrim aracılığıyla veya evrimsiz- yarattığını düşündüğü için, doğru bilgiye ulaşacak şekilde zihinsel yeteneklere sahip olmamızı bekleyeceği bir paradigmaya sahiptir. Materyalist-ateist bir evrim anlayışını savunanlar ise akıl yürütme süreçlerimize güvenilebileceğini söyleyemeyecekleri için, ateizmin veya evrimin doğruluğu dahil herhangi bir doğruluk iddiasında bulunamazlar. 


Plantinga bu yaklaşımıyla, materyalist-ateist bir yaklaşımla beraber evrim teorisinin savunulmasının -birçok kişinin hiç beklemediği şekilde- “kendini çürüten” (self defeating) bir yaklaşım olduğunu göstermeye çalışmıştır. 

Bu argümanla, bilim ile (ve evrim teorisiyle) materyalist-ateist görüş (Plantinga “natüralizm” ifadesini kullanmaktadır) arasında uyum olduğu görüntüsü çizilse de, insanın akıl yürütme süreci iyi analiz edildiğinde, bilim ile materyalist-ateist görüş arasında derin bir uyumsuzluk olduğu, çünkü materyalist-ateist görüşün aklı ve onun ürünü olan bilimi güvenilmez kılan, kendini çürüten bir unsuru içinde taşıdığı savunulmaktadır. Bu argümanı şöyle özetleyebilirim: 

l- Materyalist-ateist görüşün savunucularına göre akıl, doğal seleksiyonun etkin olduğu planlanmamış ve tesadüfi bir evrim süreciyle oluşmuştur. 

2- Bu doğal seleksiyon sürecinde yaşamaya ve üremeye uygun olmayanlar elenirken, uygun olanlar ise yaşamaya ve genlerini aktarmaya devam etmektedirler. 

3- Bu tarz bir doğal seleksiyon mekanizmasına göre akılla yapılan çıkarımların doğru olduğunu beklememiz için bir sebep yoktur. 

4- Materyalist-ateist görüşe inananlar, tüm görüşler akıl yürütmenin sonucu olduğundan, herhangi bir görüşlerinin doğru olduğunu iddia edemezler. 

5- Materyalist-ateist görüşün doğru olduğu iddia edilemez. 

Bu maddelerin ilkinde belirtilen hususu günümüz materyalist-ateist düşünürlerini takip eden herkes bilmektedir. Bu düşünürler, doğadaki kanunlar (zorunluluk) ve tesadüfler (şans) çerçevesinde işleyen ve bilinçli bir planla ilgisi olmayan bir evrimin, aklı ve canlıların diğer tüm özelliklerini oluşturduğunu savunmaktadırlar. 

İkinci maddede ise evrimin temel mekanizması olarak kabul edilen doğal seleksiyonun tarifi yapılmaktadır. Bu da çağımızın materyalist-ateist düşünürlerinin kabul ettiği bir tariftir. 
Kısacası bu iki maddede materyalist-ateistlerin itiraz edeceği bir husus mevcut değildir. 
Burada kritik olan madde üçüncü maddedir; birçok materyalist-ateist, kabul ettikleri şekilde bir evrim sürecinin, akıl yürütme süreçlerinin güvenilmez olduğu anlamına geldiğini reddedeceklerdir. Materyalist-ateistler, bu maddede ifade edilen hususu kabul ederlerse kendi kendini çürüten bir iddiayı dile getirmiş olacaklardır. Eğer üçüncü madde doğru kabul edilirse, dördüncü maddenin doğruluğu çok basit bir akıl yürütmeyle bile görülmektedir. Eğer “akıl” güvenilmezse, akılla gerçekleştirilen herhangi bir husustaki doğruluk veya yanlışlık iddiası da güvenilmezdir, çünkü her doğruluk veya yanlışlık iddiası “aklın” kullanılmasının bir sonucudur. Bu kabul edilince ise beşinci maddedeki sonuç otomatikman çıkmaktadır: Materyalist-ateist görüşün doğruluğu da bir akıl yürütmenin sonucudur, aklın güvenilmez olduğu sonucuna götürecek görüş beyan eden materyalist-ateistler, görüşlerinin barındırdığı bu kendini çürüten unsur nedeniyle, materyalist-ateist görüşün de doğru olduğu iddiasını dile getiremezler. Üstelik çok basit güncel olaylar üzerine akıl yürütmelere dayanan hususların doğruluğunu bile iddia edemezler. Materyalizmin, ateizmin veya evrim teorisinin doğru olduğunu iddia etmek ise güncel hayatta karşılaşılan rutin olaylar hakkındaki akıl yürütmelerden daha üst seviyede bir akıl yürütmeyle ilişkilidir. 

Burada üçüncü madde kritik madde olduğuna göre bu maddeye yoğunlaşalım. Burada bahsedilen sorunu daha önce fark eden önemli bilim insanları olmuştur (hem ateist hem teist). 
Darwin bunlardan biridir; Darwin, daha aşağı hayvanlardan evrimleşen insan zihninin kanaatlerine güvenilip güvenilmeyeceğine dair “korkunç şüphenin” (horrible doubt) kendisinde sıkça ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Ünlü evrimci biyolog J. B. S. Haldane de, zihinsel süreçler sadece maddenin hareketleriyle belirleniyorsa bilinenlerin doğru olduğunu iddia edecek hiçbir zeminin olmadığını, hatta beynin maddi yapıda olduğu iddiasının doğru olduğunun da savunulamayacağını ifade etmiştir. Bahsedilen bu yaklaşıma en çok itiraz, doğru inancın yaşamayı ve genleri aktarmayı daha muhtemel kılacağı, bu yüzden doğal seleksiyonun doğru inançları seçtiği, şeklinde 


yapılmaktadır. Fakat materyalist açıdan olaya bakarsak, davranışlarımıza sebep olan, beynimizdeki nöronlardan oluşmuş yapılardır. Bu nöronlardan oluşmuş yapılar, biyokimyasal yapıları sebebiyle bu davranışlara sebep olurlar, zihindeki düşüncenin içeriğinin ne olduğu (doğru mu yanlış mı olduğu) burada önemsizdir. Bambaşka bir zihinsel içeriğin aynı biyo- kimyasal yapıya karşılık geldiğini farz edelim; o da aynı davranışa sebep olacaktır, çünkü davranışa sebep olan biyo-kimyasal yapı, sahip olduğu içerik doğru veya yanlış bir bilgiye karşılık gelip gelmediğinden bağımsız olarak etkide bulunmaktadır. Aslında materyalist zihindavranış ilişkisinin yol açacağı bu tip sonuçları fark eden materyalist düşünürlerin bir kısmı, zihinsel durumların (akıl yürütme, acı, mutluluk...) aslında olmadığı anlamına gelen, daha önce değindiğimiz eleyici materyalizmi; eleyici materyalizmin savunulamazlığını fark eden bir kısmı ise zihinsel durumlarımızın aslında nedensel etkisi olmadığı anlamına gelen epifenomalizmi (epiphenomenalism) savunma yoluna gitmişlerdir. Kolunuzu kaldırmak istemenizle kalkması arasında bir bağlantı olduğuna eminseniz, epifenomalizmin yanlış olduğuna da eminsiniz demektir. 

Bir aslandan kaçan geyiği ele alalım; bu geyiği hayatta tutan aslandan kaçmasıdır, aslandan kaçarken eğer kaçamazsa aslanın kendisini yiyeceğini doğru bir şekilde bilip bilmediği önemsizdir. Örneğin geyik, aslanın kokusunu alınca burnu bu kokudan rahatsız olduğu için kaçması gerektiğini düşünüp koku kaynağından uzaklaşıyorsa veya burnu düşecek zannedip koku kaynağından uzaklaşıyorsa veya bunu bir koşu yarışı olarak düşünüp kaçıyorsa veya başka birçok yanlış bilgiye dayalı kaçışla ilgili muhtemel senaryo; hepsi de aynı davranışa sebep olduğu için geyiğin yaşamasını ve genlerini sonraki nesillere devretmesini destekler. 
Sonuçta doğru tek bir düşünceye karşı yanlış düşünce kümesi çok geniştir fakat canlının yaşamını sürdürmesi ve genlerini aktarması için hepsi aynı sonucu vermektedir. Materyalist- ateist evrim anlatımında ise doğru bilginin seçimini gerekli kılacak veya insan zihni için farklı bir perspektif açacak hiçbir unsur yoktur; doğal seleksiyon her canlı için doğru bilgiyi değil yaşatan biyo-kimyasal yapıyı seçer. 

Akıl yürütme faaliyetinin planlanmamış ve tesadüfi bir doğal seleksiyon süreciyle oluştuğunu savunan bir materyalist-ateist, sıradan akıl yürütme faaliyetinin güvenilirliğini bile savunamaz duruma gelecektir. Fakat o zaman, felsefi ve bilimsel üst seviyede bir akıl yürütmeyle ilgili olan materyalizmin, ateizmin ve evrim teorisinin doğruluğunu da savunamaz. 

Epikür, Lucretius, Marx gibi tarih boyunca önemli etkisi olmuş düşünürlerden günümüzün etkili Yeni Ateistler'ine (New Atheists) kadar hepsi materyalist-ateistlerdir ve bunlara karşıt kampta olan temel görüş de tarih boyunca teizmdir. Günümüzün materyalist-ateistlerinin hemen hepsi planlanmamış ve tesadüfi bir süreç olarak evrim teorisini savunmaktadırlar. 
Bahsedilen bu sorundan kurtulmak için materyalist-ateistlerin önündeki bir yol, planlanmamış ve tesadüfi bir süreç olarak evrim teorisini reddetmektir. Fakat en ünlü ateist olan Yeni-Ateist hareketinin lideri Richard Dawkins, ancak Darwin'le entelektüel açıdan ateizmin savunulmasının mümkün olduğunu, bundan önce ateistler olsa da, bu pozisyonun tatmin edici bir şekilde savunulmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir. Materyalist-ateist paradigmayla anlaşılan bir evrim teorisini reddetmek günümüz ateistlerinin ödemeye hiç yanaşmayacağı bir bedeldir. Belki de bu yüzden, burada sunulan argümanla birçok ateist düşünürün ciddi bir şekilde yüzleşmediği gözlemlenmektedir. (Zaten bir ateist bu teoriyi reddetse de, planlanmamış ve tesadüfi başka türlü süreçlerle akıl açıklanmaya kalkıldığında, ateistler kendilerini yine aynı şekilde “kendini çürüten” bir iddianın içinde bulacaklardır.) 
Görüldüğü gibi bir materyalist-ateist, planlanmamış ve tesadüfi bir evrimsel süreci savunmakla kendi kendini çürüten bir görüşü savunmakta ve içinden çıkması mümkün olmayan bir paradoksa düşmektedir. Oysa tarih boyunca materyalist-ateist görüşün alternatifi olmuş teizme göre evren daha var olmadan önce akıl, bilinç, irade, kudret sahibi bir Allah vardı: Evren ve canlılar hangi süreçlerle yaratılmış olursa olsun, bu yaratılış süreci bu ezeli yaratıcının akıl ve irade gibi sıfatları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yaratılış sürecinde 


insana Yaratıcınınkine göre düşük bir seviyede de olsa aklın verilmesinin sebeplerinden biri, doğru bilgiye ulaşması olduğu için, aklın doğruya ulaşma kapasitesi olduğunu düşünmeye bu paradigma olanak tanır. 

2- MikkePin “Gerisi de evrim” Görüşünün Yol Açtığı Meta-Etik Problem 

Meta-Ftik, felsefenin bir alt disiplinidir. Bu disiplin temelde üç soruyla ilgilenir. Birincisi, ahlaki terimlerin anlamının ne olduğu sorusudur. İkinci soru, ahlak yargılarının doğasının ne olduğu sorusudur. Üçüncü soru ise, ahlak yargılarının nasıl temellendirileceği sorusudur. 
Meta-Etiğin üçüncü sorusu konumuz açısından önem taşımaktadır. 

Mikkel gibi Tanrısız evrim görüşündeki kişilere göre, Evrim teorisi, sadece doğada canlılığın nasıl başladığını ve geliştiğini açıklamakla kalmaz, ahlak da dâhil olmak üzere her şeyin açıklaması olarak sunulur. Onlar, ahlakın da Tanrı olmadan açıklanabileceğini savunmaktadır. 
Oysa, bu görüş, ahlak yargılarının nasıl temellendirileceği konusunda meta-etik bir probleme yol açar: Ahlaki bir sistemin, Allah inancı olmadan rasyonel temeli olamaz. Burada “rasyonel temel” ile kastım; ahlaki eylemi gerçekleştirirken bu eylemi gerçekleştirmenin ve gerektiğinde şahsi çıkarından vazgeçmenin akılcı bir temeli olmasıdır. Nitekim birçok ünlü ateist felsefeci de bunu tespit etmiştir. Örneğin Allah olmadığında ahlaki değerlerin doğruluk değeri kalmayacağına, Nietzsche ve Sartre gibi ünlü ateist filozoflar dikkat çekmiştir. 
Nietzsche'nin “Ondan, temel bir kavramı, Allah'a inancı çekip aldığınızda, bütününü mahvedersiniz: artık zorunlu hiçbir şey elinizde kalmaz... onun ancak Allah'ın varlığı doğruysa bir doğruluk değeri olabilir; o, Allah ile ayakta durur, Allahsız çöker” gibi sözleriyle ahlak için sergilediği yaklaşımı da böylesi bir tespiti ortaya koymaktadır. 

Sartre'ın şu sözlerinde de bu yaklaşımı görmekteyiz: “Tam tersine, varoluşçu için Allah'ın var olmadığı fikri oldukça huzursuzluk vericidir, çünkü Onla beraber rasyonel bir zeminde değerler için zemin bulma olasılığı da yok olmaktadır. Bu, bunu düşünecek sonsuz ve mükemmel bir Bilinç olmadığı anlamına geldiğinden, baştan kabul edilebilecek bir iyilik de yok demektir. Sadece insanların olduğu bir zeminde olduğumuzdan; hiçbir yerde iyiliğin var olduğu, kişinin dürüst olması veya yalan söylememesi gerektiği yazmaz. Dostoyevski “Allah olmasaydı, her şey serbest olurdu” diye yazmıştır ve bu da varoluşçuluğun başlangıç noktasıdır. Gerçekten de Allah yoksa her şey serbesttir ve bunun sonucu olarak da insanın bir dayanak noktası yoktur.” 

Nietzsche ve Sartre, Allah'ın yokluğunda ahlaki değerlerin rasyonel temeli olamayacağını anlamışlardır. Bu konuyu daha detaylı olarak Prof. Dr. Caner Taslaman'ın Fıtrat Delilleri kitabında bulabilirsiniz. 

3- MikkePin “Gerisi de evrim” Görüşünün Yol Açtığı Etik Problemler 

Mikkel gibi Tanrısız evrim görüşündeki kişilere göre, Evrim teorisi, sadece doğada canlılığın nasıl başladığını ve geliştiğini açıklamakla kalmaz, ahlak da dâhil olmak üzere her şeyin açıklaması olarak sunulur. Onlar, ahlakın da Tanrısız evrim görüşüyle açıklanabileceğini savunmaktadır. Oysa, Tanrı'nın devre dışı bırakıldığı bir durumda eylemlerin ahlakiliğinden veya gayri-ahlakiliğinden söz etmek için başvurulabilecek iki kaynak vardır. Bunların ilki evrimsel biyologların vurguladıkları evrimsel süreçlerdir. Bu süreçlerden tamamen bağımsız düşünülemeyecek bir diğer kaynak ise toplumsal öğretilerdir. Bir eylemin ahlaki olarak değerlendirilmesinin toplumdan topluma nasıl değiştiğine şahitlik eden herkes toplumun ahlaki değerleri şekillendirme gücünü takdir edecektir. Bununla beraber, gerek evrimsel süreçler gerekse toplumsal etki neticesinde ortaya çıkan ahlaki normların “objektif” olduğunu iddia etmek için başka bir kaynağa referans verilmelidir. Çünkü evrimsel ve toplumsal açıklamalar beraberinde şu soruyu getirir: “Eğer evrim farklı gelişseydi veya farklı bir toplumda yaşasaydık da şu an “iyi” olarak nitelendirdiğimiz eylemleri yine “iyi? olarak nitelendirecek miydik?” Bir ateist olan Michael Ruse bu soruya olumsuz cevap verir: “Eğer tüm yemekler Pablum [Bir bebek gıdası] olsaydı muhtemelen dişlerimiz olmadan daha iyi 


durumda olurduk. Eğer tüm ilişkilerimizi kar-zarar hesabı ile analiz edebilseydik, muhtemelen ahlak olmadan daha iyi bir durumda olurduk.” 

Kısacası, Michael Ruse'a göre eğer evrimsel süreç farklı gelişseydi veya farklı bir toplum içerisinde olsaydık bu durumda ahlaki normlarımız farklı olacaktı, belki de hiç var olmayacaktı. Bu durum, gerçekten de “iyi” ve “kötü” eylemlerin var olmadığı, sadece bizim “iyi” veya “kötü” olduğunu düşündüğümüz eylemlerin var olduğu anlamına gelir. 

Ruse gibi düşünmeyen ateistler de vardır. Günümüzde öne çıkan yeni bir ateizm tarzına sahip Yeni Ateistlerin önemli temsilcilerinden Sam Harris, Ahlakın Coğrafyası adlı eserinde bilimin ahlaki konuda rehber olabileceğini savunmuştur: “İnsanın esenliği, tümüyle dünyadaki olaylara ve insan beyninin durumuna bağlıdır. Dolayısıyla, bu konu hakkında bilmemiz gereken bilimsel doğruların var olduğunu söylemek zorundayız. Bu doğruların daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, bizi toplumdaki farklı yaşam biçimleri arasında kesin bir ayrım yapmaya, bunları daha iyi ya da kötü, doğruya daha yakın ya da uzak veya daha az ya da çok ahlaki olarak değerlendirmeye zorlayacaktır. Bu tür kavrayışlar insan hayatının kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.” 

Harris, insanların esenliğini sağlayacak verilerin bilimden elde edilebileceğini, dolayısıyla bilimin neyin ahlaki, neyin ahlaki olmadığı konusunda fikir verebileceğini iddia etmektedir. 
Ancak, Amerikalı felsefeci William Lane Craig'in de belirttiği gibi Harris'in burada yaptığı hata insanın “esenliği” ile “ahlaki olan”ı eşitlemektir. Harris, insanın esenliğinin neden önemli olduğunu sorgulamamakta, insanın esenliğinin diğer canlıların esenliğinden önemli olduğu görüşünü eleştirel bir analize tabi tutmamaktadır. Bu noktada ahlaki normları bilimsel verilerden devşirmeye çalışan Harris”e, yine başka bir yeni ateist olan Dawkins'in cümleleriyle yanıt verilebilir. Dawkins, hatırlanacağı gibi, insanla diğer hayvan türlerini farklı bir ontolojik statüde görmenin, insanı daha değerli kabul etmenin tek tanrılı dinlerden kaynaklandığını belirtmekteydi. Bu dini öğretinin —yani insanın doğada özel bir yeri olduğunun- reddedilmesi durumunda ise Harris'in bilime dayandırdığı ahlaki sistemi çökecektir. Çünkü bu durumda Harris, ahlakilik tartışmalarına insanların esenliği kadar, akşam yemeğinde yediğimiz tavukların, salataya doğranan havucun, bilimsel deneylerde kullanılan tavşanların, zika virüsü taşıyan sivrisineklerin esenliğini de dâhil etmelidir. 

Tıpkı Mikkel gibi Tanrısız bir evrim görüşünü savunan Celal Şengör de bilimden ahlaki reçete çıkarılabileceği görüşündedir. Şengör eserlerinde bilimin rehberliğinden bahseder. 
Ancak, “bilimin rehberliği” kavramı ile ne kast ettiği son derece muğlaktır. Bilim, bazen bilginin edinilmesinde kullanılacak bir araç, bazen Şengör'ün kültürel normlarını onaylayan bir uğraş, bazen ahlaki öğretilerimizi dahi kendisinden çıkarmamız gereken bir kaynaktır. 
Şengör'ün bilimin rehberliği ile ne kast ettiğini anlamak için bazı örnekler verelim. Örneğin akraba evliliği ile ilgili bir tartışmada Şengör'e göre bilimin rehberliğine ihtiyaç duyulmaktadır: “Siz hangi hür, aklı başında insanın yerçekimi kuralını kısıtlayıcı diye reddedip pencereden atladığını gördünüz? Yerçekimi kuralı uyulması gereken bir kural da, meselâ evrim kuralının koyduğu sınırlamalar (ör. sürekli akraba evliliklerinin zararları) değil midir?” 

Şengör'den alıntılanan bu düşünce —akraba evliliğinin zararlarını evrimden değil, genetikten öğrendiğimizi bir kenara bıraksak da— sorunludur. Şengör, burada, bilimin akraba evliliğinin zararları konusunda bizi bilgilendirerek akrabamızla evlenmememiz konusunda bize rehberlik yaptığını iddia etmektedir. Ancak Şengör şu önemli noktayı gözden kaçırmaktadır: biyoloji bize akraba evliliğinin gelecek nesillerin sağlığı için zararlı olduğunu gösterir. Öte yandan, akraba evliliğinden kaçınmamızı öğütlemez. Bizim “akraba evliliğinden kaçınmalıyız” demek için bilimin dışında bir öğretiye, örneğin “insan yaşamı değerlidir ve insanlığın refahı artırılmalıdır” gibi bir kabule ihtiyacımız vardır. Bu tür bir kabul ise bilimsel metotla elde edilemez. Şengör, bu kabulü —yani insanın yaşamının değerli olduğu ve insanın varlığını tehdit eden şeylerden uzak durulması gerektiği görüşünü— verili kabul etmekte, bu görüşün 


nereden geldiğini ve nasıl temellendiğini sorgulamamakta, bilimin “rehberliğini”, sorgulamadan benimsediği bu kabulün üzerine bina etmektedir. 

Şengör'ün bilimden ahlaki rehber yaratmaya çalıştığı tek örnek bu değildir. Şengör'ün 1980 
darbesi sonrasındaki işkencelerle ilgili yorumunda da benzer bir çabaya girişir. Bu röportajda Şengör, insanlara dışkı yedirmenin işkence olmadığını çünkü gorillerin de dışkı yediğini belirtmiştir: “Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil... Ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun?... Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz.” 

Yukarıdaki alıntıda da görmekteyiz ki Şengör'e göre, doğa, neyin ahlaki olup neyin olmadığını da belirleyen bir otorite halini almıştır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Şengör, bu alıntıda da görüldüğü gibi zaman zaman “bilim” ile “doğa”yı da birbirine karıştırmaktadır. Bilim, doğayı anlamamızı sağlayan bir araçtır. Ancak bilim bize “doğada gördüklerinizi kopyalayın, taklit edin” demez. Diyelim bilimin yardımıyla doğada gorillerin dışkı yediğini gördük. Hiçbir bilimsel yasa bize dışkı yememiz gerektiğini öğütlemez. Bilim sadece şahitlik ettiğini söyler. Ne yapmamız gerektiğini değil. 

Bir an için Şengör'ün bilim ve doğa konusundaki kafa karışıklığını görmezden gelelim. 
Diyelim ki Şengör haklı; “bilim” bize, mahkümlara dışkı yedirilmesinde bir sakınca olmadığı yönünde rehberlik yapıyor. Şimdi dilerseniz, Şengör'ün bu çıkarımının sonuna dek tutarlı şekilde savunulması durumunda bilimin rehberliğinin nelere cevaz vereceği üzerine ufak bir zihin egzersizi yapalım. Örneğin Bonobo maymunlarında yetişkinlerin çocuklarla cinsel ilişkiye girmeleri sıradandır. Şengör'ün doğadan ve bilimden rehber edinme yöntemini benimseyen bir kişi, aynı mantıkla çocuk tacizini meşrulaştırabilir. Veya bazı örümcek türlerine atıfta bulunarak bir kadının eşini yemesini meşru görebilir. Yine hayvanlar alemine atıfla insanlar için de hırsızlığı, tecavüzü, cinayeti, ensest ilişkiyi “ahlaki” bulabilir. İşin gerçeği, bu tür eylemleri ahlaksızlık olarak nitelendirmek için insan ile hayvanların ontolojik statülerinde bir fark olduğunu varsaymak gerekir. Ancak bilim bize bu tür bir ontolojik farklılıktan söz etmez. Bilim insanın daha zeki olduğunu söyler ancak bu insanı üstün bir varlık yapmaya yetmez. Neden zekâyı üstünlüğün belirleyicisi olarak alalım ki? Neden hızlı koşan değil de zeki olan üstün olsun? Ya da şu soruyu soralım: Üstünlüğü belirleyen kriter zeka ise zihinsel engelli kişileri ontolojik merdivende nereye yerleştireceğiz? Felsefe bize çoğu zaman en sorgulanmaz gördüğümüz kabullerimizin temelsiz olduğunu gösterir. Esasen, insanların diğer canlılardan üstün olduğu ve onlar gibi davranmaması gerektiği yönündeki kabul de bunlardan birisidir. Oysa insanların diğer canlılardan farklı ve üstün olduğu yönündeki inancın bilimsel bir desteği yoktur. Bu ontolojik statü farkını bilimden değil dinden devşirmek mümkündür. Nitekim yeni ateizmin en önemli temsilcisi Dawkins de, bu “varsayım”ın dinlerden geldiğini kabul eder: “Bir hayvanat bahçesi yöneticisinin gereksinim fazlası şempanzeleri “uyutma” [öldürme] yetkisi vardır, fakat fazlalık bir hayvan bakıcısını ya da bilet satıcısını “uyutma” yetkisi müthiş bir öfkeyle karşılanacaktır. Şempanze hayvanat bahçesinin malıdır. İnsanlarınsa bugünlerde kimsenin malı olmadığı varsayılıyor. Fakat yine de şempanze ayrımcılığı bu biçimiyle pek ender dile getirilir ve bunu savunacak bir mantık olup olmadığı konusunda kuşkuluyum. Bizlerin Hristiyan kaynaklı davranışlarımızın insanın nefesini kesen türcülüğü işte böyle.” 

Dawkins'e göre “insan hakları, insanın asaleti ve insan yaşamının kutsallığı” gibi varsayımların gerçekte karşılığı yoktur. Bunlar dinlerin “uydurduğu” türcü varsayımlardan ve illüzyonlardan ibarettir. İlginç olan, Dawkins’in bu iddiasına karşın, insanların hayvanlar alemini ahlaki rehber olarak benimsememesi gerektiği yönündeki tespitidir. İngiliz biyolog insanların doğayı örnek almaması ve Darwinist bir dünyada yaşamaması gerektiğini şu cümleleriyle özetlemiştir: “Ben hastanın bakıldığı, güçsüzün kollandığı, ezilenin gözetildiği bir toplumda yaşamak istiyorum, ki bu da anti-Darwinist bir toplumdur.” Dawkins, bir yandan 


dinlerin insanlık için son derece zararlı olduğunu ve bilimin dinlerin yerini alması gerektiğini savunurken, bir yandan da dinlere borçlu olduğumuzu kabul ettiği “insan yaşamı kutsaldır” kabulünü, doğadan veya bilimden devşirilmemesine rağmen benimsemektedir. Bu tutarsız pozisyon, elbette açıklamaya muhtaçtır. En azından, Şengör, insanın “özel” olmadığını iddia ederek Dawkins'ten daha tutarlı bir pozisyon benimsemiştir. Bununla beraber rasyonel bir insan, Dawkins gibi tutarsız ateistlerle yaşamayı, Şengör gibi “tutarlı” ateistlerle yaşamaya tercih edecektir. Şengör, farkında olmasa da, her eylemin mübah olduğu bir dünyayı savunmaktadır. Yani o din ile beraber ahlakı da “çöpe attığının” farkında değildir. Ve yine farkında olmasa da bu tür bir dünya, onun eserlerinde sıkça rastlanan “insan onuru” gibi kavramları anlamsız kılacaktır. Yeni Ateistlerin bilimi, sadece evreni anlamak için bir araç olarak değil de birçok konuda rehber olarak kabul etmelerinin yol açtığı problemleri daha detaylı olarak “Bilim Ne Değildir?” (Alper Bilgili) isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Yazımızın ikinci bölümü de böylelikle sonlanmış bulunuyor. 

Sonuç Yerine 

Dark dizisi, son zamanların en iyi kurgularından olarak kabul edilmektedir. Ancak içeriğindeki diyaloglar geçmişin ve günümüzün önemli felsefi problemlerini de gündeme getirmektedir. Biz bu yazıda bu problemlerden en önemlilerini Noah ve Mikkel arasında geçen diyaloga dayanarak ele almaya çalıştık. Noah'ın diyalogta söylemiş olduğu “Kimi zaman sorgulayan kişileri de sorgulamak gerekir” sözünü, yazımız boyunca yerli ve yabancı ateistlerin eserlerinden alıntılar yaparak eyleme döktük. Yazımızı burada noktalıyoruz. Dark dizisiyle ilgili başka yazılarda görüşmek dileğiyle. 

Notlar Ve Kaynakça 

Not 1: Aslında, Kuran'da İslam ifadesi, Hristiyanlık, Yahudilik dinlerini ve ayrıca diğer elçilerin vahiy bildirilerini de kapsayacak şekilde kullanılır. Aralarında nüanslar olsa da hepsinin Allah'ın varlığı ve birliği, elçilerin varlığı, ahiretin varlığı vb. birçok konuda temel ilkeleri değişmez olarak yer almaktadır. 

Not 2: Evrim konusunda Müslümanlara yöneltilen eleştirileri bu yazımıza dahil etmedik. Bu konuda “Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?” (Caner Taslaman), kitabı okunabilir. 

Not 3: Neden Dinin Tek Kaynağı Kuran'dır? isimli yazıyı okumanızı tavsiye 

ederim: http://www.diniyazilar.com/2020/02/neden-dinin-tek-kaynagi-kurandir/ 

Not 4: Bu yazıda yararlandığımız kaynaklar şöyledir: 

l- Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize, Kuran Araştırmaları Grubu. 

2- Big Bang, Felsefe ve Tanrı, Caner Taslaman. 

3- Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman, Alvin Plantinga. 

4- Fıtrat Delilleri, Caner Taslaman. 

5- Bilim Ne Değildir, Alper Bilgili. 
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Kader inancı İslam’da olduğu gibi bir çok dinde anlaşılması en zor meselelerden biridir. 
Hristiyanlıkta Allah Adem'i yaratır cennete koyar, onun bir parçası olarak da Havva'yı yaratır ve Adem'e şöyle söyler; “İyiyi ve kötüyü bilme ağacından kesinlikle yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.” (Yaradılış 2:17) Adem Allah'ın emrine karşı çıkar ve o ağaçtan yer. Hristiyan inancına göre Adem'in bu günahı bütün insanlığa mal olur ve bütün 


insanlar Adem'in işlediği günahtan sorumludurlar ve bütün insanlar günahkardır. Nitekim cennette ölümsüzken ölümlü oldular, mutluyken mutsuz olabilecekleri bir hayata sürüklenmiş oldular.Bundan dolayı “İlk Günah” söylemi meşhur bir söylemdir. Hristiyanlar bu inanışlarını şu naslarına dayandırırlar; Pavlus “Bir adamın söz dinlemezliği yüzünden birçokları günahkar kılındı” (Romalılar 5:19), Davut şöyle yazmıştır; “Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde anam bana hamile kaldı” (Mezmur 51:5) Bu vb. ayetlerine dayanarak bütün insanlığın kirli ve günahkar olduğu ifade edilir. Nitekim Pavlus; “Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12) demiştir. Hristiyanlar Mesih lütfuyla bu günahlardan arınacaklarını düşünürler. 

(Dikkat bu yazı spoiler içerir) 

Dark Dizisi üçüncü sezonu yayınladı. Dizi senaryosunu kader anlayışı üzerine çizmiştir. 
Winden kasabasında Mikkel gizemli bir şekilde kaybolur, kaybolan bu çocuk bir mağarada zamanda yolculuk yapıp daha eski bir zamana geçmiştir. Kasabadaki olumsuzluklar yaşananlar her şey bir döngüye bağlıdır ve önceden yaşanılacak her şey belirlenmiştir. 
İlerleyen bölümlerde kasabada gerçekleşecek olan kıyamete odaklanan dizide Jonas bu döngüyü kırıp yaşanılan bütün acılara son vermek istemektedir. Dizide Kahnwald, Nielsen, Tidemann, Doppler aileleri bir düğüm gibi birbirine bağlanmış yaşananlar sürekli tekrar etmektedir. Ne seçilirse seçilsin ne tekrar edilirse edilsin olan durum değişmiyor ve sonuçlar aynı oluyordu. İkinci sezonun sonunda bu döngünün sadece zamanla sınırlı kalmayıp aynı zamanda yeni bir dünya olduğunu sinyalini veriyor. Son sezonu, sezon boyunca kimi noktalarda dile getirilen “Bildiklerimiz bir damla, bilmediklerimiz ise bir okyanustur.” 
Sloganı çerçevesinde anlamak mümkün. Dizi bölümler geçtikçe olayları daha bir genişletiyor ve olaylara daha bir geniş açıdan bakmak gerektiği izlenimi veriyor. Son sezonda Jonas'ın dünyasında yaşananların aynı şekilde Martha'nın da dünyasında yaşandığını ve Martha'nın da kendi dünyasında yaşananlar için mücadele ettiğini anlıyoruz. Jonas, her şeyin yok olmasıyla olanların düzelebileceğini düşünürken Martha'a yaşam döngüsünün devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Dizide sonuç olarak üçüncü bir dünya vardır ve bu dünya ise gerçek normal olan dünyadır. Üçüncü dünyada bütün ailesini kaybeden ve dizide sürekli saatçi olarak tanıdığımız H.G Tannhaus Winden'de bir trafik kazasında bütün ailesini kaybetmiş zamanı geriye alabilmek için ise bir zaman makinesi tasarlamıştır. Bu zaman makinesi Tannhaus'u geriye götürmemiş ve birbirine bir düğüm gibi bağlı iki dünya ortaya çıkarmıştır. Bu iki dünyada ise bütün her şeye sebep olan Jonas ve Martha'dır. Bu durumu düzeltmek için Tannhaus'un ailesinin kaza yapacağı güne giderler ve bu kazayı önlerler böylece zaman makinası icad edilmemiş ve herşey normale dönmüştür. 

Dizideki Jonas ve Martha ile Hristiyanlıktaki Adem ve Havva hikayesi “İlk Günah” kavramı çerçevesinde birleşmektedir. Zaten son sezonda birçok sahnede Adem ile Havva'nın resmi Jonas ve Martha ile ön plandadır ve tıpkı bütün insanlar Adem ve Havva'ya bağlı olduğu gibi iki dünyadaki Winden Kasabası sakinleri Jonas ve Martha'ya bağlıdır. Hristiyanlıkta ilk günaha karşılık olarak Mesih'in lütfu varken. Dark'da bu Matrix Hatası olarak değerlendirilip Jonah ve Martha işlenen ilk günahı yani H.G Tannhaus'ın ailesini kaybettiği o anı düzeltirler, zaman makinesi de yapılmamış olur ve bütün sorunlar düzelir ve hayat normalleşir. 

Diziyi aslında Hristiyanlığa bir eleştiri yada bir isyan olarak değerlendirebiliriz. Adem o günahı işlememiş olsaydı insanlık bu kadar zulüm görmeyecekti. Şayet adem olmasaydı bizler cennette ölümsüz ve acısız bir şekilde yaşayacaktık Adem'in suçu neden beni bağlıyor ve ben neden Adem yüzünden imtihandayım? Bu sorularla birlikte dizi üzerinden, Hristiyanlıkta olan bu tezat daha kolay anlaşılabilir. 

İslam'da suçun şahsiliği vardır nitekim Allah Kur'an'da “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez.” (Fatır/18) buyurarak bu durumu net olarak ifade etmiştir. 
Dolaysıyla İslam'da ilk günah diye bir olay yokken kimi alimler Adem ile Havva'nın olduğu 


yerin bizlere vadedilen sonsuz Cennet olmadığını ifade etmişlerdir. Maalesef İslam kaynaklarına Yahudi ve Hristiyan kaynaklardan eklenmeler veya etkilenmeler gerçekleşmiştir. Bunun bir örneği Buhari ve Müslim'de geçen şu hadistir;“Havva olmasaydı kadın cinsi, kocasına ebediyyen ihanet etmezdi (Buhari, “Enbiya”, 1, 25; Müslim, “Rada?”, 62, 63)” Hadisin şerhlerinde Havva'nın Adem'i o ağaçtan yemesi konusunda kararlı tutumu yada Adem'i kışkırtmasından dolayı Adem'in ağaçtan yediği bundan dolayı bu eylemi ilk yapan Havva olduğu bildirilmektedir. Metinden de anlaşılacağı üzere sadece ilk yapan değil aynı zamanda bütün kadınlara bir nevi miras bıraktığı anlaşılıyor. Nitekim İbn Hacer Fethul Bari?de İmam Nevevi”de Minhac'da bu hadisin şerhini yaparken kadın ırkının ihanete meylini buna bağlıyorlar. Hatta İbn Hacer nerdeyse bütün kadınların kocalarına gerek fiili gerek kavli ihanetlerini üstlendiklerini ifade eder. Bu rivayetin İsrailiyyat olduğu açıktır her ne kadar Buhari ve Müslim'de de olsa bu hadis Kuran'a aykırı ve İslam'ın en temel ilkelerinden biri olan suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır. Allah Kuran'da bu suçu Adem'e yüklemiştir; “Bunun üzerine “Ey Âdem!” dedik, “Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin! Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. 
Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın.” Derken, şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi?” Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Âdem rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. (Taha/117-122) Ayetlere göre suçu işleyen dolayısıyla tövbe eden de yine Adem'dir. Olayın Havva ile bir alakası olmadığı gibi sonraki kadın ırkının da bir sorumluluğu yoktur. Erkeğin de ihanet edeni olduğu gibi kadının da vardır. Hiçbirinin günahı bir başkasının yüzünden değil ancak kendi hatasındandır. 

Sonuç olarak Dark dizisi Hristiyanlıktaki çarpık inancı bize hatırlatırken İslam'da doğru bildiğimiz yanlışları da hatırlatmış oldu. 


NETFLİX'İN ZAMAN YOLCULUĞUNA ÇIKARTAN DİZİSİ; DARK HAKKINDA 7 
DETAY 
05.07.2019-neoldu.com/dark-hakkinda-7-ilginc-gercek-36582h.htm 


Netflix'in 2017 Aralık ayında yayınlanmaya başlayan dizisi Dark; Stranger Things'in Alman ve daha korkunç versiyonu olarak tanıtılmıştı. Alman yazar ve oyuncu Jantje Friese ve İsveçli yönetmen Baran bo Odar işbirliğinde yaratılan bu dizi 3. Sezonunun yayınlanmasıyla IMDB listelerini alt üst etmeyi başarmıştı. Büyük bir ilgiyle ve merakla beklenen Netflix'in en başarılı dizilerinden Dark'ın 3. sezonu ise 27 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Diziyi tam olarak anlamak için elinizde soy ağacı listesiyle izlemeniz gerekse de bu beyin yakan diziyi şiddetle öneriyoruz! Bu içeriğimizde ise Dark dizisi hakkında bilinmeyen gerçekleri, detayları ve ilginizi çekebilecek bilgileri sizler için derledik. İşte Dark dizisi hakkında 7 ilginç detay! 
Dark Dizi İncelemesi 

1. İlk sezonuyla kafamızı inanılmaz bir şekilde karıştıran Dark dizisinde ortada bir kayıp çocuklar sorunu var fakat, asıl meselenin kim tarafından ve neden kaçırılıldıkları değil de, ne zaman kaçırıldıkları olduğunu biraz sonradan farkedebilirsiniz. Konusu itibariyle Stranger Things, The OA veya Mindhunter dizilerinin sevenleri için Dark hakkında aşırı doz uyarısı verebiliriz. 


2. Dark'ın yönetmeni pek çoğumuzun yine izlerken beynini yakan, izlemeyenlerin de mutlaka izlemesi gereken “Who Am P filminin de yönetmenliğini üstlenen Baran bo Odar! Zaten eğer bu filmi izlediyseniz Dark”ı izlerken size filmi anımsatması hiç de anormal olmazdı. Dizinin de filmin de her sahnesinin kartpostal niteliğinde ve kasvetli oluşunun dikkatinizi çekmemesi imkansız! 


3. Dark dizisi, adını Grimm Masalları'nın da ilham kaynağı olduğu devasa Siyah Orman ile çevrili “Winden im Elztal”dan alan ‘Winden’ adlı hayali bir distopyada geçiyor. Bu özenle yaratılmış dünya gözlerinizi alamayacağınız görüntülerle büyülenmemize sebep oluyor. 


4. Beynimizi eriten bu muhteşem dizideki o büyüleyici orman sahnelerinin hepsi Berlin yakınlarındaki “Kallinchen? isimli bölgede çekiliyor. Bu bölge aslında askeri bir bölge ve dizinin çekimleri için çok fazla izin alınmış çok farklı kişilerle görüşülmüş ve büyük sorumluluklar alınmış! 


5. Dizide sıkça seyirciye gösterilmeye çalışılan “Raider? markalı çikolata gerçekten varolan bir marka. "Raider" ingilizcede kötü anlamlara geldiği için firma çikolatanın adını değiştirip "Twix" yapmıştır. Evet o meşhur "İkisini de dene, tarafını seç" mottosuyla bildiğimiz çikolatanın adı eskiden Raider'imiş. 


6. Dark dizisinde sıkça zoom yapılan fotoğraflarda Mads'in üzerinde birçok kez gördüğümüz sarı sewatshirt üzerindeki yazıda "Atomenergie Nein Danke" yazması dikkat çekiyor. Bu cümlenin 1980'lerde Alman Nükleer karşıtı örgütün sloganı olduğunu biliyor muydunuz? O dönem uzun yıllar boyunca üzerinde "Atomenergie Nein Danke" yazan tişörtlerle binlerce insan Nükleer enerjiye karşı durmuş. 


7. Chernobyl dizisi IMDB’ deki tüm dengeleri değiştirdiğinde daha iyi ne çekilebilir diye düşünürken Dark bomba gibi gündeme düşmeyi başardı. Her bölümüyle IMDB ”'de 9 üzerinde puan alan Dark, kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu! 


Beginnings and Endings 21 Jun, 2019 
K 9.1 (3.418) Yr Rate 

Six months after the disappearances, the police form a task force. In 2052, Jonas learns that most of 
Winden perished in an apocalyptic event. 


Dark Matter 21 Jun. 2019 
$ 9.3 (3.010) si Rate 

Clausen and Charlotte interview Regina. The 
Stranger takes Hannah to 1987, where Claudia has an unnerving encounter and Egon visits an old nemesis. 


Ghosts 

# 9.5 (2.913) YrRate 

a 

In 1954, a missing Helge returns, but he'll only speak to Noah. In 1987, Claudia brings the time machine to Tannhaus, and Egon guestions Ulrich again 


The Travelers 2 ? 
K 9.7 (3.162) Yr Rate nms 
Jonas meets an ominous figure. While the kids comb the cave for answers, the adults gather in the 

> bunker to share what they know about the travelers. 


DARK DİZİSİNDE EROL EVGİN SÜRPRİZİ 
02.07.2019-haberturk 


Almanya'daki küçük bir kasaba olan Winden'da kaybolan çocukların hikayesiyle başlayan ancak daha sonra geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki kurgusuyla ön plana çıkan Dark'ın Türkiye tanıtımında Erol Evgin yer aldı. 


Almanya'daki küçük bir kasaba olan Winden'da kaybolan iki çocuğun hikayesini anlatan, daha sonra geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamandaki kurgusuyla kafaları karıştıran Dark dizisinin Türkiye tanıtımı dikkatleri çekmeyi başardı. 


Kasabada yaşayan 4 ailenin birbirleriyle olan tuhaf ilişkilerini ortaya koyan dizinin tanıtımında ünlü sanatçı Erol Evgin yer aldı. 


Dark'ın Türkiye'de Zaman Yolculuğu adlı videosunda sarı yağmurluğuyla bilinen Jonas'ın Winden Mağaraları'na girdiği zannediliyor. Karakter mağaralarda gezinirken yerde Erol Evgin kasedi buluyor. Ancak daha sonra sarı yağmurluklu ismin Erol Evgin olduğu 


anlaşılıyor. 


Daha sonra başka bir zamanda bulunan kendisiyle karşılaşan Evgin, “Ne zamandır yapıyoruz bunu, 33 yıldır mı?” diyerek, Dark dizisinin temasına uygun bir şekilde videoyu sonlandırıyor. 


Netflix'in "Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir" açıklamasıyla paylaştığı videoyu izleyenler oldukça şaşırdı. 


Dark 1. Sezon Özet 


2019'da kasabalı bir oğlanın kaybolması, tuhaf ve trajik bir geçmişe sahip olan küçük Alman kasabası Winden'ın sakinleri arasında korkuya neden olur.Umut kırıcı bir keşif polisin şaşkınlık yaşamasına yol açtığında Ulrich, elektrik santrali için arama emri çıkarmaya çalışır. 
Gizemli bir yabancı, otele giriş yapar.1986'da Ulrich'in kardeşi Mads, bir aydır kayıptır. 
Geçmiş ve şimdiki zamanın iç içe geçmesi, kafa karışıklığının hüküm sürmesine yol açar. 


Tuhaf olaylar nedeniyle dejavu hissi yaşayan Charlotte, Peter'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. Magnus karşısına dikildiğinde Franziska sinirden köpürür.Hannah'nın Ulrich'e karşı duyduğu takıntı aşırıya kaçar. Bir yabancı, Regina'dan önemli bir paketi teslim etmesini ister. Martha, Jonas ve Bartosz'un arasında kalır. 


Yanıtları bulmak için geçmişe bakan Ulrich, rahatsız edici aile sırlarını araştırmaya başlar. 
Yeni araçlarla donanan Jonas, mağaranın karanlık derinliklerini araştırır. Ulrich, huzurevinde yaşayan kırılgan ve korkmuş Helge'yi sorgular. Jonas, Mikkel'i arar, ancak yabancı onu geçmişe burnunu sokmaması konusunda uyarır.1953'te iki oğlanın biçimsiz cesetleri inşaat alanından çıkarılır. Gelecekte bu konumda Winden'ın nükleer santrali yükselecektir. 


Ulrich kanunla ters düşer. Helge, Egon Tiedemann'ı atlatmaya çalışır. Claudia mağaranın güçlerinden yararlanır. Katharina, Hannah'ya tepki gösterir.Peter, büyük bir şaşkınlık yaşar. 
Jonas, ailesiyle ilgili gerçeği öğrenir, ancak onu bekleyen başka sürprizler de vardır. Helge, bir fedakârlıkta bulunur. 


ASTROLOJİK TUTULMALARI İLE DARK 2020 YAZI: BELİRSİZLİKLE 
BARIŞMAK 


22 Haziran 2020-Can Aydoğmuş-hurriyet 


Canım Okurlarım, Dark dizisine ve şu an ki dünyanın içinde olduğumuz astrolojik etkiyi gördüğüm zaman 2020 yaz ayları ve tüm yıl bana Dark dizisinin tezahür etmiş hali gibi geliyor. 


Çünkü her şey birbirine bağlantılı bir şekilde devamlı geçmişe ve geleceğe gidip geliyoruz. 
Bu düzlemde günden güne daha fazla gerçekler ortaya çıkarak her şeyin derinlerindeki kişiler yüzlerini gösteriyor. Her bir ülke birbirinin paralel yaşamı gibi paralel boyutları bizlere 
yaşatıyor. Sonuç olarak 2020 ve 2021 yılının sonundan sonra dizi bitecek ama etkisi 2023 
Ocak sonuna kadar bizi etkileyecek gibi duruyor. 2020 ve 2021 yılları dönemi politikacılar için tehlikeli ve skandallar ile dolu bir dönem... 


Yaşam aslında her an bizimle eşzamanlılıklar ile konuşuyor. İçinden ilerlediğimiz yaşam insanlar için şefaflaşarak şok edici bir hal alıyor. 


Armağan Çağlayan'ın youtube programında Murat Övüç ve Selin Ciğerci ile yaptığı röportajları seyrettiğim zaman “işte budur.” dedim... 


Herkes son derece samimi, açık dürüst ve hiçbir şeyini saklamadan söylüyor. 


Tüm dünyada ünlüler dünyasında neler neler var herkes biliyor. Lakin niye ise Uluslararası Seks Federasyonu'nun kabul ettiği bütün dünya bilim insanlarının doğal yönelimlerine televizyonlarda çarpık ilişki diyerek cehaletin doruğunu yaşamaktan utanmıyorlar. Şu ana kadar herkes üstünü kapata kapata ilerlemeye alıştığı için sosyal medya fenomenlerinin gerçekten yeni çağın gerçek ünlülerinin yani sevilen ve takip edilen insanlarının dürüstlüğüne medyanın alışması zaman alacak gibi... 


Eskiden belli gazeteler, televizyonlar varmış. Onlar kimleri öne çıkarırsa o kişiler ünlü sayılıyormuş. Bence gerçek ünlülük onlar değil şu an ki sosyal medya ile ünlü olan insanlar. 
Gerçek Celebrity olmak demek çoğunluk tarafından sevilmek demek.... 


Tabii gerçekte artık dünyanın istediği bu şeffaflık! Dünya gerçeklere aç! Ateist nüfusun dünyada en çok olduğu ülkenin İran olduğunu düşünecek olursak insanlar özgürlük istiyor. 


Dayatmalar, korkutmalar ve kısıtlanmış bilinç kalıpları artık dünyada barınamıyor.Kim ne derse desin artık dünya değişti! Kabul edilse ve edilmese de yaşam bizi bambaşka bir dünyaya taşıyor! 


Geçmiş yüzyılları öven insanların belki o zamanki ataları köle pazarında satılıyor ya da ailelerinden çocuklar alınıp kurban ediliyordu. Elbette okumadıkları bilmedikleri için öyle 


kendilerince bilmedikleri bir dünyayı özlüyor ve onu bugüne taşımaya çalışıyorlar. Lakin çabaları boş! 


Çünkü artık insanlık rüyadan uyandı!!! 


21 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tarihlerinde olacak olan tutulmalardan dolayı iki tutulmanın 
arasındaki dönem inanılmaz önemli... 


21 Haziran Tutulması ile bütün kanaat önderleri, siyasetçiler, parti liderleri ve futbol liderleri 
dahil tüm liderler için yeni bir dönem başlayacak ve hepsinin değişimleri 2020 ve 2021 yılının temmuz ayına kadar istenecek ve çoğu da değişecek! 


21 Haziran ile 5 Temmuz dönemlerinin Türkiye'nin doğusunu deprem ve doğal afetler ile 
ilgili etkilediğini yazmıştım. 


Mars “ın Rahu ve Ketu ile etkileşimi aynı anda Mars Jüpiterin evindeyken Jüpiterin Pluto? ya yaklaşması ile farklı kişiler güçlenirken farklı kişiler güç kaybedeceği zamanlar başlayacak. 


Bu birleşimin tam olacağı ve etkinin tam tetikleyici tarihleri 25, 26, 27 Haziran 2020 
tarihlerinin 1 hafta öncesi ve 15 gün sonrası boğulma, gemi batışları, seller, tusinami gibi olaylar, hortum, fırtına, çığ düşmeleri, devletlerin düşüş başlangıçları, doğal afetler, depremler, dünyayı sallayacak inletecek olaylar ve çok yoğun fanatik terörist hareketleri gösteriyor. 


Aynı tarihlerin tam aynı zamanda 2017 yılında benim ‘2020 yılında 3. Dünya Savaşı olacak? 
dediğim dönemlerden birkaç ay sonra başlayan Dark dizisinin en başından itibaren kıyametin kopacağı söylenen ve yeni dönemin başlayacağını dizide anlattıkları 27 Haziran tarihinden tam da benim de astrolojik olarak söylediğim gibi 2020 ve 2021 değişim sürecini tetikleyen tarihte başlıyor. 


İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı astrolojik olarak görünüyor. #iran #astroloji. İran Özgürlüğe ilerleyecek ve şu anki sistemi değişir! Bu değişim dış ülkeler ile savaş ve iç mücadele ile ilerleyebilir. İran reforma gidecek! 


Tabii ben o gün kıyamet kopacağına inanmıyorum. Lakin biz o sırada görsek veya görmesek de eski dünyanın fişi çekilerek yeni dünyanın fişinin takılacağı birçok kısıtlı bilinç topluluklarını bile pes ettirme noktasına getirecek artık gücün özgürlükçü taraflara geçeceği sürece başlıyoruz. 


Elbette ilk başta gerginlikler olabilir lakin sonrası kesinlikle çok iyi olacak... 


Zaten dünya 2022 “nin Nisan ayından başlayarak 2023 Ocak sonrasında tam görünürlük kazanması ile 2025 yılı ortasına kadar bayağı refah dolu bir dönem yaşayacak! Elbette bu dönemin içinde zor süreçler yaşayan ülkeler olacak lakin genel anlamda yorumlayacak olursak ve şu an ile karşılaştıracak olursak 100% şu andan çok daha iyi olacak! 


Türkiye'nin 2022 Nisan sonrası başlayarak 2023 Ocak sonrasında ortaya çıkmaya başlayacak bir biçimde 2024 yılında tam olarak kendini gösterecek şekilde, Dünyanın süper güçlerinden 


bir tanesi olacağını ve ülkemizin inanılmaz bir zenginlik, refah, özgürlük ve rahatlık içinde olacağını 100% emin olduğumu yazarak söyleyebilirim! 


Dark dizisini seyrettiğiniz zaman gelecekte herkesin maskeli gezdiğini ve çok büyük savaşlar olmuş olduğunu görebilirsiniz. Evet ben zamanında 2020 3. Dünya savaşı demiştim ve hala da bu fikrimde hem fikirim. Sonuç olarak da bütün dünya liderlerinin de açıkladığı gibi 2. 
Dünya savaşından sonra bütün dünyayı en çok etkileyen olay Covid19 süreci oldu! 


Dark gibi geçmişte çekilmiş pek çok dizi ve filmin bu dönemi birebir anlattığını seyrettiğiniz zaman hepsini şok olarak seyrediyorsunuz. Bunun nedeni aslında o insanların bu dönemi bildikleri değil, özellikle kitap ve senaryo yazan insanların kolektif bilinçte zaten bilinen bilgileri ilham alma içinde iken alıp yazmalarından kaynaklanıyor. Tabi bütün bu film ve diziler de sonuç olarak da süreç bir şekilde çözülüyor ve bitiyor. 


Bizim içinde zaten o şekilde olacak. Daha öncede söylediğim gibi 2021 Şubat ortasından sonra artık domuz gribi gibi etkisiz bir hal alıp 2023 Ocak sonrasında Dünyadaki etkisi biter... 


Tabi ben 2020 yılında birçok yeni virüslerin ortaya çıkacağını hatta tam 2020 Haziran ayında ve eylül ekim ayında yeni virüslerin de çıkacağını astrolojik yorumumda yazmıştım. Aynen dediğim gibi Çin'de haziran ayı içinde yeni virüs türü bulundu ve çok daha tehlikeli olduğu belirtilerek bölge karantinaya alındı. Önümüzdeki dönem Çin'in sakladığı pek çok gerçek tek tek ortaya çıkacak! 21 Haziran ve 5 Temmuz dönemlerinden yeni virüsler gündemde çok daha fazla yükselecek ve hatta bazı dünya ülkelerine etki edip korku yaratabilir. 


21 Haziran 2020 tarihinden sonra uzaylılar, gizli güçler, kötülükler, şeytanilikler, çoktan 
bulunmuş ama insanlığa sunulmamış tedaviler ilaçlar, covid19 ile ilgili gizemler, gizlenen ve saklanan her şeyi Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında arka arkaya ortaya çıkmaya devam edecek! 


Özellikle petrol bu dönem de ve tüm 2020 yılında önemli bir gündem oluşturacak! Petrol şirketlerine, merkezlerine, kaynaklarına, depo ve petrol kuyularına saldırılar yapılabilinir. 
Aynı zamanda yeni petrol kaynakları bulunabilinir. 


Şimdi gelgelelim bu dönemde ne yapmamız gerektiğine: 

Her şeyden önce Prof. Dr. Mehmet Sungur'un Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri isimli kitabını mutlaka okumalısınız! Bu kitap gerçek anlamı ile tam olarak içinde yaşadığımız bu süreç ve aslında bütün hayatımız için dünyanın en önemli bilim insanlarından bir tanesi tarafından kaleme alınmış bir hazine... 


Birçok kişi uyuyamadığını yada uykusu olmasına rağmen uyuyamadığını yada uyuduğunu ama kendini yorgun hissettiğini veya bir gerginlik, sinir, agresyon, nefret, öfke gibi etkenlerin hayatında ortaya çıktığını söylüyor. 

Bir kere bu dönem de 2020 Kasım ayına kadar bütün gezegenler ters döneceği ve 21 Haziran 


ile 5 Temmuz tutulmaların yanında söylediğim tüm astrolojik etkenlerden dolayı kesinlikle ani kararlar vermemek ve çok sakin olarak geri çekilmek lazım. 


Eğer sorunlarınız varsa terapiye yönelmeli, feng shui kitapları okuyarak evinize uygulamalı ve bol bol bütün düşünce gücü, bilinç altı ile ilgili kitapları okuyarak uygulamalısınız. 


En önemlisi yardıma muhtaç hayvan ve insanlara bol iyilik yapmalısınız! Kör, sakat ve engelli kedi ve köpekleri sahiplenmelisiniz. Eğer bu canlılara sahip çıkar ve bakarsanız yaşam da sizlere sahip çıkacak ve bakacaktır. Sizin enerjinizi yükseltecek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak filmler, diziler seyretmeli ve kitaplar okumalısınız... 


Kendinize bir rüya defteri belirleyip düzenli olarak bütün rüyalarınızı yazmalı aynı anda günlük tutmaya başlayarak içinizi kağıtlara dökmelisiniz böylelikle ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Elbette beni youtube kanalımı ve instagram kanalımı seyrederek çok sayıda size faydası olacak çalışmalara teknik ve farkındalıklara ulaşabilirsiniz... 


20 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arası özellikle terör, savaş, patlamalar ve doğal afetler 
adına gergin bir süreç. 


3 Ekim ile 25 Aralık 2020 arası yine aynı şekilde bu sefer daha güçlü olarak Çin, Amerika, 
Kuzey ve Güney Kore, Hindistan, Asya ve İran gibi ülkeler adına tabi aslında tüm dünya adına da topraklarına saldırılar olabilecek çok gergin dönemler.. 


Özellikle 21 Haziran ve 5 Temmuz tutulmalarının arasında 15 gün öncesi ve sonrası en çok İran,Arabistan, Oman, Yemen, Dubai, Katar, Afrika'nın orta kesimi, Kuzey Hindistan, Çin, Nepal, Tayland, Güney Kore ve Kuzey Kore etkilenecek ve buralarda deprem, saldırılar , doğal afetler ve ateşli patlamalar olabilir. 


Lakin bence Hindistanın Kuzeyi ve Çin'i aynı anda etkilediğine göre sınırlarında problemler ortaya çıkabilir. 


Türkiye'ye dışarıdan değil, sadece siyasi mücadeleler adına ve tabii 2023 Şubat ayına kadar ekonomik olarak zor süreç! 


Çok sayıda insan bana Türkiye'nin doğusunda hangi şehirler diye soruyor. Lakin etki çok geniş bir alanı etkilediği için bütün doğu diyorum. Orta doğu, Güney doğu ve Kuzey doğu olmak üzere Türkiye'nin bütün doğu kesimini tutulmalar etkiliyor. O yüzdende astrolojik 

olarak doğal afetlere karşı dikkat etmek gerekiyor... dedim. 


Türkiye'nin Ege kısmında ise daha hafif bir etki var o yüzden onun çok yoğun etkilemeyeceğini ciddi bir şey olmayacağını düşünüyorum. 


Çoğu insan bana büyük İstanbul depremini soruyor. Bence astrolojik olarak büyük İstanbul depremi bundan yedi buçuk ile 10 yıl sonra olur. Yani 2027 yılından sonrası ile 2033 yılı arasında olur. Tabi 2033 yılı bütün dünya ve Türkiye için bayağı sarsıntılı bir dönem... 
Bununla ilgili ayrıca yazarım. 


Bunları zaten geçen aylardaki köşe yazılarımda yazmıştım. 


Burada Seren Serengil'e , Bircan Bali ve tüm çalıştığı tv programı ekibine özellikle Avrupa Seksoloji Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sungur ile canyaziyor instagram hesabımda yaptığımız ve igtv ‘ye kaydettiğm canlı yayınlarımı seyretmesini çok tavsiye ediyorum. 
Kendileri seyrettiği zaman neden böyle bir şey söylediğimi çok daha iyi anlayacak ve almaları gereken bilgiyi alacaktırlar. Daha da başka bir şey söylemek istemiyorum. Lütfen kimse sormasın. 


Seren Serengil?e tavsiyem nolur bol bol Feride Gürsoy ve Yeliz Can gibi başarılı isimlere aile dizimine gitsin, bol pozitif imajinasyon ve her türlü onu olumsuz düşünce kalıplarından özgürleştirecek Louise Hay'ın hayatını iyileştir... access consciousness gibi eğitimler alsın. 


Son olarak Caner Çalışır'ın vefatına çok üzüldüm. Kendisini hiç tanımadım, takip etmiyordum yada en ufak bir yazışmamız bile olmadı. Lakin etrafina neşe saçan bu kadar genç yaştaki bir insanın vefat haberi beni üzdü. Yeri huzur ile dolsun. Mutluluğa gitsin. Allah rahmet eylesin. 


İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci olayına gelecek olursak hangi taraf haklı bilmiyorum lakin bu olay adına şunu söylemek istiyorum eğer iki çift arasında sorun varsa mutlaka ilişki konusunda uzman psikolog, psikoterapist ve psikiyatristlere gitmek onların denetiminde bu ayrılık sürecini geçirmek lazım. Bu şekilde ayrılan çok ünlü arkadaşlarım hiç sorunsuz bir şekilde ayrıldılar ve bitti... 


Aksi halde bazen dışarıdan bir destek olmadan çok zor olabiliyor. Eğer terapiye taraflardan biri yaklaşmıyorsa o zaman en kısa yoldan geri çekilmek en mantıklısı. 


Bazen de maddi manevi hiçbir şeyin peşine düşmeden o sürecin acısını uzatmadan ve büyütüp sizi yıpratacak noktaya getirmeden içinden çıkmak lazım. 


Karşıdaki kişi bir şey istiyorsa ver gitsin... yada karşındaki vermiyorsa bırak... O sana zaten başka yerden gelir... 


Ben her zaman bir sorun olduğunu hatta karşımdaki kişinin tamamen haksız olduğunu görsem bile parası yada her ne ise al fazlası ile git... derim ve yollarım... Böylelikle enerjimi böyle olumsuz bir sürecin içine sokmadan ve kıtlık bilincine girmeden o paranın kat ve katı ile geri geleceğinden emin olurum... 


Sonuç olarak da her zaman öyle olmuştur... 


Bu arada Bülent Ersoy en zooorrrr sadesati olan 8. Evdeki Ay sadesatisini sorunsuz atlattı... 
Tebrik ediyorum. Ne kadar güçlü bir kadınmış inanılmaz bir olay... 2014 Kasım sonrasında başlayarak 2017 Ekim sonrası da asıl zor sürece girmesi ile 2019 Mart sonrasında en zor sürecin başladığı sadesati dönemi en sert orta bölümü 2020 nin 25 Ocak tarihinde bitmiş. 
Gerçi daha iki buçuk senesi var. Tam 2023 Ocak ayında bitiyor ama yine de en zoru orta dönemidir. Jüpiter daşa döneminde sadesatilerin çok zorlamadığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Jüpiter daşasına 2016 da girmiş. Bundan sonra 16 yıl Jüpiter daşasını yaşar... Gerçekten çok güçlü bir kadın. 


Not: Biliyorsunuz bir astrolog Haberturk kanalında Fatih Altay'lının programında Çin 2020 
yılında ekomonik büyüme yaşayacak demişti. Ben de aynı dönemde röportaj ve yazılarımda Çin'de büyük patlamalar olacağını bütün dünyayı etkileyeceğini, Çin'in sadesati denilen çok zor bir sürece girdiğini ve 2023 yılına hatta 2025 sonrasına kadar çok zor bir süreç yaşayacağını yazmıştım. 


Herkes kim haklı çıkacak dedi ve ben haklı çıktım...Bununda burada altını çizeyim. Hiçbir şey bilmeyen insanlara “her şeyi bildi? diyorlar. 


Tamamen pr harikası şu ana kadar bin kere söyledikleri çıkmayan, her seferinde yazıp sonra çıkmayınca silen astrologlara buradan sesleniyorum. Utanmadan astroloji eğitimi vereceğinize gidin söyledikleri çıkan yurtdışındaki başarılı astrologlardan eğitim alın... 


Daha çok hiçbir şey bilemeyen ve insanları da yanlış yönlendirecek insan yetiştirmeyi bırakın! 


Size gelen danışanlara da negatif şeyler söyleyerek insanların hayatlarını karartmayın! Yazık günah! İnsanların kafalarına ektiğiniz kara tohumlar ileride sizin önünüzde kapkara ormanlara dönüşürler... 


Her ormanın da elbette bir aslanı ve üstünde uçan bir kartalı vardır...Hayatımızın bize hayallerimizin ötesinde sevinç gözyaşlarımızı akıtacak mucizeler yaşatmasını diliyorum. 


Sevginin kaynağının gücünü tüm içime, kalbime, evime ve yaşamımın her bir noktasına tamamen sevgiden yaşamamı sağlayacak şekilde davet ediyorum... 


Sizi seven bir Can... 


KORONA VE HURAFECİ KOMPLOCULAR 
Pazartesi, 2 Mart, 2020-Mişari Zeydi-Suudi Arabistanlı gazeteci- yazar 


Bir hayalperestin, yaratıcı hayal gücünün ulaşacağı sınırları tasavvur etmek kolay değildir. 
Anlaşılan o ki; günümüzün felaketi, korkunç koronavirüsüdür. Çin'de doğdu, Kore'de süt emdi, İran'da büyüdü, İtalya'da yürüdü ve dünyanın dört bir köşesine koşar adım ilerledi. 
Batı'da ABD'den, doğuda Japonya'ya, soğuk kuzeyden güneyin çöllerine kadar sirayet etti. 
Hızlı yayılan bu virüs hakkında, cahilce yargılar, bilimsel yaklaşımların önüne geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü bu işin uzmanı sayılır, dolayısıyla açıklamalarına kulak vermemiz beklenir. Ancak çoğu insanın, bilimsel verileri dinlemek yerine, meçhul ya da cahil kaynaklara itimat etmesinin nedeni nedir, bilmiyorsak bir bilene sormamız gerekmez mi? 


WhatsApp, Twitter veya Facebook aracılığıyla, virüsün kaynağı, korunmanın ya da kurtulmanın yolları hakkında, birçok yazı, görüntü ve talimatlar paylaşılıyor. Salgının kendisi kadar hızla yayılan bu materyallerin asıl kaynakları bilinmiyor, kulaktan dolma şeylerin ciddiyeti gerçekten şüpheli. Ancak nasıl oluyorsa maalesef en aklı başında insanlar tarafından itibar görüyor. Koronavirüsten nasıl korunup kollanacağımızı öğütleyenlerden daha tuhaf bir kesim var; karanlık odalarda “komplo içen” sözde eğitimli-okumuş kesim. Bu *“komplocuların? 
kapalı kapılar ardında dünyaya komplo kuranların planlarına nasıl ulaştıkları ise merak konusu olmaya devam ediyor. 


Bazıları “koronavirüsünün?, rakip Çin'i maddi ve manevi olarak diskalifiye etmek amacıyla ABD fabrikalarında üretildiğini söylüyor. Görmüyor musun diyorlar, “Çin ejderhasına? neler olduğunu? Zararı şimdiden milyarlarca doları buldu, uzun süre kendini toparlayamayacak, Amerikalıların işi bu, bunu nasıl göremezsin? 


Bazıları da, çağlar boyunca tekrarlana gelen “komplo teorisine?” başvurmayı tercih ediyor. 


Efsanevi Rothschild ailesi, Avrupalı bu Yahudi ailesi, sınırsız zenginliklerini daha da arttırmak için bu virüsü dünyaya salmış olmalı. Böylece herkese kredi vererek servetlerine servet katacak ve dünyayı boyunduruk altında tutmaya devam edecekler. Bu örnekleri verenler, William Shakespeare'in Venedik Taciri oyununa ve kötü adam Shylock'a da atıfta bulunmayı ihmal etmezler. Evet, hayal edin, tüm bu yüzyıllardan sonra, Rothschildler hala masum insanlara karşı şeytani komplolar kurmayı sürdürmektedir. Bu arkadaşlara sormak gerek, eğer virüs salgının arkasında CIA veya Rothschild ailesi varsa, virüs niçin ABD'ye de bulaştı? Koronavirüs ABD'de de görüldü ve Başkan Trump ulusal bir mücadele başlattığını duyurdu. 


Trump yönetimi bugün Avrupa'da virüsün merkez üssü olan İtalya'yı sabote mi etmek istiyor? 
Ya da Rothsclid ailesi, hayali bir karakter olan amcaoğulları Shylock'un intikamını almak için mi bu belayı İtalya'nın başına sardı? Bu salgın zaten fiziksel bir felaket anlamına geliyor, bu yetmezmiş gibi ne gerek var akli felaketlere? 


AY'A GİDİLDİ Mİ? 
Hazırlayan: Caner Taşpınar-15.02.2021-odatv4.com 


Gerçekten Ay'a gidildi mi, gidilmedi mi? Yalanlar ve gerçekler neler... ABD'yi Ay'a götüren Türkler kimlerdi? 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta "Milli Uzay Programı'nın tanıtım 


toplantısında konuştu. 


Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 hedefinden bahseden Erdoğan, ilk hedefi “İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” diye anlattı. 


Türkiye'nin uzay ve Ay hedefleri medyada konuşulmaya başladı. 


Türker Akıncı'nın Beyaz TV'deki “Ne Var Ne Yok” programına konuk olan Tarih 


Felsefecisi, Araştırmacı ve Yazar Erkan Trükten'in sözleri dikkat çekti. 


“İnsanlık Ay'a Da Gidemedi, O Yüzden Türkiye'nin Önünde Fırsat Var” 

Erkan Trükten, programda “Henüz insanlık Ay'a da gidemedi, o yüzden Türkiye'nin önünde bir fırsat var” dedi. Türker Akıncı'nın “Bir dakika 1969'da gitti hocam” itirazı üzerine Trükten, “Gitmedi, ben gittiğini düşünmüyorum” diye karşılık verdi. 

“Şu anda Ay'a gidilmek için uğraşılıyor, Türkiye de o fırsatı yakalamış bir ülke” diyen 


Trükten, şöyle devam etti: 


“Ay'a gidilmedi, o teknolojiyle gidilmedi, ama artık gidilebilir, yani şu anda gidilebilme teknolojisi var. 1969'da Ay'a gidilmedi. Onu söyleyeyim. Rusya ve Amerika Birleşik 


Devletleri, bundan on sene önce Ay planlarını açıkladıklarında, şimdi gitmeleri gerekiyordu, 


yani şimdiye dek... Fakat yine gidemediler, hep ertelemede bulunuyorlar.” 


Programın sunucusu Türker Akıncı'nın “Ben o konuda size katılmıyorum, ben gidildiğini 


düşünüyorum” sözleri üzerine de Trükten, bu kez şu açıklamayı yaptı: 


“Ben gidildiğini düşünmüyorum açıkçası, ben de çok araştırma yaptım o konuda, o aletle hiçbir yere gidilmez, o bir teneke, onla hiçbir yere gidemezsiniz, folyo bir aletle öyle uzaya falan da çıkamazsınız yani. Bir saat markası var, o saat markasının içerisindeki bellekle öyle Ay'a falan gidemezsiniz. İşte o saat markasının belleğindeki bellek kadardı 1969”daki Ay'a 


götüren bilgisayarın belleği...” 


9 Ay Önce Yine Beyaz Twde Ay'a Gidilmediğini Anlatmıştı 
Aslında, Erkan Trükten, 9 ay önce de Beyaz TV'ye konuk olmuş ve Ay'a gidilmediğini 


savunmuştu. 
Burada birkaç video yayımlayan Erkan Trükten, özetle: 


Bir NASA Astronotu'nun röportajda, projeleri gerçekleşirse yakın dünya yörüngesinden çıkıp Ay'a hatta Mars'a gidebileceğini söylediğini, 


Eski ABD Başkanı Obama'nın bir konuşmasında, 30 yıl önceki teknolojiyi kullandıklarını açıkladığını ama buna karşılık bir başka NASA Astronotu'nun ise Obama'nın tersini söyleyip Ay'a gidemediklerini söylediğini, 


Bir NASA mühendisinin de “Van Allen” kuşağındaki yüksek radyasyon nedeniyle insanlı 


uçuşun problem olduğunu söylediğini aktarıyor. 


Programın sunucusu Türker Akıncı da “Bunları peş peşe koyunca ben gidilmediği kanaatine 


doğru ilerliyorum” diyor. 


Gerçekten Ay'a Gidildi Mi, Gidilmedi Mi 
Peki, gerçekten Ay'a gidildi mi, gidilmedi mi? 


Uzaya ilk uyduyu 1957'de Sovyet Rusya gönderdi. 
Ay'a ilk uzay aracını, Luna 2'yi, Sovyetler Birliği 1959'da indirdi. 


Sovyetler Birliği Kozmonotu Yuri Alekseyeviç Gagarin, 12 Nisan 1961'de uzaya çıkan ilk 


insan olmayı başardı. 


Uzaya gönderilen ilk kadın da Sovyet Kozmonotu'ydu. Valentina Vladimirovna Tereşkova, 


1963 yılında, Dünya'nın yörüngesinde üç gün geçirdi. 


Uzay yarışında geride kalan ABD, bu kez Sovyet Rusya'ya karşılık Ay'a insanlı uçuş 


projesini başlattı. 


20 Temmuz 1969'da ilk kez iki insan Dünya'dan başka bir gök cisminin üzerine indi. Daha 
sonraki yıllarda da 6 kez insanlı uçuş gerçekleşti ve Ay yüzeyinde toplam 12 kişi yürüdü. 
NASA'nın açıklamaları gerçek mi? 


Öncelikle, Apollo programı süresince yapılan 6 insanlı inişte toplam 380 kilogram Ay taşı dünyaya getirildi. Bu taşlar yaklaşık 50 yıldır bilim insanları tarafından inceleniyor. Bu 


çalışmaların tamamında, taşların Ay'dan getirilmediğini gösteren bir kanıt sunulamadı. 


Van Allen Kuşakları 
Erkan Trükten ve Ay'a gidilmediğini savunan kimselerin öne sürdüğü “Van Allen” kuşakları 


konusu... 


Dünya'nın etrafında manyetik alanlardan kaynaklanan bir bölge var. Enerji yüklü parçacıklarla dolu bu bölge iki radyasyon kuşağından oluşuyor. Astronotlar Ay'a giderken bu bölgelerden geçmelerine rağmen nasıl oldu da hayatta kaldılar? 


Önce, radyasyon kuşakları nasıl oluşuyor? 


Atomu oluşturan proton, nötron ve elektron gibi parçacıklar Güneş'te nükleer reaksiyonlarla birbirinden ayrılıyor ve Güneş rüzgarları halinde evrene yayılıyor. Bu parçacıklar pozitif ya da negatif yüklü olduğu için Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Dünya'nın etrafında kuşaklar şeklinde birikiyor. İç ve dış kuşaklar sabit şekilde kalıyor. Üçüncü olan en büyük kuşak ise büyük Güneş patlamaları sırasında oluşuyor ve sonra kayboluyor. Bu 


kuşaklar Dünya'nın ekvator bölgesinin üstünde çok kalınlar ama kutuplara doğru inceliyorlar. 


Apollo görevleri sırasında Güneş patlamalarının olmadığı zamanlar seçildi. Böylelikle üçüncü kuşak ortadan kalkmış oldu. İlk kuşaktan da hiç geçilmedi, ikinci kuşağın da en ince olduğu 


yerler seçildi. 


İşte temsili fotoğraf: 


Astronotların üzerinde radyasyonu tespit etmek için dozimetre vardı. Uçuş sürecince sürekli 


ölçümler yapıldı ve sonuç olarak 0.80 radyasyon görüldü. Bu da çok normal bir durumdu. 


Ayrıca, “Van Allen kuşaklarından geçilemez” iddiasına o kuşakları keşfeden James Van 


Allen bile gülüyordu ve iddiaları saçmalık olarak değerlendiriyordu. 


Farklı Ülkelerin Ortaya Koyduğu Kanıtlar 
NASA 'ya yönelik soru işaretlerini NASA'dan başka doğrulayan kanıtlar var mı? 


Japonlar, 2008 yılında Ay yörüngesine “Selene” adında bir araç gönderdi. Bu araçla Ay yüzeyini tarayıp onun üç boyutlu görünümünü oluşturdular. Bu görüntülerdeki ayrıntı şuydu, NASA görüntüsünde yer alan Apollo 11’in motor iziyle 2008'deki görüntü birbirini 


doğruluyordu. 


2008 JAXA 1971 NASA 


Daha sonra aynı bölgeye Hindistan araç gönderdi, harita çıkarıldı. Bir de Çin araç gönderdi, 


harita çıkarttı. Tüm haritalarda, ABD'nin görüntüsü doğrulanıyordu. 


Uydunun çektiği fotoğraflarda, Astronotların ayak izleri dahi görülüyor: 


“Ay'a Gidilmedi” Komplosunda İkinciyiz 


Ay gidilmediği tartışmasında ülkeler arasında ikinci sıradayız. ABD'nin hemen ardından 


Türkiye, çeşitli iddialarla Ay'a gidilmediği tartışmasını yapıyor. 
Bu tartışma genellikle NASA'nın yayımladığı fotoğraflar üzerinden yürüyor. 


Örneğin şu kare: 


Ay gidilmediğini savunanlar “Bayrak nasıl dalgalanıyor?” diye soruyor. 


Bu iddiaya dair açıklamada, Astronotların bayrağı birkaç kez eğip büktükten sonra dikebildiği ve böylelikle bayrağın bu şekli aldığı belirtiliyor. Videolarda ise bayrağın hareketsiz şekilde 


durduğu görülüyor. 


Bir kare daha: 


Buna dair ise “Neden yıldızlar görünmüyor?” sorusu yöneltiliyor. 
Video konusunda uzman isimler bunu “dinamik aralık” olarak açıklıyor. 


Dinamik aralık, en derin gölge ayrıntısından en parlak vurgu ayrıntısına kadar bir fotoğraf 


görüntüsündeki yeniden üretilebilir ton değerlerinin aralığını ifade eder. 


Ay yüzeyi, parlak ve özel bir kumdan oluşuyor. Parlaklık seviyesi ve geri yansıtma gücü çok 


yüksek... 


Ay'da atmosfer olmadığı için, Güneş ışıkları direkt olarak alınıyor. O nedenle Güneş ışıklarının alındığı noktalar çok parlak oluyor. Dolayısıyla kameralar buna göre ayarlanmıştı. 


Ve Ay'ın yüksek parlak ışıklı durumu, “dinamik aralık”ı ortaya çıkardı. Bu nedenle Ay'a 


gidilmediğini savunanların bahsettiği fotoğrafta yıldızlar görünmüyor. Ancak, elbette 


Astronotlar yıldızları görebiliyordu. 


Ay'a Gidiş Projesinde Çalışan Türkler 
Ay projesinde toplamda 400 bin kişi çalışmıştı. Proje 25 milyar dolara mal olmuştu. 


Ay'a giden Apollo 11 Projesi'nde iki Türk dikkat çeken görevler üstlenmişti. 


Projenin başındaki isim Wernher von Braun'dan sonra gelen kişi bir Türk'tü. Projenin ikinci 


adamı İsmail Akbay”tı. 


NASA'da çalışan ilk Türk mühendis olan İsmail Akbay, 17 Ekim 1930 yılında Mudanya'nın Zeytinbağı köyünde doğmuştu. Üniversite eğitimi için ABD'ye gitti ve 1956 yılında Tennessee Üniversitesi”nden fizik mühendisi olarak mezun oldu. Braun, İsmail Akbay”ı Marshall Uzay Merkezi'nde Apollo Saturn V-S1C roketinin FI motoru entegrasyon çalışmalarını sürdürecek mühendis ekibine seçti ve Akbay aynı zamanda NASA'da yönetim 


kademelerinde görev yaptı. İsmail Akbay’ın emrinde 400 mühendis çalışıyordu. 
Prof. Dr. Arsev Eraslan, İsmail Akbay”ı şöyle anlatmıştı: 

Bir diğer kritik isim... 

NASA Apollo 11 Projesi Yazılım Ekibi Üyesi Prof. Dr. Arsev Eraslan... 


Arsev Eraslan 24 Ocak 1937'de doğdu. Türkiye'nin ilk mühendislerinden biri olan babası 


Necdet Eraslan sayesinde havacılık ve uzaya merak saldı. 


Almanya'da eğitim alan Arsev Eraslan, 1959'da doktora için ABD'ye gitti. Burada North Carolina State University?de uzay ve havacılık bölümünde doktora yaptı. Doktorasından sonra Türkiye'ye dönmek için hazırlık yaparken NASA'dan Apollo 11 projesinde çalışması için teklif aldı. 


Ay'dan dönüşün şifresi Arsev Eraslan'dan isteniyordu. Yazılımı yaptı ve Ay'dan dönüş 


başarıldı. 


Ay'a ilk ayak basan Amerikalı ekip, 1969 yılında ayağının tozuyla ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti. Neil Armstrong ve astronot arkadaşlarının Türkiye'ye geldiklerinde ilk gittikleri yer Anıtkabir'di. Bu ziyaretle Astronotların evine dönmesini sağlayan Arsev Eraslan'a bir saygı 


gösterisi yapıldığı konuşulur. 


İşte Neil Armstrong ve astronot arkadaşlarının Anıtkabir fotoğrafı: 
> í 9 


Arsev Eraslan, 2019 yılında Habertürk kanalında “Apollo 11 Ay'a gerçekten indi mi?” 


sorusuna yanıt vermişti. 

Eraslan, Ay'a gidildiğini ve çalışmaların ayrıntılarını anlatmıştı. 

AYA GERÇEKTEN GİDİLDİ Mİ? 

Nisan 13, 2017- https://www.bilimoloji.com/aya-gercekten-gidildi-mi/ 


1969-1972 yılları arasında insanlık tam altı kere Ay'a insanlı uçuş yaptı. 12 kişi Ay'da gezinme şansına sahip oldu. 45 yıl önce gerçekleşen bu misyonların doğruluğu tüm astronomlar ve ülkelerin uzay ajansları tarafından kabul edilse de ciddi sayıda insan Ay inişlerinin kandırmaca olduğu kanaatinde. Her beş Amerikalı”dan biri ve her dört Rus'tan biri Ay'a gidilmediğine inanıyor. 2001 yılında Fox kanalının Ay'a gidilmediği yönünde yaptığı belgesel de bu kanaati popüler hale getirdi. Peki gerçekten aya gidildiğini nereden biliyoruz? 


Bu iddialar doğru olabilir mi? Bu yazımızda bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. 


NASA'nın Ay'a iniş programı Apollo programı toplamda 24 Milyar Dolar (bugünün parası ile 150 Milyar Dolar) bütçeli büyük bir programdı. Tam 400.000 kişi bu programda görev aldı, 20.000 civarında şirket ve araştırma merkezi programa destek verdi. Bir komplonun başarılı olması için, ağzı sıkı çok az sayıda insanın dahil komployu yürütmesi 

gerekir. Apollo programı bir komplo idiyse, nasıl oldu da bu programda görev alan 400.000 
kişi 45 yıl içinde, komplo ile ilgili tek bir söz etmedi? Eğer onların da gerçeklerden haberi yoksa, programa dahil olan bu kadar insan ve şirket nasıl kandırıldı? Komployu savunanların cevap vermesi gereken tek soru bu değil tabi ki. Apollo misyonlarının hepsi, ABD'nin bu yarıştaki en büyük rakibi olan Sovyetler Birliği tarafından da büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü ile izlendi. Eğer Ay'a gidilmedi ise, Sovyetler Birliği ve diğer roketi izleyen ülkeler 


nasıl kandırıldı? Ya da bu ülkeler neden ABD'nin foyasını meydana çıkarmadı? 


Dahası, Ay'a inişin kanıtlarını bugün de görmek mümkün. Ay'a gönderilen uydulardan 


(Lunar Reconnaissance Orbiter gibi) çekilen yüksek çözünürlüklü resimlerden Ay'a iniş 


noktalarını, orada kalan araçları, iniş takımlarını hatta astronotların ayak izlerini bile görmek mümkün. Uçuş sırasında düşen Apollo 1 1'in bayrağı hariç, dikilen bayrakların aynen durduğunu da görmek mümkün. Üstelik bu resimler sadece sözde komplonun sahibi NASA'nın uydularından değil, Japon (SELENE uydusu), Avrupa Birliği (SMART-I uydusu), Hindistan (Chandrayaan-1) ve Çin (Chang'e 2 uydusu) gibi tarafsız ülkelerin uydularından da geliyor. 


Ay'a gidildiğinin diğer bir delili de oraya bırakılan yansıtıcılar (aynalar). Onlara gönderilen lazer ışıklarının yansıyıp geri gelmesi sayesinde Ay'a olan uzaklığı cm seviyesinde hassas olarak ölçmek mümkün. Güçlü bir lazer ve doğru yönlendirme ile, herhangi biri Ay'da 


bırakılan aynaları tespit edebilir. Nitekim çok sayıda bağımsız kurum bunu doğruladı. 


Ay'a inildiğini gösteren bir başka kanıt da misyonlar sırasında getirilen 380 kg Ay taşıdır. Bu taşlar kimyasal yapıları ve kendilerine has geometrileri ile kolayca dünya taşlarından ve meteorlardan ayırt edilebilirler. Bu taşlar havasız ortamda çarpışma izleri taşımanın yanında, Dünya'daki en eski taşlardan da 200 milyon yıl daha eski olmaları ile de ayırt edilebilirler. Bu taşlar yüzlerce farklı kurum ve kuruluş tarafından incelendi ve hepsi, bunların Ay'dan geldiği konusunda hemfikir oldular. Aksini iddia eden tek bir bilim insanı bile yok. Eğer Ay'a gidilmediyse, bu taşlar nasıl geldi? 


Bu veriler çerçevesinde Ay'a yolculukların komplo olduğunu iddia etmek epey zor gözükmektedir. Peki, Fox'un belgeselinde de gözüken ve Ay görüntülerinin stüdyoda 


çekildiğine gösterilen “kanıtlar” ne olacak? En yaygın itirazlara göz atalım. 


1-Bayrak rüzgâra maruz kalmış gibi dalgalanıyor. Böyle bir şey havasız ortamda 


gerçekleşemez! 


Ay'a bayrak asılan görüntülerde ve bazı resimlerde bayrak dalgalanıyormuş gibi gözükmektedir. Komplo teorisini savunanlara göre bu bayrağın hava olan bir yerde takıldığının çok önemli bir kanıtıdır. 150 milyar dolarlık bir komplo için sizce çok basit bir hata değil mi bu? Ay'a konulan bayrak, resimden de görüleceği gibi I -şeklinde bir demire tutturulmuştu, dik durma sebebi budur. Bayrak sadece direğe takıldığı sırada dalgalanma hareketi yapıyordu. Bunun nedeni de hava değil tam tersi havasız ortam. Bayrak takıldığı zaman, sarkaç benzeri sallanma hareketi yapıyor, ancak hava sürtünmesi olmadığı için bu hareket uzun sürüyor ve bayrak sallanıyormuş gibi gözüküyor. Nitekim bir süre bekledikten 


sonra, direkle olan sürtünmeden dolayı bayrak duruyor, ancak resimlerde hâlâ 


dalgalanıyormuş gibi gözüküyor. Yukardaki resimdeki bayrak, sabit bir şekilde duran 


videodan alınmıştır. 


2-Neden resimlerde hiç yıldız gözükmüyor? Bu stüdyoda çekildiğinin kanıtı değil mi? 


Milyar dolarlarla yıldızlı bir stüdyo yapmak zor olmazdı değil mi? Ay'a yapılan bütün inişler, Ay gününde, yani Güneş'in gökyüzünde olduğu vakitlerde yapıldı (Ay günü iki hafta sürer). 
Yıldızların ışığı, Güneş ışığı ve Ay yüzeyinden yansıyan yoğun ışıktan daha zayıf olduğu için gözükmemektedir. Gece arabanızın ışığını yakıp, yoğun ışıkta yıldızların resmini çekmeye çalışırsanız, yıldızların resimde belirmediğini görürsünüz. Yıldızları yakalamak için uzun pozlu resimler çekilmeliydi, ancak asıl hedef yıldızları değil Ay'ı araştırmak olduğu için saniyenin 1/150 ile 1/250 arasında resim alan kısa pozlu kameralar kullanıldı. Apollo 16'da 


uzun pozlu ultra-viole kamera ile resim çekilmiş ve yıldızlar da görüntülenmişti. 


3. Birden fazla gölge olması ve gölgelerin dağılımları, çekimin stüdyo ışıkları altında 


yapıldığını göstermiyor mu? 


Bazı resimlerde birden fazla gölge görmek mümkün, bazılarında gölgeler hep aynı yöne bakmıyor ve bazı resimlerde aşağıdaki Aldrin'in resmindeki gibi gölgeleri görmek mümkün. 
Bundan hareketle komplo teorisyenleri birden fazla ışık kaynağının olduğunu ve çekimlerin studyo ışıkları altında yapılmış olması gerektiğini söylüyorlar. Komplo teorisyenleri iddialarında kısmen haklılar, Ay'da birden fazla ışık kaynağı olduğu doğrudur. Bunlar, Güneş, Dünya (Güneş ışığını yansıtan Ay'ın Dünya'dan parlak gözükmesi gibi, Dünya da Ay'da parlak gözükür), modülden yansıyan ışıklar, Ay yüzeyinden yansıyan ışıklar ve tabi ki astronotların elbisesinden yansıyan ışıklar. Ayrıca Ay'ın yüzeyinin eğik olduğunu, bu belirgin eğimin gölgelerin şeklini etkilediğini unutmamakta fayda var. Dolayısı ile gölgelerde bir 


gariplik söz konusu değil. 


4. Peki o zaman Ay'a neden tekrar gitmiyoruz? 


Apollo projesinin politik amaçları vardı. Hedef uzay yarışını kazanmak, Sovyetler karşısında ABD'nin üstünlüğünü göstermekti. Yarış kazanıldıktan sonra, milyar dolarlar harcamaya gerek kalmadı. Dahası, NASA'nın sınırlı bütçesi başka önemli programlara aktarıldı. Zaten 


Sovyetler de uzay yarışını kaybeder kaybetmez Ay'a gitme projelerini iptal ettiler. Bir yere 


tekrar gitmemek oraya gidilmediğinin kanıtı olamaz. Antalya'ya ömrümde bir kere tatile 


gitmem, oraya tekrar gitmemem, oraya gitmediğime nasıl delil teşkil eder ki? 


AY'A GERÇEKTEN GİDİLDİ Mİ? 


barisozcan-21 Temmuz 2019- https://barisozcan.com/aya-gercekten-gidildi-mi/ 


Bundan 50 yıl önce 20 Temmuz 1969'da ilk kez iki insan Dünya'dan başka bir gök cisminin üzerine indi. Takip eden yıllarda sevgili uydumuza 6 kez daha insanlı uçuş gerçekleşti ve Ay yüzeyinde toplam 12 kişi yürüdü. Bu kişilerin hepsi de Amerikalı ve NASA astronotu. Sizlere 
3 cümle söyledim ve sonuncu cümlemde bu bilgilerin kaynağını da vermiş oldum. Peki ya bu 
bilgiler doğru değilse? Şimdi diyeceksiniz ki, seni zaten NASA roket fırlatışına bile davet ediyor, resmi söylemin dışında yeni bir şey söylemeyeceksin, bizi oraya gidildiğine inandırmaya çalışacaksın. Videolarımı uzun süredir izleyenler şunu herhalde anlamıştır. 
Sizlere sadece bilgi vermeye çalışmıyorum. Bunun yanı sıra o bilgilere nasıl ulaşacağınızı, elde ettiklerinizi ne şekilde değerlendireceğinizi de anlatıyorum. Eğer buraya sadece balık yemeye geliyorsanız işiniz biraz zor, çünkü burada hep beraber daha iyi nasıl balık tutabileceğimizi öğreniyoruz ki tek başımızayken aç kalmayalım. Bugünkü balığımız oldukça büyük. Onu yakalayabilmek için önce yarım yüzyıldır tartışılan o soruyu tekrar soralım. 


Ay'a gerçekten gidildi mi? 


“We never went to the moon — Ay'a hiç gitmedik”. Bu soruya ilk hayır gidilmedi 

cevabının bu kitapla verildiğini görüyoruz. Geçen haftaki videomda sizlere komplo teorilerini araştırdığınızda karşınıza genellikle tek bir kaynağın çıkacağını söylemiştim. İşte o kaynak bu kitap. Ay'a gidilmesinden 7 yıl sonra 1976'da yayımlanmış, yine ABD'de. Yani Ay'a gittiğini söyleyenler de Amerikalı, gidilmediğini söyleyenler de... Kitaptaki iddialar daha sonra bu konuda geliştirilen söylemin temelini oluşturuyor. 


NASA 1960'lı yıllarda insanları Ay'a götürebilecek bir teknolojiye sahip değildi. 
Ay'ın yüzeyinde çekilen fotoğraflarda yıldızlar gözükmüyor. 

Aynı fotoğraflarda optik anomaliler var. 

Ay'a iniş yapan Lunar modüllerin indikten sonra çok büyük bir toz bulutu oluşturması gerekirdi. 

Ay'a canlı yayın yapabilecek TV ekipmanı götürüp çalıştırmak imkânsızdır. 

Ay yüzeyindeki sıcaklığın çok düşük ya da çok yüksek olması nedeniyle astronotların fotoğraf makinelerinin erimiş ya da donmuş olması gerekirdi. 


Kitaptaki bu iddialara yıllar içerisinde daha pek çok yenisi eklendi. Hepsi hakkında konuşabilmek bir video süresi içerisinde mümkün olamayacağı için ben en önemli iddialar üzerinde durmak istiyorum. “Van Allen radyasyon kuşağından nasıl geçtiler?” gibi daha mantıklı soruları cevaplamak. Önce teknolojiden başlayalım. 


NASA 1960'lı yıllarda insanları Ay'a götürebilecek bir teknolojiye sahipti. Sadece Amerikalılar değil Ruslar da böyle bir teknolojiye sahipti. Apollo uzay araçlarında dijital bir bilgisayar bile kullanıldı. 2 kb RAM ve 36 kb ROM kapasitesiyle bugünkü kol saatleriyle bile boy ölçüşemeyecek bir bilgisayardı ama böyle bir görev için yeterliydi. Benim kuşağımdan 


arkadaşlar Commodore 64 için yapılan demoları izlemişse küçük datalarla bile neler yapılabileceğini gayet iyi hatırlıyordur. 2 dakika 21 saniyelik şu klipteki animasyon ve müziği bir kişi sadece 256 byte'lık bir kodla yazdı. Apollo görevinde kullanılan bilgisayar dönemine göre oldukça gelişmiş ve yeterliydi. Ayrıca uzay araçları tamamen kendi içindeki bilgisayara bağımlı değildi. Zaten bu bilgisayar daha ilk iniş sırasında Apollo 11?de arıza yaptı ve buna rağmen iniş gerçekleşti. Sovyetler Birliği bilgisayar teknolojisi konusunda daha geride olduğu için Ay projelerindeki uzay araçlarına bilgisayar yerine sadece hesap makinesi koyabildiler. 
Bu yöntemle Ay'a ABD'den 10 yıl önce 13 Eylül 1959'da Luna 2 aracını indirmeyi başardılar. Evet Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisim Ruslar tarafından gönderildi. Kısaca o dönemde Ay'a uzay aracı gönderebilmek ve onu indirebilmek teknolojik olarak mümkündü. 
Riskli ve zor olan şey insanları oraya göndermekti. Aslında o da kolay da onları Ay'a gönderdikten sonra canlı olarak Dünya'ya geri getirebilmek mesele. Dolayısıyla sorulması gereken asıl soru ne biliyor musunuz? Tüm bu risklere rağmen Ay'a neden gidildi? 


Bunun çok basit bir cevabı var: Savaş. İnsanlık tarihini incelerseniz pek çok teknolojik ilerlemenin maalesef savaşlar nedeniyle olduğunu görürsünüz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Sovyetler Birliği arasında bir soğuk savaş dönemi başladı. İki ülke pek çok alanda yarışıyordu. Bu alanların en havalısı da uzay yarışıydı. Bilin bakalım uzaya ilk uyduyu kim gönderdi? (Ruslar: Sputnik 1) Peki uzaya giden ilk insan kim? (Yuri Gagarin) Uzaya giden ilk kadın? (Valentina Tereshkova). Amerikalıların o yıllarda nasıl bir ruh halinde olduklarını tahmin edebilmek zor değil. Uzayı kaptırdık bari Ay'ı kaçırmayalım derken ilk cismi de Ruslar indirince en azından bir konuda öne geçebilmek için öyle bir motivasyonları vardı ki bunun için her şeyi yapabilirlerdi. 


“Heh işte o yüzden böyle bir kandırmacaya giriştiler” diye düşünebiliriz. “Tüm o görüntülerin hepsi stüdyoda çekildi” diyebiliriz. Ama bunu ispat etmemiz gerekir, çünkü karşı taraf biz Ay'a gittik; bunları çektik; şunları yaptık ve hatta oradan yarım tona yakın taş taşıdık diyor ve tüm bunları da önümüze kanıt olarak sunuyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Başka taraflara bakarak. Bağımsız kanıtlar arayarak. 


Şimdi sizlere göstereceklerim NASA'dan tamamen bağımsız olarak yapılan gözlemlere dayanacak. Japonlardan başlayalım. Onların uzay ajansı JAXA'dan daha önce bahsetmiştim. 
2008'de Ay yörüngesine SELENE adında bir araç gönderdiler. Bu araçla 2 yıla yakın bir süre Ay yüzeyini tarayarak 3 boyutlu görünümünü oluşturdular. Bu görüntülerden biri şu. Bu bir 
fotoğraf değil, tarama bilgilerinden oluşturulan 3 boyutlu bir yüzey görüntüsü. Aynı noktaya 2 
Ağustos 1971'de Apollo 15 astronotları giderek şu fotoğrafları çekmişti. Her iki görüntüde arkadaki tepede beyaz bir alan görünüyor. O alan Ay'a iniş yapan modülün motoru nedeniyle oluşan minik krater. Dolayısıyla videonun başında bahsettiğim o kitaptaki iddialardan biri 2008'de bu şekilde çürütülmüş oldu. Japonlar tarafından. Hani 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin iki kentine atom bombası atmasıyla binlerce vatandaşı ölen Japonlar. 


Yanlışlık yapılmış olabilir mi? Elbette olabilir. Fakat daha sonra aynı bölge Hindistan'ın gönderdiği Chandrayaan-1 aracıyla tekrar gözlemlendi ve düşük çözünürlüklü bir haritası daha çıkarıldı. 2010'da Çinliler Chang”e 2 aracını gönderip bir harita daha yaptılar. Tüm bu ülkelerin gözlemleri ABD”nin sunduğu verilerle örtüşüyor. Zaten en ufak bir uyuşmazlık olsaydı başta Çinliler olmak üzere bu kanıtları tüm Dünya'yla paylaşmak için hiç beklemezlerdi. 


Çok düşük bir ihtimal ama diyelim bu devletler kendi aralarında anlaşmış olsunlar ve bu büyük yalanı hep beraber bize söylesinler. Ama ortada bir de tamamen devletlerden bağımsız yapılan kişisel gözlemler var. Teleskoplarla yapılan gözlemler. 


Ay'a ilk giden insanlar aslında 1969'dan 1 yıl önce Apollo 8 göreviyle oraya gittiler ama yüzeye iniş yapmadılar. 21 Aralık 1968'de Dünya'nın farklı noktalarındaki amatör astronomlar bu görevin çeşitli aşamalarını görüntülemeyi başardı. Daha sonra Apollo 10, 11, 12,13,14,15, 16 ve 17 görevlerinde de benzeri pek çok görüntü tespit edildi. Birbirinden bağımsız kişiler ev yapımı amatör radyo ekipmanlarıyla Apollo 15 ve Apollo 16 görevleri sırasında Ay yörüngesindeki kumanda modülünden sinyaller yakaladı. 


O sırada uzay yarışında artık geride kalmaya başlayan Ruslar çok daha gelişmiş ekipmanları ve dünyanın en ileri istihbarat araçlarıyla bu görevleri çok daha yakından takip ediyordu. 
Bugüne kadar Rus resmi makamları tarafından Ay'a gidilmediğine dair tek bir açıklama bile yapılmadı. 


Şu ana kadar dediğim gibi NASA'dan bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanan kanıtları konuştuk. Öte yandan NASA yeni gözlemler yapmaya devam ediyor ve bu gözlemlerin sonuçları da 50 yıllık söylemlerini değiştirmedi. Ay'ın en yüksek çözünürlüklü taramasını onun etrafında dönen LRO uydusu yapıyor. Bu uydu Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17'nin iniş yaptığı yerleri yüksek çözünürlüklü olarak görüntüledi. Apollo 13 niye yok? Çünkü görev sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle iniş yapamadan Dünya'ya dönmek zorunda kaldı. 
Yaklaşık 500 metre genişlikteki bir alanı gösteren bu fotoğraf 2009'da LRO uydusu tarafından çekildi. Ay'da yürüyen son insanları götüren Apollo 17 görevindeki iniş bölgesini gösteriyor. Ortadaki nokta iniş yaptıkları yer. Geri dönerken aynı noktadan fırlatılıyor ve fırlatan kısım Ay'da kalıyor. Sağda astronotları Ay yüzeyinde taşıyan rover park edildiği son noktada görülüyor. O noktada yüzeyden çekilen fotoğraf da bu. Uydunun çektiği fotoğrafta aracın Ay yüzeyindeki lastik izlerinin yanı sıra astronotların ayak izleri bile görünüyor. Bu da o izlerin nasıl bırakıldığını gösteren bir video. Söyledikleri şarkının melodisi “bir gün parkta geziniyordum.” Sözlerini “bir gün Ay'da geziniyordum” şeklinde değiştirmişler |! Fotoğrafın sol tarafında bir kaya var. Onun yanında da çeşitli ekipmanlar. Bunlara ALSEP deniyor. Ay yüzeyinde yapılan deneylerde kullanılmış. Deneyler demişken bunlardan biri de yüzeye bırakılan yansıtıcılar. Bu reflektörler hala orada ve Dünya'dan yapılan gözlemlerde Ay'a olan mesafenin hassas bir şekilde hesaplanabilmesi için yıllarca kullanıldı. 


Ay'daki deneylerin bir kısmı Dünya'da devam etti. Apollo programı süresince yapılan 6 
insanlı inişte toplam 380 kg ay taşı toplandı ve getirildi. Bu taşlar dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları tarafından 50 yıldır inceleniyor. Bunların sonucunda yapılan bilimsel yayınların tamamı bu taşların Ay'dan getirildiğini doğruluyor. Apollo 15 görevi sırasında Ay yüzeyinden alınan bu taşın 4.46 milyar yaşında olduğu hesaplanmış. Dünya yüzeyinde şimdiye kadar bulunan en eski kayadan 200 milyon yıl daha yaşlı. 


Peki bu taşlar oraya gönderilen insanlar tarafından değil de robotlar tarafından toplanmış olamaz mı? Sovyetler Birliği bu şekilde ay taşı getirmeyi başardı. Günümüzde Mars'tan ya da başka gök cisimlerinden robotik görevlerle örnekler toplayıp getirebilmek de mümkün. Ancak 
380 kg taşı bu şekilde getirebilmek imkansız. Luna 16, 20 ve 24 görevleriyle Sovyetler Birliği 
toplam 326 gram taş getirebildi, binde birinden bile az. NASA Mars'a yaptığı insansız görevlerde 500 gram örnek toplayabildi. 380 kg taşı robotik görevlerle Dünya'ya getirebilmek için 2000 kez Ay'a gidip gelinmesi gerektiği hesaplanıyor. 


Gelelim Van Allen kuşağına. Dünyanın etrafında manyetik alanlardan kaynaklanan bir bölge var. Enerji yüklü parçacıklarla dolu bu bölge iki radyasyon kuşağından oluşuyor. Astronotlar Ay'a giderken bu kuşakları geçmelerine rağmen nasıl hayatta kaldılar? 


Bunun için önce radyasyon kuşaklarının nasıl oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Enerji yüklü parçacıklar dedik. Ne demek bu? Atomu oluşturan proton, nötron ve elektron gibi parçacıklar güneşte nükleer reaksiyonlarla birbirinden ayrılıyor ve güneş rüzgarları halinde evrenin dört bir tarafına dağılıyor. Tabi bu arada bizim dünyamıza da ulaşıyor. Bu parçacıklar pozitif ya da negatif yüklü olduğu için dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Bazıları Kuzey ya da Güney Kutbu'ndan atmosferimize kadar ulaşıyor ve Kuzey ya da Güney ışıkları denilen bu görüntüleri oluşturuyor. Diğerleriyse bu manyetik alana hapsolmuş bir şekilde Dünya'nın etrafında böyle kuşaklar ya da bantlar halinde birikiyor. Kırmızı alanlar parçaların en yoğun olduğu yerler. İlk 2 alana iç ve dış kuşaklar deniliyor ve bunlar sürekli olarak orada. 3. ve en büyük kuşak büyük Güneş patlamaları sırasında oluşuyor ve sonra kayboluyor. Gördüğünüz gibi bu kuşaklar özellikle Dünya'nın ekvator bölgesinin üstünde çok kalınlar, ancak kutuplara doğru inceliyorlar. Apollo görevlerinde Güneş patlamalarının olmadığı ve dolayısıyla 3. ve en büyük kuşağın oluşmadığı zamanlar seçildi. Ay'a gidilen rotada iç kuşaktan hiç geçilmedi 
2. Kuşağın da en ince olduğu yerler seçildi. Yine de gidişte 3,5 ve dönüşte 2,5 saat olmak üzere astronotlar belli miktarda bir radyasyona maruz kaldı. Tüm astronotların üzerinde dozimetre vardı ve uçuş süresince sürekli ölçümler yapıldı. Sonuç olarak ortalama 0.80 rem radyasyona maruz kaldılar. Bu ne demek? Günümüzde nükleer reaktörlerde çalışan personel yılda 5 rem'e kadar radyasyon alabiliyor ve buna izin veriliyor. En çok radyasyona maruz kalınan Apollo 14 görevinde bile 1.14 remlik bir ölçüm yapıldı. Bu miktar hemen hepimizin üç yılda aldığı radyasyona eşit. Çernobil patlamasından sonra özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayanların aldığı miktarla kıyaslanamaz bile. Bu arada Van Allen kuşağından geçilemez iddiasına o kuşakları keşfeden James Van Allen bile gülüyordu çünkü o sırada hayattaydı ve bunları “saçmalık” olarak nitelendiriyordu. 


Peki 1972'den beri neden tekrar Ay'a gidilmedi de son yıllarda yeniden gitmek üzere bir hareketlenme başladı? Bunun da çok basit bir cevabı var. Videonun başında verdiğim cevapla aynı. Savaş. Son 30-40 yıldır neredeyse tek kutuplu bir Dünya'da yaşıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla soğuk savaş dönemi sona erdi ve ABD'nin gücünü tehdit eden başka bir süpergüç ortaya çıkmadı. Oysa içinde bulunduğumuz yüzyılda böyle bir güç var: Çin. Çin'le ABD arasında bir savaş da var. Tarih kitapları bunu soğuk savaş değil de ticaret savaşı olarak yazacak. Çin kendi Ay programı Chang'e'yi 2007 yılında resmen uygulamaya başladı. Bu yıl 2019'da Ay'ın karanlık tarafına iniş yapan ilk ülke oldu. 
Yine bu yılın sonunda Aralık 2019'da Ay'ın Güney Kutbu'na inmeyi planlıyor. Çünkü Çin Ulusal Uzay Ajansı hedeflerinin aynı bölgeye 10 yıl içerisinde -2029 yılında- insanlı bir iniş gerçekleştirmek olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bu kez ABD, yine aynı bölgeye Güney Kutbu'na “biz 10 yılda değil 5 yılda gideceğiz” dedi. Üstelik bu kez orada kalıcı bir Ay üssü de kurulacak. 


Bu kez yarışa devletler dışında özel şirketler de katıldı. Elon Musk'ın şirketi Space X Japon milyarder Yusaku Maezawa ve onun seçeceği sanatçıları Ay'a göndermeyi planlıyor. Hem de sıkı durun 2023'de, NASA'dan da önce. Hatta ilk seçilen sanatçının Whiplash, La la land ve First Man filmlerinin yönetmeni Damien Chazelle olacağı söyleniyor. Tabi Ay yüzeyine inmeyecekler, etrafında bir tur atıp gelecekler. Ama bunu bile başarırlarsa astronot ya da kozmonot olmadan oralara giden ilk insanlar olacaklar. 


Anlayacağınız önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Ay trafiği iyice sıkışmaya başlayacak. Eğer komplo teorisyenlerinin iddia ettiği gibi henüz Ay'a gidilmediyse bunu anlamak artık her zamankinden daha kolay olacak. 


Şu ana kadar size somut bilgiler ve kanıtlar gösterdim. Şimdiyse sadece mantığımı kullanarak kişisel fikrimi söyleyeceğim. Bence iki ihtimal var: Ya Ay'da yürüyen 12 astronot, o sırada 
Ay yörüngesinde onlara yardım eden 6 astronot, oraya gidilebilmesi için Apollo projesinde 10 
yıl boyunca çalışan yaklaşık 400.000 kişi, oradan getirilen örnekler üzerinde çalışan binlerce bilim insanı 50 yıldır tutarlı ve sürekli olarak yalan söylüyor ve bir yandan da bu misyonları çok yakından takip eden başta ABD'nin ezeli rakibi Sovyetler Birliği olmak üzere Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkeler de gözlemlerini bir sır olarak saklıyor ve bu yalana uygun olarak değiştiriyor. Ya da Ay'a gerçekten gidildi. 


ELON MUSK'IN SON GİRİŞİMİ NEURALİNK 2020'DE İNSAN BEYNİNE ÇİP TAKACAK 


barisozcan-28 Temmuz 2019- https://barisozcan.com/elon-muskin-son-girisimi-neuralink-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Sizlere iki film sahnesi izletmek istiyorum. İkisinde de insan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Birincisi hemen herkesin bildiği bir filmden: 1999 yapımı Matrix'ten geliyor. 


Oldukça acı verici bir deneyime benziyor. Şimdi ikinci göstereceğim sahne çok daha yeni bir tarihte 2019 Temmuz ayında çekildiği için daha acısız bir deneyimi bize gösteriyor. Bir tane kalın kablo yerine beyne birden çok ince kablo bağlanıyor. Evet bu ikinci sahneyi hangi filmden aldığımı merak ediyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız bir filmden değil bir sunumdan aldım bu sahneyi. Neuralink şirketinin geliştirdiği bir robotun gerçek görüntülerini izledik. Dikiş makinesi gibi çalışan bu robot kablo dikiyor. O kabloların bir ucu insan beynine diğer ucu da bir bilgisayara bağlanacak. Yani bir beyin-bilgisayar-bağlantısı yapılacak: BBB. 
Şaka gibi geliyor kulağa. Ya da bu ancak bilim-kurgu filmlerinde olabilir diye düşünüyorsunuz önce. Ama dedim ya bu sahneyi bir sunumdan aldım diye. Sunumu yapan kişi Elon Musk. Mars'a gidecek roketler ve kendi kendine gidebilen elektrikli otomobillerden sonra insan beynine de el atmadan duramamış. Az önce gösterdiğim teknolojiyi geliştiren Neuralink şirketi o ve arkadaşları tarafından 2016'da gizlice (hadi gizlice demeyelim de sessiz sedasız) kuruldu. Çünkü kamuoyu bunu ancak 2017 Mart'ında öğrendi. O zamana kadar çeşitli üniversitelerden dünyanın en ünlü sinir bilim uzmanlarını işe almışlardı bile. 90 kişinin 
3 yıllık çalışmalarının sonucu, geçtiğimiz 16 Temmuz'da yapılan bir sunumla tüm dünyaya 
açıklandı. 


Teknik olarak bir “beyin-bilgisayar arayüzü” üzerinde çalışıyorlar. Ne demek bu? Önce beynimizin nasıl çalıştığını anlayalım. Kanalımı takip edenler hatırlayacaktır, geçen yıl dört bölümlük bir yaz okulu serisi yapıp beynimizi ve onun nasıl öğrendiğini anlatmıştım. Beynin iç yapısını ağaçların köklerine benzetmiştim. Ağaçlar beyin hücrelerimizi yani nöronları temsil ediyor. Kafamızda yüz milyar ağaçtan oluşan bir orman var diyebiliriz ve bu ağaçların kökleri birbirlerine dokunarak iletişim kuruyor. İki beyin hücresi bir sinaps bağlantısı kurarak birbirine kimyasal sinyaller gönderiyor. İşte tam bu sırada çevresinde küçük bir elektrik alanı oluşturuyor. Bu alana incecik bir kablo -bir elektrod- koyarsanız o sinyalleri yakalayabiliyorsunuz. Yani beyin hücresinin ürettiği bilgiyi kaydedebiliyorsunuz. Peki ya bunu kaydetmekle kalmayıp kullanabilirsek ne olur? Mesela bir bilgisayarı beynimizle kullanabilir miyiz? 


Zaten beynimizle kullanıyoruz. Ama şu anda beynimizle bilgisayarlar arasında arayüzler var. 
Mesela kursörü oynatmak için fareyi kullanmak ya da düşüncelerimizi yazmak için bir klavyenin tuşlarına basmak zorundayız. Bu da çok yavaş bir bağlantı şekli. Beyin hücrelerimizde oluşan düşünceleri yine beynimizi kullanarak kontrol ettiğimiz kolumuza ve oradan da parmaklarımıza aktarıyoruz. Her kelimeyi ve her harfi tek tek klavyede tuşlayarak bilgisayar ortamına gönderiyoruz. Bu da büyük bir zaman ve enerji kaybına yol açıyor. 
Neuralink bu düşünceler daha beynimizdeyken onları minik kablolarla yakalayıp çok hızlı bir şekilde bilgisayara bağlamayı sağlayacak bir cihaz üzerinde çalışıyor. 


Bu sistemin dört temel parçası var: dikici bir robot, kablolar, elektronik çipler ve algoritmalar. 
Beyne sokulan kablolar çok ince. Saç telinin onda biri kadar. Ucu neredeyse beyin 
hücrelerimiz kadar küçük. Robotlar üzerindeki özel mikroskoplar yardımıyla bu kabloları 24 
mikron genişlikteki bir iğneyle beyne dikiyor. Bu iş çok hassas. Çünkü damarlara denk gelirse travmaya yol açabilir. Herkesin beyni birbirinden farklı. Üstelik beynimiz yerinde sabit değil. 
Nefes alışımız ve kalp atışlarımız bile hedeflenen hücrelerin pozisyonunu değiştirebiliyor. O yüzden kablo dikimi sırasındaki aralıklarda bilgisayar en doğru noktayı hesaplıyor. Bu hızla bile 1 saatin altında binlerce kabloyu beyne yerleştirebiliyor. Kabloların diğer ucunda küçük bir çip var. Beyinden kablolarla toplanan bilgi bu çiplerle kablosuz olarak aktarılabiliyor. 
Neyseki saçlarımızın arasından sarkacak kablolar olmayacak | | Çiplerdeki bilgiler bluetooth bağlantısıyla cep telefonunuzdaki bir uygulamaya gönderilecek. 


Bunun ilk versiyonu fareler üzerinde denenmiş. Gördüğünüz çipe 3072 elektrod takılabiliyor. 
Diğer ucuna USB-C kablo takabiliyorsunuz. Neuralink bu sistemi 2020 yılında insanlar üzerinde denemeye başlamak istiyor. Bunun için yeni ve çok daha küçük bir çip geliştirmişler. 
Parmak ucunuza sığabilecek olan bu çiplerden beyninize 4 ila 10 taneye kadar yerleştirilebilecek. Çiplerin kabloları derinin altından kulağınızın arkasındaki bir cihaza bağlanacak. Bu cihazda pil ve bluetooth anteni var. Tüm bunlar sayesinde beyniniz bir cep telefonu uygulamasına bağlanacak. Başlangıçta telefonunuzu yönetmek, yazı yazmak ya da bilgisayar kursörünü hareket ettirmek için sadece beyninizi kullanabileceksiniz. 


Bu sunumu izledikten sonra o kadar şaşırdım ki hemen bir video hazırlamak yerine önce işin doğruluğunu araştırmak ve bilimsel anlamda ne kadar gerçekçi olduğunu anlamak istedim. 
Neurolink bu anlattıklarımı daha teknik bir şekilde açıklayan 12 sayfalık bir belge (whitepaper) yayımladı. Önce o belgeyi okudum. Bu konuda çalışma yapan diğer nörobilim uzmanlarının sosyal medya paylaşımlarını ve yorumlarını takip ettim. Hatta kendi aralarında bunu değerlendirdikleri bir toplantıya online olarak katıldım. Edindiğim izlenim olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten şu ana kadar bu alanda yapılan en etkileyici çalışmaya 

imza atmışlar. 


Şu ana kadar diyorum çünkü 2000'li yılların başından beri bu konuda çeşitli denemeler yapılmış. 2004 yılında felç olmuş bir hastanın beynine 96 elektrodlu bir çip yerleştirilmiş. 
Bu görüntülerde hastanın Pong oynadığını görüyorsunuz. Ama klavye ya da fare kullanmadan. Sadece beyniyle... 


Facebook düşünceleri yazıya dönüştüren bir uygulama üzerinde çalıştığını duyurdu. Amaçları dakikada 100 kelimeyi yazabilmek. 


Bu verdiğim örnekler beyin-bilgisayar bağlantısı konusundaydı. Washington Üniversitesi'nde beyinden-beyne bağlantı üzerinde çalışılıyor. Yaptıkları çok ilginç bir deney var. Üç kişi üç ayrı odaya yerleştiriliyor. Bunlara tetris benzeri bir oyun oynatılıyor. Üç kişiden ikisi 


“gönderici” olarak adlandırılıyor. Üçüncü kişi bir “alıcı.” Alıcının ekranında oyunun alt kısmı görünmüyor. Göndericilerin ekranındaysa tüm oyun açık ve görülebilir durumda. Tetris oyununda biliyorsunuz gelen parçaları döndürmek ya da döndürmemek gibi kararlar vermek zorundasınız. Bu kararı da oyunun altındaki parçaların durumuna göre verirsiniz. Şimdi göndericilerin ekranındaki parçaya bakın. Bunun döndürülmemesi gerekiyor. “Parçayı döndürmeli mi?” sorusunun iki tarafında seçenekler var. Gönderici hayır seçeneğine doğru bakıyor ve odaklanıyor. Seçeneğin üzerinde yanıp sönen ışıkların da yardımıyla beyninde buna uygun bir sinyal üretiliyor. Aynı şeyi ikinci gönderici de yapıyor. Beyinde üretilen sinyaller yakalanıyor, kodlara dönüştürülüyor ve bir uyarıcı sinyal halinde alıcının beynine gönderiliyor. Alıcı gelen sinyali değerlendirerek kendi cevabını veriyor. Böylece üç kişi farklı odalardan beyinlerini birbirine bağlayarak bir oyun oynamayı başardı. İleride bunu kablosuz yapabildiğimizi hayal etsenize. Telepati! 


Beyin-bilgisayar ve beyin-beyin bağlantılarından sonra şimdi size bir beyin-makine bağlantısı örneği vereceğim. 2008 yılında bir maymunun beynine bir çip yerleştirildi ve bu kez maymun sadece bir yazılımı değil bir makineyi kontrol etmeye başladı. Sizlere dünyanın ilk 

cyborg’ larından birini takdim edeyim. Bu görüntülerdeki robot kolu maymun kullanıyor ve kendini besliyor. Ama gördüğünüz gibi elleri sabitlenmiş durumda. Sadece beynindeki çipe gönderdiği sinyallerle bu işlemi gerçekleştiriyor. Organik bir canlıyla sentetik bir makinenin birleşimini görüyoruz. 


Neuralink'in uzun vadeli hedefi tam olarak bu. Makinelerle, onların beyni olan yapay zekayla insanları birleştirmek. Bu benim yorumum değil. Neuralink sunumunda Elon Musk aynen şöyle dedi: “Yapay zekayla birleşebilmek için etkili bir seçeneğe sahip olacağız.” 


Neden böyle bir şey yapmak isteyelim ki? Çünkü yapay zekanın gelecekte insanlar için çok korkutucu bir tehdit olabileceğini düşünen pek çok insan var. Bunlardan biri de Elon Musk. 
Bu tehditlere karşı tedbir alabilmek için OpenAl adında kar amacı gütmeyen bir inisiyatifin kurulmasına öncülük de etti. OpenAl'ın San Fransisco'da güzel bir ofisi var ve bilin bakalım bu ofisi kiminle paylaşıyor? Neuralink şirketiyle. Neuralink genel kitleye tıbbi sorunları çözmek için geliştirilen bir teknoloji olarak tanıtılıyor ve kısa vadede gerçekten bunu hedefliyor. Ama diğer Elon Musk girişimlerinde olduğu gibi bunun da uzun vadeli bir başka hedefi daha var. Yapay zeka tehdidine karşı bir çözüm olarak insan zekasını onunla birleştirmek. Kontrolsüz bir gücü kontrol edebilmek için belki de en doğru strateji bu olabilir. 
Düşmanını yakın tutmak. Beyninin içinde... 


Çünkü yapay zeka “bildiğimiz anlamdaki” insanlığın icat ettiği son büyük şey olabilir. Öte yandan “beyin-bilgisayar arayüzü” teknolojisi de henüz bilmediğimiz anlamda -artık cyborg mu dersiniz yoksa transhuman mı bilemiyorum ama- bu yeni tür insanlarla ilgili yapılan ilk icat olabilir. Asıl soru şu. Bugüne kadar fareler ve maymunlar üzerinde denemeler yapıldığını söylemiştik. Ya insanlar üzerinde de ileri seviyede denemeler yapıldıysa? Ya insan zekasıyla yapay zeka çoktan birleştiyse ve gördüğümüz o çipleri, çipleri saç eker gibi beyne eken robotları 3 yıl gibi çok kısa bir sürede geliştiren bu insanlar aslında o yeni insanların ilk örnekleriyse? Yok canım bu kez galiba biraz fazla ileri gittim... 


MONTAUK PROJESİ 
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Şimdilerde 3. sezonu başlayan “Stranger Things” dizisi gizemli konuları ele aldığı için başlangıçta ilgimi çekiyordu ve ilk sezonunu da severek izlemiştim. Açıkçası aynı heyecanı 2. 


ve 3. sezonlarda yaşayamadım, dolayısıyla bu video bir dizi tavsiyesi olmayacak. Dizinin işlediği temalar ve genel konusu dışında herhangi bir ayrıntıya da girmeyeceğim, yani sürpriz kaçıran ipuçları ya da spoiler yok. Bu videoda cevap arayacağım soru şu olacak: Bu kadar tuhaf şeylerin anlatıldığı bu dizi acaba gerçek olaylardan yola çıkılarak yazılmış olabilir mi? 
Stranger Things aslında insanların kaçırılarak üzerlerinde çeşitli zihin kontrol deneyleri yapıldığı söylenen Montauk Projesi mi? 


Önce diziyi bilmeyenler için 3 yıl önce yayımlanan ilk sezonunun konusunu genel olarak aktarayım. Olaylar ufak, sakin ve “hayali” bir kasabada başlıyor. Gerçekten hayali mi onu az sonra anlayacağız. Bu kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, hükümet tarafından yürütülen gizli deneylerin, korkutucu doğaüstü güçlerin ve daha sonra tuhaf bir küçük kızın da içinde olduğu büyük bir gizemli hikaye başlıyor. İlk sezonu benim için biraz da nostaljik olduğu için çok sevmiştim. Müzikleri, kostümleri ve diğer ayrıntılarıyla 80'li yılların yani çocukluğumun atmosferini ekrana çok güzel yansıtmışlardı. Hayatımda izlediğim ilk film olan E.T.'ye epeyce benzeyen referanslarla doluydu ki Spielberg'ün yönettiği bu filmi herkese tavsiye ederim. Aynı yönetmenin yine uzaylılarla ilgili bir başka filmi olan “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” ya da döneme ait başka yönetmenlerin gizem, korku ve fantastik türlerde çekilmiş pek çok filmine benzer sahnelerle dolu “Stranger Things” dizisi. Bunlardan bir grup arkadaşın yaz macerasını anlatan “Stand by Me” filmine bu kanalın ilk videolarından 

birinde yaklaşık 5 yıl önce değinmiştim. Stranger Things'in yönetmenleri Duffer kardeşler adeta bir DJ gibi o dönemin filmlerini remix'leyip yeni bir hikayeyle harmanlayarak önümüze koymuşlardı. Fakat sonra biraz araştırınca fark ettim ki onların anlattıkları bu hikaye de pek yeni sayılmaz. 


Şimdi size bir kitaptan bahsedeceğim. Montauk Projesi adlı bu kitaptaki olaylar ufak, sakin ve hayali olmayan gerçek bir kasabada geçiyor. Long Island'ın Doğu tarafındaki en uç noktasında yer alan Montauk kasabasında... Tesadüfe bakın ki tıpkı dizide olduğu gibi bu kasabanın da hemen yanında terkedilmiş bir askeri üs var: Camp Hero adlı bu üssün yıllar boyu pek çok deneye sahne olduğu iddia ediliyor. Üssün merkezinde devasa bir radar kulesi var. Terk edilmiş bu kulenin zamanında ünlü Philedalphia deneyi de dahil olmak üzere pek çok deneyde kullanıldığı söyleniyor. Mesela her Cuma günü Montauk kasabası sakinlerinin beyinlerini etkileyecek sinyaller gönderdiği gibi söylentiler. 1983 yılına kadar kullanılan bu tesis o yıldan sonra kapatılarak terk edilmiş. Tam da Stranger Things dizisindeki olayların yaşandığı yıllar bunlar. Bu arada bu benzerlikler dizinin yazarı ve yönetmeni olan Duffer kardeşler tarafından da itiraf edildi. Hatta diziyi yazarken adını Stranger Things değil önce Montauk olarak koyduklarını açıkladılar. 


Tüm bu iddialar çok ilgimi çektiği için geçtiğimiz aylarda bu küçük balıkçı kasabasına, Montauk'a kısa bir gezi yaptım. Hatta Cuma gecesini orada geçirdim ama herhangi bir sinyal gönderildiğini hissetmedim. Yine de gitmişken o sinyallerin kaynağına terkedilmiş olan o askeri üsse “Camp Hero”ya da uğradım. 


Komplo teorileri söz konusu olunca ister istemez Sadettin Teksoy formatına giriyorum gördüğünüz gibi. Camp Hero şu anda koruma altındaki bir parka dönüştürülmüş durumda. 
Yaklaşık 3 kilometrekarelik bu alanın çeşitli yerlerinde şu anda kapatılmış olan yer altı giriş kapıları var. Zaten deneylerin de yer altındaki bu tünellerde yapıldığı söyleniyor. 


Hep “iddia ediliyor, söyleniyor” gibi cümleler kuruyorum dikkat ederseniz. Komplo teorilerini araştırdığınızda çoğunlukla tek bir kaynağa ulaşırsınız. Montauk projesinin kaynağı az önce size gösterdiğim kitap. Bu projeye çocukken katılan ve hafızasını kaybeden bir 


kişinin daha sonra bu anıları yeniden hatırlamaya başlayıp anlatmasıyla ortaya çıkmış bu kitap. 


Hatırladığı deneylerden birinin adı “Montauk sandalyesi.” Üzerine oturan kişinin psişik güçlerini arttıran bir sandalyeymiş bu. Şimdi size kitaptan bir parçayı okuyacağım: 


“Bir kişinin saçını elinde tutarak, Duncan (kitapta bahsedilen psişik güçleri arttırılmış olan kişilerden biri bu) görmek istediği kişiye odaklandı. Elinde tuttuğu saçın sahibine... Onun gördüklerini görmeye, duyduklarını duymaya başladı. Vücudunun hissettiği her şeyi o da hissedebiliyordu. Bu şekilde gezegendeki herhangi birinin gördüklerini o da görebilirdi.” 


Bu denek Duncan'la ilgili bir başka bölümde de şunlar yazılmış: 


“Deneylerin artık çok ileri gittiğini düşündüğümüz bir anda acil durum programını devreye soktuk. Görevlilerden biri hala sandalyede oturan Duncan'ın kulağına yaklaşarak -zamanı geldi- diye fısıldadı. Tam o anda Duncan'ın bilinçaltından bir canavar ortaya çıktı. 
Etrafımızdaki aletler onu gerçekten görüntüleyebilmeyi başardı. Büyük, kıllı, aç ve pis bir yaratıktı. O anda bulunduğumuz yerde değil üssün başka bir noktasında açığa çıkmıştı. 
Karşısına çıkan ne varsa yiyordu. Onu üsteki pek çok insan gördü. Ama herkes farklı bir şekilde tarif etti.” 


Tüyler ürpertici bu açıklamalar acaba gerçek olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. 
Komplo teorilerinin tüm cezbedici inandırıcılığına sahip. Anlatılanlar bu noktada kalsa belki çok daha rahat inanabiliriz. Fakat burada kalmıyor, çok daha ileri gidiyor. 


Montauk kasabasındaki Camp Hero üssünde bundan çok daha fazlasının yapıldığı söyleniyor. 
Yer altındaki on iki katlı tesiste yüzlerce kişinin çalıştığı ve evsiz kişilerle çocukları kaçırarak onları elektromanyetik radyasyona tabi tuttukları yazıyor. Madde ve enerjinin transfer edilebildiği söyleniyor yani teleportasyon/ışınlama olayı. Zamanda delik açarak bir tünel oluşturdukları ve araştırmacıların bu tüneli kullanarak farklı zamanlara seyahat edebildikleri anlatılıyor. Bu şekilde uzaylılarla iletişime geçildiği ve karşılıklı teknoloji transferi yapıldığı iddia ediliyor. Hatta bu “zaman tüneli”nden geçen bir canavarın üsse ulaştığı ve oradaki ekipmanları imha ettiği, araştırmacıların bu yaratığı yok edebilmek için tüneli kapatmak zorunda kaldıkları belirtiliyor. Üssün 1983 yılında aniden kapatılmasının gerekçesi olarak da bu gösteriliyor. 


Bu tür şeylere özellikle küçük yaşlarda inanmak hem çok kolay hem de çok zevklidir. 
Anlatılanların ne kadarı gerçek ne kadarı değil bunun takdirini size bırakıyorum. Bilimi ve teknolojiyi seven biri olarak bu gibi durumlara benim yaklaşımım hep şüpheci olmaktır. 
Aldığım Hukuk eğitimi nedeniyle bu tür iddiaların sahiplerinin kanıt göstermesini beklerim, çünkü “müddei iddiasını ispatla mükelleftir.” Montauk Projesi kitabında yazılanların herhangi bir kanıtı yok. Bir gün uzaylılarla iletişime geçmek, maddeyi ve enerjiyi transfer edebilmek mümkün olabilir belki. Ama ben bunların bu tesislerde gerçekten yapıldığına inanmıyorum. 
Dolayısıyla kitabı bir bilim kurgu romanı olarak değerlendiriyorum. 


Fakat yine şüpheciliğin bizi götürmesi gereken bir başka nokta daha var. Montauk projesi ya da buna benzer hükümetler tarafından fonlanan ve yürütülen gizli projeler gerçekten var. Ve bu projelerde hem insanlar hem de hayvanlar kullanılıyor. Bu canlılar çoğu zaman yapılan deneylerden zarar görüyor. 1995 yılında ABD başkanı Bill Clinton bunların bir kısmını itiraf etmiş ve hatta özür dilemişti. Özellikle geçen yüzyıldaki Dünya savaşları ve ardından yaşanan 


soğuk savaş insanları akıl almaz şeyler yapmaya zorladı. Bu savaşlar içinde yaşadığımız yüzyılda bitmiş gibi gözükse de aslında bitmedi, sadece şekil değiştirdi. O yüzden Montauk Projesi'nde gizli kalmış pek çok detay olduğuna eminim. Bu detaylar belki de bilinçli olarak üretilen komplo teorileriyle sulandırılıp önce gizemli bir hale getiriliyor ve sonra da bilim- kurgu kategorisine sokuluyor olabilir. Bizim gibi sıradan insanlara düşen her anlatılana inanmamak ve her zaman bir şüphe payı bırakmak. Kanıt aramak. Akılcı olmak. Tüm bunlardan yola çıkarak ilk kez sizlere önümüzdeki videonun konusunu şimdiden söyleyeyim. 
Önümüzdeki hafta 50. yıldönümü nedeniyle yine gündeme gelecek olan tüm zamanların en tartışmalı konularından biri... 


Ay'a gerçekten gidildi mi? 


ABD BAŞKANLARININ ÇOCUK KURBANLARI 
Erkan Trükten-Aug 11, 2019-https://medium.com/ ©erkantrkten/abd-bafeC569Fkanlarinin- oC3YoA7ocuk-kurbanlari-22b333676894 


10 Ağustos 2019'da intihar şüphesi yüzünden hapishanede intihar gözetiminde bulunan ABD'li 
dolar milyarderi jeffrey Epstein'in bunca tedbire rağmen kendini asarak intihar ettiği haberi ABD medyasına düştü. Aslında intihar şüphesi haberinin yayılması Epstein için sonun başlangıcıydı (ya da öldü numarasıyla kurtuluşun anahtarıydı). Sözde intiharını meşrulaştırmak için malum güçler zemin oluşturuyordu ki yarın öbür gün intihar haberi gelse, halk denen saf kitle buna daha makul bir şekilde inanabilsin. 


Epstein 2003-2005 yılları arasında çocuklara cinsel istismar suçundan 2007'de yargılanmaya başlanmıştı. 40 kadar reşit olmayan kızın davası avukat Alex Acosta'nın planıyla bir anlaşmaya bağlandı. Sadece fuhuşla suçlandı ve 13 ay hapisle yakayı kurtardı. Tuhaf anlaşma maddeleri arasında bağlantılı kişilerin isimlerini vermemek de vardı.Şimdi soru şu: Sıradan kişiler böyle bir anlaşma yapabilirler mi? 


Aslında Epstein dev bir skandalın görünen yüzüydü. Bu skandal, 2016'da Pizzagate adıyla ortaya çıkacaktı ki medya yine Epstein'in adının geçtiği bu iddiaları çılgınca bulacaktı. 


Vikiliks belgelerinde adı geçen ve Pizzagate skandalında pedofili trafiğini yönettiği iddia edilen Comet Pizza orgyde tecavüz edilen çocukları gösteren sapık afişleriyle 


biliniyor.Anlaşılıyor ki Yahudi asıllı Epstein, ABD'de şantaj ve pedofili çarkıyla siyaseti esir alan bir şebekenin elemanıydı. 2019 un başlarında skandal yine patlak verdi. Bir savcı dosyayı yeniden açtı ve bu sefer somut deliller bizzat devlet eliyle medyaya aktarıldı. 


Bill Clinton Epstein'in Virjinya Adaları'ndaki Little St. James adlı günah adasına Epstein'in Lolita Express adlı özel uçağı ile defalarca gitmişti. Bu uçak 26 kez Clinton'un hizmetine verilmişti. 


Harvard Üniversitesinin yine Yahudi asıllı Hukuk Profesörü ve Başkanı ve de Clinton'un hazine danışmanı Lawrence Summers de reşit olmayan kızlarla seks yapma şüphesi altında. 
Adaya uğrayanlar ve şüpheliler listesinde İngiltere Prensi Charles”in kardeşi Prens Andrew de var. 


Ve en son günah adasında bir de tapınak deşifre edildi. Bu yapı Epstein'in Yahudi kökleriyle bağlantılı. Mimaride Antik Mısır örnek alınmış. Polis, daha sonra kubbesi ortalarda görünmeyen ve baykuş heykelkeri sökülen (ki fırtınada koptukları açıklandı) bu yapıya piyano odası dedi. Ve işin derinliğini güya örttü. Ancak yapının kendisi Kabala inancı doğrultusunda inga edilmiş bir sunak ve tapınak görünümünde. 


10 Ağustos 2019'da FBI gözetimindeki hücresinde tutulurken intihar haberi gelen Yahudi asıllı 
dolar milyarderi Jeffrey Epstein sadece çocuk tecavüzünden yargılanmıyordu. Kendisine istinad edilen suçlar arasında insan kaçakçılığı ve şantaj da vardı. İnsan kaçakçılığı suçun genel adı. Aslında kast edilenin orgy/grup seks ayinlerinde ırzına geçilecek çocuklar olduğunu hepimiz biliyoruz artık. 


Epstein'in günah adası Little St. James'te ortaya çıkan Antik Mısır mimarisindeki tapınak görünümlü yeraltı binası çok şeyi ele verdi. Binanın kubbeli heykelli kare kısmı aslında sadece görünen kısmı. Bu yapının dikildiği tepenin hemen alt tarafında başka girişlerin de olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Dikdörtgen yapıda ise modern bir asansör sistemi var. Muhtemelen ana giriş kapısının hemen yan tarafında. 


Ana giriş kapısına ayrıca dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu giriş kapısındaki kilit dışarıdan sürgülü. Kapıyı inceleyen mimarların ve mühendislerin de söylediği gibi bu da, içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olacak bir sistem. Alın size içeride zorla alı konmaların olabileceğine işaret eden bir ipucu daha! 


Yapının bir piyano odası olduğunun açıklanması da manidar. Adanın bir ucunda, tapınak görünümünde bir piyano odasının ne işi var? Cevap için "Gözler Tamamen Kapalı" filmini hatırlayın derim 


Önemli bir husus da şu: Epstein 6 Temmuz'da özel uçağı ile gerçekleştirdiği Paris dönüşünde gözaltına alınıyor ama savcılar tutuklama basvurusunu 'Seks kölesi ticaret ağı kurarak komplo 
girişiminde bulunma' suçundan 8 Temmuz'da yapıyor. Epstein'in açıklanan ölüm tarihi 10 
Ağustos. Yani itham adilen suç kapsamında tutuklanması ile ölümü arasında 33 gün var. 
Masonlukta, tapınakçılıkta ve Kabala'da önemli bir sayı. 


Olayın altını biraz deşince görüyoruz ki Epstein, ABD içindeki Siyonist yapılanmayı temsil ediyor. Çocuk tecavüzlerini de Mossad ile baglantılı yaptığı dile getiriliyor. 

Bundan daha ötesi şimdilik sadece uçuk fantaziler gözüyle bakılan ve hiç inandırıcı bulunmayan bebek ve çocuk kurbanı törenleri. 


Epstein'in malikanesinde grup seks ayinleri ve çocuk tecavüzleri sırasında çekilmiş ve ABD'li başkanların da aralarında bulunduğu iş, sanat, edebiyat ve politika dünyasından önemli kişilerin videolarının olduğu hesab ediliyor. Ancak Epstein'in tiyatral ölümü, bu büyük komplonun üstünün kapatılması için önemli bir hamle. 


Jeffrey Epstein evrimci ve genetikçi kurumlara yaptığı bağışlarla biliniyordu. Uçuk fikirleri de vardı. Bunlardan biri ABD'nin New Mexico eyaletindeki çiftliğinde 20 kadını özel yöntemlerle hamile bırakıp, insan ırkını geliştirme projesiydi. Bunun için ünlü genetikçilerle anlaşmıştı. 


Savcının iddiasına göre, Epstein kurbanlarını çalışanları vasıtasıyla buluyor ya da kurbanlarının kimini yeni kurban bulmak icin avcı olarak kullanıyordu. Bu iş için özel kişiler de tutulmuştu. Epstein'in Manhattan'daki evinde çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve kayıt bulunmuştu. Evinde bulunan istismar CD'lerinin üzerinde "Genç (İsim)-*(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar vardı. 


Jeffrey Epstein'in 1992'de Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği partide bulunduğu ortaya çıktı. Bu bağlantılar dolayısıyla Trump'a Epstein'le ilişkisi sorulduğunda kendisiyle aralarının uzun süre önce bozuldugunu ve günah adasına hiç gitmediğini söylemişti. Zaten başkan olarak seçilmeden önce de Bill Clinton'un Epstein ile bağlantısına dikkat çekerek Clinton'un Epstein'in uçağında yaptığı seyahatleri ima etmişti. Epstein'in Trump'la bugün artık eşi olan Melania Trump'ı 2000 yılında Mar-a-Lago'da tanıştırdığı da bir başka iddia. 


ESKİ'İZM YENİ'İZM 
Mürsel Demir-21.06.2016-gencdergisi 


Üstâd Cemil Meriç ba'zı abes akımlarla “alâkalı güzel bir söz deyivermiş: “ İzm'ler, idrâkimize giydirilmiş deli gömlekleridir.” diye. Bizim ya'ni Müslümanların bir gâyesi var, nedir o? “Klişeleşmemiş bir İslâm anlayışı!” Peki, nasıl olacak? Bu izm'lerden kurtularak; ecdâdı unutturup, ahfâdı zehirlemeyerek... Peki, hangi yolla olacak? Tek kelime ile lisân! 
Ya'ni kalbi, aklı, fikri vs. zâhir etme aracı. Bir lisân bir insan idrâki ile. 


Ecdâdı unutturmak demiş idik. Nasıl? Teknoloji başlığı altına hangi âlât, edevât giriyorsa işte onlar. Yalnız bunlarda değil, mahdüd mütâla'â ve münâzara ya'ni ta'assüb ya'ni özden bize bir kalıb olarak verilenlerin kalıbını kıramama. Sonucunda da işte o mezkür izm'ler hâsıl olmakta. Beyinler, bir düşüncenin elinde hapis; söylenmek istenenler müdâfa'a ettiği izm'in ürünü, davranışları o ürünün getirdiği bir robot! Nerde kaldı bizim çağdaşlığımız, asriliğimiz, medeniyetimiz. Aslında medeniyetimiz hemen arkamızda yâhud, bir câmi’, bir bedesten, sebil, han, dergâh, mekteb vs. bunların her bir taşında medeniyetimiz; sâdece bir mezar taşı ile mahdüd değildir aslâ! Şunu biraz açalım: 


Eski, zamânı geçmiş, demode olmuş; kadim, zamâna direnen, ayakta kalandır. Ya'ni, saygıdeğer bir hocamızın ta'rifi ile. “ Ahmed, Mehmed isimli birinin yaptığı câmi” eskidir 


ama Ayasofya, Süleymâniye, Selimiye bunlar kadimdir. Kadim olan eskimez çünkü zamân ile “alâkası yoktur...” demişti. İşte bu kadim olanlardan biri de lisândır! Eskimemiştir, kadim olmuştur. Öyle olsaydı yepyeni bir alfabe ile dil, lisân icâd ederdik. Bizim lisânımızın târihi asırlıktır, işte o yüzden kadim olmuştur. Komşu devletlerden gelen müzâheret sâyesinde de zenginleşmiştir. Lisânımızı, güçlü yapan işte bu kadim oluştur. Misâller zinciri teşkil edelim: Edebiyatımız bu konuda bizlere en güzel emsâli verir. Her alanda var olan bir alan. Çayı bir Şeyhü”l-İslâm Yahyâ'dan “Sun sâgârı sâki bana mestâne disünler...” mısrâ'ını okuyarak istemek vardır ama bir de “bana çay getir!” demek var. Böyle bir durumda size hemen şu sözü yönelteceklerdir: “Türkçe konuş!” Heyhât! Türkçe olanı Türkçe söylemek. Hayâti İnanç Bey'in dediği gibi: “Türkçe'den Türkçe'ye tercüme.” Dilimiz  sadeleştikçe efsünunu/büyüsünü kaybetmekte. Eski'den anın i'câbına mutâbık bir şi'ir söylerlerdi, şimdi ise Yeni'ler de: “Kes, bana edebiyat yapma!” var. Haydi, buyurun, Yeni'ciler bu duruma bir çözüm bulsunlar. Edebiyat yapmak yerine bizlere Yeni şeyler söylesinler. Dilimizi güzelleştirsinler, özelleştirmesinler. Karaktersiz harflere esir etmesinler. Her dâim müdâfa'a ettiğimiz bir görüş vardır: “Dilde, gereksiz bir sâdeleşme olmaz. Bu hâl, sâdece budama ihtiyâcı varken kökten kesmek gibidir. Kangren olan parmağı değil, eli kesmek gibidir.” 


(Fâilâtün fâilâtün fâilün) 

Olmalıdır her lisân dâim hadim 

Ol gerektir çün özündedir kadim 

"İZM'LER NE KADAR BİZİM?" ÇIKTI! 


01.05.2020 —gencdergisi 


Aşina Kitap bünyesinde siz okurlarımızla yeni bir kitap daha buluşuyor. Genç Dergisi yazarlarından Ayşe Yazıcılar'ın kaleminden "İzm'ler Ne Kadar Bizim?", Aşina Kitap'tan çıktı. Bu yeni kitapta, modemiteden sonra dünyayı etkileyen ve bugün hâlâ hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan 12 farklı izm üzerine derinleşen ilgi çekici metinlerle karşılaşıyoruz. 


Tarihi ve tarifi verilen, bizim veçhemizden ne anlama geldiği, ne yapmamız gerektiği izah edilen 12 izm şunlar; Oryantalizm, Şovenizm, Siyonizm, Feminizm, Kapitalizm, Emperyalizm, Minimalizm, Hedonizm, Narsisizm, Sekülerizm, Romantizm ve Nihilizm. 


Rahat okunabilir ve kolay anlaşılır metinlerin yanı sıra açıklayıcı görseller, iç açıcı tasarımlarla düzenlenen bu yeni kitabın özellikle evlere kapandığımız şu günlerde herkese iyi geleceğini, bilgilerimizi tazeleyeceğini ve yaşadığımız dünyaya dair farkındalığımızı artıracağını düşünüyoruz. 


İzm'ler, felsefe kitapları arasında ya da tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Günümüz dünyasında neredeler, nereye tutunuyorlar? Gündelik hayatımıza yansımaları nelerdir? En 


önemli soru ise şu; bu "İzm'ler Ne Kadar Bizim?" 


"İzm'ler Ne Kadar Bizim?", ilk 100 kişiye imzalı olmak üzere kampanya dahilinde geçici süreliğine kargo dahil 20 TL olarak şimdi Aşina Kitap'ta! Ve diğer tüm seçkin kitapçılarda. 


Bilgi almak ve sipariş vermek için: 0539 430 99 99 


Online sipariş için: http://asinakitap.com/izmler-nekadar-bizim.html 


ANLAMSIZ VE AMAÇSIZ BİR "HİÇ" DEĞİLİZ 
Kübra Meydan-09.11.2018 —gencdergisi 


Genç Gönüllüler olarak gerçekleştirdiğimiz programlara bir yenisi daha ekleniyor! 


İzm'lerin otak noktası hayata sadece kendi savunduğu düşüncelerden bakmak gerektiğini dikte etmek. 


Cemil Meriç'in ifadesiyle "İzm'ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri." Oysa hakikati arama, hayatı anlama ve anlamlandırma çok daha derin, etraflı ve esaslı bir çabadır. 


Bu akımların arka planlarını, tarihi süreçlerini, günümüz yansımalarını, bilhassa gençler üzerindeki etkisini ve en önemlisi inananlar olarak bizim kendi tavrımızı ve tarzımızı konuşacağımız programın ilki Genç Dergi yazarlarından ve Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü Ayşe Yazıcılar'ın kendine has anlatımı ile Nihilizm üzerine olacak. 


10 Kasım Cumartesi günü Türkiye Gençlik STK'ları merkezinde saat 13.00'da müsait olan 
hanımları bekleriz. 
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“KİMSE SANDIĞI KADAR ÖZGÜR DEĞİL’ 


Zeynep Delav-21/02/2021-www.karar.com/ 
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Fotoğraf: Damla Yılmaz 


Akademik çalışmalarının ardından *“Karıncayı İncitmez Artur Balyan'ın Tuhaf İntikam Planı öykü kitabıyla okurlarını şaşırtan Alper Bilgili "Felsefi açıdan özgür iradenin var olup olmadığı, sosyolojide her an hayatımızı düzenleyen ama çoğumuza görünmeyen toplumsal yasaların varlığı, siyasetle ilgili seçimlerimizde ne kadar kolay manipüle edildiğimiz üzerine tartışmalar ilgimi çekiyor. Herkes gibi ben de sandığımızdan çok daha az özgür olduğumuzu düşünüyorum" dedi. 


Örnek bir akademisyen olma yolunda hızla ilerlerken ‘Bilim Ne Değildir’, “Darwin ve Osmanlılar? kitaplarıyla alanında derinlikli çalışmalara imza atan Alper Bilgili, şimdi de okurlarının karşısına öykü kitabı “Karınca İncitmez Artur Balyan'ın Tuhaf İntikam Planı” ile çıktı. Kendisiyle, KARAR okurları için öyküleri ve kurmacanın gücü üzerine söyleştik. 


Daha çok akademisyen kimliğinizle biliniyorsunuz. Oysa bir roman bir de öykü kitabınız var. Kurmaca yazmaya ne zaman başladınız? 


Ortaokula başladığım dönemden beri kurmaca kıvılcımları zihnimde belirir. Uzun süre üzerine gitmedim. Hatta beni esir almaması için bu dürtüyü bastırdım diyebilirim. Doktora döneminde hayatımda meydana gelen radikal değişiklikler beni arkadaşlarımdan ve alışkanlıklarımdan kopardı, böylece bana kurmaca ile ilgili fikirlerimi dinleme imkânı sundu. 
Romanım bu süreçte ortaya çıktı. Amsterdam'da yaşadığım dönemde, 2008-2009”da Sadık Yemni ile tanıştım. Beni öyküye o yönlendirdi. İlk öyküm “Amsterdam'da Bir Meczup? o dönemin ürünü. Birkaç öykümü çeşitli internet sitelerinde paylaştım. Özellikle sürpriz sonlu olanlara ilgi var gibiydi. Sonra “Barış” Hece Öykü’de yayımlandı. O günden beri 20”ye yakın öykü yazdım ama akademik çalışmalarımdaki yoğunluk nedeniyle yayımlatmak ancak 2020'de mümkün oldu. 


Öykülerinizde modernizme, post -modern bir iğne batırış var. Gerçekte de bunu mu yapmaya çalıştınız? 


Aslında çalışmadım. Ben tüm defolarına rağmen modernizmi, post-modernizme tercih ederim. Çünkü post-modernizmde ayağımızın altındaki zeminin kaydığını, sağlıklı tartışma için gerekli olan araçları yitirdiğimizi düşünenlerdenim. Modernizmin bazı değerlerine eleştirel yaklaştığım doğru. Ancak bunun aklın imkanlarını terk etmeden, modernizmin içinden yapılabileceğini düşünüyorum. Öykülerimde de bunu yapmaya gayret ediyorum. 
Tabii şunu da unutmamak gerek. Post-modemizme getirilen eleştirilerden birisi muğlak oluşudur. Dolayısıyla bazı eleştirilerimin post-modern olarak nitelendirilmesi şaşırtıcı değil. 


Yaygın olarak felsefe, sosyoloji, psikoloji ve tarih konuları da var. Size göre bu konuları kanıksatmak, daha çok konuşulur hale getirmek kurmaca ile daha mı kolay? 


Böyle bir çabam yok ama ister istemez bir alandaki birikiminiz diğerlerine yansıyor. Tabii belki radyolog veya forklift operatörü olsaydım bu daha zor olurdu. Eğitim aldığım veya üzerine yoğun okumalar yaptığım sosyoloji, felsefe, tarih, siyaset gibi alanlar zaten her an hayatımıza dokunuyor. 


"Öykü Yazmak Öfkemi Dindiriyor" 


Bazı öyküleriniz gerçeküstü tekniğiyle kaleme alınmış. İnsanın kendine bu denli yabancılaşması sizce insanın hikayesini yumuşatıyor mu? 


Gerçeküstülükten mi bilmiyorum ama öykü, insanlarla ilişkimi, onlara bakışımı etkiliyor. 
Öfke beni besler. Öykülerimdeki herkes beni kızdıran kişilerin biraz modifiye edilmiş halidir. 
Hikayelerini anlatırken onlarla empati kurarım. Hem bu zorla kurulan empati hem de bana güzel bir öykü yazdırmış olmaları nedeniyle o kişilere ve hayatıma girmemiş benzerlerine duyduğum, duyabileceğim öfkem hızla diner. O yüzden öykünün bende sağaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. 


"Görünmeyen Yasalara Dikkat Çekmek İstedim" 


Öykü kitabınızda özgürlük kavramının işlendiği Özgür isimli öyküde yaşlı bir mahküm, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar içeri girmekten korkuyor, "Canımı asıl sıkan şey özgür olmamak. Hiçbir yerde özgür değilim. Hiçbirimiz değiliz. Yasalar her yerde. 
İnsanların koyduğu aptal yasalar..." diye devam ediyor. Bu söylem Foucault'nun "Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir" cümlesini akıllara getiriyor. Nedir size göre özgürlük? 


Büyük bir hayranı sayılmam ama bu bağlamda Foucault”ya dikkat çekmeniz iyi oldu. O da birçok eserinde bazı modern kurum ve kavramların bize göründüğü gibi olmadığını anlatır. 
Hapishane, tıp, cinsellik... Bazen tarihsel gerçekleri zorlayarak veya manipüle ederek de olsa bu kavram ve kurumları farklı bir yerden görmeye ve ilk etapta göze çarpmayan güç ilişkilerini öne çıkarmaya çalışır. Ben de bu öyküde görünmeyen yasalara dikkat çekmeye çalıştım. Benim için özgürlük tartışması birkaç açıdan kıymetli. Felsefi açıdan özgür iradenin var olup olmadığı, sosyolojide her an hayatımızı düzenleyen ama çoğumuza görünmeyen toplumsal yasaların varlığı, siyasetle ilgili seçimlerimizde ne kadar kolay manipüle edildiğimiz üzerine tartışmalar bilhassa ilgimi çekiyor. Bu hususlarda okuma yapıp düşünen herkes gibi ben de sandığımızdan çok daha az özgür olduğumuzu düşünüyorum. 


Mesela, anlatıcı, öykü karakteriniz Emira’yı okura anlatırken "Vereceğim hiçbir detayın o güzelliği anlatmaya yetmeyeceği açık. Küskün bir romancının da önerdiği gibi, şimdi gözlerinizi kapatma vakti. Kapatın ve sizi en çok etkileyen, uzun süre esir alan bedeni hayal edin. Emira'yı zihninizde canlandırmanın en iyi yolu bu. Dediğimi yapın, kendinizi benim yerime koyun istiyorum. Koyun ki yaptıklarımı daha kolay kabullenin. 
Beni bir okur rahatlığı ve küstahlığı ile yargılamayın." diyor. Neredeyse bütün öykülerinizde okuru dahil eden, soru soran bir atmosfer oluşturuyorsunuz. Bu bilinçli yaptığınız bir şey mi? 


Mesleki deformasyon. Akademisyenliğin getirdiği bir arıza. Başka açıklaması yok. Ders anlatırken bir öğrencinin bile sıkılmasına tahammül edemem. Herkesin, en ilgisiz öğrencinin dahi benim kadar orada olması için uğraşırım. Ders bitince çok yorulurum o yüzden. 
Okuyucunun dalıp başka şeyler düşünmeye başlamadığından emin olmak çok daha zor. Hem arada şaşırtarak hem de bu tür yöntemlerle okuyucunun ilgisini canlı tutmaya çalışıyorum. 


Sizden neler okuyacağız? Tezgahınızda yeni bir çalışma var mı? 


Tezgâhta bilim ve ideoloji üzerine bir kitap var. Bu sene içinde çıkacağını ümit ediyoruz. 
Yabancı dergi ve sitelerde yayımlanmış akademik ve popüler yazılarımı Türk okurla buluşturmak istiyoruz. Yine bu sene Bilim Ne Değildir? isimli kitabımın genişletilmiş bir versiyonu basılacak. Öykü kitabıma olan rağbete göre kalan öykülerimi değerlendirme ihtimalimiz de var. 


Son olarak okurlarınıza neler söylemek istersiniz? 


Churchill eleştiriyi vücuttaki acıya benzetir. İkisi de hoş değilmiş gibi görünse de bizi ileride karşılaşabileceğimiz daha büyük bir tehlikeye karşı önlem alma konusunda uyarır. Ben de eleştirinin bir lütuf olduğuna inanıyorum ve bu nedenle özellikle sosyal medyada okurlarımla bağımı güçlü tutmaya çalışıyorum. Onlardan ricam, yapıcı olsun ya da olmasın, görüşlerini paylaşmaktan çekinmemeleri. 


Felsefeye İlgiyi Artırmanın Yolu Edebiyat Olabilir 
Felsefe herkesin anlayabileceği bir alana kurmaca yoluyla ile çekilebilir mi? 


Felsefe, kurmaca üzerinden öğrenilemez elbette. Ancak felsefeye merakı artırmak için, belirli soruları filizlendirmek için edebiyat iyi bir araç olabilir. Nazileri düşünelim. Nasıl oluyor da sıradan insanlardan Nazileri yaratan bir toplum ortaya çıkıyor? Konrad Lorenz gibi Josef Mengele gibi insanlar, bilimi nasıl Nazilerin emrine veriyor? Bu soruların cevabını Hannah Arendt'ten Philip Zimbardo'ya birçok sosyal bilimci ve düşünür arıyor. Şimdi bu tartışmalara hâkim olmadığınızı ama Aziz Nesin'in “Orijinal Mikrop'unu veya Shirley Jackson'ın “Piyango? isimli öyküsünü okuduğunuzu hayal edin. Az önce bahsettiğim akademik literatürden haberdar olmasanız da muhtemelen zihninizde benzer sorular belirecek, o soruların cevaplarına yönelik bir merak uyanacaktır. 


ÇUKUR'DA BOMBA 'KÜRT İDRİS' AYRINTISI! 


İHA | 13 Şubat 2018 Salı-gazetevatan 


'Çukur' dizisinin karizmatik babası 'İdris Koçovalı' karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris'in 


hayatından esinlenildiğini oğlu Ali Özbir (Esra Erol'un eşi) doğruladı. 


ww NA 


Bir youtube kanalında 'Çukur' dizisindeki İdris Koçovalı' karakterinin, ünlü kabadayı Kürt İdris'in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediği ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda 'Çukur' 


dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı. 


1937'de doğduğu Kars'tan İstanbul'a gelip iş hayatına Aksaray'da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter, Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya 'hayır' diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir'in de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor. 


Koçovalı İdris Ve Kürt İdris Arasındaki Benzerlik 


Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy, Koçovalı'ya özel konser veriyor. Kürt İdris'in de gerçek hayatta Bülent Ersoy ile böyle bir ortamı olduğu kaydediliyor. Ünlü kabadayı, sanat dünyasından da İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'le doslukları ile biliniyor. Sunucu Esra Erol'un kayınbabası olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti. 


Ayrıca İdris Özbir'in hayat hikayesinin, yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor. (İHA) ÇUKUR DEĞİL “BABA? DESEYDİNİZ YA... 
Anibal Güleroğlu-medyafaresi.com/ 


Ayıptır, günahtır... Ne mi? Tabii ki birinin bin bir özenle yarattığı, düşün dünyasından ürettiği, emeğiyle ortaya koyduğu bir ürünü kopyalayıp ufak tefek farklılıklarla donatarak “Ben yaptım? böbürlenmesiyle insanlara sunmak. Yani işin Türkçesi, kamuflajlı eser hırsızlığı yapmak! 


Günümüzün yaygın alışkanlığı olan eser-fikir hırsızlığı sadece toplumumuza mahsus bir şey değil kuşkusuz. Lakin ne yazık ki ülkemizdeki kurgu âleminde daha sık çıkmakta karşımıza. 
Yeni öykü türetmek yerine, yapılmış işlerden faydalanma kurnazlığı had safhada. Böylesi daha zahmetsiz çünkü. Hele bir de “Ayy benim tatlişim mi varmış, hemen izlerim” kafası ya da ‘O kızdan başkasını bulamamışlar mı? demenin ötesine geçemeyen eleştirel bakışlar hakimse ortama... 


Bu kafaların orijinal eserden bihaber olmasına ve dahi yapılan kopyacılığı dillendirmeyecek şakşakçı takımına sırt dayanmışsa... Koyuver gitsin.Bedeli ödenerek yapılan uyarlamalara sözümüz yok tabii. Ancak yabancı filmlerden-dizilerden öykü kotarmalarına karşı suskun kalmaya içimiz elvermiyor. 


Başkasının adımlarıyla yola çıkmak, onun çizdiği yol haritasında ilerlemek ve bunu yaparken de sırf yola çıkanın ismi ve giydiği kıyafetler farklı diye kendini özgün bir iş yapıyormuş gibi takdim etmek kandırıkçılık ve başkasının emeğini sahiplenmek değil de nedir? Hani durumu yumuşatmak için “esinlenme? gibi sözcükler türetme akılcılığına gidilse bile... Bazı sahnelerle benzeşmelerin ya da içerikteki kimi olay-karakter detaylarıyla denkleşmenin ötesine geçilmişse, yapılanın adı “araklama'dır! 


Farkındayım. Biraz sert giriş yaptık yazıya. Ama kimse kusura bakmasın... Doğrudan doğruya yabancı bir yapımla denklik gösteren ama “yerli yaratıcılık” diye yedirilmeye çalışılan bir işle karşılaşınca yine çatladı sabır taşımız. Hangi diziden mi bahsediyorum? Tabii ki başlıktan da anlaşılacağı üzere “Çukur'dan! Çukur değil yerli “Baba? yaratılmış mübarek... 


Açıkçası haksızlık yapmamak için birinci bölümün ardından yorum yapmayıp devamının nasıl getirileceğini bekledim. Ama gördüm ki ilk izlenimimi değiştirecek bir durum yok. 
Dolayısıyla hak edilmemiş övgüler sıralamayı, “Falanca şu role yakışmış, filancayla feşmekân birbirlerine pek güzel uyuşmuş, amanin de ne kadar kendine has bir iş olmuş, fevkaladenin fevkinde bir öykü çıkartılmış ortaya” gibisinden yağ çekenlere bırakıp doğrudan söze girmeyi tercih ettim. Gerçek şu ki, “orijinal iş” diye ekrana sürülen “Çukur'un öyküsünün ve temel karakterlerinin oluşumu alenen yerli “Baba/The Godfather? tablosundan öte bir şey değil! 


Mario Puzo'nun 1969'da basılmış eseri olan ve 1972'de aynı adla sinemaya uyarlanan “Baba/The Godfather?'dan bihaber olanlar için kısaca özetlersek eminim aradaki benzeşme daha net çıkacaktır ortaya. Akıllarda iz bırakan düğün sahnesiyle başlangıcını yapan ‘Baba’ en basit ifadeyle mafya ailelerinin çatışması ve bu süreçte yaşanan insani gelişmeler üstüne bir eser. New York'ta hüküm süren Don Vito Corleone ve ailesinin tıkırında giden düzeni, günün birinde “Baba'nın siyasi güçlerle yakınlığından faydalanıp işini yürütmek isteyen uyuşturucu mafyasının başı Sollozzo'nun ortaya çıkmasıyla bozulur. Ricacıların işlerini halleden ve kendince adalet dağıtan Don Vito'yla görüşmeye gelen Sollozzo, “Uyuşturucu pis bir iş” karşılığını alıp tersyüz olunca “Baba'yı ve büyük oğlu Sonny'yi devreden çıkarma süreci de başlar. Çapsız kardeş Fredo'nun yanındayken Baba'nın vurulması... Evlatlık avukat Tom'un, Türkiye'de sahip olduğu haşhaş tarlalarından dolayı Türk lakabını alan, Sollozzo ile Corleone Ailesi arasındaki ikili faaliyete sürüklenmesi derken, yıllar önce aileden kopup kendi yolunu çizen Michael'ın eve dönüşü... Baba'nın hastanedeki suikasttan oda değişimiyle kurtulması... Michael'ın kendisine eş olarak seçtiği Kay'i aileye sokması ve babasının yerini doldurmak için faaliyete geçmesinin ardından uyuşturucu işindeki Sollozzo ile başlayan çatışmacılık süreci. Tüm bunlar orijinal eser olan “Baba/Godfather'ın öyküsündeki temel detaylar. 


Bu hatırlatmanın ardından AY Yapım'ın senaryosu Gökhan Horzum imzalı işi “Çukur'a bakacak olursak... Pazarcılık yapmaktan vazgeçmeyerek alçakgönüllülük sergileyen ve gün sonunda elde kalanları fakir fukaraya dağıtarak babalığını güçlendiren İdris Koçovalı ve ailesinin İstanbul çukurundaki gövde gösterisiyle açılışını yapan dizide Kahraman'la Selim'i tanıdık önce. Büyük oğul Sunny'ye ve ürkek Fredo'ya denkti ikisi de. Ailenin düzenini bozan, Vartolu Saadettin'in teklifi oldu. O da tıpkı Sollozzo gibi, aileden birinin aklını çelip işleri yürütmek isteyen uyuşturucu mafyasıydı. Kahraman'ı kafaya almaya çalışan ve babasının 


gösterişsiz yaşam prensibine isyan eden Selim'i gözüne kestiren Vartolu, İdris Baba'nın korumasıyla güvenli hale gelen mahallede tezgâh açmak istedi ama İdris Baba'nın “Silah satılır, arakçı-tırnakçı bulunur, geceleri yollara çıkıp bedenini satan da varmış. Ama hepsi evlerine döndüğünde kendini güvende hissetmek ister? şeklindeki sözleriyle tersyüz edildi. 
Böylece uyuşturucuya bulaşmak istemeyen Koçovalı Ailesiyle Vartolu arasındaki husumet başladı. Tıpkı “Baba'daki gibi. Burada ilk kurban Kahraman oldu. Selim'le gittiği gece sefasında delik deşik edildi. İdris Baba için de ‘felç geçirme” yaratıcılığı düşünülmüştü. 
Böylece “Baba'ya okkalı bir fark atılmış mı oluyordu? Neyse... Devamında ailenin yaşamını beğenmeyip uzak duran Michael pardon Yamaç düştü ocağa. Hem de ne düşüş... Sanırsınız aslan parçası mafya babası olmak için yaratılmış da 10 yıldır kendine Erkin Koray'ın gitarıyla gem vurmuş! Bir vurdu elini masaya, cümle mafyatik abi “Selamın Aleyküm?” diyerek bağrına bastı kendisini. Tabii Fredo Selim'in payına da kös kös durup gıcık kapmak ve Vartolu'ya muhbirlik yapmak düştü. Ha bir de hapisteki Cumali var hesapta... Onu da büyük ihtimalle Mustafa Üstündağ'ın canlandıracağı Kahraman'ın ikizi olarak göreceğiz. Gerçi “en büyükleri denmişti ama belki ilk önce doğan ikiz olarak büyük sayılmıştır. Ya kısmet artık... Derken hastanedeki İdris Baba'ya Vartolu'nun düzenlettiği suikastın da tıpkı “Baba'daki gibi oda değişimiyle savuşturulduğunu vurgulamayı unutmayalım sakın. Zira şeytan ayrıntıda gizlidir ve ayrıntılar “Baba'yla eştir! 


Sözün özü; “Baba'nın eskiliğini düşününce, öncekinin ayak izinden giderek taklitçilik edenin “Çukur? olduğu aşikâr. Denklik o denli çok ve hissedilen hava öylesine aynı ki, insanın “Hazır bu kadar esinlenmişken, ismini de Çukur değil Baba koysaydınız ya? diyesi geliyor bu müthiş yaratıcılığın altında imzası olanlara. Ama o vakit hem içerik benzeşmesi hem isim aynılığı başa iş açar değil mi? Nasılsa, eleştirilerin-köşe yazılarının ana temalarını bile kendine mal etmekte sakınca görmeyenlerin el üstünde tutulduğu yerde, başlık aynı olmadığı sürece isteyen istediği kadar esinlenebiliyor! Sen de istediğin kadar “Ayıptır, günahtır? diye yırtın, nafile. 


Peki, bu duyarsızlık gerçekleri değiştiriyor mu? Biz şimdi böylesi işlere “yaratıcılık? diyebilir miyiz hakikaten? Elin adamının şıp diye olayı anlama ihtimali bir yana... Şayet yağcı değil de objektif mantıkla bakıyorsak olaya, diyemeyiz tabii. Zira öyküsü ve temel karakterleri aynı olan iki yapımdan biri orijinal ise diğeri de onun çakmasıdır sonuçta. O halde dizinin temeli olan öyküyü başka yerden alarak yaratılan senaryoyu özgün sayıp övgüler dizmemiz de imkânsız. Dolayısıyla “Çukur? da, geleceğini kendince şekillendirse dahi, öykünün çıkış noktası ve başlangıç itibariyle özgün çalışma değil! Bu gerçek ışığında dizinin kritiğine geçelim şimdi... 


Çukur’un İçi Mantıksızlıklarla Dolu 


“Baba” karakterine çok güzel yakışan Ercan Kesal başta olmak üzere tüm oyuncuların sorunsuz performanslarıyla dikkat çektikleri, Bülent Ersoy'un hicaz varlığıyla kendini gösterdiği, Cahit Berkay'ın Erkin Koray gitarına övgüler dizdiği ‘Çukur’, özellikle ilk bölümünde pek çok mantıksızlıkla çıktı karşımıza. Bu da özgünlükten uzak iş için ikinci darbe oldu neticede. Reytingi 7'yi aşmışmış, “Söz” için ciddi rakip olmuşmuş... Geçiniz 


bunları bir kalem. Önemli olan nereden geldiği belli olan senaryonun ve yönetimin niteliği bana göre! 


Yuvası “Çukur? olanların birbirini bilme söylemiyle açılışını yapıp “Para biriktirme, insan biriktir. Derdin olduğunda koşan yoksa paranın ne kıymeti var? diyerek nereye geldiğine değil, nereden geldiğine bakmayı ilke edinerek bir bakıma senaryoya taş vuran İdris'in pazarcı dünyasına kamerasını yönelten ve Meliha benzerliğiyle röportaja geçen “Çukur”, Cumali'nin hapisteki kolunu gösterip et dövücüyle sübyancı baloncuya şifa dağıtma keyfindeki Kahraman'ı ve her şeyimiz tamam bir pazarcılığımız eksik diyen takım elbiseli pazarcı Selim'i tanıttı izleyiciye. Burada dikkat çeken baş mantıksızlık, yüzüne darbe alan muhbir baloncunun yüz kemiklerinin kırılmaması ve konuşacak halde olmasıydı! Bu nasıl mümkündü? Ya vuruşlar havada kaldı, ya da adam biyonikti dayandı. Güldürmeyin insanı. 


Bu sahnenin sorgulaması sürerken “Çukur'dan çıkan bir diğer mantıksızlık, gazeteci kız Hale cephesindeydi... “İçerde'nin Eylem''i vardı, burada da Hale olsun dercesine ortaya çıkan röportaj meraklısı kızımızın İdris Baba'yı pazarda eliyle koymuş gibi bulması bir yana, hastane odasını da tak diye buluverdi. Hangi odada yattığını kimden öğrendi, orası meçhul. 
İlaveten müzisyen delikanlı naifliğinden aslan parçası mafyaya dönüşen Yamaç'ın, kızı çarşafın altına sokup potansiyel kurban haline getirmesi de mantıksızlığın daniskasıydı. Ya öldürmeye gelen adam tetiği çekiverse ve kızı vursa ne olacaktı? Kız bu kadar saf mıydı ki, hemencecik kabul etti oraya koyun gibi kıvrılmayı, o da ayrı bir konu. Öte yandan Hale'nin İdris Baba'nın büyük aşkı Meliha'dan olma kızı çıkması da ihtimal dâhilinde. Hadi bakalım. 


“Çukur'da en önemli mantık hatalarına gelince... İlk bölümü izlerken sosyal medyadan da paylaştığım üzere, Yamaç ile Sena'nın aşk hallerinde ortaya çıktı. Gecenin bir vakti tekinsiz yerlerde dolanıp çalışan ablaların köşesinde yemek yemesi tutan anlayış özürlüsü Sena'nın cebinde para varken o saate kadar bir şey yememiş olmasını ve Yamaç'a “Açım, aç? diye haykırmasındaki saçmalığı geçtik, sergilenen yıldırım aşkı neydi öyle? Yardımseverlik ayaklarına cümle serseriliğe takılan işsiz güçsüz Sena'nın Yamaç'ın cüzdanını alıp kendine kıyafet dizmesine aklımız ermedi mesela. Altı aylık kirasını ödemediği için kapının önüne konmuştu ya... Hiç inandırıcı değildi öykünün bu bölümü. Tıpkı Yamaç'la evliliği gibi! 
Paris'te bir restoranda kumru yerken evlenme teklifi alma hayalindeki Sena'nın pasaportu nasıl vardı mesela? Hadi ülkemiz o denli çağdaşlaştı ki herkesin mutlaka bir pasaportu var artık diyelim... Peki ya Fransa vizesi? Nasıl olmuştu da Yamaç'la Sena elini kolunu sallayarak bir günde Paris'e uçabilmişti? Yoksa Fransa Türklere vizeyi kaldırmıştı da bizim mi haberimiz yoktu? Tut ki ikinci bölümde gördüğümüz üzere, Sena'nın vize sorununu babasının memuriyetinden gelen yeşil pasaport sahipliğiyle açıklayalım... Bu kadar kısa zamanda konsoloslukta nikâh işlemleri ayarlanmasına ne diyelim peki? Hele ne idüğü belirsiz iki kişinin birbirine güvenip beş günde evlenmesi, ne aşkla ne de başka bir şeyle açıklanacak gibi değildi. Velhasıl Yamaç-Sena ilişkisinin aşk kanadını hissetmek hiç mümkün olamadı. 
Müziklerin bile gücü yetmedi duygu aktarımına. İşin içine yatak olayı da sokulmasaydı bu birliktelik tam havada kalacaktı! 


Özel uçak kiralayıp, beş günde hayatının aşkına dönüşen Sena'yı Paris'e uçuran Yamaç'ın annesi tarafından bulunmasına gelince... Arkadaş, Yamaç'ta alet mi takılıydı da elleriyle 


koymuş gibi yabancı ülkede buluverdiler, çözemedim. Ayrıca Sena'nın, sokaklarda aramak yerine, birdenbire ortadan kaybolan Yamaç için konsolosluğa-polise başvurmaması da mantıksızlıklar silsilesinde ortaya çıkan bir garabet oldu. Nasıl ki, hiç bilmediği bir ülkede tek başına bırakılan Sena'nın geldikleri uçağı kolayca bulabilmesi de düşündürücü bir detaydı. 
Devamında İzmirli çıktı kızımız ve orada kendisinden nefret eden bir annesi olduğunu gördük. Hani ilk bakışta üvey gibi duruyordu bu anne ya, aralarında ziyan zebil olan bir erkek kardeş meselesi vardı inceden inceye. Yani Sena'nın başına gelenler gibi karakterin alt yapısı da bölümlere göre doldurulacakmış izlenimi verdi bize. Bu boşluk da inancımızı kökten sarstı. 


Peki ya, Vartolu'nun uyuşturucu lojistiğini taşıyan şoförünün uçkur düşkünlüğüne ne buyrulur? Adam öylesine önemli yük taşıyorken gecenin bir vakti ormanlık alanda karşısına çıkan kadın için durur mu hiç? Yani o kadar azmış ki kadının polis olması veya bu şekilde tuzak kurulma ihtimali hiç aklına gelmiyor. Pes yani. Bir pes de Vartolu'nun elini kolunu sallayarak Koçova mahallesine baskın düzenlemesine... Adamın ilk gelişinde tazı gibi damlarda sektiren Çukur gençliğine ne oldu? Hepsi bilardo ve bilgisayar salonlarına mı doluştu? Bu basitlikleri izlerken, keşke biraz da “Baba'nın aksiyon yönünden ilham alınsaymış diyorum. 


Sonuçta; Bir işi alıntılamak, taklit etmek veya araklamak kolay olsa da aynı mayayı tutturup aynı kaliteyi ve tadı yaratabilmek oldukça zor! Bunu başarabilmek için öncelikle özgünlüğün kıymetini bilmek, sonrasında özgün bir şey üretme becerisine sahip olmak lazım. Aksi takdirde hovarda mirasyedi misali, hazır bulunan şey har vurulup harman savrulabiliyor. 
Nitekim “Baba” filminden çok daha fazla şiddet özendiriciliği yaratan ve bundan medet uman “Çukurun mantıksızlıkları da buradan kaynaklanıyor. “Baba'da adamlar işin esas sahibi olduklarından mantığını da önemsemişlerdi haliyle... Ne böyle abuk sabuk evlilik durumu sergilenmişti, ne de radar gibi çalışan anne eliyle yuvaya döndürülme sahnesi yaratılmıştı. 
Michael gazete haberiyle tesadüfen duymuştu babasının vurulmasını ve sevgilisini de yüzüstü bırakmamıştı. Kaldı ki, Don Corleone de şanına yakışır biçimde hastanelik olmuştu. Öyle bizdeki gibi kıytırık felç sahnesiyle yatağa düşmemişti. Keza kadın bedeninin pazarlanmasının doğal gösterilmediği ve her daim ailenin öneminin vurgulandığı “Baba'da, balonla havalandırılan adamı patlatmak veya düşmanı parçalara ayırmak türünden yaratıcılık(!) da yoktu. Hoş bunlar da başka yabancı işlerde gördüğümüz hareketlerdi ya... 
Artık ne diyelim. 


Velhasıl-ı kelam racon kesmek her babayiğidin harcı değil. Hele hele başkasının sözleriyle raconculuk oynamak sanıldığından da zor. Öyle üç noktalı işaretlerle veya damlardan aşırtma gençlerle de sağlanmıyor ne yazık ki! Toygar Işıklı'nın fark yaratmayan tınıları eşliğinde, “Baba'nın adımlarıyla “İçerde'nin izinden yürümek isteyen ve bu süreçte mafyatik oluşumları yüceltme modasını sürdüren bir yapım görünümündeki “Çukur? bu zoru başarabilmiş mi peki? 
Oyunculuk başarısı ve yapım kalitesi olarak övgüyü hak etse dahi içerik özgünlüğü dipte! 


Diyeceğim o ki, ünlü yabancı yapımlardan yerli dizi üretme alışkanlığı nereye kadar sürer, orijinal eser sahipleri durumu ne zaman fark edip harekete geçer bilinmez ama bu taklitçilik oldukça rahatsız edici. Dahası Martin Scorsese imzalı “Köstebek/The Departed” filmiyle aynı temelden yürüyen ve oyuncular sayesinde ilgi gören “İçerde” gibi, özgün olmayan senaryosu- 


akışı da mantık hatalarıyla dolu. Bakalım tek başına kalan Aras Bulut İynemli”nin karizması bu hataları ne kadar zaman kamufle etmeye yetecek? Orijinal öykünün tükendiği yerde senaryo nasıl bir gelişim türküsü tutturacak? Kısacası “Çukur'a düşenler ilerleyen bölümlerde “Çukur'da ne gibi cevherler bulacak, işte asıl sorun bu! Bekleyip göreceğiz. Şimdilik bulunan tek şey, Çukur'dan çıkmaya çalışan ve bunun için oyuncularına var gücüyle asılan ‘Baba’ esintisi. Esintinin devamında yelkenin özgünlükle şişmesini temenni edeceğiz ama... 


YEŞİLÇAM'DA DİN ADAMLARI 


Yunus Emre Ceyhan-https://yemre.com/yesilcamda-din-adamlari 


Belki burada anlatmaya çalışacağım konu, toplumda çoğu kişinin farkında olmadığını düşündüğüm bir mesele. 

Özellikle Kemal Sunal filmlerinde gördüğümüz, bizimde yeri gelince farkında olmadan gülerek izlediğimiz din adamları tiplemeleri. Şu zamanda algı dünyasında yaşadığımızı unutmadan olaya yüzeysel değinmek istiyorum. 


Yıllardır yeşilçam kültürü tarafından toplumun zihnine kazınmaya çalışılmış bir din adamı tiplemesi var. 

Bu dizi-filmlerde din adamları; herkese elinde tespihle dolaşarak “kafir, yanacaksın” diyen, pis ve dağınık bir takma sakalı bulunan, kirli beyazdan bir sarığı 

olan, sahtekarlık ile cebini dolduran, cin çıkarma işleri ile kadınlara tacizde bulunan, camiye gelen çocuklara küfür edip dayak atan eli sopalı şalvarlı tipler olarak tanıtıldı. 
Toplumu yobazlığa sürükleyen bir tip olarak önümüze çıkartıldı. 


Daha sonra izleyici olan topluma ” Al bu sakallı tipler hepsi böyle “ tarzında birçok genelleme yaptırıldı. Yıllardır topluma bu din adamı profili empoze edildi, din ve islamofobi bu şekilde beyinlere işlendi. 


(Bazen bu dizilerde/filmlerde bunun tam zıttı olarak, saf ve herkes tarafından dalga geçilen bir karakter tiplemesi de karşımıza çıktığı oluyor.) 


Diğer taraftan yabancı dizi filmlere bakıldığında ise kendi din adamlarını, papazlarından hahamlarına, haç işaretlerinden vaftizlerine kadar süsleyerek gözlerimize soktular. Yine aynı dizi filmlerde; Papazlar, Rahibeler sanki birer melek veya insanüstü varlıklar gibi tasvir edilirken, Yeşilçam kafasının imamlara böyle aşağılık bir profil giydirmesi çok düşündürücüdür. 


Bir proje olarak Yeşilçam'da ve halen birçok dizide topluma empoze etmek istedikleri tek şey batının ahlaksız yaşam tarzı. 


Halen de dizi film sektörü üzerinden inanılmaz bir misyonerlik faaliyeti yürütülüyor. 


Son olarak eklemek istediğim bu dizi filmlerde kullanılan isimlere ve bu isimlerdeki kişilerin oynadığı karakterleri bir düşünürsek nasıl bir toplum mühendisliği olduğunun farkına daha kolay varabiliriz. ( Örnek : Recep, Şaban, Ramazan, Gaffur.. ) 


Kısacası dinimizi ve din adamlarımı kötülemek, yerden yere vurmak bir batıcılık değildir. 


Yanılıyoruz. 


AĞLAYAN ÇOCUK PORTRESİ 


Yunus Emre Ceyhan- https://yemre.com/aglayan-cocuk-portresi 


Zamanında her eve lazım diye alınmış bu “ ağlayan çocuk “ portresi. Çocukluğumda hatırlıyorum bakkaldan tut tamirciye kadar her esnafın da duvarında asılı olurdu. 


Eskiler alırmış baş köşeye asarmış bu tabloyu. Kimse de bilmezmiş ki hala bilmiyor. Bu çocuk kimdir, nedir, niye ağlar, kim çizmiştir ? 


Tabloyu Bragolin takma adıyla tanınan ve Franchot Seville, Giovanni Bragolin ve J. Bragolin olarak da bilinen bir ressam çizmiş. Buna benzer diğer ağlayan çocuk tabloları da var fakat ülkemizde meşhur olan bu ağlayan erkek çocuk. Kısaca Çiko. 


Resmin bereket getirdiğine inananı da var lanetli olduğunu söyleyenlerde. Bragolin hakkında ayrıntılı bir yaşam öyküsü bulunmaması, bu tablonun şehir efsanesi olmasının başlıca nedeni sanırım. 


Bu tabloyu evinde bulunduranların evinin yandığı ve sadece bu tablonun yanmadığını söyleyenler, 


Ev sahiplerinin gece ağlayan çocuk sesleri duyduklarını ve tablodaki çocuğun geceleri gezdiğine şahitlik edenler, 


Ressamın tablolardaki çocukları kaçırdığı, resimlerinin gerçekçi olması için onlara eziyet ettiği ve en korkmuş hallerini resmettiği anlatanlar, 


Bu elma yanaklı, mavi gözlü sevimli çocuğun, portresi yapıldıktan kısa bir süre sonra eski ve izbe yetimhanede çıkan bir yangında hayatını kaybettiği, bu yangın sayesinde yetim çocuğun ruhunun Bragolino'nun tablosuna hapsolduğuna ve ruhunun huzura eremediğine inananlar var. 


Gerçekten dünyada şehir efsanesi olmuş bu tablo. Böyle yayılmış gitmiş. Ülkemizde, Sızıntı Dergisi'nin Şubat 1979 tarihli ilk sayısında kapak resmi olarak kullanılması ve uzun yol araçlarının arka camına asılması hızla yayılmasına neden olmuş. 


Dünya'nın aksine ülkemizde tam bir merhamet simgesi haline gelmiş bu tablo. Halkı derinden etkilemiş, onlar bu çocuk resmini hayatlarının damarına dokunan bir şeylerin sembolü olarak düşünmüş ve kabul görmüştür. 


Günümüzde bu fenomen tablo yok oldu gitti diyebiliriz. Artık tablo da yok ağlayan çocuk da. 
Ağlama sırasını bize bıraktı; dudaklarını büzmüş, tombul yanaklarından süzülen yaşlarla hüzünle bize bakan “ağlayan çocuk”. 


Son olarak Bragolino'nun diğer ağlayan çocuk tabloları da burada 


YEŞİLÇAM VE AŞAĞILANAN MÜSLÜMANLIK 


Levent Akıncı- 16 Eylül 2015 Çarşamba- http//www.adimlardergisi.com/yesilcam-ve-asagilanan- muslumanlık/ 


Laik tuğyan; İslâm ilim, ahlâk, ahkam, izzet ve şerefini ve tüm asarını ve tüm alametlerini bu topraklarda yok etmek isterken bin bir türlü hile ve devrim zulüm yapmıştır, az çok hepimizce malumdur.. Onlardan sadece birine temas edeceğiz şimdi.. Şer ahtapotunun Edebiyat ve Sinema koluna.. Ve bir kaç misal ile büyük bir ifsad projesini hatırlatacağız.. 


Önce, Birgivi Risaleleri, Halebi Sağiyr Babadaği Tercümesi, Kadızade Amentü Şerhi, Ankaravi Kısa Sureler Tefsiri vs “Türkçe” (Osmanlıca) olan İslâm-Ehli Sünnet eserlerle olan bağ yani “Alfabe” ipi kesildi! Sonra işi daha da sağlama almak için bu eserler mümkün mertebe halktan toplatılıp imha edilmeye çalışıldı.. Bu arada bunları bilen ve nakleden anlatan açıklayan alim, müderris, şeyh ne varsa şehid edildi, hapsedildi, sürüldü, susturuldu.. Halkın elinde saklanıp kurtarılabilenler de sonraki nesillerin elinde artık anlaşılmaz eski kitaplar olarak kalınca zamanla kimi eskiciye satıldı kimi kayboldu vs bir şekilde telef oldu. Ama şükür ki hala daha elimize ulaşan bir çok nüsha mevcuttur! Kimisi yazma kimisi matbu olan bu yüzlerce çeşit dini kitabın binlerce nüshasını ne yaptı ne etti ise de yine de bitiremediler! 


Sonra, Cami, Medrese, Tekke yerine Halk Evleri vs sözde bilim ve kültür merkezleri açılıp “Bayburt Bayburt olalı bele zulüm görmedi” dedirten Fir'avni dayatmalar ortaya konuldu.. Ve okunan-dinlenen İslâmi eserler yerine bir şeyler ikame edilmeliydi, zaten Tanzimat'dan beri 


varlık mücadelesi veren bir çok Tevfik Fikret tipi kefere var idi, bunların eserleri ve, çeşitli yeni romanlar, hikaye ve tiyatrolar artsın diye teşvik edildi ve bu fesad vesaiti evvela şehirlilere ve hususan okuyan genç nesillere, umumen ise mümkün mertebe tüm halka yaygınlaştırıldı.. 


Roman ve Hikayelerle ve Tiyatrolarda yıllarca İslâm ve onun son devleti Osmanlı aşağılandı, kötülendi.. Vurun Kahpeye, Yatık Emine, Çalıkuşu vs “Roman”larda İslâmcılar hem birer “vatan haini”, hem “yobaz”, ve “sadist acımasız” kimseler olarak tanıtıldı. “Sarıklı, sakallı, cüppeli, şalvarlı, çarşaflı, bürüklü peçeli” müslümanlar hep haşa pislik kimseler olarak tanıtılmaya çalışıldı. İmamlar ve Alimler “yobaz ve hain”, Öğretmenler ve Sanatçılar ise “medeni ve vatan kurtaran aslan” olarak.. Sonra artık “Yeşilçam” Sineması ve de artan kanallarla “Tv” ekranları en son da bunlara ek olarak “İnternet” ekranları vs ile eskiler alınıp yeniden işlendi ve geliştirildi, artırıldı, üretildi.. Böylece servis edilmeye devam edildi.. Artık Vurun Kahpeye, Yatık Emine, Çalıkuşu, Öğretmen Kemal, Muhteşem Yüzyıl gibi yüzlerce yerli(?) film arşivine sahip artık sinema!.. 


Hiç unutmam, Cüneyt Arkın'ın baş rolünde oynadığı “Öğretmen Kemal” isimli bir filmde, öğretmen köyün birine gider okul yapar elleriyle, sonra oradaki din adamları ile takışır, din adamları “yobaz”dır okuma yazmaya ilime fene düşmandır.. Öğretmen Kemal ise “aydın” Atatürkçü ve vatanseverdir.. 


“Çalıkuşu” filminde ise, Feride'ye Kamuran'ın onu aldattığı haberlerini “kara çarşaflı ve meymenetsiz” bir kocakarı getirir. O sahne can alıcı yeridir filmin.. “ŞŞŞ$t ŞŞŞt küçükhanım!” 
dediği yer yani.. Bu “fitneci” kadın dindardır.. Filmin sonraki kısımlarında ise, her nereye gitse dindarlar pislik yapar bu “altın kalpli” muallimemize.. Zeyniler köyünün eski muallimesi “kara çarşaflı bir yobaz” ve “meymenetsiz” ve de “cahil” karıdır, bir sürü zorluk çıkartır aydın öğretmenimize.. 


“Vurun Kahpeye“de aynı tiplemeler.. “Aydın” kadın sadıktır, “Dindar” mollalar haindir. Ve olmadık ihanet ve rezillik yapan bu mollalar sonunda asılırlar. Yani çeşitli tarihçi üstadların da vurguladığı gibi, mesaj aynı; güya İstiklal mahkemeleri hep bunlar gibileri asmış mış .. 


“Yatık Emine“de de durum aynıdır. Dine ve Örfe bağlı insanlar münafikça davranışlara sahiptir ve işleri güçleri şeytanlık ve namus düşmanlığıdır. Düşmüş bir kadına tekme atmanın ve fuhşa sürüklemenin peşindedirler.. 


Valla işin aslı şu ki, bir kaç nesil böyle helak oldu getti ise de; yeni nesiller sorgulayan düşünen nesiller. Bir yandan eskilerden daha kafir ve rezil bir gençlik yetişse de aynı zamanda eski mıymıntı İslâmcılardan çok daha muhteşem bir İslâmcı gençlik de aynı zamanda yetişiyor.. Yani yeni nesil çok hızlı, sanki teknolojiye, zamana ayak uydururcasına her şey hızlı.. Ve bir yandan “sapığı daha sapık, müslümanı da daha müslüman” bir genç nesil yetişmekte.. Bu iki kesimin uçlaşa uçlaşa tam bir “kırılma-çatışma noktası” olduğunda ise “mutlak zaferimiz olan fetih” müyesser olacaktır inşaallah.. Bu er geç olacak.. Bu gün artık sıkma başlığın bile sokakta bir iki tanesini ve ancak cami önlerinde görebildikleri otuzlar kırklar altmışlar yok. Bu gün sadece Türkiye'den, hem de en genç kesimden hem de en seçkinleri yani üniversitelilerden, İslâmcı şeriatçı hem de mücahid çıkabiliyor.. Geçti o devran, değişti zaman.. Hesap döndü keser döndü.. 


Yeni bir “Süleyman Asrı'na gebe dünya!.. Yeni bir altın çağa giriliyor.. Mukadder doğum olmasın diye, tekmeleyenler, sırttan hançerleyenler, vaktinden evvel açsın da solsun bu gül dedirtircesine erken doğum adıyla düşük olsun diye çırpınan provakatörler, bu veledi zinadır diye yırtınan ve kökleri dışarda diyenlerin bin bir türlü iftiraları.. Hiç birisi mani 


olamayacaktır bu kutlu çağa.. Tarık Bin Ziyad'ın, Salahaddin'in, Baybars'ın, Süleyman'ın, Murad'ın evlatları artık özüne dönmektedir.. 


Belki de süpergüç denen ve aslında hilesi şeytan gibi yani örümcek ağı kadar zayıf küresel Yahudi-Haçlı ittifakı, artık İslâm'ın bu önlenemez yükselişini gördükleri, -Türkiye laikleri gibi başlarını kuma gömmedikleri işi fark ettikleri için- Gülen veya Particilik veya çeşitli Tarikat şeyhleri bazı Cemaat Hocalarını devreye sokarak Şeriat”sız, Ahkam'sız, Cihad'sız, ve kemiksiz bir ılımlı İslâmcılık projesini hayata geçirmek zorunda kaldılar.. Yani “Bu ülkeye komünizm bile gelecekse biz getiririz” türü bir Fir'avni kibir ve kendinden emin olma ahmaklığındakiler, şimdi de “İslâm bile gelecekse, bizim kuklamız olan bir sözde İslâmcı devlet olmalı” diye düşünmekteler.. Yani, Şeriatsız, Ahkamsız, Cihadsız ve İşbirlikçi bir sözde İslâmcılık yaygınlaştırılmak istenmekte.. Ama bu kimisi cehli küfür sahibi kimisi münafık truva atları bir yana; cühudi küfür sahibi olan tek parti devrinin kalıntıları kel aynaklara dönelim ; 


Asrımızda “Şeriat'a geçit yok” diyen, veya “Şeriat istemiyoruz” diye yürüyüşler yapan şeddeli kafirler hala çok. Böylesi birkaç kuşak helak oldu gitti hatta. Ne diyelim, ateşleri bol olsun!.. 


Bizim bu nesilden ciddi bir beklentimiz yoktur. Allah'ın nasib ettikleri hariç, öyle sanılır ki; çoğu böyle ölüp gidecek, Allahu A'lem.. Alttan yeni bir nesil geliyor sapığı daha sapık müslümanı daha Müslüman.. Bu iki uç gide gide artık bir kırılma noktasına geldiğinde ise kesin fetih inşallah gelecektir.. “Yaşlı” ve “Orta yaş”tan ciddi bir beklentimiz yoktur. Yine de mesuliyet bizden kalksın, yani daha doğrusu biz emrolanı yapmış olalım da nasip Hak Teala'dan, diyerek tebliğ yaparız, defalarca yaparız. Ama asıl beklentimiz “Genç” nesillerdendir.. 


Yaşlılık bir avantaj değildir. Dezavantajdır çoğu kez.. Dikkat ederseniz; yaşlı bir ehli küfür'ün iki cihetten gence göre durumu daha vahimdir; 


Birincisi, senelerce küfür ve günah batağında yaşamaktan her seferinde, her küfür veya fıskında “kalb”i biraz daha kararmıştır, daha da kabuk bağlamıştır adeta.. Genç ise böyle nasırlanmamıştır.. Tabiri caizse avami argo ile demeden alamayacağım kendimi; böyle eski kaşar değildir! Adeta iman nuruyla dolmaya daha müsait bir kap gibidir.. 


Ve yaşlıların “aklı” da yani kafa yapısı da daha bir kemikleşmiştir, inadım inat türünden bir taassub ve batılda ısrar üzeredirler. Oysa gençler daha esnektir. Daha az karalanmış bir sayfa kapkara olana göre yazılmaya çizilmeye daha müsaittir.. 


Eski kaşarlar ise; biraz da; onca davam ömrüm nasıl boşa batıl ugruna gitmiş heba olmuş olabilir diye kabullenememe küfrü vardır bunlarda. Ebu Cehil?deki gibi yani.. Bu gün artık çoğu yaşlı kesim olan çeşitli kadim küfür partilerinin (Yeni küfür partilerinden de ve Demokrasi'nin her çeşidinden beriyiz) kalıntılarının, çoğu yorgun demokrat ve emekli olup, evinden yazlığından vs bir köşesinden (Mümin ve hayırlı evlat yetiştirmediği için de çoğu yalnızlığa mahkum olan bu nesiller) biraz da kendilerini daha değerli hissetmek için ve bir tür aidiyet hissi tatmini olaraktan, sürekli internetlerde hala daha vird edindikleri “O olmasaydı” sloganı ile rejimi kurtarma(!) peşinde yırtındıklarını görmek şaşırtmıyor.. 


Hülasa, bahsettiğimiz o iki cihetten de dolayı, Selman gibi hakkı arayan ve Mus'ab gibi yeni nesillere yatırım yapılmalı, Ebu Leheb gibi eski kaşarlarla ve Ebu Cehil gibi kalbi aklı nasırlaşmışlarla “fazlaca? vakit kaybedilmemelidir.. Nitekim, Elhamdulillah muhteşem bir genç nesil yetişmektedir.. Allah Teala o asırlarca Şeriat sancağının altında gaza eden samimi gaza ehli ecdattan bu bir iki kuşaklık kafirleri çıkardığı gibi, şimdi de bunca kafirden tam tersi salih kullar çıkartmaya da kadirdir.. 


“Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan” Allah'a Hamdolsun... 


SOLDAN SAĞA YEŞİLÇAM'IN 'DİN'LE İMTİHANI 
Ekrem Dumanlı-Zaman-07.03.2009-haber7 


Türk Sinemada değişik akımlar ve dalgalanmalar yaşansa da dine, din adamına, dindara bakış konusunda malum negatif klişelerin aşılamadığı ortadadır. Muhafakar simemaya gelince... 


1960 darbesi toplumda büyük bir travmaya sebep olduğu kadar, siyasi yelpazede yeni 
oluşumlara da zemin hazırlamıştır. Menderes ve arkadaşlarının önce tutuklanıp hapsedilmesi, ardından mahkeme salonlarında süründürülmesi ve hazin bir şekilde idam edilmesi, halkın bir tarafta için için gözyaşı dökmesine sebep olurken; diğer yandan Cumhuriyet Halk Fırkası taraftarlarını (Sol damarı) içten içe sevindirdi. 


Oysa siyasetin ağır yara aldığı o dönemde sosyal değişimin sancıları da iyiden iyiye hissediliyordu. Köylerden kentlere büyük göçlerin başladığı, sanayide yeni gelişmelerin yaşandığı bu geçiş evresinde nasıl bir kimlik bunalımının yaşandığını doğru okumak gerekiyordu. Bu çalkantılı geçişler, tabii ki sinemaya tesir edecekti; tıpkı romana, hikâyeye, tiyatroya tesir ettiği gibi... 


Bu dönem, 27 Mayıs darbesini sevinçle karşılayan sol akımların güçlendiği yıllardır. 
Cuntacılığa verilen sol destek, 70'li yıllarda 'anarşik eylemler'e kadar uzanacak, toplum ideolojik kamplara bölünecektir. Sınıf farklılığının beyazperdeye Marksist bir pencereden yansıması, kimi zaman ağır sansür uygulamalarıyla karşılaşsa da belli bir düzeyde yaygınlık kazanacaktır. Toplumsal gerçeklik rehberliğinde çevrilen filmlerin kaba bir propagandaya dayanan örneklerine rastlamak mümkün ise de belli bir sinema dilini yakaladığını ifade etmek de gerekir. 


'Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir' tadında ele alınan kurgular, yeni düzene ayak uydurmak için çırpınan, ancak yeni bir kimlik bulamadığı gibi eski değerlerini kaybeden insanların öyküsünü anlatır. Böyle tehlikeli bir dönemeçte karşımıza 'toplumsal gerçeklik'in çıkması tesadüf olamaz. Zor şartlar altında fabrikada çalışan işçiler, toprağı kendine yetmeyen köylüler, fakiri sömüren feodal ağalar, işçisini aşağılayan mağrur patronlar... Ortaya konan eserlerde birbirine benzeyen karakterler kadar birbirinin kopyası sayılabilecek mekânlar da dikkat çeker. Kıraç topraklar, çarpık kentler, virane gecekondular... 


Asıl konumuza dönersek, şunu ifade etmek zorundayız ki sinemada değişik akımlar ve dalgalanmalar yaşansa da dine, din adamına, dindara bakış konusunda malum negatif klişelerin aşılamadığı ortadadır. Din, 'egemen güçler' tarafından 'halkı uyutmak amacıyla sunulan afyon' ve 'geriliği temsil eden' değerler manzumesi olarak sunulmuş; din adamı da (ya da dindar insanlar da) halkın ezildiği sistemde hep güçlüden yana yer almıştır. Gerçek hayatta bu, hep böyle midir? Tabii ki hayır. Ancak klişelerin labirentlerinde çırpınıp durmaktadır kurgusal sanatlar. Şüphesiz en çarpıcı misal Yılmaz Güney'in Umut filmindeki din adamı karakteridir. Buradaki tipin zihniyet analizi bakımından sembol değeri vardır. Bir tarafta ağır bir ekonomik sıkıntı, diğer tarafta çıkış yolunu manevi değerlerde arayan din adamı. Buradaki din adamı da 'cahil, hurafeler peşinde koşan, insanları aldatan' bir tiptir. Filmin başkarakteri at alamayıp umudunu yitirdiğinde köyün hocası define avcılığına, daha doğrusu hayal avcılığına bel bağlar. Sonuç tam bir hüsran ve delirme hali. 


Toplumsal gerçekçi söylemin ulusal sinema kanadı, özellikle Halit Refiğ'in bazı katkılarıyla, meseleye daha adil yaklaşsa bile 'gerçeklik' duygusunu Marksist ilhamlardan devşiren sinemanın dine, dindara, geleneğe vs. daha mutedil yaklaşması kolay gözükmüyordu... 


Milli Sinema: Muhafazakâr kesimin moderniteyi sorgulaması 


Aslında sosyal gerçekçi sinema ile sosyal gerçekçi roman arasında çok büyük bir fark yok. 
Sosyal gerçekçi romancıların da dine yaklaşımı, tıpkı Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında bazı yazarların ortaya koyduğu gibi tek tip insan modeline dayanıyor. Kuruluş yıllarındaki refleks, eski rejimden duyulan endişe ile açıklanabilir; ancak kırk yıl sonra bile doğru-dürüst pozitif din adamı (ya da dindar) resmedememiş kurguların temelde bir takıntı yaşadığı aşikârdır. 
Amaç, sadece ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan insanların sorunlarına gerçekçi yaklaşmak değil, toplumun geri kalmışlığına sebep olarak gösterilen dinin yerilmesidir. Köy romanlarında da muhafazakar-işbirlikçi klişesinin onlarca misali gösterilebilir. Toplumsal gerçekçi kurgularda işçinin, köylünün, emekçinin hakkını cesaretle savunan 'devrimci kahramanlar'ın karşısında yine 'gelenekçi işbirlikçiler' çıkarılmıştır genellikle. Yani hacı-hoca tiplemesi yine karşımızdır ve kırk seneyi aşkın bir süredir dayatılan klişe pekiştirilmektedir. .. 


Solcu sanat akımları bir yandan Marksist ideolojinin sesi soluğu olurken; diğer yandan da karşı tezin doğmasına, yani solcu olmayan kitlelerin arayışlar içine girmesine neden olmuştur. 
Milli Sinema, bu tepkinin sonucudur aslında. Her ne kadar Milli Sinema akımını ta 1943'te Büyük Doğu Mecmuasına dayandıranlar olsa da bunun tam da gerçeği yansıtmadığı ortadadır. 
Necip Fazıl merhum, hemen her alanda (hikâye, roman, tiyatro, tarih; hatta fıkıh vs.) yazı yazdığı gibi sinema üzerine de makaleler kaleme almıştır. Büyük Doğu'daki yazısı (Beyaz Perde/17 Eylül 1943) bir itiraz, bir temenni makalesidir. Üstat estetik zevki ve tecessüsü ile temennilerini dile getirmiştir; ancak o da gayet iyi bilmektedir ki özgün bir sinema için ne kadro vardır ortada; ne de onun istediği oranda şahikaları zorlayacak bedii zevk ürünü eserler. 


Sol akımların güçlü bir sinema dili yakalama gayreti ve denemeleri üzerine 'bizim niçin sinemamız yok' sorgusu Milli Sinema akımını doğurdu. 60'lı yıllarda din ve mukaddes düşmanlığı olarak değerlendirilen filmlere karşı sağın gazete ve dergilerinde eleştirilerin dozu gittikçe artar. Yücel Çakmaklı'nın Tohum Dergisi'nde (1964) kaleme aldığı 'Milli Sinema İhtiyacı' başlıklı yazısının açılımı daha sonraki yazılarda da devam eder. Ancak hâlâ idealize edilen film senaryoları da yoktur ortada; onu beyazperdeye aksettirecek kadrolar da. Hepsi bir yana, bu tarz bir filmin altına girecek sermayeden de bahsedilmez. 


Türk halkının dini temalara duyduğu özel ilgiyi 'hazretli filmler' yeterince ortaya koymuştu. 
Sinema salonlarını hınca hınç dolduran kitleler, artık dini inançlarından dolayı rencide edilmek istemiyordu. Ailecek seyredebileceği filmler arıyordu kuşkusuz. Ancak sinema, peygamber kıssalarını ve evliya menkiıbelerini konu edinen hazretli filmler döneminden çıkıp modem hayatta din konusuna girecek gücü kendinde hissetmiyordu. Karakterlerin tarihten sıyrılıp modem hayatı din merkezinde sorgulayacak bir hale gelmesi için zamana ihtiyaç vardı. 


Milli Sinema adıyla çekilen filmlerin asıl heyecan uyandırmasına sebep, kahramanlarının günlük hayattan devşirilmesiydi. Bu yolla ilk kez 'muhafazakar kesim' moderniteyi sorgulamaya başlamıştı. Bu filmlerde modern hayatın, dini bağları nasıl zayıflattığı, bunun başta aile olmak üzere toplumsal dokuyu nasıl olumsuz etkilediği anlatılıyordu. Şule Yüksel'in Huzur Sokağı adlı romanından sahneye uyarlanan Birleşen Yollar (1970) büyük ilgi toplar mesela. Türkan Şoray ve İzzet Günay gibi döneminin starları rol almıştır filmde ve olaylar zinciri tamamen hayatın içinden seçilmiştir. Artık karşımızda zengin bir ailenin şımarık kızı ve muhafazakâr bir genç vardır. Filmde aralarındaki aşk kadar inanç farklılığı da işlenir. Başrollerini Aytaç Arman ve Fatma Belgen'in paylaştığı Yücel Çakmaklı'ya ait bir başka filmde bu sahicilik daha da belirgindir. Oğlum Osman (1973) filminde Avrupa'ya gönlünü kaptırmış bir Türk gencinin 'ben kimim' sorgulamasının hikâyesi anlatılır. Film o kadar tutmuştur ki bir yıl sonra Kızım Ayşe filmi çekilecektir. Necla Nazır ve Yıldız Kenter'in başrollerini oynadığı filmde bin bir fedakârlıkla kızını okutan bir Anadolu kadınının büyük 


şehirde kızının 'öz değerleri'nden kopuşu anlatılır. 'Bir neslin dramı' şeklinde verilen senaryoda A yşe tekrar 'doğru yol'u bulacaktır... 


Gücünü 'İslami roman'dan alan filmler 


Çakmaklı'nın açtığı yolda bazı filmler çekilmiş; genelde bu yapımlar ilgi görmüştür. Mesut Uçakan'ın, İsmail Güneş'in çalışmaları hâlâ sürmektedir. Bize Nasıl Kıydınız (1994/Metin Çamurcu), Yalnız Değilsiniz (1990/ Mesut Uçakan) gibi filmler bu akımın en etkili filmleri arasında yerini aldı. Milli Sinemanın son şaşaalı yapımı Minyeli Abdullah da gücünü 'İslami roman'dan almıştı. 


Milli sinema akımı, önemli bir boşluğu doldurmuştur kuşkusuz; ancak estetik açıdan eleştiriler de almıştır. Evrensel sinema dillini daha iyi kullanması, propagandanın kaba söylemlerine boyun eğmesi üzerine tenkitler yapılmıştır. Kendini yenileyemediği, toplumsal değişimin şifrelerini bir başka açıdan resmetme yerine, kendini tekrar ettiği gibi sözler söylenmiştir. Söylenenleri tamamen haksız saymak mümkün değil. Ancak unutmamak gerekiyor ki Milli Sinema akımı önemli bir tecrübedir. Bir yandan dine ve dindara karşı takınılan acımasız imaj çalışmasına isyandır; diğer yandan da muhafazakâr Anadolu halkının bir dönemdeki arayışının sesidir. Daha ötesine kafa yormadan yapılan 'içeriden eleştiriler sadece entelektüel caka satmaktan öteye geçmemektedir. Aslında 'dini film' yapmakla, gücünü hayatın çok renkli gerçekliğinden alan filmlerde din ve dindarı sinema perdesine aksettirmek arasında önemli bir fark var. Bu farkın anlaşılması uzun zaman aldı. Müsaadenizle bu süreci de bir sonraki yazıya havale edelim... 


KEMAL SUNAL'LI YEŞİLÇAM'IN İSLAM DÜŞMANLIĞI! 
Kaynak: Bünyamin Yılmaz / İslami Hayat Aile Dergisi-11.11.2016-Yeniakit 


Özellikle solcu kesimin 'sevgi pıtırcığı' olarak lanse ettiği Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerde İslam'a hakaret derecesindeki Yeşilçam filmlerinin algı operasyonlarını gözler önüne seren bir yazı... 


Recep, Şaban ve Ramazan... 


İnanmış insanlar için kandillerle süslü ibadet mevsimi... Bilhassa Anadolu Müslümanlığında üç aylara duyulan hürmetin özel bir yeri vardır. Özellikle Ramazan ayı bütün İslam âlemi için mukaddes bir aydır. 


Edebiyattan sinemaya uyarlanan yapımlarda da vardır bu isimler. Özellikle Şaban tiplemesi sinemamıza adeta damga vurmuştur. Ne yazık ki bu tipleme adeta dini sembollere karşı hissedilen duygularla alay etmek için bilinçli yazılmış gibidir. “Emir eri Ramazan? ayrı bir fasıl... 


Yaşı 70'lere yakın olanlar iyi bilirler, Türkiye Müslümanlar için ağır imtihanlara sahne olmuş, zorlu tecrübelerden geçmiş bir ülkedir. 30'lu 40'lı yıllarda dini hayat tarzı o kadar ağır bir darbe almıştır ki Müslümanlar ölülerinin cenaze namazını kıldırabilecek imam bulamamışlardır. 


Bir yandan dini bilgilere izin verilmez, dini hayat tarzı baskı altında tutulurken bir yandan da dindar insanlar hor görülmüş, çirkin yakıştırmalarla aşağılanmıştır. Bilhassa dönemin en tesirli kitle etkileşim vasıtası olan sinema eserlerinde bunu açıkça görürüz. 

Köyünde zor şartlarda hocasından Kur'an dersi alan çocuklar şehre geldiklerinde başka bir 


dünyayla karşılamışlardır. Özellikle o dönemde adeta büyülü bir fener gibi karşılanan sinemalarda... 


Nefret ve Aşağılama Aracı... 


Sinema, kitlelere en kolay ulaşabilme yoluydu ve kitleleri dinden, dindar insanların maneviyatından uzak tutmanın yolu alay ve hakaretlerin yedirildiği senaryolardan geçiyordu. 
Mesela beyaz perdede sergilenen imam tiplemeleri gençlerin mukaddesata karşı olan duygularını altüst ediyordu. 


Dindarlarla alay edilen filmlerin komedi filmleri olması tesadüfi değildir. Toplum hafızasında kolay yer edinmesi, insanları mahcup eden sahnelerin tekrar tekrar verilmesi, bilinçaltında oluşturulan olumsuz imajı beslemiş de beslemiştir. Merhum Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman güldürülerinde bu durum daha çok öne çıkar. 


Bu filmlere yedirilen dindar tiplemelerle alayların çoğunlukla Aziz Nesin ’in kaleminden çıktığı bilinmez. Nesin, Türk sinemasını kalemiyle beslerken, önyargılarını da tiplemeler üzerinden boca etmekten geri durmaz. Hacı Bakkal, Köy İmamı tiplemelerinin haram yiyen, dahası insanların hakkını yiyen, karaborsacı, üçkâğıtçı tiplemelerden oluşması, resmi ideolojinin dışladığı dindarlara bir fiske de sinemadan anlayışıyla kotarıldı hep. 


Okumuş yazmış insanlar üzerinden çok derin hesaplar yapıldı elbet. Okullarda pozitivist anlayış köpürtüldü, inanç ve değerlerle alay edildi. 


Kitleler üzerinde etkili olabilecek her mecrada buna benzer çalışmalar yapıldı. Daha 1920'li yıllarda başlatılan ilk furyada Ateşten Gömlek, Bir Millet Uyanıyor gibi filmlerde önce hainler safına (!) itilir dindarlar; hacılar ve hocalar... Vatanını savunmayanlar kapsamındadır onlar. Rahmetli Yücel Çakmaklı'nın çektiği unutulmaz dizisi Küçük Ağa, merhum Tarık Buğra'nın kaleminden İstanbullu Hoca'yı sunana kadar bu galat devam etmiştir. 


Cevat Fehmi Başkut'un “Buzlar Çözülmeden” adlı eseri hem tiyatroda hem de sinemada büyük yıkımlara sebep olur. Etkileri o kadar büyüktür ki bu oyunun, ilk kez inançlı insanlar, dindarlara karşı en ağır yargılar taşıyan bu oyuna tepkilerini sahneden verirler. “Adaletsiz ve hak yiyen, insanlara kötü örnek olan, çalan, çırpan insanlar hep dindarlardan çıkar” anlayışını oturtmaya çalışan eser nefretini sahneden kusunca, “artık bir şeyler yapmanın zamanıdır diyenler” tiyatro sahnelerine çıkarlar. 


İzleyici Değil Katılımcı Olmak... 


Abdullah Kars'ın “Hz. Ömer'in Adaleti” oyunu öylesine çıkmamıştır sahneye. Adeta İslam düşmanı insanların elindeki edebi silahın tesirlerini azaltırcasına oyunlar sahneye koyarlar. 
Dinine karşı her türlü saldırıya geçilen halk kesimleri için Hz. Ömer'in sahneye yansımasının tesirleri büyük olur. 


Elbette yıkıcılar da boş durmaz, yine “Buzlar Çözülmeden” eserinden yola çıkılarak çekilen “Deli Deli Küpeli” de komediyle harmanlanarak dindar Anadolu insanını aşağılamaya devam eder. 


Yeni dönem sinemasında taşlar artık yerli yerine oturmaya başlamıştır diyebiliriz. Özellikle Takva filmi soldan bakmasına ve “iki yoldan birini seç? mesajına rağmen, bir sosyal durum 


olarak bakar dindarlara. 


Hayatın Tuzu, Âdemin Trenleri, Beş Vakit gibi filmlerde imamlara daha olay eksenli bakıldığını görebiliyoruz. Vizontele filmi ise önyargı ucunu biraz öne çıkarır, kekeme imamla. Dondurmam Gaymak ise bir komedi filminde “vaazdaki hoca'ya hakkını teslim eder ve onu topluma yön veren, doğruları söyleyen, haksızlıklar karşısında duran bir tiplemeyle asli yerine oturtur. 


Anka Kuşu ise içerden bir bakıştır ve modern hayatın çıkmazlarını ele alırken seyirciye mutluluğu içimizde uzanan sonsuzluğun sakin sularında aramaya davet eder. The İmam mesajını yanlış kurgulamakla birlikte dindar insanların sinemaya artık yabancı durmadıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Yalnız Değilsiniz, Minyeli Abdullah gibi filmlere gösterilen ilgide “kötü imaj'a sığdırılan inançlı insanlarla alay eden yapımlara tepkinin de yeri büyüktür. 


Yeşilçam'ın hastalıklı tiplemesi “dindarlar'a yanlış bakış gerilerde kaldı ama tümden bu hastalık geçmiş değil. Bu kez de terörist, kötü adamlardan izleyiciyi koruyan (!) filmler türetiliyor ve bunlar artık küresel ölçekte öne çıkıyor. Dünya sineması üzerinden korkulacak insanlar üretimine geçiliyor. Türkiye'den bu anlamsızlığa katkı sunan Labirent ve Takiye filmlerini örnekler arasında sayabiliriz. 


Şimdi artık dindarların kendilerini doğru anlatabilecekleri bir zaman dilimindeyiz ve herkes kendi hikâyesine biraz yakından bakmalı. 


Kısa filmlerden uzun metraja, sahne dilinden dizi diline, izleyici yerine konmak değil katılımcı olmak ve söz söylemek... 


Cehalet karşısında bilginin elini tutmak ve İslam hakikatlerini anlatabilmek için yol uzun... 


YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE İSLAM 
04 Kasım 2018 Pazar- Burhan Erdoğan- dunyabizim.com/ 


İstisnaları olmakla birlikte Yeşilçam filmlerinde işlenen dindar karakterler ahlaksız, hilekâr, menfaatçi ve düzenbaz tipler olmuştur ve bu kişiler üzerinden bütün Müslümanlar, İslam kötülenmiştir. Burhan Erdoğan yazdı. 


Toplumumuz için kıymetli bir hazine değeri taşıyan birçok İslami figür, gerek günümüzde gerekse bugüne kadar sinema dünyamız içinde gerektiği kadar yer alamadı. Bu topraklarda bütün kavramlardan daha eski bir mazi ile yaşayan İslam faktörü ne para ne şan ve şöhret ne de sözüm ona gelişmiş olduğunu ispatlamaya çalışan düşünce yoksulu insanlar kadar değer görmedi. Bu ne Allah'ın yüce dini için ne de onu yaşayan hakiki Müslümanlar için bir problem değeri taşımıyor aslında, fakat yüreğimizi yaralayan bir tarafı var bu işin: İslami yozlaşma/İslam”ı yozlaştırma. 


Ele almaya çalıştığımız meselenin temelini özellikle Yeşilçam diye tabir ettiğimiz Türk sinema dünyasının temeli sayabileceğimiz dönemde tohumları atılmış olan İslam karşıtı film politikası oluşturuyor. Birçok filme baktığımızda bu hususun hiç de hayali olmadığını rahatlıkla görürüz. Eğer ki gerçekten tarafsız bir gözle bakacak olursak birçok filmde İslami 


unsurların ayaklar altında ezildiğini ve İslam'ın yok sayılmaya çalışıldığını görürüz. Örnek 


mi? Elbette... 


Bu örnekleri bir hedef oluşturmaktan çok konuyu anlatmamızı desteklemek açısından görürsek asıl meseleyi daha iyi anlamış oluruz. 


Bu problemi birçok filmden farklı kesitler anlatarak ifade edebiliriz elbette fakat meselenin önemi açısından aşağıdaki örneklerin doğru olduğunu düşünüyorum. Filmlerin tamamına bakacak olursak ne İslam'a ne namaza ne oruca ne hacca ne de diğer İslami kavramlara yer verilmediğini çok rahatlıkla görebiliriz. Mesele sadece bununla kalsa çok da kulak asmayabiliriz fakat İslam'ın işlenmesi bir yana dursun filmlerde ne kadar sahtekâr, düzenbaz ve fırıldak adam varsa birer İslam temsilcisi olarak gösterilmekte ve dolayısı ile bu da İslam'ın özüne zarar vermektedir. 


Arif Efendi karakteri 


Bunun en bariz örneğini Kemal Sunal'ın “Üçkâğıtçı” filminde bulunan Arif Efendi karakteri ile açıklayabiliriz. Bizim bildiğimiz anlamıyla “Hoca” insanlara doğruyu gösteren, İslam'ı öğreten bir kişi olması gerekir. Oysa filmi içeriğine baktığımızda sürekli insanları aldatan bir şarlatan olarak görmekteyiz bu karakteri. Yine aynı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı kişinin de sözde bazı üstün özelliklere sahip olduğu vurgulanıp adeta bir dürüstlük abidesi hoca olarak karşımıza çıkartıldığını görürüz. 


Diğer bir örnek olarak “Kibar Feyzo” filminden “Topal Hoca” adıyla bilinen ve bir sahnesinde abdest aldığını gördüğümüz çeşme başındaki anı alabiliriz. Hoca olarak bilinen bu şahıs ve Kibar Feyzo karakterinin abdest alırken bir konu üzerine pazarlık yaptıklarına şahit olmaktayız. Bitti mi? Hayır elbette, bu şahsın sözde hocalık adı altında makamını kullanarak 


para karşılığında neler yaptığını ayan beyan görürüz. 


Diğer bir örnek olarak Şener Şen'in başrolünü oynadığı “Züğürt Ağa” filmini söyleyebiliriz. 
Şıh[*] karakteri olarak karşımıza çıkan karakterin Züğürt Ağa ile bazı sahnelerde yaptığı gayri ahlaki sahneleri alabiliriz. 


Yüzlerce örneği var 


Yüzlerce örnek ve binlerce sahne yazabiliriz bu konu üzerine. Bir tek İslam öğesinin bulunmadığı yine yüzlerce film ismi verebiliriz. Bu topraklarda bin yıllardır varlığını sürdüren İslam, yabancı topraklarda görmediği zulmü filizlendiği bu topraklarda en aşağılık biçimde görmüştür. Bunun sebebi dine olan düşmanlığını topluma ifade etmekten korkan, İslam'ın ruhunu anlamaktan aciz ruhu çürümüş senaryo yazarlarının sahip olduğu ucuz zihniyettir. 


Dün nasılsa bugün de bazı istisnaları olmak üzere arpası belli kesimler tarafından sağlanan kanallarda çeşitli dizilerde ve sinemalarda oynatılan filmlerde artık gırtlağa kadar gelmiş ahlaki çürümüşlüğü yine görmekteyiz. Bizler İslam'ın ruhunu yansıtmayan bu dizi ve filmlere gereken tepkiyi vermedikçe bu ahlaksız davranışlar artarak devam edecektir. Ve bizler bu konunun sorumluluğu karşısında kafamızı kuma gömmekten artık vazgeçmek zorundayız. 
Çünkü iman etmenin özü aynı zamanda haksızlığa karşı dik durabilmektir. Ve Müslümanlar ancak dik durmasını bilenlerdir. 


Burhan Erdoğan 


[*] Şıh veya Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıf mürşiddir. Aynı zamanda Arap kültüründe üst düzey makamlara sahip olan 


kişilere, yaşlı kişilere, ilimli şahıslara veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir unvandır. 


DİNLERİ VE TANRIYI SORGULAYAN ATEİZM FİLMLERİ by DuvaPosted on18 Temmuz 2016-https://www.listefilm.com/ateizm-filmleri/ 


Ateizm filmleri listemizde 25 sinema filmi bulunmaktadır. Birçok farklı yapımda din teması farklı şekillerde işlenmektedir. İşleniş şekilleri değişmekle beraber genelde tutucu bir tavır hakim olabilmektedir. Dinin sorgulanması ise alışılagelmedik bir şekilde izleyicilerin de ilgisini çekmektedir. İzleyiciler böylece farklı görüşler ile tanışabilmektedir ve bunları tartışabilmektedir. Bu filmler eleştirmenlerin ciddi eleştirilerine de hedef olmuşlardır. 
Bunların arasında sinema tarihine damga vurmuş filmler de mevcuttur. Bu listemizde ateizm konulu filmler derlenmiştir. Birçoğu vizyona girebilirken bazıları ise ülkeler tarafından sansürlenmiştir. Farklı bir dünya ile tanışmak için en iyi 25 ateizm konulu film sizlere sunulmaktadır. 


İçindekiler 

Ateizm Filmleri 

o 25. The Invention of Lying — Yalanın İcadı — 2009 — IMDb: 6.4 
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Ateizm Filmleri 


25. The Invention of Lying — Yalanın İcadı — 2009 — IMDb: 6.4 


Yönetmen: Ricky Gervais, Matthew Robinson 

Senarist: Ricky Gervais, Matthew Robinson 

Yalanın olmadığı bir dünya hayal edin. İşte böyle bir dünyada başlıyor film. Hangi meslek grubuna dair olursa olsun herkes doğruları söylüyor. Mark’da öyle bir karakter olarak filmde beliriyor. Fakat işler ters gidiyor, Mark evinden atılıyor. Yalan söyleme fırsatı elde ettiğinde ise bunu sonuna kadar değerlendirmeye karar veriyor. 


24. Creation — Yaratılış — 2009 — IMDb: 6.7 


Yönetmen: Jon Amiel 

Senarist: John Collee, Jon Amiel 

Yaratılış Darwin'in hikayesini sinema severler ile buluşturmaktadır. Türlerin Kökeni kitabı bilim dünyasında bir devrim niteliğinde yankı yaratacaktır. Bilimsel kişiliğinin yanında ailesi ile olan iletişimi ve 10 yaşındaki kızının hayatta kalma mücadelesi de filme konu olmaktadır. 
Filmde evrim teorisi ile ilgili tartışmalara da yer verilmektedir. 


23. Le Tout Nouveau Testament — Yeni Ahit — 2015 — IMDb: 7.2 


Yönetmen: Jaco Van Dormael 

Senarist: Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael 

Gerçeküstü olaylar ile filmi izleyenler düşünmeye tartışmaya sevk edilmektedir. Tanrının karısı ve kızıyla Belçika'da yaşadığı film tarafından kurgulanmıştır. Bir gün baba kız arasındaki anlaşmazlık tüm insanlara hükmeden bu kişiler için karışıklığa neden olacaktır. Kız havarileri aramaya karar verir. 


22. Agora — 2009 — IMDb: 7.2 


Yönetmen: Alejandro Amenâbar 

Senarist: Alejandro Amenâbar, Mateo Gil 

İskenderiyeli Hypatia. Tarihin tanık olabileceği en etkileyici kadınlardan biridir. Bilgisi ve zekası sayesinde mükemmel bir bilim adamı kadar iyidir. Hatt tarih onu öylesine benimser ki ölümü bile unutulmasına yetmez. İskenderiyeli Hypatia ve mücadelesi filme konu oluyor. 


21. Dogma — 1999 — IMDb: 7.4 


Yönetmen: Kevin Smith 

Senarist: Kevin Smith 

Cennetten cehenneme yollanan iki meleğin dünyaya gelmesi sonucunda işler karışmaktadır. 
Bu iki melek Azrail ile işbirliği yaparak tekrar cennete gitmeye çalışacaktır. Fakat onu engellemeye çalışanlar da vardır. O yüzden bu iş hiç de kolay olmayacaktır. 


20. The Sunset Limited — 2011 —IMDb: 7.4 


Yönetmen: Tommy Lee Jones 

Senarist: Cormac McCarthy, Cormac McCarthy 

Film intihar etmek isteyen bir profesör ile başlar. Fakat onu bu girişiminden vazgeçirmek isteyen dindar bir adam vardır. Film tek mekanda geçmesi ile ilgi çekmektedir. görüşler zıt olunca felsefe de eksik olmaz. Kimin üstün çıkacağı tam bir soru işaretidir. İki zıt görüşlü insanın hikayesi anlatılmaktadır. 


19. Contact — Mesaj — 2007 — IMDb: 7.4 


Yönetmen: Robert Zemeckis 

Senarist: James V. Hart (screenplay), Michael Goldenberg 

Astronom Dr. Arroway Vega yıldızlarını incelemektedir. Bir gün bu yıldızlardan bir sinyal geldiğinin farkına varır. Sinyaller bir teknolojik aletin yapım planını ortaya koymaktadır. 
Fakat bunun bir tuzak olup olmadığı konusunda şüpheler mevcuttur. En sonunda makinenin yapılmasına karar verilir. 


18. Bad Boy Bubby — Kötü Çocuk Buddy — 1993 — IMDb: 7.5 


Yönetmen: Rolf de Heer 

Senarist: Rolf de Heer 

Buddy çocukluğunda çok yaramaz olduğu için bir odaya kitlenir ve hiç oradan çıkamaz. İnsan içine çıkması ise 30'lu yaşlara denk gelmektedir. O güne kadar sosyal bir aktiviteye de dâhil olamamıştır. Böylece sosyal olmuştur. Ona kötü çocuk damgası vurulmuştur. Buddy'nin bu garip öyküsü anlatılmaktadır. 


17. Jesus Camp — İsa'nın Yaz Kampı — 2006 — IMDb: 7.5 


Yönetmen: Heidi Ewing, Rachel Grady 

Senarist: Mike Papantonio, Lou Engle, Becky Fischer 

Kids on Fire adlı kamp sıradışı bir kamptır. Bu kampta eğlence değil bir Hristiyan savaşçısı olmak öğretilir. Bu kampın içerisindeki çocukların hikayeleri eleştirel bir dille ele alınmaktadır. 


16. God on Trial — Ölümün Soluğu — 2008 — IMDb: 7.6 


Yönetmen: Andy De Emmony 

Senarist: Frank Cottrell Boyce 

Yahudi esirler içinde bulundukları duruma isyan ederek Yahudi halkını terk ederler. Çünkü bunun tanrı ile yapılan anlaşmaya aykırı olduğunu düşünürler. Tanrının soykırıma neden izin verdiğini sorgularlar. 


15. Religulous — İlahi Komedya — 2008 — IMDb:7.7 


e ayi ği 
Yönetmen: Larry Charles 
Senarist: Bill Maher, Tal Bachman, Jonathan Boulden 

Belgesel türünde bir komedi olan bu film din üzerine ilginç tespitleri izleyiciler ile buluşturuyor. Filmin İngilizce ismi dindar ve saçça kelimelerinin birleşimlerinden meydana geliyor. Yönetmen Vatikan'ı dünyanın en büyük kurgusu olarak tanımlıyor. 


14. You Don’t Know Jack — Doktor Ölüm — 2010 — IMDb: 7.7 


Yönetmen: Barry Levinson 

Senarist: Adam Mazer 

Filmde doktor destekli ölüm yani doktorun kararı ile beraber ölümün sonlandırılması hakkı savunulur. Filmde kurgulanan ağrıları ve acıları dayanılmaz noktaya gelen bir adam üzerinden bu anlatılmaktadır. Bu adamın acıları artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir ve doktor destekli ölüm tartışılmaktadır. 


13. The Broken Circle Breakdown — Kırık Çember — 2012 — IMDb: 7.8 


Yönetmen: Felix van Groeningen 

Senarist: Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels 

Elise ve Didier evli iki zıt karakterdir. Elise heyecanlı hareketli bir yapıya sahipken Didier içe dönük bir kişiliktir. Bir gün kızlarının rahatsızlanması üzerine hayat onlar için zorlaşır ve fikir ayrılıkları hayatın sorgulanmasına neden olur. 


12. Naked — Çıplak — 1993 — IMDb: 7.9 


Yönetmen: Mike Leigh 

Senarist: Mike Leigh 

Johnny hayatı dilediği gibi yaşayan hovarda bir kişiliktir. Hatta öyle ki çalıntı arabalarla bile dolaşır. Onu şehre bağlayan hiç bir şey yoktur. Yeni insanlarla tanışır ve yeni hikayeler izleyicilere sunulur. 


11. The Stoning of Soraya M. — Saranora'yı Taşlamak — 2008 — IMDb: 8,0 


Yönetmen: Cyrus Nowrasteh 

Senarist: Betsy Giffen Nowrasteh, Cyrus Nowrasteh 

Freidoune tesadüf eseri Zehra ile tanışır. Freidoune gazetecidir ve Zehra ile konuşmayı çok istemektedir. Yeğeni Süreyya yine aynı köyde vahşice katledilmiştir. Zehra bunun sır olarak kalmaması için elinden geleni yapacaktır. 


10. Journal d’un Curé de Campagne — Bir Taşra Papazının Güncesi — 1951 — IMDb:8,0 


u 
Yönetmen: Robert Bresson 
Senarist: Georges Bernanos, Robert Bresson 
Romandan uyarlanan filmde taşrada görev yapan bir papazın hayat hikayesi anlatılıyor. Papaz günlük yaşamını devam ettirirken bir yandan da hayatı sorgulamaya başlamıştır. Göreviyle çelişmeye başlamıştır. 


9. The Man From Earth — Dünyalı — 2007 — IMDb: 8,0 


Yönetmen: Richard Schenkman 
Senarist: Jerome Bixby 
Oldman üniversitede başarılı bir tarih hocasıdır. Bir gün gelir ve işinden ayrılmaya karar verir. 
Fakat bunun nedenini kimseye söylemez. Arkadaşının ısrarı üzerine bir açıklama yapmaya zorlanır. Böylece hikayesini anlatmaya karar verir. Oldman 14.000 yaşındadır. Bunu da sorulan tarih sorularına verdiği doğru ve kesin cevaplarla kanıtlamaya başlar. Cevaplar o kadar nettir ki Buddha'yı bile anlatmaktadır. Hatta Amerika'nın keşfini bile anlatır. Biyoloji ve tarih hocaları onu sıkıştırmasına rağmen o hiç teklemez. Çünkü o gerçekten 14.000 
yaşındadır. 


8. Life of Brian — Brian'ın Hayatı — 1979 — IMDb: 8.1 


Yönetmen: Terry Jones 

Senarist: Graham Chapman, John Cleese 

Din fanatikliği muhafazakârlık boyutunda bu filmde eleştirilmektedir. Yıllardır Hollywood filmleri ile işlenen din konusuna farklı bir eleştiri getirmektedir. Film bunu ise ilgi çekici bir şekilde yapmaktadır. Dini veya politik fanatiklik olağanüstü bir kurgu ile sorgulanmaktadır. 


7. Mary and Max — Mary ve Max — 2009 — IMDb: 8.2 


Yönetmen: Adam Elliot 

Senarist: Adam Elliot 

Mary ve Max stop motion türünde bir filmdir. Mary Avustralya'da yaşayan sorumsuz, yoksuz ve çaresiz bir ailenin kızıdır. Fakat mektup yazmayı çok sevmektedir. Bir gün postaneden Newyork rehberine göz atarken Max'ı görür ve yazmaya karar verir. Böylece aralarındaki diyalog başlar. 


6. Inherit the Wind — Rüzgharın Mirası — 1960 — IMDb: 8.2 


Yönetmen: Stanley Kramer 

Senarist: Nedrick Young , Harold Jacob Smith 

Sekularizm okullardaki zorunlu din eğitimi üzerinden tartışılmaktadır. Zorunlu din o dönemde sorgulanabilir bir olgu olara karşımıza çıkmamaktadır. Nebraska'da darvinin öğretilerini anlatan bir lise öğretmeni bu yüzden hapsedilir. Tracy onu savunur ama muhafazakar savcı karşısında kendilerini savunmaları hiç de zor değildir. Böylece iki zıt görüşün hikayesi başlar. 


5. The Seventh Seal — Yedinci Mühür — 1957 — IMDb: 8.2 


Yönetmen: Ingmar Bergman 

Senarist: Ingmar Bergman 

Orta çağda veba salgını felaketlere yol açmaktadır. Bu esnada haçlı seferleri de sürmektedir. 
Artık savaşlardan bıkan bir savaşçı evine döndüğünde veba salgınının inanılmaz boyutlara ulaştığını görür ve kendini tanrıyı sorgulamaktan alı koyamaz. Bir gün o da ölümle karşı karşıya gelir ama ona bir satranç oyunu karşılığı meydan okur. 


4. Zeitgeist — Zamanın Ruhu — 2007 — IMDb: 8.2 


Yönetmen: Peter Joseph 
Senarist: Peter Joseph 
Film 24 dile çevrilmesiyle aldığı ilgiyi gözler önüne seriyor. Döneminde ise YouTube'de en çok izlenen videolar arasında yerini almış. Film 3 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerde din, siyaset ve ekonomi üçgeni getirilen eleştiriler ile beraber sunuluyor. Birçok dilde sergilenen bu film klasikler arasında da yer alıyor. 


3.2001: A Space Odyssey — 2001: Uzay Yolu Macerası — 1968 — IMDb: 8.2 
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Yönetmen: Stanley Kubrick 

Senarist: Stanley Kubrick , Arthur C. Clarke 

Bir bilim kurgu filmi olan uzay yolu macerası evrim teorisini ilginç bir şekilde ele almaktadır. 
Döneminde Oscar adayı olmuştur ve görsel efekt dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Filmde yapay zeka ilgi çekici bir şekilde işlenmektedir. 


2. Letting Go of God — 2008 — IMDb: 8.3 


Yönetmen: Julia Sweeney 

Senarist: Julia Sweeney 

Filmde bir kişinin ateizme geçişi anlatılmıştır. Kişi öncelikle kendini ve hayatını sorgulamaya başlar ve kimsenin sormadığı soruları sormaya çalışır. Ateizme geçişi mizahi bir dille ele almasından ötürü bir çok ünlü ateistin de takdirini kazanmış bir film olarak karşımıza çıkmaktadır. 


1. PK —-2014—IMDb: 8.3 


Yönetmen: Rajkumar Hirani 

Senarist: Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi 

3 idiots filminin yönetmeni olan Hirani bu filme de imzasını atmıştır. P.K. şehirde yaşayan 
kendi içerisinde bir hayatı olan masum bir insandır. Öyle sorular sorar ki daha önce kimse böylesini sormamıştır. Genellikle sorular çocuksu olarak da algılanmaktadır. Ama bu soruların cevapları insanları kendilerini sorgulamaya sevk eder. 


YILLARA MEYDAN OKUYAN YABANCI DİZİLER tekkita 04 Mayıs 2011-https://22dakika.org/yillara-meydan-okuyan-yabanci-diziler- 1/ 


Gözlerimizi altyazılarından alamadığımız diziler hangileri? 


SOUTH PARK 


Bunların en başında 14 yıldır tv ekranlarında olan, hala olmaya devam eden South Park dizisi bulunmakta. Dizi 18 yaşından büyükler için yayınlanmakta ve 1997 de ilk gösterimine başladı. Animasyon komedi dizisi kategorisinde yer almakta olan dizinin, 2011 sonunda bitirileceği yönünde birkaç haber de var. South Park'ı izleyenler bilir, Colorado eyaletinin bir kasabasıdır. Konusu bu kasabada yaşayan 4 çocuğun üzerine kurgulanmıştır. Dizide gerçeküstü olaylar konu alınmaktadır. Politik görüşü bile bulunmaktadır. 


Bir başka uzun soluklu yabancı dizi ise Grey's Anatomy. Türkiye?de Doktorlar dizisi de buradan uyarlanmıştır. 2005'te yayına başlayan dizi 7 sezondur bizimle ve hala devam etmekte. Dizi, bir hastanede yaşanan olayları bize anlatmakta. Başarılı bir kadrosu bulunmakta ve 2007 yılında Katherine Heigl dizideki rolüyle Emmy ödülü 

almıştır. Türkiye?de de oldukça fazla izleyicisi bulunan dizinin, bu kadar iyi kurgulanmış senaryosuyla bitmesi zor gibi. 


DESPERAT 
HOUSE AİR 


7 sezondur hayatımızda olan ve hala bitmemiş olan bir dizi ise Desperate Housewives. 2004 
yılından bu yana gösterimde olan dizi ülkemizdede yayınlanmakta. Dram ve komedi türü üzerine konusu yoğunlaşmıştır. Dört ev kadınının sıkıcı hayatının gerçekte öyle olmadığını görmekteyiz. 


Yine 7 sezondur hayatımızda olan bir dizi ise House M.D. New Jersey'de Princeton-Plainsboro Teaching Hastanesinde görev yapan Dr. Gregory House'un hastanedeki yaşantısı anlatılmakta. İnsanları pek sallamaz bir tavrı bulunan, ancak şöhreti oldukça yaygın olan bir doktordur. Zira, kimsenin tanı koyamadığı hastalara tek bakışta tanı koyabilen birisidir. Oldukça sürükleyici konusuyla, bu dizinin hayatımızda uzun bir süre yer edineceği belli gibi... 


İzlemediğim ancak , ününü oldukça duyduğum bu komedi dizisi de, uzun sürelerdir ekranlarda. Two and a half Men dizisinden bahsediyorum. Arkadaşlarımın anlatırken bile güldüğü bir dizi olduğunu biliyorum. Konusueşinden yeni ayrılmış Alan Harper ve oğlu Jake'in, bekar ve çapkın kardeşi Charlie Harper'ın yanına taşınmasıyla başlar. Bu 2,5 adamın hayatlarıyla izleyenleri güldürmekte. 2003'ten beri yayında ve hala yayınlanmaya devam ediyor. 


Yine bir komedi animasyon klasiğiyle karşı karşıyayız. İzlerken büyük keyif aldığım bitmesini istemediğim bir dizi olan Family Guy. 1999'da gösterime giren dizi , günümüze kadar eskimeden gelmeyi başarmıştır. Rhode Island'da yaşayan Peter ve Lois, çocukları Meg, Chris ve Stewie'in yaşamlarını konu almaktadır. Griffin ailesi olarak da tv dünyasına adalarını altın harflerle yazdırmışlardır. Amerikan kültürünü, insanların farklı hallerini anlatmaktadır. 


En uzununu en sona bıraktım. The Simpsons dizisi tam olarak 22 sezondur ekrandalar. 
Konusunu filan da yazmayacağım herkesin bildiği , hiç yoktan bir kere izlediği bir dizidir. 


ZAMANLARIN EN UZUN SOLUKLU 15 DİZİSİ 
Gökhan A.Onedio Üyesi- 17/03/2017-onedio.com/ 


Pembe diziler televizyonun icadının ilk zamanlarından beri bu yana ilgi çeken programların başında geliyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında görmeye alıştığımız bu dizilerden bazıları o kadar uzun soluklu oluyor ki yıllar içinde büyün oyuncuları değişse de izlenmeye devam ediliyorlar. Bu uzun soluklu dizilere örnek vermek gerekirse iki tanesine Türk televizyonlarından aşinayız. "Yalan Rüzgarı" ve "Cesur ve Güzel". 


Ülkemizde bunlara benzer Türk dizilerimiz de olsa (Ferhunde Hanımlar-1780 bölüm / Bizim Evin Halleri-1705 bölüm) burada ele alacağımız pembe diziler, bölüm sayılarıyla ve yıllara meydan koyan istikrarlarıyla bizimkilere epey fark atıyorlar. 


İşte karşınızda "Bölüm Sayısı ve Yıllara Meydan Okumalarıyla Tüm Zamanların En Uzun Süren 15 Dizisi" 


15. Love of Life (1951—1980) 


Amerika'nın CBS kanalında 1951'in Eylül ayından 1980'nin Şubat'ına kadar devam etmiş Love of Life pembe dizisi toplamda 7,316 bölüm sayısına sahip. 


14. Cesur ve Güzel / The Bold and the Beautiful (1987— ) 


İlk bölümü 23 Mart 1987 tarihinde yayınlanan Cesur ve Güzel Amerikan yapımı bir pembe dizidir. Halen devam eden dizi geçen sene itibariyle 7000 bin bölümü geçmiştir. 


13. Neighbours (1985— ) 


Neighbours, 18 Mart 1985'ten bu yana Avustralya'nın Seven Network kanalında yayınlanan bir pembe dizi. Halen devam eden dizi geçtiğimiz 10 Mart tarihi itibariyle 7555 bölüme ulaşmıştır.. 


12. Emmerdale (TV Series 1972— ) 


1972'de yayın hayatına başlayan dizi dur durak bilmeksizin yayın hayatını sürdüren pembe dizilerden. Emmerdale aynı zamanda Britanya'nın en uzun soluklu 2. dizisi unvanını taşıyor. 
Son bölümü 16 Mart'ta yayınlanan dizinin bölüm sayısı 7775. 


11. Barâtok közt (1998— ) 


Şimdiki pembe dizimiz ise Macaristan'dan. İlk bölümü 1998'de yayınlanan dizi günümüzde hala devam ediyor ve bölüm sayısı şu anda 8200'ün üzerinde. 


10. Another World (1964—1999) 


Amerika'da 1964'te yayın hayatına başlayan pembe dizi 35 yıl sonra 1999 yılında ekranlara veda etti ve toplamda 8891 bölüme sahip. 


9. Coronation Street (1960— ) 


9 Aralık 1960'dan beri TTV'de yayınlanan Coronation Street dizisi Britanya'nın en uzun 
soluklu dizisi unvanını taşıyor. Hala devam eden dizinin 9000'in üzerinde bölümü bulunuyor. 


8. Search for Tomorrow (1951—1986) 


SEARCH FOR TOMORROW Cast and Crow 
ecember 1985 


Search for Tomorrow, yayın hayatına 1951'de başlamış ve 1986 yılında ekranlara devam etmiş bir Amerikan pembe dizisi. Toplam bölüm sayısı 9130. 


7. All My Children (1970-2011) 


ABC'de 5 Ocak 1970'ten 23 Eylül 2011'e kadar 41 yıl boyunca yayımlanan ABD dizisi. 
Agnes Nixon tarafından yaratılan All My Children, Philadelphia'da hayali bir yerde geçmektedir. 10755 bölümü bulunmaktadır. 


6. Yalan Rüzgarı / The Young and the Restless (1973— ) 


COOKING WITH 
- The Yot nd the Restless” 
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İlk olarak 26 Mart 1973 tarihinde Amerikan televizyon kanalı CBS'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi Türkiye'de ilk olarak 1 Ocak 1990 tarihinde TRT 2'de, 29 Aralık 1989'da 


biten Zenginler de Ağlar dizisinin yerine başlamıştır. 2016'nın Eylül ayı itibariyle 11000 bölüm sayısını geçmiştir. 


5. One Life to Live (1968—2013) 


1968'den 2013 yılına kadar aralıksız devam eden One Life to Live, Amerikan pembe dizisidir. 
45 sezonluk yayın hayatına 11136 bölüm sığdırmıştır. 


4. Days of Our Lives (1965— ) 


Days of Our Lives ABD'nin NBC kanalında 1965'ten beri neredeyse hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan bir pembe dizidir. 9 Mart itibariyle 13041 bölüm sayısına ulaşmıştır. 


3. General Hospital (1963— ) 


süren dizi, günümüz itibariyle toplamda 13500'e yakın bölüm sayısına ulaşmıştır. 


2. As the World Turns (1956—2010) 


À 


1956 yılından beri yayınlanan Marisa Tomei ve Meg Ryan gibi birçok ünlünün seksenlerde 
rol aldığı 2010 yılında ekranlara veda eden pembe dizi. Son bölümüyle toplamda 13,858 bölüm sayısına ulaşmıştır. 


1. The Guiding Light (1952-2009) 
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The Guiding Light pembe dizisi yayın hayatına 1937 yılında radyoda başladı. 1952 yılı geldiğinde Tv'de gösterilmeye başlanan The Guiding Light dizisi pembe dizi kavramının ilk temsilcisi. 2009 yılında yayın hayatını bitiren dizi Guinness Rekorlar Kitabı'nda en uzun süre yayınlanan dizi rekorunu elinde bulunduruyor. Dizinin radyo günleri de hesaba katıldığında toplam bölüm sayısı 18262. 


DÜNYA İSRAİL’DEN NEDEN NEFRET EDİYOR? 
18 Mayıs 2021 Salı - Haksöz Haber 


Fransa’da yaşlı bir kadın tekerlekli sandalyesinden tüm dünyaya İsrail zulmüne karşı direnme çağrısı yaptı! 


Yahudi kökenli düşünür Hannah Arendt kötülük dolu fiilin oldukça olağan şeylerden ve sıradan kimselerden zuhur edebileceğini ifade eder. Bu durum Nazilerin Yahudilere yaptıkları insanlık dışı muamelede görülebilir. Kendi işinde gücünde Almanlar dahi çok kısa bir zamanda eli kanlı birer zalime dönüşmüştür. Ancak bu insanların ‘özleri’ kötü değildir. 


Yıllardır devam eden İsrail vahşeti insanı ister istemez ‘kötülüğün’ kendisi üzerine düşünmeye itiyor. İsrail neden Filistinlileri katlediyor? Hannah Arendt’in ‘kötülüğün 


sıradanlığı” şeklinde ifade ettiği şey bugün pekala İsrail'in durumunu anlamak için kullanılabilir. 


Böylesine kötülüğe batmış, çocukları dehşet içinde bırakan zulümlerin sahibi olan bir rejim ve onun destekçileri nasıl oluyor da yaşamlarını hiçbir sorun yokmuş gibi idame ettirmeye devam ediyorlar? İdeolojik olarak veya içine din boca edilmiş bir takım saplantılar sebebiyle oluşturulan bir ödev/görev bilinci İsrail'in Filistin'e, Nazilerin ise Yahudilere yaptıkları zulümlerin temelini oluşturuyor. Belki ilk başlarda zor gelebilir ancak bu görev bilincinin bir sonucu olarak kötülük zamanla oldukça 'sıradan' bir şey haline geliyor. 


Yine Arendt'in “fikirsizleşme? dediği şeye göre kötülük olağan sıradan bir şey haline geldiğinde insanlar artık yaptıkları fiillerin mahiyeti üzerine soru sormaz hale geliyorlar. Bir yönüyle, hayatlarını idame ettirmek için işe giden, akşam eve geldiğinde çocuğuyla oyun oynayan dışarıdan gayet normal görünen insansı robotlara dönüşüyorlar. 


İsrail bugün tüm dünya için gayri insani olan bir şeyi temsil etmesi sebebiyle kötülük objesi haline gelmiştir. Bir tek İsrail değil Esed rejimi veya Doğu Türkistanlılara inanılmaz zulümler yapan Çin Komünist Partisi de öyledir. Ancak bu noktada İsrail'e karşı yıllar içinde oluşturulan örgütlülük bilincinin çok daha fazla olduğu söylenebilir. 


İsrail'e karşı duyulan öfkenin çok 'sıradan' örneklerinden birisi Fransa'da yaşandı. Tekerlekli sandalyesinden doğru tüm dünyayı İsrail'in katliamlarına karşı sorumlu davranmaya davet eden yaşlı bir kadının söyledikleri “Dünya İsrail'den neden nefret ediyor?” sorusunun cevabını oluşturuyor. 


Filistin'e yapılanları kabul edemeyeceğimizi haykıran yaşlı kadın iyiliğin sıradanlığı diye bir şeyin de var olduğunu gösteriyor. Bazıları normal şeylermiş gibi her gün kötülük yapmaya devam ederken kimileri de iyiliği çoğaltmak için tekerlekli sandalyesiyle elinden geleni ardına koymuyor! 


MEHMET EYMÜR'DEN SEDAT PEKER DEĞERLENDİRMESİ: BU GİDİŞİN 
SONU SİYASİ CİNAYETLERDİR 


18 Mayıs 2021 Salı-haksozhaber 


MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, Sedat Peker'in yayımladığı 5 videoyu değerlendirdi. “90'larda bu kadar kepazelik yoktu" diyen Eymür savcılığın harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” dedi. 


Sedat Peker'in Süleyman Soylu, Pelikancılar, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar ile ilgili iddialarda bulunduğu beş videoyu değerlendiren Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, "Bugünkü tablo çok daha vahim; 90'larda bu kadar kepazelik yoktu' dedi. Eymür ayrıca bu güne kadar 15 milyon kişinin izlediği vidoların her gün beklendiğini belirterek savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İşte Eymür'ün kritik açıklamaları... 


Sözcü yazarı İsmail Saymaz,1. MİT raporunu yazan, Eski Milli İstihbaharat Teşkilatı Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile röportaj yaptı. Eymür organize suç örgütü 


lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolara ilişkin görüşlerini aktardı. 


İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Eymür'in yanıtları şöyle: 


-Peker'in videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Tabi, Sedat Peker de çok pirüpak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı. Anlattıkları önemli şeyler. Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi tabii. 

-Ağar ile ilgili iddiaları nasıl yorumluyorsunuz? 

Zamanında Ağar ile ilgili şeyleri yazdık. Birtakım kimseler “İki Mehmet'in kavgası” dediler. 
En rahatsız olduğum laftı. Olayı küçülten bir deyim. Ağar ile ilgili her yazdığım şey onu daha yükseltti. Nasıl olduysa... Birileri “Abi bizi de yaz, yükselelim” diyordu. 

-Bugünkü durumunu nasıl yorumluyorsunuz? 

Cinayetlerden bahsediliyor. Çok üzücü, devletin bu hale düşmesi. 

-1. MİT Raporu sizin elinizden çıkmıştı. 

Benim elimden çıktı, evet. 

-Susurluk'ta da ithamlarda bulunmuştunuz. 

Susurluk'u basına ilk haber veren benim. 


-Bugünle kıyaslarsak? 


Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk, ciddiyetle yapıyorduk. Destek de alıyorduk. 


-Şimdi? 
Şimdi daha kuralsız tabii. Şimdiye kadar savcılığın harekete geçtiğini duymadım. 
-Geçmesi gerekir mi? 


Kesinlikle. Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun. Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor. 


-90'lar böyle miydi? 

90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu. 

-90'larda siyasiler ile çıkar örgütleri aynı fotoğrafa giriyor muydu? 

Her zaman vardı. Bakıyorum, yine aynı isimlerden, aynı şeylerden bahsediliyor. 
-Ağar ve arkadaşlarının marina fotoğrafını kastediyorsunuz. 


E tabii. Bu kadar aleni olması da hayret verici. 


-Siz Ağar için ağır ithamlarda bulunmuştunuz. 


Evet, söyledim. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir. 


Susurluk'ta Ne Olmuştu? 


Susurluk kazası ya da Susurluk skandalı, 3 Kasım 1996'da saat 19.25 sularında Balıkesir-Bursa karayolunda Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonucu, devlet-polis-mafya ilişkilerinin ortaya çıkması ile patlak veren skandal. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli skandallarındandır. 


Kaza Nasıl Oldu? 


DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca US, I Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e gelmişlerdir. Bucak'a ait 06 AC 
600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a 
gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 
721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştır. Bu kaza, basın literatürüne "Susurluk 
skandalı" veya "Susurluk kazası" olarak geçmiştir. 


Kazada, Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocadağ, üzerinde Mehmet Özbay kimliği bulunan Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Us ölmüş, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştur. Olay sonrası DGM Sedat Edip Bucak hakkında soruşturma açmış ve hakkında 2 yıl hapis cezası istenmiştir. 


Susurluk Raporu Kritikleri 


Susurluk olayıyla ilgili olarak MİT'e Susurluk Raporu hazırlatılmış ve bu rapor gazetelere yansıtılmıştır. Bu raporda yanlış ve ilgisiz konular sıralanmış ve kamuoyu tarafından Susurluk olayının kapatılması için yazıldığı günün gazetelerinde konuşulmuştur. Raporda "Aynı yıl kurulan 54. Hükümet (Refah Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu) bünyesinde ise İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olup, 8 Kasım 1996 tarihinde görevinden istifa etmiştir." 


denerek Mehmet Ağar İçişleri Bakanı olarak gösterilmiştir. Aydınlık Gazetesi'nde çıkartılan bir haber esas alınarak da hiç ilgisi olmayan kişilerin de rapora dahil edildiği, olayın kapatılmaya çalışıldığı eleştirisi de yapılmıştır. 


Kaynak: Karar, 1-24 

FATİH ALTAYLI ASLINDA... 
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Hamas aslında İsrail'dir 


Eer Y.... 


Fatih Altaylı 


OTOMOBİL YAZILARI 


evrensel solun tavrıydı, 
SPOR YAZILARI 


Habertürk yazarı Fatih Altaylı Haması İsrail'in kurdurduğunu iddia etmiş! 


Bazı insanlar hakkında artık ne söyleseniz boştur! Boş beynindeki “fikircikleri? istifra eden köşe yazarı kimlikli tipler ‘ne söyleseniz boş” listesinde Türkiye'de pekala ilk sıralara yerleştirilebilirler. Kadrolu mülteci düşmanı da olan Fatih Altaylı ise bu hususta birinciliği kimseye kaptırmayacak kadar mahir bir şahıstır. 


Meşhur bir filmde şu şekilde bir söz vardı: Bir şahıs olmanız şahsiyet sahibi olduğunuz anlamına gelmez! Yalanlarla, komplolarla, oryantalist ötekileştirici zırvalarla dolu yazısında Fatih Altaylı nasıl bir 'şahıs' olduğunu ve şahsiyet sahibi olmadığını göstermiş! 


Fatih Altaylı açıklıyor: Hamas, İsrail gizli servisi tarafından kurulmuş! Dünyanın en saçma cümlelerinden birisi olan bu hezeyanı desteklemek için herhangi bir argüman üretmenize gerek yok. Zira zırva tevil götürmez. Cümlenizin kendisi uydurma olunca haliyle onu tutarlı kılmanız mümkün olmuyor. 


Altaylı'ya göre İslamcıların ‘Filistin’ diye bir meselesi yokmuş. Bu mesele sol örgütler tarafından organize edilmiş. Bu durumdan rahatsız olan İsrail, FKÖ'yü bitirmek için Hamas? 
desteklemiş(!) ve böylece Filistin meselesi 'terörize' edilmiş. 


Altaylı cehalet içinde olduğu için bilmiyor tabi ki ama onun ‘terör’ dediği silahlı mücadele metodu en sert yönüyle zamanında FKO tarafından yapıldı. Hatta FKO çatışmaları Filistin dışına da taşıdı. Berlin Olimpiyatları'nda yaşanan hadiseler herkesin malumudur! 


Türkiye'deki sol militan yapılar FKÖ”'nün kamplarına “çiçek çocuklarının şarkısını? 
söylemeye mi gidiyordu? Hayır! Silahlı eğitim almaya gidiyorlardı. FKÖ'nün ideolojik olarak İsrail ve onu destekleyen Batıdan çok farklı bir perspektife sahip olmaması Müslüman Filistin halkının asli değerlerinden neşet eden Hamas'ı var etmiştir. Müslüman Kardeşler'in 


Filistin yapılanması olan Hamas, İsrail istihbaratından değil elbette ki İslamcılık içinden doğmuştur! 


Tarih bilmez, sosyoloji bilmez, hak hukuk adalet zaten yok! Böyle bir ‘şahsa’ kim ne anlatabilir? Saçmalıklar bununla da sınırlı değil! Fatih Altaylı ne diyor: “Filistin Kurtuluş Örgütü gücünü korumuş olsa, bugün Filistin meselesi çok farklı bir noktada olur, İsrail bu kadar rahat hareket edemezdi.” 


Bugün Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El-Fetih hangi hareketin siyasi oluşumudur? El-Fetih yıllardır seçimleri erteleyerek iktidarda değil midir? İsrail zulmüne karşı El-Fetih'in ortaya koyduğu bir mücadele örnekliğinden bahsedilebilir mi? İktidarda olan El-Fetih, İsrail'den çok İslami hareket mensubu Müslümanlarla mücadele etmektedir. El-Fetih hapishanelerindeki Müslümanların durumu İsrail hapishanelerindeki tutsaklardan beter durumdadır! Bu manzaranın ortaya çıkarttığı şudur ki, maazallah FKÖ'nün siyasi yapılanması ELFetih biraz daha güç kazansa İsrail tahakkümünü çok daha rahat bir şekilde genişletebilecektir. 


Ancak bunların hepsi müfteri Altaylı için önemsiz. O hala soğuk savaş dünyasından olay ve olguları değerlendirmeye devam ediyor. Buna rağmen bir kişi çıkıp da “bu “şahıs” gazetecilik falan yapmıyor, o halde neden sabah akşam gazetelerde, televizyonlarda “akil insan? pozları kesiyor?” diye sormuyor. 


Türkiye güzel ülke. Hiçbir emek sarf etmeden, oturduğunuz yerden işgal rejimi ile onurlu bir şekilde mücadele eden bir örgüt hakkında komplolarla, ötekileştirerek yalanlar üretebiliyorsunuz. Yazısını da utanmadan şöyle bitiriyor: Şimdi artık çok açık ki, Filistin Kurtuluş Örgütü yerine Hamas'ı desteklemek aslında İsrail'i desteklemekti. Filistinlilerin Hamas veya FKÖ hakkında ne düşündükleri iki örgüte karşı nasıl tavır aldıklarından hareketle anlaşılabilir. 


Gazze yapılan seçimler sonucunda Hamas'a geçince İsrail tarafından işgal edilmeye çalışıldı. 
İşgal girişimi Hamas tarafından püskürtülünce de yıllardır devam eden ambargo devreye sokuldu. O halde açıktır ki, Hamas'a karşı çıkmak İsraili desteklemektir! Öyleyse “Hamas 


aslında İsrail'dir, başlıkla saçma sapan yazının yazarı Fatih Altaylı aslında nedir?” sorusunun cevabını okurlarımıza bırakıyoruz! 


“SİYONİZM İNSANLIĞIN BAŞINA GELEN EN BÜYÜK BELADIR? 
17 Mayıs 2021 Pazartesi —haksozhaber 


Yasin Aktay, Siyonist İsrail'in dünyanın gözünü boyamaya mebni söylem ve beyanlarını mercek altına aldığı yazısında İsrail'in neden insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan birisi olduğunu izah ediyor. 


Yasin Aktay'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısı (17 Mayıs 2021) şöyle: 


Siyonist Irkçılık Dünyanın Gözünü Daha Ne Kadar Boyayabilecek? 


Siyonizm insanlığın başına gelen en büyük beladır. Her şeyden önce bağnaz bir ırkçılığa dayanır. Irkçılığı tehlikeli boyutlardadır. Kendisini dünyadaki en önemli, hatta tek önemli kavim olarak görür. Dünyanın, içinde yaşayan bütün mahluklarıyla birlikte ve tabii ki insancıklarıyla birlikte, kendileri için yaratılmış olduğu düşüncesine dayanır. O yüzden başka insanların yeni İsrail kavmine ait olmayan başka insanların kendilerine hizmet etmek veya ölmekten başka bir seçenekleri yoktur. 


O yüzden sabahtan akşama kadar büyük bir dehşetle, endişe ve üzüntüyle izlediğimiz çoluk çocuk, kadın, sivil ölümleri, yerle bir olmuş binalar, saldırıya uğrayan ve yakılan mabet görüntüleri onların gözünde Ağlama Duvarı dedikleri mekânın önünde bile hayvanca bir coşkuya sebep olabiliyor. 


İsrail sokaklarında rastgele yapılan röportajlara genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle İsraillilerin verdikleri cevaplar bu ırkçılığın ne kadar korkunç boyutlara varabildiğini gösteriyor. Dışarıdan baktığınızda insan zannettikleriniz ağızlarını açıp Filistinli veya Araplardan, çocuk yaşlı fark etmeksizin sadece bir bahaneyle “öldürülmesi gereken teröristler” olarak söz ediyorlar. 


Sadece kendi acılarına ağlayan başkalarının acılarını düğün dernekle karşılayan bu mahluklara insan demek mümkün değil. Ama insanı insanlıktan çıkaran bu yaklaşım Siyonist ırkçılıktan başkası değil. Bu ırkçılık kendisinde bu toprakları işgal, üzerindeki insanları buradan sürmek, direnenleri çoluk çocuk ayırt etmeden katletme hakkını görebiliyor. Bu hakka yapılan itiraza da ilk bakışta aptalca gelen bir anlayışsızlık sergiliyorlar: Filistinliler tehcir edilmeye, katledilmeye, evlerinden çıkarılmaya neden itiraz ediyorlar ki? Dünyanın efendileri gelmiş yerlerini almış. Şimdiye kadar buralarda yaşadıkları fazla zaten. Yerlerini hiç direnmeden bırakmaları onlar için tek yol değil mi? 


15 yıldır muhasara altında tuttukları, istedikleri zaman elektriğini, gazını, ekmeğini, suyunu 
kestikleri, içeri giren her parça malzemeyi bile denetim altında tuttukları ve yetmezmiş gibi istedikleri gibi havadan bombalayıp binlerce insanlarını katlederek bütün insanlık suçlarını topyekün işledikleri Gazze halkından bir roket bile geldiğinde Gazzelileri dünyaya terörist olarak yansıtabilme pişkinliği cabası. 


Bu pişkinlik lüksüne ulaşabilmiş olması asıl büyük tehlike zaten. Dünya terörün daniskasına, katliamın ve soykırımın dik âlâsına ne terör ne de insanlık suçu bile demeye yanaşmamakta büyük bir ittifak kurmuş durumda. Mücrim-terörist devlet yaşananları nasıl göstermek istiyorsa dünyanın önemli bir kısmı böyle görüyor. Çünkü Siyonizm, tarihi tersine çevirme cüretkarlığını öncelikle gerçekleri tersyüz etmekle gösteriyor. 


2500 yıl önce yaşanmış bir Kudüs tecrübesini günümüz şartlarında tekrar yaşatma fantezisi. 
Bu fantezi uğruna tarihin akışını tersine çevirmek. Siyonizmin en basit tarifi budur. Kendisi de bir Yahudi olan Sigmund Freud bu inatçılığı ana rahmine geri dönüş arzusu diyerek hem ımkansızlığına hem de sapkınlık derecesine işaret etmişti. Freud için işin imkânsız olması değil, böyle bir tarih telakkisinin nasıl bir arzuya dayandığını göstermek önemliydi. 


Ontolojik olarak imkânsız olan bu işin zevahirini bile gerçekleştirebilmek için bütün dünyanın huzurunu bozmak, dünya barışını imkânsız hale getirmek, dünyayı herkes için diaspora kılmak gerekiyor. 


Diasporanın sadece Yahudilere özgü bir tecrübe olmaktan çıkarıp herkesin çok daha anlamsızca yaşayacağı bir duruma dönüştürmek gerekiyor. 


Bu küresel ölçekte bir organizasyon gerektirdiği için mümkün mertebe çok sayıda toplumu, grubu, devleti, milleti bu büyük yolculuk için seferber etmek, istihdam etmek, kullanmak gerekiyor. 


Bugün bütün siyasetçileri, akademisyenleri, iş dünyası ve medya temsilcileriyle varlığını İsrail'in varlığına adamış görünen ABD'nin Siyonizmin işgali altında olduğunu söylerken abartmıyoruz. Avusturya Başbakanı, Almanya Dışişleri Bakanı, daha bir İsraillinin bile burnu kanamamışken Gazze'de çoluk çocuğun İsrail caniliğiyle paramparça edilmiş ceset parçaları havada uçuşurken “İsrail'in kendini savunma hakkı”ndan söz etmesi Avrupa'nın da önemli bir kısmının Siyonizm'in işgali altında olduğunu veya onun tarafından istihdam edilmekte olduğunu gösteriyor. Almanya özgür bir ülke değil, İsrail'e destek olmaktan başka bir rolü yok, olamaz. Avusturya diye bir ülkenin İsrail karşısında hiçbir varlığı yok. 


Siyonizm Yahudilere ait olduğunu düşündüğü bir kehaneti gerçekleştirmek uğruna bütün dünya insanlarını, canları, malları, tarihleri, umutları, arzuları hiçbir önemi olmayan figüranlar olarak kurduğu oyunda oynatıyor. O yüzden çok canlar yakıyor. 


Buna rağmen insanlığa bela bu ırkçı Siyonizm'i eleştirmek bile bugün Yahudi düşmanlığı olarak, anti-semitizm olarak insanlığa karşı suçlar skalasında en vahim suçlar arasında sayılıyor. Sadece bu bile Siyonizm'in nasıl bir bela olduğunu göstermeye yetiyor aslında. 
Kendisi bütün inşalara karşı her türlü düşmanlığı sergileyebilir, her türlü nefret ve insanlık suçu işleyebilir, bunda hak sahibi görülebilir, ama kimse ona yan bakamaz, tavuğuna “kış” diyemez. Bu akıl ve izan dışı mantığı bütün dünyaya bir norm olarak benimsetebilmiş olması... Tehlikenin en büyük semptomu da bu zaten. 


Yine de umudun ışığını göstererek bitirelim. Tam da tehlikenin bu kadar zirvesine ulaştığı yerde gelişir kurtarıcı güç. Bu mantığın en azgın hale geldiği anlardayız, en azgın hale geldiği 


noktada kendi kendini yıkmaya başladığına da tanık oluyoruz. 


SOYKIRIMCININ HALİNDEN SOYKIRIMCI ANLAR! 
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Almanya'nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtladı. 


Gazetecilik ve tarafsız habercilik adına utanç verici günlerden geçiliyor. Avrupa ve ABD menşeili yayın kuruluşları Filistin'e dönük işgali haberleştirdiğinde Filistinlileri suçlayan bir 


dil kullanırken, İsrail'in saldırgan ve işgalci tutumunu görmezden geliyorlar. Alman haber kuruluşu DW ise bu tarz haberciliğin zirvesine aday olduğunu aldığı yeni bir kararla tüm dünyaya duyurdu. 


AA'nın DW içerisindeki kaynaklara teyit ettirdiği notta, "DW olarak, İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı. 


Nazi döneminde, 1941-1945 yılları arasında çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere 5,6 milyon ila 6,3 milyon arasında Yahudi katledildi. Yahudi Soykırımı, temelini Nazi rejiminin propagandasını yaptığı ve halk arasında da kabul gören görüşlerden almıştı. 


Bugün Almanya, Yahudi Soykırımı'nı kabul ediyor ve bu konuda da Yahudilere karşı özel bir sorumluğu olduğunu iddia ediyor. 


Almanya'nın uluslararası yayıncısı Deutsche Welle de (DW), Almanya'nın soykırım nedeniyle Yahudi devletine yönelik özel sorumluluğunu gerekçe göstererek İsrail hakkındaki eleştirel haberciliği kısıtlıyor. Üstelik bunu aleni bir şekilde ilan etmekten geri durmuyor. 


Bugün erken saatlerde haberlere yansıyan yeni bir gelişme daha yaşandı. Almanya ile Namibya arasında sürdürülen görüşmelerden sonuç çıktı. 


1904-1908 yılları arasında Alman askerlerinin isyan eden Namibyalı Herero ve Nama kabilelerinden 100 bine yakın kişiyi öldürmesini Alman tarafı “soykırım” olarak kabul ettiğini duyurdu. 


Bu güzel bir gelişme olarak değerlendirilse de Almanya'nın siyasi ve politik gelecek kararlarını etkileyerek iyi bir sonuçtan sicilini temizleme uğraşına doğru evriliyor. Ancak sicilini temizleyen Almanya'nın, sicilini insanlık adına utanç verici yeni kararlar ile kirlettiği de dikkatlerden kaçmıyor. 


Birçok ülkenin işlemiş olduğu soykırım cürümleri ile ilgili birçok ülkeye yaptırım uygulanırken Almanya'nın neredeyse her yıl farklı bir ülkenin halklarına karşı işlediği soykırım cürümlerini kabul etmesi herhangi bir yaptırımı beraberinde getirmiyor! 


Ekonomik gücü yerinde olan Almanya'nın yaptırımlar karşısında çaresiz kalması söz konusu olmadığı gibi halkı da kesinlikle olumsuz bir tavırla karşılaşmıyor. Ancak aynı Avrupa Birliği ülkeleri diğer ülkeleri bu konularda siyasi ve ekonomik yaptırımlara tabi tutmaktan çekinmiyor. 


Avrupa Birliği ve Avrupa basını DW'nin bu kararını kınamadığı gibi eleştiri getirmekten de kaçınıyor. 


Deutsche Welle, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin önyargılı haberciliği nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu. DW'nin kararı insan haklarına karşı işlenmiş bir suç ve haberciliğin tarafsızlığına aykırı bir hareket olarak tanımlanıyor. 


AA'nın DW içerisindeki kaynaklara teyit ettirdiği notta, "DW olarak, İsrail'in bir devlet olarak var olma hakkını asla sorgulamıyoruz veya haberimizde yer alan kişilerin bunu yapmasına izin vermiyoruz." ifadesi kullanıldı. 


DW'nin yayın kurulu, bölgedeki son yaşananların ardından personeline gönderdiği yeni bilgilendirme notunda, muhabirlerinin ve editörlerinin İsrail'in apartheid rejimi (ırkçı politika) olarak nitelendirilmesini ve Filistinlilere yönelik zulüm suçlarını haber yapmasını yasakladı. 


Sosyal medyada sızdırılan ve paylaşılan iki sayfalık belgede, soykırım mirasının ve Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun ülke anayasasının ve dış politikasının mihenk taşları olmaya devam ettiğinin altı çizildi. 


"İsrail için asla apartheid rejimi diye bahsedilmeyeceği ve sömürgeciliğe veya sömürgecilere atıfta bulunmaktan da kaçınılacağı vurgulanan bilgi notunda "Konuşma ve fikir özgürlüğüne ve insanların ilgili taraflardan herhangi birini eleştirme hakkına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte İsrail'e yönelik eleştiri, İsrail devletini veya Yahudi halkını ve kültürünü lekelemeye, itibarsızlaştırmaya ve gayrimeşru kılmaya çalıştığında antisemitizm haline geliyor." denildi. 


İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) raporunda, İsrail'in Filistinlilere karşı apartheid ve zulüm suçları işlediği vurgulanmıştı. 


HRW'nin geçen ay yayımladığı 213 sayfalık raporda, "Bulgu, İsrail hükümetinin Yahudi İsraillilerin Filistinliler üzerindeki hakimiyetini sürdürme politikasına ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı işlenen ağır suiistimallere dayanıyor." 
ifadelerine yer verilmişti. 


BAE'Lİ TROLLER İSRAİL'İ NASIL DESTEKLİYOR? 


Andreas Krieg / Middle Fast Eye- Abdullah Tahir Kaya / Haksöz Haber-14 Mayıs 2021 
Cuma 


Andreas Krieg'in Middle East Eye'da yayımlanan makalesi Kudüs direnişinin sosyal medya boyutunu inceliyor. Makale Haksöz Haber okurları için Türkçeye çevrildi. 


El-Aksa Saldırıları: BAE sosyal medya fenomenleri İsrail'in kuyruğuna takıldılar İsrail ve BAE bayrakları Dubai'deki Kasım 2020'de yapılan teknoloji fuarında yan yana 


Kudüs'teki gerçeklik ile İsrail'in onu nasıl gösterdiği arasındaki uçurum gün geçtikçe genişliyor. Bu bağlamda, İsrail'in geniş PR ağı, ilk bakışta alışılmadık görünen bir yerden destek alıyor: Birleşik Arap Emirlikleri. 


Fakat daha yakından incelendiğinde, İsrail'in meşru protestoculara karşı aşırı polis şiddetine olan desteği tesadüf değil. BAE ile İsrail arasındaki ikili ilişkiler (2020'de imzalanan] İbrahim Anlaşmalarından? sonra resmileşti. Fakat ondan önce bile Abu Dabi, İsrail'in giderek artan aşırı sağ pozisyonları ve korku temelli anlatılarına ideolojik yakınlık gösteriyordu. Ki bu anlatılar sivil Filistin toplumuna olan baskıyı gerekçelendirmeyi amaçlıyordu. 


Eskiden BAE Filistin davasında sessiz kalıyordu. Fakat İbrahim Anlaşmalarından sonra uzun zamandır İsrail'in tek taraflı haberciliğini körü körüne destekleyen Körfez ülkeleri (dez)enformasyonunun serbest olmasına sebep oldu. 


İsrail hasbara? bayrağı altında (İbranice "açıklamak " demek) on yıllardır Batı'da haklı gösterilmesi gittikçe zorlaşan bir işgal için gönülleri ve akılları başarılı bir şekilde kazandı. 


İsrail aktivistleri “terörist” ilan ediyor, eleştirmenleri “antisemit” olarak nitelendiriyor ve İsrail'in kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin delillerini ise “yalan haber” olarak etiketliyor. 


Görmezden Gelmek 


Hasbara öncelikli olarak Batılılar için üretilmişti. Çünkü yakın zamana kadar Arap sokaklarında kazanılacak bir şey olmadığı düşünülüyordu. @IsraelArabic (https://twitter.com/IsraelArabic) veya ©IsraelintheGulf (https://twitter.com/IsraelintheGulf) gibi İsrail'in resmi Twitter hesapları uzun bir süredir Arap dünyasında fark edilmemişti. Ve yakın zamana kadar Filistin davası bölünmüş Arap dünyasında birleştirici tek konuydu. 


Yalnızca birkaç kişi Emirliğin İbrahim Anlaşmalarını karşı olarak manivela olarak kullanıp Filistin davasına yardım edeceğine inandı. Aslında birçok analizci Abu Dabi'nin Filistinlilerin acı çekmelerini görmezden gelmeye devam edeceğini bekliyordu. Fakat Emirliğin daha da ileri gidip İsrail'in lehine gerçekleri büken, tek taraflı veren ve kırpan hasbara trenine atlaması çok şaşırtıcı oldu 


İsrail güvenlik güçleri 10 Mayıs 2021”de Mescidi Aksa”ya saldırdı.(A FP) 


En dikkat çekici olan şey, BAE hükümetinin lisansı ile tweet atan BAE fenomenlerinin, İsrail'in İslam'ın en kutsal üçüncü mekânını olan Mescidi Aksa'yı kuşattığı ve baskın düzenlediği içinde barışçıl ibadet edenleri yaraladığı bir zamanda İsrail'in davranışını övmeyi tercih etmeleridir. 


Örneğin etkili bir twitter kullanıcısı olan Hamad Alhosani, protestocuları Hamas tarafından kullanılmakla suçlayan (0IsraelArabic* videosunu retweetlemeyi seçti ve kendi sözleriyle: "Allah Tapınak Tepesi'ni terörizmin sıkıştırmasından korusun" dedi. Bir diğer kişi, Munther el-Shehhi de ©IsraelArabic'i”| retweetleyerek: "Arapça'da İsrail, gerçeği açıkladığınız için teşekkür ederiz" dedi. 


Bir başka etkili twitter kullanıcısı Hassan Sajwani, #SaveSheikh Jarrah hashtag'i altında konuyla tamamen alakasız Afganistan'daki bir okula yapılan vahşi bir saldırı için twit attıć. 
Ayrıca alaycı bir şekilde şu soruyu sordu: "Filistinli protestocular neden basit bir şekilde Mescidi Aksa'yı terk edip evlerine gitmiyorlar?" 


Varoluşsal Tehdit 


Profil resimleri ve pankartların önerdiği gibi, bu sosyal medya hesapları yalnızca siyasi fikirlerini ifade eden rastgele Emirlik vatandaşlarından ibaret değil. Sivil toplumun olmadığı ve siyasi aktivizmin suç sayıldığı bir ülkede, siyasi twitlerin aniden ortaya çıkması ancak devlet tarafından onaylanması ile mümkündür. 


Bu tür sosyal medya hesapları, İsrail kadar “Arap sokağı” ndan korkan bir rejimin doğrudan araçlarıdır. Tıpkı Netanyahu hükümeti ve İsrail'deki güvenlik kurumu gibi, Abu Dabi de Arap Baharı'nı sorunlu, hatta potansiyel olarak varoluşsal bir tehdit olarak gördü. 


Abu Dabi son on yılda bölgesel devrimin nihai otoriter hamisi haline geldi. Bu nedenle Filistin davası gibi kontrol edilemez kitle mobilizasyonu olan haklı şikâyetler Abu Dabi rejimi için güvenlik kâbusudur. 


İsrail gibi BAE, Arap siyasi aktivizmi ve siyasi İslam hakkında korkuya dayalı anlatılara sarılıyor. İsrail gibi, İslamcıları ve sivil toplum aktivistlerini "teröristler" olarak yaftalıyor ve camiyi toplu seferberlik için potansiyel olarak tehlikeli bir platform olarak görüyor. Böylece devlet kontrolünü tamamlamak için camileri, vaazları ve imamları boyun eğdiriyor. 


"Hoşgörü" bahanesiyle BAE, rejim güvenliği ve kontrolünü sağlamak için dini hem politize ederek hem de depolitize ederek kullanmaya çalışıyor. İsrail gibi BAE, muhalefeti bastırmayı gerekçelendirmek için Batı'nın İslam korkularını silah olarak kullanıyor. 


Emirlik liderliği, hükümdara itaatsizliği eleştiren sufizm merkezli İslam kavrayışına yatırım 
yapıyor. BAE'nin fetva konseyiyle yakın bağları olan İslam alimi Hamza Yusuf, 2019 
France24 röportajında Filistin davasına yapılacak en iyi yardımın eylemsizlik olduğunu söylemişti.” 


Ezilmiş Kamusal Alan 


BAE, Filisin'e karşı tepkisizlik noktasından hasbara yaklaşımının aktif savunucusu noktasına gelmesi yeni stratejik ortağına yalakalık amacıyla yapılmamıştır. Bundan daha da kötüsü, Emirati sosyal medya hesaplarının İsrail'in barışçıl protestoculara yönelik şiddetini normalleştirmeye çalışması, BAE içinde potansiyel Filistin yanlısı seferberlik korkusundan kaynaklanıyor. 


İsrail'in kutsal Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya saldırısı Abu Dabi'deki rejim ve onun vekilleri tarafından endişe üzerine kabul edildi. Çünkü bu ezilmiş kamusal alanda yeni bir tartışmayı ateşleyebilir. Oysa kamusal alanda spor ve eğlence gibi yalnızca rejimin onayladığı konular konuşulabilir. Sonuç olarak Filistin davası BAE'nin rejim güvenliği sunağında feda edildi. 


[1] King's College London'da Savunma Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda Ortadoğu'daki özel veya kamusal müşterilere stratejik risk danışmanlığı vermektedir. Yakın zamanda “Arap Dünyasında Sosyopolitik Düzen ve Güvenlik” kitabını yayınladı. 


(21ÇN. İbrahim Anlaşmaları, İngilizcesi: Abraham Accords: 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da BAE, İsrail ve Bahreyn tarafından imzalandı. Trump'ın damadı Jared Kushner arabuluculuk görevi yapmıştır. Taraflar İbrahimi dinlere inandıkları için anlaşmalara bu isim verilmiştir. 


[3] ÇN. Hasbara: İbranice'de açıklama anlamına gelir. İsrail devleti ve yandaşlarının İsrail'in pozisyonu güçlendirmek için yaptıkları propaganda çalışmalarına verilen isimdir. Özellikle ABD'de kamuoyu görüşünü etkilemek için çok çaba harcanır. Hasbara bursu ile ABD'deki Yahudi öğrencilerin büyük büyük bir kısmı İsrail'e geziye götürüldü. 

(4) https://twitter.com/Hahosani/status/13914024846655651857s—20 

[5] https://twitter.com/uae 4k/status/1391683063378231297 75-20 

[6] https://twitter.com/HSajwanization/status/139139163364050944275—20 


(7) https://twitter.com/HSajwanization/status/139166945702678528175—20 


[8] https://Www.middlecasteye.net/big-story/hamza-yusuf-and-struggle-soul-western-islam 


[9] https://Www.youtube.com/watch ?v—Z5hgljjxF6E 


PİNK FLOYD'UN SOLİSTİ: “İSRAİL BİR APARTHEİD REJİMİDİR!” 


07 Mayıs 2021 Cuma- haksozhaber 


Şeyh Cerrah'taki olaylara dikkat çeken Pink Floyd grubunun İngiliz solisti Filistin'e karşı İsrail devletinin zulmünü, Biden'ın Filistin'deki olaylara bakışını ve çevresindeki insanları "apartheidlere" karşı mücadeleye çağırdığı video ile dile getirdi. 


Şeyh Cerrah'taki olaylara dikkat çeken Pink Floyd grubunun İngiliz solisti Filistin'e karşı İsrail devletinin zulmünü protesto ederek tepki gösterdi. 


Roger Waters Twitter üzerinden paylaştığı video ile ABD Başkanı Biden ve İsrailli yetkililer olmak üzere birçok zorbaya neden zorbalığınıza devam ediyorsunuz ne yapmaya çalışıyorsunuz diyerek tepki gösterdi. 


Roger Waters, “Bana Filistin ile ilgili gelen bilgileri Güney Amerika'daki arkadaşlarımdan İsrail'den, Kolombiya'dan, Şili'den, San Diego'dan Güney Amerika'nın diğer yerlerinden dünyanın her yerinden birçok arkadaşım söylüyor. Ve hepsi aynı şeyi söylüyor. “Şeyh Cerrah” Kudüs'te neler oluyor? Ne oluyor? Ne? Ve Biden hala devam ediyor. “Oh, İsrail'i her konuda destekliyorum!” Oh, neden insanları evlerinden bu soykırımsal çıkarmada desteklemiyorsun? Nasıl istersin Joe Biden, orada evde oturuyorsun. İşte senin evin, ailenin yüzlerce yıldır yaşadığı yer. Ve kimileri gelip binlerce yıldır sana ait olan toprakları boşaltmanı ister. Ben bir yerleşimciyim, evini senden alacağım. Ölmen umurumda değil. 
Belki bu en iyi şey olur! Demek istediğim, polis memurunun davranışı da beni çok sinirlendiriyor. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin de yoluna devam edebilesin. 
Sana ne yapabileceğimi söylüyorum. Bu küçük videoyu yapabilirim...” diyerek çektiği videonun o insanlar ve sorun karşısında susmayı ya da ne yapabiliriz ki diyenlere karşı da bir tepki olduğunu dile getirdi. 


Filistin'deki zulüm karşısında sessiz kalınmayıp İsrail'in apartheid bir devlet olduğunun söylenmesini olumlu bulan Roger Waters, “ İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrailli insan hakları örgütü olan Betsy Lamb'in izinden gitmesine çok sevindim. Birkaç ay önce İsrail'in bir apartheid devleti olduğunu ilan ettiler. İsrail bir apartheid devletidir.” 


Çevresinde kendisi gibi düşünen ve bir zamanlar bu tarz rejimlere karşı çıkan insanlara çağrı yapan Roger Waters, “Hey çocuklar, bunu hatırlıyor musunuz? Sun City'de oynamayacağız. 


Apartheid'e karşı “bir şeyimiz” olduğunu sanıyordum. Güney Afrika olduğunda kesinlikle yaptık. Peki, şimdi İsrail olduğuna göre neden buna karşı ‘bir şeyimiz” yok? Bu yüzden bilmek istiyorum!” dedi. 


İsrail?e karşı neden topyekün bir tepki dile getirilmediğini soran Rogers, “FIFA'yı onlarla futbol oynamayı bırakıp dikkati buradaki sorunlara odaklayacak yeni bir yol denemek ve ikna etmek için bir kampanya başlatmaya çağırıyorum” 


BRETT MCGURK: MACHİAVELLİ'NİN REENKARNE OLMUŞ HALİ 


Paul Wood/ Newlinesmag- Fatih Demir-haksozhaber-29 Nisan 2021 Perşembe 


ABD'nin Orta Doğu'dan ders aldığı düşünülüyor peki aynı şey ABD'nin dört başkan eskitmiş ve ABD'nin Irak ve Ortadoğu politikalarını şekillendiren adam için de söylenebilir mi? 
ABD'li başkanlar Irak'ın kaderini kimin eline bırakıyor? 


Her nesil Amerikan diplomasisinin dış politikada bulunan ve çağının bilindik yüzü haline gelen bir Dean Acheson, Henry Kissinger veya Richard Holbrooke gibi bir figürü olur. Bu defaki figür hepsini geçmeye aday! 


Brett McGurk hakkında Türkiye'de konuşulan birkaç anekdotu hatırlatmakta fayda var: 


*McGurk, YPG/PKK'nın en güçlü destekçilerinden birisi. Örgütün silahlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra çeşitli isimlendirmelerle örgütün siyasi bir kılıfa bürünmesi için çabalamıştı. 


*McGurk, Özel Temsilcilik görevi süresince Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeyi birçok kez ziyaret ederek YPG/ PKK'dan plaket almıştı. 


* Arapça ve Farsça bilen McGurk, bölgeyi ABD ve İsrail lehine dizayn edebilecek nitelikte iyi bir "istihbaratçı" olarak anılıyor... 


ABD Başkanı Joe Biden, McGurk'ü Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu “koordinatörü/ özel temsilci” yaptı. Bu pozisyon Amerikan politikasının mülayim bir unvanı sayılır. Biden, McGurk'ün altında görev yaptığı dördüncü başkan. McGurk birbirini ardına gelen Cumhuriyetçi ve Demokrat başkanlar olan Bush, Obama ve Trump gibi yönetimlerin altında çalışarak istikrarlı bir şekilde başkanlar giderken dahi yükseldi. 


Brett McGurk'ün YPG'li komutandan plaket aldığı görüntü (sağda) ve YPG'nin kontrolündeki bölgeyi teftişi (solda) 


McGurk'ün görevi boyunca ABD, Irak'ta defalarca aynı savaşı tekrarladı. Zaman zaman savaşın rengi değişse de McGurk ve ABD'nin Ortadoğu politikası neredeyse hep aynı stratejiler üzerineydi. ABD ve McGurk'e Irak'taki savaşı nedeniyle her zaman bir eleştiri yöneltildi ve ABD'nin Irak hezimeti bir suçlama olarak McGurk ve ABD'ye yüklendi. 
McGurk'e ve ABD'ye yöneltilen asıl suçlama ise, Ortadoğu'da felaket etkisi yaratacak şekilde Irak'ı yerle bir etmeleri ile orada yaşayan halkı umursamadan getirmeye çalıştıkları yönetime sebep olan “kibirdi.” 


Peki McGurk'ü diğer ABD'li “koordinatörlerden” farklı kılan bir şey var mıydı? Birçok uzmana göre yok. Peki o zaman “başarısının” sırrı ne? Onu ABD'nin işlediği cürümlerden dolayı suçlayanlar onu; “O, her felaketten kendisini sıyırıp "yukarı doğru” çıkmaya çalışan bir “çevre yolu operatörüdür” diyerek eleştiriyorlar ancak o katı, inatçı, sert ve otoriter bir vekildi. ABD başkanının değil, ABD siyasetini belirleyenlerin vekili. 


Eleştirmenler - ve neredeyse bir düzine önde gelen kişiyle konuştum - anonim kalmayı tercih ediyorlar çünkü “imajına dikkat ettiği bilinen sert bir koordinatörü” eleştirmenin sonuçlarından gerçekten çekiniyorlar. Bağdat'ta görev yapan kıdemli bir Batılı diplomat, McGurk'ün Irak için mutlak bir felaket olduğunu söylüyordu. Washington'da mükemmel bir “koordinatör” olarak görülüyor. Ancak Iraklılarla veya Irak'la gerçekten diyalog kuran insanlar onun Irak için ve Iraklılarla gerçekten diyalog kurduğunu düşünmüyorlar. 


Bir diplomat bana onun için, “Irak, onun için sadece bürokratik ve politik bir meydan okuma alanıydı” dedi. Bir eleştirmeni de McGurk için, “Machiavelli'nin reenkarne olmuş hali” diyor. 
Bir eleştirmeni de, "Zeka artı hırs artı bedeli ne olursa olsun yükselme arzusu; mutlak acımasızlıktır" diyor. 


McGurk, 2004 yılında 30 yaşında bir hukuk danışmanı olarak “Yeşil Bölge”ye gitti. Arapça bilmiyor ve Irak'ın tarihi ve kültürü hakkında da çok az şey biliyordu. Oradaki profesyonel yabancı servis ajanlarından bazıları onu hemen "askılı askı" olarak tanımladılar. Ordu da bulunanlar, helikopterin arkasına binip de savaşmayanlara bu lakabı takarmış. McGurk, siyasi atanmış kişilerin bir kopyasıydı ama diğer hepsinden daha fazla bölgede kaldı. Hatta memurluktan müdürlüğe burada yükseldi. 


McGurk geldiğinde büyükelçilikte bulunan ABD'li bir diplomat onun sürekli yükselen halini şaşırtıcı buldu. "Brett yalnızca İngilizce konuşan insanlarla tanışıyor. ... (Irak'taki hükümet kast ediliyor) Hükümette İngilizce konuşan sadece dört kişi var. Ve bir şekilde şimdi Irak'ın kaderine karar vermesi gereken kişi o? Bu nasıl oldu?" diye de en önemli soruyu soruyordu. 


McGurk'ü sevmeyenler bile onun müthiş bir zekâsı olduğunu ve çalışkan olduğunu kabul etmek zorunda kalıyordu. Aynı zamanda yetenekli bir yazardı. Yüksek Mahkeme Başyargıcı William Rehnguist için kâtiplik yapmış olmasına da şaşırmamak gerekir. Yükselişi, kariyerci Nuri El Maliki adlı Iraklı bir politikacının yükselişini yansıtıyordu. Sonuç itibariyle McGurk'ün ve Irak'ın trajedisi ortaya çıkıyor. 


2006 yılında, el-Maliki - onu tanıyanların ona taktığı isim ile “Ebu İsrail” - Irak 
Parlamentosunun zayıf bir üyesiydi. Amerikalı yetkililere “Yeşil Bölge'nin oluşturulması için yalvardığı söylentileri mevcuttu. Açıkça yolsuzluk yapmamıştı. Belki de sadece bu yüzden ABD onu başbakan olması için destekledi. Ancak Maliki'nin sert yüzlü bir Şii milliyetçisi olduğu ortaya çıktı! Kendisini araştıran bir batılı yetkilinin sözleriyle "mezhepçi, hoşgörüsüz ve paranoyak bir politikacı" idi. Batılı yetkili onun için, "Günde 16 saat çalışıyorsanız, bu Orta Doğu'da bir erdem sayılmaz. Bu, günde 16 saat herkese karşı komplo kurmak için çalıştığın anlamına gelir" diyor. 


Maliki, Sünni muhalifleri iktidardan uzaklaştırmaya ve güvenlik güçlerini kendi koruma muhafızına çevirmeye girişti. Irak bir kez daha gizli hapishanelerin ve işkencelerin yeri haline geldi. McGurk'ü eleştirenler; Arapçasının olmamasını, Maliki'nin toplantılarda en başından beri söylediklerinin acımasız, mezhepsel alt tonlarını kaçırdığı anlamına geldiğini söylüyorlar. 
Çevirmenler sansürleniyor veya yetişemiyordu onun söylediklerine. Irak'taki birçok Amerikalı gibi McGurk de çevresinde olup bitenlere karşı sağırdı. 


Brett McGurk'ün YPG kontrolündeki bölgede teftiş gerçekleştirdiği görsel 


Maliki, ABD'nin yaptığı iki hatanın sonucuydu. McGurk'ün sayacağımız hatalar ile ne kadar ilgisi olduğu da tartışılmalı. Irak'ı yönetmeye çalışan ABD'nin ilk hatası: "Yüzde 80'li Çözüm" anlayışı idi. Sünni Araplar nüfusun sadece% 20'sini oluşturuyorlardı Sünni Arapların devre dışı bırakılarak Irak'ın yönetilmeye çalışılması çok büyük bir hataydı. İkinci hata ise, Şiileri İran destekli katı, dini partilerle bir tutmaktı. Dindar Deva Partisi'nin bir üyesi olan El Maliki de bundan yararlanarak yükseltildi. 


McGurk, gazete manşetlerinin bir ifadesiyle "Maliki'yi fısıldayandı” ama olaylar geliştikçe, kimin kime "fısıldadığı" net olarak ortaya çıkmadı. Bağdat'ta görev yapmış ABD'nin eski kıdemli Batılı diplomatları, Maliki'nin bir "zehir" olduğuna dair bol miktarda kanıt olduğunu bildiklerini söylüyorlardı. Ancak ABD, Irak'ı yönetmek için "Şii sert bir adam" olması gerektiğine inanıyordu. Bu düşüncenin merkezinde McGurk vardı. “... McGurk herkesi ikna etti. Amerikalılarla siyasi ilişkileri olan birçok Iraklının McGurk'ten nefret ettiğini 


göreceksiniz." dendi bana. 


McGurk ile çalışan eski bir ABD'li kıdemli yetkili şöyle söylüyor: “Her Amerikalının denizaşırı ülkelerde faaliyet göstermesi için ilişkiler kuruyorsunuz ve bir süre sonra bu 


ilişkiler tarafından esir alınıyorsunuz. El Maliki onun adamıydı. Maliki'nin, kendi ülkesinin sözde daha da gelişmesi için acımasız ve tehlikeli biri olduğunu görseniz ve insan hakları ihlalcisi olduğu açıkça kanıtlansa bile El Maliki ile kalmış olmanız nasıl düşündüğünüzü açığa çıkarıyor. Dış politikada herkes bu hataları yapıyor. Herkes. Son kararlarda, son olaylarda ilk tanıştığınız insanları seçiyorsunuz. Onlarla rahat oluyorsunuz. Ve sonra onların kendi başlarına yaptıkları her şeye takılıp kalıyorsunuz. Çok geç olmadan onu nasıl yöneteceğinizi bulmanız gerekir." 


Görüşmelerimdeki bir kişi bana, “McGurk, kendisinin Maliki ile benzersiz bir ilişkisi olduğuna ve bir şeyleri çözebileceklerine dair ikna etmişti. Bu tam ve mutlak bir şekilde aptallık..." 


El Maliki, İran'la bir anlaşma yaptı. ABD'yi çıkaracak ve İran, Irak'taki Şiilerin lideri olarak onu destekleyecekti. El Maliki'nin hükümeti usulüne uygun olarak ABD kuvvetlerine ayrılmalarını söyledi. Obama, askerleri eve getirmek için bir kampanya vaadini (göreve geldiğinde zaten kaçınılmaz bir sonuçtu) yerine getirdiğini açıkladı ve çekilme başlatıldı. 
Obama, “Geride egemen, istikrarlı ve kendine güvenen bir Irak bırakıyoruz" diyordu. 
Gerçekte ise paramparça olmuş bir Irak ve parçalanmaya devam eden bir Irak... 


McGurk'ün eğer bir kadınla girdiği uygunsuz ilişkiler sızdırılmasaydı belki de kendisi ABD büyükelçisi olarak görev yapmaya devam edecekti Irak'ta. 


McGurk tanındığı tek fikirlilikle ABD'nin misyonunu üç başkan eskiterek sürdürdü. Bölgede görev yapmış eski bir diplomat, McGurk'ün bir grup Iraklı yetkiliyi her türlü şeyle tehdit ettiğini ve hakaretler savurarak “haykırdığını” hatırlıyor ve ekliyor, "O bir kabadayı, o... 
insanları bu taktiklerle yabancılaştırdı." Belki birçok siyasi ve diplomat için bu durum kabul edilemez ancak McGurk tam da bu yüzden Washington tarafından takdir ediliyordu. ABD ondan, "sadece işi hallet! -mesini" bekliyordu. Etrafındaki siyasetin nasıl olduğuyla ilgilenmeden askeri bir kampanyayı koordine etmesi bekleniyordu. Eski bir ABD'li üst düzey yetkili de McGurk'ün, "Sünni toplulukların yabancılaşmasını derinleştiren" politikalar izlediğini düşünüyor. 


McGurk, Trump yönetiminden sözde onurlu bir istifa ile ayrıldı. Ancak PYD/YPG'ye verdiği destekle ABD'yi Türkiye'ye karşı kışkırtmıştı. Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi güvenli bölge haline getirmesinde de izlediği ABD politikaları ile etkin olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald 
Trump, diğer birçok iddia gibi McGurk'ün İranlılara Amerikan rehineleri karşılığında 400 
milyon dolarlık “para paletlerini” gönderen yetkili olduğunu söylemişti. 


Pek çok kişi Biden yönetiminin her ne pahasına olursa olsun İran'la anlaşma sağlamaya çalışmasını bekliyordu. Ne de olsa şimdiki ABD dış politikasından sorumlu ekip öncekiyle aynı: Biden, Antony Blinken, Austin ve tabii ki McGurk. Ancak Biden, beklentileri karıştıran bir anlaşma yapmak için acele etmiyor. Belki Ortadoğu dört yıl öncekinden farklı bir yerdir. 
Ya da belki bu, deneyimin faydasıdır! 


McGurk'ün sicili başarı kadar başarısızlıklarla dolu tıpkı liderininki gibi. Eski ABD savunma bakanı Robert Gates, Biden'ın "son kırk yılda neredeyse her büyük dış politika ve ulusal güvenlik meselesinde yanıldığını" yazmıştı. 


David Fromkin'in Osmanlı ve İngiliz imparatorluklarının çöküşünün bugünün Orta Doğu'sunu nasıl yarattığını anlatan “Tüm Barışı Bitirecek Bir Barış” adlı eserinde ABD'nin ve 


McGurk'ün zihin dünyası genişçe anlatılıyor. Fromkin, "Alınan tüm kararlar; kimin aldığı ve toprakları alınanın kimler olduğu bilinmeden alındı. Bu topraklar ve halklar hakkında çok az bilgi ve endişe ile kararlar alındı veya verildi" diyor. Belki de bu anlatım Amerika'nın Orta Doğu'daki bir kitabesi olabilir. 

ABD'nin Irak'ı işgali 2 trilyon dolara, neredeyse 4,500 Amerikan ölümüne ve 32.000'den fazla yaralıya mal oldu. Peki ya Irak ve Iraklılar? Yarım milyon Iraklının öldüğü tahmin ediliyor. 
Çünkü gerçek rakamı kimse bilmiyor. Amerika sözde en iyi demokrasisi ile Irak'a gelip “demokrasi” getirdi! Washington'daki kalın kafalı dış politikacılar bile bu kadarını beklemiyordu. 


*Yazar Paul Wood, 25 yıllık bir BBC dış muhabiri olarak Suriye'deki savaşı anlattığı yazıları ile iki Emmy ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül almış bir gazetecidir. 


Kaynak: Newslinemagazine 
NETANYAHU İKTİDARDA KALMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR 
24 Nisan 2021 Cumartesi -Fatih Demir / Haksöz Haber-Lily Galili / Middle East Eye 
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Likud lideri Netanyahu, sadece kariyerini değil özgürlüğünü de etkileyen görevde kalma süresi ile ilgili siyasi ve yasal krizinden çıkış yolu ararken sağa sola mı saldırıyor? 


Filmlerde kötü karakterler hukuktan ve adaletten kaçmak için kitaptaki her türlü kötü numarayı kullanırlar: kirli anlaşmalar, beklenmedik ittifaklar, apaçık yalanlar. 


Geçtiğimiz hafta İsrail siyasetiyle ilgili bir film yapılmak istenirse Binyamin Netanyahu'nun siyaseti yukarıdaki kalıba tam olarak uyacaktır. 


“Kısa bir hatırlatma: Netanyahu rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanarak güven ihlali nedeniyle yargılanıyor. Ayrıca, yakın gelecekte mahkemeyi bir şekilde iptal etmesine veya en azından kendisine bir tür dokunulmazlık kazandıracak hükümeti kurmakla da görevlendirildi.” 


Ancak Netanyahu, iki yıl ve dört seçimin ardından bile kendisine bu fırsatı verecek sağcı koalisyonu bir araya getiremiyor. 


Elbette, iktidarda kalmak Netanyahu'nun yasal sorunlarının üstesinden gelmek için en iyi ve pratik yol olacaktır. Onun bakış açısından, mesele ofiste kalmayı istemek değil. O kalmak zorunda diye görüyor kendisini. 


Bu yüzden Başkanlığa oynamayı da planlarına dahil ediyor. Başkan Reuven Rivlin'in görev süresi yakında sona eriyor ve "Bibistler" (siyasi çevrelerin içinde ve dışında bulunan ateşli Netanyahu hayranları için bir lakap) bunu bir fırsat olarak görüyor. 


İsrail yasalarına göre, bir başkan vekili yargılanamaz. Netanyahu'yu iktidarda ve mahkeme salonunun dışında tutmak için mükemmel bir çözüm gibi görünüyor. 


Ama öyle mi? Bu yasa beraberinde bir açığı barındırıyor: Göreve geçecek olan başkan yargılanabilir. Yani Netanyahu koltuğa oturayım diye yürürken mahkeme sırasına oturabilir. 
Bu onun için bir risk Netanyahu gözünü karartmış görünüyor. 


Bazıları, İsrail Devleti'nin sembolik başkanı olan bir başkanın rüşvetle suçlanmasının mantıksız olduğunu söyleyebilir. İncilciler buna, "Kimin umrunda?" diye cevap veriyor ve ekliyorlar: “Netanyahu'yu işsiz bırakamayız” 


İsrailli Netanyahu yanlısı siyasiler, Vladimir Putin'in başbakanlık için cumhurbaşkanlığını Dmitri Medvedev ile takas etmesine izin veren 2008 Rus düzenlemesi gibi bir şeyin planlanabilir olduğunu iddia ediyorlar. Tabi ki Putin, cumhurbaşkanlığından vazgeçmesine rağmen iktidarı elinde tutmuştu. 


Netanyahu da benzer şekilde, dokunulmazlığını, affını ve beklediği cezayı veya hapishaneden herhangi bir şekilde kurtulmasını sağlayacak yasa değişikliklerini ve adli şartları güvence altına alarak etkisini uzaktan kullanmak isteyebilir. 


Netanyahu iktidarda kalmak ve yerini sağlamlaştırmak için diğer partiler ile de müzakereler yürütüyor. Buna Abbas'ın partisi de dahil. Bu müzakerelerde olumlu bir tablo varmış gibi gösterilse de siyasi tartışmalar sokağa farklı bir şekilde yansımaya devam ediyor. 


Filistin'de son yaşanan gelişmeler sadece Netanyahu'nun siyasi açmazlarının bir eseri ve çözümü değil. İşgalci İsrail'in Filistin toprakları üzerinde iddia ettiği “hak talebinin” Ortodoks Yahudiler tarafından “Araplara ölüm” şekliden deklare edilmesi çatışmaların en büyük etkeni oluyor. 


Siyasi flörtleşmelerin sokaktaki karşılığı “ırkçılık” oldu. 


Yafa'da yerel Filistinli sakinler ile Arap ağırlıklı bir mahallenin ortasına “yerleştirilen? 
Ortodoks Yahudi Yeshiva üyeleri arasındaki huzursuzluk ve kavgalar Filistin sokaklarına yayıldı. 


Toplumu kızdıran ve birbirine düşüren, düzenin Ortodoks yanlısı doğası değil elbette: Filistinli toprak sahiplerini ne pahasına olursa olsun Yafa'nın dışına atmak ve bölgeyi Yahudileştirme istediğinin siyasi lideri ile hız kazandırılmak istenmesidir. 


Siyasi söylemlerin parlamentoda çokça tartışılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü yüzlerce aşırı sağcı ve Filistin karşıtı sözde aktivistler, aşırı sağcı bir İsrailli grup olan Lehava liderliğinde bir yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşleri esnasında da "Araplara Ölüm" sloganları atarak Kudüs'ün Eski Şehri'nde sokaklarda gezindiler. 


Ardından sokak aralarında başlayan Ortodoks saldırıları sokaklara taştı. İsrail askerinin de Ortodoksları dağıtmak yerine Filistinlilere müdahale etmesi; Filistinli direniş gruplarını harekete geçirdi. 


Bu olaylar, hem Netanyahu hem de Abbas için kötü bir zamanda yaşandı. Abbas parlamentoda Netanyahu'ya başkanlık yolunda veya yargılanma durumunda siyasi yardımda bulunabileceğinin sinyalini vermişti. Son olaylar ise Abbas'ın bu niyetini yeniden sorgulatacak. 


Middle Fast Eye'a konuşan Filistinli bir siyasi de Yafa'daki olayların neticesinde “Abbas'a parlamentoda Netanyahu'nun milliyetçi, ırkçı bloğuna karşı oy kullanmaktan başka seçenek kalmadığını” söyledi. 


Ayrıca, Netanyahu'nun Abbas'a “halkın gözünden gizlenmiş bir metres gibi” davranmasından kimsenin memnun olmadığını söylediler. Ancak tüm bunlar, Abbas'ın tamamen taraf değiştirdiği ve “halkının iyiliğine” dayalı kararlar almaya devam edeceği anlamına gelmiyor! 
Netanyahu her zaman bir yolunu bulmaya çalışarak iktidarda kalma süresini uzatacak ve yargılanmadan kaçacaktır. 

Uzun zamandır da "halkın iyiliği" söylemi İsrail siyasetinde gereksiz bir motif olarak görülüyor. 


Hükümet ve parlamento tamamen işlevsiz kılındı. Bakanlık büroları boş, güvenlik konuları, Netanyahu ve saz arkadaşları için siyasi bir oyun alanı haline geldi. 


İnsanları tanıdıkları bir liderin etrafında toplatacak “iyi bir savaş veya güvenlik tehdidi” gibisi yoktur. Suriye, İran ve Filistin ile girilen “çatışmalar” kime hizmet ediyor? 


Bir hafta önce, emekli general ve Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü düşünce kuruluşu başkanı Amos Yadlin bir tweet attı: "Netanyahu'nun başka bir hükümet kurma girişimini kolaylaştırmak için başlatılan bir güvenlik krizine tanık oluyor muyuz?" 


Bu endişeyi dile getiren tek kişi Yadlin değil. “Çaresiz bir Netanyahu tehlikeli bir Netanyahu'dur” diyenlerin sayısı daha fazla. 


Başbakan Netanyahu'nun yeni koalisyonunu kurmak için iki haftadan az bir süresi kaldı. 
Cumhurbaşkanı Rivlin muhtemelen görev süresini uzatmayacak ve Netanyahu'dan bağımsız bir hükümet kurması talebinde bulunarak karşı bloğa doğru itecek. 

“Son bir hatırlatma: Netanyahu'nun iktidara getirdiği ve kendisi pahasına partisinden çıkarttığı isimler, şimdi iktidara yeniden gitmek isteyen Netanyahu'nun yolundaki en büyük engellerden oldular.” 


Şiirsel adalet, kaotik siyasi atmosfere hoş bir dokunuş katar. 


Kaynak: Middle Fast Eye 


EL PAİS: İSRAİL, GAZZE MESELESİNDE BASINI SUSTURMAYA VE KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR 


17 Mayıs 2021 Pazartesi —haksozhaber 


İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, "İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor." diye yazarak İsrail yönetimini haberleri manipüle etmekle suçladı. 


İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'de yayımlanan haber-analizde, "İsrail'de askeri ve sivil yetkililerle iletişimin, bölgede görev yapan uluslararası basın için hiçbir zaman kolay olmadığı ancak Gazze'ye yapılan ve onlarca sivilin öldürüldüğü saldırılar gibi 


zı 


durumlarda bunun daha da zorlaştığı" vurgulandı. 


İsrail'in, Gazze'deki ABD merkezli Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera basın kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol gazetesi, bu olayın, "bir İsrail askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var olmayan bir kara operasyonu konusunda yabancı basını şaşırtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına" dikkati çekti. 


İsrail ordusunun, ilk verilen bilgiden iki saat sonra, Gazze'ye tanklarla ve askerle girildiğini yazan yabancı basın kuruluşlarını yalanlayıp, baskıdaki ya da dijital ortamdaki haberlerini değiştirmeye zorladığı kaydedilen haberde, "yabancı basının kullanıldığı bu stratejinin altında, sanki İsrail ordusu kara harekatı başlatmış gibi gösterip Hamas komutanlarının saklandıkları yerlerden çıkmalarını sağlamak olduğu" ifade edildi. 


Haberde ayrıca birçok basın kuruluşu tarafından kınanan, gazetecilerin de olduğu ve çok kısa sürede boşaltılmak zorunda olunan binaya yapılan saldırının ardından AP Başkanı Gary Pruitt'in "Bugünden itibaren dünya Gazze'de olanlardan daha az şey bilecek." dediği hatırlatıldı. 


PRENS PHİLİP; BİR HAYATIN EDERİ NEDİR? 


Seçkin Deniz, 18.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Wellbeing Economy Alliance'ın mütevelli heyeti üyesi ve Eguality Trust'ın koruyucusu, York Üniversitesi epidemiyoloji profesörü, Geleceğin Sağlığı Merkezi'nin ve Leverhulme Antroposen Biyoçeşitlilik Merkezi'nin direktör yardımcısı Kate Picket'a aittir ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kocası Prens Philip'in (99) ölümü sonrası, saatlerce süren BBC'deki Prens Philip'in ölüm haberlerini ve yayınlarını temel alarak, seçkinlerin ve sıradan insanların hayatlarına verilen önemdeki ve ayrılan zamandaki kesin ayrıma odaklanmaktadır. Kate Picket'ın uzun süredir Batı'da görmediğimiz bir duyarlılıkla telif ettiği metnindeki, "Ancak, 'sıradan' hayatların sona ermesinin işareti, zenginlere ve ünlülere ayırdığımız zaman ve ilgiye kıyasla her zaman geçici ve kısa olmasıdır. Ünlülerin hayatlarını hatırlamaya ayırdığımız geniş yayın süresi ve sütun inçleri, onlara verdiğimiz keskin zıt değerin bir göstergesidir." şeklindeki itirafı dikkat çekicidir. İnsanlığın sorgulayan aklının İngiliz Kraliyet hanedanının sonunu getirmeye gücünün yetip yetmeyeceğini bilmiyoruz, ancak süregiden değersizleşmenin, hanedanlık türünden tarihi, psiko-sosyolojik ve politik 'değer' kalıntılarını da hırpalayacağını artık 


biliyoruz. Batı'ya ve Batı'nın desteğiyle yaşamaya devam eden dünyadaki bütün hanedanlıklara karşı herkese bu anlamda başarılar diliyoruz. 


"Kate Pickett, Prens Philip'in ölümüyle ilgili Britanya'daki her şeyi kapsayan haberlere dayanarak insan yaşamının ve emeğinin neden bu kadar farklı değerlerde olduğunu sorarak panoramayı genişletiyor." 


9 Nisan'da İngiltere kraliçesinin kocası 99 yaşında öldü. Birleşik Krallık kraliçesinin hiçbir 
siyasi veya yürütme rolü yoktur; bunun yerine anayasal ve temsili görevleri vardır ve kraliyet web sitesine göre 'ulusal kimlik, birlik ve gurur için bir odak noktası görevi görür; istikrar ve süreklilik hissi verir; resmi olarak başarı ve mükemmelliği tanır; ve gönüllü hizmet idealini destekler". 


Kraliçenin kocasının, kraliçeyi desteklemek dışında resmi bir rolü yoktu, ancak 780'den fazla örgütün patronu, başkanı veya üyesiydi ve 14 ila 24 yaşları arasındaki gençler için bir kişisel gelişim programı olan Edinburgh Dükü Ödülü'nü kurmuştu. 


Bunlar yapılması gereken değerli şeylerdi ve Prens Philip'in hayatı gerçekten de hizmetlerle doluydu. Ancak BBC, bir kanalı yayından kaldırıp diğer ikisini de saatlerce süren haberlere ayırarak, ölüm haberini yayınlamak için diğer programları yayından kaldırdığında, ülkede yaşanan hayatı ve iş hakkında halkın gerçekte neyi ne kadar duymak istediğini yanlış değerlendirmiş gibi görünüyordu. BBC, halktan 109.741 şikayet aldı; bu tek bir konuda şimdiye kadar aldığı en fazla şikayetti. 


Keskin zıtlık 


Küresel salgın sırasında, İngiltere'de bu yazı yazılırken ölen 127.274 kişi dahil olmak üzere, dünyada yaklaşık üç milyon kişi Covid-19'dan öldü. Guardian gazetesinin Virus to the Virus serisi, Manchester Evening News'in Loved and Lost projesi ve ulusal ve yerel haber kaynaklarındaki benzer anma etkinlikleri dahil olmak üzere bazı takdire şayan ve dokunaklı çabalar oldu. 


Ancak, 'sıradan' hayatların sona ermesinin işareti, zenginlere ve ünlülere ayırdığımız zaman ve ilgiye kıyasla her zaman geçici ve kısa olmasıdır. Ünlülerin hayatlarını hatırlamaya ayırdığımız geniş yayın süresi ve sütun inçleri, onlara verdiğimiz keskin zıt değerin bir göstergesidir. 


2020'nin sonunda, İngiltere'de 850'den fazla sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle öldü; Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.000'den fazla kişi öldü. Ve dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanları - ön saflarda hayat kurtarmaya çalışıyorlar - ağır bir bedel ödediler. 


Salgının ilk aşamalarında, bazı meslekler aceleyle her şeyin devam etmesi için çok önemli olarak tanımlandı. Süpermarket raflarını doldurmak, yaşlılara bakmak veya atıklarımızı toplamak gibi düşük maaşlı ve çoğu zaman damgalanan rollerdeki bireyler, birdenbire kendilerini "kilit işçiler" olarak övülürken buldu. Birleşik Krallık'ta Perşembe akşamları doktorları ve hemşireleri alkışlamak için kapılarımızdan dışarı çıkmaya başladık ve kısa süre sonra tüm kilit çalışanlarımızı alkışladık. Ama o zamandı. 


Bu yılın Mart ayında, hükümetimiz hemşirelerin yalnızca yüzde 1 bir maaş zammı alacağını duyurdu; bu enflasyon oranından daha azdı, yani esasen ücretlerin azalması demekti. O 


zamandan beri, sıkı çalışmalarını ve fedakarlıklarını tanımak için herhangi bir Covid-19 bonusunu reddediyorlar. Görünüşe göre kilit çalışanlara duyduğumuz onur ve saygı geçiciydi ve onlara verdiğimiz değer her zaman olduğu kadar düşüktü. 


Parasal bir değer 


Toplumun bir hayata parasal bir değer atfedip etmediği ve sonra nasıl atfettiği her zaman tartışmalı, ahlaki ve etik muammaları artırıyor, yine de bunu her zaman yapıyoruz; örneğin hayat sigortası. ABD'de, güvenlik düzenlemelerinin harcamaya değip değmediğini değerlendirmek için, bir "istatistiksel hayat" 10 milyon dolar değerindedir (belki de şaşırtıcı bir şekilde, özellikle siyahların yaşadığı bir ülkede önemli değil gibi görünüyor). 


Birleşik Krallık'ta, Kaliteye Göre Ayarlanmış Yaşam Yılı (OALY) adı verilen bir ölçü kullanarak, kazanılan 'sağlık birimlerinde' yeterli değer sağlayıp sağlamadıklarına karar vererek Ulusal Sağlık Hizmetinde mevcut tedavileri 'rasyon' yapıyoruz. Bir QALY, mükemmel sağlıkta bir yıla eşittir ve tedaviler şu anda uygun maliyetli olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle OALY başına 20-30.000 £ kaba eşiğin altına düşerse kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu, kaliteli bir tek yıllık yaşamın ne kadar değerli olduğunu söylemenin bir yoludur, ancak bu istatistiksel bir ortalamadır, herkese, ancak özel olarak kimseye uygulanmaz. 


Gerçek dünyadaki bir hayata değer vermenin en açık yolu, bir kişinin emeği için ödediğimiz miktardır ve bu bakımdan insanların değerli olduğunu düşündüğümüz miktarlar arasında büyük farklılıklar vardır. Birleşik Krallık'taki mevcut saatlik asgari ücret, aylık 1.600 € 'nun biraz altında bir gelire eşitken, en tepedeki yüzde 1 en az 15.500 € kazanıyor; neredeyse on kat bir fark. Ve bazıları kesinlikle daha yüksek gelirlerin beceriler, bilgi, yetenek ve sıkı çalışmanın ödülleri olduğunu iddia ederken, bunu farklı mesleklerin katkılarının sosyal değeriyle bağdaştırmak zordur. 


Toplum için değer 


2009 yılında, küresel mali krizin ardından, Yeni Ekonomi Vakfı (NEF) farklı işlerin toplum 
için değerini hesaplamaya karar verdi. Yalnızca farklı mesleklerde ne kadar kişiye ödeme yapıldığına bakmak yerine, altı farklı işin sosyal, çevresel ve ekonomik değerine bir istatistik belirlemeye çalıştı: bir hastane temizlikçisi, bir geri dönüşüm tesisi işçisi, bir çocuk bakımı çalışanı - bunların hepsi düşük - ve bir Şehir bankacısı, bir reklamcılık yöneticisi ve bir vergi muhasebecisi - hepsi yüksek maaşlı. 


Düşük ücretli işler, ücret olarak ödenen her 1 sterlin için topluma 7-12 sterlin fayda sağlarken, yüksek ücretli roller ürettikleri her 1 sterlin değer için 7-47 sterlinlik toplumsal değeri yok etti (vergi muhasebecileri, en kötü suçlular). Açıkça, sosyal ve çevresel olarak yıkıcı olan ve yüksek ücretli işlerin yararlı olduğu düşük ücretli iş örnekleri bulabiliriz, ancak NEF'in raporu önemli bir noktayı ortaya koydu ve ücret ve değerle ilgili bir dizi efsaneyi çürüttü. Ve yüksek ücretlerdeki sessizliği sona erdirmekten daha ilerici vergilendirmeye kadar farklı politika önerilerinde bulundu. 


Yine de hiçbir ilerleme kaydedilmemiş gibi görünüyor. Mali kriz, finans sektöründeki fazla maaş ve ikramiyelere ışık tuttuğunda, kamuoyu değişim için yeterince baskı uygulayacakmış gibi hissetmişti. Ama işte buradayız, on yıl sonra ve eşitsizlik artıyor: kilit işçileri alkışladık 


ama geçim kaynaklarını korumadık. Covid-19 ölümlerini sayıyoruz ve daha iyisini inşa etmekten bahsediyoruz, ancak aynı şeyden daha fazla alma konusunda ciddi risk altındayız. 


Hepimizi ayakta tutan yaşamlar ve emek için daha dürüst ve adil bir ödül - para ve saygı olarak - görmemiz ne kadar sürer? Gelir eşitsizliği, herkesin eşit değerde olduğu ve eşit tanınmaya hakkı olduğu fikrini kabaca ayaklar altına alıyor. 


Bu makale Social Europe ve IPS-Journal tarafından ortak bir yayındır. 
Kate Pickett, 3 Mayıs 2021, Social Europe 


(Kate Pickett, York Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü, Geleceğin Sağlığı Merkezi'nin direktör yardımcısı ve Leverhulme Antroposen Biyoçeşitlilik Merkezi'nin direktör yardımcısıdır. Richard Wilkinson ile The Spirit Level (2009) ve The Inner Level (2018) kitaplarının ortak yazarıdır. Wellbeing Economy Alliance'ın mütevellisi ve Eguality Trust'ın koruyucusudur.) 


İMPARATORLUK SİYASETÇİSİ JOE BİDEN'IN UZUN SAVAŞLI; GİRİŞ 


Seçkin Deniz, 16.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz serisi, Afganistan, Irak, Somali, Yemen, Nijerya, eski Yugoslavya ve dünyanın başka yerlerinde savaş muhabirliği yapan The Intercept'in üç kurucu editöründen biri, kıdemli muhabiri ve Genel Yayın Yönetmeni 

olan Jeremy Scahill'e aittir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 50 yıla yaklaşan siyasi hayatına, daha doğrusu 'Kirli ve Çelişkilerle Dolu Siyasi Hayatı'na odaklanmaktadır. İnsanlık dışı kanlı politikaları tasarlamak, planlamak ve uygulamak olarak özetlenebilecek bir süreç sonunda 'bunama' belirtileri gösterdiği bir dönemde ödül olarak SBD Başkanlığı'na aday gösterilen ve seçilen Joe Biden ABD'nin Kanlı Uzun Savaşı'nın sorumlularından biri olarak ABD İmparatorluğu'nun çöküşünü de hazırlamıştır. Analiz serisinin dikkatle okunması ve bu acımasız şahsın temsil ettiği satanist gücün dünyaya ve insanlara neler yaptığının detaylarıyla bilinmesi gerekmektedir. Obama' yönetimindeki ABD'nin Başkan Yardımcısı Biden, 5 Ekim 
2014 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 2 Ekim 2014 günü Harvard 
Üniversitesi'nde yaptığı, IŞİD sorunundan Türkiye'yi de sorumlu tutan açıklamaları nedeniyle özür dilemişti. Biden,“Bölgedeki müttefiklerimiz, Suriye'deki en büyük problemimizdi” demiş ve Erdoğan'ın da kendisine “Siz haklıydınız” dediğini belirtmişti. 
Erdoğan ise bu sözleri söylediğini reddederek Biden'dan özür beklediğini dile getirmişti. 
Sonsuz Ark olarak (IŞİD'ın gerçek organizatörlerinden biri olduğunu düşündüğü) eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in sürekli yalan söylediğine ilişkin üç ayrı analizi içeren 'SA920/ÇY4-DB17: Joe Biden Yine Yalan Söylerken Yakalandı' başlıklı yayınıyla tarihe kayıt düşmüştü. Başkanlık seçimleri sürerken, Ağustos 2020'da ortaya çıkan konuşmasında Türkiye'yi izole etmekten ve Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemekten söz etmişti Joe Biden: "Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F- 
15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya 
devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli. Yani çok endişeliyim. Ama benim 


yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. 
Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? 
Burada oturup boyun eğiyoruz." Türkiye, kendisine soykırım iftirası atan bu kanlı ve soykırımcı geçmişe sahip ABD'nin Başkanı'na karşı çok dikkatli olmalı, ancak cesur adımlar atmakta tereddüt etmemelidir. 


Joe Biden 2008 başkan yardımcılığı tartışmasında Sarah Palin ile yaptığı konuşmada, "Değişmeyeceğim," dedi. “Kamu görevinde 35 yılım var. İnsanlar kim olduğumu yargılayabilir. O zamanlar da değişmedim. " 


Video: Jeremy Scahill ve Paul Abowd'un İmparatorluk Politikacısı 


ABD tarihinde hiçbir zaman Biden gibi onu Beyaz Saray'a kadar takip eden hacimli belge izine sahip bir başkanı olmadı. Biden, Vietnam Savaşı'ndan bu yana, son 49 yılın dördü hariç tamamında kamu görevindeydi. Binlerce oy kullandı, yüzlerce yasa tasarısına destek oldu veya ortak destekçilerden biri oldu ve hemen hemen her türlü dış ve iç politika meselesinde kamuya açık pozisyonlar aldı. O, çelişkileri analiz edilecek kadar, bir dizi meseleye ilişkin konumlarındaki değişimi ayrıntılı olarak çizmeyi mümkün kılacak ve hükümet tarafından alınan en hassas ve sonuç niteliğindeki kararlarda, savaş ve organize devlet şiddeti ile ilgili kararlarda, Kongre'nin ve yürütme organının rolünü nasıl gördüğüne dair sonuçlara varılacak kadar yeterince uzun süre hizmet etti. 


Intercept, düzinelerce ABD savaşı ve askeri saldırıları, CIA'nın gizli eylemleri ve gücün kötüye kullanılması konusundaki pozisyonlarına odaklanarak Biden'in ihbarcılar ve bilgi sızdıranlar hakkındaki görüşleri ve yürütme ve yasama organları arasındaki, savaş güçleri üzerindeki çoğu zaman tartışmalı ilişki konusundaki değişen tutumu ile ilgili siyasi kariyerinin kapsamlı bir analizini yaptı. 


Biden'in pozisyonlarının çoğu, geniş oylama kaydı ve kamuya açık beyanları gözden geçirilerek değerlendirilebilirken, özellikle kariyerinin ilk birkaç on yılına ait bazı eylemlerini değerlendirmek, kongre kayıtlarının, konuşma transkriptlerinin, arşiv medyası raporlarının kopyalarını ve CIA'dan gelenler de dahil olmak üzere sınıflandırılmış hükümet belgelerini incelemeyi gerektirdi. 


Ortaya çıkan tabloda, kendisini bir imparatorluk olan ABD'ye adamış, küresel sahnede ABD'nin ulusal çıkarlarını ve “prestijini” korumanın ahlaki fikirlere ve hatta bazen masum insanların ölümlerine karşı ağır bastığına inanan bir adam var. Ayrıca, sürekli olarak temel ilkelere sahip olduğunu iddia eden, ancak partizanca gündemi desteklemek amacıyla bu duruşlarından sıklıkla sapan veya ikiyüzlülük veya çelişkilerden bağımsız olarak benimsenen bir politika isteyen bir politikacıyı da yansıtmaktadır. Bu dinamik ABD savaşlarından başka hiçbir yerde daha belirgin değildir. 


Ortaya çıkan tablo, kendisini bir imparatorluk olan ABD'ye adamış bir adama ait. 


Biden, ahlaki gerekçelerle ABD askeri harekatına nadiren itiraz etse de, yürütme yetkisini ele geçirme ve kongre yetkililerini gasp etme çabalarına karşı koyma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Kamu görevinde geçirdiği süre boyunca, CIA, Ordu ve Beyaz Saray'a kısıtlamalar getirme çabasıyla yaklaşan savaşlarla ilgili tartışmalara sık sık müdahale etti. 


Ayrıca Biden'ın kariyerinden, politika önerilerine olan itirazlarının ilgi çekmediği ve yine de başladıktan sonra bu savaşları veya operasyonları desteklediği birkaç bölüm var. Birkaç vesileyle Biden, savaşlara veya CIA operasyonlarına karşı ilk muhalefetini, özellikle de bunların başarılı olduklarını veya ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunu düşündüğünde, kamuoyuna açık bir şekilde geri çekti. 


Biden, Senato'daki ilk yılı olan 1973'te Savaş Güçleri Yasası'na destek verenlerden biri olarak başlayarak, modem tarihin kongre savaş güçlerinin en tutkulu yasama savunucularından biri olarak öne çıkıyor. İşte bir örnek; Başkan George H.W. Bush'un kongre yetkililerine yönelik "monarşist" şeklindeki küçümsemesi, Biden'ı Irak'taki 1991 Körfez Savaşı'na karşı 

çıkmaya yöneltti. Bush'un Körfez'de zafer ilan etmesinden kısa bir süre sonra Biden, muhalefetinin siyasi bir hata olduğuna karar verdi ve Irak'ta en iyi şahinlerden birine dönüşmeye başladı. Değişim, onun ilk ilkelerinin ihlal edilmesine yol açacaktı; Biden'in kariyeri, kanunun önemli olduğu konusunda ısrar etmeye devam etmesine rağmen, Savaş Yetkileri Yasası'nı açıkça ihlal eden askeri operasyonları desteklediği anlarla dolu. Bazı durumlarda, bir başkana yasaya uyması için baskı yapmak amacıyla ABD askeri harekatına giden yolda mücadele verirken, diğerlerinde nazikçe yasaya uymanın akıllıca olacağını ancak gerekli olmadığını öne sürdü. Hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin yönetiminde belirli askeri eylemler için hangi stratejiyi seçerse seçsin, sonuç aynıydı: Biden, ABD savaşlarının çoğuna destek verdi. 


Biden, ABD savaşlarının Amerikalı olmayan siviller üzerindeki sonuçlarıyla ilgili endişelerini nadiren dile getirse de, sık sık ABD kara birliklerinin konuşlandırılmasının potansiyel insani maliyetlerinin hedeflere değip değmeyeceğini soruyordu. Ölen oğlu Beau'nun askerlik hizmeti süresince, özellikle 2008'de Irak’a konuşlandırılması, çeşitli dış müdahaleler için bir mantık belirlediği için Biden'ın zihninde açıkça ağırlık oluşturdu. Oğlunun birliğinin Irak'a gönderileceğini öğrendikten sonra Biden 2007'de "Gitmesini istemiyorum" dedi. "Gitmesini istemiyorum, ama size söyleyeyim; torunumun veya torunlarımın 15 yıl sonra geri dönmesini istemiyorum ve bu yüzden [Irak] 'dan nasıl ayrıldığımız büyük bir fark yaratıyor." 


Dış politika kuruluşlarında mükemmel bir içeriden biri olan Biden, savaş davullarıyla doğrudan yüzleşmek ve buna karşı çıkmak yerine, sınırları kurcalamaya, uyarılar ve kısıtlamalar sunmaya meyilliydi; nihayetinde bu savaşların yolunu kolaylaştıran bir yaklaşımdı. Biden, ABD askeri eylemine veya CIA eylemine tutkuyla karşı çıktığı durumlarda bile, siyasi veya yasal destek sağlamak için Başkan Ronald Reagan'ın 1980'lerde Nikaragua'daki Kontra ölüm mangalarına ve El Salvador'daki sağcı askeri cuntaya yardım kampanyalarında olduğu gibi, ABD'nin politikasını değiştirmenin yollarını aradı. Kontralar söz konusu olduğunda Biden, Reagan'ın ölüm mangalarına verdiği desteği, "Kontraların parayla ne yapıp yapamayacakları" konusunda bir anlaşmayla desteklemeyi teklif etti. Bu, Biden'ın Vietnam'daki savaşa muhalefetini hatırlatan bir modeldi; eleştirileri stratejik hataları veya aptalca karar almayı engellemek etrafında yoğunlaşmıştı. Bu pozisyonu, Biden'in "pislik" olarak nitelendirdiği savaş karşıtı protestocular tarafından belirtilen ilkelere veya ahlaki değerlere dayanarak almadı. 


Senatör Joe Biden, hükümetin hassas bilgileri ile ilgili ciddi suç sızıntılarını yargılamada grubun yıllarca "büyük bir başarısızlık" yaşadığını bildirdi. Fotoğraf: Bettmann Arşivi / Getty 


Images 


Biden, modern ABD tarihinin çok önemli bir anında Senato'ya girdi. Başkan Richard Nixon, görevden el çektirilme ve görevden alınma tehdidi ile yakında istifa etmeye zorlanacaktı. 
CIA’nin suistimalleri, suikastları ve darbeleri, diğer skandalların yanı sıra, bir dizi kongre soruşturması, kamuya açık oturumlar ve Kongre'nin kurumun faaliyetlerine her türlü sınırlama veya kısıtlama getirmeye yönelik ilk gerçek çabasıyla sonuçlandı. 


Senato kariyerinin ilk yıllarında Biden, yerel casusluk da dahil olmak üzere CIA'yi kötüye kullanım nedeniyle eleştirdi. Yeni kurulan Senato İstihbarat Komitesinin asıl üyesi olan Biden, kendisini CIA'nin gelecekteki yönünü ve liderliğini şekillendirecek güçlü bir konumda buldu. Biden'ın kariyerinin başlarında CIA direktörlüğü için iki aday gösterilmesi, onun gizliliğe ve bilgi sızdıranlara ilişkin görüşlerinin gelişimine bir bakış açısı sunmaktadır. 


Demokratik Başkan Jimmy Carter, CIA'yı dizginleme, CIA görevlileri ve ajanları tarafından işlenen suçları kovuşturma ve CIA'in bütçesini kısma sözü vererek seçim kampanyası yürütmüştü. Carter, CIA dışından, Başkan John F. Kennedy'nin eski yardımcılarından biri olan Ted Sorensen'i direktör olarak görev yapmak üzere aday gösterdi. Başlangıçta, Biden seçimi coşkuyla destekledi, ancak Sorensen'in Pentagon Papers'ın ihbarcısı Daniel Ellsberg'i desteklemek için bir beyan yazdığını keşfettiğinde, adaylığını iptal etmek için Cumhuriyetçilerle işbirliği yaptı. Sorensen, dosyalanmamış beyanında, Washington'da yaygın bir sızıntı kültüründen bahsetmiş ve birçok yetkilinin Ellsberg'den çok daha hassas belgeleri hiçbir sonuç olmaksızın sızdırdığını açıklamıştı. Biden, Sorensen'in Kennedy hakkında yazdığı biyografi için hükümet belgelerini eve götürdüğünü de kabul ettiğini belirterek, Sorensen'ın Casusluk Yasası uyarınca yargılanması gerektiğini öne sürdü. Carter onay sürecinden vazgeçti ve Sorensen adaylığını acı bir şekilde geri çekti, daha sonra Biden'ı "siyasi ikiyüzlülük" ile suçladı. 


Biden, kısmen, ABD'yi Nixon'un kanunsuz günlerine geri getireceği endişesi nedeniyle Reagan'ın CIA direktörü William Casey'nin adaylığını da engellemeye çalıştı. Casey'nin görev süresi boyunca, İran-Kontra skandalı ortaya çıktığı ve Orta Amerika'daki kirli savaşlar birden fazla ülkede ölüm tarlaları yarattığı için, bu korkuların büyük ölçüde doğru olduğu kanıtlanmıştı. Yine de sonunda Casey'in adaylığını onaylamak için oy kullanan Biden, hem alenen hem de gizlice Casey'in CIA'inin sızıntılara ve ihbarcılara karşı savaşında yardım etti. 
Ve CIA'nın 1983 Grenada işgali gibi sahte ABD savaşlarını diğer temsilcilere satmasına yardımcı oldu. 


Başkan Bill Clinton 1993'te göreve geldiğinde, Biden Washington'da hem iç hem de dış politikayı önemli ölçüde etkileme becerisine sahip etkili bir senatör olarak konumlanmıştı. 
1990'lar boyunca, 9 / 11'den sonraki Vatanseverlik Yasası'nın temelini oluşturacak kapsamlı gözetim yasalarına öncülük ederken, suçla ilgili sert ve cezalandırıcı politikalar uyguladı. 


Başkan Bill Clinton 1993'te göreve geldiğinde, Biden Washington'da etkili bir senatör olarak konumlanmıştı. 


Körfez Savaşı'na karşı çıkma "hatası"nın ardından, Biden, dış politika viteslerini değiştirdi ve Clinton'ın iki döneminin tamamını Irak'ın sürekli bombalanmasını savunarak, rejim değişikliğini resmi politika olarak teşvik ederek ve ekonomik 

yaptırımları ülkeyi “sakatlamak” için kullanarak geçirdi. 


Biden ayrıca Yugoslavya'daki ihtilafla ilgili en şahin tavrı da göze alarak Clinton'u Sırbistan'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatmaya teşvik etti. Biden, Bosnalı Müslümanlara yönelik soykırım katliamını sık sık kınarken ve onların savunmasını tutkuyla savunurken, motivasyonunun ABD çıkarları ve NATO'nun güvenilirliği ile ilgili olduğunu da açıkça ifade etti. Biden, 1993'te ABD ve Avrupa'yı savaşa davet ederken sordu: "Yüz milyar dolar değerinde ABD fonu ve kamuoyunun desteğiyle NATO dünyanın bu bölgesine barışı getirmede veya en azından saldırganlığın boyutunu durdurmada herhangi bir rol oynayamazsa, NATO'nun bundan beş yıl sonra ne olacağını kim düşünüyor?" 


Başkanlığı, Biden'in bizzat oluşturulmasına yardımcı olduğu politikalar ve dinamiklerle şekillenen bir dünyada da geçecek. Geçen günlerde Trump yönetimi ile Taliban arasında ABD'nin Afganistan'daki savaşını sona erdirmek için varılan anlaşmaya uymayı planladığını 
açıkladı. Ancak Biden, Başkan Donald Trump'ın 1 Mayıs çekilme tarihini korumak yerine, 11 
Eylül saldırılarının yıldönümünde çekilmenin gerçekleşeceğini söyledi. Biden, ABD'nin en uzun savaşını sona erdirme niyetini açıklayan konuşmasında, çatışmanın tarihinin 11 Eylül 2001'de başladığını anlattı. Ancak, 11 Eylül'den on yıllar önce, Carter ve Reagan yönetimleri sırasında Biden, hem El Kaide'nin yükselişi hem de nihai ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinde kuluçka sürecine yardımcı olan ABD politikalarını destekledi. 1981'de, Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı savaşan isyancıları desteklemek için Pakistan'a ABD yardım musluğunun açılması lehine oy kullandı. Clinton, teröre karşı savaş politikalarının habercisi olan 1998'de Afganistan'daki ilk ABD hava saldırısını gerçekleştirdiğinde, Biden bunu destekledi. 


1999'a gelindiğinde, Kosova Savaşı'nın baş göstermesiyle Biden, Sırbistan'ı “Japon- Alman tarzında işgal etmemiz gerektiğini” öne sürecek kadar ileri gitti. Yorumları, ABD'nin bu tür işgallere kalkışacağı Afganistan ve Irak'ta 11 Eylül sonrası bir dönemi müjdeliyordu. Savaş Güçleri Yasası'ndaki siciliyle gururla övünen Biden, desteklediği bir savaşta farklı bir pozisyon aldı: "Muhtemelen, anayasal açıdan [Clinton] buna ihtiyaç duymuyor" dedi ve karşı olacağını da sözlerine ekledi. Clinton'ın kongre onayını alması tercih edilmişti. 


11 Eylül saldırılarının ardından, Biden'ın yürütme gücünü kontrol etmek için on yıllardır 
süren kampanyası, Bush yönetiminin aşırılığına karşı güçlü bir karşı ağırlık haline gelebilirdi. 
Bunun yerine, yalnızca anemik bir eleştiri ve ezberci bir öneri sundu. Biden, "teröre karşı savaş"ın ilk aşamalarında, Bush-Cheney Beyaz Sarayının en kapsamlı hedeflerini destekleyen önde gelen bir yasama gücü olarak ortaya çıkacaktı. Sınırsız bir küresel savaş için Kongre tarafından başkana verilen boş çek olan 2001 Askeri Güç Kullanım Yetkisinin aceleyle geçişinde etkili oldu. Ayrıca Vatanseverlik Yasasını güçlendirmedeki 


çalışmalarıyla övünüyordu ve insanları Guantanamo Körfezi hapishanesine göndermenin yanı sıra bazılarının savaş esiri statüsünü reddeden ilk destekçiydi. 


Biden, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Irak Savaşı'nın pazarlanması ve rejim değişikliği çağrısında bulunmada kilit bir figürdü. Savaşın bir felaket olduğu kanıtlandıktan ve kitle imha silahlarıyla ilgili sahtekarlık iddiaları iyice çürütüldükten sonra, Biden savaşa verdiği desteği Başkan George W. Bush ile yaptığı özel bir sohbetle izah etmeye çalıştı. Biden, savaş nedenine oy vermiş ve desteklemiş olmasına rağmen, onu desteklemediğini bile iddia etti: "Hemen başlar başlamaz, o anda savaşa karşı çıktım" dedi. Geçmişe bakmanın yararı ile yeniden biçimlendirilebilecek karışık pozisyonları belirleme kaydına sahip bir politikacı için tipik bir hareketti. 


Başkan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak Biden, ara sıra muhalif bir ses çıkardı. 
Usame bin Ladin'in Pakistan'daki yerleşkesine baskın yapma planlarına şüpheyle yaklaştı, Libya'daki rejim değişikliği savaşına karşı çıktı ve Afganistan'daki asker artışına karşı çıktı. 
Ancak tarih geliştikçe Biden hem Bin Ladin baskınını hem de Libya'daki savaşı övecekti. 
Başkan yardımcısının rolünü doğrudan Başkanla konuşmak ve özellikle askeri güç kullanma kararı gibi sonuçsal politikalar konusunda güçlü tartışmaları teşvik etmek olarak gördüğünü söyledi. 


Şimdi Senato'da geçen onlarca yıl ve başkan yardımcısı olarak geçen iki dönem - Beyaz Saray için ömür boyu sürecek bir kampanya - sonra Biden başkomutan ve nihayetinde son çağrıları o yapacak. Güç dengesi ve kongre otoriteleri üzerine yarım asırlık bir çalışmadan sonra, Biden kendisini kudurmuş ve eşit bir şekilde bölünmüş bir Senato ile çalışacak olan bir başkan olarak buldu. Başkanlığı, şüphesiz ona, özellikle de savaş güçleri söz konusu olduğunda, bir anlaşmazlıkta hangi hükümet kolunun hüküm sürdüğü konusunda kararlar alma imkanını sunacaktır. 


Başkanlığı, Biden'ın bizzat oluşturulmasına yardımcı olduğu politika ve dinamiklerle şekillenen bir dünyada geçecek. 


11 Eylül saldırılarının ardından Biden, Kongre'deki meslektaşlarından biri hariç tümüyle açık 
savaş lehine oy kullandı. 2009'da başkan yardımcısı olarak, diğer yönetim üyelerinin tercih ettiği büyük ölçekli asker artışı yerine CIA, özel harekat kuvvetleri ve drone saldırılarının kullanılmasını savundu. Sonunda, Obama ikisini de yaptı. 2012 başkanlık seçimlerinin son haftalarında Biden savaşı sona erdirme sözü verdi. "Ayrılıyoruz" dedi. "2014 yılında ayrılıyoruz." Sekiz yıllık görev süreleri boyunca buna ve diğer taahhütlere rağmen, Biden ve Obama savaşı Trump'a devretti. 


Şimdi, başkomutan olarak Biden, bazı uyarılarla da olsa bu sefer sonun gerçekten yaklaştığını söylüyor. ABD'nin Afganistan politikasındaki bu değişimin zamanlaması, Biden'ın değil, Trump yönetiminin aldığı kararların doğrudan bir sonucu olsa da, açıklandığı şekliyle mevcut plan, Biden'ın başkan yardımcılığının ilk yılında savunduğu ile benzerdir. Yönetim ve askeri liderler, Biden'in bölgedeki CIA ve özel harekat ekiplerinin gerektiğinde saldırı yapmasını sağlayacağını belirttiler. Bu güçlerden kaçının gizlice Afganistan'da kalacağı ve sahadaki yaklaşık 16.000 özel yüklenicinin kaderi belirsiz. Politika, ABD güçlerinin, 2011'de savaşı "sona erdirdikten" sonra IŞİD ile savaşmak için 2014'te Obama ve Biden'in Irak'ta yaptığı gibi Afganistan'a yeniden konuşlanma seçeneğini açık bırakıyor. 
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Başkan oe Biden ve eşi Jill Biden, 20 Ocak 2021'de Washington DC'deki Beyaz Saray'a vardıklarında el salladılar. Fotoğraf: Alex Brandon / AFP, Getty Images aracılığıyla 


Pek çok dış politika meselesi ve ABD savaşında olduğu gibi, Biden'in uzun siyasi tarihini incelemek, ABD imparatorluk inşasının doğasında var olan aşırılıklar, suçlar ve çelişkiler üzerinden aydınlatıcı bir tur sunuyor. Biden'in çok önemli bir rol oynadığı bölümleri anlatan 
56 girişten oluşan bu projeyi üretmek için savaşlar, istilalar, rejim değişikliği kampanyaları, 
hava saldırıları gibi önemli tarihi olaylara odaklanarak çok sayıda ABD askeri operasyonunu ve şkence ve gücün kötüye kullanılması gibi CIA faaliyetini gözden geçirdik. Ayrıca, Biden'ın yerel gözetim politikaları ve sivil özgürlüklerdeki rolü ile ilgili bazı incelemeler de içermektedir. Bu çalışma, Biden'in tüm dış politika doktrininin kapsamlı bir analizi olarak tasarlanmamıştır; daha ziyade, savaş güçleri, ordu ve CIA ile ilgili daha dar bir dizi meselenin etrafında toplanmıştır. Biden'in başkan yardımcısı olarak geçen iki dönemine gelince, biz sadece 2009'da Afganistan'da asker artışına ilişkin tartışmalar ve 2011'de Libya'ya karşı ABD savaşı gibi Biden'in muhalif bir görüşe sahip olduğu konulara odaklandık. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ihbarcısı Edward Snowden ve WikiLeaks davalarında olduğu gibi bir konuda yönetimde önemli bir sesti. Bu aynı zamanda Biden'ın başkan olarak eylemlerine odaklanan bir proje değil, onun başkanlığına giden kariyerinin tarihsel bir analizidir. 


Önceki eylemler ve politikalar, siyasetçiler hakkındaki anlayışımızı oluşturmaya yardımcı olurken, bu tarih, günümüzün siyasetinden ve gerçeklerinden ayrı bir boşlukta mevcut olamaz. Kariyeri boyunca Biden, uyum sağlama ve gelişme ve zaman zaman derinden benimsediği ilkeleri olduğunu iddia ettiği şeyleri terk etme yeteneği gösterdi. Kuşkusuz, Biden, tarihteki yeri ve Başkanlığının mirasını ve ülkenin geleceğini şekillendirmek veya değiştirmek için ona sunduğu fırsatlarla ilgili bir imajla göreve başladı. Başkanlığa yükselişinin, Demokrat Parti içi siyaset, sosyal adalet ayaklanmaları ve Trump döneminin kaosunun bir karışımını gerektirdiğinin de kesinlikle farkında görünüyor. Biden'ın, kendi tarihsel taahhütlerinden ziyade, içinde yaşadığımız zamanların taleplerini veya başkalarının yönetimindeki seslerini ne ölçüde erteleyeceği, tarihin yalnızca bir sonraki bölümünün cevaplayabileceği bir sorudur. 


Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept 


(Jeremy Scahill, The Intercept'te Kıdemli Muhabir ve Genel Yayın Yönetmeni ve üç kurucu editörden biridir. Araştırmacı bir muhabir, savaş muhabiri ve uluslararası çok satan kitaplar olan "Kirli Savaşlar: Dünya Bir Savaş Alanıdır" ve "Karasu: Dünyanın En Güçlü Paralı Ordusunun Yükselişi" kitaplarının yazarıdır. Afganistan, Irak, Somali, Yemen, Nijerya, eski Yugoslavya ve dünyanın başka yerlerinden haber yaptı. Scahill, The Nation and Democracy Now! İçin ulusal güvenlik muhabiri olarak görev yaptı. Scahill'in çalışması birçok kongre soruşturmasına yol açtı ve gazeteciliğin en yüksek ödüllerinden bazılarını kazandı. 1998'de yabancı habercilik için ve 2008'de "Blackwater" için iki kez prestijli George Polk Ödülü'ne 


layık görüldü. Scahill, prömiyeri 2013 Sundance Film Festivali'nde yapılan ve Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ödüllü "Kirli Savaşlar" filminin yapımcısı ve yazarıdır.) 


İMPARATORLUK SİYASETÇİSİ JOE BİDEN'IN UZUN SAVAŞLI-2; 1970'LER- 
VİETNAM SAVAŞI, SAVAŞ GÜÇLERİ YASASI, CIA'İN ÖRTÜLÜ 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, BİDEN VE JİMMY CARTER'IN 
CIA ADAYI 


Seçkin Deniz, 18.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 1970'ler- Vietnam Savaşı- Vietnam War 


Joe Biden, ilk olarak 1972'de Vietnam Savaşı'nın son yıllarına girerken ABD Senatosuna girmek için yarıştı. Savaş karşıtı inatçı bir ses değildi, savaş karşıtı hareketi de kucaklayarak, "flak ceketler ve batik gömleklerin büyük olmadığını" söylüyordu. Biden kendisini o sırada evli, hukuk fakültesinde ve spor önlük giymiş olarak tanımlıyordu. Savaşta "ahlaki öfke eksikliği" olduğunu iddia etti. 


Bir gün hukuk fakültesi arkadaşlarıyla kampüste yürüdüğünü ve protesto için ofis binalarını işgal eden diğer öğrencileri gördüğünü anlattı. "Binayı ele geçiriyorlardı," dedi Biden. "Ve biz yukarı baktık ve "Şu pisliklere bakın" dedik. Savaş karşıtı hareketten bu kadar uzaktım." 
Biden'ın sözleriyle, "Savaş, hatalı bir önermeye dayalı trajik bir hataydı." 
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Seçilmiş Senatör Joe Biden, D-Del., 13 Aralık 1972'de Washington, D.C.'de yemin etti. 
Fotoğraf: Bettmann Arşivi / Getty Images 


Savaş sırasında askerlik çağında olan Biden, beş öğrenci ertelemesi aldı. Bir sözcü 2008'de Biden'in "ergenliğinde geçirdiği astım nedeniyle hizmetten diskalifiye edildiğini" söyledi. 
Biden, kendi sözleriyle, 2 milyon Vietnamlı sivilin ve 58.000 ABD askerinin hayatını alan savaşın ahlaksızlığına, bunun "kötü bir politika" olduğuna inandığı kadar karşı çıkmadı. 
Biden, kendi neslinden diğer siyasi figürler "ahlaksızlık konusunda benden daha güçlü hissettiler" dedi. "Benim görüşüm, mantıklı olmadığı yönündeydi." Bu duruş, Biden'ın savaş konusundaki tutumlarının tutarlı bir teması olacaktı: Bazı önemli istisnalar dışında Biden, ABD militarizminin neden olduğu ahlak, egemenlik veya yabancı kayıplar hakkındaki sorulara karşı stratejik mülahazaları ve anayasal ve yasal argümanları vurguladı. (Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept) 


1973- Savaş Güçleri Yasası- War Powers Act 


25 Temmuz 1973'te Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh yakınlarında ABD uçaklarının attığı 
bombalardan duman yükseliyor Fotoğraf: AP 


Bir ilk dönem senatörü olarak Joe Biden, ABD savaşlarını yöneten en ateşli ihtilaflı ve tartışmalı yasalardan biri haline gelebilecek olan yasama ve yürütme organlarının savaş yapma konusundaki sorumluluklarını tanımlayan Savaş Yetkileri Yasasını 

ortak destekçisi olarak imzaladı. Yasa, Başkan Richard Nixon'un Kamboçya'yı gizlice bombalamasına karşılık olarak kabul edildi ve savaş ilan etme yetkisi konusunda kongre yetkililerini öne çıkarmayı ve askeri harekatın başlamasından itibaren 48 saat içinde Başkan'dan Kongre'ye bilgi vermesini sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca, Kongre resmi olarak 
savaş ilan etmemiş veya güç kullanımına izin vermemişse, askeri harekatın başlamasından 60 
gün sonra ABD silahlı kuvvetlerinin herhangi bir şekilde kullanılmasının sona erdirilmesini zorunlu kılıyordu. Yasa, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yakın tehditler veya saldırılar dahil olmak üzere belirli istisnalar içeriyordu. Yasa, ayrıca Kongre'ye, Başkan'ın yasalara uymaması halinde askeri harekatı sona erdirme yetkisi verdi. Nixon tasarıyı veto etti ve Kongre vetoyu geçersiz kılarak tasarıyı yasallaştırdı. Biden, birçoğu yasaya açıkça meydan okuyan ve şartlara uymayı reddeden birbirini izleyen başkanlarla onlarca yıl geçirecekti. 
Senato kariyeri boyunca sayısız kez, Biden yasayı gözden geçirmeye ve yetkilerini daha net hale getirmeye çalıştı ve başarısız oldu. Bu uzun Senato kariyeri boyunca en tutarlı kampanyalarından biriydi. 


Başkan Bill Clinton gibi Demokrat yönetimler, yasayı aşmak ve zayıflatmak için yollar ararken, Cumhuriyetçi yönetimler, Savaş Yetkileri Yasası'nın yürütme organının yetkilerine anayasaya aykırı bir ihlal olduğunu açık bir şekilde ilan ettiler ve şartlara asla uymayacaklarını belirttiler. Biden, savaş güçleri konusundaki kamuya açık pozisyonuna rağmen, ortak destekçisi olduğu yasayı bozan askeri harekatları periyodik olarak destekledi ve bazı durumlarda yasaya uyma gerekliliğinin askeri harekatın aciliyetine tabi olduğunu savundu. 


Biden'in başkan yardımcısı olduğu süre boyunca, Obama yönetimi, 2011 yılında Libya'da güç kullanmak için kongre yetkisine ihtiyaç duymadığını resmen savundu. Bazı anayasa uzmanları, Başkan Barack Obama'yı yasayı açıkça çiğnemekle suçladı ve Yale hukuk profesörü Bruce Ackerman, “Bay . Obama, özgeçmişinde Harvard Hukuk İncelemesine sahip olma olasılığı düşük olan bir sonraki başkomutan için kesin ve tehlikeli bir emsal 

yaratıyor." dedi. Ackerman, Obama yönetiminin Libya'daki eylemleriyle tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savundu. "Savaş Güçleri Yasasının önemsizleştirilmesine izin vermek, önümüzdeki on yıllarda daha da bariz Başkanlık savaş eylemlerinin yolunu açacaktır" diye yazdı. Kariyerinde ortak bir model haline gelen Biden, başlangıçta Libya'daki ABD askeri harekatına karşı olduğunu iddia etti, ancak daha sonra bunu kamuoyuna karşı savundu. 
(Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept) 


1974-1980 - CIA'in Örtülü Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar- Restrictions On CIA Covert Action 
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CIA Direktörü William E. Colby, sağda, Solda DS.D'den Sen. James Abourzek ve Washington, DC'de Temsilci Michael J. Harrington ile 13 Eylül 1974'te CIA ve örtülü faaliyetler konferansı Fotoğraf: Henry Griffin / AP 


Joe Biden, Nixon yönetiminin kanunsuzluğuna cevaben kabul edilen ve CIA'nın örtülü faaliyetlerini dizginlemeye çalışan 1974 tarihli Hughes-Ryan Değişikliğini DESTEKLEDİ. 
Önlem, CIA'nın, Kongre'ye "bu tür bir operasyonun tanımını ve kapsamını" sağlayan önceden başkanlık bildirimi olmaksızın, "yalnızca gerekli istihbaratın elde edilmesine yönelik faaliyetler dışında, yabancı ülkelerdeki operasyonlar için" herhangi bir fon kullanamayacağını yasal hale getirmiştir. Değişiklik, gizli ABD operasyonlarına kongre gözetim işlevleri empoze etmeye çalışan önemli bir yasama gücüydü. 1976'da Biden, 1979'da kalıcı Meclis ve Senato istihbarat komitelerini kurarak “bu tür faaliyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Anayasasına ve yasalarına uygun olmasını sağlamak için Birleşik Devletler'in istihbarat faaliyetleri üzerinde ihtiyatlı bir yasama denetimi sağlayan” yasanın eş destekçisiydi. 


Senato İstihbarat Komitesindeki ilk çabaları arasında, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve Amerikan vatandaşlarına karşı gözetleme yetkisi vermek için gizli mahkemeler kuran FISA olarak bilinen 1978 tarihli Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın hazırlanmasına yardımcı oldu. Biden, "İstihbarat servislerinin gerekirse hızlı hareket etmesine izin vermenin bir yolunu bulmalı ve olaydan sonra mahkeme kararı almalıydık" dedi. Yıllar sonra, sivil özgürlük grupları, sürecin ABD vatandaşlarını gözetlemek için bir lastik damga operasyonu olduğunu iddia etti. 


Biden ayrıca, Kongre'nin CIA ve faaliyetleri üzerindeki yetkilerini daha da güçlendiren 1980 
İstihbarat Gözetimi Yasasını destekledi. Ancak Biden, CIA konusundaki pozisyonunu şekillendirirken bile, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ni ve diğer sivil özgürlük aktivistlerini CIA'nın kirli işlerine zarar verdikleri için azarlamaya dikkat etti. "Millet umursamıyor. Ortalama bir Amerikalı şu anda bunların hiçbirini umursamazdı,” dedi Biden, 1980'deki bir duruşmada ACLU’nun CIA’nin davranışına yönelik eleştirisine atıfta bulunarak. 
"Halkın [CIA hakkında] endişelerinden bahsedip duruyorsunuz. Hiçbiri yok." dedi. 


Biden, Senato İstihbarat Komitesinin asıl üyesiydi. Biden daha sonra, "Kapalı kapılar ardında bize söylediklerinin yaklaşık yüzde 80'i ilk etapta sınıflandırılmamalı," diye hatırladı. 1982'ye gelindiğinde Biden, "komitenin performansının ancak yeterli olduğu" sonucuna vardı. 
"İhtiyatlı ve tutarlı bir gözetim eksikliği var" diye ekledi. 


Önümüzdeki on yıllar boyunca Biden, çeşitli ABD askeri ve CIA operasyonları hakkında sürekli olarak iki karşıt pozisyonda durmayı göze alacaktır. Bir yandan, yürütmenin aşırı 


erişimini tutkuyla kınıyor ve belirli askeri eylemlerin yasallığını veya bilgeliğini sorguluyordu. Başkanlar hakkında daha katı kurallar koymaya çalışacak ve daha büyük kongre gözetim yetkileri için savaşacaktı. Öte yandan, çok çeşitli açık ve gizli eylemleri destekleyecekti; muazzam askeri ve istihbarat harcamaları lehine oy kullanacak; ve felaketle sonuçlanan, zaman zaman ölümcül olan ABD operasyonları için halk desteği sunacaktı. 
Bunlar arasında, Biden'in hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler döneminde dokunulmaz olarak nitelendirdiği kongre gözetim otoritelerine aykırı olarak gerçekleştirilen askeri eylemler de vardı. (Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept) 


1976-1977- Biden ve Jimmy Carter'ın CIA Adayı- Biden and Jimmy Carter's CIA Nominee 


Merkezden Ted Sorensen, D-NY'den Senatör Daniel Patrick Moynihan ile birlikte, 17 Ocak 1977'de Sorensen'in CIA direktörlüğüne aday gösterilmesi üzerine Senato İstihbarat Komitesi'ne geldi.Fotoğraf: Bettmann Arşivi / Getty Images 


Joe Biden, Başkan Jimmy Carter için agresif bir şekilde kampanya yaptı, ancak o ünlü liberal başkanın hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadığını sık sık açıkça ifade etti. Carter, Başkan John F. Kennedy'nin eski bir konuşma yazarı olan Ted Sorensen'i CIA direktörü olarak aday gösterdiğinde, Washington'daki ulusal güvenlik kurumu apoplektikti. Kennedy ailesine yakın kalan Sorensen hiçbir dış politika tecrübesine sahip değildi ve gizli operasyonlar dünyasında yeri yoktu. Carter, ajansın gücünü ve bütçesini azaltma taahhüdünün bir parçası olarak CIA görevi için bir yabancı istediğini söylemişti. 


Sorensen'in adaylığı, Carter'ın teşkilatın "aşırı gizliliğine" karşı savaş açmaya ve yasayı çiğneyen CIA görevlilerini ifşa edip cezalandırmaya söz verdiği bir kampanyanın ardından geldi. Carter, "Dış politikamızın evrimini Kongre'den ve Amerikan halkından bir daha asla saklamamalıyız," dedi. "Bir daha asla yanıltılmamalılar." Carter nihayetinde CIA ile ilgili vaatlerinin çoğunu yerine getirmekte başarısız olacaktı, ancak bu tür açıklamalarda bulunmuş olması, teşkilat içinde ve birçok Cumhuriyetçi milletvekili arasında ciddi endişelere neden oldu. Bu çatışma, Sorensen'in onay süreci sırasında ortaya çıkacaktı. 


Onay oturumlarına başkanlık edecek olan Senato İstihbarat Komitesi'nin bir üyesi olan Biden, Sorensen'e süreç boyunca kendisine rehberlik edeceğine dair güvence verdi. Sorensen'in hatırladığı gibi, Biden onu senatörün "coşkulu" desteğine sahip olduğuna inandırmış ve Sorensen'e "Carter'ın yaptığı en iyi seçim" olduğunu söylemişti. 


Sorensen Cumhuriyetçiler tarafından saldırıya uğradığında, Biden pozisyonunu değiştirdi ve Sorenson'un geçmişinden, onayına karşı kırmızı bayrak görevi görecek bir bölümü kazmak için yolundan çekildi. Sorensen, kendisi de dahil olmak üzere Washington'daki pek çok yetkilinin gizli belgeleri gözden geçirmek için eve götüreceğini ve yetkililerin çoğu zaman yargılanmadan çok daha hassas belgeleri basına sızdırdığını kabul ettiği Pentagon Belgeleri 


muhbiri Daniel Ellsberg davasında bir beyan vermişti. Biden, hiçbir zaman mahkemeye sunulmayan ifadeyi Cumhuriyetçi bir meslektaşından öğrendiğini ve komitedeki Cumhuriyetçilerin Sorensen'i itibarsızlaştırmak için kullanacaklarını değerlendirdiğini söyledi. Biden, personelinin belgeleri ve Sorensen'in kitaplarını araştırarak dosyalanmamış yeminli ifadeyi bulmasını sağladı ve sonunda Pentagon Belgeleri davasına karışan bir yardımcı buldu. Bu, Sorensen'in Kore Savaşında askerlikten kaçan bir pasifist olduğu iddiaları da dahil olmak üzere diğer endişelerle birleştiğinde adaylığını tehlikeye attı. Sorensen, “Gözü kapalı bir kamyon sürmek gibiydi,” dedi Sorensen, kendisine karşı yürütülen kampanyayı “çok sayıda küçük kirli derenin büyük bir dere olmak için birlikte aktığı” bir çaba olarak tanımladı. 


> 


Daniel Ellsberg, 13 Eylül 1974'te Washington, D.C.'de CIA ve örtülü faaliyetler konulu bir konferansta "Senato Watergate Raporu" başlıklı bir kitabın bir kopyasını elinde tutuyor.Fotoğraf: Henry Griffin / AP 


Belgeyi onayladıktan sonra Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden, "Başımızın belaya gireceğini düşünüyorum. Bunun zor olacağını düşünüyorum." dedi. Carter, adaylığın düştüğü anlaşıldığında, bir basın açıklamasıyla Sorensen’in gizli belgelerle ilgili yorumlarına isteksiz bir savunma sundu, bir basın haberine göre, "ortak uygulamanın açık bir şekilde kabul edilmesinin" yönetimi ve ülkeyi yeteneklerinden ve hizmetlerinden mahrum bırakması "durumunda bunun "çok talihsiz" olacağını söyledi. 


Sorensen'in onay duruşmasında Biden söz aldı. "Dürüst olmak gerekirse, Bay Sorensen'ın casusluk yasaları uyarınca suçlanıp yargılanmayacağından veya mahkum edilip edilmeyeceğinden emin değilim," diyen Biden, "Bay Sorensen'in kasten hukuktaki belirsizliklerden mi yararlandığını yoksa yasayı umursamadan görmezden gelip gelmediğini mi sordu." Biden biyografi yazarı Jules Witcover daha sonra şunları yazdı: "Sorensen hakkındaki bu ve diğer şikayetler ve Carter'ın perde arkasındaki baskısının bir sonucu olarak, eski JFK konuşma yazarı, adaylığının geri çekilmesini kabul etti." Sorensen daha sonra Biden'a "siyasi ikiyüzlülükle ünlü bir kasabada siyasi ikiyüzlülük ödülü" verilmesi gerektiğini söyledi. 


Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept 


AFGANİSTAN SONRASI DİRENİŞLE MÜCADELE HAKKINDA NASIL 
DÜŞÜNÜLMELİ? 


Seçkin Deniz, 16.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Ordu Savaş Koleji ulusal güvenlik işleri ve strateji profesörü Steven Metz'e aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik tartışmalara odaklanmaktadır. Metz'in şu cümleleri Amerika Birleşik Devletleri'nin, kurduğu terör örgütleri ve kukla yönetimlerle, Pakistan, Libya, Suriye ve 


Irak'ta olduğu gibi Afganistan'da da tıpkıbasım kanlı emperyalist operasyonlarının temel çerçevesini göstermektedir: "Afganistan, Amerika'nın isyanla mücadele konusundaki kusurlu anlayışının mükemmel bir örneğidir. Bazı Afganların Taliban'ı hoş görmesine veya desteklemesine yol açan yaygın yolsuzluğu sona erdirme gücüne sahip insanlar, bundan kâr edenlerdir. Dahası, Afgan seçkinleri, Taliban'ı ortadan kaldırabilseler bile, bunu yapmanın kendi çıkarlarına olmayacağını biliyorlar, çünkü ulusu ayakta tutan dış yardımların çoğu kuruyacak. Afganistan bugün bir savaş ekonomisi üzerine inşa edilmiştir. Hem Taliban hem de ulusal seçkinler bundan yararlanıyorlar. Bu devam ettiği sürece, çatışma da devam edecektir. Bir başka on yıllık doğrudan Amerikan müdahalesi bu trajik dinamiği değiştirmeyecektir." Amerika Birleşik Devletleri'nin diktatörlükleri ve terör örgütlerini bahane ederek yıktığı Müslüman ülkelerde inşâ ettiği sözde demokratik sistemlerin özü budur. 
Türkiye bu 'alçak' stratejiye karşı direnmiş ve başarılı olmuştur; bununla birlikte Amerikan politikalarında 'neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair elde ettiği bilgeliği' Müslüman ülkelere transfer etmeye başlamıştır. Katar, Libya, Azerbaycan ve kısmen Pakistan bunun açık örnekleridir. 


Başkan Joe Biden'in, tüm ABD askeri kuvvetlerinin bu yıl Afganistan'ı terk edeceği yönündeki son açıklaması, çok çeşitli ulusal güvenlik uzmanları ve seçilmiş yetkililer tarafından derhal eleştirildi. Bunların bir kısmı, Amerikan ordusu ayrıldıktan sonra Afgan hükümetinin Taliban'a karşı koyamaması durumunda bir insan hakları felaketinin yaşanacağı korkusunu yansıtıyordu. Ancak bu kararın eleştirilmesinin temeli, ABD'nin Afganistan'daki isyanla mücadele kampanyasının Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir başka büyük terörist saldırıyı önlemek için hayati önem taşıdığı iddiasına dayanıyordu. Bu fikrin yaygınlığı, altmış yıl kontrgerilla operasyonuna dahil olduktan sonra, Amerikalıların hala onu gerçekten anlamadıklarını gösteriyor. 


Amerika Birleşik Devletleri'ni Afganistan'da bir batağa sürükleyen ilk hata, isyanla mücadele ile terörle mücadeleyi birbirine bağlamaktı. Birleşik Devletler Soğuk Savaş sırasında isyana karşı koymaya başladığında, bunu Sovyet yanlısı isyancıların dost ülkelerde iktidarı ele geçirmekten alıkoymayı amaçlamıştı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ABD ilgisini kaybetti. 11 Eylül saldırılarının ardından, Birleşik Devletler ayaklanmayı yeniden keşfetti. 
Ancak bu sefer amaç, ulusötesi teröristlerin yabancı sığınak elde etmesini önlemekti. Bu, eski Başkan George W. Bush'un dediği gibi, "yurtiçinde bize saldırmadan önce onları yurtdışında yenmenin" bir yoluydu. Bu iddiaya dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta, Afganistan'da ve daha küçük ölçekte İslam dünyasının birçok başka yerinde isyanla mücadelede destek görevini üstlendi. 


Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan saldırıların ardından yaşanan duygusal dönemde 
ortaya çıkan bu tutum, hiçbir zaman stratejik bir anlam ifade etmedi. El Kaide'nin 2001 
yılında Afganistan'da bir sığınağı varken, hiç kimse saldırıyı planlamanın gerekli olduğunu kanıtlayamadı. Ve öyle olsa bile, hiç kimse Afganistan'daki bir üssün El Kaide için neden faaliyet gösterebileceği düzinelerce diğer yerlerden daha önemli olduğunu tam olarak açıklamadı. Nihayetinde, Afganistan'daki kontrgerilla eyleminin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik başka bir terörist saldırıyı önlemek için gerekli olduğu argümanı basitçe ileri sürüldü, asla temel gerekçe açıklanmadı veya doğrulanmadı. 


Amerikan halkı yıllarca süren saldırılardan öylesine sarsıldı ki, bunu sorgulamadı. Ancak zamanla iddiaların güvenilirliği azaldı. Bugün, isyanla mücadele terörist gruplarla mücadeleye 


bir şekilde yardımcı olsa bile, sağlanan güvenliğin maliyetleri haklı çıkarmadığı açıktır. 
Ayaklanmaya karşı mücadele, terörle mücadeleye katkıda bulunabilir, ancak bunu çok verimsiz yapar. 


Amerikalıların yaptığı ikinci hata, kontrgerilla ortaklarının hedeflerini paylaştığını varsaymaktır. Kesin konuşmak gerekirse, Birleşik Devletler isyana karşı koymuyor, isyana karşı destek veriyor. Buradaki fikir, isyancıları dışarıdan çok az yardım alarak veya hiç yardım almadan idare edebilene kadar bir ortak hükümeti güvenlik yardımı, ekonomik yardım ve tavsiye ile desteklemektir. Ne yazık ki, Amerika'nın kontrgerilla ortakları dünyayı genellikle farklı görüyor. Birçoğu için, ülkelerinin en hayati bölgelerinin - büyük şehirler ve kaynak üreten bölgelerin- kontrol edilmesi yeterli. İsyancıların genellikle kök saldığı hinterlandlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak çabaya değmez. 


Ve ortak rejimler kesinlikle isyancıların askeri yenilgisinden kaçınmak isterken, genellikle isyanı ateşleyen adaletsizliği, eşitsizliği, baskıyı, yolsuzluğu veya dışlamayı ortadan kaldırmak için gereken derin reformu gerçekleştirmeye isteksizdir. Açıkça ifade etmek gerekirse, ABD'nin ayaklanmaya karşı yaklaşımı, Amerika'nın güvenlik ortaklarından, iktidarı elinde tutanlara doğrudan fayda sağlayan bir siyasi ve ekonomik sistemi değiştirmelerini bekliyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmayınca şaşırıyor. 


Afganistan, Amerika'nın isyanla mücadele konusundaki kusurlu anlayışının mükemmel bir örneğidir. Bazı Afganların Taliban'ı hoş görmesine veya desteklemesine yol açan yaygın yolsuzluğu sona erdirme gücüne sahip insanlar, bundan kâr edenlerdir. Dahası, Afgan seçkinleri, Taliban'ı ortadan kaldırabilseler bile, bunu yapmanın kendi çıkarlarına olmayacağını biliyorlar, çünkü ulusu ayakta tutan dış yardımların çoğu kuruyacak. Afganistan bugün bir savaş ekonomisi üzerine inşa edilmiştir. Hem Taliban hem de ulusal seçkinler bundan yararlanıyorlar. Bu devam ettiği sürece, çatışma da devam edecektir. Bir başka on yıllık doğrudan Amerikan müdahalesi bu trajik dinamiği değiştirmeyecektir. 


Öyleyse Birleşik Devletler isyanla mücadele hakkında nasıl düşünmeli? Tek kelimeyle, gerçekçi bir şekilde. Birincisi, Amerikalılar bugünün teröristlerinin fiziksel sığınağa ihtiyaç duymadıklarını kabul etmelidir, bu nedenle dünyadaki her izole bölge parçasını kontrol etmeye çalışmak, yapılabilecek olsa bile maliyete değmez. İkincisi, Taliban, IŞİD-DAEŞ veya El Kaide gibi kötü hareketlerin bir ulusun tamamının veya bir kısmının kontrolünü elinde tuttuğunu görmek ne kadar üzücü olsa da, Amerika Birleşik Devletleri isyanla mücadele desteğini isyancıların patolojisine değil ortak hükümetin yaşayabilirliğine 

dayandırmalıdır. Bir hükümet gerçekten isyana yol açan sistemi değiştirmeye adanmışsa ve temel Amerikan değerlerini paylaşıyorsa, yardımı hak edebilir. Aksi takdirde Birleşik Devletler, sırf rakibi daha kötü olduğu için derinden kusurlu bir partneri desteklemeye direnmelidir. Sonuçta bu, Afganistan'dan alınacak en önemli stratejik ders olabilir. 


Steven Metz, Profesör, Ordu Savaş Koleji, 26 Nisan 2021, Defense One (Steven Metz, ABD Ordu Savaş Koleji'nde ulusal güvenlik işleri ve strateji profesörüdür. Bu makaledeki fikirler yalnızca yazara aittir ve ABD Ordusu veya ABD Ordu Savaş Koleji'nin 


resmi konumunu temsil etmez.) 


SOVYET İŞGALİ ALTINDAKİ AFGANİSTAN'DA CIA NE YAPTI (VE YAPMADI) 


Seçkin Deniz, 15.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, drone saldırılarının sivil kurbanları için sanal bir anıt olan Drone Memorial'ın kurucusu, gazeteci ve yazar Emran Feroz'a aittir ve Afganistan'ın gerçek öyküsüne odaklanmaktadır. İlgiyle okuyacağınızı umduğumuz bu analiz ABD-NATO güçlerinin çekilmeye başladığı yeni dönemde Afganistan'ın neler yaşayacağına dair bir bakış açısı kazandırmaya çalışmaktadır. 


Birkaç hafta önce yeni bir kitap okumaya başladım. Geçen yıl yayınlandı ve kısa sürede popüler oldu. Amerikalı gazeteci Vincent Bevins tarafından yazılan "Jakarta Yöntemi: Washington'un Anti-Komünist Haçlı Seferi ve Dünyamızı Şekillendiren Toplu Cinayet Programı (The Jakarta Method: Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World)" Endonezya'da 1965 ve 1966'da yaşanan toplu katliamlara odaklanıyor. Bu, Soğuk Savaş'ın gölgesinde ülkenin siyasi solunu yok etme çabasıdır. Bevins ve diğerlerine göre, yöntem, dünyanın büyük bir bölümünde sol direnişi ezmek ve özellikle Latin Amerika'da sağcı Kontralar ve faşist diktatörlükler lehine muhalefet etmek için kullanan ABD tarafından onaylandı ve uyarlandı. 


Kitabı belirli bir niyetim olmadan okudum, ancak zihnimin gerisinde, kendilerini saf bir şekilde ilerici ve her şeyden önce anti-emperyalist olarak gören belirli Batılı solcu kalabalığıyla sayısız etkileşim yoluyla edindiğim belirsiz beklentiler vardı. Belirtilen anti- emperyalizm, doğal olarak yalnızca ve amansızca ABD dış politikasının yarattığı kötülüklere odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm gelişmeleri, belki de ironik bir şekilde, kampın eleştirmeyi amaçladığı Soğuk Savaş retoriğine benzeyen ideolojik bir prizma aracılığıyla analiz ediyor. Açık olmak gerekirse, Bevins yayınlanmadan önce bazı eleştirilerle karşılaşmış olsa da, çalışmaları ve Endonezya üzerine yaptığı araştırma olağanüstü idi. 


Buna rağmen, Bevins, diğerleri gibi, bu olayları belirli bir şekilde kalıba soktuğunda, belirli benzetmeleri çekip bunları bir şekilde Soğuk Savaş'a yakalanmış bir dizi ülkeye uyarlayınca, sorunlu ve hatta bazen derin bir şekilde ikiyüzlü hale geliyor. Sonuç olarak ortaya çıkan, tanımlanmış bir "kötü" adamla - ABD - ve "iyi" bir adamla - Sovyetler Birliği - ilerici ve sosyalist bir ütopya değil, Sovyetler Birliği, ülke içinde ve sınırlarının ötesinde milyonlarca insanı ezen bir imparatorluktur. 


Soğuk Savaş söz konusu olduğunda Afganistan hakkında konuşmamak neredeyse imkansız. 
Bevins, kendisini Soğuk Savaş'la ilgili tüm meselelerde bir uzman olarak tasvir etmesine rağmen, bundan yalnızca iki kez bahsediyor. Bevins, bir satırda, " Afganistan'da Sovyet birlikleri dokuz yıldır komünist bir müttefiki desteklemeye çalışıyordu, Moskova güçleri geri çekildi, CIA destekli İslamcı köktendinciler fanatik bir teokrasi kurdu ve Batı dikkatle bakmayı bıraktı" diye yazıyor. 


Bevins, Afganların Sovyet güçlerinin çizdiği on yıl süren işgalin bu yorgun ve aldatıcı analizinde yalnız değil. Bu tür açıklamalar, Batı siyasi solunun büyük bir bölümünde, muhtemelen özellikle ABD'de, ama aynı zamanda anaakımda ve aşırı sağ arasında da yaygındır. Kısa süre önce CIA, ünlü Stinger füzelerinin kullanımıyla ilgili bir tweet 

paylaştı: “ABD tarafından tedarik edilen Stinger füzeleri, genellikle mücahit olarak bilinen Afgan gerillalarına Afganistan üzerindeki kontrollerini güçlendirmek için Sovyetler tarafından konuşlandırılan korkunç Mi-24D savaş helikopterlerini imha etme yeteneği verdi. " Tweet, sol eğilimli ideologlar, çoğu zaman muhabirler, yazarlar veya akademisyenler arasında, olağan kusurlu mecazlarla karşılık bulan bir tepkiye neden oldu. 
Mecazlar, belki de bilmedikleri için ve bilinçsiz bir şekilde, oldukça kuru bir şekilde, komplo 


teorileriyle eşleştirilmişti, kendilerinin de muhalefet etmeye yemin ettikleri aynı İslamofobik ve ırkçı köklerle destekleniyordu. 


Çoğu zaman, bu yorumcuların çoğunun, son kırk yılda Afganistan'ı rahatsız eden olaylar hakkında temel bilgilerden bile yoksun olduğu aşikar hale geliyor. Dahası, belirli olayları ideolojik bir prizma aracılığıyla analiz etme iddiaları, genellikle eldeki konuların karmaşıklığına aşina olmadıklarını gizlemek için kullandıkları bir örtüdür. Nihai ürün, genellikle bir kez daha iyi ile kötü, kötü ve doğru arasında özenle tanımlanmış çizgilerle büyük, Batı merkezli bir masaldır. Açıkça söylemek gerekirse, bu gerçek bir analiz değil. 


Bu nedenle ideolojik temelli analiz, CIA'nin El Kaide ile eşanlamlı olan mücahitleri finanse ettiğini ve böylece 11 Eylül'ü mümkün kıldığını gösteriyor. Sovyetlere direnen Afgan özgürlük savaşçıları, aynı şekilde ya Taliban ya da El Kaide'dir; birbirinin yerine kullanılan iki etiket, yalnızca iki grup arasındaki ayrımı değil, aynı zamanda Taliban'ın 1990'ların ortasında, ondan on yıl sonra kurulduğu gerçeğini de görmezden geliyor. Sovyetler geri çekildi. Bu özgürlük savaşçıları tipik olarak Nikaragua Kontralarına eşit, korkunç, ağır sakallı Doğulular olarak rol aldılar. Kabil merkezli, Sovyet tarafından kurulan Komünist diktatörlük, aslında kötü emperyalistler tarafından devrilen meşru, ilerici bir hükümetten başka bir şey olarak gösterilmiyordu. 


Aslında işler daha karmaşıktı. 


Nisan 1978'de, resmi olarak Afganistan Halk Demokratik Partisi (PDPA) olarak bilinen Afgan komünist partisi, sözde Saur devrimi olarak kutlanan kanlı bir darbe yaptı. 
Afganistan'ın otoriter cumhurbaşkanı ve cumhuriyetin kurucusu Muhammed Davud Han'ı 18 
aile üyesiyle birlikte öldürdüler. Kısa bir süre sonra, diktatöre dönüşen gazeteci Noor Mohammad Taraki ve Columbia Üniversitesi'nden eğitimli bir öğretim üyesi olan karizmatik çırağı Hafizullah Amin, tiranlık kurallarını uygulamaya başladılar. 


Kısa bir süre içinde on binlerce masum Afgan, Taraki rejimi tarafından hapsedildi, işkence gördü ve idam edildi. Daha sonra Komünistlerin kötü şöhretli işkence cehennemine dönüşecek olan Kabil'deki Pul-e Charkhi hapishanesi aşırı kalabalık hale geldi.. Rejim - büyük Sovyet desteği sayesinde - binayı genişleterek birçok Afgan entelektüel ve siyasi aktivist için bir mezarlığa dönüştürürken, din ve kabile liderleri acımasız bir güçle hedef alındı. Öğrenciler, köylüler ve işçiler bile güvende değildi. Komünistlerin elindeki korkunç kaderlerine yenik düşenlerin çoğu, sırf günde beş kez dua ettikleri, herhangi bir dindarlık belirtisi gösterdikleri, bir dereceye kadar güçlü ve etkili insanlar oldukları veya iktidardaki toplu katliam rejimini eleştirdikleri için hedef alındılar. 


Taraki güçleri daha sonra ülkenin batı kesiminde, Kabil'deki yetkilileri korkutan komünizm karşıtı bir ayaklanmanın ardından 25.000 kadar Afgan sivilin öldürüldüğü ülkenin batı kesiminde Herat katliamını gerçekleştirdiler. O zamanki Komutan Shahnawaz Tanai gibi faillerinden bazıları hala yaşıyor, hiç mahkum edilmediler ve bugün Kabil'de serbestçe dolaşıyorlar. 


O döneme ait birçok toplu mezar hala kayıptır; aile üyeleri kurbanların cesetlerini aramaya devam ediyorlar. 


Afgan tarihinin ülke çapında neredeyse her Afgan'ı etkileyen bu korkunç bölümünün çoğu yanlış anlaşılıyor; egemen anlatılara pek uymuyor. Birçoğu hala 1970'lerde ve 1980'lerde 


Afganistan'ın "liberal", "ilerici" ve ''modern"' olduğuna inanıyor, çünkü şehirli seçkinler arasında alkol tüketimi yaygındı ve kadınlar istedikleri gibi giyinmekte özgürdü. Bununla birlikte, Kabil'in liberal bir sığınak olarak bu tür tasvirleri, Kabil'deki Komünist rejim ve Moskova'daki destekçileri tarafından yürütülen propaganda kampanyasının bir parçasıydı. 
PDPA ve onun Sovyet destekçileri, Afgan köylerinde ve rejimin işkence zindanlarında tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanırken bile kadın haklarını ve laikliği desteklediklerini iddia ettiler; Esad rejiminin şu anda Suriye'de yaptığı gibi. 


Taraki rejimi ideolojik bir müttefik olmasına ve Moskova'dan ağır mali destek almasına rağmen, Politbüro Afganistan'daki durumdan endişelenmeye başlamıştı. Deneyimli gazeteci Steve Coll'un bir zamanlar Taraki'yi tanımladığı gibi, "kendine özgü büyük öğretmen" bir fanatikti ve Lenin misyonunda olduğuna inanıyordu. Moskova'daki patronlarına, “devrimin düşmanlarına” karşı Kızıl Terörün gerekli olduğunu vurguladı. Ek olarak, Taraki'nin Khalg (kitleler) fraksiyonu ve Amin ile Parcham (sancak) fraksiyonu arasındaki iç anlaşmazlıklar artmıştı. İlki, esas olarak, sosyalizmi aşırı milliyetçi görüşlerle karıştıran Taraki ve Amin gibi kırsal alanlarda kökleri olan Peştunların hakimiyetindeyken, ikincisine hem Peştun hem de Peştun dışı sınıflardan şehirli erkekler ve kadınlar egemen oldular. 


Bu bölünmelerin bir sonucu olarak, birçok Parchamis hapsedildi veya ülkeyi terk etmeye zorlandı. 1979'un başlarında Taraki, kendi koruyucusu Amin tarafından öldürüldü. Ülkenin dört bir yanındaki toplu hapis ve cinayetler arttı. Rejime karşı direniş şiddetlendikçe yüz binlerce Afgan mülteci oldu. Birçoğu rejim karşıtı direniş gruplarına katıldı ve çeşitli partiler ve hareketler içinde çoğu zaman önde gelen din adamları veya İslamcı figürlerin önderliğinde mücahit savaşçı oldu. 


Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hikmetyar, Abdul Rab Resul Sayyaf ve Ahmad Shah Mesud gibi bu liderlerin çoğu Müslüman Kardeşler'in ideolojisini takip ediyorlardı ve hükümet karşıtı duruşları Davud Han dönemine dayanıyordu. Hatta 1970'lerde kötü şöhretli Pakistan istihbarat servisi ISI'den darbe yapmak için eğitim aldılar. Ancak asla başarılı olamadılar. Kendilerini yeterince İslami olarak gören Afgan toplumunda, kendi konumlarının ve ideolojilerinin genel olarak zayıf olması, kendi birlik eksikliklerini daha da kötüleştirdi. 
İslamcıların aksine, PDPA'nın gelişen bir stratejisi vardı. Afgan ordusunun büyük bir bölümüne Moskova'da askeri eğitim ve öğretim gören ve Afganistan'a döndükten sonra partiye katılan şahıslar hakim oldu. 


Son olarak, ABD'deki çalışmaları sırasında ironik bir şekilde radikal bir Marksist olan Amin, genç Afganların beyinlerini yıkamak için Kabil'deki Dar-ul-Mualimeen'de öğretmen olarak görev yaptı ve burada genç öğretmenleri sosyalist ideolojiyle aşılanmış kırsal köylerine geri göndermeden önce eğitti. Üç yıl sonra, 1955'te Amin, başka bir öğretmen yetiştirme kurumu olan Kabil'deki İbn Sina Lisesi'nin müdürü oldu ve burada genç öğrencilerini radikalleştirmeye devam etti. Onların birçoğu daha sonra Afgan Komünist rejiminin çok önemli bir parçası olacaktı. 


Sovyetler Birliği, Noel Arifesi 1979'da Afganistan'ı işgal etti. Amin, Sovyet Spetsnaz (özel kuvvetler) tarafından öldürülürken, bir Parchami olan Babrak Karmal, Moskova'nın kukla hükümdarı olarak atandı. Bu, CIA müdahalesinin işgali kışkırttığına dair yaygın ve çağdaş inancın tersine gerçekleşmişti. Bazı kaynaklara göre ABD hükümeti, Sovyet işgalinden birkaç ay önce mücahit isyancılara yardım etmeye başladı. Yine de askeri müdahale, Kabil'deki müttefik Komünist rejimin eylemlerinin doğrudan bir sonucuydu; acımasızlığı Afganistan'daki komünist yönetimi istikrarsızlaştırmakla tehdit etti ve Sovyetler Birliği'nin 


güney ve potansiyel olarak değişken sınırında sorunlara neden oldu. İşgal hiçbir şekilde asilere bağlı değildi. Bugün bile, Amin'in bir Sovyet müdahalesini kışkırtmak için kasıtlı olarak hasara yol açan bir CIA elemanı olduğuna dair kanıtlanmamış söylentiler var. 


Adil olmak gerekirse, PDPA içindeki tüm Afganlar Daoud Khan'a karşı darbeyi desteklemedi. 
Bazıları muhtemelen Sovyetlerin askeri istilasını hayal etmemişti. Parcham hizbine liderlik eden ve yoldaşlarının kanlı devrim çağrısında bulunmasından birkaç gün önce esrarengiz bir şekilde öldürülen Mir Ekber Khyber böylesi önemli bir kişiydi. 


Bütün bu olaylar, birçok Afgan'ı, çoğunlukla komşu Pakistan'daki mülteci kamplarında örgütleyen mücahit gruplarının kucağına koşmaya yöneltti. Afganistan aydınlarının Komünist rejim tarafından kitlesel olarak katledilmesinin neden olduğu siyasi boşluğu doldurmuşlardı. 
Ancak, burada birçok gözlemcinin yaptığı bir sonraki acayip "'hata"' ortaya çıkıyordu. 


Bu gruplar birleşmekten uzaktı ve İslami yelpazede farklı ideolojileri izlediler. Hiçbirinin El Kaide ile hiçbir bağlantısı yoktu, ki bu çok daha sonra sözde Afgan Araplardan oluşan radikal bir parçalanmış grup tarafından oluşturulmuştu. Bu Afgan Araplar, 1984 yılında Peşaver'de Afgan Hizmetleri Bürosu olarak da bilinen Maktab al-Khidamat'ı kuran Filistinli İslamcı lider ve ideolog Abdullah Azzam'ın takipçileriydi. Usame bin Ladin savaşa çok daha sonra katıldı ve hiçbir zaman doğrudan CIA'den silah veya eğitim almadı. 


Mücahidler, ABD, Batı Avrupa müttefikleri, Pakistan, İran, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri dahil olmak üzere bir dizi farklı ülke tarafından desteklendiler. Bununla birlikte, kötü şöhretli Cyclone Operasyonu da dahil olmak üzere bu destek, esas olarak Başkan Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından tasarlanan, CIA'nın yurtdışındaki en büyük gizli operasyonlarından biri olmasına rağmen, çok abartıldı. 1980'de Carter yönetimi mücahitlere 30 milyon dolar yardım sağladı. Başkan Ronald Reagan döneminde, Washington'un mali desteği 1987'de 630 milyon dolara yükseldi. Bu yıllarda, mücahitlerin yıllarca sahada önemli bir destek olmadan savaşması nedeniyle yüz binlerce Afgan öldürüldü. 


Bu yıllardaki birçok Afgan gazisinin hatırladığı gibi, büyük miktarda yardım, ülkeyi Sovyet işgalinden kurtarmak için yatırım yapmak yerine doğrudan liderlerinin cebine girdi. 
Mücahidler, zalimlerin, Sovyet işgalcilerinin ve onların Afgan Komünist müttefiklerinin, toplu katliam ve işkence kampanyasıyla tüm köyleri yok etmek ve olabildiğince çok insanı muhalif olmaktan vazgeçirmek için en acımasız yöntemleri kullandıkları bir savaşı kaybediyorlardı. Bu, Afgan rejiminin sırtında yalnızca milyarlarca dolarlık kaynağa değil, aynı zamanda dünyanın o zamana kadar gördüğü tartışmasız en gelişmiş askeri makineye sahip olduğu zamandı. 


CIA olsun ya da olmasın, Afganistan'daki Sovyet savaşı soykırımcıydı. 1986 tarihli Birleşmiş Milletler raporuna göre, yalnızca Ocak ve Eylül 1985 arasında 33.000 Afgan sivil öldürüldü, bunların büyük çoğunluğu Sovyet Ordusu ve Kabil'deki müttefiklerinin kontrolü altındaydı. 
Rapor, isyancıların da yüzlerce sivili öldürdüğünü belirtmişti, ancak bu, on binlerce kişiyi öldüren organize ve sofistike Sovyet şiddetiyle karşılaştırılamaz. Rapor ayrıca, Kabil'deki Komünist rejimin ve Moskova'daki destekçilerinin sivillere işkence ve toplu katliamlar konusunda kasıtlı bir stratejiye sahip olduğunun altını çizmişti. Doğal olarak, ABD aracılığıyla silahlı cihadı destekleyen okul kitaplarının dağıtılmasından ziyade Afgan toplumunun geniş kesimlerinin radikalleşmesine yol açan bu korkunç zulümlerdi. 


Bu olaylar olurken, Batılı solcular ve sözde barış eylemcileri işgalcilerin yanında yer aldı ve bazı önde gelen isimler Afganları insanlıktan çıkarmaya başladı. İrlandalı gazeteci ve solcu ikon Alexander Cockburn, Afganistan hakkında açıkça şunları söyledi: “Hepimiz bir gün gitmek zorundayız, ama Tanrı'ya dua edin, Afganistan'ı geçmesin. Boş zamanlarında batılı dünyaya nüfuz etmek için gelmiş geçmiş en kötü sanat ve zanaatlardan bazılarını yapmış olan, ağza alınamaz insanlarla, koyun tüylüleriyle ve kaçakçılarla dolu, ağza alınamaz bir ülke. Rus kuklasının yönetiminde secde edenlere sempati duymuyorum, ama bir ülke tecavüzü hak ettiyse, bu Afganistan'dır. Orta Çağ gibi görüşlere sahip barbar etnik gruplarla dolu dağlardan başka bir şey değildir ve aynı zamanda anlatılamayacak kadar acımasızdır da." 


10 yıl süren işgal 2 milyon Afgan'ın ölümüne yol açtı. Afgan toplumu, bu savaşın acımasızlığı 
nedeniyle ağır bir şekilde travma yaşamaya devam ediyor, bu da hiçbir sol partinin adil bir demokratik seçimde en azından birkaç on yıl daha şansına sahip olamayacağını açıklayabilir. 
Böyle bir parti, son derece İslami bir toplumda kendisini asla "Komünist" olarak adlandırmayan, kendisini "Sosyalist" veya "'solcu"' olarak damgalamayı tercih eden PDPA'nın geçmişteki suçlarıyla ilişkilendirilebilir. 


ABD'nin Stinger füzeleri, daha büyük Afgan hikayesinin sadece küçük bir parçasıydı, ancak hayat kurtarmada çok önemli hale geldi. Bazıları için, tüm köyleri, sulama kanallarını ve ekilebilir arazileri yok eden ve binlerce Afgan'ı kitlesel yıkıma uğratan Sovyet helikopterlerinin barışçıl protestolar veya tamamen siyasi aktivizmle yenilememesi şaşırtıcı olabilir. 


Ailelerin hayatını kurtarmak için bu tür katil makineler imha edilmelidir. 


Mücahidler yıllarca, bir zamanlar sessiz olan Afgan gökyüzünde süzülen, mücahitleri ve sivilleri hedef alan ve öldüren ölüm makinelerini yok etmenin bir yolunu aradılar. Mücahid olduğu iddia edilen müttefikler de dahil olmak üzere dünya bu arayışla ilgilendi. İsyancıları desteklemek için milyonlarca dolar pompalayan Washington, savaştan yoruldu. Brzezinski'nin daha sonra sıklıkla Sovyetler için bir Vietnam deneyimi yaratmaya yönelik sözde Afgan tuzağı olarak tanımlanan planı, gerçeklikten çok efsaneydi. 


Bu hayal gücünün çoğu Amerikan popüler kültürü üzerine inşa edildi. Pek çok insan hâlâ “Charlie Wilson'ın Savaşı”nın ve hatta “Rambo IlI”ün sıkı bir şekilde tarihsel gerçekliğe dayandığına, kısmi veya toptan bir karışımdan değil, köklerinden geldiğine inanıyor. Böylesi bir bilgelik, ABD'nin Soğuk Savaş bağlamında kendi rolünü oynamak yerine Afgan halkının çektiği acılarla gerçekten ilgilendiği inancına da yol açtı. 


1980'lerde mücahitlerin yanında savaşan Afgan Amerikalı gazi Abdul Qadir 

Momand, "Sadece birkaç politikacı bize yardım etmek için gerçek bir irade 

gösterdi" dedi. Taraki iktidara geldikten sonra Momand ABD'ye kaçtı ve kendi ülkesindeki savaşa karşı örgütlenmeye başladı. Savaş kurbanları için tıbbi tedaviler ayarladı. Tatillerinde Sovyetlere ve müttefiklerine karşı savaşmak için Afganistan'a gitti. 80'lerin ortalarında Momand ve diğer bazı Afganlar, Reagan yönetimini uçaksavar silahlarının gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıştı. "Stinger adını biz vermedik. Bu modelleri bilmiyorduk bile. Aslında, köyleri korumak için o Rus helikopterlerini vuracak bir şey istedik.” dedi. 


Momand ve o dönemin diğer gazilerine göre ABD), isyancıların savaşma iradesini fark ettikten sonra Stinger füzelerini teslim etmeye başladı. Bu, 1980'lerin ortasında, Pakistan'ın Durand Line yakınlarındaki Kurram Vadisi'nde, yerel Mangal kabilesinin adını taşıyan Tari Mangal 


yakınlarındaki bir savaş sırasında yeniden ortaya çıktı. Temel bir mücahit lojistik merkezi olarak hizmet ediyordu. Momand, 1986-1989 yılları arasında Afgan mücahitlerin ABD'den 
500 Stinger füzesi aldığını söyledi. Diğer bazı kaynaklar, sayının çok daha yüksek olduğunu 
iddia ederek, 2.000 ila 2.500 Stinger'in Afgan asilere ulaştığını belirtti. "Sovyet helikopterlerine karşı oyunun kurallarını değiştirdiler. Sonrasında Sovyetler birçok bölgeye saldırmayı bıraktılar. Savaşın son aşamasına muhtemelen çok geç geldiler, ancak füzeler Afganların hayatlarını kurtardı.” diye hatırlıyor Momand. 


ABD ve Sovyet veya Rus hesapları, Stinger'ın kullanımına ilişkin farklı görüşleri paylaştılar. 
İlkinin çoğu etkisini “açık” olarak tanımlarken, ikincisi, bariz nedenlerden ötürü Stinger'a çok az önem verdi. 


Yıllar sonra, Sovyetler Afganistan'dan çekildikten ve ülke, eski komünistlerin farklı fraksiyonlarla oportünist olarak müttefik olduğu mücahit grupların tümü olmasa da bazı büyük grupların hakim olduğu bir iç savaşa girdikten sonra, ABD Stinger'leri geri almak için bir kampanya başlattı. Afgan halkının kaderinden çok füzelere ilgi gösterdiler. 


Böyle bir sahne Coll tarafından 1996'da Kabil'in kuzeyindeki Panjshir Vadisi'nde bir CIA görevlisinin eski mücahit Mesut ile karşılaşması şeklinde anlatılmıştı. Doğal olarak, bu noktada birçok füze kayıptı. Çin ve İran bunların bir kısmını çeşitli mücahit komutanlarıyla karaborsa anlaşmaları yoluyla almıştı. Bununla birlikte ve bir kez daha birçok inanışın aksine, ne El Kaide ne de genel olarak Afgan Araplar herhangi bir Stinger füzesine sahip değildi. 
Bununla birlikte, 1990'larda Afganistan'ın durumunu değerlendirdikten sonra ABD, uçaklarının ve helikopterlerinin mücahitlere tedarik ettikleri Stinger füzelerine karşı savunmasız olacağından korktu. 


Afgan perspektifinden bakıldığında, Washington'un Afganların acı çekmesine hiçbir zaman gerçek bir ilgi duymadığı doğrudur. Aksi takdirde ABD, Demir Perde'nin düşmesinden sonra meydana gelen olaylara muhtemelen çok daha fazla ilgi gösterecek ya da 1980'lerin sonları yerine savaşın erken döneminde Afgan halkını destekleyecekti. 


Soğuk Savaş devam ediyordu, ABD artık kendisini mücahitlerin yanında bulmuştu. Yine de, çoğu sırf köyleri Kızıl Ordu tarafından bombalandığı için silahlanan Afgan köylülerinin, kendilerini savunmak için silah aldıktan sonra nasıl hissettiklerini hayal etmek gerekir. Bu tür insanların insani gündemleri, özellikle olağan şüpheliler tarafından yapılan, çoğu kez kibirli bir şekilde üretilen soğuk jeopolitik analizler tarafından genellikle göz ardı ediliyor. 


Emran Feroz, 26 Nisan 2021, New Lines 


(Emran Feroz bir gazeteci, yazar ve sivil drone saldırı kurbanları için sanal bir anıt olan Drone Memorial'ın kurucusudur. ) 


BU İSRAİL'E AMERİKAN 'YARDIMI' DEĞİLDİR; BU HARAÇTIR 
Seçkin Deniz, 13.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, İsrail ile müzakerelerde Filistin müzakere ekibine tavsiyelerde bulunan uluslararası avukat John V. Whitbeck'e aittir ve ABD'nin her yıl İsrail'e 'yardım' adı altında ödediği paralara odaklanmakta ve yıllık 


minimum 3,8 Milyar Dolar'ın 'yardım' değil 'haraç' olduğunu ifade etmektedir. John V. 
Whitbeck'in, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popüler algı ve söylem, ABD hükümetinin İsrail'e ödeme taahhütlerinin muhtaç bir ulusa "yardım" dan ziyade egemen bir güce haraç teşkil ettiğini kabul edecek şekilde dönüştürülebilirse, Amerika'nın uzun zamandır gecikmiş olan bağımsızlık ilanı ve dünyada daha yapıcı ve onurlu bir Amerikan rolü için bir miktar umut olabilir." şeklindeki yaklaşımı, İsrail'in her türlü işgal, terör, katliam, insan hakkı ihlalleri ve uluslararası hukukun hiçe sayılması özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelmektedir. ABD, siyonist âmirlerinin emirlerini yerine getiren başkanlar tarafından idare edildiği sürece İsrail'e haraç ödemeye devam edecektir. 


İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail apartheid yönetimi ve zulmü ve Kudüs'te devam eden İsrail zulmü hakkındaki son raporunun ardından, yavaş yavaş büyüyen bir avuç cesur Amerikalı politikacı, Başkan Biden'ın, İsrail'in herhangi bir davranışında İsrail'e Amerikan “yardımını” koşullandırmanın “kesinlikle çirkin” olacağına dair kamuoyuna yaptığı açıklamaya meydan okumaya ve böylesi bir "yardımın" gerçekten de, en azından bir dereceye kadar, İsrail'in insan haklarını, uluslararası hukuku ve Amerika tarafından sağlanan silahların kullanımına ilişkin Amerika'nın yasalarını ihlal etmesine koşullanması gerektiğini iddia etmeye cesaret ediyor. 


Fotoğraf Kaynağı: jagian - CC BY 2.0 


Bir avuç Amerikalı politikacı tarafından insan haklarına ve uluslararası hukuka ilkeli destek konusundaki bu mütevazı eğilim cesaret verici görülmekle birlikte, ABD hükümetinin İsrail'e yaptığı ödemeleri - Başkan Obama tarafından kabul edilen ve kaçınılmaz olarak çok sayıda eklenti ile tamamlanan şu anda yıllık minimum 3,8 Milyar Dolar müzakere edilmiş ve önümüzdeki on yıllık ödeme döngüsü için ayrılmıştır - "yardım" olarak nitelendirme geleneği de sorgulanmalıdır. 

İsrail fakir bir ülke değil. En son BM sıralamasında, 46.376 $ 'lık kişi başına düşen GSYİH, onu 193 üye devlet arasında Almanya (20.), Birleşik Krallık (24.), Fransa (26.) ve Suudi Arabistan'ın (41.) önünde 19. sırada yer almasını sağlıyor. 


ABD hükümetlerinin İsrail hükümetleriyle müzakere ettiği ve İsrail'e ödemeyi taahhüt ettiği garantili ödemeler, İsrail'in paraya ihtiyacı olduğu için müzakere edilmiyor ve ödenmiyor. 


Amerikan teslimiyetinin ve itaatinin alenen tezahürleri olarak müzakere ediliyor ve ödeniyor. 


Bu tür ödemeler için doğru ve uygun kelime "haraç-tribute" olup sözlük tanımı "bir devlet veya hükümdar tarafından diğerine periyodik olarak, özellikle de bağımlılık işareti olarak yapılan bir ödeme" anlamına geliyor. 


İsrail 1967'de, uygun bir şekilde adlandırılan USS Liberty'ye saldırdığından, 34 Amerikalıyı öldürdüğünden, 171 kişiyi yaraladığından ve gemide 821 roket ve makineli tüfek deliği açtığından ve Başkan Johnson, gerçek bir teslimiyet oluşturan örtbas emri verdiğinden beri, ABD hükümeti İsrail'den emirler alıyor ve İsrail'e haraç ödüyor, bunun sonuçları Amerika'nın itibarı ve dünyadaki rolü için salt paradan çok daha maliyetlidir. 


Nitekim, Amerika'nın İsrail ile ilişkisi, insan hakları veya uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle beğenmedikleri için diğer ülkeleri suçladığında Amerika Birleşik Devletleri'ni her türlü güvenilirlikten yoksun bırakmaktadır. 


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popüler algı ve söylem, ABD hükümetinin İsrail'e ödeme taahhütlerinin muhtaç bir ulusa "yardım" dan ziyade egemen bir güce haraç teşkil ettiğini kabul edecek şekilde dönüştürülebilirse, Amerika'nın uzun zamandır gecikmiş olan bağımsızlık ilanı ve dünyada daha yapıcı ve onurlu bir Amerikan rolü için bir miktar umut olabilir. 


John Whitbeck, 12 Mayıs 2021, Counter Punch 


(John V. Whitbeck, İsrail ile müzakerelerde Filistin müzakere ekibine tavsiyelerde bulunan uluslararası bir avukattır. ) 


RUSYA'NIN AYI EKONOMİSİ- RUSSİA’S BEAR ECONOMY- 


Seçkin Deniz, 11.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington Atlantik Konseyi kıdemli araştırmacısı Anders Aslund'a aittir ve Devlet Başkanı Putin liderliğindeki Rus Ekonomisindeki küçülmeye odaklanmaktadır. Tipik sömürgeci Amerikan liberalizminin dilini kullanan analistin, kendilerinin neden oldukları ekonomik ve siyasi çöküşlerin sonuçlarının hesabını yerel siyasetçilere kesmesi, kendilerini değil yerel kukla siyasetçiler ve finans kurumları-bankalar aracılığı ile saldırdıkları ülkelerin liderlerini ve yönetişim biçimini yargılaması dikkat çekicidir. Batı'nın finans çetelerinin sömürü sistemlerini bozan Putin ve Putin'e benzer kanlı emperyal hedefleri olmayan Erdoğan gibi liderleri başarısız olarak gösterme çabaları tiksinti verecek kadar yanlı ve saldırgandır. Analist kendisi gibi düşünmeye IMF'i eleştirmesi de ilginçtir. Benzer eleştirilerin Erdoğan'a da yöneltildiği göz önünde tutularak okunması gereken bu analizin temel gerekçelerinin ne kadar zayıf olduğunu görmek gerekmektedir. 


Sadece birkaç yıl önce, yatırım bankacıları, değerinin düşük olduğunu ve yükselmeye mahkum gördükleri gelişmekte olan piyasalarda yükseliş bekliyorlardı. Buna karşılık, küçük bir toparlanma yaşadıktan sonra, Latin Amerika, eski Sovyetler Birliği, Orta Doğu ve 
Afrika'daki büyüme oranları, neredeyse durgunluğa geri dönüyor. Bu bağlamda Rusya, 2014 
yılından bu yana gerçek bir büyüme kaydetmemiş olan bir öncüdür. 


Eski bir Sovyet deyimine göre, tarım dört sorundan muzdariptir: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Aynı mantığı izleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sağlıksız ekonomik politikalar ve Batı yaptırımları kimsenin suçu olmamasına, kendi hatası olmasına rağmen, ülkesinin sıkıntılarından "dış güçleri" - en azından küresel petrol fiyatlarını değil - suçluyor. 


Orta ve Doğu Avrupa'da ekonomik bir ayrışma olması tesadüf değil. Avrupa Birliği'ne katılan ülkeler ekonomi yönetimlerini geliştirdiler ve bu ülkelerde GSYİH Batı Avrupa ile yakınlaşmaya başladı. 2014 ve 2019 yılları arasında Macaristan, Polonya ve Romanya sırasıyla yıllık ortalama % 3,9, % 4,1 ve % 4,7 oranında büyümüştür. 


Bu arada, Beyaz Rusya ve Ukrayna bu dönemde minimum büyüme yaşadı ve Rusya ekonomisi yıllık ortalama % 0,7 oranında büyüdü. Rusya, 2009 yılında Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Türkiye'den daha yüksek kişi başına düşen GSYİH'ya (satın alma gücü paritesi açısından) sahip olsa da, tüm bu ülkeler o zamandan beri onu geride bıraktı. Bugün Ruslar, Rumen ve Türklerden daha kötü durumda olduklarını öğrenince şok yaşıyorlar. AB üye ülkeleri arasında sadece Bulgaristan hala Rusya'dan daha fakir. 


AB tek pazarına olan yakınlığı ile Rusya, sağlam ekonomik politikalar izlemiş olsaydı daha yüksek büyüme elde edebilirdi. Bunun yerine Putin, yozlaşmış ahbaplık ve sistematik kurumsallaştırma yoluyla ülkenin bol insan sermayesini tamamen israf etti. Mahkemeleri ve kolluk kuvvetlerini siyasallaştırdı, özel yatırım ve iş geliştirme için bir ön koşul olan hukukun üstünlüğünün her türlü gerekçesini ortadan kaldırdı. Görünüşe göre Putin, ekonominin Boris Nemtsov ve Alexei Navalny (yakın zamanda hapishaneden hastaneye nakledildi, bildirildiğine göre ölüme yakın) gibi muhalifleri öldürme kabiliyetinden daha az önemli olduğuna inanıyor. 


Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algılama Endeksi, Putin'in kleptokrasisinin derinliğini gösteriyor. 2020'de Rusya 176 ülke arasında 129. sırada yer alırken, Polonya 45., Romanya ve Macaristan 69. sıradaydı. Elbette bu Orta Avrupa ülkelerinin hiçbiri temiz yönetişimin kalesi değildir; ancak fark, bir ülkenin mülkiyet haklarına saygı gösterip göstermemesinde yatmaktadır. 


Güvenli mülkiyet haklarından yoksun ve Batı'nın yaptırımlarına tabi olan Rusya, yalnızca aptalları ve sahtekarları cezbedebilir. 2008-13 ve 2014-19 arasında, ortalama yıllık doğrudan yabancı yatırım girişleri GSYİH'nın % 3,1'inden 96 1,4'üne düştü. 


Putin, 21 Nisan'da Federal Meclis'e yaptığı yıllık hitabında, her zamanki gibi, “makroekonomik istikrarın ve enflasyonu kontrol altına almanın... kesinlikle 

sağlanacağına” söz verdi. Kuşkusuz, yatırım bankaları ve Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın muhafazakar makroekonomik politikalarına sempati ile bakıyorlar. Ülkenin 573 milyar dolarlık uluslararası para rezervine, GSYİH'nın yalnızca % 18'i kadar federal hükümet borcuna ve istikrarlı bir cari hesap fazlasına sahip olması harika değil mi? Gerçekte, makroekonomik istikrar çok az şey ifade eder, çünkü bu yalnızca tutarlı büyümeyi sağlamanın bir yoludur; kendi başına bir son değildir. Herhangi bir hükümetin ekonomi politikasının amacı, vatandaşlarının refahını en üst düzeye çıkarmak olmalıdır. Ancak Putin'in açık amacı, sözde Rus egemenliğini, yani kendi diktatörlük gücünü en üst düzeye çıkarmaktır. 


Yatırım bankacılarının pozisyonu, ilgilerinin Rus tahvillerini satmak yönünde olduğu düşünüldüğünde, biraz anlaşılabilir. Soru, IMF'nin neden aynı fikirde olacağıdır. Fon son zamanlarda dünya çapında daha fazla teşvik sağlamak için mali muhafazakarlıktan 


uzaklaşırken, Rus hükümeti bunun tersini yaptı. Açıkçası, IMF'nin gerçekte neyi temsil ettiğini kararlaştırması gerekiyor. 


Batı yaptırımlarının tırmandırılması, Putin'in kendi ürettiği bir başka sorundur. Rusya'nın 
yabancı para Eurobond'larına 2019'da yaptırım uyguladıktan sonra, ABD hükümeti, 15 
Nisan'da, yetki alanındaki finansal kuruluşların Rus rublesi cinsinden tahvilleri satın almasını yasakladı. Rusya Merkez Bankası, bu tahvil ihraçlarının 1,5 trilyon dolarlık bir 

ekonomide sadece 61 milyar $ civarında olduğu konusunda ısrar ediyor. Ancak bu, ABD politikasının sonuçlarını görmezden gelmek demek. Yatırım bankacıları hala ikincil piyasalarda Rus tahvilleri satın alabiliyor olsalar da, bir sonraki yaptırımların bu alımları hedef alması riskini göz önünde bulundurmaları gerekecektir. 


Dahası, yükselen büyük bir ekonominin devlet tahvillerinde yüz milyarlarca ABD doları tutması normal olsa da, Rusya'nın bu seçeneği yok. ABD yaptırımlarının maliyeti bu yüzden göründüğünden daha fazla. Rusya'nın dolar ile başa çıkamaması, yatırım fırsatlarını ciddi şekilde kısıtlıyor ve büyümesini engelliyor. Bu arada Putin ve aşırı kemer sıkma politikaları sayesinde Rusya'nın yaşam standardı son yedi yılda% 11 düştü. 


Böyle insanlık dışı politikaları biri nasıl övebilir? Ekonomistler genellikle reel (enflasyona göre ayarlanmış) ekonomik büyümeye odaklanırken, yabancı yatırımcılar için önemli olan ülkenin GSYİH'sinin ABD doları cinsinden değeridir. Rusya'nın durumunda bu, üçte 

birden fazla düşüş gösterdi; 2013'teki 2,3 trilyon ABD Doları'ndan (yaptırımlardan önce) 2020'de 1,5 trilyon ABD Doları'na. Mevcut ABD doları cinsinden Rusya borsası, Mayıs 2008'deki zirvesinin sadece % 53'ü seviyesinde. Bu kadar hızlı küçülen bir ekonomide hangi ciddi yatırımcı riske girerdi? 


Rusya'nın 2014 yılından bu yana sergilediği düşük performansın ne kadarı petrol fiyatlarındaki düşüşten, ne kadarı Batı yaptırımlarından ve Kremlin'in kendi büyüme karşıtı politikalarından kaynaklanıyor? Önümüzdeki Atlantik Konseyi raporunda, Maria Snegovaya ve ben, Rusya'nın 2014'ten bu yana potansiyel büyümesinin yılda % 5 olması gerektiğini ve bunun kabaca yarısının - yıllık GSYİH'nın'o 2,5-3'ü - Batı yaptırımlarıyla ortadan kaldırıldığını savunuyoruz. 


Doğru, bugünlerde mücadele eden tek yükselen ekonomi Rusya değil. Ancak hiçbiri mevcut sıkıntılarını benzer düzeyde kendine zarar vermeye borçlu değil. 


Anders Âslund, Washington, DC, 22 Nisan 2021, Project Syndicate 


(Anders Åslund, Washington'daki Atlantik Konseyi'nde kıdemli araştırmacıdır. En son kitabı: Russia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy..) 


AFGANİSTAN'DA BİR NATO TUGAYINA KOMUTA ETTİM. ŞİMDİ AYRILMA 
ZAMANI DEĞİL 


Seçkin Deniz, 07.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Kabil'deki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) Müşterek Komutanlığı (2009-2010) plan dairesi şefi olarak görev yapan ve ardından Uruzgan'daki NATO tugayının komutanlığını yapan, ABD Ordusu'ndan emekli olduktan sonra, Afganistan'da bölgesel güvenlik, ekonomi ve kalkınma konularında aktif 


olarak çalışan Emekli Albay James L. Creighton'a aittir ve ABD-NATO Koalisyon askerlerinin 1 Mayıs-11 Eylül 2021 tarihleri arasında Afganistan'dan tamamen çekilmesine odaklanmaktadır. CIA-Pentagon aracılığı ile kurduğu ve sonra terör örgütleri dediği El Kaide-Taliban arasında dilediği zaman ayrım yapan ve/veya bu ayrımı IŞİD-DAEŞ'le ortadan kaldıran ve sonuç olarak Afganistan'ı can ve mal güvenliğinin olmadığı kaos ve terör ülkesine dönüştürerek çıkarlarını koruyan politikalarıyla ABD, Rusya'yı El Kaide-Taliban'a para vererek Amerikan askerlerini öldürtmekle suçladığı 2020 yılının 29 Şubat'ında Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuş, 1 Mayıs 2021'den birkaç gün önce, Afganistan'dan 'Afgan Halkının Amerikan terörüne karşı direnişine' yenilerek çekilmeye başlamıştır. ABD, Bin Ladin suikastının onuncu yıldönümünde 2001'de işgal ettiği Afganistan'dan çekilirken Afgan hükümeti ve halkı şu soruyu sormaya devam etmektedir: "Afganistan'daki El Kaide'nin kökü neden 

kurumadı?" Afgan hükümeti, haklı olarak Taliban'ın El Kaide ile devam eden bağlarını barış sürecine büyük bir meydan okuma olarak görmektedir. Çünkü El Kaide demek geçmişte sadece CIA-Pentagon demek iken, bugün ilave olarak artık Kremlin-FSB-Çin demektir. El Kaide, Taliban'dan asla farklılaşmadı. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı sözcüsü Rahmatullah Andar: "Taliban, ABD ile El Kaide ve diğer terörist gruplarla bağları koparma konusunda anlaşmasına rağmen, El Kaide hala Taliban'ın savaşçıları arasında 

savaşıyor." Amerikan çıkarları gereği kurulan ve yönetilen, Taliban ve DAEŞ-IŞİD'e dönüştürülen 'El Kaide' insanların derilerine işlenmiş bir damga olarak kullanılıyor; oysa çoğunlukla CIA ajanları El Kaide kılığında Müslüman ülkelerde Amerikan çıkarları için ölüm planları uygulamışlardır. Basın yine El Kaide gibi bir işlevsel araç olma özelliğini korumaktadır; ilgili endişelerin ortasında, CNN televizyonu bir El Kaide yetkilisinin yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da operasyonlara başlayacağını söylediğini aktarıyor. Afganistan bir tür kariyer alanı olarak görüldüğü için Amerikan Ordusu'nun kurmayları bu çekilmeye karşı oluşlarını politik bir perdeyle saklamaya çalışmaktadırlar. Aşağıdaki analiz bu anlamda, Türkiye'de de benzerlerinin bolca bulunduğu 'ahkam kesme makamı'nda olduklarını vehmeden emeklilerden bir albayın ilginç bir 'Afganistan sevgisi ve İstikrar kaygısı'na bürünmüş riyakarlığının açık bir serüvenidir. Bu tartışma ABD'nin ve Avrupa'nın sömürgeci ve kan dökücü acımasız yüzünün net olarak fotoğrafının çekilmesini sağlamaktadır. 


Görünürde, yakın zamanda açıklanan Amerikan ve koalisyon güçlerinin bu Eylül ayında Afganistan'dan çekilmesi hem siyasi hem de kamuoyu açısından çekici görünüyor. Bu yirmi yıllık savaşta 3.000'e yakın Amerikan ve koalisyon üyesi insan ve on binlerce Afgan hayatını kaybetti. Taliban'la savaşmak ve Afganistan Hükümeti'nin istikrarlı bir toplum inşa etmesine yardım etmek için bir trilyon dolardan fazla para harcandı. 


Eleştirmenler, yaşamlar ve önemli mali yatırımlar pahasına, amaçlanan hedeflerine ulaşmamış bir çabaya sürekli destek vermeyi haklı göstermenin zor olduğunu savunuyorlar. Dahası, Afgan hükümeti yolsuzluğun olmadığı bir hukukun üstünlüğü sistemini kurmaya çalışırken Taliban ülke çapında nüfuz sahibi olmaya devam ediyor. Ne kadar siyasi açıdan uygun ve görünüşte haklı görünse de, Afganistan'ı hala kritik bir noktada kendi başına bırakmak, çok daha kötü bir duruma yol açabilir ve bu durum Batı güvenliğine daha büyük bir tehdit oluşturabilir. 


Afganistan'ın, bir milyondan fazla Afgan'ın öldürüldüğü Sovyetler Birliği ile on yıllık bir çatışmanın (1979-1989) kanıtladığı üzücü ve sıkıntılı bir yakın tarihi var. Sovyetlerin geri çekilmesinin ardından, bir iktidar boşluğu, Peştun "Taliban"ın ortaya çıkışına neden olan acımasız bir iç savaşla (1992-1996) sonuçlandı. Taliban, Vahhabi doktrinlerinden etkilenen 


kendi şeriat hukuku markası ile sosyal hizmetleri, eğitimi, sağlığı ve diğer devlet işlevlerini feda eden baskıcı bir toplum yaratan, standartların uygulanması için acımasız cezaların ve aleni dayakların idaresi ile noktalanan bir terör saltanatı kurdu. 


Ekim 2001'de Taliban iktidarının sona ermesiyle 1.5 milyondan fazla mülteci İran'a ve iki milyonu Pakistan'a kaçtı. On binlerce Afgan vatandaşı ya öldürüldü ya da aşırı yoksulluk içinde yaşadı, ekonomi harabe halindeydi ve birçok kırsal alanda eğitim seviyeleri neredeyse yoktu. Sovyet işgalinden, şiddetli bir iç savaştan ve korkunç bir Taliban yönetiminden muzdarip olan insanların fiziksel ve duygusal yaraları toplumun her alanında kendini gösteriyor. 


Bu korkunç bölümün sonu, zamanında yapılan çok uluslu bir müdahaleyle geldi. 


2001'den bu yana, NATO, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Japonya ve benzer şekilde motive olmuş diğer ülkeler ve uluslararası örgütleri içeren çok uluslu bir koalisyon, Afganistan'ı yeniden inşa etmek ve bölgeye istikrar getirmek için çözüm arayışında çeşitli roller oynadı. 


Koalisyon çok sayıdaki engel nedeniyle, ilerleme yavaş olmakla birlikte birçok kilit alanda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Daha önce neredeyse var olmayan sağlık hizmetleri 

artık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kapsamının artmasıyla birlikte son 17 yılda istikrarlı bir şekilde ilerliyor" olarak tanımlanıyor ve 2018'de sağlık hizmetlerinin "neredeyse Nüfusun % 87'si iki saat uzaklıkta. " 


Eğitim gelişmeye devam ediyor. Küresel Eğitim Ortaklığı'na göre 2001 yılından bu yana, genel eğitime kaydolan çocukların sayısı (1-12. Sınıflar), özellikle kızların erişimiyle birlikte neredeyse dokuz kat arttı ve okul sayısı 3.400'den 16.400'e yükseldi. 


Güvenlik cephesinde, Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri (ANSF) 352.000'e varan rezervleriyle yaklaşık 288.000 toplam güce sahiptir. Bunlardan yaklaşık 180.000'inin, Kabil'i ve bazı şehirleri Taliban'dan korumak için koalisyon güçleri tarafından tamamen eğitildiği, herhangi bir dönemde hem polisten hem de ordudan temin edilerek savaş görevi için hazırlandığı tahmin ediliyor. 


Yönetişim, kalkınma ve güvenlik gibi alanlardaki ilerleme, eşitsiz olsa da, yine de olumlu yöndeki bir harekettir. Aslında, Afganistan'ın son yıllarda küresel medyada ilk sayfa haberi olmamasının bir nedeni var; çünkü uluslararası koalisyonun gücüyle daha istikrarlı bir ortam oluştu. 


Bu noktada, geri çekilme kararı önemli risklerle birlikte gelir. 


Gerçek şu ki, Taliban, koalisyonun çekilmesinin ardından etkisi büyük olasılıkla artmaya devam edecek geçerli bir güç olmaya devam edecek. Yönetişim, eğitim, kadın hakları, sağlık hizmetleri ve altyapıdaki kazanımlar tehlikeye girecek. Afgan vatandaşlarının güvenliği, Taliban tarafından daha önce 2001'den önce çıkarılan katı yasalara yeniden tabi olabilir. 
Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları, geri çekilmenin önemli insani ve güvenlik zorlukları ve istikrarsızlaştırılmış Afganistan için bir katalizör olabileceğini kabul etmelidir. 


Tarihsel bir öncelik var. 1996'daki Taliban zaferini görmezden gelmek, El Kaide'nin ülkeye ve daha geniş bir bölgeye akınına ve ardından 11 Eylül 2001'de New York ve Washington DC'ye saldırılara yol açtı. 2011'de Irak'tan aniden geri çekilmek DAEŞ'in hızlı yükselişine 


doğrudan katkıda bulundu. Irak ve komşularının istikrarını bozan Irak ve Suriye Devleti (IŞİD) insani krize ve yıkıcı acılara neden oluyor. Koalisyonun Afganistan'dan ayrılması da benzer sonuçlar doğurabilir. 


Gözlemciler, yaşanan ilerlemenin bugüne kadar Afganistan'da yapılan büyük enerji ve yatırımı yansıtmadığını iddia edecekler. Hükümete karşı doğuştan gelen güvensizlik, yozlaşmış uygulamalar, bazen tutarsız ve tereddütlü bir strateji ve sert, az gelişmiş bir ortamın tümü, gerçekleşmemiş beklentilere katkıda bulunmaktadır. 


Afganistan'a Batılı bir bakış açısıyla bakıldığında, tablo son derece sinir bozucudur; Ancak, ülkenin 1979'da işgal edildiğinden bu yana nelere katlandığına ve daha geniş bölge için istikrarsız bir ortam tehdidine bakıldığında, koalisyonun varlığı mantıklı geliyor. 


Bu Eylül'de Afganistan'dan ayrılmak, bugüne kadar elde edilen kazanımları tehlikeye atacak ve ülkelerini yeniden inşa etmeye çalışan binlerce askerin, uluslararası yardım görevlisinin, sivilin ve genç Afganların fedakarlıklarını yararsız hale getirecektir. Karar, ortaya çıkacak şeyin çok gerçek tehditlerine karşı tartılmalıdır; başka bir insani kriz, terör örgütleri 

için güvenli sığınakların genişletilmesi ve Taliban yönetiminin geri dönüşü. 


Ülke ve daha geniş bölge buna hazırlıklı değil ve Birleşik Devletler ve müttefikleri ortaya çıkacak olan sonuçlardan hoşlanmayacak. 


James L. Creighton, 28 Nisan 2021, The National Interest 


(James L. Creighton, Albay ABD Ordusu (Emekli), Kabil'deki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) Müşterek Komutanlığı (2009-2010) plan dairesi şefi olarak görev yapmış ve ardından Uruzgan'daki NATO tugayının komutanlığına atanmıştır. Ordudan emekli olduktan sonra, Afganistan'da bölgesel güvenlik, ekonomi ve kalkınma konularında aktif olarak çalışmıştır. ) 


AFGANİSTAN'IN İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN GERÇEĞİ 
Seçkin Deniz, 06.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, OZY'de "Global Eye: Foreign Affairs Through an Intelligence Lens" başlıklı köşe yazıları yazan ve Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda (SAIS) ders veren CIA'in eski direktör yardımcısı John McLaughlin'a aittir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mayıs-11 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD Ordusu'nun Afganistan'dan tamamen çekilme kararına odaklanarak, bu kararın destekleyicileri ve karşı çıkanlarının gerekçelerini irdelemektedir. 25 Nisan 

2021'de Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller'ın, ülkedeki Amerikan askeri varlığının çekilme sürecini fiilen başlattıklarını duyurmasına rağmen tartışmaların sürmesi ilginçtir. 20 yıllık bir katliam serisini başlatan, bir milyondan fazla Afganlının öldürülmesine ve milyonlarcasının ülkeyi terk etmesine neden olan ve açıkça yenilen ABD'nin artık Afganistan'dan dünyaya terör ihraç edemeyecek olması, kan emici organizatörleri rahatsız etmektedir; ileri sürdükleri bütün argümanlar kendi çıkarlarını koruyamayacak olmalarından kaynaklanmasına rağmen, bugüne dek elde edildiğini ileri sürdükleri kadın haklarının Taliban yönetimince yok edilmesinden kaygılandıklarını 


söylemeleri iki yüzlülüktür. Tartışmaların ABD'nin açık yenilgisini maskeleme amacı güttüğünden kuşku duyulmamalıdır, çünkü ABD, geri çekilirken herhangi bir Taliban saldırısı karşısında askerlerinin yenilgi fotoğrafı vermelerinden korkmaktadır. Türkiye, ABD'nin ve Afgan Hükümeti'nin talebi ile Afganistan Konferansı'nın İstanbul'da yapılmasını kabul etmişti. Taliban'ın 24 Nisan- 4 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Konferansı'na 'Yabancı askerlerin çekilmemesi halinde katılmayacağını açıklamasından sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından konferansı Ramazan sonrasına ve bayram sonrasına erteleme kararı aldıklarını açıkladı: “NATO'nun kararlı destek misyonun ve ABD'nin çekilme kararından sonra acele etmeye gerek yok. Baktık ki ertelemek yararlı olacak. Katar, ABD ve BM ile istişareler yaptık”? 30 Nisan 2021'de Doha'da Taliban, ABD, Rusya, Çin ve Pakistan arasında beş başlıkta yapılan görüşme sonrası Taliban sözcüsü Dr. Nacem'in 

yaptığı açıklama şöyleydi: "Toplantıda Taliban liderlerinin ve üyelerinin kara listeden ve ödül listelerinden çıkarılması, kalan tutukluların serbest bırakılması ve bir dizi başka konu tartışıldı" Afganistan, ABD, Rusya ve Çin'in savaş arenası olmaktan Türkiye'nin kuşatıcı ve koruyucu stratejileriyle kurtulabilir. Bunun için bir ABD tasarımı olan Taliban'ın, meşru Afganistan Hükümeti tarafından kontrol altında tutulması ile mümkün olabilir. Türkiye bunu ABD), Rusya ve Çin'den bağımsız bir şekilde sağlayabilecek kapasiteye ve zemine sahiptir. 


Başkan Joe Biden'ın tüm ABD birliklerini 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan eve getirme kararı, siyasi yelpazede muazzam tartışmalara neden oldu. Görüşler, potansiyel olarak felaket 
“kesip git” kararı olarak gördükleri şeyden öfkelenenler ile askerleri orada tutmanın, zaten 20 
yılı ve birçok hayatı tüketmiş olan kazanılamaz bir savaşı sadece uzatacağında ısrar edenler arasında bölünüyor. Eleştirmenler ve destekçiler neredeyse eşit olarak bölünmüş durumdalar ve her iki taraf da iyi bir iddia ortaya koyabilir, bu yüzden altında yatan gerçeğin ne olduğunu görmek için argümanları geriye doğru saralım. 
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ABD askerleri 11 Eylül 2017'de Afganistan'ın Helmand Eyaletindeki Camp Bost'taki pistte bir helikopterden inerek yürüyorlar. Andrew Renneisen / Getty 


Biden, Afganistan'daki uzun süreli katılım konusunda epeydir şüpheci. Washington'un oradaki El Kaide teröristlerini yenme, Usame bin Ladin'i öldürme ve ülkenin artık onun gibi teröristler için bir sığınak olmamasını sağlama hedefini gerçekleştirdiğini savunuyor. Asla Afganistan'ı birleştirmek için orada olmadığımızı ve bunun "asla yapılmadığını" söylüyor. 


Biden'ın kararına katılanlar, Çin gibi büyük güçlerin rekabetinin teröristlerle ilgili endişelere karşı ağır bastığı bir zamanda Afganistan'ın, her ne kadar onları izlemeye ve baskı yapmaya devam etmemiz gerekse de, öncelik listesinden aşağı çekilmesi gerektiğini ekliyorlar. 
Diğerleri basitçe Amerika'nın Afganistan'da modern bir devletin hakimiyetini sağlamak için gereken süre kadar kalamayacağını savunuyor; öyleyse bunu şimdi kabul edelim. 


Bu argümanların iki ana erdemi vardır. Biri bariz bir şekilde doğrudur: Bin Ladin öldü ve El Kaide artık daha zayıf. Diğer argüman, nadiren kabul edilen bir şeyi gerçekçi bir şekilde tanımlıyor: ABD, dünya çapında her şeyi aynı anda eşit kaynaklar, enerji ve sadakatle yapamayacağı için öncelikler belirlemelidir. 


Biden'ın kararına karşı çıkanların argümanları iki kategoriye ayrılıyor. Birincisi, Afganistan'ın ABD'ye zarar vermek isteyen teröristler için bir kez daha sığınak haline gelmeyeceğine dair kalıcı bir güvencemiz olmadığıdır. Diğeri ise aşırılık yanlısı bir Taliban hükümetinin muhtemelen hükümeti yeniden ele geçirmesi ve aşılamayı başardığımız demokrasinin kırılgan unsurlarını ve insan haklarına saygıyı, özellikle de kadın haklarını ortadan kaldıracak olmasıdır. 


Biden'ın kararı lehine veya aleyhine iddiada bulunmak için kanıt bulunabilir. Afganistan'daki terörist diriliş konusunda şüphe uyandırmak, El Kaide'nin operasyonlarının artık ademi merkeziyetçi olması ve Yemen, Suriye ve Kuzey Afrika gibi yerlerdeki bağlı hücrelerinin bugün Afganistan'da kalandan daha aktif ve başarılı olması gerçeğidir. Başka bir terörist grup olan İslam Devleti (IŞİD-DAEŞ), Afganistan'da hala kanlı saldırılar yapabilir, ancak bu örgüt terörle mücadele operasyonları ile zayıflatılmıştır ve Taliban'a karşıdır. Ve Taliban, Mayıs 2020'de El Kaide ile bağlarını koparacağını söylediği bir barış anlaşması imzaladı. 


Öte yandan, Taliban'ın gerçek niyetini veya çoğu zaman bu huysuz grubun birleşik bir görüşe sahip olup olmadığını bilmenin bir yolu yok. Bu nedenle şüphecilik kesinlikle haklı çıkıyor; özellikle 2020 BM izleme raporunun grubun El Kaide ile hala güçlü bağları olduğunu iddia etmesinden sonra. Mevcut seçilmiş cumhurbaşkanı Ashraf Ghani, Taliban'ı hükümete entegre eden ve seçimlere giden bir çözüm istediğini söylüyor. Ama bunu bir inançtan çok bir umut olarak ifade ediyor. 


Taliban ideolojisinde veya tarihinde hiçbir şey seçimleri desteklememektedir. Güvenilir tahminlere göre Sünni İslamcı hareket 2001'den bu yana herhangi bir zamandan daha güçlü ve ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor ve hükümetin kontrol etmediği yüzde 40'ına müdahalede bulunuyor. Ve gerçek şu ki, ABD ordusu gittiğinde, Washington terörizmi daha uzaktan izlemek zorunda kalacak; bu işe yarayabilir, ancak sahada olduğundan daha az güvenilirdir. Afgan güvenlik güçleri gelişti, ancak ABD lojistiği, ekipman bakımı ve liderlik desteği olmadan, Taliban'a ve terörist hedeflere karşı etkinliklerinin keskin bir şekilde azalması muhtemel. 


İkinci büyük endişe olan insan haklarının mevcut durumuna gelince, Taliban işbirliği içinde çalışacağını ve 2001'den bu yana durumu önemli ölçüde iyileşen kadınlar da dahil olmak üzere medeni haklara saygı göstereceğini iddia ediyor (kadınların yüzde 39'u ortaöğretime kaydoldu. 2003'te yüzde 6 olan parlamentodaki sandalyelerin yüzde 27'si kadınlara ayrılmıştır). Ancak, bir bilim adamının saha araştırması, çoğunlukla yerel Taliban komutanlarının kontrol ettikleri bölgelerdeki eğilimleri tarafından belirlenen karışık bir kayıt buldu; bazıları mütevazı bir şekilde daha liberal bir görüşe sahipken, diğerleri daha önceki Taliban'ın kadın haklarını ciddi şekilde kısıtlama ve şeriattan küçük sapmalar yaşanması halinde onları sert bir şekilde cezalandırma uygulamasına bağlı kaldılar. Kesin olan bahis, iktidardaki Taliban'ın kadınların kazandığı hakların çoğunu geri çekeceğidir; ancak bugün daha iyi bir yaşam deneyimlemiş bir nüfustan kaynaklanacak olan daha fazla direnişle karşılaşacaklardır. 


İngiliz ve Amerikan askerleri, Afganistan'ın Helmand Eyaleti, ANA Kampı Shorabak'da nişancılık becerileri konusunda Afgan Ulusal Ordusu (ANA) askerlerine akıl hocalığı yapıyor. 
(Getty Images aracılığıyla Ben Birchall / PA Images tarafından fotoğraf) 


Tüm çelişkili argümanlara bakmak, beni gönülsüzce görünüm olarak “zaman gösterecek” e yönlendiriyor; yine de tarihe ve 20 yıllık savaş deneyimine dayanarak kötümser olmak açıkça daha kolay. 


Tüm bunları düşünmenin bir başka yolu da uzun vadeye karşı kısa vadeli olandır. Kısa vadede, her şeyin güzel olmayacağını söylemek güvenli bir bahistir. Taliban güçlü ve iyi silahlanmış; seçilmiş hükümet zayıf, yolsuzluk yaygın ve hükümetin güvenlik güçleri mücadele ediyor. Taliban'ın güçlü bir konumdan olabildiğince ileri gitmesini ve başarılı olursa, Taliban istese de istemese de teröristler için daha uygun bir coğrafi ve toplumsal çevre oluşmasını beklemek mantıklıdır. 


Ancak daha uzun vadeli düşünmek için henüz bilmediğimiz çok şey var. Batı'nın varlığı ve katılımı, her yerde mevcut olan yayın ve sosyal medyaya maruz kalma, gençlerin artan eğitimi ve nesilsel değişim nedeniyle 20 yılda Afgan toplumunun yapısı ne kadar değişti? Ve Taliban uluslararası tanınırlık ve çok ihtiyaç duyulan ekonomik yardımı almak için kendini ılımlı hale getirecek mi? Değişim, Taliban egemenliğine karşı daha güçlü bir direniş yarattıysa, yeni bir 
iç savaş biçimini mi alacak yoksa Taliban davranışını yumuşatma becerisi mi olacak? Yoksa 9 
/ 11'den önce olduğu gibi, zorlama ve vahşet her şeyin üzerinde galip gelecek mi? 


Dış ilişkilerde sık sık olduğu gibi, karar vericiler tüm bu sorulara muhakeme, tarih, eksik veriler ve - kaçınılmaz olarak - politikaya dayalı bahis oynamalıdır. Afgan vakası çoğundan daha zor ve Biden en azından karar verdiği için övgüyü hak ediyor. Çünkü dış ilişkilerin diğer demir kuralı, karar vermemenin aslında bir karar olduğudur. Ve genellikle iyi değildir. 


John McLaughlin, 28 Nisan 2021, OZY 


(John McLaughlin, CIA'nın eski direktör yardımcısıdır. OZY'de "Global Eye: Foreign Affairs Through an Intelligence Lens" adlı düzenli bir köşe yazıyor ve Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda (SAIS) ders veriyor.) 


KIZIM SANA SÖYLÜYORUM GELİNİM SEN ANLA: ALABAMA EYALETİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE... 

Çağrı Mert Bakırcı-Çevirmen Ozan Ertekin-1 Mayıs 2014- evrimagaci.org/ 

ABD'nin Alabama eyaleti eğitim müdürlüğü aşağıdaki metni, 1996'nın güz eğitim 


döneminden itibaren eyalet sınırlarında basılacak bütün biyoloji ders kitaplarının başına "uyarı" olarak dahil edilmesini eğitim kurumlarına 1995 senesinde emretti: 


Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü Tarafından Biyoloji Ders Kitaplarına Basılması 


İstenen Mesaj 


Bu ders kitabında, bazı bilim insanlarının bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi canlıların kökenini açıklamak üzere bilimsel açıklama olarak sunduğu tartışmalı bir teori olan evrim 


işlenecektir. 


Canlılık dünyada ortaya çıktığında herhangi bir insan yaşamıyordu. Dolayısıyla canlılığın 


kökeni hakkında yapılan her açıklama gerçeklikten ziyade teori olarak ele alınmalıdır. 


“Evrim” kelimesi çeşitli değişimleri ifade etmek için kullanılabilir. Bir tür içinde gerçekleşen değişimler bunlardan bir tanesidir (Beyaz güvelerin gri güvelere “evrimleşebilmesi” örnek olarak verilebilir). Bu süreç mikroevrimdir ve gözlemlenebildiğinden gerçek sayılabilir. Fakat evrim aynı zamanda, kuşların sürüngenlerden evrimleşmesinde de olduğu gibi bir türün başka bir türe evrimleşmesi olarak da kullanılabilir. Makroevrim olarak adlandırılan bu süreç şimdiye kadar gözlemlenememiştir ve bundan dolayı teori sayılmalıdır. Ayrıca; evrim, yönlendirilmemiş ve rastgele kuvvetlerin canlılığı oluşturduğunu savunan kanıtlanmamış bir 


inanç olarak da kullanılabilir. 


Canlılığın kökeni hakkında cevaplandırılmamış ve bu kitapta bahsedilmeyen çok sayıda soru 

bulunmaktadır. Bunlar: 

Başlıca hayvan türlerinin fosil örnekleri neden Kambriyen Patlaması olarak bilinen bir olayla, anlık olarak ortaya çıkmıştır? 

Sonrasındaki uzun süre diliminde neden hiç yeni ve büyük canlı grupları ortaya çıkmamıştır? 

Neden önemli hayvan ve bitki türlerinin geçiş formlarına ait hiçbir fosil kaydı bulunmuyor? 


İnsanlar ve diğer canlılar vücutlarını oluşturmak için gereken karmaşık “direktifleri” taşıyacak hale nasıl gelmişlerdir? 


Sıkı çalışın ve açık görüşlü olun. Bir gün siz de canlılığın dünyada nasıl belirdiğini 


açıklamaya çalışan teorilere katkıda bulunabilirsiniz. 


Doktora yaptığım üniversitede aldığım bir evrimsel biyoloji dersinde, bu mesajı analiz ederek bilimsel verilere dayanan bir cevap metni hazırlamamız istendi. Aşağıda, hazırlanan cevabın bir kopyasını bulacaksınız. Okumanızın eyalet eğitim müdürlüğünün de düştüğü yaygın hataları görmeniz ve öğrenmeniz açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Görseller ve ara bölüm başlıkları sitemiz üzerinden yayınladığımız çeviri metnine özel olarak eklenmiştir, 


cevabın orijinalinde bunlar bulunmamaktadır. İyi okumalar. 


Alabama Eyaleti Eğitim Müdürlüğü'ne 


Alabama Bilim Eğitimi Müfredatı'nın, eyaletteki tüm bilim ders kitaplarına okuyucuyu uyaran gereksiz ve yanıltıcı bir metin bulundurma zorunluluğu getiren değişikliğinden etkilenerek yazdığınız mesaj, bilimin bağımsızlığı ve özgürlüğü açısından bende derin bir endişe oluşturdu. Bu endişem aslında eğitimli insanların evrim teorisi ve bu teoriyle alakalı doğal seçilim, mutasyonlar ve benzeri doğa kanunlarına şüpheyle yaklaşma ihtimalinden kaynaklanmıyor. Benim endişem, sözüm ona bir eğitim bakanlığı ve onun çalışanlarının ders kitaplarına son derece bozuk, tümüyle gerçek dışı, açık bir şekilde temelsiz ve kasten saptırılmış bir evrimsel biyoloji anlayışıyla yazılan bir metni ekleme olasılığıdır. Bu yüzden bu cevabı evrimsel biyoloji ve onun içerikleri savunmaktan ziyade, yazdığınız mesajdaki argümanlardan anladığım kadarıyla sıkıntılı olduğunuz bu konular hakkında kafanızdaki soru 


işaretlerini gidermek için yazıyorum. 


Genel Değerlendirme 


İzin verirseniz, tüm metni genel olarak değerlendirerek başlamak istiyorum. Mesaj bir bütün olarak okunduğunda, eğitimli birinin ilk dikkatini çekecek şey eğitim müdürlüğünün kanun, teori, evrim gibi çok basit terimleri anlamakta ciddi problemler çektiği olacaktır. Bu terimlerden bazılarının anlamları geçtiğimiz yüzyıllarda çok değiştiği için yaşadığınız sıkıntıları anlıyorum. Üstelik bu terimler toplum camiası ile bilim camiası arasında farklı yönlere “evrimleşti”. Fakat, eğitim politikasını belirleyen isimler olarak, kelimelerin etimolojik evrimini arkasına sığınılacak bir maske olarak göremez, bu maskeyi evrim teorisinin ve insanların türlerin kökeni hakkındaki gerçekleri öğrenme özgürlüğünün altını boşaltmak için kullanamazsınız. Ayrıca modem evrim görüşü hakkında asılsız bir şüphe yaymak gibi bir hakkınız da yok. Bu mesajın Alabama eyaleti sınırlarındaki her biyoloji ders kitabında yayınlanmasını kabul ederek öğrencilerin doğanın gerçekleri hakkında şüphe duymaya koşullanmalarına ve hatta bu gerçeklerden biri olan evrimi otomatik olarak 


reddetmelerine sebep oluyorsunuz. 


Şüphenin bilimsel düşüncenin temel taşlarından biri olduğunu söylememe gerek bile yok. 
Ancak, biyoloji ders kitaplarına böyle bir not ekleyip yer çekiminin sebebini açıklayan çeşitli görüşlerle (ve dolayısıyla fizik kitaplarındaki tek yönlü açıklamalarla) bir sorununuz olmaması ya da elementlerin radyoaktif bozunum olasılığının değişimi hakkındaki çeşitli 


görüşler ve bilinmezler karşısında sorun yaşamamanız dikkatimi çekmektedir. Bu alanlara ait 


farklı konular da çeşitli gizemlere sahiptir (hatta bunlar daha da ciddi gizemlerdir) ve bu yüzden bilim insanları arasında bu konular hala tartışılmaktadır ve henüz bir sonuca varılmamıştır. Ne yazık ki, diğer bilim dallarındaki bu bilinmeyen alanlar sizi pek ilgilendirmiyor gibi görünüyor (örneğin, fizik ders kitaplarına da Büyük Patlama Teorisi 


hakkında benzer bir uyarı eklemeyi düşünüyor musunuz?). 


Bu spesifik örnekleri bir kenara bırakacak olursak, gayet iyi bildiğiniz gibi bilim şüphesiz ki her zaman değişmeye açıktır. Bundan dolayı, spesifik olarak bir konudan dolayı tedirgin olmaktansa bence eğitimciler bilimin neden zamanla değişebileceğini ve diğer kaynaklardansa neden bilimin güvenilir bilginin temel kaynağı olduğunu öğretmeliler. Sonuç olarak; eğer bu metin öğrencileri açık görüşlü olmaya teşvik etmek amacıyla yazıldıysa, bu teşvik tek konu üzerine odaklanmamalı ve öğrencileri her zaman kritik düşünmeye; sadece bilim derslerinde değil hayatlarındaki tüm otoriteleri sorgulamaya yöneltmeli. Dolayısıyla bu yazıyı bir bütün olarak ele alacak olursam, mesajınızı bilimsel düşünce açısından bir skandal ve eğitim 


ahlakına yönelik bir tehdit olarak görüyorum. 


Endişelerim, iddialarınızın detaylarını okuduğumda, satır aralarına gerçeklerle ilgili olarak serpiştirdiğiniz sinsi manipülasyonları görmem sonucunda daha da derinleşti. Bir bilim insanı ve eğitimci adayı, dolayısıyla sizin gelecekteki bir meslektaşınız olarak, yeteri kadar bilgili olmadığınız aşikar olan konularda size yol göstermek benim sorumluluğumdur. Müsaadenizle 


evrimsel biyoloji hakkındaki bilgilerinizi düzeltmeye çalışacağım. 


Evrimin "Tartışmalı" Olduğu Sanrısı ve "Abiyogenez = Evrim" İnadı... 


İlk olarak, evrimin bilim insanları arasında “tartışmalı” bir konu olmadığını ortaya koyarak başlamama izin veriniz. Toplum içerisinde tartışmalı bir konu olabilir ve bu tartışma, muhtemelen gençliğin gerçekleri tam doğru olarak öğrenmesini engelleyen müdahalelerden kaynaklanıyor (örneğin sizin eğitim kurumunuzun müdahaleleri). Öte yandan, eğer bir öğrenci eğitim sisteminin bu engellerini aşıp, örneğin lisansüstü düzeyde akademik bilgiye tam olarak erişebilirse, evrimin polimerizasyon reaksiyonları veya kütleçekimi gibi sıradan bir gerçek olduğunu görebilecektir. Aslında bu gerçeklik akademik makaleler ve hatta bazı bilim 


karşıtı yaratılışçı kaynakların çalışmalarının başarısızlıkları sayesinde kolayca görülebilir. 


1986 yılında 72 Nobel ödüllü bilim insanı, 17 bilim akademisi ve 7 bilimsel topluluk; 


yaratılışçılığın bir bilim olmadığını ve biyoçeşitlilik ile türleşmenin tek bilimsel açıklamasının 


evrim olduğunu yayımladı. 1987 yılında yapılan bir istatistik araştırması, toplamda sadece 
700 bilim insanının evrimi dünyadaki biyoçeşitliliğin nedeni olarak görmeyi reddettiğini 
gösteriyor. Önemli bir bilim destekçisi olan Brian Alters'ın 1991'de yazıya döktüğü bir araştırmaya göre ise bilim insanlarının %99.9'undan fazlası evrimi bir doğa gerçeği olarak görüyor. Aynı yıl Gallup'un başka dallardan bilim insanları dahil ederek de yaptığı araştırmaya göre ise sadece “05'lik bir kesim evrimi reddediyor. Ayrıca, 2005 yılının Ekim ayında 70.000 Avusturalyalı bilim insanı yaratılışçılığın okullarda okutulmaması gerektiğini 


duyurdu. 


Benzer şekilde; 130.000 bilim insanı, 262 bilim akademisi ve dünyanın çeşitli yerlerinden 
toplamda yaklaşık 10 milyon üyeye sahip olan ve aynı zamanda Dünya'nın en prestijli 2 
makale dergisinden biri olan Science'ı çıkaran Amerikan Bilimin İlerleyişi Birliği (American Association for the Advancement of Science), evrimin insanların ve diğer canlıların kökenini açıklamak için kullanılabilecek tek bilimsel teori olduğunu belirten sayısız rapor yayımladı. 
2009 yılında Pew Araştırma Şirketi tarafından yaptırılan ankete göre ise bilim insanlarının 
“o97'si insanların ve diğer türlerin evrimleştiğini kabul ediyor. Bu insanların 9687?si ise evrimin herhangi bir olağanüstü olaya maruz kalmadan gerçekleşen doğal bir süreç olduğunu 


düşünüyor. 


Science 


AAAS 


Amerikan Bilimin İlerleyişi Birliği (American Association for the Advancement of Science), aynı zamanda Dünya'nın en iyi 2 akademik dergisinden biri olan Science dergisini de çıkarmaktadır. 


Bilim insanlarının bu net tavırları bir yana, bilim karşıtlarının başarısızlıkları da evrimin bilim camiasındaki gücünü yansıtmaya yetmektedir. Yaratılışçılığın yumuşatılarak şekil değiştirilmiş hali olan akıllı tasarım (muhtemelen oldukça yakından tanıyorsunuzdur) görüşünün tüm Dünya'daki baş destekçisi Keşif Enstitüsü bile, yaptığı sonuçsuz ve başarısız çalışmalarla, tüm çabalarına rağmen evrime karşı bir kamuoyu oluşturacak kadar bilim insanı bulmanın neredeyse imkansız olduğunu göstermiş oldu. Yıllar boyu evrim karşıtı bir paragrafı 


tüm dünyadaki bilim insanlarından, o paragrafa destek olanlara, dolayısıyla "evrim karşıtı 


bilim insanlarına" imzalatma çabaları başarısızlığa uğradı ve dünya çapında sadece 700 
imzaya ulaşabildiler (tam da araştırmaların öngördüğü gibi). İlginç bir şekilde, söz konusu paragrafta evrimin reddedilmesinden açık bir şekilde söz etmiyorlardı; bunun yerine sadece onun şüpheci bir yaklaşımla incelenmesinden bahsetmişlerdi. "Yeterli kanıt olmadığı" iddiasına ve "daha çok incelenmesi gerektiği" görüşüne de bir miktar değiniliyordu. Yani imzalanan metin aslında sinsice, üstü kapalı bir şekilde oluşturulmuş ve art niyetli biçimde yönlendirilmiş bir metindi (bir an için sizin yayınladığınız metnin, bu enstitünün metninin yeniden ifade edilmiş bir versiyonu olduğu izlenimine kapıldım ama eminim bu benim 


hatamdır). 


Dolayısıyla, metni o haliyle okuduğunuzda, çalışmayı yürüten söz konusu organizasyonun bu isimleri yayınlayarak "Darwin'i Reddeden Bilim İnsanları" (Dissent From Darwin) başlığıyla yayınlayacak oldukları gerçeğini bilmeseydim, bu paragrafı neredeyse ben bile ımzalayabilirdim. Nihayetinde tüm bilim sahalarındaki araştırmalara şüphecilikle yaklaşmak gerekir; bu, bilimsel araştırmalarda hataya düşmemizi önleyici en temel özelliktir. Sayısız örnek arasından seçilmiş olan bu birkaç temel çalışma düşünüldüğünde, evrimin bilim insanları arasında hiçbir şekilde tartışmalı bir konu olmadığı görülür. Evrimin tartışmalı olduğunu durmaksızın iddia etmek, bir gerçeği daha fazla tartışmalı hale getirmeyecektir. 


Bundan dolayı, eğitim müdürlüğünüz bu ısrarından derhal vazgeçmelidir. 


Tabii ki evrimi "yaşamın başlangıcını açıklayan, rastgele ve yönlendirilmemiş kuvvetlere dayandırılan bir inanç" olarak lanse eden kurumunuzun, evrim sözcüğüyle ilgili büyük bilgi boşlukları veya daha fena bir olasılıkla, gerçekleri saptırma arzusu da insanı rahatsız edici boyuttadır. Bu kullanımınızın çeşitli hatalarına az sonra geleceğim; lakin en başından belirtmek isterim ki, evrimsel biyoloji sahasında çalışan tek bir bilim insanı dahi (Darwin'den başlayarak günümüze gelene kadar), canlılığın başlangıcı konusuyla akademik olarak ilgilenmemiştir. Eğer yeterince zorlarsanız, belki arada birkaç adet multidisiplinler çalışmalar yapmış isimlere rastlayabilir ve onların çalışmalarını evrimsel biyolojiyle ilişkilendirebilirsiniz. Bunun haricinde kalan on binlerce evrimsel biyolog ise, asla iddia 


ettiğiniz gibi canlılığın başlangıcına yönelik bir akademik çalışma yürütmemiştir. 


Eğer merak ediyorsanız, canlılığın başlangıcı "biyokimya" isimli bilim dalı tarafından araştırılmaktadır. Bu bilim dalının evrimsel biyoloji ile doğrudan ilgisi bulunmamaktadır. 
Günümüzde var olan ve yaşamın başlangıcına yöneltilen en güçlü açıklama Abiyogenez 


Teorisi adını verdiğimiz bilgi bütünüdür. Evet, bilimde parçalar bütünü tamamlayıcıdır ve 


evet, evrimsel biyolojideki bulgular abiyogenez sahasındaki çalışmalarda da kullanılmaktadır; ancak kasti olarak insanların duygularıyla oynamak ve biyolojinin bir sahasının üzerine art niyetli bulutlarınızı bu şekilde kasti kavram karmaşaları yaratarak sürdürmek, haddinize 


olmamalıdır. 


Ne yazık ki burada yeterli yerim olmayacağı ve değinmem gereken daha vahim hatalarınız bulunduğu için, abiyogenez konusunda size çok fazla bilgi veremeyeceğim, bunu bir diğer yazışmaya saklayalım. Yine de "evrim" veya "evrimsel biyoloji" sözcüğünün anlamını ve içeriğini bilmeyen bir kurumun bilim eğitimiyle ilgili kararlar alıyor olmasının içimi 


ürperttiğini söylemeden geçemeyeceğim. Zaten terminolojik hatalarınıza az sonra döneceğim. 


Tekdüzecilik ve Tarih Öncesinin Bilgisi 


Mesajınız, ikinci paragrafının yaratılışçılık yanlısı ve bilim felsefesinden bihaber bir tutumla yazılması sebebiyle daha da fena bir hale gelmiştir. Evrimin temel prensiplerinden biri tekdüzeciliktir (uniformitarianism). Aslında bu prensip, evrim teorisinin babası olarak anılan Charles Robert Darwin'in yakın arkadaşı ve idollerinden biri olan Charles Lyell tarafından, jeolojik araştırmalar çerçevesinde keşfedilmiştir. Jeolojinin bu prensibi kısa 


zamanda bilimle alakalı tüm dalların temel prensiplerinden biri haline gelmiştir. 


Bu ilke, basitçe şunu söyler: doğada şu an gerçekleşen olayların etkileri, milyonlarca yıl önce gerçekleştiği zamankilerle birebir veya yaklaşık olarak aynı olmalıdır. Suyun akarken, akış yönü boyunca oluşturduğu yarıklar buna örnek olarak gösterilebilir. Milyonlarca, hatta milyarlarca yıl önce akan suların da, tıpkı bugünkü su akışları gibi yarıklar oluşturacağını varsaymak mantıklı olacaktır. Bir diğer deyişle, doğanın kanunları (fizik, kimya ve biyoloji yasaları) her zaman aynıydı. Dünya üzerinde nerede ve ne zaman bırakıldığı fark etmeksizin, herhangi bir nesne yer çekiminin etkisiyle düşecektir. Aynı prensip evrim, tektonik levhaların hareketi, iklim değişimi ve Ay ile Dünya arasındaki mesafenin değişimi gibi uzun vadeli süreçlerde de geçerlidir. Türler günümüzde açık bir şekilde evrimleşmektedir ve bundan yola çıkarak geçmişte de evrimleştiklerini varsaymak doğru olacaktır. Günümüzde dünyanın yüzeyini oluşturan levhalar farklı yönlere hareket etmektedir ve aynı şekilde çok uzun zamandır hareket halinde oldukları varsayılabilir. Benzer bir şekilde, iklim günümüzde değişimler geçirmektedir ve bu değişimlerin uzun zamandır gerçekleştiğini düşünmek 


mantıklı olacaktır. Bunlara benzer çok sayıda örnek verilebilir. 


Bunlara ek olarak, geçmişteki bir olay hakkında bilgi sahibi olmamız için illa orada olmamız gerekmez. Aynı şekilde bir türün geçmişte şimdiki halinden çok farklı olduğunu anlamamız için o zamanda bulunmamız şart değildir. Eğer elimizde evrimsel sürece ait herhangi bir iz veya ipucu olmasaydı ya da tarihsel süreçteki tüm bu işaretler silinmiş olsaydı, argümanınız kabul edilebilir olurdu. Fakat, böyle bir durum söz konusu değil. Sadece fosiller değil; ekoloji, genetik, arkeoloji ve evrimle ilgili diğer bilim dalları da bize gerçekleşen değişimlerle ilgili devasa ölçekte veri sağlamakta. Her bir veriyi diğeriyle karşılaştırarak hepsinin aynı sonucu verip vermediğini test edebiliriz. Bilim bu yüzden güçlüdür. Bilim, var olan doğa gerçeklerini 


kullanarak teoriler inşa eder. 


Bu teorileri günümüzde test ederek, evrim gibi çeşitli konular hakkındaki öngörülerimizi kontrol edebiliriz. Eğer geçmişteki bulguları kullanarak, canlıların belli şartlar altında nasıl değiştiğine yönelik öngörülerimiz doğru çıkarsa, teorimiz geçerlidir diyebiliriz. Bu teori farklı türlerde, farklı şartlarda ve başka bilim insanları tarafından tekrar tekrar test edildikçe, teori daha daha güçlü ve daha somut hale gelecektir. Eğer öngörülerimizin bir kısmı yanlış veya geçersizse, teorinin o kısmıyla ilgili hipotez gözden geçirilir ve tekrar test edilir. Bilimsel süreç böyle işlemektedir ve evrim teorisi bilimin ve zamanın bu yıpratıcı test sürecinden geçmeyi başarmıştır ve hatta günümüzde diğer bilimsel teorilerin çoğundan güçlü hale gelmiştir. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'un da belirttiği gibi evrim teorisi, astronomi ve fizik gibi başka alanlar da dahil olmak üzere bilinen bilimin şu ana kadar inşa ettiği en güçlü teoridir (her ne kadar farklı bilim alanlarından teorileri kıyaslamak çok doğru bir 


yaklaşım olmayabilecek olsa da). 


Neil deGrasse Tyson 


Yine, Yeni Olmadan, Yeniden: Yasalar, Hipotezler ve Teoriler 


Tüm bunlar bizi bir sonraki noktamıza getiriyor: teoriler, hiyerarşik olarak gerçeklerden daha 


alt seviyede değildir. Gerçekte teoriler, eğer illa bir hiyerarşi kurmamız gerekirse, 


gerçeklerden daha güçlü ve açıklayıcıdırlar. Gerçekler; doğada gözlemlediğimiz, genellikle kendini tekrar eden (ya da belli bir kalıba sahip) ve geniş şartlar altında geçerli olan olgulardır. Buna rağmen gerçekler, özellikle sınır koşullara gittiğimizde genellikle bazı limitlere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, canlılığın canlılıktan geldiğini (omne vivum ex vivo) biliyoruz ve bu bir gerçektir. Karmaşık yaşam formları spontane bir şekilde oluşamaz (yaratılışçıların iddia ettiğinin aksine). Ancak, yaşamın başlangıçta son derece basit olduğu sınır koşullarına gittiğimizde, sıradan kimyasal reaksiyonların temel yaşam bileşenlerini üretebildiğini görebiliriz (bu tıpkı Büyük Patlama'dan hemen sonra kütleçekiminin ayrı bir kuvvet olarak var olmamasına benzer, dolayısıyla sınırlara gittiğimizde günümüzdeki süreçlerin aynı olmayabilir; ancak o sınırlara ulaşana kadar düzenli -üniformitaryen- bir süreç görürüz). Bu yüzden sınırlara giderek sürecin başlangıcına ulaştığımızda canlılığın 


cansızlıktan gelebileceğini görürüz. 


Bu henüz bir gerçek değildir, çünkü henüz tüm detaylarıyla test edilmemiştir, süreç devam etmektedir. Fakat bu argümanı, çok sayıda deney yapılmasına rağmen çürütülememesinden ötürü var olan en olası açıklama olarak kabul edebiliriz. Bu açıklamalar bütünü, tüm içeriğiyle birlikte bir teorinin parçalarını oluşturur. Bugüne kadar, yaşamın cansızlıktan nasıl geldiğine yönelik birçok farklı bilimsel iddiada bulunulmuş ve bunlar test edilmiştir. Bunların hepsine burada girmem mümkün değil, ancak ribozimlerin oluşumundan tutun da yağ moleküllerinin amfifatık özelliklerinin çift katmanlı zırhlara dönüşmesine kadar binlerce parçadan oluşur. Bu bilimsel iddiaların her biri, birer hipotezdir. Doğada gördüğümüz gerçeklerin süreçlerine, nedenlerine ve nasıllarına yönelik olası açıklamalardır. Ortada var olan bir soruna yönelik olası bir çözümlerdir. Teker teker tüm gerçekleri açıklayan hipotezler inşa eder, bunları birbirleriyle ilişkilendirir ve teorileri inşa ederiz. Teoriler de, bizlerin gerçeklerin neden ve nasıl o şekilde gerçekleştiğini açıklamamızı sağlarlar. Bu açıklama zincirini sürekli güncelleyerek gerçekte olana en yakın açıklamaları elde ederiz. Ancak bilimsel gerçeklerle, bilimsel teorilerin açıklama gücü aynı değildir ve kurumunuzun da düştüğü yanılgı burada 


başlamaktadır. 


Yaşamın yaşamdan gelmesi örneğinde olduğu gibi, gerçekler hiçbir şeyi açıklamamaktadır veya bir sorunu aydınlatmamaktadır. Bilimsel gerçekler, doğada gördüğümüz süreçlerin bir ifadesinden ibarettir. Gerçeklerden söz etmek, o gerçeklerin neden ve nasıl olduğunu kavramamızı sağlamaz. Bu kapsamlı açıklamaları sadece teoriler yapabilir, bu yüzden teoriler, gerçeklerden gücünü alırlar; ancak onlardan çok daha üstün bir açıklama gücüne sahiptirler. 


Örneğin, cisimlerin birbirlerine belli bir kuvvetle etki ettiğini söylemek veya bunu 


gözlemlemek hiç de açıklayıcı değildir. Bu sadece gerçekten var olan bir şeyin ifadesi olacaktır. Sadece kütleçekiminin ne olduğunu tanımlayarak herhangi bir sonuca ulaşamazsınız. Doğa kanunları, olguları tanımlar. Onları açıklamaz. Bu, kanunların “ne” sorusuna cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Cisimlerin neden birbirlerini çektiğine dair 


bir açıklama getiremez. 


Benzer şekilde biyoloji örneğini düşünecek olursak, “yaşam yaşamdan gelir” demek neden bunun böyle olduğunu açıklamaz. Bu noktada “neden” ve “nasıl” sorularına cevap verecek daha karmaşık yapılara ihtiyacımız var. Bu açıklayıcı yapılara bilimde teori denir. Teoriler, gerçeklerin omuzları üzerine kurulur ve onlardan daha çok şeyi görebilir ve açıklayabilir. 
Newton'un Kütleçekim Teorisi, Einstein'ın İzafiyet Teorisi veya Kuantum Teorisi, maddelerin neden birbirini çektiğini açıklayabilir. Biyokimya ve biyoloji alanındaki teoriler ise neden canlılığın canlılıktan geldiğini ve bunun limitlerini açıklar. Bu yüzden bir ayrım yapmamız gerekmektedir: “evrim” ve “Evrim Teorisi” aynı şeyler değildir ve aynıymış gibi ifade edilemezler. Evrim bir gerçektir. Türlerdeki ve bir türün gen frekansındaki zaman içindeki değişimleri ifade etmektedir. Bu tartışılamaz, çünkü doğada var olan budur. Ancak Evrim Teorisi bu değişimin neden ve nasıl olduğunu açıklayan bilimsel teoridir. İsimlerindeki benzerlik kafanızı karıştırmış olabilir ancak eğitimli insanlar olarak aradaki farkı anlayacak ve bu ayrımı öğrencilerinize (ve öğrencilerimize) öğretebilecek kapasitede olduğunuza 


inanıyorum. 
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Burada kısıtlı bir şekilde aradaki ilişki gösteriliyor. Gerçekteki süreç bundan çok daha kapsamlı ve karmaşıktır; ancak başlangıç seviyesinde kafa karıştırmaya gerek yok. 


Mikroevrimden Makroevrime... 


Mesajınızı okumaya devam ettikçe evrimsel biyolojiyi baltalamak için etimolojiyi kullandığınızı fark ettim. “Evrim” kelimesinin bilim harici topluluklar arasında bir bireyin (ya 


da başka bir şeyin) hayatındaki değişimi ifade etmek için de kullanıldığı doğrudur. Bu, 


evrimsel biyolojide aklimasyon (daha yaygın bilinen tabiriyle "modifikasyon") olarak tanımlanır ve evet, bu evrim değildir. Fakat, bir gen havuzundaki frekansların değişiminden bahsettiğinizde (mükemmel bir örnek vermişsiniz: beyaz güvelerin gri güvelere 


evrimleşmesindeki gibi) biyolojik evrimden bahsetmiş oluyorsunuz. 


Buradaki “evrim” kelimesi araba endüstrisinin yıllar içerisindeki değişiminden bahsettiğimizde kullandığımız “evrim” kelimesiyle eş değildir. Bir türdeki güneş ışığı altında kalmaya bağlı olmayan bir renk değişimi, hayatta kalma ve üremede başarılı olmaya bağlıdır ve evrim tam olarak budur. Fiziksel görünümdeki böylesine büyük bir değişimi mikroevrim olarak adlandırmanız kabul edilebilir değildir. Bu değişim, tanımı gereği makroevrimdir. 
Makroevrim, gen havuzundaki frekansların ciddi anlamda değişimine bağlı olarak türlerin genel görünümlerinin değişmesi demektir. Sanıyorum ki siyahtan beyaza (veya tam tersi yönde) değişmenin bir türün fiziksel görünümüzde dikkate değer bir değişim olduğu konusunda hemfikirizdir. Sizin kabul edemediğiniz, bu değişimi makroevrim olarak isimlendirmektir. Siz, bir türün bir diğerine dönüşüvermesini istiyorsunuz; ancak evrim böyle 


hızlı bir süreç değildir. 


Öte yandan tekdüzecilik prensibi bize bu değişimlerin türlerde sürekli devam etmesi durumunda, bu tek soy hattının birbirinden farklı torunlarının, hem atalarından, hem de birbirlerinden tamamen farklı gözükeceğini göstermektedir. Buna türleşme denir. 
Dolayısıyla, makroevrimi algılamak için yeni türlerin doğumuna gerek yoktur. Eğer ki türleşmenin gerçek yaşamdan örneklerini görmek istiyorsanız, bir kütüphane dolusu örneğini akademik literatür içerisinde bulabilirsiniz. Dahası, cümlelerinizin tonu, mikroevrim ile “evrim” kelimesinin “herhangi bir değişim” anlamındaki kullanımını aynı şeylermiş gibi göstermeye çalıştığınız yönünde bir izlenim yaratmaktadır. Mikroevrim iyi tanımlanmış bilimsel bir terim olduğundan bu yapmaya çalıştığınız şey açıkçası rahatsız edici. Eğer mikroevrimi gözlemliyorsanız aslında evrimin kendisini gözlemliyorsunuz. Ortaokul düzeyi bir ekstrapolasyon (doğrusal bir sürecin nereye gideceğini hesaplama) sizi mikrodüzeyden 


makroevrim düzeyine taşıyabilir. 


Makroevrimin asla gözlenmediğini öne sürmek yanıltıcı olur. Mikroevrim kadar fazla gözlemlenmemiş olsa bile, pekçok kez gözlemlenmiştir. 2013 yılında American Journal of Botany dergisinde yayımlanan bir deney, tek hücreli organizmaların çok hücrelilere laboratuvar içerisinde evrimleştiği sonucunu içeriyor. Başka bir örnek olarak 2008 yılında Pittsburgh Üniversitesinden araştırmacıların erkek ve dişi cinsiyetlerin, hermafrodit organizmalardan evrimleştiği bulgusu verilebilir. Bunlar mikroevrim değildir. Bunlar, 


makroevrimin gözlenmiş örnekleridir. 


Ayrıca, demin de bahsettiğim gibi, doğal süreçler genellikle yapılarında kesintiler veya atlamalar barındırmaz. Yani bir organizma mikro düzeyde evrimleşiyorsa, bu organizmanın uzun vadede makroevrim geçirebileceği genellemesi aceleci veya problemli bir genelleme olmaz. Fakat evet, makroevrim, bu teorinin parçalarından birisidir ve test edilmelidir (mesajınızın bu kısmında da “teori” kelimesini yasalardan daha az güvenilirmiş gibi 


kullanmaya inatla devam etseniz de öyle değildir!). 


Aslında makroevrim teorisini fosiller, embriyoloji ve genetik bilimini kullanarak test edebiliriz. İnanılmaz bir şekilde neredeyse her zaman, bu üç bilim dalının (hatta daha fazlasının) verdiği sonuçlar basit bir gerçeği aynı anda destekliyor: Türler evrim adı verilen yavaş bir süreçle ortak atalardan evrimleşmiştir. Bu evrimin en harika örneklerinden biri, sizin de bahsettiğiniz kuşların dinozorlardan evrimleşmesidir. Balinaların evrimi ve karada yaşayan omurgalıların evrimi de neredeyse hakkında hiç soru işareti kalmamış diğer iki önemli makro evrim örneği olarak verilebilir. Bu yüzden, mikroevrimin makroevrime 


olamayacağını gösteren hiçbir neden bulunmamaktadır. 


Paragrafa başladığınız şekilde, evrime karşı derin ve profesyonel olmayan bir ön yargıyla paragrafınızı bitirmeniz ve evrimi canlılığın kontrol edilmeyen kuvvetler sayesinde oluştuğunu öne süren bir “inanç” olarak kötülemeniz gerçekten çok üzücü. Bilimle ilgili herhangi bir insan için evrim (ya da herhangi bir diğer bilimsel açıklama) inanç değildir. 
İnsanlık tarihinde, bilim insanının böylesine üzerinde uzlaştığı tek bir “inanç” dahi 


bulunmamaktadır. Evrim, bu cevap mektubunda da bir kaç defa gösterildiği gibi, bir gerçektir. 


Ayrıca, evrimi şekillendiren kuvvetler dediğiniz gibi yönlendirilmemiş kuvvetler olsa da, bu doğadaki tüm yasalar için de geçerlidir. Tabii ki eğer bırakıldığı zaman yere düşen bir nesnenin “kontrol edilen” bir kuvvet nedeniyle düştüğüne inanıyorsanız fikrinizi 


değiştiremem. Öte yandan, fizik veya kimyadaki kuvvetlerde olduğu gibi biyolojideki 


kuvvetler de kontrol edilmemektedir. Fakat bu kuvvetlerin belirli bir işleyiş mekanizması vardır. Bu yüzden onları “kanunlar” olarak adlandırırız. Kontrol edilmemektedirler; ancak rastgele de değillerdir (en azından tamamı değildir, evet rastgele işleyen kanunlar da vardır). 
Öğrencilere evrimsel biyolojiye karşı sonuçsuz olmaya mahkum olan, bilim dışı nefret ve ön 


yargı empoze etme çabanızı görüyorum. 


En Temel Yanılgılar: Kambriyen Patlaması, Geçiş Türleri ve Ortak Atalar... 


Müsaadenizle “cevaplanmamış” sorularınızı cevaplayarak mektubu bitireyim: 


1) Kambriyen patlaması göstermeye çalıştığınız gibi “ani” bir olay değildi. Evrimsel tarihin akışına baktığımızda göreceli olarak hızlı dememiz mümkündür ancak bu yine de jeolojik zaman skalasına göre çok yavaş gerçekleşen bir olay olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. 
Kambriyen patlaması yaklaşık 560 milyon yıl önce (myö) başlamış ve 542 myö zirveye ulaşmıştır. Fakat, araştırmaların bir kısmı hızlı evrimsel yayılımın başlangıcını 600 myö dayandırırken bazı araştırmalar bu tarihi 900 myö kadar geriletiyor. Hala bu tarihlerin doğrulanması lazım, dolayısıyla şimdilik onları gerçekler olarak değerlendirmeyeceğim (bu 


tarihler birer hipotezdir). 


Kambriyen Patlamasının genel geçer olarak kabul edilen aralığının ve bu aralığın neden normalden kısa olduğu birçok farklı araştırmayla açıklanmıştır. Bunlardan en güncellerinden biri olan Londra Doğa Tarihi Müzesinden Greg Edgecombe'nin yürüttüğü araştırmaya göre, patlamanın ortalama evrimleşme hızı normalden 5 kat daha hızlıydı. Her ne kadar bu oran evrim için çok hızlı olsa da, daha hızlı evrimsel süreçleri (daha kısa zaman periyotlarında gerçekleşseler de), hem laboratuvar koşullarında hem de bazı fosil kayıtlarında gözlemlediğimiz için, evrimin bu hıza ulaşmış olması olanaksız değildir. Bundan dolayı, Kambriyen Patlaması “ani” bir evrimden ziyade, “hızlı” bir evrimsel süreçtir. En az 18 milyon 


yılın ne kadar uzun bir süre olduğunu düşünmenizde ısrar ediyorum. 


Mikroskobik düzeyde de olsa 1200 milyon yıl öncesinden itibaren canlılar giderek karmaşıklaşmaya başlamıştı. Fotoğrafta, 750 milyon yıl önce yaşamış bir testat amip gözüküyor. Bu amipler, gruplarının en karmaşık yapılı canlılarından birisidir. 


Henüz tartışılıyor olsa da, 600 milyon yıl öncesine ait olan ve hayvanların en ilkin formlarından biri olduğu düşünülen, buna rağmen dönemindeki canlılara göre giderek artan bir karmaşıklık gösteren Vernanimalcula fosili... Türün çift yanlı simetrik olduğu, dolayısıyla Kambriyen Patlaması öncesi çeşitlilik artışının en güzel örneklerinden biri olduğu düşünülüyor. Henüz fosilin güvenilirliği onaylanmadı. 


2) Kambriyen patlamasından sonra herhangi bir canlı grubunun oluşmadığını iddia ediyorsunuz. Oluştu. Kambriyen Patlaması boyunca Hayvanlar Alemi'nin 12 şubesinden 9'u evrimleşmiştir; geri kalanlar, Kambriyen Patlaması'ndan sonra evrimleşmiştir. Hatta sölenterler, taraklılar, priyapulidler, onikoforlar ve yuvarlak solucanlar gibi türlerin günümüze gelecek olan ataları patlama aralığından sonra ciddi türleşme süreçlerinden geçmiştir. Benzer şekilde, süngerlerin ve taraklıların ataları Kambriyen Patlaması'ndan önce dallanmaya başlamıştır; dolayısıyla söz konusu evrimsel olay, tüm hayvanların evrimleştiği dönem değildir; ancak göreceli olarak hızlı bir evrim sürecidir, bu doğrudur. Ayrıca, evrim hakkında konuşurken sadece hayvanlara odaklanmanız ilgi çekicidir. Mesela günümüzdeki neredeyse 


tüm bitki grupları Kambriyen patlamasından milyonlarca yıl sonra evrimleşmiştir. Bunlardan 


binlerce türü barındıran bazılarının ismini verecek olursak: Lycopodiophyta, Pinophyta, 


Cycadales, Bryophyta. Yani sorunuzun kendisinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. 


3) Geçiş fosillerinin olmadığını iddia etmeniz müdüriyetinizin konu hakkında çok hoş bilgileri ortaya çıkarıyor. Üyeleriniz ya hayatlarında hiç tarih müzesi gezmediler ya da halktan bilgileri bilerek saklıyorsunuz. Bu iki olasılıktan hangisinin daha kötü olduğuna karar veremiyorum. 
Neredeyse bütün büyük değişimlerin sayısız fosilleri bulunmakla beraber, süreçteki küçük değişimlere ait çok sayıda geçiş fosili de bulunmaktadır. Bu geçiş fosilleri, çok sayıda türü kapsayacak, taksonomik olarak bir takım (mesela Nautiloidea) düzeyinde olabilecek kadar geniş olabileceği gibi, belli başlı türler de olabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse: kafadan bacaklıların evriminde Proteroctopus ribeti ve Vampyronassa rhodanica; örümcek evriminde Eoplectreurys gertschi; omurgasızlarlardan omurgalılara geçişte Pikaia gracilens, Haikouichthys ercaicunensis ve Arandaspis prionotolepis; kıkırdaklılardan kemikli balıklı geçişte Cladoselache sp., Dalpiazia stromeri ve Cyclobatis sp.; omurgalılarda denizden karaya geçişte Osteolepis, Eusthenopteron, Panderichthys, Tiktaalik, Elginerpeton, Ventastega, Acanthostega, Ichthyostega, Hynerpeton, Tulerpeton, Pederpes ve Eryops sp; labirintodonlardan amfibilere geçişte Gerobatrachus, Triadobatrachus ve Prosalirus; sürüngenlerden teruzoarlara geçişte Darwinopterus ve Pterorhynchus; ve son olarak arkozorlardan dinozorlara geçişte Proterosuchus, Asilisaurus, Marasuchus, Spondyliosoma ve Eoraptor. Yerden tasarruf etmek istediğim için halihazırda yazabileceğim 200'den fazla türü yazmayacağım. Yeni bulunmuş veya sınıflandırılmışlardan bahsetmiyorum bile. Yönetim muhtemelen popülerlere aşina olduğundan, daha az bilinenlerden birkaç tanesini yazdım; 


ancak sanıyorum ki bunları da görmezden geleceksinizdir. 


4) Bütün türlerin neden benzer direktif setleri taşıdıklarını sormuştunuz. Harika bir soru! Bu sorunun cevabı evrim ve “ortak ata”dır. Eğer çok farklı direktif setleri taşısaydık bu muhtemelen evrim karşıtı bir argüman olurdu. Canlıları geçirdikleri evrimsel süreçleri ve farklılaştıkları ortak ataya göre kategorize edebiliriz. Her ne kadar “direktif” kelimesini kullanarak neyi ima ettiğinizi anlamış olsam da, kişisel inançlarınızı -ki bilimsel gerçeklerle hiçbir alakası yok- kullanarak bilimi şüpheli hale getirme tuzağınıza düşmeyeceğim. 
Vücudumuzda bulunan “bilgiler” statik veya önceden belirlenmiş değillerdir, evrimleşirler. 
Aslında genetik koddaki değişimi kendiniz, kendi yazdığınız mesajınızda tanımladınız: mikroevrim. Ayrıca doğa kusursuz olmadığından her doğan bebek “bütün kompleks direktif seti”ne sahip olacak kadar şanslı olmayabilir. Genetik kusurlardan ötürü yaşadıkları kısa 


sürede acı çeken ve ölen bu şanssız bebekler için doğanın acımasızlığından başka bir açıklama 


bulmakta oldukça güçlük çekiyorum. Kusurlu, materyalistik, kör ve plansız doğadan başka, böylesine zalimce doğum ve ölüm, salgınlar, kitle ölümleri vb. olaylara ne (veya belki de 


kim olarak sormalıyım?) sebep olabilir merak etmekteyim. Lütfen beni aydınlatın. 


Genel olarak mesajınız yüzyıllardır tekrarlanan banal argümanların biraz değiştirilmiş hallerinden oluşmakta. Bu mesajdaki sizi “tedirgin” edebilecek herhangi bir kısmın cevabını bilim halihazırda vermiş bulunmakta, tek yapmanız gereken araştırmak. Her ne kadar bilim dışı argümanlarınıza sürekli destek bulmak ve bu konuda sürekli başarısız olmanız konusundaki ıstırabınızı ve dolayısıyla neden ön yargılı, dezenformasyon içeren sözler üretme ihtiyacınızı anlıyor olsam da; eğitimin, bilim ile inanç arasındaki farkı bile ayırt edemeyen ellere teslim edilemeyecek kadar hassas bir konu olduğu kanaatindeyim. Bu yüzden kararlarınıza bir katkıda bulunmak ve sizi bilimsel keşiflerin en önemli parçaları olan literatür taraması, sorgulama, sebeplendirme, tartışma ve düşünme zahmetinden kurtarmak için bu 


cevabı yazdım. 


Mesajınızda görüşlerinize tamamen katıldığım tek kısım son paragrafınız. Bu yüzden, cümlelerinizi size tekrar yazarak yansıtmama müsaade edin, size ilerideki kariyerinizde 


yardımcı olabilir: 
Sıkı çalışın ve açık görüşlü olun. Bir gün siz de canlılığın dünyada nasıl belirdiğini 


açıklamaya çalışan teorilere katkıda bulunabilirsiniz. 
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TELEPATİ VE TELEKİNEZİ: DOKUNMADAN CİSİMLERİ HAREKET 
ETTİRMEK, UZAK MESAFEDEN İNSANLARLA KONUŞMAK MÜMKÜN MÜ? 


Çağrı Mert Bakırcı-27 Nisan 201 I-evrimagaci 


Telekinezi (veya psikokinezi), arada hiçbir fiziksel etkileşim olmaksızın, bir kişinin sadece zihnini kullanarak fiziksel dünyayı etkileyebilmesine verilen bir isimdir." 12! Telepati ise, bir insandan uzaktaki bir diğer insana, hiçbir teknolojik araç, fiziksel etkileşim veya aşina olduğumuz duyusal yöntemler olmaksızın (örneğin konuşmaksızın), anlık veya anlığa yakın 


bir hızda bilgi iletebilmek ve o kişiler arası iletişim kurulabilmesi demektir, B} (4! 


Yani örneğin bu yazının yazarı olarak ben, telekinetik olsaydım, sadece zihnimi kullanarak bu yazıyı yazdığım ekranı veya klavyeyi, onlara hiç dokunmadan sağa sola hareket ettirebilmeliydim. Veya az ötede oturan eşime, onunla konuşmadan onu sevdiğimi söyleyebilmeliydim ve o da benim "Seni seviyorum." sözcüğümü, sanki ben onu söylemişçesine zihninde duyabilmeliydi. Ama sadece içinde bulunduğum odayla sınırlı kalmak zorunda da değilim. Mesela sizin şu anda elinizde tuttuğunuz telefonu yere düşürebilir veya bilgisayarınızın faresini istediğim gibi hareket ettirebilirdim. Bu yazıyı Evrim Ağacı sitesine yazmaksızın, sadece telepatik yöntemlerle her birinizin beynine ulaştırabilmeliydim. 
Ama bunu yapamıyorum. Telekinetik/telepatik yeteneklerim olmadığı için değil. 


Telekinezi/telepati diye bir şey olmadığı için... P? 16 (1 


Bunu bu kadar kesin bir şekilde söylememizin iki nedeni var: İlki, deneysel, yani empirik nedenler. İkincisi ise temel bilimde bugüne kadar birikmiş bilimsel bilginin işaret ettiği yalın gerçekler. Önce, işin deneysel tarafına bakalım. Sonra temel bilim tarafina da gireceğiz. Ama bu noktada önemli olan, bir şeyin bilimsel olarak gerçek olduğunun iddia edilebilmesi için, onun yanlışlanabilir ve test edilebilir bir iddia olması, sonrasında da bunun bağımsız gözlemler ve kontrollü deneyler ile gösterilebilmesidir. Telepati ve telekinezi, bilimsel olarak test edilebilir iddialar sunmaktadır; dolayısıyla bilimin alanına girmektedir. Bu nedenle 


empirik çalışmaların söyledikleri, bize yol gösterici olacaktır. 


Bugüne kadar yüzlerce insan, telekinetik veya psikokinetik özellikleri olduğunu iddia etti. 8! 
Yani bu insanlar, zihinleriyle nesnelere hükmedebileceklerine inanıyorlardı. P1 Gerçekten de kontrolün, kameraların, ışığın, sesin ve diğer tüm sahne denetiminin kendilerinde olduğu bireysel şovlarında, telekinetik güçleri varmış gibi gözüken birçok insan, birçok gösteriye 


imza attılar.''“! Ama bunların istisnasız olarak hepsi sahtekardı ve her birinin yalanları ya 


kendi itirafları sonucunda, ya dikkatli gözlemler yoluyla ya da deneysel ortam şartları altında [11], [12] 


tespit edildi. 
Birkaç meşhur örneğe bakmak yeterli olacaktır: İtalyan medyum Eusapia Palladino, seanslarındaki masayı telekinezi ile değil, ayağıyla hareket ettiriyordu.!!?! Polonyalı medyum Stanislava Tomczyk cisimleri uçuramıyordu, ara sıra kendi gözünüzle bile görebileceğiniz ince ipler kullanıyordu.!!4!.1151.061 Amerikalı James Hydrick, iddia ettiği gibi kitap sayfalarını zihin gücüyle çevirip, kalemleri telekinezi ile oynatamıyordu; gazeteci Dan Korem'e itiraf ettiği üzere, güya Amerikalıların ne kadar aptal olduğunu göstermek için telekinetik özellikleri olduğunu iddia etmişti.!!1:018! Şaka değil! Aşağıdaki videoda, Hydrick'in yeteneklerini izleyebilirsiniz (ki bu videoda, az sonra değineceğimiz James Randi, bu sözde 


psişiğin iddialarını deneysel olarak kolaylıkla çürütüyor): 


Hydrick, Dan Korem'e aynen şöyle söyledi:!!9! 


Bu psişiklik iddiamın ardındaki fikir, Amerika'nın ne kadar aptal olduğunu görmekti. 


Dünya'nın ne kadar aptal olduğunu görmek istedim. 


Rus psişikler Boris Ermolaev ve Alla Vinogradova da küçük cisimleri uçurmak için elektrostatik kuvvetten faydalanıyordu, zihin güçlerinden değil. 291.12) Fransız psişik Jean-Pierre Girard, metal çubukları zihin gücüyle bükebildiğini iddia ediyordu ama fizikçi Yves Farge'ın laboratuvar koşullarında hiçbir özelliğini sergileyemedi, sihirbaz James Randi ile deney koşullarında önceden anlaşmış olmalarına rağmen iki ayrı denemede de psişik özelliklerini gösteremedi.!2! 231. 24 İngiliz psişik Stephen North, cisimleri iki lokasyon arasında ışınlayabileceğini iddia ediyordu ama yine şartlarında önceden anlaşılmış deneysel koşullarda hiçbir şeyi ışınlayamadı.!>” 261.127 Meşhur kaşık bükücü Uri Geller'in önceden hazırlanmış kaşıklar kullandığı tekrar tekrar ispatlandı ve bir başkasının verdiği hilesiz kaşıkları hiçbir zaman bükemedi. 3} [8] 

Bakın, buraya kadar yazdıklarımızı yanlış anlamayın: Evrim Ağacı'nda sadece bu yazının yazarı olarak ben değil, skeptisizm yazarlarımız ve birçok editörümüz de dâhil olmak üzere neredeyse hepimiz sihir, büyü ve illüzyon gibi olgulara bayılıyoruz! Yani bu isimleri böyle bir bir sayarak çürütme nedenimiz, aslında sevmediğimizden değil! Hatta bu yazının yazarı olarak şahsi görüşümü soracak olursanız, sahne sanatlarının şahının illüzyonizm olduğunu söyleyebilirdim: Koreografisi iyi yapılmış bir illüzyon, gözünüzün önünde, kimi zaman 


burnunuzun dibinde sizi aldatabilir - ki kendimizi aldatmanın ne kadar kolay olduğunu, 


beynimizin kandırılmaya ne kadar açık olduğunun en güzel örneği sihirbazlık! Dolayısıyla burada saydığımız isimleri ve buraya sığdıramadığımız daha nicesinin gösterilerini izlediğimizde, gördüklerimizin gerçek gibi olduğundan en ufak bir şüphemiz yok. Yani buraya saydıklarımızı okuyup "Peki ya şu sihirbaz?", "Peki ya bu telepat?", "Peki ya şu telekinetik?" diye sorabileceğinizi biliyoruz. Çünkü izlediğinizde gördükleriniz, size de 


gerçek gibi geliyor. 


Ama değil. Bu yüzden az önce saydıklarımızdan Penn ve Teller, David Blaine, Shin Lim, James Randi, Harry Houdini, Derren Brown, David Copperfield gibi ustaları tamamen ayrı tutuyoruz. Bu büyük isimler, gösterilerinde yaptıklarının doğaüstü olduğunu hiçbir zaman iddia etmediler ve her zaman iyi planlanmış bir göz yanılgısı, bir yanıltma, uzun yıllar çalışılmış bir numara, bir sahne şovu olduğunu kabul ettiler ve vurguladılar; hatta "Maskeli Sihirbaz" olarak da tanıyor olabileceğiniz Val Valentino gibi örneklerde 


olduğu gibi, kimi zaman sırlarını bile açıkladılar! 


Bu yüzden, bu gerçek sanatçıları bir yana bırakacak olursak, özetle söyleyebiliriz ki bu işi "sanat" amaçlı yapmayan, doğaüstü güçleri olduğunu iddia eden ve bununla halkı aldatan hiç kimse, tek bir kişi bile bunları deneysel ve kontrollü koşullar altında ispatlayabilmiş değildir. 
O nedenle burada saydığımız isimlerin haricinde kalan, sizin duyduğunuz, gördüğünüz, takip 


ettiğiniz, merak ettiğiniz diğer isimleri de bu yalın gerçeğe rahatlıkla dâhil edebilirsiniz. 


Sahtebilim ve Bilim 


Peki neden? Bunu neden yapamıyorlar? Bu noktada "sahte-bilim"' (İng: "pseudoscience") ile "bilim" (İng; "science") farkını ortaya koymamız gerekmektedir. Bunu yapmadan devam etmemiz çok güçtür. Bilim, "bilimsel metot" denen bir yönteme bağlı olarak gelişen, insanlığın bugüne kadar geliştirdiği en istikrarlı ve en güvenilir bilgi türüdür. Bilimin güvenilirliğini sağlayan nokta, bilimsel metot dahilinde tarafsız analize sadakat gösterilmesi ve yine başkaları tarafından tekrar edilebilecek metot ve materyaller kullanılarak icra edilmesidir. Diğer bilgi türlerinde, bu tip güvenilir ve nesnel yöntemlere başvurulmaz; zira bu bilgi türleri hemen hemen her zaman özneldir. Ayrıca bu bilgi türlerinin tamamına yakını belli bir metoda tabi olmaksızın üretilir, gelişir ve yayılır. Kısaca herkes, dilediği bilgiyi, bir 


dayanağı olmaksızın üretebilir ve gerçekmiş gibi halka ilan edebilir. 


Sahtebilim ise, bu tip öznel bilgi türlerinden sıyrılarak, özündeki öznellik ve gerçek-dışılıktan hiçbir şey kaybetmemekle birlikte, edebiyatı ve sunuşu açısından diğer bilim-dışı bilgi türlerinden uzaklaşarak, bilime yaklaşıyormuş gibi davranmaya çalışan bilgi türüdür. 
Sahtebilim, sanki bir metodu varmış gibi lanse edilir ve tıpkı bilimde olduğu gibi "terminolojik" bir dile sahiptir (örneğin "kuantum" sözcüğünün ne tür bilim-dışı bağlamlarda kullanıldığını düşünün). Ancak bu terminoloji, bilimsel metota tabi değildir ve öznel bir 


biçimde değişkendir. 


Sahtebilimin en güzel örneklerinden biri astrolojidir. Nesnel bir metodolojisi olmayan, iddialara çürütülmüş ve herhangi bir güvenilirliği olmayan bir bilgi türü olan astroloji, antik zamanlarda simya gibi diğer sahtebilim türleriyle birlikte "bilim" olarak davranmıştır; ancak günümüzde çürütülmüş bir aldatma sanatı olarak görülmektedir. Buna karşılık bir astrolog, yıldızlar gibi astrofiziksel nesnelere yaptıkları kozmolojik gibi gözüken referanslar yoluyla, sanki bilimselmişler gibi davranırlar. Benzer şekilde, insan psikolojisine yönelik terminolojiyi bilimden ödünç alarak, bunları bağlam dışı kullanmak suretiyle kendi takipçilerine bilimselmiş gibi bir imaj yaratabilirler; bunun üzerinden güvenilirlik sağlamayı umarlar. 
Halbuki günlük fallar düzeyinde de, karakter analizi düzeyinde de, diğer bütün astroloji dallarında da elde edilen sonuçların tamamı rastgeledir; ancak Forer-Barnum Etkisi olarak bilinen psikolojik bir aldatma yöntemine uyacak biçimde şekillendirilmiştir. Bu nedenle insanlar, astrologların isabetli tahminlerde bulunduğuna inandırılırlar; fakat başarıları, 


istatistiki ve temel bilimsel olarak tekrar tekrar çürütülmüştür. 


Problem, astroloji gibi sahte bilgi türlerinde, birbiriyle çelişen yöntem ve kaynakların aynı anda var olması, bunların aynı anda doğru olduğunun iddia edilmesi ve bunun, bilimde olacağın aksine, astrologlar için hiçbir sorun teşkil etmemesidir. Çünkü bilimde böyle bir durum, kaynaklardan bir ya da birkaçının yanlış olmasını gerektirmektedir; birbirini yanlışlayan iki iddia, aynı anda doğru olamaz. Ancak astrolojide kimse kendi fal tahmininin yanlış olmasını sorun etmez, zira astrolojide herhangi bir fikrin ya da iddianın bilimsel 


yöntemlerle desteklenmesinin ya da çürütülmesinin bir yolu yoktur. 


Telekinezi ve Telepati, Bilimsel Olarak Araştırılabilir! 


Telekinezi ve telepatide ise iş biraz daha farklıdır: Buradaki iddialar, test edilebilir ve yanlışlanabilir bir doğaya sahiptir. Aslında astroloji gibi diğer sahtebilim türlerinde de bu 


böyledir; ancak ne zaman astrolojinin bir parçası çürütülse, savunucuları iddialarının şeklini 


değiştirerek veya bilim-üstü bir düzleme çekerek işin içinden çıkmaya çalışırlar. Telepati ve telekinezide ise bir kişi bu yeteneğe ya sahiptir ya değildir. Ve bu, kesin bir şekilde gösterilebilir. Bu bakımdan telepati ve telekinezi, bilimsel olarak arzulanabilir veya 


çalışılabilir bir konu gibi gözükmektedir. 


Bu açıya daha detaylı girmeden önce, bazı noktaları netleştirmekte fayda var: Elbette telekinezi ve telepati ile ilgili çevrelerde de işin içinde çok güçlü bir inanç faktörü vardır. En nihayetinde insanlar, sıra dışı olduklarına inanmaya meyillilerdir. Gerçek anlamıyla sihir yapabildiğine inanan birçok kişi, aynı zamanda kendilerinin sıra dışı ve üstün olduklarına da 


inanmaktadırlar. Ama değiller. Ve sıkıntılardan biri bu. 


İkincisi, bu tür absürt iddialarda çok fazla para ve şöhret vardır. Bu da insanları bu yönde yalanlar söylemeye iten bir faktördür. Unutmayın: İnsanın kandırabileceği en kolay kişi kendisidir. Bu kişiler de, o en kolay kandırabildikleri kişiyi kandırmaktadırlar. Buna yeterince inandıklarında, etraflarındakileri de kandırmaları çok zor olmamaktadır. İşte bu yüzden bilimsel düşünceye, bilimsel şüpheciliğe, deneyci yaklaşıma ihtiyacımız var. Yoksa herkes, her şeyi iddia edip, herhangi bir şeyi gerçek kabul etmeye bizi zorlayabilirdi. Bunu 


yapmıyoruz, çünkü bilim var. 


Elbette bu sahtebilimlere inanan kişiler, bilimsel yöntemin zorlu testlerini geçemediklerinde, belirli bahanelere başvurmaktadırlar; bu bahaneleri he zaman hazırdır: "Bunun çalışması için inanmanız gerek.", "Böyle bilim insanlarının baskısı altındayken güçlerim çalışmıyor." gibi iddiaları mutlaka duymuşsunuzdur. Halbuki unutmayın: Yukarıda saydığım, profesyonel olarak "psişik" olduklarını iddia eden kişilerin birçoğu, yeteneklerini ispatlayabilecekleri deney düzeneklerinin detaylarını önceden görüp, kendileri kabul ediyorlar. Yani onlara dayatılan hiçbir şey yoktur. Ancak "özel" olduklarına öylesine inanmışlardır ki, bu gerçekle bile yüzleşmek onlara zor gelmektedir. Kitlelerini kaybetmemek adına, bu tür bahanelerle 


suçu bilime ve bilim insanlarına atmaktadırlar. 


Ama bir faktör daha vardır: Evren'in nasıl çalıştığını en derinden anladıklarını iddia eden bu "spiritüalist" karakterler, Evren'in en temel fizik yasalarından tamamen bihaberlerdir. Eğer Evren'in nasıl çalıştığını öğrenmek konusunda dürüst bir merakları olsaydı, belki çok daha sıra dışı şovlar yaratabilirlerdi ve hatta bazı teknolojilerin önünü açabilirlerdi. Çünkü aslında telekinezi, özellikle de telepati, bilimsel olarak imkansız değildir. Ancak bu noktaya 


varabilmek için, telekinezi ve telepatinin bilimsel temeline göz atmamız gerekmektedir. 


Telekinezi ve Telepatinin Temel Bilimi 


Telekinezinin gerçek olmadığını söylememizin ikinci nedeni olarak, temel bilimdeki bilgi 
birikiminden söz etmiştik. Bunu derken, şunu kastediyoruz: Evren'e hükmettiğini bildiğimiz 4 
temel kuvvet vadır: kütleçekimi, elektromanyetizma, güçlü çekirdek kuvveti ve zayıf çekirdek kuvveti. Evren'deki bütün etkileşimleri bu 4 kuvvetle açıklayabiliriz; daha doğrusu, Evren'deki her türlü madde ve etkileşim arasındaki etkileşimi bu 4 kuvvetle açıklamak zorundayız. Aksi takdirde, fiziğin kökünden değişmesi gerekirdi ve bugüne kadar yaptığımız bütün gözlemleri ve bugüne kadarki bilimimizle örtüşmeyen bu yeni gözlemleri ("telekinezi" veya "telepati" gibi) bir bütün olarak açıklayabilen yeni bir teori geliştirmek zorunda kalırız. 


Şu ana bu tür radikal bir kararı almamızı gerektirecek düzeyde kanıt sunabilen kimse olmadı. 


Bugüne kadar, fizik sahasında yapılan kapsamlı ve titiz araştırmalar sayesinde, kütleçekimi hariç diğer üç kuvveti tek bir çatı altında birleştiren Standart Model'i geliştirmeyi başardık. 
Kütleçekimini de buna dahil etmeyi başardığımızda, Her Şeyin Teorisi olarak bilinen bir denkleme ulaşacağız. Bu denklemi kullanarak, Evren içindeki her maddeyi, her enerji parçasını ve bunların birbirleriyle olan her türlü etkileşimi o tek denklemden çıkarmamız mümkün olacak. Bu denklemin keşfedildiği günü bizler görür müyüz bilemiyoruz; ancak eğer ki telekinezi varsa, bu telekinetik etkileşim de bu denklemle açıklanabilir olmak zorunda olacaktır. Aynı şey, astroloji, levitasyon, psişik iyileştirme, materyalizasyon, pirokinez gibi çok sayıda diğer sahtebilim türü için de geçerlidir. Yani eğer ki bilimsel olarak kaşık bükme, telepati, telekinezi gibi durumlar gerçekleştirilebilir olgularsa, bu, ancak ve ancak bu işi yapan kişilerin bilimsel yasalara ve bildiğimiz kuramlara aykırı olmadan yapılabilmesini gerektirmektedir. Yani örneğin hiç kimse kütlenin korunumu kanununu ya da Kuantum 


Teorisi'ne aykırı olacak bir şekilde telepati veya telekinezi gerçekleştiremez. 


Şunu unutmamalısınız: Eğer bir iddianız varsa, onun çalışma basamaklarını deneysel olarak ve adım adım göstermekle yükümlüsünüz. Kendinizi ve bizi kandırmadığınızı ispatlayabilmeniz gerekmektedir. Sadece "Ben istedim oldu.", "Gerçekten başıma geldi.", "Kuzenlerim gördü!" gibi anlatımlar, anekdotal anlatımlardır ve bilimsel kanıt standardının 


en altında yer alırlar. 


Şunu da söyleyelim: Belki de haklısınız! Yanlış anlaşılmasın, bilim, her ihtimale açıktır. 
Her şey mümkündür ve telekinezi/telepati de istisna değildir. Ancak eğer olağanüstü bir 


iddiada bulunmuyorsanız ve sıradan ama etkileyici bir yeteneğiniz olduğunu iddia 


ediyorsanız, bunu sıradan, bilimin bugüne kadar elde ettiği bilimsel gerçeklere uygun bir şekilde açıklamanız ve gösterebilmeniz gerekir. Eğer olağanüstü, doğaüstü bir 


iddiada bulunuyorsanız da, bunu ispatlayan olağanüstü kanıtlar sunmanız gerekir. 


Yani bilimde bir iddiayı ciddiye almak için gerekli kriterler çok çok basittir. Ama bugüne kadar, sahtebilim sahalarında bu basit kriterleri bile sağlayabilen kimse olmadı, dolayısıyla sırf inanmak istediğimiz için bu iddiaları gerçek kabul edemiyoruz. Halbuki bizler (ve bilim insanları), aslında bunların gerçek olmasını en çok isteyen kişilerdir! Düşünsenize: Fiziği kökünden değiştirecek, bilmediğimiz bir kuvveti veya parçacığı keşfetme ihtimali bile, bilim insanlarının kalbini heyecanla sıkıştıracaktır. Dolayısıyla doğaüstü iddiaların hiçbiri bilim insanlarını korkutmaz; tam tersine, ispatlama yönünde dürüst çabalar sarf edildiği sürece, heyecanlandırır. Ama kendimizi kandıramayız. Kontrollü şartlar altında, başka hiçbir açıklamayla izah edemeyeceğimiz bir şekilde, bu olağanüstü iddiaları ispatlanması gerekmektedir. Çünkü çoğu zaman bize "doğaüstü" gelen olay, olgu ve süreçler, aslında çok basit ve mekanik açıklamalara sahiptir; sadece doğru şekillerde test edilmediği için bunları ilk 


etapta görmek her zaman kolay olmaz. İşte tam da bu nedenle bilim ve bilimsel yöntem var! 


Peki, düşünmeye devam edelim. Acaba elimizdeki bilimsel veriler ve modem bilim teorileriyle, telekineziye (veya "telekinezi" olarak sınıflandırılabilecek bir etkileşime) bir 


şekilde ulaşabilir miyiz? 


Doğal Frekanslar ve Mekanik Titreşimler 


Telekinezi ve Dalgalar 


Bunun için akla gelen ilk unsur, doğada her cismin "doğal frekans" denen bir "titreşim frekansı" bulunduğu gerçeğidir. Eğer ki bir cismin üzerine, cismin doğal frekanslarından biriyle çakışacak, yani onunla uyumlu dalgalar gönderilise, cismi meydana getiren atomlar normalden çok daha hızlı ve hızlı bir şekilde titreşerek hareket etmeye başlayacak ve bunun sonucunda cisim hareket edebilecek, bükülüp kırılabilecektir. Bunu, harici kaynaklarla yapmak mümkündür. Doğal frekans kavramının en çarpıcı örneklerinden biri, Tacoma Köpüsü'dür. I Temmuz 1940'ta trafiğe açılan köprü, 7 Kasım 1940'ta beklenmedik bir olay sonucunda çökmüştür. Aşağıdaki bağlantıdan, meydana gelen ilginç olayın görüntülerini 


izleyebilirsiniz: 


Köprünün çökme sebebi, şiddetli rüzgar ya da deprem gibi faktörler değildir. Normalde bu iki durumda da, atom ve moleküllerin fiziksel temas etkisi bulunmaktadır. Yani, örneğin sizin uçurtmanızı uçuran rüzgar, doğrudan uçurtmanıza moleküler olarak "temas ederek", "çarparak" veya "içine dolarak" uçurtmanızı havalandırmaktadır. Benzer şekilde deprem, kara kütlelerinin hareketi sonucu oluşur ve depremler sırasında karalara bağlı cisimlerin hareket etme nedeni, bizzat temellerinin sarsılıyor olmasıdır. Buna karşılık, örneğin deprem sırasında havada olan bir uçak, depremden etkilenmeyecektir, çünkü aralarındaki atomik ve moleküler 


etkileşim, deprem olgusundan etkilenmeyecek kadar uzaktır. 


Tacoma Köprüsü'nde olan olayın sebebi ise bambaşkadır: Bölgede esen ve köprünün altından geçen rüzgarın titreşim frekansı, köprünün yapıldığı malzemenin doğal frekansı ile çakışmaktadır. Burada, moleküler bir temastan çok, dalgasal hareket sırasında dalga boylarının çakışması etkilidir (Tacoma Köprüsü'nün yıkılmasının bir "aerodinamik çırpınma" örneği olduğu da söylenir; ancak bizim tartışmamız açısından bu ikisi benzer etmenlerdir).!2!: 
801. BH. [82] Örneğin rüzgar örneği dışında, ses dalgaları, titreşim dalgaları gibi etmenler ile cisimler de hiç temas edilmeden çatlatılabilir, hareket ettirilebilir veya kırılabilir. Kısaca, doğal frekans kullanılarak cisimler dalgaların etkisiyle hareket ettirilebilir. Bu türden bir etkileşim, biraz dikkatli bir şekilde kontrol edilecek olursa, "telekineziymiş" gibi 


pazarlanabilecektir. 


Telepati ve Dalgalar 


Esasında, günlük ve normal, ses telleri aracılığıyla yaptığımız iletişim, bilimsel anlamda bir nevi "telepati" olarak görülebilir. Zira beynimiz, ses tellerimizin etrafındaki kasları manipüle eder, farklı ses dalgalarının yayılmasını tetikler ve bu ses dalgaları havada yayılarak kulağınızdaki kemiklerin ve zarın titreşmesini, bunun sinirlerinizde elektriksel sinyaller yaratmasını ve beyindeki diğer sinir hücrelerinizin bunları değerlendirmesini sağlar. 


Dolayısıyla yine dalgalar aracılığıyla bir iletişim söz konusudur. 


Ancak sahtebilimsel anlamıyla telepatide, bu tür fiziksel olarak bilindik dalgaların etkileşimi söz konusu değildir; doğrudan doğruya beyinden-beyne bir bağlantı iddia edilir. Ancak bu tür bir iletişimin gerçek olabilmesi için, doğrudan, beyinlerin telepatik sinyaller ile ilgili bir bölgesi olması gerekir ve buradaki sinirlerin bu bilgileri değerlendirebilecek şekilde 


evrimleşmiş olması gerekmektedir. Bu sağlanmadan, telepatik bir iletişim söz konusu olamaz. 


Telepati de bilimsellik iddiasında bulunacaksa, ancak ve ancak beyin dalgalarının, hiçbir aracı organ ve duyu olmaksızın diğer beyinler tarafından algılanması şeklinde tanımlanması gerekecektir. Ancak bu tür bir alıcının (ve vericinin) evrimleşmesi mümkün gözükmemektedir; çünkü bu tür bir bağlantıyı açıklayabilecek fiziksel bir yöntem bulunmamaktadır. Eğer bu tür bir fiziksel bağlantı yoksa, bu fiziksel bağlantıyı biyolojik düzeyde kullanabilecek yapı ve organların seçilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda, bu 


tür bir özelliğin de evrimleşmesi imkânsız gözükmektedir. 


Bunu, evrimsel takas ilkesi açısından değerlendirmek de mümkündür. Bir özelliğin evrimleşebilmesi için o özelliğin getireceği avantaj, o özellik için gereken değişimden (bu değişimin enerji maliyetinden) fazla olmalıdır. Aksi takdirde, çeşitlilik içerisinde, avantajlı gibi gözüken o özelliği (örneğin telepatiyi veya telekineziyi) sergileyen bireylerin genel toplamda bir avantajı olmayacaktır; tam tersine, aşırı masraflı bir özelliği sergiliyor olacaklardır. Bu durumda onu sergileyenler seçilmeyecek, elenecektir. Ama bu şart sağlanırsa, avantajlı gözüken özellik, enerji maliyetinin de karşılığını vereceği için, o yönde 


bir evrim yaşanabilecektir. 


Halihazırda zaten yeterince uyumlu iletişim yöntemleri evrimleşmiştir (görme, koklama, işitme, vs.). Öyle ki bunların bir kısmı hakikaten telepati kurmak gibidir! Bunun ötesinde bir telekinetik veya telepatik etkileşim için gereken enerji, şu anki iletişim araçlarından kat kat masraflı olacaktır; ancak şu anki iletişim araçları üzerine dikkate değer bir fayda eklemeyecektir. Böyle bir durumda, yani zaten yeterince uyumlu yöntemler var iken, bu kadar 


köklü bir evrimsel değişim gerektiren bir değişimin doğal yollarla evrimleşmesi beklenmez. 


Zihin Gücü ve Nörobiyoloji 


Düşünecek olursanız, "zihin gücü" dediğimiz şey, beynimizdeki nöronların elektrobiyokimyasal faaliyetinden ibarettir. Sizin beyninizi açıp, sadece birkaç noktadaki nöron gruplarını elektroşok ile uyutarak, bilincinizi bir odadaki ışığı kapatıp açar gibi açıp kapatabiliriz. Beyninizde bir başka yere elektroşok uygulayarak kolunuzu hareket ettirebiliriz. 
Bir diğer yere elektroşok uygulayarak konuşma becerinizi ortadan kaldırıp geri getirebiliriz. 
Çünkü insana dair bilişsel anlamda ne varsa, beyindeki faaliyet sonucunda oluştuğunu 


biliyoruz. Bu faaliyete müdahale ederek, insan bilincine müdahale edebiliriz. 


Burada ilginç bir gerçek şu: Bunu yapabilmek için, elektroşok uygulamamız gerekmektedir. 
Yani metal bir elektrodu, yüksek voltaj altında bırakıp, ani bir yük boşalmasıyla istediğimiz 
nöronların elektriksel faaliyetini bozmamız gerekmektedir. Bu etkileşim, saydığım 4 
kuvvetten elektromanyetizma ile ilgilidir. Yani insanın beynine nörobiyolojik olarak hükmetme konusunda, ortada bir sihir yoktur. Temel kuvvetler ile bilişsel fonksiyonlarınızı 


nasıl bozabileceğimizi matematiksel ve fiziksel olarak izah etmek mümkündür. 


Bu durumda, tam tersi mümkün olabilir miydi? Beyin, elektromanyetik kuvvetlerden etkilenebilecek şekilde elektriksel faaliyete sahipse (ki sahip olduğunu biliyoruz), bu elektriksel faaliyeti yönlendirerek, mesela bir demir parçasını mıknatısa çekilir gibi hareket ettirebilir miyiz? Sonuçta Elektromanyetik Teori sayesinde biliyoruz ki, elektrik akımının olduğu her yerde manyetizma da var olmak zorundadır ve tam tersi de geçerlidir: Manyetizmayı kullanarak elektrik alanı yaratmak mümkündür. Buna ek olarak, beynimizde gerçekleşen ve bizim "düşünce" dediğimiz biyokimyasal reaksiyonlar bütününün, tıpkı ses dalgaları veya ışık gibi fiziksel dalgalar yaydığını biliyoruz. Yani beyniniz etrafa her an bazı 


sinyaller ve dalgalar göndermektedir. 


Öyleyse, Antik Doğu öğretileriyle meditasyon yapsak ve beyin gücümü yönlendirmeyi öğrensek, sadece düşünce gücüyle, öyle her şeyi de değil, en azından ferromanyetik 


metalleri, yani manyetik alana tepki gösteren metalleri hareket ettirebilir miyiz? 


Beyindeki Elektrik Akımı 


Hayır. Çünkü evet; beyin, bünyesindeki elektriksel faaliyetten ötürü üretmesi, beslemesi, tamir etmesi ve sürdürmesi aşırı masraflı bir organdır. Vücudumuzun sadece %2'sini 
oluşturur; ama tüm enerjimizin %20'sini tüketir. Yani normalde kendisinden beklenenden 10 
kat daha masraflıdır. Ama beyinde bu masrafa sebep olan elektrik akımı, sadece 0.000000001 amper civarındadır; yani sadece 1 nanoamper düzeyindedir. !?! 

Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Modern bir cep telefonu içinden akan akım, bunun 320 milyon katı civarındadır ve bu elektrikle bile cisimleri hareket ettiremezsiniz. Normalde herhangi bir anda beyindeki nöronların 100 milyon civarı aktiftir; ama beynimizdeki 100 milyar kadar nöronun her birini, aynı anda tek bir göreve yönlendirebilecek olsaydınız bile, eğer epileptik bir nöbet geçirerek ölmeyeceğinizi varsayarsak, sadece 0.085 watt güç üretebilirdiniz. 3! Bu, 


ufak bir LED lamba düzeyindedir! 


Yani o 100 milyar nöronun hepsini, aynı anda, aralıksız çalıştırabilseydiniz ve bu sırada hiçbir kayıp olmaksızın o gücü telefonunuza yönlendirebilseydiniz, modern bir telefonu değil ama bir iPhone 5'i 68 saatte şarj edebilirdiniz. Eğer daha gerçekçi yaklaşıp, 100 milyar değil de, herhangi bir anda aktif olan 100 milyon nöronun üretebildiği elektrikten faydalansaydınız, 
285 gün boyunca telefonu şarj etmeniz gerekirdi. P“ 

Görebileceğiniz gibi bu, pek de etkileyici değildir. Çünkü kullanabileceğimiz, cisimlerin hareket etmeye karşı sahip oldukları direnci, yani ataleti yenecek düzeyde bir kuvvet oluşturabilmemiz lazım ki bir şeyleri hareket ettirebilelim. Beynin elektrik gücü yok denecek kadar azdır. Gün içinde beyninizin kullandığı gücün tamamı bile 20 Wattlık bir ampulünkü 


kadardır. Bununla bir yere varmak mümkün değildir. 


Beyindeki Manyetizma 


Manyetizma iş görür mü dersiniz? Maalesef, çünkü bu sözünü ettiğimiz elektrik akımının 


üretebildiği manyetik alan da yok denecek kadar azdır. 


Örneğin beynimizdeki manyetik alanları araştıran çalışmalarda, beyinde herhangi bir manyetik faaliyet ölçebilmek için en az 1 Teslalık mıknatıslar kullanılması gerekmektedir. 5% Bu, gezegenimiz Dünya'nın ürettiği manyetizmanın 20.000 katıdır! 8“! Yani manyetizmadan 


da umut yoktur. 


Beyin Üzerindeki Hakimiyetimizin Zayıflığı 


Bu konuda bir diğer problem de, beynimizin elektromanyetik kapasitesi bir yana, bu kapasite üzerinde pratik olarak hiçbir kontrolümüz olmadığı gerçeğidir. Her ne kadar düşüncelerimizin bir kısmını kontrol edebilsek de, bu düşünceleri üreten dalgaların frekansını ve genliğini 


kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla bunları yönlendirmek de mümkün gözükmemektedir. 


Dahası sözünü ettiğimiz elektromanyetik dalgalar, aşırı düşük frekanslı dalgalardır ve bu tip telekinetik olaylara sebep olabilecek düzeyde kontrol edilip edilemeyeceği bile belli değildir. 
Fakat eğer ki beyin dalgalarımızı bir kaşığın doğal frekansına uyacak düzeyde şiddetlendirebilsek ve buna göre ayarlayabilseydik, teknik olarak bir kaşığı oynatmamız, 


bükmemiz ve kırmamız mümkün olabilirdi. 


Fakat böylesi bir beyinsel manipülasyona vücudumuzun nasıl tepki vereceğini kestirmek de güçtür; çünkü beyinden çıkan bu "güçlendirilmiş dalgalar", sadece kaşıkla değil, etraftaki diğer bütün cisimlerle (ve kendi vücut hücrelerimizle ve dokularımızla da) etkileşecektir. Şu anda bu tür bir kontrol imkânsız gözüktüğü için, genel olarak elektromanyetizma kuvvetinden 


medet ummak mümkün gözükmemektedir. 


Geri kalan 3 kuvvet; yani kütleçekimi, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet arasından son ikisi atom çekirdeğiyle ilgilidir ve onların bu alanda kullanabileceğimiz bir yanı yoktur. Kütleçekimi de kütlenin uzay-zaman dokusunu bükmesiyle ilgili bir kuvvettir. Eğer beyninizde bir kara delik yaratabileceğinizi düşünmüyorsanız, bunu da kullanmanız mümkün 


değildir. 


Dolayısıyla sadece zihin gücüyle telekinezi, pratik olarak değil, teorik olarak imkansız 


gözükmektedir. 


Ya Bilmediğimiz Kuvvetler Varsa? 


Kimi zaman bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalan insanlar, tıpkı kendilerinin özel olmadığı gerçeğiyle yüzleşen sahtebilimciler gibi, çeşitli bahanelere sığınmaya çalışırlar: Bu noktada en sık sorulan sorular ve ileri sürülen argümanlar; "Ama ya 5. bir kuvvet varsa?", "Ya bilmediğimiz güçler varsa?", "Sonuçta bilim her şeyi bilmiyor!", "Doğada doğaüstü de 


vardır!" gibi sorular ve argümanlar olmaktadır. 


Buna, Cehalete Başvurma Safsatası adını vermekteyiz. Özetle: Ya Evren'e dair bilmediğimiz bir şey varsa? Elbette olabilir! Dediğimiz gibi, bilimde her şeye kapı sonuna kadar 


açıktır! 


Ancak gerçeklik hakkında bir iddianız varsa, bilimin metodolojisine uymak zorundasınızdır. 
Bunu, müon anomalisi ile ilgili makalemizde de anlatmıştık: Müonlar ile yapılan bir çalışmanın gösterdiği sonuçlara göre, Evren'de belki de bilmediğimiz bir parçacık veya 5. 
kuvvet vardır. Ancak o deneylerde erişilen 40.000'de 1'lik hata payı bile, bilim için "çok büyük bir hata payı" olarak görülmektedir ve fizikçiler tarafından sadece "ilginç bir sonuç" olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, parçacık fiziğinde hata payı 3-4 milyonda 1 düzeyine 


indirilmeden, deney sonuçlarınız bile "fiziği değiştirme potansiyeline sahip" olarak 


görülmemekte ve dikkate alınmamaktadır. Yani iddianızın temel fiziği etkileyebilmesi için, 


gözleminiz üzerindeki hata payının %0.00003 düzeyinde olması gerekmektedir! 


"Havada durdum, şahitlerim var, kaynım da gördü!" gibi iddiaların işte bu yüzden fiziği değiştirmek yönünde bir etkisi olamaz. Bu tür anekdotal anlatımlar üzerindeki hata payları, deneyimden yola çıkarak değerlendirecek olursak, %90'ların üzerinde olacaktır. Bunun sebebi, insanın kendi gözleriyle görüp de inanamadığı veya anlam veremediği şeylerin, genelde çok basit ve alternatif açıklamaları olduğu gerçeğidir. Bunların hepsini elemeden, sırf siz söylüyorsunuz veya buna inanmışsınız diye bilimi değiştiremeyiz. Ve bu doğaüstü güç iddiasında bulunanların hiçbiri, bilim insanlarını, bilim insanlarının birbirini diğer konularda ikna etmekte kullandıkları temel standartlarda ikna edememiştir. Belki bir gün edecekler ve o zaman fizik gerçekten de değişecektir. Ama o gün, bugün değildir ve bugüne kadarki 


telepati/telekinezi iddialarıyla olacak gibi de gözükmemektedir. 


Yani telekinezi üzerinden, biraz önce söz ettiğimiz bilim ve sahtebilim farkını açıklayacak olursak: Bilim, telekinetik iddialarla ilgili bir iddia veya hipotez üzerine ayrıntılı deneyler kurar, kontrollü ve karşılaştırmalı deneyler düzenler, araştırmalar yapar, daha önceden konuyla ilgili araştırma varsa bunları inceler, yeni açıklamalar getirmeye çalışır. Yani amaç, 


gerçeğe ulaşmaktır. 


Sahtebilim ise, insanların duygularına ve hayal gücüne hitap etmek amacıyla, olaylar ve hikayeler uydurur, memler yaratır ve bunları kulaktan kulağa yayar. Bunu duyan insanlar da heyecanlanarak bu tip olayların mümkün olduğunu düşünürler. Sahtebilim ile uğraşan veya üreten hiç kimseye, bilgilerinin kaynaklarını ve üretim metotlarını soracak olursanız, bunların her zaman üçüncül kaynaklar, anekdotal anlatılar, üstü kapalı örnekler, gizemli öğretiler ve özellikle test edilemez olacak biçimde tasarlanmış iddialar olduğunu görürsünüz. Yani amaç, 


sözde gerçekleri pazarlamaktır. 


Bu sebeple eğer telekinezi ve telepati bilimsel sınırlarda iddia ediliyorsa, gerçe değildir. 
Bilimsel olmayan sınırlarda iddia ediliyorsa, zaten test edilemez ve yanlışlanamaz; dolayısıyla 


gerekçelendirilmemiş bir inanç olarak değerlendirilmelidir. 


Bilimi Kullanarak Telekinezi ve Telepatiyi Gerçek Kılmak Mümkün mü? 


Temel bilimleri değil de, uygulamalı bilimleri, örneğin mühendisliği kullansaydık, telepati veya telekineziyi gerçek kılabilir miydik? Örneğin kafamıza takacağımız özel bir kask ile, beynin ürettiği aşırı zayıf elektromanyetik alanı katlayarak artırmak ve yönlendirmek mümkün olsaydı? Yani işi beynimiz değil de, bir elektrik devresi yapsaydı? Beynimiz sadece 


neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda yönlendirme yapan konumda kalsaydı? 


Evet, bu teoride mümkün gözükmektedir! Sonuçta beynin neresinin, neden aktif olduğunu giderek daha iyi anlıyoruz. Eğer bunu anlamlı sinyallere dönüştürebilirsek ve halihazırda bildiğimiz elektronik devrelerle şiddetini arttırabilirsek, bir de bunu düzgünce yönlendirmenin yolunu bulabilirsek, istediğimiz zaman açıp kapatabileceğimiz bir süpermiıknatıs yapıp, en azından elektromanyetizmayı kullanarak ferromanyetik cisimleri zihin gücümüzle (ama tabii 


büyük oranda teknoloji sayesinde) hareket ettirebilirdik. 


Tabii bu yöntemde ufak bir sıkıntı, böylesi bir mıknatısı çalıştırdığımız anda etraftaki her türlü ferromanyetik cismi çekebilecek olmasıdır. Dolayısıyla beklemediğiniz bir anda yanlışlıkla çalıştıracak olursanız, sizi hızla buzdolabınıza doğru çekerek boynunuzu kırabilecektir. Böyle ufak tefek teknik sıkıntılar mevcuttur; ama burada pedantik olma 


amacımız yoktur. Bunları, gelecekteki "über mühendislikle" aşabileceğimizi varsaymaktayız. 


Öte yandan, aslında bu tür varsayımlara hiç gerek yoktur. Yani amacınız etraftaki cisimleri hareket ettirmekse, mecbur bu tür bir teknolojiye ihtiyacınız olacak, evet. Ama eğer ki amacınız, Sizin gibi beyne sahip olan bir diğer insanla konuşmadan iletişim kurmaksa, yani telekinezi değil de, telepati yapmak istiyorsanız, şansınız biraz daha yüksektir. Çünkü en azından diğer fiziksel cisimlerle ve onların kendilerine has özellikleriyle uğraşmanız gerekmez. Beyin sinyallerini diğer insana ulaştırmanın bir yolunu bulabilirseniz, işin geri kalanını insan biyolojisine bırakabilirsiniz. Bunun nasıl yapılabileceğini merak ediyorsanız, 


aşağıdaki videomuzu izleyebilir veya buradaki yazımızı okuyabilirsiniz. 


Sonuç 


Sonuç olarak telepati ve telekinezi, eğer ki bilimsel metodun sınırlarıyla çalışılabilir, doğal bir etkileşim biçimi olarak sunuluyorsa, bunu hiçbir teknolojik cihazdan yardım almaksızın, 


biyolojik yöntemlerle başarabilmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bilgisayarlarımız ile 


biyolojimiz bir araya gelerek, telepati-benzeri ve telekinezi-benzeri etkileşimler 


yaratabilecektir. 


Öte yandan doğaüstü ve fizik-ötesi anlamda bir telepati ve telekinezi iddiasında bulunan hiç kimse, bugüne kadar bu iddiasını geçerli ve yeterli bir şekilde ispatlayabilmiş değildir. 
Dolayısıyla bu saha, yoğun olarak sahtebilimsel iddialarla dolu olan, bilimsel geçerliliği bulunmayan ve birçok iddianın çoktan çürütüldüğü bir saha olarak kalmaktadır. Ancak insanın hayal gücüne hitap ediyor olması dolayısıyla, bu alandaki yalan ve sahte bilgiler halk arasında yayılmaya devam etmekte ve insanları yanlış yönlendirmeyi sürdürmektedir. Bu gidişatı durdurmanın tek yolu ise, insanlara bilimsel gerçekleri anlatmak ve bilimsel 


düşünceyi öğretmektir. 
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EVRİMİN BİLİM İNSANLARINCA KABUL EDİLİRLİĞİNE DAİR: 
"ULUSLARARASI EVRİM EĞİTİMİ BİLDİRGESİ" 


Uyarlayan Çağrı Mert Bakırcı-2. Yazar Bahar Kılıç-17 Eylül 2011-evrimagaci 


Günümüzde halen evrimin bilim insanları tarafından "şüpheyle yaklaşılan" ve "kabul edilmemiş", sadece bir "teori" olan, dolayısıyla "ispatlanamamış" bir "düşünce" olduğuna dair söylentiler halk arasında dolaşıyor, dolaştırılıyor. Bu işteki ilk tuhaf taraf, biyoloji ve ilgili dallarda çalışmalar yapan tüm bilim insanlarının 9095'inden fazlası (kimi kaynağa göre %99 civarı) evrimi kabul etmektedir (buradan, 

buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan ve benzerlerinden bilgi alabilirsiniz). Diğer gülünç taraf, bir doğa yasasını, bir bilim insanının bilimsel bir temelde reddedebileceğini iddia etmekten kaynaklanıyor. Tabii şu anda bilimin içinde olmayan toplumlarda evrimin neden yasa olduğu bilinmediği, Evrim Teorisi'nin ne olduğunun anlaşılmadığı ve "evrim" ile "Evrim Teorisi"nin birbirinden farklı şeyler olduğu algılanamadığı için, bu tür sanrılar da kısmen anlayışla karşılanabilmektedir. Ancak sözü edilen bu konularda bir miktar bilgi edinen kişiler, evrimin bilimsel düzlemde reddedilebilir bir kavram olmadığını kolayca göreceklerdir. Yani birilerinin evrimi reddetmesi, kütleçekimini reddetmesi kadar absürttür. İkisi de benzer şekillerde gözlenmiş, test edilmiş, 


algılanmıştır. İki konuyla ilgili de teoriler bulunmaktadır; ancak bir doğa yasası ile, o yasaya 


yönelik bilimsel teori birbirine karıştırılmamalıdır. Evrimin doğada gerçekleştiği tartışılabilir bir konu değildir. Tıpkı bıraktığımız topların yere düşüp düşmediği gibi... Ancak bu yasaların neden ve nasıl işlediği elbette tartışılabilir; zaten gözlem ile bilim arasındaki fark da buradadır diyebiliriz. Herkes gözlem yapar; ancak sadece "neden" ve "nasıl" diye sorabilenler bilim üretebilirler. Teoriler de, bu sorulara aranan cevaplardan doğarlar. Tüm bunları öğrenmek 


için, 3 yazıdan oluşan Bilimsel Yöntem yazı dizimiz okunabilir. 


Bu makalemizde ise halk arasında evrimle ilgili yanlış anlaşılmalardan ziyade, bilim düşmanlarının kendilerini haklı çıkarmak için bilimsel cemiyeti de sahtekar bir şekilde yanlarına çekme çabalarına değinmek istiyoruz. Halk üzerinde, sanki evrim bilim camiasında kabul edilmiyormuş, büyük bir ret varmış, bilim insanları evrimi umursamıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu elbette saçmalıktır. Ancak kimi zaman, bu tür iddiaların saçmalıklarını görmek için, çarpıcı verilerden söz etmek faydalı olmaktadır. Biz de burada, tüm Dünya'daki bilim insanlarını çatısı altında toplayan bir bildiriyi ve bu bildiriye imza atan 


kurumları inceleyeceğiz. 


Akademilerarası Panel'in (LAP) Evrim Eğitimi Bildirgesi 


21 Haziran 2006'da ilan edilen ve Dünya çapından onlarca bilim akademisinin bildirge 
metnini tamamen kabul ettiklerine dair imza attıkları Akademilerarası Panel'in (LAP) 


Evrim Eğitimi Bildirgesi aşağıdadır: 


Bugün evrenin, yeryüzünün ve canlıların ortaya çıkışı ve gelişimi hakkındaki bilimsel deliller, dünyanın birçok ülkesinde gizlenmekte, çarpıtılmakta veya bilimin sınayamayacağı teorilerle 


karıştırılmaktadır. 


Bizler, aşağıda isimleri bulunan Bilim Akademileri olarak, dünyanın çeşitli yerlerinde bazı kamu eğitim kurumlarında verilen fen derslerinde, dünyada yaşamın kökenleri ve evrimi konusunda bilimsel kanıt, veri ve test edilebilir kuramların örtbas edildiğini, inkar edildiğini ya da bilimsel olarak sınanması mümkün olmayan kuramlarla karıştırıldığını öğrenmiş 


bulunuyoruz. 


Yetkilileri, öğretmenleri ve velileri tüm çocukları bilimsel yöntemler ve buluşlar konusunda 


eğitmeye ve doğa bilimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaya çağırıyoruz. Yaşadıkları 


dünyanın doğasına ilişkin bilgiler, insanları beşeri gereksinimlerini karşılama ve gezegeni 


koruma konularında daha yetkin kılacaktır. 


Dünya'nın kökenleri ve evrimiyle bu gezegendeki yaşam hakkında aşağıdaki kanıtlara dayalı olguların, çok sayıda gözlemle çeşitli bilimsel disiplinlerin birbirinden bağımsız deneylerinden kaynaklanan bulgularla doğrulandığı konusunda görüş birliğine sahibiz. 
Evrimsel değişimin ince ayrıntıları konusunda bugün hala yanıtlanmamış sorular olsa bile, 


bilimsel kanıtlar aşağıdaki sonuçlarla tam bir uyum içindedir: 


1) Şu andaki şekline son 11-15 milyar yılda evrim geçirerek gelmiş olan evren içinde 


bizim dünyamız, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. 


2) Oluşumundan itibaren dünya -jeolojisi ve çevresiyle birlikte- sayısız fiziksel ve 


kimyasal gücün etkisiyle değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. 


3) Dünyada yaşam en az 2,5 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Bundan kısa bir süre sonra, fotosentez yapan canlıların evrimleşmesi, en az 2 milyar yıl öncesinden başlayarak atmosferin yavaş yavaş önemli miktarlarda oksijen içeren bir biçime dönüşmesine yol açmıştır. Soluduğumuz oksijeni açığa çıkarmasının ötesinde, fotosentez süreci, gezegenimizde insan yaşamının bağımlı olduğu sabit enerji ve besinin son 


kertedeki kaynağını oluşturur. 


4) Dünyada ilk ortaya çıktığından beri yaşam birçok biçim almıştır. Bunların tümü paleontoloji ile modern biyoloji ve biyokimya bilimlerinin tanımladığı ve birbirlerinden bağımsız olarak ve artan bir kesinlikte doğruladığı gibi, evrilme süreçlerini sürdürmektedir. İnsanlar dahil olmak üzere bugün yaşayan tüm canlıların kalıtsal 


şifrelerinin ortaklığı, açıkça onların ortak kökenlerine işaret etmektedir. 


Bizler, aynı zamanda, Evrim eğitimi ve daha genel olarak herhangi bir bilimsel bilgi alanının eğitimi bağlamında bilimin niteliğine ilişkin olarak aşağıdaki bildirgenin altına da imzamızı 


atmaktayız: 


Bilimsel bilgi evrenin doğasına ilişkin çok başarılı olmuş ve çok önemli sonuçlar doğurmuş bir sorgulama biçiminin ürünüdür. Bilim i) doğal dünyayı gözlemleyerek ve ii) sınanabilir ve 


çürütülebilir hipotezler oluşturarak gözlemlenebilir olgular için daha derin açıklamalar türetir. 


Gözlemler yeterince ikna edici hale geldiklerinde, bu olguları açıklayan bilimsel kuramlar 


geliştirir ve daha gözlenmemiş olguların olası yapısı ve sürecine ilişkin öngörüler getirir. 


İnsanın değer ve amaç anlayışı doğa bilimlerinin kapsamı dışındadır. Yine de, doğayı kavrayışımıza bilimsel, sosyal, felsefi, dinsel, kültürel ve siyasal öğeler de katkıda bulunur. 
Bu farklı alanların her biri, kendi etkinlik alanının sınırları ve kısıtlılıklarının ayrımında 


olarak, diğerlerine karşı özenli davranmak zorundadır. 


Mevcut sınırlarını kabul etmekle birlikte bilim açık uçludur ve kuramsal ya da deneysel yeni 


bilgiler ışığında, sürekli olarak kendini geliştirir ve yeni alanlara açılır. 


Hiçbir tartışmaya yer bırakmaksızın, evrimi ve Evrim Teorisi'ni olduğu gibi ortaya koyan, çok açık bir bildirgedir. Bir bildirgenin açıklığı önemlidir, çünkü bu makalenin sonunda göstereceğimiz bir diğer yazıdan görebileceğiniz gibi, bilim düşmanları üstü kapalı bildirgelere bilim insanlarının imzalarını toplayarak sanki evrime karşı bir kabulsüzlük varmış gibi lanse etmeye çalışmaktadırlar. Hoş, bu art niyetli çabalarında bile mutlak bir başarısızlığa ulaşmaktadırlar; ancak yine de, yukarıdaki bildirgenin açıklığını fark etmek, sonradan o yazıyı 


okurken bir bildirgenin nasıl yazılması gerektiği konusunda size referans olabilecektir. 


Pekala, bakalım hangi bilim akademileri bu bildirgeye imza atmışlar? 


Bildirgeye İmza Atan Bilim Kuruluşları 

1. Afrika Bilimler Akademisi 

2. Alman Bilim ve İnsani Bilimler Akademileri Birliği 

3. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi 

4. Arjantin Pozitif, Fizik ve Doğa Bilimleri Ulusal Akademisi 
5. Arnavutluk Bilimler Akademisi 

6. Avustralya Bilimler Akademisi 


7. Avusturya Bilimler Akademisi 


8. Bangladeş Bilimler Akademisi 


9. Belçika Kraliyet Bilim, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Akademisi 


10 


11 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22: 


23. 


24. 


25. 


26. 


> 


. Londra Kraliyet Topluluğu, Birleşik Krallık 

. Bosna-Hersek Bilim ve Sanat Akademisi 

Brezilya Bilimler Akademisi 

Bulgaristan Bilimler Akademisi 

Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 

Çin Bilimler Akademisi 

Academia Sinica, Çin, Tayvan 

Danimarka Kraliyet Bilim ve İnsani Bilimler Akademisi 
Endonezya Bilimler Akademisi 

Fas Krallık Akademisi 

Ulusal Bilim ve Teknoloji Akademisi, Filipinler 
Filistin Bilim ve Teknoloji Akademisi 

Académie des Sciences, Fransa 

Güney Afrika Bilimler Akademisi 

Hırvatistan Bilimler Akademisi 

Hindistan Ulusal Bilim Akademisi 

Hollanda Kraliyet Sanatlar ve Bilimler Akademisi 


İran İslam Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44, 


45. 


46. 


47. 


İrlanda Kraliyet Akademisi 

İspanya Kraliyet Pozitif, Fizik ve Doğa Bilimleri Akademisi 
İsrail Bilim ve İnsani Bilimler Akademisi 

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 

İsviçre Bilim Akademileri Konferansı 

Academia National dei Lincei, İtalya 

Japonya Bilim Konseyi 

Kanada Kraliyet Topluluğu (RSC): Kanada Sanat ve Bilim Akademileri Karayip Bilimler Akademisi 

Kenya Ulusal Bilimler Akademisi 

Kolombiya Pozitif, Fizik ve Doğa Bilimleri Akademisi 
Küba Bilimler Akademisi 

Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi 

Letonya Bilimler Akademisi 

Litvanya Bilimler Akademisi 

Macar Bilimler Akademisi 

Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi 

Academia Mexicana de Ciencias, Meksika 

Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Akademisi, Mısır 


Moğolistan Bilimler Akademisi 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6l. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


Nijerya Bilimler Akademisi 


Özbekistan Bilimler Akademisi 


Pakistan Bilimler Akademisi 


Academia Nacional de Ciencias del Peru 


Polonya Bilimler Akademisi 


Académie des Sciences et Techniques du Sénégal 


Sırbistan Bilimler ve Sanatlar Akademisi 


Singapur Bilimler Akademisi 


Slovak Bilimler Akademisi 


Slovenya Bilimler Akademisi 


Sri Lanka Ulusal Bilimler Akademisi 


Academia Chilena de Ciencias, Şili 


Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 


Türkiye Bilimler Akademisi 


Uganda Ulusal Bilimler Akademisi 


Venezüella Ulusal Fizik, Matematik ve Doğal Bilimleri Akademisi 


Yeni Zelanda Kraliyet Topluluğu Akademi Konseyi 


Atina Akademisi, Yunanistan 


Zimbabwe Bilimler Akademisi 


Gelişmekte Olan Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) 


68. Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) Yönetim Kurulu (AP'de gözlemci kuruluş) 


Bu Ne Anlama Geliyor? 


Bu isimlerin fazlalığı ile övünmeye gerek yoktur. Önemli olan, bu isimler altında toplanan bilim insanlarıdır. İşte biz de merakımıza yenik düşerek, Evrim Ağacı olarak, Akademilerarası Panel'in (LAP) Genel Sekreteri Sn. Joanna Lacey ile e-posta üzerinden yazıştık ve kendisine bünyelerinde kaç akademi olduğunu ve imza atanların, Dünya'da 


bulunan, resmi olarak akademisyen olan kişilerin toplam yaklaşık sayılarına oranını sorduk. 


Kendisi, 2011 yılı itibariyle LAP'ye bağlı toplamda 104 akademi bulunduğunu, bunlardan 25 
tanesinin gözlemci, uluslararası ya da lokal kuruluş olduğunu, dolayısıyla bildirgeye bir ülke adına imza atabilecek akademilerin sayısının 79 olduğunu, bunların yukarıda sayılan 68'inin bildirgeye imza attığını bize bildirdi. Geri kalan ülkelerin büyük bir kısmının dini rejimle yönetildiklerini veya bağımsız olmadıklarını, bu yüzden böyle bir bildirgeye imza atmalarının hayatlarını veya kariyerlerini tehlikeye atacağını belirttiklerini aktardı. Aslında bu bilim akademilerinin de evrimi kabul ediyor olmalarına rağmen, onları da sanki reddediyormuş gibi saydığımızda, yukarıda imzası olan bilim insanlarının, Dünya'daki bilim insanlarının sayısının, en azından akademilerce temsil edilen büyük çoğunluğunun, çok kötü bir tahminle bile 4485'ten fazlası olacağını bize bildirdi; ancak net bir sayı vermekten de güvenli tarafta 


olmak açısından kaçındı. 


Endişesi anlaşılırdır, zira elbette bilim akademileri bir ülkedeki bilim insanlarının tamamını kapsamaz; ancak genel olarak akademi içerisinde her kesmi temsil eden temsilciler bulunmaktadır ve bir akademinin görüşü, o ülkenin bilim insanlarının genel görüşünü büyük oranda yansıtmaktadır; çünkü pek çok ülkede bilim akademileri üyeleri, ülkenin bilim insanlarınca, demokratik bir şekilde seçilmektedir (ne yazık ki Türkiye, bu ülkeler arasında 


olmayan nadir ülkelerdendir). 


Kendisine buradan da bize verdiği ayrıntılı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görülebileceği ve şuradaki yazımızda verdiğimiz bilgilerle ve kaynaklarla teyit edilebileceği gibi, eğer imza atmaya çekinen bilim insanları da dahil edilirse, Dünya çapında akademilerce temsil edilen bilim insanlarının %95'inden fazlası, eğer dahil edilmezlerse de %85'inden fazlası evrimi 


bir doğa yasası ve bilimsel gerçek olarak kabul etmektedirler. 


Eğer ki bu bildirge üzerine halen bilim insanlarının evrimi kabul etmediği iddia ediliyorsa, bu kişileri bizle değil, doğrudan TAP ile görüşmeye davet ediyoruz. Ancak daha önemlisi, bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığımız Steve Projesi (Project Steve) ve Keşif Enstitüsü (Discovery Institute) başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bilim karşıtlarının çabaları, art niyetleri ve başarısızlıkları ile ilgili oldukça 


faydalı bilgiler verecektir. 


TÜBA'nın İmzası 


Normalde kaynaklarımız arasında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) sitesinde yayınladığı şu bildiri de bulunuyor: Türkiye Bilimler Akademisi: Evrim Eğitimi Bildirisi İmzasıTÜBA 


TÜBA, bildirisinde şöyle yazıyor: 


Bildiriye göre, bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki okullarda fen derslerinde dünyada yaşamın kökenleri ve evrimi konusunda bilimsel kanıt, veri ve test edilebilir kuramların öğretilmediği, bunların reddedildiği ya da bilimsel olarak test edilemeyen kuramlarla karıştırıldığı görülmektedir. Ancak, yaşamın kökenine ve evrimin ayrıntılarına ilişkin yanıtlanmamış bazı sorulara karşın, evrimsel değişimi destekleyen ve bugün hâlâ yanlışlanmamış bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Bugün için asıl önemli olan ise, bilimsel sorgulama biçiminin okullarda öğretilmesinin sürdürülmesidir: Bilim 1) dünyayı gözlemleyerek ve 2) test edilebilir ve 


yanlışlanmaya açık hipotezler oluşturarak doğal olaylara daha derin açıklamalar getirir. 


İnsanın anlam, değer ve amaç ilişkili algılamaları bilimin kapsamı dışındadır. Felsefi, dini, kültürel ya da politik inanç ve kanaatlerin ürünü olabilen bu farklı etkinlik alanlarının, kendi sınırlarının bilincinde olarak, karşılıklı bir saygı ilişkisi içinde olmaları beklenir. Bilim ise, bugünkü bilgisinin sınırlarının bilinciyle ve gelişmeye açık bir alan niteliğiyle, sürekli olarak doğanın daha iyi gözlemlenmesini mümkün kılan yöntemler ve daha iyi anlaşılmasını sağlayan kuramlar üretme arayışı içindedir. 
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“BİLİM, TÜRLER ARASI EVRİMİ KABUL ETMİYOR” MU? 
Çağrı Mert Bakırcı-20 Nisan 2012-evrimagaci 


16-17 Mayıs 2012 tarihinde "Marmara Genç Vizyon Topluluğu" isimli öğrenci topluluğu tarafından, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde “Bilim, Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” başlıklı bir sempozyum düzenlenecekmiş. Bu konunun siyasi boyutlarına hiç girmeyeceğim, yeri geldiği zaman konu hakkında diğer yazar arkadaşlarım derinlemesine analizler yapacaklardır. Ben, bu yazımda, bu bilim düşmanı cüreti gösterebilen Marmara Genç Vizyon Topluluğu'nun başlığına taşıdığı hayal ürünü argümanı bilimsel açıdan değerlendirmek istiyorum. Yer yer de etkinliğe bazı göndermeler yaparak etkinlik organizatörlerine ve oraya “profesör” ünvanlarıyla, hiç çekinmeden ve muhtemelen utanmadan çıkan akademisyenlere bazı sorular yönelteceğim. Eğer ki bu bilim karşıtı ve bilimsel alandan uzak insanların şahsi düşüncelerini etkileyerek bir yerlere varmayı hedefleyen bu etkinlik, bilim çevreleri ve aklı başında üniversite öğrencileri tarafından engellenemeyecek olursa, umuyorum ki çok saygıdeğer (!) profesörlerimiz, bu yazımda yönelteceğim soruları cevaplama ve sempozyum konuları arasına taşıma büyüklüğünü 


göstereceklerdir. 


İlk olarak, adımız kadar rahat söyleyebiliriz ki, günümüz modern bilimi, bundan birkaç on yıl öncesinden beridir türlerin birbirlerine evriminin nasıl gerçekleştiğini onlarca farklı mekanizmasının, binlerce alt detayı ile birlikte, çok net bir şekilde açıklamışlar ve bu açıklamalarını laboratuvar ortamında sayısız defalar test ederek deneysel olarak da doğrulamışlardır. Hatta öyle ki yaratılışçı düşünceleriyle bilinen ve uzun yıllardır yaratılışçıların argümanlarının temelini oluşturan “İndirgenemez Karmaşıklık” safsatasını (göz, beyin gibi organların evrim ve doğal süreçler ile açıklanamayacak kadar karmaşık oldukları iddiası) ileri süren Lehigh Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Michael Behe, Aralık 2010 yılında “Deneysel Evrim, Fonksiyon Kaybettirici Mutasyonlar ve Adaptif Evrim’in İlk Kuralı” isimli başlığıyla The Quarterly Review of Biology dergisinde yayınladığı makalesinde Evrim Kuramı'nın deneysel olarak ispatlandığını ve dolasıyla evrimin bir doğa gerçeği olduğunu, belli sınırlar dahilinde de olsa kabul etmişti. Tabii bu makale yaratılışçılar arasında hiçbir zaman Behe'nin ta 1996 yılında yayınladığı “Darwin'in Kara Kutusu” isimli 


kitabındaki bilim dışı düşünceleri gibi popüler olamadı. Nedeni aşikar: Yaratılışçılık, 


profesörlük ünvanınından nemalanabildikleri bir kalesini yitirdi. Zaten hepi topu Dünya çapında birkaç yüzü geçmeyen Evrim Karşıtı bilim insanlarından birinin eksilmesi, bu kişiler için büyük üzüntü ve utanç kaynağı olmuştur. Ancak ülkemizde halen, Dünya çapındaki bilim insanlarının %99’undan fazlasının kabul ettiği evrim gerçeği, “profesör” ünvanını edinmiş insanlarımız tarafından herhangi bir bilimsel temele dayandırılmadan reddedilmekte ve bu reddedişleri, üniversiteler gibi bilimsel kurumlarda yapılan sempozyumlara kadar taşınacak 


kadar cüretkar olabilmektedir. 


Her neyse, konumuza geri dönelim. Bakalım bu bilim (!) insanlarımız ve organizatörlerimiz argümanlarında ne derece haklılar. Bunu görmek için ne yapmak gerekiyor? Elbette güvenilir, bilimsel kaynaklardan konuyu araştırmak gerekiyor. Ben de, bu yazımda sizlere türleşmenin gözlendiği durumların bilimsel makalelerinden örnekler sunacağım. Dediğim gibi, umarım 


hocalarımız bu konuları çok kıymetli (!) sempozyumlarına taşıyacaklardır. 


İlk olarak zamanında Charles Darwin'in de üyesi olduğu ve hatta Türlerin Kökeni isimli kitabının özetinin ilk defa bilim camiasına duyurulduğu Linnean Cemiyeti'nin çok geniş çapta kabul görmekte olan Biological Journal of the Linnean Society dergisinde çıkmış bir makaleye bakalım. Makalede Türkiye'de yaşamakta olan Spalax (bir cins köstebek faresi) cinsine ait 2 türün evrimsel süreçte birbirinden nasıl farklılaştığı ve eskiden tek bir türken, iki ayrı türe evrimleştikleri incelenmektedir. Bunu yapmak için genlerdeki farklılaşmalar ve çokbiçimlilikler takip edilmiştir. Bu analizler de, bu iki türün tek bir türden farklılaşarak evrimleştiğini ortaya koymaktadır. Tabii, bu çok saygıdeğer hocalarımız evrimi bir farenin bir kuşa dönüşüp uçması, bir yılanın bir ayıya dönüşüp balık avlaması, bir atın bir denizatına dönüşüp sulara girmesi gibi hayal ettikleri için, bilimde evrimleşmenin ne demek olduğunu asla anlayamayacaklardır. Sanıyoruz ki bu tip bilim dışı sempozyumlara katılmayı kabul etme 


sebepleri de, bu hayallerindeki evrim tanımından kaynaklanmaktadır. 
"Spalax" cinsi Wikipedia 


Bir başka makaleye bakalım. Bu defa, geçtiğimiz günlerce Beyaz TV'deki Evrim Tartışması'na çıkarak biyoloji bilgisiyle ve Evrim Kuramı'na hakimiyeti ile bizleri büyülemiş olan Prof. Dr. Turan Güven'in “pek de matah” bulmadığı Nature gibi meşhur bir dergi olan Evolution isimli dergide, 1971 yılında çıkmış bir makale bu. Makale, “Evrimin ışığı olmaksızın Biyoloji'de hiçbir şeyin anlamı yoktur.” sözüyle Evrimsel Biyoloji'nin önemini vurgulayan, bilime yaptığı katkılardan ötürü Ulusal Bilim Ödülü, Franklin Madalyası gibi 


ödüllere layık görülmüş, günümüz modem bilimin en büyük bilim insanlarından Prof. Dr. 


Francisco Ayala, Prof. Dr. Richard Lewontin gibi kişilerin hocası olarak görev yapmış Prof. 
Dr. Theodosius Dobzhansky tarafından yazılmıştır. Makalede, evrimsel süreçler o kadar net belirlenmiştir ki, “yarı-tür” diye bir terim ileri sürülmek zorunda kalmıştır. Bu canlılar, ortak atalarından evrimleşmeye başladıktan sonra, henüz evrimseşme sürecinde tam olarak farklılaşmamış, ancak yeterince farklılaşmalarından ötürü eşeysel olarak (üreme açısından) izole olmuş canlı gruplarıdır. İnceledikleri canlı ise Drosophila paulistorum isimli bir süpertür (henüz cins olamamış, ancak evrimsel süreçte halen türleşmekte olan, altında alt türleri ve yarıtürleri barındıran taksonomik grup) ve bu süpertürün altında bulunan ve günümüzde hala gözlerimizin önünde türleşmekte olan 6 alt yarıtürdür. Bu canlılar üzerinde gerek laboratuvar ortamında, gerekse doğal ortamlarında analizler yapılmış ve ortak atalarından nasıl, ne yollarla ve ne zaman farklılaştıkları tespit edilmiştir. Yine, zaten modern bilimin açıkladığı gibi, bu türler bir sinekken bir anda insana dönüşüp uzaya mekikler yollamamaktadırlar. 


Zaten Evrimsel Biyoloji'nin hiçbir zaman böyle iddiası olmamıştır. 
"Drosophila" cinsiThe Conversation 


Yeri gelmişken izah edelim: Türleşme, çok yavaş gerçekleşen ve evrimleşen yeni türlerin atalarına oldukça benzedikleri bir süreçtir. Ancak bu süreç, giderek uzun vadede izlenecek olursa, her seferinde oluşan yeni türlerin atalarından bir miktar farklılaşmaları sonucunda, en nihayetinde, yepyeni ve en eski atalarına hiç benzemeyen bireylerin oluştuğu görülecektir. 
Dolayısıyla insanın evriminden bahsederken, maymunsu bir ortak ata, hiçbir zaman bir anda bildiğimiz modern insana dönüşüp kuantum mekaniğinin sırlarını çözmeye başlamamıştır. 
Maymunsu ortak atamızdan, insanlara giden ve şempanzelere giden kolların ayrılması 6 
milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Sonrasında, bu 6 milyon yıl içerisinde şempanzeler ve insanlar evrimleşmiştir. Örneğin bu uzun süreçte, insana ait 26 farklı türü net bir şekilde tanımlayabilmekteyiz. Yani 6 milyon yıl önceki ortak atamızdan, günümüzdeki insana kadar her basamakta kendi atasından biraz daha farklı 26 farklı tür yaşamıştır. Ancak bunların farklarının üst üste binmesi sonucunda, nesiller sonra, yani günümüzden 200.000 yıl kadar önce, bildiğimiz insan, yani Homo sapiens evrimleşmiştir. Bu evrim halen sürmektedir ve insanlar da kendi içlerinde izole olacak olsa, yeni türlerin bu süreç içerisinde evrimleşmesi işten bile değildir (izolasyonun olmaması, yani genlerin karışması, evrimleşme hızını düşüren 


bir unsurdur). 


Bir diğer makaleye bakacak olursak... Yine Evolution isimli dergide 1967 yılında yayınlanan bir makalede Dr. Doskuin, Epilobium angustifolium isimli tür üzerindeki genetik 


mutasyonlardan kaynaklanan türleşmeyi incelemiştir. Yaptığı araştırmada, kromozomların 


sayıca çiftlenmesi ve ayrılamamasından kaynaklanan bir sorundan ötürü popülasyon içinde türleşmenin meydana geldiğini ve bu şekilde çok kromozomlu olan bireylerle, normal sayıda kromozoma sahip bireylerin birbiriyle çiftleşemeyerek farklılaştığını keşfetmiştir. Zaten bu izolasyondan sonra türler morfolojik (yapısal) olarak da birbirlerinden farklılaşmıştır. İşte bu, çok net bir türleşme örneğidir. Bu canlılar, aynı ortamda yaşamalarına rağmen genetik uyumsuzluktan ötürü birbirleriyle çiftleşemeyerek evrimleşmişlerdir. Fakat bu canlıların atası 


ortaktır ve aynı türdür. Evrimleşmeyi görmek ve kabul etmek için başka ne gerekir. 
"Epilobium angustifolium" türü Wikimedia Commons 


Örnekleri bu şekilde sayıca sonsuza kadar arttırmak mümkündür. Ne yazık ki bana ayrılan kısım bu kadar olduğu için, daha fazla örneği buradan veremiyorum; ancak size bu konuda 


onlarca örneğin yer aldığı makalemizi okuyabilirsiniz. 


Görüldüğü gibi, aslında sempozyum sadece bu ve bunun gibi bilimsel makalelerle, başlamadan bitmiştir. Burada önemli olan, doğru ve tarafsız kaynaklara ulaşmak, araştırmak ve şahsi inançlar ve düşüncelerden ötürü bilimin önüne set çekmeyecek kadar büyük olabilmektir. Acaba bu sempozyuma katılacak hocalarımız, bu makaleleri okuyup anlayabilecek olmalarına rağmen (acaba okudular mı1?), bu gibi bir sempozyuma çıkıp da “Evet, türleşme yoktur. Evrim gerçek değildir. Bu makaleler hayal ürünüdür.” diyebilecek 


kadar cüretkarlar mıdır? 
Bekleyip göreceğiz. 


Not: Bu yazı, Evrensel Gazetesi'nin Genç Hayat ekinin Nisan 2012 sayısında ve Marmara Üniversitesi'nde başlatılan harekete karşı toplanan imza sitesinde (Bilim Düşmanlığına DUR Deyin) de yayınlanmıştır. 

OTA BENGA SKANDALI: IRKÇILIK, İNSANLIĞI BİR "İNSANAT BAHÇESİ"NDE 
NASIL OLDURDU? 

Çağrı Mert Bakırcı-10 Nisan 201 I-evrimagaci 

Ota Benga, 1883 (veya 1884) yılında doğmuş ve 20 Mart 1916 yılında intihar ederek ölmüş, bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti (o zamanki "Kongo Özgür Devleti") topraklarında 


yaşamış siyahi bir Mbuti pigmesidir. Mbuti insanları Kongo'da yaşayan yerli bir kabiledir ve pigmedirler; yani popülasyonlarının boy ortalaması 150 santimetrenin altındadır. 


Bu kabileden olan Ota Benga'yı meşhur yapan konu ise, 1904 yılında ABD'nin Missouri 


Eyaleti'nin St. Louis kentinde düzenlenen Louisiana Alım-Satım Sergisi'nde, sonrasındaysa 


1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde açılan ve büyük tartışmalar yaratan "İnsanat 


Bahçesi"nde sergilenmesidir. 


Onu spesifik olarak meşhur edense, bilim düşmanlarının bu tekil örnek üzerinden giderek hem koskoca bir bilim dalı olan evrimsel biyolojiyi ayaklar altına alma çabası, hem de halkın gözlerinin içine baka baka yalan söylemeleridir. Çünkü Ota Benga, durmaksızın iddia edildiğinin aksine ne evrimsel biyolojinin bir "ispatı" olsun diye evrimsel biyologlar (ya da bilim düşmanlarının tabiriyle "evrimciler") tarafından o tartışmalı insanat bahçesine konmuştur, ne de Ota Benga'nın evrimsel biyolojiyle herhangi bir alakası vardır. Hatta yazı içerisinde göreceğimiz gibi, bu tür insan sergilerinin kökenleri Evrim Teorisi'nden çok daha 
öncelere dayanmaktadır ve on milyonlarca insanın köle edildiği bir dönemde, sadece 1 
tanesinin başından geçenlere bakarak var olan en güçlü bilim dallarından birine kafa tutmak 


yersizdir. 


Ota Benga. Sivri dişleri, Kongo'daki genç erkekler arasında yaygın bir uygulama olan diş 


kazıma yöntemiyle sivrileştirilmiştir. American Museum of Natural History 


Ota Benga, muhtemelen 1884 yılında, Belçika'nın Kongo'da Kral Leopold'un emriyle 5-15 milyon insanı işkence edip katlettiği bir dönemde hayata gelmiş ve hayatta kalmayı başarmıştır. 1903 senesinde, yaklaşık 19 yaşındayken evli ve 2 çocuk babası olan Ota Benga, başarılı bir fil avından dönerken yakalanarak köleleştirilmiştir. Hayatını inceleyen biyografçıların yazdığına göre fili avlayabilmek için birkaç gün boyunca ailesinden uzak kalan Ota, sivrileştirilmiş tahta bir sopayla avını yakalayabilmiştir. Avından aldığı parçaları 


gururla evine taşırken, köyüne vardığında ortada hiçbir şey kalmadığını görmüştür. 


Halk Kuvvetleri (The Force Publique) isimli militan ve kaçakçılıkla uğraşan örgüt eşini ve çocuklarını katletmiş ve ufak kabilenin neredeyse tamamını ortadan kaldırmıştı. Aynı kuvvetler, Ota Benga ve hayatta kalan birkaç diğer kabile üyesini yakalayarak esir almıştır. 
Günler boyunca yürümeye zorlanan Ota Benga, sonunda para karşılığı öncelikle Basişeller adı verilen bir insan grubuna, sonrasındaysa bunlar aracılığıyla Samuel Phillips Verner isimli bir Hıristiyan misyonerine satılmıştır. Bundan sonra başından geçenlere az sonra geleceğiz; ancak 


öncelikle Ota Benga'yla ilgili iddialarının temellerinin çürüklüğüne hızlıca bir göz atalım: 


Evrim Teorisi İle Ne Alakası Var? 


İlk olarak birkaç önemli noktanın farkına varılmalıdır: sözü edilen dönemde insan köleliği son derece yaygındır ve henüz yasaklanmamıştır. Köleliği doğuran unsursa elbette ki evrimsel biyoloji değil, insanlığın acziyeti ve ayrımcılık merakıdır. Kölelik kavramı doğduğunda ortada Evrim Teorisi bulunmuyordu. Üstelik evrimsel biyoloji, tüm türlerin ve türlerin tüm bireylerinin ortak atalardan geldiğini ortaya koyması bakımından hangi açıdan ele alınırsa alınsın "bütünleştirici" bir teoridir, "ayrıştırıcı" ve insanları "kamplara/sektlere/mezheplere 


bölücü" değil. 


Öte yandan bilimin bütünleştirici olması gerekmemektedir. Zira bilim, gerçeklerle ilgilidir. 
Bir kaplanın yavru bir babunu paramparça etmesi içimizi dağlayabilir; ancak doğanın gerçeği budur. Biz iyi hissedelim diye bilim, "Kaplanlar yavru hayvanları parçalamaz." diyecek değildir. Aynı şekilde, Evrim Teorisi herhangi bir şekilde insani duygularımıza hitap etmeyen parçalara sahip olsaydı bile, bunu teorinin geçersizliğini göstermek için kullanamazdık. Bilim 


böyle yapılmaz. 


Bu konudaki bir diğer önemli nokta, Ota Benga'nın ne yazık ki o dönemdeki tek köle olmayışıdır. İnsanlık tarihi boyunca, özellikle 17-19. yüzyıllar arasında 20 ila 100 milyon arasında insanın köle olarak alınıp satıldığı düşünülmektedir. İngiliz gemilerinin kayıtlarından elde edilen verilere göre sadece İngiltere'nin, sadece Afrika'dan bile 1.5-2.8 milyon insanı köle olarak taşıdığı bilinmektedir. Bu zavallı insanların her birinin başlarından geçeni incelemek ve sorunun kaynağı olan insan acziyetini ortaya çıkarmak yerine, tekil bir örnekten yola çıkarak insanlık tarihinin en güçlü bilim dallarından birini hedef almak olsa olsa içler 


acısıdır. 
Ota Benga (1904)Smithsonian Magazine 


Dahası, Ota Benga'yı alan, satan ve sergileyen insanların "evrimsel biyoloji" ile doğrudan (ve hatta çoğunun dolaylı olarak bile) alakası yoktur. Örneğin Ota Benga'yı bir ürün veya malmış gibi alıp satan, nerede ne yapılacağına karar veren kişi St. Louis Dünya Fuarı (veya diğer adıyla "Louisiana Alım-Satım Fuarı") tarafından görevlendirilen Samuel Phillips Verner isimli bir Hristiyan misyoneri, iş adamı ve gezgindir. Bazı kaynaklarda kendisi bir "doktor" olarak lanse edilse de, aslında University of South Carolina'dan 19 yaşında bir lisans öğrencisi olarak mezun olmuştur; herhangi bir unvanı yoktur. Kendisi bundan sonra bir demiryolu işçisi 


olarak çalışmış, ailesinin ünlendiği gibi köle ticaretiyle uğraşmış ve sonrasında, Ota Benga'yı 


köle ettiği dönemler geride kalmış, zengin ailesinin şansının dönmesiyle açlıkla mücadele 


ederek ölmüştür. 


Zaten Verner'ın köleleri almak üzere Kongo'ya gidişinin de "bilim" ile alakalı olmadığı, antropolog olmasına rağmen daha ziyade bir "şovmen" olarak tanınan William McGee'den 


aldığı şu "Kongo'dan alınacaklar listesi"nden bellidir: 

I adet pigme reisi ya da şefi. 1 yetişkin kadın, mümkünse şefin eşi. 1 yetişkin erkek, mümkünse şefin oğlu. 1 yetişkin kadın, ilkinin eşi veya kızı olacak. 1 evlenmemiş genç kadın. 
2 çocuk. 1 kadın rahip, 1 erkek rahip (veya tıp doktoru), mümkünse yaşlı. Bu sayılanların 
hepsi pigme olacak. 


Ota Benga, Pygmâe aus Belgisch- Missionar Samuel 
Congo Phillips Verner 
(1873-1943) 


Dolayısıyla hiçbir açıdan konuyu evrimsel biyolojiyle doğrudan ilişkilendirmek mümkün olamaz. Bazı tarihçiler dönemin ırkçılık politikalarıyla Evrim Teorisi'nin politika alanındaki çıkarımı olan "Sosyal Darwinizm"i bağdaştırmaktadır; ancak bu da doğrudan bir ilişki kurulması için yetersizdir. Bir teoriden yola çıkarak geliştirilen politik görüşlerin, teorinin özü ve gerçekliği ile hiçbir alakası yoktur. Zaten aynı teoriden yola çıkan bazı diğer insanlar sosyal demokrasi, sosyalizm, anarşizm veya kapitalizm gibi birbirinden ve ırkçılıktan apayrı 


diğer görüşlere de ulaşabilmiştir; basit bir pratikle bunu herkes başarabilir. 


Bu, zaten son derece beklenir bir durumdur. Evrim Teorisi, canlılığın doğasını açıklayan bilimsel teoridir. Sayılan (ve hatta sayamadığımız) diğer siyasi ideolojiler de gökten zembille inen düşünceler değildir; insan doğasının farklı özelliklerinin politikaya yansımasının ürünleridir. Dolayısıyla doğamızı bugüne kadar hiçbir düşüncenin yapamadığı kadar güçlü ve gerçek şekilde açıklayabilen teoriden bin bir çeşit politik duruşa varmak işten bile değildir. 
Önemli olan, bunlardan tek bir tanesine bakarak bilimi karalama cüretini 

göstermemektir. Evrim Teorisi'nin siyaset felsefesinde kullanım alanlarıyla ilgili çok daha 


fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz. 


Tüm bu açılardan ele alındığında, Ota Benga'nın başından geçen üzücü olayların evrimsel biyoloji, Evrim Teorisi ya da "evrimciler" ile doğrudan alakalı olmadığı görülecektir. Az sonra göreceğimiz gibi, yukarıda yaptığımız analizin uzantıları, bu sanrılı görüşün doğmasına 


neden olmuştur. 


İnsanat Bahçesi: Bir İnsanlık Dramı! 


20. yüzyılın başlarında hakimiyetini sürdüren ırkçı görüşlerin bazıları güçlerini Evrim Teorisi'nden almaktaydı. Çünkü bu teoriye bakan bazı siyasetçiler, günümüz insan toplumlarında "aşağılık" ve "yüce" bazı gruplar olduğu sanrısına kapıldılar. Halbuki evrimsel biyolojinin hiçbir döneminde insan toplumları ayrı olarak ele alınmadı. Tam tersine her zaman, her toplumsal birim Homo sapiens türüne ait olarak kabul edildi, alt başlıklara ayrılmadı. Ancak yeni yeni gelişen antropolojinin siyasi emellerle çarpıtılması, biyolojinin temel teorisi olan Evrim Teorisi'nin de bundan nasibini almasına neden oldu. "Kafatasçılar" olarak da bilinen, frenoloji isimli sahtebilimi destekleyen ve dönemin yeni yeni güçlenen bilimi olan Evrimsel Biyoloji'yi bu hastalıklı fikirlerine alet eden insanlar, günümüzde de 


evrimin insanları ayırıcı bir yaklaşım olduğu kanaatine sahip olmalarına neden olmuştur. 


20. yüzyılın başındaki bilim dışı olan sözde-antropolojik yaklaşımlar, günümüzde halen düşük seviyeli insanlar olduğunu ve bizlerin bunlardan evrimleştiğimizi ileri sürüyordu. Bu düşük seviyeli halklarla ilgili olarak da en sık Afrikalılar'ın ismi anılıyordu. Güya gelişmiş olan batılı ülkeler, "alt ırklar" olarak gördükleri Afrikalılar üzerinde mutlak bir söz hakkına sahip olduklarına inanıyorlardı. İşte Ota Benga, böylesine hastalıklı bir dönemde Afrika'da yaşama 


şanssızlığına mahkumdu. 


1904 yılında sıtmalı olmasına rağmen St. Louis'ye götürülen Ota Benga ve diğer 8 Afrikalı, 
kısa sürede Dünya Fuarı'nın gözdesi haline geldiler. Ota Benga'yı diğerlerinden ayıran ise, arkadaş canlısı bir kişiliğe ve kısmen sivri uçlu dişlere sahip olmasıydı. Bu haliyle "arkadaş canlısı olmasına rağmen düşük seviyeli bir insan" olarak sunuldu. Hatta bir gazete, Ota Benga'yı dişlerinden ötürü "Afrika'nın saf yamyamlarından biri" olarak sundu. Burada ziyaretçiler, Ota Benga'nın kendisini görmek için 25 sent, ekstradan bir de dişlerini görmek için fazladan 5 sent para ödüyorlardı. Ota Benga'nın sahibi olan Verner, 28 Temmuz 1904'te Ota ve diğer Afrikalıları giydirerek onları Amerikan yerlileri ve "çeteleri" gibi gösteren bir oyunda oynattı. Bu gösteri tarzından ötürü Fuar'ın bitiminde Verner "antropoloji" dalında altın 


madalyaya layık görüldü. 


Ota Benga (soldan ikinci) ve Batwa yerlileri... MagSpace 


Daha sonra, Ota Benga ve Verner Afrika'ya döndüler, diğer Afrikalıları Kongo'da serbest bıraktılar. Bu sırada Ota da Batwa yerlileriyle kısa bir süre yaşadı ve burada bir kadınla evlendi. Ne yazık ki kadın bir yılan ısırığı sonucu hayatını kaybetti. Kendini Batwa'ya ait hissetmeyen Ota, Verner ile birlikte ABD'ye dönme kararı aldı. Zaten Batwa halkı da onu "lanetli" olduğu için istemiyordu, evliliklerinden sonra kısa bir süre içerisinde eşini yılan sokması başka nasıl açıklanabilirdi, öyle değil mi? Amerika'da Verner onu Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne yerleştirdi. Güneyli gibi giyidirilen Ota Benga, müze ziyaretçilerini eğlendirmekten sorumluydu. Ota Benga'nın bu işten bir süreliğine keyif aldığı çeşitli raporlarda sunulsa da, nihayetinde ev hasreti çekmeye başladı. Birkaç defa müzeden kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu sırada Verner da hızla para kaybediyordu. Nihayet, 


Verner'ın kararı üzerine müzeyle olan bağlarını kopardı ve yeni bir eve taşındı. 


Bu evinde de uzun süre kalamadı, çünkü Verner'ın para kazanmak için "harika" (!) bir fikri vardı: 1906 senesinde Bronx Hayvanat Bahçesi'nde açılacak olan "insan sergisi"nde Ota'yı sergileme kararı aldı. Dönemin çarpık antropoloji algısına uygun bir şekilde Afrikalı toplumlar, evrimin "alt ırklarını" gösterecek şekilde sergileneceklerdi. Hayvanat bahçesinde Ota Benga'dan başka hiçbir insan sergilenmedi; ancak 1 insanın varlığı bile kamuoyunda 


devasa bir patlama yaratmaya yetti. İyi de oldu. 


Hayvanat Bahçesi içerisinde Ota Benga aslında bir tutsak gibi değildi, tam tersine tüm bahçe içerisinde özgürce dolaşabiliyordu; buna ne kadar "özgür" denebilirse... Buna rağmen amaç, bazı insanların (ve dolayısıyla sözde "ırkların") diğerlerine göre alçaklığını göstermekti. Ota Benga, hayvanat bahçesinin zeki ve insan gibi davranacak şekilde eğitilmiş orangutanı Dohong yanında uzun bir süre kaldı. Burada hamağını kurdu, hatta ok-yay kullanmasına bile izin verildi. Ancak sorun, Ota Benga'nın tutulduğu yerin "Maymun Evi" olarak bilinen bölge olmasıydı. Üstelik hayvanat bahçesi, ilgi çekmek için 8 Eylül 1906 günü geniş alanı koruyan kafeslerin önüne bir tabela yerleştirdi ve Ota Benga'yı sanki kafesin içerisindeki bir hayvanmış gibi tanıttı: 

Afrika Pigmesi, "Ota Benga" 

Yaş: 23 Yıl 

Boy: 1.49 metre 

Ağırlık: 46 kg 

Kasai Nehri, Kongo Özgür Devleti, Güney Orta Afrika'dan 


Dr. Samuel P. Verner tarafından getirildi. 
Eylül boyunca her öğleden sonra sergilenecektir. 


Tabii ki Ota Benga'yı bu hale sokanların analizi de detaylıca yapılmalıdır. Ancak konuyu aşırı derinleştirmemek adına iki örnek vermek istiyoruz; ilkiyle başlayalım: Ota Benga'nın sergilenmesi gerektiğini savunan Bronx Hayvanat Bahçesi yöneticisi William Hornaday, bu kararı konusunda New York Zooloji Cemiyeti sekreteri Madison Grant tarafından desteklenmekteydi. Ota Benga'nın sergisinden sadece 10 sene sonra Grant, ırkçı bir antropolog ve yine evrimin kötü tarafını art niyetli biçimde kullanmayı hedefleyen öjeni görüşünün bir savunucusu olarak nam saldı. Bundan kısa bir süre sonra ise dönemin bilim camiasından koparak ırkçılık savunucusu yapan yazılar yayınlamaya başladı; bir miktar da 


bitkilerin korunumuyla ilgili araştırmalar sürdürdü. 


Grant'in yazdığı kitaplardan birinin başlığı "Muhteşem Irkın Ölümü" idi ve en azından 1 
kişinin kitaptan fazlasıyla etkilendiğini biliyoruz. Çünkü o kişi, 1930 senesinde Grant'e bir mektup yazarak "(...) kitabınız benim İncil'imdir." demişti. O kişinin Adolf Hitler olduğunu söylememiz şaşırtıcı olmayacaktır. Yönetici Hornaday ise yıllar boyunca özür dilemedi ve "sadece etnolojik bir sergi sunmak istediğini" söyleyerek kendini ve kararını savundu. 
Yaptıkları, tarihe bir "skandal" olarak geçti. Bugün adını bu skandal haricinde hatırlayan 


kimse yoktur sanıyoruz ki... 


İkincisi ise yazımız içerisinde sözünü ettiğimiz, güya antropolog olan, daha ziyade kafatasçı, üstün-ırkçı bir şovmen olan McGee. Ota Benga'nın ABD'ye getirilişinde başı çeken bu kişi, Darwin'in yeni yeni anlaşılan ve sonuçları görülmeye başlanan Evrim Teorisi'ni kullanarak insan ırklarının (daha doğrusu farklı coğrafyalardaki insanların) evrimin farklı basamaklarındaki gruplar olduğuna inanıyordu. Bu inancı çerçevesinde, pigmelerin kuyruksuz maymunlarla insanlar arasında bir "geçiş ırkı" olduğu kanısına sahipti. Tüm yaptıklarını da bu 


çerçevede yaptı. 


Charles Darwin'in şaheseri Türlerin Kökeni'nin kapanış paragrafı, bugüne kadar bilim 


tarihinde yazılmış en ikonik kelimeleri içerir: 


“Çeşitli bitkilerle kaplı, çalılıklarında kuşların ötüştüğü, türlü böceklerin uçuştuğu; nemli toprağında tırtılların, solucanların süründüğü bir yamaca bakıp, birbirinden böylesine farklı, ve birbirine böylesine karmaşık bir tarzda bağımlı ve ustalıkla yapılmış bütün o canlı biçimlerin, çevremizde etkilerini sürdüreduran yasaların ürünleri olduğunu düşünmek ilginçtir. Bu yasalar -geniş bir anlamda- Üreme ve Büyüme; Soyaçekim (hemen hemen 


üremenin kapsamında kalır); yaşam koşullarının ve parçalarının kullanılıp kullanılmamasının 


doğrudan ve dolaylı etkilerinin sonucu olan değişkenliktir; üreme öylesine hızlıdır ki Yaşama Savaşına yol açar; ve bunun sonucu Iranın Iraksamasını ve az gelişmiş biçimlerin tükenmesini zorunlu kılan Doğal Seçmedir. Böylece, doğanın savaşından, açlıktan ve ölümden, düşünebildiğimiz en yüce ereğe, daha yukarı hayvanların oluşmasına varılır. Bir ya da birkaç biçimde başlayan yaşamı böyle anlayan ve bu gezegen çekimin değişmez yasasına göre dönüp dururken, böylesine basit bir başlangıçtan en güzel, en olağanüstü biçimlerin evrimleşmiş ve 


evrimleşmekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten ihtişam vardır.” 


Buradan görülebileceği gibi, McGee'nin görüşleri geçerli olan evrimsel biyolojiyi en ufak şekilde yansıtmamaktadır; dolayısıyla bu olayın sonuçlarının evrimle ilişkilendirilmesi, Hiroşima'nın çekirdek fiziğini lanetlemek için kullanılması kadar anlamsız ve saçmadır. 
Dahası, modern evrim bilimi sayesinde biliyoruz ki, günümüzde hiçbir insan ırkı bulunmamaktadır ve 1800'lerde de bulunmuyordu. Dolayısıyla McGee saçma bir ideolojinin peşinden koşan, döneminin temelsiz sahtebilim iddialarına kanmış bir şovmendi. Bu sebeple Evrim Teorisi'nin kabul etmediği ve ileri sürmediği bir konu için bu bilim dalını hedef almak 


yersizdir. 

Ota Benga'nın Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir fotoğrafı... Bu fotoğraf Maymun Evi'nde 
çekilmedi, çünkü orada fotoğraf çekmek yasaktı. Zaten hayvanat bahçesi de ona ait sadece 5 
fotoğraf yayınladı.Radio Ljubuğki 


Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da, bu skandala imza atan zavallıların, pek de bilimsel bir çerçevede olmadıkları, daha ziyade maddi niyetlerle veya kendi şahsi ideolojileri doğrultusunda bunları yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla Ota Benga skandalını doğrudan evrimsel biyoloji ile ilişkilendirmeyi geçtik, bilimle ilişkilendirmek bile son derece 


sıkıntılıdır. 


Ota Benga'nın skandal sergisi sadece 2 gün sürdü. Çünkü kısa sürede büyük tepki topladı ve dönemin ırkçılığa yakın olan kaynaklar bile bu girişimi şaşkınlıkla karşıladılar. Gerçi 2 gün bile yeterliydi, ilk gününde sergiyi 40.000 insan ziyaret etti! O günlerde New York Times gazetesinde çıkan şu satırlar her şeyi özetler gibiydi: 

Çocuklara Zalimliği Önleme Cemiyeti gibi bir topluluğun olmaması ne kadar üzücü! 
Misyonerlerimizi Afrika'ya oraları Hıristiyanlaştırsın diye gönderiyoruz; sonrasında onları 


buraya getirip zulmediyoruz. 


Bu satırlardan da görülebileceği gibi konunun evrimsel biyoloji ile hiçbir alakası yoktur. 
Konu, kölelik ile alakalıdır. Bu köleliğin sayısız içler acısı sonucundan biri, spesifik bir kölenin sergilenmesi olmuştur. Bu, elbette ki köleliğin tümü gibi kabul edilemezdir. Ancak bu örnekten yola çıkarak "evrim bize bu belaları getiriyor" gibi bir sonuca varmak acınasıdır ve 


eşit derecede kabul edilemezdir. 


Bu olaylardan kısa bir süre sonra Benga bahçeden çıkarılmıştır. Verner'ın para bulma sorunu giderek büyümüş, Ota Benga ile ilişkisi kesilmiştir. Nihayetinde Verner ile ortak bir karara vararak Benga ABD'de kalmak istediğini söylemiştir. Bunun üzerine Benga, Rahip Gordon'un denetimine verilmiştir. Rahip onu kilisesi tarafından desteklenen Howard Colored Yetimhanesi'ne yerleştirmiştir. Rahibin amacı, Ota Benga'nın "medenileştirilmesi" idi: yani batı giysileri giymesi, yeme-içmeyi ve konuşmayı öğrenmesi ve tabii ki bir Amerikan gibi 


davranması. 


Ne yazık ki medya Ota Benga'nın peşini 1910'a kadar bir an olsun bırakmamıştır. Bunun önüne geçmek için Virginia'ya taşınmıştır, dişleri dolgulanarak sivrilikleri kapatılmıştır, Amerikan stili kıyafetler giymeye başlamıştır. İngilizcesi yeterince geliştikten sonra okumaya başlamıştır ve Lynchburg'ta bir tütün firmasında çalışmaya başlamıştır. Bir merdivene ihtiyacı olmaksızın tütün toplanan direklere tırmanabilmesinden ötürü işinde müthiş başarı elde etmiştir. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı patlak verince, o zamana kadar aklında olan Kongo'ya dönme hayalleri tamamen suya düşmüştür. Bunun üzerine 20 Mart 1916'da, Maymun Evi'nde sergilenmesinden 10 sene kadar sonra, 32 yaşındayken bir seremoni ateşi hazırlamış, 


dişlerindeki dolguları sökmüş ve kalbine çalıntı bir tabanca ile ateş ederek intihar etmiştir. 


Analiz ve Sonuç 


Görüldüğü gibi Ota Benga'nın hikayesinde dizi dizi yanlışlar bulunmaktadır. En başından köyünün yağmalanmasından tutun da köle olarak tutsak edilmesine, alınıp satılmasına, sergilenmesine kadar... Bu tür içler acısı hikayeler, on milyonlarca kölenin her birinin yaşamının parçalarıdır. Bize inanılmaz gelseler de, bu olaylar o insanların gerçeklerinin ta kendisidir! Dolayısıyla Ota Benga veya X kölesinin hikayesinden yola çıkarak evrime 


saldırmak kadar genel çıkarımlara ulaşmak yalnızca art niyeti gösterir. 


Yazı içerisinde de belirtildiği gibi, bir bilim teorisinin ne yöne çekildiği, o teorinin içeriğinden 


ya da geçerliliğinden tamamen bağımsızdır. Bunun en klişe örneği atomun parçalanmasıdır. 


Bir grup bilim insanı bu bilgiyi radyografi ve radyoloji alanları gibi hayat kurtaran bilim sahalarının doğumu için kullanırken, bir diğer grup insan yüz binlerce insanı birkaç saniyede haritadan silebilecek bir ölüm silahının yapımında kullanmıştır. Bu iki kullanım da, atomun 


parçalanabileceği gerçeğinden tamamen bağımsızdır. 


Benzer bir şekilde, insanlar Evrim Teorisi'ni (veya herhangi bir diğer bilim teorisini) kullanarak doğurgan veya ölümcül sonsuz sonuca varabilirler. Ota Benga'yı hapsedebildikleri gibi, insan hırsı ve kibri nedeniyle yok olmakta olan binlerce türü hayata döndürmek için kullanabilirler. İki kullanım da doğadaki evrim yasasının gerçekliğinden bağımısızdır. Biz, tüm insanlığı yok etmek için evrimi kullanacak olsak bile, evrim bir gerçektir. Türler evrimleşmiştir ve evrimleşmektedir. Dolayısıyla tekil bir hikayeyi bir bilime saldırı aracı olarak kullanmak kabul edilemez. 


İnsanat Bahçeleri olarak adlandırılan ve siyahi insanların sergilendiği bu yerler ne yazık ki sadece Ota Benga ve Bronx Hayvanat Bahçesi ile sınırlı kalmamıştır. İlk insanat bahçelerine Evrim Teorisi'nden çok önce, 16. yüzyılda Vatikan'a bağlı bir kardinal olan Hipploytus Medici'nin "koleksiyonlarında" rastlıyoruz. Birçok farklı "ırktan" insana ait örneklere sahipti; 


hatta "Barbarlar" adını verdiği bir insan grubuna bile hükmediyordu. 


Bir diğer meşhur örnek, yine Evrim Teorisi'nden 24 sene önce 25 Şubat 1835'te açılan P.T. 
Barnum'a ait sergidir. Burada Chang ve Eng Bunker isimli siyam ikizleri sergilenmiştir. 
Üstelik bu sergiler, illa "insanat bahçesi" şeklinde olmak zorunda da değildir. Örneğin Kristof Kolomb, bazı iddialarını ispatlamak için 1493 yılında İspanyol mahkemesinde yerli 


Amerikalıları "sergilemiştir". Bunun da Evrim Teorisi ile hiçbir alakası olmadığı açıktır. 


Benzer bir şekilde, 1800'lü yılların başında Güney Afrika'nın Nama insanlarından Saartjie Baartman (diğer adıyla Hottentot Venus), Londra ve Fransa'da insanlara sergilenmiştir. Bu sergi sırasında da ortada Evrim Teorisi'ne ait dikkate değer bir iz yoktur. 1850'de Maximo ve Bartola isimli mikrosefali hastası iki kardeşin Meksika'da sergilendiği sırada, Meksika'nın 


ciddiye alınacak bir bilim anlayışı bile yoktu. 


Elbette İnsanat Bahçeleri, yine Evrim Teorisi ile doğrudan hiçbir alakası olmayan "Yeni Emperyalizm" akımıyla 1870'lerden sonra meşhur oldu ve yaygınlaştı; ancak bu dönemin biyolojide (ve genel olarak bilimde) çığır açan evrimsel biyoloji dalının doğumuyla doğrudan 


bir ilgisi yoktur; büyük oranda bir tesadüftür. Çünkü aynı dönemde teknolojide de büyük 


atılımlar yaşanmış, Dünya hızla küçülmeye başlamış, politik dengeler değişmiş ve bu da köleciliğin önünü açarak hız kazandırmıştır. Elbette dönemin bazı "efendileri", tam da işlerine yarayan bir bilim teorisinin doğmasını memnuniyetle karşılayarak kullanmaktan çekinmemişlerdir; ancak farklı açılardan defalarca izah ettiğimiz gibi, bu kullanımların evrimle bir ilgisi bulunmamaktadır ve bunlar; teorinin içeriğiyle ilgili yargılara varmak 


konusunda yol gösterici olamaz! 


Bir diğer önemli nokta, bu tür olayları kendi çağları/Zamanları içerisinde değerlendirmenin önemidir. Örneğin hayvanat bahçesinin yöneticisi William Temple Hornaday'in o dönemde Maymun Evi'ni yönetmesi için işe aldığı kardeşinin büyük büyük torununun kızı olan Ann 


Hornaday'in Washington Post'a yazdığı şu satırlara kulak verelim: 

Temple'ın [Bronx Hayvanat Bahçesi yöneticisinin] davranışının, dışarıdan bakan birisi tarafindan rastgele, ırkçı bir davranış olarak görülmesi normaldir. Ancak rahatsız edici olan gerçek, muhtemelen o çağın sıradışı ürünlerini yansıtıyor ve bize bu çağın özelliklerine ait bir göz kırpıyor olmasıdır. Bu dönem, ilkel temaların ve 'otantik' Amerikanın abartılı komedilerinin yol gösterilerinin ve şovlarının olduğu bir zamandı. Bu dönemin pazarına ve kitle kültürüne P.T. Barnum'un ürünleri ve gücü hakimdi. Jim Crow başarısının doruklarındaydı. Refah düzeyini göstermek amacıyla posta kartları üzerinde linç edilen insanların fotoğrafları konulurdu. Öjeni popülerleşiyordu ve Darwin'in Evrim Teorisi 


yaratılışçılığa karşı toplumda yer etmeye başlamıştı. 


Jim Crow'un Afrikalıların insani haklarını ortadan kaldıran ırkçı ayrım yasalarının babası, P.T. Barnum'un ise insanları kandırma ve aldatma üzerine bir iş dünyası yaratmış bir sahtekar şovmen olduğu dikkate alınacak olursa, dönemin şartları daha iyi anlaşılacaktır. Yani dönemin insanları ve yaptıkları, o dönemin normlarını yansıtmaktadır. Bu yapılanların Evrim Teorisi'nin söyledikleriyle alakası olmadığı gibi, olması gerekmez de. Zira insanlar kendi 


yaptıklarından sorumludur; bilim bu yapılanlardan sorumlu tutulamaz. 


Sözlerimizi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun Biyomedikal Mühendisi Özgür Genç'in yazdığı şu satırlarla bitirmek istiyoruz: 

(...) iddia edildiği gibi Ota Benga'yı bir köle olarak satın alan Philips Verner, evrim araştırmaları yapan bir bilim insanı değil, köle ticareti yapan bir misyonerdir. Ota Benga'nın 


Kuzey Amerika'daki insan türü ile kıyaslandığında, boyu, ağız ve diş yapısı ilgi çekicidir. Ota 


Benga'nın teşhiri bir anda köle ticareti yapan tüccarlar için kârlı bir bahis haline gelmiştir. Ota Benga'nın fiziksel özellikleri, insan türünün dünya üzerindeki gelişimi ve yayılımı hakkındaki soruların yanıtlanmasına örnek teşkil edebileceği için aynı zamanda çeşitli antropologların da ilgisini çekmiştir. Ancak Ota Benga'nın öyküsündeki asıl nokta, köle ticaretinin kendisidir ve Ota Benga'nın uğradığı insanlık dışı uygulamalar, köle düzenini daha da derinleştiren, kolonilerdeki köleleri öldüresiye sömüren zengin sınıfın marifetidir. 
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DARWİNİZM'DEN BİLİMSEL AYRILIŞ BİLDİRİSİ: EVRİM, BİLİM İNSANLARI ARASINDA KABUL GÖRÜYOR MU? 


Çağrı Mert Bakırcı-16 Nisan 2011- evrimagaci.org/ 


Discovery Institute ve Steve Projesi, Evrimin Bilimdeki Kabulüne Dair Neler Söylüyor?Bilim insanları arasında evrimin kabul edilme oranı nedir dersiniz? 


Bu konu, evrimin özellikle halk arasında tartışmalı olup, bilimsel camiada hiçbir temel tartışmanın artık bulunmayışından ötürü birçok araştırmanın konusu olmuştur. Sonuç ise açıktır: Bilim insanları arasında 0697'ye, biyologlar arasında ise 9099'u aşan oranlarda evrim kabul görmektedir. Konuyla ilgili tüm çalışmalara 

buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan, buradan ve benzerlerinden 


ulaşabilirsiniz. Ancak bir tanesini inceleyelim: 


Bilim İnsanlarının ve Kamuoyunun Evrim Hakkındaki Görüşü 


-İnsanlar ve diğer canlılar .... 
MM % Zaman içinde doğal süreçler sonucunda evrim geçirdiler 
BM % Üstün bir güç eşliğinde evrim geçirdiler 
© % Zaman içinde evrim geçirdiler, ama nasıl olduğunu bilmiyorum 
Mİ 2% Günümüzdeki şekillerine ilk andan berri sahiplerdi 
% Bilmiyorum/Cevap vermeyi reddetti 
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Bilim insanlarının %97'si, insan ve diğer canlıların evrimleştiğini düşünmektedir. Halkınsa sadece %61'i bunu düşünmektedir. Bilim insanlarının %87'si tamamen doğal yollarla olan evrimi kabul ederken, halkın sadece 9032'si bunu kabul etmektedir.Pew Araştırma Merkezi 


Şunu çok iyi anlamak gerekiyor ki, bilimde bir teori, sırf çeşitli inançları çürütüyor veya onları destekliyor diye bilim insanları tarafından kabul görüp, reddedilmez. Bilimsel teoriler, şahsi inançlarla olan ilişkilerinden ötürü değil, bilimsel değerlerinden ötürü kabul görür veya reddedilirler. Elbette ki tekil bilim insanlarının tekil görüşleri, çeşitli bilimsel teorilere yakınlıklarını veya uzaklıklarını etkileyebilir. Ancak bilim camiasının profesyonel ortak görüşü (konsensüs) söz konusu olduğunda, şahsi inançların bilimsel gerçeklerin kabulü 


üzerindeki etkisi önemsenmeyecek kadar azdır. 


Evrim Teorisi de, diğer bilimsel teoriler gibi, din ile olan ilişkisinden ötürü değil, somut bir gerçeği ortaya koyduğu için kabul edilmektedir. Ne var ki, buradaki yazımızda da 

detaylıca izah ettiğimiz gibi, bilim camiasının Evrim Teorisi'ni kabul etmesi hiç de aceleyle veya kolay olmamıştır. Tam tersine, son derece ateşli ve çok sayıda üst düzey bilim insanını barındıran kavgalara ve anlaşmazlıklara sebep oldu. Bunun bir kısmı kişisel çekememezlikler ve şahsi inançlara dayalı nedenlerle olduğu gibi, büyük çoğunluğu bilim camiasının genel 


şüpheci ve sorgulayıcı tavrının etkisinden kaynaklandı. 


İnsan Evrimi Hakkındaki İnançlar 
% Amerikalılar tarafından “İnsanlar ve diğer canlılar nasıl değişim geçirdi ?“ sorusuna verilen cevaplar 


Geçmişten günümüze 


zaman içinde evrimleştiler aynı şekilde kaldılar 
AAAS'den bilim n 
insanları 2 
Anerian 5 31 
yetişkinleri El 
Doğal süreçlerle Yüce bir gücün Evrimin nası zaman içinde yönetiminde oluştuğundan evrimleştiler evrimleştiler emin olmayanlar 
Yö Amerikalıların bilim insanlarının “İnsanların zaman içinde evrim geçirdiği” konusunda uzlaşıp uzlaşmadığını düşünüyor 
Bilim insanları bu Bilim insanları bu konuda konuda hemfikir hem fikir değil 
Amerikan BEK 29 


yetişkinleri 


Dünya'nın en önde gelen bilim cemiyetlerinden olan AAAS üyesi bilim insanlarının %98'i insan ve tüm canlıların evrimleştiğini, “02'si var oluşun başından beri var olduğunu düşünmektedir. ABD halkının ise sadece *066'sı, bilim insanları arasında böyle bir görüş birliği olduğundan haberdarken (görüş birliği olduğunu düşünürken), 9029'u bilim insanları arasında evrim konusunda anlaşmazlık olduğunu sanmaktadır. Ayrıca ABD halkının 9035'i doğal evrimi kabul etmekte, 9024'ü bir süpergüç denetimindeki evrimi kabul etmekteyken, “05'i evrimin geçerliliğinden emin değildir ve 4031'i evrimin var olmadığını, canlılığın başından beri değişmediğini düşünmektedir. Pew Research 


Ne var ki bu kavgaların hiçbiri, mesleği profesyonel bir şekilde gerçekleri araştırmak ve ortaya koymak olan bilim insanlarının nihayetinde evrimi bir doğa yasası, Evrim Teorisi'ni ise bu yasanın en güçlü açıklaması olarak görmesi önünde bir engel teşkil etmedi. Evrimin somut bir gerçeklik olduğu anlaşıldıktan sonra, Evrim Teorisi'nin bu yasayı ne kadar güçlü bir şekilde izah edebildiği çok geçmeden anlaşıldı. Günümüzde de, evrimin bilim insanları arasındaki kabulü %90'ın üzerinde, biyologlar arasındaki kabulü ise %99'un üzerindedir. Yani evrimin bir gerçek olması konusunda bilim insanları arasında dikkate 


değer hiçbir tartışma bulunmamaktadır. 


Örneğin Evrim Kuramı, akademik camiada ve üniversitelerde neredeyse evrensel bir düzeyde kabul görmekte ve ABD'den Avrupa'ya, hatta İran'a kadar tüm ülkelerin en önde gelen üniversitelerinde akademik araştırma düzeyinde çalışılmakta ve okutulmaktadır okutulmaktadır. Tüm ülkelerin en önde gelen bilimsel akademik kurumları, evrimin tartışması olmayan bir bilimsel gerçek olduğuna ve okullarda hiçbir inanç etkisi altında kalmaksızın 


okutulması gerektiğine dair imzalarını atan bildiriler yayınlamışlardır. 


Evrimin alternatifiymiş gibi gösterilmeye çalışılan yaratılışçılık ve akıllı tasarım konusunda 


da bilim insanları çok net bir tavra sahiptir. Ülkemizden çıkan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz 


Sancar da dahil olmak üzere, onlarca Nobel Ödüllü bilim insanı evrimi kabul ettiklerini açıkça ilan etmektedirler ve yaratılış veya akıllı tasarım gibi akımların evrime alternatif olmadığını vurgulamaktadırlar. Ekim 2005'te, sadece Avustralya'da görev yapan 70.000 bilim insanı, inançlara bağlı olarak geliştirilen yaratılışçılık ve akıllı tasarım gibi düşüncelerin bilimsel olmadığını ve kesinlikle bilim olarak öğretilmemesinin gerektiğini savunduklarını söyledikleri 


bir metne imza atmışlardır. 


1986 yılında 72 Nobel ödüllü bilim insanı, 17 eyalet akademisi ve 7 bilim cemiyeti 
yaratılışçılığın Amerikan okullarında öğretilmesine yönelik açılan davada, yaratılışın bir bilim olamayacağını izah ettikleri bir metin yayınlamış ve mahkemeye sunmuşlardır. Benzer 
şekilde, Dünya çapında 130.000 bilim insanının, 262 bilim cemiyetinin ve toplamda 10 
milyondan fazla bireyin üye olduğu Amerikan Bilimin İlerleyişi Cemiyeti de evrimin bir doğa yasası olduğunu ve yaratılışçılık ile akıllı tasarımın birer bilim olarak sunulamayacağını ilan ettikleri birçok belge yayınlamışlardır. Dünya çapında prestije sahip Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi de evrimi anlatan, verileri ortaya koyan ve akıllı tasarım ile 


yaratılışçılığın bilim olmadığını ilan eden birçok kitap yayınlamıştır. 


Buna rağmen, çeşitli bilim dışı akımlara gönül vermiş olan kurumlar, evrimin halk arasındaki kabulünün altını oymak için yalanlar uydurmakta veya zayıf istatistiklerin arkasına saklanarak iddialarına destek aramaktadırlar. Tüm akademik ve popüler çalışmalara rağmen, doğal yollarla olan evrimsel değişim fikrinden rahatsız olan kişi ve kurumlar, halk arasında "Evrim Kuramı'nı reddeden bilim insanlarının sayısı çoğunluktadır, çok az bilim adamı Evrim 


Kuramı'nı desteklemektedir." yalanını yaymaya çalışmaktadırlar. 


Bunun bir örneğini, 2001 yılında "Darwinizm'den Ayrılış Bildirisi" adı altında başlatılan bir imza kampanyası ile görmekteyiz. Bunun detaylarına geleceğiz; ancak tersten başlayalım. 
Öncelikle, bu imza kampanyasına "karşıt" olarak başlatılan, evrimin bilimsel camiadaki kabul 


edilirliğini göstermeye çalışan parodi bir deneye bakalım: 


Steve Projesi: Evrimin Bilim Camiasındaki Kabul Oranı 


Amerika'nın eğitim ve bilim konusunda en önde gelen kurumlarından biri olan Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, Steve Projesi adı altında bir parodi deney yürütmektedir. Bunun neden "parodi" olduğuna az sonra geleceğiz. Öncelikle Steve Projesi isimli bu parodi deneyi biraz 


daha yakından tanıyalım ve isminin neden "Steve Projesi" olduğunu anlamakla başlayalım: 


Neden "Steve"? 


Bir isim olarak "Steve", Amerika'da en yaygın olan 74. erkek ismidir (Kaynak: Steve İsmi). 
Yani "ortalama" bir kullanım sıklığına sahip olduğu söylenebilir. İşte bu yüzden de deneyde bu isim seçilmiştir (aynı zamanda Stephen, Stephanie, Steven gibi türevleri de hesaba katılmıştır). Ayrıca büyük evrimsel biyolog Stephen Jay Gould'un anısına da bu ismin 


kullanılmasına karar verilmiştir. 


İstatistiki olarak, Steve ismine sahip bütün insanların (bilim insanları haricindekiler de dahil) sayısı, toplam Amerikan popülasyonun %0.25'ini oluşturmaktadır. Buna, Stephen, Stevie, 


Stephanie gibi türevlerini de eklersek, bu ancak %1 civarlarına ulaşmaktadır. 


Steve Projesi'nin Evrim Bildirisi 


Steve Projesi'nin yaptığı şuydu: Deneyde, sadece Amerika'da yaşayan ve 

sadece Steve ismindeki -ve türevlerindeki- bilim insanlarının katılabileceği bir bildiri hazırlandı. Bildiride şunlar yazmaktadır: 

Evrim Kuramı; son derece sağlam kanıtlarla desteklenen, bir bilim olan Biyoloji açısından bütünleştirici nitelikteki, varlığını destekleyen sayısız veri bulunan, tüm canlıların ortak bir atadan geldiğini gösteren bilimsel geçerliliğe sahip bir kuramdır. Her ne kadar Evrim Kuramı'nın nasıl ve ne yöntemlerle işlediği konusunda hala münazaralar varsa da; Evrim'in varlığı ya da Doğal Seçilim'in doğadaki gerçekliği konusunda geçerli hiçbir tartışma bulunmamaktadır. Tamamen bir sahte-bilim (pseudoscience) olan Akıllı Tasarım ve benzerlerinin okulların müfredatında bulunması bilimsel olarak uygunsuzdur ve pedagojik 


olarak sorumsuzluktur. 


İmza metnine ve siteye buradan ulaşabilirsiniz.( https://ncse.ngo/project-steve) 


Bildiriye İmza Atan Steveler 


Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi, sadece Steve ismindeki bilim insanlarının bu dilekçenin altına 


imza atmak isteyip istemediğini sınamıştır. Steve ismindeki bilim insanlarından: 


26 Şubat 2003 itibariyle 100 kişi, 
16 Mart 2003 itibariyle 220 kişi, 


3 Mayıs 2003 itibariyle 290 kişi, 
26 Aralık 2003 itibariyle 410 kişi, 
18 Şubat 2005 itibariyle 543 kişi, 
12 Eylül 2005 itibariyle 600 kişi, 
16 Şubat 2006 itibariyle 700 kişi, 
24 Nisan 2007 itibariyle 800 kişi, 
16 Şubat 2009 itibariyle 1000 kişi, 
16 Şubat 2012 itibariyle 1190 kişi, 
07 Nisan 2012 itibariyle 1200 kişi, 
15 Ocak 2014 itibariyle 1300 kişi, 
14 Eylül 2016 itibariyle 1398 kişi, 
30 Haziran 2017 itibariyle 1417 kişi, 
11 Eylül 2017 itibariyle 1418 kişi, 
18 Aralık 2017 itibariyle 1421 kişi, 
8 Mayıs 2018 itibariyle 1427 kişi, 
17 Aralık 2018 itibariyle 1434 kişi, 
31 Ekim 2019 itibariyle 1442 kişi, 


bu dilekçenin altına imzasını atmıştır. 


İmzalayan Stevelerin güncel listesi ve isimleri için buraya tıklayabilirsiniz.( 


http://ncse.com/taking-action/list-steves) 


Steve ismi ve türevindekiler, popülasyonun “01'i olduğu için, toplamda sadece Amerika'da 


istatistiki olarak 143.700 bilim insanının Evrim Teorisi'ni desteklediği düşünülebilir. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 itibariyle bilim ve mühendislik alanlarında doktora sahibi 1 milyon civarında insan bulunmaktadır. Bunların 378.865'i tam zamanlı profesör 


unvanına sahiptir. 


Madalyonun Öteki Yüzü: Keşif Enstitüsü ve Akıllı Tasarımcılar 


Steve Projesi, Hristiyan köktendinciliğini savunan Discovery Institute (Keşif Enstitüsü) tarafından 2001 yılında başlatılan bir imza kampanyasına cevaben yapılmış bir parodi deneydir. Keşif Enstitüsü'nün bildirisi, PBS televizyon kanalı tarafından yayınlanan Evrim belgeseline bir tepki olarak hazırlanmıştır. Keşif Enstitüsü, bildirinin amacının "Darwinistler tarafından Darwinizm'e karşı olan hiçbir bilim insanı olmadığına dair ileri sürülen uyduruk iddianın çürütülmesi için, Darwinizm'e karşı 100 bilim insanı bulma amacıyla" yapıldığı 


belirtilmiştir. 


Hiçbir isim kısıtı bulunmayan ve akademik bir unvana sahip herkesin imza atabildiği bildiriye gelen imzalar şu şekilde gelişmiştir: 

İlk birkaç ayda sadece 7 imza toplanabilmiştir. 

2004 yılında 300 kişi, 

2005 yılında 400 kişi, 

2006 yılında 600 kişi, 

2007 yılında 700 kişi, 


2011 yılında 760 kişi, 
2019 yılında 1043 kişi. 


Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz. 


(https://Www.discovery.org/m/2019/02/A-Scientific-Dissent-from-Darwinism-List- 
020419.pdf) 


Bu süreçte, 2006 yılı itibariyle Keşif Enstitüsü bildiriyi ABD-dışı bilim insanlarına da açmıştır. Böylece, Steve Projesi'nin aksine, Akıllı Tasarımcıların bildirisinde tüm Dünya'dan imza toplanmaya başlanmıştır. Toplanan 1000 civarı imza, Dünya'daki 


bütün akademik camianın %0.023'üne denk gelmektedir. 


Görülebileceği gibi, 143.000 kişiye karşılık gelen Steve Projesi imzacılığına karşı, bütün Dünya'dan "evrimi reddeden" sadece 1000 civarında akademisyen bulunabilmiştir Bu sonuçlar, Prof. Dr. Brian Alters'ın şuradan okuyabileceğiniz raporu tarafından da doğrulamaktadır: Dr. Alters'a göre Amerikalı bilim insanlarının sadece %1'i evrimi reddetmektedir. Diğer bazı kaynaklar ise (şuradan ve buradan okuyabilirsiniz) tüm bilim insanlarının sadece 9035-10 arasının evrimi reddettiğini göstermektedir. Ancak bu sayı ne 


olursa olsun, hiçbir zaman çoğunluk olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. 


Ama iş, bununla da bitmiyor! 


Keşif Enstitüsü'nün Sahtekarlığı 


Keşif Enstitüsü, bu imzaları bir yalanın arkasına sığınarak yapmaktadır. Nasıl mı? Şöyle: 


Enstitü, imzalanması için gönderdiği bildiride aynen şunları yazar: Rastgele mutasyonların ve doğal seçilimin yaşamın karmaşıklığına sebep olabileceği konusunda şüpheciyiz. Darwinsel teorinin dikkatle incelenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini 


düşünüyoruz. 


Bu ifadeye biz, Evrim Ağacı olarak ikinci defa düşünmeden imzamızı atarız. Enstitünün 


art niyetini bilmeyen her bilim insanı atar! 


Bu ifade, "Evrime karşıyım." demek değildir! İfade, bilimsel bir kurama şüphe ile yaklaşılması gerektiğine katılıp katıldığımızı ölçmeye yöneliktir. Yani muğlaktır. Zaten bilimde her şeye şüphe ile yaklaşırız. Tabii ki Evrim Kuramı'na da şüphe ile yaklaşmalıyız! 


Ancak Evrim Kuramı'na kişisel inançlarla yaklaşmak ile, şüphe ile yaklaşmak arasında oldukça büyük bir fark vardır. Keşif Enstitüsü'nün ayırmayı başaramadığı budur. Amaç, köktendinci ideolojiyi genele dikte etmek olduğunda, bu kişilerin bilimsel bir teoriye "şüphe ile yaklaşma" talebi anlamsız olmaktadır. Şüphe ile yaklaşılması gereken şeylerin başında, 


Keşif Enstitüsü gibi kurumların amaç ve emelleri gelmektedir. 


Kaldı ki, bildirideki ifadenin kendisi bilimsel olarak doğru bile değildir. Bildirinin ilk cümlesinde sözü geçen mekanizmalar, evrimin sadece küçücük bir kısmıdır: Rastgele mutasyonlar ve Doğal Seçilim, evrimin bugüne kadar tanımlanmış onlarca mekanizmasından sadece ikisidir. Evrimsel biyologlar, türlerin değişimini ve karmaşıklığını açıklamak için bu iki mekanizmadan çok daha fazlasını kullanırlar. Dolayısıyla elbette ki bu ikisi canlılığın 


çeşitliliğinden sorumlu değildir, çok ama çok daha fazlası vardır. 


Evrim Ağacı'ndan Bildiri Önerisi 


Kısaca imzalanması için gönderdikleri metin, daha fazla imza alabilmek adına yumuşatılmış bir metindir. Çünkü kendileri de "Biz Evrim'i kabul etmiyoruz." şeklinde bir ifadeye hiçbir aklı başında bilim insanının katılmayacağını bilirler. Bu sebeple, imza sayısını şişirmek adına 


böyle basit insanların başvuracağı oyunlara başvurmaktadırlar. 


Dolayısıyla, Evrim Ağacı olarak Keşif Enstitüsü'ne öneri bir bildiri metni hazırladık. 
Eğer hayat felsefelerine ve iddialarına güveniyorlarsa, kendi gerçek görüşlerini yansıtan şu 


bildiriye imza kampanyası başlatsınlar: 
Biz, evrimin bir doğa yasası olduğunu düşünmemekteyiz. Evrim, şayet kütleçekimi gibi bir doğa yasası ise, mutlaka muktedir bir güç tarafından yönlendirilmek zorundadır. Türler, ortak 


atalardan evrimleşerek var olmamışlardır. Ya bir süpergüç tarafından özel olarak 


tasarlanmışlardır ya da sözünü ettiğimiz bu güç tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilen yasalarla, belli bir tasarım fikri çerçevesinde var edilmişlerdir. Dolayısıyla Charles Darwin ve diğer bilim insanları tarafından öne sürülen Evrim Teorisi hatalıdır, bilimsel bir teori değildir ve yaşamın karmaşıklığını dikkate değer bir şekilde açıklama gücünden yoksundur. Bu sebeple evrimin okullardaki bilim derslerinde okutulması, bilim dışı bir tavırdır ve derhal kaldırılmalıdır. Bunun yerine, okullardaki bilim derslerinde evrim değil, kutsal kitaplardan ve dini inançlardan gelen verilerle de ispatlanabilecek olan Akıllı Tasarım öğretilmelidir. Eğer bu yapılmayacaksa, evrimin alternatifi, akademik kaynaklara dayanan bilimsel bir teori olarak 


Akıllı Tasarım da öğretilmelidir. 


Bunu imzaya açsınlar; bakalım aslen savundukları iddialarına katılan kaç bilim insanı 


çıkacak... 
Sonuç 


Tüm bu tantanadan da göreceğimiz üzere, akademide evrimin kabul edilirliği had safhadadır. 
Her geçen gün kolektif bilgimize eklenen yeni bilgiler, evrimin akademideki açıklayıcı 


gücünü arttırmakta, onu kabul eden bilim insanlarının sayısını da katlayarak arttırmaktadır. 


Ancak şu çok iyi anlaşılmalıdır: Bilimsel çalışmalarda gerçeklere kimin listesinin daha uzun olduğu ile karar verilmez! Bu tarz bir argümana, argumentum ad populum, yani Çoğunluğa Başvurma Safsatası denmektedir. Çoğunluğun doğru varsaydığı şey, doğru olmak 


zorunda değildir! 


Evrimin bilim camiasındaki genel geçer kabulünün yegâne nedeni, evrimsel biyoloji alanında üretilen kanıt, bulgu ve ispatların bilimsel şüpheciliğe sahip olan hemen herkesi fazlasıyla tatmin edici boyutta olmasıdır. Alanda uzman isimlerin Evrim Teorisi'ni çoktan terk etmemiş olma nedenleri, 1.5 asırdır süren çabalarına rağmen onu çürütebilecek hiçbir veriyle karşılaşmamış olmaları; tam tersine, her çürütmeye çalıştıklarında, Evrim Teorisi'nin daha da 


fazla ispatlandığını görmeleri olmuştur. 


Evrim Teorisi'nin çürütülmesi halinde, bunu ilk ilan edecek olanlar yine evrimsel biyologlar olacaktır. İlan yöntemleri "Ha ha nasıl da çökerttik!" diye değil; akademinin kendi çalışma prensipleri ışığında, bulguların bilim camiasına duyurulması ve bunun üzerine ek çalışmalar 


yapan bilim insanlarının sonuçları doğrulaması veya yanlışlaması yoluyla olacaktır. Şayet bu 


gerçekleşirse, bizler de dahil tüm bilim insanları bu bulguları da paylaşmaktan ve bilimsel 


pozisyonlarımızı bu yeni bilgiler ışığında güncellemekten onur duyacağız. 


O gün, bilim karşıtları haklı olmayacaklar; çünkü güncel itirazları bilimsel temele değil, şahsi inançların genele dayatılması arzusuna dayanmaktadır. O gün olacak olan, bilim insanlarının gerçeğe bir adım daha fazla yaklaşması olacak. Yani bu, bilim karşıtlarının değil, yine bilimin 


zaferi olacak. 


MADEM EVRİM YOK, BU FAKÜLTELER NEDEN HÂLÂ VAR? 


Çağrı Mert Bakırcı-25 Mayıs 2012-evrimagaci 


Bu yazımızı hem üniversitede okuyup gelecekte Evrimsel Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyebilecekler için Türkçe bir kaynak olarak, hem de "bilim insanlarının Evrimsel Biyoloji'yi reddettiğine" dair argümanlara, verdiğimiz onlarca farklı cevaptan biri olması açısından yazıyoruz. İronik olarak seçilmiş başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, günümüzde Dünya'nın en üst düzey üniversitelerinin bu konularda araştırmalar yapmayı bir kenara bırakın, doğrudan doğruya Evrimsel Biyoloji Bölümleri ve Fakülteleri olduğunu bu yazımızda anlatmaya çalışacağız ve sayısız örnek vereceğiz. Bu, sadece bir kaynak olarak kullanılacak bir yazı olacaktır; üniversitelerle ilgilenenler haricinde baştan sona okunacak bir yazı olmayacak pek. Yine de, siz de Dünya çapında ne kadar fazla Evrimsel Biyoloji bölümü olduğuna şaşacak, bilimin savunucusu konumunda olması gereken üniversitelerin yurtdışında bu konuda ne kadar ileride olduğunu anlayacaksınız. Elbette üniversitelerde bölümlerin bulunması, bir kuramın geçerliliği için yeterli kanıt teşkil etmez; ancak Dünya'nın en önde gelen ilk birkaç yüz üniversitesinde (ve hatta daha fazlasında) doğrudan Evrimsel Biyoloji Bölümleri'nin var olması, bu kuramın artık basit adımları aştığını ve bilimin yapıtaşlarından biri haline geldiğini göstermektedir. Üstelik artık Evrim'in kendi sınırlarını aştığını ve diğer bölümlere taştığını (Evrimsel Psikoloji, Evrimsel Tıp, Evrimsel Ekonomi, Evrimsel Robotik gibi) göreceğiz. Evrim'in gerçekliğini ispatlamak için üniversitelerdeki bölümlere ihtiyacımız yoktur; buradaki tek amaç, "Üniversiteler Evrimsel Biyoloji'yi umurasmıyorlar bile, bu sadece 


bir hayal." diyenlere cevap vermiş olmaktır. Öyleyse, başlayalım: 


Yazımızda, üniversitelerin Dünya sıralamasındaki yerini de hesaba katacağız. Dünya 


sıralamalarını, birçok yayın organının kendi araştırmalarında kaynak olarak gösterdikleri Top 


Universities sitesini kullanacağız. Birçok farklı sitede de benzer sıralamaları 


kullanabilirsiniz. 
Bu sıralamalar şu şekilde yapılmaktadır: 


1) Her yıl uluslararası alanda, gerek akademisyenler, gerek uzmanlar, gerek danışmanlar arasında çok kapsamlı üniversite anketleri düzenlenmektedir. Bu anketler bilim insanlarınca değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Anket, üniversitenin yaptığı yayın sayısını (1 yılda yayınlanan makale sayısı), aldığı patent sayısını, çıkardığı proje sayısını, bilime yapılan katkı miktarını, vb. kriterleri ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmektedir. Bu anketin sonuçları, 


genel sıralamaya %40 oranında etki etmektedir. 


2) Benzer bir anket, üniversiteler arası ve uluslararası bir şekilde, çalışanlar arasında yapılmaktadır. Bu anketin sonuçları da yine bilim insanlarınca değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Anket, çalışanların üniversitedeki performansını, başarısını ve bilime katkılarını ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmektedir. Bu anketin sonuçları, genel sıralamaya 


%10 oranında etki etmektedir. 


3) Dünyaca ünlü bilimsel makale arama motorları ve makale siteleri (Sciverse Scopus gibi), şimdiye kadar yayınlanan her bir makalenin aldığı atıf (referans) sayısını tutmaktadır. Bir makale ne kadar atıf alıyorsa, o kadar başarılıdır. İşte bu siteler sayesinde, yayınlanan makalelerin sayısından çok kaliteleri ortaya çıkarılmaktadır. Bu, genel sıralamayı %20 


oranında etkilemektedir. 


4) Her üniversitenin fakülte sayısı, sınıf sayısı, akademisyen sayısı ve bunların birimi başına düşen öğrenci sayısı hesaplanmaktadır. Bu sayede, rahat bir eğitim ortamının olup olmadığı anlaşılmakta, tek bir öğrenciye düşen sınıf ve akademisyen sayısının (ya da oranının) mümkün olduğunca fazla olması arzulanmaktadır. Bu oran, genel sıralamayı %20 oranında 


etkilemektedir. 


5) Her üniversitedeki yabancı öğrencilerin sayısı, tüm öğrencilerin sayısına oranlanmaktadır. 
Bir üniversiteyi tercih eden yabancı öğrencilerin sayısı ne kadar fazlaysa, o üniversite o kadar başarılı ve o kadar fazla talep görüyor demektir. Ancak talep, her şey demek olmadığı için bu 


oran genel sıralamayı %5 oranında etkilemektedir. 


6) Her üniversitedeki uluslararası çalışmalar yürüten fakültelerin sayısı hesaplanmaktadır. Bu fakültelerin varlığı, üniversitenin uluslararası alanda başarısı bulunduğunu göstermektedir. Bu 


oran, genel sıralamayı %5 oranında etkilemektedir. 


İşte bu 6 ana kriter değerlendirilerek, üniversitelerin genel ortalamaları çıkarılmakta ve sıralamalar yapılmaktadır. Aynı kriter, farklı alt-başlıkların belirlenmesi için de kullanılmaktadır. Üniversiteler genel sıralama, fakülte bazında sıralama, bütçe açısından sıralama gibi farklı sıralamalara sokulmaktadır. Buna göre, mühendislik alanında 1. sırada olan bir üniversite, bütçe (öğrenciye sağlanan burslar, kayıt ücretleri, vs.) açısından daha düşük sıralarda yer alabilmektedir. Bu yazımızda, üniversitelerin tüm kategorilerde, genel 


sıralamaları göz önüne alınarak yapılan liste dikkate alınmıştır. 
Kıyaslama yapabilmeniz açısından şu bilgileri verelim: 


Bu listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri 501-550. sıralar arasında yer almakta ve hemen hemen aynı puanı paylaşmaktadırlar. Bu düzeydeki üniversitelerin puanları belirtilmemekle birlikte, sıralama içerisinde en düşük puanı alarak 
400. üniversite olan Novosibirsk Eyalet Üniversitesi (Rusya) 29.25 puan almıştır. Dolayısıyla 


ne yazık ki bizim üniversitelerimizin puanı, 15-25 arasında seyretmektedir. 


Şimdi, bu yazının konusuna dönelim. Üniversitelerimizi ve bu üniversitelerdeki Evrimsel Biyoloji Bölümleri'ne bakalım. Liste, yukarıda verdiğimiz bağlantıdaki listeyle paralel 


gitmektedir. Dünya'nın 1 numaralı üniversitesinden başlayarak, aşağıya doğru inmektedir. 


ÜNİVERSİTELER ve FAKÜLTELER, BÖLÜMLER, BİRİMLER, GRUPLAR... 


1) Cambridge Üniversitesi (İngiltere) 


Evrimsel Biyoloji Bölümü (Yaşam Bilimleri Fakültesi) 
Evrimsel Genetik Bölümü (Zooloji Departmanı) 
Evrimsel Ekoloji Grubu (Zooloji Departmanı) 
Davranış ve Evrim Grubu (Zooloji Departmanı) 
Leverhulme İnsan Evrimi Merkezi 

Evrimsel Antropoloji Bölümü 


2) Harvard Üniversitesi (ABD) 


Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü 
İnsan Evrimi Biyolojisi Bölümü 
Evrimsel Dinamik Bölümü 


3) Yale Üniversitesi (ABD) 


Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü 


4) Oxford Üniversitesi (İngiltere) 


Evrimsel Biyoloji Grubu 
Kognitif ve Evrimsel Antropoloji Bölümü 


5) Londra Kraliyet Koleji (Imperial College London, İngiltere) 


Ekoloji ve Evrim Bölümü 


6) Londra Üniversite Koleji (University College London, İngiltere) Genetik, Evrim ve Çevre Bölümü 

İnsan Evrimi ve Ekolojisi Grubu 

Evrim Araştırma, İnceleme ve Test Etme Merkezi 

Kültürel Çeşitliliğin Evrimi Merkezi 

Biyoçeşitlilik, Evrim ve Koruma Eğitimi 


7) Chicago Üniversitesi (ABD) 


Evrimsel Biyoloji Komitesi 
Ekoloji ve Evrim Bölümü 


8) Pennsylvania Üniversitesi (UPenn, ABD) 
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü 


Deneysel Evrimsel Psikoloji Araştırma Grubu 
İnsan Davranışı ve Evrimi Grubu 


9) Columbia Üniversitesi (ABD) 


Ekoloji, Evrim ve Çeversel Biyoloji Bölümü 
İnsan Türlerinin Evrimsel Biyolojisi Bölümü 


10) Arizona Üniversitesi (ABD) 


Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü 


11) Arizona Eyalet Üniversitesi (ABD) 


İnsan Evrimi ve Sosyal Değişim Okulu 
Evrimsel Antropoloji 
Evrimsel Tıp ve Enformatik Merkezi 


12) Auckland Üniversitesi (Yeni Zelanda) 


Matematiksel Evrim Grubu 
Dil ve Kültürel Evrim Grubu 


13) Avusturalya Ulusal Üniversitesi (Avusturalya) 


Evrim Laboratuvarları (Toplamda 30 ayrı laboratuvar) 
Evrim, Ekoloji ve Genetik Bölümü 


Ayrıca akademi haricindeki kurumlara da bakalım: 
1) NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, ABD) 


Amerika, sadece yaşamın ortaya çıkışı ve evrimi ile ilgili eğitim programlarına 6-7 milyar 


dolar ayırmaktadır. Aşağıda, bununla ilgili bir staj programına dair bilgiler bulunabilir: 


NASA Gezegensel Biyoloji Stajı (Bu sitede göreceğiniz programlar sezonluk olarak açılıp 


kapandığı için ana sayfalarını vermek istedik, buradan açık olan programları görebilirsiniz.) 


Listemizi zamansızlıktan ötürü sürdüremiyoruz, ancak aralıklarla listeyi güncelleyerek ve 


yüzlerce üniversiteyi katmayı hedefliyoruz. 
Şimdilik, beklememek adına hazırlanan listeyi paylaşıyoruz. 


BİLİNMEYENİN SINIRLARINDA: EVRİM GERÇEKTEN OLDU MU? 
20 Temmuz 2006-yavuzdizdar.com/ 


Size okulda anlatılan “canlıların nasıl geliştiğiyle ilgili” teorileri kuşkusuz ucundan bucağından da olsa hatırlıyorsunuzdur. Buna göre canlılar ilksel bir atadan çeşitlenerek ortaya çıkmıştır, en azından şunu kesin olarak söylememiz mümkün, yeryüzündeki mikroorganizma, bitki hayvan ya da insan olsun, bütün canlıların genetik bilgileri DNA aracılığıyla saklanır ve biyokimyasal işlevleri öyle ya da böyle benzerlikler gösterir. Dolayısıyla ortak bir atadan ortaya çıkmış olma fikri kesinlikle mantıksız görünmemektedir. Çeşitliliğin nasıl oluştuğu, ya da eski canlılardan bugünkülerin nasıl devşirildiği konusundaki herkesin çok iyi bildiği teoremi ise Charles Darwin ortaya atmıştır ve buna Evrim Teorisi adını vermiştir. Darwin'in bu düşünceleri Beagel adlı gemi ile yaptığı yolculukları sırasındaki gözlemlerine bağlı olarak 


gelişmiştir. Galapagos adaları başta olmak üzere, coğrafi olarak izole olmuş yerlerdeki türler arasındaki farklılıklara dayanarak şu temel düşünceye varmıştır: Canlılardaki genetik değişikliklere (mutasyonlara) bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar, o soya bir üstünlük kazandırdığında, soyun varlığını sürdürebilmesi için bir avantaj yaratırsa, diğerleri ölür, farklı olan seçilir. Örneğin Galapagos adalarındaki ispinoz türleri mevsimin kurak ya da yağışlı geçmesinden etkilenirler. Kuraklık sonrasında “gagaları uzun olan ispinozlar”, böcekleri saklandıkları deliklerden çıkararak yiyebildikleri için hayatta kalırlar, kısa gagalılar ise açlıktan ölürler, buna “doğal seçilme” adı verilir. 


Darwin'in ortaya attığı evrim düşüncesi kuşkusuz devrimci bir nitelik taşıyordu ve türlerin nasıl farklılaştığı (daha doğrusu farklı türlerin nasıl diğerlerine üstünlük sağlayıp hayatta kaldıklarını) açıklamak açısından çok önemli bir ışık tutuyordu. Darwin başlangıçta kilisenin tepkisini almamak için insanı bu evrimin dışında tutsa da, kendisinden sonra gelenler teoriye sahip çıktılar ve insanın da diğer hayvanlar gibi evrimleşerek bugüne geldiğini, yani aslında maymundan türemiş bir hayvan olduğunu kabul ettiler. Zaman içerisinde Darwin'in evrim teorisi tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edildi ve hatta sorgulamaya kalkanlar gericilikle suçlandı. Bununla birlikte bir teoremin gerçek olarak kabul edilebilmesi için kanıtlanması gerekiyordu, yani ne kadar mantıklı görünürse görünsün bilimsel kanıtların varlığına gerek duyulmaktaydı. Kanıt olarak ileri sürülenler ise hepimizin okuduğu orta öğretim kitaplarında temel örnekler olarak yerini aldı. Birkaçını hatırlatmaya çalışalım, (1) balıkların yüzgeçleri ile memelilerin kolları homolog, yani aynı işi gören organlardı ve iskeletleri oluşturan kemikler birbirine benzerdi (2) kuşlar olasılıkla dinozorların uçma yeteneğini kazanmış ileri soylarıydı, 
(3) kurbağadan insana bütün canlılar embriyolojik olarak benzer bir gelişim sürecini gösteriyor, yani evrimlerini adeta tekrarlıyorlardı, (4) insan maymunlardan evrimleşmişti, yani aslında maymunların yakın akrabası olması nedeniyle benzer iskelet özelliklerini göstermekteydi. Bu listeyi uzatmak mümkün. 


Dediğim gibi, zaman geçtikçe evrim teorisi öyle bir katı geçerlilik kazandı ki, çoğu en az bir asır öncesine dayanan bu örneklerin modem bilimin ışığında doğru olup olmadıkları asla sorgulanamaz hale geldi. Benim okuduğum karşı görüşü savunan bilimsel kaynaklar da doğrusunu isterseniz en az evrimi savunanlar kadar bilimsel ve ortada bir aldatmaca olmasa bile, bir “üstüne yatma” olduğuna işaret etmekteler (Evrimin İkonları, Bilim mi Mit mi? Dr. 
Jonathan Wells, Gelenek Yayınları). Kısacası bilim insanları iddialarında o kadar katı hale gelmişlerdi ki, bunların sorgulanmasına izin vermemekteydiler. Şöyle açıklamaya çalışayım, evrim teorisinin kanıtlanması tamamen “eksik parçanın” ya da bir diğer deyişle “geçiş formunun” bulunmasına bağlıdır. Dinozorların var olduğunu fosil kanıtlardan biliyoruz, kuşlar ise zaten göklerimizi süslüyor. Buna karşılık dinozor ve kuş arasında olması gereken uçabilen (ya da kanat benzeri kolları olan) bir forma ilişkin hiçbir fosil bulunmamakta. 
Embriyoların gelişimlerinin başında birbirlerine çok benzedikleri şeklindeki iddianın ise, bunları en az bir yüzyıl öncesinde ilk resimleyen kişinin abartmaları olduğu, aslında gelişimin en başında değil, ortalarındaki bir dönemde benzerlik kazandıkları bulgularıyla reddedilmiş durumda. Balık yüzgeçleri ve memeli kolları arasında işlevsel benzerlik olmakla birlikte, bunların genetik gelişimleri tamamen farklı mekanizmalarla olduğundan, ilksel atanın varlığına kanıt oluşturamıyorlar. Öte yandan yeryüzündeki en büyük çeşitlilik ise (teori çeşitliliğin artacağını söylese de) 200 milyon yıl önceki kambriyum dönemine dek geliyor; hatta bundan öncesinde bu kadar çeşitlilik olduğu hiçbir şekilde ortaya konamadığından, bu döneme birden artan çeşitlilik anlamında “kambriyum patlaması” adı veriliyor. Benzer ara basamak eksiklikleri maymun ve insan için de söz konusu, maymunun insana dönüştüğünü ne kadar ileri sürsek de, aradaki basamaklara ait hiçbir iskelet fosili bulunmuyor. 


Bütün bu sözlerime karşılık sakın evrim teorisini külliyen reddettiğim gibi bir izlenime kapılmayınız. Benim kişisel inancım doğrunun aranıp bulunmasıdır, verilen bütün temel örnekler hatalı ya da eksik olsa bile evrim bir teori olarak değerini koruyor, evrimin bilimsel olarak işler bir mekanizma olduğu da gerçek. Ancak evrimin “işlemiş” mekanizma olduğunun bu kadar kanıt kıtlığına rağmen, üstelik bilim çevreleri tarafından tartışılmaz gerçek olarak kabul edilmesi bilimsel düşünceyle en başından tezat oluşturuyor. Dolayısıyla evrim teorisi bugün için Darwin'in ileri sürmüş olduğu konumundan aslında çok fazla ileride değil. 


O halde yine aynı sorun karşımıza çıkıyor, canlılık nasıl ortaya çıktı, biz nasıl ortaya çıktık? 
Yaradılış teorisi ise asla evrimin bir alternatifi değil, o da bir teori. Sümer yazıtlarından tutun, Tevrat ve Kuran'a varana kadar bütün söylenceler aslında kendi içinde son derece tutarlı bir anlatım oluşturuyor. Ama sadece bir alternatif hipotez. Burada bilmediklerimiz yeniden işin içine karışıyor. Buzul dönemleri, manyetik kutup değişiklikleri, belki de dünya dışı dünyaların etkisi; bunların hiçbiri üzerine şimdilik fikir bile yürütemiyoruz. Araştırma çok fazla disiplini gerektiren ve daldan dala atlanmasını zorunlu kılan bir süreç. Örneğin Atlantis kıtasının battığı yer olarak bir yüzyıl önce ileri sürülen denizlerin artık zemin yapısı konusunda daha fazla bilgiye sahibiz. Bu durumda oşinografi okumak gerekiyor. Ben soruların cevaplarını bütün gerekli kaynaklardan arıyorum ve öğrendiklerimden damıttıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Yazmak için bilimsel verilerin güçlenmesi gerekiyor, gidip görmek, denemek, yeniden deney yapmak gerekse bile. 


BİR PAPA ANALİZİ... 
Seçkin Deniz, 10.02.2019-sonsuzark.com/ 


"Haçlı Seferleri, gerekçeleri ve gerçekleşmeleriyle psikolojik ve sosyolojik açıdan 'patolojik vak'âlar'dır. Kronikleşen özellikleri dolayısıyla bu vak'âlar tedavi edilebilir olmaktan uzaktır. 


Bu açıdan; herhangi bir diyalog kombinasyonu veya türevi söz konusu olumsuzluğu bertaraf etmeye yönelemez." 


"USA'da demokratlardan Haçlı zihniyetine bayraktarlık yapacak Başkan üremiyor" diyenlerin baktığı yerden bakıp soralım. Cumhuriyetçi'lerden iki Bush Başkanlık dönemlerinde Haçlı zihniyetinin bayraktarlığını yaptılar, seçilecek yeni ABD Devlet Başkanı'nın Cumhuriyetçi olmayacağı neredeyse kesinleşmiş durumda ve bu durumda seçilecek Demokrat Başkan Haçlı seferilerine bayraktarlık yapmayacak. O Halde "Haçlı Seferleri sona erdi, eriyor, erecek", demek mümkün olacak mıdır? Ya da isimler önemli değil, Haçlı seferleri sonsuza dek sürecektir, diyerek yeni Bush'un Son Engizisyoner-Son Papa olmasını muhtemel mi bulmamız gerekecek? 


Gerçi bu, tarihsel gerçeklere göre yeni bir durum olmayacak, sadece 1789 Fransız İhtilâli'nden sonra Haçlı Seferleri'nin bayraktarlığını (ilişiğinde gücünü) yitirmiş olan Papaların yeniden 


işbaşına gelmeleri demek olacak. En azından bazı siyâsi argümanların arkasına sığınmaktan kurtulacak Papa; doğrudan doğruya gücün efendisi olduğunu ilan edecek. Amerikalı seçmenler dünya siyâset tarihinde yeni bir dönemi başlattıklarının farkında değiller. 


Tarih klasik sapmalarından/kırılmalarından birini yaşıyor. Henüz kimse farkında değil; ama ateizmin bekçileri/şeytanın köleleri tarihin tepesinden, tarihin derinliklerine doğru giden yolda hızla yuvarlanıyorlar. 1789'daki kırılma'dan sonra küresel efendiler dönemi başlamıştı. Bu süreç, kim ne derse desin (Irak'ın 20 Mart 2003'te başlayan işgaliyle,üstelik birleşik güçler- siyonist-Hristiyan evangelist-ittifakı zirvedeyken) sona erdi. ABD'nin kuruluşunda büyük rol oynayan, hatta başkent Washington'un imar planlarını derin siyonist güdülerle kotaran, sonrasında da siyonizmin hedeflerinin gerçekleşmesi için adım adım sıkılaşan güçler bileşiği büyük bir ayrışma yaşıyor. Vatikan, inceden inceye işlediği/ördüğü ağlarıyla siyonizmin ipini ancak 21.yüzyılda çekebildi. 


Aslında belirtiler, Hristiyanlığın bir ana unsur olarak AB Anayasası'nda bulunup bulunmamasının tartışıldığı dönemde ortaya çıkmaya başlamıştı. Türkiye'nin, AB Katılım sürecinde karşılaştığı sıkıntıları, "AB Hristiyan Kulübü müdür, bir medeniyet projesi midir?" 
sorularını sorarak aşmaya çalıştığı dönemde, 29 Ekim 2004'te, Roma'da Conservatori Sarayı'nda ve Papa X.Innocent'in heykelinin önünde attığı imzalarla saklanılan gerçeği deşifre etmesi,yeni kırılmanın vektörel boyutlarını gözler önüne serdi. 


Hristiyanlık AB Anayasası'na girmedi; ancak Anayasa AB Devlet, Hükümet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarınca bir Papa'nın heykelinin önünde imzalandı. Vatikan, son Siyonist-Evangelist Hristiyan İşbirliği ürünü olan projelerin (Irak'ın İşgâli, İran'ın BM eliyle sıkıştırılması ve BOP) gerçekleşmesinin bu tarihi kırılmayı engelleyemeyeceğini biliyor ve zaferini ilan ediyordu. Bu zafer ilk çerçevede siyonizme karşı kazanılmış bir zaferdi. 


Vatikan'a göre 1789 da yitirilen/Ateizme, Siyonizme, Şeytan'a terk edilmek zorunda kalınan Avrupa ve Dünya Egemenliği,tekrar elde ediliyordu. 


XVI.Benedictus, Kilise'nin egemenliğini yitirdiği ilk yerden, Fransa'dan başladı; Aralık 2007 
de Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'i kutsadı ve onun 'pozitif laiklik' içerikli konuşmalar yapmasını sağlayarak laikliğin merkezine büyük bir darbe indirdi-Sarkozy, Ortaçağ Kralları gibi Papa'dan evlilik izni de almıştı-. Adı yeni imzalanan AB Anayasası'na göre seçilecek olan AB Başkanlığı için sık sık gündeme getirilen Eski İngiltere Başbakanı Blair'in Haziran 2007'de Vatikan'a giderek Papa 16. Benedictus ile görüşmesinden sonra Aralık 2007'de Anglikan Klisesi'nden ayrılarak Katolikliğe bağlanması Vatikan'ın bir diğer zaferi ve tarihsel kırılmanın getirdiği büyük değişikliklerden biri oldu (Blair şu sıralarda Mısır'ın darbeci generali sözde cumhurbaşkanı Sisi'ye ve Arap yarımadasının petrol zengini prenslerine yüksek ücretli danışmanlık yapmaktadır. Seçkin Deniz, 11.11.2014) 


Vatikan'ın uzunca bir süreden beri antisemitizmi canlandıracak projeler üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ve Vatikan arasında varolduğu söylenen işbirliği de gerekçelerini 1789'daki Vatikan'ın egemenlik kaybından almaktaydı ve 


Yahudilerle beraber siyonistlerin yokolması için savaşı bir fırsat olarak gören bir Vatikan vardı. Ancak herşeye rağmen İkinci Dünya Savaşı'nı yönetenler ne Vatikan'dı ne de Hitler. 
Siyonistler, I.Dünya Savaşı'ından beri ABD ve İngiltere eliyle altyapısını hazırladıkları İsrail Devleti'ni kurabilmek adına bu savaşı yönetiyor ve yönlendiriyorlardı. 


Vatikan yetersiz gücüyle savaşı yönetemedi ve egemenlik planlarını ileriye doğru ertelemek zorunda kaldı; ancak hayatın gözlerden saklanan her yerinde siyonizmle ölümüne mücadele halindeydi. Filistin, Irak'ın İşgali, İran vb projelerde siyonist-evangelist çarkın işleyişine zıt bir felsefeyle verdiği beyanatlar, güçlendiğinin herkes tarafından fark edilmesi hedefine uygundu. 


Vatikan, Medeniyetler çatışması için gerekli olan her türlü unsuru büyük bir titizlikle hazırlayan siyonistlere karşı, Dinlerarası Diyalog projelerini başlattı. Gerçekte Vatikan diğer dinlere karşı hoşgörülü olmayı planlamıyordu, ancak diğer dinlerle olan ilişkilerinin siyonizmin kontrolü altında olmasına artık tahammül edemiyordu. 


Medeniyetlerin çatışması Siyonizm'in Kıyamet senaryosuydu ve bu Kilise'nin kesinlikle istemediği bir şeydi. Katolikliğe karşı savaş başlatan İspanya Başbakanı Zapatero ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlıklarını yaptıkları Medeniyetler İttifakı bu yüzden Vatikan için son derece iticiydi. O kendi yönettiği dinlerarası diyalog sürecinden başka bir sürece kesinlikle karşıydı. 


Medeniyetler ittifakı daha küresel ve daha barışçıl bir projeydi; bu proje ne siyonistlerin ne de Vatikan'ın bir projesiydi. Vatikan bir barış hedefine sahip değildi ve tarihsel hedefleri aynen duruyordu; Kilise'nin Dünya'nın her yerinde egemen olmasını sağlamak için 'barış ortamı' isteyebileceği son şeydi. 


İlk bin yılda Avrupa'ya ikinci binyılda Afrika ve Amerika'ya egemen olduğunu düşünen Vatikan, Üçüncü bin yılda Asya'ya egemen olmak için binlerce misyoneriyle müthiş bir organizasyonlar sisteminin efendisi iken, barışla işi olamazdı. Barış'ı önceleyecek herhangi bir girişimin başarılı olmasına izin veremezdi. Bu yüzden kilise, İspanya'da "Zapatero'ya oy vermeyin" diye kampanyalar düzenliyor, vaazlar veriyordu. 


Medeniyetler İttifakı'nın diğer eş başkanı Türkiye'ye yönelik hesaplar ise bambaşkaydı. 
Türkiye özel bir konumdaydı ve özel konumunu sürdürmek zorundaydı. AB değerler sistemi(anayasa)altında Roma'da Papa heykeli önünde atılan imzaların Türkiye'yi çok büyük hukuki sorumluluklarla bağladığını biliyordu Vatikan; ve Türkiye'deki Siyâsi İktidar üzerinde oynanan Siyonist merkezli oyunlara karşı, AB Yöneticileri eliyle Hükümete destek çıkacak açıklamalar gönderiyordu. 


Papa'nın son Amerika gezisi Vatikan'ın 'Küresel Egemenlik' yolundaki büyük adımlarından birini, belki de sonuncusunu ilan ediyordu Dünya'ya. Papa 16. Benedict, 16 Nisan 2008'de Beyaz Saray'da George Bush ile görüştü. Bu ziyaretle tarihte ilk kez bir Papa, Beyaz Saray'a adım attı. 


Önsezilerim, bu görüşmede Bush'un Haçlı Seferleri bayraktarlığını Papa'ya devrettiğini söylüyor. Annapolis toplantısı, Siyonistlerle Evangelistlerin boşanma ilanıydı. Papa-Bush görüşmesi de 1789 Fransız İhtilâl'iyle Siyonistlere kaptırılan 'emanet'in esas sahibine teslimi demek oluyordu. 


Peki, Vatikan gerçekten egemenliğini tesis edebilecek midir? Siyonizmden devraldığı özelliksiz güç, kendisini tatmin edecek midir? 


Kuşkusuz yeni küresel dengeler Vatikan'ın ortaçağdaki kadar güçlü ve etkili olmasına mani olacaktır. Avrupa ve Amerika siyasetçiler eliyle Vatikan'a bağlanmış olabilir; ancak bu kıtalarda yaşayan insanların Hristiyanlık algısı değişmiş durumdadır. Ve insanlar ortaçağdaki din algılarından çok uzaktalar. Vatikan kendi kurguladığı egemenliği, dilediği işlerlikte bulamayarak hayal kırıklığına uğrayacaktır. 


Akıllı Tasarım projesi bilimsel çevrelerde gittikçe taraf bulmakta ve aklın egemenliği daha reel bir çizgiye taşınmaktadır. Vatikan yeni dönemde, ateizme ve Darwinizm'e karşı desteklediği bu projeye yenilmekten kurtulamayacaktır. 


Tarih bu yeni kırılmayla planlananlardan çok daha başka, hatta ilgisiz şeyler kaydedecektir. 
Bizzat son Papa'nın başlattığı (bir söyleminde Bizans İmparatoru Manuel Paleolog'un sapkın sözlerini kullanması) yeni bir İslam düşmanlığı projesi var ortada. Ön hazırlıklarının yapıldığı ve uygulamaya konulduğu haliyle bu proje yeni bir haçlı seferidir. Ve bu seferin bayraktarlığını da Kardinal Ratzinger, Papa XVI.Benedictus sıfatıyla yapmaktadır. 


Vatikan tarafından uygulamaya konulan bu proje başarısız olmaya mahkumdur. Bu başarısızlığı karikatür krizlerinde internet siteleri kurarak Müslümanlardan özür dileyen bilinçli Hristiyanlar ile dinlerine saldırıların artmasına tahammül edemeyen Müslümanlar (bilinçlerinin 'sağalması'ile) sağlayacaklardır. Fakat Vatikan her zaman olduğu gibi hedeflerinden varlık sebepleri nedeniyle vazgeçmeyecektir. 


Seçkin Deniz, 27.04.2008, Sistematik Analizler 62 
Güncel Not 1: 


Papa 16.Benedikt, Katolik Kilisesi'nin tacizci-tecavüzcü rahiplerini ilkesel olarak 
sahiplenmesi sürüdürülemez olunca, 11 Şubat 2013 tarihinde istifa etmiş ve 28 Şubat 2013 
tarihi itibariyle görevi bırakmıştır. Yerine gelen I. Franciscus kurucuları siyonist olan Cizvit tarikatı kökenli bir Kardinal'dir ve bu aynı zamanda Vatikan'da bir tür Siyonist etkinin arttığı bir kırılma dönemidir. 


Arjantinli yeni Papa'nın, 2010 yılında Arjantinli Haham Abraham Skorka ile birlikte kaleme aldığı “Cennette ve Yeryüzünde” (Sobre el Cielo y la Tierra) adlı kitabında, ateizm, ölüm, kürtaj, dinler, eşcinsellik, kapitalizm ve holokost (Yahudi soykırımı) konuları işleniyor. Papa 


kitabın “Dinler” bölümünde, “20. yüzyılda kendilerini tanrılar olarak görenler, tüm köyleri yerle bir ettiler. Türkler Ermenilere yaptı, Naziler de Yahudilere. İnsanları öldürmek için tanrısal niteliklere atıfta bulunan söylemler kullandılar” ifadesini kullanıyor. Seçkin Deniz, 11.11.2014 


Güncel Not 2: 


Vatikan'da Papa Francis tarafından görevinden alınan üst düzey bir kardinal, kendi 'inanç manifestosu'nu yayınlayarak Papa'nın otoritesine karşı çıktı. Papa'yı karışıklık çıkarmakla suçlayan Vatikan Katolik klisesinin muhafazakar kanadından olan Kardinal Gerhard Mueller, Papa'nın kendisini görevden almasının ardından 4 sayfalık bir manifesto yayınladı. 


2017 yılına kadar Vatikan'ın doktrin şefliğini (Engisizyon başkanlığı) yapan 71 yaşındaki 
Alman Kardinal Mueller 'inanç manifestosu'nu muhafazakar Katolik medya kanalları aracılığıyla bildirdi. Mueller'e göre birçok rahip, piskopos, dindar yahut sıradan insanlar böyle bir manifestoyu istiyordu. Kardinal Mueller, kilise liderlerinin "kendilerine emanet edilen insanları terk ettiğini, onları rahatsız ettiklerini ve inançlarına ciddi zarar verdiklerini" savunuyor. 


Vatikan'ın muhafazakarları İslam'la diyaloğa karşı 


Katolik klisesinin muhafazakar kanadı birçok konuda Papa Francis'le görüş ayrılığı yaşıyor. 
En son Papa'nın Arap yarımadasını ilk defa ziyareti ve Müslüman inanç lideriyle 'İnsan Kardeşliği Bildirisi'ni imzalaması dindar Katoliklerden tepki toplamıştı. Aşırı muhafazakar Katolikler İslam diniyle herhangi bir diyaloğa karşı. İçlerinden bir kesim İslam'ın yegane amacının batıyı yok etmek olduğunu düşünüyor. Bunun yanında muhafazakarlar Papa'nın iklim değişikliği ve ekonomik eşitsizlik gibi sosyal sorunlara çok fazla odaklandığını bu yüzden eşcinsel evliliği ve boşanma gibi ahlaki konularda kiliseyi zayıflattığını söylüyor. 


Mueller'in Papa'yı eleştirileri Vatikan İnanç Doktrini Cemaati'nin başından alındığı 2017 
yılından beri iyiden iyiye arttı. Papa Francis cemaatle ilgili konuların tek tek ele alınmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyor ve muhafazakarların bu bakış açısını 'lanetlediğini" düşünüyor. Manifesto 10 Şubat tarihli olarak yayınlandı. Bu tarif bir önceki Papa Benedict'in görevden çekilişinin 6. yılı arefesi. 91 yaşındaki Papa Benedict muhafazakar Katolik kesim tarafından oldukça saygı duyulan bir figür. (10.02.2019 Euronews), 


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CEMAATİ HANGİSİ? 

22.06.201 1-haberturk 

Konsensus'un HABERTÜRK için yaptığı “Türkiye Gündemi Mayıs 2011”? başlıklı anket çalışmasındaki en ilgi çekici bölümlerden biri de “cemaat” başlığını taşıyordu. Konsensus bu 
çalışma için 18-28 Mayıs tarihleri arasında seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip, 18 


yaş üstü 1528'i erkek, 1472'si kadın, toplam 3 bin kişiyle yüz yüze görüştü. Araştırma 


Türkiye genelindeki köy ve mahallelerden oluşan 375 yerleşim merkezinde gerçekleştirildi. 


Konsensus, seçim öncesi son anketinde “Herhangi bir cemaate üye misiniz??? diye de sordu. 
Ankete katılanların yüzde 93.8'i “Hayır, değilim”? derken, “Evet, üyeyim” diyenlerin oranı yüzde 6.2'de kaldı. 

Cemaatlerin Profili 

Gülen: Cemaatin lideri Fethullah Gülen 1999 yılından beri ABD'de yaşıyor. Süleymancılar: Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan. Siyasette etkili cemaatlerden. 

Menzil: Nakşibendiliğin kolu. Adını Adıyaman'ın Menzil Köyü'nden alıyor. 

İsmailağa: Kurucusu Ebuishak İsmail Efendi. Cemaat İstanbul Fatih'te, en dikkat çeken İslami gettoyu oluşturdu. 

Aziz Mahmut Hüdai: Osmanlı devri velilerinden. Asıl adı Mahmut. Peygamber soyundan. 
Yahyalı: Kayseri'de en güçlü dini gruplardan. Adını Yahyalı Hacı Hasan Efendi'den alıyor. 
Alvarlı Efe Cemaati: Asıl adı Muhammed Lütfi. Erzurum'da “Alvarlı Efe” diye bilinir. 
İskender Paşa: Mehmet Zahit Kotku şeyh olduktan sonra, görev yaptığı İskenderpaşa Camii cemaate de isim oldu. 

Kırkıncı Hoca: Said-i Nursi'nin ölümüyle Nurcular 10'u aşkın gruba bölündü. Biri de Kırkıncı Hoca olarak tanınan Mehmet Kırkıncı. 

Işıkçılar: Seyit Abdülhalim Arvasi'ye bağlı Hüseyin Hilmi Işık'ın cemaati. Bugunkü lideri Enver Ören. 

Cerrahi: Halveti tarikatına dayanıyor. Dergâhı, Karagümrük ’te. 

Tebliğ: Kurucusu Hindistan'da dünyaya gelen Şeyh Muhammed İlyas Kandehlevi. 

Haydar Baş: Cemaatin lideri Haydar Baş, Kadiri Tarikatı'nın İcmal Kolu”ndan. 

Kıbrısi: Cemaat lideri Mehmet Nazım Adil KKTC'de yaşıyor. 

Yeni Asyacılar: Nurcuların ikinci büyük kolu. Lideri Mehmet Kutlular. Yeni Asya Gazetesi cemaatin yayın kuruluşu. 

Hakikatçiler: Tüm cemaatlere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Hakikatçıler?in şeyhi Ömer Öngüt. Sakarya, Düzce, Bursa ve Ankara'da güçlü. 

Erenköy: Kökleri Kelami Dergâhı'na ve şeyhi Erbilli Mehmet Esat'a dayanıyor. 

Fethullah Gülen Cemaati 

Peki bir cemaate üye olduğunu söyleyenler arasında ilk sıraları hangi cemaatler alıyor? 

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 61.8'i "Fethullah Gülen Cemaati" derken, onu yüzde 16.3 ile 


Süleymancılar ve yine aynı oranla Menzil Cemaati takip ediyor. 


Fethullah Gülen Cemaati (061.8 
Süleymancılar %16.3 

Menzil Cemaati 016.3 
Nakşıbendi Cemaati %15.2 
İsmailağa Cemaati 97.3 
Aziz Mahmut Hüdai Cemaati (06.7 
Yahyalı Cemaati 903.4 
Alvarlı Efe Cemaati 903.4 
İskender Paşa Cemaati 943.4 
Kırkıncı Hoca Cemaati 902.8 
Işıkçılar Cemaati 902.2 
Cerrahi Cemaati (01.7 
Tebliğ Cemaati %1.7 
Haydar Baş Cemaati “01.1 
Kıbrısi Cemaati 900.6 

Yavuz Selim Cemaati (00.6 
Yeni Asyacılar 900.6 
Hakikatçiler Cemaati 400.6 
Hayrat Cemaati 460.6 
Erenköy Cemaati/00.6 

Diğer 903.9 


En çok cemaat üyesi Doğu'da 

Peki Türkiye'nin bölgelere göre cemaat üyeliği nasıl bir seyir izliyor? Araştırmanın sonuçlarına göre Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe cemaat üyeliğinde artış gözleniyor. 
Batı'da cemaat üyeliği yüzde 5.2 iken bu oran Doğu'da 10.2'ye yükseliyor. 

Doğu 910.2 

Batı 905.2 

Orta %4 

Cemaate üye olanların oranı 6.2 

Halkın nabzını tutan Konsensus ankete katılanlara "Herhangi bir cemaate üye misiniz?" 
sorusunu yöneltti. "Üyeyim" diyenlerin oranı yüzde 6.2 çıktı. 


Üye değilim “093.8 


Üyeyim % 6.2 

En çok cemaat mensubu AK Parti'de 

Araştırmada cemaat üyelerinin parti seçmenlerine göre dağlımı da yer aldı. Buna göre en yüksek oranda cemaat üyeliği sıralamasında zirvede "AK Parti" ve "Diğer" partiler yer alıyor. 
AK Parti %9 

MHP 964.5 

BDP 401.9 

CHP % 1.3 

Diğer %11.4 


2033 YILINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEYEN ZAMAN YOLCUSUNDAN ŞOK 
İDDİALAR: "MALTEPE'DE 220 SANDIK KALDI..." 


https://Zaytung.com/haberdetay.asp”?newsid—357841 


Son yıllarda sık sık rastlanan, gelecekten geldiğini iddia eden insanlara bir yenisi eklendi. 
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ortaya çıkan Metin Kurna adlı kişi, 2033 yılından geldiğini iddia 
ederek şok edici açıklamalarda bulundu: "Maltepe'de oy sayımı hala devam ediyor. 220 
sandık kaldı. AKP ona da itiraz etti..." 


2033 yılıyla ilgili şaşırtıcı bilgiler veren Kurna, Türkiye'nin nüfusunun 96 milyona ulaştığını, 
bunun 22 milyon'un ise İstanbul'da yaşadığını iddia etti. 2019 yerel seçimlerinin sonuçlanmaması nedeniyle İBB'nin başında halen Mevlüt Uysal'ın bulunduğunu söyleyen zaman yolcusu, şunları kaydetti: 


"2022'nin yaz aylarında tam bütün sandıklar bitmek üzereyken sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi kentsel dönüşüm kapsamına alıımp bir gün içinde tahliye edilerek yıkıldı. Sandıklar apar topar başka bir okula taşınınca AK Parti şaibe oluştuğu gerekçesiyle tüm sandıkların tekrar sayılmasını istedi. YSK da kararı haklı bulunca sayım en baştan başladı. 7 ay sonra sandık sayısı 400'e kadar inmişti ki deprem oldu. Binada pek bir hasar olmadı ama sandıkların bazıları devrilince AKP tekrar tüm sandıkların yeniden sayılmasını istedi. YSK bu kez sadece devrilen sandıkların sayılmasına karar verdi. Öylece sayı tekrar 600'e çıktı. 4 ay sonra sayı 300'e kadar düştü. Tam bu iş galiba bitti bu sefer diyorduk ki sandık başkanı hakimin emekliliği geldi. Adam tüm ikna çabalarına rağmen aynı gün işi bıraktı. Yerine kimse gelmek istemediği için 3 ay sayım durdu. 4. ayın sonunda bir hakimi razı ettiler sayım tekrar başladı. AK Parti bu kez de yeni hakimle sayımın en baştan başlamasını istedi. Hakim cinnet geçirip sandığı AK Partili kafasında parçalayınca sayıma tekrar | ay ara verildi..." 


Sürece dair tüm ayrıntıları hatırlayamadığını ancak sayımın toplamda 6 ya da 7 kez sıfırdan başladığın dile getiren Kurna, 2029 yılında sayıma devam edip etmeme konusunda Türkiye'nin referanduma gittiğini ancak o referandumda da "devam edilmesin" diyenlerin 
4000 oy farkla kazanması üzerine ayrıca yeni bir tartışmanın başladığını da sözlerine ekledi. 


Kurna, gelecekten geldiğini ispat etmek için 2032 yılında çekildiğini iddia ettiği bir fotoğrafı da basın mensuplarıyla paylaştı. İstanbul Mecidiyeköy'de çekilen fotoğrafta cadde boyunca Binali Yıldırım'ın "teşekkürler İstanbul" afişleri dikkat çekti. 


NASA 2024'TE AY'A, 2033'TE MARS'A İNSAN GÖNDERMEYİ PLANLIYOR 


Yazar: Editor-22 Temmuz 2019-https://indigodergisi.com/2019/07/nasa-2024-ay-2033-mars- insanli-gorev/ 


NASA Trump'ın 2033'e kadar Mars'a ABD bayrağı dikme hedefini gerçekleştirmek için ne yapmayı planlıyor? Ay'a atılan ilk adımdan tam 50 yıl sonra NASA Mars'a uzmanların düşündüğünden daha yakın zamanda insan ulaştırmayı planlıyor. 


NASA: 2024 Ay - 


È MA ` 


NASA bir kez daha uzayın sınırlarını zorlama girişimine hazırlanıyor: 2024 yılında Ay yüzeyine, 2033 yılı itibariyle de Mars'a insan gönderme görevi... 


Proje, planlanan takvimin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanların analizlerine meydan okuyor ama NASA yönetiminden Jim Bridenstine henüz pes etmiş değil. 


ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'ne Salı günü verdiği ifadede 

yetkili, uzay ajansının 2033 itibariyle Kızıl Gezegen'e ulaşmasını mümkün kılacak olanakları sıraladı; “Süreci hızlandırmak üzere geliştirilebilecek teknolojilerle birlikte, henüz dikkate alınmadığını düşündüğüm çeşitli yeni yaklaşımlar mevcut,” dedi. 


“Bence bunu gerçekleştirebilirsek, takvimi de hızlandırabileceğimize inanıyorum” diyen Bridenstine sözlerine “2033 takvimi gözden çıkarmaya niyetim olmadığını açıkça ifade ettim” diye devam etti. 


Trump'tan Mars mesajı 


Bu ayın başlarında, Washington'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında ulusa hitap eden Donald Trump, Apollo 11?'in Ay'a inişini ülkenin yapabileceklerinin bir göstergesi olarak tanımlamıştı. 


“Amerikalılar için hiçbir şey imkansız değildir,” diyen Amerikan Başkanı, “Tam 50 yıl önce bu ay, tüm dünya Apollo 11 astronotlarının çelik gibi bir iradeyle uzaya ulaşmasını ve yüce Amerikan bayrağımızı ayın yüzeyine dikmesini izledi” diye konuşmuştu. 


Ardından Apollo programı uçuş direktörü Gene Kranz'a doğrudan hitap eden Trump şunları eklemişti: 


— Yine, pek yakında yeniden aya gideceğimizi ve pek yakında Mars'a Amerikan bayrağını dikeceğimizi bilmeni isterim. 


NASA, astronotların Kızıl Gezegen'e ulaşması nihai hedefiyle Ay üzerinde uzun vadeli insan varlığını mümkün kılmayı planlıyor. 


Uzay mekiği programı 2011'de sona erdiğinden beri ABD topraklarından hiç kimse uzaya gönderilmemişti. 


ALLAH'IN VARLIĞI MESELESİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK: ALLAH'IN 
VARLIĞININ İSPATI MÜMKÜN MÜDÜR? 


Ekrem Demirli-Sayı79-18.05.2021-lacivertdergi.com/ 


Günümüzdeki büyük sorun şudur: Dindarlık insanlar arasında süratle yaygınlaşırken entelektüel ortamlarda neredeyse en zayıf dönemini yaşamaktadır. Bu çelişkinin aşılması mümkün görünmüyor, fakat daha makul bir seviyede tutulması mutlak bir zarurettir. 


Mesela İslam'da iman bahsi ele alınırken imanın altı ilkesinden söz edilir. Bu meyanda Allah'a iman ile birlikte meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete ve kadere iman gibi ilkeler imanın unsurlarını teşkil eder. Bu durumda Allah'a iman ile öteki ilkeler aynı seviyedeymiş gibi telakki edilebilen bir yanılsama ortaya çıkar. Gerçekte durum böyle değildir. İmanın altı ilkesi demek gerçekte sadece Allah'a iman etmek demektir, bahis mevzu olan, kurucu ilkenin farklı görünümlerinden ibarettir. O zaman imanın sadece bir ilkesi vardır, o da Allah'a iman etmek demek gerekir. 


Bu ne anlama gelir? Allah'a iman etmek —ki burada kullanılan kelimenin iman veya bilgi veya marifet olması durumu değiştirmez- ontolojik olarak üst gerçekliğe inanmaktır. 
Müminler varlığı açıklamak istediklerinde ister daha içkin ister daha aşkın tabirler kullansınlar görünen dünyayı kendi başına yeterli bir gerçeklik alanı olarak kabul etmez, dış hakikate ulaşarak varlık meselesini onun üzerinden izah ederler. Bu nedenle iman zorunlu bir şekilde ontolojik düzeyde üst gerçekliğe inanmayı gerektirir. 


Tanrı'ya iman bizi dönüştürür 


Öte yandan Tanrı hakkındaki bu tasavvur bizi harekete geçiren bilgi verir. Başka bir anlatımla Tanrı'ya inanmak başka herhangi bir şeyi bilmek veya ona inanmak ile karşılaştırılamaz; Tanrı'ya inanmak bizi harekete geçiren etkin ve müessir bir bilgi olarak hayatımızı düzenler. İmanın dönüştürücü yönü burada temayüz eder. Bu durumda en üst ve sahici gerçeklik demek olan Tanrı'ya iman O'na doğru gitmek veya O'nun bilgisine göre yaşamak için bizi dönüştüren mücbir bilgidir. 


Bunu ikinci bir önermeyle temellendirmek mümkündür: Üst ve gerçek olanın bilgisi daha üstündür. Peygamberlik anlamındaki nübüvvet kelimesinin kökünde iki anlam birden yer alır; yukarı, üst ve bilgi vermek. Bunu birleştirmek istersek yukarıdan, yani zihnen veya başka bir yetenekle ulaşamayacağımız bir yerden bilgi getiren kişi peygamberdir. Bu da bize ikinci önermeyi verir. O zaman biz yukarıdan gelen bilgiye göre yaşamakla dünyanın içinde dünya dışından bir gerçekliği takip etmiş oluruz. İnsanın en büyük farkı budur: Bir dünyanın içinde 'dünyalı olmayan bilgi ve gerçeklik ile ilişki üzerinde yaşama iradesi.' 


İman ilkelerini bu istikamette yorumlarsak her birisi Tanrı hakkındaki bilgimizi tekit ve tahkim eden ikincil ilkeler hâline gelirler. Bu meyanda Tanrı'nın var olduğuna inanmak yetmez, O'nun bize konuşan-bilgi sahibi biri olduğuna inanmak kitaplara imanı, kendi iradesiyle insanla irtibat kurması peygamberlere imanı, doğa ile ilişkisinin gücünü sınırlamadan gerçekleştiğine inanmak meleklere imanı, her şeyi bilmesi ve takdir etmesine inanmak kadere imanı ve nihayetinde kendisiyle kavuşmaya inanmak ahirete imanı ortaya çıkartır. Başka bir anlatımla imanın altı şartı gerçekte bir şartın farklı görünümlerinden başka bir şey değildir. O zaman dinin temel bir meselesi vardır, öteki bütün konular ise o temel meselenin alt kısımlarından ibarettir: Biz müminler sadece Allah'a iman ediyoruz ve dindarlık Allah'a iman ilkesidir. 


Tanrı'nın varlığına delil arayışı 


Çağdaş dünyada bilimsel çalışmaların etkisi altında felsefi tasavvurlar inancın aleyhine doğru geliştikçe, Tanrı'nın varlığının delilleri üzerindeki konuşmalar gittikçe çoğaldı. 
Birçok inançlı insan Tanrı'nın varlığını kanıtlamak üzere delil üretme arayışına girdi. Bu meyanda kullanılan en yaygın delil ise genellikle nizam ve gaye delili olmuştur. Bazen bu delil hadis veya hudus delili ile birlikte kullanılmış olsa bile, bu üç delil bir araya gelerek nizam delilinde bütünleşirler. Bunun nedeni bizim öteki delillere göre nispeten nizam delili hakkında bir tecrübemizin bulunmasıdır. Birçok düşünür Allah'ın delillerini bu şekilde ele alır, Tanrı'nın varlığını bu şekilde kanıtlama yoluna gider. Bu yaklaşım doğru mudur? 
Doğrusu bu yaklaşımın ikna edici bir derinliğe sahip olduğunu söylemek zordur. 


Özellikle Kant sonrasında evren hakkında böyle bir akıl yürütmenin mümkün olmadığı ortaya konulmuştur. Bu itibarla nizam delili başta olmak üzere, birçok delil, gerçek delil olmaktan çıkarak basit izlenime veya duyguya doğru kaymıştır. Bunların üzerine bir Tanrı inancı ikame etmek hiçbir şekilde gerçekçi ve ikna edici değildir. Üstelik bir an için evrende böyle bir düzen olduğunu düşünsek bile, buradan mutlaka bir Tanrı inancına gitmemiz için yol bulamayız. O zaman doğadan istinbat edilen delillerle teyit ve tahkim edilmiş Tanrı'nın varlığı meselesi ikna edici olmaktan uzaktır. Ancak işin farklı bir yanı daha vardır: Geçmiş dönemlerde de Tanrı'nın varlığı kanıtlanmış bir mesele olarak görülmüyordu. 


Dini geleneklerde hâkim yaklaşıma bakınca, Tanrı'nın varlığı meselesi bir kabul/postüla seklinde ortaya konulmuş görünüyor. Başka bir anlatımla delillerle kanıtlanmış, savunulmuş bir Tanrı inancı yerine, varlığı doğrudan kabul edilmiş, bunun ardından da âlem ve insan varlığı bu bilginin istikametinde yorumlanmıştır. Özellikle Kuran-ı Kerim'de böyle bir düşünmeye bizi sevk eden birçok unsur buluruz; birçok ayet-i kerime 'iman edenler için delil' veya 'takva sahipleri için hidayet' tabirlerine yer verir. Bu ne demektir? Öyle görünüyor ki burada iman düşünmeyi ve araştırmayı önceliyor, bilgi imanın tezahürü şeklinde ortaya çıkıyor. 


Dogmatik ateizm 


Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde ateizm yerine daha çok 'çok tanrıcılık' veya inanç karşısında ikircikli tutumlar dini ve ahlaki mesele olarak eleştirilir. Üstelik çok tanrı inancına sahip kimseler birçok meseleyi de inanç konusu hâline getirmiş, onları da yücelten kimseler hâline gelmişlerdi. 


Bu meyanda cinler, melekler, görünmeyen varlıklar, göksel varlıklar vb. birçok konu insanlarda geniş bir inanma ve kabullenme alanı açıyordu. İslam ana metinlerinde böyle inançlara karşı insanları uyararak onları tek yaratıcı inancında toplayarak insanı özgürleştirmenin yolunu gösterdi. İnsan kendisi gibi yaratılmış varlıklara ve nesnelere perestiş etmekle itibarını yitirir, gerçekte insana itibarın iadesi ancak tek Tanrı'ya inanmakla mümkün olabilir. İslam'ın ana yaklaşımı böyledir. 


Günümüzde de bu yaklaşımı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Başka bir anlatımla Müslüman düşünürlerin yapması gereken iş, demode deliller üzerinden bir inanç savunusu ve temellendirmesi yapmak değil, akılcı faaliyeti başka bir alanda icra ederek, dine ve inançlara yönelik tehdidi dışarıda karşılamak olmalıdır. Bunu şu şekilde özetlemek mümkündür: Felsefenin Tanrı'nın varlığı karşısındaki yaklaşımı 'agnostik' tutum olmanın ötesine geçemez. Genellikle filozoflar bunu beyan ederler, biz bir Tanrı'dan söz edemeyiz dediklerinde kast edilen şey, O'nun var olup olmadığını bilemeyiz demekten öte değildir. 


Ancak burada iş kapanmıyor: En azından felsefi tutum daha sonra başka bir takım tercihlerin eklenmesiyle birlikte başka bir noktaya taşınarak ateizmi mutlak felsefi bir kabul şeklinde dayatıyor. Günümüzdeki en çelişkili durumlardan birisi bu mücbir ve dogmatik ateizmdir. Gerçekte felsefi tutumdan mutlaka bir ateizmin çıkması gerekmez; agnostik tutumdan bir ateizmin çıkabilmesi ideolojik bir yaklaşım olmanın ötesine geçmez. Üstelik çağdaş siyasal ideolojilerle de bu tutum yaygınlaşmış, geniş kesimlere ulaştırılmıştır. 


Günümüzde yapılması gereken en önemli iş, agnostik tutumun ateizme döndüğü bu süreci tahlil ederek onun argümanlarını çürütmektir. Yeryüzündeki dindarlar dikkatlerini ateizmin çürütülmesine yönlendirdiklerinde din başka yollarla kendi gerçekliğini inşa edebilecek, bunu anlatabilme imkânı bulabilecektir. 


YENİ NESİL MEHDİ'Yİ BEKLEMEK İSTEMİYOR... 
Lacivert Yazı İşleri-Sayı:79-https://Wwvw.lacivertdergi.com/dosya/2021/05/18/yeni-nesil- 


mehdiyi-beklemek-istemiyor 


Dünya giderek toplulukçu kültürden bireyci kültüre evriliyor. Bu da artık insanın monolitik bir düşünce ve davranış kalıbına sokulmaması anlamına geliyor. 


Din, maneviyat, muhafazakârlık gibi konularda tartışmalar bitmeyecek gibi görünüyor. 
Mütedeyyin din algısının değişmesinden modern cemaatler e, sekülerlerin bir tarafı kültleşmeye yatkın din anlayışlarına kadar tartışmalar, düny evileşme cenderesine sıkışmış durumda. Başta ülkemiz olmak üzere bu hareketliliğin ne anlama geldiği, göze batan dinsellik manzarasının aslında neler getirip neler götür düğü, nasıl bir değişime yol açtığı ve yeni nesillerin farklılaşan din algısı gibi pek çok konuyu bir din p sikoloğu olan Ali Köse ile masaya yatır alım istedik. Tartışma gündeminde yerini hiç kaybetmeyen bu meseleleri ve perde arkasındaki gerçeği Ali Köse, Lacivert için tahlil etti. 

Son yıllarda dünya genelinde dini ya da manevi hareketlerin öne çıktığını gördük. 
Ancak bu durumu dinlerin dünyevileşme tehlikesi altında okuyanlar da var. Sizce durum nedir? 

Bir dini grubun dünyaya karşı üç türlü tavrı olabilir. 1. Dünyayı reddeder. 2. Dünyayı tasdik eder. 3. Dünya ile uzlaşır. Modern dönemde dünyayı reddeden dini grup pek kalmadı; kaldıysa da kıyıda köşede. Aslında asıl cemaat, tarikat onlar. Bunları belki Uzak Doğu'da, Anadolu'nun, Afrika'nın bir kasabasında görmek mümkün... Ama artık onlar da küreselleşmeden etkileniyorlar. Sosyolog Peter Berger Uzak Doğu'da bir Zen manastırında internet olduğunu görünce çok şaşırdığını yazmıştı bir makalesinde. Dünyayı tümüyle tasdik eden gruplar Batı dünyasında fazlaca var, ama İslam dünyasında pek rastladığımız bir olgu değil. Belki yeni yeni böyle gruplar ortaya çıkacak. Görünen o ki, dini grupların ya da genel din alanının ekseriyeti dünya ile uzlaşıyor. Bu uzlaşı aslında bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Çünkü din cenahı dünyevileşmeye her geçen gün biraz daha boyun eğiyor. 
Modem olgulara karşı koparılan vaveylalar, haykırışlar aslında bu boyun eğişin hırçın dışa vurumu. Zaten bunun tersi bir gelişme mümkün değil. Çünkü insan edimlerinin tüm kurguları, tüm icatları din dışı alandan geliyor. Din bu yeniliklere olsa olsa şeklen eklemlenebiliyor. Yani resim din dışının üretimi, din ancak eline verilen bu resmi 


Bu durum İslami kurumlar için de geçerli mi? Neticede sağlam bir gelenek söz konusu, bu bir direnç kalesi olamaz mı? 

Benim bu konuda örneklendirdiğim üç alan var. İslami bankacılık, İslami moda, yeşil pop... 
Hepsi de hayatın içinde alanlar. İlk kelimeleri dine, ikinci kelimeleri modern dünyaya ait. 
Ama din bunları kendi formuna dönüştüren, resmi kendine göre boyayan bir şekil oluşturmuş. Aslında bu kaçınılmaz bir gidişat. Bu gidişatı reddedenlerin uzun vadede kaybetmesi mukadder... Dinin modern dünya ile ilişkisini son dönem Osmanlı uleması "dinli hayat, hayatlı din" diye formülleştirmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar bunu "değişerek devam etmek, devam ederek değişmek" şeklinde ifade etmiş. Burada Jaroslav Pelikan'ın 'gelenek' ile 'gelenekçilik' ayırımını hatırlamak gerekir: "Gelenek ölmüşlerin yaşayan ruhudur; gelenekçilik ise yaşayanların ölmüş ruhudur." Ben geleneği savunan birisiyim. 
Ama kutsallaştırılmış geleneğin boyunduruğuna razı değilim. 

Ülkemizdeki din/maneviyat alanının gidişatı da bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor sanırım. Bizdeki gidişatı nasıl tasvir edersiniz? 


Türkiye "çağdaşlıkla muhafazakarlığı, modernlikle dindarlığı" buluşturan bir yolu tercih etmiş gözüküyor. Ancak son yıllarda dine önem veren, dini daha görünür kılmak isteyen iyi niyetli iktidarın oluşturduğu din atmosferinin cezbesine kapılarak İslam'a Hıristiyanlığın Orta Çağ'ını yaşatmak isteyen bir kitle türedi. Belki önceden de varlardı, ama şimdilerde kendilerini iyice hissettirmeye başladılar. Bunlar sanki din insanoğluna dünyayı Yüzyıllarzehir etmek için varmış gibi va'z u nasihat bulunuyorlar. Din sanki bu çağa ait bir olgu olamazmış gibi söylemler üretiyorlar. Bilim ve akıl kelimelerinden hiç hazzetmiyorlar. 
İslam'ı bir getto dinine dönüştürmek istiyorlar. İşte tam da bu noktada farkında olmadan sekülerleşmeye hizmet ediyorlar. Dini korumaya çalışırken aslında onu sekülerleşmenin kucağına atıyorlar. Dine üstten bakarak "sen bu dünyaya ait olamazsın, dünyevi bir hükmün yok, sen sadece uhrevi olanla ilgilen, gerisine karışma" diyen modernitenin değirmenine su taşıyorlar. Dahası, Türkiye İslam'ını radikalleştirmenin, ülkeyi Ortadoğululaştırmanın, Türk aklını Araplaştırmanın peşindeler. Dini, geçmişin dehlizlerine hapsedip anıt mezarını dikmek istiyorlar. Tabii bunu yaparken de mensuplarına akıllarını kiraya vermelerini, iradelerini teslim etmelerini şart koşuyorlar. 

Bu problemleri kişiler üzerinden mi yoksa gelenek üzerinden mi konuşmak daha önemli? 

Cemaatlere ve tarikatlara bakarak sekülerleşme ile ilgili radikal bir projeksiyonda bulunmak, gelecek hakkında fikir yürütmek güç gözüküyor. Çünkü önemli bir kısmı geleneksel formattan uzaklar. 11'inci yüzyıl sufilerinden Hücviri, "Hz. Peygamber zamanında tasavvufun kendi var adı yoktu, şimdi adı var kendi yok" demişti. Demek ki bugünkü problemler bin yıl önce de varmış. Birçoğu geleneğin kendilerine yüklediği misyonu umursamıyor; maneviyattan çok, başka olgularla anılıyorlar. Olmaları gereken yerden çok, olmamaları gereken yerdeler. Kalp ve gönül hikâyeleri onlar için de nostalji malzemesi artık. Sekülerleşen dünyanın ana yörüngelerinde hep varlar. O yörüngelerdeki tüm araçları, tüm imkânları sonuna kadar kullanıyorlar, ama sürekli olarak sekülerleşme, modemleşme karşıtı retorikler serdediyorlar. Vaazları zühd anlatılarından, dünya nimetlerine kerahet vurgusundan geçilmiyor, ama piyasadaki temsilcilerinin çoğu tersi bir görüntü sergiliyor. Temsil edemedikleri bir dinin tebliğciliğine soyunuyorlar. Umrede bile kavga eden cemaat fraksiyonlarının görüntüleri internete düşünce şaşırıp kalıyorsunuz. 
Büyük kitle bunlardan azade... Onlar saygıya layık. Ama görünür olan, öne çıkan, popüler olan ve dolayısıyla temsili gerçekleştirenler bunlar. Kitlelerin algısı da bunlar üzerinden oluşuyor. Bugün irili ufaklı cemaatlerin en çok kullandıkları kelime Ehl-i Sünnet kavramı. 
Ehl-i Sünnet, çoğumuzu kapsayan bir şemsiye kavram. Ama önemli bir kısmı bunu tekfirci- selefi karakterlerini gizlemek için kullanıyor. Onlar için Ehl-i Sünnet, şeyhlik düzenine dokunmamanın, cemaat sistemini sorgulamamanın adı. En iyi yaptıkları şey muhaliflerini dinsizlikle suçlamak... Ateşli mensuplar kendilerini engizisyon yargıcı gibi görüyor. 
Hâlbuki bilmiyorlar, imanı ancak onu göğsünde taşıyan kişi takdir edebilir. 

Cemaat ve tarikatların dini yorumlama biçimlerini nasıl buluyorsunuz? 

Ben dini dipsiz kuyuya benzetiyorum. Bizimkiler illâ ki kuyunun dibine inmek istiyorlar. 
Hâlbuki bizim kuyu ile ilişkimiz bakracımızı getirip kuyuya sallamak, ihtiyacımız kadar suyu alıp kenara çekilmek ve bir sonrakine sırayı vermek şeklinde olmalıdır. Ama bizimkiler kuyunun başından hiç ayrılmıyor, başka bakraçlara yol vermiyorlar. Hâlbuki kuyu hepimizin ve dipsiz... Ama bizimkiler kuyunun dipsiz olduğunun farkında değiller. Bu nedenle dibini bulamadıkça hırçınlaşıyorlar. Öyle ki, canları sıkıldığı zaman, iktidarın bütün iyi niyetine rağmen ona bile pervasızca sopa gösteriyorlar. Ötekilere karşı "bizim arkamızda iktidar var" diyorlar, iktidara karşı da "bizim arkamızda Allah var" diyorlar. 'Dini bütün' insanların hassas oldukları konularda söylem üreterek topladıkları taraftarları radikalleştirmek istiyorlar. Bu tam da Batılı mahfillerin İslam dünyasında görmek istediği tablo... Unutmayalım, Batılılar radikal İslam'a bayılırlar. 


Son dönemlerde getirilen eleştirilere bakarak din hakkında nasıl bir algının hâkim olduğunu düşünüyorsunuz? 

Modern dönemin yükselen değeri şüphesiz ekonomik liberalleşme oldu. Varlığın tüm alanlarını metalaştıran bir görüş hâkim oldu dünyaya. Din de bundan nasibini aldı. "Din marketi" denilen bir pazar oluştu ve bu pazarda kendilerini dinin sahibi olarak görenler dine meta muamelesi yaptılar. Bu da dinin ruhaniyetine, kutsiyetine, maneviyatına halel getirdi. 
Aslında bu belki tüm çağların problemiydi... el-Kindi, daha 9'uncu yüzyılda demişti "Bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Sattığı ise artık kendisinin değildir; din tüccarlığı yapan kişi de dinini kaybetmiştir" diye. Bu belki yüzyılların sorunu, ama yaygınlığı bu yüzyılın sorunu... Artık dualarımız bir yakarış, bir yalvarış türü olmaktan ziyade, Tanrı'ya talimatlar yağdıran formlara bürünmeye başladı. Camilerimizde vaaz kürsüsünün hemen üstünde "ed- dinü'nnasihah" yazan bir hadis-i şerif vardır. "Din samimiyettir" der. Ne mükemmel bir uyarı! Diyor ki, buradan konuş ey vaiz ama bir şeyi hiç unutma! Samimi ol, gönülden konuş! Samimi olmazsan sözünün bir anlamı yok!" "Unutma ey vaiz, hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir!" Cami kürsüleri bu konularda pek problemli değil, vaizlerimizi tenzih ederim, ama artık cami kürsülerinin yerini medya vaizliği, piyasa hocalığı, internet videoları aldı. 

Çok hızlı bir teknolojileşme, dijitalleşme ve görünen o ki sekülerleşme ile karşı karşıyayız. Bunların şekillendireceği bir gelecekte sizce dinin durumu ne olacak? 
Dünya, adı henüz konulmamış bir evreye geçti. Önümüzdeki yüzyıllarda insanoğlu artık eski insanoğlu olmayacak. 21. yüzyılda, hatta son birkaç yılda biyogenetik alanında olup bitenler insanoğlunun bedensel, dolayısıyla ruhsal yapısının değişeceğine işaret ediyor. 
Daha önceki evrelerde insanoğlu doğaya hükmetme duygusunu yaşamış, bu da doğaüstü algısını etkilemişti. Şimdi ise insanoğlu kendi bedenine hükmetme, belki de "tanrılaşma" peşinde. Bu gelişmeler dini bazen doğrudan bazen dolaylı olarak ilgilendiriyor. Ama biz hâlâ mazinin problemleriyle, çatışmalarıyla oyalanıyoruz. Ray Kurzweil'ın İnsanlık 2.0 adlı kitabını okudum. Ürktüm... Diyor ki: "İnsanoğlunun beyninde eksiklikler var, biz onu tamamlayacağız ve bir 'makine insan' yaratacağız. Bu yeni insan türünün klasik anlamdaki din algısıyla nasıl bir ilişkisi olabilir, ilişki yerinde kalır mı, diye düşünüyorum ve maalesef iyimser bir tablo hayal edemiyorum. Din bugüne kadar sahnenin ya sahibiydi, ya da figüranıydı; yani sahnede hep vardı. Ama yarın o sahnedeki varlığı anlamsızlaşacak diye endişe ediyorum. 1852'de Pozitivizm İlmihali'ni yazan Auguste Comte'un "dinin devri geçti, devir artık pozitivizmin devri" söyleminin çok daha ötesinde gelişmelerin olacağı günlerden bahsediyorum... Ve o gün yüzleşilmesi gereken sorular "aşı orucu bozar mı, müzik haram mı, altın yüzük takmak caiz mi?" sorularından çok daha farklı olacak. Bunları düşününce gün gelecek hâlimiz meleklerin cinsiyetini tartışanlara dönecek diye endişeleniyorum. 
Yüzyıllardır dondurduğumuz meselelerin, hep ertelediğimiz yüzleşmelerin bizi götüreceği yerin burası olmasından korkuyorum. Şu anda Ashab-ı Kehf gibi uyuduğumuzu hissediyorum. Gerek hayat ilimlerinden gerekse tabiat bilimlerinden ayırdığımız bir din tasavvuru var Zihnimizde. Bunun adını belki 'büyük kopuş' koyabiliriz. Sekülerleşme ideolojisinin istediği de bu kopuş idi zaten... Biz de buna rıza gösterdik. Bu ideolojinin "sizin buralarda yeriniz yok, biz ayrı dünyalarız" şeklindeki meydan okumasına dünden razı olduk. 

İnsanlar ne dinden ne de dünyevileşmeden vazgeçemiyorlar. Bu neden böyle oluyor dersiniz? Bunca sekülerleşmeye rağmen dinin bir geleceği olur mu? 

Terry Eagleton, dinin vazgeçilmezliğini şu sözlerle anlatıyordu: "Acı, ölüm, felaketler, sorumluluk, özgürlük gibi ahlaki ve varoluşsal meselelerde söyleyecek anlamlı bir sözünüz yoksa dine yönelteceğiniz eleştiriniz cahilce ve içi boş olacaktır." Bu çıkış noktasını doğru kabul edersek, din varlığını hep hissettirecek. Kendisi de bir ateist olan Alain de Botton 
2012 yılında yazdığı Ateistler için Din isimli kitabında şöyle diyordu: "Evet ben bir 


ateistim, ama dinin toplumsal işlevini reddedemeyiz, dinsiz bir toplum hayal edemeyiz... 
Dinler, yalnızca inananlara bırakılmayacak kadar önemlidir..." Dinin 'sosyolojik bir vazgeçilmez' olduğunu anlatmaya çalışıyordu ateist Botton bu kitabında. William James de, "İnançlar doğru oldukları için işe yaramazlar, işe yaradıkları için doğrudurlar" demişti, dinin insan hayatındaki işlevini vurgularken. Sosyolog Peter Berger de şöyle diyordu: "İnsanoğlu kutsalsız yapamaz!" Bütün bu sosyolojik ve psikolojik tespitleri belki "maneviyatçı dindarlık" şeklinde kavramlaştırabiliriz. Bununla, bireyin varoluşu anlamlandırmasına yarayan, psikolojik destek sağlayan, sosyal dayanışmanın muharriki olan bir din olgusunu kastediyorum. Bu alanlar din hanesinin hâlâ en büyük kazanç alanları. 

Günümüzde agnostisizm, deizm, yeni dini hareketler gibi oluşumların daha sık gündeme gelmesinde etkili olan unsur nedir? 

Dünya giderek toplulukçu kültürden bireyci kültüre evriliyor. Bu da artık insanın monolitik bir düşünce ve davranış kalıbına sokulamaması anlamına geliyor. Toplulukçu kültürlerde kolektif değerler oluşur, bireyler o değerlere uyardı. 'Biz' vardı, 'ben' yoktu. Zamanla insan ve kültür değişince din algısı da bundan nasibini aldı. Eskiden bilgiyi bireyin bağlı bulunduğu din, mezhep, cemaat üretir, birey de sorgusuz sualsiz itaat ederdi. Mezhep imamları oluşur, mezheplerin mensupları her konuda o imamların içtihatlarına uyardı ve bu içtihatlar itikat mesabesindeydi. Ama artık durum farklı... Dahası, artık mezhep imamlarının yahut eski ulemanın söyledikleriyle idare edilemeyecek yepyeni bir dünya var önümüzde ve bu dünyanın ürettiği sorunsallar üzerine düşünmek farklı bir rasyoneli gerektiriyor. Bu nedenle artık insanlar kurumsal dinden uzaklaşıyor. Bizim gibi ülkeler bu durumu yeni yeni tecrübe ediyor. İngiliz sosyolog Grace Davie inancın devam ettiğini, ama kiliseye aidiyetin örselendiğini, artık insanların kurumsal dinin her dediğine inanmadığını ortaya koymuştu. Bu tespiti bir derece daha ileri götürerek dinin Lego stiline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Artık insanlar tek bir mezhebin üretimlerini tüketmek yerine kendi gönüllerine göre farklı üretimleri de deniyorlar. 

Peki, giderek kurumsal din ile aralarına mesafe koydukları ileri sürülen yeni nesillerin tepkisel tavırlarını neye bağlamak gerekir dersiniz? 

Dinin iki temel kutsalı var. Birincisi, din mensuplarının vahiy olarak kabul ettikleri kutsal metin. İkincisi, vahyin aracı olarak kullandığı peygamberlere ait sözler, uygulamalar. 
Bunlar üzerine gerçekleştirilen sonraki üretimler özde kutsal değildir, ama modern döneme kadar bu üretimler de kutsal addedildi; içtihatlar itikatlaştırıldı. Yani mezhep kurucularının yahut klasik ulemanın üretimleri sorgulanamaz görüldü. Tabiri caizse 'kara kaplı kitaplar oluştu ve bunlar ilk iki kaynağın devamı kabul edildi. Ama artık büyü bozuldu. 'Birey insan' bunları üretim olarak algılamaya başladı. Şimdilerde içeride dönen büyük kavganın ardında, bazı piyasa hocalarının köpürmesinin geri planında bu değişimin kabullenilmemesi var. 
"Sen nasıl olur da falan asırda yaşayan filan ulemanın görüşlerini saymazsın, sen kimsin!" 
tepkisi aslında büyünün bozulduğunu gösteren bir isyan. Dahası, yeni nesil dindarlık artık geçmiş ulemanın ya da halk kültürünün dine ekstra yüklemeler yaptığını düşünüyor; bu yükü bir fazlalık olarak algılıyor ve kendisini bu yükü çekmek zorunda hissetmiyor. 
İnsanoğlu için yeryüzündeki en tehlikeli şey birilerinin öteler âlemini kutsallık adına okuması ve ötekiler hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmesi, cennetin ve cehennemin anahtarlarının kendi elinde olduğuna inanmasıdır. Yeni nesil dindarlık bu tehlikenin farkında... Yeni nesil artık anahtarların el değiştirmesi gerektiğini düşünüyor ve artık mehdiyi beklemek istemiyor... 


Prof. Dr. Ali Köse Kimdir? 

1963 doğumlu Ali Köse, 1981'de Antalya İmam- Hatip Lisesi'ni, 1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, doktorasını ise 1994'te Londra Üniversitesi King's College'da tamamladı. 1998'de doçent, 2004'te ise profesör unvanına hak kazandı. Akademik hayatında Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi alanlarında araştırmalara imza attı. Neden İslam'ı Seçiyorlar, Freud ve Din, Deprem ve Din, Milenyum Tarikatları, Sekülarizm Sorgulanıyor, Laik Ama 


Kutsal, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Devlet İlişkisi, Avrupa ve İslam, Üç Yusuf Bir İslam, Türbeler: Popüler Dindarlığın Durakları, Enteller Aleykümselam Der mi, Din Psikolojisi, Kutsalın Dönüşü başlıca eserleri arasındadır. Kariyerini hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. 


AY'A KOLONİ KURMAK 
Enis Doko-sayı:78-https://Wwww.lacivertdergi.com/dosya/2021/05/03/aya-koloni-kurmak 


Mevcut şartlarda insanlığın enerji ve ham madde ihtiyacının karşılanmasının tek yolu uzaya açılmaktır. 20 gemilik bir filoyla Mars'a 50 ila 100 yıl arasında yerleşebileceğimizi, Ay için aynı rakamın 1 yıldan az bir zaman alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Günümüzde ekonomisi güçlü ülkelere baktığımız zaman çoğunda ortak bir nokta görüyoruz: Coğrafi keşiflerde etkin rol oynamak ve deniz aşırı sömürgeler kurmak. Aniden artan ham madde geliri bu ülkelerin hızlı bir şekilde zenginleşmesine katkı sağladı. Ne var ki günümüzde çok sayıda maden ve hammadde hızla tükeniyor. Coğrafi keşifler benzeri Dünyamızı bekleyen bir sonraki sıçrama tahtası şüphesiz uzayın kolonileştirilmesi ve oradan Dünya'ya ham madde akışının sağlanması. 

Özellikle teknolojide önemli bir yere sahip metaller azaldıkça giderek hayati önem kazanıyor. Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarının vazgeçilmezi olan indiyum metali, kaliteli kulaklıkların olmazsa olmazı neodimyum, hard disklerde ve araba motorlarında temel rol oynayan, altından sonra en değerli metal olan platin gibi çok sayıda önemli ve temel ham madde hızla tükeniyor ve pahalılaşıyor. Bu durumun da etkisiyle gözler uzaya dililmeye başlandı. Şimdiden çok sayıda uzay madenciliği şirketi kurulmuş durumda. Büyük şirketler de bu alana yatırımlar yapmaya başladı. Peki, kolonileşme nereden başlayacak? 
Elon Musk'ın uzay hedefleri içinde şüphesiz en çok konuşulanı Mars'a koloni kurma projesi. 
Peki, Mars gerçekten koloni kurmak için en uygun yer mi? Dünya dışında ilk koloniyi kurmak adına akla dört aday geliyor. Biri elbette Mars, diğeri Dünya'ya en yakın gök cismi Ay, en yakın gezegen Venüs ve uzay istasyonu gibi insan yapımı uzayda serbest uçan bir gök cismi. Bu yazımızda biz analizimizi iki gök cismi, Ay ve Mars'la sınırlandıracağız. 
Atmosfer ve kütleçekim sorunları 

Mars'ın Ay'a nazaran ilk handikapı; sıcaklık döngüsü. Mars'ta bir gün, yani gündüz-gece döngüsü 24,5 saat sürüyor. Bu süre neredeyse Dünya'yla aynı. Ay içinse bu süre 28 gün. 
Mars'ın Ay'a göre önemli bir avantajı az da olsa yüzeyinde bir atmosferi olması. Mars'ta bir atmosferin bulunması ve gün-gece döngüsünün uzun sürmemesi, gündüz ile gece arasında radikal ısı farklılıklarına yol açmıyor. 

Diğer taraftan atmosferi olmayan Ay'da ısıyı bir yerden bir yere taşıyacak rüzgârlar yok ve gün çok uzun sürünce de gündüz-gece arasında çok ciddi ısı farklılıkları oluşuyor. Gündüz sıcaklık 100 dereceye ulaşırken, akşam -200 dereceye düşebiliyor. Bu ilk bakışta zannedildiği gibi büyük bir sorun değil, zira koloni ister Ay'da, ister Mars'ta kurulsun insanlar yer altında yaşayacaklardır. Ancak yine de bu radikal sıcaklık değişimi Ay yüzeyinde hareket etmeyi epey zorlaştıracaktır, zira sıcak zamanlarda kullanılacak giysi ve ekipmanlar, soğuk zamanlarda kullanılanlardan farklı olacaktır. 


Atmosfer uzaydan gelen radyasyona karşı bir koruyucu kalkan görevi görür. Bu Mars'a ek bir getiri sağlasa da, çok ciddi bir avantaj sayılmaz zira Mars atmosferi Güneş'ten gelen fırtınalara karşı onu koruyacak bir manyetik alana sahip olmadığı için çok seyrek. En yoğun noktada Mars atmosferi Dünya yüzeyinden 35 kilometre yukarıdaki atmosfer basıncına sahip. Ancak düşük yoğunluğuna rağmen bu atmosferin yüzde 96'sı karbondioksitten oluşuyor. 

Karbondioksit Mars'ta hem oksijen hem gıda hatta yakıt üretebilecek bitkilerin yetiştirilmesine olanak sağlayabilir. Atmosferin yokluğu ya da düşük yoğunluğundan dolayı hem Ay hem de Mars'ta insanların ve diğer canlıların açık alanda özel bir elbise olmadan yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla Mars'ta tarım ve yaşam insan yapımı kapalı alanlarda mümkün olabilir. 

Ancak doğru bir stratejiyle bu kapalı alanlar kendi kendine yeten, yeterince oksijen ve atmosferik basınca sahip yapay tarlalara hatta parklara dönüştürülebilir. Tabii bu alanların devamlılığı için oksijen döngüsünün yanında, oksijen miktarını yangınlara neden olmayacak düşük seviyede tutmak ve bitkilerin fotosentez yapmasını sağlamak için yüksek miktarda azot biriktirmek gerekiyor. 

Terraformasyon-Dünyalaştırma 

Uzun vadede Mars'ın içinin nükleer bombardımanlar yardımıyla jeolojik olarak canlandırılması, böylece gezegenin manyetik alanının geri gelmesi sağlanabilir. Bu da bütün gezegenin makul bir atmosfer kazanmasına neden olabilir. Böylece belki de insanların açık yüzeyde de yaşaması sağlanabilir. Bir gezegenin bu şekilde yaşanılır hâle getirilmesine terraformasyon denir. Dolayısıyla Mars'ın bu noktada avantajlı olduğu söylenebilir. 
Atmosfer genel olarak olumlu bir etken olsa da, Mars'ta rüzgârlar ciddi kum fırtınalarına neden olabiliyor. Bu kum fırtınaları yüzeydeki yüzeydeki cihazlara zarar verebilir ve dikkatli davranmayı gerektirebilir. 

Su, koloni kurmada çok kritik rol oynayacaktır. Hem içmek hem tarım ve oksijen üretmek için su gerekir. İki gök cisminde de buzullar ve dolayısıyla su mevcut. Bu açıdan bu noktada iki gök cisminin de eşit avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Hem Mars'ta, hem Ay'da kütleçekimi Dünya'ya göre daha zayıf. Mars'ta kütleçekimi Dünya'nın üçte birinden az daha büyükken, Ay için bu rakam Dünya'nın altıda biri. Bu da Mars'a az da olsa bir avantaj sağlıyor. Kütleçekiminin az olduğu ortamda kas kitlesi ve kemik yoğunluğu düşecektir. Ayrıca embriyo gelişimi de kütle çekiminden etkileniyor. 
Mars ya da Ay'da uzun süre yaşayan insanlarla, orada doğanlar muhtemeldir ki hiçbir zaman Dünya'ya gelemeyecekler ya da gelseler de çok az bir zaman burada yaşayabilecekler. 
Buraya kadar incelediklerimiz Mars'ın avantajları. Ancak Mars'ın çok ciddi bir dezavantajı var: Uzaklık! 

Uzaklık sorunu 

Ay'ı Mars'a tercih etme yönündeki en güçlü argüman Dünya'ya olan yakınlığı. Bir koloninin 
sağlıklı bir şekilde var olmaya devam edecek genetik çeşitliliğe sahip olması için en az 10 
bin nüfusa sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla kolonileşme sonucunda hedef gökcismine en az bu kadar insan göndermemiz gerekiyor. Günümüz teknolojisinin elverdiğini ötesinde taşıma kapasitesine sahip bir uzay gemisi düşünsek bile Mars'a bir seferde en fazla 10 kişi gönderebiliriz. Bu da ya bin uzay gemisi ya da bin kere git-gel yapmak gerektiği anlamına geliyor. Bu da mesafeleri çok önemli bir parametre hâline getiriyor. 

Ay 380 bin kilometre uzaklıkta, bu da göndereceğimiz bir uzay gemisinin Ay'a 3 günde ulaşacağı anlamına geliyor. Diğer taraftan bu rakam Mars için 6 ila 8 ay arası bir zamana tekabül ediyor. Üstelik tek sorun yolculuk süresi değil. Ay Dünya'ya yakın ve Dünya'nın kütleçekimi Ay'dan çok daha büyük olduğu için oradan bir nesneyi Dünya'ya geri yollamak çok daha ucuz ve kolay. 


Daha da önemlisi Mars'a istediğiniz zaman uzay gemisi yollayamazsınız çünkü bunu yapmak için gezegenlerin uygun dizilimde olması gerekiyor. Bu da ancak 2 yılda bir gerçekleşiyor ve size uzay gemisi gönderebileceğiz 2 haftalık bir zaman tanıyor. Diğer taraftan Ay için aynı durum söz konusu değil. Pratik olarak her gün Ay'a uzay gemisi yollayabilirsiniz. 

Bu bilgiler Işığında 20 gemilik bir filoyla Mars'a 50 ila 100 yıl arasında yerleşebileceğimizi, Ay için aynı rakamın 1 yıldan az bir zaman alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yolculuk boyunca, yolcuları desteklemek için gemiye ek kargo konması gerekeceği için bu da Mars yolculuğunun maliyetinin daha yüksek olacağı anlamına geliyor. 

Son olarak da, hem iki yılda sadece 2 haftalığına uçuş yapılabilmesi, hem de yolculuğun 7 
ay sürmesi nedeniyle Mars'taki koloni Dünya'dan tamamen kopuk olacaktır. Herhangi bir acil durumda, yardım gönderme ya da kolonide tıbbi alt yapı kurulması söz konusu olmadığında oradan Dünya'ya hasta sevk etmek imkânsız olacaktır. Tabii koloniye insan dışında malzeme de göndermemiz gerekeceği için Mars'ın uzak oluşu çok ciddi bir sorun. 
Hangisi uygun koloni olur? 

Ay'ın yakın olması, Ay'da kurulacak bir koloninin çeşitli ürünler göndererek Dünya ile ticaret yapmasını mümkün kılacaktır. Hatta Ay'dan mancınıkla bu ham maddelerin fırlatılıp, kütleçekimi yardımıyla dünyamıza düşmesi sağlanabilir. Ünlü bir bilim kurgu yazarı Ay Zalim Bir Sevgilidir isimli kitabında Ay'da kurulacak bir kolinin Dünya ile nasıl ticari ilişkiler kurabileceğini çok gerçekçi bir şekilde açıklıyor. Ay'da Dünya'da az bulunan helyum-3 -ki piyasa fiyatı altının 120 katıdır- kıymetli ticari bir ürün olabilir. İleride nükleer 
füzyon en önemli enerji kaynağı olabilir, o zaman helyum-3'ün önemi artacaktır. Ay'da 10 
bin yıl boyunca tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda helyum-3 mevcut. 
Uzaklıklar iletişimi de geciktirecektir. Ay'a gönderilen bir mesaj 3 saniye sonra oraya varırken, Mars'a gönderilen mesaj oraya uzaklığa bağlı olarak 4 ila 24 dakika gibi bir zaman alır. Bu özel göreliliğin koyduğu bir sınırlama, dolayısıyla teknolojisinin ilerlemesiyle de çözülemez. Bu nedenle Mars'taki kolonicilerin acil durumda Dünya'dan bilgi alması, ister internetle ister telefonla hep uzun bir zaman alacaktır. 

Güneş'te zaman zaman patlamalar gerçekleşir ve bunlar ciddi radyasyon dalgaları yayar. Bu patlamaları çok önceden öngörmek pek mümkün değildir. Bu patlamaların Mars'a 6-8 ay boyunca yolculuk yapan gemiyi yakalaması durumunda astronotlar ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu da mesafenin getirdiği diğer bir sorun. 

Uzaklığın getirdiği çok sayıda sorun karşısında Ay'ın bariz bir şekilde Dünya dışında kurulacak ilk koloni ve madencilik üssü için en uygun yer olduğu söylenebilir. Ay'da ve Mars'ta koloni kurma hakkında kafa yormak isteyen okuyuculara iki roman tavsiye etmek istiyorum. Birincisi Mars'ta yaşamı tarif eden ve 2015'te filmi de çekilen Andy Weir'in Marslı isimli romanı. İkincisi ise bir bilim kurgu klasiği sayılan ve Ay'da kurulan bir koloninin Dünya'ya isyanını anlatan Robert Heinlein'in Ay Zalim Bir Sevgili'dir kitabıdır. 
Bu yazıdaki tartışma bazı okuyuculara fazla hayali gelebilir. Ancak mevcut nüfus artışı ve teknolojiye olan bağımlılık göz önüne alındığında yaşam kalitemizi bozmadan yaşamaya devam etmek için gereken enerji ve ham madde ihtiyacının karşılanmasının tek yolu uzaya açılmaktır. Bu devrim gerçekleştiği zaman, güçlü ülke ve kişiler bu devrimin parçası olanlar olacaktır. 

Uzayda koloni kurmak için ekonomik gerekçeler dışında bir neden daha var: Muhtemel bir büyük felaket karşısında insanlığın varlığını sürdürebilmesi. Uzayda koloni kurulması durumunda, gök taşı çarpmasından, nükleer bir felakete, öldürücü çok tehlikeli bir salgından, süper volkan patlamasına kadar çok sayıda Dünya'da insan yaşamını yok edebilecek felaket artık varoluşsal bir tehlike olmaktan çıkacaktır. Zira bu olası felaketler Dünya'da yaşamı yok etse de insanlık Dünya dışında yaşamını devam ettirecektir. 


Bu anlamda Türkiye'nin uzay programı olan ülkeler arasında girmesini çok kıymetli buluyorum. Bu yazıda ele aldığımız gibi Ay koloni kurma ve uzaya açılma noktasında en önemli duraklardan biri. Türkiye'nin Ay'a insan gönderme gibi bir vizyona sahip olması, geleceğimiz için çok kıymetli bir adım. 


UNESCO BİZİM NEYİMİZ OLUR? 
Samed Karagöz-Sayı:78-https://www.lacivertdergi.com/dosya/202 1/04/29/unesco-bizim- 


neyimiz-olur 


Türkiye için yapılması gereken anma programlarına kabul edilen olayları, kişileri dünya çapında tanıtmak için kitap yayınlarına, tanıtım faaliyetlerine ve yumuşak güç enstrümanı olarak elimizdeki en kuvvetli silah olan dizilerimize yerleştirmemiz gerek. 


Yıl 1942; TI. Cihan Harbi devam ediyor. Avrupa ülkelerinin eğitim bakanları Birleşik Krallık'ta Müttefikler Eğitim Bakanları Konferansı'nda (CAME) bir araya gediler ve savaş sona erdikten sonra eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğine dair fikir alışverişinde bulundular. Oluşturdukları yol haritası başka ülkelerin de dikkatini çekti; örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin. 

CAME'nin önerisi doğrultusunda Londra'da 1-6 Kasım 1945 tarihlerinde bir eğitim ve kültür kurumu kurulması için Birleşmiş Milletler Konferansı (ECO/CONP) düzenlendi. Bu tarihte artık savaş sona ermek üzereydi. Bu konferansta bir araya gelen 44 ülke temsilcisi "insanlığın entelektüel ve ahlaki dayanışmasını" kuracak ve bu dayanışmayı kurarken de başka bir dünya savaşının çıkmasını önleyecek bir kurumun kurulmasını kararlaştırdılar. 
Konferansın sonunda 37 ülke Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nu yani UNESCO'yu kurdu. Kuruluş sözleşmesi 4 Kasım 1946 tarihinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülke tarafından onandı ve yürürlüğe girdi. 

UNESCO, o tarihten itibaren hemen hemen tüm dünyada fafaaliyetlerini sürdürüyor. Zaman zaman bazı ülkeler kurumdan ayrılıyor veya ABD'nin Filistin'in üye olarak kabul edilmesine karşılık yaptığı gibi maddi desteği kesiyor. 1956'ya gelindiğinde iki yılda bir üye devletlerin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Konferans'ta Yıl Dönümü Programlarına yer verilmesi kararlaştırıldı. 

UNESCO anma programları kriterleri 

Yıl Dönümü Programlarına kabul edilmesi için bazı kriterler belirlendi. 

- UNESCO ideallerine ve önceliklerine tartışmasız bağlantı yani barışı sağlamaya katkı 

- Bilimin, sanatın gelişimine katkı sağlama, kültürlerin korunmasına katkı sağlama 

- Evrensel olma (Ulusal düzeyde olmama, sadece o ülkede tanınmama) 

- Kutlanacak yıl dönümünün 50 ve katları olması 

- Bir devletin/devletlerin kuruluş, bağımsızlık veya rejiminin yıldönümü olmaması 

- Hâlihazırda planlanmış ve mali kaynakları ayrılmış etkinliklerin bulunması ve en az bir bölgesel/uluslararası/bölgeler arası etkinlik. 

Bütün bunlardaki amaç tarihi olayları ve seçkin insanların anma ve kutlamamalarının yıl dönümlerinin UNESCO 'yla ilişkilendirilmesiydi. Ayrıca ulusal çaptaki kişilerin, konuların 


uluslararası bilinirlik kazanması, toplumlar arasında barışı, anlayışı ve yakınlaşmayı geliştirmekti. 

Türkiye ilk kez 1981 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlamaları için UNESCO'ya 1978 yılında başvurdu ve Yıl Dönümü Programlarına ilk kez katılmış oldu. Ve o tarihten itibaren toplam 31 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü kabul edildi. 
Türkiye'den üç anma programı 

Şu an bu programlar eskisi kadar etkin değil. Yapılan etkinlikler sadece belirli çevrelerin dikkatini ve daha çok katılımcı ülkelerin gündeminde yer alıyor. 

Örneğin 2021 yılına bakarsak Türkiye'den aşağıdaki programlar kabul edilmiş durumda: 

- Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü (1271) 

- Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (1321) 

- Ahi Evran'ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü (1171) 

Dünya çapında kabul edilen etkinliklere baktığımızda ise toplam 59 anma ve kutlama yıl dönümü kabul edilmiş durumda. Örneğin Slovak şair Pavol Orszâgh Hviezdoslav'in ölümünün 100. yıldönümü, Ürdünlü akademisyen İhsan Abbas'ındoğumunun 100. yılı gibi tarihler yer alıyor. Bu etkinliklerin dünya çapında bir ilgi uyandırdığını düşünmüyorum. 
Zaten bilinen kişilerin yıldönümlerinin, UNESCO programında yer almasa bile gerekli şekilde kutlandığını, anıldığını göz önüne alırsak bu etkinliklerin daha etkili hâle gelmesi gerektiği konusunda biraz daha yoğunluklu çalışmaların yapılması gerekir. 

1821 yılında doğan Dostoyevski'nin 200. doğum günü etkinlikleri için UNESCO desteğine 
ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Türkiye için yapılması gereken anma programlarına kabul edilen olayları, kişileri dünya çapında tanıtmak için kitap yayınlarına, tanıtım faaliyetlerine ve yumuşak güç enstrümanı olarak elimizdeki en kuvvetli silah olan dizilerimize yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 


DR. YILMAZ ALGÜL: KORONAVİRÜS, EVRİM TEORİSİ'Nİ CANLI YAYINA 
BAĞLADI 
Arif Bektaş-İngiltere-20 Ocak 2021-evrensel.net/ 


Dr. Yılmaz Algül, Kovid-19 salgını ile birlikte Evrim Teorisinin bir kez daha pratik hayatta kendisini kanıtladığını belirterek “Bu virüs bizi Evrim Teorisi'nde canlı yayına bağladı” dedi. 


İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İmperial College London'da Moleküller Bioloji Öğretim Görevlisi Dr. Yılmaz Algül, Kovid-19 salgını ile birlikte Evrim Teorisinin bir kez daha pratik hayatta kendisini kanıtladığını belirterek “Bu virüs bizi Evrim Teorisi'nde 


canlı yayına bağladı” dedi. 


İngiltere'de 1989 yılında kurulan ve salgının başlamasıyla birlikte, toplumu bilgilendirme ve gıda yardımlarının yanı sıra, gündemdeki konuları, internet üzerinde tartışmalar organize ederek komuoyunu bilgilendiren Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER), 


salı günkü programına Dr. Yılmaz Algül'ü konuk etti. 


Algül, aşı çalışmalarını, şirketler arası rekabeti, yeni varyantların özelliklerini ve etkilerini anlattı. Algül, mutasyon geçiren virüsün özelliklerine ve yaşananlara değindi. Algül, virüsün bazen daha etkili ve bazen de çok daha etkisiz olabileceğini ve sürekli bir değişim yaşadığını belirterek, “Biz daha önce Darwin ve Evrim Teorisi'ni savunurken, buna karşı olanlar, “ara 


geçişler, yok bilmem şu yok, bu yok” derlerdi. Bu virüs bize Evrim Teorisi'ni, milyonlarca 


yıllık bir sürede değil de, bizi resmen bir yıllık bir canlı yayına bağladı. Yani mutasyonlar, 


adaptasyonlarla yeni bir nesil ortaya çıktı” dedi. 
“Kapitalizmin Klasik Kuralları İşliyor” 


Dr. Yılmaz Algül, kullanıma açılan aşılardan Oxford-AstraZeneca aşısının üniversite ile özel 


şirketin ortak üretimi olduğunu, diğer aşıların ise özel şirketlere ait olduğunun altını çizdi. 


“Pfizer-BioNTech'e sormuşlardı, “Aşıyı ülkelere ücretsiz dağıtacak mısınız?” diye, onlar da ‘biz bir özel bioteknolojik şirketiz? cevabı vermişlerdi. Küresel tekeller kendi kapasiteleri kadar üretip, bunu da satıyorlar. Patentleri alıyorlar ve zengin ülkelere satıyorlar. Diğer ülkeleri de bekletiyorlar” diyen Dr. Algül, “Kapitalizmin klasik kuralları işliyor burada. Her ne kadar insanlığın menfaatine olsa da bu aşı, yine de zengin ülkelerin menfaatine oluyor” dedi. 


KORONA VİRÜSLE MÜCADELE ETMEK İSTEYEN EVRİM TEORİSİNİ 
ANLAMAK ZORUNDADIR 


Tayfun Özkaya-08.06.2020-yurtgazetesi.com.tr/ 


Hayvanlarda bulunan zarar yapan veya yapmayan bazı mikroplar insanlara bulaşamıyor. 
Örneğin hayvanlarda şap hastalığına yol açan mikrop da bir virüs. Hayvanların ağız ve ayaklarında bazı yaralar açıyor, kilo kaybına yol açıyor. Bazı durumlarda da ölüyorlar. Ancak dünyada şu ana kadar sadece bir iki insana şap virüsü bulaşabilmiş ve bu kişiler çok hafif belirtiler göstermiştir. Korona virüs yarasalarda yaygın bir mikrop. Yarasalardan muhtemelen önce bir kültür hayvanına (tavuk, sığır gibi) geçme kabiliyeti kazandı, (bu konu kesin değil) daha sonra ise insana geçerek onlar arasında yayılma yeteneği kazandı. Şap virüsü böyle bir yetenek kazanamadı. Bütün bu değişimler nasıl oluyor? Anahtar kelime evrimdir. Gene her yıl üretilen grip aşısı neden, tam başarılı olamıyor? Çünkü grip virüsleri her yıl hızlı bir evrim geçiriyor. Üretilen aşı tam olarak koruyamıyor. Bu hastalıklarla mücadele etmek, aşı üretmek için evrim teorisini anlamanız ve uygulamanız gerekiyor. Bu alanda çalışan bir biyolog, hekim olduğunuzda “ben evrim teorisine inanmam” demekten daha saçma bir şey olamaz. 
Epeyce bir süre önce okullarımızda evrim teorisinin okutulmaması kararı alınmıştı. Bunun anlamı “Türkiye ileri teknoloji üretmeyecek” demektir. “Bu sadece bir teoridir, tartışılmaktadır” diyenlerin bilim hakkında hiçbir kavrayışı yoktur. Evrim bir gerçektir. Evrim konusunda tartışma olmuyor mu? Oluyor tabii. Ama evrim var mı, yok mu değil tartışma. 
Örneğin insanın nasıl ve ne zaman evrildiği konusunda tartışmalar ve araştırmalar 

olmaktadır. 


İngiliz bilim insanı Darwin 1859'da yayınladığı kitap ile insan dâhil tüm canlı türlerinin doğal 


seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüştür. Bilindiği gibi tüm canlı türleri, mevcut kaynakların izin verdiğinden çok daha fazla yavru üretmekte, bunlar arasında "güçlü" olanlar veya daha doğru bir deyişle ortama daha iyi uyum gösterebilenler hayatta kalarak yeni yavrular meydana getirmekte ve kendilerini "güçlü" yapan özelliklerini yavrularına aktarmaktadırlar. Böylece türler kuşaktan kuşağa değişerek çevrelerine daha iyi uyum sağlamaktadırlar. 

Bir örnek verelim. Bir dişi ve erkek yaprak biti bir yılda 524 milyar birey verebilir. Bunların hepsinin yaşaması imkânsızdır. Yaprak bitleri çeşitli özellikler bakımından birbirinden farklıdır. Bunlara aynı bir böcek öldürücü ilacının uzun süre atıldığını düşünelim. Bu ilaçtan etkilenmeyen yaprak bitleri olabilecektir. Diğerleri ölür ve bir süre sonra yaşayan ve çoğalan yaprak bitlerinin daha öncekilerden farklılaşmış olduğunu gözleyebiliriz. 

Evrimi görmek istemeyenler bilimsel yöntemler kullanmak yerine üniversite mezunları da dâhil olmak üzere saf insanları kandırmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan biri de evrim teorisini ortaya atan Darwin'in, ırkçı ve Türk düşmanı olduğu, Türkler hakkında “gelişimini tamamlamamış adi bir ırk” dediği iddiasıdır. 

Evrim teorisi ile baş edemeyen güçlerin ortaya attığı gerçek dışı bir iddiadır bu. Böylelikle teoriyi çürütmek için beyinlerini yoracaklarına, kestirmeden saf insanları yanlarına çekmeye çalışmaktadırlar. İddialar Darwin'in İrlandalı bir filozofa yazdığı mektuba dayandırılmaktadır. 
Çeviri yanlışı yapılmış ve Darwin'in sözleri çarpıtılmıştır. Mektupta Darwin 1870'de Osmanlı İmparatorluğunda Balkanlardaki bir isyanla ilgili olarak “Kafkas ırkları olarak bilinen daha uygar ırklar, var olma mücadelesinde Türkleri tam bir yenilgiye uğratmışlardır” demektedir. 
Bu ifadeler tamamen çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Darwin kölecilikle mücadeleyi kuşaklarca sürdüren bir aileden gelmiştir. Yaşadığı dönemde zenci ve beyazların ayrı türler olduğu ve tanrı tarafından farklı zamanlarda yaratıldığı yaygın olarak iddia edildiği halde, Darwin, “en farklı insan ırkları arasında zihni benzerlik söz konusudur” demiştir. Darwin asla ırkçı değildir. Olsaydı da fark etmezdi ve bu teorisinin yanlışlığını ispatlamazdı. 

Öncelikle evrim teorisinin bir inanç olmadığını söyleyelim. Bir bilimdir. Anlarsınız veya anlamazsınız. İnanmak söz konusu değil. Evrim teorisi ile ilgili araştırmalara dayalı olarak bir yılda yazılan makale sayısı 50—60 bin dolaylarındadır. Ortaya atıldığı zamandan bu yana yapılan araştırmaların sayısı ise insanı şaşırtacak düzeydedir. Hiçbir bilim insanı bu teoriyi yanlışlayacak bir bulgu bulamamıştır. Teori aleyhinde bilimsel dergilerde tek bir makale bile yazılmamaktadır. Yazılanların çoğu ise Amerikan emperyalizmin para ile desteklediği 


bilimsel olmayan kitap veya dergilerde yayınlanmaktadır. 


Evrim bir inanç değil bilimdir. Ancak dini inancı olanlar içinde birçok kişi evrim teorisini şu veya bu şekilde savunmuştur. Hem de Darwin'in teorisini ortaya atmasından çok önceleri. 
Örneğin İbn-i Haldun Mukaddime adlı eserinde şöyle diyor: “Biz varlıkları birbirine bağlı olarak görüyor ve varlıkların birinden ötekine geçişini, yetkin bir düzen içinde izliyoruz... Bu 


gelişme, en aşağıdan başlayarak, maymun ve şebek gibi hayvanlardan geçip insana kadar yükselmiştir.” Erzurumlu İbrahim Hakkı ise 18. yüzyılda Marifetname adlı eserinde şöyle demektedir: “Madenlerden, bitkiler ve ondan da hayvanlar vücuda gelmiştir. .. Hayvanlarla insanlar arasında ara varlığı maymundur..O basamaktan dahi yükselerek insan biçimine girmiştir.” Bunlar sadece iki örnektir. Yirmi birinci yüzyılda bu insanların gerisine düşmek ayıp olmuyor mu? 


Evrimi kavramaksızın ne aşı üretmek, ne hastalıklarla mücadele etmek, ne de bitki ıslah etmek imkânsızdır. Mesela aşılar evrimi kavramış insanlarca üretiliyor. Ben evrime karşıyım diyorsanız, insan ve hayvanlar için üretilen aşıları da kullanmayın. ABD'de evrimin okullarda incelenmemesini isteyen gruplar vardır. Ancak başarılı olamıyorlar. Çünkü öğrenciler evrimi kavrayamazlarsa ABD'nin tıp, veterinerlik, tarım gibi birçok alanda geri bir ülke olacağının çok iyi farkındadırlar. 


KORONAVİRÜS LABORATUVARDAN KAÇIP İNSANLARA SIÇRAMADI! 
23.04.2020-drozdogan.com/ 


Yeni tip koronavirüs tüm dünyada COVID-19 hastalığını yaymaya devam ediyor. Dünyadaki toplam vaka sayısı, bir milyonu geçtiğimiz günlerde aştı. Pandemi son sürat devam ederken yanlış bilgilerin yayılması da alıp başını gidiyor! 


En popüler komplo teorisi 

Belki de en istikrarlı komplo teorilerinden biri SARS-CoV-2'nin (yeni koronavirüsün bilimsel ismi) Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda bilim insanlarınca üretilip, daha sonrasında virüsün laboratuvardan yanlışlıkla sızması veya bilerek sızdırılması!.. 


SARS-CoV-2'nin genomu üzerinde yapılan yeni analizler bu komplo teorisini sonunda çürüttü. 


Habertürk'ün yaptırdığı bir araştırma Türkiye halkının 2020 Mart ayı ortası itibariyle bile 9062'sinin bu virüsün bir biyolojik silah olarak tezgahlandığına inandığını gösteriyor. Oysa tarihte teknolojinin ve biyoloji biliminin gelişmemiş olduğu dönemlerde de salgın hep oldu. 
14. Yüzyılın kara vebası dünya nüfusunun üçte birini ortadan kaldırmış, 191 8'deki İspanyol gribi Birinci Dünya Savaşı'nda dört yılda ölen insan sayısının üç katından fazlasını öldürmüştü. Yakın zamanlarda da Sars, Mers ve Ebola gibi salgınlar görülmüştü. Yani salgınları illa da birilerinin tezgahlaması gerekmiyordu, üstüne üstlük daha önce böylesi tezgahlanmış salgınlar tarihte hiç görülmemişti. 


Komplo teorilerinden en büyük zararı yine toplum gördü 

Komplocuların bol bol televizyonlarda ve internette zırvalıklarını sergilemeleri zaman ve enerji kaybına da neden oldu. Meseleyi gerçek boyutlarıyla anlamak için gereken enerji ve zamanın bir kısmı, olayın biyolojik boyutlarından bihaber bir takım insanların fantezilerini dinlemeye ayrıldı. Meselenin bilimsel değil de "polisiye" bir mesele olduğu algısı yerleşti... 
Gelelim bu salgına yol açan yeni koronavirüsün biyolojisine. 


Nature araştırmasının detayları 
Araştımacı grup, yeni tip koronavirüs genomunu, insanları enfekte edebildiği bilinen diğer koronavirüs genomlarıyla karşılaştırdı (genom, bir organizmanın içerisindeki genetik 


materyalin tamamına verilen isimdir). Bunlar ağır hastalığa sebep olabilen SARS, MERS ve hafif soğuk algınlığı şikayetlerine neden olabilen HKU1, NL63, OC43 ve 229E. Araştırma sonuçlarını, bilim insanları 17 Mart'ta Nature Medicine isimli dergide yayımladı. 


Dergideki makalelerinde şöyle yazıyorlar: "Analizlerimiz, SARS-CoV-2'nin laboratuvar yapımı ya da bilinçli şekilde manipüle edilen bir virüs olmadığını açıkça göstermekte". 


Scripps Research'de İmmunoloji ve Mikrobiyoloji bilim dalında görevli Doç. Dr. Kristian Andersen ve arkadaşları, virüsün zarfından dışarı doğru çıkan diken (spike) proteinlerinin genetik kalıplarını (template) incelediler. Koronavirüs, diken proteinlerini hücrelerimizin dış yüzeyine tutunmak ve daha sonra bu hücrelere girmek için kullanır. 


Araştırmacılar, özellikle diken proteinlerinin iki temel özelliğinden sorumlu gen dizilerini incelediler: 


I-konakçı hücrelere tutunmayı sağlayan reseptör bağlanma bölgesi (kanca yapısına benzemekte) ve 


2-virüsün açılıp RNA'sının konakçı hücrelere girmesine izin veren “yarılma (cleavage)? 
bölgesi. 


Analizler, diken proteinin reseptör bağlama bölgesinin, kan basıncı düzenlenmesinde görev aldığı bilinen ACE2 isimli reseptörü hedef alır biçimde evrildiğini göstermekte. 


Yukarıdaki video: SARS-CoV2/ACE2 etkileşimi simülasyonu (DE Shaw Research?den). 
COVID-19 tedavi araştırmalarının odağında, videoda yeşil ile gösterilen Spike protein ile kırmızı ile gösterilen ACE2 reseptörü arasındaki kimyasal etkileşimini engelleyecek bir molekülün bulunması yer almaktadır. 


Diken proteinleri insan hücrelerine tutunmakta o kadar etkin ki araştırmacılar, bu proteinlerin genetik mühendislik sonucunda değil, doğal seçilim sonucunda oluştuğunu belirtiyorlar. 


Virüsler, canlı varlıklar olmasalar bile, canlı hücreleri enfekte ederek çoğalan ve varlığını sürdüren mikroskobik enfeksiyon etkenleridir ve genetik materyale sahip oldukları ve bu bilgiyi kopyalayabildikleri için doğadaki evrim yasasının şartlarına tabilerdir; dolayısıyla evrimleşmek zorundalar. Virüs üzerinde yapılan genomik analizler, evrimin izlerini net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Bu noktada, konunun daha iyi anlaşılması için iki kavramı açıklayalım: 


Evrim: En kısa tanımıyla evrim, popülasyon (belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğu) için gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. 


Doğal seçilim: Darwin'in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması sürecidir. Bu süreç sebebiyle, hayatta kalmak konusunda avantajlı olanların (uyum başarısı yüksek olanların) kalıtsal özellikleri daha fazla gelecek nesillere aktarılır. 


Aralık 2019'dan Şubat 2020'ye kadar hastalardan elde edilen 108 virüs genomu incelendiğinde aminoasit değişikliğine yol açmayan 98 nokta mutasyon saptanmıştır. Bu, 


virüsün negatif seçilim baskısı altında olduğuna ve evriminin devam ettiğine işaret etmektedir. Yani konakla etkileşimi çerçevesinde, genom ölçeğinde "şimdilik" optimal (en uygun) bir duruma ulaşmıştır ve kazanacağı yeni özelliklerin hiçbiri kendisini şu anda olduğundan daha fazla çoğaltmasına izin vermediği için, risk getiren aminoasit değişimleri evrimsel süreçte hızla elenmektedir (negatif doğal seçilim). 


Koronavirüsün insan yapımı olmadığını gösteren nedenlerden biri de, SARS-CoV-2'in, yaklaşık 20 yıl önce salgına sebep olan şiddetli akut solunum yetmezliği (SARS) virüsü ile oldukça yakın akraba olmasıdır. Bilim insanları, SARS-CoV-I1'in SARS-CoV-2'den nasıl farklılıklar gösterdiği üzerine çalışmaktalar — farklılıkları aslında genetik kodda birkaç önemli harf değişikliğinden ibarettir! 


"Bulaşma ağları" ile yeni koronavirüsün daha şimdiden Çin'den çıkan virüsten farklılaştığının gösterilmesi 

Patojenler bir konak içerisinde hızla çoğaldıktan sonra bir başka konağa bulaşarak yayılırlar. 
Bir epideminin başlayabilmesi ancak takip eden süreçte, bir enfeksiyon birden fazla enfeksiyona sebep oluyorsa mümkündür. 


Bir patojen çoğalıp yayılırken, patojenin genomunun da birçok kez çoğaltılması (replikasyon) gereklidir ve bu sürecin normal bir sonucu olarak genomda birçok rastgele 

mutasyonlar birikir. Bu rastgele mutasyonlar patojenin yayılımını takip edebilmemiz ve bulaşma yolları ile dinamikleri hakkında fikir edinebilmemiz açısından oldukça faydalı olabilir. 


Yukarıdaki şekil, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin halka açık olarak paylaşılan ilk 169 tipinin (suşunun) bir filogenetik ağaç yapısıdır. Aşağıda, yeni koronavirüsün bulaş ağları görülebilir. 


Bilgisayar simülasyonlarında tahmin edilen mutasyonlar, SARS-CoV-2'nin insan hücrelerine tutunmasında pek de başarı sağlamamakta 


Eğer bilim insanları, bu yeni tip virüsü genetik olarak düzenleyip, üretmiş olsalardı; bilgisayar simülasyonlarının işe yaramayacağını öngördüğü mutasyonları seçmezlerdi. Durum o ki doğa bilim insanlarından daha zeki! Bu çalışma; yeni tip virüsün, tüm bilim insanlarının yaratabileceğinden tamamen farklı ve daha iyi bir forma mutasyon geçirmeninin bir yolunu bulduğunu göstermekte. 


Bu komplo teorisinin diğer bir eksik yanı da şöyle: Virüsün tüm moleküler yapısı bilinen koronavirüslerden farklı, aksine, en yakın olarak, yarasalarda ve pangolinlerde bulunan virüs türlerine benzerlik gösteriyor. Bu hayvanlardaki virüsler üzerine çok az çalışılmıştır ve eğer laboratuvarda üretilse idi, hayvanlarda bulunanlar yerine insanlarda hastalık yapanlar tercih edilirdi. 


Peki bu yeni tip koronavirüs nereden geldi? 
Araştırma ekibi, insanlardaki SARS-CoV-2'nin kaynağı (orjin) bağlamında iki olası senaryo sunuyorlar: 


1-İlk senaryo, daha önce insanlarda ciddi hastalıklara sebep olmuş olan koronavirüslerin kaynaklarıyla aynı hikayeyi paylaşıyor. SARS için misk kedileri, MERS için de develer olmak üzere burada da yeni tip koronavirüsü bir hayvandan kaptığımız öne sürülüyor. 


Araştırmacılar kaynak hayvanın yarasa olduğunu ve yarasaların da bu virüsün insanlara taşınmasına neden olan bir aracı hayvana bulaştırdığını (bazı bilim insanlarına göre muhtemelen Pangolin (karınca yiyen) isimli bir memeli hayvan) düşünmekteler. Bu olası senaryoda; koronavirüsü, insan hücrelerini enfekte etmekte oldukça başarılı kılan mutasyonlar, virüs insanlara geçmeden önce gerçekleşmiş olmalıdır. 


2-İkinci senaryoda ise, hastalık yapma yeteneğini kazandıran mutasyonlar, taşıyıcı hayvandan insana geçişten hemen sonra gerçekleşmiş olmalıdır. Pangolinlerdeki koronavirüs tiplerinin diken proteinlerinde, SARS-Co V2'dekilere benzer kanca yapısı bulunmaktadır. Bu şekilde, pangolindeki virüs insan konakçıya direkt veya indirekt bir yolla geçmeyi başardı. 
Daha sonra da virüs, diğer gizli silahını elde edeceği mutasyonu insan vücudunda geçirmiş olmalı — insan hücrelerine genetik materyalin girişini kolayca sağlayan yarıklanma bölgesi. 
Virüs bir kere bu yetiye sahip olunca da insandan insana bulaş özelliğe de artmış oldu. 


Tüm bu teknik detaylar, bilim insanlarının bu pandeminin geleceğini öngörmede yardımcı olabilir. Eğer virüs insan hücrelerine hastalık yapıcı özelliklere sahip bir şekilde girdiyse gelecek salgınların ihtimali daha yüksek gözükmekte. Virüs hâlâ çeşitli hayvan toplumlarında dolaşıyor olabilir ve tekrar insanlara geçerek salgınlara neden olabilir. Ancak eğer virüs ikinci senaryoda olduğu gibi insanlara geçtikten sonra hastalık yapıcı mutasyonlar geçirdiyse gelecek salgınların oluşma olasılığı daha düşüktür. 


2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA, (11’lerin 4.üncü) İNANÇLA İLGİLİ MESELELER ÜNİTESİNDE, ÖZELLİKLE DEİZM VE ATEİZM KONULARININ YER ALMASI 
YARARLI OLMUŞTUR. YILLARDIR ÇOĞU SINIFTA BU KONULARIN 
GÜNDEME GELMESİ, BAZI SINIFLARDA YOĞUNLAŞILMASI VE BU AY 
İÇİNDE BU ÜNİTENİN İŞLENMESİ, KONUNUN SAYFA HALİNDE ÖĞRENCİYE SUNULMASINI ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR. 

Ekim 2018-https://cepdersdin.wordpress.com/deizmateizm/ 


Azımsanmayacak sayıda öğrencinin; “Madem deistim, dine kurana Peygambere ihtiyaç duymuyorum, Din Kültürü dersinin de benim için anlamı yok!” anlayışıyla bir duruş sergilediği, derslerde farklı uğraşlara yöneldiği gözlenebilmektedir. 

Öğretmen duruşu, “Hikmetli mukni” müzakere” “Psikolojik etkin öğüt” “Sistematik güzel güncel çaba” (Nahl/125) “En faydalı diyalog” (Ala/9, Zariyat/55) ve sabır duruşu olabilir. 
Derslerde deizm konusu açıldığında esprisi olan bir cevap şekli gelişmişti 5-6 sene evvel. Kim nasıl uygular bilemeyiz fakat tatlı tebessümler ettirerek öğrencilerinize hayat boyu unutamayacakları bir imaj oluşturabilirsiniz deizm 

Toplumlar liderlerini tarihi süreçlerde başlarında bulmuşlar. Belli dönemlerden sonra günümüzde her kanaat topluluk kurum ve toplum kendi liderini kendi seçer. 

Peygamberleri filozofları yaratılışla gelenleri toplumlar seçmez. Yaratılıştan gelen yetenek denir. Yaratışın Sahibine inananlar, Peygamber liderleri Allah seçer der, bunu bilir. 

Gelen her Peygamberi susturmak işinden el çektirmek isteyenler çıkmış. Hatta iki Peygamberi katleden bir Peygamberi katletme (Çarmıh) teşebbüsünde bulunanlar da olmuş. 

Düşünmenin zevkine meftun olanlarla güç gösterisi delisi olan (Engizisyon ve taht sahipleri gibi) otoriteler susturmasını ve el çektirmesini çağlar boyu sürdürmüşler. 

Konuyu tanrıya kadar götürmüşler. “Sus konuşma!” diyerek vahyi, “Yarat bırak çekil!” 
diyerek yönetmesini ve yaratmasını önlemek istemişler. Tanrıya roller biçmişler. Boşalttıkları -deyim yerindeyse- o otorite ve taht yerine kendilerini oturtmuşlar. 

İşte bu gerçekten hareketle bir ders esnasında insiyaki bir olay gerçekleşti. Öğretmen, kapıyı açtı koridora doğru “Müdür Bey!” diye seslendi. Bütün sınıf dikkat kesilmiş gözler 


kapıya kilitlenmişti. Ciddiyet içinde ciddi ciddi normal sesle müdüre seslenişe kulak kesilmişlerdi: 

“Müdür Bey! Evet müdürümüzsünüz sizi kabul ediyor saygın buluyoruz. Fakat lütfen yerinizde oturunuz, kurallar koyup hayatımıza müdahale etmeyiniz, sıramıza kitap sınıfımıza öğretmen göndermeyiniz. Biz aklımızla canımızın çektiğince kendimizi ve mekanımızı yönetiriz!”. 

Öğretmen, ciddi tavrını koruyarak sınıfa döndüğünde, bütün donmuş yüzler sabit bakışlar adeta soluksuz; “Ne oluyor?” sorusunun cevabını bekliyor durumdaydılar. 

Öğretmen: “Bu söylemi makul buluyorsanız ve Müdür Bey'e kabul ettirebilirseniz, Yaratıcı için de (bu asla mümkün olamayacak olsa da) bu tarz bir deizmvâri bir teori geliştirebilirsiniz!”diye bağladığında ise öğrenciler nefeslerini boşaltarak gülüşmüşlerdi. 
Sonraki sene derslerde de hatırlatırlar. 

5-6 yıldır bu yaklaşımın uygulandığı hiç bir sınıfta bir daha deizm konusu gündeme getirilmemiştir. Biz artık her Müdür bey! deyişte deizmi her deizm deyişte de Müdür Bey'i 
hatırlıyoruz. 18 Ekim 2019 

Kaybedecek Vakit YOK! 
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ÜÇ KIJAN H'IN VARLIĞININ DELİLLERİ. GÖRÜLMEMESİ ÜÇBAKIŞ , ò ÖĞRENCİ AYET 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AYET “And olsun, sizi size anlatan, içinde size düşünce ve öğüt bulunan bir kitap indirdik. 
Hâlâ kullanmayacak misiniz?" taki) 


AYET "Allah onlara, Allah'ın âyetlerini okuyan, HZ IBRAHIMIN (MÖ 1200-3000) Kur'an'da 

kendilerini temizleyen ve kendilerine Kitap ve anlatılan akılsal mantıksal TEVHİD diyalogları, 
| Öğreten bir PEYGAMBER gönderdi" gökyüzünü incelemesi, felsefi açıdan da 

Aliimràn/164 (ProtOsman Karadeniz, Peyg-Filaz) irdelenmelidir. (Babilliler-Bağdat, Diy.Ans) 


Varlığı anlama ve açıklama çabası, felsefe tarihi boyunca devam etmiştir. 
olmuş bazen de insanlar çeşitli sebeplerle inanç konusunda değişik yol ve tutumlar benimsemişlerdir. 
Eski dönemlerde var olan inançla ilgili bu felsefi yaklaşımlara, tişim olanaklarının arttığı günümüzde yenileri eklenmiş ve bilişim imkânlarıyla küresel boyutta yayılma alanı bulmuştur. 


TEİZM, Tanrı anlamında "Teus” 
Yaratıcı, sonsuz: sıfatları olan Tek Yaratıcı 


DEİZM. Tanır anlamında “De: 
r bırakır. Karışmaz 


ahirete inanmaz. 


Tanrı var sıfatları yok. Yi 
Vahiy Peygamber yok. 
Bazısı evrene karışır insana karışmaz der, 
Barısı aklın onayladığına inanılır der, 


ATEİZM. Tanrıtanamazlık. Tann anlamındaki 


MATERYALİZM. Maddecilik anlamında 
“Materya”, Her şey madde, ötesi yok. 


AGNOSTİSİZM. Bilinmezcili ik, bilinmezlik anlamında, Tanrı var veya yok diye kesin bilgi el etmek mümkün değildir. Din anlamsızdır. à 


güre ALLAHIN YARATMASI, EVR 


POZİTİVİZM. Gerçek, kanıtlanmış, olumlu 11/4-3 anlamlarında “Positif”, Din bilim öncesi bir engeldir. Gözlenen deneyle bilinen geçerlidir 


SEKÜLARİZM. Dünyevileşme anlamında. 
Hukuk siyaseti ve sosyal kanularda dini görüşleri reddeder, krang dünya iplerine! karışamaz, ar, 


NİHİLİZME. Hiççilik anlamında, Hayatın 

Tanrısızlıkk, boşluk, hiçlik, sa 

Felsefiyönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, ki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere nihilist denir 

Hi maçsızdır ve kötülük doludur 


siyasi yönden her türlü reddeden, 


PANTEİZMİN, Tüm tahtıcılık. Tanrı ile evren a api varlık, özdeş. 


VE İNSANDA HER AN SÜREKLİ 


AYET: “Göklerde ve yerde bulunan herkes O'ndan ister. O HER AN YARATMA hâlindedir” R 


AYET: "Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendis 


DAMARINDAN daha yakmız:” K34/16 


rızası dosdoğru yolda ol 


ASILDADIKLARIN! biliriz ve biz ona ŞAH 


“Hepsinin ALIN Yı 
Herşeyonun MÜLKİYETİNDE 


Latincede Tanrı anlamında "deus” kelimesinden 


—Tanrı'nın varlığına inanmakla birlikte zamanla TANRI'NIN YARATMA DIŞINDAKİ SIFATLARINI REDDEDEN düşüncenin adı olmuştur. Bu düşünceye sahip kişilerede DEİST denir, 


i ğunu kabul ederler. 
Tanrı'nın diriltme, raıklandırma, cezalandırma ve affetme ibi SIFATLARINI YOK SAYARLAR. 


O'nun MÜDAHR OLUŞUNU - KARIŞMA! 


le ilgilenmeyen bir Tanrı olarak görürler, Doğa kendi yasasını yürütür. 


SINI kabul etmezler, 
O'nu yaratılışsonrasında 


-Vahyi ve nübüvveti KUR'ANI ve PEYGAMBERİ, cennet ve cehennemi, melek reddederler, 


şeytan gibi kavramları varken hiç birine gerek yoktur. 


Bazıları, Tanrı'nın evrenle ilgilendiğine ama İNSANDAN GELEN TALEPLERLE ilgilenmediğine inaner, Bazıları, Tanrı'nın insana müdahalesi olduğunu ama ölümden hayatın AHİRETİN OLMADIĞI! 
Bir kısmı ise sadece AKLIN ONAYINDAN GEÇEN BİR DİNE “evet” demektedir. 


savunur. 


“Yürüyen HİÇBİR VARUK YOKTUR ki, O, anun ALNINDAN TUTMUŞ olmasın, Şüphesiz Rabbimin rladır” 


Si, YAŞAMASI VE YÖNETİLMESİ O'nun kudret 
ASAARUFUNDA DIR. H 


ledir. Bütün ipler O'nun elindedir. 
hiç birini kamddatmaz. 


Alnından tutmak, perçeminden yakalamak, z na almak anlamına deyimdir.” y 


AYET: “Bana dun ettiği vakit DUA EDENİN DİLEĞİNE KARŞILIK veririm” kak ANLAŞILIYC ENİ" DEMEK İSTİYOR. 
MEF Sİ MİZİN SINIRSI 


DEİZM "TANRI! ALMANA RİMİZDEN KURAN PEYGAMBER EMİRLERİNİ YASAKLARINI MEFSİMİZLE BAŞBAŞA BIRAK. İBADET DE YAPTIRMA HARAMLAR DA SIRALAMA! 
ULARINI KISITLAMA! HER ŞE MASIYA YAŞAMALIYIZ 
AYET: “İnsan, kendisinin BAŞIBOŞ bırakılacağını mı saner!” yam. 
AHİRET HESAPLAŞMASINI DA REDDEDİNCE TANRIYA İNANMANIN HE ANLAMI KALIYOR? 


HTİYACIMIZIN 


5 TAKİBİ 
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ve delim olarak dünyaya yaymıştır, 
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VOLTAIA VE ROUSSEAL mıldığı genel kabul görülmektedir. 


ine) isimli kitabı ile Deizm kurucuları yaratmıştır. Ancak dinlerde yer alan 


SAVAŞI DİN hipleri ve din adamla 


Rousseauda deizmi savur özellikle katı olarak gördüğü ki 


BİR ATEİSTİN 
O api SORSLARI pisin g € > 


mi gereksiz aracılar olarak görmüştür. 


Yaratıcının Kurallar Koyduğunu Söylemek Basit Bir Düşünce Değil Midir? 

Deizm, Yaratanın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte, akla dayalı bir tabii din anlayışı çerçevesinde peygamberliği, ahireti şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefi ekolün adıdır. Bu düşünceye sahip olanlara da deist denilmektedir. 

Soruda geçen konunun anlaşılması için ciddi bir altyapıya ihtiyaç vardır. Bu sebeple konuyu kısa birkaç satırda özetlemek gibi bir imkânımız yoktur. Çünkü, bu konunun anlaşılması, Allah'ı bütün isim ve sıfatları ile tanımak, bu sıfatların neyi gerekli gördüklerini kavramak, ölümden sonraki hayatın varlığına inanmakla mümkündür. Burada birkaç noktaya işaret etmekle yetineceğiz. 


Şimdi birkaç noktaya şöyle işaret edebiliriz: 


Her konunun kendine has bir uzmanlık alanı vardır. Uzaktan bakmakla bazen bir yıldız, bir yıldız böceği görülebilir. Konuyu yakından bilmeyen kimselerin bir matematik, kimya, fizik formülünü saçma olarak görmesi normaldir. Semavi dinlerin hikmetlerini yakından bilmeyenlerin de bunların saçma olarak değerlendirmeleri kaçınılmazdır. 


Bizzat gözümüzün önünde cereyan eden insanların yaratılması, mevsimlerin değişmesi, gece- gündüzün nöbetleşe yer değiştirmeleri, çekirdeklerin meyve veren ağaçlar olması, bir tane mısırdan bin tane alan mısır başaklarının bitirilmesi gibi binlerce olaylar -birer realite olarak- ortadadır. Bu olayların nasıl meydana geldiğini bilimsel olarak anlayıp kavrayan kaç insan vardır. Özellikle üç yüz yıl önce bunların mahiyetini bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Şu var ki, bu olayların, bu gerçeklerin çoğu insanlar tarafından bilinmemesi, bunların gerçekliğine zerre kadar tesir etmemiş ve bu gerçekler yollarına devam etmişlerdir. 
Dini konuların bazı kimseler tarafından anlaşılamaması, akıl erdirilememesi, bu gerçeklerin durumunu değiştirmez. 


Her devletin, her saltanatın, her sultanın yurttaşlarını -devlete itaat eden ve isyan edenler- diye ikiye ayırması, adalet ve merhametin bir gereği ve sosyolojik bir zorunluluktur. Çünkü, itaakâr vatandaşlar ile isyankâr vatandaşları aynı kefeye koymak büyük haksızlıktır. İnsanları öldüren bir seri katil ile, öksüzleri, yoksulları doyuran, huzurevleri inşa eden vatansever bir hayır sahibini aynı kefede değerlendirmek ne adalete, ne insanlığa, ne de büyüklüğe sığacak bir tarafı vardır. Din olmazsa, iyi ile kötü insanı birbirinden kim ayıracak? Ahiret hayatı olmazsa, zalime kim ceza verecek, mazlumun hakkını kim alacak? 


Her padişahın, her sultanın, her hükümdarın kendine itaat eden, nimetlerine karşı teşekkür eden raiyelerini mükâfatlandırması, memurlarına maaş vermesi, yurttaşlarını himaye etmesi, bunun aksine davranışlarda bulunan canileri, katilleri, zalimleri, hırsızları cezalandırması, onları hapse atması, toplumda anarşinin olmaması, otoritenin sağlanması için elbette çok gereklidir. Mevcut otoritenin masumları himaye etmesi onun şefkat ve merhametinin bir gereği olduğu gibi, zalimleri cezalandırması da bu otoritenin izzet ve haysiyetinin korunmasının gereğidir. 


Ezeli sultan, ebedi padişah olan yüce Allah'ın sonsuz merhametini göstermek için mahluklarına bin bir çeşit nimet verdiği gibi, otoritesinin haysiyetini muhafaza etmek için de edepsizlere hakkettiği cezayı vermesi de o kadar önemlidir. Hz. Adem (as)'den beri genel prensip olarak kendisine itaat eden peygamberleri ve onlara iman edenleri koruyup kollayan, onların davalarını üstün kılan, kendisine itaat etmeyen inkârcı nankörleri helak eden Allah'ın bu prensibinin varlığı, dinlerin bir vaka olarak var olduklarını göstermektedir. 


Eğer ölüm zalim ile mazlumu eşitliyorsa, katil ile maktulü aynı akıbete yolluyorsa, her ikisi de ölmekle ebedi olarak yok oluyorlarsa, hiçliğe gidiyorlarsa, o zaman dünyada numunelerini dünyada gözle gördüğümüz Allah'ın sonsuz adaletini, merhametini bile bile inkâr etmek gerekir. 


Adalet, dengelerin gözetilmesi manasına gelir. Gökleri ve yeri, atomları ve molekülleri, yıldızları ve sistemleri ve galaksileri harika bir düzen ve denge üzerine kurmakla sonsuz adaletini gösteren Allah'ın, öbür dünya hayatını yaratmayıp, zalim ile mazlumu aynı kefeye koyması mümkün müdür? Elbette her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğu gibi, 


ölüm gecesinin de bir mahşer sabahı ve kıyamet kışının da bir haşir baharı olacaktır. Bu da hak dinlerin doğruluğunun en açık kanıtıdır. 

Diğer taraftan, kainatın yaratıldıktan sonra kurulmuş bir saat gibi çalıştığını iddia etmek de yersizdir. 

Güneşin ışıklarını gösteren bir ayna bu ışıkları sürekli göstermesi için her an güneşin ışığına, ısısına ve renklerine muhtaçtır. Güneş ışıklarını keser kesmez aynanın kendisi karanlığa gömülecektir. Bunun gibi Allah, bizde ve kainatta tecelli eden isimlerini çekse kainat yok olacaktır. Bu nedenle her şey her anında Ona muhtaçtır. 


Buna bilimsel bir örnek olarak kendimizi verebiliriz: 


Vücudumuz, bir ilaç gibi bir defa yapılan ve sonra öylece bırakılan bir şey değil, daima yenilenen bir terkiptir. Bir sene boyunca bağırsaklarımızda ölen ortalama toplam hücre 
ağırlığı 90 kg'dır. Ölen deri hücrelerimizin ağırlığı ise 45 kg'dır. Her gün vücudumuzda 200 
milyar alyuvar ölür ve saniyede 10.000 alyuvar yaratılır. Vücudumuz altı ayda bir tamamen yenilenen harika bir terkiptir. İnsandaki bu muazzam derecedeki faaliyetin bir salise bile çekilmesi insan hayatının bitmesi için yeterlidir. 


Acaba Allah bu kainatı bir kere yapsın ve bütün işleri şuursuz, kör ve sağır sebeplere havale edip çekilmesi mi daha mantıklıdır. 


Yoksa bu kainatı sonsuz gücü ile yaratması ve her an tecelli edip kullarını duyması, görmesi ve cevap vermesi mi yaratılış maksadına daha uygundur. Zaten deizmin yaratılış gayesi konusunda bir fikri olmadığı da bilinmektedir. Örneğin, görmeyen, duymayan, aklı olmayan, bir kimseye bir bisikleti bisikletin bir milini bile yaptırmak bile mümkün değildir. Akıllı olan bir kimse, akılsız, kör ve sağır bir kimseye bu işi yaptırabilir mi? 


Aynen öyle de Külli bir Şuur sahibi olan Allah, kainattaki bu muazzam derecede cereyan eden düzeni, akılsız, şuursuz ve kör sebeplere havale eder mi? 


Bulutlar, denizler, yıldızlar, balıklar, arılar, ağaçlar, havadaki oksijen dengesi, karbon dengesi vücudumuzdaki bu muazzam sistem ve bunları meydana getiren atomlar, akılsız, kör ve sağır oldukları halde bu işi nasıl yapabilsinler? 


Kısacası, her şeyi her an yaratan, bilen, gören, varlılarına devam ettiren ve devam etmeleri için her türlü ihtiyaçlarını her an karşılayan bir Allah'ı kabul etmemek, bütün bunların akılsız, kör, sağır, merhamet duygusu olmayan sebepler yapıyor anlamına gelir ki; buna şeytan bile inanmaz. 


Ayrıca, Kur'an-ı Kerimin Allah kelamı olduğunu ispat eden binlerce delil deizm fikrini çürütür. 


Çünkü deizm dinleri kabul etmiyor. 40 yönle mucize olan Kur'an'ın, sadece bir yönü olan gaybdan haber vermesi ile ilgili 100'den fazla delil vardır. Bunların bir 

kısmını http://www.seyrangah.tv sitemizdeki Kur'an'ın gaybi haberleri başlığı altında izleyebilirsiniz. 

Örneğin, Kur'an, Lut gölünün dünyanın en alçak yeri olduğunu yaklaşık 1400 sene önce söylüyor ve bunu bilim dünyası son yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle ancak keşfedebiliyor. 


Bunun gibi yüzlerce delil, deizm'i çürütür.. 


Sonuç: 

İslâm'a göre alemdeki kanunilik, Allah'ın isterse değiştirebileceği “meşiet”inden ibaret olduğu için gerek mikro gerekse makro planda mutlak olarak Allah'ın yaratıcı gücüne ba- gımlıdır. Dolayısıyla Allah ile âlem arasındaki yaratan-yaratılan ilişkisi, deizmin bir defa olup bitmiş ve artık söz konusu edilmemesi gereken bir yaratan-yaratılan ilişkisi değildir. 

Allah'ı âlemden ve insandan uzaklaştıran yanlış bir aşkınlık anlayışına sahip deist iddianın aksine Allah “yerin ve göklerin nurudur” (Nur, 24/35) ve İnsana “şah damarından daha yakındır”. (Kaf, 50/16) https://sorularlaislamiyet.com/deizm 


ALLAH KÂİNATI YARATIP KENARA ÇEKİLMİŞ, DENİYOR. BU KONUDA 
(DEİZM) BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 
sorularlaislamiyet.com/ 


Güneşin ışıklarını gösteren bir ayna, bu ışıkları sürekli göstermesi için her an güneşin ışığına, ısısına ve renklerine muhtaçtır. Güneş ışıklarını keser kesmez, aynanın kendisi karanlığa gömülecektir. Bunun gibi Allah, bizde ve kâinatta tecelli eden isimlerini çekse kâinat yok olacaktır. Bu nedenle her şey her anında Ona muhtaçtır. 


Allah'ın yarattığı kanunlar kendi kendine iş yapmıyor. O kanunları yaratan ve idare eden Allah, isterse ve hikmeti iktiza ederse, kendi kanununu bizzat kendisi bazı kulları hakkında yaratmaz. Örneğin ateşin yakma kanunu vardır. Ama yakan ateş değildir, Allah'tır. Bu kanunu yaratan Allah'tır. Bu kanunu İbrahim Aleyhisselam hakkında gerçekleştirmemiştir. İş gören kanunlar değil Allah'tır. Bu açıdan kanunlara aykırı hareket etme diye bir soru mantıksız olur. Allah kanunlara aykırı hareket etmemiştir. Tam tersine Allah kendi koyduğu kanunlarını istediği gibi yaratır demek gerekir. 

Kâinatın bir saat gibi kurulup devam ettiğini ve Allah'ın -haşa- bu işi bıraktığını söylemek hem nakle hem de akla aykırıdr. Çünkü: 


Her şey her anında Ona muhtaçtır. Kur'an'da birçok yerde Allah Kayyum, Faal, 

Kadir, olduğunu ifade eder. Bu nedenle Kayyumiyetini bir an çekse kâinat yok olur: “Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyümdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara, 2/255) 

Allah'ın bütün isinmleri her an tecelli ediyor: 

“O her şeyi kendi bekâsı ile bâki kılar... 

Kayyumiyet sıfatı ile kâim kılar... 

Hayatı ile ona hayat verir... 

Kudreti ile onu kudrete erdirir... 

İrâdesi ile onu dilek sahibi eyler... 

Kelâmı ile konuşturur.” 


Bu nedenle Allah isimlerinden birini, örneğin Mukaddir ismini çekse, hiçbir şeyde şekil, ölçü ve denge kalmaz. Bunun gibi her şey her anında Ona muhtaçtır. 


Allah'ın bütün güzel isimleri, ilâhi sıfatlardan birine dayanır. Meselâ, Alim ismi sıfat-ı sübutiyeden “ilim? sıfatına, “Kadir? ismi “kudret” sıfatına, “Mütekellim?” ismi “kelam? sıfatına dayanır. 

Keza, “Evvel” ismi, sıfat-ı selbiyeden “kıdem” sıfatına,“Âhir” ismi, “beka”sıfatına dayanır. 
Bazı İslâmi kaynaklarda ilâhi isimlerden, “sıfat” diye söz edildiği görülür. Meselâ, “Kerim”, Allah'ın bir ismidir. Aynı zamanda Allah'ı kerem sahibi olarak vasıflandırması cihetiyle de sıfat vazifesi görür. “Kerim Allah”dediğimiz zaman, Kerim ismini sıfat makamında kullanmış oluruz. 

Allah'ı hangi isimle yâd edersek edelim, o isim aynı zamanda Allah'ın bir vasfını, bir kemâlini, bir cemâlini, yahut ahlâk-ı ilâhiyyesinden birini ifade etmekle sıfat vazifesi görür. 


İlâhi isimlerden çoğu fiili sıfatlara 

dayanırlar. Hâlık ismi, yaratma fiiline; Muhyi ismi, ihya 

(hayatlandırma) fiiline; Musavvir ismi, süret verme fiiline; Mümit (ölümü verici) ismi, imâte (ölümü verme) fiiline dayanır. >> sorularlaislamiyet.com/ 

Bizler, çocuklarımızın gayet ‘saf ve masum? biçimde internette “sörf yaptıklarını düşünebiliriz. Ancak aynı sanal ortamda ateist fikirlerini için yaymak için çocuklarımızın saf/masum (!) sanal gezilerini birer av şölenine dönüştürmek için ellerini ovuşturan “seyyar? 
ateistlerin de dolandıklarını unutmayalım. 

İnternetin “kirli” dünyası ile beyinleri, dimağları kirlenen, safiyetleri kaybolan, hiçliğin kucağında çırpınan “yerli? seyyar ateistlerine el uzatmalıyız; bunu kalpleri taşlaşmadan, mühürlenmeden yapalım. 

İnternet websiteleri, forumları, blogları, chat (sohbet) odaları, organizasyonları ve yardım kuruluşları ile fikirlerini sadece ifade etmiyorlar aynı zamanda propaganda ediyorlar. Hatta bazıları, içlerindeki “kemikleşmiş? din nefretiyle inancı, inanma ihtiyacını ve duygusunu dünya gençliğinin beyinlerinden, kalplerinden sökmek için aktif çaba sergiliyorlar. 


TANRI EGOİSTMİ https://cepdersdin.wordpress.com/ 


Uzun yıllar öğrenci tarafından sorulan, tarafımızca üç beş örneği görülebilen bu konunun adeta deizme paralel olarak ivme kazanması hemen her sınıfta dillendirilir hale gelmesi ve son bir iki örnekte konunun müzakere kapsamından çıkıp tartışmaya demagojiye hatta istihza ve hakarete dönüştürme eğiliminin gözlenmesi üzerine bu konu, sınıflardaki süregelen müzakereler sonucu gündeme alınmıştır. 08.12.2019 

Öncelikle bir konuya vurgu yapılmalıdır. Yaratıcı ruh diriliş Peygamber Kur'an kötülük gibi soyut-somut inanç konularını; modern çağa ve yaşama ters, aklın malı ve bir görsel maddi deney ürünü gibi ele alıp soruya dönüştürmek, açıklamaya ve yorumlamaya çalışmak, sınırlı sayıda da olsa inançsızlık, önyargı, istihza, entel görünme ya da bilgisizlik ve samimi öğrenme merakı ve isteği gibi gerekçelere dayandırılabilir. 


Her halü karda ikna edici mantıklı ve hoş uslupla konu irdelenmeli, farklı düşüncelerin dile getirilmesine imkan verilmelidir. Muhalif görülen düşüncelerin, çoğu zaman size farklı açılardan sunum yapma fırsatı tanıdığına şahit olmuşsunuzdur. 


Bu gibi konular açıldığında kısaca Yaratıcı ile yaratılmış arasındaki fark konusunda farkındalık meydana getirmek her defasında etkili olmaktadır. Bunun için şu kısa açıklamalara dikkatinizi çekelim. 


1-“HER VARLIK BİR SEBEBE DAYANIR. SEBEPLER ZİNCİRLEME OLARAK 
GERİYE DOĞRU SONSUZA KADAR GİDEMEZ! İLERİYE DOĞRU DA 
GİDEMEYECEĞİ GİBİ... BİR İLK SEBEPTE DURMAK VE BULUŞMAK 
ZORUNDADIR. 

Vagonların lokomotife annelerin ilk anneye dolayısıyla yoktan örneksiz ilk orijinal var edene dayanması gibi. 


2-“SANATKAR SANATI CİNSİNDEN DEĞİLDİR” 

Bir masayı veya binayı yapan usta masa cinsinden değildir. Tahta taş tuğla vs olamaz. Evreni ve insanı var eden de atom ve hücre türünden değildir. Bu sebeple hem görülmez hem de madde ve insanla ilgili değerlendirmeler, onların Yaratıcısı hakkında yapılamaz. 


3-“KADER KONUSUNDA ELE ALINDIĞI GİBİ İNSANA SORULMADAN 
VERİLEN, TAMAMEN YAŞAMI İÇİN EN MÜKEMMEL GÜZEL VARLIKLARIN, 
KOŞULLARIN YETENEKLERİN VE SONUNDA SONSUZLUĞUN VERİLMESİDİR. 
İNSAN DÜNYADA ÖZGÜR BIRAKILMIŞTIR. 

Bütün bunları ve sonsuz hayatı verecek olan; O, ÖNCESİZ TEK, MERHAMET GÜZELLİK ZENGİNLİK VE SONSUZLUĞUN SAHİBİ hakkında egoist suçlaması nasıl yapılabilir? 

Bir egoist suçlaması yapılacaksa bu, bu güzel egoyu ve hayatı çirkin ve kötü hale getiren suistimal eden insan iradesine yönelik olacaktır. 

1-Bu soru egoistçe bir soru. Azmış nefsin sapkın egonun el feneri aklın hezeyanı. 


Hz.Ebü Bekir der ki: “Ne Merhametlisin Ya Rabbi! Oturmuş sana hakaretler eder yine de ona nimetlerini kesmez verirsin!” 


Keşfedebildiği madde dünyasının ancak yüzde 5'ini görebildiğini itiraf eden aklı gözüne inmiş cüretkâr insan, dağlarla yarışırcasına şişirdiği kıvılcım egosuyla güneşlere tavır alıyor. 
meydan okuyor. 


Kıyasın şartları vardır. Benzeyenle benzetilen arasında benzetme edatı ve yönü gibi. Hangi yönünle Yaratıcıya benzediğini bir sorgula. Ve sonra reelde uygun olan kavramı belirle kullan. Sıralamaya gerek yok. Sen önceli yapılansın O öncesiz Tek yapan. Sen aciz fakir muhtaç ölümlü. O'nu beyanda dil de ağaçlar dolusu kalem de mürekkep okyanuslar da kifayetsiz! 


En önemlisi Mülk ve Kudret sahibi Tek O? Bilgi ve Tasarruf seçeneklerinin de tek hakimi. 
Kimin mülkünde o çalımla kimi hangi had ile sorgulayabiliyorsun? Şimdiye kadar nice üst akıllar nelerle sorguladı suçladı ne oldu? 


Egoistlik ya egonun aşırı iştahından çıkarından ya da kibir kin ve öfkesinden kaynaklanır. Bu vasıflar önceli nefisli ve iradeli varlık cin ve insan egolarının göstergesidir. Ki ilk menfi ego prototipleri İblis ve Kabil olmuş, Adem müsbet Egosunu secde ile Habil itaat ve tevekkülle Yaratıcısına yönlendirip yüceltirken, tanrılaştırılan ego Firavunla zirve yapmıştır. 


Allah tarafından elçi olarak gönderilen hangi Peygamberin “Ben Allah'ın Rasulüyüm, bana uyun!” demesinde, Peygamberimizin en güzel ahlak sahibi olarak insanlığa güzel örnek-rol model gösterilmesinde ego gösterisine şahit oldunuz? Kaldı ki aile büyükleri ile alanında 


uzman ahlakında örnek toplumda saygın kişiliklerin “Ben!” anlatımlarını ibretle keyifle dinlersiniz. 


Evet tek O vardı. Kendi Zati varlığını kendi biliyordu. Başka varlık yoktu. O, kendi bildiği varlığının sıfat ve isinlerinin, güzellik ve zenginliğinin, senin tarafından sencesini 

bilmeni taşımanı ve temsil etmeni istedi ki seni bak nelerle donattı. Özgür de bıraktı. Fırsatı kaçırma. Yel değirmenlerine çarpıp egonun kurbanı ve bahtsız olma! “BEN!” de! De, ama O'nun nâmına intisapla de!” Egonla “Ben!” dersin her varlığın yükünü yük eder ezilirsin! 


2-EGO NEDİR? Konunun insana bakan yönüyle psikolojik ve felsefi tanım ve işlevlerini arama motoruna yazıp araştırınız. Fakat esas ruhunuza, akıl kalp vicdan nefis, duyu ve davranış motorlarınıza da müracaat ediniz. Kurannuru ihlas suresi yazar okursanız farklı bir ego-benlik tanımlaması görebilirsiniz. 


3-Din Kültürü açısından biz her konu gibi bu konuyu da, O Rahman Rahim ve ADİL Tek Var Eden'den alırız. Vahiy?'den, akıl ve bilimden kalp ve vicdandan nefis ve ahlaktan ibadet ve iyiliklerden alırız öyle öbjektif çok yönlü ve derin bakarız. 

Siz duygu düşünce davranış ve hayat tarzınızı nereden alırsınız? 

Nereden alırsanız alınız vicdanınıza bir bakınız! 

Farkında mısınız? Siz size verilen tertemiz hayır amaçlı egoyu ne hale getirmişsiniz? 

Bir fıtrat deformasyonu ve dejenerasyonu geçirmişsiniz? Hidayet dileriz. 


4-EGO, mübarek bir varlıktır. O bir ANAHTARDIR, ÖLÇÜTTÜR. Seni ve seni yaratanı sana tanıtır. Kendini baz alırsın O'na varırsın. O görüyor bana göz vermiş, işitiyor kulak vermiş, biliyor ilim vermiş, kudretlidir güç vermiş... dersin. İçimde, sonlu olsam da sonsuluk arzusu var demek ki o tek Sonsuz var dersin. Vahiyden aldığın dersle O MÜN'IM”İN sana cömertçe verdiği nimetleri muhtaçlarla paylaşır, bazen isarla sen aç muhtaçken onlara verir egoistlere diğergamlık dersi verirsin. 


Kendini Tanrı yerine koyamazsın önceli ve ölümlüsün ama egonla ölçüm yapabilirsin. (Mikyas, Vahid-i Kıyasi) 

“SEN BENİ VARLIĞIMLA VARLIĞINI HİSSETMEK, 

DUYGU DÜŞÜNCE DUYU VE DAVRANIŞLARIMLA OLUŞAN EGOMLA, SENİ 
TANIMAK, ANLAMAK VE SONSUZLAŞMAK İÇİN VAR ETTİN RABBİM!” 
DERSİN! 

“Ben, egomu varlığımı yeteneklerimi duygu düşünce ve eserlerimi nasıl ortaya koymak, kendimi gerçekleştirmek, varlığımı çevremle paylaşmak her canlıya sevgiyle yardım etmek istiyorum ve bununla mutlu oluyorum!” dersin; O da Tek Öncesiz ve hiç bir şeye muhtaç olmadan güzelliklerini ve zenginliklerini gösterecek BEN'İ EGO’MU yaratmış dersin. 


Sana verilenlere İblis gibi egonu şişirmeden diklenmeden Tanrını suçlamadan Adem gibi haddini aczini hatanı bilir secde edersin. Ego hortumunu secdede bükersin. Vicdan ve Akıl örs ve çekiciyle EGONU-NEFSİNİ DÖVERSİN... Döversen bir de suda haşlarsan pastan arınır zerafet kazanırsın! 


Ego “DAL” gibidir. KIYAMA duran baş kaldıran eğilmeyen egonun, RUKUDA yarı büklüm oluşunu remzeder. Arkadan mabuduna en yakın olacağı onu bekleyen SECDESİ O'na vuslata gerçek büyüklüğe ve özgürlüğe ulaşmayı işaretler. 


5-Bu ithamı yapan Allah'a inanıyor da mı bunu diyor inanmadığını vurgulamak için mi? 
İnanıyor da isyan ediyorsa iblis gibi egosunu şişirerek kendini büyüten ve isyan ederek açıktan tanrı otoritesi tanımaz sınıfa girer. Her kes tercihiyle yaşar ölür. 


İnanmıyorsa, Tanrıyı göremediği için reddeden o koltuğu boşaltıp yerine kendini oturtan Firavuna benzer. Tanrı egoistir diyen egoistleşmiş, sen değil ben diyor demektir. 


6-Tek olanın rakibi yoktur rekabet egoistlik çatışma olmaz. O tek sen tek misin? Tek, Kime karşı üstünlük taslayacak, övünecek böbürlenecek zulüm yapacak? Doktorun yazdığı ilaca ihtiyacı var mı demektir? Sen kendi egona bir bak test et sorgula ihtiyaçlarını arzularını sırala ne bedeller ödediğini kıyasla. 


7-İnsan ne kadar da aciz zayıf fakir muhtaç varlık. Bir kokuşmuş sıvıdaki hücrecikten ana karnından şu noktacık dünyaya geliyor, egoistçe tahtlara kuruluyor kuru tahtalara uzatılıyor, kara kutu toprak karnına dönüyor. Tam tersi ne kadar da egoist benlikçi isyankar sınır tanımaz, hak yer, zalim menfaatçi, hazcı zevk peşinde koşan bencil varlık haline dönüşebiliyor. Saf temiz geliyor kendi egosunu kendi kirletiyor. 


8-Övünmek üstünlük taslamak ezmek, ya cahillikten, ya kibirden ya kin nefret ve intikam duygusundan kaynaklanır, hem kendine hem başkalarına zulmeden hak bilmez tanımaz zalimlere özgüdür. 


9-Egoistçe övünme ve davranmada bir kısım kusur ve eksiklikleri kapama gizleme ya da kendini parlatarak menfaat sağlama amaçlanır. Dokuz ay on gün ana rahminde taşıyana minnet duyuyorsun, her şeyi hizmetine sunan sonsuzluğu hazırlayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan için mi egoist diyorsun? 


10-Nimetleri kendine saklayana paylaşmayana egoist denir? Size var edene varlığınızı sayısız varlıkla donatana egoist mi diyorsunuz? Insaf! 


Hem peşin verecek hem karşılıksız verecek hem sonsuzda neler verecek dönüp ona egoist diyeceksiniz! Pes!.. 


11-Kötülük problemi, farklı yaratılış ve Kader sayfalarına da bakınız! 

Ve... Gerçekten bir tanrı suçlaması yapacaksan ve güvendiğin bir gücün yeteneğin ilmin servetin bilimin EGON varsa buyur; yeni bir evren ve insan modeli ve ölüm sonrası hayatı tasarla kur ve cömertçe yönet... yap da EGONU GÖRELİM! 

drmavi Aralık 2019, İzmir 


TANRI EGOİST / BENCİL MİDİR? 

https://sorularlaislamiyet.com/tanri-egoist-midir 

Soru Detayı 

— Eğer o kadar kudretli bir güç varsa, kudretinin farkındadır. Oysa o insanlarda olduğundan farksız üstünlüğünü kabul ettirme çabasında. Gerçekten dediğiniz gibi bir tanrı varsa, o egoisttir. 

— Kur'an'da sürekli Allah kendini övüyor, aşırı derecede neden övüyor? 

— Bir kere kendini tanıttın, niye tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorsun; bu egoistlik değil de nedir? 


Cevap 
Değerli kardeşimiz, 


— “Egoist” demek, sadece kendini düşünen, kendi menfaatini ön planda tutan, yalnız kendini nazara veren demektir. 

Oysa Allah'ın bu kadar nimetleri insanlar için hazırlaması, yeryüzünü bin bir çeşit nimetlerle donatılmış bir sofra halinde sergilemesi, onun kullarına, yaratıklarına, sanatına ne kadar değer verdiğini ve sonsuz rahmetini göstermektedir. 


— Allah kendini Samed (İhlas suresi, 2) olarak nitelemiştir. Samed demek, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, fakat kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı varlık demektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve kendisinin bütün bu muhtaçların ihtiyaçlarını fiilen yerine getirdiği gözle görülen yüceler yücesi Allah 

hakkında “egoist” demek, vicdan ve insaf ölçülerinden fersah fersah uzaklaşmak anlamına gelir. 

Bu konuda yüzlerce ayetten sadece aşağıdaki ayeti ön yargısız okumanızı tavsiye ederiz: 


“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah?ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip 

yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah?ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.” (Bakara, 2/164) 

— Allah'a -haşa- “egoist” diyen insanların varlığı bile, Kur'an'ın defalarca Allah'ın kudretini vurgulamasının ne kadar doğru ve isabetli olduğunun en açık göstergesidir. Bugün binlerce insan hâlâ Allah'ın varlığında, sonsuz ilim ve kudretinde tereddüt gösteriyorsa, Kur'an'daki bu konuların tekrar tekrar vurgulanmasının ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. 

— Allah, hiç şüphesiz hiç kimsenin ne övgüsünden ne de yergisinden etkilenir. Ancak, o sonsuz rahmetiyle kullarının edepli olmalarını, insan gibi insan olmalarını ve cennet için ortaya koyduğu kriterlere uygun bir performans göstermelerini istediği için, defalarca insanları uyarıyor, kendi isimlerinin tecellilerine dikkat çekiyor. 

Mesela -ayet manalarının özetiyle- diyor ki, bakın: bu kâinatı yaratmak sonsuz ilim ve kudreti gerektirir. Madem kâinat var, öyleyse sonsuz ilim ve kudret sahibi Allah da vardır. Öyleyse, bu kâinatın tesadüf oyuncağı olarak ortaya çıktığını düşünerek hem size verdiğim aklınıza hakaret etmiş hem de Allah'ın sonsuz ilim ve kudretini görmeyen bir körlüğe düşmüş olursunuz. Çünkü; 

Çok iyi biliyor ve görüyorsunuz ki, bir tek harf yazarsız olmaz, bir iğne bile ustasız olmaz, bir köy bile muhtarsız/idarecisiz olmaz.. Mesele bu kadar açık iken, nasıl olur da -örneğin- yüz trilyon hücreden meydana gelen insan gibi harika bir kitabı yazarsız düşünebiliyorsunuz!.. 

Nasıl olur da -mesela- kâinat çapında görülen harika sanat tablolarını ustasız olduğu ihtimaline kapılabiliyorsunuz?!. 

Ve nasıl olurda -örneğin- milyarlar seneden beri hiçbir trafik kazasına meydan 

vermeden hareket eden, güneş sistemin -güneşiyle, ayı ile, yerküresiyle, atmosferiyle- yüzlerce hikmetli ve gayeli işleri başarmak için gösterdiği bu harika görev aşkını, ödev performansını tesadüfe verebiliyorsunuz?!. 

— Madem -bu saydığımız- ilmi gerçeklerin tanıklığıyla, bu kâinatın/evrenin şahadetiyle Allah'ın sonsuz ilim ve kudreti vardır, öyleyse aynı kudretle sizi tekrar diriltip hesaba 


çekeceğinden asla şüphe etmeyin. Sonra size yazık olur, bu cehaletinizin cezasını ağır ödeyeceksiniz. 


— Şimdi bu kadar önemli bir konuda bu uyarıları tekrar etmeyi Allah'ın kullarına olan sonsuz merhametini düşünmeyip, “egoistlik” olarak değerlendirmenin elbette bir hesabı olacaktır. 


— İlginçtir, Kur'an'da sözlü olarak tekrar edilen aynı sonsuz rahmetin ontolojik olarak yapılan tekrarlarına kimse itiraz etmiyor. Örneğin kimse kalkıp da: 

“Niçin her gün güneş tekrar edip doğuyor.. 

Niçin her gün çeşitli nimetler bize ikram ediliyor.. 

Niçin bizim akciğerlerimiz atmosferdeki oksijen tüpüne bağlanmış her saniye tekrar tekrar nefes almamızı sağlıyor.. 

Niçin günde bir kaç kez bize su içiriliyor, yemek yediriliyor.. 

Her gece neden uyutuluyoruz, ardından her sabah tekrar tekrar diriltiliyoruz.. “ 

diye itiraz etmiyor.. 


Çünkü bütün bunlar kudreti, hikmeti ve rahmeti sonsuz olan Allah'ın kullarına yaptığı iyilikler olduğunu, bunlar olmadan yaşamanın mümkün olmadığını biliyor da ondan itiraz etmiyor... 


— Kur'an'da yer alan her bir tekrar gerçekte tekrar olmayıp, ilgili konuya yeni bir boyut kazandırmaya, işin ehli olanlara daha derin işaretler vermeye, gafil olanları şiddetle uyarmaya yöneliktir. 


— Şimdi bir doktor, defalarca bir hastayı muayene etse, tekrar tekrar tahlillerini 

yaptırsa, günde defalarca bir ilacı almasını tavsiye etse, söz konusu hasta -aklı varsa- bundan memnun olmaz mı? 

— Bir anne-babanın o inkâr edilmez şefkatlerinin bir gereği olarak çocuklarını her gün bazı kötülüklerden uzak durmasını tavsiye etmelerini “egoist” olduklarına verilebilir mi? 

Bir öğretmenin talebelerine her gün derslerini iyi 

çalışmalarını söylemesini “egoist” olduğuna yorumlanabilir mi? 

Bir komutanın her gün askerlerine talim yaptırması “egoist” olduğuna kanıt gösterilebilir mi? 

— Peki her gün defalarca maddi bedenimiz için gıdalar alıyoruz da manevi -rahi, akli, vicdani- bünyemiz için maddi gıdalardan daha elzem olan manevi gıdaları, yani Allah'ın o şefkat dolu emir ve yasaklarından ibaret olan Kur'an'da tavsiyelerini nasıl olur da bir fazlalık olarak değerlendirebiliriz?.. 


— Son olarak söyleyeceğimiz şudur: Önce Allah'a, Resulullah (asm)'a, Kur'an'a 

iman edelim ki, her gün defalarca kalbimizi tekrar tekrar bozan şeytanın bu gibi vesveselerine set çekelim. 

https://sorularlaislamiyet.com/tanri-egoist-midir 

TANRI, KENDİ EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN Mİ BİZİ YARATTI? 
https://sorularlaislamiyet.com/tanri-kendi-egosunu-tatmin-etmek-icin-mi-bizi-yaratti 

Soru Detayı 

— Ateistlerin son zamanlarda hep sordukları bir soru var ve ben nette bu soruya verilecek güzel bir cevap bulamadım.. Bulduğum cevaplar beni ikna etse de atesitleri ikna değil ama susturmaya yeterli görmedim... Soru şu tanrı kendi egosunu tatmin etmek için mi bizi yarattı.. 


— Yaratıp can verdikten sonra öbür dünya vaadiyle kendisine koşulsuz şartsız inanılmasını ve kendisine hiç bir yararı olmayacağı halde ibadet edilmesini isteyen, ne olacağını bildiği halde kendisine inanmayanları cehennemde yakması, dünyadaki adaletsizliklere neden sessiz kalıyor vs gibi atesit soruları inanmasalar da bunlara cevap verilmesi gerekir 

Cevap 

Değerli kardeşimiz, 


— Ego, insanın hem özne boyutunu tanımlayan irade, bilinç ve vicdanı hem de onun nesne boyutunu tanımlayan, dürtülerini, iç isteklerini, tutkularını, içsel enerji kaynaklarını içine alan çok boyutlu bir komplekstir. 

Ancak insanların olumsuzluk manasında kullandığı “ego”, yalnız nefsani iç dürtüler, istekler manasına gelir. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, “ego” iç dürtülerin, arzu ve isteklerin merkezi olan ve cismani yönü itibariyle hayvansal ve bitkisel tarafı bulunan “nefs”e bağlı bir duygu, bir benlik manasına gelir. Bu anlama gelen duygusal bir “nefis” kavramını Allah'a isnat etmek, gerçeklerden uzak bir hata olduğu gibi, buna bağlı olarak gelişen iç dürtülerin diğer adı 

olan “ego” diye bir benliği isnat etmek de tamiri gayr-ı kabil yanlış bir tanımlamadır. 

— Bununla beraber, ateist (tanrı tanımaz) bir adamın Allah'ın bazı vasıfları hakkında konuşması, açık bir mantık çelişkisidir. Çünkü onun inancına göre var olmayan birinin vasıflarından söz ediliyor. Buradan anlıyoruz ki, bu soruyu soran ateistler zihinsel bir buhran içindedirler. Zihnen hasta olanların kuruntularına değer vermek de akıl dışı bir hayale ve heyulaya çanak tutmaktır. 

— Demek ki Allah bu kâinatı kendi “egosunu tatmin etmek” için yaratmamıştır; çünkü onun böyle bir egosu yoktur. 

— Bütün akıl sahipleri şunu kabul ediyorlar ki, “ego”sunu tatmin etmek peşinde koşan bir kimse kişilik itibariyle eksik biridir. Bu kimse eksikliğini tamamlama adına “ego”sunu tatmin edecek bazı maceralar peşinde koşabilir. 


Acaba bütün bu kâinatı yaratacak kadar sonsuz ilim, kudret ve hikmet sahibi, bütün güzelliklerin kaynağı, “her iyilik elinde olan”, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu bir varlık için “Egosunu tatmin etmek için şunu yaptı.” denile bilir mi? Hangi akıl, hangi vicdan buna razı olabilir!.. 

— Tecrübe ile sabit olan bir kural var: “İnsanlar genellikle başkasını kendine kıyas ederek değerlendirirler.” Bu kurala göre, bazı insanlar eksiklerini perdelemek ve egolarını tatmin etmek için bir sürü maceralara katlanırlar. Şov yaparlar, bulunmadıkları makamlarda görüntü verirler. Sırf o hayvansal dürtülerini tatmin etmek için bir yerde bin takla atarlar. Bu insanların başında bu gibi soruların sahibi ateistler gelir. Çünkü, bir memlekette padişahı tanımayan kimse kendini hatta herkesi bağımsız bir padişah kabul eder. Bunun gibi bu kâinatın yaratıcısını kabul etmeyen bir ateist, kendine ve başkasına bir nevi ilahlık vasfını takar. Nitekim, meşhur Mısır'ın firavunları da ateist oldukları için ilahlık davasında bulunmuşlardı. 

— İşte bu kurala göre, ateistler kendilerini bağımsız, başkası tarafından yaratılmayan mahluklar olarak görürler. Ancak bir sivrisineğin kanadını bile yaratmaktan âciz olan, ölüme mahkum, rızka muhtaç, bin bir yönden eksikliği bulunan bu 

adamlar, “tanrıtanımazlığın” verdiği bir şımarıklıkla iç alemlerinde hissetikleri bu eksiklerini tamamlama adına “ego”larını tatmin eden her türlü pespayeliği, alçaklığı, yapmacıklığı yapabilirler. Ve yukarıdaki kural gereğince vicdanlarında hissettikleri, ancak iradeleriyle kabul etmedikleri Allah'ı da kendilerine kıyaslayarak onu kendileri gibi 

bir “ego” beşinde koştuklarını iddia edebilirler. Aslında onlar da buna inanmazlar, ama yine de hayvansal ve bitkisel yanlarını tatmin ederler. 


— Kaldı ki, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu ancak ondan öğrenebiliriz. O ise, gönderdiği kitabında / Kur'an'da kendisini Rahman ve Rahim olarak takdim etmektedir. Demek ki bütün bu yaratmaların arka planında yer alan esas unsur Allah'ın bu sonsuz rahmetidir. 

Ve onun bu sonsuz rahmetini anlamak için de bazı örnekleri yaratmıştır. Mesela, bir anne hiçbir karşılık beklemeden yavrusuna her türlü iyilikte bulunur. Hatta hayvan anneler de buna dahildir. Bir horoz gördüğü bir yemin etrafında tavukları toplar, onların yemelerini seyreder ve kendisi yemez. Çünkü onlara yardımcı olmaktan aldığı lezzet yemekten daha fazladır. 


Bu şefkati, bu cömertliği yarattığı hayvanlara bile lütfeden Allah, bununla kendisinin yaptıkları bütün iyiliklerin arka planındaki asıl saikin sonsuz rahmeti, şefkati ve keremi / cömertliği olduğunu ders vermektedir. 


“Resulüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik!” (Enbiya, 21/107) 
mealindeki ayette bu sonsuz rahmetin altı çizilmiştir. 


— Şunu unutmayalım ki, bütün insanlar inkârcılığa sapsa Allah'a zerre kadar zarar vermez ve hepsi de iman etse zerre kadar ona bir menfaat sağlamaz. Bu açık bir gerçektir. Demek ki Allah'ın kainatı ve insanı yaratmasının hikmeti yalnız sonsuz rahmet, şefkat, kerem ve ihsanını göstermektir. 

— Şu kadar var ki, Allah yeryüzünü bin bir türlü nimetlerle donattığı gibi, bundan kat kat fazla nimetlerin dizildiği bir cennet yurdunu da var etmiştir. Bu dünyada nimetlerine karşı teşekkür edenleri orada da nimetlendirecektir. Nankörlük edenleri ise cezalandıracaktır. Çünkü nankörlük eden ateistler ve benzeri kâfirlerin cennete gitmeye liyakatları kalmamıştır. Layık olmadıkları halde onları cennete koymak diğer bütün varlıkların hukukunu çiğnemek manasına gelir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle: 


“Cehennem'in vücudu ve şiddetli azabı, hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vücudunu (var olmasını) isterler. Çünki nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer biçarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kâfir-i mutlak, küfrüyle hem esma-i İlahiyenin hukukuna inkâr ile tecavüz, hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzib ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkârane yüksek vazifelerini inkâr etmekle hukuklarına tecavüz ve kâinatın gaye-i hilkati ve bir sebeb-i vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzib ile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azim bir cinayet, bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz.” (bk. Asa-yı Musa, s. 48) 

— Meallerini vereceğimiz ayetlerde ilahi adalete vurgu yapılmıştır. 


“Herkesin kazandığı, yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız.” (En'am, 6/164) “İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Öyle ya, mümin olan, hiç fâsık gibi olur mu? Bunlar asla bir 

olamazlar.” (Secde, 30/17-18) 


“Biz hiç, Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız!” (Kalem, 68/35) 

https://sorularlaislamiyet.com/tanri-kendi-egosunu-tatmin-etmek-icin-mi-bizi-yaratti ALLAH -HÂŞÂ- EGOİST MİDİR? Doç. Dr. Soner Duman http://gencdergisi.com/13104-allah—hasa—egoist-midir.html 

Sorunun ortaya konulması: 

Allah Teâlâ Kur'an'da sıklıkla kendisini övmekte, üstün sıfat ve özelliklerinden bahsetmekte, kendisinin yüceliğini ve üstünlüğünü kabul etmeyenlere yönelik tehdit tarzında ifadeler kullanmaktadır. Yine Yüce Allah Kur'an'da muhatabı olan insana ne kadar âciz, zayıf ve biçare olduğundan söz etmekte, ondan kendisine kulluk etmesini istemektedir. Bu durum, ateist ve deist çevrelerce Kur'an'da bahsedilen Allah'ın —hâşa- egoist olduğu yorumuna yol açmaktadır. Egoistlik insanlar arasında kullanıldığında kötü bir durum ve psikolojik bir bozukluk olarak ifade edilmektedir. Allah'ın Kur'an'da kendisine yönelik övgülerini, üstünlüğünü vurgulamasını, kullardan kulluk istemesini nasıl yorumlamak gerekir? 


Tüyler ürperten bir soru: Allah hakkında sorulabilir mi? 

Bu soruya cevap vermeye geçmeden önce şu noktayı tespitle işe başlayalım: İnsanlar arasında kullanıldığında psikolojik bir bozukluk, düşük ahlaklılık ifade eden bir sıfatın Allah ile ilgili olarak bir soruya konu olması bir Müslüman açısından “tüyler ürperten” ve “sıkıntı veren” bir durumdur. Bununla birlikte biz, bunu gerekçe göstererek bu tip sorulardan uzak durma, kaçınma gibi bir pozisyonda bulunamayız. Nitekim Kur'an'a baktığımızda inançsız kesimlerin Yüce Rabbimiz hakkında bir Müslümanın asla ağzına almayacağı bir takım ifade ve üslupları ağızlarına aldıkları belirtilmekte, bu sözler onların ifadeleri olarak aktarılmaktadır. Kur'an'dan üç örnek üzerinden bu meseleyi açıklayalım: 


“Allah çocuk edindi” dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.” (Bakara, 116) 


“Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir.” (Âl-i İmran, 181) 


“Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır), dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir.” (Mâide, 64) 


Bu üç örneğin ilkinde Allah'ın çocuk edindiği, ikincisinde Allah'ın fakir olduğu, üçüncüsünde de Allah'ın cimri olduğu inançsız kimseler tarafından ileri sürülmüş, Rabbimiz de onların bu çirkin, hadsiz üsluplarını bizlere aktarmış, sonra da bu sorulara gerek söz konusu âyetlerde gerekse Kur'an'ın başka yerlerinde cevaplar vermiştir. 


O halde şu noktaya ulaşmış oluyoruz: “Allah'a ilişkin yakışıksız bir üslupla söylenmiş bir ifade cevapsız bırakılamaz.” 


Şimdi geçelim sorunun cevabına. 


Allah hakkında “egoist” ifadesini kullananlar neyi gerekçe gösteriyor? 

Bir kimseyi “Allah'ın egoist olduğu” düşüncesine sevk eden muhtemel sebepler neler olabilir? İslam açısından düşünüldüğünde bunun muhtemel sebepleri arasında şunlar zikredilebilir: 


a) Kur'an'ın Allah'ı merkeze alan bir söylem ortaya koyması 


Rabbimiz Kur'an'da her şeyi kendisini merkeze alan bir dil ve söylem ile ifade ediyor. Varlık âleminde gerçekleşen her olayı, meydana gelen her varlığı kendi zâtı ile bağlantı kurarak ifade ediyor. Buna “ulühiyet merkezli (teosentrik) söylem” adı veriliyor. Gerçekten de Kur'an'ı okuyan kimse daha ilk âyetinden başlamak üzere her bir yerde Allah'ın övülmesi, yüceltilmesi, O'na tövbe istiğfar edilmesi ile karşılaşır. Dahası gerek kâinatta gerekse insanlar arasında yaşanan olaylarda hep ilahi takdir başrolde zikredilir. Şimdi Kur'an'ın şu âyetlerine bir bakarak bu söylediğimizi uygulamalı olarak gösterelim: 


“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 


Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. 


O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. 


Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. 


De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) sizi kim kurtarır ki? (O zaman) O'na gizli gizli yalvararak “Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun şükredenlerden olacağız” diye dua edersiniz. 


De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız.” 


De ki: “Allah'ın size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter.” Bak, anlasınlar diye âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz!” (En'am, 59-65) 


Bu âyetlerde Rabbimiz hem kâinatta hem de insanların yaşantılarında hiçbir şeyin kendisinin iradesi, bilgisi ve kudreti dışında olmadığını üzerine basarak vurguluyor. 


b) Allah'ın insanlardan kendisine kulluk etmelerini istemesi 


Rabbimiz cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattığını belirtmiş, bu kulluğu yapanlara ödül vaad ederken kulluktan uzak duranları cehennem azabı ile tehdit etmiştir. Bu âyetlerin birinde Rabbimiz şöyle buyurur: “O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.” (Nisa, 172) 


İnançsız kesimler, irade sahibi varlıklar olan cinler ve insanların “kulluk etmek için” yaratılmış olmalarını Allah'ın kendi üstünlüğünü vurgulama ihtiyacına bağlayarak “egoist tanrı” iddiasını dile getirmişlerdir. 


c) Allah, en çok kendisinin sevilmesini istemiştir 


Kur'an, her varlıktan fazla Allah'ı sevmemizi emretmiş, Allah ile başka bir varlığın sevgi konusunda eş tutulmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur: 


“İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar da onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır.” 
(Bakara, 165) 


Peki bahsettiğimiz bu üç, Allah'ın “egoist” olarak nitelenmesini haklı kılabilecek gerekçeler midir? Şimdi bu meseleyi ele alalım. 


Egoist ne demek? 

Bu soruya cevap verebilmek için önce “egoist” kelimesinin anlam çerçevesini netleştirmek gerekir. Egoist en yalın ifadesiyle “bencil” ve “kendi çıkarını düşünen kimse” olarak nitelenir. 
Peki “bencil” ne demektir? Sözlüklerde bencil “yalnızca veya öncelikle kendi çıkarını düşünen kimse” olarak tanımlanır. “Egoist” kelimesinin çağrıştırdığı ana tema “çıkar”dır. Sırf kendi çıkarını düşünmeyen veya öncelemeyen kimseye egoist denilmez. İkinci olarak bir egoistlikten söz edebilmek için benzer şartlara sahip birden fazla kişinin varlığını tasavvur etmek icap eder. Yani aynı durumda olan iki veya daha fazla kişi arasında bir egoizmden ve çıkar çatışmasından söz edilebilir. 


Şimdi “Allah niçin egoisttir?” diye soru soran kişinin “Allah'ın yalnızca / öncelikle kendi çıkarını düşündüğü” ve “Allah ile diğer varlıkların eş seviyeli / aynı düzlemde varlıklar olduğu” fikrinden hareket ettiği anlaşılmaktadır. İşte bu iki nokta yanılgının temelini teşkil etmektedir. 


Allah için menfaat ve çıkar söz konusu olur mu? 

Allah'ın her türlü ihtiyaçtan uzak bulunuşu, aynı zamanda O'nun her türlü çıkar düşüncesinden de uzak bulunduğunu gösterir. Zira “çıkar / menfaat / maslahat” ancak ve ancak “kazanma ve kaybetme” endişesi olan bir kimse hakkında söz konusu olabilir. Aç kalma endişesi olan kimsenin hazırda yemek bulundurması onun çıkarınadır. Soğuk havada dışarı çıkan kişinin üstünü sıkı giymesi onun çıkarınadır. Savaşa giden kimsenin yanında silah götürmesi onun çıkarınadır. Ama, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, zarar / ziyan ve kayba uğrama endişesi taşımayan bir varlığın herhangi bir şeyi kendi çıkarı için yapacağını düşünmek, tanrıyı insana benzeten antropomorfist (insan biçimci tanrı] yaklaşımından başka bir şey değildir. 


Allah'ın zâti sıfatları arasında yer alan “kıyam bi nefsihi”, O'nun ne var olma ne de varlığını sürdürme konusunda herhangi bir varlığa ihtiyacının olmadığını, kendi varlığını kendisinin devam ettirdiğini gösterir. Yine O'nun “muhalefetün li’ l-havâdis” diye isimlendirilen sıfatı, kendisi gibi ezeli olmayıp sonradan var olan varlıklardan farklı olduğunu ifade eder. Bu iki özellik, Allah'ın zâti / zorunlu / O'ndan ayrı düşünülemeyecek iki özelliğidir. Şimdi bu iki 


özelliğe sahip bir varlığın “egoist” olarak nitelenmesi, bu iki özelliğin mahiyeti ile taban tabana zıttır. 


Allah, diğer varlıklarla eş seviyede midir? 

Egoist olmak, bir kimsenin kendisi ile aynı durumda olan varlıklara karşı kendi çıkarını öncelemesi anlamına gelir. Halbuki Allah, eşi, benzeri, zıddı olmayan bir varlıktır. O, es-Samed'dir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Hal böyle iken ezeli ve ebedi, sonsuz ilim ve kudret sahibi bir varlığın sınırlı, ölümlü, fani, âciz, zayıf varlıklara karşı egoist bir tavır takınmasını düşünmek, bu varlığın ya insanları kendi seviyesinde gördüğünü ya da kendisini insanlar seviyesinde gördüğünü gösterir. Oysa her iki düşünce de “hiçbir şey O'na denk değildir” âyetine taban tabana zıddır. 


Allah'ın emir ve yasakları kimin çıkarına hizmet ediyor? 
Şimdi şu soruyu soralım: Allah'ın Kur'an'da yer alan emir ve yasakları kimin çıkarına hizmet ediyor? 


İslam âlimlerinin tümü şu konuda söz birliği etmiştir: Dinde yer alan emir ve yasakların temel amacı, insanların yararını |maslahatını| gerçekleştirmek ve onlardan zararı [mefsedeti] gidermektir. Şu halde din, tanrının çıkarını korumak için değil insanın hem bu dünyada hem de âhirette huzur ve mutluluğunu sağlamak içindir. Dahası, İslam âlimleri dini tanımlarken “akıl sahibi varlıkları, kendi hür iradeleriyle dünya ve âhirette huzur ve mutluluğa sevk eden ilahi hükümler bütünüdür” şeklinde tanımlarlar. Öyleyse dinde yer alan farzların da adam öldürme, içki içme, zina, hırsızlık, gıybet vb. haramların da çıkarı / maslahatı tamamen kullara dönüktür. 


Rabbimiz, kendisinin sonsuz zenginlik sahibi olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını şu sözleriyle belirtmiştir: 


“Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur. 
Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir.” (Fâtır, 15-15) 


Allah insanlardan niçin kulluk istiyor? 

Peki Rabbimiz bizden niçin namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetleri istiyor? Bunda kendisinin çıkarı mı var? Elbette hayır! Bunda, ibadet eden varlıkların çıkarı söz konusu. Bunu iki açıdan ele alabiliriz. 


a) Kur'an'da bu ibadetlerin de aslında maslahat ve menfaatinin yine kullara dönük olduğu ayrı ayrı anlatılmıştır. Kişi bu ibadetleri yapmadığında azgınlaşmaya, taşkınlık etmeye, kendisini diğer insanlardan üstün görmeye, tekebbüre başlar. Oysa bu ibadetleri hakkıyla yapan birisi kendisinin kul olduğunu, diğer insanlar üzerinde bir hâkimiyetinin bulunmadığını, kâinatın bir Rabbi bulunduğunu kabul ve itiraf ederek nefsinin kötü arzularına, şeytanın vesveselerine kanmaz. Yani ibadetin menfaat ve maslahatı yine kula dönük olur. 


b) İnsanların ve cinlerin kulluk etmek için yaratılmış olması Allah'ın bununla -hâşâ- egoist duygularını tatmin için değildir. Zira insanlar ve cinler yaratılmadan önce melekler vardı ve onlar zaten Allah'a kulluk ediyorlardı. 


Kaldı ki Allah Kur'an'da defalarca “Allah'ın âlemlere (onların kulluk ve ibadetine] hiçbir ihtiyacı yoktur” şeklinde vurgulamaktadır. 


Şu halde insanların ve cinlerin Allah'a kulluk için yaratılmış olması, bu kullukla -hâşâ-Allah'ın noksanını tamamlamak, onun egoizmini tatmin etmek için değil kendilerini gerçekleştirebilmek içindir. Çünkü bu kulluk olmaksızın kendi varlıklarını gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. Bir bitki için su ne ise insan ve cinler için kulluk odur. Bitki su ile kendisini gerçekleştirir. İnsan ve cinler de kulluk ederek kendi varlıklarını gerçekleştirirler. Kulluktan uzaklaşan insan ve cinler, kendi fıtratlarına yabancılaşmış olurlar. 


c) Peygamberimizin (s.a.v.) belirttiğine göre Allah'ın kuluna olan rahmet ve merhameti, bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır. Bir anne çocuğuna karşı egoistlik yapabilir mi? Hem sonra Allah kulunun Rabbidir rakibi değil ki! 


Allah niçin en çok kendisinin sevilmesini istiyor? 

Allah (c.c.), sadece kendisinin sevilmesini istememiş ama “en çok” kendisinin sevilmesini istemiş, başka sevgilerin, kendi sevgisi önüne geçirilmesine müsaade etmemiştir. Bu, bencillikten kaynaklanan bir istek / talep değildir. Zira, başka bir varlığa ait sevginin Allah'ın sevgisinin önüne geçirilmesi kulun bütün yaşantısını ifsad edecek, kulu, sevdiği âciz varlığa karşı kul-köle yapacaktır. Oysa kul, Allah'tan başka bir varlığa kul-köle olduğunda kendi değerini yitirecek, kendisine tanınmış üstün makamdan düşecektir. Bu sebeple Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurur: 


“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resülünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” (Tevbe, 24) 


Allah sevgisine alternatif olmamak, Allah'ın rızasına uygun olmak kaydıyla kulları sevmek Allah'ın bir emri, bir âyetidir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: 


“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” 
(Lokman, 14) 


“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum, 21) 


Bu konuya ilişkin daha pek çok şey söylenebilir. Biz, bu konuyu, soruya mükemmel bir cevap niteliğinde olan bir hadisi kudsi ile noktalayalım. Peygamberimiz'in (s.a.v.) belirttiğine göre Rabbimiz (c.c.) şöyle buyurmuştur: 


“Kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. 
Artık birbirinize zulmetmeyiniz. 


Kullarım! Benim hidâyet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidâyet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. 


Kullarım! Benim doyurduklarım hariç, hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. 


Kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. 


Kullarım! Siz gece-gündüz günah işlemektesiniz, bütün günahları afveden de yalnızca benim. 
Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. 


Kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki, zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz. 


Kullarım! Evveliniz ahiriniz, insanınız cinleriniz, en müttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz. 


Kullarım! Evveliniz âhiriniz, insanınız cinleriniz, en günahkâr bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez. 


Kullarım! Evveliniz âhiriniz, insanınız cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak, iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. (Yani hiç bir şey eksiltmez.) 


Kullarım! İşte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iâde ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.” (Müslim, “Kitabü'l-birr ve's-sıla ve'l-âdâb”, 55) 


http://gencdergisi.com/13104-allah—hasa—egoist-midir.html 
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BU SAYFA, 2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA LİSELERDE ZORUNLU OLACAK “BİLGİ KURAMI” HAKKINDA ÖN TANIMA VE BİLGİLENME AMAÇLI ARAŞTIRMA 
ÇALIŞMASI SAYFASIDIR. KONU DİN FELSEFESİYLE YAKINDAN İLGİLİ 
OLDUĞUNDAN İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA AÇIKLAMALAR VE SINIFLARDAN 
MÜZAKERELER EKLENEBİLİR. 

MUCİZELER AÇISINDAN BİLGİ KURAMI Bknz! >> mucizebilim sayfası 


Aşağıdaki son 4 sayfa, 12’lerde 1.Ünite “Din-Bilim ilişkisi” konusunun, ilk iki haftada dört sınıfta yoğun müzakere edilmesi sonucu hazırlanmıştır. “Din ve bilimin ortak ve farklı yönleri nelerdir?” şeklinde tahtaya yazılan soruya verilen cevaplar eleştiri ve yorumlarla oluşmuştur.”Din doğmatiktir”, “Dinde deney yoktur”, “İnanç soyuttur ispatlanamaz” yorumları üzerinde durulmuş, bu tarz bir çalışma ortaya çıkmıştır. 

Özellikle görülenin somut varlığının, görülmeyenin yokluğuna kanıt sayılması konusunda, maddi varlığın ne kadarını görüyor anlayabiliyoruz, yok yargısına hangi yok verilerle ulaşabiliyoruz, yokun kanıtı yoktur, var olan her maddi varlığı deneyle kanıtlamaya bile elimizde maddi bilgi yoktur. 

Var eden var edilen türünden değildir, görülen var edilen varlıktır, gözün görebildiği cisimden ışıktan tanrı olur mu gibi tanımlamalar, özellikle “Bilim, Kur'an ve Mucize mektebinin sonsuzluğa koşan yeni öğrencileridir” yaklaşımı Peygamber mucizelerinin tanım ve mesaj açıklamaları, öğrencide farklı bakış açısı yöntem ve alanları oluşturmuştur. 

Fırtınalar koparan ve yeni kuramlar oluşturan ve geliştiren genç beyinlere müteşekkiriz. 
20.Eylül.2019 

DİN-BİLİM-KUR'AN-MUCİZE BİLGİ KURAMI Din Kültürü 2020-2021 cepdersdin 


KUR'AN-İSLAM DİNİ VE BİLİMİN KUR'AN-İSLAM DİNİ VE BİLİMİN 2 
BİLİMİN SORUNU, İSLAM İLE DEĞİL TAHRİF EDİLMİŞ HIRİSTİYANLIK İLE güz ORTAK YÖNLERİ FARKU YÖNLERİ 


KOPERNİK A GÖZLEM DENEY VE AKLA ÖNEM VERMEK MELLI 
DÜNY İYOR DER Y \ ELEMES! 


OKU!" İLE BAŞLAYAN KUR'AN 
CE SÖYLER 


İNSANIN SAĞLIKLI VARUKU VE MUTLU OLMASI 


KIYAMETE 
RLİSÖZ SÖYLER 


“OKU, GÖZLEM.DENEY YAP, 
AKLINI KULLAN” DER 
VE EKLER: “VAHYE UY, İMAN VE 
İBADET ET, KALBİNİ TEMİZ TUT 
AHLAKLI OL, İYİLİK YAP, 
CENNETE GİRİ" DER, cepilersdin 


GÖRMEDEN BİLGİ VE 
İNANÇ OLMAZ 


BİLİM, KUR'AN GİBİ, BU VARLIĞI ANLATAN BİR DİL 
VE SONSUZLUK YOLUNDAKİ VARLIKTA GİZLENMİŞ 
İLAHİYASALARI ARAYIP BULAN GÖZ VE EL OLUR 


KURAN DİL VE GÖNÜL, BİLİM GÖZ VE EL GİBİDİR. 
VARLIK ÜZERİNDEKİ BUTUN ELLERİN USTUNDE 
SONSUZ SANAT VE KUDRET ELİ ALLAH'IN ELİDİR 
Sözlükte “E anlamındaki “YED”, mecaz ve kinaye yoluyla 
” gibi manalara gelir. 


| Allah Teâlâ bütün hükümranlığın yanı sıra 
hayır velutfun da kendi elinde olduğunu ve bunları dil gym an alli S 


İZüriyât/47; Mü'minün/88; Å 


AYET: “Herhangi bir toplum kendilerinde bulunan niteli y davranışları) değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti ve değiştirmez” Erfal/53 


KURAN VE BİLİM MUCİZE KULVARINDA “ ¿5 

h l r > Ñ 
Varlığı çizen el Varlıkta çizen di 

sente BEN ÇİZGİYDİ KADERİMİZ ÇİZGiDEYD! 


BİZİ ÇİZEN KALEM PEKİ KALEM KİMDEYDİ 


HADI 
İK lum insan kii. 
NİZ ÜSTÜNDE © 
ALTINDA YORO 
MER DERDE 
SARE sui! 


BİLGİ KURAMI Din Kültürü 2020- 2021 cepdersdin 


BİLGİ KURAMI - DİN KULTUR! 
8- Din, Felsefe ve Bilimin özeleştirisi nedir? « 
BİLGİ VE BİLİM İLİŞKİSİ MASIL OLMUŞTUR, 


SONUÇLARI DOĞURMUŞTUR? 
(Biz onca bilgiyi bunun için mi elde ettik?) 


iğEYİ 


> eepderidin. gc orman au YONMUŞTUR ç tomur MUDUF yi Oyvur MUDUF 
— ÇOCUKLAR? 
DİNİN NE DEMEKTİR? 


VAMİYDE (DE GÜÇ ALIR, EVRENİ VE VAHYİANLAR, AÇIKLAR VE YORUMLAR. 
GB Gori SA5 AUP INANC REDOEDEN BİLİM, ESAS DOĞMAJİNTİR. 


CEPAT 
5 USG 
an eN 
AL Pe Ni 
BA Na BİR YANDAN 


EDemhop th 
O mabedi, psikiyatr ve Psikolojiyibir yancı bir figüran 
ERİ pS örüyor, Açıkları kapa, prtikiarimu sen yama divos 


Kur'an'da geçen akıl, varlığa adese-mercek. 


Vahiy onu ruhumuza yazar 

2 0 
Gğeriyle görünmeY" ya perde, sınırsız Es rr lee capderıdin esellisine ayna, cennete tari” 
ENUE AVEM vam, OYA 
1 f 

Saten, kamea giLGİ VE VAHE aan aea aueT aK 

waan ANCAKTERCÜMAN BİR DİLDİR ein ortsin nn 


VARLIĞA ÜÇ BAKIŞ Bilgi Kuramı Din Kültürü cepdersdin 2019-2020 


bu CİNSİNİN*VAR OLMADIĞINI e) F 


VAR OLANIN KANITLANMASI- KOLAYDIR 
IN KANFTLANMASI İMKANSIZDIR + 4 


j 

a ucmi VAR AN 
DENBİR Kİ 

EVREN, NSAN 


AKIL VİCDAN GİBİ İKONULARDAN 


BİRİNİ GÖSTERMESİ YETERLİDİR. 
Pi A 


YARATICININ YOK GLDUĞUNU 
Kiş ONUN VARUG 


SANLIĞIN KA 
İç RÇEKLERİ ESİ | vE BÜTÜN 


VE İNDEKİ BÜTÜN EL YOK 
Vasi İNE VRENİ KARIŞ OLAŞTIRI. 
HİÇBİR YERD RATICININ 


Kg M N GÖZLERE eme LAMA GEREKIR 


İNSAN EBI 
INSAN RENİN ÖZ! 


NEFİS, ÖLÇÜ SINIR TANIMAZ, ACIMAZ, PEŞİN KOLAY. 


AYRI sönen aa 


H' IN VARLIĞININ DELİLLERİ» GÖRÜLMEMESİ 


ŞA " » 
KiJ-SANATKÅR, SANATI TÜRÜNDEN DEĞİLDİR. Heykel mimar, fırça ressam olamaz. 
Masanın ustası tahta binanınki taş değildir. EVRENİ VE İNSANI VAR EDEN ALLAH 


üçeakş f 


A NASIL TAN k- “top BAAR ILM NASILTANALA 
INSAN BİLİMLE VARLIKTANEYİ 


zime) 
EVREN VE İNSANDA GÖZLENEN HER ŞEY 
YARATICININ BİRER SANAT ESERİDİR. 


BÜTÜN GÖZLER AKILLAR KALPLER DOYMUYOR VARLIKTA GÖRÜLMEYEN 
Bh SEY ARIYOR: “SONSUZLUK”. DEMEK Kİ ARANAN SONSUZ BİR ZÂT VARI 


W 
Eren yan hitan van YA IOCAN VAR ii EN dö. Vİ 


GÖZ VAR AKIL VAR KALP VE VİCDAN VAR 
OHALDE ONLARI VAR EDEN BİR SULTAN VAR 


~S 


UÇ KITAR: ak girin VARLIĞININ DELİLİ- SEBEP VE SONUÇ 


£ 2 GEHER VARLIKTA ÖLÇÜ DÜZEN DENGE UYUM SANAT GAYE YARAR VAR, 


3 HER VARLI ZORUNLU DEĞİL OLASIDIR. Bak deği tanir; ÖNCEL VARUKTESİDÜFEN 
MN Gü — 


EVREN KITABI çatal dm P an 
4-SONRADAN OLANI VAR EDEN SEBEPLER GEREKİR vü il örneği 
SEBEPLER ZİNCİRLEME SONSUZA GİDEMEZ. İLK TEK SEBEPTE DURUR. 


TEK YARATICI KABUL ETMEYEN, o 
VARLIK SAYISINCA TANRI KABUL ETMEK “7 
YA DA'KENDİNİ TANRI YERİNE 
KOYMAK ZORUNDA KALIR 


bozulurdu. Enb çalardı” Mümini 


yERYÜZİ 


Mer Tanrı kendi yarattığını sev 


e MR T E a 
YLIK V yüzün VA Ve i ş 


KO VE RİNG, gi UIN ASKERİN EM Ma ğe En 
L 5 LARI Ilari, 


vE YÖNETİMİ, x =l 
IKAŠULEDEN RÇA s 

rt RİN Deri i Sin FEK MERCİ VAR Pin TEK GÜNEŞE EK, 
RILDAYAN HER NESNEYİ GÜNEŞ 


BÜLETMEK SORUNUN 
1 EMİR FERMAN VE YASALAR | 


“ YARATTIĞI ATOM VE HÜCRE TÜRÜNDEN DEĞİLDİR. 


e, ) EVREN KİTABI (Ate palm) - 
+ 2-FİZİK OLARAK GÖRMEK İÇİN ÜÇ ŞEY GEREKİR: GÖZ IŞIK CİSİM 
GÖZ, IŞIK YOKSA KARANLIKTA CİSMİ GÖREMEZ. IŞIK OLSA UZAYDAKİ GİBİ CİSİMLERE 


ÇARPMASA YİNE CİSİM GÖRÜLMEZ. O BİR IŞIK VE CİSİM DEĞİLDİR Kİ GÖRÜLSÜNİ 


k o- 


İni KOM 


BiR AS EĞİTİM 
YÖNETİMİNDEN he j 


DAHA KOLAYDIR” ROLOVOR. EVREN VE INSANI 
ELDEN İLAHİ İŞLEYİŞ GÖ! ri 
Saa yasal ve EVREN DERİN KUDRET MER AN I$ gönüyen. W 
İLLA VE BİLİMLER KARINCA AYAĞIYLA YÜRÜRKEN, SADE AN ei EZEL'DEN VE EBED'DENİ SÖZLER IDEN SÖZ EDİLMEDEN ÖNCE BİNLERCE YILDIR ÖLENLER, KARANLIK İn 
ZATEN HER YAŞAYANIN TOPTAN'DÖNECEĞİ SON YASA GÜNÜNÜ BEKLİYORLAR 


li Dn İMAN SOMUT 3 EBED DUYGULU KALPLER ANCAK EZELİ BİR ZAT VE - 

f h j -—.- EBEDİBİR ALEM İNANCIYLA HUZUR BULABİLİR. 

DE dl Li © f DUYGUNUN sün özceği DANORUM 
» ; Eo e TY f c 0 — pa C 
A ü a ) T E m O NA ARZUSU VAR 
BOO, ayini ` " 

2 e NEN DE ORUNA Sy gl er a — arau sosun PRŞ 
Pie A ISTEĜINİN BENDE NE İŞİ VAR? m 
T 


| BENİM GiB] DÜNYA DA SONLU. 
= aiei ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ NÜ ÖNE SÜER AN 


NASIL Lanuon np 
ÇIKARIYORSAK m hlmpa Öğ aA ; 
ISTR OLUN, İSTER çiş den 

Bir omTAYA Kor) lv hir 


E s di EŞ 
AKLINI KAYBETMEMİŞ VİCDANI SÖNMEMİŞ HERKES 


i à | GERÇEK ADALETİN SAĞLANMASINI, HAK EDEMİN 
HELE KENDİMİ; BİR DAHA, elm aa " a CEZASINI ÇEKMESİNİ MÜKAFATINI ALMASINI İSTER, — TAM SAS LANAMNOL a . “ 
i Kla - À n 
LR P à ; 
ES 


yasang KENDİNİ TAMA `~ 


RDİKTE s Sikem MEL ESERİNİ YOKLUĞA 
23 MAHKUM EDER: Mj? 
Lielly CESS 


ALINTI >> https://www.setav.org/ 


YENİ ORTAÖĞRETİM TASARIMINDA SAKLI BİR İMKÂN: BİLGİ KURAMI 
Yeni modelin gerekçesi olarak sunulan ‘öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlama’ söylemi bu programın hem en güçlü hem de en kırılgan yanıdır. Eğer sistem iyi uygulanır ve yükseköğretim süreci ve giriş sistemi bu program temelinde yeniden düzenlenebilirse yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile eşgüdümlü çalışılabilirse üniversite sınavındaki yığılmaları engelleyebilir. 


Her soru muhatabını yorar. “20 yıl sonra nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz?” sorusu da yorucu bir soru. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB), yıllardır bu örtük sorunun yorgunluğunu yaşadığını söyleyebiliriz. Belki de bu soruya gerçekçi bir cevap veremeyişimiz yüzünden acılar çekiyoruz. “Bilgisizliğin yarattığı sorunlar yüzünden acı çekiyoruz.” diyor, İoanna Kuçuradi. Çünkü bizi insan yapan, insanlık düzeyimizi ve toplumsal durumumuzu belirleyen, “bilgi” denilen soyutlukla kurduğumuz temas düzeyimizdir. 


MEB-”in “Ortaöğretim Tasarımı” olarak açıkladığı yeni lise programı yukarıdaki soruya bir cevap olarak Türkiye'nin yoğun gündemine yerleşti. Fakat tartışmalara sebep olan bu programın ne destekleyenlerce ne de eleştirenlerce çok fazla öne çıkarılmayan bir özelliği var. 
“Bilgi Kuramı” denilen yeni ve zorunlu bir ders müfredata giriyor. 


Yeni program; ders sayılarının azaltılması, öğrencilere kendi derslerini seçme özgürlüğü getirmesi, yaparak öğrenmeyi vurgulaması, portfolyo değerlendirme sistemine geçiş sağlaması, okul dışı sertifikasyona imkân tanıması, etkin rehberlik sunması, yeni dersler ve HEY (Hayal, Etkinlik, Yaşam) ile beceri tasarım çalışmalarının yeniden düzenlemesi üzerinden “bütünleşik” ve “disiplinler üstü” bir yaklaşımla liselerde bir dönüşüm hedefliyor. 
Tüm bu yenilikler Türkiye şartlarına uygulanabilirlik, din dersi, matematik, tarih, coğrafya 


gibi derslerin zorunlu/seçmeli olması üzerinden tartışılıyor ve fakat “Bilgi Kuramı” dersinin getireceği imkânlar ne görülüyor ne tartışılıyor. Aslında bu konunun tartışılamıyor oluşu, bu derse olan ihtiyacın da bizzat delili. Çünkü gerçek tartışma ve gerçek eleştiri bilgi kuramı ile temas kurmadan yapılamaz. 


İnsan bilgisinin sınırları 

“Post-truth” sıfatı ile adlandırılan, doğruların, hakikatlerin, olguların önemini yitirdiği içinde bulunduğumuz zaman diliminde “Bilgi Kuramı” dersi önemli bir imkân olarak kullanılabilir. 
“Post-truth” kelimesi, “nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu” şeklinde tanımlanıyor. 
Türkçe'ye “gerçek-ötesi”, “gerçek-sonrası” ya da “post-olgusal” şeklinde çevriliyor fakat aslında hakikatsizleşme, hakikatin önemsizleşmesi anlamına geliyor. Böyle bir zamanda “Bilgi Kuramı” dersi “post-truth” etkisini azaltmada yardımcı olabilir. 


Bilgi kuramı ya da epistemoloji olarak adlandırılan felsefe disiplini insan bilgisinin sınırları, kaynağı, doğruluğu ve doğasıyla ilgilenir. Descartes'in etkisi ile modem felsefeciler, insan bilgisinin olanaklarını, neyi bilip neyi bilemeyeceğimizi ve nasıl doğru bilgi elde edebileceğimizi araştırmaya yoğunlaşmıştır. 


Bugün Batı'nın bilimsel ve teknolojik alanda yaptığı atılımın temelinde, tüm disiplinlerde bilgi kuramının etkili olarak kullanılması becerisinin yattığını söylemek abartılı olmaz. Çünkü bilgi ile ilgili kavramaların eğitim sisteminin özünde olması eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayan bir kaldıraç gibidir. 21. yüzyıl becerileri içerisinde “eleştirel düşünme becerisi” en önemli beceri olarak sayılmaktadır. Eleştirel düşünme becerisi bilgi kuramının alanına giren temel kavramlarla temas kurulmadan geliştirilmesi mümkün olamayan bir beceridir. Bilgi kuramı temeline dayanmayan eğitimlerde adına her ne kadar eleştirel düşünme denilse de önyargı, suçlama, kınama gibi bireysel ve toplumsal gelişimi baltalayan duygulanımlardan öteye geçilmesini beklemek saflıktır. Düşünceye karşı suçlama ile değil yine düşünce ile karşılık verebilmek bu becerinin gelişimine bağlıdır. 


Öğrencilerde eleştirel düşünme becerisi geliştirebilmek için onları bilgi kuramının temel soruları ile uğraştırabilmek gerekir: Bilgimizin sınırı nedir? Bilgimizin kaynağı nedir? Gerçek bilgi var mıdır? Temellendirilmiş doğru inanç nedir? Ayrıca öğrenciler, bilginin özelliği ve elde ediliş yöntemleriyle oluşan farklılıklar üzerine de uğraştırılmalıdır: Gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. 


Bilgi Kuramı dersi, öğrencileri bu kavramlarla/sorunlarla uğraştırabildiği oranda etkisini gösterecek ve eğer etkili bir şekilde uygulanabilirse Türkiye'nin 20 yıl sonrasında hayal bile edilemeyecek değişikliklere altyapı oluşturacak bir potansiyele sahiptir. 


Platon, “biliyorum” diyebilmek için zorunlu üç unsura ihtiyaç olduğunu ileri sürer: İnanç, doğruluk ve gerekçelendirme. Bugün ilköğretim, ortaöğretim hatta yükseköğretimde bu kavramlara dayalı bir eğitim yapıldığını söyleyebilmek zordur. İnanç ile bilgi, doğruluk ile gerçeklik arasında ayırım yapamıyoruz, tutarlılığı ve gerekçelendirebilmeyi maalesef sağlayamıyoruz. Bilimsel yayımlarda bile bu kavramların yer etmediğini kolaylıkla görebiliriz. Dünya ölçeğinde bilim üretemememizin altında da bu kavramlarla olan ilişkimizin zayıflığı yatıyor olabilir. 


Bilgi Kuramı dersi; hafıza, öğrenme, bilgi ve bilimin doğası, sanat, imge, akıl, duygu, inanç, etik, algı, kültür, paradigma, dil, özne, nesne, doğruluk, gerçeklik, haklılandırma, temelcilik gibi kavramları tartışır. Bu ders, tüm alanların hatta insan ilişkilerinin temelinde var olan bu kavramların öğrenci zihninde yer etmesine imkân verebilecek bir derstir. Ayrıca bu ders ile 

“yerli bilgi sistemi” oluşturabilmenin temelleri de atılabilir. 


Bilgi denilen şey, özne ve nesne arasında kurulan bağdan oluşur. Nesnelere yönelen özne, onlar üzerine düşünerek, bir zihinsel etkinlik gerçekleştirir. Bu etkinlik sonucu kavramlara ve kavramlardan kalkarak önerme ve çıkarımlara varır. Yani bilgi veya bilme eylemi özneden objeye yönelen bir bilinç etkinliğidir. Bilinç etkinliği ise kendisini algılama, anlama (kavrama) ve açıklama olarak gösterir. İnsanda bu üç temel bilimsel beceri bilgi kuramı dersi ile geliştirilebilir. 


Programı bekleyen zorluklar 

OECD, “Öğrenme Pusulası 2030” hazırlığı ile eğitimin temeline “tutum, bilgi, değer ve beceri” yeterliklerini almıştır. Bilgi Kuramı dersi bu temeli güçlendirmeye yardımcı olabilir. 
Bildiklerimizi nasıl bildiğimizi, dil ve değerler, dil ve düşünce, dil ve anlam, dil ve deneyim gibi çok önemli ve zorunlu konuları eğitim sistemimizin temeline alabiliriz. 


Ayrıca bu ders ile, akıl yürütme, akıl yürütmenin problemleri, duyguların ne olduğu ve etkileri, inanç, sezgilerimizin neye inanacağımızı belirlemede oynadığı rol ve güvenilirliği ve etik değerler gibi temel insani ve entelektüel yeterlikler için zemin oluşturulabilir. 


Bilgi kuramı; belirli bir bilgi birikimini öğrenmek yerine, eleştirel düşünme ve bilme sürecini araştırmaya yönelik bir derstir. Öğrencilere, bilginin doğası hakkında düşünme, bilgi alanları arasında bağlantı kurma, bilgiye dayanarak ve bağlantıları görerek düşünmeyi öğrenme ve kendi bakış açılarının ve bilgilerini paylaştığı çeşitli grupların farkındalığını sağlama fırsatı vererek özel bir rol oynayabilir. 


Tüm dünyada eğitim sistemlerinin yaşadığı temel zorluk; ne olacağı tam olarak belli olmayan bir dünyaya çocuk hazırlamaktır. Dünya; sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik ve bilimsel olarak takip edilmesi zor değişimler geçiriyor. Böyle bir dünyaya çocuk hazırlamak hiçbir okul ve öğretmen için kolay değildir. 


Bu belirsizlik ve zorluğun sorumluluğu her ne kadar sistem desteği sağlansa da öğretmenlerin üzerine kalacaktır. “Bilgi Kuramı” dersinin, sıradan bir ders olarak işlenmesi durumunda yani konular bilgi aktarımına dayalı olarak öğrencilere aktarılmaya çalışıldığında hiçbir olumlu katkı sağlamayacağı söylenebilir. Hatta içerdiği önemli kavramlara aşinalık oluşturacağı için bu kavramların değerini kaybettirebilir. Bu dersin müfredata alınması büyük bir imkân olmakla birlikte aynı oranda büyük bir risk de taşımaktadır. Bu dersi verecek öğretmenler özel olarak seçilmeli ve etkili bir hizmet içi eğitimle hazırlanarak güçlendirilmelidir. Bir değişimi sadece yapıyor olmak için yapmak hiç yapmamış olmaktan daha zararlıdır. Bu dersin hizmet içi eğitim programının hazırlığı için bilgi kuramı ve edebiyat kuramı üzerine çalışan akademisyenler ile içerik hazırlanmalı, hazırlanan içerik etkileşimli/uygulamalı eğitim programı uzmanlarınca eğitim programına dönüştürülmelidir. Bu hassas çalışma için gerekirse yurtdışı başarılı uygulamalardan destek de alınmalıdır. Bu süreç, zor, hassas ve masraflı bir süreçtir. 


Sadece öğretmenlerin değil okul yöneticilerinin ve okul yönetim sisteminin de yeni programa uygun olarak dönüştürülmesi, Bakanlığın, il yöneticilerinin ve yönetim sistemlerinin de programı destekler şekilde dönüştürülmesi gerekecektir. Diğer bir ifade ile yeni programın asıl zorluğu uygulama sürecinde ortaya çıkacaktır. 


Sistemi dönüştürebilir mi? 

Yeni modelin bir kaldıraç olarak eğitim sistemimizi dönüştürmesi entelektüel düzeyi yüksek öğretmen ve yönetici ile gelişmişliği yüksek bir çevrenin varlığını gerektirmektedir. Yeni dersler ve ders içerikleri, birey/özgürlük temelli ders seçimi, etkinlik temelli okul gibi yenilikler entelektüel düzeyi yüksek bir okul iklimi ve uygun ekonomik altyapı ister. Bu nedenle bu yeni modelin gelişmiş şehir merkezlerinde uygulaması nispeten kolay olmakla birlikte Anadolu genelinde farklı imkânlara sahip çevrelerde uygulanabilirliği zordur. Böyle bir durum, eğitimde fırsat eşitliğini bozmakla birlikte okullar arasındaki farkların daha da açılmasına neden olabilir. Bu olası durumun oluşmaması için dezavantajlı okullarla ilgili özenle çalışılmalıdır. 


Yeni modelin gerekçesi olarak sunulan “öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlama” söylemi bu programın hem en güçlü hem de en kırılgan yanıdır. Eğer sistem iyi uygulanır ve yükseköğretim süreci ve giriş sistemi bu program temelinde yeniden düzenlenebilirse yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile eşgüdümlü çalışılabilirse üniversite sınavındaki yığılmaları engelleyebilir. Fakat bu gerçekten çok hassas ve bütünsel bir çalışma gerektirmektedir. Bu sürecin yönetilememesi sonucunda yeni program amacı dışına sapabilir. 


Yeni ortaöğretim tasarımı bir değişimin ötesinde köklü bir dönüşümdür. Dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde en önemli etkenler esneklik, saha ile uyum ve stratejik yönetimdir. 
MEB, yeni programı hazırlamış olmakla değil, bu süreci yönetebilmekle performansını gösterecektir. Açılan her kapının başka kapıları kapattığı söylenir. 20 yıl sonra farklı bir Türkiye için açılan yeni kapıların sürdürülebilir olarak tasarlanması önemlidir. Olmak, söylem ile değil, eylem iledir. Eylem aşamasında ise emek, sabır, disiplin, özveri, sahicilik, kapsayıcılık anahtar kavramalar olacaktır. 

(Star, 2 Haziran 2019) >> https://www.setav.org/ 


ALINTI: >> https://www.dmy.info/bilgi-kurami-dersi-nedir/ 

BİLGİ KURAMI DERSİ NEDİR? 

Bilgi kuramı dersinin zorunlu olması planlanıyor. Bilgi kuramı bilginin kaynağı, sınırları ve tabiatıyla ilgilenen disiplinin adıdır. Kısaca nasıl biliyoruz? neyi bilebiliriz? soruları üzerine şekillenen bilgi sorgulamasıdır. Diğer derslere bilgiyi sınama ve doğru bir şekilde sunma çerçevesi sağlar. Diğer derslere faydalı olmasının yanında “gerçek hayatta işe yarayacak” bir yöntem bilgisidir. Hayat boyu merak etme alışkanlığı kazandırabilir. Derslerin dersi, kendi dersini alma disiplini görünümündedir. Uygulamalı felsefe olarak da düşünülebilir. 


BİLGİ KURAMININ TEMELLERİ 

Felsefede bilgi kuramına epistemolojilepistâmai enioroyaı (bilme)*l6gos A6yoç (söz-anlatı)| denir. Felsefe epistemoloji ile başlar. İlk filozoflar nasıl bildiğimizi, neyi bilebileceğimizi merak etmişlerdir. 2500 yıl önce Batı Anadolu ve Yunanistan'daki bilgeler evrene dair farklı açıklamalarla karşılaşmış ve neyin doğru olduğunu merak etmişlerdir. Mitolojinin ve yerleşik bilginin yeterli gelmediği, ikna edemediği ortamda sorular gündeme gelmiştir. Bilgi kuramının ve felsefenin temeli şüpheye dayanır. Doğru bilgi arayışı bunun çıkış noktasıdır. 


Bilgi kuramının temelleri felsefede ve felsefenin temelleri farklı açıklamalar karşısında merak etmededir. 


EPİSTEMOLOJİ İLE BİLGİ KURAMININ FARKI 

Bir ders adı olmakla birlikte düşünürlerin bilgi anlayışlarını ve bilgiye dair bilgileri çalışan disiplinin de adıdır. Epistemoloji ile eş anlamda kullanıldığı olmuştur. Günümüzde epistemoloji felsefe tarihi ve felsefe geleneği eksenindeki çalışma olarak anlaşılmaktadır. 
Bilgi kuramı ise felsefe tarihinden faydalanmakla birlikte gelenek kaygısı gütmez ve bilgiye dair sorgulamalar yürütmek geleneğe bağlanmaktan daha önemli bir kaygıdır. 


ORTAÖĞRETİMDE ZORUNLU BİLGİ KURAMI DERSİ 

2018'de göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dönem boyunca gözlem yapmış ve ortaöğretim(lise) için planlarını 15 Mayıs 2019'da açıklamıştır. Eğitimi hayata hazırlık olarak tanımlayan Selçuk çocukların öğrendiklerini içselleştiremediğini ve geleceğe hazırlanamadıklarını belirtmiştir. Buradan hareketle geleceğe yönelik, bilgi çağının bilgiyi sorgulamak zorunda olan insanına hitapla bir program geliştirmiştir. Bu programda bilgi kuramı dersi diğer branşlarda öğrenilenlerin işlevsel hale getirildiği bir araç olmaktadır. 


ULUSLARARASI BİLGİ KURAMI DERSLERİ 

Bilgi kuramı başta International Baccalaurette Diploma Programme(IBDP) olmak üzere liselerde ve üniversitelerde merkezde yer alan bir derstir. Üniversitelerde bilgi felsefesi, epistemoloji ve bilgi kuramı olarak benzerlerine yer verilmiştir. Öğrencinin öğrendiklerini sorgulamasına, daha doğru bilgiye ulaşmasına ve ulaştığı bilgileri değerlendirmesine yol açtığı için hayat boyu öğrenmede esas olduğu söylenebilir. MEB'in yeni programı IB programına benzemekle birlikte IB de kendi başına bir program olmayıp 50 yıldır farklı ülkelerden edinilen tecrübenin bir ürünüdür. Çoğu eğitim sistemi de benzer dönüşümler geçirmektedir. 


TÜRK EĞİTİM PROGRAMINDA KARŞILAŞILACAK GÜÇLÜKLER 

1 Bilgi kuramı merakı ve şüpheyi esas alan bir disiplindir. Nasıl biliyoruz? sorusuna 
“bilemiyoruz” yanıtını verebilecek kişi az bulunur. Bilmediğini bilen nitelikli iş gücü bu ders için en büyük eksik gibi görünmektedir. 


2 Toplumun böyle bir derse hazır olması gerekir. Her şeyin sorgulandığı bir disiplin çoğu 
yaşam tarzı için uygunsuzdur. Bu disiplinde yanlışlanabilirlik ve test edilebilirlik temel ölçütlerdir. Toplum değerlerinin sorgulanmasına açık olmalıdır. 


3 1. maddede söylediğimiz gibi “bilmediğini söyleyecek öğretmen” çok azdır ve 2. 
maddedeki kaygıya gerek kalmayabilir. Nitekim ehil olmayan kişilerin elinde bilgi kuramı alelade bir ders gibi ezberlenerek geçiştirilecektir. Bu da dersin faydalı değil zararlı olmasına yol açabilir, çocukların bilgi kuramı serüveni ile felsefe merakları yanlış bir girişle mahvolabilir. 


4 Dersin sınavı olursa “sorgulamacı” anlayışa ters düşer. Ölçme IB(International 
Baccalaureate)programındaki gibi deneme- sunum veya ürün dosyası ile yapılmalıdır. 
Bilginin sorgulandığı yerde ezber bilgi istemek tezat olacaktır. 


5 Sınav olmaması “sınav merkezli” yetişen ve nottan başka hiçbir şeye değer vermeyen 
öğrenciler yüzünden dersin değer görmemesine yol açabilir. Burada tek çıkar yol branş ayırt etmeksizin bilgi kuramıyla ilgili öğretmenlerden en iyilerinin seçilerek görevlendirilmesidir. 


6 Öncelikle eğitimin bir yarış değil bir süreç olduğu fark edilmelidir. Okulu bitirmeye, dersi 
geçmeye, bilgi kuramından yüksek almaya endeksli bir eğitim bu disiplinden faydalanamaz. 
Bilgi kuramı bilgiye yönelik her an gerçekleşen bir tutum haline gelmeli ve sonucuna değil her anına değer verilmelidir. 


Bilginin tanıtıcısı olan bilgi kuramı çocuğun zorla eğitilmesine gerek kalmadan kendi bilgi yolculuğuna çıkmasını sağlar. Merakı ve sistematik bilgi yolculuğunu anlatabilirse okulun ve toplumun en büyük amacı gerçekleşmiş olur. İnsanlar kendilerince aydınlanabilirler. 


Bir bilgi kuramı öğretmeni olarak gündeme oturan dersin tanımı ve kapsamı hakkında bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Derslerde uyguladığım yıllık planı kabaca aşağıda sunuyorum. 


1 Ne biliyorum? 

2 Neyi bilebilirim? 

3 Nasıl biliyorum? 

4 Öğrenme (bilgi edinme) yolları (dil, duyular, akıl vs.) 
5 Bilgi alanları (matematik, tarih, doğa bilimleri vs.) 

6 Gerçeklik testleri (Tutarlılık, geçerlilik, pragmatiklik) 
7 Muhakeme- mantık- retorik (savunma amacıyla) 

8 Ölçme-değerlendirme (Sunum ve deneme) 


Alana yeni giren ve yardıma ihtiyacı olanlara IB- Theory of Knowledge literatüründen faydalanmalarını tavsiye ederim. Türkçe bilgi almak için akademik kaynaklara göz atabilirsiniz. >> https://www.dmy.info/bilgi-kurami-dersi-nedir/ 

ALINTI >> www.obil.bilkent.edu.tr 


BİLGİ KURAMI 

Bilgi Kuramı (ToK), öğrencilere bilginin doğası ve bildiğimizi iddia ettiklerimizi nasıl bildiğimiz konusunda dönüşümlü düşünme olanağı sunmasıyla Uluslararası Bakalorya'nın (1B) Diploma Programında (DP) özel bir yere sahiptir. DP çekirdeğinin bir parçası olan ToK, bütün öğrenciler için zorunludur. ToK zorunluluğu, DP'nin eğitim felsefesinin merkezinde yer alır. 


ToK nasıl yapılandırılmıştır? 

Bilmenin farklı yolları ve farklı bilgi türleri konusunda, düşünmeye dayalı ve amaca yönelik bir sorgulama olan Bilgi Kuramı (ToK), tamamen sorulardan oluşur. 

En önemlisi “Nasıl biliyoruz” olan bu sorulardan bazıları şunlardır: 

* Neler X'in kanıtları sayılabilir? 

* Y'nin en iyi modelinin hangisi olduğuna nasıl karar veririz? 

* Z kuramı, gerçek dünyada ne anlama gelir? 

Bu ve benzeri soruları içeren tartışmalar yoluyla öğrenciler, kişisel ve ideolojik varsayımları hakkında daha fazla farkındalık kazanmanın yanı sıra, kültürel bakış açılarının çeşitliliği ve zenginliğinin değerini daha iyi anlarlar. 


ToK değerlendirmesi 

ToK dersi, sözlü sunum ve 1.600 sözcükten oluşan bir makaleyle değerlendirilir. 

Sunumda, öğrencinin ToK düşüncesini, gerçek hayattaki bir duruma uygulama yeteneği değerlendirilirken, makalenin daha kavramsal bir çıkış noktası vardır. 

Örneğin, makalede öğrenciden bilgiyi üretmek için kullanılan yöntemlerin, söz konusu bilginin hangi amaçla kullanılacağına bağlı olduğu iddiasını değerlendirmesi istenir. 
ToK’un önemi nedir? 

ToK, öğrencilere, bilginin yoruma dayalı doğası hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar; buna öğrencilerin kişisel ideolojik önyargıları da dahildir ve öğrenciler söz konusu önyargılarını devam ettirebilir, düzeltebilir ya da reddedebilirler. 

ToK öğrencilere ve öğretmenlere, 

e bilmenin çeşitli yolları ve bilgi alanları hakkında eleştirel bir biçimde dönüşümlü düşünme ve 

* kendi kültürlerinde, başkalarının kültürlerinde ve daha geniş dünyada bilginin yerini ve doğasını dikkate alma fırsatı sunar. 

Ayrıca ToK öğrencileri, 

* kendilerini düşünen bireyler olarak görerek bilginin karmaşıklığını daha iyi kavramaya ve * karşılıklı bağlılıkların giderek arttığı ama belirsizliklerle dolu bir dünyada sorumlu davranmanın gerekliliğinin farkında olmaya özendirir. 

ToK, akademik konu alanları arasındaki bağlantıları kurarak ve aynı zamanda bu alanların ötesine geçerek öğrenciye tutarlılık sağlar. Böylece, öğrenciye bilgisini daha fazla farkındalıkla ve daha güvenilir bir şekilde uygulamaya koymanın yollarını gösterir. 

ToK değerlendirmelerini ve dönüşümlü düşünme formlarıyla birlikte Bitirme Tezinin koşullarını tamamlayan öğrenciler, en fazla üç ek puan alabilecekleri gibi, bu gereklilikleri yerine getirmeyerek Diplomada başarısız da olabilirler. Bu ek puanların nasıl verildiği konusunda lütfen “Değerlendirme ve Sınavlar” bölümünü okuyun. 

*Yukarıda verilen, Uluslararası Bakalorya ile ilgili bilgilerin 

çoğu, http://Wwww.ibo.org adresinden alınmıştır. >> www.obil.bilkent.edu.tr 

EVRİM DARVİNİZM 

https://cepdersdin.wordpress.com/evrimdarvinizm/- drmavi,18.10.2019 


EVRİM EVRİLMEK DEVRİLMEK 

11.Sınıflarda Ahiret hayatıyla ilgili, gözlem akıl kalp vicdan adalet gibi başlıklar altında mantıklı açıklamalar yapılıyor, ayet ve hadislerle bilgiler veriliyordu. Cennete girmeye tek engelin “İnkar ve Şirk” olduğuna, inançlı olmanın önemine dikkat çekiliyordu. 

Sırasının üzerine maymun ve insan resmi yapan bir öğrenci fark edilince, biyolojik açıdan hayvandan hayvana dönüşmenin bile mümkün olmadığı, onlarca milyon yıllık değişmeyen fosillerin bulunduğu ifade edilmesinin yanında, deizm evrim gibi belirli inanışların sürekli ısıtıldığı, gençlerin kafasının karıştırıldığı konusuna vurgu yapıldı. 

Kur'an'ın ve Peygamberlerin gerçekliği üzerinde duruldu. Biyolojik başlangıcı olmayan ilk insanın, hazırlanmış dünya koşullarına, bilgilendirilmiş bir Peygamber olarak gönderildiği değerlendirildi. Bilimsel biyolojik çalışmaları konu dışında tutarak, Darwinizmin de Deizm gibi Kur'an ve Peygamberliği dışlayan durumuna dikkat çekildi. 

Bilimsel gelişmelerin Kur'an gerçeklerine doğru yol almaya başladığı çağımızda, Kur'an'ın dışlandığı hiç bir inanç doğru ve gerçekçi olamaz, bilim maddeci gözle baktığı sürece kıyamet öncesi asla gerçeğe ulaşamaz, dünyasını dünyada yaşar dendi. 

Bir öğrencinin bilim gelecekte tanrı sorununu da çözebilir yani evrenin ve evrimin tesadüfle oluştuğu anlaşılır demesi üzerine; Higgs ve Kuantum fiziği ile madde başka bir tanımlama kazandı wave-dalgacık haline dönüştü, bu ışın ve dalgacığın (esir gibi) başka bir varlığa dönüşmeyeceğini hangi bilim garanti edebilir? Ötesinde kıyametin kopmayacağı ışın- 


dalgacık, esir ve 10 boyut ötesi yeni alemin var olmayacağına kim teminat verebilir uyarısı yapıldı. Big bang öncesi ve Kıyamet sonrası yok dünya nasıl var! 

Sınıfımızdaki enerji ayrı bir yorum oluşturdu. Muhalfarz bilimin gelecekteki bulacaklarıyla aydınlanmış (!) konuma gelen zirve bilimin zirve insanları gibi olamayan, şimdiye kadar gelmiş göçmüş insanlar boşuna mı inanmış olacaklar. Senin benim onun büyük anne ve dedeleri, onların ataları... Boş inançla mı kandırılmış olacaklar? 

Bu durumda inancın bilimsel gelişmelerle bir bağlantısı olmuyor. Her çağdaki insan çağının kültürüyle sorumlu tutuluyor. İnanmak için bilimin gelişmesini beklemek gerekmiyor. Buna zaten ömürler yetmiyor. Kaldı ki gelecek bilim dönemleri insanlarının, akıl ötesi yeni buluşlarıyla sarhoşa dönmeyeceği tamamen şirazeden çıkıp inkara sapmayacakları garantisi de verilemez. 


Geçmiş soyunun anlamsızlaştığını, gelecek soyunun risk altında olabileceğini hisseden anlayan öğrenci başını eğdi sessiz kaldı düşünceye daldı. 

Bir öğrencinin de ilk insanla ilk hayvanın aynı hücreden evrimleşmiş olabileceği görüşünü tekrar etmesi üzerine bu sayfanın hazırlanma gereği ortaya çıkmıştır. 18.10.2019 (EKLEME. Ayrıca mucizebilim, yapayzeka, reenkarnasyon, şeytanvesvese, kaderirade sayfaları iyi etüt edilirse, bu konuya da farklı pencerelerin açıldığı görülebilir. 

Acaba muhalfarz gerçekten insan evrimleşmiş mi? 

Evrimleşmiş mi evrilmiş mi? Devrilmiş mi? 

Evrimleşmeden ne kastedilir? Uyumsuzların zayıfların yeteneksizlerin ayıklanması. 
Evrimleşmeden ne anlaşılır? Basitlikten mükemmelliğe tekamül gelişme! 


Bu nasıl evrimleşmedir ki hastalardan yaşlılardan yoksullara göçmenlerden siyahilere kadar yeryüzünde yüzyıllarca ve günümüzde koronalarla seleksiyon uygulama; mükememelliğe ulaşmış insanlar, mükemmelliğe ulaşmış insanlara mı ayıklama yapıyor. Bu nasıl evrim- tekamül sonu hep mağdurların ölümüyle sonlanıyor? Biyolojik genom ürünü zengin asil bedenler mükemmelleşsin, bu evrim! Yoksullar zayıflar kara renkliler cesetleşsin, bu ayıklama! Bu nasıl vicdansızca sayıklama! 

Yeryüzünün soylu seçkinleri zengin aileleri süper güçleri pastayı kapıyor, insanları yok etme plan projeleri üretme ve süper kendilerini yer yüzünün efendisi hatta tanrısı yapma yarışı yapıyor. Kölelerin efendileri gibi. Evrim inancını kendi biyolojik ve ekonomik geleceği için pompalayanların reenkarnasyonculardan farkı yok. 


Tanrıyı yok ediyor Şeytanı yüceltiyor şeytanı solluyor bilimle ürettiği tanrı koltuğuna kendini oturtuyor. Bak o evrimleşmiş (!) insan nasıl hiç hız kesmiyor, yaşamın doğal hali onları kesmiyor, dijital çipli yapay zekalara, cinsiyette libidolarda evrimleşmelere, yaşam tarzı farklı gerçek ötesi simülasyon evrimlere evriliyor. İnsanoğlu resmen dijital yaşama evriliyor, tek en evrimleşmiş yapay zekanın emrine giriyor. Robot karşısında robotlaşıyor. 


İnsanın hem biyolojik hem ekonomik hem de etik değerlerden yani insanlıktan çıkması mıdır evrimleşmek! 


Sizin evrimden anladığınız, insanın tanrılaşması ise evet insan kendi tanrılığını ilana koşuyor. 
Bu evrim değil evrilmek de değil, devrimdir; insanın, insanlık abidesinin ebediyyen heykel gibi devrilmesi. İnsanın, terakki değil tedenni ile sürüngenleşmesi. 


Bu evrim değil evrilmektir evet dönüşümdür, meshtir; insanoğlunun şeytanlaşması boynuzlu hayvana dönüşmesidir. Maymun olun, Hınzır olun! Bunun da ötesidir.(Maide/59- 
62) 

İNSANDAN HAYVANA!.. TERSİNE EVRİM! gibi bir şey bu! 

Kaybolmuş insanın, Fıtrat deformasyonu, dejenerasyonudur. 

Aslında ayet buna dikkat çeker. Biz insanı ahsen-i takvimde en güzel şekilde (Tekamüle hazır değerlerde, mükemmelliyette) yarattık, o kendini esfel-i safiline, hayvanların aşağısına, evirdi çevirdi evrildi devirdi. (Tin suresi, Araf/179) 

Evrim, Evrilmek devrilmek evet; çok sevdiği şeytanla beraber cehenneme!.. Eylül 2020) 


ÇÜRÜMÜŞ ÇÖKMÜŞ DARWİNİZM VE EVRİM 
>> https://sorularlaislamiyet.com/evrim-teorisini-kisaca-cokertebilir-misiniz 


Soru 1: 

Kuantumun Termodinamiğin 2. kanununu çökerttiği dolayısıyla evrimle fiziğin çelişmediği söyleniyor. 

Cevap 1: 

Termodinamiğin ikinci kanunu her yerde geçerli olmasa bile, fiziğin bütün alanlarıyla evrimin çelişmediğini ileri sürmek, çelişki, değil midir? Siz lisede fizik okudunuz. En azından bir kitabı dolduracak kadar fizik kanunları olduğunu hatırlarsınız. 


Bir fizik kanunu evrimle çelişmemiş olabilir. Bu bütün fiziğin evrimle çelişmediği şeklinde nasıl iddia edilebilir? İşte sadece bu iddia bile evrimcilerin ne kadar açmazda olduğunun en bariz bir delilidir. Kıyıda köşede bir delik arıyorlar ki, her şeyin tesadüfen olduğunu ve canlıların silsile halinde birbirinden hâsıl olduğunu kabul ettirsinler. 


İsteyen onların arkalarından gidebilir. İlla bir gerekçe bulmaya da gerek yok. “Ben bir yaratıcının varlığını kabul etmiyorum” dersin ve onların peşine takılırsın. 


Allah'ın varlığını öğrenmek istiyorsanız, evrimcilerin ileriye sürdüğü delilleri çürüterek bir yaratıcının varlığını ispatlamaya gerek yoktur. Kâinattaki her bir canlının, son derece ölçülü ve düzenli yaratılışı, her an rızkının temini ve sindirilmesi, hücrelerinin yenilenmesi, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah'ın varlığını canlılar sayısında delille göstermektedir. 


Soru 2: 

Yasayan fosillerin aslında az da olsa evrim geçirdiği, evrim geçirmeyen canlı olmadığını bazen canlının adapte olmasından ancak çevrenin değişimiyle gözle görülmeyen evrimin olduğunu dolayısıyla yaşayan fosillerin evrimi çürütmediği söyleniyor. 

Cevap 2: 

Bunu inkâr eden yok ki. Sen dünyaya böyle mi geldin? Ayakların, ellerin ve vücudunun diğer azaları şimdiki gibi büyük mü idi? Değildi. Sen her an değişmekte ve yaşlanmaktasın. 
Başlangıcın bir hücre değil miydi? Seni bir hücreden bu şekle getirip, halden hale sokan kimdir? Buna Allah demeyip tabiat mı diyeceksin? 


Canlılar her an değiştirilmekte, farklılaştırılmakta ve başkalaşmaları sağlanmaktadır. Ama kendi cinsi, şekli ve yapısını muhafaza ederek kalmaktadırlar. Tavuk bir hücreyle bu dünyaya ayak basıyor, civcivlikten geçerek pek çok şekil ve yapı kazanıyor. Ama yine tavuk olarak kalıyor. Gül de bülbül de, insan da bu dünyaya tek hücre olarak gönderiliyor, muhtelif 


şekillerden geçirilerek olgunluğa ulaştırılıyorlar. Ama her birisi yine kendi cins, şekil ve yapısını muhafaza ediyor. 


İşte bütün bu değişikliklere tekâmül diyoruz. Yani, bir canlının olgunluğa, mükemmelliğe ve kemale ermesi olarak ele alıyoruz. 


Evrimcilerin iddia ettiği gibi, gülden bülbül meydana gelmiyor. Allah isterse onu da yapar. 
Gülden bülbül, bülbülden karınca halk eder. Ama bu dünyadaki kanunları böyle bir yapı göstermiyor. 


Soru 3: 

Yararlı mutasyon örnekleri olarak sunulan aşağıdaki delillere ne denebilir? 

— Canlıların vücut boylarını küçültmeleri 

— Mongoloid ırkın gözlerinin çekik olması 

— Çöl bitkilerinde görülen bütün uyumlar mutasyonlar sonucu ortaya çıkması — CCRS genindeki mutasyon 

— Klamidya ve karanlığa uyum 

— Domuz gribi virüsü HINI'in geçirdiği mutasyon 

— Klebsiella aerogenes bakterisi ve fucose isomeraz enzimi 

— Bakterilerdeki antibiyotik direnci 

— Drosophila'da kanatların büyümesini durduran mutasyonlar 

— Sitrik asit tüketmeye başlayan bakteriler 

— Bulundukları zeminin rengine uyum sağlayan fareler 

— Akdeniz Kansızlığı (<Thalasemi, AK) ve sıtmaya yakalanmayan bireyler. 
Cevap 3: 

Canlılardaki her bir fiili yaratan Cenab-ı Hak'tır. Bu mutasyon da olsa, onu yine halk eden yaratıcıdır. Bunlar kendiliğinden olmuş hadiseler değildir. 


Bu tip değişiklikler her an olabilir. Olması beklenir. Çünkü Cenab-ı Hak her bir şeyi birçok sebebe bağlamış. Bir canlının yapısı, teşekkülü, büyüyüp gelişmesi pek çok sebebin gölgesinde olmaktadır. Bu sebeplerin bir veya bir kaçının ortaya çıkması, o canlı türünde alışılmış olan şekil ve yapının dışında farklı bir yapıyı ortaya çıkarabilir. İşte bu mutasyon olarak adlandırılmaktadır. Soruda sayılanlar da bunlardan bazılarıdır. 


Buradan bir genelleme yaparak canlıların birbirinden meydana geldiği görüşü ileri sürülemez. 
Sürülürse, bu ilmi bir delil olmaz. Sadece sık sık tekrar edildiği gibi, evrimcilerin ideolojik bir yaklaşımı olur. Hepsi o kadar. 


Bunlardan bir tanesini ele alalım. Mesela, “Bulundukları zeminin rengine uyum sağlayan fareler” deniyor. 

Bu uyumu fareler kendileri sağlayamaz. Onların hayatiyetlerinin devamı için, Cenab-ı Hak o farelerin genetik yapılarında mevcut olan renk farklılığını devreye sokar. Ta ki, o farelerin hayatı devam edebilsin. 


Ama bu renk uyumu giderek mesela fareden tilkiyi meydana getirmez. Böyle fareden tilkinin meydana geldiği saçmalığına, farelerdeki renk uyumu mutasyonu delil gösterilemez. 


Soru 4: 

Evrim teorisini bana kısaca çökertebilir misiniz? Hem bilime ve hem de mantığa göre. 
Cevap 4: 

Evrimciler iddia ediyorlar ki, kâinat tesadüfen ortaya çıkmıştır. Cansız maddelerden kendi kendine canlı bir hücre teşekkül etmiştir. Daha sonra bütün canlılar silsile halinde bu tek hücreden meydana gelmiştir. Bu iddialarının doğru olduğunu göstermek için bin dereden su getirmekte, ilmi olmayan bir takım safsataları da kabul etmektedirler. 

Yaratılışçılar da diyorlar ki, Allah kâinatı yoktan yaratmış, her bir canlı türünü kendine has genetik yapıda ve müstakil olarak yaratmıştır. Allah isterse canlıları silsile halinde de birbirinden meydana getirebilirdi. Böyle yaratmış olsaydı. O'nun kudret ve kudretine yine noksanlık getirmezdi. O istediğini istediği tarzda yaratmaya muktedirdir. Ama, canlıların genetik yapısı, değişerek başka canlılara meydana getirecek tarzda bir farklılık göstermiyor. 
Şimdiye kadar bir bitkiden bir hayvanın, bir hayvandan, mesela bir kediden tavşanın, bir balıktan kurbağanın meydana geldiği görülmemiştir. Bu iddiayı doğrulayacak ilmi hiçbir delil yoktur. Ama, ateist evrimciler, bir yaratıcının olmadığını iddia ederek, evrimi buna delil getirmeye çalışıyorlar. 

Hadise özet olarak budur. 


Sen akıl ve mantıklı çözüm istiyorsun. Bunun için tek misal karar vermen için yeterlidir. İşte sana bir misal: 


Bir vazoda yapma çiçek, bir saksıda da canlı çiçek var. Yapma çiçeğin bir ustası var mı, yok mu? Elbette var. 


O zaman, canlı çiçek ondan daha mükemmel. Hem canlı, hem gelişiyor, hem çiçek açıyor ve hem meyve veriyor. Bunun ustası olmaz mı? 


Sen bu ve benzer misalleri çoğaltabilirsin ve ona göre kararını verirsin. 


İlave bilgi için tıklayınız: >> Evrim teorisi, termodinamiğin ikinci kuralına uygun mu? 
>> https://sorularlaislamiyet.com/evrim-teorisini-kisaca-cokertebilir-misiniz 


DARWİNİZM 
>> https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/darwinizm 


Bütün canlı varlıkların bir çeşit akrabalıkla birbirine bağlı bulunduğunu ve engin çağlar boyunca basit organizmalardan daha karmaşıklara doğru geliştiğini, doğal ayıklanmayı ileri süren ve ilk önce İngiliz tabiat bilgini Charles Darwin (1809-1882) tarafından formüle edilen evrimci, bâtıl, dine karşı bir doktrin. 

Eski çağ filozoflarıyla Rönesans hümanistleri, evrim konusunda çok seçik bir sezişe sahiptiler. Fakat ellerinde belgeler bulunmadığı için bu husustaki bütün görüş ve yorumları, düşünce alanında kalmış; ilk evrimci bilim adamı Buffon, devrinin peşin hükümlerine karşı gelmekten çekindiği için bütün düşüncesini ortaya koymamış; evrim nazariyesini daha büyük bir cesâretle ortaya atan Lamark olmuştur. 


Darwin, Beagle gemisiyle yaptığı gezi esnasında topladığı birçok belge ve gözlemlerine dayanarak bir nazariye ortaya koymuştu. Dünya çevresindeki bu gezide özellikle Galapagos adalarının faunasını ve pampa toprağı katmanlarında rastlanan soyu tükenmiş dişsiz hayvan 


türlerini inceledikten sonra, onda türlerin sabitliği hakkında ilk şüpheler uyanmaya başladı. 
1859'da “Doğal Ayıklanma veya Hayat Mücadelesinde Elverişli Irkların Korunması Aracılığıyla Türlerin Kökeni Üzerine” adlı eserini yayınladı. Darwin, bu eseriyle evrimin mekanist bir açıklamasını yapmağa çalıştı. Onun görüşünün temel noktaları şunlardır: 


1- Aynı kökten gelen türler, çeşitli tesirlere (meselâ çevre, beslenme vb. etkilere) bağlanabilecek değişimler gösterir, vücüdu ve üreme hücrelerini değişikliğe uğratır. Darwin, bütün kişilerde aynı özellikleri gösteren belirli çeşitlenmelerle kişiden kişiye değişen belirsiz çeşitlenmeleri birbirinden ayırt eder. 


2- İktisatçı Malthus'un çalışmaları, Darwin'i fazlasıyla etkilemiştir. Bu bilgin, toplum nüfusunun, mevcut beslenme imkânlarına oranla çok daha hızlı arttığını ve bu nüfus artışının geometrik bir diziye, beslenme imkânlarının ise aritmetik bir diziye göre meydana geldiğini görmüştür. Organizmalar bundan dolayı besinlerini elde etmek ve en iyi şartları sağlamak için mücadele etmek zorundadır. 


Darwin, bu iktisadi kavrayıştan “yaşamak için mücadele” prensibine ulaştı. Bu duruma göre başarıyı, rakiplerine oranla biraz üstünlüğü olanlar elde edecektir. Bu üstünlükler, yalnız bazı kişilerde bulunan özelliklere uygun düşer. Bunlar çok az ve belirsiz olsalar bile yine de zararlıdırlar. Çünkü hayat için mücadelede daha imtiyazlı olanların ölüp gitmelerine karşılık, bu özelliklere sahip bulunanlar ayakta kalır. 


Böylelikle ona göre hayat boyunca, tabii ayıklanma denilen bir olay meydana gelir ve ortama en elverişli olanlar yaşar. Bu tabii ayıklanma, uzun zamanlardan beri hayvan ırklarını geliştirmek veya yenilerini elde etmek amacıyla hayvan yetiştiricileri ve bahçıvanlar tarafından uygulanan yapma ayıklanma ile kıyaslanabilir. Doğal ayıklanma, yeni türlerin oluşmasını ve çevreye uyum yoluyla sürekli evrimi sağlamıştır. 


Tabii ayıklanma görüşü, sosyolojide de bazı sosyologlar tarafından uygulanmıştır. Buna göre, toplumların gelişmesi, ancak ırklar ve gruplar arasındaki çatışmalar ve ayıklanmalarla açıklanmaya çalışılmış, aynı görüş sınıflar çatışması halinde Marks'çı teoriye de tesir etmiştir. 
Bununla beraber, tabii ayıklanma teorisinin kesin karşı koyucuları da, belli amaca yönelen, yaratıcı tekâmüle âit kuvvetlerin varlığını kabul eden görüşler ileri sürmektedirler. 


Darwin'in iddialarının hiçbiri ilmi kesinlik taşımaz, bir varsayım (faraziye) ve nazariyeden ileri gitmez. Çok tartışılmış, birçok iddiaları çürütülmüştür. Esasen, Darwincilik sonradan birçok değişikliklere uğramış, yerini Yeni-Darwincilik almıştır. Eski ve yeni Darwincilik birçok bakımlardan tenkit edilmiş; canlı türlerin birbirinden (meselâ insanın maymundan) yavaş yavaş çıktıkları yolundaki temel iddia artık ilim çevrelerinde terk edilmiştir. Bu bakımdan biyolojinin verilerine göre, artık türler arasında geçiş olmadığı ifade edilmektedir. 


Yaratılış ile ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur: ” Andolsun biz sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: Adem'e secde edin” dedik. “Hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmadı” (el-Âraf, 7/11). Âyet, Hz. Âdem'in birdenbire değil bir tekâmül neticesinde yaratılmış olduğunu bildirmektedir. (Ayrıca bk. el-Bakara, 2/30 vd.; es-Sâd, 38/71 vd.). 


Âyetlerde Hz. Âdem'in önce çamurdan yaratıldığı, sonra biçim verildiği ve nihayet ruh üflenerek canlandırıldığı açıklanmaktadır. (el-Hicr, 15/28 vd.). Kur'ân'da bize açıklandığı kadarıyla insanın nasıl yaratıldığı konusunda teferruat yoktur. Yalnız, Darwincilikten farklı olarak İslâmi yaratılış, insanın hayata insan olarak başladığını ve tarih boyunca insan dışı bir değişme geçirmediğini ortaya koymaktadır. 


İnsanın yaratılışına ait bu iki temellendirme, insanın yapıp etmelerinde iki zıt fikre yol aşmıştır. Darwincilik, insanı hayvani bir ilkelliğe indirger ve onun davranışlarını hayvâni davranışlar grubuna sokar. 


İlâhi açıklamaya göre ise, insan, “eşref-i mahlükât” yani yaratıkların en üstünü ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi diye tanımlanır. 


İşte bu iki temel görüş ve bunlara yaslanan bilim, medeniyet, sosyal ve ahlâki hayat telâkkileri bütün dünyada karşıtlık oluşturmaktadır. 


Şu da bir gerçektir ki, Darwincilik, sadece bir nazariyedir, kesin bilgi değildir. Hatta Kur'âni ifâdeyle “zan” denebilir. Ancak, ilâhi tekâmül bilgisi, kesin bir bilgidir. Zaten bu iki bilgi anlayışı birbiriyle kıyaslanamaz. 

Bu teori, uygulamada Darwincilik karşıtı başka bilim çalışmalarıyla, birçok açıdan tenkid edilmiştir. Ama vahyi bilgi ile bilimsel bilginin esas karşılaşması, yeryüzündeki toplum düzenlerinin eğitim ve bilim çalışmalarının ate-lâik veya vahyi temele dayanıp dayanmayacağı meselesinde yoğunlaşmaktadır. 


Bu yüzden, vahiy karşıtları, tutunacak epistemolojik bir temel aradıklarında ilâhi bilginin karşısına Darwinci tezlerini çıkarmaktadırlar. Özellikle Materyalizm, Darwincilik?e kendi görüşünün üzerinde yükseleceği bir temel olarak sahip çıkmaktadır. Sovyetler Birliği'nde olduğu kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Materyalist eğitim Darwincilik?'i benimser. 
Ancak ABD'de Darwincilik Hristiyanlıkla da geliştiği için, orada da hâlâ taraflar arasında tartışmalar olmaktadır. 

Ayrıca, insanın maymun soyundan geldiği iddialarının bugün artık inandırıcılığı kalmamıştır. 
“Şüphesiz müslüman ilim adamları, tâbiri caizse, Allah'ın kudretinin kendi yarattığı şeylerden koparıldığı deistik bir âlem tasavvuru içinde fikir yürütmemişlerdir. Dolayısıyla müslüman alimlerin tek biçimcilik (uniformitarianism) ve yatay biyolojik evrim gibi bugün bilimsel gerçeklikler olarak teşhir edilen fakat aslında dinden uzaklaştırılmış insanın, tabi düzen için ilâhi sebebi yasaklaması sonucu ortaya çıkan uçurumu kapatmanın vasıtalarından ibaret olan hipotezler kurmaya hiç ihtiyacı olmamıştır. 


Müslüman araştırmacılar hiçbir zaman evrim teorisine iltifat etmemiş; bu teoriyi “Allah'ın kudretinin yaratıkları üzerinden koparılmak istenmesi ile meydana getirilen boşluğu doldurmak üzere başvurulmuş bir vasıtadan ibaret görmüşlerdir” (Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm ve İlim, Çev. İ. Kutluer, İstanbul 1989, 51). 


Darwincilik Çağdaş Türkiye?de de, ilericilik adı altında tutunulan önemli bir teori olarak görülmekte ve hatta tıpkı Darwin'in etkilendiği çağdaşı ve yakın arkadaşı Jeolog Charles Lyell (1797-1875)'in yeryüzünün bugünkü şeklini, tabiatın eseri olarak almasıyla; laik- pozitivist bir eğitim-bilim devrimini gerçekleştiren bazı basit anlayışların “evrenin tabiat gücü tarafından yaratıldığı, başka hiçbir ilâhi gücün evrene tesir etmediği” şeklindeki görüşleri 


arasında büyük bir benzerlik vardır. Mamafih bu görüşe karşı müslümanlar, kendilerine açık tebliğ edilmiş şu âyete inanırlar: De ki, “Siz mi, arzı iki günde yaratanı tanımıyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? İşte âlemlerin Rabbi O'dur. ” (el-Fussilet, 41/9). 


Yeni Darwincilik, Darwin'in teorisinin geliştirilerek savunulduğu öğretinin adıdır. Yeni Darwinciler, Darwin'in teorisinden Lamarkçı tesiri dışarda bırakarak diğer bütün ilkeleri kabul etmektedirler. Onlara göre evrimin yönünü, gelişme mekanizmasını düzenleyen genetik yapı ile kılavuz ve nazım rolü oynayan tabii ayıklanma arasındaki karşılıklı etkileşmenin sonucu belirler. 


Batı biliminin dayandığı önemli bir kaynak olan bu bilimin esaslarını alan ateizm, panteizm, materyalizm cereyanlarına bir bütün olarak Spencer'le, Comte'la, Freud'la, Marks'la yayılarak ideolojik bir yapı oluşturur (bk. Materyalizm, Ateizm). Maddeci öğretinin karşısında ruhçuluk öğretisi yer alır. 


Maddecilik, ilk ilkelerini, ruhu, âhireti ve Allah'ı inkâr ile kurar; çeşitli yollara ayrılarak mekanist, diyalektik, tarihi materyalizm biçimlerinde ortaya çıkar. Maddeciliğin karşısında Batıda İdealizm, Ruhçuluk, Dogmatizm yer alırken; Doğu İslâm dünyasında da Dehriye*, Zenadıka, “rabüyyun, Manicilik, Batınilik* gibi aşırı felsefi cereyanlar ortaya çıkmıştır. Bu tür maddeci akımlar, ilahi vahyi zaman zaman çarpıtarak yorumlamışlardır. Batı'da tabii ve sosyal bilimlerde “evrim”i bütün bilim adamları kabul etmekte, eğitim ve bilim metodlarında bu görüş işlenmektedir. 


Prof. Mourice Bucaille, Darwin'in teorisi, evrimcilerin materyalist felsefe ile dini inanç arasındaki savaşta sallayıp durduğu bir sancak olmuştur. der (bk. Maurice Bucaille İnsanın Kökeni Nedir, Çev. A. Ünal, İstanbul 1984, 46 vd.) Bucaille'e göre, Darwin, ateistlerin putlarından biri olarak kalmıştır. Eseri, XIX. yüzyılın ikinci yarısında şiddetlenen din-bilim çatışmasında ateizmi destekleyici kanıtları ortaya koymuştur. “Temel kuralları ve nihai yargılarıyla Darwinizm ortadaki doktrinlerin en din karşıtı ve en materyalist olanıdır.” diyen P. Grasse, Marx'ın Darwin'in eserinin sayfalarında tüm dinsel inancı çözeltecek malzemeyi bulduğunu ifade eder. Sovyetler Birliği kurucuları da, bilimsel verilerine dayanarak Hristiyan obskürantizmi'yle savaşmak için Moskova'da bir Darwinizm müzesi kurmuşlardır (Bucaille, a.g.e., 50). 


Darwin, doktrininin eksikliğini bizzat itiraf eder ve evrimi açıklamakta düştüğü başarısızlığın farkında olduğunu mektuplarında belirtir. Teorisini kanıtlayamaz; tabii ayıklanmaya inandığını açıklar. Böylece bilimi inanç’ eksenine alır. Bugün de bu teorinin geçerliliği kanıtlanmış değildir. Ancak teorisinin çağdışı ve kavramlarının aşırı derecede zayıf olmasına rağmen, Darwin hâlâ akademisyenlerden saygı görmektedir. Ama “bilimin sapıklıklarının ve uzun vadede Darwinizm’in neden olduğu insandan tiksinmenin boyutlarını bir an olsun akıldan çıkarmamak” gerekmektedir. 


Darwin'in basit ve çürütülmüş teorilerine yapılan tenkidleri naklettikten sonra, Kur'ân-ı Kerim'deki bazı âyetlerde materyalist bir teoriyi destekleyecek en küçük bir ize bile rastlamanın imkânsız olduğunu belirten Maurice Bucaille, insanın topraktan yaratılışına dair âyetlere işaret ettikten sonra şu olayı nakleder: “Ölümünden kısa bir zaman önce biyolog Jean Rostard'a Fransız TV'nundaki konuşmalarının birinde Allah'la ilgili bir soru soruldu. Jean Rostard'ın cevabı, o ana kadar Allah'ın varlığına inanmadığı, fakat bir biyolog olarak sonsuz 


derecede küçük düzeyde meydana gelen faaliyet üzerinde düşünürken ifade gücünü yitirdiğini itiraf ettiği şeklindeydi.” (Bucaille, a.g.e., 261). 


Bugün müslüman âlimlerden bazıları Darwinizm'e sarılanlara karşı önemli karışıklıklara sebep olabilecek bir metod yanlışlığını yapmaktadırlar. Yaptıkları, Kur'ân-ı Kerim'deki âyetlerin esnekçe kullanılarak bilimsel verilerle ilgili olarak sunulmasıdır. 

Ama bu tutum, Kur'ân'daki herhangi bir âyetin, bilim yoluyla kanıtlandığını iddia etmek gibi basit bir duruma düşmeye yol açtığı gibi, âyetlerin yer aldığı esas inanç düzleminin güvenilirliğini de zedelemektedir. Adeta Darwinizm'e karşı savunma alanına çekilmiş gibi duran müslümanlar, bu davranışla, yani nass'ları bilimsel verilerle desteklemek veya bilimsel buluş, keşif ve icadların dayanaklarını Kur'ân'dan çıkarmak şeklinde nitelenebilecek ve asıl İslâmi fıkıh geleneğinde olmayan yanlışlara düşmektedirler. 


Bu yerden bitme İslâmi bilim felsefesi, ne yazık ki Materyalizme karşı bu tavrıyla ciddi bir temel oluşturamamaktadır. Değişken her yeni teoriye göre Kur'ân'ı yeniden okumak eğer yapısalcılıktan gelen bir yanlışlık değilse, bu, karşıtların da Kur'ân'dan delil aramalarına götürerek Kur'ân'ın çarpıştırılması haline gelir ki, Kur'ân bu sapıklıktan beridir. 


İslâmi esasların, müslümanların yöntem ve hayatına yeniden diri ve dinamik bir güç vermesini istiyorsak, sünnet yöntemiyle asıl kaynaklara eğilerek, yanlış İslâmi görüşleri bir daha gözden geçirmek gerekmektedir. En azından kilisenin Darwin'i kâfir ilân etmesi kadar müslümanlar bilinçlenmeli ve harekete geçmelidirler. Sadece Yahudi düşmanlığına indirgenmiş bir karşılama hareketi pek ilkel kalmaktadır. 


>> https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/darwinizm 


YAŞAMIN KÖKENİ EVRİMVE TANRI 

FATİH ÖZGÖKMAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss.49-76 

>> hitp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1879/19705.pdf 


Darwin tarafından da önerildiği üzere, doğal seçilimle çalışan evrim, yaşamın çeşitliliğine dair bir açıklamadır. Çünkü evrim teorisi, kendisine verilen bir canlı formdan, farklı başka birçok çeşit veya tür ortaya çıkmasını açıklar. Ancak ilk canlının kendisinin ortaya çıkışının açıklanması, evrim teorisinin açıklama alanının dışındadır. Çünkü ilk canlı, kendisini oluşturan daha alt yapılara geri götürüldüğünde yaşamın sınırları dışına çıkılmış hale gelmektedir. Canlı olmayan moleküler yapılardan ise evrim teorisince ön görüldüğü üzere çevreye uyum göstererek evrimleşebilmeleri beklenebilir değildir. Buna göre materyalist ve natüralist felsefe tarafından Darwin'in evrim teorisinin kendi alanı olan biyolojik çeşitliliği açıklamanın dışına çıkartılarak bizzat yaşamın kendisini açıklamaya yöneltilmesi kanaatimizce makul görünmemektedir. 


Her ne kadar Darwin'in evrim teorisi, rastgele mutasyonlar ve doğal seçilim mekanizması ile, her türlü düzeni, karmaşıklığı ve yaşamın kökenini açıklayacak bir tanrı gibi sunulsa da artık bu bakış açısının sorgulanmaya ve hatta yanlış olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Çünkü karmaşıklıkla uğraşan yeni çalışmalar düzenin rastgele olmadığını göstermektedir. Doğal seçilimin ise ancak doğanın düzeninin ortaya çıktıktan sonra işi devraldığına inanılmaktadır. 
Doğada kendiliğinden düzenlenme olgusu her yerde göze çarpsa da ilk düzenin nasıl meydana geldiği tam olarak bilinememektedir.100 Aynı durum yaşamın kökeni sorununda da kendini 


göstermektedir. Yaşamın dünyada yaklaşık 3,5 milyar yıl önce nasıl başladığını hiç kimse bilmemektedir. 

Öyle ki, yaşamın kökeni sorununu çözümlemek için ne kadar teori öne sürülürse sürülsün, hiç kimsenin laboratuvarda yaşamı yaratmayı başaramadığı soğuk gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır.102 Dahası umut bağlanan materyalist paradigma ve onun bir pratiği olan Miller'in deneyi ve takip eden tüm çalışmalar, ne yazık ki, canlı yaşamının cansız maddeden doğduğunu hala kanıtlayamamıştır. Eğer bilim alanı içinde bir cevap bulunamıyorsa o halde geriye iki seçenek kalmaktadır. Bunlardan biri tanrısal yaratma seçeneğidir. Fakat bu seçeneğe başvurmak bilimin sınırlarını ihlal etmek anlamına gelmekte ve yaşamın kökeni 
sorununda tekrar başa dönmek olarak görülmektedir. 103 

Diğer bir seçenek ise yaşamın kökeni sorunu karşısında ulaşılan bu bilgisizliği kabul etmektir. 
Bu seçeneği kabul edenlere göre insan için belki asla bilinemeyecek şeyler bulunması zeki bir 
tasarımcının varlığını gerektirmez. 104 

Bununla birlikte bir üçüncü seçenek daha önerilebilir: Evrimi kabul eden bir perspektife sahip bilim insanı için yaşamın kökeni sorunu, doğal nedenler açısından açıklanamayan bir gizem olarak kalmak zorunda olsa bile aynı zamanda Tanrı'nın varlığına bir kanıt olarak düşünülebilir. Çünkü hiç kimse adım adım bir süreçle cansız maddeden yaşamın kendiliğinden doğabileceğini gösteren bir bilgiye sahip değildir. 


Dünyanın ilkel dönemlerine ait olduğu düşünülen maddelerden yaşamın temel kimyasallarının deney ortamlarında bazı bileşikler oluşturdukları, RNA gibi moleküllerin bazı şartlar altında kendilerini kopyalayabildikleri ve yine hücre zarına benzer yapıların lipitlerden doğabilecekleri düşünülebilir ise de “bunların hiçbiri yaşamın tamamen natüralist nedenlerden doğduğunu kanıtlamaz olduğu gibi, ilk hücrenin bir Yaratıcı'nın doğrudan mucizevi ve kasıtlı işi olmadığını da kanıtlamaz.” 

>> hitp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1879/19705.pdf 


TEKÂMÜL NAZARİYESİ — EVRİM TEORİSİ 
Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi 


>> https://islamansiklopedisi.org.tr/tekamul-nazariyesi 

Sözlükte “tamamlanmak, mükemmelleşmek” anlamındaki kemâl kökünden türeyen tekâmül, günümüz bilim ve felsefe dilinde Batı dillerindeki “évolution” karşılığı olarak kullanılmaktadır. Modern Arapça'da istihâle, tahavvül, tatavvur, tebeddül gibi kelimelerle de ifade edilir. Tekâmül nazariyesi, canlılar dünyasında basitten karmaşığa veya ilkel olandan mükemmele doğru bir oluşum ve gelişim meydana geldiğini kabul eden ekol tarafından ileri sürülmüştür (Cemil Salibâ, I, 295, 556; Akarsu, s. 64-65; Bolay, s. 136-137). XIX. yüzyılda bilimin gelişmesiyle birlikte gerek yoktan yaratma fikrini gerekse -R. Chambers'in The Vestiges of the Natural History adlı eserinde (1844) savunulduğu gibi- yaratmanın evrimsel bir süreçte gerçekleştiğini kanıtlamaya yönelik çabalar karşısında canlıların ortaya çıkış ve türeyişinin Tanrı'nın değil tabiatın bir eseri olarak göstermeye çalışan araştırmalar hız kazanmıştır. Ludwig Büchner'in Kraft und Stoff (1855) ve Charles R. Darwin'in The Origin of Species (1859) adlı eserlerinde görüldüğü üzere yaratılışçılığa karşı çıkan bu tepkiler zamanla bilimsel faaliyetlerin ötesinde ideolojik bir boyut kazanmış ve tekâmül nazariyesi adı altında sistematik hale getirilmiştir. Darwin yanında Alfred Russell Wallace ve Thomas Henry Huxley'in düşünceleri bu evrim teorisinin esasını teşkil etmiştir. Darwin, en eski dönemlerinden itibaren insanların yabani hayvanları çiftleştirdiği ve evcilleştirdiği, bunun neticesinde söz konusu hayvanlarda fiziksel ve fizyolojik değişmeler gözlemlendiği düşüncesinden hareketle tabiatta doğal bir evcilleştirme fikrine ulaşmış, Galapagos adalarında bitkiler ve hayvanlar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda doğal seçim, çevreye uyum, 


kalıtım ve cinsel ayıklama gibi etkenler altında bütün canlı türlerinin az sayıdaki ilkel canlı şekillerinden türeyerek yeni türlerin ortaya çıktığını varsaymıştır. Onun The Descent of Man adlı eserinde (1871) biyolojik açıdan insanın menşeini araması ve insanın bugünkü halinden çok daha ilkel olan maymunumsu bir varlıktan türediğini söylemesi Darvinizm diye adlandırılan evrim teorisinin özünü belirlemiştir. 


Darwin'in ateist olmadığı, bu teorinin ideolojik hale gelmesinde büyük payı bulunan Thomas H. Huxley'in ise Tanrı'nın varlığı ve yaratıcılığı konusunda agnostik bir tutum takındığı bilinmektedir. Yeni Darvinciler'le bazı hücre bilimciler evrim fikrini ilmi açıdan kabul etmekle beraber dini inançlarla ilişkilendirmemiştir. Richard Dawkins, Edward O. Wilson, Stephan Jay Gould ve Richard Lewontin gibi biyolog ve paleontologlarla Daniel C. Dennett gibi düşünürler evrim teorisini maddeciliğin gereği olarak görmüş ve yaratılışa dair dini kabulleri reddetmiştir. Osmanlı düşünürlerinden Bahâ Tevfik, Beşir Fuad, Suphi Edhem ve Hüseyin Cahit (Yalçın) gibi isimlerle modern Arap yazarlarından Şibli Şümeyyil, Selâme Müsâ ve İsmâil Mazhar da bu sınıfa dahil edilebilir. Paleontolog P. Teilhard de Chardin, Henry Bergson, E. Sober, P. Briggs ve Alman zoologu W. Haeke gibi şahsiyetler, tekâmül nazariyesini tabiatta sürekli değişmeler olduğu fikrine dayandıran ve bu teoriyi Tanrı'nın hikmetiyle ilişkilendiren Lamarckçı anlayıştan hareketle evrimi bilimsel bir gerçeklik kabul etmiş ve bunu yaratıcı Tanrı inancına aykırı bulmamıştır. Âkil Muhtar, Seyyid Ahmed Han, Ferid Vecdi ve Hüseyin el-Cisr gibi müslüman âlimler de evrimin Tanrı inancıyla ters düşmeyeceği kanaatindedir. Yoktan var etmeye inandığı halde yaratmanın ilâhi hikmet ve inâyet neticesinde evrimsel bir süreç izleyebileceğini, bunun akla aykırı olmadığını ifade eden İzmirli İsmail Hakkı, Ömer Nasuhi Bilmen ve Süleyman Ateş gibi müslüman fikir adamları bulunmaktadır. Ancak bunların sonuçta yaratıcıyı kabul etmeyen bir evrim anlayışını benimsemedikleri açıktır. 


Semitik dine mensup düşünürlerin pek çoğu savunmacı veya uzlaştırmacı yaklaşımlara karşı çıkarak evrimi kökten reddetmiş ve her şeyin Tanrı tarafından ortaya çıkarıldığını savunmuştur. Natural Theology adlı eserinde saat örneğini vererek tabiatta raslantının bulunmadığını ve kendi kendine meydana gelişin mümkün olmadığını ileri süren William Paley bu anlayışın öncüleri arasındadır. Sadece ilâhiyatçılar veya Tanrı'ya inanan bilim adamları değil bazı biyologlar da evrim teorisine eleştirel yaklaşmışlardır. Evrim çalışmalarıyla ünlü Alman biyologu August Weismann canlılardaki tohum (irsiyet) plazmasının sürekliliğini ileri sürmüş, içerisindeki öz sayesinde hücrenin kendini dış faktörlerin etkisine karşı sürekli koruduğunu ve bozulmadan ileriki kuşaklara nitelikleriyle birlikte geçtiğini belirtmiştir. Yine Darwin'in çağdaşlarından jeolog Sir Charles Lyell türlerin sabit olup değişmediğini savunmuştur. Diğer taraftan fizikçi William Thomson, dünyanın yaşının tekâmüle elverişli olmadığı fikrinden hareketle tekâmülün hem bilimsel hem dini açıdan kabul edilemeyeceğini söylemiştir. 


1960 yılından itibaren Amerika'da Yaratılışçı Enstitü adıyla açılan kurumlara bağlı, çoğu 
Evangelist kiliselere mensup din ve bilim adamları evrim teorisine karşı ciddi eleştirilerde bulunmuştur. Mühendis Henry Morris ve Protestan teolog John C. Witcomb'un birlikte yazıp 1961'de yayımladıkları Genesis Flood adlı çalışma yaratılış fikrini işleyen en etkili eserlerden biridir. Eserde jeoloji ve fosiller açısından bir tekâmülün gerçekleşmediği, aksine bunların kutsal kitapta anlatılan yaratılışı doğruladıkları vurgulanmıştır. Evrim teorisine karşı ileri sürülen ve tabiatta Tanrı'nın düzenini gösteren “akıllı tasarım” kavramı biyolog Dean H. 
Kenyon ile Percival Davis'in ortaklaşa yazdıkları Of Pandas and People adlı kitapta (1989) önemle ele alınmıştır. Biyokimyacı Michael Behe de mikrobiyoloji ve hücre bilimi yönünden 


Darwin'in fikirlerinin yanlış olduğunu, hücredeki karmaşık yapıların bir teoriye indirgenerek açıklanamayacağını ifade etmektedir. İslâm dünyasında er-Red 'ale'd-Dehriyyin adlı eseriyle Cemâleddin-i Efgâni, Huzür-ı Akl ü Fende Maddiyyün Meslek-i Dalâleti'yle Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Maddiyyün Mezhebinin İzmihlâli isimli kitabıyla İsmail Fenni (Ertuğrul) ve Mehmet Ali Ayni evrim teorisini reddedenler arasındadır. XX. yüzyılda Yeni Darvinciler diye adlandırılan ilim adamlarınca evrim teorisi sadece canlıların değil sosyal hayatın oluşumunun açıklandığı genel bir nazariyeye dönüştürülmüş, tarih, sosyal hayat ve dinlerin ortaya çıkışı bu nazariye çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır (sosyal evrim, sosyal Darvinizm). Herbert Spencer, Gustave Le Bon, Jean Deny, A. Ploetz ve A. Tille gibi düşünürlerin benimsediği bu yaklaşım Âsaf Nefi, Rıza Tevfik, Ahmed Şuayb ve Bedii Nuri gibi Türk aydınlar arasında da kabul görmüştür. 


Tekâmül nazariyesini benimseyenler bunu doğrulamak için Antikçağ'a kadar geri gitmeye ve özellikle tabiatla ilgili düşüncelerinde oluşum, gelişim, değişim vb. kavramlara yer veren Anaximandros, Hipokrat, Empodokles, Aristo gibi düşünürleri Darwin'in öncüleri diye göstermeye çalışmışlarsa da bu yaklaşımı doğru saymak mümkün değildir. Nitekim Aristo'nun, felsefesindeki maddeye form ve hareket kazandıran etken sebep (Tanrı) kavramıyla evrimci teori bağdaştırılamaz. Bazı Batılı tarihçiler tekâmül, tatavvur, tebeddül, hayat mücadelesi ve tabiata uyum gibi kavramlara yer veren Nazzâm, Câhiz, İhvân-ı Safâ, Birüni ve İbn Miskeveyh gibi müslüman düşünürleri de evrim teorisinin öncüleri arasında saymıştır. Friedrich Dieterici, 1878'de yayımladığı Der Darwinismus im Zehnten und Neunzehnten Jahrhundert adlı eserinde İhvân-ı Safâ'yı Darwin'in habercisi kabul ederken Eilhard Wiedemann, Câhiz'i örnek göstermektedir. Yine evrim teorisine ilgi duyan yazarlar Fârâbi'den İbn Sinâ'ya, Muhyiddin İbnü”l-Arabi'den Mevlânâ Celâleddin-i Rümi'ye kadar birçok filozof ve süfinin Darwin'in öncüleri kabul edilebileceğini düşünmüşlerdir. Ancak bunların Yeni Eflâtunculuk'a dayanan sudür nazariyesinden hareketle oluşturdukları varlık mertebelerini veya insan ruhunun Tanrı'ya ulaşıncaya kadarki süreçte yaşadığı mânevi ve ahlâki kemali ifade etmek üzere ileri sürdükleri devriye nazariyelerinin yaratıcıya karşı çıkan günümüzün evrim teorisiyle bağdaştırılması mümkün değildir. 
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MUCİZELER, ADETA BİLİMLERİN VE GELECEK DÜNYA YAŞAMININ, 
BİLİMLER DE SONRASINDA CENNET YAŞAMININ; TEMSİLİ ÖN 
YAZILIMLARI, NİHAİ SEMBOLİK DATALARI, ALGORİTMALARI, 
PARAMETRELERİ VE DEMOLARI GİBİ... İNSAN O VARIŞA YARIŞTA. 


— MUCİZE kavramı ile BİLİM kavramı yan yana gelir mi? 

— Ne münasebet efendim! Bilim ayrı din ayrı şeyler. Din ile bilim yapılmaz! Bilim dine uymaz! 

— Yani Din Tanrısı başka Bilim tanrısı başka mı? 

— Anlamadım! 

— Siz Tanrı tanımazlardan mısınız? Tanrıyı kızağa alan deistlerden misiniz? Ya da Tanrı yerine İnsanı aklı bilimi oturtanlardan mı? 

— Bilim her şeyin üstündedir. 

— Üç soruya uyan tek cevap! Peki her şeyin üstündeki o bilimsel bilgiyle bakarsak, bizde Liselilerin bile bildiği, Kur'an'la başlayan ilim ve bilim alanındaki çalışmaları ve Avrupa'ya etkisini, özellikle Galile ve Bruno örnekleriyle engizisyonlarıyla aforozcu Ortaçağ Avrupasının durumunu bilmiyor olamazsınız. 

— Ama biz ihtilal yaptık o dini hayatımızdan uzaklaştırdık dogmalardan kurtulduk, aydınlanma yaşadık bilimlerde ilerledik. Müslümanlar din ile geri kaldı. 

— Öncelikle din bilime engeldir görüşü, tarih bilimi açısından, İslam için gerçekçi değil. Aslı değiştirilen bilime engel olan Hıristiyanlık için geçerli. 

Doğru demiş oluyorsunuz ayrıca, öyle bir din ile, bilim yapılamazdı. Bilim öyle bir dine uyamazdı. Dolayısıyla mucize ile bilim de yan yana gelemezdi. 

Ayrıca Müslümanların bilimde geri kalması, Hıristiyanlıktaki gibi, İslam Dinine fatura edilemez. Din doğrudur mensubu yanlış davranır. Din yanlıştır mensubu doğru davranır. 
Kuran çalışan kazanır der. Allah Adil?dir hak etmediği halde inananları kayırmaz, onlar değişmedikçe muamelesini değiştirmez. 

— Doğru olmayan şeyler söylemiyorsunuz! 

— Eklemeliyim. Tanrı adına hüküm kesen Kiliseyi uzaklaştırdınız koltuğu boşaltınız. Sonra bilim adına o koltuğu siz mi kaptınız? Yani Hıristiyanlığa özel oğul tanrı bedeniyle bedenlendiniz. Bu sebeple mi “Zaten mucize soylu varlıklarız, bilim mucizelerini İsa gibi biz zaten gerçekleştiriyoruz, Kur'an mucizelerinin anlamı ve gereği yok demeye mi getiriyorsunuz? Yahudilerin seçilmiş soyu gibi, İsa gibi tanrılaştığınızı onun gibi canlı kalabileceğinizi var sayarak kendinizi yer yüzünün tek ölümsüz hakimi sahibi seçilmişi kabul ediyorsunuz? 

Ama bu arada Bu sebeple mi insanlığın hatta kendi toplumunuzdakilerin, ritüellerde savaşlarda kanlarını rahatlıkla akıtabiliyorsunuz, toplumlarla fare gibi oynuyorsunuz? 


— Zor sorular bunlar! 

— Din de Bilim de öyle kolay değil! Ama her zorlukta bir kolaylık var! İmar zor tahrip kolay! 
İslamda ne seçilmişlik var ne de tanrısallık! Dünyayı imar ve mamur etme tüm insanlarla paylaşma vazifesi var. İnsanın malını canını aklını kalbini neslini koruma altına alma var! 
Bununla beraber isim ve sıfatlarıyla münezzeh müberra mualla yaratıcıya kulluk var. Dünya yanında rızasını ve sonsuz cenneti kazanma hedefi var. 

— İslam Dini ve Kutsal Kitabınız el yapımı, keyfe göre biçimlendirilmiş değil demek istiyorsunuz. 

— Aşağıdaki liseliler için hazırlanmış bilgi kuramı slayt sayfalarımızı gözden geçirmenizi rica ve tavsiye ederiz. 

Kıyamete kadar her biri kendi alanlarında oluşan BİLİMSEL 

GELİŞMELER acaba MUCİZELER 'in birer orijinal PROJE MODELLERİ midir? Ya da benzetmek olmasın DEMO ya da BETA profilleri gibi mi? Her biri sürüm 

sürüm ASILLARINA rucü edecekleri o güne doğru mu yürüyorlar? 

Eski yıllarda Mucizelerden bahsederken, mitoloji, esatir-i evvelin, eskilerin hürafeleri masalları diye müstehzi bakış atanlar, Kur'an'daki mucizeleri bilim olmuş dilleri ve elleriyle gerçekleştirmek için nasıl can atıyorlar. 

Benzer yaklaşımla DÜNYA HAYATI da 

adeta CENNET HAYATININ numunesi, minyatürü, ön versiyonu, etüt salonu, eğitim alanı, hazırlık sınıfı. (Bak.haşircennet) 


— A 


TÜRKİYE DİYANET VAKFI 


ANSİKLOPEDİSİ 


w 
$ 


TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ MUCİZE MADDESİ 

>> https://www.islamansiklopedisi.org.tr/mucize 

KUR'AN, YARATICISI ADINA İNSAN VE KAİNATIN TERCÜMANIDIR. 
MUCİZELER, VARLIĞIN KUDRET TARAFI, BİLİM HİKMET YANIDIR. 
SONSUZLUK; KUR'AN REHBERİ, DÜNYA BAHÇESİ, BİLİM BAHÇIVANIDIR. 


BİLİM KADER GELECEK VE RÜYALAR Ağustos 2020 


Bilim insanları rüyaların gerçek hayatın bir devamı olabileceğini ortaya ko 


BİLİM 01:29 27.08 2070 (G silen 21277 Q URE 'yi kısaltır mo 


>> Haberi oku: 
Kader, geleceğin bilinmesi ve yazılması. Rüyalar da okunması. 
Bu aleme gözlerini kapayan ruh için, geldiği asıl alemlere pencereler açılır. 


Hadis: “Hz. Aişe, “Peygamber, hiç bir rüya görmezdi ki, sabah aydınlığı gibi apaçık zuhur etmesin” (Buhari, Bedü'l-Vahy, 1; Müslim, İman 252) 

Rüyalar her insanın görebileceği anlamlı ve karşılığı olan görüşlerdir ki bunların bir kısmı yorumsuz aynen çıkabilir, buna sadık rüya denir. Peygamberlerin rüyası bu türdendir. 


Kur'an açık gerçek rüya, sembolik yorumlu gerçek rüya şeklinde Yusuf süresinde iki kaderi rüyadan söz ederken bir üçüncüsünü ekler ve buna “Edgâsü ahlâm” der (Yusuf/44). İlk ikisinin dışındaki dünyevi günlük olaylar, psikolojik fizyonomik vb. gerekçelerle oluşan yoruma değmez sıradan olağan karışık anlamsız rüyalar. 

Bir kısım sadık rüyalar semboliktir, o dili bilenlerin yorum ve tabiriyle anlaşılabilir. 

Bir kısım rüyalar ruhun etkilenmesi sonucu, günün üzüntü kaygı stres vb psikolojik olarak üst bilince uykuda çıkabilir. İnsanın yediklerinin vücutta meydana getirdiği etkilerle farklı oluşabileceğinden de söz edilir. Bilinçaltı müktesebâtından da... 


Rüyalar genelde günlük deneyimlerin bilinçaltında birikmesi uykuda serbest kalıp üst alanda hayal sahnesinde dolaşması olarak bilinirdi. Bu yeni çalışma bunu teyit etmiş oluyor aslında. 
Günlük yarım işler adeta uykuda rüya standında tamamlanıyor. 


Bizim dikkat çekeceğimiz iki yönü daha var. 

Kaderin varlığına belge olması ve Ruhların ve Bilimin bazı rüyalarda yansıyan geleceği net ya da flu görmesi, bilgi yetenek ve ruhani derinliğine göre anlamlandırabilmesi. 
I1-Mucizebilim sayfasında örnekleri verildiği gibi, bilim ve teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun hep Kur'an'ın arkasında kalacaktır. Çünkü Ezel'den gelen, Ebediyetten söz eden Kelam, Kur'an'da örnekleri görüleceği üzere yaşama göre yeni hükümler getirir, muhkem hüküm ve beyanlarla dünya kesitinde kıyamete kadar geçerli söz söyler. 


Özellikle mucizelerle beşere ulaşabilecekleri zirveyi son noktayı gösterir, sınır çizgisini çeker, teşvik de eder. 

Bu durumda bilimsel bu veri çok geride kalmış bir konudur. Rüyaların günlük deneyimlerin devamı olması. 

Bilim insanları eğer bazı bulguları gizlemiyorlarsa, rüyalar geçmiş yaşamın devamı yerine gelecek yaşamın ipuçları yazılımlarıdır demeliydiler. 

Rüyalar yoluyla gelecekteki olayların bilinmesi çözümlenmesi geleceğin kader gibi planlanması sağlanabilir. Bu Kur'an'da açıkça iki şekilde; yorumsuz ve yorumlu görülür. 
(Aslında ucu açık çok şekilde; ebedi cennet yaşamının ipuçları gibi. Bknz haşircennet sayfası). 

Kur'an Hz.Yusuf'a verilen Hikmeti, rüyalarda ve yaşamdaki olayları okuma, yorumlama güç ve becerisi olarak tanımlar. (Te'vil-i Ehâdis Yusuf/6,101). 

1-Yusuf Peygamber hapishanede iki gencin rüyasını yorumlar. Biri üzüm sıktığını diğeri başındaki ekmeği kuşun yediğini görür. Biriniz sarayda içki sunacaksınız diğeriniz idam edileceksiniz der ve aynen gerçekleşir. (Yusuf/36/41) 


2-Yıllar sonra sunucu olanın aklına gelir. Kralın gördüğü ve kimsenin yorumlayamadığı rüya için Yusuf'u hatırlar çıkmasını sağlar. Rüyada yedi dolgun yedi zayıf başak ve yedi cılız ineğin yedi semiz ineği yediği görülmektedir. Yusuf bunu yedi yıl bolluk yedi yıl kıtlık olarak yorumlar. Bollukta iktisatlı olmayı ve buğday depolamayı kıtlık yıllarına planlı girmeyi önerir. Ekonominin başına getirilir. Bir rüyayı okuyarak 14 yıllık yönetim ve halk sağlığını korumak, gıda politikasını planlamak yönetmektir bu.(Yusuf/43, 47-49) Yusuf ailesinin buluşacağını da çocukken rüyada görmüştü. 


Kadere bakan yönüyle rüya, kader kitabının bazı sayfalarını takvimde gelecek ay ve yıllarda yazılı olan olayları, mesela ay ve güneş tutulmaları tarihini önceden okumak gibidir. 
Bir html kodu girilir sayfa değişir ne görseller anlamlı bilgiler monitöre getirilir. 


İnsan geçmiş yazılımlı bir varlık olmasaydı, gelecek yazılımlı üstün bir varlık olma hayallerinin peşine düşer miydi? Düşüp de gün gelecek belki de kendini tahtından edecek yapay zekaların geleceğinin rüyalarına hülyalarına kapılıp kendini kopyalar mıydı, kendi genleriyle oynar mıydı? 


Kaderimi yazmak benim kaderim der miydi? Kendini kendinin kölesi eder miydi? Oysa o zaten özgürdü, Var eden ona sonsuz bir gelecek ördü. Çoğu zaman o ise kördü. 


Rüyaların bir yönü de Kader sayfalarına aynalık yapmaktır. Levh-i Mahfuz levhalarının sayfalarının aynen ya da temsili, sembolik (Dijital, hologram, tasavvur vb. gibi) yansımasıdır. 
Bazı bilimsel keşiflerin rüyalara önceden yansıdığına dair bilgilere arama motorundan bakılabilir. 


Halk arasında örnekleri de çoktur. Bu satırları yazanın bildiği bir yakını, 5 çocuğunun beşinin de hamileyken doktora gitmeden erken dönemde, cinsiyetini rüyada gördüm diyerek, şehadetimizle beşte beş aynen önceden belirtmişti. Hatta bir kaç arkadaşının çocuğunun da. 
(Genom ile rüyasız cinsiyet okuması hatta yazılımı yapılıyor de mil). 


Belirtmeliyiz ki dini açıdan rüya ile amel edilmez sözü meşhurdur. Sadece Peygamberlerin rüyaları elçi olduklarından farklıdır. İbrahim Peygamberin kurban rüyasının ilahi emir sayılması gibi. 


Tabi ki rüyanın, Kaderin geleceğin bazı yazılımlarını önceden okuma anlamına geldiğini anlamak başkadır, rüyalara yatıp cahilce sorunlara çözüm bekleme gerçek dışılığı ayrıdır. 
Vahiy alan Peygamber çabalarını anlatmaya gerek var mıdır? 

Ayet insan için sadece çalıştığı vardır onun karşılığını görür der, dolu kapla miskince yatmalardaki rüyalarda gördüğünün değil. (Necm/39) 


MAKTUL KATİLİNİ NASIL SÖYLER? Ağustos 2020 

ÖLÜYE BİLGİ BİLİNÇ RUH NAKLİ??? 

2018 yapımı Upgrade-Yükseltme filmindeki çip uygulamasında dikkat çeken bir olay, 15 yıl 
kadar önce ve sonraları, öğrencilere bir ayete dayanarak; “Gün gelecek maktul, gözlerine bakılarak katili hakkında bilgi verecek” şeklindeki açıklamamızı hatırlattı. Filimde ölen kişinin gözüne batırılan ucu iğneli bir mekanizma ile, ölmeden önceki katille konuşması görüntülü olarak dijital ekrana getirilmiş bilgi alınmıştı. Hemen alttaki videoda Profesör de meğer benzer şeyleri söylemiş. 

Ve “Gün gelecek maktul, gözleriyle katili hakkında bilgi verecek” dendiği gibi, bilim adına bugün gelecek planlamaları konferansları çalışmaları yapılıyor, “Gün gelecek!..” diye her konuda ne girizgahlar yapılıyor. 

Aşağıdaki ayette, Hz.İsa'nın dilinden de “Allahın izniyle ölülere hayat veririm!” (Ali İmran/49) dendiği gibi, mucize olarak canlanan insan olayı anlatılıyor. Bugünlerde ölenin bilgisinin, onlara göre bilincinin de yapay bedenlere nakli konuşuluyor deneklerle sürümler üretiliyor. 

Ölenler albümlerde video kayıtlarında rüyalarda görülür. Bir de canlı görünümlü simülasyonlarda hologramlarda. Kim bilir belki gelecekte eşyada havada karanlık madde (Esir vb) içindeki kayıtlardan toparlanan görüntülerde. 


Allah dilerse Nebiyi Şehidi Veliyi yerde görünür kılar dediğimizde müstehzi bakış atanlar şimdi bu gibi konular için nasıl can atıyorlar bakar mısınız? Varlık kayıtlarından yararlansalar da Berzah bahçelerinden ya da çukurlarından ruh devşirmeleri mümkün olamayacaktır. 


Bakara suresi 72-73. ayetlerinde anlatılır: Zengin ve yaşlı bir yahudi, mirasına ve kan bedeline göz diken yeğeni tarafından öldürülüp bir yere atılmış, cinayet bir mâsumun üstüne yıkılmak istenmişti. Katilin bulunamaması yüzünden toplumda neredeyse silâhlı mücadeleye kadar varacak bir gerginlik doğdu ve olay Müsâ'ya bildirilerek kendisinden bir çözüm bulması istendi. O da Allah'tan aldığı vahye uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla maktulün cesedine vurmalarını emretti. Denilenin yapılması üzerine maktul dirildi ve kendisini öldürenin kimliğini açıkladı (Taberi, I, 337-340; Râzi, MI, 114). 

>> Diyanet Tefsiri 

ÖLÜDEKİ KALP CALANLANDIRILDI BAŞKASINA TAKILDI 

Ölümünden sonra bağış” (DCD) adı verilen program kapsamında gerçekleştirilen işlemde öldükten sonra organlarını bağışlamayı kabul eden kişinin cansız bedeninden kalp, 8 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştırılmaya başlandı. Kalp daha sonra bir hastaya nakledildi. 

>> sputniknews.com/ 

IŞINLAMA VE ZAMAN YOLCULUĞU Haziran 2020. 


Arama motorundan geleceğin teknolojisi buluşları yazdığınızda karşınıza uzay ve zaman yolculukları, sanal gerçeklik, dijital, ışınlama, yapay zeka, robot, gen, G5-6-7, nano, çip, cyborg, bilinç nakli, e-insan... vb. konular çıkacaktır. 


“Geleceğin fiziği” kitabında (Yazarının videosunda dk. 19.30) geçen “Çipli gözünüzü açıp kapatınca bilgileri gözünüzün önünde, duvarda bulacaksınız hatta telepatik yolla çağıracaksınız” şeklindeki ifadeler, bir Peygamber mucizesini hatırlattı. Tıpkı 

gemilerin Hz.Nuh'u, tüp geçitlerin Hz.Musa'yı, demir kostümlerin Hz.Davut'u, uçan araçların ve insanların Hz.Süleyman?ı, gen çalışmalarının Hz.İsa?yı hatırlatması gibi. 

Ayet: “Süleyman, hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz?” diye sordu. Kitaptan bir bilgisi olan, “Ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm” diye cevap verdi. Süleyman, tahtı (n kendisini) yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi: “Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan rabbimin bir lutfu.” Neml suresi/38,40 

CERN kavramı mitolojik anlamları. Fizikçi Olgun Aydoğu 

ZAMAN YOLCULUĞU için boyut açma çalışması mı yapılıyor? 

Kur'an'da zaman yolculuğu, bilimsel gerçekler. Zülkarneyn Hızır Eshab-ı Kehf. (Contakt-Mesaj filminin sonunda, zaman yolculuğu ile bir saniye içinde 18 saat yaşanmıştı) 


Ayetler bir GÜNÜN karşısına iki yerde BİN (Hac/47, Secde/5) başka bir ayette ELLİ BİN YIL (Mearic/4) koymaktadır. Eshab-ı Kehf de mağarada (Yedi kişi) bir kuşluk vakti içinde (Kameri) 309 sene uyumuştu. (Şems Güneş yılıyla 300) (Kehf/25) 


SINIFLARDA ORTAYA ÇIKAN VE ANLATILAN TESBİTLER: 

Her yıl Hıristiyanlık konusu işlenirken bu olayı öğrencilerle paylaşırız. 

Türkiye'de ilk kez uygulanan yüz naklinin gerçekleştiği haftaydı. Derste 12.Sınıflarda Hıristiyanlık işleniyordu. Konu Hz.İsa'nın çarmıha gerilmesiydi. 

“İsa'nın yüzü” diye söze başlar başlamaz güncel yüz nakli çağrışımı oldu, dile getirildi. 
Kur'an bir şekilde yüz nakline de adeta işaret etmiş dedik Öğrencilerle tebessümleştik. 
Ayette belirtildiği gibi: “Halbuki onu öldürmediler, onu (salbetmediler) asmadılar da. Onlara benzetildi, (Benzeri gösterildi, İsa gibi gösterildi, İsa'nın benzerini, yüzü İsa yüzü taşıyanı gördüler). Aksine, Allah onu kendine yükseltmiştir.” (Nisa, 4/157-158) 

(Ekim 2018. 12 .Sınıfta diriliş anlatılıyordu konu “Demir adam da olsanız (IRON MAN) başka bir form da elde etseniz...” şeklinde ayet açıklaması yapılırken şaşkınlık içinde coşkusunu gizleyemeyen öğrenciler fark edildi konu resimleştirildi. 

Aşağıdaki renkli resimli tablolar çalışması, 2019-2020, sene başı 12.Sınıflarda İslam ve Bilim ünitesi işlenirken müzakereler, sorulara cevaplar, özellikle bir iki öğrencinin “Din soyuttur bilimle ilişkilendirilemez” itirazları üzerine hazırlanmıştır. 
DİN-BİLİM-KUR'AN-MUCİZE BİLGİ KURAMI Din Kültürü 2020-2021 cepdersdin 


KUR'AN-İSLAM DİNİ VE BİLİMİN KUR'AN-İSLAM DİNİ VE BİLİMİN 
ORTAK YÖNLERİ FARKU YÖNLERİ 
Eeg MADDE ÖTESİ TEMELLİ 
Eeg VARLIK İNCELEMESİ 
VARUK NEDİR VARLIĞI HANGİ AMAÇLA 
NASIL İŞLER $ 


AKIL ESASTIR 
GÖZLEM KURAM 


BİLİMİN SORUNU, İSLAM İLE DEĞİL TAHRİF EDİLMİŞ HIRİSTİYANLIK İLE OLMUŞTUR 1 


PROTESTANLIĞIN ÇIKMASI, FRANSIZ İHTİLALİ VE SONRASI AYDINLANMA, 
BİLİM DÖNEMLERİ, KİLİSE DOĞMATİZMİ VE BASKILARININ SONUCU 


“OKU, GÖZLEM -DENEY YAP, 
AKLINI KULLAN" DER. 
EKLER: “VAHYE UY, İMAN VE 
İBADET ET, KALBİNİ TEMİZ TUT 

AHLAKLI OL, İYİLİK YAP, 
CENNETE GİR!" DER. cepdersdin 


GEÇERLİ SÖZ SÖYLER 


DENEY IŞIĞ 
ÇOĞU EVRENSEL İNSANİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER z : z - r 
DEĞİŞKENDİR, YANLIŞI KIYAMETE KADAR 
DÜZELTİR 


ÇOĞU AHLAKİ-ETİK DEĞERLER 
DÜNYA VE BEDEN D VE AHİR 
SUİSTİMAL EDİLEBİLİR DOĞMATİKLEŞEBİLİRLER HAYATI AYATI 
> GÖRMEDEN BİLGİ VE || GÖRMEDEN BİLGİ VE 
TAASSUP ZEVK VE ZULME ARACI OLABİLİRLER İNANÇ OLMAZ İNANÇ OLUR 


HER BİLİM DALI 
ALLAH'IN BİR-BİRKAÇ 
İSMİNE DAYANIR 
(Matematik HASİB vb.) Biyoteknoloji 


ÇİZİLİR Mİ č , BİLİM GÖZ VE EL GİBİD 
VARLIK ÜZERİNDEKİ BÜTÜN ELLERİN ÜSTÜNDE 
SONSUZ SANAT VE KUDRET ELİ ALLAH'IN ELİDİR. 


| Allah Teâlâ ,bütün hükümranlığın yanı sıra 
hayır ve lutfun da kendi elinde Olduğu v8 bunları çin lili bildirmiştir. 


E İLK ORJINAL INSAN MODELİ 8 
çiy NEYDİ ÖRMEKSZ KAM çizi? A 
AJY E 


Varlığı çizen el Varlıkta a çize iel 
İİ senie BEN ÇİZGİYDİ KADERİMİZ ÇizGipevor 


T PEKİ KA LEM KİMDEYDİ 


* DONYANIN MEVCUT BÜTÜN BİUM DALLARINDA” 
ALANLARINDA UZMAN; ÖDÜLÜ DAH BÜTÜN SIUM 
ADAMLARINA, 
ÇİZİN YAPIN DENSESİZCE SONUÇ NE a 


INSAN, E hijina tmantonix TS en Üyee ae =at 


h çönmüş kE 


hem ur sonra do 5s yapi cu çe ayl ga 


OLD TOPRAĞI NASIL CANLANDIRI” ÜRÜNLERİ 

künt OUENN DA öne TANNA 

gaza oR sunu? & YAPMAKİALLAR İÇİN 
Mi C LR E) 


VA Jon vir a e Ca 
(Not: EKLEME Ağustos 2018. 


2010’°lu yıllarda deneyle de belirlenen “Higgs bozonu” görülemeyen ışık ötesi varlık üzerinde araştırmalar konusunda önemli açılım sağladı. “Tanrısal parçacık” adı bile kondu. Arama motorundan bulup okuyunuz. (Nisan 2019 bakınız yeni sayfa higgsbozonu 

>> https://kurannuru.wordpress.com/higgsbozonu/) 

Ayrıca ayette geçen İblisin fıtrata müdahale andını ve kıyamete kadar ömürlü olması hasebiyle ön arka sağ sol her cephe yön tarz yöntem ve devre göre teknolojik her materyali gündemine alarak yaklaşabileceğini düşünün. Fıtratla oynama anlamında embriyonik kök hücre ve bu kök hücre ile robotik tasarımların biyolojik-teknolojik izdivacını değerlendirin. 
Şerre açık bir “DEMİR ADAM” lar “YAPAY ZEKALAR” ordusunu ve ötesini düşúnün tasavvur edin. 

KURAN: “TAŞ, DEMİR (VEYA ÖTESİ BİYOTEKNOLOJİK YENİ TASARIMLR 
BULUN, ADAMLAR VE KADINLAR) OLUN!” 

eS 3 5 baa İ gi İs 

“İster taş olun, ister demir.” (İsra/49-50) Kuran’ da taş hem katılıkta hem de rikkat ve haşyette, kalp için bir misaldir (Bakara/74). Bazen semadan gelen azab (Hud/82), cehennemde de yakıttır. (Bakara/24) (Taşa benzeyen kömürün yakıt olması gibi. Ateş taşlaşır, korlaşır , ötesinde radyoaktif zehirler de saçabilir görünmez laser gibi imha da edebilir. Ateş 


bazen buzullaşır zemherir olur soğukluğuyla da yakabilir. Nimet olur ısıtır ve pişirir nikmet olur kavurur ve bitirir.) 

“as yg b iğ a İS gi“ 

“Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkânsız olan (Dolayısıyla ölmeyecek olan, ölümsüz gibi) başka bir varlık (normu bulun hatta öyle) olun. (yine de diriltileceksiniz.)” 
(İsra/49-50) 

Aklınızda tasarımlarınızda, ruh mekanizmalarınızın tamamında farklı bilgi materyal ve teknoloji ile biyoteknolojiyle ortaya koyabileceğiniz, embriyonik ve yapay zeka çalışmalarınızda, ölümsüz hayat formunun sırlı şifrelerinin peçesini aralayın, ölme durumuna gelenleri tekrar tekrar hayata döndürüp ölmez dolayısıyla dirilmez hale getirdiğiniz noktaya ulaştığınız zannına kapılın. 


Hatta şimdi henüz keşfedemediğiniz, diriltilmesi dolayısıyla ölmesi daha da imkânsız olarak görülen başka bir varlık biçimi ortaya koyun ve öyle olun, Yine de diriltileceksiniz, çünkü ölmekten kurtulamayacaksınız. Hatta başka gezegenlerde yeni ölümsüzlük rengine bürünmüş yeni dünyalar alanlar, zamanlarda aralıklar bulsanız, koloniler kursanız da!...” İsra/51. 

“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır....” Nisa/78. EKLEME Ağustos 2018, (Nisan 2019 Yeni sayfa higgsbozonu >> https://kurannuru.wordpress.com/higgsbozonu/) 


2017'DE KURAN'DA FARK ETTİĞİMİZ DAMGALI TAŞ AYETİNİ 
RESİMLEŞTİREREK SINIFLARDA İŞLEDİK.YAPAY ZEKALI DRONLARIN 
ROBOTLARIN HER İNSANI NEREDE OLURSA OLSUN BULACAĞINI KONTROL 
KAYIT HATTA İMHA EDEBİLECEĞİNİ BELİRLEDİK.TABİ Kİ STARLINK 
NEURALINK PROJELERİNİ DE FARK ETTİK. 


2019 yapımı “KOD ADI ANGEL” filmini izlediyseniz yüz tanımlı minik füze 

benzeri DRONLARIN, ABD başkanının çevresindeki, eşleştikleri ajanları tek tek bulup, bomba gibi patlayarak nasıl imha ettiklerine şahit olmuşsunuzdur. 

Evet, Kur'ân'ın üstadiyetinden ve dersinin işârâtından fehmediyoruz ki: Kur'ân, mu'cizat-ı enbiyayı zikretmesiyle, beşer istikbalde terakki edeceğini ve o mu'cizatın nazireleri istikbalde vücuda geleceğini beşere ders verip teşvik ediyor: 

“Haydi çalış, bu mu'cizatın numunelerini göster. Süleyman Aleyhisselâm gibi iki aylık yolu bir günde git! İsâ Aleyhisselâm gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış! Hz. Müsa'nın asası gibi taştan âb-ı hayatı çıkar, beşeri susuzluktan kurtar! İbrahim Aleyhisselâm gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bul, giy! Bazı enbiyalar gibi Şark ve Garpta en uzak sesleri işit, suretleri gör! Davud Aleyhisselâm gibi demiri hamur gibi yumuşat, beşerin bütün san'atına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap! Yusuf Aleyhisselâm ve Nuh Aleyhisselâmın birer mu'cizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz; öyle de, sair enbiyanın size ders verdiği mu'cizelerden dahi o saat ve sefine gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız.” 


İşte buna kıyasen, Kur'ân, her cihetle beşeri, maddi-manevi terakkiyata sevk etmek için ders veriyor, üstad-ı küll olduğunu ispat ediyor. 


Hutbe-i Şamiye, s. 244 


Mu'cize ve Keramet Ne Demektir? (drmavi 1988) 

Mu'cize, nübüvvetini ispat, ehl-i küfrün inadını kırmak ve mü'minlerin imânını kuvvetlendirmek için nebinin elinde Allah'ın yaratıp meydana getirdiği hârikulade hallerdir. 
Mu'cize, beşerin görüp bildiği ve dâima içlerinde yan yana beraber yaşayıp ünsiyet ettiği sebep ve kanunların, insan irâde ve kudretinin üstünde olarak Allah'ın irâdesiyle harikulâde kabilinden değiştirilmesi, normal fonksiyonunun iptal edilmesi demektir. Mu'cizeler, mevcut ilimlerle, deney ve tecrübelerle; laboratuarlarda mikroskop ve rasathanelerde teleskop gibi âletlerle incelenemez; fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi ilimlerle şerh ve izâh edilemez. 
Mu'cizeler, âdiyât cinsinden, yâni varlığın ilimlere esas teşkil eden kâinat kitabındaki ilâhi âdetler türünden değildir. Her günkü yeme, içme, yatıp-uyuma, tarla ve bahçede çalışma, toprak, su, hava ve Güneş'ten istifadeyle meyve ve sebze yetiştirme gibi sebep ve kanunlarla alâkalı işlerimizde mu'cize olamaz. Bir tabak yemeği bir kaç kişi yer doyarız; bir bardak suyla kanar, üşüdüğümüzde ateşle ısınır; hasta olduğumuzda veya bir yerimiz kırıldığında doktora gider, onun verdiği ilaçları kullanıp iyileşiriz. Hayvanları hizmetimizde kullanır ama, onlarla konuşamayız. Ağaçları hep yerlerinde sabit görür, ölülerle konuşamaz ve doğrudan temâsa geçemeyiz. Dağlar, taşlar ne bize selâm verir, ne de elimizde top ve gülle olur. Çekim kanununu değiştiremez, onu vasıtasız yenip yukarılara çıkamayız. İşte, bunlar gibi, günlük hayatımızda birer kanun ve sebep çerçevesinde cereyan eden hâdiselere biz âdiyât deriz. 
Mu'cizeler ise âdiyât kabilinden olmayıp, harikulâde, fevka”t takat-ü'l beşer, fevka'l-âde ve fevka”t-tabia, yani âdet üstü, alışılmışın ötesi, tabiat üstü ve insanın güç, kudret ve irâdesinin verâsında cereyân eden hâdiselerdir. 

Mu'cize dışında Allah'ın, veli zâtların elinde yarattığı bir kısım başka harikulâde hâdiseler daha vardır ki, bunlara “keramet” denir ve kerametler esasen mu'cizeleri doğrular mâhiyettedir. Bir anda çok uzun mesafeleri kat'etme (tayy-i mekân), zamanın genişlemesi, yani çok kısa bir zamana sığmayacak işleri sığdırma (bast-ı zaman), içten geçenlerin sezilip okunması ve kabirdekilerin durumlarının keşfi gibi hâdiseler.. ve ayrıca, Evliyâullah'ın gelecekten peygamberlerinkine benzer haberler vermesi hep birer kerâmettir ki, Peygamber'e, O'nun getirdiği Din'e ve O'nun yoluna içten bağlılığın eseri olarak, hem mutlak Nübüvvet'in hem Efendimizin (sav) nübüvvetinin, hem mu'cizelerinin hem de Efendimizin (sav) getirdiği Din'in hakkâniyetine bir başka delildirler. 

Muhyiddin İbn Arabi'nin, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bir asır önce yazdığı Şeceratü”n-Nümaniye'sinde Osmanlılar'ın tarih sahnesine çıkışından, Şam ve Mısır'ın fethinden, Yavuz Selim'in Şam'a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkacağından, IV. Murad'ın Bağdat seferine çıkıp 41 gün içinde şehri fethedeceğinden ve Sultan Abdülaziz'in, bilek damarlarının makasla kesilerek şehid edileceğinden bahsetmesi; Bitlis'li Müştak Dede'nin 71 sene evvelinden savaşlardan sonra Hicri 1341 tarihinde Ankara'nın başkent olacağını rumuzlu olarak bildirmesi, velilerin kerametine birer misâldir. 

Her mü'minin görebileceği gelecekle alâkalı sâdık rüyalar ve hiss-i kabi-el vukü gibi hâdiseler de Allah'ın insanlara birer ikrâmıdır. 

Efendimizin (sav) en birinci ve büyük mu'cizesi Kur'an-ı Kerim'dir. 

Efendimizin (sav) Nübüvveti bütün zaman ve mekânlara, bütün insanlara hatta cinler gibi diğer mahlükata da şâmil olduğundan, mu'cizeleri çok çeşitli olmuştur. Diğer peygamberlerin mucizeleri ise böyle değildir. Her nebi, kendi zamanında en müteâref ve meşhur meselelerle alâkalı mu'cize göstermiş, meselâ Hz. Müsa (as) zamanında Mısır'da sihir revaçta olduğundan O, bütün sihirleri yutup iptal eden ve bütün sihirbazları dize getiren “âsâ” 


mu'cizesiyle; Hz. İsa (as) zamanında ise, tıp revaçta olduğundan ölüleri ihya, onulmaz dertleri iyi etme mu'cizesiyle; Efendimiz (sav) zamanında ise şiir, belâğat (güzel söz söyleme) el üstünde tutulduğundan ve belki âhir zamanın en tesirli ve güçlü silâhı ‘söz söyleme san'atı” olacağından, kendisine en büyük mu'cize olarak bütün şairleri, hatipleri, edibleri susturan Kur'ân mu'cizesiyle gelmiş.. ve ayrıca bütün Kâinat'a ‘rahmet’ olarak gönderildiği için de, her türden mahlük ile alâkalı mu'cizeler göstermiştir. 

Nasıl ki, büyük bir pâdişah bir yâverini veya elçisini çok çeşitli milletlerin ve kabilelerin bulunduğu bir vilâyete gönderse, orada bulunan her millet, her kabile ve her sınıf kendi milleti, kabilesi, sınıfı adına o elçiyi karşılayıp “hoşgeldin” der, ona alkış tutar, şükran ve teşekkürlerini arz eder; aynen öyle de, kâinatın yegâne Sahibi ve Yaratıcısı olan Allah, en büyük yâveri ve elçisi olan Rasülü Ekrem'i (sav) âleme gönderdiği zaman, O Elçi, insanoğluna bir memur ve meb'üs olarak geldiği gibi, bütün mahlükata da rahmet olarak gelmiş, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, güneş, ay, yıldızlar ve bütün hâdiseler abes, boş ve manâsız görülmekten kurtulmuş, birer manâ, birer değer kazanmışlardır. Bu münasebetle de, meleklerden cinlere, insanlara; Güneş'ten ve Ay'dan yıldızlara; sudan yiyeceklere; ağaçlardan taşlara ve dağlara; her cins hayvanâta kadar her tâife, her sınıf kendi türü adına O'na şükranlarını arz edip, ve O'nun elinden sâdır olacak mu'cizelere birer vasıta olmuştur. 
Böylece, Kâinatın Efendisi'nin, doğruluğuna ve peygamberliğine -inkârı mümkün olmayacak şekilde- kâinat çapında şahitlik yapıp, nübüvvetini bütün âleme ilân etmişlerdir. İşte, böyle kâinat çapında mu'cizeler göstermek, Kâinatın Efendisi olan Nebiler Sultanı'na (sav) hastır. 
Peygamber Efendimiz (sav), her ne kadar sayıları bine varan mu'cizeler göstermiş ise de O'nun her sözü, her hâli, her hareketi harikulâde ve mu'cize değildir. Allah, O'nu beşer olarak yaratmış, şahsi, âilevi ve içtimai bütün hallerinde kendi zamanındaki ve sonraki bütün insanlara imam olsun diye vazifelendirmiş ve hem dünyevi, hem de uhrevi saadetlerinde rehber olmasını irâde buyurmuştur. İnsanların hepsi aynı seviyede bulunmadığından ve insanlığın büyük ekseriyeti avam olduğundan, eğer her hâl ve hareketi harikulâde olmuş olsaydı, imam, rehber ve mürşid olamazdı. Bu bakımdan, Efendimiz (sav) daima sebep ve kanunlar dairesi içinde yaşamış, yiyip- içmiş, evlenip çoluk-çocuk sahibi olmuş, yara almış, çile ve ızdırap çekmiş; hayatı bütün yönleriyle aksettirmiş ve Allah'ın bütün san'atlarını, tasarruflarını, isimlerinin tecellilerini gösteren câmi bir ayna olmuştur. 

Peygamber Efendimizin (sav) aşağıda misâlleriyle göreceğimiz mu'cizelerinin tamamı her yerde, herkesin her zaman açıkça göreceği şekilde cereyan etmiyor ve umumi olmuyordu. 
Böyle olmuş olsaydı, o zaman aklın hikmet-i vücüdu kalmaz ve insanlar, irâdeleri ellerinden alınarak cebren imân etmeğe zorlanmış olurlardı. Bunun neticesinde de, kulluk teklifi ve imtihan sırrı ortadan kalkardı. Dolayısıyla, elmas ruhlu Ebü Bekir (ra) ile kömür ruhlu Ebü Cehil arasındaki fark bulunmaz ve insanlar imân etmede birbirine müsavi olurdu. Bu sebeple, meselâ Ay'ın ikiye ayrılması gibi büyük ve bâhir bir mu'cize, gecenin belli vaktinde, kısa bir zaman içinde, az sayıda müşâhidin gözleri önünde meydana gelmiş ve neticede hem vak'âya şahit olanlar hem de sonradan gelecekler için irâdenin hakkı selbedilmemiş ve aklın kapısı kapanmamıştır. 

Mu'cizelerin çoğunu, yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk nakletmektedir. Bazıları ise, bu seviyede bir cemaat tarafından nakledilmese de, diğer sahabelerin buna itiraz etmemeleri, onlara da âdeta aynı rivâyet kuvvetini kazandırmaktadır. 
Bir yerde gösterilen herhangi bir mu'cizenin daha başka yerlerde de benzerleri veya aynıları gösterildiğinden, hiç bir mu'cizeyi mu'cize olarak inkâra yol yoktur. 

Peygamberimizin Mu'cizelerine Misâller 

Mirac Mu'cizesi 

İsrâ Süresi 1'nci âyet”te, “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu, Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, muhakkak Semi'dir, Basir'dir.” 


Necm Süresi âyet 8-11’de ise “Sonra yaklaştı ve sarktı; iki yay aralığı kadar, belki daha da yakın. (Allah O anda) kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Muhammed'in) gözüyle gördüğünü (gönlü) yalanlamadı” buyurularak, Mirâc hâdisesine işaret edilmektedir. Ayrıca, hadis kitaplarında bu kudsi yolculuğun teferruatı zikredilmektedir. 

Allah, ubüdiyetiyle mâhiyetini inkişâf ettiren ve mübârek rühu gibi cismi de letâfet ve ulviyet kesbeden Rasülü'nü, lütfüyla huzüruna almış ve müşahedesiyle ni'metlendirmiştir. 
Kulluğunun bir semeresi ve neticesi olan Mirâc yolculuğunda Efendimiz (sav), kendisini çepeçevre saran kanun ve sebepleri aşarak, beşeriyete ait perdeleri geçip uzun mesâfeleri bir hamlede kat'etmiş, yıldızları, sistemleri birer merdiven, birer basamak, birer atlama taşı gibi kullanıp, Rabb'ini görmeğe mâni buudları geride bırakmış, cismen ve rühen vardığı makamdan Cenâb-ı Hakk'ı müşahede etmiştir. Peygamberlerle selâmlaşmış, melekleri görmüş, Cennet'i ve güzelliklerini, Cehennem'i ve azâmetini temâşâ etmiştir. 

Ümmetine anlatacağı mes/eleleri ciddi bir itminân ve yakin içinde anlatsın; gıyâben inandığımız şeyleri müşahedesi olarak bize intikâl ettirsin; hatta Allah'ı görsün ve görmeğe dayalı olarak da “vardır” desin; melekütu, melekleri, Cennet'i, Cehennem'i görsün ve bildirsin diye çıktığı Huzür (cc)'dan bir saatine bin yıllık dünya hayatının kâfi gelmediği Cennet'i temâşâ edip ve bir anlığına bin yıllık Cennet hayatının kâfi gelmeyeceği Cemâlullah'la müşerref olduktan sonra; Kur'ân'a ait bütün mes'elelerinin hakikatlarını, temessül keyfiyetlerini, bütün ibâdetlerin manâ ve hikmetlerini anlamak, anlatmak ve Risâlet vazifesini tamamlayıp, Ümmeti”ni karanlıklardan kurtarıp nüra çıkarma yolunda, Kendisine her türlü işkencenin yapıldığı bir anda, yeniden yeryüzüne dönmüştür. Dönerken de, mü'minlerin mirâcı olan namazı da hediye getirmiştir. 

Buraya kadar, O'nun yüzlerce mu'cizesinden sadece nümüneler serdetmeğe çalıştık. Tafsilâtı selef-i sâlihinin nurlu eserlerinde... 

Ay'ın İkiye Ayrılması Mw'cizesi 

Abdullah b. Mes'ud anlatıyor: Bir defa biz Mina'da Resulüllah'la (sav) birlikte iken, ansızın Ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası da önünde idi. Bunun üzerine Resulüllah (sav) bize: “Şâhid olun” buyurdular. (1) 

Su Mw'cizeleri 

Peygamber (sav) ashâbı ile birlikte Zerva'da içinde su bulunan bir kap istedi; avucunu suya koydu. Derken, parmaklarının arasından kaynamaya başladı. Ve bütün ashabı abdest aldılar. 
Râvi demiş ki: Ben: 

Kaç kişi idiler ya Ebu Hamza? (Hz. Enes'in künyesi) diye sordum. Üçyüz kişi kadardılar, cevabını verdi. 

Hudeybiye de Resulullah (sav)'a susuzluktan şikayet olundu. Bunun üzerine Resulullah (sav) ok mahfazasından bir ok çıkardı. Sonra onlara bu oku Semed kuyusuna koymalarını emretti. 
Vallâhi o anda kuyunun suyu çoşmağa başladı. Suyun bu feverânı Ashâb oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devam etti. (2) 

Hasta ve Yaralıların Şifâ Bulmaları 

Buhari ve Müslim'in naklettiğine göre, Hayber?'de Resulullah (sav): “Ali b. Ebi Talib nerede?” diye sordu. Ashâb: Ya Resulallah! O gözlerinden rahatsızdır dediler. 

“Hemen ona haber gönderin” buyurdu. Ashâb hemen Hz. Ali'yi getirdiler. 

Resulullah (sav) mübârek tükrüğünü onun gözlerine sürdü ve kendisine duâ etti. Hz. Ali, derhal iyileşti. Hatta hiç ağrısı yokmuş gibi oldu... (3) 

Osman b. Huneyf anlatıyor: Resulullah (sav)'a a'mâ bir adam geldi. “Ya Nebiyallah! Allah'a gözlerimi açması için dua eder misiniz?” dedi. Resulullah da: -Dilersen senin için bu duayı erteliyeyim; o ahirette senin için daha faziletlidir; ama istersen dua edeyim. A'mâ: -Allah'a dua edin, dedi. Peygamber Efendimiz (sav) güzelce abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra, ona öğreteceği duayı okumasını emretti. A'mâ, Resulullah'ın emrini aynen tatbik etti ve iyileşti. (4) 


Temessülat ve Gaybe Âit Muw'cizeleri 

Hz. Âişe (ra) anlatıyor: 

Bir gün Güneş tutulmuştu. Resulullah (sav) küsüf namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu: “Şüphesiz Güneş ve Ay Allah'ın âyetlerinden iki âyettir. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın. Yemin olsun ki, ben şu küsüf namazı kıldığım yerde bana va'dolunan her şeyi görmüşümdür. Hatta namazda benim ileriye doğru gitmeye başladığımı gördüğünüz vakit de, ben Cennet'den bir salkım üzüm almak istediğimi görüyorum; ve yine yemin olsun ki, beni geri çekiliyor olduğumu gördüğünüz sırada ben cehennemi: Bazısı bazısını târumâr ettiğini müşâhede ediyorum. (5) 

Abdullah b. Abbas (ra) anlatıyor: 

Rasulullah (sav) iki kabrin yanına uğradı ve: 

“Dikkat edin. Bunlar, muhakkak azab görüyorlar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azab görüyorlar. Bunlardan biri koğuculuk yapardı, diğeri de bevlinden korunmazdı.” (6) Peygamberimiizin Mu'cizeleri İnkâr Edilemez 

Her şeyden önce mu'cizeyi, mu'cizeyi Yaratan'ı ve mu'cizenin elinde yaratılan kimseleri inkâr etmenin düşünce adına insana kazandıracağı hiç bir şey yoktur. Kaldı ki, akıllı bir insana yaraşan şey de, hemen “aklım almıyor” diye inkâr etmek değil, düşünüp değerlendirmektir. 

“Aklım almıyor” diye düşünmemek, veya bunu bir düşünce haline getirmek, akıl ve ilim adına bir cinayettir. Baştan aklın veya bazı akılların almadığı nice keşifler, icâdlar ve teknik buluşlar, hep düşünme kavgası vermekle elde edilmiştir. Öyle bir tarzda ki, bu düşünce humması kişiye düşünmekten traş olacak vakit bırakmamış, ayakkabısını ve gömleğini çıkaracak fırsat vermemiş, çok kere evinin yolunu unutturmuş ve onu sokaklarda pejmürde bir kıyafet içinde dolaşır hâle getirmiştir. 

Düşünme kabiliyetinden mahrum varlıklar; buna rağmen kendilerine düşeni en mükemmel şekilde yapmaktalar. Eğer insan, düşünmesi için kendisine verilen bu istidadı yerinde kullanmazsa, hiç olmazsa kimlerden ve ne ölçüde geri kalacağını düşünmelidir. .! 

“Aklım almıyor” demek, insan için mazeret olamaz. Aksine, biz düşünüyoruz ve aklımız O Zât'ın (sav) böyle mu'cizeleri pek rahat gösterebileceğini gayet iyi alıyor. Düşünüyoruz da, kendinden şeref-südür olan hiç bir sözünde yalanın bulunmadığı O Zât'ın (sav) mu'cizelerinde de aldatma olmayacağını kabul etmenin dışında bir yol göremiyoruz; göremiyor O'nu ve mu'cizelerini yalanlayamayanların “sihir” deyip geçmelerinden daha çok, bilhassa bugün çeşitli te'villerle zihinleri bulandırmaya çalışanların inkârcı tavırlarına ve “almayan” akıllarına şaşıyoruz... 

Mu'cizeleri inkâr etmek, bir bakıma Allah'ın varlığını, Kurân'ın Allah Kelâm'ı olduğunu ve O Zât'ın (sav) peygamberliğini inkâr etmek demektir ki, aslında böyle bir inkâr aklı da, düşünceyi de çok çok aşar. Zira, bu hakikatler için bir delil kâfi olduğu halde, binler delil vardır; oysa, inkârcının elinde inkârını haklı çıkaracak tek bir delil yoktur ve esasen olamaz da. Onun delil saydığı, olsa olsa gözünü Güneş'e kapamakla etrafında oluşturduğu karanlıktır; ya da mumunu söndürüp karanlığa boğduğu rüh ve gönül odacığıdır. 

Onbinlerce nebi, milyonlarca evliyâ ve milyarlarca mü'minin karşısında, pamuk ipliğinden ve örümceğin ağından çok daha zayıf, dayanıksız ve hiç mesâbesindeki “hayır”ıyla inkârcının durumu, dibi olmayan kovayla kuyudan su çekmeğe çalışanın, ya da girdiği muntazam, ölçülü san'at ve mimari hârikası bir sarayda, hikmet icâbı ortaya bırakılmış muvazenesiz bir taşa bakıp, “bu sarayda hiç bir nizam ve intizam yok, her şey rastgele” diyen veya binler kapısı açık bulunan bir sarayın kapalı tek kapısını görünce “bu saraya girilmez” hükmünü veren zavallı bedbahtın durumundan farksızdır. 

Mirâc, Efendimizin (sav) kulluğunun meyvesidir. Kim nefsini terbiye etse, hemen râhunun terakki edip, yükselmeğe başladığını görür. İki sene riyâzet ve tezkiye-i nefste bulunun; sizler de hemen yukarılara doğru urüc ettiğinizi farkedersiniz. Ehlullâh'da çok görülen bu vâkıalar 


rühun kadirşinaslığı, kalb ve hissin anlayış ve âşinalığıyla anlaşılıp, anlatılabilir. Tadmayan, görmeyen, hissetmeyen hiç bir şey anlayıp bilemez. Bu bir halüsinasyon olsa, o zaman meyhanedeki, puthanedeki adamda da olması gerekir. Kendini, ibâdete vermenin neticesinde Allah'ın bir ihsânı olarak tecelli eden şeylerdir bunlar. Fakat, bu yükselme ve irtifayı fizikle ölçmeğe kalkmak, ukbâya, ötelere, verâya ait mes'eleleri dünya ölçüleriyle ölçüp tartmaya benzer. Arpa veya un çuvalı tartan terazi ile altın ve elmasın tartıldığı görülmüş şey midir? 
Efendimizden (sav) önce gelip geçmiş peygamberler de mu'cize göstermiş olup, bunlar Yahudi ve Hristiyanlarca kabul edilmektedir. O halde, benzer hâdiselerin bir başka peygamberde tekerrürü için bir mâni yoktur. Medeniyet ve teknikte devrim yaptıklarını kabullendiğimiz insanların anlayışlarına göre -biz de öyle kabul ediyoruz- Hz. İsa'nın semâlara yükselmesi, Tür'da Hz. Müsa'nın Allah ile konuşması mümkün olduğu halde, bir başka kul için aynı veya benzeri mu'cizelerin gerçekleşmesi niçin mümkün olmasın? 

Hz. Âdem, Havva ve Hz. İsa'nın yaratılmaları, sebepleri kanunları aşan bir mevzü ve ilmi ölçülerle izâh edilemeyecek birer mu'cizedir. İlim ve sebeplerle izâhını yapamadığımız hâdiselerde, Allah ve Rasülü'nün izâhına teslim olmaktan başka bir çıkış yolu var mı? Âdem de Havva da annesiz babasız, Hz. İsa ise babasız dünyaya geldiler. Âdem (as)'ın yaratılışında ne sperm var, ne de yumurtalık. Yeryüzünün çeşitli elementlerinden toplanmış ve yerin mayasından bir protein çorbası yapılarak iskeleti meydana getirilmiş; Hz. Havva da, bir nokta-i nazara göre ondan alınan bir parça ve bir mayadan halkedilmiş; bu, mu'cizeden başka bir şey değildir. Her şeyi ilimlerle izâha kalkışmak ve ilmin izâh edemediğine “efsâne? deyip geçmek, esasen ilmi efsâneleştirmektir. Dünyada ilmin izâh edemediği nice hâdiseler, nice vakıalar vardır. Bir Hind'linin şişler, dikenler ve ateşler içinde sürdürdüğü hayatı, şişi tam ortasından soktuğu halde dilinden bir damlacık olsun kan gelmemesini.. bir kılıçla kesip şişe taktığı dilini yeniden yerine yapıştırmasını.. ve geride hiç bir iz kalmamasını hangi ilmi prensiple izâh edebilirsiniz? Kaldı ki, bunlar mu'cize de değildir. 

Âdiyât dediğimiz her gün gözümüzün önünde cereyan edip duran işleri bile dikkatli bir incelemeden geçirdiğimizde, ilimle izâh edilemeyecek nice vâkıalarla karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Halbuki biz şu anda mu'cizeden bahsetmekteyiz. 

Mu'cizelere, harikulâde hâdiseler diyoruz; sanki günlük işlerimizde harikulâdelik yok mu? 
Bir insanın annesiz-babasız dünyaya gelmesi hârika da, basit, mikroskobik ve âdi, hakir bir damla suyun esrarlı bir yolculuktan sonra edindiği yumurtalık hücresinin arkadaşlığıyla, ruh ve hayat sahibi, gören, düşünen, bilen, konuşan 60 trilyon hücrelik bir insan haline gelmesi hârika değil mi? Ne var ki, biz alışıp ünsiyet ettiğimiz ve gözümüze ülfet perdesi çektiğimiz için böylesi harikulâdelikleri sıradan vakıalar olarak görüyoruz. Düşünüp değerlendirme mekanizmamızı hep sebep-sonuç münasebetlerine ve kanunların tesirlerine göre ayarladığımız için, her duyup-gördüğümüzü ve çevremizde olup biten her şeyi bu mekanizmaya adapte etmeğe çalışıyoruz. Öyleyse, bize düşen, her şeyden önce fikri bir ameliyat geçirmektir. 

İster mu'cizeler olsun, ister âdiyat, ister sebep ve kanunlar hemen hepsinin varıp dayandığı kaynak bir ve aynı değil midir? Asıl aynı, fasıl farklı; kaynak bir, usül değişik; esas bir, tatbikat muhteliftir. Sonra, Âdem'in (as) yaratılışı ile bizim yaratılışımız arasında esasen öyle çok fazla fark da yoktur. O, yeryüzündeki elementlerin bir araya getirilip, bir protein çorbası halinde balçık olarak iskeletinin kurulup, içine ruh üflenmesiyle mu'cizevi şekilde spermsiz yaratılmışsa, biz de sadece usül farklılığı içinde, Allah'ın koyduğu kanun ve sebepler muvâcehesinde, yine yeryüzünün elementlerini ihtiva eden gıdalardan vücut makinasında hasıl olan spermin anne rahminde çeşitli tahavvülattan sonra iskelet haline gelmesi ve bu iskelete rûhun üflenmesiyle yine bir mu'cize olarak yaratılmıyor muyuz? Asıl aynı, Yaratan aynı; fakat icraatta sadece belli sebep ve kanunların perdeliği var. İşte fark bu kadar! 


Ruhun üflenmesi asıldır ve bunda herhangi bir farklılık yoktur. Değişen sadece cesede ait keyfiyettir. Bunun sebepler altında yapılmasını “normal” görüyor, sebepler üstü cereyan etmesine de “mu'cize” diyoruz. 

Mu'cizeler, bize kat'i ve doğrulukları sabit rivâyetlerle gelmektedir. 

Aklın belli bir sahası vardır; 10 kilo tartabilen bir teraziye 100 kiloluk yük konamayacağı gibi, belli bir kapasitesi bulunan akla da kendi üstünde bir güç tanınamaz. Akıl, kendi üstünde ve sahası dışında bir mes'elede ya inkâra gidecek, ya da çaresiz boyun eğecektir. Meselâ, akıl Allah'ın Zâtı'nı asla kavrayamaz, Zât hakkında düşünemez, tanıma iddiasında bulunamaz; çünkü Zât, akla her gelen şeyin ötesinde hatta ötelerin de ötesindedir. Ona düşen, Zât'a imân edip, sıfat ve isimleriyle tecellileri ve icraatı, tasarrufat ve eserleri üzerinde düşünmek ve ma'rifete ulaşmaya çalışmaktır. Yaratan'ın san'atı ve eseri olan akıl, San'atkârı'nı kavrayamaz. Bu yüzden, mu'cizelerin asıl mahiyetlerinin, yani Allah'ın sebepler ötesi icraatının kavranması, râhun kavranması kadar zordur. Dolayısıyla, yerleşmiş ve doğruluğu tescil edilmiş rivâyet kanallarıyla gelen mu'cizeleri kabul etmek, en akıllıca yoldur 

Aklın iki türlü tecrübe sahası vardır. Bunlardan ilki, daha önce misli ya da benzeri geçmemiş, dolayısıyla kıyasa imkân bulunmayan hâdise ve vâkıaların sahasıdır. Bunlar, bazen tek ve münferid vak'â olarak kalır; bazen de misli ve örnekleri çoğalır gider. İnsanın ilk yaratılışı bu sahanın birinci şıkkına girer; yani, bu annesiz-babasız yaratılış bir daha tekerrür etmemiş, dolayısıyla kıyasa kapı açılmamıştır. 

İkincisi, kıyasa ve ilmin kanunlarına tâbi olan misli ve benzeri geçmiş hâdise ve vâkıaların sahasıdır. Bu sahada alışagelen sebep ve kanunlar İlâhi icraata bir perde olarak göründüğünden, akıl daha çok bunlarla meşgul olur. Bu sebeple, benzeri olmayan ilk yaratılışı, münferid ve benzeri yok diye inkâra kalkışmak, en azından tefekkür, düşünce ve ibret noktasında aklın sahasını daraltmak, kendi sınırlarını aşmak ve dolayısıyla akıllı ve mantıklı hareket edeyim derken, akılsızlık ve mantıksızlık sergilemektir. 

Münferid kalan ve alışılmışın dışında cereyan eden vak'alara biz “Şüzüzât-ı İlâhiye”, yani, münferid, benzeri olmayan ve ender meydana gelen hâdiseler diyoruz. Esasen, içinde yaşadığımız sebepler ve kanunlar dairesinde bile bu tür hâdiselere zaman zaman rastlar ve asla inkâr etmeyip; ilim adamlarının bunları inceleyerek, yeni icâd ve gelişmelerle temel ya da destek ve izâh bulmalarını bekleriz: Meselâ, İngiltere'de doktorların ülser tedavisinde artık ilaçları bırakıp, yavaş yavaş “hipnoterapi? denilen telkin yoluna başvurduğunu öğreniyoruz. 
Telkin ve duâ ile tedavi, şâz, yani benzeri ve öncesi olmayan bir vakıaysa, akıl ve ilim adına bunu reddetmemiz mi gerekecek? Öyleyse, akıl da ilim de, sebep ve kanunlar dairesinde olmayan mu'cizelere sırt çeviremez. 

Allah, izzet ve azâmeti gereği sebepler ve kanunlar çerçevesinde icraatta bulunur; aynı zamanda O, Hakim'dir de; yani abes işi olmaz, her yaptığında mutlaka “hikmet” vardır. Fakat, ne sebepler ve kanunlar dahilinde icraatta bulunmak, ne de mutlaka her işinde “hikmet'i gözetmek mecburiyetinde değildir.. evet, Allah için herhangi bir mecburiyet söz konusu olamaz. Bu yüzden, hiç bir şeye mecbur olmadığını göstermek, akılların ve kalblerin sebep ve kanunlar ağına takılıp kalmasını önlemek, ihtiyâr ve irâdesini apaçık ortaya koymak ve nazarları Kendi'ne çevirtmek için Allah, zaman zaman şâz icraatta bulunur; sebep ve kanunları aşan hâdiselerle bizi karşı karşıya bırakır. Günlük hayatımızda sık sık okur ya da rastlarız: 3'üncü kattan yetişkin bir kişi düşer ve ölür; fakat 5'nci kattan düşen çocuğun burnu bile kanamaz. Yine bir uçak kazasında herkes hayatını kaybederken, kundaktaki bir bebek yara bile almadan kurtulur. Çift başlı dört ayaklı çocuk doğması, güneş ve ay tutulması, yapışık ikizler, daha önce geçtiği gibi yoginin şişe geçirilmiş bedeniyle yaşaması, yine kendisini ateşe atıp yanmaması ve dilini kesip, kan akmadan ve acı duymadan yeniden yerine yapıştırması gibi hâdiseler hep bu tür şuzüzâttan ve kanunlar-sebepler üstü hâdiselerdendir. 
Eğer bütün bunlar ve bunların daha üst buudunda cereyan eden mu'cizeler akla ve ilme uymuyorsa, o zaman aklı ve ilmi kabul etmenin de hiç bir manâsı yoktur. 


İlim ve akıl, sadece rasyonaliteye, maddeye ve atomun hareketlerine mahsus ve münhasır kılınamaz. Şundan ki, her şeyden önce akla sahip olup, ilim yapan insan madde ve cesetten ibaret değildir. İnsanın maddesine bakan, binlerce âlemden sadece biridir. Mu'cizeleri aklına sığdıramayan, ilmi gelişmeleri biraz olsun takip edip, ilim çevrelerinde olup bitenlere vâkıf bulunsa, o Zaman, serseri bir meteor gibi boşlukta gezip duran aklı da tam yörüngesine oturtacaktır. İnsanda ruh vardır ve bu rühun da anlaşılamayan pek çok fonksiyonu mevcuttur. 
Ve, bugün ruhla ilgili çalışmalar, ilmi mahfillerin başlıca uğraşılarından biri haline gelmiş bulunmaktadır. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiş olup, göz ise ma'neviyatta kördür. Mu'cizeleri inkâr edenler, belki de Din'e karşı yabanilik ve tedirginliklerinden böyle bir yola başvurmaktadırlar. Ama, düne hükmettiği gibi, geleceğe de hükmedecek olan sadece Din'dir. 

Modem ilimler, çok defa dün “yanlış” dediğine bugün “doğru”, “doğru” dediğine ise “yanlış” diyebilmektedir. Bugün doğru kabul edilenin yarın yanlış, yanlış kabul edilenin de doğru olmayacağını kimse garanti edemez. Sonra, ilmin bugün açıklayamadığı madde, sebep ve kanunlar ötesi pek çok mes”eleyi “ilim yarın açıklayacaktır” diye bekleyip inkâr edememe karşısında, geçmişte olup biten hâdiseleri, “mümkün değil” diye inkâra yeltenmek hiçbir akıl ve mantıkla izâh edilemez. Neden “mu'cizeler” için de “bunlar bizi, aklımızı, düşünce ve tecrübe sınırlarımızı aşar” deyip daha yumuşak yaklaşmıyoruz! 

İnkâr eden aklın, kendine dayanak seçtiği ilme ait sebep ve kanunlar, yaratıcı olamaz ve dolayısıyla mu'cizelere hükmedemez ve mu'cizelerin anlaşılmasında bir ölçü ve mukayese vasıtası sayılamazlar. Zincirleme olarak sonsuza kadar uzanamayacak olan sebepler gibi, mu'cizeler de Yaratıcı Kudret'in eseridir. Kâinatta cebri bir determinizmin hâkimiyetini varsayanlar, ilk sebebe gelince tıkanmakta ve ‘niçin’e cevap veremeyip, “nasıl”la uğraşıp durmaktadırlar. 

İlimler adına mucizeleri inkâr edenler, hakikatı anladıkları zaman utanacaklardır. Çünkü, ileride, Kur'ân ve Hadisler'in parmak bastığı ilmi ve teknik icât ve gelişmeleri incelerken göreceğimiz üzere, pek çok ilmi ve teknik gelişme ve buluşun önünde onlara bayraktarlık yapan birer mu'cize vardır. Peygamberler ve Son Peygamber (sav), akılların bugünü idrâkten fersah fersah uzak bulunduğu dönemlerde, belki bugünkü akılların da kavramaktan âciz kalacağı bir şekilde, mu'cizeleriyle bugüne ve bugünkü ilim ve tekniğin basamaklarına ışık tutmuş, hatta çok daha ötede ilim ve tekniğin henüz çok uzak bulunup, ulaşmaya çalıştığı zirveleri göstermiş ve bu zirvelere ulaşılmaz sınır taşlarını dikip, bayrağı dalgalanmaya bırakmışlardır. 

MUCİZELER VE BİLİMSEL GERÇEKLER-PROJELER (Din Kültürü Lise ders notlarından) 

Bilge ve gönül dünyaları zengin seçkin insanlar sözleriyle çevrelerine dersler verir mesajlar sunar. Mevlana ya da La Fontane'nin hikayelerindeki gibi. 

İnsanları insanlığın zirvesinde temsil eden seçilmiş Peygamberler yanılmaz en doğru Vahiy bilgisiyle insanları her konuda aydınlatırlar, Medeniyetlere kapılar açarlar. Ebedi alemlerini ihya ettikleri gibi dünya hayatlarını da mamur ederler. 

Bu açıdan Mucizelere bakınca Allah'ın ilmi iradesi kudretiyle Peygamber elinde meydana gelen ve Sünnetullah tabir edilen ilahi adetlerin değiştirilmesi demek olan tabiat-fizik ötesi bu hadiselerde temelde şu dört hususiyet ve amaç gözlenebilir. 

I-Peygamberin Peygamberliğine bir işaret olması, doğruluğunun kanıtlanması. (Aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi) 

2-Peygamberin ve çevesindeki ümmetin zor durumlardan kurtarılması, yardıma koşulması (Hz.Musa Asa'sı ile denizin yarılması gibi) 

3-Peygambere ve çevresine ihsanlar olarak sunulması. (Semadan maide yiyecek gelmesi yerden su fışkırması gibi) 

4-İlimlere bilimsel gelişmelere zirve noktası, ufuk çizgisi olması, orjinal proje modellerin 


sunulması ve bunların benzerlerinin yapılmasına teşvik edilmesi anlamına gelmesi... Şimdi bu konuda bazı örnekler: 

a-Hz.NUH VE SÖZLÜ-DÜŞÜNCE KOMUTUYLA ÇALIŞAN CİHAZLAR-TAŞITLAR 
Ayet: “Geminin gitmesi ve durması bismillah iledir” (Hud 11/41) 

b-Hz.DAVUD VE ELDE DEMİR HAMURU 

Ayet: “Davud'a demiri (mum gibi) yumuşattık” Sebe 34/10) 

c-Hz.İBRAHİM VE ATEŞ BUZU 

Ayet: “Ey Ateş! Soğuk ve güven verici ol!” (Enbiya 21/69) 

d-Hz.MUSA VE DENİZALTI METROSU 

Ayet: “Bunun üzerine Musa'ya: “Asanla denize vur” diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuara Suresi, 26/63-68) 

e-Hz.SÜLEYMAN UZAY YOLCULUKLARI SES-GÖRÜNTÜ NAKLİ 

Ayet: “Rüzgarı Musa'nın emrine verdik, onunla salah akşam birer aylık mesafeyi almaktaydı”. Enbiya, 21/28; Sebe,34/12) 

Ayet: “Süleyman: «Ey cemaat! Bana teslim olmalarından önce, hanginiz o kraliçenin tahtını yanıma getirebilir?» dedi. 

Cinlerden bir ifrit: «Sen yerinden kalkmadan önce sana onu getiririm, buna karşı güvenilir bir güce sahibim» dedi. 

Kitabın bilgisine sahip olan biri: «Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm» dedi. 
Süleyman, tahtı yanına yerleşivermiş görünce: «Bu, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; fakat nankörlük eden bilsin ki Rabbim müstağnidir, kerem sahibidir» dedi. (Neml 27/38- 
40) 

f£-Hz.İSA VE ÖLÜM SINIRI ŞİFASI 

Ayet:O, İsrailoğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek:) Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir ibret vardır. 

(Ali İmran 3/49) 

DETAYLI LİSE DERS NOTLARI >>10cepders/ 

ÖĞRENME ALANI : DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET 

7. ÜNİTE : İSLAM VE BİLİM 

1. Din-Bilim İlişkisi 

Einstein? “İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.” 

Bilim ve din birbiriyle çatışmaz. Aksine birbiriyle uyum içindedir. Din daha 

çok “niçin” sorusuna cevap verirken bilim, “nasıl” sorusuna cevap bulmaya çalışır. 

Din ve bilimin, insan hayatında önemli bir yeri vardır. 

Bunların her ikisi de doğa, insan, evren, varlıklar ve olaylar hakkında bilgiler verir. Verdiği bilgiler ve yaptığı açıklamalarla insan hayatına anlam katar. 


İnsan; akıllı, düşünen, merak eden, araştıran ve sorgulayan bir varlıktır. O, tarihin ilk dönemlerinden itibaren kendi varoluş amacını sorgulamış; evrenin nasıl yaratıldığını, doğa olaylarının nasıl meydana geldiğini, öldükten sonra ne olacağını merak etmiştir. Kendisini, çevresini, varlıkları tanımak ve pek çok şeyi bilmek, öğrenmek istemiştir. 


Din ve bilim, insanın merak ettiği, öğrenmeyi arzuladığı pek çok konuyu açıklığa kavuşturmuştur. Örneğin bilim, yağmurun yağışı, gök gürlemesi, kar ve dolunun oluşumu, gece ve gündüzün meydana gelmesi gibi olayların nedenlerini açıklamıştır. 


Din de insanı çeşitli konularda bilgilendirmiştir. 

Evrenin ve tüm varlıkların Yüce Allah tarafından yaratıldığını belirtmiştir. İnsandan yalnızca yaratıcısına ibadet etmesini istemiştir. Tüm insanların, öldükten sonra ahiret günü dirileceğini haber vermiştir. Dünyadayken Allah'a inanıp güzel davranışlarda bulunanların 

cennete gideceğini, kötülük yapanların ise cehennemde cezalandırılacağını belirtmiştir. 
Böylece hem din hem de bilim, insanın hayatını anlamlandırmasına katkıda bulunmuştur. 


Din ve bilim, insanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini amaçlar. 

Bu nedenle de din, insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Onlara dürüst, adil, çalışkan ve iyiliksever olmayı öğütler. Bireye ve topluma zarar veren her türlü kötü davranıştan kaçınmayı emreder. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, iftira atmak, gıybet etmek, kötü zanda bulunmak, rüşvet almak, içki içmek ve kumar oynamak 

gibi davranışları yasaklar. 


İnsan, bilim sayesinde pek çok teknolojik yenilik ortaya koymuştur. Örneğin otomobil, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, telefon, uçak, bilgisayar vb. bilimsel ve teknolojik gelişmenin ürünüdür. Bu gibi araç-gereçler insanın hayatını kolaylaştırmıştır. Ayrıca bilimsel gelişmeler sayesinde çeşitli hastalıkların tedavisi bulunmuştur. Bütün bunlar, dinin ve bilimin insanın iyiliği ve mutluluğu için ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. 


Din ve bilim, insanın özgürleşmesine de katkı sağlamıştır. 

Din insanların toplumda barış, huzur ve güven içinde, dostça ve kardeşçe bir hayat sürmesini ister. Herkesin inancında özgür olduğunu belirtir. Toplumda bireylerin birbirlerinin inanç, düşünce, örf ve âdetlerine saygılı olmasını emreder. Bununla 

ilgili olarak Kur'an'da yer alan bir ayette, “Dinde zorlama yoktur....” Bakara/256 


Dinimizin bu gibi buyruk ve öğütlerine uyulduğu zaman toplumda sevgi, saygı, hoşgörü, barış ve güven ortamı egemen olur. İnsanlar kendilerini özgür ve mutlu hissederler. 


Bilimsel gelişmeler sayesinde de insanlar tabiata büyük ölçüde egemen olmuşlar, doğal afetlere karşı önlem alarak tehlikelere karşı kendilerini korumuşlardır. Örneğin ilk çağlarda bazı insanlar gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş ve ay tutulması gibi olayların tanrıların öfkelenmesi sonucu ortaya çıktığına inanmışlardır. Bu nedenle de korkmuşlar, tanrılara kurbanlar sunmuşlardır. Bilim tabiat olaylarının nedenlerini açıklamış, insanların yersiz korkularını gidermelerine katkıda bulunmuştur. Ayrıca 

insanlar, bilimsel gelişmeler sayesinde hak ve özgürlüklerinin farkına daha çok varmışlardır. 
Hak ve özgürlüklerini kullanma ve koruma konusunda duyarlı davranmışlardır. Bu da insanın kendisini daha özgür hissetmesini sağlamıştır. 


##*DEĞERLENDİRME*** 
Din Bilim ve İnsan üç kitap gibidir. 


Kur'an alfabe harfleriyle, Evren atom harfleriyle İnsan hücre harfleriyle yazılmıştır denebilir. 
Kur'an kitabını okumak anlamak ne kadar gerekli ve sevap bir iş ise Allah'ın diğer kitaplarını O'nun namına insan hayrına okumak da öyle gerekli ve sevaptır. 


Üç kitap Allah'a ulaştıran üç yoldur 

Bilim Akıl elinde bir yol Akıl da Ruh için bir yoldur. Hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Din de bu araçların kullanımıyla insanı güzel ahlaka Allah'a ve iki dünyada mutluluğa ulaştıran ayrı bir yoldur. 


Üç kitap da Allah'ın isimlerinin tecellisidir sevilmelidir. 

Türkçemizde il yöneticisine “VALİ” denir ki bu Allah'ın güzel isimlerindendir. Varlığı yönetir Allah. “Kelime” konuşulan söze denir. KELAM da Allah'ın konuşma sıfatıdır. Vahiy ile KUR'AN gönderilmiştir. “TEKVİN” sıfatı yaratmaktır. Allah Evreni insanı aklı kainat yasalarını yaratmıştır. Allah'ın 100 bilinen ve bilinmeyen isimleriyle varlıkta tecellisi görülür. 


Matematik “HESAB” ilmidir. Allah'ın ismi HASİB” den gelir. 


BİLİM, Allah'ın yarattığı Evreni insanı varlıkları ve aralarında işleyen fizik yasalarını AKIL ve DUYULARLA inceleyen ve bulgularını kendince isimlendiren bir disiplindir. 


Bilimler Allah'ın verdiği aklı aydınlatır. Kur'an bilgileri kalbi nurlandırır. İKİSİ EL ELE VERİNCE karanlıklar aydınlanır. İki dünya huzuru gelir. 


Yoksa Einstein'in dediği gibi biri olmazsa insan topal diğeri olmazsa kör kalır. 

2. İslam'da Bilginin Kaynakları 

Bilginin bazı kaynakları vardır. İslam'a göre doğru bilgiye ulaşmanın kaynakları akıl, vahiy ve duyulardır. 

2.1. Akıl 

Yüce Allah, insanı akıllı bir varlık olarak yarattığından, dinin emirlerinden da sorumlu tutmuştur. Çünkü insan, aklıyla İslam'ın ilkelerini anlayıp öğrenebilir. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kavrayıp ona inanabilir. Dinimizin temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadislerinde ne gibi bilgilerin yer aldığını araştırabilir. 

Böylece dini sorumluluklarının farkında olur. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirir. 
Bütün bunlar aklın, bilginin en önemli kaynaklarından olduğunu ortaya koymaktadır. 


Kur'an-ı Kerim'de evren ve varlıklar üzerinde düşünmeyi, aklı kullanmayı, Allah'ın varlığını ve birliğini kavramayı tavsiye eden birçok ayet bulunur. 


AYET: “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın ölü hâldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit 

canlıyı yaymasında, rüzgârları ve emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.” Bakara/164 AYET: “Rab'inden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, (inkâr eden)... kimse 

gibi olur mu? (Fakat bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” Ra'd/19 

2.2. Vahiy 

İnsanın mutlu, huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için sadece akıl yeterli midir? İnsan aklıyla her şeyi bilebilir mi? Vahyin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? 


Dinimize göre bilginin kaynaklarından biri de vahiydir. Vahiy, Yüce Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi ilkelere denir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın vahiylerinden oluşur. 

Kur'an, insanları çeşitli konularda bilgilendirir. Dinimizin inanç ve ibadet esaslarını, 

ahlak ilkelerini açıklar. Müslümanlardan; Allah'ın varlığına, birliğine, meleklere, peygamberlere, kutsal 

kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmalarını ister. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tanıtır. Yalnızca ona ibadet ve kulluk edilmesini emreder. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetler konusunda bilgiler verir. 


AYET: “... Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” Nisâ/103 

AYET: “... Şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” Bakara/168- 
169 

Kur'an insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Onların güzel ahlaklı olmalarını emreder. Doğruluk, dürüstlük, alçak gönüllülük, iyilik ve yardımseverlik gibi konularda nasihatler verir. İyi ve güzel davranışlarda bulunanların Allah tarafından ödüllendirileceğini bildirir. Tüm insanların, öldükten sonra tekrar dirileceğini ve herkesin dünyada iken yaptıklarının karşılığını ahirette göreceğini haber verir. 


Kur'an geçmişte yaşamış toplumlardan ve peygamberlerden de söz eder. Tarihte yaşamış toplumların yaptıkları hatalardan ders almamızı öğütler. Görüldüğü gibi Allah, vahiy yoluyla insanları pek çok konuda doğru bir şekilde bilgilendirmektedir. Bizler de vahyin doğru bilgi kaynaklarımızdan olduğunu bilmeliyiz. 


***DEĞERLENDİRME"** 

2.3. Duyular 

Yüce Allah, Kur'an'da insanın aklına hitap ettiği gibi duyularına da hitap etmektedir. 
İnsandan doğadaki eşsiz güzelliğe, evrendeki düzene bakmasını istemekte ve böylece kendi varlığını, yüceliğini fark etmemizi, anlamamızı amaçlamaktadır. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulmaktadır: 


“.... Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” Mülk/3 


3. İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder 

İslam dini, akla büyük önem verir. Çünkü dinin buyruklarını, öğütlerini ve ilkelerini ancak akıllı bir varlık anlayabilir, yorumlayabilir ve yerine getirebilir. Bunun için de akıl dini sorumluluğun ön şartıdır. 


AYET: “.... Hiç düşünmez misiniz?” Âl-i İmrân/65 

AYET: ©“... Aklınızı kullanmıyor musunuz?”Bakara/ 44 

AYET: “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü hâldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını 

ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.” Bakara/164 


AYET: “Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. (Böyleyken) yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda, akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.” Ra'd/4 

AYET: “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi 
yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yerleri onlar mı yarattılar?” Tûr/35, 36 

Dinimiz okumayı, öğrenmeyi, araştırmayı ve bilimi teşvik eder. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler vardır. 


AYET: “Yaratan Rabb'inin adıyla oku!... Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb'in en büyük kerem sahibidir.” Alâk/1-5. 

AYET: “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”Zümer/9 

HADİS: “İlim Çin'de de olsa öğreniniz.”Münavi, Feyzül Kadir, C 1, s. 543 

HADİS: “İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır.”Münavi, Feyzül Kadir, C 1, s. 

İslam dininin bilime verdiği öneminin farkında olan Müslümanlar pek çok konuda araştırmalar yapmışlar ve çeşitli eserler ortaya koymuşlardır. 


Müslüman bilginler; tıp, astronomi, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya gibi alanlarda incelemelerde bulunmuş, birçok buluş gerçekleştirmişlerdir. 


İbni Sina (980-1037), Farabi (870-950), 

Birüni (973-1051), 

İbnü”l-Heysem (965-1039), 

İbni Hâldün (1332-1402) bu bilginlerden bazılarıdır. 


Ayrıca Müslümanlar tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ve siyer gibi din bilimlerinde de çalışmalar yaparak Müslüman toplumlardaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. 


4. İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları 

İslam kültür ve medeniyetinde eğitim kurumlarının ilk temelleri Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) döneminde atılmıştır. Peygamberimiz 622'de Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde burada Mescid-i Nebevi adı verilen bir mescit inşa ettirmiştir. Mescidin bitişiğine de birkaç oda yapmıştır. Bu odalara “suffe” denilmiştir. Suffede hem kimsesiz Müslümanlar kalmış hem de Peygamberimiz burada eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmuştur. Suffede kalanlar sürekli ilimle meşgul olmuş, gelen Kur'an ayetlerini öğrenmiş ve ezberlemişlerdir. 

Peygamberimiz, Müslümanların eğitim ve öğretimine çok önem veriyordu. Bu nedenle de onlara okuma yazma öğretmek için bazı kişileri öğretmen olarak görevlendirdi. Bu öğretmenler suffede çok sayıda Müslümana okuma yazma öğretti. Peygamberimiz kendisi de zaman zaman burada Müslümanlara dersler veriyor, onların sorularını cevaplıyordu. O, diğer ülkelere İslam'ı anlatmak için gönderdiği 

kimseleri de genellikle suffede öğrenim görmüş kimselerden seçiyordu. 


Peygamberimiz Mescid-i Nebi'yi de zaman zaman eğitim öğretim kurumu olarak kullanıyordu. O, namazlardan önce ya da sonra burada insanlara dini ve toplumsal konularda bilgiler veriyordu. Onlara, gelen Kur'an ayetlerini okuyor, açıklamalarda bulunuyordu. 


Peygamberimizin vefatından sonra da Müslümanlar ilme büyük önem verdiler, cami ve mescitlerde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüler. Bunun yanında küçük çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmek için “küttab” adı verilen yerler yaptılar. Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, s. 231. 

Abbasiler Döneminde ise Halife Me'mun tarafından Bağdat'ta Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) kuruldu ve burası büyük bir ilim merkezi oldu. Halife Me'mun, Beytü'l-Hikme'nin bünyesinde büyük bir kütüphane oluşturdu. Buraya Bizans, Hindistan, İran 

gibi birçok ülkeden çok sayıda kitap getirtti. Özellikle Yunanca, Sanskritçe ve Farsçadan birçok kitap Müslüman bilginlerce Arapçaya çevrildi. Ayrıca burada astronomi, matematik, tıp gibi pozitif bilimler alanında araştırmalar yapıldı. Daha sonra Müslümanlar, çeşitli şehirlerde ve ülkelerde Beytü'l-Hikme'nin benzeri kurumlar yapmaya devam ettiler. 
Müslümanlar arasında bilimsel çalışmalar, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra daha da arttı. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın emriyle veziri Nizamü’l-Mülk tarafından Bağdat'ta 1066 yılında büyük bir medrese kuruldu. Bunlara Nizamiye medreseleri denir. 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 6, s. 88-90. 

Buna Nizamiye Medresesi adı verildi. Nizamiye Medresesi'nde, çağın diğer eğitim kuruluşlarının çok üstünde bir eğitim veriliyordu. Burada tefsir, hadis, kelam, fikıh, İslam felsefesi gibi dini ilimlerin yanında; matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi gibi pozitif bilim dallarında da öğretim yapılıyordu. İslam dünyasında düzenli ve sistemli bir şekilde eğitim öğretimin yapıldığı ilk resmi kurumlar medreseler oldu. 


Büyük Selçuklular Döneminde, Nizamiye Medreselerine benzer şekilde Basra, Belh, Nişabur, İsfahan, Herat, Musul gibi yerlerde de medreseler kuruldu.15 Bundan sonra İslam dünyasında medreselerin önemi her geçen gün daha da arttı. Selçuklular zamanında Anadolu'da medreseler yaygınlaştı. Konya'daki Karatay ve Sırçalı medreseleri ile Sivas'taki Gök Medrese bunlardan bazılarıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında da birçok medrese yapılmıştır. Sahn-ı 

Seman ve Süleymaniye medreseleri bunların en önemlilerindendir. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni zamanında medreseler en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde medreselerde hem dini hem de pozitif bilimlerde oldukça iyi eğitim veriliyordu. 

On yedinci yüzyıldan itibaren ise medreselerde bozulma ve gerileme başlamıştır. 

Çünkü medreselerde müderrislikler ehil olmayan kişilere verilmiş, bilimsel gelişmelere ayak uydurulamamıştır. Bunun sonucunda da medreseler önemini yitirmeye başlamıştır. Zamanla medreselerin ıslahına yönelik çalışmalar yapılmış, ancak bu çalışmalarda başarılı olunamamıştır. Medreseler yalnızca dini eğitim ve öğretimin yapıldığı kurumlar hâline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra 

da medreselerin varlığı sona ermiştir. 

5. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları 

Müslümanların, bilimin gelişmesinde ve medeniyetin ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Müslüman bilim adamları hem pozitif bilimlerde hem de dini 

ilimlerde araştırma ve incelemeler yapmış, çok sayıda eser vermiştir. 

İslam âlimlerinin, dinimizin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini öğrenmeye, açıklamaya ve yorumlamaya verdikleri önem ve bu konudaki çalışmaları sonucunda tefsir ilmi doğmuştur. 


Kur'an-ı Kerim'i ilk tefsir eden, yani onu ilk defa açıklayıp yorumlayan Peygamberimizdir. 
Kur'an-ı Kerim'i en doğru şekilde anlayan Peygamberimiz, gerekli durumlarda Kur'an'ın ayetlerini açıklamıştır. Zaman zaman da sahabelerin soruları karşısında ayetlerin tefsirini yapmıştır. Sahabeler de Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişlerdir. Zaman içerisinde İslamiyeti kabul edenlerin sayısı artmış, farklı dilleri konuşan bu insanların da Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmeleri için ayetler çeşitli dillere çevrilmiş ve tefsir edilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim tefsir edilirken; ayetlerin iniş nedenleri, Peygamberimizin konuyla ilgili açıklamaları ve sahabelerin yaptıkları tefsirler dikkate alınmıştır. Tefsir âlimleri, ayetlerde geçen konularla ilgili olarak kendi görüşlerini de ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalar sonraki yüzyıllarda daha fazla gelişip çoğalmış ve tefsir kitapları yazılmaya başlanmıştır. 


Kadı Nasuriddin Beyzavi (öl. 1286)'nin Envaru Tenzil ve Esraru Te'vil (Ayetlerin Nurları ve Yorumların Sırları), İbni Kesir (öl. 1373'in Tefsirul Kur'anil Azim (Büyük Kur'an Tefsiri), Fahreddin Râzi (öl. 1210'nin Tefsirul Kebir (Büyük Tefsir), Zemahşeri 

(öl. 1144)'nin Keşşâf (Hakikatleri Açıklayan) ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (öl. 
1942)'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı eserleri tefsir alanında yapılmış önemli çalışmalar. 


Müslümanların, Peygamberimizin hadislerini derleme, açıklama ve yorumlama konusundaki çalışmalarıyla da hadis ilmi doğmuştur. Peygamberimizin söz ve davranışları İslam dininin ana kaynaklarından olduğundan, Müslümanlar hadislerin doğru bir şekilde yazılıp korunmasına büyük önem vermişlerdir. 

Peygamberimizin sağlığında ondan ders alan sahabeler, zaman zaman notlar tutarak 

Allah Resulünün anlattıklarını yazıya aktarmışlardır. Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ayşe, Hz. 
Abdullah bin Ömer gibi sahabeler, hadislerin diğer Müslümanlar tarafından öğrenilmesinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. 

Peygamberimizin vefatından sonraki dönemlerde sahabelerin Mısır, Suriye, Irak gibi ülkelere gidip yerleşmeleri ve bazılarının vefat etmesi gibi nedenlerle hadis bilenlerin gün geçtikçe azalması, hadislerin toplanmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu amaçla çalışmalara başlayan bilginler, uydurma sözleri hadislerden ayırmak ve hadis olduğu kesin olarak bilinenleri derlemek için çeşitli usul ve kurallar belirlemişlerdir. İslam bilginleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda derledikleri hadisleri sınıflandırmışlar 

ve bunları yazıya aktarıp kitaplar hazırlamışlardır. Böylece hadislerin korunması ve günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır. 


Hadis kitaplarından en tanınmış olanları, Kütüb-i Sitte (altı kitap) adıyla bilinen eserlerdir. 
Kütüb-i Sitte, şu altı kitaptan oluşmaktadır: 

Muhammed bin İsmail Buhâri (öl. 869) nin Câmius Sahih’i 

Müslim bin Haccac (öl. 875)'ın Câmius Sahih'i 

Muhammed bin İsa Tirmizi (öl. 875)'nin Sünen'i 

Ebu Davud (öl. 888Y'un Sünen'i 

Ahmed Nesâi (öl. 916)'nin Sünen'i 

Muhammed ibni Mâce (öl. 886)'nin Sünen'i 

Malik İbni Enes (öl. 795)'in Muvatta adlı eseriyle Ahmet İbni Hanbel (öl. 767)'in Müsned'i de önemli hadis kitaplarındandır. 

Müslüman bilginler, dinimizin ibadetler ve insanlar arası ilişkilerle ilgili hükümlerini Kur'an ve sünnetteki delilleriyle birlikte ortaya koymak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bunun sonucunda da fıkıh ilmi doğmuştur. Fıkıh ilminin konusu İslâm dininin namaz, oruç, hac gibi ibadetler; evlenme, boşanma, alışveriş gibi sosyal hayatla ilgili olaylar ve hırsızlık, zina, adam 


öldürme gibi suçlara öngörülen 

cezalarla ilgili hükümleridir. 

İslam dininin hükümlerini ilk olarak açıklayan ve uygulamalı olarak 

öğreten Peygamberimizdir. Peygamberimizden sonra Hz. Ali, Abdullah İbni Abbas gibi sahabeler, sonraki dönemlerde de İmamı Âzam (öl. 767), İmamı Şâfii (öl. 819), Ahmed İbni Hanbel (öl. 855), Malik bin Enes (öl. 795) gibi âlimler bu konudaki çalışmaları devam ettirmişlerdir. 

Peygamberimizin hayatını, davranışlarını, olaylar karşısındaki tutum ve değerlendirmelerini konu edinen çalışmalarla siyer ilmi doğmuştur. İbni İshak (öl. 768), İbni Hişam (öl. 833) gibi âlimler Peygamberimizin hayatı ve savaşları konusunda önemli birer kaynak kabul edilen siyer türü eserler yazmışlardır. 

Müslüman bilginler İslam'ın inanç esaslarını Kur'an ve sünnetin yanı sıra, aklı da esas alarak açıklamaya ve savunmaya önem vermişlerdir. Onların bu yöndeki çalışmaları kelam 

ilminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Hasan Basri (öl. 728), Mâturidi (öl. 

944), Eş'ari (öl. 941), Bakıllâni (öl. 1013), Nesefi (öl. 1114) gibi âlimler, kelam alanında yaptıkları çalışmalarla bu ilmin gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır. 

Müslüman âlimlerin Aristo, Eflatun, Sokrat gibi filozofların eserlerini tercüme etmeleri, İslam düşüncesini savunmaları sonucunda İslam felsefesi denilen ilim dalı ortaya çıkmıştır. Kindi (61.866), Farabi (öl. 950), İbni Sina (öl. 1037), Gazali (öl. 1111), İbn Rüşd (öl. 1198) ünlü İslam filozoflarından bazılarıdır. Bunlar İslam felsefesiyle ilgili önemli eserler yazmışlardır. 
Müslümanlar dini ilimler yanında pozitif bilimlere de önem vermişlerdir. Müslüman bilginler; astronomi, matematik, fizik, kimya, tıp gibi birçok bilim dalında araştırmalar ve buluşlar yapmışlar, çok sayıda eser vermişlerdir. 

Astronomi 

Astronomi gök bilimidir. Gök cisimlerinin şekillerini, hareketlerini, konumlarını ve özelliklerini inceler. Müslüman bilginler, ilmiheyet, ilmifelek gibi isimler verdikleri astronomi alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Zerkali (öl. 1087), Batlamyus'un eserlerini tercüme etmiş ve onun teorilerini eleştirmiştir. 16. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 75-106. 

Müslüman bilginler; Kahire, Semerkant, İstanbul, Tuleytula gibi kentlerde kurdukları gözlem evlerinde gök cisimleriyle ilgili gözlemlerde bulunmuşlar ve ölçümler yapmışlardır. Güneş'te lekelerin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Müslüman bilginlerin astronomideki çalışmalarından bazıları da şunlardır: 


Fezâri (öl. 806) gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan usturlabı bulmuştur. 
Battâni (öl. 929), zic adı verilen ve yıldızların yerlerini gösteren cetvelleri hazırlamış, 


Ali Kuşçu (öl. 1474) da ziclerin kullanımı ve işlevi hakkında geniş bilgiler vermiş, İstanbul'da pek çok öğrenci yetiştirmiş ve rasathane kurmuştur. 


Biruni (öl. 1061) kentlerin enlem ve boylamlarını ölçmüş, Dünya'nın çevresini 40 225 km olarak hesaplamıştır. Dünya'nın yuvarlak olduğunu ve kendi etrafında döndüğünü kanıtlamıştır. Güneşin, Ay'ın ve yıldızların hareketlerini incelemiş, güneş ve ay tutulmasını çizimlerle açıklamıştır. 


Uluğ Bey (öl. 1449) ve Nâsıruddin Tusi (öl. 1274), yaptıkları bilimsel araştırmaların yanında, Batılı bilginlerin astronomiyle ilgili eserlerinden bazılarını tercüme etmişlerdir. 
Matematik 


Müslüman bilginler, bugün kullanılan rakamları Hintlilerden alarak geliştirmişler ve sıfırı bulmuşlardır. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 41-42. 


Batılılar da bu rakamları Müslümanlardan almışlardır. Harezmi (öl. 846), ondalık sistemi bulmuş, logaritmayı sistemleştirmiş; Hisabül Cebr (Cebir Hesabı) adlı eserinde denklemlerden ve integral hesaplarından söz etmiştir. İbnü'l Heysem (öl. 1039), dört bilinmeyenli denklemlerin çözümünü yapmış, Ebu Kâmil Şucâ (öl. 930) da beş bilinmeyenli denklemlere kadar çözüm şekillerini saptamıştır. Müslüman bilginler trigonometrideki tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs değerlerini bilime kazandırmış; birçok maddenin özgül ağırlığını gösteren cetveller düzenlemişlerdir.18. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 32-71. 

Fizik ve Kimya 

Fizik alanında çalışmalar yapan Müslüman bilim adamları ışık hızını ve atmosferin kalınlığını hesaplamışlardır. Saat, robot ve otomatik makineler yapmışlardır. Sesin yansıması konusunda çalışmalar yapmış olan Biruni, ışığın sesten daha hızlı hareket ettiğini saptamıştır. Yer çekimi ve cisimlerin yere düşmesi konusunda incelemeler yapan Kindi (6l. 866), çalışmalarının sonuçlarını makalelerinde açıklamıştır. 


Ebu Cafer Hâzin (61.1039), kaldıraçlar hakkında yeni görüşler ortaya atmış, görme olayını aydınlatmıştır. Bu bilgin; gözden çıkan ışınların cisme ulaşmasıyla gerçekleştiği söylenen görme olayının, cisimlerden gelen ışınların göze ulaşmasıyla meydana geldiğini söylemiştir.İslam Ansiklopedisi, C 5, s. 412-413. 


Müslüman bilginler, kimyasal maddelerin yoğunluğunu ve özgül ağırlığını ölçen hassas ölçüm aletleri yapmışlar, bazı maddelerin özgül ağırlığını bulmuşlardır. 


İbnü”l Heysem, ışığın yansıması, havada ve suda kırılması konularında incelemeler yapmış, tümsek ve çukur aynalarla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Bu bilginin Kitabül Menâzır (Görüntüler, Manzaralar Kitabı) adlı eseri fizik biliminin çok önemli 

kaynaklarındandır. İbnü'l Heysem, Biruni, Hâzin gibi Müslüman bilim adamları kimya dalında da çalışmalar yapmışlardır. Civanın yapımı, nişadır tuzu, potasyum, amonyak, kibrit, sülfürik asit, zaç yağı, altın suyu, nitrik asit gibi kimyasal maddeleri hazırlamışlar ve bu maddelerin bileşikleri konusunda önemli bilgiler vermişlerdir. İlaç, koku ve cam yapımında, kumaş boyamada, madenleri temizlemede ve deri tabaklamada kimyevi maddelerden yararlanmışlardır. Câbir bin Hayyan (öl. 776), eserlerinde metalleri sertleştirme, mineralleri çıkarma gibi konularda bilgiler vermiştir. 20. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 115-164. 


Tıp ve Eczacılık 

Tıp ve eczacılıkta çalışmalar yapan Müslüman bilginler, havanın, toprağın, iklimin sağlık üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Hastalıkların tedavisinde çeşitli yöntemler uygulamışlardır. 


İbni Sina (öl. 1037) ve Râzi (öl. 925) bitkilerden ilaçlar yapmış, hangi ilacın hangi hastalığı tedavi ettiğini eserlerinde açıklamışlardır. Bu bilginlerin eserleri Batılılar tarafından tercüme edilmiş ve özellikle İbni Sina'nın el-Kanun fi’t- Tıp (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı Avrupa üniversitelerinin bazılarında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. İbni Sina, 

Batıda Avicenna adıyla tanınmıştır. 


Râzi, çiçek ve kızamık hastalıkları konusunda araştırmalar yapmış; böbrekte 

bulunan taşları ilaçlarla parçalamış ve ameliyatla çıkarmıştır. 

Hastalığın yayılmasında mikrobun rolünü açıklayan Akşemseddin (öl. 1459), bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi konusunda araştırmalar yapmış ve eserlerinde önemli bilgiler vermiştir.21. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 167-180. 
Biyoloji, Botanik ve Zooloji 

Biyoloji alanında çalışmalar yapan Müslüman bilginler; üreme, kadının hamilelik dönemi, çocuğun anne karnında gelişimi ve doğumu konularında önemli incelemeler yapmış ve açıklamalarda bulunmuşlardır. 


İbnün Nefis (öl. 1288), kan dolaşımını incelemiş, eserlerinde insan vücudunun yapısı ve organların çalışması konusunda önemli bilgiler vermiştir. İbni Sina, kanın gıda taşıdığını belirtmiştir. 


Müslüman bilginler, bitkilerin özelliklerini incelemişler ve bitki hastalıkları konusunda araştırmalar yapmışlardır. Gâfiki (öl. 1165), pek çok bitkinin özelliklerini incelemiş ve eserlerinde tanıtmıştır. Abdullah 


İbni Baytar (öl. 895), bitkilerin özellikleri konusunda incelemelerde bulunmuş, bitki hastalıklarının tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Dineveri (öl. 767) de bitkileri ve tohumlarını incelemiş, Kitabün Nebat (Bitkiler Kitabı) adlı eserinde konuyla ilgili bilgiler vermiştir. 


Zooloji alanında çalışmalar yapan bilginler, hayvanların anatomik yapıları, beslenmeleri, üremeleri ve tedavileriyle ilgili bilgiler vermişlerdir. Damiri (öl. 1405), evcil hayvanların hayatları ve özelliklerini, Hayatül Hayevan (Hayvanların hayatı) adlı eserinde açıklamıştır. 


Câhız (öl. 868) ve Kindi (öl. 872) de hayvan hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisi konusunda incelemeler yapmış ve eserler yazmışlardır. Mehmet Bayrakdar, İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 110-113. 


Müslüman bilginler tarih ve coğrafya gibi sosyal bilimlerde de önemli araştırmalar yapmışlar ve eserler ortaya koymuşlardır. 


Tarih 

Müslüman bilginler tarih bilimine büyük önem vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin ve toplumların yaşadıkları olayların anlatılması, Müslümanların tarih bilimine önem vermelerinde etkili olmuştur. 

Ünlü tarih bilgini olan Taberi (öl. 922), özellikle İslam tarihinin ilk temel kaynaklarından sayılan Tarihul Ümem vel Mülük (Milletler ve Hükümdarlar Tarihi) adlı eseri yazmıştır. 


Mes'üdi (ö1.956) nin Mürücüz Zeheb (Altın Damlaları)'i ve İbni Haldün (öl. 1406)'un Kitabul İber (İbretler Kitabı)'i tarih alanında önemlidir. İbni Hâldün'un bu eserinin Mukaddime bölümü meşhurdur. O, eleştirel tarihçiliğin 

öncüsü sayılır. 


Osmanlı Dönemi tarihçilerinden Hoca Sadeddin'in Tâcüt Tevarih (Tarihlerin Tacı) ve Ahmet Cevdet Paşa (61.1895)'nın Tarih-ı Cevdet adlı eseri de önemli birer kaynaktır. 


Coğrafya 

Müslüman bilginler, coğrafya alanında da çalışmalar yapmışlardır. Çin'den Atlas Okyanusu'na, Kırım'dan Güney Afrika'ya kadar geniş bir alana yayılan Müslümanlar, eserlerinde, yaşadıkları bölgelerle gezip dolaştıkları yerler hakkında bilgiler vermişlerdir. 
Evliya Çelebi (öl. 1682) ile İbni Batuta (61.1377)'nın seyahatnameleri pek çok bölge hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kâtip Çelebi (öl. 1658)'nin Cihannüma (Cihanın Tanımı) adlı eserinde de Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı ülkeleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Yakubi (öl. 905)'nin Kitabül Büldân (Bölgeler Kitabı) ile Yakut Hamevi (öl. 1229)'nin Mucemül Büldân (Bölgelerin Alfabetik Tanıtımı) adlı eserleri pek çok bölgeyi tanıtmaktadır. 
Müslüman bilginler takvimler hazırlamışlar ve haritalar çizmişlerdir. Ömer Hayyam (öl. 
1123)'ın hazırladığı Celali takvim, otuz üç yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Piri Reis (öl. 
1554), Seydi Ali Reis (61.1565) gibi denizcilerin çizdikleri haritalar dünya coğrafya tarihi açısından çok önemlidir. 


***DEĞERLENDİRME*** 

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARININ, POZİTİF İLİMLER — FEN BİLİMLERİ 
ALANINDAKİ HİZMETLERİ VE BULUŞLARI 

Matematik 

Ebu'l-Vefa-998 Tanjant, kotenjant, sinüs, kosinüsü kazandırdı. Eserleri altı asır batı üniversitelerinde okutuldu 


Ebu Kamil Şuca-951 Beş bilinmeyenli denklemlere çözüm üretti. 


Battani-929 Dünyanın yuvarlak olduğunu, döndüğünü, eğikliğini ifade etti. Trigonometrinin mucididir. İlk kez sinüs kosinüs kavramlarını buldu. İlk kez astronomi cetveli (Zic) yaptı. 


Astronomi 
Beyruni (Türk)-1051 İlk kez enlem boylam hesapları yaptı İlk kez yer çekimini buldu. 
Teleskop yaptıKitapları 18.yy.a kadar batı üniversitelerinde okutuldu. 


Uluğ bey(Türk)-1449 Semerkant'ta ilk rasathaneyi (Gözlem evi) kurdu 
Ali Kuşcu(Türk -1474 İstanbul'da ilk rasathaneyi kurdu 


Tıp 
İbn-i Sina-1037 Kanun isimli eseri 18.yy.a kadar batıda okutuldu Yeni ameliyat teknikleri ve aletleri geliştirdi 


Ebu Bekir Razi- 925 Çiçek,kızamık tedavisi,böbrek taşı ameliyatı geliştirdi 50 tıp eseri batıda okutuldu 


Fizik 

İbn-i Heysem -1039 Işığın kırılmasını, yansımasını, görme olayını açıkladı Optik ilminin kurucusu Fotoğraf makinesinin prensiplerini koydu ve yaptı Teleskopun keşfine zemin hazırladı 


Kimya 


Cabir bin Hayyan -776 Özgül ağırlığı ilk bulandır. Elementleri tasnif etti, Yeni elementler keşfetti. 400 eser yazdı 


ORTAÇAĞ AVRUPA'SINDA BİLİMLERİN DURUMU 

Avrupalılar, Müslümanlardan tam üç asır sonra sıfırı ve ondalık sistemi tanıdılar. Descartes Müslümanlardan 800 yıl sonra, cebir, analitik geometriden bahsetti. 10.yüzyılda, Rahip Gerbert, Müslümanlardan sıfırı ve ondalık sistemi öğrendiği için; büyücü ilan edildi ve papalık adaylığı engellendi. BATI dünyası, Endülüs'te eğitim görerek, eserleri ter cüme ederek, Haçlı seferleri, gezgin ve tüccarlar aracılığıyla eserlere ulaşarak, kilisenin tarihi baskısına tepki göstere rek, ihtilaller ve reformlar yaptı, Aydınlanma yaşadı, keşiflerle ve ülkeleri sömürerek sanayiye ve zenginliğe ulaştı. 


Müslümanlardan 5-6 asır sonra bile, Galile (61:1642) dünya yuvarlak, dönüyor dediği için aforoz tehlikesi yaşadı. 1600 de İtalyan bilim adamı Bruno, dünya dönüyor dediği için, Roma'da yakıldı.$Bunların esas sebebi, bu görüşün İncil'e ters düşmesiydi. İncil'de dünyanın düz olduğu yazılıydı. Rahipler, dünya yuvarlak olsaydı, alttakiler düşerdi di yorlardı. Ay ve güneş tutulmasını cinlerin işi sanıyor, tutulma zamanını Müslümanlara soruyorlardı. Gözlem evi ve gözlem araçları Müslümanlardan ancak 5 asır sonra batıya girebildi. 


seli B.Show: İnsanlık, yığınla problem çözen Hz.Muhammed'e, her zamankinden çok muhtaçtır. 

ee A.Comte: Pozitif ilimleri Avrupa'ya Müslümanlar soktu. Papaz ve aydınlarımız orda okudular. 

m Goethe: Biz, Hz.Muhammed'in son basamağına vardığı merdivenin daha ilk basamağındayız. 

a Bodley: Rönesansı İslam'a borçluyuz, öğrencilerimiz Endülüs'e okumaya gidiyorlardı. 


10.yy.da Müslümanlar 50 hastane 800 doktora sahipken, Avrupa'da ilk tek doktorlu hastane 1500'de Strazburg'da, 1536'da Paris'te kurulabildi. Tedavi olabilmek için önce kiliseye gidip günah çıkarmak, tedavi onayı almak şarttı. Sar'alı hastanın başı, (içine şeytan girmiş diye) haç şeklinde yarılıp tuz basılırdı. Çıbanlı ayak hemen kesilirdi. 

Harun Reşit, Fransa kralı Şarlman'a büyük mekanizmalı bir çalar saat göndermişti. İlk kez gördükleri bu alet, saat başı şiddetle gong vurmaya başlayınca kaçıştılar, içine cinlerin girdiğini zannetmişlerdi. Robin Hood filminde, Müslü man arap dürbünle baktı, o da bakınca korktu, askerleri çok yakınında zannetmişti, çünkü dürbünü ilk kez görmüştü 


Batıda Cabire kimyanın babası lakabı takılmıştı, 400 eserinden yararlandılar. 
Nostradamus, gizli kütüphanesinde her gün Müslüman bilginlerin kitaplarını okuyordu. 


Kur'an'da bazı bilimsel gerçekler: 

Kur'an öncelikle inanç,ibadet ve ahlak konuları üzerinde durarak, insanın hem dünyada adalet içinde mutlu yaşamasını hem de ahiretini kazanmasını hedefler, Bunun yanında insan la ilgili her konuya da yeterince işaret eder. Çünkü kıyamete kadar insanlık için gelmiştir. Ve Evren ile insan da Allah'ın ayrı iki kitabıdır. Kur'an'ın bunlardan bahsetmemesi düşünülemez. 
Bütün bilim dalları, Allah'ın kai nattaki ve insandaki sanat eserlerini anlatan birer dildir. 
Allah adına hepsini okumak ve sevmek de ibadet sayılır. İnsanların hayırlısı insanlara yararlı olanı olduğuna göre bilimler, kesinlikle Müslümanın yitik malı gibidir. 


Bilimlerin, Müslüman bilginler tarafından geliştirilmesinin sebepleri: (D)-Kur'an çok ayette oku, yaz, düşün, aklını kullan, yeri gökleri bütün varlıkları incele! der. 
Allah'ın bu emrine uymayı, sevap kazanmayı, insanlara yararlı olmayı istemeleri. 


(2) Peygamberimizin ilimlere kapılar açması (Bedir esirleri, 10 Müslüman çocuğa okuma 
yazma öğretme karşılığında salıverilmiş, Hicrette Medine'de yapılan Mescidin yarısı, 70 
kadar gencin ilim öğrenmesi için ayrılmıştı) 


(3)Namaz ve oruç vakitleri için astronomiye, zekat ve miras taksimi için matematiğe gerek duyuldu. 


(4) Aklın veriliş hikmeti, düşünüp önce yaratıcıyı bulmak sonra yeni şeyler keşfetmektir Müslüman bilginler her milletin insanı gibi akıllarını kullanmış, çok çalışmış ilerlemişlerdir. 


(5) Abbasiler döneminde kültür evi anlamına gelen “Beytü’l-Hikmet” ile Selçuklu veziri Nizamü”l-Mülkün kurduğu Nizamiye Med reseleri, bilimlerin gelişmesinde katkı yapmışlardır. 


(6) Toplum hayatının ve ahlaki yapının, zeki ve dürüst insanların gelişmesine ve çalışma yapmasına elverişli ve teşvikçi olması. 


İslam hak din olduğu, Müslümanlar bilimlerin temelini attığı halde, Müslüman ülkeler neden geri kalmıştır? 

Suç, Kur'an'da değil, okumayan, okuduklarını uygulamayan veya yanlış uygulayan Müslümanlardadır. 


(1) Allah adalet sahibidir, dünya imtihan yeridir. Kim ciddi çalışırsa, inanmasa da karşılığını mutlaka verir. Müslümanları kayırmaz 

(2) Allah sıfatlara değer verir: Nüfus kağıdındaki İslam kelimesine bakmaz, kalpteki dürüstlüğe, davranışlardaki ciddiyete ve güzel niteliklere değer verir. Çalışmak, dürüst olmak, iş birliği yapmak, sistemli olmak, kaliteli iş yapmak gibi.Allah'ın değer verdiği sıfatlara sahip çıkan, o sıfatlar yüzünden yükselir. Dünya üstünlüğü terazisinde, Müslümanlar, kefeye bir şey koymamışsa, batılılar az bir şey koysa da ağır basar ve üstün olur. 

(3) Allah'ın 3 kitabı var; Kur'an (harflerle yazılmış), Evren (atom-enerji harfleriyle yazılmış), insan (hücre harfleriyle yazılmış). Bu üç kitabı birden okumak ve uygulamak şarttır.Sadece Kur'an'ı çok okuyan ve uygulayan lar, ahirette ecir alır fakat dünyada yükselemez; Müslüman diğer iki kitabı da çok iyi okumalı, araştırmalıdır. Ayetleri okumak sevap olduğu gibi, evren ve insanla ilgili her bilgiyi, Allah namına insanlık yararına okumak ve tatbik etmek de kesinlikle sevap kazandırır. Tarihte Müslümanların bilimlerin temellerini atmalarının ana sebebi budur; kalbi imanla kafayı da bilgiyle aydınlatıp, ibadet yaparken, okumayı araştırmayı, buluşlar yapmayı da ibadet anlayışı içinde ciddiyetle yaptıkları için başarmışlardır. Bir ayette “Üç kitabı (Tevrat-İncil-Kur'an) okuyup güzel uygulasalardı, altlarından üstlerinden rızıklar yağardı” der (5/66). 

(4) Allah standartlar üstü işi sever: Ayet: “Yapın! Öyle yapın ki, Eserlerinizi Allah, Rasülü ve müminler görecek,teftiş edip beğenecek!Sadece dünyada değil, eserleriniz öbür dünyada da teşhir edilecek!..” (9/105). Bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür. Buna Amerikalı, Alman ya da Japon uyarsa bütün sanayi ve teknoloji ürünlerinin üstünde onların isimleri olacaktır. Dürüst, çalışkan. başarılı ve üretken nesiller yetiştirmek gerekir. 


(Kaynak: Avrupa üzerine doğan İslam güneşi, Dr.Sigrid Hunke; Müsl. ilim Öncü. Ans., Şaban Döğen; İsl.Kült.Garbı Med. Ahmet Gürkan) 
***DEĞERLENDİRME*** 

KUR'AN AYETLERİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER 
EVRENLE İLGİLİ AYETLER 

* Big bang — Büyük patlama: 

Ayet: Arşı su üzerinde idi” Hud/7 

Ayet: “Allah duman halindeki göğe yöneldi.” Fussilet/1 1 
Ayet: “Göklerle yer bitişik idi, onları ayırdık!” Enbiya/30 
Ayet: “O Ol! Der hemen oluverir” Yasin/82 

Bilim evrenin sıvı, gaz ve yoğun gaz bulutu evrelerinden söz 


ederek saniyenin milyonlarda biri bir anda oluşun gerçekleş 


tiğine vurgu yaparlar. Bütün gök cisimlerinin tek parça iken parçalandığını ayet ifade etmektedir. 


* Dünyanın yuvarlaklığı dönmesi ve kutuplar 

Ayet: “Allah yeri yayıp döşedi yuvarlattı”” Naziat/30 

Ayette geçen “Deha-döşedi” kelimesinin türevlerinde sade ce yuvarlak olma değil aynı zamanda elips şekline de işaret vardır. Mesela deve kuşu yumurtası anlamı vardır. Buna gö re dünyanın sadece yuvarlak olmadığı iki tarafından kutup lardan basık olduğu da anlatılmış olmaktadır. 

Ayet: “Dağları sabit hareketsiz sanırsın; Oysa onlar bulutla rın yürüdüğü gibi yürümektedirler.” (Neml,88) 

Dağların yürümesi doğal olarak dünyanın dönmesiyle ancak mümkün olabilir. Büyük cisim olduğundan bu fark edilmez. 


Ayet: “Rabbinin sanatını görmedin mi gölgeyi nasıl uzatıp yaydı?.” (Furkan,45) Dünya dönmeseydi, güneş sabit olsay dı gölgenin uzayıp kısalması söz konusu olmazdı. 

Ayet: “Geceyi gündüzün üzerine gündüzü de gecenin üzeri- ne dolayıp bürüyor” (Zümer,5) Ayette geçen “yükevviru-doluyor” kelimesi, yuvarlak küre şeklinde dolamak anlamındadır, sarığın her dolamına da kevr denir. Burada gece ile gündüzün yuvarlak bir cisim üze rinde karanlık ve aydınlık oluşturduğu anlaşılıyor. 

Ayet: “Allah doğuların ve batıların Rabbidir.” (Rahman,17) 

Güneş doğar, ne zaman batar? Ancak küre bir cisim döndü günde. Ve ancak bu şekilde doğular ve batılar oluşabilir. 


Ayet: “Allah gecenizi ya da gündüzünüzü devamlı kılsaydı diğerini size getirecek tanrı kimdir? (Furkan,45) 
Gece veya gündüzün devamlı olmaması tek bir şeyle açıkla nabilir: Dünyanın dönmesiyle. 


Ayet: “Allah geceyi, kendisini durmadan takip eden kovala yan gündüze bürüyüp durur” (Araf,54) 

Karanlık ve aydınlığın birbirini takip etmesi ancak küre bir cisimde ve onun 

dönmesiyle gerçekleşebilir. Kozmonot Yuri Gagarin aynı şeyi gözlediğini söylemişti. 

Ayet: “Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten Yeryüzü'ne yöne lip onu etrafından eksiltiyoruz” (Rad,41-Enbiya,44) 


Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmasının nedeni ; Dünya gaz ve toz bulutu iken yani yeni oluşmaya başlarken kendi ekseni etrafında dönüşü nedeniyle kutup lar eksilmiş çukurlaşmış katılaştığında da bu değişmemiştir. 


— Bu ayetler Dünya dönüyor dediği için afarozla karşılaşan 1642'de ölen Galilei'den 1000 
yıl önce söylendi. 


* Yörüngeler 

Ayet: “O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Hepsi bir yörüngede yüzmektedirler. .” 
(Enbiya,3-Yasin,36) 

* Çekme ve itme gücü 

Ayet: Semayı yerin üzerine düşmekten O koruyor. Hacc/65 

Ayet: “Allah O'dur ki gökleri görebileceğiniz bir direk olma dan yükseltti.” Ra'd/2 

Ayet: “Allah semayı yükseltti ve dengeyi koydu.” Rahman/7 

Atomdaki çekirdek elektronları, güneş gezegenleri kendi içi ne çekerek onları, büzdürmeye çalışır. Ama atomda elektronlar çekirdeğe, gezegenler güneşe yapışmaz. Çünkü hare ket ederek dönerek çekim merkezine denk merkez kaç kuvveti oluştururlar ve denge korunur. 


* Atmosfer 

Ayet: Gökyüzünü sizin için koruyucu tavan yaptık!Enbiya,32 

Atmosfer-Ozan tabakası bir filtre ve süzgeç gibi Kozmik ışın lardan, meteor yağmurlarından uzayın 270 derecelik öldürücü soğuğundan bizi korur. Öte yandan sanki bilinçli ve şef-katli bir denetleyici gibi, hayat için gerekli olan kızıl ötesi ve yararlı ultraviyole ışınlarına ses ve görüntü dalgalarına izin verir zira fotosentez yapılacaktır. Atmosferin yanısıra “Van Allen Kuşakları” denilen ve Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen güneş patlamalarına ve yıldızlardan ulaşan zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Allah insanları böyle koruyor! 


* Uzay yolculuğu: 

Aya yemin olsun ki tabakadan tabaka- ya bineceksiniz!” İnşikak 18-20. Ayetten atmosfer katman- larını aşmak, gezegenden gezegene istasyondan istasyona geçmek aya konmak gibi anlamlar anlaşılmaktadır 

* İki deniz arasında perde: 

Ayet: İki deniz birbirine kavuşur fakat arada perde vardır karışmazlar” Rahman/19-20 Atlas okyanusu ile Akdeniz arasında Cebel-i Tarık boğazında ve Aden körfezi ile kızıldeniz arasında suların, sıvılardaki gerilim kanunu gereği birbirine karışmadığı gerçeği 20. yy'da keşfedildi. 


* Atom modeli 

Ayet: “Tozutup savuranlar, Ağır yük taşıyanlar, kolayca akanlar, iş bölümü yapanlar...” 
Zariyat 1-5 

Ayette geçen kısa cümleler sırasıyla: Elektronların şiddetli hızlı hareketleri, Çekirdekteki ağır proton, nötronun ışık hızına yakın haraketi ve her birinin düzenli işlevi uslubunca ele alınmaktadır. 


* Atom atom ağırlığı ve atom altı parçacık: 
Ayet: “Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçü gü ve büyüğü de hariç olmamak üzere Mübin bir kitapta yazılıdır” Yunus/61 


20.yy'a kadar atom parçalanamaz deniyordu.Kuran ise atom fiziğinin konusu olan atom ağırlğığından söz ettiği gibi, zerrenin-atomun parçalanacağını da atom altı guvantları da habeer vermiş oluyor. 

* Elektirik — Ampul 

Ayet: “Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru-nun misali MİŞKAT (kandil konan yer) O mişkat için de bir MİSBAH (kandil) Misbah bir ZÜCACE (kandil cam fanus) içinde. O zücace de inci gibi PARLAYAN bir yıldız. Hem şarkta hem garpta mübarek zeytin ağacından yakılır. Yağı, ateş dokunmasa bile hemen ışık verir. Nur/24-36 


Işık saçan teller cam yuva ve boru içinde bunlar da cam kandili içindedir.Elektrik akımı ve onu taşıyan cam mamülü ampul ve elektiriğin her yerde anında yınvermesi ancak bu kadar açık ve net tasvir edilir. 


19.yy'da yaşayan M.ibni Arabi bu ayeti ışık ve bakır ismiyle elektiri ği anlatır. 19. Yy'da Edison ampulu bulunca bu büyük Ustada da teşekkür eder. 


İNSANLA İLGİLİ AYETLER 

* İnsanın yaratılışı- Embriyo aşamaları 

Ayet: | “Biz insanı çamurdan süzülmüş bir konsant reden — ÖZ KARIŞIM dan yarattık 

2 Sonra onu KARAR-ı MEKİN'de (Sapasağlam yuva) NUTFE yaptık (Sıvı içinde canlı- 
sperm-yumurtacık-ZİGOT-morula-blastula) 

3 Sonra o nutfeyi ALEKA haline getirdik (Döllenme sonucu rahim duvarına sülük gibi asılan 
zigot) 

4 Alekayı da MUDGA -Bir parçacık çiğnem et hali-ne getirdik (Çiğnenmiş sakız gibi der 
doktorlar) 

5 Sonra Mudgayı da KEMİKLERE dönüştürdük 

6 Kemiklere de ET giydirdik. 

7 Ardından BİR BAŞKA YARATILIŞLA onu inşa ettik. 

Eser ortaya koyanların EN GÜZELİ olan Allah'ın şanı ne yücedir!” Müminün,12-14. Japon bilim adamı prof. bu ayeti okur Müslüman olur. 


Hadis:“Her birinizin yaratılışı ana rahminde 

NUTFE olarak 40 gün derlenip toparlanır. Sonra yine öyle (40 gün daha) ALAKA (yapışan şey) olur. 

Sonra yine öyle (bir 40 gün daha) MUDGA (et parçası) halinde kalır. Ondan sonra melek gönderi lir. Ona RUH üfler...” (Mehmet Sofuoğlu, Sahih-i Müslim ve Tercemesi, VIMI, 114). 
NUTFE: zigot, morula ve blastula safhaları, derlenip toparlanma devresi 

ALAKA: Ana rahmine gelen yumurta, plasenta eten eş oluşunc,a mukoza ve kasları içine iyice yapışarak gömülür. Bir başka ifade ile tohum gibi ekilir. 

MUDGA: Burada embriyo, çıplak gözle görülen, küçük bir et kütlesidir RUH ÜFLENİR: 
120 gün sonunda insan hüviyetine bürünür. 

* Spermlerin yeri: 

Ayet: “Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkardık” Araf/172 

Ayet: “İnsan bel ve göğüs kemikleri arasından çıkan bir sudan yaratılmıştır” Tarık/6-7 

Eski yıllarda spermlerin iki bacak arası husyelerde oluştuğu sanılıyordu, yumurtaların da rahimde. Kur'an'ın sırt ve göğüs kemikleri arasında oluştuğu yolundakı ifadesi 20.yy'da anlaşılabildi. 


* Parmakizi: 


Ayet: Parmak uçlarını da toplayıp diriltmeye kadiriz” Kıyame/4. 
Kur'anın insanın önemli büyük organlarını değil de akla hiç gelmeyecek parmak uçlarını ifade etmesi, önemli bir konuya dikkat çektiğini gösterir. 


MUCİZELER BİLİMSEL PROJE MODELLERİ 

Mucize tanım-1 

Allah tarafından sadece Peygamberlere özel, Peygamberliklerini kanıtlamak , gerektiğinde de yardım amaçlı verilen doğa ötesi güç ve olaydır. 


Mucize tanım-2 

Kıyamete kadar gelecek bilim insanlarına ışık tutacak 

ALTERNATİF PROJE MODELLERİ dir. 

Mucizenin aynısını kimse yapamaz Peygambere özeldir. (Keramet: Evliyanın gösterdiği sıra dışı olaylar. İstidraç: İnançsız da olsa her insanın gösterebileceği sıra dışı olaylar. Yogalar medyumlar gibi.) 


Ancak Kur'an bu ayetleriyle Peygamberleri ahlakta örnek gösterdiği gibi dünya hayatındaki uygarlık ve teknolojik gelişmeler açısından da insanlara birer yol gösterici ve teşvikçi lider olarak örnek gösterir. 


Mucizeler son sınırı çizer, ufuk ve zirve noktasını gösterir, insanlığı o noktaya kadar çalışıp ulaşmaya (tabi ki daima Allah rızası insanlık yararı adına değerlendirmeye) teşvik eder. 
Bugün her bilim dalı bu muci-zeleri gerçekleştirme yolunda emeklemektedir. 


* Hz.Nuh ve Gemi: 

Ayet: “Emrimiz geldi fırın kaynadı, yüzmesi ve durması bismillah ile oldur” Hud/40 

Nuhun gemisinin Tufana dayanıklı olması ve fırın-kazan kavramının ve buharlı gemi imajını vermesi bir kelime ile kalkıp durması, gelecekte sesli komutla gerçekleşecek elktronik işlemlere işaret etmektedir. 


* Hz.İbrahim ve yanmayan gömlek: 

Ayet?Ey ateş İbrahime serin ve selametli ol “Enbiya/69 

Ateşin soğuk olması amyant gibi yanmayan madde ye ve buzdolabına işaret olabilir. 

* Hz.Musa ve tüp geçit: 

Ayet: “Asayı taşa vurdu 12 pınar kaynadı. Denizde kuru bir yol aç!” Taha/60,77 

Ayet yer altı sondaj çalışmalarına ve deniz altından 

Tüp geçit icadına işaret etmektedir. 

* Hz.Davut ve demir hamuru: 

Ayet: Davuda demiri yumuşattık zırh yaptı. Sebe/10 

Hz.Davud eliyle demire istediği biçimi veriyordu. İnsanlık sanayinin temeli demiri teknoloji ile işledi. 

* Hz.Süleyman ve havada uçması, mimari yapılar, kuş ve cin ordusu, görüntü nakli ve ışınlama: 

Ayet: “Bize kuş dili öğretildi, Süleyman için insan cin ve kuş orduları toplandı” Neml/16-19 Ayet: Süleyman cinleri kale havuz kazan yapmada, Sebe/12, bina yapımında usta, denizde dalgıç gibi kullanıyordu. Nemil/39 


Ayet: Süleyman Belkısın tahtını kim getirir dedi. Cin-lerden ifrit: Sen kalkmadan getirirm dedi. Bilge kişi göz açıp kapayıncaya kadar getirirm dedi. Süleyman tahtı yanında görüverdi.” 
Neml/38-41 

Ayet: “Rüzgarı Süleymanın emrine verdik bir aylık yolu bir günde gidiyordu” Sebe/12, Enbiya/81 

Görüldüğü gibi ayetler günümüzde gerçekleşen çoğu teknolojiye işaret ediyor. Ses görüntü nakli gibi. Bir farkla k i ayet ışınlama dediğimiz cisim nakline işaret ediyor.Ayrıca cinlerin gelecekte istihbaratçı ve uzay dalgıçları olabileceğine de işaret ediyor. 

* Hz.Hz.İsa ve tıp: 

Ayet: “Anadan doğmu körü, cilt hastasını iyi eder ölüyü diriltirim” Ali İmran/49 Hz.İsa'nın çarmıha gerilmediği yüzünün ihanet eden kişiye benzetildiği Kur'an'da anlatılır. 
Yüz nakli günümüzde gerçekleştirildi. 


Tıp bugün açılan bu yolda yürüyor, ölecek olanlara yeni organlar ve gen uygulamalarıyla adeta yeni bir hayat verilecek noktaya da bir gün yaklaşacaktır. 


Ölüme çare bulduk denilen nokta kimbilir belki de buyrun aslı burada denip kıyametin kopacağı sonsuzluğa geçiş noktası olacaktır. 


Aşağıdaki iki A4 fotokopi örneği uzun yıllar lise öğrencilerine dağıtılan uygulamalardandır. 


DİZELER VE NİLİMSET PROJELER 


cize olarak deniri eline alıp toprak ve alçı gibi şekil veriyordu. 
Zırhlar ve gerekli aletler yayıyor- İN du.Nah ağaçla ilgili, Davod da denir- le ilgili sanat ve sanayi kollarında 
Insanların piri üstadı rehberi sayi- labilir,Gerçekten denir, igneden çi- viye sakinalardan fabrikalara kadar bütün hayatımıza girmiştir ve bir yê- nüyle altın gibi kıysetli sayılabili 

Biz de bütün nadenleri avcuns- zun İçine alıp, hasur gibiteknolojik ürünler betaya koyacak şekilde on! 

diri işleyecek hale geleeliyiz. 


Pugin elektirik hes berinletsede kullanı İsak 
Molnbı ateşi buza çevirme a 
Yangına dayanıklı giysi 
İiştirilecektir."İnan Gözleni 


b) 


BİR CEVAP: İSTANBUL İSLAMCILARI İSLAM'DAN BAKARAK YENİ BİR 
DEMOKRASİ KEŞFETTİLER 


07 Şub 2021, Pazar-Ergün Yıldırım-yenisafak 


Kavramlarla dogmatik ilişki kuruyoruz. Sırf Batı'da çıktı veya İslam toplumlarından çıkmadı diye bir kavram iyi ya da kötü olamaz. Kavramların sosyolojisi ve tarihi vardır. Muhteviyat açısından bakıyoruz onlara. Bu da dogmatizmi aşmaktır. En kutsal kavramımız Allah kavramı bile, İslam öncesinde Mekkeli müşrikler tarafında şirk muhteviyatıyla kullanılıyordu. Ama Allah, Allah kelimesini vahiyle hakiki muhteviyatına yeniden çevirdi. Cihat, biat, tağut vs. 
kavramları Arap cahiliyesinde kullanılıyor diye Allah onları kullanmaktan vazgeçmedi. 
Onlara yeni bir muhteviyat vererek kullanmaya devam etti. İslam âlimleri de aynı tutumu sürdürdüler. İslam düşünürleri, Grek düşüncesinin temel kavramlarına İslami bir muhteviyat vererek kullandılar. Metafizik kavramı bunun başında gelir. Kur'an'da sultan, politik kapsamda kullanılan bir kavram değildir. İslam siyaset düşüncesi bunu tarihsel dönemden etkilenerek ve ona olabildiğince Müslüman bir idarecinin muhteviyatını kazandırarak geliştirdi. 


Osmanlı İslamlaşma fikriyatı da benzer tutumu sürdürdü. Meşrutiyet, biat, meşveret terminolojisi ile beraber demokrasi kavramını da kullanmaktan sakınca görmedi. Ancak bunu İslami siyasi esasları temel alarak yeni bir muhteviyatla kullandılar. Osmanlı demokrasisi de, Müslüman demokrasisi de (kavram Said Halim Paşa'ya ait) kavramları ortaya çıktı. Birinci Meclis'in sonuna kadar da( 1922) bu devam etti. 


Soğuk Savaş İslamcıları (Ali Bulaç, Yaşar Kaplan, Rasim Özdenören...) demokrasi kavramını Kemalizm”e karşıtlık üzerinden ifade ettiler. Kemalizm “şer'i demokrasiyi”, İkinci Meclis'le beraber tasfiye etmişti. “Tanrı yasalarına karşı insan yasaları” diyerek sert seküler bir anlam verdi demokrasiye. İslamcılar da demokrasiyi bunların gözünde okudu. Oysa Osmanlı İslamcıları demokrasiyi hiçbir zaman “Tanrı yasalarına karşı İslam yasaları” muhtevası ile değerlendirmedi. Demokrasi düşüncesini Batı'dan da aynen aktarmadılar. 
Aslında “yasamanın şer'i şerife, yürütmenin millete ait” olduğu bir demokrasi peşindeydiler. 
Benim de savunduğum budur. Bu bakış, İslam'ı modem ve geleneksel diye karpuz gibi ortadan ikiye ayırmaz. İslam ne tarihsel döneme ve geleneğe mahkumdur, ne de modern çağa. 
İstanbul İslamcılığı, İslam siyaset düşüncesinin esaslarından ilham alır ve yaşadığı modern çağın hikmetlerinden de yararlanır. 


Özdenören, İslamcı politik kuşak olarak soğuk savaş ve cumhuriyetçi siyasal bakışla hareket ediyor. Bundan dolayı demokrasi kavramını kategorik, apriorik ve Kemalizm'in dışlayıcı pratikleri üzerinden yorumluyor. Buna dayanarak bu kuşak İslamcıları demokrasiyi öngöremedi diyorum. Oysa Türkiye'de Kemalizm'i aşan bir realite de vardı. Bu realitede demokrasi halkın, dinin ve İslamcıların önünün açılması ve etkili hale gelmeleri manasına geliyor. 1994 yıllarında demokrasi ile belediyelerde ve devlette etkili olununca hepsi de bu imkânlardan yararlandı. 1997 yılında 28 Şubat'ın baskıları ve hizaya çekme talepleri İslamcıları demokrasiyi “politik kurtuluş cihazı” görmelerine neden oldu. Demokrasi, realitedeki pratik dayatmaların zoruyla kerhen kabul edildi. Türkiye'nin cari demokrasisi elbette şer'i şerife aşikar değil. Kast ettiğimiz reel demokrasinin katılımcılıkla sağladığı imkanlar ve özgürlüklerdir. Bu da Müslümanları azınlıkçı ben idrakinden kurtarmış, dini özgürlükleri sağlamış ve devlete İslami etkide bulunmalarının önünü açmıştır. 


Osmanlı İslamcıları, demokrasiyi yeni bir muhteva ile yapılandırdılar. Bu İstanbul düşüncesi, Ankara'da 1922 tarihinde tasfiyeye uğradı. Ankara'nın siyaseti, İstanbul ruhunu tasfiye edince önce bu İstanbul İslamlaşması ve sonra da İslam'ın mirası olan kurumlar lağvedildi. 
Cumhuriyet İslamcıları, 1950 ile beraber uyanmaya başladılar. Ama İstanbul İslamlaşma siyaseti değil, dediğim gibi Kahire ve Riyad İslamcılıkları üzerinden oldu bu uyanış. Bu İslamcılıkta demokrasi küfür olarak görülür. Bütün modern kavramlar şiddetle ret edilir. 
Demokrasi bir siyasal alan değil(içtihatla değişebilen), din alanı olarak algılanarak ötekileşir. 


Savunduğum yaklaşım, siyasete İslam içinden bakmaktır. İstanbul İslamcıları, Batıcı elitler gibi siyasete İslam?ın dışında kalarak seküler bilinçle yönelmediler. Tam tersine İslam içinden bakarak Müslüman Demokrasisini keşfettiler. Şer'i şerifin milletin katılımına dayalı bir yönetimle gerçekleşmesini arzuladılar. Toplumu yönetirken ona danışmayı ve onun katılımına yer veren bir yöntem... Çünkü İslam içinden bakılarak geliştirilen bir siyasal modeldir. 
İstanbul İslamlaşma fikriyatında demokrasi, şeri şerifi dışlamaz. Otoriter, istibdatçı ve mutlakiyeti temsil eden bir siyaseti aşmanın adıdır. Hükümdarlık Çağı siyasal yönteminden çıkarak Demokrasi Çağı siyasal yöntemle Müslüman toplumların sorunlarını çözme 

arayışıdır. 


ASLINDA NEDİR? 


19 May 2021, Çarşamba-Tamer Korkmaz-yenisafak 


Ümmet denildiğinde kimyaları bozuluyor. Acayip rahatsız oluyorlar. Alerjileri anında ortaya çıkıveriyor. 


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin için “Ümmet bizden adım atmamızı bekliyor” dedi. 
Ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısında, “Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vaktidir. Ümmet bizden liderlik bekliyor. 
Türkiye gereken adımı atmaya hazırdır” diye konuştu. 

Anında Görüntü hesabı, tepki gösterdiler: 


-Vay, nasıl olur da sen böyle dersin? 


Malum etki ajanları “Hangi ümmet?” diye itiraz ettiler. 


El Cevap: İslam Ümmeti! 
Bu Batıcı sinsilerin pardon sinsinattilerin İslam'la sorunları olduğu için... 
Ne zaman ümmetin bahsi geçse, paravan lakırdılarla patlıyorlar. 


İslam İşbirliği Teşkilatının toplantısında, “İslam ümmetinden bahsedilmesinden” daha doğal, daha normal ne olabilir ki? 


Amma velakin, bu bile içerdeki Batıcılara fena halde batıyor. 


Haçlı ve Siyonist Batılı devletlerin namı hesabına Türkiye'de etki ajanlığı yapmak işte böyle bir şeydir. 


Psikanaliz 
“Hangi ümmet? Böyle bir ümmet var mı ki?” diye karşı çıkarlarken... 


İlk bakışta, “İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberlik olmadığı gerçeğinden hareketle böylesine bir itirazı yapıyorlar” denebilir. 


Acaba? 


Evet, İslam ülkelerinin Filistin yahut belli başlı konularda bir türlü eylem birliği içinde olamayışları ayan beyan bir gerçektir. Vahim bir yanlıştır. 


Israrla eleştirdiğimiz, eleştirmeye devam etmemiz gereken; dahası mutlaka değişmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi gereken hayati bir meseledir. 


Bu zaten tamam da; ancak burada kritik husus, asıl mevzu başkadır... 
Dikkat: 


“Böyle bir ümmet var mı ki?” diye itiraz eden Laikçi Batıcıların karın ağrıları “İslam ümmeti birlik olmasın, olamasın” diyedir! 


Püf Noktası 
Yıllar yılı bir türlü birlik olamayan hayati meselelerde dahi bir araya gelemeyen İslam ülkelerindeki iktidarların veya yönetimlerin ekseriyetinin Batılı devletlerin boyunduruğu, 


markajı altında bulunduğu bir başka temel gerçektir. 


İçerideki Batıcılar “Hangi ümmet?” diye sorarlarken; İslam ülkelerinin “halklarını” taammüden göz ardı ediyorlar, etmemizi de istiyorlar. 


Yani? Şu İşbirlikçi/Batıcı yönetimlerden tamamen farklı bir istikamette olan halklar! 


Bitmedi: Son yıllarda Batılı devletlerin “kontrolünden, yörüngesinden çıkan” bazı İslam ülkeleri var! 


Tezkerenin reddedilmesini takip eden ilk birkaç yıldan itibaren bağımsızlaşan Türkiye Cumhuriyeti, bu ülkelerin başında geliyor. 


Türkiye'nin İslam ülkelerine belli başlı konularda “önderlik etme” potansiyeli malum ve bu minvalde son on yılda kayda değer adımlar atıldı. 


Bahsettiğimiz husus, İslam dünyasında ümmet bilincinin tekrardan oluşabilmesi için hayati önemdedir. 


İşte Laikçi-Batıcıların, ne zaman “Ümmet” denilse anında feveran etmesinin asıl nedeni burada saklıdır! 


“Ümmet Çöksün” Projesi 
Ümmet, demişken... 


12 Nisan 2013 tarihinde Ulusal Kanal'da yayınlanan bir programa gidelim ve orada sarf 
edilen bazı sözleri hatırlayalım... 


Bahsi geçen programın canlı yayındaki konuklarından biri de Kanada'dan görüntülü olarak katılan Tuncay Güney idi. 


Güney, konuklardan biri olan Serhan Bolluk'a “CIA'in Ümmet Çöksün projesinden haberiniz var mı?” diye sormuştu! 


“Turan Dursun'un malum kitaplarının da bu projeye dâhil olduğunu” söylemişti. 

80'li yıllarda hazırlanan ve 1990 yılından itibaren, İslam'ın NATO'daki “Düşman” konseptinde ilk sıraya konulmasından itibaren resmen yürürlüğe giren “Ümmet Çöksün” projesinde... 


Türkiye'de kimler, hangi maskelerle yer (derin görev) almıştır? 


İslam'ı İfsat Etme Projesi anlamına da gelen bu Batılı atağın/düşmanlığın içerideki lokomotif örgütü F... idi. 


CIA'in derin organizasyonuyla... 


Türkiye'deki Gladyo'nun kumandasında, himayesinde, nezaretinde “görevlendirilen, palazlandırılan, sahaya sürülen” F...*den bahsediyoruz. 


“Ümmet Çöksün” diye tanımlanan Derin Projede farkı etiketlerdeki gruplar, çevreler, kesimler “Kontrollü Gerilim Stratejisi” ile derin göreve/hesaba dâhil edilmişlerdi. 


Final 
Baronsal Gladyo'nun medya masasındaki belli başlı Etki Ajanlarının Dışişleri Bakanının 


“Ümmet bizden adım atmamızı veya liderlik etmemizi bekliyor” şeklindeki beyanlarından neden “fevkalade rahatsız” olduklarının “bir nevi izahını” yapmış olduk. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (1)* 
15 Ocak 2021 Cuma-Özdemir İnce-cumhuriyet 


Nursultan Nazarbayev, “Araplaştırılarak kaybolan uygarlıklar” başlığı altında, İslam dinini kabul ederek Araplaşan halkların (Mevalilerin) hastalanma ve engellileşme süreçlerini yalın bir dille saptıyor. Ben de aynı düşünceyi paylaşıyorum ama adlandırmadaki “uygarlıklar” sözcüğünün yerine “uluslar, halklar” sözcüklerini yazıyorum. 


“Persler, Pakistanlılar, Afganlar; Sümerlerin, Akadların, Babillilerin, Asurluların torunları olan Iraklılar; Süryani kökenli Suriyeliler Arap değildir. Mısırlılar Arap değildir. Antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır. Araplaştılar. Kürtler, Çeçenler Arap değildir; Tunus Arap değil Kartacalıdır; Cezayirliler, Libyalılar, Faslılar Arap değildir, Tuareg ya da Berberidir. Araplaştılar. Lübnanlılar Arap değil, Fenikelilerin torunlarıdır. Boşnaklar Arap değildir, İslamı kabul etmiş Sırplardır. Araplaştılar. 
Osmanlılar Arap değildir. Araplaştılar. Türkler Arap değildir, Atatürk onları özlerine döndürdü ancak hızla Araplaşıyorlar.” 


Nazarbayev'i yerinde bırakıp Müslüman halklar konusunda bir başka sayfa açalım: Rahmetli dostum şair, filozof ve üniversite öğretim üyesi Abdelwahab Meddeb yazarlarından 

olduğu La Plus Belle Histoire de la Liberté (Özgürlüğün En Güzel Tarihi) adlı 

kitabın “Özgürlük Karşısında İslamcılık” bölümünde, kendisine sorulan soruları yanıtlar. 


- Bu Batı karşıtlığı nereden kaynaklanmaktadır? 


- Yaygın inancın aksine, Müslümanların Batı karşıtlığı sömürge olgusuna anında bir tepki değildir. Karşıtlık, 1920'lerde, sömürgeleşmenin başlamasından bir asır sonra doğdu. Bu, Batılıların gelişine karşı bir tepki değildir; Avrupa'nın teknik, siyasi ve ekonomik üstünlüğüne karşı tepkidir. Müslüman düşünürlerin kafasında oluşan yaygın ve güdümlü düşüncenin büyük tepkisidir. Bu aydınlar, siyasi, ahlaki ve ekonomik liberalizmi bu aşikâr üstünlüğün kaynağı olarak tanımladılar, Arap ve İslami gelenek ve göreneklerini köklü bir sorgulamadan geçirmeye başladılar.. Müslüman Kardeşler'in ideolojik bir sistem olarak inşa ettiği Batı karşıtlığı, bu müthiş entelektüel özgürleşmeye karşı bir tepkidir. İslamdaki Batı karşıtı duygunun Batı'daki Batı karşıtı duyguyla aynı zamanda oluştuğunu da belirtmek çok önemlidir: Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el Benna, Spengler ya da Schmitt gibi yazarların Avrupa aydınlanmasına karşı yürüttüğü felsefi saldırının tanığı olmuştur. El Benna'da onların kuramsal gücü ya da söylemsel katılıkları elbette ki yoktur, ancak yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan havada, liberal ilkelerin küresel olarak sorgulanması, bu hareketin içinde yer almaktadır. 


- Bu Batı karşıtlığı neye dayanıyor? 


- Leo Strauss'un “nihilizm” adını verdiği şu liberal demokratik ideolojinin kesinlikle reddine dayanıyor. Batılı saldırganların, Batı'nın açıkça demokratik olmayan -aslında derinlemesine antidemokratik- davranışından başlıyor. Cezayir, Şam veya Kahire'de demokrasi düşüncesini yok eden tutumlarından. Demokratik söylemi basit bir tahakküm kanıtına indirgediler. 
Aslında, onlara göre, hakların evrenselliği fikrini değersizleştirdiği için bu hakların evrensel olarak uygulanmasına karşıydılar. 


Şimdi gelelim bizim İslamcı AKP'nin Arap taklitçiliğinden doğan ideolojik sefaletine. Özel bir tepki gene özel bir etkiden doğar. Müslüman Kardeşler'in kendine özgü (sübjektif) Batı karşıtlığı Müslüman Türklerin Batı karşıtlığı için kendine özgü bir ideoloji olamaz. Müslüman Kardeşler benzeri bir Batı karşıtlığı yüzde yüz taklitçiliktir. Arap ülkeleri Batı'nın sömürgesi olmuştur ama Türkler sömürgeli olmak ezikliğini hiçbir zaman yaşamamıştır. 


1920'lerin Arap aydınlarının sömürge ve emperyalizm karşıtlığı din kökenli değildir, kendine dönük, kendini sorulayan bir karşıtlıktır; Selefiler ve Müslüman Kardeşler gibi kaynağa, başa dönüp onu aynen tekrarlamak gibi bir niyetleri yoktur. Daha çok Osmanlı'nın Tanzimat ve Meşrutiyet'inden, dahası Cumhuriyetten etkilenmiş olabilirler. Onların Batı karşıtlıkları dinsel ve gerici bir tepki değildir. Sosyo-politiktir. 


Batı'ya Hitlerci faşist Müslüman Kardeşler gibi körlemesine düşman olmak başka, onu bir olgu olarak kabul edip rasyonel yöntemle eleştirmek ve reddetmek başka. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (2) 
17 Ocak 2021 Pazar- Özdemir İnce-cumhuriyet 


19. yüzyıl Osmanlı aydınlarının ortak kaygısı Osmanlı”yı kurtarmak idi. Yusuf Akçura (1876- 1935) da temel yapıtı Üç Tarz-ı Siyaset (Kahire, 1904) adlı kitabındaki makalelerini bu amaçla kaleme almıştı. Ona göre bu kurtuluş için üç olasılık vardı: 


1. Bir Osmanlı ulusu meydana getirmek, 
2. İslamcılığa dayanan bir devlet yapısı kurmak, 
3. Irka dayalı bir Türk siyasal ulusçuluğu meydana getirmek. 


Araplar da aralarında olmak üzere Osmanlı egemenliği altında yaşayan halklarda uluslaşma sürecinin motoru olan milliyetçilik başladığı için bir Osmanlı ulusu yaratmak mümkün değildi. II. Abdülhamit'in desteklediği Panislamizm de mümkün değildi. Çünkü Osmanlı Devleti dışında kalan bütün Müslüman halklar, Hıristiyan devletlerin sömürgeleştirdiği ülkelerde yaşıyordu. Türkçülük, Asya Türklerini de kapsadığı için aynı engel Türkçülük için de geçerliydi. Bu koşullar altında Osmanlı? yı kurtarmak mümkün değildi. Nitekim kurtulamadı. Yerine “Laik Çağdaşlaşma” (Muasırlaşma) adını verebileceğimiz dördüncü siyaset tarzı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Uzun yıllardır kendine “yerli ve milli” bir tarz arayan R.T.Erdoğan, Cumhuriyetin yerli ve milli olduğunu bir türlü kabul edemedi. Çünkü laiklik, R.T.Erdoğan'ın Panislamcılığına karşı idi. Evrensel (pan) anlamında değil de sadece İslamcı olabilseydi kendine bir çıkış yolu bulabilirdi. Bulamadı. Karşı olduğu taklitçiliğin peşinden giderek Mısır kökenli faşist Arap milliyetçisi Müslüman Kardeşler'in (İhvânü’l-Müslimin) ideolojik defterine yazıldı. 


29 Aralık 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde “Mısır, Türkiye'nin geleceğidir” başlıklı bir yazı 
yayımlamıştım. Konunun anlaşılmasına yarayacak bazı bölümler aktaracağım: 


“Bilindiği gibi Mısır'a da ne olduğu belirsiz ‘Arap Baharı’ geldi. Seçimler yapıldı ve iktidara Müslüman Kardeşler çöktü. Seçimle gelen Mursi, Mısır'a Müslüman Kardeşler'in damgasını vurmaya kalkıştı ve devlet kadrolarına onları getirdi. Derken, Hüsnü Mübarek gibi bir 


“Firavun'a dönüştü ve ardından Gezi Direnişi benzeri Tahrir Meydanı gösterileri başladı, askeri darbe geldi. 


‘Mısır Türkiye'nin geleceğidir” derken bunların hiçbirini düşünmemiştim. Dilerim ki Türkiye, Mısır'a benzemez. Bu ne demek? Bu soruyu başka bir soru ile karşılayacağım: 1923 yılında laik bir Cumhuriyet kurulmayıp, devlet günümüz İslamcılarının ataları tarafindan kurulsaydı ne olurdu? Bu soruyu yalnızca laik Cumhuriyetçiler değil, katı İslamcılar, ılımlı ve ılımsız (mülayim) İslamcılar, laik Müslümanlar da yanıtlamalıdır. Ortadan yanıtlayalım: 


e Laik ve demokratik Cumhuriyet kurul(a)mazdı. Bir Cumhuriyet kurulsa bile adı “İslam Cumhuriyeti” olurdu. 


* ‘Başkan’ seçimleri göstermelik olurdu: Başkanlık, babadan oğula geçerdi. “Ömür boyu’ ya da Suriye, Kuzey Kore ve Azerbaycan'da olduğu, Mısır'da olacağı gibi. Türkiye'de de cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçildiği zaman aynı şey tekrarlanacaktır. 


e Kadınların tamamı türbanlı, peçeli, çarşaflı, burkalı olurdu. 


e Anaokulundan itibaren eğitim ve öğretim din çerçevesine oturur, din adamları medreselerde yetişir; üniversiteler günümüzdekinin bin beteri olurdu. 


* 2010 yılında, AKP hükümetinin böbürlendiği her türlü sınai ve ekonomik başarı, siyasal 

saygınlık, laik ve demokratik Cumhuriyetin eseridir. 1923'te ülke AKP zihniyetinin elinde 

olsaydı, düzeyi, Afganistan, Yemen, Sudan ya da öteki Müslüman Afrika ülkelerinin düzeyi olurdu. Orada kalırdı. 


e Şu anda içinde bulunduğumuz ve hiç de hoşnut olmadığımız ortam ve düzey, Cumhuriyetçiler dayandığı sürece belki korunabilir. O direnç bitince, Cumhuriyetçi inanç bastırılınca her şey sona erer. AKP dünyası bütün hikmet ve marifetin kendilerinden kaynaklandığını sanıyor ama sözünü ettiğim Cumhuriyetçi deha yok olduğu zaman kendisinin (kendilerinin) çölde otomobili bozulan bedevi gibi ortada kaldığını (kaldıklarını) görecektir.” 


“AKP tarikatı hükümeti iç ve dış politikasını Suriye ve Mısır'a odaklandırmış durumda. 
Neden mi? Çünkü bu iki ülkede de Müslüman Kardeşler zorla da olsa iktidara gelmek istiyor. 
Ardından Tunus taki An Nahta iktidarının tam anlamıyla Müslüman Kardeşler iktidarına dönüşmesini bekleyecek, daha sonra öteki Arap ülkelerine sıra gelecek. 


, 


Bunları önümüzdeki aylarda ve belki yıllarda göreceğiz. ' 


Şu anda Saray yönetiminin içinde kıvrandığı çıkmaz, Müslüman Kardeşler taklitçiliğinden kaynaklanmaktadır. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (3) 

19 Ocak 2021 Salı- Özdemir İnce-cumhuriyet 

Telos Yayınevi'ni yönettiğim sırada Amin Maalouf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri adlı kitabını, 1997 yılında, M.A. Kılıçbay'ın çevirisiyle yayımlamıştım. 


Kitabın Sonsöz bölümünden yaptığım alıntı İslamcı AKP'nin sahip çıktığı saptantıyı çok güzel tasvir etmektedir. 


“Haçlı Seferleri, Batı Avrupa için aynı anda hem ekonomik hem de kültürel bir gerçek devrimin başlatıcısı olmuştur. Bu kutsal savaşlar Doğu'da ise uzun bir gerileme ve karanlık dönem başlatmıştır.. Her bir yandan saldırıya uğrayan Müslüman dünyası kendi üzerine kapanmıştır. Dayanıksız hale gelmiş, savunmaya çekilmiş; hoşgörüsüz olmuş ve kısırlaşmıştır. 
Durumu, karşısında kendini marjinalleşmiş olarak hissettiği dünya evrimiyle orantılı olarak ağırlaşmaktadırlar. Artık öteki gelişmektedir. Modernizm, ötekidir. Acaba bu modernizmi reddederek dinsel ve kültürel kimliğine mi sarılması gerekirdi? Yoksa bunun tersine, kimliğini kaybetme tehlikesini göze alarak modernizm yoluna kararlı bir şekilde girmesi mi gerekirdi? 
Ne İran ne Türkiye ne de Arap âlemi bu ikilemi çözmeyi başarabilmiştir. Bugün işte bu nedenden ötürü hâlâ Batılılaşma zorunluluğu ile şu yoğun yabancı düşmanlığının yarattığı aşırı fondamantalizm arasında, çoğu zaman, ani geçişler yaşamaya devam etmektedir. 


Barbar olarak tanıdığı, yerdiği ama o zamandan bu yana dünyaya egemen olmayı başaran bu Frenkler'den hem büyülenen hem de korkan Arap dünyası, Haçlı Seferlerini gerilerde kalmış bir geçmişin basit bir dönemi olarak kabul etmeyi başaramamaktadır. Araplar ve genelde Müslümanlar, Batı karşısında bugün bile hâlâ yedi yüzyıl önce bitmiş olması gereken olaylardan etkilenmeye devam etmektedir. 


Oysa üçüncü bin yılının arefesinde, Arap dünyasının siyasal ve dinsel sorunları 

hâlâ Selahaddin'e, Kudüs'ün düşmesine ve geri alınmasına atıfta bulunmaktadırlar. Halk, tıpkı bazı resmi söylevlerde de olduğu gibi İsrail'i yeni bir Haçlı devleti saymaktadır. Filistin Kurtuluş Ordusu'nun üç tümeninden biri hâlâ Hattin, diğeri de Ayn Çalut adını taşımaktadır. 
Başkan Nasır, şanının zirvesinde olduğu günlerde bile Suriye ve Mısır'ı -hatta Yemen 'i- birleştirmeyi başarmış olan Selahaddin 'le karşılaştırılmıştır. 1956'daki Süveyş harekâtı, tıpkı 1191'deki gibi Fransızlar ve İngilizler tarafından girişilen bir Haçlı Seferi sayılmıştır. 


Benzerliklerin şaşırtıcı oldukları doğrudur. Sibt el-Cevzi'nin Şam halkının önünde, Kutsal Kent 'te düşmanın egemenliğini kabul etmeye cüret eden el-Kâmil'in “ihanetini ifşa ettiği duyulduğunda, başkan Sedat'ı düşünmemek mümkün müdür? Golan veya Bekaa'nın denetimi için Şam ile Kudüs arasındaki kavga söz konusu olduğunda, geçmişi şimdiden ayırmak nasıl mümkün olacaktır? Usama'nın istilacıların askeri üstünlüğüne ilişkin fikirleri okunurken, düşünceye dalmamak nasıl mümkün olacaktır? 


Devamlı saldırıya uğrayan bir Müslüman dünyasında, zulme uğrama duygusunun ortaya çıkması önlenemez. Bu duygu, bazı fanatik kişilerde tehlikeli bir saplantı haline gelmektedir. 
13 Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağca'nın Papa 'ya ateş ettiği ve bunu daha önce yazdığı bir 
mektupta şöyle açıkladığı görülmemiş midir? Haçlıların başkomutanı “Papa II. Johannas Paulus'u öldürmeye karar verdim.” Bu bireysel eylemin ötesinde, Arap Doğu'nun Batı'yı her zaman doğal düşman olarak gördüğü açıktır. Ona karşı girişilecek bütün hasmane hareketler, ister siyasal ister askeri veya isterse petrol alanında olsunlar, meşru bir intikamdan başka bir şey değillerdir. Ve bu iki dünya arasındaki kırılmanın, bugün Araplar tarafından hâlâ bir tecavüz olarak hissedilmeye devam eden Haçlı Seferleri sırasında meydana geldiğinden kuşku duymak mümkün değildir.” (*) 


Bu bulaşıcı travma salgını, Arapların geleceği geçmişte arama saplantısıdır, yani Selefi saplantısıdır. Neden geri kaldıklarını kendilerine sordukları zaman aldıkları (verdikleri) cevap hep aynıdır: “Çünkü dinimizin altın dönemi olan Halifeler döneminin inanç ilkelerinden uzaklaştık! O halde o dönemin kuvvet ve ihtişamına kavuşmak için o döneme dönmeliyiz.” 


29 


Sadece Arap halkının değil, aklı redettiği için çağının çağdaşı olamayan, dolayısıyla “Batı sandığı evrensel uygarlığa düşman olan öteki Müslümanların da içine düştüğü “Gayya Kuyusu” dur bu. Günümüz AKP’si de bu kuyunun içindedir. 


(#) Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, 5.339. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (4) 
22 Ocak 2021 Cuma- Özdemir İnce-cumhuriyet 


AKP, bütün İslamcılıklar gibi Arap milliyetçisi bir oluşumdur. Bütün Selefiler gibi geleceğini İslamcı geçmişte arayan anakronik bir kafası vardır. Bu nedenle de çağının, aydınlanmanın, laikliğin ve aklın düşmanı; İslami dogmaların tutsağıdır. Gözü kafatasının arkasında olan bir hilkat garibesidir. 


AKP bu özelliğiyle, aralık (2020) ayında yayımlanan Türk Aydınlanması ve Laiklik (*) adlı kitabımın sürekli konuğu oldu. Bilgi ve ilginize sunduğum “Başkan ya da Müminlerin Emiri” (**) adlı yazı Osmanlı'nın son yıllarında yaşanan ve Cumhuriyet sayesinde önü açılan çıkmazı ele almaktadır. 


“Anımsayalım: Tanzimat 'tan itibaren bütün 19. yüzyıl boyunca Osmanlı aydınları, imparatorluğu kurtarmak için üç siyasete bel bağlayıp peşinden gitmişti: Osmanlıcılık, Panislamizm ve ırkçı Pantürkizm (Turancılık). Üçü de Osmanlı İmparatorluğu 'nun parçalanmasına engel olamadı. Ancak ve sadece Kuvvayi Milliye ruhu ve muasırlaşmak bilinci imparatorluğun yıkıntılarından günümüzün Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkardı. 


Cumhuriyet kurulduktan sonra, Osmanlıcılar, Panislamistler, Turancılar (Pantürkistler) bozguna uğramış hayallerinden vazgeçmediler. Üçü de kendine göre Cumhuriyette kusurlar aramaya başladı. Bunların arasında en çok zırvalayanlar Panislamistlerdir. Onlara göre Osmanlı Devleti'ni Türk milliyetçiliği yıkmıştır. Oysa 1800'lerin başında Osmanlı ve Türk düşmanlığına dayanan Arap milliyetçiliği neredeyse Hıristiyan milletlere örnek olmuştur.” 


“Cumhuriyet ve devrimler karşıtı ve düşmanı Türkiye İslamcıları, Cumhuriyet ve devrimlerin karşısına sanki bir Arap milliyetçisi kimliğiyle çıkmıştır: Saltanat ve Hilafet kaldırılmamalıydı; Medeni Kanun getirilmemeliydi, dil, harf ve kıyafet devrimi yapılmamalıydı; laiklik getirilmemeliydi. 


Böylesine geniş kapsamlı devrimler yapılırken toplumun bazı kesim ve katmanlarının, bireylerinin bunlara karşı çıkması kuşkusuz doğaldır. Ama Türkiye İslamcıları, yapılanlara bir Müslüman olarak değil, Arap milliyetçisi olarak karşı çıktı. Müslüman olarak öylesine Araplaşmışlardı ki tepkilerinin Arap milliyetçiliğinden kaynakladığını fark etmiyorlardı. 


Arapça bilmeyen bir ulus Kuran'ı neden kendi dilinde okumasın, kendi dilinde dua edip namaz kılmasın, ezan neden Türkçe okunmasın? Kuran'da Arapçadan başka dilleri Müslümanlara yasaklayan herhangi bir ayet var mı? Yok! İslam, Arapçadan başka dilleri yasaklamıyor ama Arap milliyetçiliği yasaklıyor. İslam öncesine dayanan Arap milliyetçiliği, Müslümanlığı sonradan kabul eden bütün halkları küçümsemiş ve Araplaşmalarını istemiş ve beklemiştir. Bu baskı altında Osmanlı uleması, tarikat şeyhleri Araplaşmışlar, yarım yamalak Arapça ile düşünüp bu dille yazmışlardır. 


Cumhuriyet, Türkiye halkını Arap kültür emperyalizminden kurtarmak için, çağdaşlaşmak için devrimlerini yapmıştır. 


Arap milliyetçiliğine göre İslam uygarlığının kurucusu Arap, yıkıcısı Türktür. Bağımsızlık sınırları içinde Arap milliyetçiliğine saygı göstermek gerekir. Ama orada durulur! 


Arap milliyetçiliğinin iddialarını İlhan Arsel'in “Arap Milliyetçiliği ve Türkler” (İnkılap Kitabevi) adlı kitabından okuyalım. Yazar, her sayfanın altında kaynaklarını 

göstermektedir: “İslâm dinini gelişmekten alıkoyan Türklerdir. Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ve Arap ülkelerini fethetmeleri sonucunda İslam dini, onların hoşgörüden yoksun ve akılcılığa sırt çeviren, ilme ve kültüre düşman davranışları yüzünden bozulmuş ve kendine özgü niteliklerinden uzaklaştırılmıştır.? (S.8) 


“Eğer Moğollar, XIII. yüzyılda Bağdat kitaplığını yakmamış olsalardı, biz Araplar, bilim ve fende öylesine ilerlemiş olacaktık ki şimdiye kadar çoktan atom bombasını bulmuş olacaktık. 
Bağdat'ın yağma ve talan edilmesi bizi yüzyıllar gerisine götürmüştür.” (S.9) 


Bu iddialarda Moğollar ve Türkler özdeşleştirilir. Hidrojen bombasının ve gezegenler arası uyduların sırrının Kuran'ın Fusilât suresinin 33. ayeti ile al-Rahman suresinin 33. ayetinde bulunduğunu söyleyen, Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu Hasan alBanna, eğer Türkler gelip de Arap ülkelerini istila etmemiş olsalardı Arapların, Ruslardan ve Amerikalılardan önce uzaya insan göndermiş olacaklarını ileri sürer. (S.9)” 


(*) Özdemir İnce, Türk Aydınlanması ve Laiklik, SİA Kitap, 2020. 
(**) s.69 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (5) 
24 Ocak 2021 Pazar- Özdemir İnce-cumhuriyet 


Türk Aydınlanması ve Laiklik (SİA Yayınları) adlı kitabımda yer alan “Başkan ya da Müminlerin Emiri” (s. 69) adlı yazıdan yaptığım alıntıya devam ediyorum: 


“Zihinsel olarak Araplaşmış Türkiye İslamcıları, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmışlar, Hilafet Ordusu 'nun sancağı altında iç savaş yapmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gizlice CHP içinde, açıkça Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924) ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda (1930), ardından Demokrat Parti'de (1943) yer almışlar, sonunda hepsi kapatılan kendi partilerini kurmuşlardır: Necmettin Erbakan tarafından kurulan Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet partileri ile bu partilerden gelen yenilikçilerin (1) kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi. 


Bu partilerin İslamcı olmaları bir ölçüye kadar kabul edilebilir ama hepsinin Cumhuriyet karşısındaki tutum ve tavırları, Arap milliyetçiliğinin saplantılarını yansıtmaktadır. 


Demokratik cumhuriyetlerde, siyasi partilerin amacı, seçimle iktidara gelip ülkeyi kendi programlarına göre idare etmektir. Ancak Türkiye'nin Islamcı partilerinin hedefi Cumhuriyeti ele geçirmek ve Cumhuriyet öncesine geri dönmek olmuştur.” 


“Laik Cumhuriyet, devlet ve toplumu, İslamcı bir devletin asla başaramayacağı düzeye çıkarınca, İslamcıların iştahının iyice kabardığı görülüyor. Din ve İman 'ı kullanarak iktidarı ele geçirdikleri, Masa 'nın yetki ve otoritesini kullanarak “Kasa 'dan harcayarak Cumhuriyet devrimlerini tersine çevirmek istiyorlar. Bu nedenle okulları imam hatipleştiriyorlar, okullarda Arapça ve Arap harflerini zorunlu hale getiriyorlar, kadınları eve kapatmak, gündelik hayatı Araplaştırmak istiyorlar. Amaçları askeri okulları ve Harbiyeleri imam hatiplilere açmak. Gerçek kimlik ve niteliklerini korudukları sürece amaçlarına ulaşamayacaklarını anladıkları için 31 Temmuz 2016 tarihli bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile askeri ortaöğretim okullarını (Kuleli Askeri Lisesi ve Astsubay Okulları) ve harp okullarını kapattılar, yerlerine Silahlı Kuvvetler Üniversitesi kurdular. Bu KHK darbesinin amacı, TSK 'yi Cumhuriyetçi köklerinden koparıp göbek bağını İslamcı ideolojiye bağlamak ve böylece Cumhuriyeti savunmasız bırakmaktı. Bu operasyonu “Askeri vesayete son vermek’ sloganıyla meşrulaştırmak istiyorlardı. Askerin Cumhuriyeti korumak 


görevini Vesayet’ sıfatıyla yozlaştırmak istiyorlardı. 


Bu programın son menzili R.T.Erdoğan 'ın Türkiye Cumhuriyeti 'ne başkan olması idi. Daha doğrusu Müminlerin Emiri olması. R.T. Erdoğan önce Ortadoğu'da, sonra bütün dünyada Müminlerin Emiri olmak istiyor. Ancak tarihten habersiz olduğu için Arap milliyetçiliği karşısında bozguna uğrayacağını henüz bilmiyor.” 


Bunların hepsi oldu! 
Tanık olarak Amin Maalouf 


“Haçlı seferleri, Batı Avrupa için aynı anda hem ekonomik hem de kültürel gerçek bir devrimin başlatıcısı olmuştur, bu kutsal savaşlar Doğu'da uzun bir gerileme ve karanlık dönemine doğru açılmışlardır. Her bir yandan saldırıya uğrayan Müslüman dünyası kendi üzerine kapanmıştır. Dayanıksız hale gelmiş, savunmaya çekilmiş; hoşgörüsüz, kısır olmuştur; bunların hepsi, kendini ona nazaran marjinalleşmiş olarak hissettiği dünya evriminin sürmesi ölçüsünde ağırlaşmaktadırlar. Gelişme, artık ötekidir. Modernizm, ötekidir. Acaba bu modernizmi reddederek dinsel ve kültürel kimliğini olumlaması mı gerekirdi? Yoksa bunun tersine, kimliğini kaybetme tehlikesini göze alarak modernizm yoluna kararlı bir şekilde girmesi mi gerekirdi? Ne İran ne Türkiye ne de Arap âlemi bu ikilemi çözmeyi başarabilmiştir ve bugün işte bu nedenden ötürü hâlâ zorunlu Batılılaşma ile fazlasıyla yabancı düşmanı aşırı fundemantalizm safhaları arasında, çoğu zaman ani olan geçişlere tanık olmaya devam edilmektedir.” 


“Barbar olarak tanıdığı, yerdiği ama o zamandan bu yana dünyaya egemen olmayı başaran bu Frenklerden hem büyülenen hem de korkan Arap dünyası, Haçlı seferlerini gerilerde kalmış bir geçmişin basit bir dönemi olarak kabul etmeyi başaramamaktadır.” 


Arapların bu geçmişi bizim geçmişimiz değildir! Anadolu'daki Türk halkı hiçbir zaman Batı karşısında aşağılık duygusuna kapılmamış, Araplar gibi Hıristiyan düşmanı olmamıştır. 
Osmanlı, ele geçirdiği topraklarda yaşayan Hıristiyan halkın dil ve dinlerini değiştirmeyi Araplar gibi zorlamamıştır. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (6) 
26 Ocak 2021 Salı- Özdemir İnce-cumhuriyet 


MHP milletvekili Yaşar Yıldırım'ın “Bazı kurumların eleştirilmesinde hiç fayda yoktur. Bu kadar Haçlı üzerimize gelirken bu Haçlılar ile mücadelede en önemli kurum olan Diyanet'in eleştirilmesi Haçlılara yardımdır, Haçlılara destektir. Diyanet'in elbette ki vardır eksiği gediği. Diyanet İşleri Başkanımızdan imamına kadar herkes hal, hareket, davranış biçimine dikkat etmelidir. Çünkü yürüdüğü, geçtiği, yediği, kalktığı her yerde Müslümanları temsil eder, İslamı temsil eder” (Cumhuriyet, 17.12.2020) dediğini anımsayalım. Bu, ne anlama geliyor? 


Bu, yabancılaşma ve kendi kökünden kopup Arap beyniyle düşünmek anlamına geliyor. 
Osmanlı düzeninde Araplaşmanın ocağı ulema sınıfıdır. O halde ulema nedir? 


“Müslüman ülkelerde eğitimli din âlimlerinden oluşan sınıf. Tekili erkekse âlim, kadınsa âlimedir... Ulema sınıfı fıkıh ve şeriat (Islam hukuku) konusunda derin bilgiye sahiptir ve bazı âlimler, aynı zamanda şeriatın uygulayıcısıdır. 


Bazı Müslüman ülkelerde ulema tabiri sadece İslami konularda uzun süre eğitilmiş olan müftü, kadı, fakih ve muhaddis gibi akademisyenler için, bazen de molla ve imam gibi alt seviyedeki din adamlarını kapsayacak şekilde de kullanılır. Osmanlı Devleti'nde ulema sınıfı ilmiye adıyla devlet kontrolünde ve örgütlü bir yapıya kavuşturulmuş, kurumun başına şeyhülislam getirilmiştir.” 


İnternetten aktardığım tanıma “derin bilgi” sıfatlaması dışında katılıyorum. Osmanlı'nın ulema sınıfı, devletin denetiminde devlet memuru olduğu için aydın ve entelektüel sayılamaz. 
Böyle bir sınıftan Anadolu halkını savunması beklemenez. Bu sınıfın Araplaşmasının, dahası bu dilin devletin resmi dili olmasını istemenin nedeni İslam dinidir. Kısacası Osmanlı uleması sarayın çıkarlarını savunan sözde bilginler sınıfıdır; bu kimliğiyle bütün yenilik girişimlerini karşısında (istemezükçü) olmuştur. 


AKP'ye gelince, okulları dinselleştirerek kendisi için ulema sınıfı yaratmaya çalışmaktadır. 


Anadolu'nun gerçek halkı olan Türkmenler ve Yörükler ile bu toprağın İslam dinini kabul ederek Türkleşen ahalisi yüzlerce yıl Araplaşmaya karşı direnerek asla Araplaşmadı. Yarım yamalak ezberlik Arapça öğrenerek Araplaşan ulema kendi halkına ihanet etti. 


Anadolu halkına sadece ulema değil, sadece devşirmelerin alındığı Enderun okulu ve yeniçeri ocağı da ihanet etti. 


Yeniçerinin ne olduğunu bilinir ama Enderun'un ne olduğu pek bilinmez. Enderun'dan sadrazamlar, kaptan paşalar, yeniçeri ağaları, eyalet valileri, sancak beyleri, daha başka hizmetler için elemanlar, ayrıca şairler, edipler, ressamlar, mimarlar, müzikçiler, tarihçiler yetişmiştir; dahası fen ve matematik bilginleri (!) ve öğretmenleri yetiştiği de iddia edilir. 
Öğrencilerin (içoğlan) tamamı devşirme, yani “kul” idi. Halkla hiçbir ilişkileri yoktu. 


Ulema sınıfı bir “okul sınıfı” değildi, kendi çıkarları olan bir toplumsal sınıftı. Onun da kendine göre çıkarları vardı. Bu çıkarlar yüzünden, Osmanlı döneminde düşünülen ve girişilen her türlü yenileşmeye karşı çıkarak devletin ve toplumun geri kalmasına yol açtı. 
Zaman zaman yeniçeri askeriyle işbirliği halinde isyan çıkararak padişahları tahttan inidirip vezirlerin kellesini aldı. Teokratik Osmanlı saltanatında bile muzır bir sınıftı. Bu sınıf büyük oranda Kurtuluş Savaşı'na muhalafet etti. Bu özelliğini Cumhuriyet döneminde de sürdürdü ve bütün devrimlere karşı çıktı. 


Cumhuriyet devrimlerine Anadolu halkı karşı çıkmamıştır. Dil devrimine karşı çıkmadı, çünkü bu devrim, onun konuştuğu Yunus Emre diline geri dönüştü. Halk, Osmanlıca konuşmuyordu. 


Harf devrimine gelince o halk, Osmanlıcayı bilmediği gibi Arap harflerini de bilmiyordu. 
Öğrenebileceği okul da yoktu zaten. Bu nedenle harf ve dil devrimleri yüzünden halkın cahil kaldığı iddiası da mürteci ulema sınıfının yalanlarından biriydi. 


Nereden bakılırsa bakılsın AKP ve Saray, Osmanlı gibi halka karşı geleneğin buyruğunda ezeli Arap hayranlığını sürdürürken Müslüman Kardeşler'i de keşfetmiş, Mısırlı Ahmet El Benna ve Seyyid Kutub'un kafasıyla düşünmeye başlamıştır. Bu kafayla muhalefet yapılır ama asla iktidar olunamaz. Ve unutmayalım ki El Kaide ve IŞİD, bir Müslüman Kardeşler ürünüdür, ki bu da AKP'yi şaibeli bir duruma düşürür. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (7) 
29 Ocak 2021 Cuma- Özdemir İnce-cumhuriyet 


Müslüman Kardeşler hareketinin Türkiye'de pek bilinmeyen gerçek yüzünü son günlerde okuduğum, Hamed Abdel-Samad”ın İslam Faşizmi (Le Fascisme Islamique, Ed.Grasset) adlı kitabından aktarıyorum. Elektronik metinden okuduğum için kitap sayfası olarak değil, bölüm olarak adres vereceğim: Müslüman Kardeşler ve Naziler. 


Müslüman Kardeşler hareketinin üç büyük düşünsel kurucu babası var: Pakistanlı Seyyid Ebu'l A*lâ Mevdudi (1903-1979); örgütün kurucusu Mısırlı Hasan El Benna (1906- 

1949); Seyyid Kutub (1906-1966). Taliban hareketinin ideolojisi Mevdudi'nin İslam yorumu üzerine kurulmuştur. 


1928 yılında Müslüman Kardeşler örgütünü kuran Hasan El 

Benna, Mussolini ve Hitler hayranı idi. Mussolini'nin duce, Hitler'in führer sanlarıyla anılması gibi o da el-mürşid sıfatıyla tanımlanıyordu. Hasan el-Benna 1940 yılında bir makalesinde “Hitler ve Mussolini ülkelerini birlik, disiplin, ilerleme ve iktidara yönlendirdiler. İçerde önemli reformlar yaptılar, sınırların dışında büyük bir itibar kazandırdılar. Yüreklerde umut uyandırdılar, cesaret ve direnme gücü kazandırdılar. 
Farklılıkları tek bayrak altında ve tek şef yönetiminde birleştirdiler” diye yazıyordu. 


Henüz partileşmemiş olan hareket, 1933 yılında, NSDAP (Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi) modelini örnek alan ve Hitler tarzı selam veren aşırı milliyetçi (ultranasyonalist) Misr el-Fatah (Genç Mısır) partisiyle birleşti. Daha sonra Mısır'ın kaderine hükmedecek iki genç subay, Cemal Abdelnasır ve Enver Sedat bu partinin üyesi idi. Müslüman Kardeşler'in kahverengi gömlek giyen gençlik örgütü (Al-Gawwala) üyeleri talimlerde Mussolini milisleri gibi “Savaşım, itaat, süküt” diye haykırıyordu. Haki renk gömlek giyen Genç Mısır yandaşlarına gelince Kahire sokaklarından geçerken meşaleler sallıyor ve Deutschland Deutschland über alles (Almanya her şeyin üzerindedir) sloganına benzeterek “Mısır her şeyin üzerindedir” diye haykırıyorlardı. 


Ne dersiniz, durumun vaziyeti size bir izdivacı anımsatmıyor mu? 


Hacı Muhammed Hitler 


İkinci Dünya Savaşı başladığı sırada Müslüman Kardeşler'in sınırlı bir üye sayısı vardı. Ama Nazi propagandası Mısır'a yayılınca ve antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) Nil boylarına dayanınca durum değişti. Hasan el-Benna gazetesinde antisemitizmin meşalesini canlı tutmak için büyük gayret sarf ediyordu. Mihver ülkelerinin (Nazi Almanya, İtalya, Japonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan) İslam dinine çok yakın olduklarını yazıyordu. 
Dini kuruluş El-Ezher’i İslam hakkında daha derin bilgi vermek üzere Almanya, İtalya ve Japonya'ya İslam bilginleri göndermeye davet etti. Bunlar, aynı zamanda bu ülkelerin yapıları ve ideolojileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirlerdi. Müslüman Kardeşler, öteki gazeteler vasıtasıyla Hitler'in İslam dinine geçtiği, Mekke'de gizlice hacı olduğu ve Hacı Muhammed Hitler adını aldığı tevatürünü yaydılar. (Aynı efsane bizde de yaygındı o dönemde.) 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman Kardeşler siyasal muhalefete karşı Kral Faruk'un yanında yer aldı. Hasan el-Benna Kral Faruk için müminlerin emiri ve komutanı unvanını önerdi, halifeliği ihya etmesini istedi. Mısır'ın yeni yöneticileri ile Müslüman 

dünyanın liderlerine “Işığa doğru” adlı 50 maddelik program sundu. Bunlardan bazıları şöyledir: 

1. Siyasal partilerin kapatılması ve siyasal güçlerin ümmet cephesinde birleşmesi. 

2. Mevzuatın (yasaların) İslam şeriatına göre düzenlenmesi. 


3. Ordunun güçlendirilmesi; gençlik birliklerine İslamın cihat ruhunun aşılanması. 


4. Halifelik sorununun (yokluğunun) müzakeresi için Müslüman ülkeler arasında yakın işbirliği. 


5. Yönetim kadroları içinde İslami anlayışın yoğunlaştırılması. 


6. Özel hayat ile mesleki hayat arasında bir ayrım bulunmadığı için çalışanların davranışlarının yakın takibi. 


7. İş saatlerinin dinsel görevlere göre ayarlanması. 
8. Yönetim uygulamalarının (tatil ve çalışma saatleri) İslami ilkelere göre uyarlanması. 


9. İdari ve askeri alanlarda görev alacak elemanların dini kuruluş olan ElEzher mezunlarından seçilmesi. 


AKP'nin aşkından çöllere düştüğü, uğrunda demokrasi ilkelerini terk ettiği Müslüman Kardeşler örgütünün karakalem portresini çizmeye çalıştım. AKP aldatıldı mı, gaflet içinde mi bilemem, ancak yönettiği ülkenin adı Türkiye Cumhuriyet?’ dir. 


AKP'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLİK ÇIKMAZI (8) 
31 Ocak 2021 Pazar- Özdemir İnce-cumhuriyet 


Haberiniz var mı bilmem: 27 Haziran 2020'den bu yana, her ayın iki cumartesi günü (bir dolu, bir boş) Namık Koçak'ın TELE deki programına katılıyorum. Son katıldığım 


programda “Türkiye, İslam dünyasının lideri olabilir mi” diye sordu Namık. Ama ben soruyu “Erdoğan olabilir mi” şeklinde anladım. Namık Koçak'ın bu türden ham hayallerle işi olmadığını kuşkusuz biliyorum. AKP'nin ve Saray'ın havasında ve kafasında böyle vehimlerin olduğunu da biliyorum. Onlara Müslüman dünyası kesinlikle yetmez, daha büyük düşünürler: ABD ve Rusya ile birlikte dünyaya yön verdiklerine inanırlar. İnansınlar bakalım! 


Bu işler seçimle ya da kura çekimiyle olmuyor. Devletleri, tarihi ve siyasal misyonları lider yapar. Ama bu liderliğin sayısal ve istatistiksel tabanı da vardır: Milli gelir, paranın değeri, kişi başına ulusal gelir payı, sanayi ve tarımsal üretim, falan filan... Falan filanın neler olduğunu benden iyi bilirsiniz. Kantara çıkınca R.T.Erdoğan da Saray'ın Türkiyesi de hafif gelir... Ama Cumhuriyetin Türkiyesi başkadır. O Türkiye, gerçek bir liderdir. Birkaç yüz yıldır ölüm döşeğinde yatan bir ortaçağ toplumunu “muasır medeniyet seviyesine çıkarmayı denemiş ve büyük ölçüde başarılı olmuştur. Bu Cumhuriyet laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Halkının dinleri vardır ama bu devletin dini yoktur. Ve bu nedenle de çağının çağdaşıdır. 


Türkiye Cumhuriyeti işte bu sıfat ve kimliğiyle Müslüman devletlerin lideri olamaz. Önce böyle bir komediyi kendisi oynamaz; sonra, sayısı 50'den fazla olan İslam devletleri böyle bir şeyi kabul etmez: Arap Yarımadası ve Maşrık devletleri ile Mağrip (Libya,Tunus, Cezayir ve Fas) devletleri. En başta da Suudi Arabistan ve Mısır... Zaten (normal) Türkiye'nin böyle bir role soyunması deli saçmasıdır. 


Peki, Saray sahibi R.T.Erdoğan kendi başına Müslüman dünyanın lideri olabilir mi? Bir devleti temsil etmeyen kişiyi neden kendilerine lider yapsın Müslümanlar? R.T.Erdoğan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin cumhurbaşkanı olarak, İslami cihadın hedefi olan dinsiz bir devletin Cumhurbaşkanı'dır ve İslamın baş hedefi böyle bir devleti ortadan kaldırmak ve halkına İslam dinini zorla kabul ettirmektir. Bana inanmayanlar, Müslüman Kardeşler'in, El Kaide'nin ve IŞİD'in hedefinin ne olduğunu düşünenler. 


Peki, R.T.Erdoğan Müslümanların lideri yani halife olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? 
Olabilir ama olması için önce Arap milletinden olması gerekir. Erdoğan ne yazık ki bir Mevali, Arap olmayan bir halktan. İşi zor. Türk olduğu için işi daha zor. 


Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu Hasan el-Benna, İlâ’ş-Şebab adlı kitabının her cümlesinde neredeyse şöyle diyor: 


“İslam ilkelerine dayanmayan devlet düzenini ve siyasi partilerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz tüm gücümüz ve varlığımızla her yönüyle İslam esaslarını yeniden canlandırmaya (ihya etmeye) ve İslam hükümetini de bu esaslara göre oluşturmaya gayret edeceğiz.” (*) 


Ali Abdülhalim Mahmud ise şöyle yazmaktadır: “Türkiye Kemalist inkılabı yaptı. 
Mustafa Kemal Paşa halifeliğin kaldırıldığını ilan etti. Daha birkaç yıl öncesine kadar bütün dünyanın örfünde Emir el-Mümin'in karargâhı olan bu millet içinde devleti dinden ayırdı. Türk hükümeti her alanda körü körüne bu yola atıldı.” (**) 


Müslüman Kardeşler'in büyük mürşidi Seyyid Kutup ise Yoldaki İşaretler adlı temel kitabının 23. sayfasında “Allah'tan başkasının hâkimiyetini ve bu temel kurala dayanmayan her türlü statüyü reddeden Müslüman bir cemiyetin kurulması gerekir” diyor. 


Ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan AKP de Müslüman Kardeşleri taklit edip peşinden giderken ülkeyi uçuruma sürüklüyor. İslamın devlete dönüştüğü her yerde sonuç felaket oldu. Örnek İran! Bu konuda son söz: Müslüman ülkeler için kurtuluş Batı'yı taklit etmektir. Aydınlanma, Batı'da Hıristiyanlığı yok etmedi, tam tersine onu kurtardı. 
İslamın da yaşamak için aydınlanmaya gereksinimi var. 


Bu uyarıyı İslamın psikiyatri kliniğine dönüştüğü toplumlara yapmamızın nafile olduğunu biliyorum ama bizdeki militanlar belki anlar. 


Bu yazı dizisinin (şimdilik) sonuna geldik. 


(*) Dr. A. Vehbi Ecer, Tarihte ve Günümüzde İhvan'ül - Müslimin Örgütü, Erciyes 
Üniversitesi Yayınları, s. 84 


(**¥) Age. s. 93 


POPÜLİST İSLAMCILIK-I 
08 Oca 2021-Siyami Akyel- milligazete 


Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altındaki İslamcıların bir kısmı Sultan II. Abdülhamit?e karşı mücadele etmiş, bir kısmı da yanında saf tutmuştur. Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı 


olan İslamcılardan bir kısmı O'nun “hal fetvasını” vermiştir. 


Siyasal İslâmcıların bir kısmı, Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti alanında oluşmuş bir yapıdır. 
Şerif Mardin bunu şöyle izah etmektedir: “Hadis Ehli'nin Osmanlı İmparatorluğu”ndaki muadili, halk katlarının fikirlerine tercüman olan bir ikincil ulema grubu, 1909'da İttihad-ı Muhammedi adında bir teşekkül kurdu. Bunlar, daha çok devletin ulema için ayrılmış yüksek 


katına erişemeyenler olmaları açısından, “popülist” bir gelenekle ilişkilerini kurabilmişlerdi.” 


Popülist İslamcılık, Osmanlı hâkimiyetinin altında payitahtta ortaya çıkmıştır. Reformist İslamcılık gibi, Osmanlı'nın hâkimiyetinin ve elinin ulaşmadığı topraklarda değil hemen hilafetin yanı başında İstanbul'da ortaya çıkmıştır. Bu hareketin ortaya çıkışında Sultan Abdülhamit karşıtlığının yanı sıra, Batı'ya karşı mağlubiyet psikolojisi, yine Batı'dan tevarüs 


eden hak ve özgürlük arayışı ve biraz da bağnazlığın etkisi vardır. 


İslamcılar, önceleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde rol almışlardır. Hatta bu cemiyet için “mübarek cemiyet, cemiyet-i celile, fırka-ı muhtereme, hıyâr-ı ümmet” tabirlerini kullananlar olduğu gibi cemiyeti kuranlar için “mücahit, ashab-ı celadet, kahraman, cihad-ı hürriyet” gibi tabirler kullananlar da olmuştur. Sebilürreşad mecmuası bir dönem İttihat ve Terakki'yi 


desteklemiştir. 


Manastırlı İsmail Hakkı, Sait Halim Paşa gibi reformistlerle anti-reformist Mustafa Sabri Efendi gibiler de cemiyetin kurucuları arasında yer almıştır. Buna mukabil çoğunluğunu 


Türkçülerin teşkil ettiği içinde masonlardan İslamcılara kadar birçok görüşü barındıran İttihat 


ve Terakki Cemiyeti'nin dini, nüfuzlarını etkinleştirmek için bir araç olarak gördükleri görülmektedir. Cemiyetin bu tutumunu anlayan İslamcılar, İttihat ve Terakki'yi terk 


etmişlerdir. 


İslamcılar, İttihat ve Terakki'den umduğunu bulamamış olmalı ki söz konusu cemiyete muhalefet için kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na destek vermişlerdir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve Beyan'ul Hak dergisi bu fırkayı desteklemiştir. Babıâli Baskını'ndan sonra 


faaliyetlerine son verse de daha sonra tekrar faaliyetlerine devam etmiştir. 


Hürriyet ve İtilaf Fırkası” yla eş zamanlı kurulan partilerden birisi de İttihad-ı Muhammedi 
Partisi'dir. Hürriyet ve İtilaf Fırkası 21 Kasım 191 1?de, İttihad-ı Muhammedi Partisi ise 3 


Kasım 1909 tarihinde kurulmuştur. 


Popülist İslâmcıların kurdukları ilk parti İttihad-ı Muhammedi Partisi'dir. Parti 31 Mart Vak'ası'ndan birkaç gün önce 3 Nisan 1909'da Derviş Vahdeti tarafından çıkartılan Volkan 


gazetesi etrafında toplanan kişilerce kurulmuştur. 


Kurucuları şunlardır: “Tevfik Derviş Vahdeti, Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Mehmet Emin Hayreti, Ahmet Esat, Mehmet Emin, Hafız Mehmet Sabri, Şevket Efendi, Bediüzzaman Saidi Kürdi, Hacı Hayri, Raşit, Ferik Rıza Paşa, Faruki Ömer, Şevki Efendi, Seyyid Müslim Penah, Refik, Muhammed Efgani, Ahmet Nazir, Ferik Hacı İzzet Paşa, Seyyid Abdullah El Haşimi El Mekki, İhsan, Hayri Abdullah Ziyaeddin, Şeyh Ali, Hacı Kazım, Hacı Mehmet.” 


(Devam edecek.) 


POPÜLİST İSLAMCILIK-I 
11 Oca 2021-Siyami Akyel- milligazete 


İttihâd-ı Muhammedi Fırkası, Derviş Vahdeti'nin 5 Şubat 1909 tarihinde Volkan gazetesinde yayınladığı yazı ile duyurulmuştur. Dergide “Bu devir İttihâd-ı İslâm devridir. Gözlerimizi açalım” (Volkan gazetesi, 5 Şubat 1909) denilmekte ve cemiyetin Medine, İstanbul 

ve Mısır olmak üzere üç yerde kurulduğu bildirilmektedir. 

16 Mart 1909 tarihinde Derviş Vahdeti tarafından fırkanın nizamnamesi ilan edilmiştir. 


Nizamnâmede şöyle denilmekteydi: 
“1- Cemiyetin reisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. (A.S.) 


2- Cemiyetin ismi İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti’ dir. 


3- Cemiyetin amacı, hilafet memleketinde ve diğer memleketlerdeki İslâm milletlerinin ahlaken iyileşmesi ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesi için temel olan Kur'an ve şeriatın devamının temin edilmesi. Mecelle?'den ve fıkıh külliyatından istifade edilerek bir ceza 


kanununun hazırlanarak meclise sunulması Alem-i İslâm'ın saldırılardan korunması. 
4- Cemiyetin çalışma sahası bütün İslâm âlemidir...” 


Nizamnâmenin yayınlanmasından sonra 3 Nisan 1909 tarihinde Ayasofya'da okunan bir 


mevlid ile fırkanın kuruluşu ilan edilmiştir. 


“İttihâd-ı Muhammedi hareketinin Otuz bir Mart Vak'ası'ndaki rolü hakkında çok farklı değerlendirmeler yapılmıştır. İttihat ve Terakki kaynakları, Derviş Vahdeti ve İttihâd-ı Muhammed?’ yi doğrudan sorumlu tutarken diğer bazı kaynaklar İngiltere ile ilişkisinden söz etmektedir. Meselâ Yusuf Hikmet Bayur, Müslümanlar hakkında “Muhammedi” tabirini Hıristiyanların kullandığı gerekçesiyle bu hareketin Batılı bir sömürgeci devletle bağlantılı olabileceğini kaydetmektedir (Türk İnkılâbı Tarihi, 1/2, s. 136)”. 

İttihâd-ı İslâm Fırkası'nın kurulduğu ortamda 31 Mart Vak'ası'nın gerçekleşmesi ve partinin olaylardan sorumlu olduğu için kapatılması ve aradan yüzyılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hâlâ üzerinde soru işaretleri ve spekülasyonların bulunduğu 31 Mart Vak'ası miladi 


takvime göre 13 Nisan 1909'da Rumi takvime göre 31 Mart 1324 tarihinde gerçekleşmiştir. 


Sultan TI. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan 31 Mart Vak'ası'nı tertipleyenlerin kim olduğu sorusuna araştırmacılar ve tarihçilerin farklı cevapları vardır. 
Cevat Rifat Atilhan'a göre bu hadisenin sorumlusu İttihat ve Terakki Cemiyeti’ dir. H. Kemal Karpat, “Askerler arasındaki hoşnutsuzluk ve partiler arasındaki çekişmedir” derken, Mevlanazade Rıfat, bu hadisenin tertipleyicilerinin Prens Sabahattin ve Sadrazam Kamil Paşa'nın önderliğindeki Ahrar Fırkası olduğunu iddia etmektedir. Bazıları liberallerin işi olduğunu, bazıları ise İttihâd-ı Muhammedi firkasının tertibi olduğunu söylemektedir. Necdet Sadakoğlu”na göre bu hadisede “Ahrar Fırkası, İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti, muhalif basın, 


askerler arasındaki hoşnutsuzluk ve İttihat ve Terakki Partisi'nin payı vardır”. 
Görünen o ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin payı hepsinden fazladır. 
(devam edecek) 


POPÜLİST İSLAMCILIK- 
15 Oca 2021-Siyami Akyel- milligazete 


31 Mart Vakası öncesi 1907 yılında Paris'te toplanan Jön Türkler Kongresi'nde Abdülhamit 
Han'ın hal edilmesi kararı alınmıştır. Sultan Abdülhamit'in 23 Haziran 1908'de TI. 
Meşrutiyet'i ilan etmesi ve 17 Aralık 1908'de Kânun-i Esasi”yi tekrar yürürlüğe koyarak Meclis-i Mebüsân'ı toplaması bu meşum hadisenin gerçekleşmesini önlemeye yönelikti. 
Ancak eş zamanlı olarak Avusturya-Macaristan'ın Bosna Hersek'i işgali (5 Ekim 1908), Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi, Girit'in Yunanistan ile birleşmesi, Meclis-i Mebüsân seçimlerinde Rum, Arap, Arnavut, Ermeni, Slav ve Musevi unsurların Osmanlı Devleti'nin bütünlüğüne yönelik faaliyetleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütlenmesi gibi sebepler 31 Mart Vakası'nı hazırlayan sebeplerdi. 

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti lideri Derviş Vahdeti”nin Volkan gazetesindeki yazıları, Ermenilerin Adana'da çıkan ayaklanmada Türkleri katletmesi gibi sebepler de bunun üzerine eklenince günlerce süren kargaşa başlamış, Selanik”ten çıkan Hareket Ordusu'nun İstanbul'a 


gelerek ayaklanmaları bastırarak Abdülhamit Han'ı tahtan indirilmesine kadar uzanmıştır. 


Sultan Abdülhamit”in başıbozuk bir topluluğun başlattığı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 


organize ettiği bu hadiselere bakışı “Müslüman kanı dökülmemesi” şeklinde tezahür etmiştir. 


Sultan Abdülhamit, emrindeki I. Ordu ile Hareket Ordusu'nu dağıtmayı teklif etmişlerse de kabul etmemiştir. 27 Nisan 1909'da Meclis-i Mebusan'da Sultan Abdülhamit Han'ın hal 


edilmesi kararı çıkartılmıştır. 


İslam Halifesi ve Osmanlı Sultanı Abdülhamit'in hal'ini tebliğe “Selanik Milletvekili Yahudi Emanuel Karaso, Senatör Ermeni Aram, Draç Milletvekili Arnavut Esad Toptani Paşa ve Senatör Bahriye Feriki (Koramiral) Gürcü Arif Hikmet Paşa” görevlendirilmiştir. Bunlardan hiçbirinin Türk olmaması 31 Mart Vakası ve sonrasında yaşananlar hakkındaki karanlık 


teşkilatı göstermeye kâfidir. 


Sultan Abdülhamit?e karşı muhalefet eden dönemin filozof ve şairlerinden Rıza Tevfik, Sultan Abdülhamit'in Ruhaniyetinden İstimdat adlı şiirinde Abdülhamit'in hal'ini şöyle dile 


getirmiştir: 

“Tarihler ismini andığı zaman, 
Sana hak verecek, hey koca sultan; 
Bizdik utanmadan iftira atan, 


Asrın en siyasi padişahına!” 


Volkan gazetesinin 104'üncü sayısında (14 Nisan 1909) Vahdeti imzalı açık mektupta TI. 
Abdülhamiti İttihatçıların bulunmadığı tarafsız bir kabine kurmaya davet edilmesi, halkı ve askeri tahrik ettiği gerekçesiyle Derviş Vahdeti 25 Mayıs 1909'da tutuklandı. Derviş Vahdeti 
ile birlikte on iki arkadaşı 31 Mart Vakası'na sebebiyet verdiği gerekçe gösterilerek 19 
Temmuz 1909'da idam edildi. 


Aslında 31 Mart Vakası”nda İttihat ve Terakki Cemiyeti baş aktör olmakla birlikte, Ahrar Fırkası (Prens Sabahattin ve Sadrazam Kamil Paşa), askerlerin hoşnutsuzluğu, partiler arasındaki çekişmeler, liberaller, muhalif basın ve İttihad-ı Muhammedi Fırkası ve Başkanı 


Derviş Vahdeti'nin ayrı ayrı katkısı vardır. Ancak en çok zararı Derviş Vahdeti görmüştür. 
'İSLAMCILIK' VE AKP 
5.04.2008-Şahin Alpay- Zaman 


Demokrasinin yıkılmasını ve Türkiye'nin AB'yle iplerini koparmasını isteyen çevrelerin AKP'yi 'İslamcı', hatta 'İslamofaşist' olarak nitelediklerini biliyor, gülüp geçiyoruz. 


Ne var ki, gerçeğe daha sadık olması beklenebilecek Batı medyasında bile AKP'den (önüne ılımlı, 'modernist' ve 'liberal' sıfatları konsa da) 'Islamcı' olarak söz edenler hâlâ yaygın. O halde 'İslamcılık' ne demektir? AKP'ye İslamcı denebilir mi? Bu soruların ele alınmasında yarar var. 


Siyasal İslam ya da İslamcılık, akademik tanımıyla, İslam inancından hareketle üretilen; kapitalizm, komünizm ve sosyalizme alternatif olma iddiasında bir modem siyasi ideolojidir. 
Örneğin tanınmış Fransız uzman Olivier Roy'a göre İslamcılık, 'İslam'ın toplumun (siyaset, hukuk, ekonomi, sosyal adalet, dış politika gibi) her yönüne hakim olmasını öngören bir siyasi ideolojidir. (Bkz: ) Ona göre İslamcı akımların asgari ortak noktası, en azından özel hukuk alanında dini kuralların hakim kılınmasını istemeleridir. (Bkz: 'İslamism's Failure, Islamists' Future', Open Democracy, 30.10.2006) Amerikalı uzman Graham E. Fuller 'Siyasal İslam'ın Geleceği' başlıklı kitabında, İslamcılığın en geniş tanımını yapmıştır. Ona göre İslamcılar, 'Çağdaş İslam dünyasında, bir inanç olarak İslam'ın siyasetin ve toplumun nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair söyleyeceği önemli bir şey olduğuna inanan ve bu fikri şu veya bu şekilde uygulamak isteyenler...'dir. 


Tanımlar açısından bakarsak 1998'de kapatılan Refah Partisi'nin, en azından Refahyol hükümeti kurulana kadar, sözde 'kapitalizm ve sosyalizm'den farklı bir sistem olarak 'Adil Ekonomik Düzen'i; dileyenlere (en azından özel alanda) İslam hukukuna tabi olma özgürlüğünü ve İslam birliğini savunduğu için "ılımlı İslamcı" bir parti olduğu söylenebilir. 
Birkaç üyesinin beyanları dışında şiddetle ilgisi olmadığı halde RP'nin kapatılması, demokratik ölçülerle açıklanabilecek bir durum değildi. Ama RP mensupları, haklarındaki karar aleyhine başka yollara değil AİHM'ye başvurdular. AİHM de çok tartışmaya açık bir kararla, kapatılmasına onay verdi. 


AKP'nin ise en geniş tanımıyla bile İslamcı sayılamayacağı apaçıktır. 


Türkiye'de liberal görüşlere en yakın parti programı AKP'nin programıdır. Dindar olmak da asla İslamcı olmak anlamına gelmez. AKP'nin hem dindar, hem dindar olmayan üyeleri vardır. AKP ülkenin her bölgesinden, her toplum kesiminden oy almaktadır. Hiçbir zaman, özel alanda da olsa, İslam hukukunun kabulünü önermemiştir. 


AKP kimseye örtünme zorunluluğu getirmemiş, üniversitelerdeki insan haklarına aykırı başörtüsü yasağının kaldırılması yönündeki anayasa değişikliğini, MHP'nin teşvik ve desteğiyle yapmıştır. Üniversiteye girişte sadece (devletin açtığı ve denetlediği) imam - hatip okullarının mezunlarına değil, bütün meslek liseleri mezunlarına karşı ayrımcılığa son verilmesini istemektedir. Bu konuda her zaman tutarlı olmasa da, devletin bütün dini inançlara eşit davranmasını savunmaktadır. AKP hükümetleri yalnızca İslam ülkeleriyle değil, bütün ülkelerle, özel olarak da Batı ülkeleriyle, bu arada ABD ve İsrail ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerden yana olmuş, Türkiye'ye AB'ye katılım yolunu açan reformları yapmıştır. 


AKP'nin 'İslamcı' olduğunu iddia edenlerin anlayamadıkları hususlar şunlar: AKP'yi kuran kadrolar İslamcılığı terk ettiler, çünkü İslamcılığın Türkiye halkının çoğunluğu tarafından hiçbir zaman benimsenmeyeceğini, Türkiye için de çıkar yol olmadığını gördüler. Maruz kaldıkları baskılar onlara gündemlerini gizlemeyi değil, siyasi özgürlüğün önemini öğretti. 
Onun için AKP, öteki partilerle karşılaştırıldığında daha özgürlükçü, daha demokrat ve daha laik bir kimliğe sahiptir. Türkiye'nin eksikli kusurlu demokrasisi, İslamcı akımın giderek ılımlılaşmasını ve sonunda İslamcılığı aşmasını mümkün kılmıştır. Türkiye esas olarak bu anlamda İslam dünyasının yıldızıdır. Bunları anlamadan Türkiye'yi anlamak mümkün değildir. 


İSLAM DEMOKRASİYLE NEREYE KADAR BAĞDAŞIR 


10.12.2008 Vatan- http://rusencakir.com/ 
Türkiye'de İslam Ve Demokrasi/1 


İlkin Batılılar tarafından gündeme getirilen, ardından İslam toplulukları içinde de yüksek sesle sorulan bir soru ne zamandır bizleri hayli meşgul ediyor: “İslamiyet demokrasiyle bağdaşır mı?” İlk bakışta normal ve gerekli gibi görünen bu soru önyargılı, maksatlı ve yanlış bir sorudur. Önyargılı, zira bu soruyu soranlar, dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanların demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden büyük ölçüde mahrum olmalarının esas olarak İslam dininden kaynaklandığı önermesinden hareket ediyorlar. Halbuki İslam dininin demokrasi ve temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi bir Hıristiyanlık, Yahudilik veya Budizmden çok büyük farklılıklar arz etmez. 

Bu soru maksatlı zira “bağdaşmaz” cevabı bizleri, Müslümanların demokrasi ve temel hak ve özgürlüklere asla tam olarak sahip olamayacakları; olmak istiyorlarsa da dinlerini terk etmeleri gerektiği sonucuna götürecektir. 

Bu soru yanlıştır, çünkü yaşanan onca sorunun köklerini dini öğretiden ziyade Müslümanların içinde bulundukları sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel iklimde aramak gerekir. Bir de tabii tek tek bireylerin bağlı oldukları İslamiyeti nasıl yorumladıklarında. Bu nedenle üç temel noktanın sorgulanması gerektiğine inanıyorum: 

I)Müslümanların yaşadıkları toplumlarda demokrasinin yeşermesi için yapılması gerekenler; 2)Tek tek Müslümanların ve onların dahil oldukları toplulukların demokrasiye bakışları; 3)İslam dininden siyasi bir ideoloji türeten ve tüm sorunların “İslam'a dönüş”le çözüleceğini savunan İslamcıların demokrasiyle ilişkileri. 


Dolayısıyla “İslam demokrasiyle bağdaşır mı?” yerine “İslamcılık demokrasiyle bağdaşır mı?” sorusu daha anlamlı ve verimli olacaktır. Bu açıdan, demokrasiyi “beşeri bir ideoloji” olarak kabul edip küçümseyen; onu en fazla “İslam devleti”ne geçişte bir enstrüman gibi gören Milli Görüş hareketinden (MNP-MSP-RP-FP çizgisi) kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlayan bir AKP'nin çıktığı ve 6 yılı aşkın bir süre bu parti tarafından tek başına yönetilen Türkiye ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 


Nedir bu “muhafazakâr demokrasi”? 


Peki “muhafazakâr demokrat” tanımı ne derece açıklayıcı ve doğru? Anayasaya göre partiler doğrudan dine atıfta bulunamazlar. AKP “muhafazakâr” tanımıyla hem bu sakıncayı atlatıyor, kendilerinin dindarlığının altını çiziyor, diğer yandan İslamcılıkla ilgilerinin kalmadığını “ılımlı” bir çizgiye evrildiklerini vurguluyor. Bu yönüyle bu tanım çok akılcı gözükmektedir, fakat: 

1)Siyaset biliminde bu iki tanımı yanyana getirmek hiç de kolay değil. Çünkü muhafazakârlık, dine vurgu yapmadan öte statüko savunuculuğuna işaret eder. Halbuki özellikle Türkiye gibi ülkelerde demokrasi savunuculuğu statüko karşıtlığı anlamına gelmektedir. Zaten AKP'nin en büyük iddiası Türkiye'de sistemi yeniden yapılandırmaktır. 
Nitekim parti içi eğitim çalışmalarında muhafazakârlık öyle tarif edilmiştir ki birçok parti, “peki biz neyi muhafaza edeceğiz” demekten kendini alamamıştır. 

2)AKP'nin dinsel gönderme anlamında muhafazakâr olduğu ortadadır. Ama demokratlıkları henüz tam olarak kanıtlanmış değildir. Unutmayalım ki AKP kadrolarının ezici bir çoğunluğu, 
28 Şubat 1997'de başlayan o meşhur sürece kadar demokrasiyle sorunlu, sorgulayıcı ve en 
iyimser yorumla araçsal bir ilişki içindeydiler. Bu tarihte başlayan “mecburi demokratikleşme” süreci halen tamamlanmış değildir. Kuşkusuz birçok AKP'li bu süre zarfında demokrasiyi içselleştirdi, AKP yönetimi de demokrasiyi bir amaç olarak tarif etti. 
AB yolunda atılan göz kamaştırıcı adımlar da takdire şayandır. Fakat bu süreç henüz tamamlanmadı, hatta AB ile müzakere tarihi alındıktan sonra AKP bariz bir şekilde frene bastı. Başbakan Erdoğan'ın son günlerde özellikle Kürt sorunundaki bazı değerlendirmeleri kendisini genellikle desteklemiş olan “liberaller”in tepkisini çekti. Kaldı ki demokrasi esas olarak kendinden olmayanların, azınlıkların haklarını savunmak olduğu için AKP'nin vermesi gereken daha çok sınav var. Örneğin Alevilere karşı açık ve net politikalar geliştirmeleri ve bunları hayata geçirmeleri gerekiyor. 


HEM DİNDAR HEM SOLCU OLUNAMAZ MI? 
11.12.2008 Vatan-http://rusencakir.com/ 
Türkiye'de İslam Ve Demokrasi/?2 


1960'lı yılların sonlarına doğru Katolik kilisesine mensup bazı din adamları, Latin Amerika'nın farklı ülkelerinde, içinde bulundukları toplumlardaki baskı, sömürü ve yoksulluğa karşı mücadele etmek için Hz. İsa'nın yanısıra Karl Marx'a da başvurdular. 
“Kurtuluş ilahiyatı” olarak tanımlanan bu akım, farklı sol hareketlere hem tepyeni ideolojik açılımlar getirdi, hem de halk kitlelerine ulaşmalarını epey kolaylaştırdı. Bugün birçok Latin Amerika ülkesinde sol partiler iktidardaysa, “Kurtuluş İlahiyatı”na bağlı papzaların ve onların inga ettiği “halk kiliselerinin rolü çok büyüktür. 

Sol hareketlerin Hıristiyanlıkla pozitif ilişkilerine dünyanın başka ülkelerinden de sayısız örnek verebiliriz. Benzer bir şekilde Musevilik, Hinduizm, Budizm gibi dinlere bağlı olup solcu olan binler, yüzbinlerce insan bu dünyadan gelip geçmiştir. Buna rağmen İslam 


topluluklarında sol hareketlerin, halkın çoğunun bağlı olduğu dinle ilişkilerinde genellikle sorunlar karşımıza çıkıyor. Türkiye de bu bakımdan çok çarpıcı bir örnek oluşturuyor. 


İlericilik-gericilik 


1985'den beri İslami hareketler üzerine çalışan ve kendini solda tanımlayan bir gazeteci olarak, Türkiye'de solcuların din konusunda ne kadar ilgisiz, bilgisiz ve önyargılı olduklarına (bu süre zarfında maruz kaldığım ve hâlâ kalmakta olduğum muameleleri ileride belki uzun uzun yazarım) çok açık ve net bir şekilde tanık oldum. 

Örneğin birçok solcuya göre, dindar bir insan, çıkarları bunu gerektirse ve çok istese bile asla sosyalist olamaz. Yıllar önce İstanbul'da, sol ağırlıklı bir topluluğa hitaben “bir dindar pekala sosyalist olabilir” dediğimde alenen küfür yemiştim ve paneli yöneten meşhur bir sosyalistimiz bu küfüre sesini çıkarmamıştı. İlginçtir, kısa bir süre Malatya'da İslamcı bir radyoda aynı tespitimi tekrarladığımda İslamcı dinleyicilerin öfkesine muhatap olacaktım. 
Dindarların toplumsal alandaki her türlü varoluşuna “ilericilik/gericilik” ikileminden bakan Türk solu birçok toplumsal gelişme ve dönüşümün gerisinde kaldı ve giderek marjinalleşti. 
Örneğin ilk başlarda karşı çıkılan üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, 28 Şubat süreciyle birlikte birçok solcu tarafından savunulur oldu. Bunun sonucunda sol zaten ilişki kurmakta zorluk çektiği Sünni muhafazakâr kesimlerden iyice uzaklaştı ve devlete yakınlaştı; kendisiyle birlikte Alevilerin önemli bir bölümünü de beraberinde götürdü. 


Baykal'ın çıkışı 


Bu nedenle CHP Lideri Deniz Baykal'ın son çarşaf açılımını önemsiyor, hatta bunu “küçük çaplı bir devrim” olarak niteliyorum. Fakat bu adımın başarıya ulaşabilmesi için, solun, bu arada CHP ve Baykal'ın ciddi bir yüzleşme ve özeleştiri sürecine yöenlmesi gerekiyor. 
Örneğin Baykal'ın Akşam’da İsmail Küçükkaya”ya söylediği “Muhafazakâr kesimleri cumhuriyet ile buluşturmak, insanımızı devletle kaynaştırmak arayışındayız” cümlesini ele alalım: 

1) “Muhafazakâr kesimleri cumhuriyet ile buluşturmak” çok yerinde bir arayış. Ancak 
Baykal'ın öncelikle aradaki makasın açılmasındaki sorumluluğunu kabul etmesi şartıyla. 22 
Temmuz 2007 seçimleri öncesi CHP Lideri'nin birçok miting konuşmasını izlemiştim. Başta gerçek bir sosyal demokrat lider olarak yoksulluk, yoksunluk ve yolsuzluklardan söz ediyordu. Ardından anlaşılmaz bir şekilde Kürt sorununu terörizme indirgeyip bir “şahin” gibi devam ediyor ve nihayet laikliği eksen alarak AKP'yi yıpratmaya kalkıyordu. Bu stratejinin hiç ama hiçbir işe yaramadığı, halkın çoğunluğunun 27 Nisan e-muhtırası nedeniyle AKP'ye daha da yakınlaşmış olduğu sandıkta ortaya çıktı. 

2) “ İnsanımızı devletle kaynaştırmak” için “yerinde bir arayış” demekse mümkün değil. 
Baykal haklı bir şekilde “cumhuriyet” kavramını öne çıkarıyor, ama bu kavramı devletin bekası için önemsiyor. Halbuki eşitlik, kardeşlik ve özgürlüğün bileşkesi olan cumhuriyet toplumun olmazsa olmazıdır. 

3) Türkiye'nin temel sorunu, halkla devlet arasındaki olup olmadığı tartışılır mesafe değil farklı toplumsal kesimler arasındaki giderek tırmanma eğilimi gösteren kamplaşmadır. 
Baykal'dan, devletin bekasından ziyade toplumun kardeşliğini gözetmesini beklemek hakkımız olsa gerek. 


CEMAAT VE DEVLET KISKACINDAKİ DİNDAR BİREY 
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1980'lerden itibaren İslam dünyasının birçok köşesinde olduğu gibi Türkiye?de de “dine 
dönüş” olarak adlandırabileceğimiz bir gelişme yaşandı. Sol, ülkemizde İslami yükselişi, 12 
Eylül 1980 askeri darbesiyle iyice tırmandırılan “devlet eliyle toplumu yukarıdan aşağıya, ama denetimli bir şekilde İslamileştirme” stratejisiyle açıklamaya çalıştı. Toplumsal hareketliliğin öznesi olan bireyi küçümseyen, onu değişen koşullara birebir uyan, “dış etmenler” tarafından kolaylıkla yönlendirilen bir nesneye indirgeyen bu yaklaşım “dine dönüş” olgusunu açıklamakta çok önemli olsa da yeterli değildi. 

Zaten muhafazakâr bir ülke olan Türkiye'de insanların dine yeniden ve daha yoğun bir şekilde yönelmelerinin ardında esas olarak iki arayış vardı: 

1) Bireysel huzur arayışı: Modem toplumda “her koyun kendi bacağından asılır”. Bu nedenle her bireyin kendine sağlam bir kimlik bulması gerekiyor. Öyle bir kimlik ki iyice küçülen ve aynı ölçüde karmaşıklaşan dünyada bütün olup bitenleri açıklayabilsin; bu cangılın içinde bireye azim, direnç, umut... versin. İşte İslam'ın her şeyi içeriyor görünmesi, bireylerin kendilerini güçsüz hissettikleri durumlarda ona sarılmalarını kolaylaştırıyor. Birçok bireysel çaresizlik anında bir Müslüman gerek Kuran okuyarak, gerekse doğrudan doğruya Allah'la konuşarak kendine geniş bir ontolojik güven alanı açabiliyor. 

2) Toplumsal dayanışma arayışı: Modern toplumda “sürüden ayrılanı kurt kapar”. 
Modemizm sık sık tek başına bıraktığı insana bütün bireysel kahramanlık kapılarını da kapıyor. Hem geniş aile yapılarını parçalıyor, hem de birey bir şeyleri değiştirmek istediğinde, onu başkalarıyla birlikte hareket etmeye zorluyor. İşte bu noktada din devreye giriyor. Bir Müslüman bir camide cemaatle namaz kılarak, bir tekkede diğer müridlerle birlikte zikrederek, bir şeyhin elini öperek bir topluluğa ait olma ihtiyacını giderebilir. Bir cemaate dahil olarak başkalarıyla dayanışma içine girebilir. 


Örgütlü Sünni İslam 


Dolayısıyla İslami hareketi daha iyi anlayabilmek için birey (dindar insan)-toplum (İslami cemaat veya grup) diyalektiğinden hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken muhakkak “devlet”i de, hem birey, hem toplumu doğrudan etkileyen bir yapı olarak hesaba katmak şart. 
Ülkemizde örgütlü Sünni İslam'a baktığımızda kabaca üç blokla karşılaşıyoruz: 

1)Diyanet aracılığıyla devletin dindarların ibadet hayatını, dolayısıyla camileri ve buralarda görev yapan dini personeli denetim altına alır; 

))İslami cemaatler (Nakşilik, Kadirilik gibi tarikatlar ve Nurculuk, Süleymancılık gibi ekoller) sadece binlerce dindarları bünyelerinde tutmakla kalmaz eğitim, sağlık, medya, turizm gibi genellikle hizmet sektöründe çok ciddi varlık gösterirler; 

3)Diyanet ve İslami cemaatler dışında kalmaya özen gösteren, daha “radikal” olarak tanımlayabileceğimiz ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu İslamcılar genellikle küçük çaplı ve etkileri sınırlı gruplar oluştururlar. 


Elbirliğiyle bireye karşı 


Cemaatler devletten genellikle ürkmüş; oy potansiyellerini ve ekonomik imkanlarını masaya sürerek sağ siyasi partilerle pzarlığı tercih etmişlerdir. İçlerinden uzun vadeli stratejilerle devlete sızmak isteyenler de olmuştur ve olmaktadır. “Radikal” gruplarsa devletle her türden uzlaşma imkanı sırt çevirirler ve daima başarısız olurlar. Zaten çok sayıda eski radikal İslamcı siyasi partiler ve cemaatler aracılığıyla yıkmak istedikleri sistemin parçası olmuşlardır. 

1990 sonlarına doğru gerek radikal gruplar, gerekse de cemaatler içinde çok sayıda kişi şu ya 
da bu nedenle hayal kırıklığına uğradı. Bunun en önde gelen nedeni, örgütlü yapıların her 


türlü bireyselleşmeye şiddetle karşı çıkmasıydı. İlginçtir, laik ve/veya sol çevreler İslami hareket içindeki bu dönüşüm dinamiğini görmedi veya görmek istemedi. Örneğin kendilerine “feminist” diyen kadınların çoğu başörtülü öğrencilere burun kıvırıp onları devlet veya cemaatlerin insafına terk ettiler. 

Devlet de, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, İslami hareket içindeki biyesel arayışlara mesafeli davrandı. Zira devlet için İslami grup ve cemaatleri kategorize etmek, içlerine sızmak ve gerektiğinde bunları yönlendirmek daha kolaydı. 

Sonuçta Türkiye, İslami cemaatleri, laik kesimleri ve devletiyle hep birlikte dindarların özgür ve bağımsız birer birey olmalarını engellemek için elinden geleni yaptı. 


İSLAMİ CEMAATLER SİVİL TOPLUM KURULUŞU SAYILIR MI? 
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“Sivil toplum” kavramı 1980'li yılların başında başta Murat Belge olmak üzere bir grup sol entelektüel tarafından kültür hayatımıza sokuldu. Aynı yıllarda İslami hareketin de, hayatın bütün alanlarında yükselişine tanık olduk. Nihayet öne çıkan İslamcılar, doğal olarak dönemin en kullanışlı ve prestijli kavramı olan “sivil toplum”a da sahip çıktılar. Bunun hiçbir sakıncası yok, fakat bazı dini cemaatlerin kendilerini birer “sivil toplum kuruluşu” (STK) olarak lanse etmeleri; daha da ileri giderek, Türkiye'de sivil toplumun ana öğesi olarak dindarları ve onların oluşturdukları dernek, vakıf ve cemaatleri göstermeleri üzerine durup tartışmak gerekiyor. 

Öncelikle “sivil” kavramının yanlış veya eksik kullanımını ele alalım. Bizde genellikle “sivil” denilince, “askeri olmayan” veya “doğrudan devlete bağlı olmayan” anlaşılıyor ki, bu özellikler gerekli olmakla birlikte asla yeterli değildir. Örneğin ticaret ve sanayi odaları, barolar, sendikalar, TÜSİAD, MÜSİAD gibi dernekler de dahil diğer tüm meslek kuruluşları da, bazılarının ileri sürdüğü gibi birer STK olarak görülemezler. Bunlar belli grupların çıkarlarını gözetmek ve kendi aralardındaki dayanışmayı güçlendirmek için kurulmuş, devletten bağımsız ama sürekli olarak onunla ilişkide olma durumundaki örgütlenmelerdir; birer “baskı grubu”durlar. 


Başkaları için çalışma 


Bu kuruluşlar, özlerinde diğerkâmlık (İng; altruism, Fransızca altruisme) olmadığı için, yani başkalarının yararını kendi yaraları kadar, hatta sıklıkla ondan daha fazla gözetmedikleri için birer STK sayılmazlar. Buna karşılık hiçbir maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin; hatta kendi imkanlarından fedakârlık yaparak yoksullar, mahrumlar, hastalara yardım etmek; veya insan hakları, çevre, adalet gibi değerleri korumak ve güçlendirmek için çalışanların oluşturdukları kuruluşlar birer STK'dır. 

Kuşkusuz ulvi amaçlar için çalışıyor görünüp insanların iyiniyetlerini, merhamet duygularını sömüren kişi ve kuruluşlar da mevcut. Öte yandan birer STK görünümünde olup örtülü bir şekilde bazı devletler, şirketler ya da baskı grupları tarafından finanse edilen ve bu yapıların nüfuzlarını geliştirmede birer enstrüman olan kuruluşlar da vardır. 

Son olarak: Özellikle komünist bloğun çokmesi ve hemen ardından yaşanan kürselleşmeyle birlikte “hükümet dışı kuruluşlar”ın sayı, etki ve önemleri öyle arttı ki, bu başlıbaşına bir “business” haline geldi, sektörleşti. Günümüzde o kadar çok sayıda ve iyi imkanlarla profesyonel kadrolar istihdam ediyorlar ki bu tür kuruluşların bütçelerinin yüklü bir bölümü işletme masraflarına ayrılıyor. 


Cemaatlerin dönüşümü 


Bu uzun girişten sonra İslami cemaatlerin ve onların denetimindeki vakıf ya da derneklerin birer STK olup olmadığı sorusuna dönebiliriz. Cevabım çok açık ve net: Hayır değiller. 
Doğrudur, İslam dünyasının birçok köşesinde olduğu gibi Türkiye'de de İslami kuruluşlar, sosyal devletin boşluğunu çok iyi değerlendirip eğitim, sağlık gibi alanlara giriyor; yoksul öğrencilere burs, pansiyon, dersane imkanı sunuyor, mahrumiyet bölgelerinde insanları karşılıksız tedavi ediyor, onlara yiyecek, yakacak vs. dağıtıyorlar. 

Ama tüm bu yardımların sadece “Allah rızası” için dağıtıldığı asla söylenemez. Bunlar aynı zamanda, cemaatlerin varlıklarını daha da güçlenerek sürdürmeleri için gerekli olan faaliyetlerdir. 

Örneğin kendilerine okuma yardımı yapılan gençlerin herbiri potansiyel cemaat üyesi olarak görülür ve öyle yetiştirilir. Kafalarının çelinmemesi için cemaatin izin verdiği yayınlardan başkalarının okunması, izlenmesine izin verilmez; yasaklara uymayanlar da hemen dışlanır. 


Ne var ki Türkiye'nin son yıllarda her şeye rağmen daha demokratik, özgür ve açık bir ülke olmasından cemaatler de doğrudan etkileniyor. Hiçbir cemaat kendi kabuğu içinde kalamıyor. 
Ne kadar direnmek isterse istesin değişip dönüşüyor. Özellikle yeni kuşakların içlerinde yer aldıkları cemaatlerin geleneksel yapısını epey zorladıklarını duyuyor ve görüyorum. 


“İSLAMCI” SERMAYE VE FETHULLAH GÜLEN CEMAATİ 
Levent Toprak-1 Temmuz 2009-marksist.net 
Genelde “İslamcı” sermayenin özelde de onun en güçlü parçası görünümündeki 


Fethullahçıların ulaşmış olduğu düzey, çoğunlukla Kemalist hezeyanlarla bezenmiş tutum ve 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değerlendirmelere konu olmuştur. Oysa konuyu sığ “şeriat” hezeyanları temelinde değil, devrimci işçi sınıfı perspektifinden ele alma zorunluluğu vardır. 


1.bölüm 
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Geçtiğimiz Mayıs ayının başlarında Türkiye'de iki büyük uluslararası organizasyon gerçekleşti. 145 ülkeden 2300 işadamı ile Türkiye'den 3000'i aşkın işadamını bir araya toplayan Dünya Ticaret Köprüsü adlı organizasyon ve yine 115 ülkeden 700 öğrencinin katıldığı, medyada oldukça geniş yer verilen Türkçe Olimpiyatları. Birçok devlet adamı ve siyasetçinin de arzı endam ettiği bu iki organizasyonun ortak yanı, örgütleyicisinin Fethullah Gülen cemaati olmasıydı. Böylece artan ölçüde bir tartışma konusu olan cemaatin ulaştığı güç ve etkinlik düzeyi hakkında son yılların göstergelerine yeni ve çarpıcı bir sayfa daha eklenmiş oldu. 


Elbette Fethullahçı cemaat esas olarak son yıllarda kızışan egemen sınıf içi çatışmada oynadığı rol bağlamında yoğun bir tartışma konusuydu ve halen de öyledir. Nitekim son günlerde ortaya çıkarılan yeni gizli belge (“AKP'yi ve Gülen'i Bitirme Planı”) vesilesiyle de tartışılan başlıca konulardan biridir. Cemaatin genelde devlet aygıtı ve özelde de kritik bir önem taşıyan polisteki örgütlenmesinin bu çatışmada oynadığı etkin rol artık kimsenin şüphe etmediği bir gerçekliktir. Tüm bunlara cemaatin uluslararası bağlantıları, medya gücü, eğitim alanındaki binlerce kuruluşu ve 100'ü aşkın ülkeye yayılmış misyonerlik benzeri kapsamlı faaliyeti eklenince, dikkat çekici bir manzaranın ortaya çıkması kaçınılmazdı. 


Bu bağlamda genelde “İslamcı” sermayenin özelde de onun en güçlü parçası görünümündeki Fethullahçıların ulaşmış olduğu düzey, çoğunlukla Kemalist hezeyanlarla bezenmiş tutum ve değerlendirmelere konu olmuştur. Oysa konuyu sığ “şeriat” hezeyanları temelinde değil, devrimci işçi sınıfı perspektifinden ele alma zorunluluğu vardır. 


Daha baştan vurgulamak gerekiyor ki, Türkiye'de şu anda cereyan etmekte olan çekişme bir şeriat-laiklik mücadelesi değildir. Din unsuru çok büyük oranda sorunların gerçek özünü örtmeye yarayan yüzeysel bir kabuk düzeyindedir. Gerçek mesele, egemen sınıfın değişik kesimleri arasında yaşanan ve dış faktörlerle de önemli ölçüde belirlenen bir çıkar ve iktidar mücadelesidir. Bu kesimler son tahlilde aynı burjuva sınıfın bileşenleri oldukları için ve bu sınıf da toplumun sömürücü küçük bir azınlığını oluşturduğu için, bunlar arasındaki ayrımları çok keskin hatlı, katı ve kalıcı ayrımlar olarak görmek doğru değildir. Aksine bu ayrımlar belli ölçülerde bulanıktırlar, geçişler vardır ve bir değişim içindedirler. Ancak tüm bu kayıtlara rağmen birtakım ayrımların olduğu da bir gerçektir. Önemli olan bunu işçi sınıfının devrimci perspektifi içinde diyalektik bir bakışla görmeyi ve bu temelde doğru tutumlar almayı başarmaktır. O nedenle İslamcı sermaye ve Fethullahçılık meselesinin öncelikle burjuvazi içi çatışmada nasıl bir yere oturduğunu kısaca da olsa ortaya koymakta yarar var. 


İslamcı sermaye ve burjuvazi içi kapışma 


Çokça vurguladığımız gibi, işçi sınıfının örgütsüzlüğü nedeniyle Türkiye'de siyasal mücadeleler alanına uzunca bir dönemdir hâkim olan olgu egemen sınıf içi mücadelelerdir. 
Bu mücadelenin tarihsel kökenlerini, güncel seyrini ve çeşitli görünümlerini Marksist Tutum sayfalarında uzunca bir süredir ele almaktayız. Kısaca ifade edecek olursak, bu mücadelenin temel eksenini, büyük sermayenin askeri-sivil bürokrasinin vesayet sistemiyle yaşadığı çelişkiler oluşturmaktaydı. Bu da büyük sermayenin sözde demokratlığından değil, ulaştığı gelişme aşamasının çok yönlü nesnel gereklerinden kaynaklanmaktaydı. Aynı zamanda emperyalist dünya sistemindeki değişimler, süreçler ve etkilerle de bağlantılı olan bu temel eksen bugün de varlığını korumaktadır. 


Ancak, zaman içinde daha da belirginleşen biçimde, bu eksene bir diğer alt eksen de eklenmiştir. Bu da, kaba bir tarifle TÜSİAD'çı diyebileceğimiz geleneksel büyük sermaye ile çekişen yeni sermaye öbekleşmelerinin oluşmaya ve güçlenmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Bu bahiste başlıca öbekleşmeler olarak MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) ve başta söz ettiğimiz Dünya Ticaret Köprüsü organizasyonunu gerçekleştiren TUSKON (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) sayılabilir. İrili ufaklı binlerce kapitalisti kapsayan bu örgütlenmelerin belirgin ve ortak yanı İslami- muhafazakâr bir dünya görüşüne bağlı görünmeleridir. 

1990'da kurulan MÜSİAD 2008 yılı itibarıyla 3000 civarında üyeye sahip ve bu patronların 
kontrolündeki şirketler 28 ile yayılmış 10 binden fazla işyerinde toplam olarak GSMH'nin 906 
ilâ 8'lik bir kısmını üretiyor ve ihracatın da “o11,5'ini gerçekleştiriyorlar. Bir karşılaştırma için TÜSİAD'a ait rakamlara bakacak olursak, 2007 sonu itibarıyla, 576 üyesi olan TÜSİAD, GSMH'nin yaklaşık yüzde 38'ini, ihracatın da yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. 


Fethullahçı cemaatin işadamı örgütlenmesi olarak bilinen TUSKON ise 80 ilde faaliyet gösteren 12 bin üyeye sahip ve 2005 yılında kurulmuş. TUSKON'un GSMH ve ihracat payına ilişkin bir veri bulunmuyorsa da, yukarıda bahsedilen Dünya Ticaret Köprüsü'nde bu işadamlarının kurduğu ticari bağlantıların toplam hacminin 7 milyar doları aştığı söyleniyor.|1 | 


Bu rakamların önemli büyüklükleri ifade ettikleri açık. Büyük sermaye kategorisine girebilecek çok sayıda holdingi de içeren bu öbekleşmelerin asıl dikkat çekici özelliği, oldukça hareketli ve iştahlı görünen, yeni yeni türeyen çok sayıda küçük ve orta ölçekli kapitalisti içermesi. Eskiden bu ölçektekiler için düşünüleme yecek bir hareketlilik içinde olan bu kapitalistler bazı bakımlardan Masonik bir dayanışma içinde dünyanın en ücra köşelerinde bile iş kovalıyorlar. 


İslami-muhafazakâr bir görünüm arz eden bu kapitalistler, Türkiye'deki özgün süreçlerin bir ürünü olarak, sahip oldukları sermaye gücünden daha büyük bir siyasal-toplumsal güce sahip olmaları nedeniyle, çok ciddi avantajlara mahzar olmuş ve bu olanakları büyük bir iştahla sömürerek çok hızlı büyümüşlerdir. Bu durum özellikle AKP'nin tek başına hükümet olduğu son 7 yılda olağanüstü bir ivme kazanmış ve böylece sermaye sınıfının safları bu yeni unsurlarla kalabalıklaşmıştır.|2| 


Bu görece yeni sermaye kesimlerinin hızlı gelişimi ve boylarını aşan bir siyasal etki ve avantaj kazanmaları, TÜSİAD'cı sermaye kesimlerini de zamanla artan ölçüde tedirgin etmeye başlamış ve bu olgu son yıllarda daha belirgin biçimde olmak üzere egemen sınıf içi mücadeleye farklı bir boyut eklemiştir. TÜSİAD'ın AKP hükümetine verdiği desteğin zaman içinde dalgalı bir seyir almasının en temel sebeplerinden birisi budur. Ordu ve AKP'nin ön planda yer aldığı son dönemdeki kapışmada, TÜSİAD'ın ana çizgileriyle AKP'nin politikalarından yana olmasına rağmen, belli momentlerde ona karşı bir tutum alması konjonktürel kaygıların yanı sıra bu genel hususla ilişkilidir. 


Burada önemli bir nokta da, büyük sanayi üretiminin Anadolu'da da daha belirleyici biçimde gelişmesidir. Yakın zamana kadar ve halen de önemli ölçüde, Anadolu'da esasen ticaret yoluyla az çok sermaye biriktiren yerel sermayedarlar ilk fırsatta soluğu ülkenin batısındaki metropollerde alıyor ve büyümelerini asıl olarak buralarda gerçekleştirmeye başladıkları büyük yatırımlarla sağlıyorlardı. Bugünkü en büyük burjuvaların çoğu bu yoldan geçmiştir (bu en büyükler içinde en eski olanlar için önemli bir zenginlik kaynağı da, zorla kovulan gayrimüslimlerin gasp ve talan edilen mal varlıklarıydı). Bunlar diğer taraftan Türkiye'de burjuva düzenin kuruluş ideolojisi olan Kemalizmin genel değerleri ve söylemiyle barışık idiler. “Çağdaş”, “batılı” yaşam ideolojisine bağlı, canlı sosyete yaşantılarıyla ve bir ayaklarının sürekli Avrupa'da olmasıyla, genel Kemalist “çağdaş uygarlık” şablonuna uymada kusur etmiyorlardı. 


Bu Anadolu'dan metropol bölgelere akış süreci yine devam etmekle beraber, 1980'li yıllarda başlayan süreçte başka bir eğilim de gelişti. Anadolu'da da bazı sanayi merkezleri (Kayseri, Gaziantep, Konya, Denizli gibi) oluşmaya, buralarda da önemli yatırımlar gerçekleştirilmeye başladı. Bu görece yeni burjuvalar öncekilerden farklı olarak genel dünya görüşü açısından Kemalizme mesafeli, dine daha eğilimli bir profil çiziyorlardı. Aslında bu ideolojik profil sadece Anadolu'da yatırıma yönelen bu kesimde değil, 1980'lerden itibaren, Anadolu'dan kalkıp metropolün yolunu tutan sermaye unsurları arasında da yaygınlaşmaya başladı. 


Nesnel planda kaçınılmaz biçimde TÜSİAD'cı sermayeye rakip olarak şekillenen bu sermaye kesimleri ve örgütlenmeleri şüphesiz sermaye gücü olarak henüz TÜSİAD'ın oldukça gerisindedirler. Ancak AKP hükümetiyle çok daha doğrudan ve organik ilişkileri nedeniyle sağladıkları olağanüstü büyüme TÜSİAD için endişe kaynağı oluşturmaya başlamıştır. Son günlerde TÜSİAD'ın hükümetten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tasfiye edilmesini 


talep etmesi bununla ilgilidir. Çünkü TİM esas olarak bu TÜSİAD dışı rakip kesimlerin daha etkin olduğu bir yapılanmadır. 


Ayrıca, TÜSİAD, Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli kapitalistlerin kendi yörüngesinden çıkış eğilimini dizginlemek ve geriye çevirebilmek için bu kesimlere yönelik yaygın bir örgütlenmeye de girişmiştir. Bu tür binlerce (2008 itibarıyla 9600) irili ufaklı kapitalistin çatısı altında toplandığı TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), TÜSİAD öncülüğüyle oluşturulmuştur ve onun yönlendirmesindedir. 


Nasıl oldu? 


Bu farklılaşma nereden kaynaklanıyor? Çok özet bir ifadeyle belirtelim ki, doğuşunda bu farklılaşmayı yaratan etmen politik-ideolojik etmendir. Şöyle ki, bu sermaye kesimleri, diyelim geleneksel büyük sermayeyle çatıştıkları için sonradan kendilerine bir çıkış yolu olarak İslamcı-muhafazakâr bir siyasal-ideolojik yönelime girmiş değildirler. Dinsel ve siyasal bir olgu olarak varolan cemaat ve tarikatlar ile İslamcı siyasal akımlar, başlangıçta kendilerini koruyup güçlendirmek ve kendi dünya tasavvurlarına uygun şekilde yaşayabilmek için ekonomik güç edinmeye yönelmişlerdir. 


Dolayısıyla işin tarihsel köklerine gidildiğinde, elimizde ekonomik bir olgu sıfatıyla “İslamcı” sermaye değil, siyasi-dinsel bir olgu olarak İslamcı akım vardır. “İslamcı” sermaye İslamcı akımdan doğmuştur. Bizce burada kilit önemde olan faktör, genel olarak 2. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde hem dünyada hem onun bir parçası olarak Türkiye'de İslamcı akımın kapitalist düzenin bekâsı için gördüğü hizmettir. Bu olgu aynı zamanda Fethullah Gülen'in hikâyesinin de anahtarı niteliğinde olduğu için, bunu kısaca hatırlamakta yarar var. 


Sovyetler Birliği'nin komşusu olan stratejik konumlu bir ülke olarak Türkiye'nin “komünizm tehlikesine” karşı korunması ve emperyalist Batı'ya kalkan oluşturması, emperyalistler ve yerli egemen sınıflar için hayati bir önem taşıyordu. Bu nedenle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren komünist akımın gelişmemesi için olağanüstü baskıcı önlemler uygulanmış, ama özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde buna ideolojik baraj olarak İslam'ın kullanımı da eklenmiştir. 


Dünyada 50”lerden başlayarak ve 60'ların başlarıyla birlikte ivmelenen halkların sola kayışı karşısında, bu dini kisveli karşı-devrimci örgütlenmeler emperyalistler tarafından daha da güçlendirilmiştir. Bu iş için İslam ülkelerinde İslam, diğer ülkelerde ise genellikle Hıristiyanlık kullanılmıştır. Meselâ emperyalistler için son derece önemli olan Kore'nin “komünizme” kaptırılmaması için, daha 50'lerin başından beri yürütülen faaliyetlerin en önemli parçalarından biri, orada örgütlenen Hıristiyan Moon tarikatıydı. Bu Moon tarikatı CIA desteğiyle başta ABD olmak üzere tüm dünyada anti-komünist misyonerlik faaliyetlerinin önemli bir odağı olmuştur. 


Türkiye egemen sınıfının özgül ideolojisi olarak şekillendirilen Kemalizmin bu yeni dünya koşullarında geniş işçi-emekçi kitleler içinde sosyalist fikirlere karşı bir baraj oluşturması mümkün değildi. Çünkü Kemalizmin geniş yoksul emekçi kitleler içindeki toplumsal tabanı son derece dardı. Sosyalist harekete yönelik doğrudan şiddet yoluyla ezme çabası bir koldan yürütülürken, geniş kitleler içinde asıl ideolojik barajı ancak dinsel önyargıların uyarılıp pekiştirilmesi oluşturabilirdi. Bu nedenle de bu akımlara göz yumulup yol verildi. 


Dünya ölçeğinde komünizme karşı mücadelenin bir parçası olarak merkezi biçimde CIA tarafından örgütlenen Komünizmle Mücadele Dernekleri ve benzeri karşı-devrimci yapılar bu bağlamda Türkiye'de de örgütlendi. Faşistlerin yanı sıra Türkiye?de bu işi yürütenlerin önemli bölümü İslamcılardı. Ve Türkiye'de kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin en erken şubelerinden birisi Erzurum'da Fethullah Gülen'in de içinde yer aldığı kişilerce oluşturuldu. 


Yeri gelmişken belirtelim ki, bugün Türkiye'de siyaset sahnesinde boy gösteren birçok sağcı lider, yazar ve önde gelen burjuva siyasetçiler bu derneklerden geçmiştir. 


Yine de bu hikâyede kritik dönüm noktası 12 Eylül'dür. Sosyalist örgütlenmeler ve aktif unsurlar askeri faşist darbeyle fiziken yok edilme noktasına getirildiyse de, yine de toplumun hatırı sayılır bir kesimine yayılmış olan sosyalist düşünceye sempati ve yakınlıkların da kazınması gerekiyordu. Bunun için bizzat askeri cunta eliyle İslamcı eğilimler özellikle güçlendirildi. Fethullah Gülen bu darbe destekçisi İslamcılar arasında özellikle önde gelen bir şahsiyetti. O zamanlar bu cemaatin en önemli ve kaynak niteliğindeki yayın organı olan Sızıntı dergisinde darbeyi ve onun en insanlık dışı uygulamalarını destekleyen yazılar fütursuzca yayınlanıyor, darbe lideri Kenan Evren adeta evliya gibi sunuluyordu. Aynı şeyler Gülen'in vaazlarında da yapılıyordu. Hatta bu darbe destekçisi tutum, darbenin gadrine uğrayan diğer İslamcı akımlar tarafından bile ağır bir biçimde eleştiri konusu olmaktaydı. 
Hakkında biçimsel olarak yakalama emri olan Fethullah Gülen, askeri kışlalara bile girip çıktığı halde her nasılsa yakalanamıyor, hatta bir keresinde gözaltına alındığı halde derhal serbest bırakılıyordu. Cunta rejiminin o dönemde Gülen'e göz yumduğu açıktır ve Gülen'in kendisi de bir söyleşisinde bunu itiraf etmektedir. 


Kendisi de bir tarikat mensubu olan ve cuntanın ekonomi işlerinden sorumlu kılınan Turgut Özal, cunta rejimi sonrası bir siyasi lider ve başbakan olarak iktidara geçince, bu aynı eğilime iktisadi planda da büyük bir itilim verildi. Böylece İslamcı güçler siyasi, sosyal ve iktisadi anlamda bütünsel olarak geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde ciddi bir gelişme yaşadılar. Bu palazlanmada, İslamiyetin ticareti ve zenginleşmeyi yücelten ideolojik mesajının kolaylaştırıcı bir rol oynadığını da yeri gelmişken hatırlatalım. Bu süreci hızlandıran bir başka önemli gelişme ise 1990 dönemecinde SSCB'nin çöküşü ve dağılması oldu. Böylelikle bu güçlerin daha da gelişmesi için yepyeni ufuklar açıldı. Ortadoğu ve Orta Asya'ya uzanan geniş Türki-İslam coğrafyasını emperyalizmin nüfuzuna sokabilmek için Türkiye'nin üstlendiği rol çerçevesinde, bu İslamcı unsurlar ideolojik-kültürel yatkınlıkları ile önemli bir misyona soyundular. 


Diğer taraftan, hızlanan kapitalist gelişmeyle ve kente göçün olağanüstü yoğunlaşmasının etkisiyle, bu akımların etkilerinin artışı için çok daha uygun bir toplumsal iklim oluşmuştur. 
Üç bakımdan: 1) solun yokluğu, 2) taşralı kitlelerin kapitalist kent cangılında her yönden sığınak arayışı nedeniyle dine meyletmeleri, 3) patronaj ilişkileri (kayırmacı ve korumacı ilişkiler). Çok uzatmadan söylemek gerekirse, nihayetinde, bu toplumsal-siyasal-ekonomik dinamikler, önce gayet manidar biçimde belediyelerde, sonra da merkezi siyaset düzleminde Refah Partisinin ve ardından AKP'nin seçim başarılarının temelini oluşturmuştur. Böylece son tahlilde bu akımların içinden gelen kadrolar ilk kez parlamento çoğunluklarını ele geçirecek düzeyde bir siyasi güç konumuna ulaşmışlardır. 

Bu bakımdan bugünkü sorunu bir yönüyle şöyle de tarif etmek mümkündür. Türkiye'de geleneksel büyük sermayenin ve askeri-sivil bürokrasinin geçmişte işçi sınıfına karşı kullanıp beslediği İslamcı akımlar, sonradan onların istemedikleri ölçüde büyük bir rakip sermaye gücünün oluşumuna kaynaklık ettiler. 


(1) MÜSİAD ve TUSKON'un yanı sıra benzer profile sahip bir başka işadamı örgütlenmesi de 1998'de kurulan ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği). ASKON kendi iddiasına göre toplam 2,5 milyar dolarlık sermayeyi kontrol ediyor ve 125 bin işçi çalıştırıyor. 

[2] Bu örgütlü kesimlere dahil olmayıp AKP'ye yanaşan, sayısı ve büyüklüğü hiç de önemsiz olmayan bir diğer kesim de bulunmaktadır. Bunlar arasında tanınmış Çalık ve Ethem Sancak gibi tekelci kapitalistler de yer almaktadır. Aynı zamanda Star Gazetesi ve Kanal 24#'ün de sahibi olan Ethem Sancak'ın durumu özellikle 


çarpıcıdır. Kısa süre öncesine kadar bir TÜSİAD üyesi olan bu zat, AKP ile TÜSİAD arasında yaşanan sorunlar 


dolayısıyla TÜSİAD”dan ayrılmış ve ayrılırken de özellikle Fethullahçı TUSKON'a övgüler düzmüştür. Sonuç olarak AKP'yi destekleyen ve onun tarafından desteklenip palazlandırılan hayli geniş bir sermaye kesimi oluşmuştur. 


Kaynak: Marksist Tutum dergisi, no: 52, Temmuz 2009 
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Fethullahçılığın gelişimi ve ABD Emperyalizmi 


Çok kaba hatlarla özetlediğimiz İslamcı akım ve sermayenin yakın dönem gelişim sürecine ilişkin tabloda Fethullah Gülen'in özel bir yeri olduğu muhakkaktır. Bu özelliği belirleyen husus, esas olarak onun başında bulunduğu cemaatin bugün İslamcı çevreler içinde, sermaye gücü, medya gücü, siyasi güç, toplumsal tabanın genişliği ve uluslararası ilişkiler ağı bakımından önde gelmesidir. Bu konumu onun Türkiye'deki burjuva düzen içinde en etkili güçlerden biri durumuna gelmesini de açıklamaktadır. 


Gülen, Nurcu Yeni Asya cemaati bünyesinde yer almasına rağmen, daha 20'li yaşlarında kendi bağımsız örgütlenmesinin temellerini oluşturmaya başlamış ve çok geçmeden (1970'lerin ortalarında ve henüz 30'lu yaşlarının ilk evresinde) Yeni Asya cemaatinden yolunu ayırıp tümüyle bağımsız örgütlenmeye geçmiştir. Bir yandan hitabeti ve örgütçülüğüyle dinleyici ve taraftar kitlesini hızla genişletiyor, bir yandan da yöresindeki işadamlarıyla ilişkilerini güçlendiriyordu. Daha o zamanlardan eğitim alanını stratejik bir hedef olarak belirleyen Gülen'in, elde ettiği ya da yönlendirebildiği maddi kaynakları önemli ölçüde eğitim alanına kanalize ettiği anlaşılıyor. Bu bağlamda bir öğretmen örgütlenmesine de yönelmiş olan Gülen cemaati, bilebildiğimiz kadarıyla, diğer İslami grupların öğrencilere yurt ve barınma imkânları örgütleme faaliyetinin ötesine geçerek, bir özel dershane açan ilk cemaattir. Daha sonraki dönemde bu “yenilikçilik” daha da belirginleşir. Öteki İslamcı cemaatler geleneksel diyebileceğimiz bir biçimde Kuran kursu ve İmam Hatip Liseleri gibi doğrudan dini eğitim kurumlarına odaklanmaya devam ederken, Fethullah Gülen cemaati Anadolu liseleri ve kolejler açarak “yeni açılımlar” yaptı. Yine 1979 yılı başlarında yayınlanmaya başlayan meşhur Sızıntı dergisi de dolaysızca dinsel mesaj vermekten ziyade mesajını bir bilim- teknoloji dergisi esprisi içinde verme yolunu tutar. “İman hakikatlerini pozitif bilimler temelinde açıklama” yolunu benimsemede Sızıntı dergisi her ne kadar ilk değilse de ilklerden biridir; ama asıl önemlisi bu işi en etkili yapan yayın olmasıdır. 


Dış şartlara dönecek olursak: Daha önce Gülen'in 12 Eylül faşist darbesini desteklediğini belirtmiştik. Bu destek sessiz kalarak onaylama biçiminde değil, yine belirttiğimiz gibi, açıktan alkışlama ve methiye düzme biçiminde bir destekti. Bir örnek olması 


için Sızıntı dergisinde müstear isimle yazan Gülen'in şu satırlarını aktaralım: “Her milletin tarihinde asker tepe bir varlıktır (...) Bir de anadan doğma asker-millet vardır. O, asker doğar, askerlik türkülerinden ninniler dinler ve asker olarak ölür. Aşıktır askerliğe, serhad boylarına, akına ve kavgaya (...) Onun süngüsü, yüz defa iniltimizi dindirdi ve ateşimize su serpti. 
Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çehresini ve yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan karanlık emellerin önüne geçmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan başka çaremiz kalmayacaktı. 
Tuğa selam, sancağa selam ve ölçülerimiz içinde onu tutan yüce başa binlerce selam..!” (akt. 
Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan, s.106-7) Aynı kalemden çıkan bir başka yazıya göre darbe, “Düşmanı kıskıvrak yakalama ve bir zaferdir. İçtimai bünyenin, harici bir kısım erâciften temizlenme, arındırılma ve aslına ircâ zaferi (...) Ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe, istihâlelerin [değişimlerin] son kertesine varabilmesi dileğimizi arzediyoruz.” (age, s.107) 


Darbe öncesinde Özal'la görüştüğü söylenen ve darbe döneminde de cunta liderliği ile temasta olduğu tahmin edilen Gülen, böylece 80'lerle birlikte yükselişinde yeni bir aşamaya gelir. Faşist cunta ve sonrasındaki Özal döneminde İslamcı çevrelerin seçmeci biçimde de olsa genellikle kollandıkları ve özellikle Özal döneminde ekonomik bakımdan ihya edildiklerine yazının birinci bölümünde değinmiştik. 


Ancak Gülen çevresinin asıl büyük sıçrayışını sağlayan şey 1990 dönemecinde SSCB'nin dağılması oldu. Bununla, Gülen çevresinin diğerlerinden farklı olarak uluslararası düzeyde bir oyuncu durumuna geliş süreci başladı diyebiliriz. Müslüman-Türki Orta Asya coğrafyasında ortaya çıkan “nüfuz boşluğu”nu doldurma iştahıyla dolu ABD emperyalizmi, bu bölgeye nüfuz stratejisinin bir ayağına da, tarihi ve kültürel yakınlık faktörü nedeniyle Türkiye'yi oturtmuştu. Yani buraları nüfuz alanı haline getirmek için, diğer yolların yanı sıra Türkiye'yi kullanma yolunu da devreye sokmuştu. O gün bugündür, resmi devlet güçleri ve işadamlarına paralel olarak, İslamcı ve Türkçü-faşist güçler de ABD ve TC'nin himayesinde buralara seferler düzenlemektedirler. 


Bu ülkelerdeki kirli siyasal oyunlara doğrudan dalmaya yeltenen Türkçü-faşist güçlerin girişimleri büyük oranda fiyasko ve geri tepmeyle sonuçlansa da, daha akılcı ve dolaylı bir yol izleyerek eğitim ve ekonomi alanında odaklanan Fethullahçı girişimler sessiz ve derinden giderek belli kazanımlar sağladılar. Bunu sağlayan temel bir etmen, uzun yıllar boyunca eğitim alanına olağanüstü bir yatırım ve odaklanma sonucu çok sayıda nitelikli kadronun yetiştirilmiş olmasıydı. Türkiye'de başlayan eğitimli kadro yetiştirme faaliyeti, çok geçmeden ABD'nin seçkin üniversitelerinde de devam etmiş ve uluslararası deneyimlere sahip yeni kadrolar ortaya çıkmıştı. Böylece bir taşra darkafalılığı görünümünden uzaklaşmış ve uluslararası vizyon sahibi bir ekibin oluştuğu anlaşılıyor. Daha önceki ve diğer İslamcı çevrelerin bu nitelikte ve ölçüde bir kadro birikimine sahip olmadıkları açıktır. 


Bu, ABD emperyalizminin, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra açılan yeni dönemde, bir ideolojik-politik etmen olarak İslamcı akımlarla ilişkisi bağlamında özellikle elverişli bir durumdu. Çünkü şimdiki görevler çok daha karmaşık ve kapsamlıydı. Geçmişte ABD emperyalizminin bu coğrafyadaki konumu büyük ölçüde savunmacı bir konumdu. Bu, yayılma eğiliminde olan ve kapitalist düzen açısından güçlü bir tehlikeyi ifade eden “komünizm” karşısında kapitalist dünyayı koruma ve komünist akımlara bir set çekme mücadelesiydi. Oysa 1990 dönemecinde SSCB ve benzeri rejimlerin çöküşüyle birlikte ortaya yeni bir tarihsel konjonktür çıkmıştı. Buradaki konum artık savunmacı değil daha ziyade saldırgan ve aktif bir konum olmak durumundaydı. Dolayısıyla geçmişte hizmetlerinden yararlanılan İslamcı güçler esas olarak tehdidi geri püskürtme amaçlı mücadelenin araçlarıyken, şimdi bu bölgeleri hammadde, pazar ve yatırım alanı olarak ele geçirme ve dönüştürme sürecinin vasıtaları durumuna gelmeliydiler. 


Bu nüfuz faaliyetinin elbette bir rekabet boyutu da bulunuyor. 1979'daki devrimle birlikte İran'ın “yükselen İslam gücü” sıfatıyla tam da bu bölgelerde etkinliğinin artması söz konusuydu. Yani boşluğu ABD düşmanı ve İran yanlısı İslamcı güçlerin doldurması da ciddi bir risk oluşturuyordu. Ve bu halen de geçerli bir durumdur. 


Dolayısıyla yeni dönemin ihtiyaçlarına daha uygun bir “Amerikancı” İslam versiyonunun bu bölgelerde hâkim kılınması, bu ülkelerin halklarının ABD'ye sempati beslemesi ya da en azından onu düşman görmemesi büyük bir önem taşıyordu. Yani ABD emperyalizmi zengin kaynaklar barındıran ve jeostratejik önem taşıyan bu Müslüman coğrafyaya nüfuz için, ABD'ye düşman olmayan bir İslam'a ve buna uygun akımlara gereksinim duymuştur ve halen de duymaktadır. İşte “ılımlı İslam” diye kodlanan şeyin asıl politik özü budur. 


Emperyalizmle ilişkiler ve Müslüman-Türki coğrafyaya açılım bağlamında, Gülen'in 1992 
yılında, muhtemelen ilk kez yurtdışına çıkarak (hac dışında) ABD'ye gitmesi oldukça anlamlıdır. Daha anlamlı olan, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar'da Fethullah Gülen okullarının bu ABD ziyaretinden sonra açılmaya başlamasıdır. 


Gülen'in ABD emperyalizmiyle bir ilişki ve teşriki mesai içinde olduğu çok açıktır. Hatta bu olgu, “...inanmış bir insanın Batı karşısında, Batı'yla entegrasyon karşısında, Amerika ile entegrasyon Oo karşısında olması düşünülemez” diyen Gülen tarafından bizzat meşrulaştırılmakta ve temellendirilmektedir de. Bakın “hocaefendi” bu konuda kendisine sorulan bir soruya nasıl cevap veriyor: “Amerika şu andaki konum ve gücüyle bütün dünyaya kumanda edebilir. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir. Amerika hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinden hiçbir iş yaptırmazlar. Şimdi bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, meselâ Amerika ile çatıştığınız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Amerika ile iyi geçinmezseniz işinizi bozarlar. Amerika'nın bize yarım arpa kadar sadece bizim menfaatimize desteği yoktur. Buna rağmen şurada bulunmamıza izin veriyorsa, bu bizim için 
bir avantajsa, bu avantajı sağlıyor demektir.” (Nevval Sevindi röportajı, Yeni Yüzyıl, 23 
Temmuz 1997) 


Dahası bu derin ilişkilerin kimler aracılığıyla kurulduğu konusunda ipuçları verdiği ifadeleri de mevcuttur Gülen'in. Bir gazeteci-yazarın kendisine, “Amerika, sizlerle ilgili referansı merhum Kasım Gülek'ten mi aldı?” sorusu üzerine Gülen şunları söylüyor: “Kasım Gülek beyin baldızı Amerika'daydı. Yani Pentagon'la irtibatları vardı. Eğer kendisine değişik platformlardan, Beyaz Saray'dan sormuşlarsa “Bunlar nedir?’ diye, o da “Endişe edilecek bir şey yoktur” demiştir, referans vermiştir.” (Hulusi Turgut, Yeni Yüzyıl gazetesi, 21 Ocak 1998)[1] Burada Kasım Gülek ismi dikkat çekicidir. Aynı gazeteci-yazar, Gülen'in Kasım Gülek”le ilişkisi hakkında iyi bilinen hususları sıralıyor: “Kasım Gülek, Fethullah Gülen'le çok iyi dostluk ilişkileri içinde bulundu. Gülen, Kasım Gülek'le sık sık görüşürdü. Vefatı üzerine bu eski dostunun cenaze namazını kıldırmıştı.” Türk burjuva siyasetinin ilginç bir kişiliği olan Kasım Gülek'in, CIA ve Pentagon'la iyi ilişkiler içinde olan ve uluslararası düzeyde kritik görevler üstlenen (Birleşmiş Milletler Kore Komisyonu Başkanlığı, Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanlığı, NATO Parlamenterler Konferansı Başkan Yardımcılığı, Atlantik Enstitüsü Başkanlığı gibi) bir kişi olduğu biliniyor. Ta tek parti döneminden itibaren CHP'nin üst yöneticilerinden biri olan, uzun yıllar CHP genel sekreterliği yapmış Kasım Gülek'in bir diğer önemli özelliği de Kore kökenli CIA imalatı Moon tarikatının Türkiye'deki temsilcisi olmasıdır.|2| 


Gülen bir başka yerde de şunları söylüyor: “ABD'de görüştüğüm insanlardan biri Abramowitz'di. O, Türkiye'de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk. Türkiye, şimdiye kadar çok Ölüm-Kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray'a kadar, Kongre'ye kadar, Pentagon'a kadar götürülmeli dedim.” (Zaman, 1 Eylül 1997) 


Tüm bu beyanlar ABD emperyalizmi ile yakın ve derin ilişkileri açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu derin ilişkiler tablosundan çok net biçimde çıkan bir sonuç bulunuyor. 
Fethullah Gülen içeride ve dışarıda geliştirdiği ilişkilerle ABD emperyalizminin gözüne girmiş ve onun “ılımlı İslam”ının bir aracısı olarak desteklenmek üzere seçilmiştir. Bunun içindir ki, 1998 yılı geldiğinde, Fethullah Gülen'in, tüm İslam dünyasının temsilcisi pozuna bürünürcesine Katolik dininin dünya ölçeğindeki lideri Papa ile Vatikan'da, patlayan flaşlar altında görüştüğüne şahit olabiliyoruz. Hiçbir resmi, akademik ya da dini anlamda kurumsal sıfatı olmayan ve dolayısıyla da aslında pek tanınmayan birisi olarak Fethullah Gülen'in bu konumunun olağan mekanizmalarla izahının mümkün olmadığı açıktır. Bunun öncesinde de (1996'da) Fener Rum Patriği Bartholomeos'la benzer biçimde görüşen Gülen, Papa ile görüşmesinin, kendi anlatımıyla “Abromowitz cenaplarının yardımları ile” gerçekleştiğini anlatır. 


Buna uygun biçimde dünya medyasının en önde gelen organlarında Fethullah Gülen hakkında yazı ve değerlendirmelerin, röportajların yapılması neredeyse olağan hale gelmiştir. Hatta Gülen bu yayınlarda kapak konusu bile yapılmıştır. Bu ve benzeri sansasyonel görüşmeler ve dünya medyasının ilgisi, Fethullah Gülen'in “seçilmeyi” başardığını ve emperyalist odaklar tarafından dünyaya prezantasyonunun yapılmakta olduğunu göstermektedir. 


Bu yakınlaşmanın ve “ılımlı İslam”ın önemli bir yanı da “dinler arası diyalog” konusudur. Bu çerçevede Müslümanlar arasında, ABD'nin ve İsrail'in suçlarına karşı oluşan tepkinin azaltılması ve mümkünse bertaraf edilmesi için dinsel doktrin düzleminde de çalışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu minvalde üç İbrahimi din olarak Hıristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlığın yakınlığının, ortak yanlarının vb. vurgulandığı görülmektedir. Bu konuda dikkat çekici bazı örnekler verilebilir. Meselâ Gülen, içinde İncil ve Tevrat'taki benzer ifadelere sık sık göndermelerin ve bu temelde açıklamaların yapıldığı ilginç bir Kuran tercümesine hamilik eder. Bu çeviri Zaman gazetesi tarafından basılıp bedava olarak dağıtılır. 
İlginçtir, bu çeviriyi yapan ve çevirisinin önsözünde Gülen'i zikreden akademisyen, metin içinde yaptığı açıklamalarda, İslam'da genel olarak şiddetle reddedilen bir Hıristiyanlık dogması olan İsa peygamberin bir gün tekrar dirilip insanlığa yol göstereceği düşüncesini savunur. Benzer yaklaşımlar diğer Fethullahçı yayınlarda da sergilenir ve bir yandan İslamcıların genelde soğuk baktığı Noel meşrulaştırılır, bir yandan da İsa'nın günümüzde bir “barış ve diyalog sembolü” olarak hizmet edebileceği, Müslüman ve Hıristiyanların İsa'nın manevi şahsiyeti etrafında birleşebileceğinden dem vurulur vb. 


Somut politika zeminine gelirsek, ABD emperyalizminin ve İsrail siyonizminin politikaları İslamcı çevrelerde ve basında genellikle sert bir eleştiri ve öfke konusu olurken, Zaman gazetesinde bu konunun genellikle ya geçiştirilmekte, ya rasyonalize edilmekte olduğunu ya da bu konuda yumuşak eleştiriyle yetinildiğini görürüz. Örneğin geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'de yaptığı ve tüm dünyayı ayağa kaldıran insanlık dışı saldırı ve katliamlar bile, İsrail muhibi Hürriyet gibi gazetelere rahmet okutacak biçimde, Zaman gazetesinde genellikle küçük haberler biçiminde, halim selim yorumlarla, kupkuru gazetecilik tarzında ele alınmıştır. Yine Gülen, başka yerlerde, Filistin davasını karalayacak türde açıklamalarda dahi bulunmuş ve buna mukabil ABD ve İsrail'in Müslüman halklara yönelik diğer saldırıları konusunda da suskun kalabilmiştir. 


Sonuç olarak Gülen uluslararası politika alanında bir figür durumuna gelirken, cemaatin Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki okul, kurs, dershane gibi eğitim kurumlarının sayısı patlama göstermiş, ekonomik planda da olağanüstü bir sermaye gücüne ulaşılmıştır. 
Tüm bunlarla paralel olarak Türkiye'de devlet aygıtı içindeki taraftarların sayısı da sıçramalı bir artış göstermiş ve siyasi nüfuz olanakları muazzam ölçüde artmıştır. 


Türk kapitalizminin misyoner gücü 


Yukarıda anlatılanlar Fethullahçı hareketin emperyalizmle derin ilişkiler içinde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu tamam. Ancak Fethullahçı hareketin uluslararası faaliyetlerini yalnızca ABD emperyalizminin çıkarları temelinde açıklamak yetersizdir. Bu faaliyetler aynı zamanda, hızlı gelişen kapitalizmiyle Türkiye'nin emperyalistleşmesi sürecinin de bir ifadesidir. Fethullahçı hareket bu dinamiklerin önemli bir taşıyıcısı durumundadır. ABD emperyalizmi ile Türkiye kapitalizmi ve Fethullahçı hareket birbirlerine ihtiyaç duymakta ve bir çıkar birliği temelinde hareket etmektedirler. Bu, taraflardan birinin diğerini adeta yoktan yarattığı ve ona her şeyi dikte ettiği tek yanlı bir bağımlılık ilişkisi değildir. Şüphesiz eşitler arası bir karşılıklı bağımlılık ilişkisinden de söz edilemez. Tarafların karşılıklı belirleyicilik güçlerinde eşitsizliğin olduğu ve dolayısıyla eşitsiz bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi söz konusudur. 


Türkiye'de Kemalistler ve Kemalizmin etkisinden kurtulamayan kimi sol kesimler Fethullahçı hareketin (ve AKP'nin) faaliyetlerinin “Türkiye'yi ABD emperyalizminin egemenliğine sokma” amaçlı olduğunu söylemekte ya da ima etmektedirler. Oysa Türkiye ile genel olarak emperyalizm arasında ve özel olarak da ABD emperyalizmi arasında bir bağımlılık ilişkisi zaten mevcuttu. 80'lerden bu yana gelen süreçte ise Türkiye kapitalizmi hayli yol alarak dünyanın sayılı kapitalist güçlerinden biri olma yoluna girmiş ve böylece kendi çıkarlarını savunma konusunda daha güçlü hale gelmiştir. 


Zamanla büyük bir sermaye gücü haline gelmiş olan Fethullahçı hareket de daha fazla büyümenin ve bir sermaye odağı/kümelenmesi olarak daha fazla güç elde etmenin yollarını aramaktadır. Bunun için ABD emperyalizmiyle iyi ilişkilere ihtiyaç duymakta, ABD emperyalizmi de, onun yukarıda anlattığımız türde hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. 
Meseleye bu temel çerçevede bakmak gerekir. Kemalist-statükocuların emperyalizmle ilişkileri, küçük-burjuva sol tarafından ilerici/aydınlanmacı vb. sıfatların arkasına sığınılarak görmezden gelinir ya da hoş görülürken, Fethullahçı hareketin ABD emperyalizmiyle ilişkileri bir hezeyan konusu olabilmektedir. Ama işçi sınıfı açısından bakıldığında, Fethullahçı hareketin bu tür ilişkileri, son tahlilde Türkiye egemen sınıfının ve devletinin ABD emperyalizmiyle geçmişten bu yana kurduğu ilişkilerden özde farklı değildir. O nedenle asıl karşı çıkılması gereken, bu tür ilişkileri zorunlu olarak üreten kapitalizmin ta kendisidir. 


Ve bu bağlamda Kemalizmi “anti-emperyalist” olarak kutsayıp İslamcıları “emperyalizmin aleti” olarak suçlayanların çifte muhasebe yaptıkları vurgulanmalıdır. Gerçekten de emperyalist güçlerle düşüp kalkma konusunda Kemalizmin sicili ile İslamcı akımın sicili arasında devrimci işçi sınıfı açısından özsel bir fark yoktur. 


Bu sol kesimler genel olarak kapitalist Türkiye'yi olduğundan daha küçük ve masum görme/gösterme eğilimindedirler. Şu ya da bu biçimde “emperyalizmin bir sömürgesi” olmaktan hiç çıkmamış ve ille de geri bir ülkedir Türkiye! Böyle olunca, haliyle, bu “mazlum” ülkeyi büyük kapitalist güçlere karşı ille de korumak ve güçlendirmek gerekmektedir! Oysa Türkiye kapitalizmi ne mazlumdur ne küçüktür ne de geridir. Aksine ezendir, azmandır ve hayli gelişmiştir. Özellikle 80'li yıllardan bu yana yaşanan kapitalist gelişme sonucu Türkiye bugün yeryüzündeki 200'den fazla ülke arasında, ekonomik, 


demografik, siyasal, askeri, jeostratejik faktörlerin toplamı itibariyle ilk 10-20 ülke içindedir. 
Türkiye'nin bugün G-20 denen grup içinde yer alması bunun en sembolik ifadesidir. 


Ekonomik büyüklüğü itibariyle 17. sırada yer alan Türkiye'nin kapitalistleri, kendi ülkelerindeki işçileri sömürmekle yetinmeyerek, dünyanın dört bir köşesindeki işçileri sömürmek üzere yıllardır dış yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımların yapıldığı ülkeler en gelişmiş Batı ülkelerinden tutun, doğu Avrupa'ya, Rusya'ya, Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Afrika ülkelerine, Orta Asya'ya, Uzakdoğu'ya, Latin Amerika'ya kadar uzanmaktadır. Lenin emperyalizmin alâmet-i farikalarından birinin sermaye ihracı olduğunu söylemişti. Elbette bunun öncesinde ve buna paralel olarak bu ülkelere mal ihracı da muazzam bir artış göstermiştir. 


Bir yandan SSCB'nin çözülmesiyle yeni yeni ülkelerin kapitalizme açılması, diğer yandan da Afrika gibi en geri kalmış bölgelerde kapitalistleşmenin niteliksel bir değişim noktasına doğru ilerlemesi, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye gibi orta ölçekli ve nispeten daha dinamik kapitalist ülkelerin bazıları için önemli fırsatların doğması anlamına geliyordu. Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerin şimdilerde adlarının daha fazla duyulur olması bu süreçte yaşadıkları palazlanmanın bir tezahürüdür. Dikkat çekmeye çalıştığımız husus, eskiden dünyanın azgelişmişleri arasında sayılan ülkeler içinde bir grubun, kabaca son çeyrek yüzyılda diğerleri arasından sıyrılarak kapitalist dünya hiyerarşisinde yukarı basamaklara doğru ilerledikleri gerçeğine göz kapatılamayacağıdır. Bu ülkeler bir emperyalistleşme süreci yaşamaktadırlar. Ve her birinin içinde bulunduğu özgün şartlar da bu süreçlere özgün renkler vermektedir. 


Örneğin Türkiye'nin Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlar ile özgül tarihsel ve kültürel bağlarının olması onun emperyalist açılım sürecine kendine özgü renklerini vermektedir. 
Bunun ayrıntılarına burada giremeyiz elbette. Bizim için burada önemli olan genel olarak İslam faktörünün gördüğü örtü işlevidir. Bu coğrafyanın esas olarak bir Müslüman halklar coğrafyası olması, Fethullahçı harekete ve Türkiye'ye özgün rolü için alan açmaktadır. 
Kapitalizme açılan bu ülkelerde yeni bir sermaye sınıfı oluşum halindeyken, yeni zenginlerin çocukları için kaliteli eğitim sunan okullar örgütlemek oldukça akılcı bir yöneliştir. Ama ancak o ülkelerdeki tüm zorluklarla baş edecek kadar azimli ve misyon duygusuna sahip, yeterli sayıda yetişmiş kadrolar varsa bu mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz gibi Fethullahçı hareketin özgünlüğü buradadır. Bu çabanın genel olarak tuttuğu görülüyor. Bunun bir anlamının, bu yeni yeni kapitalistleşen ülkelerdeki ayrıcalıklı sınıf ve katmanlar ile beyaz yakalılar arasında Türkofil (Türksever) bir kesim oluşturmak olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Bu okullarda yetişen çocuk ve gençlerin Türkçe Olimpiyatları gibi etkinliklerle de Türkiye ile irtibatlandırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan buna paralel olarak bu ülkelerdeki yeni burjuvalarla da gitgide iş ve yatırım ilişkilerinin kurulmaya başlandığını görüyoruz. Böylece okullar aynı zamanda ticari iş ilişkileri için de bir araç, bir sıçrama tahtası oluyor. 


Gülen bu okullar için şunu söylüyor: “Yurtdışına açılan okullar bir zamanlar Batı'nın yaptığı gibi, misyoner görevi görmektedir.” (Radikal, 18 Nisan 1997) Taş kafa Kemalistlerin bu cümleyi dinsel gericiliğin yayılması olarak anlayacakları açık olsa da, gerçek başkadır. Bu misyonerlik din misyonerliği değil, sermayenin, kapitalizmin, modern Türk yayılmacığının misyonerliğidir. Nitekim bu okullarda dine ağırlık veren bir eğitimin söz konusu olduğunu kimse iddia bile etmemektedir. Bu okullar şu ya da bu kılıktaki din okulları olsaydı, yeni egemenler için hiçbir surette cazibe konusu olamazlardı. Önemli olan, Türkiye'ye sempati duyan kesimler yaratmak, Türkiyeli kapitalistler için elverişli yatırım alanlarının doğmasını sağlamak ve bu ülkelerin Türkiye'nin nüfuz alanına sokulabilmelerini sağlayacak ilişkileri geliştirmektir. 


Tabii bu okullar aynı zamanda ABD emperyalizminin de bu ülkelerdeki faaliyetleri için bir üs vazifesi görmektedir. Buralarda, özellikle İngilizce öğretmeni kılığında, Amerikalı ve İngiliz birçok gizli servis ajanının faaliyet gösterdiğine kesin gözüyle bakabiliriz. Nitekim böylesi gerekçeler ileri sürülerek, Rusya ve birkaç ülkede bazı okulların kapatıldığı biliniyor. Diğer taraftan bu okulların zaman içinde söz konusu Müslüman ülkelerle sınırlı kalmayarak tüm dünyaya yayılması, meselenin özünün İslamcılıkla pek ilgisinin olmadığını ya da başlangıçta varsa bile artık kalmadığını gösteren bir husustur. 


TUSKON başkanının Afrika bağlamında verdiği bilgiler bu faaliyetlerin kapsamı ve durumu hakkında bir fikir vermek için aktarılabilir: “Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret son 
3 yılda 3 kat artış göstererek 6 milyar dolardan 18 milyar dolara çıktı. Bu dönemde 
Türkiye'den Afrika'ya yapılan ihracat ise 2,5 milyar dolardan 9 milyar dolara yükseldi. Bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı yaklaşık yüzde 40 azalmasına karşın, Afrika'ya yapılan ihracat yüzde 30'un üzerinde artış kaydetti. Yılın ilk 4 aylık döneminde Afrika'ya yapılan ihracatın tutarı 3 milyar 844 milyon dolar oldu.” 


Bizce bu tablo daha fazla söze hacet bırakmadan, “misyonerliğin” neyin misyonerliği olduğunu ve de Fethullahçıların bu tür faaliyetlerini sadece ABD emperyalizminin takipçiliği olarak görmenin ne kadar sığ olduğunu göstermektedir. ABD emperyalizmi gelecek vaat eden bu tür hareket ve girişimlere muhtaç olduğu gibi, onlar da ABD emperyalizminin arkalamasına muhtaçtırlar. Karşılıklı bir çıkar birliği söz konusudur. 


Dönüşüm süreci 


Peki Fethullahçı hareket, kimileri için bir ürküntü konusu olan bu faaliyetlerini Türkiye'ye bir dinsel düzen getirmek için mi yürütüyor? Ya da soruyu genişleterek soralım: gitgide güçlenen “İslamcı” görünümlü sermaye çevreleri Türkiye'ye dinsel bir düzen getirme yolunda mı yürüyorlar? İçinde kimi sol çevrelerin de bulunduğu bir kesim böyle olduğunu iddia ediyor. 
Bunun mümkün olup olmadığına, birkaç temel noktadan bakabiliriz. 


Türkiye'de İslamcı çevreler, çoğunluğu itibariyle, hiçbir zaman kurulu düzene köklü biçimde karşı olmamışlar, ideolojik düzeyde anti-Kemalist bir söylem geliştirseler de, Kemalist rejim karşısında çoğunlukla uysal işbirliği temelinde kendilerine pay alma ve yer açma çabası içinde olmuşlardır. Yani, çoğunluğu itibariyle, düzen karşısında son derece uzlaşmacı, uysal ve konformist (uyum sağlayıcı) bir akımla karşı karşıyayız. 


Bu husus aynı zamanda Türkiye'nin özgül tarihsel gelişmesi, toplum yapısı ve kapitalizmin gelişme düzeyi gibi temel toplumsal etmenlerin bir sonucu niteliğindedir. Burada ayrıntısına giremeyecek olmakla birlikte, kısaca belirtelim ki, Türkiye tarihsel olarak diğer İslam ülkelerine göre Batı'yla çok daha fazla iletişim ve etkileşim içinde bulunmuş ve diğer ülkelere göre çok erken bir dönemden itibaren “Batılılaşma” çabası içinde olmuştur. Bu farkın yanı sıra, Türkiye coğrafyası görece yakın sayılabilecek tarihlere kadar büyük gayrimüslim toplulukların anayurdu olmuş ve her şeye rağmen bunların kültür ve etkileri izler bırakmıştır. 
Diğer taraftan halen nüfusun en az beşte birini oluşturan geniş bir Alevi kitle mevcuttur. 
Radikal İslam'ın çok güçlendiği ve bazılarında iktidara kadar yükseldiği diğer ülkelerin hiçbirinde böylesi bir toplumsal bileşimden söz edilemez. Yine diğer önemli bir fark, bu ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de kapitalizmin çok daha gelişmiş olmasıdır. Bunların yanına başka bazı gelişme göstergelerini (toplumsal, siyasal, kültürel, eğitimsel vb.) 
eklediğimizde, nesnel toplumsal zeminde, bir politik hareket olarak radikal İslam için pek uygun bir toprağın olmadığını söylemek mümkündür. 


Radikal İslam Türkiye'de 80”lerin ikinci yarısı ve 90’larda belirli bir yükseliş yaşamıştır. 
Birçok faktör mevcut olmakla birlikte, bu, son tahlilde, söz konusu dönemde Türkiye tarihinde kapitalistleşmenin ve bu temelde kente göçün geçmişte görülmemiş boyutlara 


varmasının bir sonucu olmuştur. Bu dönemde yaşanan göç sonucu Türkiye tarihinde ilk defa kentsel nüfus kırsal nüfusu aşmıştır. Göç sonucu kentin ve doğrudan kapitalist sömürünün çarklarına savrulan geniş köylü ve taşralı kitlelerin yaşadığı çok yönlü şok anlaşılmadan bu dönemsel yükseliş anlaşılamaz. Bu hususu tamamlayıcı diğer faktörler arasında da, SSCB'nin çöküşüyle yaşanan ideolojik-politik boşluğu ve bununla örtüşen biçimde İran devriminin etkilerinin söz konusu yıllarda daha yoğun biçimde hissedilmeye başlanmasını sayabiliriz. 


Ancak, esas olarak hızlı kapitalist gelişmenin toplumsal plandaki çözücü etkileri ve sindirme sürecinin ilerlemesi sonucu radikal unsurların toplumsal zemini daralmıştır. Bunun yanı sıra radikal unsurlar 28 Şubat sürecinde yukarıdan baskı yoluyla önemli oranda ezilip sindirilmişlerdir. Ama radikal İslam'a asıl darbeyi vuran AKP'nin hükümet ettiği son 7 yılda yaşanan süreç olmuştur. Bu dönemde iktidar ve zenginlikle hiç olmadığı kadar içli dışlı olan İslamcı unsurlar kitlesel ölçekte hızlı bir yozlaşmaya uğramışlar ve dünya gerçeklerine pek güzel uyum sağlamışlardır. 


“İslamcı” sermaye meselesine gelirsek; başta da belirttiğimiz gibi, bu meselenin Marksistçe bir değerlendirmesini yapmak ve konuyu dinsel görüntüsünden sıyırmayı bilmek gerekir. 
Gerçek hayatta sermaye ve kapitalist ilişkiler geliştikçe, bu sermaye kesiminin dinsel yaldızları da gitgide silinmeye ve kaçınılmaz biçimde bir “dünyevileşme” (sekülerleşme) eğilimi güçlenmeye başlamıştır. Son dönemlerde “İslam kalvinizmi” ya da “Protestan İslam” gibi tartışmaların yapılması da aslında bu değişimlerin bir parçasıdır. 


Şunu da belirtmek gerekir ki, sermaye belirli bir büyüklüğe geldikten sonra artık siyasi açından sıkı partizanlıktan da uzaklaşma eğilimi başlar. O nedenle bütün büyük sermaye grupları mevcut tüm burjuva partileriyle bir biçimde temasta olmaya meylederler. Bu işin ayyuka çıktığı ABD'de örneğin, bütün büyük tekellerin her iki partiye birden büyük bağışlarda bulundukları görülür. Bunun gibi Fethullah Gülen'in de gayet pragmatik bir yaklaşımla elden geldiğince tüm burjuva partilerine yanaşmaya, bunlarla temas kurmaya çalıştığını görmek zor değildir. Ecevit ile kurulan ilişki buna bir örnektir. Bir yöne fazla angaje olmak ters tepebilir, o nedenle birden çok ata bir anda oynamak ve böylece riski sınırlamak mümkündür. “İslamcı” sermaye denilenler arasında sayılan Ülker Grubunun, Ergenekoncu Tuncay Özkan'ın şaibeli medya şirketlerine fon aktaranlar (Koç, Hüsnü Özyeğin, Cıngıllı...) arasında olmasının başka bir izahı olabilir mi? 


Bu sıraladığımız hususlar ışığında diyebiliriz ki, Türkiye'de ciddiye alınabilecek bir şeriat ya da dinsel rejim tehlikesi söz konusu değildir. Gerçek şu ki, İslamcılar para ve iktidarla haşır neşir oldukları ölçüde İslam da “light”laşmakta, keskin çizgi ve tutumlar keskinliklerini gitgide yitirmektedir. Bir İslamcı gazete yazarı, İslamcı bir “Anadolu kaplanı”nın işçilerin namaz kılmasına nasıl yaklaştığını şöyle aktarıyor: “Bu çerçevede ideal model olarak gösterilen Kayseri'de geçirdiğim birkaç günlük süre bazı konuları yeniden düşünmeme neden oldu. “İslam Kalvinizmi'ne model olarak gündeme gelen bu muhafazakâr girişimci şehrin en önde gelen işadamlarından birinin çalışanlarının namaz kılmalarına yaklaşımı hayli düşündürücü; “namazın bana maliyeti 20 dakikadır’. Namazı maliyet hesaplamasına alan bir kapitalistleşmeden söz ediyoruz.” (Akif Emre, Yeni Şafak) 


Türkiye'de “İslamcı” görünümlü yeni bir egemen sınıf bölüğünün palazlanmış olmasının, egemen sınıf içi mücadeleye farklı bir boyut kattığını ve bunun geleneksel büyük sermayenin tutumlarında bazı farklılaşmalara yol açtığına başlarda değinmiştik. Bunlar son tahlilde geniş emekçi kitlelerin sömürüsü temelinde kendilerini var eden bir avuç sömürücü burjuvayı oluşturduklarından, bunlar arasındaki ayrım ve kapışmaların temeli dardır, bir sınırı vardır. 
Yukarıda verdiğimiz örnekler, tutumlarda ne gibi değişimler, iç içe geçmeler, kaymalar olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle işçi sınıfının bu tür ayrımlarla aldatılarak kendi içinde bu temelde karşıtlaştırılmasına karşı kararlı ve net bir mücadele vermek gerekir. 


Elbette dinin siyasete alet edilmesi olgusu mevcudiyetini sürdürmektedir ve burjuva düzen varoldukça bunun şekil değiştirerek de olsa sürmesi kaçınılmazdır. Bir örgütlü alternatifin yokluğunda, kapitalizmin dehşeti karşısında, yoksul emekçi kitleler için din, kadim bir sığınak olarak alternatif olma işlevini sürdürecektir. Bu durumda Marksistlerin görevi din karşısında kaba burjuva aydınlanmacılığının tutumlarını sergilemek değil, Marksizmin din konusundaki sağlıklı tutumunu güçlendirmek ve bunun için emekçi kitlelerin sermayeye karşı örgütlü mücadelesini ilerletmektir. 


(1) Burada Kasım Gülek'in baldızı olarak bahsedilen kişi “4dı Aylin” adlı romana konu olmuş, Pentagon?'da albaylığa kadar yükselmiş bir Türktür ve hayatı şüpheli bir ölümle son bulmuştur. 


(2) Moon tarikatının önemi, örgütlenme modeli ve stratejisi, çalışma tarzı gibi önemli bazı noktalardan 


Fethullahçı harekete model oluşturmasından ve arada fiilen kurulmuş olan ilişkilerden gelmektedir. 
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SİYASAL İslamcı gazeteleri, AKP lejyonerlerini bir yana bırakalım. Sözüm öteki gazetelere ve köşe yazıcılarına. 


Son İHL katsayı operasyonundan ve yönetmelik değişikliğinden sonra bir kez daha fark ettim ki bu konuda yazı yazanların, haber yapanların Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan yani Öğrenim Birliği Yasası'ndan haberleri yok. Haberleri varsa bile, yazılarını döşenmeden önce söz konusu yasayı ve yasa gerekçesini okumayı akıllarına bile getirmiyorlar. 


Bu ilgisizlik son derece yaygın zaten. Koalisyon ortağı MSP'nin tuzağına düşen Ecevit ve çevresindekiler Öğrenim Birliği Yasası'nı bilselerdi, kendilerine bu yasayı bir hatırlatan olsaydı, yaptıkları işin Cumhuriyet'in şahdamarını keseceğini mutlaka anlarlardı. 


Yasaya Rağmen 


On yıl önce Hürriyet gazetesinde yazmaya başladığım zaman, 3 Mart 1924 tarihli ve 430 
sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Anayasa'nın İnkılap Kanunlarının Korunması'na dair 174 
maddesi ile tozlu mevzuat raflarında unutulup gitmişti. Bulundukları yerden bulup çıkardım (aslında 1980'lerden itibaren edebiyat dergilerinde yazdığım yazılarda söz konusu yasayı referans vermekteydim) ve başta dönemin Cumhurbaşkanı olmak üzere kamunun dikkatine sundum. Daha sonra Prof. Dr. İsa Eşme, Dr. A. Vehbi Ecer ve adlarını anamadığım için eksikli kaldığım öteki bilim adamları bu konuda bana yardımcı oldular. 


Bilelim ve unutmayalım ki Anayasa'nın 174. maddesinin koruması altında olan bütün devrim 
yasaları Anayasa'nın ilk dört maddesi gibi değişmezlik koruması altındadır. Demek ki 3 
Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Öğrenim Birliği Yasası'na aykırı yasa çıkartılamaz, tüzük ve yönetmelik yapılamaz, genelge yayınlanamaz. Ama son yönetmelik değişikliğinde olduğu gibi bütün bunlar yapılıyor. Söz konusu yasanın ırzına geçercesine, 1950'den bu yana yüzlerce imam hatip okulu ve lisesi açıldı. 


Onur Kırıcı 


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 174: "Anayasa'nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik 


niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasamızın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz." 


Anayasanın 174 maddesi olmasaydı bile TBMM'nin çıkardığı ilk yasalardan olan devrim yasalarının devlet kurucu nitelikleri dikkate alınarak bir tek harfine bile dokunulmaması gerekirdi. 


Hukukçuların, Anayasa hukukçularının bu cinayet karşısında suskun kalmaları kendileri açısından son derece onur kırıcıdır. 


Şiddetle Kınıyorum 


Laf olsun torba dolsun niyetiyle kaleme sarılan gazete yazıcılarını da şiddetle kınıyorum. 
Elbette düşünceyi yazılı ve sözlü açıklama özgürlüğü vardır, ama düşüncesi olanlar için vardır. Son günlerde, televizyonların "Flaş... Flaş... Flaş... Meslek liseleri ve imam hatip liselerinin önü açıldı!" yağcılığı karşısında şaşkına döndüm. Yazılarına "Eyvah! İmam hatipliler geliyor!" diye başlık atanların cehaletleri karşısında ne diyeceğimi bilemedim. 


Bu konuda yayınladığım eski yazıların, bu kez yayınlayacağım yedi yazının meslek içi gelişim dersi olarak kabul edilmesini temenni ediyorum. (Devam edeceğim.) 
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7 ARALIK 2007 tarihinde yayınlanan "Bir Kez Daha Tevhid-i Tedrisat (1)" başlıklı yazımdan 
aktarıyorum: 

Yasaların gerekçeleri onları anlamamız, yorumlamamız konusunda son derece önemlidir. 3 
Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun gerekçesi şöyle: 


"Yüksek Başkanlığa, 


Bir devletin genel eğitim ve kültür politikasında, milletin duygu ve düşünce bakımından birliğini sağlamak için öğrenim birliği en doğru, en bilimsel, en çağdaş ve her yerde yararları ve güzellikleri görülmüş bir ilkedir. 1255 (1839) Gülhane Fermanı'ndan sonra açılan Tanzimat Dönemi'nde, yıkılmış Osmanlı Saltanatı|da| öğretim birliğine başlamak istemişse de bunu başaramamış ve aksine bu konuda bir ikilik bile meydana gelmiştir. 
Bu ikilik eğitim ve öğretim birliği açısından birçok zararlı sonuçlar doğurdu. Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir. 
Bu ise, duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaçlarını tamamen yok eder. 


Kanun teklifimizin kabulü durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün bilim (irfan) kurumlarının bağlı olacakları tek makam Milli Eğitim Bakanlığı olacaktır. Böylece, bütün okullarda bundan böyle Cumhuriyetin irfan politikasından sorumlu ve öğretimimizi duygu ve düşünce birliği çerçevesinde ilerletmekle görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı, olumlu ve birleşik bir eğitim politikası uygulayacaktır. Teklifimizin bugün hemen ve ivedilikle görüşülerek kanunlaşmasını yüksek heyetten rica ederiz. (2 Mart 1924. Manisa Milletvekili Vâsıf Bey ve arkadaşları). 


3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 


Madde 1- Türkiye'deki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. 


Madde 2- Şer'iyye ve Evkaf Bakanlığı veya özel vakıflar tarafından idare edilen bütün medreseler ve okullar Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve bağlanmıştır. 


Madde 3- Şer'iyye ve Evkaf Bakanlığı bütçesine okullar ve medreseler için konulan ödenekler Milli Eğitim bütçesine aktarılacaktır. 


Madde 4- Milli Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler konusunda yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve [ayrıca] imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açılacaktır. 


Madde 5- Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren, genel eğitim ve öğretim hizmetleri vermekte olup, şimdiye kadar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan askeri rüşdiyeler ve idadilerle, Sağlık Bakanlığı”na bağlı Yetim Evleri, bütçeleri ve öğretim kadroları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Anılan rüşdiye ve idadilerde bulunan öğretim kadrolarının nereye bağlı olacakları, gelecekte ait olacakları Bakanlıklar arasında belirlenip düzenlenecek ve o zamana kadar orduya mensup olan öğretmenler bu statülerini koruyacaklardır." 


Yukarıda aktardığım yasa gerekçesi ile yasanın özellikle 4. maddesini bilmeden imam hatipler üzerine yazı yazmak ayıptır, günahtır, hafıfmeşrepliktir. (Devam edecek) 
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TEVHİD-İ Tedrisat Kanunu'nun ne anlama geldiğini Büyük Millet Meclisi üyeleri 1921 
yılından itibaren bildikleri için söz konusu yasayı kolayca kabul ettiler. 

Mustafa Kemal Paşa 16 Temmuz 1921 günü Ankara'da toplanan Maarif Kongresi'nin açış konuşmasında şöyle diyordu: 


"Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi gerilemesinde en mühim âmil olduğu kanaatindeyim. Onun için milli terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve yaratılış niteliklerimizle hiç münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak, milli seciye ve tarihimizle uygun bir kültür kastediyorum. 
Çünkü milli dehamızın tam gelişmesi böyle bir kültür ile temin olunabilir. Gelişigüzel bir yabancı kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir."' (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1959, II, 16-17) 


31 Ocak 1923 günü İzmir'de yaptığı bir konuşma sırasında medreselerin geleceğine 
değinen Mustafa Kemal Paşa şunları söylüyordu: 


"Milletimizin, memleketimizin irfan yuvaları olmalıdır. Bu memleket evlâdı, kadın ve erkek aynı surette oradan çıkmalıdır." (Age. 11,90) 


(Bu alıntılar için Erciyes Üniversitesi emekli öğretim üyesi Dr. A. Vehbi Ecer’e teşekkür ederim.) 


3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Mustafa Kemal Paşa'dan 
yaptığım alıntılar, 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun imam hatip liseleriyle ilgili 32. maddesinin bir dalavere olduğunu kanıtlamaktadır: 


"İmam hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır." 


Peki değerli köşe yazıcıları Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özgün metninde "Hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır" cümlesi var mı? 


Yok! Peki nasıl oluyor? 


Peki Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Anayasa'nın laiklik ilkesine ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na aykırı 32. maddesinin iptali için yüksek mahkemelere neden başvuru yapılmadı? 
Başvuru yapılsaydı mutlaka iptal edilirdi. (Son yazımda açıklayacağım gibi, Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin kapatılması davasında aldığı 30.07.2008 tarihli kararı gereğince de imam hatipler tamamen kapatılabilir. Meraksız hukukçulara duyurulur!) 


14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu 12 Mart faşist askeri rejiminin Naim Talu hükümeti (15.04.1973-26.01.1974) çıkarmıştı. 


Aynı askeri rejimin 20 Mayıs 1973'te Necmettin Erbakan'a Milli Selamet Partisi'ni yalvara yalvara kurdurduğunu da anımsayalım. (Devam edecek.) 


SİYASAL İSLAM'IN KALESİ OLARAK İMAM HATİPLER (4) 
15 Ağustos 2009-Özdemir İnce- hurriyet 


İMAM hatiplerin kısa tarihi: 

1924- Okullarda laik eğitime geçiş kapsamında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla (Eğitim-Öğretimin Birleştirilmesi) birlikte medreseler kapatıldı. Laikliği yeni benimseme aşamasında olan bir toplumda din eğitiminin gerekliliğine inanan Mustafa Kemal 

Atatürk, medreselerin yerine dört sınıflı 29 adet imam hatip okulu açtı. Bir yıl sonra imam hatip sayısı 26'ya, iki yıl sonra 20'ye, üç yıl sonra da ikiye düştü. 1929-30 öğretim yılında ise 


son kalan imam hatip okulları da kapatıldı. 


1948- CHP, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam, hatip, vaiz ve yüksek din okulları açılması için Meclis?e kanun teklifi verdi. Teklif sonucu imam hatip okulları açılmadı ancak 
10 ay süreli imam hatip kursları açıldı. 


1949- Yıl başında dönemin iktidar partisi CHP Ankara ve İstanbul'da iki tane imam hatip kursu açtı. Bir süre sonra kurs sayısı sekize çıkartıldı. Din derslerinin eğitim-öğretim müfredatına konulması da bu döneme rastlar. Okulların dördüncü ve beşinci sınıflarında seçmeli olarak okutulmak üzere din eğitimi başladı. CHP'nin önerisi ile Ankara Üniversitesi 


bünyesinde ilk ilahiyat fakültesi açıldı. 


1950- Demokrat Parti, iktidara gelmesinin ardından mevcut imam hatip kurslarının yetersiz olduğu kanısıyla imam hatip okullarının açılmasını kararlaştırdı. Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş”ta ilk imam hatip okulları açıldı. 1958 yılında bu okulların sayısı 26'ya, 1969'da 71'e, 1997'de ise 600'e ulaştı. 


1951-1959- Demokrat Parti lideri Adnan Menderes, 19 adet imam hatip okulu açtı. 1951 
yılında imam hatip okullarının dört yıllık ortaokul ve üç yıllık lise bölümü olmak üzere yedi yıllık bir dönemi kapsaması kararlaştırıldı. 


1962-1963- İsmet İnönü döneminde yedi adet imam hatip okulu açıldı. 
1965-1971- Süleyman Demirel, 46 adet imam hatip okulu açtı. 


1971- Askeri darbenin ardından Necmettin Erbakan başkanlığındaki Milli Selamet Partisi (MSP) ile Bülent Ecevit başkanlığındaki CHP koalisyon ortağı oldu. Ağustos ayında yeni bir düzenlemeyle, imam hatip okullarının dört yıllık orta kısımları kapatıldı. Lise süresi ise üç yıldan dört yıla çıkartılarak meslek lisesi haline dönüştürüldü. 


1973-74 öğretim yılında CHP-MSP koalisyonu, imam hatip okullarının orta kısımlarını 
yeniden açtı ve imam hatip liselerine bütün üniversitelere giriş imkânı verdi. 1974 yılında 33 
tane imam hatip okulu açıldı. 


1974-1975- Bülent Ecevit, 29 adet imam hatip okulu açtı. 

1975-1978- Süleyman Demirel, 233 adet imam hatip açtı. 

1976- Kız öğrenciler de imam hatip okullarına alınmaya başlandı. 
1978-1979- Bülent Ecevit, dört tane imam hatip açılmasını kararlaştırdı. 


12 Eylül döneminde kız öğrencilerin başlarını örtüp örtmeyeceği tartışıldı. İmam hatip 
mezunlarına, üniversitelerin bütün bölümlerine girme hakkı tanındı. 


1982 yılında ilahiyat fakültelerinde kız öğrencilerin sadece Kuran'ı Kerim derslerinde 
başlarını örtecekleri hüküm altına alındı. Böylece türban önce ilahiyat fakültelerine, daha sonra bütün fakültelere girdi. 


(Devam edecek.) 
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16 Ağustos 2009-Özdemir İnce- hurriyet 


YÖK eski üyesi Sayın Bülent Serim 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 32. maddesiyle ilgili zihin açıcı bir uyarıda bulundu. 14.08.09 tarihli 3 numaralı yazımda söz konusu 32. maddeyi yazmıştım: 

"İmam hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar 


uygulayan öğretim kurumlarıdır." 


Aynı yazıda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda "Hem mesleğe, hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır" açıklamasının bulunmadığını da yazmıştım. 


Sayın Bülent Serim, "meslek"'in imamlık ve hatiplik; "yükseköğrenim"'in ise ilahiyat fakülteleri ya da benzeri okullar anlamına geldiğini düşünüyor. Doğrudur, haklıdır! 


Ama 1739 sayılı yasayı çıkartanlar, 32. maddede, Tevhid-i Tedrisat'ın 4. maddesinde olduğu gibi İlahiyat Fakültesi'nin adını açıkça anmıyorlar. Demek ki bir hinoğluhinlik var işin içinde. 
Zaten bu bulanıklıktan yararlanarak çeşitli fakültelere yıllarca korsan öğrenci soktular. 


Ancak bununla da yetinmediler: 31.07.2009 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği" ile 1739 sayılı kanunun 32. maddesine karşı yeni bir dolap çevirdiler: 


"MADDE 5- (1) Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan imam hatip liseleri, ilköğretimden sonra dört yıl öğretim veren, bölge şartlarına ve imkânlarına göre gündüzlü veya yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim ve öğretim yapan 

okullardır” tanımıyla hem Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu hem de 1739 sayılı yasanın 32. 
maddesini hamhumşaralop yaptılar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 1739 sayılı yasanın 32. 
maddesinde yer alan "dini hizmetler" deyişi nerede? Demek ki bu okul modacı yetiştirmek için kurulmuş. Ama çıkardıkları alt tarafı bir yönetmelik ve Anayasa'nın 174. maddesinin koruyucu kanatları altında aslanlar gibi ayakta duran Tevhid-i Tedrisat Kanunu var. Bu yönetmelik hemen iptal edilir. İyi bir hukukçu, Anayasa'nın 174. maddesine ve Anayasa Mahkemesi'nin 16.09.1998 günlü ve 1998/52 sayılı kararına dayanarak imam hatipleri asıl amaçlarına döndürtebilir. Böyle bir hukukçu aranıyor ama var mı? Biraz yekinin artık! 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun amaç ve kapsamı imam hatiplerle sınırlı değil. Bu yasa ile Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmakta ve Şeriye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar tarafından yönetilen bütün medrese ve mektepler MEB'e bağlanmaktadır ya da kapatılmaktadır. 


Daha önceleri mektepli, medreseli, tarikatçı olmak yüzünden ortaya çıkan bölünmüşlük 
toplumun birliğini, toplumsal bütünleşmeyi ve çağdaşlaşmayı engelliyordu. Atatürk 1923 
yılında yaptığı bir konuşmada bu noktaya işaret eder: 


"Milletimizin ve memleketimizin irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evlâdı, kadın ve erkek, aynı şekilde, oradan çıkmalıdır." 


O halde ya sadece klasik genel liseler ya da sadece imam hatip liseleri olacaktır. İkisi birlikte var olup üniversite ve yüksekokullara kaynaklık edemez. Siyasal İslam şimdilik bu ikiliğe razı. Asıl amaç ve hedef klasik genel liseleri ortadan kaldırıp tersine bir Tevhid-i Tedrisat yaratmak. (Devam edecek.) 
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İMAM hatip mezunlarına üniversiteye girme hakkının tanınması gayri meşru bir hak gaspıdır. 


Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan (3 Mart 1924) önceki durum ne idi, ne gibi öğretim kurumları vardı, isterseniz bir anımsayalım (Kaynak: Erciyes Üniversitesi emekli öğretim üyesi Dr. A. 
Vehbi Ecer): 

Arapça Eğitim 

1. Medrese 1330 yılında Orhan Bey tarafından kuruldu. Eğitim ve öğretim dili Arapça idi. 
Sadece fıkıh, fıkıh usulü, tefsir, hadis, akaid, kelâm, mantık gibi İslami bilgiler öğretiliyordu. 
Medreselerde fen bilimleri, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi ve edebiyatı öğretilmiyordu. 
Bütün kitaplar Arapça idi. 

Bu gayri milli okullarda, 16 ve 17. yüzyıllarda okuma yazma bilmeyen zevata hocalık verilmekteydi. 

2. 1699 Karlofça barışından sonra eğitimde yenileşme düşüncesi gelişti. I. Mahmut, II. 
Mustafa, I. Abdülhamid, II. Selim, II. Mahmut dönemlerinde askeri eğitim 

yenileştirildi. II. Mahmut döneminde ilköğretim zorunlu hale getirildi. Ama medreselere el atmaya kimse cesaret edemedi. 

3. 1839-1876 Tanzimat Dönemi'nde öğrenim kurumları iyice çeşitlendi: Tanzimat okulları, medreseler, askeri okullar, öğretmen okulları, azınlık okulları, yabancı okulları. Farklı kaynaklı, farklı programlı okullar farklı kültürde insanlar yetiştirmeye başladı. 

4. 1908-1918 TI. Meşrutiyet döneminde mesleki ve teknik öğretimle ilgili birçok okullar açıldı. Eğitim ve öğretim kurum ve yöntemleriyle ilgili tartışmalar yapıldı. Medreselerin ıslahı konusunda çalışmalar yapıldı ama kapatılamadı. 

Kadınlara Yasak 

Cumhuriyet kurulduğunda genel durum şöyleydi: Askeri okullarda, azınlık ve yabancı okullarında okuyanlar kendilerini bir türlü kurtarıyorlardı. Tanzimat ve Meşrutiyet tarafından açılan okullarda okuyanlar çağdaş bir şeyler öğrenebiliyordu. Ama çoğunluk medrese karanlığına hapsedilmişti. Ve asıl önemlisi medreseler Müslüman Türk kızlara kapalı idi. 
Medreseler dışında tasavvuf ve tarikat eğitimi yaptıran ve medreselilerle sürekli çatışma halinde olan, çağdışı eğitim veren tekke ve zaviyeler vardı. Bu fesat yuvaları da kadın ve kızlara kapalı idi. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Cumhuriyet'in din düşmanlığı nedeniyle değil, dine ve bilime saygısından, yurtseverliğinden dolayı çıktı. Ulusal devleti kurmak, kültür ve ülkü birliğini 


sağlamak için çıktı. 


Atatürk Ne Diyor 

Atatürk'ün Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili düşünceleri: 

“Cihan medeni ailesinde sayılır bir mevki sahibi olmak isteyen Türk ulusu, evlatlarına vereceği eğitimi mektep ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki tür kuruma teslim etmeye hâlâ katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimi birleştirmedikçe aynı düşüncede, aynı anlayışta bireylerden oluşan bir ulus yapmaya olanak aramak, olmayacak bir şeyle uğraşmak olmaz mıydı?” (Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, MI, 


70) (Devam edecek.) 


SİYASAL İSLAM'IN KALESİ OLARAK İMAM HATİPLER (7) 
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İMAM hatipler konusunda ne ayrıntıları, ne de yalanları tartışırım. Yok efendim yoksul halk çocuklarının hakkı yenmiş, yok efendim Müslüman evlatları neden zabit olamıyormuş?! 


İşin aslına dönelim: Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu yok saymak ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bu yasaya aykırı değişiklik yapmak suretiyle, imam hatip mezunlarının üniversitelere alınması gayrimeşru bir girişimdir. 

Bu işi yapanlar bir gün mutlaka yasa önünde hesap verirler ve laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmakla sabıkalı AKP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabilir. 

Sol Karşıtları 

İmam hatip okulları ve liseleri 1950'den bu yana, İslamcı hareketin iktidarı ele geçirme stratejisi bakımından önemli bir yere sahiptir. Ve on yıllardır ortalığı inleten curcuna da bu nedenle devam etmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenlerin Mustafa Peköz'ün “İslami Cumhuriyete Doğru Türkiye'de Siyasal İslamın Dünü, Bugünü ve Yarını” (Kalkedon Yayınları) adlı kitabını okumalarını salık veririm. 

İmam hatipler, İslamcı hareketin Türkiye'nin eğitim sistemine yön veren Türk-İslam sentezi doğrultusunda, eğitim politikasında etkin olmasının en önemli oluşturucularından biridir. 
Konuşmanın ve tartışmanın bu noktasında itiraz ederek sorarlar: “Bu okulları devlet kurmadı mı, MEB”in yaptığı müfredat programı uygulanmıyor mu, MEB'in müfettişleri teftiş etmiyor mu? Bu okullar nasıl olur da laiklik karşıtı ve Türk-İslam sentezinin kalesi olurlar?” Sonra 


çok bilmişçesine sırıtırlar. 


Başta 12 Mart ve 12 Eylül hükümetleri olmak üzere 1950'den sonra iktidara gelen bütün hükümetler, (bu arada 28 Şubat hariç TSK), Türk-İslam sentezinin izinden gitmiştir. Bu bakımdan, İHO ve İHL, sadece eğitim veren kurumlar değil, gerçekte gençliği İslami ideoloji ile yetiştiren ve özellikle de antikomünist ve sol karşıtı militanlar haline getiren ocaklar durumundadır. 

Tarikat Tornası 

Türkiye kentlerinin dış çevre kuşakları; gençlik ve kadınların önemli bir bölümü; sınıfsal niteliğini yitirmiş emekçi kitlesi tarikat ve cemaatlerin etkisi altında. 7-15 yaş arasında Kuran kurslarına giden çocuklar da İslamcı olarak yetişmekte. Anaokuldan başlayarak ilk ve ortaöğretimde çocuklarımız tarikat ve cemaat sermayesinin kurduğu özel vakıf okulları tornadan geçirilmekte. Sadece özel okullarda değil devlet okullarında da tarikat ve cemaatlerin siyasal İslamcı ideolojisi kendilerine bağlı militanlar üretiyor. İslamileşen sermaye artık eksiksiz bir iktidar istiyor. 

Bu gelişmeleri yasal olarak engellemenin bir yolu ve yöntemi yok. Demokrasiye inanmayan İslami kesim demokrasiyi kullanarak rejimi İslamileştirme operasyonunu sürdürüyor. 
Elimizde sadece imam hatip okullarının konum ve işlevleriyle ilgili anayasal ve yasal tutamaklar var. Bu dayanakları ülkenin ve cumhuriyetin geleceği için kullanmak zorundayız. 
Bizim kaygılarımızla dalga geçenler her şey olup bittiği zaman içinde bulundukları aymazlıktan muhtemelen utanmak firsatı bulamayacaklar. 

Paranoya Değil 

Sonuç olarak Türkiye toplumunun İslamileşmesinden kaygılanmak sanıldığı gibi bir paranoya değil. Zira tamamen ya da kısmen İslamileşmiş bir toplumda artık ne demokrasi ne de özgürlükler vardır. Tek İslami partiyi bir yana bırakalım, birbirine alternatif olan İslami partiler özgürlükleri ve demokrasiyi boğar. Böylesine bir toplumsal yapıda insan haklarından 


söz etmek tatlı bir budalalıktan başka bir şey değildir. (Devam edecek.) 
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ANAYASA Mahkemesi'nin AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili 30.7.2008 tarih, 2008/1 esas sayılı ve 2008/2 karar sayılı kararının 96”ncı sayfasında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinden bir bölümü birlikte okuyalım: 


“İmam hatip lisesi mezunlarına üniversiteye girişte uygulanan katsayı sistemi bir hak ihlali algısıyla sürekli eleştirilerek Tevhid-i Tedrisat Yasası'na ve eşitlik ilkesine aykırı olarak Cumhuriyet öncesi gibi ikili bir öğretimin özendirilmesi ve bu okulları meslek okulu hüviyetinden çıkararak ortaöğretimin asıl unsurları haline getirecek sosyal ve mali desteklerin sağlanması suretiyle laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini ortaya koymaktadır.” 
Yardımdan Yoksun 

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi istemini içeren 14.3.2008 günlü, SP.Hz.2008/1 sayılı iddianamesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, ilgili Anayasa ve yasa kuralları okundu, gereği görüşülüp düşünüldü: 

A. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davasında yapılan oylamada, Anayasa'nın 68. 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle Osman Ali Feyyaz Paksüt, Fulya Kantarcıoğlu, Mehmet Erten, A. Necmi Özler, Şevket Abalak ve Zehra Ayşe Perktaş’ın “Parti?nin kapatılması”, Sacit Adalı, Ahmet Akyalçın, Serdar Özgüldür ve Ferruh Kaleli'nin “Parti'nin kapatılması yerine Devlet yardımından yarı oranında yoksun bırakılması’; Haşim Kılıç'ın ise “davanın reddi’ gerektiği oyu sonucunda, Anayasa'nın 149. maddesinin birinci fıkrasında siyasi 
partilerin kapatılması için öngörülen nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, 2949 
sayılı Yasanın 33. maddesinin göndermesiyle 5271 sayılı Yasanın 229. maddesinin üçüncü fıkrası gereğinde, en aleyhte oyların daha yakın oylara katılmasıyla, Anayasa'nın 69. 
maddesinin ikinci fıkrası ve 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2008 yılında aldığı (son yıllık) Devlet Yardımı Miktarının Yarısından Yoksun Bırakılmasına 30.7.2008 gününde karar verildi.” 

Yeni Neden 

Yukarıda birlikte okuduğumuz Anayasa Mahkemesi kararına göre, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’ nın Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ihlaliyle ilgili iddiasını yerinde bulmuş. Bu, bu müdahalenin AKP'yi demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline getirdiğinin de bir kanıtıdır. 

Demek oluyor ki: YÖK'ün yükseköğretime giriş sınav yönetmeliğinde yaptığı son değişiklikler ile ortaöğretim yönetmeliğinde yaptığı son değişiklikler AKP için yeni bir 


kapatılma davasına neden olabilir. 


Uyuma, Uyan 

Anayasa'nın başlangıcı, 2, 24, 42 ve 174. maddeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Yasası, Anayasa Mahkemesi'nin 30.7.2008 tarihli kararı ve Danıştay 8. Dairesi'nin kararı imam hatip mezunlarının bütün lisans programlarında yükseköğrenim görmelerini engellemektedir. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin 30.7.2008 tarihli kararına göre bütün imam hatip okulları kuruluş amaçlarına uygun hale getirilebilir. Aynı Yüce Mahkeme'nin 30.7.2008 tarihli kararına göre YÖK'ün imam hatip mezunları yararına aldığı bütün kararlar tamamen geçersizdir. Ey 


ahali, uyuma uyan! (Son) 


ÜÇ İSLAM'DAN HANGİSİ? 
25.09.2010-Ali Bulaç- Zaman 


İslam dünyası yakın tarihinden getirdiği problemlerin aşılması düşüncesiyle sosyo-politik sistemi revizyona uğratmak zorunda kalırken, dış dünyadan alacakları konusunda eleştirel ve seçici zorunludur. 


Geçen yüzyıl boyunca sadece verili sistemin değil, hayatın da dışına atılmak istenen Müslümanların mevcut kurumsal yapılara (iktisat, siyaset, eğitim, kültür, sanat vb.) katılması "bir fayda" sağlasa bile -ki çoğu zaman katılımları zorunludur- nasıl, nereye kadar ve ne için katılması gerekir gibi sorular önemsenmeyecek olursa, zamanla telafisi güç zararlara yol açabilir, Müslümanların İslam'la ilişkileri sadece içi boş kültürel bir ilişkiden ibaret kalır. 


"Hayata dönelim" derken farkında olmaksızın "sisteme katılır ve verili dünyanın kimliği ve görüntüsü İslam olan bir parçası durumuna düşebiliriz", Bunun iki mahzurundan biri, belli bir ulus devlet içindeki sorunlarla uğraşırken sanki İslam dünyasından ve İslam ümmetinden ayrı, özerk ve kendi başına var olması mümkün olan bir fenomene inanmak, İslamiyet'i bir ulus devletin coğrafi, iktisadi ve siyasi meselelerine indirgemek; diğeri, buna bağlı olarak İslamiyet'i dünyevileştirmek, maddileştirmek ve ulusallaştırmak. 


Bu tutum bizi ister rakibimiz, ister hedefimiz olan modern dünya karşısında iki ana tutumdan birini benimsemeye götürebilir: Bunlar da "Çatışmacı İslam" veya "Uyumlu İslam" diyebileceğimiz sağlıksız tutumlardır. "Çatışma" ve "uyum", her ikisi birbirine aykırı görünse bile, gerçekte bir ve aynıdırlar. Her ikisi verili dünyayı -modemiteyi- elde edilmesi gereken doğru, meşru, zorunlu ve "İslamileştirilebilir bir değerler bütünü" olarak algılamaktadırlar. 
Batı'ya karşı askeri, teknolojik, ekonomik, bilimsel ve siyasi alanlarda meydan okumayı esas alan "İran'ın İslamcı radikalleri" ile büyük dünya sisteminin bir alt parçası olunarak askeri, teknolojik, ekonomik, bilimsel ve siyasi bir güç olunabileceğini savunan "Malezya'nın uzlaşmacı İslamcıları" arasında sadece form ve yöntem farkı vardır, mahiyet farkı yoktur. 


Oysa beşeriyetin sorunu bizatihi söz konusu alanlarda güç temerküzünü esas alan "modern dünyanın aşılması" sorunudur. Bir dinden, hele bu "Ed-Din olan İslam"dan beklenen, kendini rakibine bakıp tanımlaması, ona benzemesi ve onun araç ve yöntemlerini kullanması değil, tam aksine kendine özgü hedefleri, meşru araçları ve yöntemleriyle yeni bir dünyanın 


ufuklarına işaret etmek olmalıdır. Hıristiyanlık, ilk üç yüz senesinde büyük acılar çekti, ama onu ezen Roma'yı taklit etti, sonra Romalaşmış bir kilise olarak tarih sahnesine çıktı. İslam aynı trajik tecrübeyi yaşamamalıdır. Şu halde modern dünya üzerinde iyi niyetle çeşitli düşünceler geliştiren Müslümanların hedeflerini, hatt-ı hareketlerini ve araçlarını belirginleştirmeleri öncelikli bir konudur. Bu açıdan Müslümanların 


1. Birey'in ölümüne tanık olduktan sonra insanın yeniden insanlaşması ve özgürleşmesi, 


2. Dünyevileşme ile birlikte anlam ve amaç kaybına uğrayan hayatın hangi sahici anlam ve amaçlara göre yaşanması, 


3. İnsan ile tabiat ve insan ile canlı hayat arasında baş gösteren çatışmanın son bulması, 


4. Bir arada yaşama isteğini, tecrübe ve yeteneğini kaybetmekte olan insana yeni bir örgütlenme modelinin, yeni bir yaşama sanatının önerilmesi gibi konularda belirgin tekliflerde bulunmaları gerekir. 


Hiç kuşkusuz aşılacak şey modernlik ve onun temel varsayımları olan "bireycilik, dünyevileşme ve ulus devlet formu"dur. Bunu aşkın/müteal olana dönerek gerçekleştirmek mümkündür, yoksa modern dünyayı taklit ederek ve tekrar ederek değil. 


Müslümanlar, ister "Çatışmacı İslam" ister "Uyumlu İslam"a mensup olsunlar, İslam adına bireyi var edemezler; dinin İlahi/aşkın, batıni/içkin ve uhrevi/öte boyutlarını görmezlikten gelip dünyevi hayatı düzenlemeye kalkışamazlar ve ümmet gerçeğini göz ardı edip sadece içinde yaşadıkları ulusal sınırlar dahilindeki sorunlarla boğuşamazlar. 


İSLAMCI HAREKETLERİN KARANLIK TARİHİ 
19/07/2007-31/07/2007-Nuray Mert-Radikal 


Pakistan'da yaşanan siyasi kriz, geçen hafta yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Lal Mescidi baskını ile dünya basınına taştı. O kadar ki, dünyada olan bitenle son derece ilgisiz olan Türkiye'de bile, bu konu haber oldu, dahası hakkında birkaç yorum yazısı bile çıktı. 
Malum Pakistan'da olanların, 11 Eylül sonrası ilan edilen, 'terörle mücadele' adı altında dünyayı kasıp kavuran yeni dünya düzeninin arka planını, karanlık tarihini anlamak açısından büyük önemi var. 11 Eylül'ün ardından Afganistan'a yapılan müdahale dolayısıyla, ABD'nin hedef aldığı Taliban rejiminin aslında, Sovyet işgaline karşı ABD'nin desteğiyle iktidar olduğu konusu çokça konuşulmuştu. Yine, baş düşman ilan edilen El Kaide'nin CIA bağlantılı olarak kurulduğu konusu gündeme gelmişti. Sonra bu konu gündemden düştü. Oysa, bugün, İslami fundementalizm ve terör denilen meseleyi anlayabilmek için, tarihsel arka planını sürekli hatırlamakta fayda var. 

Yine, malum, El-Kaide ve diğer birçok İslami cihat hareketi, ABD ve Pakistan istihbarat örgütlerinin bilgisi ve denetimi dahilinde, bu ülke merkezli örgütlenmişti. Pakistan Devlet Başkanı, geçen sene yayımladığı anılarında, bu gerçeğin bir kez daha altını çizdi. Müşerref'in sıkıntısı, Pakistan'ın önce cihat merkezi olarak tayin edilmesi, bu amaçla desteklenen medrese yapılarının tüm ülkeyi kaplaması, buralara dünyanın dört tarafından cihatçı doldurulması, ancak 11 Eylül sonrasında bu kez Pakistan'dan bu örgütlenmeleri temizlemesinin talep edilmesiydi. 

ABD öncülüğünde ilan edilen 'terörle mücadele'nin böyle, karanlık bir arka planı var. Dün cihatçı diye desteklenene bugün terörist deniliyor. Bu bir vaka. Diğer taraftan, bu arka plan, 


İslamcılık adına desteklenen hareketlerin siyasi anlamını kavramak açısından da çok önemli. 
Sadece, cihat ideolojisiyle hareket eden hareketler ve örgütler ve sadece Afganistan örneği değil, birçok siyasi İslam hareketi, dünyanın dört bir yanında, ABD tarafından, önce Soğuk Savaş döneminde sol hareketlerle mücadele için desteklendi. Daha sonra Sovyetler'in çözülüşü sürecinde yine ABD dış politikası çıkarları doğrultusunda, bir yanda ılımlı, diğer yanda radikal birtakım hareketler desteklendi, hatta devreye sokuldu. 

Bugün gelinen noktada, sadece 'terörle mücadele' politikalarının ikiyüzlülüğünü deşifre etmek adına değil, yakın tarihteki İslamcılık hareketlerinin, dünyadaki siyasi tablonun içindeki yerini tayin etmek açısından da ciddi bir sorgulamaya ihtiyaç var. Bu sorgulamaya, Türkiye'de ve tüm İslam dünyasında tabu konu olan Bosna meselesini katmakta da sonsuz fayda var. Bosna, ABD öncülüğündeki askeri müdahalelerin meşrulaştırıldığı ilk yerdir. Askeri müdahale öncesi, Bosna'ya Afganistan'dan dahi cihatçı gönderilmiştir. 

Bu sıradan ve spontan bir olay olarak görülemez. Öyle olsaydı, dünya Müslümanlarının uğruna savaşmak için en çok gitmek isteyecekleri yer Filistin olurdu. Filistin'e mücahit gitmesi mümkün mü, olabilir mi? O halde Yugoslavya'ya nasıl gidebildiler? Dünyada olan biteni anlamak açısından, bu soruları sormaya başlamakta, fayda var. 

Ben yıllardır, bu konularda yeniden bir yakın tarih okuması yapılması gerektiğini söyler dururum, bu konuları tartıştığımız arkadaşlarımın hepsi bu ısrarımı bilir. Şimdi, Pakistan'da Lal Mescidi'ne yapılan kanlı baskın nedeniyle yazılan bir-iki yazı dolayısıyla, tüm bunları bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Bazı eski İslamcı yazarlar, Lal Mescidi'ni kendi halinde bir ilim irfan yuvası olarak değerlendirmişler. Pervez Müşerref, ülkesinde darbe ile yönetimi ele geçirdiğinden beri, iktidarı bırakmayan bir zamane diktatörü, şu anda ABD'nin kendisine dikte ettiği siyaseti gütmeye özen gösteriyor, bu bir vaka. Ancak öte taraftan, çatıştığı çevre de, masum dini kurumlar falan değil, yakın zamana kadar istihbarat örgütleri CIA ve ISI gözetiminde faaliyet gösteren cihat merkezleri. 

ABD öncülüğünde ilan edilen 'terörle ve İslami fundementalizmle mücadele' siyasetlerinin karanlık tarihini hakkıyla sorgulamak için İslamcı hareketlerin karanlık tarihlerini ve mahiyetlerini sorgulamaya hazır olmak gerekiyor. 


İSLAMCI HAREKETLERİN KARANLIK TARİHİ (I1) 
31/07/2007-Nuray Mert-Radikal 


Seçimlerin hemen öncesinde 'İslami hareketlerin karanlık tarihi' başlıklı bir yazı yazmıştım. 
Doğal olarak çok tepki çekmiş. Araya seçim girdiği için, konunun devamını getirmeye fırsat bulamadım. Zaten, konu öyle gazete köşesinde tartışılamayacak kadar uzun boylu bir mesele. 
Ama baktım ki, seçim sonrası tartışmalar daha uzun süre bize nefes aldırmayacak, daha fazla ertelemeden, bu kısıtlı mekânın elverdiği kadar, birkaç şey daha söyleyeyim, zira, sonra tartışmaya başka zeminlerde, daha uzun yazılarla devam etmeyi düşünüyorum. 

Öncelikle, tepki çeken, başlığın bu kadar 'toptancı' olmasıymış, yani İslamcı hareketlerin tümünü sorun yapmasıymış. Bu ülkede 'tepki' dediğimiz şey ne hikmetse, birçok konuda, daha ziyade kulaktan kulağa oyunu şeklinde tezahür eder, yazıya dökülmez. Bu sefer de öyle oldu, sağ olsun bir tek Yeni Şafak'da Hakan Albayrak, yazıyla cevap verdi, itirazlarını dile getirdi. 
Hemen söyleyeyim, 'İslamcı hareketlerin tümünü kastetmedim, yanlış anlaşıldı' demeyeceğim, hepsini kastettim. Modem tarihin tüm İslamcı iddialı hareketlerinin kastettiğim çerçeve dışında kalanları varsa, bunlar sadece anti-emperyalist iddialı, ama zaman içinde İslamcı hareketlere genel ivmesini kazandıran genel tablonun dışında kalan istisna örneklerdir. Bunların başında, İslam devrimi olarak tezhür eden İran İslam devrimi geliyor, ama zaman içinde bu devrimden esinlenen İslamcı hareketler de, İran odaklı olmak durumunda kalmıştır. Sünni dünya içindeki hareketlerde ise anti-emperyalist çizginin, söylem 


düzeyinde bile, var olup olmadığını tartışmakta büyük fayda vardır. Ben tam da bu tartışmanın peşindeyim. Söylem düzeyinde bakarsak, anti-siyonizm, anti-emperyalizmin yerini almıştır, bu başlı başına bir sorundur. Ancak, benim asıl sorunum, öncelikle bu değil. 
Öncelikle, İslamcı iddialı hareketlerin, söylemleri, iddiaları, niyetleri ne olursa olsun, modern dönem boyunca Batı emperyal politikalarına hizmet etmek durumunda kalmış olduğunu söylüyorum. 

Bunu söylemek, bu hareketler içinde yer alan insanlar, bile bile ABD dış politikası ile işbirliği yaptılar, hatta kandırıldılar falan demek değil. 

Tabii ki, birtakım Müslümanlar kendilerince gerekçelerle, örgütlendiler, birtakım mücadeleler içine girdiler, bu uğurda canlarını feda etmekten kaçınmadılar. Bu başka şey, tüm bunlar, bu insanların, bu hareketlerin genel istikametini belirlediği anlamına gelmez. Yakın tarihe şöyle bir göz atmak bunun böyle olmadığını anlamaya yeter. 

Tarihin bir noktasında, şöyle bir nefes alıp, 'Neler yaptık, niçin yaptık, sonuç ne oldu?' diye sormaları gerekiyor. Ben İslamcı iddialı harekete gönül verenlerden daha geç olmadan bu muhasebeyi yapmasını bekliyorum. Duygusal tepkiler verip, savunmaya geçmek sorun çözmez, istemeden de 

olsa yüklenilen figüranlık rollerini devam ettirmeye yol açar, açıyor. Batı emperyalist politikalarını deşifre etmenin yolu, şöyle veya böyle içinde yer alanların, bir noktada kendilerini sorgulamayı 

göze almasıyla mümkün olacak, bunu yapmakta gönülsüz olurlarsa, nihayetinde, bu politikaları tahkim etmeye devam etmek durumunda kalacaklar. 

Albayrak, ne yani 'Mücahitleri Bosna'ya ABD mi gönderdi?' demiş. Hafazanallah, kim ABD dış politikası uğruna, can almaya ve canını vermeye razı olur? Bosna'ya veya başka yere, kimse gönderildiği için gitmiyordur, ama nasıl bir çerçeve içinde gidebildiklerini sormadıkları müddetçe, bu oyun böyle devam eder. Bu sorunları sormanın önemine inandığım için özellikle Bosna örneğini verdim, özellikle Filistin'e niye gidemediklerini sormalarını istedim. 
Kimse, Avrupa'nın ortasına 'Hırvatlar 

göz yumdu da' diye cevap bulmakla avunmasın, peki neden Filistin'e, mesela Mısır sınırından sızamıyorlar? Bu arada yanlış anlaşılmasın, 

cihatın istikamet değiştirmesini falan önermiyorum, ümmet dayanışması başka, bir ülkenin içindeki meseleye, başka yerlerden silahlı mücadele şeklinde müdahale başka. Ben bu fikre toptan karşıyım, o ayrı mesele. Onu da uzun uzun konuşmamız lazım. 

Ben öncelikle, şunu söylüyorum, şimdilerde dünyayı kavuran 'Terörle savaş' tiyatrosunun perdesini indirmek için, İslamcı cihat serüvenini, filmi 

geriye sararak sorgulamak gerek. Bu sahnede, İslamcı hareketleri kayırmaya devam etmek, bu tiyatronun sahnede kalmasını sağlamaktan başka işe yaramaz, yaramıyor. 

Son olarak, Hakan Albayrak'a, benim yazıma gösterdiği tepkiyi, şimdi seçim başarısına ayakta alkış tuttuğu AKP'nin baş danışmanlarından birinin, üstelik Irak'ta ülkesi işgal edilmiş insanların direnişini, 'Ne direnişçisi, katil sürüsü' diye tanımlayan yazısı karşısında neden göstermediğini sormak isterim. 


AKP ALEVİLERİ 7 YILDIR OYALIYOR, AYIPTIR, GÜNAHTIR! 
Selin Ongun -T24-14 Ekim 2010 


Zaman gazetesinde yazıyor, Mehtap TV'de program yapıyor. Ve “Ben cemaatin sözcüsü değilim, bunu belirtir misiniz?” diyor 


Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce ile söyleştiğimiz esnada aslında kendisi hâlen “jet- lag” durumundaydı. Sebebi belli; çok tartışılan “Fethullah Gülen'in odasına giren arı” ve 


“Nazımızın geçtiği arkadaşlar seslerini yükseltmeseler” yazılarını kaleme aldığı Pensilvanya'dan yeni dönmüştü. 


Hüseyin Gülerce, 30 yıldır Fethullah Gülen'in yanında olan bir isim. 1950 Edirne-Keşan doğumlu. Subay olmayı çok isteyen Gülerce 1965'te Kuleli Askeri Lisesi'nin yazılı sınavını üçüncülükle kazandı, ancak boyunun 1.55 metre olması nedeniyle liseye kabul edilmedi. 
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nu ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. 1969-1977 yılları arasında Yeniden Milli Mücadele Dergisi ve Bayrak gazetesinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Yalova Lisesi'nde fizik öğretmenliği ve müdürlüğü ile Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen bir dönem genel yayın yönetmenliği yaptığı Zaman gazetesinde yazıyor, Mehtap TV'de program yapıyor. Ve “Ben cemaatin sözcüsü değilim, bunu belirtir misiniz?” diyor. 


Hüseyin Gülerce'ye “Okyanus ötesi” yolculuğunun hemen ertesinde sorduk: “Hocaefendi ağzıyla kuş tutsa, yanlış algılanıyor” 


-Önce şunu not ederek başlayalım. Hanefi Avcı'nın kitabı Ağustos ayında çıktı. 
Fethullah Gülen'in Avcı'ya yönelik bugün (12 Ekim) gazetelerde yer alan “Allah taksiratını affetsin” sözlerine ve sizin Pensilvanya”dan yazdığınız son iki yazıya dek, aslında Fethullah Gülen?den bu konuya dair hiçbir açıklama duymadık. Bu süreçteki gelişmelerle birlikte Ümit Kıvanç'tan İbrahim Kiras'a, Cüneyt Ülsever”den Ali Bayramoğlu”na dek, geniş bir yelpazede, Gülen hareketine tepkisel yaklaşmayan isimler dahi cemaati eleştirdi. “Artık mağdur değil, mağrur bir cemaat var. 1990'lı yıllarda maruz kaldıkları saldırgan üslubu şimdi cemaat sergiliyor” şeklinde toparlayabileceğimiz “cemaat özeleştiri yapsın” tartışması, Fethullah Gülen'in yaşadığı yerde nasıl yer buluyor? 


Birincisi; temelde dosttan da, hasımdan da gelen bu yönde sözlerin Hocaefendi? yi çok üzdüğünü biliyorum. Hocaefendi'nin ve onun gibi Allah rızası için hizmet eden insanların tarihte de örnekleri var; en büyük sıkıntı kaynakları yanlış anlaşılmak. Geçmişte de yaşadık, ne söylese, ağzıyla kuş tutsa, birileri tarafından yanlış algılanıyor. Bilgi kirlenmesi ve psikolojik harp saldırısı başlatılıyor. Ve her defasında “Neden konuşmuyor musunuz, neden cevap vermiyorsunuz?” diye bir sıkıştırma oluyor. Şimdi yine böyle bir sıkıştırma var. 
Halbuki 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve bugün Hanefi Avcı'nın kitabında yazılanlara baktığınızda yeni bir şey yok. Her şey yazıldı ve söylendi. O gün Emin Çölaşan, Hikmet Çetinkaya yazdı, bugün başka arkadaşlar yazıyor. 


“Hanefi Avcı'nın kitabında yeni bir şey yok? 
-Hanefi Avcr'nın kitabının içeriği size göre yeni değil mi? 


Yeni hiçbir şey yok. “Devleti ele geçirdiler, yargıda varlar, emniyette varlar...” Bunların hepsi yazıldı çizildi. 


-Gülen kitabı okudu mu? 
Hiç sanmıyorum. Oradaki iddiaların hiçbiri yeni olmadığı ve somut suç delilleri yer almadığı 


için okumaya ihtiyaç hissetmemiştir. Şu olur; “Emniyetteki şu memur, şu ‘imam’ dan emir aldı, şu operasyonu yaptı” derken “işte bunlar da ispatı” diye delillerinizi ortaya koyarsınız. O 


zaman akan sular durur. 


Fethullah Gülen: Okulların açılmasını cami kürsüsünde tavsiye ettim, daha ne kadar şeffaf olayım? 


Biz somut bir iddia isteriz. Çünkü bakın biz hep ne demişiz; daha huzurlu, barış içinde bir Türkiye olacak, herkes hesap verecek, kimse hukukun dışına çıkmayacak, şeffaflık olacak. Bu hareket eleştirdiği şeyleri kendisi yapar hale gelirse, bu işin içine umutla girmiş insanların dünyası yıkılır. Buna da önce Hocaefendi'nin kendisi izin vermez. Bakın beş gün önce Amerika'da, “Ben daha ne kadar şeffaflaşayım Hüseyin Bey? Yurt dışında okul açılmasını cami kürsüsünden tavsiye ettim ben” dedi. 


-“Cemaat şeffaflaşmalı” çağrıları üzerine mi söyledi? 


Evet efendim, bir hafta önce söyledi. Şimdi o bahsettiği vaazı ben de dinlemiştim. 1991 
yılıydı, Süleymaniye Cami'nde aynen şöyle dedi, “Oralara bugün gitmezseniz, yarın vize de alamazsınız” dedi. 


-“Oralar” dediği yer neresi? 


Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günlerdi. O coğrafyayı işaret etti. Fakat demedi ki, “Siz şu kişiler Azerbaycan'a gidin, siz de Rusya'ya gidin.” Gayet açık ve net kendisini dinlemeye gelen binlerce insana cami kürsüsünden seslendi ve “Okullar açın, değerlerimizi oralara götürün, insanların gönlüne güzellikle girin” dedi. Şimdi Hocaefendi'nin bu sözü söylediği tarih nedir; 20 yıl önce. 


“Kurumlarımızın her türlü kaydı, zaptı belli? 


-Hüseyin Bey, bu harekete alerji duymayan, tepkisel yaklaşmayan insanlar dahi bugün “Cemaat şeffaflaşmalı” diyor. Bu sözlerin sizdeki karşılığı sadece Fethullah Gülen'in verdiği bu vaaz örneği mi? 


Efendim bu konuda söyleyeceklerim var. Bu hadiseyi iyi ki açtınız. Size hemen sorayım; bu cemaat ne iş yapıyor? Üç iş; eğitim faaliyetleri var, diyalog faaliyetleri var ve medya alanında değil mi? “Cemaatin medyası da şeffaflaşsın” deniyor, değil mi? Samanyolu TV mesela. 
Merak mı ediyorsunuz; 30 ortağı mı var, 50 ortağı mı var? Zaman gazetesi kimin? Efendim gazetede ne yazıyor; imtiyaz sahibi Ali Akbulut. Maliye'ye gidersiniz, bakarsınız Ali Akbulut diye bir adam var mı? Kim, ne iş yapıyor? Uydurma bir adam mı? Ortağı var mı? Bu camianın en geniş faaliyet alanı ne; eğitim. Hareketin bugün 500'ün üzerinde üniversite hazırlık için eğitim veren dershanesi var, kolejler var, üniversiteler, yurtlar var. Peki bütün bu kurumların yönetim denetimini kim yapıyor? Maliye Bakanlığı yapıyor, Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Bu kurumların her türlü kaydı, zaptı belli. 


“Okulumuza 80 kez müfettiş gitti, arkadaşlarımız Ecevit'e şikâyet etti? 


Biz 28 Şubat sürecini yaşadık. Ben o dönem Zaman gazetesinin genel 

müdürüydüm. 1995'ten 1999”a kadar yayından matbaaya, her türlü idarenin başındaki insandım. Tankla tüfekle bir camianın üzerine gelindiği bir dönemden bahsediyoruz. Peki onun gazetesini, okullarını da didik didik etmezler miydi? Bakınız o dönemde Ankara'daki Samanyolu Koleji'ne altı ayda 80 defa müfettiş gitti. Öğrenciler, “Derslerde 


öğretmenlerimizden çok müfettiş görüyoruz” dediler. Veliler, “Çocuklarımız adam akıllı eğitim alamayacak mı?” diyerek isyan etti ve arkadaşlarımız rahmetli Ecevit'e şikâyete gittiler. Ve Ecevit inanamadı. Milli Eğitim Bakanı arayıp teyit edince şaşırdı. 


“Gazetemizin arsası için Akif Hamzaçebi'den ricada bulundum” 


Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu ilk kez açıklıyorum, çünkü “Cemaat şeffaflaşmalı” diyenlere samimiyetle anlatmak istiyorum. Ben Zaman'ın genel müdürü iken İstanbul Defterdarı kimdi biliyor musunuz; Akif Hamzaçebi. Kendisi şu anda CHP Grup Başkanvekili. 
Ben gazetemizin arsasıyla ilgili bir mesele nedeniyle kendisine gittim ve ricada bulundum, o da bana yardımcı oldu. Şimdi 28 Şubat'ın kabadayıları, bizim bir hukuksuzluğumuz olsa, bu insanların tepesine binmezler miydi? 


“Kurumsal gözükmeyen tek çalışmamız verdiğimiz burslar? 


Üzerimizden bir 28 Şubat geçmiş, bu hareketin kayıtsız, hukuksuz iş yapması mümkün mü? 
Bugün bizim kurumsal olarak gözükmeyen tek çalışmamız var. O da üniversite öğrencilerine verilen burslar. Bunlar da harekete gönül veren işadamlarının, varlıklı insanların faaliyetleri. 
İnsanların anlamakta zorlandığı ve kabul etmediği şu; bu harekette elbette bir motivasyon vardır. O da Hocaefendi'nin çağrısıdır, öğretisidir, tavsiyeleridir. 


“Zaman'daki o haberler belgesiz çıkmışsa, büyütülmese iyi olurdu? 


-Güncel eleştirilerden biri de bu zaten. Somut değerlendirmeler üzerinden madde madde gidelim. Hemen Zaman gazetesinden alıntılayarak birkaç örnek eşliğinde soracağız. Zaman, Hanefi Avcı'nın evinden “sahte pasaport ve nüfus cüzdanları çıktığını” başlıktan duyurdu. Haberde Hanefi Avcı'nın “sahte belgelerin görev için kullanıldığı ve emniyet arşivlerinde bulunabileceği” açıklaması yoktu. Daha sonraki günlerde de bir düzeltme yapılmadı. Avcı operasyonundan geriye gidelim, mesela Türkan Saylan'ın tutuklandığı günlerden bir başlık: “ÇYDD”nin burs verdiği PKK'lıların listesi.” Şimdi bu yayınlar “adalet —hoşgörü” söylemleri ile örtüşüyor mu? 


Gazeteyi savunmak için söylemiyorum, bu şekilde belgesiz çıkmışsa, bu saydıklarınız sahiden bizim üslubumuza uyan bir şey değil. Bakınız Hocaefendi, üslupla alakalı ne dedi; “Nazımızın geçtiği insanlar, üzerimize sopayla gelinse bile kollarını açsalar ve kucaklaşsalar” dedi. “Bizim nazımızın geçtiği insanlar böyle şey yapmazlar, yapmamışlardır” demedi. İlkeler bazında yanlışı kim yaparsa yapsın, bunu savunmamamız lazım. 


“Yapılan yanlışlar için üzerimize çok geldiler gibi bir mazeretimiz olamaz’ -Siz Zaman'da yöneticilik yaptınız, bu yayınlardan rahatsızlık duydunuz mu? 


Bakın söylüyorum; büyütülmese iyi olurdu. Açıkça ifade ediyorum; “Efendim bizim üslubumuz çok güzeldi ama üzerimize çok geldiler” gibi bir mazeretimiz olamaz. 
Üslubumuzun üzerine garazımızı ve öfkemizi yüklemeyelim. Olayı objektif vermeye çalışalım. İnsan hatasız olmaz, önemli olan hatayı kabul etmek. Türkiye?de üç seneden beri Ergenekon davasıyla birlikte bir anafor meydana geldi. İnsanlar iyi niyetli de olsalar mevzilerini savunma adına bu anafordan etkilendiler. Kimi paçasını, kimi kolunu kaptırdı. 
Ama bir toparlanma olabilir. Herkes şapkasını önüne alır düşünürse, bu anafordan çıkma şansımız var. Fakat şunu da söylerim; bugün Hanefi Avcı olayında ne deniyor; “Bu cemaat 


çok güçlendi, yargıda, emniyette, her yerdeler. Şu anda süreci bunlar yönetiyorlar. Hanefi Avcı'yı nasıl tutuklattılar!” Ben bu ön kabulü çok insafsız buluyorum. 


“Cemaatten talimat alan savcı-hâkim varsa cezalandırılsın” 
-Neden? 


Bir kere, bu savcılar, hâkimler hakikaten cemaatin adamıysa, böyle gözleri karaysa Türkiye'de daha dengeler yerine oturmadı ki. Her şeyi bir kenara bırakın, Ergenekon davasının nasıl sonuçlanacağı daha belli değil. Keser döner sap döner, herkes için geçerlidir. 
Bu savcı ve hâkimler kendi meslekleriyle ilgili yanlış yapıyorlarsa bunların mutlaka yakalarına yapışılacaktır. Sonra Türkiye tamamen bir camianın kontrolünde değil. Türkiye?de devleti cemaat ele geçirmişse bunu seyretmeyecek çok insan var. Açık söylüyorum; bunlardan birisi de benim! Eğer birilerinin talimatıyla savcılar, hâkimler harekete geçiyor ve bir kitap yazdığı için bu insan şu anda içeride tutuluyorsa, bu eskiden bizim tenkit ettiğimiz ideolojik odakların yaptığının aynısı! Şimdi bu hukuksuzluk bir cemaat olgusuyla yapılıyorsa bu kişilerin cezalandırılmasını en önce ben istiyorum. Ben hukukun üstünlüğü mesajı verirken, birileri bunu sabote ediyor o zaman. Bu provokatörler ortaya çıkarılsın. İnsanlar bize 

geldiler, bunlar faziletli, ahlaklı, dürüst diye güven duydular. Benim hareketimi kimse sabote edemez. 


“Avcı'nın suç varsa ileteceği yer Hocaefendi değil, savcılık olmalıydı? 


-Her “taraf” aslında aynı sorunun peşinde; ne oluyor? Mesela bu kadar iddia karşısında Fethullah Gülen'in “Bu kitapta bahsedilen insanlar kim, bizim tanıdığımız kişiler mi, kendini hareketten takdim eden insanlar mı, hukuksuzluğa karışmışlar mı; araştırın” demesi neden ihtimal dışı? 


Hocaefendi, “Cemaat yargıyı, emniyeti ele geçiriyor” iddialarına ne yanıt verdi; bu millettin evlatları kendi kurumlarına sızmaz. Şimdi benim anlamadığım şu; Hanefi Avcı, “Emniyetin içinde şu kişiler hata yapıyor” diyorsa bunu neden bir elçi vasıtasıyla Hocaefendi'ye iletiyor? 
Suça karışanlar, hukuksuzluk yapanlar varsa ve bunu biliyorsa bunu iletmesi gereken yer savcılık değil midir? Ben bu anlamış değilim. 


“Kozanlı Ömer denen kişiyi o isimle tanımadım ama iki kez gördüm” -Hüseyin Bey, siz mesela Avcı'nın kitabındaki “Kozanlı Ömer”i tanıyor musunuz? 


O arkadaşı, o isimle tanımadım. Asıl ismi Ömer mi, değil mi; bilemem. Ankara'da bir dost meclisinde bir ya da iki kez gördüğüm biri. Şimdi bu konuda konuşmak isterim. Hanefi Avcı, bu kişinin Emniyet'teki “en üst imam” olduğunu söylüyor, değil mi? Ben bu adamı bulunduğum ortamda iki defa görmüşüm. Şimdi Avcı bu adamı ne zaman tanımış? Ne vasıtayla haberdar olmuş? O şahsın böyle bir kimliği varsa, Avcı'nın bunu öğrenir öğrenmez ilgili yerlere iletmesi gerekmez mi? 


“Emniyette birtakım insanlar derin devlet olmaya talip oldular? 
Düşünüyorum duruyorum; kanaatim şu. Bence Ergenekon davasıyla birlikte, kendini derin 


devletin sahibi olarak gören insanlar pasifize olmaya başlayınca devlet geleneği içinde yetişmiş emniyette birtakım insanlar derin devlet olmaya talip oldular. Ve onlar milli hislerle 


de hareket etmiş olabilirler. Ama yanlışları şu; devlet vardır, başka bir şey yoktur. Bakın çok açık söylüyorum; yargıda, emniyette, orduda bu hareketi ve Sayın Gülen'i tasvip eden insanlar varsa ve bunlar hukuk dışına çıkıyorsa, bir kere ben onları arkadaşım olarak kabul etmiyorum. Bir başka şey; devlet kadrolarında kimse kimseye kefil olamaz. Kendisini bu cemaate aitmiş gibi gösterip etrafa hava atan, “Ben falanlarla görüşüyorum çok yakınım” deyip de başka işlere bulaşan insanlar var. 


“Gülen cemaati zemzem havuzu değil? 
-Şöyle soralım; yani siz “konjonktürel Gülencilere” mi işaret ediyorsunuz? 


Bu cemaat bir zemzem havuzu değil. Bu cemaate bir taraftan kirinizle pasınızla giriyorsunuz, öbür taraftan pürü pak çıkıyorsunuz; böyle bir şey dünyada hiçbir yerde yok. Bu Raşit Halifeler döneminde bile olmamış. Müslümanlar içinde kendini çok iyi Müslüman gösterip de aslında inanmayan insanlara münafık deniyor. Şimdi benim dediğim şu; Sayın Avcı makam odasında çıkan kasetlerin kendisine ait olmadığını söylüyor ama şu sorunun cevabı lazım. Bu dinlemeler, 1990'lı yıllardan kalma deniyor. Mehmet Eymür'ü, Ertuğrul Özkök'ü, Çevik Bir'i, Özer Çiller'i, Ahmet Özal'ı, o zaman kim dinletmiş? Cemaat 28 Şubat sürecinde bu kadar sıkıntı içindeyken, bu insanları dinletecek gücü nereden buldu? Savcılar 53 kişinin ifadesini alacak, buradan ne çıkacak bilmiyoruz ki. Ben diyorum ki, suçlu ilan etmek ya da aklamak için acele etmeyelim. Ama doğruların üzerinde de duralım. Ben isterim ki, gazeteciler, yazarlar şunu da sorgulasın; Hanefi Avcı kitabında Hrant Dink davasını niye saptırmaya çalışmış? Böyle uzman bir emniyetçi Danıştay davasının Ergenekon'la birleştirmesinden neden bu kadar rahatsız? Bunları sorgulamıyorlar. 


“Üst bürokraside cemaat mensubu yüzde ikiyi geçmez? 


-Bunları sorgulayan gazetecilerden biri Ruşen Çakır. Fakat o şunu da söylüyor: “İşimi yapmama engel oluyorlar. Hakkımda yalan haber ve iftira kampanyası yürütülüyor.” 


Evet, röportajınızı okudum. Sayın Ruşen Çakır'a şu soruyu soracağım. Siz de, “Somut isim verir misiniz?” demişsiniz. Vermiyor, “Cemaate yakın internet siteleri” diyor. Ben de diyorum ki, isim vermesi lazım. Çünkü Hadi Özışık ya da kardeşine ait bir internet sitesi için Hanefi Avcı mesela “Cemaatin internet sitesi” dedi. Şimdi ben Ruşen Çakır gibi bir gazeteciden şunu isterim; somut isim verin, sahibi kim, bizimle ne ilgisi var? Demin Zaman'daki haberleri somut söylediniz, dinledim, itiraz etmedim. Ama “Cemaate yakınlığıyla bilinen” deyip ortaya konuşmak olmaz. Bürokraside de aynı ifadeyi kullanıyorlar. “Cemaate yakınlığıyla bilinen filanca bürokrat, bakan” diyorlar. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum; şu anda üst bürokraside bu camiaya mensup, bizim evlerimizden, yurtlarımızdan yetişmiş insanlar, çok iddialı bir şey söyleyeceğim, yüzde ikiyi geçmez. Hocaefendi'nin ön ayak olduğu, tavsiye ettiği hizmetleri tasvip eden, “Bu insanlar dürüst insanlar. Türkiye'nin adını yükselten işler yapıyorlar, Türkçe Olimpiyatları'na bayılıyoruz” diyenler ise yüzde seksendir. 
Bu harekete sempati duyan ve faaliyetlerini takdir eden bürokratları alıyorlar, Gülen cemaati mensubu yapıyorlar. Türkiye'yi, dünyayı “Her yere ele geçirdiler” diye ayağa kaldırıyorlar. 


“Tayyip Bey, kendi işine burnunu sokanı sineye çekmez? 


-Şimdi bu sözleriniz üzerine şunu da soralım; Avcı operasyonundan sonra “Başbakan ya da Içişleri Bakanı'nın bilgisi olmadan böyle bir operasyon yapılamaz” diyen cemaat 


mensuplarının olduğu da yazıldı? 


Ben Tayyip Bey'i 1995'ten beri şahsen tanıyorum. Birileri İçişleri Bakanlığı'nda Başbakan'a rağmen bir şey yapacak, Tayyip Bey bunu bilecek ve sineye çekecek! Ben öyle bir Tayyip Bey tanımadım. Tayyip Bey'in işine birileri burnunu sokacak, TÜSİAD'a da nasıl çıkıştığını gördük, bu cemaat olabilir, iş dünyası olabilir, kim olduğu hiç fark etmez, Tayyip Bey bunu sineye çekmez. Fakat şu da yanlış; “Efendim cemaatle hükümet arasında sürtüşme var” deniyor. Yollarımız kesişmiyor ki sürtüşelim. En fazla şurada kesişir yollar; o da medya. Bu da her iktidar için geçerlidir. Tüm iktidarlar kendilerinden iyi ve çok bahsedilmesini ister. Biz ne bekleriz hükümetten? Yurt dışında okul açıyorsunuz, okulun açılışına bir büyükelçi gelsin isteriz. O zaman ne yaparsınız; bu okulu açan işadamları heyeti Dışişleri'nden bir randevu ister. Konuyu anlatır. 


-Hüseyin Bey, Fehmi Koru T2/”e verdiği söyleşide, “Gülen cemaati AK Parti ile bilek güreşine girmez” demişti. Katılıyor musunuz? 


Girmez, çünkü biz güreşçi değiliz (Gülüyor). Şundan girmeyiz; siyasi partilerin muhatabı siyasi partilerdir. Bu anlamda biz muhatap değiliz. 


“Avcı'nın Kezban Hanım'la düşüp kalkması özel hayat değil, ahlaksızlık? 


-Söyler misiniz; mesela Baykal'ın kaset olayında “özel hayat” çizgisini koruyan Zaman, Hanefi Avcı meselesinde örneğin Ekrem Dumanlı, “Meselenin bir de yüz kızartan yanı varmış” gibi... 


Bir dakika Selin Hanım, bakınız bu konuyu ben de yazdım. 
-Evet, oraya da gelecektik? 


Onu ben özel hayat kabul etmiyorum. Özel hayat şudur, Kezban Küçük Hanımefendi eşinden boşanmış olur, Hanefi Avcı da eşinden boşanmış olur ve bunların arasında bir ilişki olur. Ben o zaman bunun özel hayat olduğuna katılırım, kimsenin bunu konuşmaya hakkı yok diye düşünürüm. Fakat burada asıl “Özel alana giriliyor” diyenler olayı saptırıyorlar. Hangi evli erkek karısının bir il emniyet müdürüyle düşüp kalkmasını kabul edebilir? Ve o il emniyet müdürü, Hanefi Avcı, Kezban Küçük'ün sözünü yalanlamadı. Hep mektup yazıyor, bir mektup da Kezban Küçük Hanımefendi için yazsın. Ben seyrettim, Kezban Hanım aynen şöyle söyledi; “Hanefi Avcı, siz evliyken bu ilişkiyi böyle götüremeyiz. Eşinizden boşanırsanız biz sizinle bu ilişkimizi resmileştirebiliriz, dedi. Ben sözümü tuttum. Eşimden boşandım. O da boşanacak zaten bu hazırlığı yaptı.” Ben şimdi 11 yaşında kızı olan bütün evli erkeklere soruyorum; sizin karınızın bir emniyet müdürüyle ilişkiye girip onun boşanma teklifini kabul etmesini özel hayat olarak kabul ediyor musunuz? Eğer Türk milletinin aile anlayışı, ahlak yapısı bunu özel hayat kabul ediyorsa, o zaman ben herkesten özür diliyorum. 
Bence bu özel hayat değildir. Empati yapsın insanlar. Evlisiniz, kızınız var ve eşiniz emniyetimizi emanet ettiğimiz il emniyet müdürüyle düşüp kalkıyor. Allah aşkına bunun neresi özel hayat oluyor? Ahlaksızlık bu. 


“Deniz Baykal'a üzüntü bildirmek içine düştüğü durumla ilgilidir” 


-Hüseyin Bey, bu konu o üç insanı ilgilendirir. Onun dışında kimseyi ilgilendirmez. Bu sözlerinizle bizi müthiş şaşırttınız. 


Hayır efendim, il emniyet müdürleri örnek insanlardır. Sizi şaşırtabilirim, sizin gibi düşünmüyorum. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ben şunu söylüyorum; biri edebiyat öğretmeni, bir öğretmenden bahsediyoruz, biri emniyet müdürü. Şimdi bütün emniyet müdürlerine acaba yarın bu kişi evli biriyle düşüp kalkar mı, diye bakmak özel hayat mı? Çok rica ederim. Sizin gibi düşünenler beni şaşırtıyorlar. 


-“Düşüp kalmak” gibi ifadeler, bunlar ağzınıza yakışmıyor. 


Ama buluşmuşlar efendim. “Bir evde iki defa buluştuk” diyor. Düşüp kalkma değil mi bu? 
Evli bir kadın, evli bir erkekle baş başa kalınca, Allah aşkına bu ne oluyor? 


-Deniz Baykal'a bu konuda üzüntülerini bildirmek nedir? 


Rica ederim! Baykal'a üzüntü bildirmek, içine düştüğü bu durumu duyulan insani duyguyla ilgilidir. Ben Hanefi Avcı'nın, Kezban Hanım'ın, eşlerinin ve çocuklarının durumuna da üzülüyorum. Ben ister miyim bir il emniyet müdürü, bir edebiyat öğretmeni böyle iddiaların ortasına düşsün. Çok üzücü şeyler bunlar. Deniz Baykal dediniz, orada da aynı sözü söyleyeceğim. Bir milletvekilinin, bir genel başkanın hayatı, yanlışları ve doğruları tüm toplumu ilgilendirir. Özel hayat şudur; topluma iyi ya da kötü örnek olması mümkün olmayan, sıradan, kamusal bir görevi olmayan bir insan vardır. Ve onun hataları, yanlışları kimseyi ilgilendirmez. 


“Allah Hanefi Avcı'yı da affedebilir, Menderes'i de affedebilir? 


-O zaman sizin için Adnan Menderes de ahlaksız bir ilişki yaşamıştı ve topluma örnek olamayacak biriydi? 


Meşru olanın dışına kim çıkarsa çıksın, hata hatadır, günah günahtır. Ama bu günahları da insanları bitirmek, gömmek için gerekçe yapmamak gerekir. Çünkü bizim inancımızda tövbe var. Afdilemek var. Ve Allah'ın büyük günahları da affedeceği inancı var. Allah Hanefi Avcı'yı da affedebilir, Menderes'i de. Biz ona bir şey diyemeyiz. 


“Avcı'yı geçmiş olsun demek için aradım” 
-Hüseyin Bey siz Hanefi Avcı'yı şahsen tanıyor muydunuz? 


Efendim ben Edirneliyim. Kendisi orada göreve başladığı zaman, benim de memlekette olduğum bir tarihte kendisine hayırlı olsun ziyaretine gitmiştim. Hatta beş altı ay önce bizim gazetenin Eskişehir'deki bir toplantısına katılmıştım. O zaman da kendisinin görev yeri Eskişehir?'di. O zaman Hanefi Bey'i “Ziyaretinize gelmek istiyorum, Eskişehir'deyim” diyerek aramıştım. Hatta o da, “Çok üzüldüm Hüseyin Bey. Ben şehir dışındayım” demişti. 


-Bu konuşmayı ne zaman yaptınız? 


Efendim söyledim, beş altı ay önce. Hatta benim hakkımda “Madem Avcı'yı tanıyordu, neden aramadı?” diye bir haber çıkmış internette. Ondan sonra Tekirdağ'da bir iftar yemeğinde açıklama yaptım. Çünkü ben Hanefi Avcı'ya soruşturma başlatıldığı haberi üzerine kendisini aradım. Hatta Cüneyt Ülsever'i de şahit gösteriyorum. 


-Ne için aradınız? 


Kitaptan ötürü soruşturma başlatıldığını öğrenince, daha önceki diyaloğumuzu düşünerek, aramam gerektiği kanaatinde oldum. 


-Görüştünüz mü? 


Telefon korumasındaydı, kendimi tanıttım; “Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce” dedim. 
Koruma, “Bir dakika” dedi. Bir dakika olmadı, “Hanefi Bey şu an yanımda değil, kendisine ileteceğim” dedi. Daha sonra bana dönmedi. 


-Görüşseydiniz ne diyecektiniz? 


Hanefi Bey geçmiş olsun diyeceğim, bu neyin nesi diyeceğim, yapabileceğimiz bir şey var mı, ben size nasıl yardımcı olabilirim diyeceğim. Ben onu gayet insani olarak aradım. Benden uzak durdu, bunu sahiden anlamış değilim. ( Söyleşiyi yaptığımız Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda görevli bir bey, bulunduğumuz odanın kapısını çalarak, Hüseyin Bey'e toplantı için konukların kendisini beklediğini söylüyor. Gülerce beş dakikaya kadar geleceğini söyleyerek, “Toparlayalım Selin Hanım” deyince şöyle soruyoruz.) 


“Hocaefendi'nin vasiyeti yok çünkü...” 


-Şimdi biz size o halde hemen çok ilgisiz bir konu soracağız; Fethullah Gülen'in bir vasiyeti var mı? 


Hocaefendi'nin dediği şu; “Benden sonrasını ben bilemem ki.” Bu dünyadan çekip gitmişsin. 
Yaşayan insanların problemidir orası. Bakın şöyle; diyelim ki bir vasiyet yaptı, o vasiyet tutulmazsa ne olacak? Yani olur da o vasiyetin tutulmama ihtimali olursa, “Efendim Hocaefendi'nin vasiyetinin dışına çıktılar” gibi bir tartışmayı neden başlatsın? Bu hareketin içindeki insanlar Hocaefendi'ye karşı sorumlu değiller, Allah'a karşı sorumlular. Biz bu hareketin içinde mümin olarak varız. Hocaefendi beni efsunladı mı? Cemaati öyle bir anlatıyorlar ki, “Hasan Sabbah'ın adamları var, bunlar esrar alıyorlar ve hepsi aynı şeyi hissedip, yapıyor” gibi. Birincisi bu insana hakaret. Ben insanım. Ben Hocaefendi'nin tavsiyelerini makul bulmasam. Bakın ben Hocaefendi?yi tanıyınca şunu öğrendim; “Kafalara vurmayın, gönüllere girin. Asıl zafer insanların gönlüne girmektir.” Benim hayatımı değiştiren laf budur. O zaman kafama dank etti. İnsanlara hakaret edince, birini vatan haini ilan edince, vurunca fikirleri değişmiyor. 


“Sopalarımızın üzerinde Allah için vur, yazardı” 


Ben Mücadele Birliği'nden gelmiş biriyim. Biz kavgacı bir nesildik. İnsanların kavgayla düzeleceğini düşünüyorduk. Şimdi özür dileyerek söylüyorum, komünistler ile yaptığımız kavgalarda kullandığımız sopaların üzerinde “Allah için vur” yazıyordu. Ne demek bu! Allah için kafatasına sopayla vuruyoruz. Bu sertlik bizim yetiştiğimiz 1968 kuşağının genlerinde hâlâ var. Biz istediğimiz kadar demokrasiyi savunalım, demokratik ortamda yetişen nesiller gibi olamayız. Bizim ruhumuzda, karakterimizde iz bırakmış sertlikler var. Bazen bana “Hüseyin Bey televizyonda sertleşiyorsunuz” diyorlar. İstemediğim halde, o iz, bir baskı anında çıkabiliyor içimden. Şimdi bu kavgaların içinde yetişen bizim nesilde bu var. Benden beş yaş küçük olmasına rağmen Tayyip Bey'lerin nesli de buna dâhil. 


“İçimizdeki izleri bastırıyoruz ama bir an geliyor, sigortamız atıyor” 


-Sizce mesela Başbakan'ın “Bertaraf olur” gibi çıkışlarında, doğaçlama olarak o ruh mu çıkıyor? 


Tabii tabii. Sadece Tayyip Bey değil, hükümette olan o nesilden gelen başka insanlarda da görüyoruz. Biliyorum, öyle bir çıkış yapınca, sonra çok pişman oluyorlar, üzülüyorlar. Bence genç kuşakların “Bunların mazereti var” deyip bizim bu tip laflarımızı hoş görmesi lazım. 
Bizim mazeretimiz var, biz öyle yetiştik. Bakın benim kavga sonrasında elimde sopayla çekilmiş hatıra fotoğrafım var. 


-Keşke yayınlayabilseydik? 


Vermem ( Gülüyor). Çapa'nın bahçesinde dizilmişiz, elimizde sopalar, hatta kiminin elinde muşta var, komünistleri okulun bahçesinden attıktan sonra “zafer” fotoğrafı çektirmişiz. 
Böyle bir nesiliz. Ve bizlerin demokrasiye olan açlığı Türkiye için nimettir. Biz şimdi içimizdeki bu izleri bastırıyoruz, presliyoruz. Ama öyle bir an geliyor ki, kendimize yakışmayan bir laf söyleyebiliyoruz. Sigortalar atıyor. Aslında zaman zaman medyada yer alan o çıkışların özü budur. Zaman zaman sigortalar atıyor kabul ediyorum, ama bu neslin demokrasiye olan açlığı, çok önemli bir göstergedir. 


“AKP, Alevileri 7 senedir oyaladı, ayıptır, günahtır” 


-Hüseyin Bey, peki bu kritik özeleştiriniz eşliğinde, “Cemevi cümbüş evi, ne izni” alıntısıyla soralım; Aleviler için ne zaman demokrasi ve inanç özgürlüğü gelecek? 


Haklı soru. “Demokrasilerde fikir, ifade, hürriyet ve inanç özgürlüğü var” deyip, “Ben cemevi istiyorum, burada ibadet edeceğim” diyene “Hayır efendim, ibadet edeceksen camiye gel” deme hakkımız yok. Buna kimsenin hakkı yok. Böyle bir demokrasi yok. Yanlış olan bu. 
Vatandaşın cemevi mi istiyor; bunu yerine getireceksin. Ben AK Parti'yi en çok buradan eleştiriyorum. Bu insanları yedi senedir oyaladılar. Ayıptır, günahtır. Hocaefendi sekiz dokuz sene önce dedi ki, “Alevi vatandaşlarımızın şifahi kültürlerini yazılı kültüre geçirmeleri ihtiyaçları var. Cemevlerinin, cazibe merkezi gibi Alevi gençlerinin gitmeyi isteyecekleri komplekslere dönüştürülmesi gerek.” Yani toparlarsak, aslında her konuda bu kendimize demokrat ve Müslümanlık anlayışından kurtulmamız gerek. Güzel laflar söylüyoruz ama uygulamaya gelince başkaları için demokrasi istemiyoruz. “Demokrasi olsun ama benim olsun”, bu samimi değil. Bunu sahiden sindirmemiz gerek. Yalnız ben sahiden çok geciktim, burada bitirelim. (Teybin kapandığı ve artık yolcu edildiğimiz bu esnada Gülerce'ye sorduk; “Bize vermediğiniz o fotoğrafınızda tanıdık birileri var mı?” “Başka bir şey söyleyeyim. Karşı tarafımızda, o dönem çok kavga ettiğimiz SHP eski milletvekili Salman Kaya vardı. Hani şimdi referandumda “evet” çağrısı da yaptı. Onunla konuşmayı çok isterdim, o kavgalarda ben de vardım, hakkını helal et, demek isterdim.) 


İSLAMCI ALİM VE AYDINLARIN MİLLİYET DÜŞÜNCESİ VE İSLAMCI 
KÜRDLERİN YANILGILARI (1) 


Ali Sönmez- www.nasname.com/a/islamci-alim-ve-aydinlarin-milliyet-dusuncesi-ve-islamci- kurdlerin-yanilgil 


Türkiye'de hem devletçi sol hem de siyasal İslamcılar sürekli "kardeşlik" edebiyatı yaptılar bu güne kadar. Bunu yaparken de kendilerinin sahip olduğu ulusal hakları hiçbir zaman Kürdlere hak olarak görmediler ve biri enternasyonalizm, diğeri de Ümmetçilik adı altında Kürdlerin en doğal hakkının savunulmasının önüne engeller çıkardılar. Kürdlerin düşünce biçimi üzerinde etkide bulunan bu iki kesim de, hem bilimsel, hem felsefi hem de inanç açısından savunulması ve desteklenmesi ahlaki bir zorunluluk olan 'Kürdlerin kendi kaderini tayin hakkı' gibi en doğal ve doğru olan bir talebin hep karşısında oldular.. 


Her insanın bir dünya görüşü veya bir inancı vardır. Aynı zamanda her insanın yaşadığı toplumun bazı sorunları vardır. Kendi toplumunun/halkının hayati sorunlarına duyarlılık göstermeyen ve bunun için çaba sarf etmeyen insanların, bir ideolojiyi veya bir inancı dünyaya egemen kılma iddiası inandırıcı olamaz. Halkımızın yaşadığı öncelikli sorun ulusal haklardan yoksunluktur ve yapılması gereken şey de bu yoksunluğun giderilmesi için mücadele etmektir öncelikli olarak. Bu ulusal mücadele ne İslam ile ne de bilim ve felsefe ile çelişiyor. Ama birileri ısrarla bunun bir çelişki olduğunu Kürdlere fısıldıyor... 


Bu fısıldamaların gerçeği yansıtmadığı ve egemen sistemlere hizmet ettiği açikardır. Sayın Ali Sönmez, ulusal hakların önceliğini savunmanın islam inancıyla çelişmediğini, aksine referans olarak alınan İslam alimlerinin inanç ile milletleşme arasında hep bir bağ kurduğunu belgeleri ile okuyucuya sunuyor. Biz yazı dizisi şeklinde farklı İslam alimlerini okuyucuyla buluşturacak olan Sayın Ali Sönmez, bir anlamda Türk-İslamcılarının maskesini de düşürmüş olacaktır. Özgür Bireyler Topluluğu olarak, bu değerli çalışmasından dolayı Sayın Ali Sönmez'i kutlarken, verimli, düzeyli, yapıcı ve Kürdi duyguların ön planda olduğu bir tartışma diliyoruz. Ayrıca duyarlı Kürdleri de, Sayın Ali Sönmez gibi bu hayati konuda kafa yormaya, çaba sarf etmeye, katkı sunmaya ve bilgilerini paylaşarak ulusal demokratik anlayışın gelişmesine katkı sunmaya davet ediyoruz... 


İslamcı Alim Ve Aydınların Milliyet Düşüncesi Ve İslamcı Kürdlerin Yanılgıları 


İslam âlimlerinin milliyet düşüncesi ile rabıtası İslamcıların bize empoze ettiği gibi olmadığını şimdi Mısırda etkin güç olan Ixvani Müslimin özelinden "daha doğu" ve "daha batı" olmak üzere mütefekkirlerin bu konuda yazdıkları ve düşüncelerini sizinle paylaşma azmindeyim. Bu seri sonunda göreceğiz ki, aslında İslamcıların iddia ettiği gibi "milliyeti nefetme düşüncesi" hiç bir İslam âliminde olmamıştır. İslamcıların Kürdlere giydirmek istediği düşüncenin kendisinin İslamcılığın erbabı ve duayeni olanlarla bir bağlantısı yoktur. 
O kadar yoktur ki bu düşünceler karşısında hemen selefi kesilip ben ancak Kur'an'a bakarım diyecek kadar da kendini kurnaz sanırlar. Bu İslamcı duayenlerin düşüncelerini kabuldense başka mecralardan savunma mekanizmalarına yönelecekler. 


Serimiz İslamcılığın ve özellikle modern kavramlara müdahale ve bu kavramlarla konuşmakta beis görmeyen İslamcıların modern kavramlara İslami bakış yapılıyormuş gibi yapıp ama sürekli nalıncı keseri gibi Türk kardeşlerin kesesine giren hâsılatın neden olduğu tahribatı sorgulamaktır. El Benna'nı Kürdistan özelinde düşündüğümüzde bu sözü birlerin yüzünü nasıl kızartacağını şimdiden görür gibiyim. "Her insanın, vatanı yararına çalışmasında hiçbir sakınca görmezler. Vatan olarak diğer vatanlar arasında kendi vatanlarının ileri gitmesini arzulamayı teşvik ederler. Bu sevgiyi tam olarak yerleştirdikten sonra onlar, sıçramada ikinci noktayı oluşturması itibariyle "Arap Birliği'ni desteklerler. Bunun da gerçek olmasından sonra "İslamcıların Evrensel Vatanı" için en gelişmişler çadırlar topluluğu olması itibarıyla, evrensel boyutlarda bir İslâm cemaatinin oluşması için çaba harcarlar." 


Nedense birileri serimizin içinde bulunan Bediüzzman'ında vurguladığı gibi öncelik (en içteki daire İslami olarak en fazla sorumlu olduğumuz alandır. -bu ailemizdir. Mahallemizdir. 
Şehrimizdir. Kürdistan'dır. Daha sonra sıra Türk kardeşlerimize ve İslam âlemine gelir.- ) "Özel Vatan" ile başlayıp son kertede evrensele evirilecekken birlerin önceliği evrensele verip kendi sokağına bakmamayı İslamcılık Addetmesi dahi İslamcılık adına kitlelerin İslam'dan soğutulduğu ve kendi sokağına söyleyecek bir şeyi olmayan ama evrensel vatan için deliler gibi çırpınan bir bir yığınsal "İslamcı akıl." 


Türklerin kendi özelinde bu özel vatana olan bakışını serimizin içinde Fethullah Hoca'nın düşüncelerini masaya yatırdığımızda göreceğiz ve İslamcı erbapların o zihinsel haritasında aslında kendileri için saf ve berrak olan kafanın Kürde geldiğinde birden bulanıklaşması gösteriyor ki, bu İslamcı bakış "Kürdün hakkında artık kendi milli yararlarını aşan ve Kürdün düşkünlüğünden fayda umup, kürdün düşkünlüğünden ümmet birliği çıkaran İslami olmayan bir anlayış türetiyorlar. "Bizim serimizin bazı sürpriz isimleri de olacaktır. Okuyucu ve dostlarımızın bu zaman zarfında bize kılavuz olması bizim haddimizin fevkinde olan bu yükün yüklenmesini kolaylaştıracaktır. 


Yeri geldiği zaman parantez kullandık. Çünkü yazarın kastettiği kendi coğrafyası iken "Özel Durumlu Kürd ve KÜRDİSTAN" durumuna bu parantezlerle dikkat çekmiş oluyoruz. 
Parantezlerin hepsi bize ait düşüncelerdir. Fikir namusuna olan inancımız yazarın kendisine müdahale etmemizi engelliyor. Onun için de fikirlerimizi paranteze aldık. İnşallah okuyucu ve dostlarımızın destekleri ile bu serimizi tamamlayıp Kürdlerin milli onur ve kişiliğine sahip çıkmasını gayri İslami olarak görenlere de yine İslamcıların kendi kaleminden cevap vermiş olacağız. Çünkü Kürdün milli onur ve kişiliği ve insanın olduğu durum yine bir milli kişilik sahibi olarak ancak düştüğü yerden kalkar. İslam Kürdün milli kimliğinin inşasının temelidir. 
Ama Kürdün milli kimlik sahibi olması ıslama ters değildir. Mevla katında mesuliyet almamak adına Irkçılık İşman eden tüm sözlerden uzak olduğumuzu belirtiriz. Irkçılık ile milli kimlik sahibi olmayı ayırıyoruz. 


Biz serimizin ilkine Hasan El Benna ile başlayalım. Niyet bizden tevfik ve başarı yaradandan... 


Yazan Hasan El Benna... 


Ulusal Milliyetçilik, Arap Milliyetçiliği Ve İslâm Milliyetçiliği Karşısında Müslüman Kardeşler Teşkilatı 


Çoğu kez insanların düşünce akımları şu üç boyut etrafında toplanır: 

a- Ulusal Milliyetçilik, 

b- Arap Milliyetçiliği, 

c- İslâm Milliyetçiliği. 

Hatta bazen buna dördüncüsünü, Doğu Milliyetçiliğini de eklerler. Daha sonra diller ve fikirler, bunlar arasında denge geliştirmek, bunların gerçekleşebilirliği yahut bu olabilirliğin 


zorluklan etrafında dolaşır durur. Ayrıca bundan elde edilebilecek yarar veya zararlarla, diğerlerini bırakıp biri veya birkaçı için aşırı taraftar olmak üzerinde yorumlar yapılır. 


Acaba Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın bu düşünce akımı ve boyutlarının karışımı karşısında tutumu nedir? Özellikle birçok insan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ulusal milliyetçilikle, vatanseverlik konusunda göz ucuyla işarette bulunurlar. Onların İslâm düşüncesine sıkı sıkıya bağlı oluşlarını, ulusal milliyetçiliklerine içtenlikle bağlı olmalarına engel olarak görürler. Buna verebileceğimiz cevap şudur: Biz, düşünce yapımıza esas dayanak olarak koyduğumuz ana ilkeden zerre kadar sapmayacağız. O temel dayanak, İslâm'ın hidayeti üzerinde ve o hidayetin yüce ilkeleri ışığında yürümektedir. Acaba bu boyutlar karşısında İslâm'ın tavrı nedir? 


Şüphe yok ki İslâm, her insanın, yaşadığı ülkenin yaran uğrunda çaba harcamasını, ona hizmet verme konusunda özveride bulunmasını, beraber yaşadığı ülke insanına verebileceği hizmetin kalitelisini vermesini, nihayet gerek akrabalık gerekse komşuluk olarak yakınına bu konuda en güzel hizmeti sunmasını, kişiye asla ayrılamayacağı bir görev olarak yükler ve zorunlu kılar. Böylece kişi en iyi hizmetlerin, zorunluluk dışında, iyi şeylerde en yakındakini kayırma ilkesinden hareket ederek, yakınlık derecesinden çok uzaklarda kalanlara taşınılmasını asla uygun görmeyecektir. Her Müslüman kişinin, içinde bulunduğu yakın çevresinin sosyal sıkıntılarım öncelikle gidermesi o kişinin zorunlu görevlerinden sayılmıştır. 
Ayrıca böyle bir kişinin, havasını ve suyunu yudumladığı ülkesinin dertlerine çare araması da zorunlu görevi olduğu vurgulanmıştır. Bu noktadan yola çıkarak diyebiliriz ki, her Müslüman'ın en koyu bir milliyetçi ve ülkesinin vatandaşlarına en üst düzeyde hizmet veren kişi olması farzdır. Zira bu görevler ona, bütün âlemlerin yöneticisi tarafından verilmiştir. 


Bu nedenle Müslüman Kardeşler Teşkilatı, yaşadığı vatanına hizmetlerin en kalitelisini verebilmenin aşırı hırsı içinde olduğu gibi, beraber yaşadığı toplumun hizmetinde özverilerin en içtenini verebilme çabasında bulunmaktadır. Onlar böylesine şanlı ve izzet sahibi ülkeye hizmetlerin en şanlısını ve izzetlisini, hatta ilerleme ve kalkınmanın en güçlüsünü, hatta düzlüğe çıkarabilmenin ve egemen olmasının en modemini vermeyi kendi hedefleri olarak benimserler. Bu yüce statüsü yüzünden, arka arkaya gelen ağır darbelerin gösterdiği gibi, bütün İslâm ülkelerinin başkanlığı kendisinde kalmıştır. Yine Medine şehrinin sevgisi, Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'ye olan aşırı tutkusunu belirtmesine ve "Usayf'ine şöyle söylenmesine engel olamamıştır. Nitekim Mekke'sini şöyle tanıtmıştır:(Kürdistan tutkusu karşılaştırılabilir) "Ey Usayl, bırak şu kalpleri! Kursunlar karargahını!" 


Hz. Peygamber (sa.v)'in aynı tutkusu Bilâl'i, bağrının yanıklığından ötürü kulağına şöyle fısıldatmasını emgelleye-memiştir: 


"Ah, keşke bilseydim; hiç kalacak mıyım bir gece acaba? 


Vâdi'de! Hem o çiçeklikler, o sarmaşıklar etrafında. Gidecek miyim hiç acaba, Mecinne suyuna? 


Hiç görebilecek miyim şu Şâmme'yi» şu Tufeyl'i, acaba?" 


Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyeleri vatansever insanlardırlar. Bu itibarla ulusal birliğin sağlanmasına titizlik gösterirler. Dolayısıyla, ülkesine ilişkin görevleri seve seve yapmasını, toplumunun mutluluğu uğrunda canım vermeye hazır olmasını, nihayet ne kadar şan, ne kadar izzet ve ne kadar övünç varsa hepsini bu vatanı için arzu etmesini hiç bir vatandaşa çok görmezler. Bu anlattıklarımız "özel ulusalcılık" açısından konuya bakıştır. 


Diğer açıdan, bu Hanif (çok ideal) İslâm dini Arapların malı olarak doğdu ve gelişti. Diğer toplumlara da Araplar aracılığıyla ulaştı. O dinin yüce kitabı ise apaçık bir Arap diliyle geldi. 
Bütün Müslüman toplumlar, Müslümanlık adı altında, hatta Müslümanlar, Müslüman oldukları günden beri hep bu dil üzerinde ortak bir beraberlik sağlamışlardır. Nitekim bir kitapta şöyle geçmektedir: 


"Ne zaman Arapların egemenlikleri ellerinden gitti, İslâm hareketi de gerileme gösterdi. 
Gerçek anlamda bir İslâm, Arapların siyasal otoritesi devlet olarak sahneye çıktığı zaman gerçekleşmiştir. Maalesef daha sonra bu yetki, onların elinden diğer Acemistan'a Deylemistan'a ve onların güdümündekilere geçmiştir. Fakat kesin olarak diyebiliriz ki Araplar, İslâm'ın en gerçek varisi ve bekçisidirler' 


Burada şu uyarıyı da yapmak istiyorum: Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyeleri "Arap Milliyetçiliği"TM gönülden benimserler. Nitekim İbni Kesir'in Muaz b. Cebel (r.a)'dan rivayet ettiği haberde Nebi (s.a.v) buyuruyor: 


"Aman dikkatli olun! Arapçılık kendi dili demektir. Aman, Arapçılık kendi dili demektir! "(kürdilik kendi dili demektire ne kadar da benziyor) İşte bu noktadan yola çıkarak deriz ki: "Arap Birliği", İslâm'a yeniden şanım kazandırmak, İslâm'ın devlet olmasını sağlamak ve otoritesini yücelere çıkarmak uğrunda savaş vermek için saygı duyulması zorunlu olan tek merkezdir. Yine buradan yola çıkarak, Arap Birliği'ni yeniden canlandırmak amacıyla yoğun çaba harcamak, bu çalışmaya destek vermek ve elden ele yardımlaşarak oluşmasını sağlamak her Müslüman kaçınılmaz görevi olduğu yorumunu getiriyoruz. 


Bu yorumlar, Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyelerinin "Arap Milliyetçiliği" karşısındaki tutumlarının yorumudur. 


İslâm Birliği 
Şimdi de ortada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın "İslam Birliği" karşısındaki tutumuna net sınırlar getirme olayı kaldı. Gerçek şudur ki, İslâm, bir inanç sistemi getirmesi yanında, 


insanlar arasındaki soy farklılıklarını da ortadan kaldırmıştır. Nitekim Allah Teâlâ; "Ancak inanan insanlar kardeştirler." buyruğunu veriyor.(Hucurat, 10) 


Hz. Peygamber (s.a.v) de şöyle buyuruyor: "Müslüman yalnız Müslüman kardeşidir." 
"Müslümanların kanlarının değeri birbirlerine eşittir. En aşağı soyluları bile Müslümanların ortak kararlarına göre emek verir. Onların her biri, diğer bütün Müslüman kardeşlerinin ortak gücü demektir." 


İşte İslâm budur. 


Yukarıda çizilen bu tablo, hiçbir coğrafi sınır tanımamakta, kafatasçılık anlamında bir ırk ayırımı gözetmemektedir. Bütün Müslümanlar topyekün olarak "Tek Organik Ümmet" olarak görmektedir. Bu anlamda İslâm "Evrensel İslâm Vatanı"nı, sınırları ne kadar uzaklarda olursa olsun ve bölgeler olarak birbirine ne kadar uzak düşerlerse düşsünler tek bir vatanın parçalarının toplamı olarak görmektedir. 


Müslüman Kardeşler Teşkilatı, bu birliği de(Bu birliği de deki "de" gösteriyor ki diğer birlikleri bu birlik uğruna fedaya yanaşmıyor El Benna) kutsal sayarlar ve başlan üzerine koyarlar. Bu camiaya yani evrensel topluluğa candan inanırlar. Müslüman potansiyeli bir 


araya toplamak ve İslâm kardeşliğini yücelere çıkarmak uğrunda yoğun çalışmalar yaparlar. 
Yine onlar içinde "En büyük Allah! Başka büyük yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir." 
anlamındaki Kelime-i Tevhidi getiren Müslüman bulunduğu her karış toprağın kendi vatanlarının bir parçası olduğunu haykırırlar. Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyelerinden bir ozan, aynı kavramı, şu mısralarında ne kadar açık olarak dile getirmiş! Şöyle ki: 


"İslâm'ın dışında tanımam kendime vatan; İçinde aynıdır bana, Nil vadisiyle Şam. Allah'ın adı anıldığı her yer, en uzak parçasını sayarım bir dilim kendi vatanımdan." Bir kısım insanlar, şöyle derler: 


—Böyle bir durum, dünyanın gündeminde olan düşünce akımıyla, yani ırk ve renklerin koyu savaşım veren aşın bağnazlık akımıyla ters düşmektedir. Şu anda dünya kafatasçı milliyetçilik dalgasıyla kasıp kavrulmaktadır. Siz bu akımın karşısında hangi önlemi alıyorsunuz? 
İnsanların oybirliği yaptıkları kanunun üstesinden nasıl geleceksiniz? 


Böyle bir sorunun cevabı; insanların büyük yanlışlık içinde olduğu şeklinde olacaktır. Kanıta ve apaçık bir belgeye gerek duymayacak kadar besbelli, yerinde duramamasıyla onların bu konudaki yanlış sonuçlarının kanıtsız olup apaçık bilgiye gerek duymayan hususlardan olması, bir yandan toplumların ma'seri vicdanına işkence vermesi ve öte yandan toplumun rahatlık duygusunu çileden çıkarmak açısından elle tutulur bir gerçek biçimini almasıdır. Yani doktorun görevi, hastayı başından savması değil, ancak hastalarını tedavi etmesi ve en sağlıklı yapıya ulaştırmasıdır. İşte bu anlayışı sağlamak İslâm'ın başlıca görevi, daha doğrusu İslâm'a davet etmeyi sürdüren kişilerin görevidir. Bir diğeri de şu yorumu yapıyor: 


—bBöyle bir çalışmanın olabilirliği yoktur. Böyle bir ideal için çaba harcamak, ardında verimlilik vaadetmeyen abesle iştigal etmektir. Hiçbir yararı olmayacak yoğun çabadır. Böyle ideal topluluğa ilişkin yapılabileceklerin en yararlısı, ülkesini oluşturan halkın yararına çalışmak ve bütün yoğun çabalarını, içinde yaşadığı özel vatanlarına hizmet yararına harcamaktır. 


Buna verilecek cevap; böylesine bir ağza sahip olmanın zaaf ve pasif davranma hâlini peşinen kabullenme anlamı taşıdığı biçimindedir. Nitekim bu ülkeyi oluşturan halk, daha önce, bölük- pörçük ve her şeylerinde birbirlerine karşı idiler. Hem dine hem dile ilişkin, hem ileri ideallere hem yakın ideallere, hatta ortak acılara ilişkin bir dağınıklık hali vardı. İslâm onları tek vücut haline getirdi. Ayrıca onları tek bir rejim etrafında toparladı. Gerek tanımlamaları ve gerekse kesin çizgi getirmesiyle İslâm anlayışı, varlığını kabul ettirmiş durumdadır. Hele bir de onu taşıyan genç kuşak arasından, kendisine davetin ve Müslümanların gönüllerinde kıpırdanmalar oluşturmanın ağır yükünü çekmeye aday kişiler bulursa, tıpkı daha önceleri olduğu gibi beraber yaşadıkları halkı, yeniden ve topyekün olarak bir araya toparlayabileceklerdir. Eski hali tekrar geri getirme eylemi, yeniden yapılanma eyleminden daha kolaydır. Deneyimler, olabilirliğin en gerçekçi göstergeleridir. 

Bütün bunlardan sonra bir kaç insan, "Doğuculuk Birliği'ni fısıldatarak gündeme getiriyor, öyle sanıyorum ki böyle bir slogan, onu gündeme getirenlerin gönüllerinde bile derin etki bırakmamış, sadece batıda yaşayanların, aşın batıcılık hayranlığıyla doğu ülkeleri ile oradaki genç kuşaklara kötü bir inanç beslemelerinden ibarettir. Bunlar bu davranışlarında yanlışlık yapmaktadırlar. Batılılar böyle bir akide üzerinde sürekli oldukları takdirde çok ağır vebal ve horluğu sırtlanmış olacaklardır. Müslüman Kardeşler Teşkilatı bu "Doğuculuk Birliği'ne sadece bu kadarcık dar açıdan bakmaktadır. İslâm'a karşı takındıkları tavır aynı olması 


durumunda onların nezdinde, doğu ve batı eşittir. Onlar insanları böyle bir terazi ile tartmaktadırlar. 


Öyleyse Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın, istenilen sıçramaya ilk temel dayanak olarak görmeleri nedeniyle, özel bir vatanı sevme idealine saygınlık duydukları net biçimde ortaya çıkmaktadır. Her insanın, vatanı yararına çalışmasında hiçbir sakınca görmezler. Vatan olarak diğer vatanlar arasında kendi vatanlarının ileri gitmesini arzulamayı teşvik ederler. Bu sevgiyi tam olarak yerleştirdikten sonra onlar, sıçramada ikinci noktayı oluşturması itibariyle "Arap Birliği"ni desteklerler. Bunun da gerçek olmasından sonra "İslamcıların Evrensel Vatanı" için en gelişmişler çadırlar topluluğu olması itibarıyla, evrensel boyutlarda bir İslâm cemaatinin oluşması için çaba harcarlar. Bu aşamaları dile getirdikten sonra diyebilirim ki, Kardeşler Teşkilatı, bütün dünya için iyi duygular beslemektedirler. İslâm'ın amaçladığı nihai hedef ve son golünü atmak istediği kale olduğu için, insanları böylesine bir evrensel birliğe çağırırlar. 
Allah Teâlâ'nın şu fermanının anlamını gerçekleştirmeye çağırırlar: 


"Biz seni ancak, bütün âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 107) 


Ben bu açıklamalardan sonra şu yorumu getirmekten kendimi alamıyorum: Böyle bir algılama biçimiyle, yukarıdaki aşamalı birlikler arasında herhangi bir çekişme söz konusu olamaz. 
Ayrıca bu birliklerin her birisinin, diğerinin sağlamlaştırdığı basamağın üzerine oturması ve amaçlanan hedefi gerçekleştirmesi itibariyle de aralarında çelişki olamaz. Buna göre, herhangi bir ülke halkı, özel anlamdaki dar milliyetçilik propagandasından hareketle diğer birliklerin bilincini öldürmeyi planlamak arzu ederse, Müslüman Kardeşler Teşkilatı asla onların yanında değildir. Umarım ki bizimle diğer birçok kalabalıklar arasını ayıran en belirgin fark budur. 


Kaynak; Kardeşlere Mesajlar kitabının 75-80 sayfaları 


Bizce her şey ortada. Hakiki manada İslami anlamış olanların gösterdiği hedef, hiçbir zaman milliyetleri öldürme/inkâr etmek olmadığı gibi, İslamla bağdaşmayan bu tür sapmalara karşı hep mücadele etmişlerdir. 


Buna en iyi örnek; İxvanın Mürşidi Hasan El Benna'dır. 


İSLAMCI ÂLİM VE AYDINLARIN MİLLİYET DÜŞÜNCESİ VE İSLAMCI 
KÜRDLERİN YANILGILARI (2) 


Ali Sönmez- www.nasname.com/a/islamci-alim-ve-aydinlarin-milliyet-dusuncesi-ve-islamci- kurdlerin-yanilgil 


Türkiye'de hem devletçi sol hem de siyasal İslamcılar sürekli "kardeşlik" edebiyatı yaptılar bu güne kadar. Bunu yaparken de kendilerinin sahip olduğu ulusal hakları hiçbir zaman Kürdlere hak olarak görmediler ve biri enternasyonalizm, diğeri de Ümmetçilik adı altında Kürdlerin en doğal hakkının savunulmasının önüne engeller çıkardılar. Kürdlerin düşünce biçimi üzerinde etkide bulunan bu iki kesim de, hem bilimsel, hem felsefi hem de inanç açısından savunulması ve desteklenmesi ahlaki bir zorunluluk olan "Kürdlerin kendi kaderini tayin hakkı" gibi en doğal ve doğru olan bir talebin hep karşısında oldular... 


Her insanın bir dünya görüşü veya bir inancı vardır. Aynı zamanda her insanın yaşadığı toplumun bazı sorunları vardır. Kendi toplumunun/halkının hayati sorunlarına duyarlılık göstermeyen ve bunun için çaba sarf etmeyen insanların, bir ideolojiyi veya bir inancı dünyaya egemen kılma iddiası inandırıcı olamaz. Halkımızın yaşadığı öncelikli sorun ulusal haklardan yoksunluktur ve yapılması gereken şey de bu yoksunluğun giderilmesi için mücadele etmektir öncelikli olarak. Bu ulusal mücadele ne İslam ile ne de bilim ve felsefe ile çelişiyor. Ama birileri ısrarla bunun bir çelişki olduğunu Kürdlere fısıldıyor... 


Bu fısıldamaların gerçeği yansıtmadığı ve egemen sistemlere hizmet ettiği aşikârdır. Sayın Ali Sönmez, ulusal hakların önceliğini savunmanın İslam inancıyla çelişmediğini, aksine referans olarak alınan İslam alimlerinin inanç ile milletleşme arasında hep bir bağ kurduğunu belgeleri ile okuyucuya sunuyor. Biz yazı dizisi şeklinde farklı İslam alimlerini okuyucuyla buluşturacak olan Sayın Ali Sönmez, bir anlamda Türk-İslamcılarının maskesini de düşürmüş olacaktır. 


Özgür Bireyler Topluluğu olarak, bu değerli çalışmasından dolayı Sayın Ali Sönmez'i kutlarken, verimli, düzeyli, yapıcı ve Kürdi duyguların ön planda olduğu bir tartışma diliyoruz. Ayrıca duyarlı Kürdleri de, Sayın Ali Sönmez gibi bu hayati konuda kafa yormaya, çaba sarf etmeye, katkı sunmaya ve bilgilerini paylaşarak ulusal demokratik anlayışın gelişmesine katkı sunmaya davet ediyoruz... 


Nasname 
Seyyid Kutup Ve Evresel Görüntülü Milli Meseleler 


Mısır ülkesi kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan itibaren kendine yetmeye başladıkça yabancı ülke ve güçlerin de hedefine girmiştir. Mısır Yavuz'un istilasıyla elinde olan hilafeti kaybetmiştir. 
Ama Cemiul Ezher gibi bir ekole sahip olarak da kültürel etkinliğini sürekli devam ettirmiştir. 
1800'lü yılların başında Süveyş kanalını açan batılı devletler Mısır'ın elde kalması için her türlü çabayı göstermişlerdir. Osmanlıyı zora sokan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı "Gavur Sultan Mahmut" karşısında durduran işte bu ittifak olmuştur. Osmanlının ömrünü bizzat uzatan bu garip ittifak oldu. 


Mısır erken zaman diliminde Fransızların sonra ise İngilizlerin egemenliğine girmiştir. Bu egemenliğin iz düşümleri günümüzde ise canlı yayınlarda izleyebilecek duruma geldik. Bir Mısır edibi, muharriri veya İslamcısının İngiliz ve batı sömürgeciliğine dair söylemleri sahici ve sahici olduğu kadar da reeldir. Onun için Mısır entelektüellerinin güçlü bir batı ve tabi Yahudi karşıtlığı var. Bu karşıtlık bizzat dinin kendisinden ziyade bu istilacı gücün ortaya koyduğu dirence bağlı olarak geliştirilen bir dirençtir. Mısır bu güçlü direnci El-Benna ve Müslüman Kardeşlerle vermiştir. İngilizlerle şehir savaşında da İxvan var. Yahudilerin Mısır'ı işgalinde en önde koşup cehhelerde ölen Ixvanlar da var. (bu 1967 savaşlarına tekabül etmektedir) Onun için bir Mısır entelektüelinin batı ve İngiliz'e dair söylemlerinin kendisi vatanperverlikten ve milletperverlikten ileri gelmesi de doğaldır. Bir Mısırlının Yahudi düşmanlığı (savaş durumu yaşamalarından dolayı) doğaldır. Çünkü çok yakın bir geçmişte Ixvanın hayli zayiat verdiği ve gönüllü olarak katıldığı bir İsrail-Mısır savaşı var. Bu günkü Gazze Şeridi Mısır'ın bir şehriydi. Şimdi ki Hamas da işte o Ixvanın o şehirdeki koludur. 


Mısır?ın Son Yüzyıllık Tarihi 


İngiliz Hakimiyetinden Mısır Cumhuriyetine (1914-1952) 


İngilizler 1914 yılından itibaren Mısır'ın Osmanlı Devletine bağlılığına son verdiler. Mısır'ın yönetimi İngilizler kontrolünde yine hidivlik olarak devam ediyordu. Ancak Mısır'da milliyetçilik hareketleri giderek hız kazanıyor ve tam bağımsızlık istekleri yükseliyordu. 
Wilson ilkeleri Mısırlıları iyice ümitlendirmişti. Ancak I.Dünya Savaşı sonrasının görüşüldüğü Paris Barış Konferansında Mısırlıları pek duyan olmadı. 


Bu arada Said Zaglül öncülüğünde milliyetçiler örgütlenmiş ve Vaft Partisini kurmuşlardı. 
İngiltere'nin aldığı sert tedbirler bu hareketi güçlendirmekten başka işe yaramadı. İngiltere Mısır'ı kaybetmek istemiyordu. Bu durum karşısında hemen politika değişikliğine giderek 
tepkileri azaltacak bir yönteme başvurdu. Mısırlılara görünüşte bir bağımsızlık verildi. 28 
Şubat 1922'de Mısır'da meşruti monarşi kuruldu. Hidivlik kaldırıldı aynı aileden Ahmet Fuat I.Fuat adıyla kral ilan edildi. Bundan sonra Mısır iç siyaseti yetkilerini korumak isteyen kral ile iktidarı tamamen ele geçirmek isteyen Vaft Partisi arasında ki mücadele ile geçti. 


Bu arada Mısır'da İslamcı bir grup Hasan El Benna'nın öncülüğünde 1929'da “Müslüman Kardeşler Örgütü” kuruldu ve giderek güç kazanmaya başladı. Üstelik bu örgüt ilerleyen zamanda bütün Ortadoğu bölgesinde özellikle Arap ülkeleri bölgesinde etkili olmaya başlamıştı. 


İngiltere 1936'da Kanal hâkimiyeti kendisinde kalmak üzere yaptığı bir antlaşma ile 
Mısır'dan çekilmeyi kabul etti. Fakat II. Dünya Savaşını fırsat bilerek Mısır'a tekrara 200 
bine yakın asker soktu. Üstelik savaştan sonra da bu askerlerini çekme konusunda oldukça yavaş hareket ediyordu. Bu durum Mısır'a işgal edilmiş bir görüntü veriyor ve halkı çok rahatsız ediyordu. 


İngiltere'nin bu tutumu ülkedeki farklı siyasi görüş taraftarları olan bütün Mısırlıların (komünistler, milliyetçiler, Müslüman Kardeşler Örgütü ve aşırı milliyetçiler) kendilerine karşı birleşmelerini sağladı. Hatta İngilizlere karşı bir halk ordusu bile kuruldu. İngilizlere karşı oluşan bu muhalefet saldırılara, çatışmalara ve yağmaya neden oldu ve Mısır'da bir kaos ortamı oluştu. Bu kaos ortamı içerisinde Yarbay Cemal Abdünnasır 23 Temmuz 1952'de Hür Subaylar Komitesi ile harekete geçti ve yönetimi ele geçirdi. Krallık yönetimine son verildi ve Mısır Cumhuriyeti kuruldu. Ülkede otoritesini kurmak isteyen Cemal Abdünnasır ve Mısır'ı kaybetmek istemeyen İngilizler arasında karşılıklı tavizler verilerek antlaşma imzalandı. 
Cemal Abdünnasır otoritesini kurmak için bütün siyasi gruplar üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştı bu arada Müslüman Kardeşler Örgütü liderlerinden altı kişiyi kendisine karşı düzenlenen bir suikast ile suçlayarak idam ettirdi. Tüm bu girşi neden yaptım. Çünkü bu giriş birazdan Seyyid Kutup'tan yapacağımız alıntıların yerini alması ve söylenen sözlerinin neden sadece İslam gayretinden kaynaklanmadığını, bir nevi İslam'ın doğal meyli olan milli gayretinde bunda payı olduğunu iyice görme açısından bu giriş elzemdi. 


Seyyit Kutup Ve Milli Söylevleri 


“Bu millet, ruhen, aklen, zihnen ve bedenen eğitilmedikçe hiç bir yere ulaşamayacağına inancım ve kanaatim her gün biraz daha güçlenip artmaktadır. Her fert ve her aile, mutlaka bir İslâm ahlâk eğitiminden geçmeli ve toplum hayatında İslâmi esasları yaşamaya alıştırılmalıdır. . Vicdanlar Oo güçlendirilmeli, kalpler arındırılmalı ve O inançlar sağlamlaştırılmalıdır. 


Emperyalizme karşı verilen savaşta, denizköpüğü gibi kabaran ve etrafına taşkınlık verdikten sonra tekrar kabuğuna çekilen dalgalar gibi coşan milli davranışlarında hiç bir yarar yoktur. 


Hatta böyle geçici davranışların zararı bile vardır. Böyle milli davranışlara karşı güvenim, her gün biraz daha azalmaktadır. 


Yalnız, bu milletin özünde saklı olan kahramanlık ruhuna inanıyorum. Durum ve şartlar ne kadar kötü olursa olsun bu millet, özünden doğan bu kahramanlık ruhu ile dirilecek ve her türlü zorluğun ve baskının üstesinden gelecektir.” (27.11.1951 yılında -Ed-Dava-adlı dergide yayınlanmıştır.) 


Bu düşünceler 1951 yılının olduğu için bu Seyyid Kutup'un olgunluk ve mücahitlik çağının eserleri olduğu konusunda sanırım müttefik kalacağız. 


“Evet, millet olarak gösterişe ve şöhrete aldırış etmeyen, övünmeye pek önem vermeyen, nefsi arzularına düşkün olmayan, parlak sözlerle yetinmeyen, işi söze tercih eden ve bütün şahsi çıkarlarını ayaklarının altına alan lider ve önderlere muhtaçtır. Savaş meydanlarında gözlerini kırpmadan koşan, din ve vatan uğrunda canını feda etmeye hazır olan, kendi şahsi adlarına anıt, tören ve her hangi bir nişan ve madalya istemeyen meçhul askerlere muhtacız. 
Bizi ancak bu yüce ruhlu kahramanlar kurtarabilir. Beklemek ve susmak zamanı değildir artık. Olaylar bizi, hızlı davranmaya zorluyor. Yarın bizim için çok geç olabilir. 


öyle ise, herkes yerini alsın ve yoluna koyulsun. Bütün zorluk ve engellere göğüs gerebilsin. 
Din ve vatan uğrunda, gereken her şeyini feda etmeye hazır olsun. Hile ve desiselere, baskı ve işkencelere asla aldırış etmesin. 


Bu niyet ve bu inançla yola çıkan bu milletin her ferdi, nefsi arzularından arındığı zaman zaferin ve üstünlüğün kendisinden yana gerçekleşeceğine inansın. Yüce bir ruh ve duygu ile üstün geleceğine dair kalbinde oluşan güven ve inançla bu milletin, yapamayacağı ve başaramayacağı hiç bir iş yoktur. 


İşte kurtuluş için izlenilecek yol budur. Bu yola girelim ve milletçe kurtuluşa erelim!..” 
(27.11.1951 tarihli -Ed-Dava-adlı dergide yayınlanmıştır) 


“Bütün bu plân ve çabalara bağlı olarak İngilizler, Mısır'da güçlü bir askeri varlığın bulunmasını, emperyalist emelleri için tehlikeli olduğunu anladıkları için güçsüz ve silâhsız bir askeri sistemin uygulanmasını istediler. Böyle bir askeri sistemin uygulanmasını, emperyalist emelleri için daha uygun buldular. 


Mısır ordusunun askeri sistemini, istedikleri gibi düzenlediler ve kendi hayatlarına, anlayış ve kültürlerine hayran komutanlar yetiştirip atadılar. Mısır ordusunu birbirlerinden ayrı olarak iki sınıfa ayırdılar: Asker ve muvazzaf subaylar. 


Bu muvazzaf subayları, saflarına çekmek için ne lazımsa yaptılar. Onları, askerlerden ayırdıkları gibi diğer devlet görevlilerinden de ayırdılar. Onlara her türlü maddi konforu sağladılar ve onlara gizli vaatlerde bulundular. 


Vatan borcunu yerine getirmek için silâhaltına alınan Mısırlı asker, beş sene gibi uzun bir müddet içinde her türlü perişan ve yokluğa maruz kalmış, arkasında karnı aç, boynu bükük ve gözleri yaşlı çocuklar bırakmıştır. Gerek Mısır halkı ve gerekse inançlı komutanlar, bu müddetin kısaltılmasını istediklerinde, ilk önce İngiliz subayları ve onların mahalli yardakçıları karşı çıktılar ve onların disiplini bozacaklarını ileri sürdüler. 


Çünkü İngilizler, böyle uzun bir müddeti (beş yıl) askerlik için koymakla halkın ruhen, askerliğe karşı nefretinin artacağını düşündüler. Bu uzun müddet, gerçekten açlık ve sefaletle dolu, çileli yıllar olmuş ve halktan yavaş yavaş askerlik ve Cihad ruhunun silinip unutulmasına sebep olmuştur. Kanaatimce, İngilizlerin sistem olarak seçtikleri ve plânladıkları Mısır'ın bu günkü askeri sistemi, baştanbaşa yanlış ve zararlıdır. Çünkü bu sistem; gözyaşlarına, ailelerin perişan olmasına ve dolayısı ile askerlik ruhunun sönmesine sebep olmaktadır. Bu sistemin değiştirilmesi ve ruhi yapımıza en uygun olanının uygulanması, milli ve dini bir vazifedir. Bir an önce bunun düzeltilmeye gidilmesi ve Müslüman halkımızın gözyaşlarının dindirilmesi şarttır.” (25.9.1953 tarihinde Kahire'de Ed-Dava adlı dergide yayınlanmıştır) 


Mısır ülkesine dair bu kadar vefakâr duygulara sahip olan ve ülkesinin durumuna dair bu kadar sahici tespitlerde bulunan ve bunu vefatından 7 sene önce yapmış yanı olgunluk yaşının meyvesi bu yazılar da bize gösteriyor ki kendi ülkesi dair bu kadar güçlü duygulara sahip olan Seyyid Kutup aslında hakiki bir milletperverdir. Kürdistanlı bireylere ne olur ki kendi ülkesine dair ve kendi insanın ezilmiş ve milli onurunun yerde sürünmüş haline kalkıp İslami bir heyecan ve milli bir şuurla sarılacağına ve bu tip gerçekten milletperverlerin bu sözlerinin aslında gerçeğe ve kendisine karşılık gelen kısmı konusunda kafa yormazlar bunu bilmek hakkımızdır. 


Seyyip Kutup sadece Yoldaki İşaretlerden ibaret değilmiş. Steril bir İslamcılığı da yokmuş. 
Kendi ülkesinin ve milletinin bir evladı olarak kendi ülkesine dair güçlü hislere sahiptir. Bu yazılar, Arapça bildiğimden değil her İslamcının evinin bir köşesinde bulunan YAHUDİ İLE SAVAŞIMIZ adlı eserden paragraflardır. 


“Ey Müslüman Millet! Bu dönemdeki uyanışın daha dikkatli, daha güçlü, daha güvenilir ve daha kahramanca olsun. Kesin olarak bil ki, sana vad edilen gün pek yakındır. O gün mutlaka gelecektir. Fırsatları değerlendir ve inandığın yolda cesaretle yürü. Beyaz İngilizleri sınır dışı edeceğin ve Esmer İngilizleri kuracağın mahkemede hesaba çekeceğin o günler pek yakındır. 
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyurmaktadır: 


"Muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, nefislerden, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele! Onlara, bir musibet geldiğinde: "Biz Allah içiniz ve elbette O'na döneceğiz" derler. Rablerinin mağfiret ve rahmeti onların üzerinedir. Hidayete (doğru yola) erenler de onlardır." (Bakara suresi, âyet: 155—157.) 


Bu milletin kahraman evlâtlarına ve fedailer topluluğunun imanlı gençlerine uyanık ve dikkatli olmaları için çağında bulunuyorum. Silahlarını teslim etmemeye, hangi ağır şartlar altında bulunursa bulunsunlar, yüce ve mukaddes vazifelerini bırakmamaya çağırıyorum... 


Eğer bakanlar kurulu, bu uyarımızı dinler ve halkı, başlamak üzere olduğu hürriyet savaşından caydırmaktan vazgeçerse, kendisine teşekkür eder, saygılar sunarız. İçinde bulunduğumuz siyasi baskılardan dolayı da mazur görürüz. Emperyalizme, karşı neden baş kaldırmıyor diye de kendisini suçlamayız. Bizden hiç kimse, bakanlar kurulundan, gücünün yetmeyeceği bir şeyi isteyecek değildir. 


Savaş için gerekli hazırlığı yapmadan önce, bakanlar kurulundan emperyalist düşmana karşı savaş ilân etmesini isteyen yoktur. Bizden hiç bir ferdin, hükümetten böyle bir istekte bulunacağını da sanmıyorum. Ancak, bizim bakanlar kurulundan istediğimiz, halkın tırnaklarını sökmemek ve onu savunmasız bırakmamaktır. Halkın, hürriyet ve bağımsızlık için 


başlatacağı savaşın önünde durmamak ve fedailer topluluğunun o derneklerini kapatmamaktadır. İslim ümmeti, vereceğiniz kararlara dikkatle bakmakta ve fedailer topluluğu ise, neticeyi sabırsızlıkla beklemektedir. 


Ben bu satırları yazarken, neler söylediğimi ve neyi kast ettiğimi çok iyi biliyorum. 
Anlamayanlara ise, açıkça söylüyoruz ki; Fedailer topluluğu hükümetten daha güçlüdür. 
Halkın onlara olan güveni kadar, hükümete karşı güvenleri yoktur. Hükümetin düşmana teslim olduğu gibi, fedailer topluluğu başını önüne eğerek, düşmanına teslim olmayacaktır. 
Silâhlarını teslim etme hususunda da asla boyun eğmeyecektir. 


Evet, fedailer topluluğunun kahraman gençleri, İngiliz”le savaşacak ve İngiliz askerlerini temiz ve mukaddes topraklarından atacaklardır. Emperyalizmin, pis ayaklan ile kirlettikleri toprakları, şehit kanlarıyla arındıracaklardır. Bu ülkeyi, İngilizlere mezar yapacaklar ve İngiliz askerini doğduğuna pişman edeceklerdir. Bakanlar kurulu dilerse, Mücahitlerin yolundan çekilir ve onlara engel olmaya çalışmaz. Bunu yaptığı takdirde kendisine müteşekkir kalacağız. Yok, eğer fedailerin yolunda durur ve onların hareketlerini engellemeye kalkışırsa, fedailer topluluğu önlerine çıkan her türlü engeli temizlemeyi çok iyi bilir. Yollarına çıkanları ezip geçecekleri hususunda da azimlidirler...” 


Yahudi ile savaşımız adlı kitabın "Ey Fedailer Topluluğu, Yolunuza Devam Ediniz!" 
bölümünden aktarılma 


Bu Hakiki Milletperverin Verdiği İlhamla Kendi Milletime Seslenmek İstiyorum: 


Ey Müslüman Kürd Milleti! Senin evlatların birlerin asimilasyon ve kırık şiveleriyle birlerin eğlence mezesi olurken, kendi dili ve kültüründen, milli haysiyet ve onurundan yoksun yaşarken sen Beyaz Türklerin boşalttığı deliklerin Esmer Türkler tarafından doldurulurken yine milli onur ve haysiyetin yerde sürünürken sahiden ne yapmayı düşünüyorsun? 


Dilin ve kültürün yağma edilirken, evlatlarına kendi dili ve kültüründe eğitim ve öğretim yaptırılmazken, Kürd milletinin onur ve haysiyeti olan giyim ve kuşamın, kırık Türkçeli, şiveli ağızlarla sen Türk televizyonlarında madara edilirken sahiden milli onur ve haysiyetine sahip çıkmayacak mısın? 


Senin ilim ve irfan timsali seydalarının ismi Türklerin dizilerinde güldürü mezesi yapılmasına daha ne zaman ölü toprağı üzerine serpilmiş haliyle bakacaksın? 


Bir millet de aynen bir insan gibi onur ve şahsiyet sahibidir. Sen acaba ne zaman kadar Kürd milletinin onur ve şahsiyetinin ayaklar altında tepinmesine müsaade edeceksin? 


İslami ve insani gayretin ne zaman burnuna sızı verecek, şerefin ne zaman ayaklanıp hayır ben milli onuruma sahip çıkacağım diyecek? 


Bekliyorum... 


Ey ölü toprağı serpilmiş Kürd milli onuru! Silkin ve evlatlarına bak. Her birisi yaban ellerde per perişan... Kürdistan haramilerin elinde vurgun malı... 


Ey Mevla'm! Biz millet olarak zalim ve şerilerin ayakları altında çok ezildik. Çocuklarımız birbirlerine düşman edildi. Dağlarımızı ve ovalarımızı kanlarımızla suladılar. Bizim bu 


çilemizi bitir. Bizi kendine kul ve güzel bir ümmet olma şerefine erdir. Sen bizlere de milletlerin yarış pistlerinde insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olarak katılabilecek bir güç ve kuvvet ver. Amin! 


Not: Hiç kesme ve biçmeye tevessül etmedik. Kaynaklarımıza sadık kaldık. Sırf bir elbise giydirmek için değil var olan elbisenin rengini ve kokusunu size aktardık. Seyyit Kutup gibi bir milletperverden Kürdlere kala kala steril İslamcılık kalmışsa, bunu ifşa etmenin de lüzumu ortadadır. 


İslamcı Âlim Ve Aydınların Milliyet Düşüncesi Ve İslamcı Kürdlerin Yanılgıları (3) 


Şeriatiya Dair Bir Kaç Söz Ve Milli Hassasiyet 

“Müminlerin emiri Hz. Ali (k.v), oğlu İmam Hüseyin'e (r.a) şu soruları sordu: — Şereflilik nedir? 

Hz Hüseyin; 


— Kendi akraba ve aşiretine yardım etmek, insanların yanlışları ve sürçmelerine karşı sabırlı olmak.” 


Meşhur bir söyleyiştir. Kişiyi düşmanından tanı. Bende İslamcı duayen olan ŞERİATİYİ yine İranlı olup Güney Azerbaycan milliyetçileri olan yani İran”ı içten tanıyan kesimlere sordum. 
Şeriati için Güney Azarbaycan milliyetçileri bakalım ne demiş. 


“Şeriati, Motahari ve Bazergan düşüncesinde İranlı farslaştırılmış Şiilik kimliğini benimseyenlerdir. Her üç düşünürün İranlı milli kimliğine bakış açılarına baktığımızda Fars dili ve Şiilik mezhebi faktörleri kendisini açık bir şekilde göstermektedir. Onlara göre Şiilik eski İran inançlarından etkilenmiştir. Fars dili ise İranlılığın yaşamasını İslam dini çerçevesinde sağlamıştır. 


(Davut Turan- gunaskam.com) 


*Şeriatı, “İslamlılık ve İranlılık kimliğinin yeniden tanımlanması” kitabında İslam ve İranlılık konusu üzerine yoğun bir şekilde durmuştur. Şariati ye göre milliyet bir kişiliktir, din ise bir tür inanç. Bu mesele Şeriatı'nın teorik düşüncesinde din ve millet ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. “ İslam sonradan İran'a geldi. İslam’ dan önce Zerdüşt inancı vardı. Ondan önce de Mehrperestilik. Biz inancımız dışında bir kişiliğe de sahibiz. Bu da bizim İslam'dan önceki algılamamızın ve uygarlık kültürümüzün yapısında etkili olmuştur”. 


*Şeriatı İranlı olarak tanımladığı filozof ve şairleri tek yönlü olarak ele alınmasından yana değil. “Suhreverdi, Attar, Molla Sadra ve Mevlana bizim kültürümüzün büyük çınarlarıdırlar. 
Bu düşünürlerde, İran kültürünü araştırdığımızda İslam kültürünü göz önünde bulundurmadan ele almak ne kadar yanlışsa, İslam kültürlerinde de İran kültürüne değinmeden ele almak da o kadar yanlıştır.” 


*Şeriatı, Ferdevsi'ye İranlıların aşağılanmış kişiliğini yeniden kazandırdığı için şükranlarını ve saygılarını sunmaktadır. 


*Şeriatı milliyet ve ideoloji arasındaki farkı ve ilişkiyi yurt dışında eğitim alan oğluna yazdığı mektupta şöyle açıklamaktadır: “ Milliyet bir gerçektir, ideoloji ise bir hakikat. Birincisi insanın nasıl oluşunu ve niceliğini anlatıyor, ikincisi ise nice olması gerektiğini açıklıyor. 
Milliyet daha önceden var olan bir şeydir. İdeoloji ise sonradan seçilen bir olgu. İkincisinden vazgeçebilirsin, nefret bile edebilirsin, ancak birincisini istesen de istemesen de taşımak zorundasın”. 


Kaynak ; Ali Şariati, Baz şenasiy-e hovviyet-e İrani Eslami. Hoseyniyey-e erşad Güney Azarbaycan milliyetçilerinin sitesinden alıntı... günaskam.com 


Ali Şeriati bir millet perver olarak İran ülkesinin kurtuluşuna dair hangi fikirlere sahip olduğu ve fikirlerin nikelikleri beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek konu Şeriati'nin İran milletperveri olarak kendi toplumu hakkında bir görüş ve düşünce sahibi olması ve tabi milletperverlik paydasında İran hakkında görüşlerinin olması. Ama Şeriati'nin Kürdistan çoğrafyasında ümmetçi olarak pazarlanması(ümmetçi olmak sorun değil, millet ile ümmet çelişkisi yaratmak sorundur). Ben Şeriati'nin milletperverliğini gördüğümde kendisinde gördüğüm cevheri kalkıp inkar edecek değilim. Şeriati'nin değerinden değer düşürecek de değilim. Ama Şeriati kendi toplumunun ve milletinin selameti için milli duygulara sahip iken nasıl oldu da Şeriati Kuzey Kürdistanda milli duyguların törpüleyicisi oldu. Neden Kuzey Kürdistan İslami hareketinde de milli bilinç oluşturmadı? 


Benim kanaatim Şeriati gibi mütefekkir ve fikir çilecilerinin tercüme edildiği kaynaklardaki tahrifattandır. 


Mesela Şeriati bir şovenist değildir. Kürtlerin, Yunan Medeniyetinin kurucusu olduğunu ortaya koyarken Kürtlerin bu konuda olan rolünde bir sapmaya yer vermezken, aynı yazardan alıntı yapan Fethullah Gülen ise aynı satırlarda yaptığı tahrifat dolaysıyla şoven duygulara sahip olduğunu ve Şeriati gibi fikir namusuna da önem vermediğini de göstermiş oluyor. 


Ali Şeriati'nin “Medeniyet ve Modernizm” adlı “konuşmasında” şöyle söylemektedir. 


“Yunan medeniyetini de hicret eden KÜRTLER'in kurduğu bir medeniyettir. Kürtlerin Yunana gitmeleri ile başlamıştır. Hepsinden önemlisi ve açıkçası "Çağdaş Amerikan Medeniyetidir": "Çok ilginçtir, hiçbir zaman Dicle ve Fırat arasındaki yörede Beynen Nehreyn'den Batı söz etmiyor. Çünkü bundan söz ederse geliştirdiği bütün nazariye bir anda boşa çıkacaktır. Oysa bütüncü bir gelişme seyri vardır. Daha önce dediğimiz gibi "Yunan medeniyetinin kaynağı KÜRTLERE dayanır. Kürtler iki nehir arasında yaşamaktadır. 
Mezopotamya, dünyanın kültür, medeniyet ve felsefenin merkezidir. Riyazi bilimlerin ilk gelişme gösterdiği yer bu iki nehir arası bölgedir." 


İşte Fethullah Gülen'de Şeriati”nin düşüncesinin dönüştüğü form... 

“Bir kısım sosyologlara göre Yunan medeniyetinin arkasında da yine Mezopotamya medeniyetinin banileri sayılan “Türkler ve Kürtler vardır.” Bu açıdan bu mevzuda kesin bir kısım deliller ortaya koymamız çok zor olmasına ragmen, * Türk Milleti? buralardaki temel 


unsurlardan birisi sayılabilir? ( “Prizma 2°) 


Peki aynı paragraf başka bir İslamcı ekip tarafından ise ne hale sokulmuş. 


“İslam Bilim” kitabı ilk önce “Nehir Yayınlarında” basılmıştı. Daha sonra bu eser “Merkezi Van da olan “Vakıf Kitap Evinin”aynı zamanda “Bilge Adam” yayınları tarafından basıldı. 
“Vakıf Kitap evinin ve Bilge Adam” yayıncılığın sahibi olan “Adnan İnanç”, şu 

anda Mustafa İslamoğlu'nun sahibi olduğu Hilal Tv nin genel yayın Müdürlüğü yapmaktadır. Adnan İnanç, Van da ki Devrimci İslamcıların da önemli liderliğini yapmaktaydı. Adnan İnaç'ın sahibi olduğu “Bilge Adam” yayıncılığın tercümesi aynen şu şekildedir. 


Tahrifata uğratılmış şekli: “Elbette bu başka yerlerde hiçbir uygarlığın bulunmadığı anlamına gelmez. Çin'de vardı,Mısır'da da vardı. Ama oluştuktan sonra harekete geçen ve başka yerlere göçe başlayan somut ve evrensel biçimiyle uygarlık Mezopotamya'daki Sümer uygarlığıdır.Bu uygarlık Girit Adasına geçer ve oradan da Yunan'a girer. Tanrıları da birlikte hareket eder. Babil'de Tanrı olan Babil, Girit adasına gelince Zeus olur ( Büyük tanrının adı Zeus tur. ) Yunan Mitolojisinde görüldüğü gibi Zeus, Girit*ten Atina'ya gelmiştir. Dolayısıyla Atina, Girit yoluyla aldığı Mezopotamya uygarlığının 

varisidir. Ancak sözünü ettiğimiz ve Sümer,babil, Akad ve Girit?ten Yunan'a geçen bu uygarlık, genel anlamdaki uygarlıktır. Yani kültür, teknik, iktisadi,sistem,siyasi-toplumsal sistem,hukuk,mimari, ve sanat,bütün bunlar toplam olarak uygarlıktır. Fakat bunun hareket çizgisi Yunan'a doğrudur. Yunan, bu büyük uygarlığı aldıktan sonra elbette Mısır dan da yararlanır. İran'dan da yararlanır. Hind? den de yararlanır, böylece evrensel Yunan uygarlığı oluşur.” 


*İslam Bilim” Bilge Adam yayıncılık. sahife 701 
Kaynak: Ramazan Pertev tahrifat serisiden beroj yazıları. 


Mevzunun en önemli yanı, Fethullah Hoca gibi bir liderin 1000 sene önce ortadoğu çoğrafyasında Türk diye bir kavmin bulunmadığını bilmemek gibi bir tarihi yanlış üzerine bina ettiği Türk baniliği inşası... 


Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi Şeriati bir şoven değildir. Irkçı değildir. 
Hakperesttir. Ama Şeriati bir milletperverdir. Bulunduğu çoğrafyanın dertleri ile dertlidir. 
Yeri gelmişken İslamcıların tercüme eserlerde tahrifat yaparak Kürtlerin milli bilincine dair milletperver ve hakperest İslamcı aydınların sözlerini çarpıtarak getirdiği nokta ve İslamcılığın neden bir İslamcı aydın dile getirmekten imtina etmediği sözlerine neden müdahalede bulunurlar. Kürt İslamcılarının lideri sayılır durumundaki bir zatın yaptığı bu tahrifatın anlamı ve Türk İslamcıların kuyruğunda İslamcılık yapmanın da ne menem bir İslamcılık olduğuna, insanda akıl fikir ve haysiyet bırakmayan bu tavrın deşirfesine faydalı olur diye bir alıntı yapalım. 


Tercümelerde ki tahrifatların üzerinde durmamın nedeni kendi memleketlileri tarafından milletperver olarak suçlanan Şeriati gibi aydınların bizim Kürt illerinde nasıl steril bir İslamcılığa dönüştüğünün bir fotosunu çekmektir. Çünkü bu insanların ve aydınların sorunu değil, tercüme faliyetinde bulunan ve çoğu (Kürt kökenli olan yani Kürt olmaktan utanan) bizim olan insanların kendi insana neden bu steril İslamcılık için payanda olduklarını anlamak zordur. Elalem, olmayan ifadeden tarihin söylenen devrinde esamesinin okunmadığı zaman diliminde kendi milli hassasiyetine dair bir alıntı peşinde koşarken Kürt İslamcıları neden bu steril islamcılığa saplandı? Fethullah Hocaya haram olmayan şey Kürde mi haramdır? Kürt İslamcıları Fethullah Hocaya kızmasınlar onların yaptığı, Fethullah Hocanın yaptığı şeyden geri kalır yanı yok. 


Behiştiden Bir Bahisle Türk İslamcılarının Yaptığının Ne Büyük Ahlaksılık Olduğunuda Öğrenmiş Olalım. 


“Merhum Behişti, Muhammed Rıza Hekimi gibi ve diğer başka kimselerin bulunduğu toplantıya girdik. Beylerin her Biri bir görüş ileri sürdü. Kimisi, şayet açık bir yanlışlık görürsek bunu düzelmemiz yerinde ve iyi bir hareket olur görüşündeydi. Bunların tümü kendi görüşlerini söyledikten sonra, merhum Behişti, şöyle dedi: Benim- inancıma göre Doktorun eserlerinde var olan bir tek "V" harfini bile çıkarmak ya da ilave etmek doğru değildir. Onları yerinde bırakmak gerek. Ola ki birkaç yıl geçtikten sonra Doktorun söylemiş olduğunun doğru olduğu ve bizim ona karşılık söylediğimiz şeyin yanlış olduğu bilinmeyebilir.”(EŞİM ŞERİATİ-PURAN ŞERİATİ S. 270) 


Bu Uzun Giriş Bize Şeriatinin Neden Yanlış Anlaşıldığına Dair Doneler Sunduğunu Umarım Fazlasıyla Farkına Varmışız. 


Peki Şeriati Gerçekten Kimdi? 


“Bir toplumun sömürüyle çatıştığı, özel ve tarihi bir dudumda, tek sorumluluk; milli birliğe dayanan, bütün güçlerin, eğilimlerin seferber edilmesine, sınıfsal ve düşünsel bütün farklı cephelerin ve yönlerin hareketsiz hale getirilmesine dayanan kurtarıcı bir savaşa girişmektir. 
Bu yolda olmayan hangi düşünce ve hizmetle uğraşılırsa uğraşılsın, geçersizdir ve ihanettir.”(Ali Şeriati- Kendini Bilmek s.178) 


Şeriatinin Kendi Toplumuna Dair Bilincini Ele Veren Satırlar... 


“Yalnızca bir yargıya varıncaya kadar ne olacağını görmeyi bekliyorum. Senin ne olup bittiğiyle ne işin var, dedim. Sen şimdi dene, benim sözlerimle bir işin olmasın, sen en güzel toplumsal sözü kendin söyle. Ama birlikte bir camiye veya bir köye girdiğimizde -yada canın nereye istiyorsa- sen var yine bu sözü söyle, ben de gidip konuşayım. Hangimiz konuşabilirsek, onun yönteminin doğru olduğu belli olsun. Senin gidip konuşacak cesaretin var, ağzını açabiliyorsun. Ama ben oraya gidip bu sözü ortaya koyduğumda, herkes anlıyor, bütün köylü benim peşime düşüp köyün imamını da oradan kovuyorlar. Şimdi acaba bu niye böyle? Çünkü, ben köylüyüm, onun kültürünü tanıyorum. Dilini biliyorum, derdini de. O mollanın buraya nasıl nüfuz ettiğini biliyorum. Köylünün neden o mollanın peşinden gittiğini biliyorum. Bunların hepsinden haberim var. Ama sen bilmiyorsun. Sen güzel bir söz öğrenmişsin, ama bu çıngırağın kedinin boynuna nasıl takacağını bilmiyorsun. Çıngırağın bir değeri yok ama Kedinin boynuna geçince değer kazanır. Sen bunu öğrenememişsin. 
Aydınların güzeller güzeli sözleri, ellerinin üstünde kalmış, ne yapacaklarım bilmiyorlar. Bu o aydının cebine atıyor, o bu aydımn yakasına ve kimse anlamasın diye de "sembolik" konuşuyorlar!”(Ali Şeriati- Kendini Bilmek s.198) 


“S- Toplumsal bakımdan zamanın ve mekânın şartlan halkın siyasetini ve kültürünü de kapsamakta mıdır? 


C- Evet. Bütün bu etkenler vardır. Bütün etkenler, birlikte özel şartlan hazırlarlar. Örneğin arzettiğim gibi Milliyetçilik, (Nasyonalizm) benim inandığım bir mekteptir.”(Kendini Bilmek-Ali Şeriati s.190) 


“İslâm toplumunun aydını -dini ve imani açıdan inancı ne olursa olsun- kesinlikle ve zorunlu olarak İslâm'ı bilmeli, tanımalıdır. İşte ancak Islâmı tanıdıktan sonra, ansızın inkilabi, şaşırtıcı 


ve önceden kestirilemez bir hale sahip olacak, nasıl bir facianın meydana getirilmiş olduğunu anlayacak, diğer aydınların hepsinin vakitlerini, yeteneklerini ve dehalarını, halkı kötü başlangıçlarla nasıl yok ettiklerini görecek, yanlış anlamalar, değişken davranışlar, akıl dışı bağlantılarla nasıl büyük bir felâkete sebep olduklarını anlayacaktır. 


İşin kötüsü şudur. Dini şu son iki üç yüzyılda ellerinde tutan onu bugün gördüğümüz donuk ve alçalmış hale sokan kimseler ve zamanımızın, neslimizin ihtiyaçlarını bilen ama dinin ne olduğunu bilmeyen aydınlarımız yüzünden sonuçta, kendisini kurtarabilecek bir İslâm'a, kültüre ve tarihe sahip oldukları halde, kendisini kurtaracak dini bir bilince ulaşamamıştır. 


Aydın İslâm'la savaşıyordu, İslâm fikrinin inceliğini halkı uyuşturmak ve kendini beslemek için aracı olarak görüyordu. Bu arada İslâm da tarihin derinliklerinde hapis kalıyordu. Halk da kendi sınırlı ve donuk gelenekleri içine gömülüyordu. Aydın ise halktan ayrı, yabancı ve nefret edilen biri olarak kalıyordu.” (Kendini Bilmek-Şeriati s.162) 


Şeriati tüm yazı ve yazımlarında Ali ve Ehli beyt figürlerini kullanır. Çünkü Ali Şeriati hangi topluma hitap ettiğini bilendir. Şeriati iran toplumna hitap ederken harici ve afaki kavramlar değil İran ve Fars toplumun rahatlıkla farkına varcağı sadelikte bir uslub sahibidir. Bu manasıyla Şeriati kendi toplumunu iyi tanıyan bir aydındır. Şeriati için çok fazla milletperlik cümleleri bulmak abestir. Çünkü şeriatinin kendisi toplumuna dair o kadar sağlam bir bilince sahiptir ki onun milletperverliğini cümleler arasında değil her anında aramak icab edecektir. 
Şeriati İran mollasına karşı bir aydın molla inşa ediyor. Şeriati kokuşmuş dine karşı din konumlandıryor. Kürdistan aydının düştüğü hataya düşmüyor ve kendi manevi değerlerini toptan redetmiyor. Tüm dünyayı incelerken kendi köyünü unutmayan bir aydıdındır. Yazık ki Kürt İslamcıları şeriati gibi birini okurken kendi mollasına, seydasına mukabil bir aydın seyda protipi geliştirme ameliyesine hiç girmediler. Çünkü onların kafalarında Kürdistanın millet olma ile ilgili bir gerçekliği yoktu. Onlar önce Türkleri kurtaracak, onların aydınlanmasını sağlayacak ve Türk aydını insafa gelirse o zaman da hedeflerine ulaşacaklardı. 


Şeriati'yi incelerken farkına vardığım bir nokta Şeriati Kürdistanın tüm kesimlerinin üzerinde ittifak edeceği bir milli figür bile olabilir. Ehli beyt sevgisi Alevi Kürtleri, İslama sahici bakışı ve milletperverliği Kürt İslamcılarına, İnkılapçı ve sosyal adaletçi yönüyle Kürtlerin sosyal demokratlarının kendisinde bir şey bulacağı bir şahsiyettir ALİ ŞERİATİ. 


Tek şartla; Türk İslamcıların tahrifata uğrattığı eserlerden değil ALİ ŞERİATİYİ öz haliyle ve çelişkili görünen halleri ile ele almak kaydıyla bu bu şahsiyet Kürtlerin de malıdır. Hikmet Kürdün yitik malıdır nerde bulursa alır. Ama Türk kanalıyla olmayan kaynaktan. Yukarıda da ispatladık ki Türk İslamcıları malesef tahrifatçıdırlar. 


AKP- CEMAAT SAVAŞINI KİM KAYBEDER 


15 Ağustos 2013 Perşembe- Emre Uslu- www.sgkrehberi.com/haber/21554/akp-cemaat- 
savasini-kim-kaybeder.html 


Dünkü yazıda anlattığım gibi bayramı kırsal bölgelerde geçirdim ve ilginç gözlemler edindim. 
Bunlardan en ilginç olanı Cemaat- AKP kavgası üzerine olanı. “AKP alternatifsiz ona mecburuz” diyen hemen her kime sorduysam AKP'yi sarsacak tek yapının Cemaat olduğunu ifade etti. 


Cemaat'in AKP'yi nasıl sarsacağı konusunda farklı görüşler var. Ancak AKP- Cemaat kavgasından AKP'nin büyük yara alacağı konusunda insanlar hemfikir. 


“Cemaat'in oy oranı sizce ne,” diye sorduğumda net bir görüş alamadım. Ancak “Cemaat AKP aleyhine kampanya yaparsa AKP'nin oylarını yüzde 8 ile 15 arasında etkiler” görüşü hâkim. 


“Cemaat AKP aleyhine negatif kampanya yapar mı,” sorusuna “yapmaz çünkü alternatif yok” cevabı geliyor. Ancak “AKP Cemaat'i canından bezdirirse mecburen yapar” diyenler de var. 


“Ortada alternatif parti yokken Cemaat ne yapabilir ki,” Soruma bir vatandaş ilginç bir cevap verdi: “Cemaat Samanyolu'nda AKP aleyhine bir dizi yapsa AKP'den yüzde 5 sil.” Bir başkası araya giriyor: “Benim üç çocuğum var üçü de Cemaat'in kurumlarında okudu/okuyor. 
Şimdi onlar AKP'ye oy vermeyeceksin derse ben nasıl oy veriyim.” 


“Cemaat'in kurumlarında okuyan kaç öğrenci var,” soruma aldığım cevap şu: “Bu köylerden okuyup üniversite kazanan ne kadar öğrenci varsa hepsi Cemaat'in ya dershanesinden, ya yurdundan, ya evinden geçer.” 


Doğrusu bu gözleme ben de katılıyorum. On yıl önce geldiğimde tek tük üniversite mezunu olan bu bölgenin köylerinde neredeyse üniversite mezunu bulunmayan hane kalmamış. 
Hemen her evden bir öğrenci ya üniversite okuyor, ya hazırlanıyor, ya da mezun olmuş. 


Köyde bir öğretmen yaşlı annesi ve babasına bakmak için beş yıl önce tayin yaptırıp bölgeye gelmiş. Ancak Cemaat, “Güneydoğu'ya git” dediği için yaşlı annesini babasını, bırakıp Güneydoğu'da bir ile gidecek. Köyde konuştuğum bir köylü o öğretmeni örnek gösterip “Annesini babasını, evini barkını bırakıp Cemaat git dediği için Güneydoğu'ya giden bu öğretmene AKP ne yapabilir,” diye sorup ekliyor: “AKP sonuçta bir menfaat partisi. Bu adamlarda gönüllülük esas, çatışırsa kim kaybeder görmüyor musun?” 


“Cemaat ve AKP neden çatışıyor,” sorusuna hemen hiç kimsenin net bir cevabı yok. Ancak şehirde gördüğümden farklı olarak, kırsalda bu çatışmanın haksız tarafının Erdoğan olduğunu düşünen bir hayli kişi var. Bunun temel nedeni Cemaat networku kişilerin hayatına doğrudan dokunurken, AKP daha üst bir siyaset alanından etkiliyor bu insanları. 


AKP- Cemaat tartışmasında bu bölge halkı için en kırılgan konu dershanelerin kapatılması konusu. Çünkü hemen hiçbir öğrenci dershaneye gitmenden üniversite kazanamamış. Hâliyle dershanelerin kapatılması bu bölgedeki insanları doğrudan etkileyecek. 


“Dershaneler özel okula dönüştürülecek, devlet bir kısmını karşılayacak,” diye soruduğumda ilginç cevaplar alıyorum: Bir köylü, “Benim kızım lise son sınıfa gidiyor bu sene kazanamaz. 
Seneye dershaneye gidecek ki kazansın. Dershane olmazsa zaten mezun olmuş çocuğumu ben ne yapacağım?” Bir başkası: “Elimizde avucumuzda ne varsa hepsini biriktirip çocukları bir yıl dershaneye gönderebiliyoruz. Ama özel okul olursa devlet ücretin yarısını verse bile, kalan yarısını tamamlayıp çocukları okutamayız. O iş zengine yarar bize değil.” 


Kırsaldan gözlemim şu: Kırsal bölgelerde AKP- Cemaat tartışmasından kazançlı çıkan olmaz ama kaybedenler içinde en çok kaybeden AKP olur. 


YAHU SİZ ÇEKİLİN BİR ARADAN! 


Ekrem Dumanlı-13 Aug 2013-Zaman 


Çok değil birkaç sene önce, önemli bir siyasi figür gazeteyi ziyaret etti. Daha hoş beş diyemeden Başbakan Tayyip Erdoğan aleyhine verip veriştirmeye başladı. 


Söyledikleri tenkit çizgisini aşıyor, yaralayıcı noktalara doğru gidiyordu. Dayanamadım, “Keşke bu kadar ağır konuşmasanız, bu kadar sert ve incitici lafların size de ülkeye de faydası yok.” demek zorunda kaldım. Pek hoşuna gitmemişti; ama ne yaparsın, iş büsbütün çığırından çıkıyordu. Şimdi durum ne mi? O, şimdi AK Parti'nin önemli adamlarından biri oldu. 
Söylediklerini hem çevresi unuttu, hem kendisi. İyi ki de unuttu; çünkü ne siyasi nezaket o ağır sözleri taşıyabilirdi, ne kardeşlik hukuku... 


Son seçimlerden birkaç gün önce mühim bir köşe yazarı ile dertleşiyorduk. O sırada Taraf'ta bir iddia dile getirilmişti: Şayet AK Parti yüzde 50'nin altına düşerse bazı komutanlar darbe davaları için hükümete ağır baskı yapacak, oy oranı yüzde 50 civarında olursa komutanlar istifa edecekti. Nitekim iddia doğru çıktı ve Necdet Paşa dışındaki bütün kuvvet komutanları istifa etti... Kâbus senaryolarını tahayyül ederek, “İnşallah oylar yüzde 50 civarında olur da demokrasiye bir balyoz daha inmez.” dedim. Benimkisi demokrasinin devamına yönelik bir temenni idi sadece. Bizim mahallenin tecrübeli yazarı bu düşünceme şiddetle karşı çıktı. O da verdi veriştirdi Başbakan'a. Ona göre parti 40'larda kalmalıydı ki haddini bilsin. Ağır laflar etti. Bir şey demedim; zira o, AK Parti'ye bizden daha yakındı. Yakın ama uzak. Şimdi el üstünde tutuluyor ve ha bire “cemaat analizi” (!) yaparak diğer dostlarını ötekileştirmeye çalışıyor, yürek dağlıyor, gönül kırıyor... 


Sadece siyaset ve medyada mı bu gidişat? Hayır. Birkaç yıl önce bir bürokrat, “Bunların akıbeti Menderes'ten kötü olacak!” diye gürlüyordu. Pervasızlığı ile koridorları çınlatan bu bürokrat, lafın ne manaya geldiğini tabii ki biliyordu. Neyse, zaman değişti, devran başka bir denklemin doğmasına vesile oldu ve o şahıs önemli bir yere getirildi. “Eski ülkücü” diye tercih edilen o kişi, şimdi “cemaat” diye yaftalanıp tasfiye edilen meslektaşlarının koltuğunda oturuyor. Otursun. Takdir onu tercih edenlerin; lakin vaktiyle hiçbir beklentiye girmeden kelle koltukta hizmet edenler de bu kadar rencide edilmesin; zira onların dostluğu konjonktürden değil yürekten... 


Dün Neredeysek, Bugün De Oradayız 


Örnekleri çoğaltmaya, sözü uzatmaya gerek yok. Hangi birini sayacaksın. Bizzat işittim, mesleğin popüler bir siması, “Bu AKP'lilerden bir cacık olmaz, bunlardan sıtkım sıyrıldı.” 
diyordu. Adam, tiksinerek bahsettiği partide şimdilerde baş tacı ediliyor. Sayın Başbakan, Kars'taki heykel için “ucube” dediğinde hem Erdoğan'a hem partiye öfke kusan, şimdi mevsimlik tetikçi rolüne soyundu ve ha bire AK Parti'ye yaslanıp cemaate saydırmakla meşgul. Yaşını başını almış adamların bilge kisvesine bürünerek iki kitleyi birbirine düşürmek için hince yazılar yazmasının da samimiyetle, fikrin namusu ile hiçbir ilgisi yok. 
Kısa bir süre öncesine kadar karanlık odalardan muhafazakâr kitlelere karşı kara operasyon yapanlar şimdi bir taraftan AK Parti'ye güzelleme yapıyor, diğer taraftan da fitne üstüne fitne çıkararak *“cemaat'i linç etmeye kalkışıyor. İstihbarat(lar)ın elinde melabe olmuş birileri de *“cemaat'e karşı 28 Şubat gibi bir tasfiye yapıldığını ve bunun devam edeceğini gururla söylüyor... Sonra da bozacılarla şıracılar el ele vererek AK Parti'ye şirin görünüp “cemaat'i ötekileştirmeye kalkıyor. 


“Eee siz nerdesiniz?” diyorsanız cevabım net: Dün nerdeysek bugün de oradayız. 
Üzüntülerimize, burukluğumuza rağmen oradayız. Zıt istikametlere gittiğini düşünenler bir metre yol aldığında iki metrelik mesafe kat edildiğini sanır. Oysa yerinde duran, uçurumun derinleşmesini önler. Dün, bütün demokratik gayretlerin en hararetli destekçisiydik; bugün de öyle! Ülke hayrına atılan her adım (kim atarsa atsın) desteği de, alkışı da hak etmektedir. 
Yanlış gördüğümüz her konuda (ve herkese karşı) fikrimizi dürüstçe söylemeyi hem dostluğumuzun hem de ülke sevdamızın gereği olarak görüyoruz. Bu niyetimizin doğru anlaşılabilmesi için fitne gayretlerinin abartısına ve operasyonuna takılmamak gerekiyor. Her bir iddiaya cevap vermek imkânsız; ama o lafların safi zihinlerde iz bırakmasına göz yummak da bir başka vebal. Fitne ateşinin içinden geçerken bazı insanlar gıybet, yalan ve iftiralar nedeniyle kendi kendilerini helak edebilir. Böyle zor zamanlarda asıl yapılması gereken, nefse karşı mukavemet etmek, hakkı tavsiye etmek ve sabırlı olma yolunu tercih etmektir. 


Hükümet ile camia(lar) arasında görüş ayrılıkları olamaz mı? Tabii ki olur. Hatta olmalıdır ki istişarenin bereketi zuhur etsin. Hazret-i Peygamber'in, “Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” sözü, farklı yaklaşımlardan rahmete yol bulma tavsiyesi değil midir? Arada ciddi bir sorun varsa bunun çözüm şekli bellidir; çok eski yıllara dayanan arkadaşlık ve kardeşlik hukuku devreye girer, ihtilaftan rahmet devşirilir. Zerre kadar dava çilesi çekmemiş fitne cambazlarının kurduğu çadır tiyatrosuna gerek yok. Şahsi menfaatleri uğruna belli yerlerde mevzi tutmuş kişilerin yol haritası çıkarmasına da gerek yok. Sosyal gerçekliği olan bir kitle ile siyasi gerçekliği olan bir partinin kendine mahsus iletişim yolları vardır daima. Bazı sorunları bahane ederek egolarını tatmin edenler hem sırtını dayadıkları yapıya hem Türkiye'ye zarar veriyor. Üstelik sakil de kaçıyor. O yüzden işgüzar birilerine, “Siz çekilin aradan kardeşim; riyakârlığın âlemi yok!” demek gerekiyor. 


Panorama 


Birisi Hocaefendi için durduk yerde “Soros” dedi. Ya da röportajı yapan Rus öyle demiş o da tasdik etmiş. Aynı kapıya çıkar. Reha Muhtar sağ olsun. Rus röportajcının (!) ne mal olduğunu gözler önüne serdi ve neden mülakatı yarıda kestiğini anlattı. Muhtar'ı okuyunca Rus gazetecinin gazetecilik dışı faaliyetler içinde olduğunu ve mülakat yaptığı kişilerin ağzından istediği lafı nasıl kopardığını net bir şekilde anlamış olduk. Sayın Başyazar Bey bu gerçeği gördüyse problem yok. Değilse kariyerinde kocaman bir gedik açılmış oldu... 


İstihbarat adına devremülk köşe yazarlığı yapan birileri, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un cezasını da cemaate fatura edebildi ya; helal olsun. Güya Başbuğ, AK Parti'nin kapatılmaması için Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt ile çok çalışmış. 
Halbuki Paksüt, AK Parti'nin kapatılması yönünde oy vermişti. Trajikomik bir iddia. Nitekim AK Parti milletvekili ve eski gazeteci Şamil Tayyar, parti kapatma davasında Başbuğ'un rolünü açık açık anlattı, konjonktürel partizanlar boşluğa yuvarlandı... 


Eleştiriler haklı; referandumdaki en hararetli konu olan yargıdaki değişim yerle bir ediliyor. 
Ya o gün söylenenler doğruydu ya da bugün. Yargıtay, Danıştay ve HSYK'nın yapısı referandumda değiştirilirken Venedik kriterleri ileri sürülmüş, halk da yüzde 58 destek vererek anayasa değişikliği yapmıştı. Şimdiki taslak yargıyı tepeden tırnağa siyasallaştırıyor. 
Değişiklik kabul edilirse hâkim ve savcıların oy kullanmasının önemi kalmıyor, buralara partiler aday belirliyor. Referandum'da “hayır' cephesinde yer alan CHP, MHP, YARSAV ve boykotçu BDP buna çoktan razı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in referandum öncesi saatler süren renkli sunumu ve halkın desteği demek ki boşluğa düşüyor. 


AK Partili olduğunu iddia ve genç olduklarını beyan eden bazı sanal kişiler Zaman ve camia aleyhine internette kampanya düzenliyor. Bu arkadaşlar Türkiye sevdasını ya anlamamışlar yahut maskeli iletişim sayesinde birileri onların adını kullanıyor. Üstelik bu saldırgan tavırlarıyla büyük bir camiayı kendilerine karşı tepkili hale getiriyorlar. Herkes hata yapabilir; ama hataların en büyüğü duygudaşlık yaptığın kişileri gücendirmektir. Bir gün kalkar sorarlar: Ülke menfaati için PKK'yla bile uzlaşma zemini ararken kardeşlerinizi niye sürekli rencide ediyorsunuz! 


Çok komik bir iddia deyip geçeceğim ama onlarca keredir yazıp söylüyorlar. Güya cemaat içinde anket yapmışlar da büyük bir çoğunluk “Kim ne derse desin oyum AK Parti'ye...” 
demiş. Bunu uyduranların niyeti önde görünenleri itibarsızlaştırmak olmasa gülüp geçmek lazım. Bu tür uyduruk operasyonlar kitleyi kenetler, anketçilerin ağır bir tokat yemesine sebebiyet verir. Hiç gerek yok böyle palavralara. Hem hiç endişe etmeyin, zamanla sular durulur, gerçek dostlar dönemsel şövalyelerden ayrışır... 


HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI (29 TEMMUZ-4 AĞUSTOS 2013) 


Gazete Fiyatı Haftalık Ort. Önceki H. Fark 
ZAMAN 060TL 974.204 987.807 -13.603 
POSTA 050TL -6.322 
HÜRRİYET 060TL 7 -2386 
SÖZCÜ 050TL 358.308 -4335 
SABAH 0.50 TL 308.404 -438 
PAS FOTOMAC 050TL 222151 1123 
FANATİK 050TL 204.076 -1562 
TÜRKİYE 050TL 79 
HABER TÜRK 050TL 1571 
MİLLİYET 050TL 2961 
STAR 050TL 2.118 
VATAN 050TL 788 
YENİ ŞAFAK 050TL 101 
TAKVİM 040TL -919 
AKSAM 050TL -441 
GÜNEŞ 040TL 762 
BUGÜN 050TL 832 
ARAF 050TL 214 
AYDINLIK 050TL 751 
YENİ MESAJ 025TL -83 
Az 025TL 6.216 
DÜNYA 225TL 43 
YENİ AKİT 0.60 TL 31 
CUMHURİYET 100TL -1575 
YENİCAĞ 050TL -202 
ŞOK 050TL 2.591 
YENİ ASYA 100TL 38 
MİLAT 060TL 30.015 30.011 4 
RADİKAL 075TL 24.621 24.842 -221 
MİLLİ GAZETE 070TL 23.285 3572 287 
SOL GAZETESİ 050TL 16.379 16431 -52 
BİRGÜN 100TL 11.531 208 322 
TODAY'S ZAMAN 150TL 9269 86 
ORTADOĞU 050TL 6987 85 
HÜRRİYET DAILY NEWS 200TL 5404 118 
GÜNLÜK EVRENSEL 045TL 7310 -850 
HÜRSES 025TL 2154 -6 
4944.319 -46980 


Kaynak: Turkuvaz Dağıtım, Yay-Sat 
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WALL STREET JOURNAL 


IŞİD olarak bilinen ve kendini İslam devleti diye adlandıran grup Ortadoğu'da katliam yapmaya devam ederken, Müslümanlar olarak bize düşen IŞİD ve onu taklit eden benzeri terörist grupların totaliter ideolojileriyle yüzleşmektir. 


İslam adına yapılan her terör eylemi Müslümanları yaşadıkları toplumlarda yabancılaştırarak ve İslam aleyhine yanlış algıları derinleştirerek tüm Müslümanları en derinden etkilemektedir. 


Şiddete tevessül eden radikallerin zulümlerinden dolayı İslam dinini suçlamak insafla bağdaşmaz. Fakat, teröristler Müslüman kimliğiyle ortaya çıktıkları için Müslümanlar bu problemi inkar edemezler ve terör kanserinin toplumda yayılmasını engellemek için ellerinden geleni yapmakla mükelleftirler. Eğer bunu yapmazsak dinimizin bozulan imajından bizler de kısmen mesul oluruz. 


THE WALL STREET JOURNAL. 


OMMENTARY WOLS EWORSHI 


Muslims Must 
Combat the 
Extremist Cancer 


Dy FETHULLAH GULEN 


As the group that callsitself Islamic State, known 
RS ISIS continues to produce carnage in the 
Middle East, Muslims must confront the totalitarian idenlogy that animatex it and other terrorist groups, Every terrorist act carried out in 


the name af Islam nrofoundiv affects all Muslime. 


Öncelikle, şiddeti kınamalı ve mağduriyet psikolojisinin tuzağına düşmemeliyiz. Zulme uğratılmış olmak terörü kınamamayı veya teröre tevessül etmeyi meşrulaştırmaz. Teröristlerin İslam adına ağır günahlar işlemekte olduğu sadece benim kanaatim değil. Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz (sasa)'in sünneti gibi temel kaynakların dürüstçe incelenmesi bu neticeyi net bir şekilde ortaya koyar. Hayatını hadis, siyer ve tefsir yoluyla Kur'an'da ilahi maksatları anlamaya adamış selef-i salihinin, ulemanın bizlere naklettiği Peygamberimiz (sas)'in örnek 


hayatı ve Kur'an'ın elmas düsturları teröristlerin yaptıklarını dinen tecviz adına ortaya attıkları iddiaları çürütür. 


İkinci husus ise, İslam'ın bütüncül bir şekilde anlaşılması teşvik edilmelidir; çünkü dinin müntesiplerinin kültürel farklılıklarını yaşamalarında gösterdiği hoşgörü bazen dini temel değerler aleyhine suiistimal edilebilir. Halbuki İslam'ın temel değerleri kişilerin yorumuna bırakılmamış, nasslarla tespit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de tek bir masumun öldürülmesi bütün insanlığı öldürmeye denk tutan ayet misal olarak verilebilir. (Kur'an-ı Kerim, 5, 32). 
Efendimiz (sas) savunma maksatlı meşru bir savaşta dahi savaşçı olmayan insanlara, bilhassa kadınlar, çocuklar ve din adamlarına karşı şiddeti kesin bir dille yasaklamıştır. 


Zulme uğratılmış olmak terörü meşrulaştır 
3 naz. Şiddeti kınamalı ve mağduriyet psiko 
tuzağına düşmemeliyiz 
Kur'an, tek masumun öldürülmesini bütün 


insanlığı öldürmeye denk tutar. İslam'ın doğ- ru anlaşılması için sesimizi duyurmalıyız. 


Müslümanlar insan hayatı, hürriyeti gibi de gerleri daha gür sesle müdafaa etmeli. Bun lar aynı zamanda temel İslami değerlerdi 


Sağlıklı dini eğitim hürriyetinin temini, radikallerin aşırı ideolojilerini yayması- nın önünde kritik bir set olabilir. 


Müslümanlar olarak bizler dünyanın her yanında barış arayan insanlarla dayanışma göstererek bu değerleri temsil etmek mecburiyetindeyiz. İnsan psikolojisinin doğası ve habercilik dünyasının dinamikleri göz önüne alındığında, asıl duyulması gereken sağduyulu seslerden daha ziyade radikallerin manşetlere mevzu olması kaçınılmazdır. Fakat bizler medyayı suçlamak yerine, kendi sesimizin duyulmasını sağlamak için yeni yollar aramalıyız. 


Üçüncü olarak Müslümanlar insan hayatı, izzeti ve hürriyeti gibi değerleri daha gür bir sesle müdafaa etmelidir. Bunlar aynı zamanda temel İslami değerlerdir ve hiçbir liderin, dini olsun siyasi olsun, bunları insanların elinden almaya hakkı yoktur. Dinimizin ruhuna sadakat aynı zamanda kültürel, sosyal, dini ve siyasi çeşitliliğe de saygılı olmayı gerektirir. Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de birbirini tanımayı insanları farklı yaratışının hikmeti olarak sunmuş (49, 
13) ve bütün insanları kerim yarattığını beyan buyurmuştur (17, 70). 


Dördüncüsü, Müslümanlar müspet ve insani bilimleri, sanatla birlikte her canlıya saygının da içinde mezcedildiği eğitim imkânlarını toplumlarının her ferdine sunmalıdır. Müslüman toplulukların devletleri demokratik değerleri okul müfredatlarına işlemelidir. Sivil toplumun da karşılıklı saygı ve hoşgörüyü yaygınlaştırmada önemli bir rolü vardır. Hizmet camiasının fertlerinin 150'den fazla ülkede bini aşkın eğitim müesseseleri ve diyalog merkezleri kurmasının arkasında bu saik vardır. 


Beşinci olarak, Müslümanların sağlıklı dini eğitim hürriyetlerinin temini de radikallerin aşırı ideolojilerini yaymalarının önünde kritik bir set olabilir. Müslüman toplumların birçoğunda 


olduğu gibi dini hürriyetler kısıtlandığı zaman, din kıyıda köşede ehliyetsiz ve radikal kimselerin yorumuna bırakılmış olur. 


Son olarak Müslümanlar kadın ve erkek haklarının eşit olmasının savunucusu olmalıdır. 
Kadınlara toplumda almak istedikleri her türlü rol için fırsat verilmeli ve eşitliklerini inkâr eden sosyal baskılardan korunmalıdırlar. Efendimiz (sas)'in zevce-i pakleri Hz. Aişe (r.anha) bu mevzuda güzel bir misaldir ki kendileri hem bir alime, öğretici ve toplum önderi rollerini oynamıştır. 


Terörizm çok yönlü (buutlu) bir sorun olması hasebiyle çözüm adına planların da siyasi, ekonomik, sosyal ve dini buudları ele alması zorunludur. Sorunu sadece dine indirgeyen yaklaşımlar hem teröristlerin ağına düşme riski taşıyan gençlere hem de bütün insanlığa haksızlık sayılır. Uluslararası camia terörizmin birinci planda kurbanlarının hem gerçekten hem de sembolik olarak Müslümanlar olduğunu ve Müslümanların teröristleri dışlayarak eleman toplamalarının önüne geçebileceklerini idrak etmelidir. Dolayısıyla devletler Müslüman vatandaşları rencide edebilecek beyan ve hareketlerden sakınmalıdır. 


Şiddette tevessül eden aşırılığın, terörizmin dini yoktur. Her devirde dini kaynakları suiistimal eden insanlar olmuş ve olacaktır. Ancak nasıl ki Hıristiyanların çoğu Kur'an yakılmasını veya Ku Klux Klan'ın eylemlerini desteklemiyorsa ve Budistler Rohingya Müslümanlarına karşı zulümleri onaylamıyorsa, Müslümanların kahir ekseriyeti de şiddeti tasdik etmiyor. 


Müslümanların tarih boyunca medeniyetin ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Bizim en büyük katkımız karşılıklı saygı, hürriyet ve adaleti kucakladığımız dönemlerde olmuştur. 
İslam'ın lekelenen imajını düzeltmek çok zor olabilir ancak Müslümanlar bulundukları toplumlarda barış ve huzurun timsali olabilirler. 


1 KASIM SENARYOLARI BU FİLMİ DAHA ÖNCE İZLEMİŞTİK 


Prof. Dr. Gökhan Bacık*-29 Ağustos 2015, Cumartesi-Zaman 
> 


Hepimiz biliyoruz ki 7 Haziran'da oluşan TBMM'den bir koalisyon çıkabilirdi. Yine hepimiz “birbirimizin gözünün içine bakınca” neden erken bir seçime gittiğimizi biliyoruz. 


Türkiye, siyasi tarihinde erken seçime gitmiştir. Ancak ilk defa “yapılan seçimlerin sonucu birileri tarafından beğenilmediği” için erken seçime gidiliyor. Üstelik ülkede sosyal barış başta olmak üzere pek çok önemli konuda acilen adımlar atılması gerekirken sadece siyasi hesaplar yüzünden bu kritik olaylar yokmuş gibi davranılacak. 


I Kasım seçimleri, 7 Haziran'da tatmin olmayanları mutlu etmese ne olacak? Bu sorunun cevabının altında Türkiye'nin yakın gelecekte yaşayacağı olaylar yatıyor. Ancak burada bazı noktaların altını çizmek gerekiyor: Herhangi bir siyasi hareketi baraj altına itmek için bir seçim stratejisi ölümcüldür. Mesela HDP'nin (veya MHP'nin) baraj altında bırakılması için bir seçim stratejisi açık yazmak gerekiyor Türkiye devletini “öldürebilir” öldürmese “sakat bırakabilir.” Kurumların fiilen yok olduğu ve siyasi rekabetin artık doğrudan sosyolojik yapılar üzerinden yaşandığı Türkiye'de gerilim had safhadadır ve böyle seçim zorlamaları büyük karşı tepkiler doğurabilir. 


Erken seçime neden gidilir? Siyaset tıkanmıştır ve halka gidilmesi gerekir. Ancak bu tıkanma doğal olmalıdır ve gerçekten bir tıkanma söz konusu olmalıdır. “Benim istediğim olmadı” diyerek siyaseti tıkamak bir tıkanma değildir. Yapay gerekçelerle ve siyasi mühendislikle gidilen erken seçim, işleri daha karışık hale getirebilir. Aslında bir bakıma Türkiye'de zaten zayıf olan demokrasi ölümcül darbeler aldı. Şimdi birileri “bıçağı demokrasinin boğazına dayamış” halde yaptıklarını meşrulaştırmak istiyor. Dolayısıyla elimizde kalan “demokrasi görüntüsü” altında her türlü otoriter uygulamaya devam ediliyor. 


1 Kasım'dan beklenenler gerçekleşmezse... 

I Kasım seçimlerinin bağlamı ülkenin sorunları, politik vaatler filan değil AKP'nin tek başına yeniden iktidar olup olamayacağıdır. Açık biçimde 1 Kasım seçimleri ile 7 Haziran seçim sonuçlarının bir parti lehine düzeltilmesi toplumdan isteniyor. Dolayısıyla 1 Kasım seçimlerinin bağlamı Türkiye'nin sorunları değil parti siyasetidir. Dolayısıyla Türkiye'de seçimler bir parça artık kooperatif başkanlığı seçimlerini andırmaktadır. 

I Kasım seçimlerinden tekrar koalisyon çıkarsa önümüzde bazı sorular oluşacaktır: 

1. CHP aynı şevkle ve biçimde yeniden AKP ile koalisyonu konuşur mu? 

2. AKP dışı partilerin 7 Haziran sonrası yapamadıkları ortak tepki zemini oluşur mu? 


3. MHP, mesela kasım ayında yapılacak TBMM Başkanlık seçiminde ne yapar? 


4. Tuğrul Türkeş olayından sonra MHP bu gelişmeyi haklı olarak doğrudan kendisine bir saldırı olarak yorumlamıştır. Uzun vadeli MHP-AKP ilişkiler nasıl olur? 


5. Kürt oylar blok olarak HDP'ye akmaya devam eder ve Kürtlerin ciddi biçimde HDP dışında oy verdiği parti kalmazsa ne olacaktır? 


6. Tek başına iktidarı AKP 1 Kasım'da da yakalayamazsa bunun siyasi anlamı Sayın Davutoğlu ve Erdoğan için ne olacaktır? 


7. Son derece kötüleşen ekonomik dinamikler 1 Kasım seçimleri ile ne hale gelecektir? 1 
Kasım, Türk ekonomisi için ümit veren yeni bir dinamik üretebilecek midir? 


Otoriterlik sarmalından çıkış olacak mı? 


Bugün Türkiye'nin temel sorunu otoriterleşmektir. Otoriterleşme bugün hükümeti bile çalışmaz hale getirmiştir. Sokakta yapılacak bir anket “Türkiye'yi kim yönetiyor?” sorusuna ne sonuç bulur? Normal şartlarda bir ülkeyi hükümet yönetir. Ancak Türkiye halihazırda etkisi ve yetkisinin sınırları muğlaklaşmış bir hükümete sahiptir. Türkiye'deki siyasi hayatın dalgalarını artık hükümet oluşturamamaktadır. “Başkasının” oluşturduğu dalganın içinde Türkiye kadar hükümet de savrulmaktadır. 


O nedenle 2 Kasım sabahı Türkiye'nin temel sorunu şu olur: Seçimin ortaya koyduğu sonuçlar ülkenin içine saplandığı otoriterlik batağından çıkmasına yetecek mi? 


Türkiye uzunca bir süredir sürekli bir öteki durakta çare arayan ülke görünümü veriyor. 
Nitekim dünyada önemli gelişmeler olurken ve Türkiye'nin sorunları büyürken bunlar yokmuş gibi siyaset her şeyi tekrar bir sonraki durağa yani 1 Kasım'a ertelemiştir. Peki, 1 Kasım günü yine koalisyon tablosu ortaya çıkarsa ne olacaktır? 7 Haziran seçim sonuçlarını “beğenmeyenler” 1 Kasım'ın da sonuçlarını beğenmese ne olacaktır? 

“Artık bundan sonra bir şey yapmazlar” denebilir mi? “Parlamenter sistemin tıkandığı” tezini 
mevcut sistemi çalıştırmayarak topluma anlatmayı kabul edenler, şaşırtıcı görünse bile 1 
Kasım'dan sonra da uzlaşmaya yanaşmayabilir. Bugünden “o kadar olmaz canım” denilmekle birlikte 2 Kasım sabahı bazıları yeniden “tekrar seçim gerekiyor” diyebilir. Sistemin değişimine toplum razı olana kadar istikrarsızlık siyasetine devam edilebilir. 


Sistem tekrar normale dönerse... 


7 Haziran'dan bu yana en önemli bir konu da TBMM'nin bir gün dahi çalıştırılmadığıdır. Bu 
büyük bir ipucu vermektedir. Sistemin bir gün dahi çalışmasının bazı aktörlerce büyük sorunlar doğuracağı öngörülmektedir. Dolayısıyla uzun bir süredir Türkiye'nin siyasal motorları durmuştur. Bu durma anında pek çok karar alınmış hukuksuzluk dahil pek çok “şey” yapılmıştır. Dolayısıyla önemli bir soru da şudur: TBMM'nin düzenli çalışması dahil 


siyasal sistemin motoru tekrar kontağa basarsa ne olacak? Motorlar çalışınca pek çok şeyde yapılan “yanlışlar” ve “olağandışılıklar” hakkında ne yapılacaktır? 


*İpek Üniversitesi 


MEB MÜFETTİŞLERİNİN 19 SORUSUNA 'ELE DÜMDÜK' CEVAPLAR 


Türkiye'de devlete ait toplam 44 bin ilk, orta ve lise var. Badanaları dökülmüştür. 


Yangın merdiveni yoktur. Tuvaletlerine girmeye tiksinirsiniz. Muslukları bozuktur, lavabosu çürüktür. Ki İstanbul Maltepe'de anaokulu öğrencisi Efe Boz, üzerine yıkılan lavabo'dan ölmüştü. Sınıflar 60 kişilik. Gecekondu benzeri binalar. 280 bin derslik açığı... Bu, işin dış yanı. 


Eğitim tarafı ise tam bir felaket. 12 yıl eğitim veriyorsunuz. 50-60 soruda matematik ortalaması 3, fizik ortalaması 2. (İşini en zor şartlarda bile mükemmel yapan fedakâr MEB öğretmenlerini tenzih ederiz.) Ama genelde devlet okulları sefalet içindedir. Kendi okullarını düzeltmekten aciz Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Müsteşarı Yusuf Tekin, Saray'ın talimatıyla kalkmış Türkiye'nin en iyi okullarına müfettiş orduları gönderiyor. Müfettişler eğitim kalitesine bir kusur bulamayınca trajikomik sorularla rapor tutmaya çalışıyor: 


‘Corc Emmi'ler Okul Baskınında! 


İşte zırhlı polis araçları ve uzun namlulu silahlar eşliğinde yapılan baskın ve denetimlerde sorulan sorular ve ‘Corc emmi'lere “ele dümdük” cevaplar: 


1 - “Bu “Sigara İçilmez' afişleri kaç punto?” 


Valla onu “Sigara İçilmez” afişinin altında sigara içen şu polise soralım. Okuma yazması yok gibi ama punto munto bilebilir! 


2 - “Olmaz ki ama çöp kovası yuvarlak ve çelikten değil?” 


Evet ya, biz 5 yıldır fark edememiştik. Çocuklar niçin bazı integral geometri sorularını yanlış yapıyor diye düşünüyor düşünüyor bulamıyorduk. Çok sağ olun. 


3 - “Bu okuldaki radyatörler 14 cm uzun, yönetmeliğe aykırı!” 


Sayın müfettiş, bizim öğrenciler sizin köy okulları gibi tezekle ısınmıyor. Yani maalesef organik ısıtma yok. Haliyle öğrenciler üşümesinler diye radyatörleri biraz büyük tuttuk! 


4 - “Kurumunuzda akvaryumun dışında başka hayvan yetiştiriyor veya besliyor 
musunuz?” 


Hayır, biz öğrenci yetiştiriyoruz. Memlekette yeteri kadar hayvan var. Öküz, sığır, eşek, sıpa, tilki, sırtlan... Ne istersen. Hatta kelaynak, dinozor bile... 


5 - “Aaa bu papağan'ın ne işi var okulda! Yönetmeliğe aykırı. Gönderin!” 

O zaman size hediye edelim. Sizin sosyal medyada halkın vergisiyle beslediğiniz 6 bin maaşlı trolden daha zeki ve akıllıdır. Ama size çalışır mı bilmem. Onur ve şerefine düşkündür. 
Hırsızlardan da hiç hazzetmez! 


6 - “Okulda öğrencilerin yemek yediği alan, yemekhane temiz mi?” 


2 yıldır 8 kere teftişe geldiniz bir kir bulamadınız. Biraz da şu İtalyan, Avusturya, Alman 
liselerine ve sizin 1500 okul birincisi üniversite kazanamayan liselerinize uğrasanız! 


7 - “Yemekhane yeterince aydınlatılmamış?” 


E bu doğru! Memleketin elektrik santralleri Saray'ın binlerce avizesine çalıştığından doğal olarak biraz loş. Haklısınız. 


8 - “Yemekhanedeki bıçakların sapları tahta! Olmaz ki!” 

Evet Fatih Sultan Mehmed'in şâhi topları surları döverken Bizans konsülünde meleklerin cinsi tartışılıyordu. Bu soru size çok yakışıyor. Çünkü bıçağın tahta sapı, her gün şehit olan 2-3 vatan evladından önemli! 


9 - “Çocukların boy ve kilolarını ölçüyor musunuz?” 


Biz daha çok akıl ve beyin gelişimini takip ediyoruz. Memlekette yeteri kadar gürbüz, hormonlu ve haramla beslenen tosun var. 


10 - “İstiklal Marşı'nın üzerindeki bayrak niye düz? Bakınız dalgalanmıyor!” 


-Maşallah bayrak konusunda çok hassassınız! O yüzden demek ki reyiziniz ülke ülke gezip Türk okullarını kapattırıp 160 ülkede bayrakları indirmeye çalışıyor! Valla bizim işimiz bayrak dikmek. Dalgalanıp dalgalanmaması Allah'ın takdiri. 


11 - “Peki üstünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın meşalesi bulunuyor mu?” 


Bulunmuyor, şundan... Milli Eğitim Bakanlığı için yeni meşale siparişi verdik. Üzerinde Boko Haram logosu ve korsan silüeti olacak. Gelince buyurursunuz, tören yapar asarız. 


12 - “Bu altın madalyalar gerçek mi?” 

-Üzüleceksiniz ama gerçek. Sizin 44 bin MEB okulunda elde edemediğiniz bu 200 altın madalyayı fedakâr öğretmenlerin rehberliğinde gayretli ve zeki öğrencilerimiz kazandı. 
Buyrun buyrun dokunabilirsiniz. Selfi çekin, elinize alın lütfen! 


13 - “Teneffüs zili çalıyor mu?” 


-Bizde tenefüs zili bile “çalmaz”. Hep çalışırız. Sloganımız “Durmak yok çalmaya devam' değil. Bizim sloganımız: “Hiç durmadan yürüyeceksiniz” 


14 - “Yangın merdiveni neden 5 santimetre geniş?” 


-Memleket sayenizde yangın yeri. Eskiden PKK silah ve molotofla okullarımıza saldırıdı. 
Şimdi siz. Yani çifte terör tehdidi. Öğrencilerimizin selameti için geniş tuttuk. 


15 - “Bina ruhsatınız var mı?” 


-Tabi ki var. Biz kaçak bina kullanmayız, rüşvetle sit alanına kaçak villa yapmayız. Siz önce ruhsat var mı yok mu diye Beştepe'ye gidin! 


16 - “Bu Kimse Yok mu yardım makbuzları yönetmeliğe uygun mu?” 

-Efendim hani yüz binlerce Suriyeli çocuk var ya. Siz “ensar” falan diye dini sömürü ile getirip köprü altına attınız. Annelerin bir kısmı kötü yola düştü. Trafik ışıklarında dilenen, cami şadırvanında yıkanan çocuklar. İşte onlara yardım olsun diye öğrenciler aralarında para 


toplamıştı. Onun makbuzu. 


17 - “Hz. Muhammed'in (sas) adına niçin kurban kestiniz?” 


-Biz tabii sizin medya patronunuz gibi “Anam, babam, eşim çocuklarım Erdoğan'a feda olsun, kurban olsun” falan demiyoruz. Allah aklımızı korusun! Efendimiz (sas) adına kurban da keseriz, O'nun için kurban da oluruz. 


18 - “Kuruma hizmeti geçmiş kişilerin, mezun olan ünlülerin ve kurum yöneticilerinin 
fotoları ve yaptıkları hizmetleri anlatan tablo niye yok?” 


-Bu konuda çok ihmalkârız. Siz ne güzel Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri açtınız. 8 
Erdoğan lisesi, 29 Erdoğan caddesi, 150 Erdoğan parkı... Holagramlı Erdoğan, balmumu Erdoğan, fiberglass Erdoğan... Tekerlekli sandalye hediye edince veya ayakkabı boya tezgahı hediye edince kurdeleli açılış falan... Bizde öyle âdetler yok. Dolayısıyla hizmeti geçenlere sadece dua edip onları hayırla yâd ederiz. 


19 - “Bina içi yönlendirme tabelalarında yazı, meşale alevine blok olarak yazılmamış.” 


-Haklısınız. Bunu ihmal etmemizin büyük zararını gördük. Amsterdam'da düzenlenen 52. 
Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda sadece 3 altın 2 gümüş alabildik. Blok yazsaydık gümüşler de altın olurdu! 


İşte 1100 odalı Saray'ın MEB'deki paralellerine yaptırtdığı denetimlerden akla ziyan sorular! 
Eskiler “Allah, kahretmek istediği kimsenin önce aklını alır.” der. 


Nasreddin Hoca'ya bir gün koşarak gelirler. “Ah, Hoca karın aklını kaybetti koş.” derler. 
Hoca, oralı olmaz, derin düşüncelere dalar. “Hocam, anlamadın herhalde!” diye söylenirler. 
Hoca, “Anladım, anladım da, benim karının zaten aklı yoktu ki, olmayan bir şeyi nasıl kaybetti! diye düşünüyorum.” der. Tabii bir de bu yanı var. 


KADDAFİ MÜNECCİM MİYDİ? 
Cihan Ersöz-23 Eyl 2020-t54.com.tr/ 
Dünya Sağlık Örgütü; “Tüm ülkeler, daha az varlıklı ülkelerin Covid-19 aşılarına erişimini 


sağlamayı amaçlayan küresel bir anlaşmaya katılmalı. Aşı milliyetçiliğinden uzak durulmalı” diyor ama... 


Çöl Bedevisi Diye Gülmüştük! 


“Kendileri virüs(ler) yaratacak, tüm dünyaya yayılmasını sağlayıp size aşısını/panzehrini satacaklar. Böylece kapitalist şirketler ve para baronları kazanç sağlayacak. Fakat önce çözüm bulmak zaman alacakmış gibi davranılacak ve herkese çözüm bulma çabasındaymış gibi 


davranacaklar. Oysa çözümü zaten kendi ellerinde...” 


Bu sözler Muammer Kaddafi” ye ait. 40 yıla yakın Libya Halk Cemahiriyesi Başkanlığı süresince ilk kez konuşma yaptığı Birleşmiş Milletler *in (BM) 24 Eylül 2009 tarihindeki 


toplantısında söylemiş bunları... 


Muammer Kaddafi'ni o tarihi konuşmasıyla ilgili başka notlar da var. Örneğin ABD Başkanı 
Obama onu dinlememek için salondan apar topar ayrılmış. Kaddafi kendisine ayrılan 15 


dakikalık süreyi oturum başkanının iki kez uyarısına rağmen 1 saat 20 dakikada tamamlamış. 


Bütün bu ayrıntılar bir yana, Kaddafi'nin o günkü iddiaları 11 yıl geçtikten sonra doğrulanmış 


olmuyor mu? 


Koronavirüs Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladıktan sonra gelişmiş ülkeler aşı geliştirmeye odaklandı. Dünyanın gözü kulağı bu aşının ne zaman bulunup 


uygulamaya geçileceğine odaklanmış durumda. 

Şimdi herkes şu soruları soruyor. 

Birincisi; dünya koronavirüs aşısına ne kadar yakın? 
İkincisi; eğer bulunursa aşıya eşit erişim mümkün mü? 
Umut Var Ama... 


Aşı arayışları 5 aşamalı bir seyir izliyor. Ön klinik testleri, faz 1, faz 2, faz 3 ve onaylanan aşı 


sayısı. 


Eylül ayı başı itibarıyla 139 ön klinik testi yapılmış. Faz I'de 25, Faz 2'de 15, Faz 3'te 7 
çalışma var. Onaylanan aşı sayısı ise yok, yani sıfır! Daha açıkçası, “Tamam oldu bu 


iş” sevincini yaşatacak bir durum henüz ortada yok. 
“Aşıya eşit erişim mümkün mü?” sorusunun karşılığı ise karanlık bir geleceği işaret ediyor. 


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ- WHO) yaptığı açıklamada bu soruna parmak basıyor. Diyor ki DSÖ; “Tüm ülkeler, daha az varlıklı ülkelerin Covid-19 aşılarına erişimini sağlamayı 


amaçlayan küresel bir anlaşmaya katılmalı. Aşı milliyetçiliğinden uzak durulmalı.” 
Demek ki böyle bir eğilim sezilmiş... 


Demek ki iş bu noktalara varabilir... 


DSÖ bu uyarıyla yetinmemiş; Covıd-19 aşısına “eşit erişim” için COVAX isimli bir plan 


hazırlamış... 


COVAX, covıd-19 aşısını geliştirmek ve bunu dünya çapında eşitlik içinde dağıtmak için daha zengin ülkeler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan fon toplamayı amaçlıyor. Hedefi, 
2021 sonuna kadar doz onaylı 2 milyar covıd-19 aşısı sağlamak. Fonda toplanması beklenen 


miktar 31 milyar dolar. 
Zenginler Ne Yapıyor? 
DSÖ'nün bu çabalarının yanı sıra zengin ülkelerin ne yaptığına bakalım. 


ABD, İngiltere, Japonya ve Avrupa Birliği ülkeleri, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca 


Plc gibi aşı üreticilerine milyonlarca dolar vermiş durumda. 


Çin kendi aşısını bulmakla meşgul. Türkiye'de de aşı çalışmaları mutlaka yapılıyordur. 


Bulunsa herhalde ilk aşılanacakların listesi şimdiden yapılmıştır! 


ABD yüz milyonlarca dozun geliştirilmesi, test edilmesi, üretilip depolanması için 11 milyar dolar taahhüt etti. 


Ancak ABD Başkanı Trump, pandemi ilanının ardından DSÖ'den desteğini çektiğini duyurmuştu. Bu nedenle COVAX çalışmasına katılmayabilir. TRUMP'ın bu inadı devam eder ve aşı ABD dışında bir başka ülke tarafından geliştirilirse dünya jandarmasının aşıya 


erişimi sınırlanabilir. 


Sonuç olarak, covıd-19 aşısının bulunması halinde ülkeler arasında eşit dağıtımı büyük bir 


sorun olacak gibi görünüyor. 


Dünyanın sayılı 19 sağlık uzmanınca hazırlanıp Science dergisinde yayınlanan raporda “Adil 


Öncelik Modeli” adlı etik bir çerçeve ortaya koydu. Modelde şu temel ilkeler öne çıkarılıyor: 


“İnsanlara fayda sağlamak/zararı sınırlamak, yoksulluk/düşük yaşam beklentisi nedeniyle 


zaten dezavantajlı olan ülkelere öncelik vermek ve ayrımcılıktan kaçınmak.” 


Dünya 11 yıl önce Muammer Kaddafi'nin uyarılarını dinleyip zaman geçirmeden önlem alma 


çabasına girseydi bu günleri yaşar mıydık? 


O gün “Çöl bedevisi ne anlar bu işlerden!” diye burun kıvırıp kahkahalar koyveren dünya, 


bugün bedelini ağır biçimde ödemiyor mu? 


Not: Aşı ile ilgili gelişmeler için 18 Eylül tarih ve 224 sayılı Herkese Bilim ve Teknoloji 


dergisinden yararlandım. 


KADDAFİ: VİRÜS ÜRETİP İNSANLIĞI KIYIMDAN GEÇİRECEKLER 
05 Aralık 2020 Cumartesi-karadenizgazete.com.tr/ 


ABD tarafından diktatör olarak ilan edildikten sonra 2011’de suikaste kurban giden Kaddafi, 
2009 yılında koronavirüs salgınını net bir dille tüm dünyaya anlattığı video gündeme bomba 
gibi düştü... 

2009*da Anlatmış 

Libya'nın suikast sonucu öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin Covid-19 salgınını önceden haber verdiği ortaya çıktı. 2009 Birleşmiş Milletler toplantısındaki konuşmasında, “Bir virüs üretecekler ve tüm dünyaya yayacaklar” ifadesine yer veriyor. 

Kıyımdan Geçirecek 

Kaddafi bugün tüm dünyanın boğuştuğu virüsü net bir şekilde anlatarak şu sözlere yer veriyor: “Kapitalist şirketlerin, çıkarları için yapılacak. Önce aşısı için çok uğraşıyorlar, çabalıyorlar fakat bulamıyorlar gibi görünecekler. Virüs insanlığı kıyımdan geçirecek” 


https://youtu.be/xWsYDU1ILs9g(e.t: 20.05.2021) 


KADDAFİ 2009 YILINDA ADETA BUGÜNLERİ İŞARET ETTİ! BİR VİRÜS 
ÜRETECEKLER VE... 


18.11.2020-habervakti.com/ 


Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, 2009 yılında BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada adeta bugünleri işaret ettiği ortaya çıktı. 


2011 yılında Libya'nın Sirte kentinde yakalanarak öldürülen Libya'nın devrik 
lideri Muammer Kaddafi adeta coronavirüs salgınını işaret eden ifadelerde bulundu. 


Virüs Komplosunu Böyle Anlatmıştı 


2009 Birleşmiş Milletler toplantısındaki konuşmasında, “Bir virüs üretecekler ve tüm 
dünyaya yayacaklar” ifadesine yer veriyor. Kapitalist şirketlerin, çıkarları için yapılacak. Önce aşısı için çok uğraşıyorlar, çabalıyorlar fakat bulamıyorlar gibi görünecekler. Sonra yüksek fiyatlara aşılar ve ilaçlar satacaklar. Virüs büyük bir ticaret sektörüne dönüşecek. Bunun adı insanlık değil ticaret. Virüs insanlığı kıyımdan geçirecek. Onlar parayı ve ticareti düşünecekler. Aksi halde ilaçlar neden ücretsiz olmuyor?” ifadelerini kullanmıştı. 


MURDOCH'DAN ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD İLE TÜRKİYE'Yİ DE 
İÇEREN DÜNYA GERÇEKLERİ... ÇARPICI BİR RÖPORTAJ 


Ing. Ünal Gürkan-11 years ago-in the Genel Bilgi Platformu forum-www.xing.com/-(e.t: 20.05.2021) 


Zamanın Ruhu, sizlere Zeitgeist teması ile para-ekonomisi düzenini sürdüren Şirketokrasi'nin imparatorları hakkında iki belgesel film sunmuştu... İzleyenler futurist, bilim adamı ve toplum mühendisi Fresco'nun görüşlerini hatırlayacaklar... 


Aşağıda okuyacağınız röportaj, bu filmlere paralel bir temayı işliyor... Kişiler ise Murdoch, Rockefeller, Rothschild aileleri ki, 100 yılı aşkın bir süredir dünyaya yön veren şirketlerin ve örgütlerin başındaki gerçek kişiler ve niyetlerini düne kadar başarıyla saklayabiliyorlardı... 


Fakat "güneş balçıkla sıvanmaz" misali, farklı ülkerdeki bir avuç gazeteci, araştırmacı ve yazar ile bürokrat, bilim adamı ve politikacı, yaptıklarından, alet olduğundan utanç duyarak insafa gelen itirafçıların şahit olduğu entrikalar, olaylar, artık medyaya haber ve cilt cilt kitaplara konu oldu... En önemlisi de İnternet'e aktarılarak hızla yayılmaya başladı... 


Bu kez, gazeteci/yazar/araştırmacı ve belgeselci Banu Avar'dan Murdoch'un tanık olduğu son derece çarpıcı, dünya gerçekleri ile birebir örtüşen, kimileri için fantastik, kimileri içinse gerçek ötesi denilebilecek bir röportajı sunuyorum. 


YCY 


Illuminati'nin çekirdek üyesi ve Amerikan Medya imparatoru Rupert Murdoch şöyle anlatıyor: 


Trokya Toplantısı, Illuminati’ nin yemek buluşmasıydı. David Rockefeller, Baron de Guy Rothschild ve Yale, Harvard, Princeton ve MIT üniversitelerinin yöneticileri ile buluşmuştuk. 


Yemekten sonra Rockefeller ve Rothschild dışındaki konuklar okullarına dönmüş, üçümüz özel bir odada baş başa kalmıştık. Onlarla geçtiğimiz sohbetlerimizin hepsini vermiyorum ama sizin merak ettiğiniz ve bilmeniz isteyeceğimiz şeyleri de söyleyebilirim. 


Kraliçe Ve Kiliseyi Gözden Düşürdük 


Rockefeller: Fransız İhtilali öncesinde Kraliyet ve Kilise mensuplarını halkın gözünden düşürmek için şöyle bir oyun oynandı. Kraliçe Marie Antoniette adına devrin ünlü bir kuyumcusuna iri elmaslardan oluşan bir gerdanlık siparişi verildi. Kuyumcu bu siparişi hazırlayıp Kraliçe'ye götürdü; ama Kraliçe doğal olarak gerdanlığı kabul etmedi ve para ödemedi. Fakat bu olay kraliçenin parayı çarçur ettiği şeklinde bütün basında yer aldı. Devrin kardinaline, durumu izah etmek isteyen Kraliçe adına; adamlarımız tarafından genelev olarak işletilen şehrin bir otelinde randevu verildi. Otele gelen Kardinale bir fahişe Kraliçe olarak tanıtıldı ve fahişe ile Kardinal bütün basında yer aldı. Böylece hem Kraliyet Ailesi, hem de en yüksek kilise makamı yıpratılmış oluyordu. Eski başkanlardan Nixon bizim yolumuzdan çıkınca, Watergate Skandalı ile bir anda gözden düşürülüp istifa etmek zorunda bırakılmıştır.” 


Kennedy Ve Marıly Monroe Neden Öldüler 


“John F. Kennedy suikastı bir diğer güzel örnektir. Aslında yaramaz çocuk Kennedy tam bizim isteklerimiz doğrultusunda hareket ediyordu; fakat vücudunu bitkin düşüren rahatsızlıkları vardı. Devlet başkanlığı yapmak çok yorucu bir iş olduğu için uyarıcı ilaçlar kullanıyordu. Fakat son zamanlarda özellikle seks yaşamını sürdürebilmesi için bu ilaçların dozunu arttırmaya başlamıştı ve ilaçlar içkiyle karışınca ağzından çıkanların farkına varmıyordu. Marily Monroe ile yakın ilişkisi vardı ve biz bir gün yatak odasını dinlemeye aldırdık ve bize karşı çıkararak o sıralarda sürmekte olan Vietnam Savaşı'nı sona erdirmeyi planladığını öğrendik. Bizler ise bu savaşın çıkması için çok büyük paralar harcamış; ama henüz hedeflediğimiz cirolara ulaşamamıştık. Sonucu biliyorsunuz, her ikisi de dünyaya erken veda etmek zorunda kaldılar. 


Amaç, Dünyada Tek Devlet, Tek Din 


Bizim amacımız yeryüzündeki bütün devletleri birleştirip, tek bir dini olan tek bir dünya devleti kurmaktır. Bütün dünya tek bir merkezden yönetilecek, ve başkenti de Kudüs olacak. 
Böylece savaşlar, acılar, açlık gibi kavramları ortadan kaldıracağız.” 


Ben de burada konuşmaya girmek isteyip “Peki bu dünya devletinin yönetim biçimi ne olacak, Hegel Diyalektiği konusunda neler söyleyeceksiniz, merak ediyorum. Yoksa komünizm geri mi geliyor?” diye sordum. 


Vatandaş Devleti Tanrı Gibi Görmeli Ve Kendini Feda Edebilmeli 


Rockefeller cevap veriyor; “Komünizmin kurucuları Marx ve Engel, Haham, Moritz Moses Hess'in öğrencileriydiler ve Hegel'e fikir babalığı yapmışlardır. Hegel diyalektiği kısaca tez ile anti-tezden bir sentez oluşacağını söyler. Bu sentez daha sonra yine tez olur ve karşısına yine bir anti-tez çıkarak yeni bir sentez oluştururlar. Bu böylece devam eder. Hegel'in diyalektiğine göre iki zıt gücü kontrol eden, yeni dünyanın da efendisi olur. Hegel'in politik sisteminde devlet aynı zamanda Tanrı'dır; köle olarak görülen vatandaşın tek görevi bu devlete hizmet etmesidir ve bu hizmeti Tanrı'ya tapmak olarak algılamasıdır. Vatandaş kendini ülkesi için feda etmeye her an hazır olmalıdır. İkiz Kuleler saldırısında ölen onbinlerce Amerikalı buna güzel bir örnektir. 


Seçimler, Tamamen Bir Aldatmaca... Amaç; Yeni Dünya Düzeni 


Seçimler tamamen bir aldatmaca olup, vatandaşın düşüncesine bir değer veriliyormuş gibi gösterilmektedir. Seçimlerde aday bol bol vaatlerde bulunarak seçmenin gururunu okşar ve seçmene sorunlarının farkında olduğu izlenimi verir. Seçmen için ise birisinin sorunlarını bilmesi yeterlidir, vaatlerin yerine getirilmesi onun için ikinci planda kalır. Hiçbir zaman da seçim öncesinde verilen sözler tutulmaz ve bir süre sonra da tamamen unutulur, gelecek seçimlere kadar. Seçimden sonra devlet yine Tanrı rolünü oynamaya devam edecektir. 
Zamanımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalizmi tez, Rusya'nın komünizmi anti-tez olmuştur ve sentezi dünya “Küreselleşme” olarak sunduğumuz “Yeni Dünya Düzeni” olacaktır. Bu yeni rejime faşizm diyebiliriz; çünkü otoriter bir devlet yönetimi, bizim anlayışımıza göre, dünyayı yönetebilmek için en ideal rejimdir. Böylece kişilerin yaşamı polis 


denetimiyle mutlak kontrol altına alınacak, varlıklarına devlet her an el koyabilecek, toplumlar bizim istediğimiz şekilde yönlendirilecek. Bu yeni düzende fakir yaşlı ve hastalara yer yoktur ve onların hemen yok edilmeleri gerekmektedir. 


Kapitalizm-Komünizm-Sosyalizm... Fark Etmez, Hepsi Bizim Eserimiz 


İkinci sorunuza gelirsek, yukarıda bahsettiğim gibi bir ülkenin Komünizm, Kapitalizm veya Sosyalizm'i benimsemesi hiç fark etmez. Hepsi sonuçta bizim eserimiz olan aynı şeyler. 
Başta akıllı ve zengin, yönetici bir avuç insan, geride hiçbir değeri olmayan ve istenildiği gibi yönlendirilen bir köle sürüsü. Fransız İhtilali neden yapıldı sanıyorsunuz, Fransız halkı çok fakirdi de açlıktan mı ölüyordu, ya da burjuvazi gerçekten çok mu zengindi? Hayır, hayır, sınıf farkı tarih boyunca hep olmuştur, bugün de böyledir. Asıl sebep Masonluğun en büyük kahramanlarından Jacques De Molay ve diğer Tapınak Şövalyeleri'nin, 1314 yılında o devrin Fransa kralı IV. Philip tarafından Tapınakçıların hazinesini kendisine vermediği için yakılarak öldürülmeleridir. Bu ihtilalin Masonlar tarafından kışkırtıldığını biliyorsunuz. Devrim sonunda XVI. Louis giyotinle idam edildiği zaman, bir devrimcinin; “Molay, intikamın alındı.” Diye haykırdığı bilinen bir gerçektir. 


Rus Devrimi başta bir sebepten dolayı yapılmıştır. O zaman ki Illuminati yöneticileri, Hegel Diyalektiği gereği Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan kapitalist sisteme bir karşı sistem oluşturarak dünya yönetimini ellerine geçirmenin planlarını yapıyorlardı. Çünkü istediğiniz gibi yönlendirebilmek için bir şekilde insanları avuçlarınızın içinde devamlı baskı altında tutmanız ve korkutmanız gerekir. Rotschild ailesinin özel desteğiyle Rusya'da devrim gerçekleştirildi ve Komünizm ilan edildi. Amerikan Kapitalist sistemine karşı, Rusların Komünizm sistemi. Burada Hegel Diyalektik yönetimi gereği, Marksist yönetim antitez olarak yani Kapitalist yönetimin karşısına çıkarılıyordu. Bu iki zıt gücün sentezinden, Amerikan Bir Doları'nın arka yüzündeki piramitin altında yazdığı gibi, Yeni Dünya Düzeni ortaya çıkıyordu. 


Medya Ve Sinema Endüstrisinin Rolü Çok Önemli 


Böylece dünya ülkelerinin Komünist rejime dahil olmayan yarısı, Komünizm tehlikesine karşı devamlı korkutuldu. Bu sistem içindeki insanlar sahip oldukları mal ve mevkilerin Komünizm gelirse ellerinden gideceği korkusu içinde, devlet yönetimine sonsuz destek verdiler. Öte yandan eski Sovyetler Birliği ve Komünist sistemde yaşayan diğer insanlara ise Kapitalizmin ne kadar öcü olduğu anlatılıyordu. Onlar da yaşadıkları yaşam şartlarının en iyisi olduğuna inandırılmış, bunun da Komünist sistem sayesinde olduğunu düşünüyorlardı. Böylece insanlar devamlı baskı altında tutuluyor ve istediğimiz gibi yönlendirilebiliyorlardı. Tabii burada medyaya ve sinema endüstrisine büyük görevler düşmüştür. 


Nükleer Savaş Tehdidi En Büyük Blöftü 


Nükleer savaş tehdidi en büyük blöf olarak tarihe geçmiştir. Ama doğal olarak insanları öyle ya da böyle bir şekilde ömür boyu aldatmak imkansızdır. Bu yüzden Komünist rejimin sonunun gelmesine karar verdik, daha da önemlisi komünist ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçip Kapitalizme yönelmeleri gerektiği için sizin de bildiğiniz gibi birkaç 


günde durup dururken ve hiç kan dökülmeden o çok korkulan Sovyetler Birliği dağılıverdi; meşhur Berlin duvarı yıkıldı ve öcü komünizm balonu söndürüldü. 


Gerektiğinde Çeşitli Ülkelerde Provokasyonlar Çıkardık 
Rotschild ben hayretten faltaşı gibi açılan gözlerimize bakarak sözü devraldı. 


Rotschild: Bu arada, dünyanın çeşitli ülkelerinde karışıklıklar çıkarılıyor, ülkeler provokasyonlar sonucu bir hiç yüzünden kanlı savaşlara giriyorlardı. Doğal olarak bütün paralarını bizlerden silah almak için harcıyorlar, daha sonra savaşta kaybedilen silahlarını yerine koymak ve savaşta harap olan şehirlerini yeniden inşa edebilmek için yine bizlerden borç alarak ömür boyu bize bağlı bir duruma düşüyorlardı. Eğer, bir ülke yöneticisi bizimle işbirliği yapmayı kabul etmezse, o ülkede hemen bir darbe ya da ayaklanma çıkarılıyor, daha önceden ayarlanmış ve istediklerimizi harfiyen yapacak bir kişi yönetime getiriliyordu. 


Türkiye'ye Adnan Menderes Zamanında "Marshall Yardımı" İle El Attık 


Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. 
Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 


1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz Doğrultusunda Yapıldı 


Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 


Binlerce Türk Genci Uydurma İdeojiler Uğruna Can Verdi 


En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında 


başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 


Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda Kapıları Sonuna Kadar Açtı 


Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 


Türkiye'de Para İtibar Gördü, Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu 


Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 


"Kürt Devleti Projesini" Hayata Geçirmek İçin Önce Örgüt Yarattık 


Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında 


tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 
Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 


Türkiye Bizim İçin Çok Önemli... Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada Rockefeller de sözü devralarak başlıyor; 


Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 


Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. 


İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 


En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir Ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır 


Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü 


Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık 


Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. 


Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 


Osmanlı'yı Yıkmak Zor Olmadı 


“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü. 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma 


götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 


Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi, Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini Kurmaya Yardımcı Olmadılar 


İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 


Atom Bombası, Yahudilerin Yaşadığı Almanya'ya Atılamazdı, Bu Nedenle Japonya Kışkırtıldı 


Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 


İsrail Devleti, Rotschıld Ailesi'nin Cömert Mali Desteği İle Kuruldu 


Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu”nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu 


arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 


Sovyetler Birliği'ne Yeteri Kadar Ülke Tahsis Edilmiş, Mali Destek Verilmişti 


Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International BarnsdalI Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 


Çin, Henüz Kontrol Edemediğimiz Bir Ülke Ama Abd Ekonomisine Katkısı Büyük 


Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 


Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak, Yugoslavya Savaş Endüstrisi'nin Deneme Ve Gelişmesine Yaradı 


Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. “Agent Orange” adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 


Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 


Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 


Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 


İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt”i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti. 


Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki Savaşlar Ve Darbeler Bizim Planlarımızdı 


Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 


Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 


Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 


Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 


Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 


Brezilya da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 


Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 


1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor. 


Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 


Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 


Bütün Ülke Yönetimlerini Kontrol Altında Tutuyoruz, Aksi Halde Terör Olaylarını Devreye Sokuyoruz 


Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio'su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 


İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 


New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 


Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; 


Dünyada Hiçbir Yerde Mafya Ve Kaçakçılık Olayları Bizim İznimiz Olmadan Yapılamaz 


“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir. 


Neden Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa Varlıklı Bir Yaşam Sürer Dünyadaki 5 Milyar İnsan, Bizim 1 Milyar İnsanımız İçin Çalışır 


Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği’ nin amacımız doğrultusunda ne 


kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar. 


Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler. 


İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu.... 


MURDOCH ABD'DE DE KUŞATILIYOR 
14 Temmuz 2011-https://Www.bbc.com/turkce/haberler/2011/07/110714. murdoch us 


İngiltere'de, gazetelerinin yasadışı telefon dinleyerek haber yaptığı iddiaları konusunda soruşturmaya hedef olan medya devi Rupert Murdoch'a ait şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde de incelemeye alınması için çağrılar artıyor. 

Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, FBI'dan Amerikan vatandaşlarının telefonlarının dinlenip dinlenmediğini araştırmasını istiyor. 

Kongre üyeleri, özellikle 11 Eylül saldırılarının kurban ve yakınlarının böyle bir uygulamaya hedef olmuş olabileceği düşüncesinden rahatsız. 

İngiltere'de yayınlanan ve telekulak skandalının odağında yer alan News of the World gazetesinin, 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölen kişilerin telefon kayıtlarını almak için New York'ta bir polis memuruna başvurduğu yönünde haberler var. 

New York Temsilciler Meclisi üyelerinden Peter King, FBI başkanına gönderdiği mektupta, mağdurlar ve yakınlarının "asalaklara yaraşır" diye ifade ettiği davranışlardan korunması gerektiğini vurguladı. 

Demokrat Senatörler Barbara Boxer, Jay Rockefeller ve Frank Lautenberg de Adalet Bakanı ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkililerine şikayette bulundu. 

News ofthe World gazetesinin kaçırılan, cinayete kurban giden kişilerle görev sırasında ölen askerler ve yakınlarının cep telefonlarına girdiği yolundaki suçlamalar, İngiliz kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. 


Polisin dört bin kişiyi etkilemiş olabileceğini söylediği suçlamalar ardından, News of the World gazetesi yayın hayatına son verdi. 

İngiltere'deki ödemeler ABD'de suç mu? 

Amerikalı yetkililer ayrıca gazete ve bağlı olduğu News International şirketinin İngiliz polislere yaptığı öne sürülen ödemeler ile Amerika'nın yolsuzlukla mücadele yasalarını çiğnemiş olabileceğini düşünüyor. 

News International İngiltere'de kurulu olsa da, ana şirket konumundaki News Corporation bir 


Amerikan şirketi ve Amerikan yasalarına uymakla yükümlü. 
> Er. 


Kaynak,Getty-Fotoğraf altı yazısı, 

Murdoch şimdiye dek Brooks'un arkasında durdu. 

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre'den iletilen araştırma taleplerini incelediklerini bildirdi. 
İngiltere'de ise milletvekilleri, News International yönetim kurulu başkanı Rebekah Brooks'un ifadesini almak için yapılabilecekleri tartışıyor. 

Dev bir medya imparatorluğunun başında olan Rupert Murdoch ve oğlu James ile skandalın kilit ismi olarak görülen Brooks, parlamento komisyonu önüne çıkmaya çağırılmıştı. 
Yetkililerin bu davete icabet etmek için Salı gününe dek zamanı var. 

Ancak milletvekilleri özellikle Brooks'un sorulara yanıt vermesi için celp yoluyla komisyona çağırılabileceğini düşünüyor. 

Avam Kamarası Medya Komisyonu baba-oğul Murdoch'ları da sorgulamak istiyor, ancak Amerikan vatandaşı oldukları için onları komisyon önüne çıkmaya zorlayamıyor. 

Rupert Murdoch, giderek büyüyen skandal nedeniyle dün İngiltere'nin en büyük uydu yayın platformu olan BSkyB grubunun tüm hisselerini satın alma girişiminden vazgeçmek zorunda kalmıştı. 

Şirketin açıklaması sonrasında, parlamentodaki tüm partiler satış planlarını kınayan bir önergeye destek verdi. Önergede başta planlardan vazgeçilmesi çağrısı yapılacaktı. 


TELEKULAK SKANDALI MURDOCH'A PAHALIYA MAL OLDU 
13 Temmuz 2011- 
https://Www.bbc.com/turkce/haberler/2011/07/110713. murdoch bskyb revised 


Bazı gazetelerindeki atlatma haberleri, binlerce kişinin telefonlarını yasa dışı yollardan dinleyerek elde etmekle suçlanan medya devi News Corporation, İngiliz BSkyB kanalını satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu. 

İngiltere Başbakanı David Cameron, daha bir kaç hafta önce son aşamaya geldiği düşünülen şirket birleşmesi konusunda tavrını sertleştirip Rupert Murdoch'tan, açıkça, BSkyB'yi almaktan vazgeçmesini istemişti. 

İngiltere parlamentosundaki üç partinin de akşam saatlerinde yapılacak bir oylama ile aynı çağrıyı desteklemesi bekleniyordu. 

Bu oylamaya saatler kala bir açıklama yapan şirketin başkan yardımcısı ve icra kurulu başkanı Chase Carey, tekliften vazgeçtiklerini bildirdi. 

Carey, "Önerdiğimiz şirket birleşmesinin her iki şirkete de fayda sağlayacağına inanıyorduk, ancak şu ortamda ilerlemeye devam etmemizin çok zor olduğu ortaya çıktı" dedi. 

Carey, News Corp'un BSkyB hissedarı olmaya devam edeceğini söyledi. 


BSkyB ülkenin abonelikle uydu üzerinden yayın yapan en büyük medya kuruluşu olduğundan, bütünüyle Murdoch denetimine girmesinin tekelleşme yaratacağı endişeleri dile getiriliyordu. 

Murdoch grubu ülkenin en büyük aboneli uydu kanalı olan BSkyB'de zaten yüzde 39 hisse sahibi. 

Geri kalan yüzde 61 hisseyi satın almasıyla Murdoch grubu, şirketin yüzde 100'üne sahip olacaktı. Murdoch, uzun yıllardır hedeflediği şirket birleşmesi için 14 milyar dolar ödemeyi planlıyordu. 

İngiltere ve İrlanda'da Sky adı altında yayın yapan BSkyB, 700 kadar radyo ve televiyon kanalı içeren bir platform sunuyor. 

Şirket haber, film, eğlence ve eğitim kanalları yanında İngiliz premier ligi başta olmak üzere pek çok spor etkinliğinin yayın haklarına sahip. 

10 milyonu aşkın konuta giren BSkyB bu açıdan Avrupa'da sektörün en büyük oyuncusu. 
Skandal bu boyutlara ulaşınca dek, İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği, yine de bu dev şirketin Murdoch'ın medya ağına dahil olması planlarına onay verecek gibi görünüyordu. 
Ancak şirketin gazete kolu News International'daki şaibeli uygulamalar nedeniyle Kültür Bakanı Jeremy Hunt, bu hafta teklifi incelenmek üzere Rekabet Kurulu'na sevketti. 
Başbakan Cameron da şirketin İngiltere'deki gazete grubunun yöneticisi Rebekah Brooks'a istifa çağrısını yineledi. 

Soruşturma açılacak 

Başbakan David Cameron parlamentoda yaptığı açıklamada ayrıca konu hakkında yeni bir soruşturma açılacağını duyurdu. 

Elektrikli geçen oturumda Cameron, ilk soruşturmadaki hatalar ve polis-medya-siyaset bağlantıları konusundaki suçlamalar ışığında, polisin değil bir yargıcın yöneteceği adli bir kamu soruşturması açılması gerektiğini söyledi. 

Soruşturmayı yöneteceği duyurulan Yargıç Brian Leveson, medya yöneticilerini, editörleri ve siyasetçileri yeminli ifade vermeye çağırabilecek. 


Kaynak,Reuters 

Başbakan Cameron bir yıl sürecek soruşturmada usülsüz davrandığı belirlenenlerin bundan böyle İngiltere'de başka bir medya kuruluşunda görev almasına izin verilmeyeceğini söyledi. 
Bu kapsamda basın yasaları da yeniden gözden geçirilecek. 

Rupert Murdoch'a bağlı muhabirlerin telefonları polise rüşvet vererek ya da özel dedektifler tutarak dinlediği iddiaları ilk olarak 2005'te gündeme gelmişti. 

Polisin dört yıl önce açtığı soruşturmanın genişletilmesi çağrıları ise şimdiye dek sonuç getirmedi. 

Polis yetkilileri 2007'de iki kişinin mahkum olduğu bir davayı 'münferit bir vaka' olarak görmüş; uzun süre araştırmaya değer başka bir şey olmadığını savunmuşlardı. 

Ancak bu yıl başında, artan baskılar nedeniyle polis dosyayı yeniden incelemeye aldı. 
Gazetenin eski genel yayın yönetmenlerinden birinin bir kaç ay öncesine dek Cameron'ın basın danışmanı olması ve ilk soruşturmayı yürüten bir polis yetkilisinin Murdoch grubunda çalışmaya başlaması tartışma yaratmıştı. 

Çok sayıda sanatçı, sporcu, siyasetçi, gazeteci ve avukat da soruşturma açılması ve konunun açıklığa kavuşturulması talebiyle 'Hacked Off adlı bir baskı grubu oluşturmuştu. 


Bugün bu grubu kabul edecek olan Cameron, dün de siyasi parti liderleri ile konuyu görüşmüş; Londra Emniyet teşkilatı yetkilileri ise üç parti liderine bilgi vermişti. 

Baba-oğul Murdoch parlamentoya çağırıldı 

Parlamento'nun Kültür Komisyonu da Rupert Murdoch ile oğlu James ve News International şirketinin yöneticisi Rebekah Brooks'un gelecek Salı'dan önce oturumlarına katılarak sorularına yanıt vermesini istedi. 


Kaynak,AFP 

Murdoch grubunun alt kolu olan News International, İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden Sun'ın yanısıra The Times ve Sunday Times'ın sahibi. 

Grup bünyesindeki 168 yıllık haftalık gazete News of the World ise, yasa dışı telefon dinleme skandalının iyice büyümesi ardından geçen hafta alelacele kapatıldı. 

Yine Murdoch grubu bünyesindeki Wall Street Journal gazetesi, gizli kaynaklara dayanarak Murdoch grubunun İngiltere'deki kolu News International'ı bütün olarak satma fikrini değerlendirdiğini öne sürdü. 

Tartışmalar ABD'ye de sıçradı. Amerikalı Senatör John Rockefeller, News Corp'un faaliyetleri ile Amerikan yasalarını çiğneyip çiğnemediğini belirleyecek bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. 

Rockefeller'ın çağrısının ayrıntıları için tıklayın 

Rockefeller, telekulak skandalının 11 Eylül kurbanları ya da başka Amerikalılara da uzanmış olmasından kaygı duyduğunu söylüyor. 

News of the World gazetesinin İngiltere'de Afganistan'da ölen askerlerin, ya da kayıp olan ve öldürüldüğünden korkulan kişilerin cep telefonlarına da ulaştığı, hatta mesajlarının silindiği iddia ediliyordu. 

Sun: Yasadışı bir şey yapmadık 

Bu arada Murdoch'ın sahibi olduğu Sun gazetesi Başbakan olduğu sırada Gordon Brown'un yeni doğmuş oğlunun kistik fibrozis hastası olduğunu ilan eden haberi ile yasaları çiğnediği suçlamalarını reddetti. 

Brown, haberin yayınlanması karşısında eşi ile gözyaşlarını tutamadıklarını anlatmış, Murdoch grubundaki iki gazeteyi suçlamış ve bilginin kendi telefonlarının dinlenmesiyle elde edilmiş olabileceğini ima etmişti. 


Kaynak,BBC WORLD SERVICE 

Sun ise yüzünü ve kimliğini gizlediği bir kişinin, haberi kendisinin duyurduğunu anlattığı bir video yayınladı. 

Bu kişi oğlunun da aynı hastalığı çektiğini söylüyor; bu şekilde hastalığa dikkat çekip araştırmalara kaynak aktarılmasını sağlamak istediğini savunuyor. 

Murdoch grubuna yöneltilen suçlamalar arasında öldürülen ortaokul öğrencisi Milly Dowler'ın kayıp olduğu duyulunca cep telefonuna girildiği de var. 


News Corp kriz ardından 5 milyar dolar tutarında hissesini piyasadan satın alacağını duyurdu. 
Şirketin hisse değeri 4 Temmuz'dan bu yana yüzde 14 düşmüş, uğranılan kayıp 5 milyar dolar olmuştu. 


KORONAVİRÜS MUTASYONU DAHA MI ÖLÜMCÜL? GRİP HASTALIĞINA NE 
OLDU? UZMAN İSİM YANITLADI! / SABAH.COM.TR umitaktas.com/ 


Koronavirüs aşısı ve mutasyon ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Fitoterapi Uzmanı Dr. 
Ümit Aktaş, bir yılı aşkın süredir adeta hayatı durma noktasına getiren koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığında beslenmenin önemi, bağışıklık ve covid aşısının dünyada adil ve salgını bitirecek kadar hızlı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Aktaş, yeni tip koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından grip hastalığına ne 


Bir yıldan daha uzun bir süredir, yeni tip koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı tüm dünyada dengeleri değiştirirken, virüsün çıkış kaynağı, aşıların etkinliği ve bilim insanlarının paylaştığı verilerin doğruluğu ile ilgili pek çok soru cevaplanmayı bekliyor. Dr. Ümit Aktaş, başta beslenme ve mutasyon ile aşılar arasındaki ilişki olmak üzere KOVİD-19 hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte, koronavirüs belirtilerini hafifletmek için tüketilmesi tavsiye edilen besinlerden, dünyada hakim olan “salgınla mücadele” stratejilerinin ne kadar sağlıklı olduğuna kadar KOVİD-19 hakkında gündeme gelmemiş soruların yanıtı... 


Çok sayıda uzman, doktor, hastalığa değil hastaya odaklanılması gerektiğini söylüyor. 
Hastada da odaklanılacak şeyin belirtiler olduğu ifade ediliyor. Koronavirüsün yaygın belirtileri arasında kuru öksürük, nefes darlığı ve eklem ağrısı var. Bu belirtilere iyi gelen besinler neler? 


Hastaya bir bütün olarak yaklaşmak hekim olarak temel prensibimdir. Hastanın sadece belirtilerini tedavi etmeye çalışmak, kendisine “modern tıp” diyen ekolün en büyük hatasıdır. 
Zerdeçal ve zencefilin güçlü antiviral etkileri olduğunu uzun yıllardır biliyoruz. Bu konuda pek çok bilimsel çalışma var. Bu bitkilerin koronavirüsün çoğalma hızını baskıladığını gösteren araştırmalar da var. Ihlamur ve adaçayı da insanlık tarihi boyuncu viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkiler içlerindeki bazı özel bileşenlerle patojenleri, yani vücuda giren düşmanları etkisiz hale getirirken, aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekler. Ihlamur özellikle üst solunum enfeksiyonlarında doğal bir ilaçtır. 


Son Dakika: Koronavirüs mutasyonu daha mı ölümcül? Grip hastalığına ne oldu? Uzman isim yanıtladı! 

Hastalığın daha hafif seyretmesi için bu bitkilerden faydalanmalı, ancak beslenmenin önemi de göz ardı edilmemeli. İşlenmiş yiyecekler tüketmeye devam ederek, toksik beslenme modelinde ısrar ederek hastalığın seyrini, bahsettiğiniz semptomları hafifletmek mümkün değil. 


aPara'ya konuk olduğunuzda, geçmiş yıllarda da ülkeler tarafından influenza vakalarının DSÖ'ye bildirilmediğini ya da çok az sayıda bildirildiğini paylaşmıştınız. Ancak influenza tamamen dünya gündeminden çıktı, kayboldu. Bu Covid sürecinde grip hastalığına ne oldu? 


Dünyadaki istatistiklere bakıldığında COVID-19 pandemisinde mevsimsel gribin yok olmasının bir bilinmez olmaya devam ettiğini söylemek mümkün. COVİD-19 aktif iken mevsimsel gribin baskılandığına dair bazı bulgular var, eğer bunlar doğruysa hijyen, maske ve mesafenin grip üzerinde de etkili olduğu çıkarımı yapılabilir. Bu çıkarım yanlıştır, çünkü eğer bu önlemler etkili olsaydı, COVID-19'da da azalma görülürdü 


Bir diğer bakış açısı şöyle; solunum yolu enfeksiyonu virüslerine karşı risk grubunda olan zayıf, bu enfeksiyonlara yatkın kişilerden oluşan bir havuz var ve mevsimsel grip ile SARS-CoV-2, bu havuzda bulunan aynı kişiler için rekabet halinde. COVID-19 olmasaydı beş yıl içinde,ortalama 150 bini 5 yaş altındaki çocuklar olmak üzere, 1,5 milyon kişinin grip yüzünden hayatını kaybetmesi beklenirdi. COVID-19 faktörüyle birlikte 2020-2024 yılı arasında bu rakamın düştüğünü görmek ilginç olurdu. 


Gribin Ve Kovidin Akıbeti Hakkında İki Senaryo 

İyimser bir senaryoda COVID-19 dalgalanmaları sırasında, 2021-2024 yılları arasında solunum yolu patojenleri yüzünden hayatını kaybedenlerin, COVİD-19 öncesinde 4 yıllık dönemde hayatını kaybedenlerin sayısından farklı olmadığı görülebilir. Kötümser senaryo ise hem grip hem de COVİD-19'un ağır şekilde vurması olabilir. 


Koronavirüsün yeni bir mutasyonu gündeme geldikçe tüm dünyada aşının etkinliği tartışılıyor, bir korku atmosferi hâkim kılınıyor. Mutasyonların insan bağışıklığını daha fazla zorlama ihtimali var mı, aşı etkinliğini etkiler mi, yoksa içi boş bir tartışma mı? 


Zaten tartışılması da gerek. Bu kesinlikle içi boş bir tartışma değil. Bir süredir bilim dünyasının üzerine en çok kafa yorduğu konulardan biri de aşıların etkili olup olmadıkları. 
Üzerine bir de yeni mutasyonlar eklenince virüsün orijinal haliyle geliştirilmiş aşıların bu varyantlarda nasıl bir etki gösterecekleri de sorgulanır oldu. Virüsler devamlı mutasyona uğrarlar, bu doğal döngü ancak virüsün davranış şeklini etkilediğinde, bulaşıcılığında ya da hastalığın seyrinde bir farklılığa neden oluyorsa ilgi alanımıza girer. 


B.1.1.7 Mutasyonu Vakalarında Hastalık Aynı Şekilde Seyrediyor 

Bir süredir gündemde olan ve ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon sadece birkaç ay önce keşfedildi. Şimdi ise dünyanın hemen her ülkesinde dominant varyant olmak üzere. Bu yeni varyantla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var o da çok daha bulaşıcı olması. 
B.1.1.7 adı verilen bu mutasyonun daha ölümcül olduğu da söyleniyor, ama bilim insanları yeni varyantın daha çok can kaybına neden olmasının nedenini daha bulaşıcı olmasıyla açıklıyor. Ne kadar çok insan enfekte olursa, doğal olarak ağır seyreden vakaların sayısı da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. B.1.1.7 de, orijinal virüste olduğu gibi, nüfusun çoğunda semptom bile vermeden ya da basit bir grip gibi seyrediyor. Yani bağışıklığı güçlü olanlar için değişen bir şey yok. 


“Özellikle Mrna Aşılarının Uzun Vadeli Etkileri Bilinmiyor” 

Gelelim aşılara: Orijinal virüsle geliştirilen aşıların etkinlikleri ve yan etkileriyle ilgili yanıtlanmamış pek çok soru var. Özellikle mRNA bazlı aşıların uzun vadeli etkileri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tabii biraz önce de belirttiğim gibi elimizdeki aşıların bu mutasyonlara sahip olmayan virüs üzerindeki etkileri bile bilimsel olarak kanıtlanmamışken, doğal olarak yeni varyantlarda işe yarayıp yaramayacağı da bilinmiyor. Bunlar hep zaman içinde yanıtlanacak sorular. 

Aşı şirketlerinin kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre 6 ayda bir aşılanmak mı gerekiyor? 
Eğer öyleyse her 6 ayda bir dünyada kitlesel aşılama yapılması gerektiği gibi bir sonuç 


çıkıyor. Influenza gibi, domuz gribi gibi, koronavirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar gibi hastalıklarla mücadelede esas strateji nedir? Bağışıklık mı, aşı mı, ilk aşamada aşı yapıp toplumda dolaşan virüsün gücünü yitireceği mutasyonu beklemek mi? 


Bu virüslerin nasıl evrileceklerini, ne zaman mutasyona uğrayacaklarını ve en önemlisi de nasıl mutasyonlar geçireceklerini önceden kestirmek mümkün değil. Yani gelecekte virüsün dönüşeceği virüsü bilmeniz gerekiyor. Sihirli bir küre olmadığına göre bu mümkün değil.Eğer bu mümkün olsaydı her sene yüz binlerce kişi grip yüzünden hayatını kaybetmezdi. 


En Etkili Savunma Hattı: Bağışıklık 

İnsanoğlu nasıl hayatta kalma savaşı veriyorsa, virüsler de aynı şekilde varlıklarını devam ettirmek için mücadele ediyorlar. Bu mücadele de mutasyonlarla kendisini gösteriyor. 
Karşınızda hayatta kalmak için, var oluşunu devam ettirmek için savaşan bir organizma var ve ona karşı en etkili savunma hattınız bağışık sisteminiz. 


Dünyanın Aşı İle Pandemiyi Bitirme Gücü Var Mı? 

Peki şu 6 ayda bir aşılanma meselesine gelelim: Matematik açıdan bu mümkün mü? Dünyada bu kadar aşı var mı? Bu kadar hızlı aşılama için yeterli personel var mı? Dünyanın her yerine aşılar adil olarak dağıtılabiliyor mu? Bu açıdan baktığınızda, aşılama faaliyetleri ile pandeminin bitirilebilmesinin imkansız olduğunu göreceksiniz. 


BM Genel Sekreterinin açıklamasına göre, dünyada üretilen COVID-19 aşılarının 9075'ini 10 
ülke satın aldı. 130”dan fazla ülkeye tek doz aşı bile gitmedi. Eğer gerçekten amaç pandemiyi bitirmek olsaydı, önce aşıların tüm insanlığa adil şekilde ulaştırılması gerekirdi. Amaçlarının pandemiyi bitirmek olmadığını zaten biliyoruz. 


İnsanların bu dönemde uzun süre evde kalmasıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. 
Herkes yemeğini evde yapmaya çalışıyor ama ekmek gibi, makarna gibi karbonhidrat ağırlıklı ürünler bunlar. Ekmekle, makarnayla bağışıklık güçlendirmek mümkün mü, zararları nelerdir? 


Ekmekle, makarnayla bağışıklık güçlenmez, aksine bağışıklık körelir. Ekmek, makarna gibi basit karbonhidratlardan yana zengin bir diyet tüm hastalıklara karşı daha dirençsiz olmanıza neden olur. Fazla şeker tüketmenin kısa vadede bile bağışıklık sistemine zarar verdiğini, sistemin enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini düşürdüğünü gösteren pek çok bilimsel yayın var. Makarna, ekmek, poğaça gibi basit karbonhidratlar vücut tarafından şeker olarak algılanır ve şeker olarak metabolize olur. Bu yiyeceklerin kan şekerinde dalgalanmalara neden olduğu da unutulmamalı. 


“Güçlü Bağışıklık Sistemi İçin Reçete Belli” 

Bir dilim ekmek ya da bir tabak makarna yiyin kan şekeriniz dakikalar içinde tavan yapar. Bu da enfeksiyonlara karşı sizi savunmasız bırakır. Hâlihazırda yüksek kan şekerinin, insülin direnci ve diyabetin COVID-19 için bir risk faktörü olduğunu gösteren pek çok bilimsel yayın var. Yani eğer kan şekeriniz dengeli değilse hem hastalığa yakalanma riskiniz artıyor hem de hastalığa yakalandığınızda enfeksiyonun ağır seyretme riski yükseliyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için reçete belli. Kaliteli protein kaynakları tüketeceksiniz, çinko zengini ciğer, kollajen ve kolesterol zengini paça, işkembe çorbası içeceksiniz. Listeye mevsim sebzeleri, ev yoğurdu, ev turşusu gibi fermente besinler ve tereyağı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları, cevizi, bademi de eklediğinizde işte size tüm hastalıklara direncinizi artıracak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir beslenme modeli. 


İnsanlar vaktinin çoğunluğunu evde geçiriyor. Hareket kısıtının neden olduğu sağlık sorunları, beslenmeyle ortadan kaldırılabilir mi ya da daha az seviyeye indirilebilir mi? 


Tabii ki hareket çok önemli. Ama hem hareket etmeyip hem de üstüne bir de kötü besleniyorsanız sistem belini doğrultamaz. Hareketin yerini hiçbir şey tutamaz ama en azından doğru beslenerek zararı minimuma indirmiş olursunuz. Hareket demişken şu unutulmamalı; yarım saatlik bir yürüyüş, asansör yerine merdivenleri kullanmak bile önemli bir fark yaratır.Evde bile hareketli olmak mümkün, basit egzersizler yapılabilir. 


Salgın sürecinin başından bu yana dünya genelinde, hep ilaçlar tartışıldı, hep aşıya odaklanıldı. Sizce neden “sağlıklı beslenme” ve “güçlü bağışıklık” hiçbir yetkilinin ve DSÖ'nün gündeminde olmadı? 


Bilim insanları bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine sık sık dikkat çekti, çekmeye de devam ediyor. Her platformda güçlü bir bağışıklığın önemini vurgulamaya gayret eden pek çok uzman, bilim insanı var. Zaten bu konuda pek çok bilimsel çalışma, makale de yayınlandı. Ama nedense, bağışıklık sistemi ve beslenme, DSÖ'nün umurunda değil. Onlar, hakim olan “modem tıp” ekolünün yaklaşımıyla, sadece işin ilaç tarafıyla ilgileniyorlar. 


Mesela D vitamini eksikliğinin COVID-19 için ciddi bir risk faktörü olduğunu gösteren bilimsel yayınlar örnek verilebilir. Sağlıklı bir bağırsak florası ile koronavirüs arasındaki ilişkiyi inceleyen, probiyotiklerin önemine dikkat çeken çok sayıda çalışma da mevcut. 
Yüksek kan şekerinin COVID-19'a bağlı nedenlerle hayatınızı kaybetme riskini artırdığını nereden biliyoruz? Yine bu tür araştırmalardan, bilimsel yayınlardan. ... Hatta İngiltere Hükümeti D vitamini eksikliğinin koronavirüse bağlı nedenlerden hayatınızı kaybetme riskini önemli oranda artırdığını gösteren bilimsel yayınları o derece önemsedi ki, yaşlı nüfusa bedava D vitamini dağıttı. Bunlar devamlı anlatılıyor, yazılıyor ama maalesef hakim ekol, bunları göz ardı ediyor. 


Düşünün, bir diyabet hastası bile sadece birkaç hafta doğru beslenerek, karbonhidratları kesip sağlıklı yağları artırarak kan şekerini dengeleyebilir. Keza insülin direnci olanlar da aynı şekilde. Kronik hastalığı olmayan ama kötü beslendiği için kan şekeri dengesiz seyreden biri için de bu basit beslenme değişikliği büyük fark yaratacaktır. Ve nüfusun hemen tamamını tehdit eden bu sorunu bile ortadan kaldırdığınızda tüm toplumun viral enfeksiyonlara, koronavirüse karşı direncini artırmış oluyorsunuz. 


Bu konuda farkındalık yaratmaya çalışan pek çok bilim insanı var, ama hayati önem taşıyan bu bilgiler geri planda kalıyor ve sadece aşı konuşuluyor. Dünya Sağlık Örgütü neden sağlıklı beslenmenin, güçlü bağışıklığın önemine vurgu yapmıyor? Bu soruyu onlara yöneltmek gerekiyor. Ama koronavirüs aşısı geliştirmek için milyonlarca, milyarlarca dolar harcandığı unutulmamalı, bunların acil kullanım onayı alarak, işe yarayıp yaramadıkları bilinmeden piyasaya sürüldüğü de. İlaç şirketlerinin kâr iştahı, umut tacirliği ile birleştiğinde seslerinin bu kadar yüksek çıkması normal değil mi? 


Kaynak:https://Www.sabah.com.tr/saglik/2021/02/19/son-dakika-koronavirus-mutasyonu- daha-mi-olumcul-grip-hastaligina-ne-oldu-uzman-isim-yanitladi 


KORONA GÜNLERİNDE BESLENME umitaktas.com/-milliyet.com.tr 


Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yeni kitabı “Koronadan Korunmak Mümkün ile okuyucusunu endişeye kapılmak yerine, daha sağlıklı seçimler yapmaları konusunda harekete geçmeye davet ediyor. 


Pandemi döneminde belki de hiç olmadığı kadar çok pizza sipariş ettik. Eşten dosttan aldığımız kek, poğaça, börek tariflerini denedik. Pratik diye en çok pişirdiğimiz yemeklerin başında makarna vardı. Dr. Ümit Aktaş, yeni kitabında bunun büyük bir sağlık yanlış olduğunu vurguluyor! Peki neden? Buğday ürünleriyle ilgili sorun ne? 


Dr. Ümit Aktaş, “Yediğiniz makarnalar, pizzalar, börekler sizi hastalıklardan korumak bir yana daha da hasta eder, bağışıklık sistemini çökertir” diyor ve ekliyor: “Sizi koronavirüsten koruyacak, hastalığa yakalansanız bile enfeksiyonu hastanelik olmadan atlatmanızı sağlayacak tek bir şey var: Etkin ve dengeli çalışan bir bağışıklık sistemi. Buğdayın içindeki gluten molekülü bağışıklık sisteminin dengesini bozar. Nedeni çok basit çünkü gluteni sindiremiyoruz. Sindirilemeyen bu molekül, gidip bağırsak duvarına yapışıyor. Bağışıklık sistemi, bu molekülü düşman olarak algılayarak taarruza geçip glutene dolayısıyla da bağırsak duvarına saldırmaya başlıyor. Siz buğday ürünleri tüketmeye devam ettikçe, bağırsak duvarı harap oluyor ve bağırsak geçirgenliği bozuluyor. Toksik maddeler, zararlı bakteriler kan dolaşımına sızarken devamlı taarruzda kalan bağışıklık sisteminin de dengesi bozuluyor. 
Koronavirüs tehdidi altındayken en son isteyeceğiniz şey fazla aktif, dengesiz bir bağışıklık sistemidir! Nohut unu, keten tohumu unu, mısır unu gibi alternatifleri keşfetmenin tam zamanı. Bunlarla glutensiz, lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. 

Basit karbonhidratlar: Dengesiz kan şekeri 


Dr. Ümit Aktaş, buğday ürünleriyle ilgili tek sorunun gluten molükülü olmadığını da belirtiyor: “Kan şekerindeki dengesizlikler bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve sizi enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Ekmek, börek, makarna gibi basit karbonhidratların glisemik indeksi çok yüksektir. Yani kan şekerinizin aniden fırlamasına neden olurlar. İşte 
bağışıklık sistemine belden aşağı bir darbe daha! Yüksek kan şekerinin, fazla kiloların, Tip 2 
diyabetin COVID-19 yüzünden ölüm riskini ciddi oranda artırdığını gösteren çalışmalar var. 
Diğer yandan yüksek kan şekerinin viral replikasyonda önemli bir rol oynadığını da biliyoruz. 
Yani karbonhidrat merkezli beslenme modeli, viral enfeksiyonlara çok daha kolay yakalanmanıza neden oluyor. Bu COVID-19 için de geçerli.” 

Nitrik oksit etkisi 

Dr. Ümit Aktaş “Koronadan Korunmak Mümkün'de D vitamini, magnezyum, C vitamini ve çinko gibi bağışıklık dopingi için elzem besin maddelerinin yanında bir de pek tanımadığımız, az bilinen bir molekülden bahsediyor... Nitrik Oksit: “En çok damar ve kalp sağlığını korumadaki rolü ile tanınır. Bu maddenin önemli bir özelliği daha var; sisteme sızan istilacı virüsün çoğalma hızını azaltıyor, yani viral replikasyonu baskılıyor. Yani vücudunuzda yeterli miktarda nitrik oksit olması, COVID-19'a yakalanmada, yakalandığınız takdirde hastalığı yenmede elinizin güçlenmesini sağlıyor. 


Hedefiniz vücudunuzun daha çok nitrik oksit üretmesini sağlamak olmalı. Bu molekülün yapımını tetiklemenin bir yolu diyetinizdeki nitrat zengini besinleri artırmak. Kereviz, marul, pancar, ıspanak, tere ve frenk maydanozu. Hepsi de bol miktarda nitrat içerir. Bu yiyecekleri tükettiğinizde vücut içlerindeki nitratı alıp bu şifalı moleküle dönüştürüyor. Nitrik oksit üretimini artırmanın başka bir yolu daha var: Egzersiz. Haftada üç defa, 30 dakika yürümenin bile sistemdeki nitrik oksit üretimini artırmada etkili olduğunu gösteren çalışmalar var.” 


Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/pembenar/arsiv-yazarlari/tulin-acikbas/korona- gunlerinde-beslenme-2912026 


KORONAVİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAYARAK DAHA TEHLİKELİ BİR 
FORMA DÖNÜŞTÜĞÜ DOĞRU MU? 


milliyet.com 


"s Mutasyonlar ne anlatıyor? 


oronavirüsün mutasyona gerçek olabileceğini işaret eden kötü olacak diye bir şey yok! 
| daha tehlikeli bir bir araştırma hakkında haberler Yukarıda da belirttiğim gibi her 

jorma dönüştüğü doğru mu? çıktı. Peki bu global krizin daha virüs mutasyona uğrar. Bunlar Peki ya bunun tam aksini işaret da kötüleşme ihtimali var mı? virüsün davranış biçiminde eden bilimsel yayına ne demeli? Virüsün değişimi, yani mutasyonu herhangi bir değişime neden 

Salgın tüm dünyada etkisini hakkında neler biliyoruz? Bugün olmayan önemsiz mutasyonlar 

sürdürmeye devam ederken, bilimsel bulguları ve bunların ne mutasyona uğraması dendiğinde olabilir Bazı mutasyonlar ise koronavirüsün daha ölümcül, anlama gelebilceğini irdeleyeceğiz. insanın aklına ilk gelen salgının virüsün daha saldırgan hale daha bulaşıcı bir hâl alacağına dair Öncelikle, her virüsün daha ölümcül, daha ürkütücü bir relmesine ya da tam aksine güçten bazı endişeler var. Hatta yaklaşık mutasyona uğradığını belirtelim hâl alacağı oluyor. > ram zayıflamasına neden iki hafta önce bu korkunun Bu değişim virüsün yaşam Ama tüm mutasyonlar mutlaka olan değişimlerdir. 


döngüsünün bir parçasıdır 
COVID-19 da bir istisna değil, yani virüsün değişmesi kaçınılmaz. 
Mutasyon kelimesinin korku uyandırıcı bir etkisi olduğu doğru 
Sonuçta bir virüsün değişmesi, 


Daha önceki yazılarımızda virüsün nasıl bulaştığını, vücuda girdikten sonra hücrenin içine nasıl sızdığını anlatmıştık. Dilerseniz hafızamızı tazeleyelim... Virüs 


benzediğini ortaya koyuyor. (1) Bilim insanları mutasyon sırasında koronavirüsün 
genomundaki 81 


hücrenin içine girer girmez, kendini 


kopyalayarak çoğalmaya başlar. Bu 


nükleotidin silindiğini gördüler. 


kopyalama sırasında bazı hatalar Şimdi gelelim bu 

olar. İşte bu hatalar sonucunda virüs Kesin neden önemli 

değişime, yani mutasyona uğrar olduğuna, bize neler 
COVID-19 virüsünde yeni anlattığına... 2003 


keşfedilen bir mutasyon salgının yılında ortaya çıkan Pi ia 

nasıl gelişeceği, ys? yöne doğru SARS ni sorumlu olan Endişe verici bir rapor ilerleyeceği konusunda bize bazı köronavirüs kısa sürede kontrol Salgının geleceğine dair moral bilgiler veriyor. Joumal of Virology'de altına alınmıştı. (Daha önceki bozucu bir tablo çizen çalışma ise yayımlanan yeni bir araştırma yazılarımda da bahsettiğim gibi New Mexico'daki Los Alomos Ulusal 


COVİD-19'un genetik kodundaki bir mutasyonun, 2003'teki SARS salgınında görülen bir mutasyona 


SARS da koronavirüs kaynaklı bir hastalık. Bugün yaşadığımız pandemiye neden p hag koronavirüse, yeni koronavirüs denmesinin nedeni de bu.) 2018 yılında yayımlanan bir araştırma benzer bir mutasyonun 
SARS salgınında da meydana geldiğini gösteriyor ve virüsün gin düşmesini genomundaki 

> 


Laboratuvarlarına ait. Bu araşurma henüz yayımlanmamış olmasına rağmen Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkede sös getirdi. 
Raporu hazırlayan bilim insanları 
virüste şimdiye kadar 14 
mutasyona rastladıklarını ve bunlardan birinin endişe verici olduğunu, çünkü 


zı nükleotitlerin silinmesine virüsü daha bulaşıcı bağlıyor. (2) bir hâle getirdiğini 
Üstelik COVID-19'da da, aynı belirtiyorlar. (3) 
SARS'taki gibi belli bir proteinin İngiliz bilim 


üretiminde rol oynayan kodlar insanları ise 7500 


Henüz yayı 


; arasındaki ilginç ben, 


$ Sensin söz konusu çalı 


Nasıl yorumlamalıyız? 


Peki, birbiriyle çelişkili bu bil leri nasıl 

iyız? Kama Los Alomos raporunun anmamış olmasına rağmen bu kada, ses getirmesini, bilimsel day, ye 
S aien olmiğala bat dansinn ziyade 


areh pe söyleyebil, 
Henüz hakem onayı "Emi söyleyebilirim kadar çok bah ili mamış bir araştırmadan 


Ga rini ile COVID-19 ia zerliğe, ortak bir mutasyı kkar ceken aşmanın geri planda biles ir açıklaması olamaz. Belirli çıkar 
Ee yendiği” 
i faaliyeti yürüttüklerini düş amkk ke 
} ûşünmek 
„Tabii bu mutasyonun yeti ME vird nasıl de; öştireceği, 

Pnn seyrini nasıl etkileyeceği kesin olarak bilmek piad ik imkânsız. Daha çok araştırma yopilmas jerekiyor. Ama 

ildiğimiz kadarının umut verici olduğunu söyleyebilirim 


kişiden aldıkları virüs örneklerini incelediklerinde 
198 mutasyon tespit ettiklerini 
ancak Los Alomos raporunun aksine bunların hiçbirinin virüsü daha tehlikeli bir hâle getiren bir değişim a belirtiyorlar. Yani azaltarak hastalık yapma virüsteki mutasyonlar, ilk olarak kabiliyetinin yok Wuhan'da ortaya çıkan virüsün olmasına sebep netik kodundan daha ölümcül ya oluyordu. daha bulaşıcı değildi. 


silinmişti. Bilim insanlanna göre, bu protein virüsün bağışıklık sistemine çaktırmadan hücreye sızma yeteneğini ve çoğalma hızını artırıyordu. Yani, meydana gelen mutasyon, virüsün replikasyon gücünü 


1 An 81 madleocide deletion in SARS-CoV-2 ORF7a 
identifed from sentinel surveillance in Arizona” Journal of 
Virology, Mart 2020) LaRinda A. Holland, Emily A. Karlin DOI: 10.1138/7V1.007117-20 

2 *Attemnatişm of replication by a 29 macleotide delezion in 
SARS <oromavirm0 aoguired during the eariy stages of hamaa-tw- human trensmission” Doreen Mush, Victor Max Corman, Hamsa 
Roth, Selene: Reports, volume 8, Artide number: 15177 (2018) 

3 tepe: / www wo ac uk/news/2020/may/ mutations- sars- 
ar-2-offer-insightsrinas-evaurion 


KÜRESEL EKONOMİNİN SALGINLARLA İMTİHANI 


Mehmet Ali Doğan -1 mart 2020-www.zraporu.com/ 


Korona virüs ailesinden kovıd-19°un, çin başta olmak üzere küresel piyasalardaki ekonomik bedeli ağır olacak. salgının ekonomide de bulaşıcı etkisi var. öldürücü virüsün çin'in büyümesi üzerinde yaratacağı risklerden, abd ekonomisi başta olmak üzere, genel olarak küresel ekonomi de zarar görecek. çin'den kaynaklı arz problemleri karşısında, alternatif 


tedarikçi ülke türkiye olabilir. 


Yaklaşık 14 trilyon dolarlık milli gelir ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda 


bulunan Çin, küresel ticaretin hem talep hem de arz tarafında önemli bir oyuncu konumunda 


bulunuyor. Haliyle buradaki sıkıntılar tüm dünyayı etkiliyor. Kovid-19 diye adlandırılan korona virüs salgını, ticaret savaşlarının etkisiyle yavaşlayan küresel ekonomiyi daha da sıkıntılı bir sürece soktu. Çin'in otomotiv endüstrisinin kalbi olan Wuhan kentinden yayılan ve dünyanın bir çok yerine sıçrayan, binlerce kişinin ölümüne neden olun Kovid-19 virüs salgını kaygıyla izleniyor. Başlangıçta küresel şirketlerden salgının etkilerinden korunmaya dönük önlem açıklamaları gelirken, uluslararası kuruluşlardan ve küresel ekonomiyi etkileyecek büyüklükteki aktörlerden Kovid-19 salgınının 2020 yılında küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceği uyarılar yapılmaya başlandı. Öyle gözüküyor ki, ekonomi yıl 


boyunca salgın hastalıkların gölgesinde seyir alacak. 


Bu yıl Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel riskler sıralamasında, salgın hastalıklar ilk kez öngörülmüştü. Bu daha yılın başında kendini gösterdi. WEF- Küresel Riskler 2019 Raporu'ndaki “Yaşam biçimimizdeki değişiklikler, doğal olarak meydana gelen yıkıcı bir salgın riskini artırmıştır ve ortaya çıkan teknolojiler, yeni biyolojik tehditlerin kasıtlı olarak ya da kazayla üretilmesini ve salıverilmesini giderek daha kolay hale getirmektedir. 
Dünya, mütevazı biyolojik tehditler için bile yeterli hazırlığa sahip değil” tespiti ise kaygıların ana nedeni olarak kendini gösteriyor. Salgın ateşinin yükselmeye başladığı ilk günlerde, “Korona virüs bir biyolojik silah mı?”, “Ticaret savaşı biyolojik savaşa mı evrildi” diye tartışmalar alevlendirilmeye çalışılsa da ortada tüm insanlığı ilgilendiren ciddi bir sorun var 


ve bunun yıkıcı etkileri kendini hissettirmeye başladı. 


Salgının Kontrolü Çin Hükümeti İçin Bir Sınav Niteliğinde 

2002-2003 yılları arasında 800 kişinin ölümüne neden olan SARS”ın küresel ekonomiye maliyeti 33 milyar doları bulmuştu. SARS virüsünün yayıldığı sırada Çin ekonomisi dünyada 6'ıncı, dünya ekonomisindeki payı ise yüzde 5'ti. Oysa bugün Çin, dünya ekonomisinden yüzde 20 dolayında pay alıyor ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Çin ekonomisindeki yüzde | 'lik düşüş, yaklaşık 62 milyar dolar kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle Çin yönetiminin alacağı önlemler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Başlangıçta salgının saklanması eğilimi ve Çin'in iç sorunu olduğu gibi yaklaşımlar dile getirilse de küresel 


otomotiv şirketlerinin ana tedarik merkezindeki salgın, öldürücülüğüyle dünyaya korku 


vermeye başlamıştı bile. Yıl boyunca beklenen, milyar dolarlık hacimleri olan dünyanın en büyük teknoloji, mobilya, gıda gibi fuarlar iptal edilmeye ya da ertelenmeye başlandı. Çin'de ticaret savaşından yorgun düşen işletmelerin büyük sorunları var. Borçluluk ve batık krediler, Çin ekonomisinin riskleri olarak sıralanıyor. Geçici fabrika kapatmaları, havayolu şirketlerinin uluslararası uçuş iptalleri ve karantina gibi bir dizi önlemin de ekonomik 


sonuçları bulunuyor. 


Ortaya çıkan durumun yönetimleri için bir sınav niteliğinde olduğunun farkında olan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, hükümetiyle yaptığı toplantıda, hükümet üyelerini ve devlet yetkililerini, salgının yayılmasını bir an önce kontrol altına alacak çözümler bulma konusunda uyardı. Virüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltma çabaları çerçevesinde Xi, iç piyasada duran otomotiv satışlarını artıracak tedbirlere yöneldi. Çünkü dünyanın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandı. Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM), Kovid-19 etkisiyle otomobil satışlarının ocakta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adete gerilediğini duyurdu. CAAM ayrıca, ilk çeyrekte araba satışlarında gerçekleşmesi beklenen düşüşün tüm yılı etkileyeceğini, ekonomi ve üretimin 


virüs etkisiyle yavaşlayabileceğini belirtti. 

Devamı Z Raporu Dergisi Mart 2020 sayısında... 
DAVID ROCKEFELLER GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ? 
Erkan Öz-1 Nisan 2017- zraporu.com/ 


Medya organlarına 20 Mart 2017'de ünlü Rockefeller ailesinin lideri David Rockefeller?in öldüğü iddiası yansıdı. Ölüm haberini neden “iddia” olarak nitelediğimi yazının sonunda açıklayacağım. Ondan önce David Rockefeller'ın ve Rockefeller hanedanının, Amerikan ve 


dünya düzeninde neye karşılık geldiğine yakından bakmakta fayda var 


David Rockefeller kimdir ve Rockefeller ailesi neden önemlidir? Son 300 yıldır dünya, üretimin para ile organize edildiği bir para ekonomisi yani kapitalizm içinde yaşıyor. Batı dünyasının merkezde yer aldığı bu sistemi para sahipleri yönetiyor. Rockefeller ailesi ise işte büyük miktarda parayı kontrol eden dünyanın sayılı ailelerinden. Hanedanlık olarak niteleyebileceğimiz bu aileler içerisinde Rockefellerler'in yanı sıra Rothschildler, Warburglar, Schiffler, Kennedyler, Habsburglar, Windsorlar, Morganlar vb aileler de yer alıyor. 

1800'lü Yıllara Dayanan Bir Hanedanlık 

Rockefeller ailesi özellikle ABD'de etkili olmuş olan bir ailedir. Hanedanlığın kurucusu 1839-1937 arasında yaşayan Amerikalı sanayici ve petrolcü John Davison Rockefeller. 
Mütevazı bir köy kilisesinde ayin eşyası muhafızıyken, bir ticari işletmeye muhasebeci olarak giren John Davison Rockefeller daha sonra kendisi girişimci oldu. Petrol endüstrisinin vaat ettiği geleceği ilk sezenlerden biri olan John Davison, madencilik ve çelik işleriyle uğraştı. İç savaş sırasında şirketleri gelişti. 1862'de kimyager Samuel Andrews'ın petrolü rafine etmenin daha iyi ve ucuz bir yolunu keşfettiğini duydu. John Davison, şirketini satarak parasını Andrews'la birlikte Standard Oil Company adında yeni bir şirkete yatırdı. 1863'te ilk petrol rafinerisini kurdu. Bu aşamadan sonra John Davison petrol taşımacılığında kullanılan demiryollarını kontrol etmeye odaklandı. Demiryollarının kontrolünü ele geçirince John Davison Rockefeller diğer petrol üreticilerinin ya petrol taşımalarını engelledi ya da onları çok düşük fiyatlarla petrol satmaya yani iflasa zorladı. 1884 yılında rakip şirketlerce kolundan hafifçe yaralandı. 1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye, kendisiyle birleşmelerini önerdi. Yirmi bir rafinerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte National Rafinery Association'u kurdular. 1896 yılında yine suikaste uğradı fakat bundan da sağ çıkmaya başardı. Süreç içerisinde gerek rakipleri, gerekse sıradan Amerikalılar tarafından hiç de sevilmiyordu. Kamuoyunda olumlu imaj yaratmak için Halkla İlişkilerin babası sayılan Ivy Lee'den yardım aldı. Oldukça da faydasını gördü. Birçok yardım kurumu açtı. Bunların başında Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü, New York'taki ünlü Rockefeller Center vardır. Acımasız bir kartel haline gelen Standard Oil daha sonra parçalandı. Bu şirketin bölünmesinden sonra EXXON-MOBİL, CHEVRON, CITI GROUP, J.P.MORGAN-CHASE Rockefeller Ailesinin en çok tanınan şirketleri olarak ortaya çıktı. 

John Davison Rockefeller, 1892'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu. 1910-1937 yılları arasında “Dünya'nın En Zengin İnsanı? ydı. Öldüğünde kişisel serveti 912 Milyon dolar düzeyindeydi. Bu rakam enflasyon ile dönüştürülünce günümüzde yaklaşık 189 Milyar dolara denk gelmektedir. Forbes'un 2017 zenginler listesine göre dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates'in servetinin bile sadece 81 milyar dolar olduğu düşünülürse Rockefeller hanedanının kurucusu John Davison Rockefeller?ın tarihin en zengin insanlarından biri olduğu 


anlaşılacaktır. Sanılanın aksine Yahudi değil Baptist Hristiyan olan John Davison Rockefeller 


tek oğluna da John Davison Rockefeller Junior ismini koydu. 1874-1960 yılları arasında yaşayan Junior finans işiyle uğraştı. 


Devamı Derin Ekonomi Dergisi Nisan 2017 sayısında.... 


MADDENİN YENİ HALİ BULUNDU! 
yaklasansaat.com/haberdosya/2005, haberleri/haber3.htm 


ABD'de, Dünya'nın en önemli fizik deneylerinin yapıldığı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilimadamları, atomları parçalayarak maddenin yeni halini elde ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, elde ettikleri sıvı formundaki "kuark-gluon plazmasının", evrenin, 


en erken döneminde neye benzediğini gösterdiğini açıkladı. 


Bilimadamları, evrenin meydana geldiği Büyük Patlama'dan sadece bir an sonra, tüm 


maddelerin "kuark-gluon plazması" denilen sıvı bir halde olduğunu belirtiyor. 


Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'ndaki "Nükleer Fizik" bölümünün Başkanı Sam Aronson, "Evrende 13 milyar yıl önce var olan serbest kuark ve gluonların, bugün bildiğimiz partiküllere dönüştüğünü" belirtti ve yapılan deneyle maddenin yeni bir halini elde ettiklerini 


kaydetti. 


Kuark-gluon plazması, laboratuvardaki Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcısı'nda, altın iyonları ışık hızına yakın süratle çarpıştırılarak elde edildi. Çarpışmanın yarattığı yüksek enerjiyle açığa çıkan kuark-gluon plazmasının, beklenenin aksine gaz formunda 


değil, "mükemmel bir kuark sıvısı" olduğu belirtildi. 


Bilimadamları, kuarkların, gaz formunda olduğu gibi serbestçe dolaşmadığını, düzensiz ya da dağınık hareket etmediğini, "balık sürüsü gibi" birlikte aktıklarını kaydetti. Aronson 


bunun, "mükemmele yakın bir sıvı hal" olduğunu söyledi. 


Evrenle ilgili diğer teorilere de ışık tutacağı belirtilen araştırma sonuçlarının, "Nuclear Physics" dergisinde yayımlanacağı belirtildi. 

Maddenin En Küçük Parçası 

Kuarklar, maddenin temel yapıtaşları proton, nötron gibi çekirdek parçalarının içinde, değişik 


bileşimler halinde bulunuyor. 


Bunlar, temel doğa kuvvetlerinden şiddetli çekirdek kuvveti taşıyan gluon adlı sanal 


parçacıkla birbirlerine bağlanıyorlar. 


Bu bağ çok güçlü olduğu için kuarkların, çekirdek dışında bağımsız olarak görülemeyeceği, ancak evreni ortaya çıkaran Büyük Patlama'nın ilk saniyesinin küçük kesirleri içinde kuarkların ve gluonların madde parçacıkları dışında, muazzam sıcaklık ve basınç altında bir 


plazma halinde var olabildiği düşünülüyordu.-Hürriyet 19/4/2005 


F. WİLLİAM ENGDAHL: GDO DEVLERİ GERÇEK KIYAMET PEŞİNDE Mİ? 
Yaklasansaat-05/05/2009 


Alman asıllı Amerikalı araştırmacı gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin, insanlık için gerçek bir kıyamet yaratacağını söylüyor. İddiaları son derece ürkütücü. Norveç'teki küresel tohum deposuyla amaçlanan ari üstün ırk yaratmak 


mı, yoksa istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı? 


"Kıyamet tohum deposu" olarak da bilinen Svalbard hariç, dünyadaki diğer tohum 


depolarını bekleyen "kıyamet"'i kim koparacak? Engdahl, sorularımızı yanıtladı. 
SVALBARD Tohum Deposu 


Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında "Svalbard Küresel Tohum Deposu" adı verilen o ambar, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başladı. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen ambarda, şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta olan buzdağı ambarında, bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldırıya, patlamaya ve depreme dayanıklı olan bu tohum deposuna "kıyamet tohum deposu" da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum çeşitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarın amacı, gelecekte dünyanın başına gelebilecek nükleer savaş, meteor düşmesi veya iklim değişimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeşitliliğinin korunmasını sağlamak. 
Kıyamet Muhafızları 

Soru: Svalbard Küresel Tohum Deposu'nun finansörleri kimler? 

Cevap: Öncelikle, bu ambarın Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat 
Çeşitliliği Örgütü) aracılığıyla işletildiğini söylemeliyim. Nisan 2009 rakamlarına göre 123 
milyon dolarlık bir finansmanları var. Roma'da kurulan bu örgütün başında Kanadalı Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998'e dek New York merkezli Nüfus Konseyi'nin de (Population Council) başkanıydı. Bu konsey, John D. Rockefeller'ın nüfus popülasyonunu 


düşürmek amacıyla, 1952'de kurduğu, aile planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Diğer GCDT üyeleri 

arasında Hollywood Dream Works Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman da var. 
Coleman, ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrup Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. 

Örgütün Finansörleri 

1) Geçen yıl şirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduğu Bill-Melinda Gates 

Vakfı aracılığıyla kendini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını beyan 

eden Microsoft'un kurucusu Bill Gates! 

2) Dünyanın en büyük patentli GDO tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont / Pioncer Hi-Bred! 

3) Yine bir ABD'li GDO devi Monsanto! 

4) İsviçre menşeli GDO tohum ve tarım kimyasalları şirketi Syngenta! 

5) 1970'lerde 100 milyon dolarlık bir kaynakla "Yeşil Devrim" diye bilinen tohumda gen devrimini başlatan ve tarımsal değişim ile ideal genetik saflığı sağlama çalışmalarını yürütmek üzere dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller! 

6) ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. 
Yani özetle, GDO tohumları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yayarak 

tarlalardan orijinal tohumların kökünü kazıyan şirketler, şimdi dünya üzerindeki 


tüm orijinal tohumları olası bir kıyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklıyor. 


Dünya'nın pek çok ülkesinde "zaten var olan tohum depoları"na ne gibi bir felaket gelecektir ki, Svalbard'a muhtaç kalınacaktır? 

"EBU GARİB Tohumları" Nerede? 

Soru: Nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaketten mi söz ediyorsunuz? 

Cevap: Evet, planlı bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnızca 2003 Amerikan bombardımanından sonraki Irak'a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beşiği ve binlerce yıl önce buğday tarımının doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yılda geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan bombardımanından sonra o tohum mahzeni tarihe karıştı. Artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Düşünün, dünyadaki tüm tohum çeşitleri NATO destekli Svalbard'da biraraya getirilip kontrol altına alındığında, dünyadaki diğer paha biçilmez tohum bankalarını savaşlar ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasında da 


Monsanto ve DuPont gibi devler, kendi GDO tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden 


sunabilecekler. Yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını, tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. 

"Ari Irkı Yaratma Projesi" 

Soru: Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? 

Cevap: Hayır. Bunu açıklamak için önce kıyamet muhafızlarının kimliklerinden ve geçmişte neler yaptıklarından biraz söz edelim. Rockefeller, 1971'de Uluslararası Tarım Araştırmalarında Küresel Danışmanlık Grubu olan CGIAR'ı kurdu. CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarının ve agronomistlerinin (tarım uzmanı) "modern tarım ürünü" kavramlarında uzmanlaşmaları ve ABD'de öğrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakından ilgilendi. GDO'lu "Gen Devrimi'nin yaygınlaşması için paha biçilmez bir etki şebekesi oluşturdular. CGTAR, daha etkin olabilmek için BM Gıda ve Tarım Örgütü'nü (FAO), BM İlerleme Programı'nı ve Dünya Bankası'nı da işin içine dâhil etti. 
"Rockefeller, Hitler'in De Finansörüydü" 

Soru: Üstün ırk yaratma projesi tanı olarak nasıl bir şey? 

Cevap: Rockefeller Vakfı'nın ve zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstün ırk yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi, daha sonradan genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 

Hitler ve Naziler, buna ari üstün ırk diyorlardı. Hitler'in öjenik çalışmaları, da 

bugün Svalbard'a milyonlarca dolar akıtan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilmişti. Rockefeller Vakfı, Third Relch's Kaiser Wilhelm Instilutcs'nün "ari ırk öjenik çalışmalarını" finanse ediyordu. 2. Dünya Savası'nda, ABD resmi olarak savaşa Hitler Almanya'sının karsısında olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla 


ilgili ABD Senato araştırması da yapıldı. 


Rockefeller Vakfı, insanı, "gen dizilimleri"'ne indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeyi amaçlıyorlardı. Hitler'in Öjenikçi bilim adamları, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. 

Gıdalar İle "Negatif Ojenik" 

Soru: Amaç tarım yani gıdalar üzerinden üstün ırk yaratmak mı? 

Cevap: Aslında daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik (üstün ırk yaratma) lobisinin, 1920'den beri biricik amacı "negatif öjenik"tir. "Negatif ojenik" istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok 


edilmesidir. Aile Planlaması Enternasyonali'nin kurucusu, koyu öjenikçi ve Rockefeller 


ailesinin yakın dostu Margaret Sanger, 1939'da Harlem'de "Negro (Zenci) Projesi" adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu: "Negro (Zenci) nüfusu, ortadan kaldırmak istiyoruz." 

Soru: Negatif öjenik bir kısırlaştırma projesi mi? 

Cevap: Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi 

olan Epicyte, genetik mühendisliği marifetiyle, yendiğinde erkeği kısırlaştıran bir 

mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru 

olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiği değiştirilmiş sperm öldürücü mısırı, ABD Tarım Bakanlığı'ndan (USDA) aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. 

Bir başka örnek; 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 
15 ila 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya 
başlattı. Erkekler de tetanoz olabilirdi, ancak aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de 

Mexico (Meksika Yaşam Komitesi) aşıları test ettirdi. Test sonuçları ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün( WHO), yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. 
Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü( WHO) için tetanoz taşıyıcın bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. 
Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu'nun ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı! 

"HİBRİD TOHUMLAR"la Tekel Tuzağı 

Soru: Rockefeller'in gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü Yeşil Devrim çalışmalarına bu açıdan bakınca korkunç görünüyor... 

Cevap: Rockefeller Vakfı, 1946'da sadece adı yeşil olan "Yeşil Devrim"i başlattı. Neydi Yeşil Devrim? 60'larda Rockefeller'in çalıştığı Meksika, Hindistan gibi ülkelerde daha çok ürün veren ıslah edilmiş tohum çeşitleriyle açlık sorununu büyük ölçüde çözmeyi vaat ediyordu. Yıllar sonra Yeşil Devrim'in, aslında Rockefeller Ailesi'nin ileride tekelleştirebilecekleri bir plan olduğu ortaya çıktı; tıpkı yarım yüzyıl önce petrol endüstrisi işinde yaptıkları gibi. 

Soru: Nasıl tekelleştiler? 

Cevap: Yeşil Devrim gelişmekte olan piyasalarda yeni hibrid tohumların üretilmesine dayanıyordu. Hibrid tohumlar, üreyemedikleri için çiftçilerin her sene tohum alması 


gerekiyordu. Hibrid tohum, patentlerinin DuPont/Pioneer HiBred'in ve Monsanto'nun 


başını çektiği bir avuç dev tohum şirketinin elinde toplanması, daha sonra GDO'lu 

tohum darbesi için yolu açtı. Hibrid tohumlar ve bu tohumların ihtiyaç duyduğu kimyasal gübreler, çiftçileri tarım ve petrokimya şirketlerine bağımlı hale getiriyordu. 

Bu gübreler, Rockefeller kontrolündeki büyük petrol şirketlerinin ürünüydü. 

Ot ve böcek ilaçları da, petrol ve kimya devleri için ek pazarlar oluşturuyordu. Yeşil Devrim, aslında bir "kimyasal darbeydi"'. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek miktardaki gübre ve ilaç girdisini finanse etmeleri mümkün değildi. Bu nedenle Dünya Bankası'ndan kredi notu alarak ve ABD hükümetinin garantisi altındaki Chase Bank ve diğer New York bankaları aracılığıyla özel borçlar aldılar. 

Soru: Sonuç? 

Cevap: Bankalara ve tefecilere borçlanan çiftçiler, genellikle topraklarını kaybettiler, iş aramak için şehirlere göç ettiler; fabrikaların ucuz işçi açığı da kapanmış oldu. 

Patentli "" Biyolojik Silah" 

Soru: Peki ya bugün? 

Cevap: Bugün de Gates ve Rockefeller, Afrika'da Yeşil Devrim adı altında bir projeye daha milyonlar yatırıyor. Amaç yine GDO tohumların ve kimyasalların yaygınlaştırılması. 
Bunun için pek çok teşvik ve kampanyalara başvuruyorlar. 

Soru: Büyük bir tekelleşme tehdidiyle karşı karşıyayız... 

Cevap: Plan işlerse tüm dünya birkaç tohum devinin kölesi olacak. Washington'dan gelen emirler doğrultusunda, Washington'un siyasetlerine karşı olan üçüncü dünya ülkelerine tohum vermeme olasılığı da var. Ayrıca pirinç, mısır, buğday ve soya gibi dünyanın temel gıda üretimi için patentli tohumların üretimi korkunç bir biyolojik silah olarak da 


kullanılabilir. Genetik müdahalelerle öldürücü gıdalara çevrilebilirler. 


ÇÖREK OTU: "HER HASTALIĞA ŞİFADIR" 
Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Şemsi Paşa, nooran.org-27/01/2009- Yaklasansaat 


Yapılan araştırmalar; çörek otunun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kansere karşı vücudun direncini artırdığını ortaya koymuştur. Bugün Amerika'nın en büyük enstitüsünde görevli Dr. Ahmed el-Kadi ve Dr. Üsame Kandil, ileri 

safhadaki kanser ve AİDS hastalarına, bala katılmış çörek otu vermektedirler. 


1997 yılında, Londra Kings College Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, çörek 
otunun, iki çeşit yağ ihtiva ettiği tesbit edilmiştir. Bunlar, e 

0.45 oranında antienflamatuar(iltihap önleyen) özelliğe sahip olan uçucu yağ, diğeri 

ise %33 oranında sabit yağdır. Araştırmacılar, çörek otunun uçucu 

yağının, romatizma gibi eklem hastalıkları iltihabını hafifletmede etkin olduğunu, çörek otunun, bazı mikropların etkinliğini yavaşlattığını ve iltihap oluşmasını engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. 


Çörek otu, nefes darlığı ve solunum yolları iltihabının tedavisinde etkili olmaktadır. Çörek otu özü, meme, prostat, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde, kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlatmayı başarmıştır. Çörek otu, fagositik hücrelerinin, candida 

albicans adındaki bir çeşit mantar türünü yutma gücünü artırmaktadır. 


Çörek Otu: Karaciğeri Koruyor 


Bilindiği üzere çörek otu yağı, karaciğeri, bazı zehirli türlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Demmam Kral Faysal Üniversitesinden Dr. el-Gâmidi, yaptığı bir 

çalışmada, çörek otu çözeltisinin, fareler üzerinde karaciğeri, carbon 

tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı koruduğunu ortaya koymuştur. Çörek otu verilen farelerde, karaciğer enzim düzeyi daha düşük çıkmıştır. Bunun 

yanında karaciğer dokusu üzerine zehirli maddelerin etkisi ise daha az görülmüştür. 


Çörek Otu: Karaciğer Kanserinden Korur 


"J. Carcinog" dergisinin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre; Sri Lanka Kelaniya Üniversitesi uzmanları, karaciğer kanseri oluşturdukları 60 fare üzerinde yaptıkları araştırmada; farelerden bir grubuna çörek otundan bir karışım verilirken, diğer gruba 

sadece ot verilmiştir. On haftalık izleme sonucunda, deney farelerinde karaciğer dokusunu inceledikten sonra, kanser şiddetinin, çörek otu karışımı ile tedavi edilen farelerde daha az olduğunu ortaya koymuşlardır. 


Çörek Otu: Kolon Kanserinden Korur 


Mısır Tanta Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otunun, kolon kanseri üzerindeki etkisini araştırmışlar, araştırmalarını 2003 Şubatında "'Nutr Cancer Dergisi'nde yayınlamışlardır. Araştırmacılar, 45 fareye kolon kanserine yol açan kimyasal 

madde vermişler, 30 fareye de ağız yoluyla çörekotu yağı içirmişlerdir. Deneyin yapılmasından on dört hafta sonra, çörekotu yağı verilen farelerde kolon, 

karaciğer veya böbrek üzerinde herhangi bir kanser belirtisi görmemişlerdir. 


Çörek Otu Ve Meme Kanseri 


A.B.D Jackson Mississipi Üniversitesi'nde yapılan ve "Bio Med Sci Instrum" dergisinde 
2003 yılında yayınlanan bir çalışmada; araştırmacılar, çörek otu özü kullanmanın, meme 
kanseri hücrelerini yavaşlattığını ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, bu alanda daha fazla araştırmanın kapısını aralayacak niteliktedir. 


Çörek Otu Ve Şeker Hastalığı 


2003 Aralığında "Tohoku J Exp Med Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada; "Türkiye 100. 
Yıl Üniversitesi"nden araştırmacılar, şeker hastası 50 fare üzerinde deney yapmışlardır. 
Fareler, iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba, otuz gün süre ile her gün karın zarından(periton) uçucu çörek otu yağı verilmiştir. Diğer gruba ise çörek otu yağı içermeyen tuzlu bir sıvı verilmiştir. Araştırmacılar, şeker hastalığına yakalanmış farelerde; çörek otu 

yağının, kanda şeker oranını düşürdüğünü ve insülin miktarını arttırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca çörek otu yağı, insülin salgılanmasından sorumlu pankreastaki beta hücrelerini de harekete geçirip, çoğaltmıştır. Bu da çörek otunun, şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. 


Çörek Otu Ve Alerjik Hastalıklar 


Almanya Berlin Charite Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre araştırmacılar, alerjik hastalıklara yakalanmış 152 hasta üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Bu hastalar, alerjik burun iltihabı, astım ve egzama hastalarıydı. Yapılan çalışma "Tohoku J Exp Med Dergisi"'nin 2003 sayısında yayınlanmıştır. Bu alerjik hastalar, çörek otu yağı ihtiva eden kapsüllerden günlük 40- 80 mg. arası verilerek tedavi edilmişlerdir. Alman araştırmacılar, yaptıkları deneyden çörek otu yağının, alerjik hastalıklarda ek bir ilaç olarak etkin olduğu sonucunu çıkarmışlardır. 


Çörek Otu Ve Nefes Darlığı 


Senelerden beri çörek otu ilaçları, solunum yolu hastalıklarında 

kullanılmaktadır.Riyad Kral Suud Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otu yağının, anti enflamatuvar etkisini kobay olarak kullandıkları Hint domuzunun nefes borusu üzerinde araştırmışlardır. Araştırma neticesinde, anti enflamatuvar etkinin, nefes borusu 

adaleleri üzerinde gevşetici bir role sahip olduğunu görmüşlerdir. Bu da nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır. 


Bilindiği üzere çörek otu, ishal ve nefes darlığında uzun senelerden beri kullanılmaktadır. 
Dr. Cilani, çörek otu özünün, nefes borusunu genişletici ve adalelerini gevşetici etkisini öğrenmek için laboratuvar çalışması yapmıştır. Yapılan çalışma, çörek otu yağının, kalsiyum salgılanmasını engelleyerek, adaleleri gevşetici ve nefes borusunu açıcı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 


Çörek Otu Ve Mide Hastalıkları 


Çörek otunun, mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kahire Üniversitesinden araştırmacılar, midelerinde yara olan fareler üzerinde çalışmışlardır. Yapılan çalışma, çörek otunun, mide zarını, tahriş edici etkenlerden koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 


Çörek Otu Ve Böbrek Hastalıkları 


Ezher Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otundaki anti enflamatuar özelliğin böbrek rahatsızlığına olan etkisi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çörek otunun böbrekte meydana gelen olumsuz etkileri yavaşlatan antioksidan madde içerdiği görülmüştür. Bu da anti enflamatuar özelliğin böbreği, hasta olmaktan koruyan bir rolünün olduğunu göstermektedir. 


Çörek Otu: Kalp Ve Damarları Koruyur 


Bilindiği üzere kanda bulunan homosistein yüksekliği, kalp, beyin ve periferik damarlarda genişleme meydana getirmektedir. Araştırmalar, hastaya vitamin (folikasit, vitamin B6, vitamin B12) verilmesinin kandaki homosistein düzeyini düşürdüğünü göstermiştir. 
Buradan hareketle, çörek otunun, anti enflamatuar özelliğinin, kanda homosisteini düşürdüğü tespit edilmiştir. 


Homvosistein maddesinin yüksekliği; trigliserit, kolesterol ve vücuda zararlı oksidan maddelerin düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır. Araştırmacılar, çörek otu özünün, homosistein düzeyinin yüksekliğine eşlik eden zararlı maddelerin azalmasına yol 


açtığını görmüşlerdir. Bu, çörek otu yağının homosistein düzeyinin yüksekliği ile ona eşlik eden kan yağlarının yükselmesi neticesinde meydana çıkan zararlı etkilerden, kalbi ve damarları korumasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir. 


Çörek Otu: Antioksidan 


"J Vet Med Clin Med" dergisinin 2003 Haziran sayısında bir araştırma yayınlandı. Bu çalışmayı yürüten doktorlar, çörek otu yağının, lipid peroxidation düzeyini düşürdüğünü, buna karşılık antioksidan maddelerin arttığını tespit ettiler. 


"Drug Chem Toxicol" dergisinin 2003 Mayıs sayısında yayınlanan bir başka araştırma; çörek otu yağının, antioksidan madde içerdiğini ortaya koydu. 


Çörek Otu Ve Kolesterol 


Kazablanka (Fas) Kral II. Hasan Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otunun, farelerde kolesterol ve kan şekeri düzeyine olan etkisini araştırdılar. Bu çalışmada; farelere on iki hafta boyunca 1 mg. çörek otu yağı verildi. Yapılan deneyin sonunda, farelerin kanında kolesterolün 4 15, trigliseritin %22, kan şekerinin “016.5 azaldığı, buna karşılık hemoglobin miktarının “217.5 arttığı görüldü. 


Bu da bize çörek otu yağının, insanlarda kolesterol ve kan şekeri düzeyini düşürmekte etkin olabileceği izlenimini vermektedir. Fakat bu konuda, insan denekler üzerinde daha fazla laboratuvar çalışması yapmaya ihtiyaç vardır. 


Dr. Muhammed Dahâhıni'nin 2000 Eylül'ünde bir Alman dergisinde yayınlanan çalışması, çörekotu yağının, farelerde kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürdüğünü ortaya koydu. 


Çörek Otu: Tansiyonu Düşürüyor 


Fas Kazablanka'da "Therapi" dergisinde(2000 yılı) yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, günlük olarak 0.6 mg. alınacak çörek otu özünün, idrar söktürdüğünü 

ve tansiyonu düşürdüğünü tespit ettiler. Çörek otu özü ile tedavi edilen farelerde, tansiyon yüksekliği ortalama olarak %22 oranında düşerken, nidilat hapı verilerek tedavi edilen farelerde %18 oranında düştüğü görüldü. Çörek otu ile tedavi edilen farelerde idrar miktarı da artmıştır. 


Çörek Otu Ve Romatizma 


Ağa Han Üniversitesinden(Pakistan) araştırmacılar, "Phytother" dergisinin 2003 Eylül sayısında yayınlanan bir çalışmada; aşağıdaki soruyu gündeme getirdiler: Romatizma hastalığına yakalanmış olan kimselerde, mafsal iltihabının hafifletilmesinde, çörek otu ne gibi bir rol oynamaktadır? Araştırmacılar, çörek otu özünün, nitric oxsid üretimini yavaşlattığını tespit etmişlerdir. Belki bu, çörek otunun eklem iltihaplarını hafifletmedeki rolünü açıklayabilir. 


Demmam Kral Faysal Üniversitesinden Dr. el-Gâmidi'nin, "J Ethno Pharmacol" dergisinde(2001) yayınlanan bir araştırmasına göre; çörek otunun eklem 


iltihaplarına karşı yatıştırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu özellik çörek otunun bu etki mekanizmasını anlamak için daha fazla çalışma yapılmasına gerek vardır. 


Çörek Otunun Kanı Sulandırması 


Demmam Kral Faysal Üniversitesi'nde (Suudi Arabistan), fareler üzerinde yapılan bir çalışma, çörek otu yağının pıhtılaşma faktörlerine karşı etkisini ortaya koymuştur. Denek fareler, çörek otu yağı ihtiva eden unla beslenmiştir. Araştırmacılar, normal unla besledikleri farelerle, bu fareleri mukayese etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuç pıhtılaşma faktörlerinde bazı değişikliklerin görüldüğüdür. Farelerin kanında, fibrinojen maddesinin yükseldiği görülmüştür ve prothrombin zamanı uzamıştır. Bu da bize çörek otu yağı kullanarak, farelerde kanı pıhtılaştıran faktörde değişiklikler meydana getirme imkanı olduğunu göstermektedir. Ancak bu konuda da insanlar üzerinde deney yapılmasına ihtiyaç vardır. 


Çörek Otu Ve Mantarlar 


Ağa Han Üniversitesinde(Pakistan) yapılan bir çalışma, "Phytother Res" dergisinin 2003 
Şubat sayısında yayınlanmıştır. Araştırmacılar, "candida albicans mantarları"'nın gelişiminde çok büyük oranda gerileme olduğunu görmüşlerdir. Dr. Ağa Han araştırmasının sonunda şöyle demiştir: 


"Bu çalışmanın neticesi, çörek otunun mantarların tedavisinde faal olduğunu ortaya koymaktadır." 
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ERKEKLER: 60 YIL SONRA KISIR KALACAK! 
Bugun, 19/02/2009- yaklasansaat 


Bugüne kadar yapılan araştırmalar, dünya genelinde erkek nüfusunun, kadın nüfusuna göre düşüşe geçtiğini ortaya çıkardı. Dahası, erkeklerin sağlıklı sperm miktarında azalma olduğu da belirlendi. Son olarak, İspanya'nın ünlü tüp bebek merkezlerinden Barcelona'daki Cefer Kliniği'nin uzman ekibi, Dr. Fernando Malina başkanlığında yürütülen araştırmaların sonucu, erkekler için "kötü haber" niteliğinde çıktı. Dr. Molina ve ekibi tarafından hazırlanan raporda: 


"30 yıl önce, erkeklerin sağlıklı sperm oranı %63 idi. 2008 itibarıyla bu oran %42'ye gerilemiştir. Buna göre, sağlıklı sperm sayısındaki düşüşün bu hızla devam etmesi, 60 yıl sonra, tüm erkeklerin kısır olacağı anlamına geliyor" denildi. 


Raporda, sağlıklı sperm sayısındaki bu dramatik düşüşün, çevre kirliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu durumda ise sperm kalitesini bozan başlıca etkenlerin, kullanılan plastik ürünler, et ve tarım ilaçlarından insan bedenine geçen toksik maddelerin olduğu belirtildi. 


"MAYDANOZ"UN SAYISIZ YARARLARI! 
Nihal Doğan, iyilikguzellik, 17/04/2009- Yaklasansaat 


Maydanozgiller familyasında kazık köklü, ufak ufak parçalı yapraklı bir bitkidir. Hoş kokuludur. İki yıl yaşar, ikinci yılı tohum zamanıdır. Tohum verdikten sonra kurur. 


Maydanozun kökeni Avrupa'dır. Dünya'da ve yurdumuzda yetiştirilmekte olan önemli bir kültür bitkisidir. Yalnız yaprağı değil, kökü, sapı ve tohumu da tedavi edici özelliğe sahiptir. Tohumunda bulunan "apiol" adındaki uçucu yağ tıpta kullanılmaktadır. Tohumları, 2,5-3 cm. uzunlukta, armut biçiminde, esmer renkli ve özel kokulu tanelerdir. Bileşiminde; % 1-6 uçucu yağ taşımaktadır. 


Maydanozda: Hangi Etken Maddeler Var? 


Bayanların adet kanamalarını düzenleyen apiol maddesi ile halk ilacı olarak bilimsel araştırmalarda da kendini kanıtlayan maydanoz, ayrıca vitamin ve mineral deposudur. A, BI, B3, C, E vitaminleri ile demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez, sodyum, bakır, kükürt, klorofil ve yağ bulunur. 


Uçucu yağ içinde; fenil propan türevi p-apiol, miristisin ve I-alil 2,3,4,5- tetrametoksibenzol, 8-pinen, limonen, 8-fellandren etken maddeleri bulunur. % 25 sabit yağ içerir. Sabit yağında, falavonlar (apiin ve benzeri) ve bazı furanokumarinler de Bulunmaktadır. 


Vücuda Faydaları Nelerdir? 


Tohumlarının; idrar ve safra söktürücü, bayanlarda adet kanamalarını kolaylaştırıcı nitelikleri vardır. Maydanoz tohumu, aybaşı sancılarını keser, adetleri düzenler, ağrıları giderir, akıntıları keser. Vücuda güç verir. Barsak solucanlarının düşürülmesine yardım eder. Gazın dışarı atılmasını sağlar. 


Dr. Schneider'e göre; her gün yenen 7gr. maydanoz, insanın C vitamini gereksinimini karşılar. Grip ve nezleyi geçirir, balgam söktürür, terletir, ateş düşürür. Kan şekerini normal seviyede tutar, kansere karşı koruyucudur. Vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atar, romatizma hastalığına ve sarılığa iyi gelir. Kanı temizler, sinir sistemini, rahim ve barsak kaslarını uyarır. Kansızlığa, mesane iltihaplanmasına, kum, böbrek taşı ile tansiyona, şişmanlığa, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına, damar sertliğine ve sinir hastalıklarına karşı faydalıdır, erkeklerde afrodizyak etkisi vardır. Kansızlara ve gelişmekte güçlük çeken çocuklara her gün bir tutam maydanoz yedirilmeli. Yüksek tansiyon hastalıklarında destekleyici olarak kullanılabilir. Yatmadan önce ağızda çiğnenen bir tutam maydanoz, rahat uyumayı sağlar. Bulantılarda ve nefes darlığında bir tutam maydanozu iyice çiğneyerek yutmak kişiyi rahatlatır. 


Emzikli kadınların süt kanalı tıkanmalarında, maydanoz lapası uygulanır. Kulak ve diş ağrısına iyi gelir. Arı ve haşarat sokmalarında sokulan yere sürülürse ağrıyı giderir. Yara, kesik ve morartıları iyileştirir. Sivilceli, lekeli, pürüzlü ve kırışık ciltlerde parlaklılık ve pürüzsüzlük verir. Saçları besler, parlatır, dökülmeyi yavaşlatır. Sapları çay gibi demlendirilip içilirse ses kısıklığını giderir. Maydanozun kökleri atılmamalı, temizlendikten sonra yemeklere katılmalıdır. Maydanoz, harika bir nefes kokusu gidericidir 


ve en Zor kokuları bile gidermede etkilidir. Bol sarımsak ve soğan tüketiyorsanız, her zaman yanınızda birkaç dal maydanoz bulundurun. 


Maydanozdaki Aktif Maddeler: Hastalıkları Nasıl Önler? 
Poliasetilen: Prostaglandinlerin kansere yol açabilen sentezini önler. 


Coumarin: Kan pıhtısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve anti-kanser özellikleri olduğuna inanılıyor. 


Flavonoid: Bazıları antioksidan olarak işler, bazılarıysa tümör oluşumunu tetikleyebilen hormonları etkisiz hale getirir. 


Monoterpen: Bu antioksidanlar kanserle savaşmaya yardımcı olur ve kolesterolü düşürür. 


Provitamin A (beta karoten ): Görme gücüne, kılcal damar sistemine, adrenal bezine ve troid bezine iyi gelir. 


Maydanoz suyundaki yüksek klorofil miktarı, kanı arttırarak, oksijeni metabolize eder ve böbreklerin, karaciğerin, idrar yollarının temizlenmesine yardım eder. Sindirim enzimlerini uyararak, sindirim rahatsızlıklarını dindirir. İnce barsaktaki peristaltik hareketleri arttırır. 


10 dal maydanoz, günlük beta-karoten ihtiyacının % 10'unu ve C vitamini ihtiyacının % 
15'ini karşılar. 


Maydanoz, karaciğerde bulunan glutathione-S-transferaz (GST) enziminin aktivitesini yükseltir. GST enzimi, gerek besinler yoluyla gerekse de solum yoluyla aldığımız zararlı kimyasal maddeleri zararsız hale dönüştürür. 


Maydanozun, gençleştirme, cilt tazeliğinin, güzelliğinin geri kazanılmasında ve korunmasında rolü büyüktür. Maydanoz bu gücünü, içerdiği etkin maddelerin 

özellikle karaciğer metabolizması üzerindeki olumlu etkisinden ve tüm vücuttan yabancı kimyasal maddeleri (xenobiotica) atabilme özelliğinden alır. Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden 

olur. Maydanoz, vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasında etkili olur. 


Bedeni yorgunluk ve ruhi bunalımları giderir. Kanı durultur, tansiyonu düşürür, kalbin yorulmasını önler, kan yapımını artırarak kansızlığı giderir. Karaciğer şişliğini giderir. Safra akışını kolaylaştırır. Bol idrar söktürür. Vücutta birikmiş tuz ve üreyi dışarı atar, böylece romatizma, böbrek taşı ve vücutta su toplanmasına karşı çok faydalıdır. 


Fazla Maydanozun Zararları! 


Saf apiol fazla dozda alınırsa mesane, barsak ve uterus da kasılmayı arttırır. Uzun süreli aşırı dozlarda mide barsak kanalında kanamalar ve karaciğer harabiyeti meydana gelebilir. Ölçüyü kaçırmadan kullanılmalı. Her öğün azar azar yemeli, böbrek iltihabı olanlar maydanozu 

çok az ya da hiç kullanmamalıdır. Aşırı miktarda yenirse kan dolaşımını ağılaştırabilir. 


Maydanoz suyu 60 gr'dan fazla ve tek başına içilmemeli. Havuç-elma suyuyla içilebilir. 


Bayatlamış, sararmış maydanozlar kullanılmamalıdır. Bir seferde çok fazla yeşil maydanoz yememelidir, dilde geçici tutukluk yapabilir. Hamileler, maydanozu kesinlikle kullanmamalıdır. Düşük gebeliğe sebep olabilir! Taze maydanoz yaprağı, tavşanlar tarafından sevilerek yenmesine karşılık, tavuklar, papağan ve diğer kuşlar için tehlikeli bir bitkidir. 


Hormunlu İri Yapraklı Maydanoz Almayın 


İri yapraklı maydanozlarda hormon var! Bunlara maydanozun şaşırtılmış türü de diyebiliriz. Bu tür maydanozların faydadan çok zararı oluyor. Küçük ve bol yapraklı, diri ve taze, mümkünse suya girmemiş, köklü satılan doğal maydanozlar tercih edilmeli. 
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PERİYODİK TABLODA: 112. ELEMENT KEŞFEDİLDİ bbc.co.uk, 11/06/2009-yaklasansaat 


Elementlerin periyodik tablosuna eklenen bu yeni maddenin, henüz bir adı yok; ondan "süper ağır 112. element" diye söz ediliyor. 112 sayısı, atomdaki proton sayısına işaret ediyor. 


Bu element, hidrojenden 277 kez daha ağır. Ağır İyon Araştırma Merkezi'nde Sigurd Hoffman liderliğinde çalışan ekip, 1976'dan beri yeni elementler arıyor. Bu ekip bundan önce de tabloya 107.,111. elementleri eklemişti. Bunlar da 112. element gibi, laboratvuar ortamında parçacık hızlandırıcılar kullanılarak üretilmişti. 


112. element de 120 metre uzunluğundaki bir parçacık 

hızlandırıcıda, çinko ve kurşun atomları çarpıştırılarak meydana getirildi. Bu yolla yeni elementler üretme, çok zor ve başarı şansı düşük bir işlem.Üstelik üretilen atomlar da istikrarlı ya da kimyadaki ifadesi ile "kararlı" olmuyor ve birkaç milisaniye içinde parçalanıyor. Bu nedenle 112. elementin bugüne dek yalnızca birkaç atomu gözlemlenebildi. 


Hoffman ve ekibinin ilk olarak 1996'da keşfettiği elementin bağımsız uzmanlarca da gözlemlenip doğrulanması, 13 yıl aldı. Bu buluşun önemini sorduğumuz kimyager Doktor John Kalman: 


"Sanıyorum bu nelerin var olabileceği ve atomların bir araya gelerek neleri oluşturabileceğini anlama konusunda ufkumuzu genişletiyor" diyor. 


Bu bilgi de örneğin nükleer santrallerin ya da atom bombalarının işleyişini daha iyi anlamamıza yarayabilir. Doktor Kalman'a göre bir atom ne kadar büyük olursa o kadar 
kararsız oluyor. 82 numaralı atomdan daha ağır bir atom da bulunmuyor. İçinde 82 
proton bulunan bu atom da kurşun. Doktor Kalman: 


"Bunun üzerindeki her element radyoaktiftir. Yani kararlı hale dönüşmek için, aşamalı olarak azalır. Kısacası kurşundan sonraki her element bir şekilde radyoaktiftir. Bunların bazıları fazla radyoaktif değildir. Yani yarılanma ömürleri daha uzun sürebilir. Ama ortaya çıkan son elementin yarılanma ömrü yarım dakika" diyor. 


Doğada doğal olarak bulunan son element, 1925 yılında keşfedilmişti. 2006'da Rusya'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü, 118. elementi keşfettiğini ilan etti. 
D VİTAMİNİ: DEPRESYON RİSKİNİ AZALTIYOR 

sabah, 21/05/2009 yaklasansaat 


D vitamininin özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde beynin işlevini iyileştirdiği bildirildi. 


İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden bilim adamları Avrupalı meslektaşlarıyla 40-79 yaşındaki 3000 den fazla erkeğin beyin işlevi ve D vitamini arasındaki bağlantıyı araştırdı. 


Araştırmacılar, vücudunda yüksek oranda D vitamini bulunan erkeklerin, dikkat ve cevap becerilerine dayanan basit nöropsikoloji testinde daha başarılı olduklarını gördü. 


Ancak araştırmacılar yüksek oranda D vitamini ve beynin iyi çalışması arasındaki bağın 60 
yaşın üzerindekilerde daha belirgin olduğu sonucuna vardı. 


"Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarının, beynin yaşlanmasıyla mücadeleye katkıda bulunabileceği vurgulandı. 


Hollandalı bilim adamlarının geçen yıl yaptığı araştırma da, D vitamini eksikliğinin, yaşlılarda "depresyon riski"ni veya "başka psikolojik sorunlar"ı artırabileceğini göstermişti. 


CEP TELEFONU: PARMAKLAR, EL VE DİRSEKLERE ZARAR VERİYOR 


tımeturk, 29/06/2009- yaklasansaat 


Amerikalı doktorların "Cleveland Clinic Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan makalesinde, cep telefonunun fazla kullanımının, parmaklarda karıncalanmaların yanı sıra elde kas kaybına, dirsekte doku bozulmalarına yol açabileceği belirtildi. 


Telefon Kullanıcısı, Şişe Kapağı Bile Açamayacak 


Makaleye imza atanlardan Dr. Peter Evans, tedbir alınmazsa kullanıcının elinin kas gücünü kaybedip örneğin şişe kapağını açmakta bile zorlanabileceği uyarısında bulundu. Makalede, 
tıpta "kübital kanal sendromu" adı verilen bu hastalığa yakalanma riskini, kolun 90 
dereceden fazla uzun süreli bükülü tutulmasının artırabileceği, kolun bu durumda tutulmasının koldaki sinirin gerilmesine ve dirsekten geçen kanalda baskıya yol açabileceğine dikkat çekildi. 


Hastalık riskini azaltmak için cep telefonuyla konuşulduğu sırada elin değiştirilmesini ya 

da "eller serbest" şeklinde konuşulmasını öneren Evans, bu basit önlemlerin genellikle yeterli olduğunu vurguladı. 

Evans, riskin azaltılmasında kısa mesaj gönderme yönteminin de akıllıca olmadığını, fazla kısa mesaj göndermenin baş parmakta ağrılara ve sinir sıkışmalarına yol açabileceğini belirtti. 


HÜCRELERİN DNA'LARI FARKLI MI? 
AA, (ntvmsnbc), 16/07/2009- Yaklasansaat 


Montreal Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, "Abdominal Aort Anevrizması" (AAA) hastalığının genetik nedenlerini araştırırken, kan ve doku hücrelerinin DNA'sının aynı olmadığı sonucuna vardı. 


Araştırmacılar önce, hücrenin ölümünde rol oynayan BAK genini inceledi. Hastalardan alınan kan hücrelerindeki BAK genleri ile doku hücrelerinde BAK genleri arasında büyük fark olduğu ve hastalığı tetiklediği sanılan genin sadece doku hücrelerinde bulunduğu görüldü. Aynı farklılıkların sağlıklı kişilerden alınan örneklerde de olduğu fark edildi. 


Araştırmacılar, kanser dışında, birçok küçük etkili genin çevreyle etkileşmeleri sonucu yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkan hastalıklarda sadece kan incelendi. Genetik risk etkeni araştırıldığında kanın, dokularda ne olduğunu gösterdiğinin varsayıldığı, ancak durumun böyle olmadığı belirtildi. 


"Human Mutation" dergisinin bu ayki sayısında yer alan araştırmanın doğrulanması halinde, genetik konusundaki tüm araştırmaların ve özellikle risk etkenlerine ilişkin verilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. 


Büyük çaplı araştırmalarda kullanılan genetik örneklerin büyük kısmı, kan hücresidir. Kan ve doku hücrelerinin genetik olarak farklı olması, gen haritasıyla ilgili bu araştırmaların baştan beri temelde hatalı olabileceği anlamına geliyor. 


İSRAİL ASKERLERİNDEN TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF! 
Yaklasansaat, 16/07/2009 
İsrail'in, Gazze'de yaptığı son katliamda yer alan askerler savaş suçlarını bir bir itiraf ediyor: 


"Gazze'de karınca öldüren çocuklar gibiydik. Bize, şehir savaşında masum yoktur, herkes düşmanınızdır, dendi. Onları canlı kalkan olarak kullandık." 


Gazze Şeridi'ne geçtiğimiz Ocak ayında İsrail'in düzenlediği kanlı operasyonla ilgili bilinen, ancak İsrail ordusu tarafından inkar edilen gerçekler bir bir doğrulanıyor. Savaşa bizzat katılan 54 asker, İsrail'de faaliyet gösteren Sessizliği Bozmak adlı savaş gazileri örgütüne işledikleri savaş suçlarını anlattı. 


Raporda yer alan ifadelere göre İsrail ordusu, ev baskınlarında "komşu muamelesi" denen bir yöntem kullandı. Buna göre askerler, arama yapılacak eve önce evin komşularını gönderiyor. İsrailli askerler önden yem olarak gönderilen sivillere "Johnny" diyor. Bir asker, ifadesinde şöyle anlatıyor: 


"Kendini, karıncalara büyüteçle bakıp, sonra onları yakan küçük bir çocuk gibi hissediyorsun." 


Askerlerin ifadeleri, askeri amaç olmaksızın ve sırf kendilerini korumak için, Filistinli sivillerin zarar görmesine göz yumulabildiğini gösteriyor. İfadeler, kimi durumlarda, askerlerin başıboş davranmış olabileceklerine de işaret ediyor. Örneğin, büyük su sıkıntısının yaşandığı Gazze'de askerler, ifadelere göre, sıkıntıdan su tankerlerine ateş etmiş. Sivil nüfusun yoğun olduğu alanlara fosfor bombası atılması da cabası. İfade veren askerlerin birçoğu, Filistinli militanlarla çok ender karşılaştıklarını söylüyor. 16 video klibin de yer aldığı 110 sayfalık raporda, İsrail kuvvetlerinin hedefine giren her Filistinli*ye şüpheli gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Askerler: 


"Evinin damındayken cep telefonuyla militanlara, İsrailli güçlerin yerini bildirdiğinden şüphe edilen bir Gazzeli, meşru hedef olarak görülüyor. Ordumuzun çatışma kuralları 

arasında sivil-militan ayrımı yoktu. Bize, ne kadar Filistinli'nin hayatına mal olursa olsun, İsrail'in kayıp vermesini önleyin emri verildi" şeklinde konuştu. Bir asker, kendilerine "Şehir savaşında herkes düşmanınızdır" denildiğini aktarırken bir diğeri ise, silah arkadaşları için "hapse atılmayı hak eden insanlar" değerlendirmesini yaptı. Örgütün raporuna göre birçok asker, "düşmanı gözleriyle görmeden" savaştığını anlattı ve bir askerin kendini karınca öldüren çocuklara benzettiği aktardı. Ordunun gözde tugaylarından birinde görevli bir asker de, "İsrail ordusunun Filistinlileri Gazze'de bir ev baskınında canlı kalkan olarak kullandığını" itiraf etti. 


Ordunun çatışma kurallarının militanlar ile siviller arasında ayrım gözetmediğini belirten askerler, kendilerine "'ne kadar Filistinli'nin hayatına mal olursa olsun, İsrail'in kayıp vermesini önlemeleri gerektiğinin" söylendiğini ifade etti. 


Bir asker, kendilerine "Şehir savaşında herkes düşmanınızdır, masum yoktur" denildiğini aktardı. 


Bir diğer asker ise, aynı timde görev yaptığı silah arkadaşları için "hapse atılmayı hak eden insanlar" değerlendirmesini yaptı. 


İsrail ordusu ise raporun güvenilmez olduğunu öne sürdü. 


İsrail'in Gazze'ya düzenlediği Dökme Kurşun operasyonunda 900'den fazlası sivil 1400'ten fazla Filistinli ölmüştü. Birleşmiş Milletler'e göre İsrail ordusunun 22 gün süren bombardımanında 50 bin ev, 800 sanayi tesisi, 200 okul, 39 cami ve iki kilise, ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü. Filistinli kaynaklara göre, beş binden fazla Filistinli yaralanırken, 
1400 kişi de yaşamını yitirdi. 


KORONAVİRÜS HAKKINDA YALANLAR VE GERÇEKLER 


talebe.org/ 


Yaz aylarının gelmesine rağmen virüsün yayılmaya devam etmesi de bu yalanı çürüten hayattan bir kanıt olmuştur. 


Virüsten korunmak için sıcak şeyler yenmeli dondurma yenmemeli! 

Virüsler sıcaktan etkilenebilir ancak bahsi geçen virüsün hangi sıcaklıkta üreyip hangi sıcaklıkta yok olduğu belli değil dolayısıyla sıcak yemeğin veya dondurmanın virüsü önleyeceği kesin değildir. Yaz aylarının gelmesine rağmen virüsün yayılmaya devam etmesi de bu yalanı çürüten hayattan bir kanıt olmuştur. 


Virüs ilk kez Çin'de tüketilen yarasa çorbasından insanlara bulaştı! 


Batı basınında haftalarca hedef alındı. Fakat basına servis edilen bu video gerçeği yansıtmamaktadır. Video 2016 senesinde Güney Pasifik'te çekilmiş bir videodur. Bu iddiaların çok fazla artması üzerine Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” açıklaması yaptı. 


Koronavirüs Çin'deki bir hayvan pazarından bulaştı! 
Korona virüs iddialarından en önde gelen iddialardan biriside budur. Fakat bu bilgi de gerçeği 


yansıtmamaktadır. İstanbul Başkonsolosu Cui'nin bu iddiaya yanıtı, “Pazarda satılan deniz ürünleriyle alakası olmadığı tespit edilen bu virüsün, yasadışı yollarla satılan yabani 


hayvanlarla alakalı olduğu düşünülüyor. Fakat henüz kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilemedi.” şeklinde olmuştur. Ayrıca kanalizasyon örnekleri üzerinde yapılan son araştırmalar virüsün 2019 Aralık ayında İtalya'da, 2019*un Mart ayında İspanya'da var olduğunu göstermektedir. 


Dışarıdan sipariş ettiğimiz gıdayla virüs bulaşması mümkün mü ? 

Dışarıdan sipariş ettiğimiz gıdayı getiren kuryenin öksürme veya hapşırma yoluyla pakete bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu nedenle virüs sürecinde yemeklerinizi evde yapmaya özen gösterin. Sipariş verecekseniz tavada ve mikrodalga fırında ısıtılabilir ürünleri sipariş etmeyi tercih edin. Salata ve benzeri yemekleri sipariş etmek daha çok riskli! Uzun nakliyat süreçleri sonucunda soframıza gelen sebze, meyveleri de iyice yıkadıktan sonra tükenmek gerekiyor. 


Gün içinde üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin virüs taşıma riski nedir? 

Eğer bir hasta öksürme veya hapşırma yoluyla giysilere virüs damlacıkları bulaştırdıysa damlacıklar giysilerde kalır. Bu yüzden dışarıdan gelince kıyafetlerin dezenfekte edilmesi gerekir. 


Bulaşıcı hastalıkların çoğu Çin'de çıkıyor! 

Doğrusu ne demedikçe yalanların sonu gelmez. Koronavirüs'ten önce Hong Kong'da ortaya çıkan SARS salgını da vurgulanarak, hastalıkların sürekli olarak Çin'de çıktığına dair yaygın bir düşünce var ama örneklere aksini gösteriyor: 

1. İspanyol gribi, ilk olarak 1918 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri personelde tespit edilmiş. 

2. Deli dana salgını, 1986'da İngiltere'nin güneyinde bir çiftlikte ortaya çıkmış. 

3. Domuz gribi, 2009 yılında Meksika'daki domuz çiftliklerinde ortaya çıktı. 

4. Koronavirüs ailesinin bir mensubunun yol açtığı MERS salgını ise Ortadoğu'da ve neredeyse yalnız “helal” gıda tüketilen Suudi Arabistan'da ortaya çıktı. 

Örneklerde de görüldüğü gibi bulaşıcı hastalıklar her yerden, her ülkeden çıkabilir, ülkeleri değil virüsü dışlayalım. 


İçilebilir Gümüş Zerrecikleri Koronavirüs'ü Yok Ediyor! 


Bu iddia Amerikan evangelist televizyon şovmeni Jim Bakker'ın programında tavsiye edildi. 
Koloidal ya da bir sıvı içinde çözülmüş gümüş zerreciklerinin, Koronavirüs'ü 12 saat içinde öldürdüğünü iddia etti fakat daha sonra Covid-19 üzerinde denenmedigini itiraf etti. Sağlık yetkilileri bu sıvının herhangi bir sağlık sorununa iyi gelmediğini söylüyor. Tam tersi gümüş insan vücudunda bir işlevi olmayan bir metal olduğundan böbreklerde hasar, ciltte mavileşme ve nöbet geçirme gibi ciddi etkileri oluyor. Sakın denemeyin! 


Sarımsak Yemek Virüse Yakalanmayı Engeller! 


Özellikle sosyal medya üzerinden sarımsak yemenin bizi virüsten koruyacağına dair paylaşımlar yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamada sarımsağın mikroplara karşı etkili, sağlıklı bir gıda olduğu fakat Koronavirüs'e etki ettiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı yönünde. Genel olarak meyve ve sebze yemenin sağlıklı olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz ama belli bir gıdanın virüse karşı koruyucu olduğuna dair bir kanıt yok. 


ŞAŞIRDIK MI? ŞAŞIRMADIK! 
13 Şubat 2021, Cumartesi-ömer Karahan- sabah 


Teröristbaşı için 'babam' diyen firari F...'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu Ariana'ya 'maklube' yaptırdığı videoyu paylaştı. Hani küresel sermaye piramidinin en tepesindeki ailelerden biri olan, dünyada ve Türkiye'de birçok kirli oyunun kurucusu olan Rockefeller... Petrol endüstrisinde ve finans sektöründe güçlü olan Rockefeller'lar dünya siyasetinde etkili bir role sahip. Meşhur 'Trilateral Komisyon'u yeni dünya düzeni kavramını ilk ortaya atan, ailenin en etkili üyesi David Rockefeller'in torunu Ariana Rockefeller'ın bir süredir F F...'nün kuklası Enes Kanter ile ilişkisi olduğu konuşuluyor. F... üyeleri ile özdeşleşen 'maklube' yemeğini F... liderinin 'manevi oğlum' dediği Enes Kanter'e servis ettiği 


görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu. 


Dünyayı kontrol altına almak için her yola başvuran ABD'nin bütçesinden de büyük bir servetin sahibi olan bu ailenin bugüne dek Türkiye'deki iş ortağı F...'ydü. Ülkelerin içinde birlikte paralel devlet kurmaya çalışıp yıllarca F...akıl hocalığını yapmıştı. Şimdi ABD'de de torunlar ve kuklaların kucak kucağa olması aslına bakarsanız çok enteresan değil... Yıllarca tüm terör olayları ve darbelerde el ele kol kola saf tutan Rockefeller ve F...'cüler, aynı yolun yolcusu olduğu için biz böyle görüntüler görünce şaşırıyor muyuz? Elbette hayır! Bu F...'cü teröristler, vücuda sirayet ederken beyin yıkama sürecini bu maklube ile hızlandırmayı seçerler. Yıllarca maklube ile adeta 'dunkof' haline dönüşen bu F...'cülere en güzel 


örneklerden birisi olan Enes Kanter ve diğer teröristlere dikkat edin. 


Bunlar, sorduğunuzda pişkince 'hizmet sevdalısı", 'gurbette bir mazlum' kisvesine bürünmüş tehlikeli kurtlardır. Ve bu kişiliksiz, kimliksiz pespayeler; şimdi ellerindeki o 'zehirli yemekle' 


Amerikalılar'ı tavlama peşinde! Oyununuz batsın! 


MUTASYONLU VİRÜSÜN DERİN GERÇEKLERİ (BİLDERBERG KARARLARI) 


Nureddin Ceylan- 13.03.2021-internethaber.com/ 


Henüz yeni mutasyonun Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıktığı gün, bu yeni proje üzerinde derin planı kaleme almıştım. 


Şimdi ise size daha önce kimsenin söylememiş olduğu bazı gerçekleri söyleyeyim; 


Koronavirüs projesi, 2012 yılının Bilderberg toplantısında tasarlanmış ve onaylanmış derin bir plandı. Bilderberg'de toplanan derin aileler, dünya sistemini alaşağı edip, hedefleri olan “Tek Dünya Düzeni” için girizgah sağlayacak bir anahtar olacaktı. David 

Rockefeller hayattayken, Orta Doğu üzerine bir çok planı diğer ailelere sunmuştu. Hatta İsrail'i Suudi Arabistan ile tamamıyla bir dostluğa itecekleri bir kaç senaryo 

hazırlanmıştı. David Rockefeller, Müslüman ülkeler üzerinden ciddi bir ticari kâr sağlayacak üç tane şirket kurmuş bunu da diğer ailelerden gizlemişti. Arabistan'da kurulan Neom şehri de Rockefeller'in planıydı. Ve bu şehri finanse eden iki şirket herkesten sakladığı üç şirkettendi. Neom planı, Rothschild ailesi ve İngiliz kraliyet ailesinin de onayladığı, tasarlanması için Rockefeller?'e emir verilen bir plandı. Bunun üzerine Rockefeller bazı gerçekleri gizlediği için 2015 yılında Amerika'nın batısında bulunan gizli bir adada konsey tarafından sorgulanmış ve kendisine bazı yasaklar getirilmişti. 2017?de ölümünden kısa bir süre önce oğlu David Rockefeller Junior'a 2019 yılında başlayacak büyük bir salgın hakkında bilgiler verip kendi şirketlerinin geleceğini bu gerçek üzerinden kurmasını istemişti. Küçük David'e, salgının Çin'den başlayacağını ve yaklaşık 5 yıl dünya üzerinde etkin olacağını söyleyen babası, aynı zamanda 2027”lerin sonuna doğru ailelerin tamamıyla Çin'e geçeceğini de söylemişti. 


2012'de toparlanan Bilderberg üyeleri, içte yaşanan bazı çatışmaları bertaraf etmek için ciddi bir barışma ve kaynaşma üzerinde konuşmuşlardı. 


David Rockefeller, Rotschild ailesinin kendisine karşı cephe aldığını ve oğlu Richard Rockefeller'in geleceğinden şüphe duyduğunu söylemişti. Nitekim aradan İki yıl geçtikten sonra New York'tan kalkan uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 


Rockefeller ailesi, Rotschild ailesinin sayesinde ayağa kalkmış ve onlara bağlı bir ailedir. 
Kimse aksini iddia edemez. Her ne kadar aralarında bir çatışma 


olsana Rockefeller ve Rotschild aileleri her zaman himayesinde olmuştur. Ta ki 2012 yılına kadar... 


Çatışmaları düzeltmek, 13 Ailenin birliğini sağlamak ve gelecekte daha fazla etkin olmak için tek bir yılda dört defa toplanan derin akıl sahipleri, 2012'nin ekim ayında bazı birlikteliği sağlamış ve yeni planları yürürlüğe koymuşlardı. Koronavirüs de bunlardan bir tanesiydi. 


Koronavirüs görevini Bill Gates'e veren Bilderberg, virüs süreci içinde yaşanan maddi sorunları da Rockefeller ailesine bırakmışlardı. Toplantıda, Virüsün minimun 5 yıl sürmesi hedeflenirken, ilk yılın ardında farklı mutasyonlar ile salgını diri tutmayı da amaçlamışlardı. 
2019 yılının Aralığında baş gösteren salgın her ne tesadüftü ki 2020 Aralığında değişime yani 
güncellemeye uğramıştı. İngiltere'den ortaya çıkan ve hali hazırda dünyanın üçte ikisinde görülür halde. 


2021 yılı boyunca kendini etkin gösterecek mutant versiyon 2022'de kendini nasıl bir hale 
dönüştürür bilmek zor. Ama 2026 yılına kadar bir şekilde salgın projesi ayakta kalacaktır. 
Hedef bu. 


Yeni mutasyonlar, aşılar, daha türlü türlü şekilde bu virüsü ayakta tutacaklardır. Çünkü bu basit bir projeden ibaret değil, kapsamlı, detaylı, uzun sürecek bir derin projedir. 


Dünya düzeninde hükümdar aileler, koronavirüs sürecinde maddi ciddi kazanımlardan ziyade, hedefledikleri büyük hedefe ulaşmayı isterler. Önemli olan, esas olan “Tek Dünya Düzeni”dir. Bunun için, halkları yok etmeyi, insanlık huzurunu bozmayı, kendi nesilleri ve sisteminde bulunan insanlar dışındakileri alt etmeyi göze alırlar. 


Büyük komplo teorisyenleri, 2030 yılına kadar virüsün yeryüzünde kalmasını ön görür ve yarım milyar insanın öleceğini söyler. Bu teoriler astronomik gelse de, bu zalim kişiler için normaldir. 

Sonuç itibariyle, Dünya bambaşka bir boyuta doğru sürüklenmekte. Her yaşanın altında derin planların olduğu zamandayız. Şu süreçte Müslüman ve Türk kimliği taşıyan bizlerin, geleceğimiz için, ülkemiz için ve Müslüman kardeşlerimiz için derin düşünmeler içinde sağlıklı araştırmalar ile bu hakikatlerin farkında olmamız gerekmektedir. 


Allah en iyisini bilendir. 


Selametle.. 


DÜNYA'YI YÖNETEN AİLELER VAR MI? 


https://evrimagaci.org/soru/dunya039yi-yoneten-aileler-var-mi-64 15 


Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde belli başlı ailelerin dünya'yı yönettiğinden ve tüm dünya düzenini kendilerinin sağladığını gösteren kaynaksız yazı ve ciddiye alınmayacak kadar 


saçma resimlerle bunları paylaşıyorlar. Doğruluğu nedir? Kaynak göstererek açıklar mısınız? 


Merhabalar, 


Günümüzde buna dair çeşitli komplo teorileri üretilmiştir. Dünyamızı yöneten uzaylılardan (Reptilianlar) Yahudi ailelerine kadar (Rothschild) birçok iddia dolaşmakta, ama gerçekler bunlardan daha karmaşıktır. Çünkü bu konular ekonomik doktrinleri, siyaset bilimini ve genel olarak tarihi okumayı gerektiriyor. Komplo teorisyenleri tüm noktaları birleştirmiş gibi görünse de bu demin bahsettiğim araştırmalardan çoğu yoksun olabiliyor ve birbiriyle alakasız komploları da rahatlıkla ilişkilendirmeye daha yatkın hale gelebiliyorlar. Bu konularla ilgili Evrim Ağacı sitesi üzerinden "Komplo" diye arattığınızda çeşitli 


makalelerimizi okuyabilirsiniz. 


Dünyada aşırı zengin insanlar var mı? Var. Gücünü yanlış yönde kullanan otoriteler oldu mu? 
Oldu. Hilekar insanlar ve para düşkünü firmalar görüldü mü? Görüldü. Bunları kimse inkar etmiyor, ancak bunları illa ortada devasa bir "Yeni Dünya Düzeni" (New World Order) şeklindeki bir komploya bağlamaya ve "Bakın, göreceksiniz!" demeye gerek yok, çünkü her ne kadar çeşitli olaylara tanıklık etsek de, hiçbir şahıs, aile ya da kurum onlara atfettiğimiz güç kadar güçlü değildir, sadece öyle "görünürler". Bütün bunları kısa ve öz bir şekilde "İlluminati" adlı makalemizde de anlattık, burada eklediğim kaynaktan okuyabilirsiniz. 


Beraberinde ek bilgi olsun diye "Reptilian" makalesini de ekledim. 


Bununla birlikte, "Rockefeller" ve "Rothschild" aileleri gibi zenginleri konu alan Business Casual adlı YouTube kanalındaki şu iki videoyu da tavsiye ederim (İngilizce dilindedir): 
1) Rockefeller: https://Wwww.youtube.com/watch?v—9sal svWcppw&t—2s 

2) Rothschild: https://Wwww.youtube.com/watch ?v-6sM3KOYPL A 


Yanıtım kısa oldu ama belirttiğim gibi, oldukça uzun ve karmaşık bir konudur, ama dünyayı avucunun içinde tüm kontrolü tutan bir aile kavramına bilimsel ve şüpheci görüşlü insanlar olarak inanmıyoruz. İşin içinde de "zenginlik" olunca daima kötü bir şeylerle de ilişkilendiren insanlar olabilmektedir. Bu COVID-19 döneminde Bill Gates ve vakfına yönelik ithamlar ve 


komplo teorileri bunun en bariz örnekleridir. 


Siz yine de siz olun, araştırmaya devam edin, bu iddialarla size yaklaşanları görünce de önce söylediklerini destekleyecek konulara ne kadar hakim olduklarını test edin. Örneğin "Piramitleri uzaylılar yaptı!" diyen insanların genellikle Mısır tarihçesine, mitolojisine ve mimari geçmişine dair bilgili olmadıkları rahatlıkla birkaç soruda görülebiliyor. Bu durumda 


"Sokratik Yöntemi" kullanmanızı önerebilirim. :) 
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ROTHSCHİLDS VE ROCKEFELLERS DÜNYAYI MI YÖNETİYOR? GERÇEKTEN 
Mİ? ROTHSCHİLD'LER VE ROCKEFELLER'LAR KİMLERDİR? 


tr.drunkentengu.com/rotshildyi-i-rokfelleryi-pravyat-mirom-tak-li-eto-na-samom-dele-kto- takie-rotshildyi-i-rokfelleryi-368d0e 


Bugün Roth child'lerin ve Rockefeller 'ın dünyayı yönettiği konu unda çok fazla konuşma var. 
Bununla ilgili pek çok malzeme yazıldı, hatta zaman zaman filmler bile 


Bugün Rothschild'lerin ve Rockefellers'ın dünyayı yönettiği konusunda çok fazla konuşma var. Bununla ilgili pek çok malzeme yazıldı, hatta zaman zaman filmler bile 

çekiliyor. Yazarlar kendilerini bu konuda gerçek uzmanlar olarak konumlandırıyorlar. Ve halka açık ağızla dinlemek dışında ne kaldı? Büyük olasılıkla, önce anlamanız gerekir. Bu soru herkesi ilgilendiriyor. Özellikle doğru çıkarsa. Konuyu anlamaya çalışalım. 


Bu ifade ile nasıl ilişkilendirilir 

Şüphesiz, Rothschild'lerin ve Rockefellers'ın dünyaya hükmettiği birçok materyal okudunuz. 
Konu tanıtıldı, yazarlar buna bayılıyor. Her birinin kendi konumu var. Görüşler, tamamen inkar etmekten belirli bir ifadenin doğruluğunun kanıtına kadar uzanır. Bazıları Rockefellers ve Rothschild'lerin dünyayı yönettiğinin doğru olduğuna dair kanıt topluyor. Rakipleri, böyle bir düşüncenin saçmalığına ikna olmuş durumda. Bunların hepsi uzmanlar ve onlarla birlikte çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklardır. Sıradan insanların bu konuya karşı kendi tutumlarını geliştirmeleri arzu edilir. Dünya düzeninin adaletsizliğinden çıldırmamak için bu gereklidir. 
Kendinize sorun, Tanrı'daki gibi Rothschild'lerin ve Rockefellers'ın dünyayı yönettiğine inanmaya hazır mısınız? Eğer öyleyse, o zaman kötü. Bu, hayatınızı kendiniz yönetme şansınız olmadığı anlamına gelir. Kendiniz için düşünün, çünkü ne zaman bir şey olursa, kendinizi değil, bu "yöneticileri" suçlayacaksınız. "Vasya Pupkin" in kendisi için bir kariyer yapmadığı veya yanlış biriyle evlendiği gerçeğinden suçlanacaklar. Görünüşe göre yaklaşım temelde yanlış. Bırakın bu garip Rothschild'ler ve Rockefeller'lar dünyayı yönetsin, ama bunun sizin ve benim için ne önemi var? Gerçek, önceden kanıtlanamaz. Sonuçta, hiçbiri size gerçekte işlerin nasıl olduğunu söylemeyecek. Ve tüm araştırmalar bir dereceye kadar spekülasyon. Bu Rothschilds ve Rockefeller'ların kim olduklarını çözdüğünüzde onlara bu şekilde davranmalısınız. 


DAWKİNS'İN DARWİNİST BİR TOPLUMDA YAŞAMAK İSTEMEYECEĞİNİ 
SÖYLEDİĞİ DOĞRU MU? BU NE ANLAMA GELİYOR? 


https://evrimagaci.org/soru/dawkins039in-darwinist-bir-toplumda-yasamak-istemeyecegini- soyledigi-dogru-mu-bu-ne-anlama-geliyor-14483 


Elbette gerçek, videonun tamamı burada. Ve çok haklı. Ben de istemezdim ve aklı olan hiç kimse istemezdi. Hatta bu tür bir toplumda yaşamak isteyen tek grup Naziler gibi faşistler ve faşizm-destekçileri olurdu. 


Yaban hayat, son derece "vahşi" bir yer. Hayatta kalma mücadelesi, türlerin veya bireylerin gözünün yaşına bakan bir süreç değil. En ufak bir hatanızda, ne kadar yüksek uyum başarısına sahip olursanız olun, yok olabilirsiniz ve tüm soy hattınız da sizinle birlikte yok olabilir (bkz. 
genetik sürüklenme). Özellikle de değişken şartlar altında, sadece en uyumluların hayatta kaldığı, diğerlerinin açlık, sefalet, yaralanma ve ölüm ile yok olduğu, çok acımasız bir doğa”... Kimilerinin umduğu veya çizmek istediği gibi güzel kelebekler, şırıl şırıl akan nehirler olan bir yer değil doğa. İddiası bu olanın, tüm modern teknolojileri bırakıp, atalarımız gibi vahşi doğada 1 sene geçirmesini öneririm. 


Ama kritik nokta da şu: Doğayla ilgili gerçek, bu. Yani doğanın vahşi ve ölümcül olmasını biz istemiyoruz ve seçmiyoruz. Ama biz ne istersek isteyelim, gerçek bu. 


Şimdi, bunun sosyolojiye uyarlanmış hali, yani videoda "Darwinist bir toplum" denen şey, Sosyal Darwinizm olarak bilinen faşist bir politik ideoloji. Bunu burada anlatmıştım. Vahşi doğayı alıp, insanın evrimindeki diğer tüm dayanışma unsurlarını denklemden çıkarıp, indirgemeci bir gözü dönmüşlükle "lap" diye topluma uyarlarsanız, elde edeceğiniz şey faşist bir ucube olacaktır: Belirli güç erklerinin kimin üreyip kimin üremeyeceğini seçtiği, zayıf olarak görülen toplumların yok olmaya ve sefalete bırakıldıkları, güçlünün zayıfları ezerek onlardan istifade ettiği, vahşi bir toplum... 


Bunu, aklı başına olan hiç kimse istemez. Dawkins de istemez. Sohbet ettiği yaratılışçı Wendy Wright da istemez. Ben de istemem. Siz de istememelisiniz (bence). 


Atomun parçalanabilir olduğu gerçeğini de seçen biz değiliz; ancak o gerçeği alıp/anlayıp/öğrenip/kullanıp, atom bombası yapıp yüz binleri mi öldüreceğimizi, yoksa radyoloji ve radyografi gibi araçlarla milyonları mı kurtaracağımızı seçen biziz. 


Dawkins'in dediği de bu: Gerçekleri değiştiremeyiz; ancak onları anlayarak, onları en iyi şekilde kullanmak veya "kötü" olduklarına kanaat getirirsek (zira bilim, bize neyin "iyi" veya "kötü" olduğunu doğrudan söyleyemez), onlardan uzak durmaya karar vermek en rasyonel tutum olur. 


Tabii ki yaratılışçı kaynaklar, her zaman yaptıkları art niyetle, bu videoda "Darwinizm" ile "Darwinist toplum" kavramlarını eş anlamlı olarak kullanıyorlar ve izleyiciye bu görüşü dayatıyorlar. Darwinizm, bilimde pek kullanılan bir terim değil ama özünde, "doğal seçilim yoluyla evrim" ile eş anlamlı görülebilir. Biz buna basitçe "evrim" diyoruz artık. Sosyal Darwinizm, bu temel evrimsel kuralı, insan toplumlarının sosyolojisine uyarlayan, biyolojik değil, sosyobiyolojik ve politik bir uygulama. Biyolojik evrim ile sosyal Darwinizm arasındaki ilişki, parçacık fiziğiyle 2. Dünya Savaşı arasındaki ilişki ile aynı. 


* Tüm bunlar, doğada dayanışma, işbirliği, şefkat, dostluk, vs. olmadığı anlamına gelmiyor; ancak bunların evrimleşebildiği şartlar, o vahşi hayatta kalma mücadelesinde avantaj sağladığı noktalar. Her türde bu türden dayanışma olmaması bundan; ancak olan türlerin, diğerlerine nazaran birçok zorlu durumda daha başarılı olduğu da bir gerçek - ki türümüzün soy hattının başarısının ardındaki temel faktörlerden biri de bu ölümcül doğada dayanışma. 


Kaynaklar 


I-R. Dawkins. Richard Dawkins Interviews Creationist Wendy Wright (Full). (22 Mart 2013). 
Alındığı Tarih: 24 Nisan 2021. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı (https://web.archive.org/web/*/https://Www.youtube.com/watch?v—ZWB6Yhxgy5k) 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Her şeyin kendi kendine gelişen tesadüflerin sonucunda ortaya çıktığını iddia eden evrim teorisi, doğada sergilenen sanat, renk çeşitliliği ve uyum karşısında tam bir çıkmaz içindedir. 
Evrimcilerin canlılardaki tasarım karşısında içine düştükleri durumu teorinin kurucusu olan Charles Darwin de itiraf etmek zorunda kalmıştır. Darwin canlılardaki renklerin neden özel anlamlarının olduğunu anlayamadığını şöyle ifade etmektedir: 


“Zorlandığım nokta, neden bazı tırtılların oldukça güzel ve sanatsal bir şekilde renkli olduklarıdır. Bazıları tehlikelerden korunmak için renklendirilmişlerdir. Sadece fiziksel şartlar için böylesine parlak renklerinin olmasını zorlukla anlayabiliyorum... Eğer birisi, erkek kelebekler cinsiyet seçimi ile güzel bir görünüm almalarına rağmen neden aynı sebeplerle tırtılları kadar güzel olmadıklarını sorarlarsa nasıl cevap verirsin? Ben 
buna cevap veremem... Francis Darwin, Life and Letters, Vol.Il, s. 275 


Yine Charles Darwin başka bir ifadesinde kendi teorisi ile ilgili olarak içine düştükleri çelişkiyi şu şekilde ifade eder: 


Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler, bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum. Francis 
Darwin, Life and Letters, Vol.Il, s. 305 

Elbette ki doğadaki renklerin, düzenin ve simetrinin doğal seleksiyonla oluşması imkansızdır. Bu noktada evrimin öne sürdüğü “doğal seleksiyon” kavramını incelemekte yarar vardır: Bilindiği gibi doğal seleksiyon evrim teorisinin hayali mekanizmalarından bir tanesidir. Buna göre doğadaki canlılardan ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalır, güçsüz olanlar ve çevre koşullarına uyum sağlayamayanlarsa elenir. 


Evrimci iddiaya göre bir canlı için faydalı olan bir değişim, diğerlerinin arasından seçilerek o canlıda kalıcı hale gelir ve bu şekilde bir sonraki nesle aktarılır. 


Böyle bir mekanizmayla doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, desenlerindeki simetrinin oluşması elbette mümkün değildir. Bu, son derece açık bir gerçektir. Teorinin kurucusu olmasına rağmen Darwin de hayali doğal seleksiyon mekanizmasının böyle bir düzeni oluşturamayacağını itiraf etmek zorunda kalmıştır. 


J. Hawkes, New York Times Magazine?de yayınlanan “Nine Tentalizing Mysteries of Nature” adlı makalesinde doğal seleksiyonun anlamsızlığını şöyle sorgulamaktadır. 


Kuşları, balıkları, çiçekleri vb. göz kamaştırıcı güzelliği salt doğal seleksiyona borçlu olduğumuza inanmakta güçlük çekiyorum. Dahası, insan bilinci öyle bir düzeneğin ürünü olabilir mi? Nasıl olur da uygarlık nimetlerinin yaratıcısı insan beyni; Sokrates, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Newton ve Einstein gibileri ölümsüzleştiren yaratıcı 


imgelem (muhayyile), “yaşam savaşımı” denen orman yasasının bize bir armağanı olsun ? J. Hawkes, Nine Tentalizing Mysteries of Nature, New York Times Magazine, 1957, s.33 


Evrimcilerin bu itiraflarından da anlaşıldığı gibi, kendi teorilerinin ne derece çıkmazda olduğunu kendileri de bilmektedir. Zaten yeryüzünde şimşeklerin çakması, yağmurların yağması sonucunda tesadüfen meydana gelmiş bir hücrenin, zaman içinde rengarenk canlılara dönüştüğü iddiası akıl sahibi hiçbir insanın savunabileceği bir iddia değildir. 


Düşünün ki, bir bilimadamı çıksa ve tek bir hücre, örneğin bir bakteri hücresini alsa, en uygun laboratuvar şartlarını sağlasa, gereken her türlü malzemeyi kullansa, milyonlarca yıl (olmaz ama olduğunu varsayalım) bu hücrenin evrimleşmesi için çaba harcasa, sonunda ne elde eder? 
Bir bakteriyi göz alıcı renkleriyle bir tavus kuşuna, veya üzerindeki kusursuz desenlerle bir leopara, ya da kadife görünümündeki kırmızı yapraklarıyla bir güle dönüştürebilir mi? 


Elbette böyle bir şey akıl sahibi insanlarca ne düşünülebilir, ne de iddia edilebilir. Ama evrim teorisinin iddiası tam olarak budur. 


Evrimin Renk Çıkmazı 


Canlıların sahip olduğu renklerin ve renk değiştirme sistemlerinin doğal seleksiyonla oluşamayacağını bir örnek üzerinde görelim. Bukalemunları ele alarak düşünelim. Onlar ortamın renklerine uyum sağlayabilen, bulundukları ortama göre renk değiştirebilen canlılardır. Yeşil bir yaprağın üzerindeyken yeşil bir renk alır, kahverengi bir dalın üzerine geçtiğindeyse derisi çok kısa bir süre içinde kahverengi olur. Renk değiştirme işleminin nasıl oluştuğunu birlikte düşünelim. 


Bir canlının derisinin rengini değiştirmesi, vücudunda meydana gelen son derece karmaşık işlemler sonucunda gerçekleşir. Bir insanın kendi rengini ya da başka bir canlının rengini değiştirmesi mümkün değildir. Çünkü insan vücudunda buna uygun sistemler yoktur. Böyle bir sistemi bir insanın kendi kendine oluşturması da mümkün değildir. Çünkü bu üretilip yerine takılacak bir teknik alet değildir. Kısacası bir canlının renginin değişebilmesi için o canlının renk değiştirme mekanizmasıyla birlikte var olması şarttır. 


Yeryüzündeki ilk bukalemunu düşünelim... Eğer bu canlıda renk değiştirme özelliği olmasaydı neler olurdu? Öncelikle bukalemun saklanamayacağı için kolay bir av olurdu. 
Bundan başka kolay fark edileceği için avlanması da son derece güçleşirdi. Bu da, başka bir savunma sistemi olmayan bukalemunun ölmesine ya da aç kalmasına ve bir süre sonra da türünün yok olmasına neden olurdu. Ama bugün dünyada hala bukalemunların bulunması, böyle bir olayın gerçekleşmediğinin en önemli delilidir. O halde bukalemunlar, ilk ortaya çıktıkları andan itibaren bu kusursuz sisteme sahiptiler. 


Evrimciler bukalemunların bu sistemi zaman içinde geliştirdiklerini iddia ederler. Bu durumda akla bazı sorular gelecektir. Bukalemun renk değiştirmek için bu kadar kompleks bir sistem geliştireceğine neden daha basit bir savunma sistemi geliştirmeyi tercih etmemiştir? 
Neden bu kadar çok savunma çeşidi varken renk değiştirmeyi seçmiştir? Renk değiştirmek için gerekli olan kimyasal işlemlerin oluştuğu mekanizma bukalemunda nasıl var olmuştur? 
Böyle bir mekanizmayı bir sürüngenin akletmesi ve ardından gerekli sistemleri vücudunda oluşturmasına imkan var mıdır? Ayrıca bir sürüngenin hücrelerindeki DNA”lara renk değişimi için gerekli bilgiyi kodlaması mümkün müdür? 


Elbette böyle bir şey asla mümkün olamaz. Bu sorulara ve benzerlerine verilen cevaplardan elde edilen sonuç tektir: Bir canlının kendi rengini değiştirebilecek kadar kompleks bir sisteme kendi kendine sahip olması mümkün değildir. 


Sadece renk değişimi sistemleri değil, canlılardaki renk ve desen çeşitliliği de üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Papağanlardaki canlı renklerin, balıklardaki renk zenginliğinin, kelebeklerin kanatlarındaki simetrinin, çiçeklerdeki göz alıcı desenlerin ve diğer canlıların renklerinin kendi kendine oluşması imkansızdır. Böylesine kusursuz desenler, canlıların yaşamında çok önemli görevleri olan renk ve şekiller apaçık bir yaratılışın delilleridir. Çevremizdeki renklerin oluşumunda üstün bir tasarım olduğu açıkça ortadadır. 


Bunu şöyle bir örnekle belirginleştirelim: Herhangi bir ürün için bir tasarım yaptığımızı ve bu tasarımın da karelerden oluştuğunu düşünelim. Bu karelerden birini çizebilmek için bile 


küçük bir hesaplama yaparak, dört kenarı birbirine eşit olacak, ayrıca dört açısı da her zaman 
90 derece olacak şekilde bir ayarlama yapmamız gerekir. Kareyi ancak bu ayarlamalardan 
sonra çizebiliriz. Görüldüğü gibi tek bir karenin çizimi için bile bir akıl gereklidir. 


Aynı mantığı çevremizdeki canlılara uyarlayarak düşünelim. Canlılarda tam anlamıyla kusursuz bir uyum, düzen ve plan vardır. Bir karenin çiziminde akıl gerektiğini anlayabilen bir kişi, evrendeki düzenin, uyumun, renklerin, şekillerin ortaya çıkışının da çok üstün bir aklın ürünü olduğunu hemen anlayacaktır. Bu durumda evren gibi bir sistemin tesadüfen oluştuğunu iddia etmenin akli ve ilmi yönden hiçbir dayanağı yoktur. Tüm evren sonsuz güç sahibi Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yarattığı her şeyi en güzel yapandır. 


Evrendeki uyumu sağlayan en dikkat çekici konulardan biri de kuşkusuz ki simetridir. 
Canlılar simetrik bir yapıya sahiptirler. Doğada gördüğümüz herhangi bir şey; örneğin bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa yapılarındaki simetrinin varlığı hemen görülecektir. Yapraklı bir bitkiyi ele alalım. Yapraklar gövdenin etrafına bir spiral gibi dolanırlar. Bu da belirgin bir simetri oluşturur. Aynı şekilde bir tohumun çekirdeklerinin yerleştirilişinde de, yaprağın damarlarının dizilişinde de belirgin bir düzenlilik hakimdir. 


Doğadaki simetriye başka bir örnek olarak kelebek kanatlarını verebiliriz. Kelebeklerin her iki kanadında da aynı renk tonu ve aynı desen vardır. Bir kanatta bulunan desen diğer kanatta da aynı yerde olacak şekilde mevcuttur. 


Çevremizde bulunan birkaç örnekte özetlediğimiz simetrinin daha pek çok çeşidini görebiliriz. Ancak önemli olan şudur: Verilen örneklerde elde edilen ortak bir sonuç vardır. 
Canlılarda benzersiz bir düzenlilik, daha doğrusu muhteşem bir sanat söz konusudur. Evrenin hiçbir şekilde tesadüfen oluşamayacağının en büyük delillerinden biri de bu düzenlilik ve inceliklerle donatılmış sanattır. Prof. Cemal Yıldırım evrimci olmasına rağmen Evrim Kuramı ve Bağnazlık adlı kitabında bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: 


Canlılarda üstelik belli bir amaca yönelik görünen bu düzeni, şans ya da rastlantı ürünü saymak inandırıcı olmaktan uzaktır. Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayınevi, Ocak 1989, s.108 


Evrendeki her şey büyük bir düzen ve sanatla yaratılmıştır. 


ATLAR EVRİM GEÇİRMEDİ 
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Memelilerin kökeni konusu içinde önemli bir yer tutan başlık, uzunca bir zamandır evrimci kaynakların baş tacı ettikleri “atın evrimi” efsanesidir. Bu bir efsanedir, çünkü bilimsel bulgulara değil, hayal gücüne dayanır. 


“Atın evrimi”ni sembolize ettiği iddia edilen şemalar, yakın bir zamana kadar, evrim teorisine kanıt olarak gösterilen fosil sıralamalarının en başında gelmekteydi. Oysa bugün pek çok evrimci, atın evrimi senaryosunun geçersizliğini açıkça kabul etmektedir. Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı, dört gün süren ve kademeli evrim teorisinin sorunlarının ele alındığı bir toplantıda söz alan evrimci Boyce Rensberger, atın evrimi senaryosunun fosil kayıtlarında hiçbir dayanağı olmadığını şöyle anlatmıştır: 


Yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış dört tırnaklı, tilki büyüklüğündeki canlılardan bugünün daha büyük tek tırnaklı atına bir dizi kademeli değişim olduğunu öne süren ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Kademeli değişim yerine, her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta, değişmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir. 


Atın sözde evrimi şeması, geçmişte farklı dönemlerde yaşamış olan bazı memelilerin evrimcilerin beklentilerine göre dizilmesinden oluşmaktadır. Bu hayali şemadaki hayvanların büyüklükleri ve özellikleri, ayrıca yaşadıkları dönemler, atın evrimi şemasının çelişkilerini ortaya koymaktadır. 


Rensberger, dürüst bir tutumla atın evrimi senaryosundaki bu önemli sorunu dile getirirken aslında tüm teorinin fosil kayıtlarındaki en büyük açmazı “ara geçiş formları açmazı”nı gündeme getirmiştir. 


Bir müzede bulunan bu at serisi, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yaşamış bazı canlıların keyfi diziliminden oluşmaktadır. Atın sözde evriminin fosil kayıtlarında hiçbir delili yoktur. 


Bu hayali seri, sonraki yüzyıl boyunca atın sözde evrimine en büyük kanıt olarak gösterildi. Tırnak sayısındaki düşüş, ebatta ise küçükten büyüğe doğru giden düzenli artış evrimcileri ikna etmeye yetmişti. Kısa bir süre içinde at serisi kendi içinde çelişkiler sergilemeye başladı. Yapılan kazılarda rastlanan ve sahte at serisine dahil edilmeye çalışılan yeni fosiller sorun oldu. Çünkü fosillerin yeri, yaşı, tırnak sayısı gibi 


özellikler birbirleriyle çelişkili bir durum oluşturarak seriyi bozmaya başlıyordu. At serisi bu yeni bulgular karşısında tutarsız ve anlamsız bir fosil yığınına dönüştü. 


Atın evrimi şemaları hakkında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden ünlü evrimci paleontolog Niles Eldredge de, hala İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin alt katında duran bu şema hakkında şunları söyler: 


Hayatın doğası hakkında her biri birbirinden hayali bir sürü kötü hikaye vardır. Bunun en ünlü örneğiyse, belki 50 yıl önce hazırlanmış olan ve hala alt katta duran atın evrimi sergisidir. 
Atın evrimi, birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştur. Ancak şimdi, bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları tahminlerin, yalnızca spekülasyon olduklarını düşünüyorum. 


Peki “atın evrimi” senaryosunun dayanağı nedir? Bu senaryo, Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da değişik zamanlarda yaşamış, farklı tür canlılara ait fosillerin evrimcilerin hayal güçleri doğrultusunda küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle oluşturulan şemalarla ortaya atılmıştır. Farklı araştırmacıların öne sürdüğü 20'den fazla atın evrimi şeması vardır. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Bu sıralamalardaki tek ortak nokta, 55 milyon yıl önceki Eosen devrinde yaşamış Eohippus (Hyracotherium) adlı köpek benzeri bir canlının atın ilk atası olduğuna inanılmasıdır. Oysa atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın hemen hemen aynısıdır.140 


Atın ilk atası olduğuna inanılan Eohippus, günümüzde Afrika'da yaşayan Hyrax ile çok benzerdir ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği yoktur. 


Atın evrimi iddiasının tutarsızlığı, her geçen gün ortaya çıkan yeni fosil bulgularıyla daha açık olarak anlaşılmaktadır. Eohippus ile aynı katmanda, günümüzde yaşayan at cinslerinin de (Eguus nevadensis ve Eguus occidentalis) fosillerinin bulunduğu tespit edilmiştir.141 Bu, günümüzdeki at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir ki, atın evrimi denen sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının kanıtıdır. 


Evrimci yazar Gordon R. Taylor, Darwinizm'in açıklayamadığı konuları ele alan The Great Evolution Mystery (Büyük Evrim Gizemi) adlı kitabında at serileri efsanesinin aslını şöyle anlatır; 


Darwinizm'in belki de en ciddi zafiyeti, paleontologların, büyük evrimsel değişiklikleri gösterecek olan akrabalık ilişkilerini ve canlı sıralamalarını ortaya koyamamalarıdır... At serisi genellikle bu konuda çözüme kavuşturulmuş olan yegane örnek gibi gösterilir. Ama gerçek şudur ki, Eohippus'tan Eguus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Bu sıralamanın, giderek artan bir vücut büyüklüğünü gösterdiği iddia edilir, ama aslında sıralamanın ileriki aşamalarına konan canlıların bazıları (sıralamanın en başında yer alan) Eohippus'tan daha büyük değil, daha küçüktürler. Farklı kaynaklardan gelen türlerin biraraya getirilip ikna edici bir görüntüye sahip olan bir sıralamada arka arkaya dizilmeleri mümkündür, ama tarihte gerçekten bu sıralama içinde birbirlerini izlediklerini gösteren hiçbir kanıt yoktur. 


Tüm bu gerçekler, evrim teorisinin en sağlam delillerinden birisi gibi sunulan atın evrimi şemalarının, hiçbir geçerliliğe sahip olmayan hayali sıralamalar olduklarını ortaya koymaktadır. Diğer türler gibi atlar da, evrimsel bir ataya sahip olmadan var olmuşlardır. 


KORONAVİRÜS SALGINI EVRİME DELİL DEĞİLDİR 
26 Nisan 2020- evrimyoktur.com/ 


Son günlerde Çin'de başlayan Koronavirüs salgınını evrime örnek olarak yorumlayanlarla karşılaşabiliyoruz. Salgınla etkili bir şekilde mücadele edilememesinin sebebinin mutasyonlar olduğu, evrimin bu mekanizma ile yeni, güçlü ve gelişmiş bir virüsü ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Oysa yaşanan koronavirüs salgının evrimle hiçbir ilgisi yoktur. Mutasyonlar yepyeni bir organizma ortaya çıkaramayacağı gibi, geliştirici ve güçlendirici bir etkisinden de asla söz edilemez. 


Cansız Bir Genetik Paket Olarak Virüsler 


Öncelikle, Virüs canlı bir organizma değil, CANSIZ bir yapıdır. Hücreye girebileceği mekanizmalarla donatılmış, bir genetik pakettir. Bu genetik bilgide ise o virüsün üretim planları kodludur. Virüs çok hassas moleküler mekanizmalar sayesinde, insan, hayvan ya da bitkiye ait olsun, canlı herhangi bir hücreye bu genetik bilgiyi sezdirmeden aktarır ve hücreyi patlayıncaya kadar yalnızca o virüsü üreten bir fabrika haline getirir. İşte bu hassas aşamalar, virüsün hücrenin savunmasını aşabilmesi ve yönetim merkezini ele geçirerek onu köle haline getirebilmesi hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamaz. Böyle bir strateji ancak adımları daha önceden öngörülen çok basamaklı bir hesaplamayı, üstün bir genetik bilgisini, derinlemesine bir biyokimya bilgisini ve tabi ki atomlar arası etkileşimi yani kuantum mekaniğini bilmeyi gerektirir. 


Viral Enfeksiyon: Üstün Akıl Ürünü İşgal Stratejisi 


Hücre zarı, üzerindeki algılayıcı proteinler sayesinde yabancı veya zararlı her moleküler yapı için en büyük engeldir. Virüsün önce bu sınır kapısından geçebilmesi gerekir. Ancak önce dostu düşmandan ayırt eden zar üzerindeki bu algılayıcı proteinleri kandırabilmelidir. İşte bu noktada virüs yüzeyinde anahtar görevi gören özel proteinleri bu amaç için yerleştirilmiş olarak hazır buluruz. Bu anahtarlar hücre zarındaki algılayıcılara kusursuz bir şekilde kilitlenirler. Moleküler düzeydeki bu hassas kenetlenme virüsün yabancı bir yapı olmadığı anlamına gelir ve hücrenin kapıları virüse tamamen açılır. Hemen sonra virüsün taşıdığı DNA veya RNA zinciri şeklindeki genetik bilgi hiçbir engelle karşılaşmadan çekirdeğe taşınır. 
Hücre bir anda kendi içinde bulduğu virüse ait genetik zinciri kendi DNAsı gibi görür. Ancak kodlanmış emirleri yerine getirmeye başladığında binlerce, milyonlarca virüs üretmiş olur. 
Durmaksızın virüs üreten hücre kısa süre sonra şişip patlar. Etrafa dağılan virüsler diğer hücrelerin içine girip onları da aynı şekilde ele geçirirler. Bu işgal süreci ancak bağışıklık sisteminin virüse karşı özel antikor geliştirebilmesi ile yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. 


Açıktır ki, görecek gözü, düşünecek beyni olmayan, çalışan herhangi bir organeli olmadığı için de biyolojide “cansız” kabul edilen virüslerin, kusursuz işleyen böyle bir planı kendilerinin geliştirdiği hiç bir şekilde iddia edilemez. 


Evrim Terosinin İhtiyacı Olan Ütopik Mekanizma Mutasyon Değildir 


Mutasyon DNA zinciri üzerindeki kopmalar, eksilmeler veya yer değiştirmelerdir. Her ne kadar evrim taraftarları mutasyonu sihirli bir mekanizma olarak görseler de, mutasyon zaten var olan bir genetik kod üzerindeki değişiklikleridir. DNA zincirindeki hassas anlamlı kod dizilimi ultraviyole veya radyasyon gibi zararlı dış etkenlerle çoğunlukla bozulur veya en iyi 


ihtimalle etkisiz kalır. Ancak evrim teorisi bir türün yeni bir türe dönüşmesi için gerekli olan “yeni” bir bilgiye karşılık gelen “yeni” bir kod diziliminin doğal olarak ortaya çıkışını ortaya koymalıdır. Böyle bir hayali mekanizma mutasyon olamaz. Çünkü mutasyon “mevcut” olan DNA üzerindeki bozulmalar ve değişikliklerdir. Doğada yeni bir genetik kodun hiç yoktan ortaya çıkışını gösteren Yaratılış dışında hiç bir açıklama yoktur. 


Mutasyonlarla Hiç Yoktan Yeni Bir Genetik Kod Ortaya Çıkmaz 


Virüslerde ise 2 çeşit mutasyon görülür. 

1. Antijen Geçişi (shift): Buna “antijen değiş tokuşu” diyebiliriz. Yalnızca İnfluenza A Grip virüsünde gözlemlenen bir durumdur. Hayvan hücresinin içinde çoğaldığı sırada virüsün 
taşıdığı genetik pakete, içinde çoğaldığı hayvanın antijenleri de geçer. İnfluenza virüsünde 8 
ayrı genetik kısım vardır. Bu kısımlardan biri domuzdan, diğeri kuştan, bir diğeri de insan DNAsından gelmiş olabilir. Bu durumda virüsün yüzeyindeki anahtar proteinler de değişir. 
Bağışıklık sistemimizin daha önce karşılaşmadığı ve antikor üretmemiş olduğu farklı yüzey proteinleridir bunlar. Bu durum dünya çapında yeni bir grip salgınına, pandemiye sebep olur. 
Kuş gribi ve Domuz gribi salgınları bu tip bir mutasyonun ürünü olan virüsler nedeniyle yaşanmıştır. 


Dikkat edilirse, virüsün genetik paketine başka canlılardan rastgele eklenen hazır genetik materyaller söz konusudur. Yoksa virüsün kendi ürettiği ya da çözümleyip geliştirdiği, kendi başına imal ettiği yeni bir genetik bilgi yoktur. 


2-Antijen Sürüklenmesi (drift): Bu mutasyon tipinde de, virüsün taşıdığı genetik zinciri oluşturan kodlar kendi aralarında yer değiştirir veya eksilir. Bu durumda, virüsün yüzeyindeki anahtar proteinler yine farklı üretilmiş olurlar. Bu takdirde antikorlarımız bağlanabilecekleri yüzey proteinini bulamazlar. Sonuçta virüs bağışıklık sistemimizi atlatarak tanınmadan hücre içine sızabilir. Böylece aynı virüsün her sene farklı bir varyasyonu, yani farklı bir 

çeşidi insanlara bulaşır, insanlarda yaygın enfeksiyon yapar ve Mevsimsel Grip Virüsü Salgınına sebep olur. 


Hayvandan İnsana Geçen Koronavirüs Salgını Gerçeği 


Hatırlatmamız gerekir ki, yapılan bazı yanlış yorumların aksine, Koronavirüs grip enfeksiyonuna yol açan bir İnfluenza virüsü değildir. Koronavirüsler genellikle hayvanlarda enfeksiyon yapan bir virüs grubudur. Bilinen 7 farklı tipi bulunur ve bügüne dek yalnızca üçünün hayvanlardan insana geçip enfeksiyon yaptığını görmüş bulunuyoruz. Bunlar MERS, SARS ve son olarak da Çin'de baş gösteren “2019NovelCoronavirüs”tür. 


SONUÇGörüldüğü gibi virüslerde görülen her iki mutasyon tipi de detaylı incelendiğinde evrimleştirici birer mekanizma olmadıkları anlaşılmaktadır. Her iki durumda da Virüsün geliştirdiği YENİ BİR genetik kod YOKTUR. 


Yine bazı evrimcilerin iddia ettiği gibi virüsün “adapte” olması, güya strateji geliştirerek ortama ayak uydurması söz konusu değildir. Virüsün kendi kendine yeni bir saldırı stratejisi geliştirdiği de iddia edilemez. Daha önce tanınırken, tanınmamak için kendini değiştirdiği şeklinde bir anlatımın da masal olmaktan öte bilimsel bir değeri yoktur. 


Evrimcilerin virüs gibi cansız yapılara güç ve benlik verip “kendini değiştiriyor, geliştiriyor, güçleniyor, çok akıllı çok zeki” demeleri hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü cansız maddelere güç atfetme PAGAN DİNİNİN bilinen yaygın bir tezahürüdür. 


Şu bir gerçektir ki, virüsler donatıldıkları teknoloji ötesi eşsiz moleküler mekanizmaları ile, herşeyi bilen, herşeye hakim, sonsuz akıl sahibi Yüce Yaratıcının, Allah'ın varlığının açık birer kanıtıdırlar. 


MUTASYON GEÇİREN VİRÜSLER EVRİME DELİL GÖSTERİLEMEZ 
17 Aralık 2020- evrimyoktur.com/ 


Virüsler, bilinen canlı hücrelerinden farklı organizmalardır ve hayatta kalabilmek için mutlaka bir canlı hücresine ihtiyaç duyarlar. Virüsler, organelleri olmayan protein kılıflarından ibarettirler. Virüslerde de DNA ve RNA yapıları mevcuttur ve bu yapılarda zaman zaman mutasyonlar meydana gelir. Virüslerde meydana gelen mutasyonların, diğer canlı hücrelerinde meydana gelen mutasyonlardan farkı, virüslerde meydana gelen mutasyonların çoğunun virüslere bir zarar vermemesidir. Çünkü virüsler, tek başına fonksiyonel bir özelliğe sahip değildirler, işlev gösterebilmeleri için mutlaka bir başka hücreye yerleşip onun imkanlarından faydalanmaları gerekmektedir. Fakat diğer organizmalar için durum farklıdır. 
Örneğin aynı mutasyonların meydana geldiği bir bakteri hücresi derhal hastalanacak ve ölecektir. 


Evrim teorisini savunanlar, virüslerde meydana gelen mutasyonları, kendi teorilerine delil göstermeye çabalamaktadırlar. Bunun için tek dayanak noktaları söz konusu mutasyonların virüse Zarar vermemesidir. Oysa mutasyonlar ne kadar fazla gerçekleşirse gerçekleşsin, virüsler hiçbir şekilde bir başka canlıya dönüşmemektedirler. Meydana gelen mutasyonlar sonucunda milyonlarca yıldır hiçbir virüste yavaş yavaş organeller oluşmaya başlamamıştır, virüs bir prokaryot hücreye dönüşmemiştir. Virüsler tarih boyunca içinde DNA barındıran protein kılıfları olarak kalmışlardır. Çünkü MUTASYONLAR DNA YAPISINA YENİ BİRŞEY EKLEYEMEZ VE CANLIYA YENİ ÖZELLİKLER KAZANDIRAMAZLAR. 
Ayrıca virüslerde meydana gelen mutasyonlar, yalnızca belirli bir genetik ortalamanın etrafında dönüp dolaşan kalıtsal dalgalanmalardan ibarettir. 


Virüslerle ilgili, iddia edilen diğer konu ise, domuz gribi gibi virüs kaynaklı hastalıkların kendiliğinden oluştuğu yanılgısıdır. Domuz gribine yol açan ve insanlara da bulaşabilen A/HINI virüsü, kuş gribi, insan gribi ve domuz gribi virüslerinin birleşimiyle oluşmuş bir virüstür. Bu virüsün oluşabilmesi için çok önemli bir şart vardır. A/HINI virüsü, ancak domuzların solunum yollarındaki reseptörlerde oluşabilir. Yani domuzların solunum yollarındaki özel reseptörler olmadan, doğada bu virüs kendi kendine oluşamaz. Dolayısıyla evrimcilerin bu konuda vermiş olduğu bilgi hatalıdır. Ayrıca A/HINI virüsünün bu reseptörlerde oluşması için, yukarıda da saydığımız 3 virüsün yani kuş gribi, domuz gribi ve insan gribi virüslerinin zaten mükemmel şekilde var olmaları gerekir. Dolayısıyla burada hiç yoktan kendi kendine meydana gelen bir yapı yoktur. 


EVRCİMLERİN “MUTANT KEREVİT” ALDATMACASI 
29 Eylül 2020- evrimyoktur.com/ 


Darwinist medya tarafından “mutant kerevit’, “eşeysiz üreyen kerevit Avrupa'yı istilâ ediyor” gibi manşetlerle evrim teorisinin yeni bir kanıtı bulunmuş gibi haberler yapıldı. Oysa bunlar, evrimcilerin sahte yorumlarını süsleyerek yapılmış haberlerden başkası değildir. 
Şöyle ki; 


1995 yılında Almanya'da bir akvaryumdaki kerevitin eşeysiz üremeye başladığı ve hızlı bir 
şekilde çoğaldığı görülmüştür. (Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde biyolog olan Gerhard Scholtz, bu olayın akvaryumda gerçekleştiğini iddia edenler için “olayın akvaryum şartlarında oluştuğu tamamen spekülasyon” diyerek bunu reddeder.)1 Evrimciler bunu, kerevitlerin mutasyonla evrim geçirdiği şeklinde yorumlayıp “eşeysiz üreyen mutant kerevit Avrupa'yı istila ediyor? gibi sansasyonel haberler yaptılar. 


Evrimcilerin bu asılsız iddialarının geçersizliğini maddeler halinde görelim; 

Benekli kerevitteki bu üreme olayı diğer canlılarda zaten var olan ‘partenogenez’ üreme sisteminin devreye girmesidir. Sıklıkla böcek ve arılarda görülen partenogenez üreme sistemi, kısaca döllenmemiş yumurtalarla üreme olarak tanımlanabilir. Partenogenez'de bir 


dişi yumurtası bir erkek spermi ile döllenmeksizin, kendi başına yeni bireyler oluşturur.2? 


Nature dergisi mermer kerevitindeki bu durumun partenogenez üremesi olduğunu şöyle ifade eder; 


Mermer kereviti... partenogenez üreme ile karakterize olmuş eşsiz bir tatlı su kerevitidir.3 


Mermer kerevitindeki bu özellik normal bir partenogenez üremesidir. Darwinistler bunları görmezden gelip, kerevitlerin üremesini yanlış yorumlamaktadır. 


Scientif American dergisi bununla birlikte şöyle bir ihtimali de anlatmaktadır; 


“Bir başka olasılık da partenogenez üremesinin bu canlıda her zaman olmasıdır. Mermer kereviti dişi bir deri değiştiren kerevit ile aynı görünüyor. Kerevitler, spermleri de depolayabilirler, böylece bir süre yalnız kalan bir yetişkinin, bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu söylemeyi zor hale getiren, daha önceki bir çiftleşmeden doğan bebekleri olabilir.”4 


Nature dergisinde yayımlanan bu ifadelerde “partenogenez üreme sisteminin mermer kerevitlerinde zaten var olan bir sistem olup, doğan yavruların daha önceki bir çiftleşmeye depoladığı spermlerin dünyaya gelmesi” şeklinde olabileceği ihtimali dile getirilmektedir. 


Araştırmaların daha geniş kapsamlı ve spekülasyonsuz bir şekilde yapılması konuyu daha çok aydınlatacaktır. 


Yukarıdaki maddenin daha iyi anlaşılması için kerevitlerin ilginç olan üreme sistemi hakkında bilgi edinelim: 


Çiftleşme esnasında erkekten alınan spermler dişi kerevitin karın bölgesinde sperm tüpleri halinde depo edilir. Çiftleşmeden yaklaşık 1,5-2 ay sonra sonra dişiler yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalarla beraber salgılanan özel bir sıvı sayesinde depo halindeki spermler aktif hale geçerler ve yumurtayı döllerler. Bu döllenmiş yumurtalar üzüm salkımı şeklinde dişinin yüzme bacakları ve karın bölgesine yapışırlar. Bu dönemde çok yavaş hareket eden kerevitler yumurtaları burada 1 — 4 ay kadar taşırlar. Bu sürenin değişkenliği su sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Su sıcaklığının 12-13 *C”nin üzerine çıktığı zamanlarda bir aylık süre içinde yumurtaların açıldığı görülmüştür. İnkübasyon süresinin sonunda yaklaşık 8-10 mm. boyunda larvalar çıkar ve o yaz döneminde 6-8 defa kabuk değiştirerek 2-3 cm boya ulaşırlar.5 


Peki mermer kereviti partenogenez üremesine sonradan mutasyonla mı sahip olmuştur, yoksa bu şekilde mi yaratılmıştır? 


Bu olayın mutasyonla ilgisi yoktur. Mermer kereviti gibi, dikenli kiremitler (spinycheek) de partenogenez üremesine zaten sahiptir. Ancak evrimciler bundan özellikle bahsetmezler. 
Scientif Amerikan dergisinde Biyoloji uzmanı ve Doçent Zen Feulkes'de “ Gerçekten, başka bir kerevitte klonların bir raporu vardır “ diyerek bunu ifade eder.6 Dahası eşeyli ürediği halde, zaman zaman partenogenez üremesi gösteren çok fazla canlı türü zaten vardır. 
Evrimciler bunları gizleyip, mermer kerevitinin partenogenez üremesini aktive etmesini ilginç, ilk defa rastlanılan bir olay gibi lanse ederler. 


Nature dergisinde bu konu şöyle anlatır; 


“,..Cinsel olarak normal olarak üreyen birçok tür vardır, fakat aynı zamanda canlı yavrular üreterek kendilerini klonlama becerisine sahiptir. Bu fenomen, fakültatif partenogenez olarak bilinir ve birçok karmaşık türde şahit olmuştur. 


Partenogenez, siyah uçlu, çekiç başı, zebra, beyaz benekli bambu ve daha başkaları gibi birçok köpek balığı türü dahil olmak üzere balıklarda belgelenmiştir. Komodo ejderhaları, retiküle ve Burma pitonları, viperler, boalar ve diğer yılan ve kertenkele türlerinde belgelenmiştir. Ayrıca dikenli kerevit gibi kabuklularda da belgelenmiştir. Çiçekli bitkiler arasında da yaygındır.” 


Bir başka kaynakta mermer kerevitinde görülen durumun diğer canlılarda da zaten varolan bir özellik olduğu şöyle anlatılır; 


“İlginç bir örnek olarak, yeryüzünde yaşayan en büyük sürüngen olan Komodo Ejderi'nin belli koşullar altında eşeysiz olarak ürediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, bazı kertenkelelerin vahşi yaşamda da belli koşullarda eşeysiz olarak üreyebildiği raporlanmıştır. 
Bunun haricinde köpekbalıklarında, çıngıraklı yılanlarda ve boa yılanlarında eşeysiz üremeye dair izler bugüne kadar tespit edilmiştir. Fakat bunların hepsinin ortak noktası, erkeklerin katkısı olmaksızın, doğrudan yumurtadan oluşan yavrular aracılığıyla üremenin çok nadir olması ve ana üreme yöntemi olarak kullanılmıyor oluşudur.7 


Açıkça görüldüğü gibi mermer kerevitinin partenogenez üremesini kullanmasının mutasyonla alakası yoktur. Ortada açık bir plan ve tasarım vardır. Allah'ın bazı canlı türlerinde bu muhteşem özelliği yaratmasının nedeni şöyledir; 


“Eşeysiz üreme, erkeklerin bulunmasının zor olduğu zamanlarda soyun tükenmesini önleyici bir mekanizma olması muhtemel gözükmektedir. Çünkü gözlenen birçok partenogenez örneğinde popülasyonlarda ortam koşulları normale dönüp, kaynaklar bollaştığında erkeklerin yeniden sayıca çoğaldığı ve dişilerle normal bir şekilde çiftleştiği görülmektedir. Ancak kaynaklar azaldığında ve erkekleri üretmek bir “israf” olduğunda, tür içi çeşitlilik azalacak olsa bile dişiler kendi başlarına üremektedirler ve böylece kaynakları daha fazla korumaktadırlar.”8 
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Prof. Dr. Hikmet Gençgil mermer kerevitlerindeki eşeysiz üreme sisteminin nasıl işlediğini şöyle özetler; 


“Normalde canlılar taşıdıkları kromozomlardan her birinin ikişer kopyasına sahip (biri anneden diğeri babadan). Ama bizim Çilli İstakozda (mermer kerevitinde) her bir kromozomun 3 kopyası var!!! Kopyalardan ikisi DNA dizisi ile birbirine oldukça benzer iken 
üçüncü kopya bunlara hiç benzememektedir.” 9 


Mermer kerevitinin kromozomundaki bu farklılığın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. 
Fransa’nın Sophia-Antipolis kentinde bulunan Ulusal Tarım Araştırmaları 

Ensitütüsü’nde biyolog olan Etienne Danchin bitki paraziti olan nematod solucanlarının da mermer kereviti gibi eşeysiz üretebildiğini ve 3. kopya kromozomal sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu canlıların partenogenez üremeleri ve 3. kopya kromozomla eşeysiz nasıl üredikleri hakkında yapılacak incelemeler konuyu daha anlaşılır hale getirecektir. Bilim adamları eşeyli canlılarda görülen bu partenogenez sistemini daha yeni tanımaktadır. 
Allah'ın yarattığı bu nesli koruma sistemi, araştırmalar ilerledikçe daha fazla canlıda keşfedilmektedir. 


6)Günümüzde omurgalı bir canlı olan testere balıklarında da, mermer kerevitinin yaşadığı durumun aynısı görülmüştür. StonyStony Brook Üniversitesi'nden deniz biyologu Demian Chapman şöyle söylüyor: 


“Vahşi doğada sadece seks yoluyla üremek zorunda olduklarını düşündüğümüz omurgalı hayvanların, seksi içermeyen bir üreme alternatifi olduğunu tespit ettik. Bazı türler belli koşullar altında, örneğin yepyeni bir yaşam alanını işgal etmeye başladıklarında, bu şekilde üremeye başvuruyor olabilirler.”10 


Darwinist medya mermer kerevitinin yaşadığı eşeysiz üremenin diğer canlılarda da zaten var olduğunu örtbas edip, mermer kerevitini evrimin göz önündeki ispatı gibi sunarak bilgisiz kitleleri aldatırlar. 


7)Evrimciler daha önce de normalde eşeyli üreyen Komodo Ejderi”nin hayvanat bahçesinde eşeysiz (partenogenez) üremesini “Dünya'da Bir İlk: Komodo Ejderi Erkeksiz Yavruları” başlığıyla duyurmuşlardı. Partenogenez üremesi çok az insan tarafından bilindiği için bu gibi biyolojik olaylar toplumun ilgisini çekmekte ve evrimci medyada insanların bu bilgisizliğinden istifade ederek sözde sansasyonel haber yapmaya çalışmaktadırlar. 


8) Eşeyli üreyen köpek balığı türlerinin de eşeysiz ürediği görülmüştür. 


2001 yılının Aralık ayında, New Scientist”e göre, üç dişi çekiç köpekbalığı tankında, bir 
köpek yavrusu aniden ortaya çıktı. Bilim adamları yıllar boyunca bebeğin nasıl ortaya çıktığını tartıştılar ve 2007'de yavru DNA'sını analiz ettikten sonra, bunun sadece bir hayvanın, annesinin ürünü olduğunu keşfettiler. Yani mermer kerevitinin yaşadığı olay aynısıyla köpek balığında da görülmüştür. 


Bu örnekler eşeyli üreyen canlıların durum ve şartlara göre “eşeysiz? üreyebilmesinin her zaman yaşanan normal bir biyolojik özellik olduğunu gösterir. 


8) Neden Mutasyon Olamaz! 


Mermer kerevitinin, eşeysiz üremesi karşısında mutasyon açıklamasını yapmasının bilimsel bir nedeni yoktur, mutasyon evrimcilerin hayali zorlama iddiasıdır. Yukarıdaki maddelerde anlatıldığı gibi bu partenogenez olayıdır, günümüzde birçok canlı türünde aynı özellik keşfedilmiştir. Kerevitin eksiksiz bir kromozoma sahip olması tesadüflerle, rastgele mutasyonlarla olamaz. Allah, zaten çok farklı ve riskli bir üreme sistemine sahip olan mermer kerevitini, ihtiyacı olan durumlarda neslini devam edebilmesi için onu 3. bir kromozom kopyası ve partenogenez üreme sistem kullanacak şekilde yaratmıştır. Evrimci bilim adamları mermer kereviti hakkında spekülasyon yapmak yerine Allah'ın yarattığı partenogenez sisteminin kerevit ve diğer canlılarda nasıl işlediğini araştırdıklarında Allah'ın bu canlılarda tecelli eden ilmi daha çok açığa kavuşacaktır. 


Kaynakça; http:/Wwww.sciencemag.org/news/2018/02/aguarium-accident-may-have-given-crayfish-dna-take-over-world https://Wwww.maxicep.com/forum/konu/mayoz-bolunme-ve-eseyli-ureme-cesitleri.338615/ https://Wwww.nature.com/articles/s41559-018-0467-9 https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-decade-the-clones-came-beware-the-mighty-marmokrebs/ http:/www.akvaryumforum.com/forum/omurgasizlar-33/2356-kerevit-astacus-leptodactylus.htm 


https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-decade-the-clones-came-beware-the-mighty-marmokrebs/ 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9)https://www.google.com.tr/amp/s/bilimweb.wordpress.com/2018/02/07/kendini-kopyalayan-klon-ilk-canli- cilli-istakoz/amp/ 


10) https://www.livescience.com/51032-sawfish-have-virgin-births.html İNTİHAR MI CİNÂYET Mİ? 
Halime Kirazlı, 11.04.2018, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, Özel Dosyalar 


"2006 yılında Hüseyin Başbilen'in şüpheli intiharıyla başlayan mühendis ölümleri, 2007 
yılına kadar kimsenin dikkatini çekmedi. Mühendis cinayetleri, gündemde kendine ancak art arda birçok mühendisin daha ölmesiyle yer bulabildi." 


Türkiye'nin kendi savunma sistemlerini üretmeye başladığı aşamada ortaya çıktı Aselsan cinayetleri... Bir gizli el, tarihinde belki de ilk defa kendi ayakları üzerinde kimseye destek duymadan duracak Türkiye'yi belli ki hazmedememişti. ASELSAN mühendislerinin ölümündeki ciddi şüpheler aradan yıllar geçmesine rağmen halen aydınlatılabilmiş değil. 
Mühendislerin aileleri “Bu olayı cinayet olarak görüyoruz” fikrinde mutabık. 


Türkiye hakkında içeride ve dışarıda yıllardır sürdürülen “Ciddi şeyler üretemez, ciddi şeyler yapamaz” tezi, savunma sanayimizin dışa bağımlı olduğu dönemde çok sık kullanılıyordu. 
Ülkenin gelişmesi ve büyümesinden rahatsız olanlar, bu tezleri boşa çıkaracak eylemlere ve kurumlara dönük türlü bahaneler bularak, yapılacak işlere engel koyuyorlardı. İşte ASELSAN da bu fikirleri ortadan kaldırma yönünde önemli çalışmalar ortaya koyarak, Türk savunma sanayi tarihinde bugüne kadar yapılmayanları yaptı. 


Kendi savunma sistemlerini geliştiren Türkiye, diğer ülkelere olan savunma alanındaki bağımlılığı ortadan kaldırdı. Türkiye kendi tank ve insansız hava aracını üreterek Ortadoğu ülkelerine de önemli satışlar gerçekleştirdi, kendisinin ve çevre ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye geldi. 

Dikkat çekmemişti 

Türkiye'nin bu kabiliyeti kazanmasında etkili olan ASELSAN'ın önemli noktalarında görev yapan mühendislerin 2006 yılında başlayan sıralı ve şüpheli ölümleri, Türkiye'nin savunma sanayindeki maharetlerini daha geç göstermesine sebep oldu. 2006 yılında Hüseyin Başbilen'in şüpheli intiharıyla başlayan mühendis ölümleri, 2007 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmedi. Mühendis cinayetleri, gündemde kendine ancak art arda birçok mühendisin daha ölmesiyle yer bulabildi. 


2006-2015 yılları arasında gerçekleşen cinayetlerde ölen mühendisler: Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal, Evrim Yançeken, Burhanettin Volkan ve Hakan Öksüz'ün ortak özellikleri savunma sanayii için tamamen yerli projeler üzerinde çalışmaları. Ergenekon iddianamesine de girdiği gibi bu mühendisler üzerinde zihin oyunları yani telekinezi uygulanarak mı intihara sürüklendiler yoksa cinayete mi kurban gittiler? Kendi projelerini 


geliştiren ve güçlenen bir Türkiye görmek istemeyenler bu cinayetleri işlemiş olabilir 

mi? Bunlar hala cevabı bulunamayan sorular... 

Dertleri yerli projeler 

Ölen mühendislerde Türkiye savunma sanayine katkı sağlayan isimlerin başında geliyordu. 
Peki, bunlar kimin hedefindeydi? ABD mi, İsrail mi, İngiltere mi yoksa içeride başka oyunlar mı oynanıyordu? Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN mühendislerinin yerli tank çalışmalarını yoğunlaştırmaları üzerine yurt dışından alınacak tank sözleşmelerini iptal etmişti. Gündeme gelen sorulardan biri de belki de iptal edilen alımlar birilerinin canını sıkması ihtimali. 

İntihara yönlendirildiler mi? 

Mühendislerin ölümüne ilişkin, zihin kontrol yöntemleriyle psikolojilerinin bozulup intihara sürüklenmiş olabileceği tezi çok ses getirdi. Sonradan uzaktan beyin kontrolüyle suikast yapıldığı iddialarını Genel Kurmay Başkanlığının da dikkate aldığı ortaya çıktı. 


İşe gitmek üzere evden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendinden haber alınamayan Hüseyin 
Başbilen, 7 Ağustos 2006'da arabasında ölü bulundu. Halim Ünsem Ünal ise 17 Ocak 2007 
tarihinde başından tek kurşunla vurulmuş, Evrim Yançeken de Ünal'ın ölümünden 10 gün sonra evinde intihar etmiş halde bulundu. Daha sonra bu intiharları Burhanettin Volkan'ın ölümü izledi. Şüpheli ölümler bunlarla sınırlı kalmadı. 4 Şubat 2013 tarihinde bir başka ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz, Ankara'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 


Mühendislerin ölümlerinden sonra yakınlarının verdikleri ifadelerdeki iddialar, konuyla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Her ölümden sonra intihar ettiği söylenen mühendislerin mili tank, savaş uçağı, F16 modernizasyonu gibi yerli projelerde görev alıyordu. 

Tesadüf değil 

Lütfi Elvan Ocak 2015'te ASELSAN ölümleriyle ilgili olarak: “Kafamızı karıştırıyor”, Numan Kurtulmuş ise Aralık 2016'da “ASELSAN mühendislerinin genç yaşta birer birer ölmeleri herhalde tesadüf değil” diyerek ölümlerdeki şüpheye dikkat çekmişti. F... 
yapılanmasına mensup hâkim ve savcıların, o dönem ölümlerle ilgili soruşturma dosyalarında hiçbir işlem yapmadığı, soruşturmaların derinleştirilmediği ifade edilmişti. 


Geçtiğimiz Şubat ayında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ASELSAN mühendislerinin ölümlerine ilişkin şüphelerin olduğunu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'na talimat vererek dosyaları yeniden inceleyeceklerini söyledi. ASELSAN cinayetlerinin ilk kurbanı Hüseyin Başbilen'in dosyasında F... /PDY izi araştırılacak. 

Dosyalar kapatıldı mı? 

Birçok şüpheli ölümde F.... izinin çıkmasının ardından ASELSAN dosyaları da tekrardan açılacak. Bu dosyalara dâhil olan yargı, polis, jandarma, adli tıp ve diğer kurumlarda yetkili kişilerin F.... /PDY üyesi olup olmadığı araştırılacak. Başbakanlık Teftiş Kurulunca oluşturulacak özel ekip, bu kişilerin F.... ile bağlantılı olup olmadığının tespitini yapacak. 
Dosya benim için hiç kapanmadı 

Kısa aralıklarla hayata veda eden mühendislerin aileleri, ölümlerin arkasında F.... bağlantısı olduğuna dikkat çekiyor. Mühendis Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen, hayatını 


kaybeden oğlunun ölümüyle F....'nün bağlantılı olabileceğini söylüyor. Mühendislerin şüpheli ölüm dosyalarının araştırılmak üzere raftan tekrar indirilmesine: 


“Dosya benim için hiç kapanmadı ama yeniden incelemeye alıyorlar. Benimde çok bilgim yok. Savcılara ulaşamıyorum. Olanları bir Yaradan bir de rahmetli biliyor” diyor. 

Mektup bile şüpheli 

Mühendis Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen, hayatını kaybeden oğlunun ölümüyle F.... nün bağlantılı olabileceğini söylüyor. Oğlunun ASELSAN'da proje sunumu yapacağı gün kaybolduğunu ve olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra, intihar mektubundan bahsedilmeye başladığını belirten Başbilen, “İşe gitmediği tarihlerde yazılmış. O mektubu, F.... operasyonu kapsamında meslekten ihraç edilen Murat Demir isimli savcı getirdi. Hiçbir isim, imza yok. Daha sonra jandarma oğlumun bilgisayarına baktı, böyle bir intihar mektubu çıktısı alınmadığı tespit edildi” diyor. Başbilen dosyasının Avukatı Serhat Ramazan Başbilen de, dosyanın yeni savcısıyla görüşemediklerini ve dosya hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor. 

Projenin olduğu bellek nerede? 

Pursaklar Jandarma?sından Şükrü Karakuş'un, milli tank sunumunu içeren flash belleği 3 gün sakladığını belirten Başbilen, “Bütün bilgiler, projeler ve dosyalar içindeydi. Karakuş “3 gün tuttum sonra Altındağ Jandarma 'ya verdim’ diyor. Onlar da biz almadık diyorlar. O flash belleğin içinde ne varsa gitti” diyerek farklı bir noktaya dikkat çekiyor. F.... medyasında ilk günden itibaren haber olduklarını ifade eden Başbilen, "STV muhabirleri adliyede gelip benden hep bilgi alıyordu. Taraf ve Bugün gazetesinden de geliyorlardı. Olay olduğunda 20- 
25 gün hiç basın gelmedi. Arda Akın bu işle çok ilgiliydi. Şimdi o da F....'den 

tutuklanmış ” diyor. 


KUZEY KORE'DEN DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI? 
Yusuf Özhan, 18.08.2017, Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Algoritmik Stratejiler Dünyası 


"Bu krizde yalnızca ABD ve Çin arasındaki bir çatışmaya değil; aynı zamanda Trump'ın benimsediği şekliyle ulus devlet araçlarıyla rakipleri eksilterek yükselmeye dayalı bir tarihsel gerçekçilik yorumunun, Trump karşıtlarının benimsediği BM, AB, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü vb. ulus üstü kurumlar, kimlikler, özgürlük ve demokrasi gibi söylemsel gerçekçilikle hegemonya inşasına dayanan bir yorumla çatıştığına da şahit oluyoruz." 


ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim nükleer saldırı tehditleri düzeyine taşındı. Birkaç ay öncesine kadar uluslararası ilişkiler ikilemi olarak tartışılan bir kriz dünya gündemindeki mevcut yerini aldı. 


Bunda elbette istediğinde dünyanın en büyük nükleer gücünü harekete geçirebilecek kodları elinde bulunduran, içte ve dıştaki rakipleriyle aynı anda giriştiği mücadele sonucunda yalnızlaşan Başkan Trump'ın Twitter üzerinden Kuzey Kore'yi vurmakla tehdit etmesinin de payı büyük oldu. Peki bu krizden bir dünya savaşı çıkar mı? 


Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, ABD-Japon-Güney Kore jetleriyle Kuzey Kore sınırında 


7 Ağustos'ta gerçekleştirdiği saldırı tatbikatını protesto amacıyla ağustos ayı ortasına kadar 
ABD'nin Pasifik'teki üssü Guam'ı vurmaya hazır olacağını duyurmasının ardından yaşanan karşılıklı meydan okumalar hem bölgeyi hem de dünyayı endişelendirdi. 


Uzmanlar yaşananların Soğuk Savaş sırasında Küba'daki füze krizine benzemediğini, durumun çok daha kritik bir düzeye taşındığını belirtiyor. Her ne kadar Trump yönetiminin, Kuzey Kore Temsilcisi Joseph Yun ile Kuzey Kore'nin BM Temsilcisi Pak Song Il arasında aylardan bu yana Kuzey Kore yönetiminin elinde tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının salıverilmesi ve karşılıklı mesaj alışverişinin sağlanabilmesi için bir “arka kapı” diplomasisi yürüttüğü açıklansa da ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programına karşı aldığı askeri vaziyetin daha çok 2. Dünya Savaşı öncesindeki gelişmeleri andırdığı yüksek sesle dile getiriliyor. 


Amerikan kamuoyunda Trump yönetiminin krizi düşüncesizce tırmandırma yolunu seçtiği en sık başvurulan eleştiriler arasında yer alsa da BU krizin siyasal bir tarz probleminden kaynaklanmadığını, geçmişe uzanan bir güç rekabeti olduğunu kabul eden taraflar da azınmayacak kadar fazla. 


Başkan Clinton döneminden bu yana ortada olan ve engellenemeyen bir anlaşmazlığın Kim Jong-Un'un attığı hızlı adımlarla şimdiki düzeyine taşındığını görüyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer silahları minyatürleştirebilmesi, atmosfer dışında seyredebilen kıtalararası balistik füzeleri başarıyla test edebilmesi karşısında Trump karşıtları ısrarla krizin yalnızca diplomatik yollarla aşılabileceğini dile getiriyor olsa da Kuzey Kore problemi bir diplomatik engel olmanın da ötesinde 26 yıldır çözülemeyen bir jeopolitik problemin somutlaşmış halini temsil ediyor. 


Buna Kuzey Kore yönetiminin elindeki teknolojileri İran'la paylaşmasından endişelenen İsrail'in de tepkisi eklendiğinde sorun açmaza dönüşüyor. 


Küskün AB tercihini Çin’den yana kullanıyor 


Başkan Trump'ın yönetime gelmesiyle birlikte ilk iş AB ile ilişkilerini zayıflatması, Çin'in ise AB ile ilişkileri derinleştirme yoluna gitmesi ABD yönetiminin Pasifik'teki hegemonya arayışında yalnız kalmasına neden oldu. Bu açmazı bozabilecek geriye kalan tek güç Rusya ile işbirliği ihtimallerinin de Başkan Trump'ın rakiplerinin gerçekleştirdiği bunaltıcı müdahaleler nedeniyle imkansızlaştığını görüyoruz. Trump yönetimi, jeopolitik krizi aşmak ve Kuzey Kore'ye tek taraflı müdahale ile Çin'i etkisiz kılabilmek için gerekli bütün kurumsal ve bölgesel ittifaklardan mahrum durumda. 


Fransa ile birlikte AB liderliğini paylaşan Almanya'nın mevcut krize askeri çözümün bulunmadığını söyleyerek tarafları diplomasiye davet etmesi de Berlin yönetiminin ABD'nin Pasifik'teki hakimiyetini Çin ile paylaşmak zorunda olduğunu düşündüğünün ilanı gibiydi. 
Sadece AB ile kalmayarak Katolik dünyasının lideri konumundaki Vatikan'da dahi Trump yönetimine karşı ciddi bir fikir karşıtlığı oluşmuş durumda. 


O kadar ki Papa Francis'in yardımcıları Başkan Trump'ın Baş Stratejisti Steve Bannon”! 
“Evanjelik fundamentalizm”cilik ile suçlayarak gidişatın önlenmesini, Katoliklerin amansız rakibi, Ortodoks dünyasının doğal hamiliği rolünü üstlenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas kurmaktan geçtiğine ikna olmuş durumda. 


AB ve Rusya nezdinde yalnızlaşan Trump yönetimi ise bu nedenle daha da tehlikeli bir arayışa sapmış bulunuyor. Çin'in, Kuzey Kore'ye “önleyici vuruş” yapılması halinde bir rejim değişikliğini engellemek adına bu krize kayıtsız kalmayarak savaşa gireceğini ilan etmesiyle ABD'nin seçenekleri de azalmış bulunuyor. 


Çin açısından Kuzey Kore'de devam edegelen gerilimin ABD'nin Pasifik'teki gücünün kontrol edilmesi amacı taşıdığı sır değildi. Ama Çin yönetimi bugüne kadar ABD'nin Tayvan, Güney Çin Denizi ve çevresindeki açık denizlere ulaşımını kısıtlamak için radikal hamlelere başvurmayacağını tahmin ediyordu. Bu süre zarfında ABD ile ters düşen Avrupa ülkeleri ile derinleştirmeye başladığı bağlarla maliyetsiz bir yükselme yoluna giren Çin, ABD'nin saldırganlaşmaya başlamasıyla birlikte Kuzey Kore'nin de kontrol edilmesi için çaba göstererek maliyet yaratmaktan kaçındığını gösterdi. 


Çin'in Rusya ile beraber 5 Ağustos'ta BMGK'da düzenlenen Kuzey Kore yönetimine yönelik yaptırım oylamasında “evet” oyu kullanması bu anlamda önemli. Çin'in bu kararla Kuzey Kore'ye desteğinin sonsuz olmadığını göstermesi ancak ABD'nin de kötü niyetli bir yol izlemesi halinde buna kayıtsız kalmayacağını aktarması Pekin yönetimine Avrupa ve Rusya nezdinde yeni müttefikler kazandırmış görünüyor. 


Tam da bu nedenle ABD'nin önceki yönetimlerin diplomatik başarısızlıklarını gerekçe göstererek askeri seçeneklere mahkum olduğunu öne çıkarıyor olması, tarafların nükleer savaş retoriğine sarılmasının en önemli faktörleri arasında yer aldı. 


Beklentiler şimdilik Çin'in çizdiği sınır çerçevesinde Kuzey Kore yönetiminin tek taraflı olarak ABD'ye karşı bir saldırıya kalkışmayacağını gösteriyor olsa da, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı tek taraflı bir saldırıyı ciddi olarak gözden geçirdiğini görüyoruz. 


ABD'nin arkasındaki en büyük destekçi ise Trump yönetimi üzerinde yoğun etki gücü elde eden İsrail gibi duruyor. Ortadoğu'da savaşı İran'ın içine taşıma teziyle ABD, Suudi Arabistan ve BAE ile yoğun temaslar içine giren İsrail, Kuzey Kore'nin İran'la elindeki nükleer sırları paylaşmasının garantisi bulunmadığı tezini savunuyor. 


Trump yönetiminin önceki yönetimlerin başarısızlıklarına ve müttefiklerinin samimiyetsizliklerine bağlayarak gerekli ve kendince meşru gördüğü reaksiyonu her ne pahasına olursa olsun harekete geçirmeye karar vermesi halinde ise savaş riski hiç olmadığı kadar somut bir hal alıyor. Kuzey Kore krizinin tırmandırılılmasını ABD'nin Çin karşısındaki son şansı olarak değerlendiren yönetime karşı en büyük itiraz ise, hegemonya inşasının eskisi gibi olmadığını savunan dünyadaki diğer ağırlık merkezlerinden geliyor. 


Kuzey Kore ABD'ye karşı bir komplo mu? 


Başkan Trump'ın dünyasında Kuzey Kore krizinin çözümü için Çin'i de savaşın içine çekebilecek bir takım risklerin üstlenilmesi gerekiyor. Bu risk göze alınamazsa ABD'nin Doğu Yarımküre'de kalıcı hegemonya elde edebilme şansının tümden kaybedileceğine inanan Trump, kendisine muhalefet eden iç ve dış unsurları ise ABD'ye karşı “derin bir komplo” faaliyeti içinde olmakla suçluyor. 


Hegemonya araçlarının ulus devlet merkezli dünya sisteminde yalnızca devletler, sınırlar ve ordular ile tesis edilebileceğine inanan bu tarihsel gerçeklik yaklaşımına göre, devletler üstü kurumlar ve bu kurumların inşa ettiği evrensel değerler gibi söylemsel gerçeklere dayalı hegemonya inşasının sinsi bir komplo olduğu düşünülüyor. 


Diğer bir ifade ile Trump yönetimi, BM gibi üst yapıların ve AB gibi bölgesel yumuşak güç araçlarının Çin gibi büyük revizyonist ulusların çıkarlarına hizmet eden, liberaller, küreselciler, medyacılar, bankacılar, İslamcılar tarafından ABD'yi zayıflatmak için kullanılan paravan örgütler olduğuna inanıyor. Hal böyle olunca da Kuzey Kore krizine olan yaklaşımın karakteri belirleniyor. 


Çin, ABD'nin Doğu Yarımküre'deki mevcut fiili durumu kabullenmesini ve askeri olarak geri adım atarak bölgenin hakimiyetini kendi tasarrufuna bırakmasını isterken Kuzey Kore ise bu talebin bir manifestosu niteliğinde hareket ediyor. 


ABD, geçmiş yönetimlerin eksiklik ve başarısızlıklarını gerekçe göstererek diplomasi penceresinin kapandığını, diplomatik muhataplarının bir komplo içerisinde yer aldığını düşünerek “Ya şimdi ya da hiç” çizginde hareket ediyor. 


AB, ABD'den duyduğu askeri ve ticari rahatsızlıkları ise Çin, Rusya ve İran'ın lehine pozisyon seçerek protesto ediyor. Kuzey Kore krizinin çözümünün ise Çin'in Doğu Yarımküre'deki egemenliğinin tanınmasından geçtiğine inanıyor. 


Rusya, ABD yönetimi ile işbirliğinin Trump karşıtları tarafından imkansızlaştırıldığını görerek krizin hiç değilse bir savaşa dönüşmemesi için uyarılarda bulunarak zaman kazanma maksadıyla diplomasi çağrısında bulunuyor. Fakat ABD ve Çin arasında yaşanabilecek bir savaş, AB için olduğu kadar Rusya için de çok büyük bir meydan okuma olduğu aşikar. 


Bu krizde yalnızca ABD ve Çin arasındaki bir çatışmaya değil; aynı zamanda Trump'ın benimsediği şekliyle ulus devlet araçlarıyla rakipleri eksilterek yükselmeye dayalı bir tarihsel gerçekçilik yorumunun, Trump karşıtlarının benimsediği BM, AB, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü vb. ulus üstü kurumlar, kimlikler, özgürlük ve demokrasi gibi söylemsel gerçekçilikle hegemonya inşasına dayanan bir yorumla çatıştığına da şahit oluyoruz. 


Analizin alıntılandığı yer: 


http://yusufozhan.com/kuzey-korede-dunya-savasi-cikar-mi/ 


Sonsuz Ark'ın Notu: Analizlerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren Yusuf Özhan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 23.12.2016 


BHARARA'NIN FBI ADINA YÖNETTİĞİ SABU KİMDİR? 
Yusuf Özhan, 13.01.2017, Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Algoritmik Stratejiler Dünyası 


"Yusuf Özhan, Gezi olayları sırasında Türkiye'deki kamu sitelerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların Savcı Preet Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu lakaplı muhbirinin yönetiminde gerçekleştirildiğini açıkladı." 


Gezi olayları sırasında kamu sitelerine karşı düzenlenen siber saldırıları yöneten FBI muhbiri Xavier Monsegur'un ABD'li olaylı savcı Preet Bharara'nın özel talebiyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı 


Dünya, ABD merkezli vakıflar tarafından finanse edilerek hazırlanan Panama Belgeleri'ni konuşurken, Türkiye kamuoyunda dikkatlerden kaçan önemli bir detay su yüzüne taşındı. 


Geçen perşembe akşamı Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar'ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi ve Burada” adlı programa konuk olan ESMEDY A Digital Grup Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Wikileaks”ten Panama Belgeleri”ne uzanan süreçte yaşananları değerlendirdi ve önemli bir detayı ilk defa gündeme taşıdı. 

Yusuf Özhan, Gezi olayları sırasında Türkiye'deki kamu sitelerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların Savcı Preet Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu lakaplı muhbirinin yönetiminde gerçekleştirildiğini açıkladı. 


Özhan, Sabu'nun FBL'la yürüttüğü bu üstün işbirliği gerekçesiyle de Savcı Preet Bharara”nın bizzat kaleme aldığı iddianame neticesinde 2014'te serbest bırakılarak ödüllendirildiğini söyledi. 


O dönemde dünyanın en tehlikeli hacker'ları arasında kabul edilen Sabu özgür kalırken ele geçirilen çok sayıda hacker ve gazeteci de tutuklanmıştı. 


Gezi olaylarını abartılı şekilde veren ABD basının sırrı da Sabu davasında yaşanan ve dikkatlerden kaçan bu detay ile gün yüzüne çıktı. 


Savcı Preet Bharara, ABD'nin Florida eyaletinde gözaltına alınan Rıza Sarraf'ın iddianamesini hazırlayan savcı olarak kamuoyunda gündeme gelmişti. 

Bharara Yönetimindeki FBI Muhbirinden “Gezi” Devrimi 

Daha önce ABD merkezli bir haber sitesinin yayınladığı mahkeme kayıtlarıyla Savcı Preet Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu lakaplı Xavier Monsegur'un nasıl muhbirleştirildiğinin detayları ortaya çıkmıştı. 


Savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu'nun Anonymous'ın bir numaralı ismi Jeremy Hammond'a ulaşarak Türkiye'ye saldırı talimatları verdiğini, Redhack grubuyla temasa geçerek bu bilgileri Redhack yetkililerine teslim ettiğini gösteren onlarca delil mahkeme kayıtlarına yansımıştı. 


FBI muhbiri Sabu'nun dünyanın en tehlikeli hacker'lar listesinde ilk sırada gelen Hammond”'ı Redhack hesabına çalıştırıp onlarca siber suç işletmeyi başardığı anlaşıldı. 


Gezi olayları sırasında düzenlenen siber saldırıların ilk olarak Redhack adlı sözde hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği açıklanmış ancak 2014'te Hammond davasına ilişkin belgelerin ABD basınında yer almasıyla gerçeğin böyle olmadığı görülmüştü. 


Savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu'nun dünyanın önde gelen hacker'larına Türkiye'de siber suç talimatları vererek elde edilen bilgileri Redhack aracılığıyla “Gezi devrimine” destek amacıyla kamuoyu oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı. 


O günlerde ABD basının Gezi olaylarına karşı takındığı sıradışı tutumun da bununla ilişkili olduğu anlaşıldı. 

FBI Muhbiri Sabu, Redhack'in Polis Muhbiriyle Mi Görüştü? 

Mahkeme kayıtlarına giren belgelerde Savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Monsegur'un Redhack üyeleriyla kurduğu iletişim çerçevesinde Hammond'a baskı uyguladığı, Redhack temsilcilerine daha fazla veri sağlanmasını istediği dikkat çekmişti. 


Fakat bugün FBI muhbiri Monsegur ve Anonymous üyesi Hammond ile değişik zamanlarda temasa geçen Redhack yetkililerinin hala gerçekte kimler olduğu bilinmiyor. 


Zira 30 Aralık 2013'te Redhack sözcüsü olduğunu iddia eden bir kişinin “Ben hacker değil polis muhbiriyim” diyerek “görevini” bıraktığını açıklaması hala akıllarda birçok soru işareti uyandırıyor. 

Deliller Hammond”ı Yaktı Sabu’yu “Kurtardı? 

Savcı Bharara, FBI adına yönettiği Xavier Monsegur'a olan borcunu 27 Mayıs 2014'te ödedi. 
Bharara, Monsegur ve Hammond davalarına bakan Hakim Loretta Preska'ya sunduğu iddianame ile FBI muhbirinin sergilediği “üstün işbirliği”ni anlattı ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesini sağlayarak muhbiri özgürlüğüne kavuşturdu. 


Monsegur'un yönetiminde Türkiye'ye siber saldırılar düzenleyerek bilgileri Redhack ile paylaşayan Jeremy Hammond ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 


Uzmanlar, Amerikan hükümetinin savcılar ve hukukçular eliyle yürüttüğü bu tip örtülü operasyonlarda hedefte yer alan isimlere muhbirler tarafından suç işlettirilmesinin diplomatik sonuçlarının ağır olabileceğini açıklamıştı. 

FBI, Sabu'yu Nasıl Muhbirleştirdi? 

Wikileaks skandalının engellenmesi için 2011'de harekete geçen ABD hükümeti Wikileaks 


lideri Julian Assange'ın en yakınındaki isimlerden yola çıkarak kuruluşun kamuyoundaki pozitif itibarını yok etmeyi amaçladı. 

Bunun için Assange'ın yanında yer alan ve 20 yıl hapisi istenen Sabu lakaplı Xavier Monsegur isimli hacker hedef seçildi ve 7 Haziran 2011'de de New York'un Manhattan bölgesinde kaldığı dairede kıskıvrak yakalandı. 


FBI, Monsegur'a tek bir şart sunmuştu: “Ya bizim adımıza çalış ve Wikileaks’in ardındaki tüm isimlerin cezalandırılmaları için delil oluştur ya da hayatının sonuna kadar hapiste kal.” 


Monsegur, bu teklifi çok geçmeden kabul etti. ABD'li Savcı Preet Bharara'nın FBI adına yönetiminde Wikileaks adına çalışan isimlerin peşine düştü. 


Monsegur, ilk olarak FBI tarafından dünyanın en tehlikeli siber korsanı olarak aranan Anonymous üyesi Jeremy Hammond'ı devşirdi. 


Hammond, Savcı Bharara'nın yönettiği Monsegur?'dan aldığı talimatları bir bir uyguladı. 


Önce ABD'li özel istihbarat şirketi Stratfor hack'lendi. Ardından aralarında Türkiye'deki kamu sitelerinin de yer aldığı yüzlerce siteye siber saldırı gerçekleştirerek bu bilgiler Wikileaks ve Redhack gibi gruplarla paylaşılarak kamuoyu oluşturuldu. 


Wikileaks, ABD'li Savcı Preet Bharara kontrolünde ilerleyen bir yapı haline dönüşerek “kamuoyu faydası” güden bir sivil toplum örgütü olmaktan çıktı. 


Özel şirketleri ve yabancı devletlere ait kamu varlıklarını sabote etmeyi amaçlayan “kriminal bir örgüt” haline getirildi. 


Bugün ABD'li gazeteci Barret Brown'ın da dahil olduğu onlarca kişi haklarında açılan davalar sonucunda hapse gönderildi. Birçok gazeteci ve hacker ise hala aranıyor. 


Analizin alıntılandığı yer: 

http://yusufozhan.com/irak-sam-sinirsiz-islam-devleti/ 

Sadeleştirilmiş versiyon: http://haber.star.com.tr/guncel/gezinin-hackerina-bharara- kalkani/haber- 1102386 

Sonsuz Ark'ın Notu: Analizlerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren Yusuf Özhan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 23.12.2016 


BHARARA FBI MUHBİRİNİ YÖNETTİĞİNİ REDDETMEDİ 


Yusuf Özhan, 20.01.2017, Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Algoritmik Stratejiler Dünyası 


"ABD merkezli haber siteleri Amerikan mahkemelerinde toplanan delillere dayandırdıkları haberlerinde ABD'li savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Monsegur'la Türkiye'den Redhack üyelerinin ilk kez 2012'de irtibata geçtiğini ortaya çıkarmıştı. 


ABD'li savcı Preet Bharara, Türkiye'ye karşı siber saldırıları yöneten FBI muhbiriyle işbirliğini reddetmedi, mahkeme belgeleri işbirliğinin Gezi'de de devam ettiğini ortaya koydu 


2011'de başlayan ve Gezi olayları sırasında süren kamu sitelerine yönelik siber saldırıların arkasındaki FBI muhbirinin bizzat ABD'li savcı Preet Bharara tarafından ödüllendirilerek serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 


Bu gelişme sonrasında ABD'li savcıdan ilk yanıt geldi. 


Bharara'nın FBI adına yönettiği Sabu lakaplı Xavier Monsegur adlı tetikçi muhbirin Gezi olayları sırasında Türkiye'ye karşı siber saldırılar düzenlemeye devam edip etmediğine ilişkin soruya Bharara'nın sözcüsü “yorum yok” yanıtını verdi. 


Daily Sabah gazetesinden Ragıp Soylu ve Yunus Paksoy'un haberine göre ABD'li savcı Bharara adına yazılı bir açıklama yapan New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi Basın Sözcüsü James Margolin, “Bu haberin öne sürdüğü iddiaları destekleyen hiçbir kamuoyu kaydı olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle bu konu hakkında yorumumuz yok” açıklamasında bulundu. 

Sabunun İşbirliği 2014e Kadar Sürdü 

Ancak Bharara'nın 23 Ağustos 2013 ve 25 Ekim 2013 tarihlerinde Monsegur'un yargılandığı davanın hakimi Loretta Preska'ya gönderdiği dilekçeler gerçeği ortaya koydu. 


O dilekçelerde, Bharara'nın, FBI muhbiri Monsegur'la olan işbirliğinin Gezi zamanında da aralıksız şekilde devam ettiği açıkça görülüyor. 
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Belge Erişim Sistemi'nden ulaşabilir: https://www.pacer.gov — Case 1:11-cr-00666 LAP. 
Evrak 18, 22 ve 23 — Ayrıca Google!') 


Savcılık ofisinin “destekleyici hiçbir kayıt yok” dediği konu hakkında savcı Bharara imzasıyla yukarıdaki tarihlerde mahkemeye gönderilen taleplerde ise Monsegur'un Amerikan hükümeti ile işbirliğinin sürdüğü ve nihai duruşmanın ertelenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. 


Gezi olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında mahkemeye sunulan bu dilekçeler, Bharara'nın FBI adına yönettiği tetikçi FBI muhbiriyle aktif işbirliğinin hiç kesilmediği 


ortaya koyuldu. 

Bharara Yönetiminde FBP’ dan “Gezi” Devrimi 

ABD merkezli haber siteleri Amerikan mahkemelerinde toplanan delillere dayandırdıkları haberlerinde ABD'li savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Monsegur'la Türkiye'den Redhack üyelerinin ilk kez 2012'de irtibata geçtiğini ortaya çıkarmıştı. 


Türkiye'ye ait kamu sitelerine yönelik saldırılar da bu tarihten itibaren yoğunlaşmaya başlamıştı. 


2012-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi sayısız site siber saldırıya uğramış, Redhack, bu saldırıların sorumluluğunu üstlenerek Gezi'nin kamuoyu ayağında önemli bir yer edinmişti. 


Savcı Bharara ise tüm bu sürecin sonunda 27 Mayıs 2014'te Monsegur'la ilgili mahkemeye sunduğu nihai iddianamede Türkiye, İran ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere karşı düzenlenen siber saldırıları yöneten Monsegur?'dan “son derece uyumlu ve değerli bir işbirlikçi” olarak bahsetmişti. 


Savcının yönetimindeki bir muhbirin dahil olduğu bu çapta bir örtülü operasyon sonunda ödüllendirilerek serbest bırakılması ise ABD'nin o dönemde Gezi olaylarına karşı takındığı sıradışı tutumla çelişmiyordu. 


ımair 


Över 200,000 


Redhack, Türkiye'de gerçekleştirdiği bir siber saldırı sonrasında yayınladığı üstteki açıklamada, Savcı Preet Bharara'nın FBI adına yönettiği muhbir Sabu'nun yönetim/kontrolündeki Anonymous ve AntiSec adlı hacker gruplarına teşekkürlerini sunarken... Bharara, Sabu'nun muhbirlik faaliyetleri sonucunda 27 Mayıs 2014'te Anonymous ve AntiSec üyesi aralarında FBI'ın aradığı dünyaca ünlü hacker Jeremy Hammond'ın da bulunduğu 8 hacker'ı mahkum etmeyi başarmıştı. 

Redhack Kim? Hacker Mı Polis Muhbiri Mi? 

Savcı Bharara'nın FBI adına yönettiği Monsegur'un Türkiye'de irtibat kurduğu Redhack temsilcilerinin kimlikleri ise bugüne kadar belirlenemedi. 


Sadece 30 Aralık 2013'te Redhack sözcüsü olduğunu iddia eden bir kişinin “Ben hacker değil polis muhbiriyim” diyerek görevini bıraktığını açıklaması, Redhack'in “resmi” Twitter hesabının ise bu olayı doğrulaması bugün hala gizemini koruyan olaylar arasında yer alıyor. 
Sabu Lakaplı FBI Muhbiri Xavıer Monsegur Kimdir? 


Xavier Monsegur, ABD tarihinin en büyük skandallarından biri olan Wikileaks'i destekleyen dünyanın en yetenekli hacker'larından biri olarak gösteriliyordu. 


Ta ki 7 Haziran 2011'de FBI tarafından yakalanarak muhbirleştirilene kadar. O tarihten itibaren FBI'ın gözetimi altında tutularak Wikileaks'in kamuoyu faydası güden bir oluşum olmaktan çıkarılarak bir suç şebekesi haline dönüşmesinde etkin bir rol oynadı. 


Wikileaks destekçisi Anonymous üyesi onlarca hacker'la irtibat kurdu. ABD'li özel istihbarat şirketi Stratfor ve Ruport Murdoch'ın medya şirketleri gibi binlerce hedefe yönelik siber saldırıları yönetti, hacker'ların yargılanabilmelerine olanak tanıyacak dosyalar oluşturdu. 


Bunların karşılığında da 26 yıla kadar hapsi istenirken 3 yıl gibi kısa bir süre içinde özgürlüğüne kavuştu. Geride aralarında gazetecilerin de olduğu tutuklama kararı çıkarılan onlarca kişi bıraktı. 


Analizin alıntılandığı yer: http://yusufozhan.com/bharara-fbi-muhbirini-yonettigini-reddetmedi/ 


Sonsuz Ark'ın Notu: Analizlerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren Yusuf Özhan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 23.12.2016 


FACEBOOK AKTİVİSTLERİNDEN DEREBEYLİK ORDULARI VE APOKALİPTİK SAVAŞÇILARA... 


Yusuf Özhan, 27.01.2017, Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Algoritmik Stratejiler Dünyası 


"Facebook aktivistlerinden derebeylik orduları ve apokaliptik savaşçılara evrilen süreçte, dünya tarihinin değişmeyen yasalarından biri daha hala devrede gözüküyor. Barış istiyorsan, savaşa hazır ol." 


Ortadoğu üzerine çalışmalar yapan gazeteci ve ESMEDY A Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Arap Baharı'nın 5. yılında, Arap ülkelerindeki isyanların geldiği aşamayı ve ortaya çıkarttığı sonuçları değerlendirdi. Özhan’ın ağırlıklı olarak bu ayaklanmaların sonuçları üzerine yaptığı değerlendirme şöyle: 


Arap Baharı. Kimilerine göre teknolojinin imkanlarıyla haberleşen bir dünyanın “tek taraflı” ilhamı üzerine kurulu bir “pembe devrim,” ya da bir komplo... Kimilerine göreyse pembeden başlayarak çoğalan farklı renklerdeki tüm “devrimcilerin” son yüzyılda kurduğu bir statüko alanında ezilen insanların isteyerek ya da istemeyerek kendisini içinde bulduğu bir “son” çare. 
Düzenin yıkılma gayreti... 


Geride kalan beş yılın dalgalanmalarına bakarak mevsimin kaç kez bahardan kışa, kıştan güze döndüğünü kesin olarak hesap edebiliriz. Belki başaramayacağımız şey ortaya çıkan bu tabloyu anlatılmak için geliştirilen kodlamalarla harcadığımız vakit içerisinde onbinlerce sivilin sistematik olarak katledilmeye, sürülmeye, işkence görmeye, suda veya renksiz 


kokusuz gazlarla boğulmaya, yüksek binalardan atılmaya, tanklar altında ezilmeye, yeri geldiğinde çivi dolu varil bombalarıyla bedenen parçalanmaya, yeri geldiğinde ise bir kodeste ruhen kirletilmeye devam edildiği gerçeğidir. 


Suriye rejimi gibi birinci dereceden sorumluların “En azından bize benziyor” denilerek görmezden gelindiği, hatta destek bulduğu; IŞİD veya İran kontrolündeki envai çeşit apokaliptik senaryolarla motive olarak savaşan, “Bize benzemese de maksada ulaşmak için bize lazım” denilenlerin ise araçsallaştırılarak adeta bir manivela gibi kullanıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. 


Bedeli veya gerekçesi her ne olursa olsun bunların sorumlularının adil şekilde hareket alanları daraltılmadıkça (hesap vermekten geçtik) türetilen tüm “mazeret” anlatıları bugün yaşananları yarın arar hale gelmemizden başka bir netice doğurmayacaktır. Nitekim 2003'ten bu yana yakın tarih gelişmeleri bunun ispatlarıyla dolu... 


Bugün Şam'ın muhalif bölgelerinde gerçekleştirilen kimyasal silah katliamı karşısında takınılan uluslararası tutuma tanık olup, ardından IŞİD'in Suriye'de bir anda nasıl geniş topraklar elde ettiğini görüp de hasbelkader koma vaziyetine giren bir hasta olsam ve bu yılın ilk ayında televizyonun karşısında ilk kez bilincim yerine gelse ve gözlerimi açtığımda karşımda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry?ye uzatılan mikrofonları görsem yaşayacağım şey şu olur... 


Önce, “Demek ki Obama, Kerry'i henüz kabineden kovmamış” derim. “Stratejik sabır” ile özetlenen ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin müellifi Başkan Obama'nın Kerry'i henüz kovmaması, Kerry'nin jübilesini Beyaz Saray'da yapma arzusunun Suriye'de yaşananlara dışarıda ve içeride çözüm geliştirme görevinden daha ağır bastığını düşünürüm şüphesiz... 
Ardından Kerry'nin sözlerini dikkatle takip edip son cümleyi tamamlamasıyla muhtemelen kendime şu soruyu sorarım: Bir süper güç, nasıl olur da kimyasal silah saldırıları öncesinde ve sonrasında, IŞİD'in Suriye'de yükselişinin başlangıcında ve ortasında hem Rusya ve hem de İran nezdinde kararlı bir strateji takip edip de tüm dünyanın daha birkaç ay evvel krize “siyasi çözüm” geliştirmek yüksek idealiyle oy birliği ile kabul ettiği bir evrakın insani maddelerinin yerine getirilmesini isteyen bir tarafı “süreci baltalamanın sorumluluğunu üstlenirsiniz” tehdidiyle karşılar? 


Bu itibarla Arap Baharı ya da onun karşılık geldiği “şey,” aradan geçen 5 yılın sonunda sert ve yumuşak güç araçlarıyla yeri geldiğinde alan açan ve yeri geldiğinde alan daraltan uyumuyla değil, 2. Dünya Savaşı'nın sonundaki gibi kahreden ve dehşete düşüren sahneler eşliğinde, bir tarafı mutlak ümitsizliğe ve teslim almaya zorlayan, bunu siviller ve mağdurlar üzerinden gerçekleştirmeyi kafasına koymuş bir güç siyaseti eşliğinde ilerliyor. 


Bu yönüyle önerilen şey, belki Hitler sonrası Almanya'daki gibi bir toplumsal meşruiyet düzeninin hayata geçirilecek şekilde kurumların tesis edilmesi değil, bahşedilerek, zorlamayla ve sert güç kullanılarak alan açılan adaletsiz bir statükonun yerine adaletsiz yeni bir statükonun kurulması teklifidir. Ahlaksız bir teklif olduğu ortada. 


Tüm aktörlerin birbirleri karşısında rakibinin yumuşak alanlarını dişleri arasında ezmeye çalıştığı, ezmekle tehdit ederek vesayet oluşturmaya çalıştığı ve her renk, kültür ve inançtan insanın çaresizce bedel ödemesine tanık olunarak rıza üretilmeye çalışılan bir pazarlık olsa olsa ahlaksız bir pazarlık olarak nitelendirilebilir. 

Barış İstiyorsan, Savaşa Hazır Ol! 

Kriz denklemine isteyerek ya da istemeyerek dahil olan bazı ülkelerin meseleyi insani boyutu bir yana bırakarak yalnızca güvenlik aygıtlarıyla algılayıp, krizi bölerek ve parçalayarak, derebeylikleştirme yoluyla birbirine tutuşturarak sevk ve idare etme yoluna gitmesi realpolitik açıdan kısa vadede ne kadar “doğru” bulunuyor ancak uzun vadede de ne kadar yanlış görülüyorsa, Türkiye gibi ülkelerin de krizin insani boyutunu önceleyen ancak arka planda diğer ülkelerin güvenlik aygıtlarının yol açtığı komplikasyonlara karşı da sert güç tedbirlerini alır vaziyette karşılaması realpolitik açıdan kısa vadede ne kadar “yanlış” bulunuyorsa uzun vadede o kadar doğru bir adım olarak nitelendirilebilir. 


Facebook aktivistlerinden derebeylik orduları ve apokaliptik savaşçılara evrilen süreçte, dünya tarihinin değişmeyen yasalarından biri daha hala devrede gözüküyor. Barış istiyorsan, savaşa hazır ol. 


Analizin alıntılandığı yer: http://yusufozhan.com/facebook-aktivistlerinden-derebeylik-ordulari-ve-apokaliptik- savascilara/ 


Sonsuz Ark'ın Notu: Analizlerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren Yusuf Özhan Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 23.12.2016 


İSLAMCILAR NİHAYET AKP İLE HESAPLAŞIYOR 
09.02.2006 Vatan-http://rusencakir.com/ 


Bir zamanlar Türkiye'de Bilgi ve Hikmet adında kaliteli bir İslamcı düşünce dergisi vardı. 
Çünkü Türkiye'de bir zamanlar gelecek vaat eden bir İslami hareket vardı. 1993'de Ali Bulaç ve Abdurrahman Arslan tarafından kurulan dergi üç yıl sonra, tam da Refahyol hükümetinin, yani İslamcılığın iktidarının arifesinde kapandı... Bilgi ve Hikmet, yeniden, ama bu kez internetten (WWWw.bilgihikmet.com) yayınlanmaya başladı. Bu seferki dergi İslamcı duruşunun altını daha kalın çiziyor. Politik yazılar çoğunlukta ve en önemlisi AKP, hükümet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıktan ve cepheden eleştiriliyor. 

"Bizi kullandılar" Ali Bulaç'ın "Bilgi ve Hikmet"ten "Servet ve İktidar"a başlıklı kavuşma yazısı beklenmedik ölçüde sert. İslamcı düşüncenin bu önde gelen ismi, yıllar önce birlikte hareket ettikleri ve bugün AKP iktidarında önemli konumlarda olan bazı kişileri "iç dünyalarında güç, iktidar ve servet tutkusu olmak"la suçluyor: "Hikmetle hiçbir ilgileri yokmuş. Bilgi ve Hikmet ile diğerleri birer istasyon, ara duraklar olarak görülmüş, fonksiyonları ölçüsünde 'kullanılmış'lardır." Bulaç, isim vermiyor ama yayın koordinatörü Kenan Çamurcu'nun yazısından eleştiri oklarının "iki Ömer"e yöneltildiğini öğreniyoruz: Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ve Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Adana Milletvekili Ömer Çelik. Bu iki isim de Bilgi ve Hikmet'in yazarları arasındaydı, hatta Dinçer'in 1995 yılında Sivas'ta yaptığı "21. Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye'nin 


Gündemindeki İslam" başlıklı, daha sonra tartışmalara yol açan konuşması da bu dergide yayınlanmıştı. Bulaç, belediye başkanlığı döneminde Erdoğan'a siyasi danışmanlık da yapmıştı. Hatta Ömer Çelik'i Erdoğan'la tanıştıranın da o olduğu söylenir. Bulaç eski yol arkadaşlarını tanımlamak için, şu günlerde Avrupalı ırkçıların hakaretlerine maruz kalan Hz. 
Muhammed'in bir hadisine başvuruyor: "İnsanlar madenler gibidir, kimisi altın, kimisi gümüş, kimisi değersiz demir" ve noktayı koyuyor: "Herkes neyi arzulamış veya murat etmişse onun peşinde olmuştur." Bulaç yazısını şu sorularla bitiriyor: "Uzun yıllara, hatta iki yüz yıla yayılan büyük bir mücadelenin gelip dayandığı nokta bu mu olmalıydı? Hiç ter dökmeyenler, çile çekmeyenler, bedel ödemeyenler başkalarının döktüğü teri, çektiği çileyi, ödediği bedeli çalıp kişisel veya küçük zümreler çıkarlarına tahvil edebilirler mi? Ettiklerinde ne olur?" 
Büyü bozuldu Kimilerine bu çıkışlar marjinal ve anlamsız gelebilir. Ama AKP'nin tek başına iktidarında İslamcı hareket ve düşüncenin, dolayısıyla aydınların epey katkısı olduğu unutulmamalı. Bugüne kadar İslamcıların çoğu "kol kırılır yen içinde" mantığıyla, rakiplere koz vermemek için hep sabrettiler ve AKP'nin başarısı için dua ettiler. Bulaç ve arkadaşlarının öfke ve eleştirileri bu geniş kredinin, en azından bazılarının gözünde "sonsuz" olmadığını göstermesi bakımından önemli. Bulaç ve benzerlerinin itiraz ve kaygılarını, son dönemde tırmanan yolsuzluk tartışmalarıyla birlikte ele almak yanlış olmaz. Nitekim Kenan Çamurcu ikinci yazısında AKP-CHP saflaşmasında açıkça muhalefete destek verdi. Bu tutum, Abdüllatif Şener'in AKP dışı çevrelerde yıldızının parlamasıyla da örtüşüyor. İslami hareket sanıldığının aksine asla tek parça değildi, ama öyle görünüyordu. Hareket nihayet normal seyrine girip parçalara ayrılabilir. Ama kimin nerde, nasıl, kiminle olacağını kestirmek güç. 
Kesin olan şu: Artık AKP'nin büyüsü bozuldu. 


İSLAMCI YAZAR ALİ BULAÇ'TAN AKP'YE YOLSUZLUK SUÇLAMASI 
15.02.2006 Vatan- http://rusencakir.com/ 


İslamcı kimliğiyle bilinen bir yazar, belki de ilk kez AKP iktidarını, hiç lafı dolandırmadan yolsuzlukla itham etti. Ali Bulaç www.bilgihikmet.com sitesinde yayınlanan son başyazısında bazı AKP'lilerin lüks arabalarını, Dabbetülarz'a, yani kıyamet günü yerden çıkacak olan canavara benzetti. “Şu anda küçücük bir zümre —ki bunlar bundan kaç sene önce hızlı İslamcılardı- suyun başına oturmuş, köşe başlarını tutmuş, cebini dolduruyor” diye yazan Bulaç yakın gelecekle ilgili şöyle bir öngörüde bulundu: “Bugün saç sakal traş olup gece yatağa bile kravatla gidenler yarın ortalıkta olmayacaklar. Onlar yolcu biz hancıyız. Yarın onlar milyonlarca dolarla aldıkları villalarında orman içlerinde saklanacaklar, bizim mahallemizden bindikleri dabbetülarz jipleriyle hızla geçecekler, herhangi bir mekanda çay içemeyeceklerdir.” 

“Takiyye yapmak ahlaksızlık” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapmış olan Bulaç'ın web sitesindeki ilk yazısında AKP'ye yönelttiği eleştiriler ilk kez Vatan'da alıntılanmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bulaç geçen bir hafta içinde AKP çevrelerinden aldığı tepkilere cevaben yazdığı yazısında eleştirilerini daha da sertleştirdi. AKP'yi iktidara “mağdur, mahrum, kimsesiz ve yoksullar”ın “dua, çaba, beklenti ve desteği”nin taşıdığını söyleyen Bulaç şöyle devam etti: “Bu zavallı yığınların hayatında hiçbir iyileşme yok. Ne maddi durumlarında bir iyileşme oldu ne temel hak ve özgürlüklerinde bir rahatlama. Yakında başları örtülü sokağa bile çıkamayacaklar.” Başbakan Erdoğan'ın değişme iddialarını da değerlendiren Bulaç onun “takiyye” yaptığını ileri sürdü: “Milyonlarca insanın emeğine karşı, ‘ben değiştim, senin ne düşündüğün, ne idealler beslediğin beni ilgilendirmez” diyerek işin içinden çıkılamaz. Öyle idiyseniz, ilk gününden bunu açık açık söyleyip yola çıkılmalıydınız. Sizin yaptığınız aldatmaktır. İktidar için takiyye yapmak ahlaksızlıktır. Her ne isek öyle görünmeli, insanların 


önüne her ne düşünüyorsak gerçek iç yüzümüzle çıkmalıyız. Nehri geçerken at değiştirenler, emeklerini sömürdükleri insanların omuzlarına basıp yeni atın sırtına atlıyorlar.” 

“İktidar uyuyor” “İktidar engin bir dogmatik uyku içinde mışıl mışıl uyuyor. Birilerinin uyandırması lazım. Meydanlardaki bağrışmaları, atılan çürük yumurtaları sadece komplo ile izah etmemeli” diyen Bulaç AKP'ye “Seni ağlatanın yanına git, güldürenin yanından kaç” sözünü hatırlattı. Milli Görüş partileri ile AKP arasında mahiyet değil derece farkı olduğunu ileri süren Bulaç yazısını şöyle tamamladı: “Kimseyi güldürecek şaklabanlık yapamayız, acı da olsa sözü söylemek görevimiz. İhale peşinde değiliz, bu işten anlamayız, komisyonculuk da işimiz değil. Sadece yanlış gördüğümüz şeylerin yanlış olduğunu göstermeye çalışıyor ve bazı günahlara ortak olmak istemiyoruz. Bugüne kadar nasıl yaşadıysak bundan sonra da öyle yaşamaya devam edeceğiz.” 


Dabbetülarz nedir? Orhan Hançerlioğlu İslam İnançları Sözlüğü'de “dabbetülarz”ı şöyle tanımlıyor: Kıyamet günü yerden çıkacak olan canavar. İslam terminolojisinde bu hayvanın boyu otuz metredir. Arapça konuşacaktır. Bir elinde Hz. Musa'nın asâsı ve öbür elinde Hz. 
Süleyman'ın mührü olacaktır, bu mühürle insanların alınlarını “mümin” ya da “kafir” yazısıyla damgalayacaktır. Dabbetülarz'ın inananların yüzlerini ak, inanmayanların yüzlerini de kara bir damgayla damgalayacağına, bu damgaların yayılarak insanların ak ve kara olacaklarına ve böylelikle de müminlerle münkirlerin birbirlerinden ayrılacağına inanılır. 


AK PARTİ ELEŞTİRİSİ 
Ali Bulaç- Dünya Bülteni-5.7.2007 


İki senedir en yüksek perdeden AK Parti iktidarının 5 temel sorunla yüz yüze bulunduğunu söyledim ve yazdım. AK Partililer, binbir iftira ve yalan üreterek karşılık vermeye, bu eleştirilerin etkisini küçültmeye çalıştılar. Fakat gelişmeler söz konusu eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu açıkça ortaya koymuş oldu. Önce beş temel eleştiri noktasının ne olduğunu hatırlamakta fayda var: 


1) Gelir bölüşümünde adalet sağlanamadı. AK Parti hükümeti, takip ettiği ekonomi politikalarıyla son tahlilde zengini daha çok zengin ediyor. Sıkı usullerle uygulanan IMF politikaları yoksul kesimlerin, çalışanların, çiftçinin, emeklinin, esnafın durumunda herhangi bir iyileştirme meydana getirmedi. Finans sektöründeki hareketliliği reel ekonomiden ayırmak gerekir. Aslolan reel ekonomide yaşanan ciddi sorunlar, vukua gelen büyük haksızlıklardır. 


Elimizde somut veriler var. Mesela, Koç Grubu, 2010 hedefine beş sene önce, yani 2005'te ulaştığını açıkladı. Koç Grubu, nasıl bir cennette iş yapıyor ki, servetini katlıyor. Aydın Doğan, bu hükümet döneminde tam 8 kat büyüdü. 2002 yılına kadar Türkiye'den 3 dolar 
milyarderi vardı, şimdi bunların sayısı 21'e çıktı. Kim ne derse desin, resmi rakamlara göre 19 
milyon yoksul ve 1 milyon aç insan var. Çalışan, yani iş bulduğunu söyleyenlerin yarısından biraz fazlası asgari ücretle çalışıyor, yani aylık gelirleri 300 dolardan fazla değil. Bütün çabasını zenginleri daha çok zengin etmesine harcamış olmasına rağmen, Koç Grubunun patronu Rahmi Koç "Bunlar ekonomide iyi, ama başka konularla ilgilenmesinler, eşi başörtülü cumhurbaşkanı seçmeye çalışmak olmaz" dedi. Demek ki, yaranamadılar. 


2) Bütün umutlar AB üyelik sürecine bağlanmasına rağmen, Müslümanların temel hak ve özgürlükleri konusunda hiçbir iyileşme meydana gelmedi. Gelmediği gibi daha da kötüleşti. 
Başörtüsü sorunu, İmam Hatip Okulları, Kur'an kursları ve diğer konularda her zamankinden 


çok daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. 2002 yılında AB'ye destek yüzde 76'lara çıkmış bulunuyordu. Bu aynı zamanda Hükümet'in tutumunun da tasvibi ve bazı beklentilerin ifadesi anlamını taşıyordu. Şunun unutulmaması lazım, eğer bu destek ve AK Parti hükümeti olmasaydı, Türkiye AB üyelik sürecinde bu mesafeyi alamazdı, fakat bu karşılıksız bir destek oldu. 


Geldiğimiz noktada şu açıkça ortaya çıktı ki, hükümet AB üyelik sürecini iyi kullanamadı. 
Müslümanlar 28 Şubat sürecinin akebinde fonksiyonel düşüncelerle AB'yi desteklediler, durumlarında bir rahatlama olma düşüncesini taşıyorlardı. 2002 'de AK Parti iktidara gelince, AB ile olan ilişkilerin her aşamasında sorunları çözülecek, AK Parti bunları gündeme taşıyacaktı. Tam aksine oldu. Yapılması gereken şey, Müslüman cemaat ve grupların temel hak ve özgürlük taleplerini AB üyelik sürecine dahil etmek ve bu konuda ısrarcı davranmak olmalıydı; fakat AK Parti iktidarı Müslümanların hassasiyetlerini sürece dahil etmedi, gündeme bile almadı, AB'den gelen reform paketlerini sorgusuz sualsiz kabul edip geçirdi. 
İdam cezasını kaldırdı, zinayı yasak olmaktan çıkardı. Süreç eşcinselleri bile kanunların koruması altına alırken dindar kitleleri görmedi bile. Bugün eşcinselliğin aleyhinde yazmak ve konuşmak kanunen suç oldu. Müslüman cemaatlerin bugün AB'ye olan destekleri azalmışsa, bu aslında AK Parti ye olan umutlarının da azalmasının bir başka yönden göstergesidir. Çünkü bu süreçte AK Parti değil de, mesela CHP veya başka bir sağ parti iktidarda olsaydı, zaten bundan farklı bir sonuç hasıl olmayacaktı, yani onlar da Müslümanların taleplerini dile getirmeyecek, dertlerine tercüman olmayacaklardı. Bu bağlamda AK Parti ile diğer partiler arasında hiçbir fark yoktur, bundan sonra ise AB üyelik sürecinin bir rahatlama getireceği hayalden ibarettir, çünkü şartlar kökten değişti. 


Bütün yumurtalarını AB sepetine koyma riskini göze almasına rağmen, AB sürecinden Müslüman kitlelerin temel hak ve özgürlükleri alanlarında iyileşeme sağlama yönünde hiçbir mesafe alınmadı. Bunun sebebi AK Parti'nin bu sorunları somut ve açık bir talep olarak AB gündemine sokmaktan istinkaf edinmesidir. 


"AB bu talepleri kaale almaz" demenin hiçbir mazereti yoktur. AK Parti, AB yle ilgili vizyonunu ve değerlendirmeye mesnet teşkil edecek düşüncelerini liberal aydınlardan aldı, bu aydınların öncelikleri arasında Müslümanların temel hak ve özgürlükleri hiçbir zaman yer almadılar, hatta Müslümanların hak ve özgürlük taleplerini "dini vecibeler" statüsünde bile kabul etmediler. Maalesef AK Parti kendi asli ve hakiki referans çerçevesini değiştirmek suretiyle, trajik bir biçimde kendi kalesine gol atmayı marifet bildi. 


Eğer kararlı davranılsaydı AB'nin Müslümanların hak taleplerini geri çevirmesi düşünülemezdi. Madem ki, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var -ki eski İtalya Başbakanı ve AB'den başka yetkililer bunu açıkça itiraf ediyor ve elbette öyledir- bu durumda hükümet her masaya oturuşunda Müslümanların sorunlarını dile getirmeliydi. En azından Almanya'da Merkel'in, Fransa'da Sarkozy'nin başa gelmesinden önce bunlara bir hal çaresi bulunmalıydı. 
Fakat hükümet kendini bu sorunlarla ilişkilendirmekten dahi korktu; öyle ki Başbakan'ın en yakın adamı televizyon ekranlarında "Biz kamuda hizmet verenlerin başörtüsü kullanmasına karşıyız, bu laikliğe aykırıdır" dedi. 


3) Genel dış politika sorunlarıyla ilgili olarak hükümetin elinde AB yol haritası ve ABD'yle uyumlu bir dış politika izlemekten başka bir inisiyatif olmadı. Hatta uluslar arası ilişkiler ve dış politika konularında uzman olan akademisyen ve gözlemcilerin açıkça ifade ettikleri gibi, AK Parti'nin kendini Amerika ve Avrupa nezdinde "desteklenmeye değer parti" olarak takdim etmesinin en önemli argümanı budur. Eğer AK Parti, AB üyelik sürecini bütün var 


gücüyle ve samimiyetle yürüteceği yönünde sağlam bir taahhütte bulunmamış olsaydı, dış güçlerin onu desteklemesi düşünülemezdi. Dış politika konularında yeterince donanımlı olmadığı herkesçe bilinen lider, buna inandırıldıktan sonra, AB üyelik sürecine dört elle sahip çıkıldı. 


Bunun başlı başına bir nakısa olduğunu düşünenler elbette haksız değil. Şu varki, toplumda o gün için var olan genel eğilim, AB üyelik sürecinin Müslüman kitlelerin çektiği sıkıntıları aşmalarında umut vereceği yönündeydi. 


Bunun hangi ölçülerde özgün veya başarılı bir tutum olduğu konusu üzerinde yeterince durulmuş, çok yönlü muhasebesi yapılmış değildir. Hükümetin -dış etkin destek kaygısıyla ve elbette AK Parti'nin kuruluşunda rol oynayan büyük güçlerle uzlaşma doktrini çerçevesinde-İsrail'le giriştiği açık ve gizli ilişkiler -en azından- Türkiye'yi "arkadan giden bir ülke" konumuna itti. Öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye, Amerika ile bile ilişkilerini "İsrail üzerinden kurma"ya başladı. 


Türkiye gibi bir ülkenin elbette radikal bir biçimde Amerika, Avrupa ve hatta İsrail'le ilişkilerini kesmesini beklemiyor. Bu aşamada, yakın veya orta vadede çok akıllı bir tutum olmaz. Ancak elindeki gücü, avantajı ve kozları görmezlikten gelip, bir iktidarın iplerini İsrail'e kaptırması kabul edilemez. Kim bu yönde eleştiri yapıyorsa, iktidar çevresi "Bunlar radikal adamlar, real politikten anlamazlar" diye suçlamaktadırlar ki, bu da tamamiyle boş bir propagandadan ibarettir. Hakikatte olan şu ki, İsrail ile ilişkiler hiçbir zaman iddia edildiği üzere real-politik hesaplar dahilinde kurulmamış -ki kimsenin buna itirazı yok-, aksine içerde iktidara gelmenin ve iktidarda kalmanın yegane imkanı ve güvencesi olarak görülmüştür. Bazı münferit ve iç politikaya dönük çıkışlar bir yana, İsrail'le ilişkiler hiçbir dönemde bu seviyeye çıkmış değildir; öyle ki dünyadaki en büyük Yahudi kuruluşu olan JINSA, 28 Şubat sürecinin baş aktörü Çevik Bir'den sonra ikinci ödülü Başbakan R. Tayip Erdoğan'a verdi. İsrail ve Yahudi kuruluşları, dünyada hiç kimseye, real politika yürüten kimselere bu ödülü vermez. 


AK Parti hükümetinin dış politikada altını çizdiği başarı", "Bölgede inisiyatif aldığımız" yolundaki iddiadır. Bu konuda elbette önemli başarılar sağlandı, ama stratejik yönüyle atılan söz konusu adımların büyük bir bölümünün BOP çerçevesinde düşünüldüğü göz ardı edilemez. Başbakan Erdoğan açık bir biçimde "Biz BOP'un eş başkanlığını yapıyoruz, bizim bu projeyi hayata geçirme gibi bir görevimiz ve misyonumuz var" demiştir ki, Türkiye'de yükselmekte olan ulusalcı dalganın öne çıkardığı öfkeyi bundan bağımsız düşünemeyiz. 
"BOP'a karşı çıkmak" ile "ulusalcı olmak veya ulusalcılarla bir safta yer almak" aynı şeyler değildir; bu retorik basit bir propagandadır. 


BOP'un içinde Türkiye'nin de yer aldığı 22 İslam ülkesinde rejim ve siyasi harita değişikliğini ön gördüğünü kimse görmezlikten gelemez; yayınlanan haritalar bunun psikolojik ön hazırlığından başka bir şey değildir. Irak, Lübnan, Filistin paramparça ediliyor; sırada Suriye, İran ve diğer ülkeler var. Afganistan, Sudan ve Somali'nin trajik durumu ortada. Türkiye de bu kapsam içinde. BOP kesin olarak İslam dünyasının parça parça bölünmesini ve hiçbir parçasının İsrailden daha büyük ve daha güçlü olmamasını hedeflemektedir. Amerika, bölgede İsrail'den daha muktedir hiçbir Müslüman topluluğu istemiyor, elinde kılıç tezgahın üzerine serdiği atlas kumaşı canı istediği gibi parçalara ayırıyor. Böyle iken AK Parti iktidarı nasıl kendini BOP'la ilişkilendirebilir, bunu seçmen kitlesinin ve iki üç nesildir kendini bu davaya adamış samimi mü'minlerin kendi vicdanlarında bu soruya cevap araması lazım. 


Hafızamızı tazeleyelim: 1 Mart 2003 tezkeresi tartışmaları sırasında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, açıkça "Bu hükümetin bu tezkereyi geçirme gibi bir misyonu var" demişti. 1 Mart tezkeresi, sanıldığının aksine Türk askerinin Irak'a girişini öngörmüyor, sadece 65 bin Amerikan askerinin Türkiye'nin Güneydoğusu'na yerleşmesini öngörüyordu ki, bu başımıza gelebilecek en büyük felaketti. Dış basında Amerika'nın sadece askerlerini Türkiye'ye konuşlandırmak istediği, Türk askerinin Irak'a girmesinin asla söz konusu olmadığı yazıldı çizildi. Türk medyası ise halkı doğru dürüst bilgilendirmedi. 


Tezkerenin geçmemesi Türkiye'ye bölgede ve dünyada büyük bir itibar kazandırdı, ama herkes biliyor ki, 1 Mart tezkeresi Başbakan'a, hükümete ve Amerikan Neoconların hükümet içindeki acenteleri misyonuyla faaliyet gösteren danışmanların oluşturduğu politbüroya rağmen geçmemiştir. Eğer hükümete kalsaydı itibarımız sıfıra müncer olur, ülkemiz de felakete düşerdi. Neoconların Türkiye için hangi felaket senaryolarını yazdıklarını, son Hudson Enstitüsü'nün skandal toplantısı ortaya koymuş bulunmaktadır. 


Hükümetin en yüksek düzeydeki elemanları "Biz çok boyutlu bir dış politika izliyoruz, çok eksenli politika izlemiyoruz, bizim tek eksenimiz var, o da AB üyelik sürecidir" demişlerdir ki, bu, yeterince Türkiye'nin Ortadoğu'da ve Afrika'da hangi amaçlarla girişimlerde bulunduğunu gösteriyor. Mısır'da girişilen faaliyetlerin birinci derecedeki amacı, İsrail'in kendi adına ve kendi başına yapamadığı ekonomik faaliyetleri Türk şirketleri üzerinden yapması, böylelikle Afrika'ya açılmasını sağlamaktır. Orada faaliyet gösteren ve Mısır hükümeti tarafından önemli avantajlarla desteklenen Türk firmaları, üretimde kullanacakları hammaddenin asgari yüzde 12'sini İsrail'den veya İsrailli bir firma üzerinden almak ve yine ürettikleri malları Amerikalı firmalar aracılığıyla ihraç etmek zorundadırlar, aksi halde orada faaliyet göstermeleri mümkün değildir. 


Bu hükümet ve stratejistleri Türkiye'yi "basit bir kanat ülke", üzerinden gelip geçilen, çiğnenen "bir köprü" ve zavallı "bir hamal" olarak algılamış, bize bu misyonu uygun görmüşlerdir. "Biz küresel güç olması gereken Avrupa'yı Ortadoğu'ya, Asya'ya, Türki cumhuriyetlere, İslam dünyasına taşıyacağız" demek gurur kırıcıdır, vizyon körlüğüdür. 


4) Hükümetin ve AK Parti'nin yolsuzluklarla mücadele etme gibi bir iddiası ve vaadi vardı. 
Yolsuzluklarla mücadele siyasetin temel sorunudur, bu yüzden genel olarak bütün partilerin bu yönde vaadi olur. Fakat "dini ve ahlâki" ya da Erbakan'ın deyimiyle "ahlâk ve maneviyat"a dayalı değerleri öne çıkaran Milli Görüş partileri herkesten çok bu konuya vurgu yaptılar ve bu genel olarak kamuoyu nezdinde kabul gördü. Herkes bu çizgideki siyasetçilerin Türkiye'yi arındıracaklarını, temiz bir ülke meydana getireceklerini düşünmeye başladı. 


Gel gör ki AK Parti etrafında toplanan hacıyatmazların yolsuzlukları ayyuka çıkmış bulunmaktadır. Deyim yerindeyse bazıları "deveyi hamuduyla yemektedirler". Bu seçimin en önemli konularından birinin "yolsuzluklar" olması beklenirken, merkezdeki çekirdek, AK Parti ye siyaset zarar vermek -aslında sonuç itibariyle yarar sağlamak- amacıyla bu partiyi "din" üzerinden vurma yolunu seçti, bir kere daha bir muhtıranın gerekçesi "irtica" gösterildi ve irticanın belirtisi de Urfa'da Kutlu Doğum haftasında ilahi okuyan 7-12 yaş arası kız çocukları gösterildi. Oysa belli başlı merkezlerde ve medya plazalarında saklı tutulan "yolsuzluk dosyaları" açılsaydı belki sonuç farklı olurdu. 


Her ne ise, ortada olan gerçek şu ki, bazı bakan çocuklarının özel avantaj sağlamaları için sınırlı zaman dilimine mahsus kanunlar çıkartılmakta, daha bıyıkları yeni terlemiş gençler kolayca armatör olabilmektedir. İran Islam devrimi, radikalizm vb. her platformda 


Müslümanların her fikriyatını sömürüp, sonraları bu işleri bırakanlar, RP zamanında saç sakal takva gezenler, parmaklarında kalın gümüş yüzük takanlar ile ANAP'ta ve MHP'de hiçbir varlık gösteremeyenler ve yine bir zamanlar Prof. Necmettin Erbakan ve R. Tayyip Erdoğan'a ağız dolusu sövüp küfredenler, adeta bir blok kurarak bu iktidar döneminde kamunun kaynaklarını hortumlamaya başladılar. Bir anda zengin olanlar kibir, haset ve sonradan görmelik üreterek toplumda bazı kesimlerin kendilerine ve onların şahsında bütün Müslümanlara husumet beslemelerine sebep olmuşlardır. 


Ulusalcıların düzenlediği Cumhuriyet mitinglerinde bu öfkenin izlerini görmezlikten gelmek yanlış olur, bunun üzerinde tefekkür edip gerekli dersleri çıkarmak lazım. Müslüman servetini sadece helal yollardan kazanır; emek vermediği, hak etmediği şeye göz dikmez; parasını gösteriş malzemesi yapmaz, başkalarını kıskandırmaz, hayır ve infak yolunda kullanır. Bir zamanlar renkli elbise giyilmesine karşı çıkan yedi kat takva sahibi kadınlar, şimdi bakan eşleri olarak günde birkaç kez kıyafet değiştiriyor, kameralar önünde eşlerine pastalar yediriyor, İslam'ın usul ve adabına aykırı şımarıkça hareketler sergiliyorlar. Bu Müslümanların edebi, örfü, kültürü değildir. 


Bazıları da şarabın tadını bilmeseler bile şarap koleksiyonları yaptıklarını söylüyor, "eşimin başı örtülü olsa da olur olmasa da olur" diyor; "Başörtüsü diye genel bir sorun yok, bağırıp çağıranların sayısı yüzde 1,5 uğu geçmez" demekten haya etmiyorlar. Peki, bütün bunların manevi bir karşılığı olmayacak mıydı? Allah'ın sillesi gelmeyecek miydi? 


5) Bir başka önemli nokta, AK Partililer'in "Milli Görüş gömleğini çıkardık, değiştik" derken, Müslümanların 150 senedir mücadelesini verdikleri bütün toplumsal, kültürel ve siyasi davalarını, öne çıkardıkları sorunları reddetmeleri; din ile hayatın arasını açmaları; geç kalmış laikçilerin dilini kullanıp dinin ekonomiyle, parayla, bölge siyasetiyle, kamusal hayatla ilişkisinin olamayacağını söylemeleri ve "Beyler siz ne diyorsunuz" diye soranlara "radikalizm" yaftasını yapıştırmalarıdır. 


Asla affedilmemesi gereken şu ki, bu profesyonel siyasetçilerin siyasete "Müslüman veya İslamcı" başlayıp, iktidara gelme noktasına yaklaştıklarında sayısız insanın emeği, mü'minlerin acısı ve gayretiyle oluşmuş bu mirası reddedip İslamcılığı küçümsemeleridir. 
Kasımpaşa'da 50 yıllık Kur'an kursunu yıktırmak, İzmit te başörtüsü eylemi yapan ve canı yanmış kızları coplatmak bu çerçevede, yani "İslamcılık'tan ne kadar uzaklaşıldığı" yönünde verilen mesajlardı. Bu açıkça İslamcılığın, başka bir ifadeyle Müslümanlığın, yani "dinin siyasette istismarı"dır. 


Bir de "dinsel milliyetçilik" üzerinden Müslümanların evrensel inanç kardeşliği ve birliklerinin ismi olan ümmet fikri ve idealinin seçim meydanlarında yuhlatılması konusu var ki, Allah kısmet ederse bu dizinin bitiminden sonra bu konuyu özel olarak ele almaya çalışacağım. Çünkü eğer Müslüman kimliğiyle önde olan insanlar "din ile siyaseti, din ile ekonomi"yi birbirinden ayırıp, Müslümanların evrensel birliği inancı olan ümmet fikrini yuhalatırsa ve buna biz Müslümanlar ses çıkarmayacak olursak, Allah bizim ve ülkemizin üzerindeki korumasını kaldırır, her türlü azaba müstahak oluruz. 


Türkiye için merkez sağ veya merkez sol denen siyasetin önemi yoktur. Derin sorunlarla boğuşmakta olan toplum, kendi hayatında, tarihinde ve kolektif hafızasında herhangi bir anlamlı karşılığı olmayan sağ ve sol ideolojilerle vakit tüketmekte, sorunlarının çözümünü sahte adreslerde aramaya sevkedilmektedir. Bu, bilinci uyuşturma ameliyesidir ve siyaseten sonucu daima, bu ülkede iktidar seçkinlerinin kazanç hanesine yazılmaktadır. En azından 


siyaset bilimi ve sosyal bilimler açısından bakıldığında bile, sınıflı olmayan bir toplumda sağ ve Sol siyasetlerin ya da sosyalizm ve liberalizmin karşılığının olabileceğini düşünmek bir aydın fantezisi olabilir ancak. Bu hiçbir zaman sosyalizm veya liberalizm düşünce çerçevesinde faaliyet gösteren aydın ve akademisyenlerin entelektüel çabalarını küçümsemek anlamına gelmiyor. Hayır, böyle bir şey hadbilmezlik olur. Nitekim Türkiye'de her iki düşünce alanında çok değerli çabalar gösteren gruplar vardır; mesela sol ve sosyalizm ideallerine bağlı kalarak çaba gösteren Birikim Dergisi çevresi insanları ile Liberal Düşünce Topluluğu çevresi insanlarının entelektüel çabalarını, samimiyetlerini ve mücadelelerini kimse inkar edemez. Benim burada değinmeye çalıştığım husus, her siyasi düşünce ve örgütlenme biçiminin varolan herhangi bir toplumsal gerçekliğe dayanması gerektiği konusudur. Türkiye'de sorun siyaseti kimin yapacağı sorusunun cevabında gizlenmiş olarak bulunmaktadır. 


Müslüman toplumlarda "Merkez" devlet demektir; toplum adına siyaset yapmak isteyen herkesin ilk yapması gereken çevrenin temsilini üstlenmesi, halkın çıkar ve beklentilerinin yanında yer almasıdır. MNP'den SP'ye kadar Milli Görüş partilerinin çok hatası olmuştur, ama temsil ettikleri kitlelerin ve genel olarak bütün Türkiye'nin ifadesini Müslümanlıkta, İslamcılıkta bulan siyasetlerden başka çıkış yolu yoktur. Bunu açıkça ifade etsinler etmesinler, partiler için gerçeklik budur. Erbakan'ı öne çıkaran "Adil düzen"in, Ecevit'e iktidar yolunu açan "Hakça düzen'"in referansı İslam dininin Hak ve Adalet idealleridir. 


Aksini iddia etseler bile, AK Parti'yi iktidar yapan Milli Görüş geleneği ve misyonudur. Bu misyonu reddedenler merkezin, yani iktidar seçkinlerinin tuzağına düşerler. AK Parti, AP/DYP ve ANAP'ın tecrübelerini tekrar edip Merkez'le entegre olma çabasına girmiş bulunuyor. Bu çerçevede AK Parti, kendi asli kimliğini inkar ediyor, ona kimliğini hatırlatan her renk ve çizgiden kaçıyor, ama yine de seçim meydanlarında ima yoluyla veya beden diliyle bu mirasın devamcısı olduğunu anlatmaya çalışarak destek talep ediyor. Merkezin ve 
150 senedir dindar insanların temel hak ve özgürlüklerine karşı mücadele veren azimli 
çevrelerin telkinine kapılıp 230 Milli Görüş kökenli milletvekilinden 210 tanesini tasfiye etmek, üstelik bunun Genelkurmay Başkanı ile Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan görüşmeden sonra karar verildiği yolunda iddialara ses çıkarmamak üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. Bunun acı sonuçları süreç içinde görülecektir. 


Yukarıda anlattıklarımızın tümüne ses çıkarmayan, fakat aday gösterilmeyince feryad eden Milli Görüşçü milletvekillerine de bir çift sözümüz olmalı. Bu olayda İncil'deki söz hükmünü icra etmiştir: "Kılıç kullanan, kılıçla karşılık görür." Bir "proje" içinde yer alırken hiç sesiniz çıkmadı, 4,5 sene liderinize ve önünüze konan her karar ve icraata itaat ederek onay verdiniz, eğer ilkelerinize bağlı kalıp liderinizi ve partinizi ahlaki bir denetime tabi tutabilseydiniz bu kadar kolay harcanmazdınız. 


Bugün AK Parti'yi eleştirmek elde ateş tutmaya benzer. Bunun maliyeti var. Bir kere AK Parti, İslami kesimden yapılan hiçbir eleştiriye müsamahakar bakmıyor. Bunu açıkça ve fiilen gösteriyor. Küçük bir çevrenin manipülasyonlarına dayalı dolaşımın dışına çıkmıyor. Milli Görüş partilerinde verilmiş kararların teyidi için müşavere yapılırdı, AK Parti'de "küçücük bir insan grubu"nun ördüğü çemberin dışına çıkılmaması için sureta müşaverelere bile başvurulmadı. "Eleştiri" kendini dış dünyaya kapatan örgütün haricinden bir tür "müşavere"dir, eleştiriye karşı çıkan en temel bir ilkeye, yani müşavereye de karşı çıkmış olur. Bu durumda eleştiri, müşavere yanında "meşru muhalefet" anlamını da taşır ve her Müslüman entelektüel bunu yapmalıdır. 


Peygamber Efendimiz (s.a.) "Müşavere eden pişman olmaz" buyurmuştur. Eğer hakkını 
vererek müşavere etselerdi, duyargalarını herkese, özellikle onları eleştirenlere açsalardı, 27 
Nisan muhtırasına maruz kalmaz, böylesine derin bir krize girmezlerdi. Kim ne derse desin, söz konusu krizin ortaya çıkmasında, cumhurbaşkanının seçilmemesinde AK Parti kurmaylarının büyük sorumluluğu vardır, elbette antidemokratik bir sürecin mağdurudurlar ve siyasetten, demokrasiden yana olan her namuslu kişi -onlara muhalif olsun olmasın-, bu süreçte AK Parti'nin yanında, yani "siyasetin ve demokrasi"nin yanında yer almak zorundadır, ancak "mağdur rolü" oynamak sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 


AK Parti'yi eleştirmenin zorluğu ve getirdiği yüksek maliyet yanında 'taktik açıdan başka bir zorluğu" var. Soru şu: 2002'den bu yana iktidar olan AK Parti'yi hangi perspektiften bakarak ve hangi kavramsal çerçeveden hareketle eleştireceksiniz? İslami bir perspektiften baktığınız zaman, AK Partililer, hemen kendilerini 'dışarı" çıkarıp 


"-Canım, Parti sözcüleri, zaten İslamiyet'i referans almadıklarını, dine dayalı bir siyaset yapmayı reddettiklerini söylüyorlar. Diğer partiler gibi herhangi bir partidir, sizin bu konuda gösterdiğiniz İslami hassasiyetin bir anlamı yoktur" demeye başlarlar. 


"-Tamam, o zaman DYP'yi, MHP'yi veya ANAP'ı eleştirdiğimiz gibi AK Parti'yi de sıradan bir sağcı-muhafazakar parti olarak eleştirelim" dediğinizde de, bu sefer taktiği değiştirip 


"-Kardeşim, haklısın, bütün bunlar doğru, ama biraz insaf etmek lazım, bu adamlar diğerleri gibi mi? Müslüman, dindar insanlar, nasıl onları diğer sağcı politikacılarla aynı kefeye koyarsın?" demeye başlarlar. 


Hayır, bu bir "savunma ve eleştirileri savuşturma taktiği"dir. Bunun ne İslamiyet'te, ne demokratik siyasette yeri vardır. Eğer AK Parti İslamiyet'i diğer laik partiler gibi referans almıyorsa -ki radikal değişim geçirdiklerini söyleyen liderlerinin beyanı bu yöndedir- o zaman diğer partileri eleştirdiğimiz gibi bizim bunları eleştirme hakkımız vardır; yok eğer Müslüman/dindar kimliklerini hala önemsiyorlarsa, yine bizim İslami kaygılarla onları eleştiri hakkımız vardır. Burada AK Partililer'in bu taktiği bir kenara bırakıp sahiden 'ne oldukları'na artık karar vermeleri gerekir. 


AK Partililer, laik kesim gazetecileri önünde yerlere kadar eğilirken, "Vay Tayyip vay!" 
manşetini atanları baş tacı edip, küfür ve hakaretlerine eyvallah derken; bizim camiadan, Müslümanlardan en ufak eleştiri yapanları işlerinden ettiler, çoluk çocuklarının ekmekleriyle oynamaktan çekinmediler, gazete yönetimlerine ve patronlarına emirler yağdırarak, direktifler vererek bu güzel insanları kapı önüne koydular. Ayette tavsiye edilenin tam aksi neyse, onu yapıyorlar: Başkalarına son derece yumuşak ve demokrat olan AK Partililer, kendi mahallelerinden olanlara karşı olabildiğince acımasız, sert, hoşgörüsüz ve despotça davranıyorlar. AK Parti iktidarında fikri şahsiyetini muhafaza ettiği veya yalakalık yapmayı kendine yakıştırmadığı için işinden olan gazeteci, entelektüel ve yazarları hepimiz biliyoruz. 


Bu ülkenin halkı, bu halkın tabii liderleri, kanaat önderleri, yazarları, hocaları hancı; siyasiler yolcudur. Aynı hataların tekrar edilmemesi ve bundan sonrasının selameti için herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı, fikir ve görüşlerini, eleştirilerini açıkça dile getirmelidir; bunları da husumet besleyerek ve bir şeyler bekleyerek değil, Allah rızası ve halkın çıkarı için yapmalı. Eleştirirken, AK Parti veya başkasının hak ve hukukunu korumalı, kişi ve örgüt itibarını zedelememeli, ama Müslüman feraseti, dirayeti ve cesaretiyle de açık ve net konuşmalıdır. Müslüman yazar ve entelektüeller, ilim adamları ve hocalar bu toplumun 


vicdanı, yol gösteren aklı olmak gibi görevleri vardır. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan" durumuna düşmemek için bu gereklidir. Hatayı ve haksızlığı "bizden birileri"nin yapmış olması bizim haksızlığı ve hatayı örtbas etmemizin mazereti ve gerekçesi olamaz, aksi halde Allah bizden yardımını çeker. 


httips:Wwww.aliseriati.com/kitaplar.php ?Makale id—-202 &Kat id—-34 "ILIMLI İSLAM' KORKUSU 
26 Mart 2008 Çarşamba- Ali Bulaç -Zaman gazetesi 


Müzakereci siyaset yöntemini takip edip 'demokratik laiklik'e doğru kendine entelektüel bir mecra araması gerekirken, giderek "radikal laiklik"e doğru gerileyen bir gazetemiz (Radikal, 
23 Mart 2008), Denizli'deki sosyo-ekonomik gelişmeyi "Ilımlı İslam'ın kötü bir gelişmesi" 
olarak gösterip Türkiye'yi buna karşı 'uyarma' lüzumunu hissetmiş. 


Maalesef Türkiye'nin pozitivist aydınları, laiklik konusunda ilham kaynaklarını Fransa'dan, Fransa'nın da sıkı jakoben 3. cumhuriyetinden ve hatta Pierre-Jean Luizard'ın deyimiyle Cezayir için geliştirilmiş "sömürge tipi laiklik modeli"nden almaktadırlar. Her ülkenin kendine özgü bir tecrübesi var ve din-devlet ilişkisini, dinin toplumsal ve kamusal hayattaki rolünü kendi tecrübesine uygun bir biçimde çözmektedir. Hemen söylemek gerekir ki, biz laikliği Batı'nın en kötü havzasından, yani Fransa'dan almış bulunuyoruz, ama toplumların kendine özgü tecrübeleri dolayısıyla diğer ülkelerin; mesela Amerika veya İngiltere'ninki de bize uymaz. Belki diğerleri daha az acıtıcı ve dokuyu tahrip edicidirler sadece. 


150 yıllık otoriter modernizasyon sürecinden sonra Türkiye kendine özgü bir model 
geliştiremedi. Bu, özellikle aydınlar, akademisyenler ve bürokratik merkez açısından böyledir. 
Ortada bir sorun var, söz konusu kesimler bu sorunu ya halının altına süpürmeye çalışıyorlar veya babadan kalma baskı politikalarıyla ortadan kaldırmak istiyorlar. 


Buna mukabil, halk kendi tabii mecrasında yol almaya devam ediyor. Bu mecrada modern tarihe katılma ve modemnlikle ilgili yeni bir tecrübe geliştirme konularında önemli performans gösteriyor. 


Anadolu'daki iktisadi hareketlilik bundan kopuk değil. Bu çerçevede Denizli'nin kaydettiği gelişmeyle ilgili dün Kürşat Bumin şöyle diyordu: "Cumhuriyet idaresi bugüne kadar Denizli'ye tek bir yatırım yapmadığından, bu yoksunluk şehir için sonuçta bir şans olmuş ve Denizlililer 'mademki devletten hayır yok, iş başa düştü' diyerek tezgahların başına geçip bugünkü gelişmişlik derecesini yakalamışlardır. (Yeni Şafak, 23 Mart 2008)" 


Selçuklular dönemindeki gibi Orta ve Doğu Anadolu hattında görülen sosyal ve iktisadi hareketlilik Türkiye'nin modem tarihe katılışının takip ettiği modeldir. Tabii ki bunun "din"den, başka bir ifadeyle İslamiyet'in bir motivasyon ve örnek sunma fenomeninden bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Eğer buna "Ilımlı İslam" denilecekse, ilgisiz bir niteleme olduğunu söyleyebiliriz. Zira özellikle 11 Eylül'den sonra yeni küresel güç merkezlerinin hegemonyalarını meşrulaştırmak üzere geliştirdikleri "İslami terör"e karşı -daha öncesinde "fundamentalizm, radikal İslam veya siyasal İslam" gibi politik amaçlı nitelemeler söz konusuydu- kendi haklarının çıkarlarına aykırı olarak bu hegemonik güçlerle işbirliği halinde olan bazı grup ve hareketler kastediliyorsa, bunun Anadolu'daki iktisadi/sosyal hareketlilikle ilgisi yoktur. 


Bumin'in Denizli için söyledikleri, hem bizim 1929'dan bu yana devlet eliyle takip ettiğimiz modernleşme-kalkınma modelimizi, hem merkezdeki çekirdeğin dışında kalan toplumsal 


merkezin durumunu tam olarak yansıtmaya yetiyor. Kendilerinden kaynak transfer edip kendi serasında yetiştirdiği zengin zümrelere aktaran ve yukarıdan baskı politikalarıyla belli bir yaşama tarzı empoze eden devlete karşı, halk kendine özgü bir model geliştirmiş bulunuyor. 
Bu, Batılı oryantalistlerin ve güç merkezleriyle ortak çalışan İslamologların yaptığı "Ilımlı İslam" veya başka nitelemelerle hiçbir şekilde ilgili değildir. 


Öyle olmakla beraber, pozitivist aydınlar ve bürokratik merkez, İslam'ın başına "ılımlı" bir niteleme konulmasından bile rahatsızlık duymaktadırlar. Onlar için İslam'ın "ılımlı" yorumu da olmaz, çünkü bizatihi kendisi "kötülük, şiddet, gerilik, şer ve zarar"dır. Sadece kamusal hayattan değil, toplumsal hayatın bütününden ve mümkünse bireyin zihninden kazınıp atılmalıdır. Laiklikten anladıkları bundan başkası değil. Anadolu'da diğer şehirler "Denizli gibi olmak için can atarken", radikal laikçi aydınlarımız "Aman dikkat, Türkiye Denizli olmasın" diye korku salıyorlar. 


ÖZIŞIK KARDEŞLER KİM VE BU GÜCE NASIL ERİŞTİLER? 
20 Mayıs 2021 Perşembe — haksozhaber 


Topuğa sıkan mafya ne ki, hiç kimse medya eliyle organize olmuş bir çetenin eline su dökemez. Özışık kardeşlerin neler yaptığına ve akıbetlerine kısaca bir göz atalım. 


Birer “gazeteci” olarak kamu adına görev yapıp mafyayı deşifre etmesi gereken Özışık kardeşler, bizzat bir mafya lideri tarafından yayınlanan videoyla deşifre edildiler. 


Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık ulusal ve çok izlenen haber kanallarının vazgeçilmez konukları olarak haftada en az üç gün televizyon programlarına katılarak propaganda faaliyetlerinde bulunuyorlardı. 


Neyse ki devlet içerisindeki isimler ve mafyanın arası bozuldu da bu ağın üçüncü parçası olan medya yapılanması ortaya çıktı. Bu sayede Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın kanallar ve gazeteler ile olan anlaşmaları da sonlandı. Her iki kardeş de çalıştıkları medya kanallarından kovulurken iki isim de “ara verdiklerini” beyan etti. 


Hadi Özışık, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında irtibat elemanı olarak çalışırken ikili arasındaki tartışmaları gündeme getiren gazetecilere “Ne Peker’le ne Soylu”yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat”a” diye cevap vermiş hatta bununla da yetinmemiş racona uyarak: “Böyle bir mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” demişti. 


Racon diyoruz çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tıpkı organize suç örgütü lideri Sedat Peker gibi yaptığı açıklamada benzer ifadeleri kullanmıştı. 


Dün akşam da TRT Haber ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “racon üzere konuşarak” kendisi hakkında ortaya saçılan iddialar hakkında halkı ve gazetecileri 


tatmin etmeyen açıklamalarda bulundu. 


Üç gazeteci kardeş: “Aydın Doğanvari” bir habercilik! 


2000 yılında kurulan internethaber.com sitesi 20 yıl içerisinde devlet-medya-mafya üçgenine 
nasıl dahil oldu? 


İki kardeşin adı devlet ile mafya arasında irtibat ve aracılık yaptıkları yönünde gündeme yeniden geldi. Onlar iddiayı reddetti ancak iddia sahibi yayınladığı video kayıtları ve yazdıkları ile her ikisini de yalanladı. Sonuçta iki kardeşte gelir ve prestij kaybına uğradı. 
Özışık kardeşlerin daha hangi ‘kirli’ işlerin içinde parmakları olduğu bilinmiyor. Peki bu kardeşler kimler ve nasıl böyle bir güce eriştiler? 


Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve adı henüz devlet-mafya-medya üçgeninde anılmayan ancak hakkında çok kötü bilgiler bulunan Mehmet Özışık Iğdır/Tuzluca”da Emekli imam Seyyid Tahir Özışık'ın çocukları olarak dünyaya geldiler. Babalarının dindar kimliği çocukları üzerinde belli bir oranda etkiye sahip olsa da Özışık kardeşlerin eylemleri çoğunlukla ahlaki ve ilkeli olmadı. 


Gazeteciliğe erken yaşlarda girişen kardeşler, Kars'ta eğitim görüp orada bulunan yayın organlarında gazetecilik yaparak bugünlere geldiler. Bugünlere gelirken kardeşlerin izlediği güzergâhta Türkiye gazetesi gibi muhafazakar bir gazetenin bulunması ve bu yayın organı üzerinden algı operasyonları yürütmeleri hala hafızalarda derin izler taşıyor. 


Üstelik kardeşlerin internethaber.com ve birden fazla diğer haber siteleri ile şantaj yaparak siyasetçiler ve işadamlarından para kopardıkları iddialar arasında yer almaya devam ediyor. 


Hadi Özışık, internethaber.com sitesi üzerinden yaptığı propagandalar ile cemaatleri, kişileri, siyasileri, gazetecileri ve işadamlarını hedef alıyordu. Hadi Ozışık'ın habercilik anlayışı bununla sınırlı değildi elbette... 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın “dostluğu” olduğu ve diğer “dostu? Sedat Peker ile araları bozulduğunda “dostları arasında irtibatı” sağlayan kişi olarak “gazetecilik” yaptığı tüm Türkiye ahvalinin malumu. 


Süleyman Özışık da kardeşi ile beraber aynı gazetecilik anlayışı ile devlet-mafya-medya üçgeninin önemli bir ismi olarak rol alıyordu. Süleyman Özışık''ın adı özellikle CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kaset kumpasında konuşulmuştu. Süleyman Özışık, “Baykal'ın kaseti ilk bana geldi” demişti. Süleyman Özışık ayrıca AK Partili belediyelerin düzenlediği konferanslarda aldığı ücretlerle de gündeme gelmişti. Cemaatleri yıpratma amacıyla kaleme aldığı yazıları hala Türkiye gazetesinin arşiv kayıtlarında bulunan Süleyman Özışık”'ın abisi ile beraber kurdukları internethaber.com sitesinde köşesi bulunuyor. 


Mehmet Özışık ise birden fazla kumpas davasında sanık olarak gösterildi. 


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kumpas kurulduğu ve şantaj yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınması kararı çıkarılan Mehmet Özışık sanık olarak dinlenmişti. Yine Mehmet Özışık”'ın ismi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a yönelik kumpas davasında da gündeme gelmişti. 


Gazeteci Fatih Tezcan, Özışık kardeşlerin AK Partili belediyeler üzerinde kurduğu organizasyonu anlatmıştı. 


Süleyman Özışık”'ın tehditle belediyelerden konferans adı altında para kopardığını, şantajla sitelerine reklam aldığını anlatan Tezcan, “abi kardeşin” çete olduğunu, internet sitelerindeki haberler aracılığıyla belediye başkanlarını kıskaca alarak, seminer, konferans adı altında yüz binlerce lira para kopardığını söylemişti. 


YouTube kanalını çok aktif şekilde kullanan ve İnternethaber.com sitesinin sahibi Özışık kardeşlerin; Türkiye gazetesi, HaberTürk, Tv100, TGRT ekranlarında bolca “yüzlerine” rastlanıyordu. 


Çıktıkları kanallarda, yazılarında ve kendi yayın organlarında kimlerin aleyhine propaganda yaptıklarını ise Abdurrahman Dilipak'ın tweeti açıklıyor. 


Dilipak, AK Parti Kadın Kolları'nın dava konusu köşe yazısının Hadi Özışık yönetimindeki internethaber.com tarafından hedef alındığını hatırlattı. Öte yandan Hadi Özışık'ın, muhalif kesimin kasıtlı hedefinde olan eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a da bedduasına dikkat çekti. 


Q Abdurrahman Dilipak © 
Dilipak 


Farkında mısınız, Pekerin dostları dayanışıyor, ama 
Ozışıkları savunan kimse yok. benim için "AKP'nin 
Papatyaları" yazımla ilgili attıkları manşeti gönderdiler geçen gün,“Ayasofya İmamı" Boynukalın için yazdıklarını da unutmadık. Oysa ben kendilerini daha ilk günlerinden tanırım. 


136 Retweet 3 Alıntı Tweetler o 1.214 Böğel 


Özışık kardeşlerin propaganda ve şantaj yüklü haberleri ile elde ettikleri itibarın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kavgasında deşifre olması Türkiye tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalara kazındı bile. 


Ancak Özışık kardeşler hakkında soruşturmalar açılıp açılmayacağı bilinmiyor. Yine de savcıların Sedat Peker'in iddialarına sessiz ve kayıtsız kaldığı bir vasatta Özışık kardeşlere soruşturma açılmasını beklemek de pek mantıklı gelmiyor topluma. 


Asıl ve can alıcı soru ise şu: Devlet içerisinde örgütlenen gazeteciler mafyadan daha mı tehlikeli? 


SEDAT PEKER'DEN YENİ İDDİA: SÜLEYMAN SOYLU İBRAHİM KALIN'I 
TAKİP ETTİRİYOR 


20 Mayıs 2021 Perşembe-haksozhaber 


Sedat Peker, 6. videosunda da Soylu'yu bir kez daha hedef aldı. Soylu'ya yönelik "Sabıkalı Erdal Aras'ı 14 farkla genel başkan seçildikten sonra MYK'ya sen üye yapmadın mı?" diyen Peker, İbrahim Kalın'ın Soylu tarafından takip ettirildiğini söyledi. 


Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür' başlıklı videoda Peker çok farklı iddialarda bulunduğu gibi yaşanan kimi olayların siyasilerin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Sedat Peker savcıları göreve çağırırken delil istiyorsunuz “alın size 


delil” diyerek verdiği kimi isimlerin telefon aramalarını kontrol etmelerinin onları çok farklı isimlere ve olaylara götüreceğini söyledi. 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ı takip ettirdiğini belirten Peker şöyle konuştu: 


“Bu işler nasıl başladı” diye soranlara ABD'li Michael Rubin''ın bir yazısıyla “fitilin ateşlendiğini? belirterek cevap veren Peker, yazıda, “Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, PanTürkizm görüşüne sahip bu kişi bu şekilde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrası oraya simge birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir” dendiğini söyledi. 


Peker şöyle devam etti: “Buna inanan ruh hastaları oldu, işin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar, “Artık seni dünyada insanlar daha iyi anlayacak, konumunu anlayacaklar? dediler. Dedim ki, “Bu tuzak, bize tuzak kurdular.” “Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler? dedim.” 


İkinci kırılma noktamız 


Sedat Peker, "İkinci kırılma noktası Elazığ'da şehit ailelerine yaptığımız ziyarette yaşandı. O gün Mehmet Ağar aradı. Derin Mehmet 'Elazığ mitingini iptal eder misin? O gün orada CHP'nin de mitingi var, ortalık karışabilir' dedi. Bizim Kafkas-Karadeniz kültürümüzde şehit aileleri devlet başkanından bile önemli, o nedenle iptal edemeyeceğimi söyledim. Daha sonra valilik kararıyla miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası burası oldu. Biz tahakküm altına emir altına girecek insanlar değiliz." 


Hürriyet'e saldırıyı Peker milletvekili aracılığıyla gerçekleştirmiş Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf eden Peker, şöyle söyledi: 


"Şimdi kendi yaptıklarımı anlatacağım. Delilleriyle anlatacağım. Aydın Doğan dönemindeki Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyı ben yaptırttım. İsmini söyleyemeyeceğim bir milletvekili geldirica etti. Ben gazeteyi bastırttım. Demirören senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben." 


“Hürriyet gazetesi... Sizin gazetenizi ben bastırdım. Suç ikrarı yapıyorum. Bastırtmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Milletvekili, “Bizim gençlik kollarından birtakım arkadaşlar gidecekler. Onlar profesyonel değil. Sen böyle artık... Ben gönderdim...” Lan ne oldu maaşı kadar namusu olanlar. Savcılar işte ikrar, delil. Ben yaptım. 
Milletvekili söyledi... Aydın Doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı. Bir taraftan devam eden mahkemeyle... Lan senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Ben pislik, siz temizlik he... Namussuzsunuz ulan. Pambukören... (Yıldırım Demirören'e sesleniyor) Seni adım adım takip edeceğim, Azerbaycan her şey...” 


Süleyman Soylu'nun oğluna tahsis edilen aracı kim kullanıyordu? 


Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almaya devam ederek: 


"Süslü Süleyman 613 kişi hakkında dinleme kararı çıkarttı. Bu savaşın 3 ihtimali var; bir ben ölürüm, 2 cezaevine girerim ve üç hayatta kalırım. 5 tane ayrı plan yaptım. Bu 3 ihtimalde de kazanan ben olacağım. Ölürsem kahraman olacağım, cezaevine girersem de kahraman olacağım. Bana Sedat Peker terör örgütü açın ama FETÖ ile olmaz. Buna kimse inanmaz, insanlar 'FETÖ bu adamlar Sedat Peker'e çok zulmetti' der asla kanmazlar. Doğru senin adamın Resul var. Organizeden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Senin operasyon adamın. Dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu yaptıklarını duyurdular 1,5 sene önce. 
Peki, nerede bu uyuşturucu, yarım kilo uyuşturucu ile dünyanın en büyük operasyonu mu olur? Nevzat Kaya diye bir adam var, oto galerici. 


Operasyondan 10 gün öncesine kadar Süleyman Soylu'nun oğlunun plakasını kullanıyor. 
Ayrıcalıklı yani aynı benim gibi. Hiçbir polis durduramaz. Oğluna söylüyor 'Operasyon olacak o ihtisası iptal edelim? diyor. Kayıtlarda var, açıp baksınlar. Telefon irtibatları ne zaman kesildi, bir baksınlar. Engin, Nevzat Kaya'ya 5 milyon dolar verirsen, seni bu operasyondan ayrı tutarız diyor. Ben onlara iki araba verdim neden para vereyim diyor, anlamıyor mevzuyu sonra 'Tamam' diyor. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Bunlar bütün kötülükleri en sevdiklerine yaparlar.” 


Herkesi FETÖ ile tehdit etmişler 


Peker insanların haraca bağlandığını ve FETÖ ile tehdit edildiğini belirterek: “O olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı, hiçbirinin Ankara ile bağlantısı yok. Sen nasıl Ankara'dan bu operasyonu yapıyorsun. MASAK'ın başkanının avukat eşi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bakın herkes hakkında FETÖ suçlaması var. Adamın elini kolunu bağlamışlar. MASAK'ın raporunu çıkarıp Ankara'dan operasyon yapıyorlar. Kim yapıyor bunu: Resul. Resul, Soylu'nun evlatlığı. Suçun bir kısmının Ankara ile alakası yok ama operasyonun merkezi Ankara. 1,5 yıl geçti niye dava açılmadı. Oğlun Engin ve saz arkadaşları hepsinden para alıyor. Güya dünyanın en büyük operasyonu ama yarım kilo uyuşturucu yok ortada. Benim de dinlemelerim Ankara'dan alınmış. Suçumum tekrara ediyorum milletvekilini dövdürdüm. Suç yeri İstanbul, izin Ankara'dan alınıyor. Niye? Çünkü Resul Ankara'da. 


Daha benim hakkımda kırmızı bülten çıkarmaktan acizler. Daha Zorlu binasını anlatacağım. 
Senin kardeşin orada, telefon dinleme tapeleri geliyor. Milleti orada parça parça parçalıyorlar. 
Savcılar delil istiyor son iki ayda oraya hangi işadamları gelmiş. Bu adamın resim unvanı yok bu adam orada ne iş yapıyor. FETÖ diye insanlardan para koparıyorlar.” ifadelerini kullandı. 


Peker kendi adamının Soylu'nun yolunu açarak insanlara para dağıttığını söyledi 


Peker, “Delil nerde diyor bu süslü Süleyman. Erdal Aras, bir dönem benim adamım diye gözaltına alındı. Türkiye'nin en önemli davalarından biri. Kemal Horzum, Mehmet Ali Yılmaz, o sırada devlet bakanı. Aralarında sorun var. Mehmet Ali abi bize yakın Kemal Horzum mafyatik bir tip. Sonra polis falan ülkenin gündemi değişti. Rahmet Alparslan Türkeş telefon ettikten sonra ortalık yatışmıştı. Erdal Aras herkes bilir benim adamım, sabıkalı. 
Sabıkalı Erdal Aras'ı 14 farkla genel başkan seçildikten sonra MYK'ya sen üye yapmadın mı?” 


Kokain yakalatmıyorlar paralarına kıyamadıkları için 


Peker, “İşler karışınca hemen uyuşturucu yakalatmaya başlarlar, devlet iş yapıyor demek için. 
Geçen Suriye açıklarında 1,5 ton esrar yakalandı. Bunun bedeli 300 bin dolar. Ulan 5 ton kokain yakalasana. Ulan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Netflix'te gençler bu işlerin nasıl döndüğünü biliyor.” dedi. 


NAZİZME LANET OKUYUP “SİYONAZİZM”E ARKA ÇIKMA PARADOKSU 
18 Mayıs 2021 Salı-haksozhaber 


Hakan Albayrak, ABD Başkanı Biden özelinde Batılıların Siyonist İsrail'i destekleyici tutumunu eleştirdiği yazısında, Nazilere lanet edenlerin düştüğü Siyonazizme arka çıkma hastalığının barındırdığı çelişkileri gözler önüne seriyor. 


Hakan Albayrak'ın Karar gazetesinde yayımlanan yazısı (18 Mayıs 2021) şöyle: Siyonaziler 


ABD'deki başkanlık seçimini Donald Trump'ın kaybedip Joe Biden'ın kazanması kimilerince hümanist bir devrim gibi karşılanmıştı. 


Al sana hümanist devrim: Başkan Biden, Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere reva gördüğü mezalimi nefsi müdafaa diye meşrulaştırmaya çalışıyor! 


Alexandria Ocasio-Cortez gibi bir grup vicdanlı Kongre üyesi bu vicdansızlığa isyan ede dursun, Biden hiç oralı olmadan ısrarla sahip çıkıyor İsrail'e. 


O Biden ki, 1986'da ABD hükümeti “apartheid”a (ırk ayrımcılığına) dayanan Güney Afrika devletine kendi tercihlerini dayatmayacağını ilan edince, dönemin dışişleri bakanı George Schultz'a şöyle demişti: 


“Güney Afrika'da (dayatacağımız) tercihlerimiz var: Çirkin beyaz bir rejimin ezdiği insanlar!” 


Aynı Biden şimdi başka bir ırkçı rejimin hâmisi. 
İş İsrail'e gelince “apartheid” nefsi müdafaa oldu! 


Siyonist işgal rejiminin bir “apartheid” rejimi olduğu gerçeği öteden beri dile getirilirdi ama Batı'nın ana akım medyaları bunu duymazdan gelmeyi tercih ederdi. 


Dünyanın en prestijli insan hakları örgütleri arasında sayılan ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) geçen ay yayımladığı bir raporda İsrail'in hem Batı Şeria'daki -Filistin Özerk Yönetimi tebası- Filistinlilere hem de kendi vatandaşları olan Filistinlilere “apartheid” uygulayarak “insanlığa karşı suç” işlediği tesbitine yer verince, o medyalar da bu gerçeği kaydetmek durumunda kaldılar. 


“Bismillah” diyelim; bereketli bir başlangıç olur, devamı gelir inşaallah. 


“İşgal Topraklarındaki İnsan Hakları İçin İsrail Enformasyon Merkezi B”Tselem”i anmadan geçmeyelim. 


Adı üstünde İsrailli bir kuruluş olan B”Tselem de -geçen Ocak ayında, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden üç ay evvel- İsrail'in bir “apartheid” rejimi olduğunu teyit etti. 


İlgili raporunun başlığı: 


“Ürdün Nehri?nden Akdeniz'e Uzanan Yahudi Üstünlükçüsü Bir Rejim: Bunun Adı Apartheid” 


İfade hürriyeti prensibi İsrail hakkındaki gerçekler konusunda da kâmilen uygulansa, bir grup Filistinli aktivistin “Siyonazi” tanımlaması da Batı'da tedavüle girebilirdi. 


Ama Siyonist işgal rejimi ile Nazi rejimi arasında paralellik kuranların hayatını karartan bir “mekanizma” var işte. 


Bilhassa Almanya'da. 


Yeşiller partisinde siyaset yapan Suriyeli Türkmen kökenli Cemal Karslı, 2002'de, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki harekâtını eleştirirken “Nazi terörünün hayatta kalan kurbanlarında ürkütücü çağrışımlar yapan uygulamalar” gibi bir ifade kullandığı için siyasi linçe uğramış ve sonuçta siyasetten silinmişti. 


Geçen hafta Hıristiyan Demokratik Birlik Partisi'nin Berlin teşkilatındaki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmeye zorlanan Ayten Erdil'in ‘suçu’ ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına “terör” demekten ibaret; buncağıza bile tahammül edemediler. 


Vaktiyle Filistin'i ziyaret eden ve Batı Şeria'da şahit oldukları korkunç tabloyu Nazilerin Yahudileri topladığı Varşova Gettosu'ndaki duruma benzeten bir grup Katolik Alman papaz da Demokles'in kılıcından nasibini almıştı. 


Ama susturulmadan önce söyledikleri, kayıtlara geçti bir kere: 


Eichstaett Piskoposu Gregor Maria Hanke: “Yad Yashem Yahudi Soykırımı Müzesi'nde Varşova Gettosu resimleri gördüm, akşamleyin de kendimi Ramallah'ta gerçek bir gettoda buldum. İsrail'in tabii ki var olmaya hakkı var; ama bu hak böyle hunharca savunulmaz ki!” 


Augsburg Piskoposu Walter Mixa: “Adeta ırkçı eğilimli bir gettolaştırma siyaseti takip ediliyor.” 


Gazze'de 410'u çocuk ve 104'ü kadın olmak üzere 1436 Filistinlinin katledildiği Aralık 2008 
— Ocak 2009'daki “Dökme Kurşun Harekâtı” sırasında İsrail askerlerine “Aman maşeri vicdandan etkilenip çoluk çocuğa acımaya kalkan kimse çıkmasın? diye dağıtılan “Haham Yitzhak Ginsburg’un Talebeleri” imzalı bildiri ile bitirelim: 


“Ey İsrail askerleri! Bizi kuşatan ve canımızı acıtan o ahaliye acımayın; kendinizi ve arkadaşlarınızı korumaya bakın. O ahali masum değil. Düşmana karşı layıkıyla savaşmayı engelleyen bütün o tuhaf doktrinleri ve emirleri yok sayın!” 


KEMALİST SOL'UN 6. FİLOYA SECDE 
YALANI ÜZERİNE! 


16 Mayıs 2021 Pazar-haksozhaber 


Türkiye'deki İslami hareketler de emperyalizmin her türlüsüne "hayır" demiştir, "hayır" demektedir. 6. Filoya secde yalanı ise 52 yıldır hem tartışma programlarında karşımıza sık sık çıkıyor hem de medya organlarında ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor. 


Resul Tosun, Star gazetesinde yayınlanan yazısında Kemalist solun, Müslümanlara dönük 52 
yıldır kullandıkları 6. Filo yalanını değerlendiriyor: 


Dindar kesime karşı önyargılı çevrelerin gerçekle alakası olmayan kimi ezberleri var. 
Bu ezberlerle zaman zaman dindarları itham edip duruyorlar. 


Bu ezberlerinden biri de 'Solcular 6. Filoya karşı mücadele verirken, dindarlar 6. Filoya secde etti' yalanıdır. 


Bu şimdilik burada dursun. 


Seküler kesimin sözcülerine ve kalem erbabına baktığınız zaman dünya Müslümanlarının ABD güdümünde olduğu ezberlerini tekrarladıklarını görürsünüz. 


İslam ülkelerindeki kimi yönetimler veya kanaat önderleri ABD'yi savunmuş olabilir. Ama İslami bilinç sahibi hiçbir Müslüman ve hiçbir İslami hareket emperyalizmin hiçbir rengine asla teslim olmamıştır, olmaz. İslami hareketler Allah'tan başkasının önünde eğilmeyi asla kabul etmemişlerdir, etmezler de. 


Dolayısıyla Rusya'ya da ABD'ye de aynı ölçüde tavır koymuşlardır. 


Türkiye'deki İslami düşünce ve hareketler de emperyalizmin her türlüsüne "hayır" demiştir, "hayır" demektedir. 


Tekrar 6. Filoya secde konusuna dönecek olursak. Bu iddia hem tartışma programlarında karşımıza sık sık çıkıyor hem de kimi medya organlarında ısıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor. 


Bir de 6. Filoya karşı cemaat halinde namaz kılanların fotoğrafını ekleyince seküler kesim buna zaten inanıyor; dindar kesim de tabii ki bu fotoğraftan olumsuz etkileniyor. 


En son 14 Mayıs Cuma günü yine -ismi lazım değil- bir gazetede bu iddia fotoğraflı bir şekilde yer aldı. 


Yine ismi lazım değil bir sanatçı İkizdere olaylarıyla ilgili kendisine Kudüs üzerinden sitem eden birine, "Sizin abileriniz 6. Filo'ya karşı namaz kılarken Deniz Gezmiş Filistin için 


savaşıyordu" diye cevap vermiş. 


O gazete de 6.Filoya karşı namaza durmuş cemaat fotoğrafı ile bu yalanı tekrarlamış. 


İslami kesimi eleştirenlerin en önemli özelliklerinden biri de İslam'ı bilmiyor olmalarıdır. 
Cuma hutbesi namazdan önce okunur, sonra namaz kılınır ama onların sözcüleri 'Hutbeyi dinlememek için Cuma namazını kılıp çıktıklarını' söyleyebiliyorlar. 


İşte hutbeyi dinlemeden Cuma namız kılma iddiası ne kadar isabetliyse Müslümanların 6. 
Filoya karşı namaz kıldıkları iddiası da o kadar isabetlidir. 


Az biraz ilmihal bilgisine sahip olsalar namazın şartlarından birinin kıbleye yani Kâbe'ye yönelmek olduğunu bilirler. 


Tabi hemen akla gelen soru '6. Filoya yönelmiş cemaat fotoğrafı neyin nesidir? şeklinde olacaktır. 


Doğrudur o fotoğraf vardır, ama Müslümanlar 6. Filoya secde etmek için oraya gitmiş değillerdir. 


O dönemde M. Şevket Eygi merhumun teşvikiyle büyük kalabalıklarla sabah namazı kılınırdı. (7969 yılında 6.filo İstanbul'a gelmiş boğaza demir atmıştı.) 


O fotoğraftaki cemaat Dolmabahçe camiine sığmayıp dışarı taşan sabah namazının cemaatidir. Hepsi kıbleye dönmüştür. 6. Filo gemisi de kıble istikametinde demir attığı için sol basın o fotoğrafı İslamcılar 6. Filoya secde etti.' diyerek suiistimal etmiştir. 

(Benzer bir edepsizliği geçtiğimiz yıllarda bir cola şirketi yapmıştı. Bir Müslüman cola şirketinin adı yazılı bir buzdolabının önünde namaz kılarken, secdedeki resmini almışlar ve 


Müslümanlar colaya secde ediyor reklamı yapmışlardı da şiddetli tepki görmüşlerdi.) 


Bir başka fotoğraf da yine Taksim'e mitinge giden kalabalığın namaz için girdiği camiye sığmayıp dışarı taşan kısmıdır. Kâbe'ye doğru namaz kılmaktadırlar. 


6. Filo gemisi orada diye kıble değiştirilmez ki! 


Ama ideolojik yaklaşım, fikri namusu ortadan kaldırmakta ve maalesef 'dindarlar 6. Filoya secde ettiler' diyecek kadar seviye aşağılara çekilmektedir. 


Hülasa, Müslümanlar ABD gemisine secde etmediler, etmezler de. Camiye sığmayan cemaatin dışarıya taşan resmini 6. Filo ile birleştirip Müslümanları ABD'ye secde etti diye 


yaftalamak eğerbilerek kasten yapılıyorsa şerefsizliktir. 


Bilmeyenlere de bu yazı kapak olsun. 


MENTİON FÜZELERİ! 


16 Mayıs 2021 Pazar —haksozhaber 


İsrail dünya medyasını yönetirken, sıradan Twitter kullanıcılarının mention füzeleriyle tanıştı. 
Dahasının geleceğini de biliyor... 


Ersin Çelik YeniŞafak'taki köşesinde sosyal medya üzerinden İsrail'in propagandalarına yanıt verenlerin İsrail'in koca medya imparatorluğu karşısında nasıl bir etkide bulunduğunu yorumluyor. 


Kim ne derse desin, Filistin tarafından cılız da olsa verilen her karşılığın İsrail'de büyük yankısı oluyor. Alarmlar, sirenler, sığınaklar, kaçışmalar... İsrail tüm gücüyle ve tüm zalimliği ile Gazze'ye ölüm kusarken, Demir Kubbe'yi aşıp Tel Aviw'e düşen bir rokete psikolojik olarak teslim oluyorlar. İsrail'in psikolojisi Filistinli bir gencin yumruğu ile de çöküyor, küçük bir kızın katili olacak askere diklenmesi ile de... Eski başbakanlarımızdan merhum Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı “İsrail laftan anlamaz. İsrail ancak güçten anlar” tespitini bazen bir yumruk, bazen bir taş, bazen de Demir Kubbeyi aşan bir roket doğruladı zaten. Bu bir şiddet övgüsü değil. İsrail'in yıllardır masum sivilleri katletmesi karşısında sözü bile edilemez. 


İsrail'in karşı konulmaz olduğunu düşündüğü ölümcül silahlarının yanında başka bir gücü daha var. Medya! İşgal güçleri Gazze'yi sadece ağır silahlarla ablukaya almıyor. Jetlerle bomba yağdırmıyor. Sivilleri, beşikteki çocukları katlederken, Tel Aviv'e düşen bir roketi tüm dünyanın gözüne sokup büyük bir ajitasyon yapıyor. Bu yüzden de ABD'li siyasetçiler Gazze kana bulanırken bu *detay'a değinmeden İsrail'in attırdığı manşetlere göre açıklama yapıyorlar. 


Fakat bu sefer işler değişti. Uluslararası haber ajanslarını, gazeteleri, televizyonları yöneten İsrail lobisi sosyal medyaya “gerektiği gibi?” müdahale edemedi. “Kullanıcı” diye adlandırılan milyarlarca sivilin algısını hackleyemedi. En azından Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının zihinlerini karıştıramadı. Yahudi lobisi her ne kadar “antisemitizm” suçlamasına sarılsa da sosyal medya şeffaflığı İsrail karşıtlığının merkezi haline geldi. Bu sağlamayı, İsrail Büyükelçiliği'nin resmi ve onaylı Twitter hesabı “İsrail Türkiye'denin yaptığı paylaşımlara gösterilen tepkilerden yapabiliriz. Tepkiler demişken. “Mentioanlar'dan bahsediyorum. Yıllardan beri İsrail'in masumların kanını akıtması karşısında “elimizden bir şey gelmiyor? çaresizliğini yaşayan vicdanlar “mention füzesi'ni keşfetti bu süreçte. Zeynep Hilal Demirci isimli kullanıcı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Twitter hesabından tüm dünyaya söylediği yalanın altına aynı yöntem ve seviyede yanıt verdi. Yani mention, Türkçeleştirilmiş tabir ile “menşın? attı. Bu mention hem Netanyahu'nun propaganda terörünü durdurdu hem de İsrail'in sosyal medyadan abluka altına alınabileceğini gösterdi. Bir tweetin altına yazılan yanıtın nasıl bir etkisi olur demeyin. Bir kere karşımızda bir ülkenin dünyada kabul gören başbakanı var. Netanyahu'yu sadece İsrailliler değil dünya kamuoyu takip ediyor. 
Haliyle her paylaşımı ilgi ile takip ediliyor, altına yazılanlar da mutlaka dikkatle okunuyor. O yanıtların iletişim ve algı çağında nasıl bir karşılığı olduğunu siz düşünün. Bu yanıtların mutlaka Netanyahu tarafından da okunduğunu söyleyebilirim ama ispat edemem. 


Bir süredir sosyal medyada İsrail'e karşı ‘sosyal abluka” kavramını dillendiriyorum. Öylesine bir dillendirme değil. ‘Mention füzeleri”nin İsrail karşısında çok etkin olduğunu gördük. Bu yüzden de artık “sosyal medyadan tepki verince ne olacak” bahanesi de geride kaldı. İsrail'e sosyal medya ablukası kısa sürede ciddi sonuç verdi. Twitter'da abluka altında kalan Netenyahu'nun oğlu Yair de Türk kullanıcılarının etkinliği karşısında “bot bunlar? yalanına sarıldı. Bu yalan da bir kazanım aslında. Şaşkınlar. Bu bir psikolojik çöküntü emaresi. Dünya medyasını yönetirken, sıradan Twitter kullanıcılarının mention füzeleriyle tanıştılar. 
Dahasının geleceğini de biliyorlar. Bu yüzden de ABD güdümündeki Twitter, İsrail aleyhinde paylaşım yapan hesapları, ‘terör propogandası? gerekçesi ile ansızın kapatırsa hiç şaşırmayalım. Gazze'ye ölüm yağarken tiyatrodan fotoğraf paylaşan BM Genel Sekreteri 


Antonio Guterres'e gece yarısı zorla açıklama yaptıran sivil gücü ancak bu şekilde durdurabilirler. Böyle bir şey olursa ne yapacağız peki? O zaman sosyal medya şirketlerini de sosyal ablukaya alacağız. Akıllara hemen yerli sosyal medya mecraları geliyor. Maalesef şu süreçte etkin bir yerli mecramız yok. Bunu henüz başaramadık. Fakat bizler kullanıcılar olarak gücümüzün farkında olmalıyız. Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını İsrail lehine bir bahane ile kaldıran Instagram, geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü görmediği bir tepki ve kamuoyu baskısı ile karşılaştı. Hiç hafife almayalım. Bu da kıymetli bir kazanım. Paylaşımı geri aldırmak, paylaşım özgürlüğünü de kazanmak demektir. 


TÜRKİYE'Yİ İSLAM ANLAYIŞI VE DEMOKRASİ KURTARDI 
22 Şubat 2011-Mehmet Ali Birand-milliyet 


Lütfen bu yazıyı bir zihin egzersizi olarak okuyun. 

Ak Parti'yi yüceltmek için yazdığımı sanmayın. Yalakalık, yandaşlıkla suçlamayın. İlla bu gözle bakacaksınız, o zaman okumayın, daha iyi... Ben burada bir gözlemde bulunmak istiyorum. 


Yanılabilirim de... Eğer yanıldığımı düşünüyorsanız, gelin uygarca tartışalım. 
Gelelim konumuza... 


Yaşadığımız bölge ve Akdeniz’in öbür kıyısına (Kuzey Afrika ) bakın. 
Suriye-İran-Körfez Ülkeleri-Irak-Ürdün-İran-Fas-Tunus-Cezayir- Suudi Arabistan. 
Bütün bu ülkeler, uzun yıllar hep tepelerine getirilen diktatörlerle yönetildiler. İngiltere-Fransa- ABD üçgeni tarafından tam kıskaç altına alındılar. Bu üçlünün tek korkusu vardı. 
O da, islamcı akımları kontrol altında tutabilmek. Tepeye yerleştirilen güçlü kişilerin en önemli görevi de buydu. Tunus'un Burgiba’sı olsun, Irak'ın Saddam'ı, İran'ın Şah Pehlevi?si, Ürdün'ün Kral Hüseyin'i, Fas'ın Kral Hasan'ı, Suriye'nin Hafız Esad'ı, Mısır'ın Mübarek'i olsun, tümünün görevi, sıkı bir askeri rejim altında radikal islamı, 


kakılan halklar oluşturulmuştu. 


Çizilen yoldan çıkanlar hemen cezalandırıldılar. 

Örneğin, Cezayir'de 1990'larda İslam bayrağını taşıyan İslamcı FİS, genel seçimleri silip sürüp iktidara geldiği gün, asker müdahale etti ve yıllarca süren bir iç savaş başlattı. 
Yüzbinler öldü. Cezayir kana bulandı. Batı umursamadı bile. Şimdi FİS’i mumla arayanlar var. 


Stratejinin ters teptiği ülkeler de oldu. 

Örneğin, İran patladı ve batının en istemediği sonuç çıktı. Washington, yeni gelenleri adam edeyim, yola sokayım diye, Irak’ı İran’ a saldırttı. Sonuç aksine çıktı, Humeyni? ciler daha da büyüdü, bugün bölgenin nükleer gücü olma yolunda. 

Örneğin, Libya'yı ele geçiren Kaddafi, batıya kök söktürdü. 


Şimdi, değişen dünya ile bütün bu stratejiler de değişiyor. Halklar uyanıyor. 
Mısır-Tunus-Ürdün- Yemen kaynıyor. Domino taşları birbirini deviriyor. Afganistan?'da koskoca NATO gücüne rağmen Taliban emin adımlarla iktidarı paylaşmaya hazırlanıyor. 
Göreceksiniz ABD, Irak'ta olduğu gibi, orada da başaramayıp çekilecek. 


Topun ağzında Suudi Arabistan ve Pakistan var. 


ABD, sırf petrol çıkarını korumak için, Suudilerin radikal İslamcı üretimini görmezden geldi ve 11 Eylül'de New York'un tepesinde patlatılan uçakların pilotları Suudi Arabistan'ın öğrencileri çıktı. 

Pakistan'a da yine sırf stratejik nedenlerle (Afganistan'dan çıkarları açısından 

) şimdilik ses çıkartmıyor. 

Ancak bir gün gelecek, Pakistan ile Suudi Arabistan da karışacak ve dengeler bozulacak. 
Batılı güçler yaptıklarına pişman olacaklar, ancak artık iş işten geçmiş durumda. 


Peki, bu işler bizde neden olmadı? 
Bizi Demokrasi Kurtardı 


Aslında, batılı şablon bize de uygulanmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren, en büyük zamanını ve enerjisini laik sistemi kurmaya ve korumaya harcadı. Cumhuriyetin kuruluşunu gerçekleştirenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanıp, kuşaktan kuşağa “ne pahasına olursa olsun laik sistemin korunması” mirasını bıraktılar. 


Siyasetçilerimiz de, orduya verilen bu göreve karışmadılar. 


İşlerine geldi. 

TSK da 1940'lardan itibaren, laikliği ve Kemalizmi daha da fazlasıyla sahiplendi ve 2006 
yılına kadar da sürdürmeyi bildi. Ancak, askerin laiklik anlayışı zaman içinde öylesine katılaştı ki, dindar ile dinci birbirine karıştırıldı, hepsi aynı torbaya atıldı. 

Hatırlarım, 1950'lerde evimize sadece Cumhuriyet gazetesi girerdi, zira bizler 

de CHP'liydik. Sık sık, “Bir ticani daha yakalandı” başlığıyla , sakallı bir adam ve çarşaflı bir kadının resimleri çıkardı. 


1960 ihtilali, ardından 12 Mart müdahalesi ve nihayet 12 Eylül darbesiyle, Türkiye'ye 
adeta bir deli gömleği giydirildi. 


Tabi bu kadar baskı, dindar kesimi sonunda ayaklandırdı. 


Bir yandan ülkedeki -din hariç- özgürlükler artıyor, ekonomi büyüyor, ancak bu zenginleşme ve özgürlükten dindar kesim hakkını alamıyordu. 

Önce 1983'te Özal'ın gelişi ve O'nun din konusuna yaklaşımı, ardından da 1994 belediye seçimleri ve 1996'daki genel seçimlerde yaşanan Erbakan'ın Refah Partisi ile patlama yapması, sinyali verdi. 


Artık Türkiye, eski Türkiye değildi. 


Dini inançlılar da bu pastadan pay almak istiyorlardı. Laiklik farklı şekilde yorumlanmalı ve dindarlara yer açılmalıydı. 

Türk toplumundaki İslam anlayışı, İran'ın Şiileri gibi “ne pahasına olursa olsun hak aramak için sokaklara dökülen” anlayışa sahip olmadığı için, sandıkta tepki gösterilmişti. 
AKP Türkiye'de Dindar Kesimi Ön Plana Taşıdı 


Kemalist cumhuriyetçiler ve asker bu gidişi, bu değişimi göremediler veya anlayamadılar. 
Tutumlarını daha da esnekleştireceklerine, iki kesim arasında bir uzlaşı arayacaklarına tam tersini yaptılar. 

28 Şubat tarihlipost modern darbe, bu yaklaşımın sonuna noktayı koydu. 


Çevik Bir'in ünlü “Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz” sözü çok talihsizdi, zira Orgeneral'in kastettiğinin tam aksi gerçekleşti . TSK'nın ayarı ters tepti ve Ak Parti bu sayede doğdu. Recep Tayyip Erdoğan, bu müdahale sonunda devreye girdi, liderliğe oturdu. 


Türk halkı da, mağduru tercih etti. 


Hepimizi, eksik de uygulansa Demokratik rejim kurtardı. 

Sandıktan çıkan oy sayesinde, Türkiye iç savaşsız, kan dökmeksizin dindar kesimle uzlaşmaya, birlikte yaşamayı öğrenmeye, kendi gibi düşünmeyenlere de alışmaya başladı. 
Belki daha uzunca bir süre alacaktır, ancak demokrasi bu ülkeye yumuşak iniş yaptırdı. 


Belki önümüzdeki dönemde, Türkiye Kemalist-laik kesimin rüyalarında canlandırdığı bir düzende yaşamayacak, ancak daha gerçek bir ülkede yaşayacak. Din faktörü daha ön planda olacak, daha fazla dindar, daha fazla başı kapalı kadınlar görülecek, ancak unutmamak gerekir ki, bu ülke onlara da ait. 


Yeter ki, kimse kimsenin yaşam tarzına karışmasın. 
Zorlamalar olmasın. 


BU ŞARKI BURADA BİTMEZ: TAYYİP ERDOĞAN VE FETHULLAH GÜLEN 
02 Temmuz 2012, Pazartesi-Rasim Ozan Kütahyalı-Sabah 


Hayata ve tarihe kuş bakışı ve nesnel bakmadan bugünleri ve geleceği kavrayamayız. 
Türkiye'nin 150 yıllık modernleşme tarihini büyük bir fotoğraf olarak değerlendirmeden günlük ıvır-zıvır tartışmalara esir düşeriz... Bu milletin çoğunluğunun arzu ettiği Türkiye tasavvuru bellidir, bu anlamdaki siyasi tercihleri de bellidir, geçici güç kavgaları büyük resim içinde detayın da detayıdır... 1876'dan bugüne bu milletin ana siyasi doğrultusu nerdeyse hiç değişmedi... Fakat devlet bu toprakların çoğunluğunun arzusunun aksi istikametinde şekil aldı... Bu tablo artık değişti, aslına ve olması gerekene döndü... Buradan geri dönüş ancak iç savaşla olur... 

Daha önce de Sabah Pazar'da yazdık, bir daha tekrarlayalım... 

Bugünün Türkiyesi'nde, arkasında TSK ve zinde güçler desteği olmadan CHP'nin iktidar şansı çok uzun bir süre daha yok. Yeni Türkiye'de CHP esasen önemli bir aktör de değil. 

Ancak TV programlarında makara yapmak istendiğinde, CHP içi işler gündeme geliyor, gülünüp eğleniliyor. CHP'nin en üst düzey adamları bile "Atatürk çıksa CHP'nin başına geçse oyumuz en fazla yüzde 30" diye açıkça itiraf ediyor... 

Yeni Türkiye denkleminde kurucu siyasi aktör bellidir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi... 

Yeni Türkiye denkleminin kurucu siyasi lideri de bellidir: 

Recep Tayyip Erdoğan... 

Abdullah Gül şüphesiz bu sürecin Erdoğan'dan sonraki en önemli lideridir. Bu değişim ve yeniden kuruluş sürecinin sivil alandaki en önemli gücü de bir gönüllüler hareketi olan Hizmet'tir. Yani diğer bir deyimle Fethullah Gülen Hareketi'dir... 

Bu ülkede AK Parti mensubu olmayan milyonlarca insan, nasıl ki kendi değer ve ideallerinin siyasi lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorsa... Aynı şekilde Gülen hareketi mensubu olmayan milyonlarca insan da kendi değer ve ideallerinin manevi önderi olarak Fethullah Gülen'i görmektedir. 

Erdoğan'ın siyasi liderliği kendi sosyal tabanının Türkiye tahayyülünü hayata geçirmeye 


çalışırken, bir yandan da o sosyal tabanı daha özgürlükçü, daha evrensel bir perspektif yönünde dönüştürmüştür... 

Elbette Recep Tayyip Erdoğan bunu bu toprakların temel direği olan İslam ortak zemininden hareketle yapmıştır. İttihatçı- 

Kemalist ideolojiyle tamamı zehirlenmiş bu toprakların yeniden bir imparatorluk ufkuyla buluşabilmesi, tüm farklılıklara saygılı, tüm yurttaşların temel haklarının korunduğu bir Türkiye'ye geçilmesi ancak böyle mümkündür. Bu topluma dokunmayan, bu toprakların anadilinden anlamayan steril ve hijyenik sekülerist bir zeminden hareketle özgürlükçü- demokrat bir Türkiye kurulamaz. Bu steril ve hijyenik dilden hareketle, köksüz sekülerist bir ideolojik zeminden hareketle savunulacak bir liberalizmin, demokratlığın, AB yandaşlığının bu ülkede karşılığı yoktur. Böyle savunulan bir özgürlükçü-demokrat tasavvur, en çok ulusalcı-faşistlerin hoşuna gider, böylece toplumun çoğunluğu olan dindarları İttihatçılık ve ulusalcılık yönünde manipüle etme imkanını bulurlar. Aynı İttihatçı- Kemalist strateji dindarların da dünyaya kapalı, Batı medeniyeti karşısında kompleksli ve saldırgan, üçüncü dünyacı, devletçi, sosyalist bir yönde politika yapmasını çok 

ister. Dindarlar böyle sekter bir yolda oldukça marjinalize edilmeleri ve yok edilmeleri kolaylaşacaktır... 

Yarın devam edeceğim... 


BU ŞARKI BURADA BİTMEZ: TAYYİP ERDOĞAN VE FETHULLAH GÜLEN (2) 


03 Temmuz 2012, Salı- Rasim Ozan Kütahyalı-Sabah 


Dün kaldığımız yerden devam edelim... Statüko güçleri görüyor ki hiçbir zaman 2002 öncesi gibi kaotik bir hükümet modeli kuramayacaklar. 

O yüzden şimdi de laikçi kanallar dünkü anlattığım tarz, devri geçmiş 'İslamcı'lığa bayılıyorlar, sabah-akşam çıkarıp bu üçüncü dünyacı sözde anti-emperyalist 'dinci' tipleri konuşturuyorlar. 

Ergenekoncular bayılıyorlar böyle 'Müslüman' tiplere... 

Keşke bu toprakların Müslümanları da şirket kurmak, dışa açılmak, ihracat yapmak, çocukları en iyi yerlerde okutmak, dünyayla entegre olmak, evrensel ufka sahip olmak gibi hedefler yerine kendi yerel çapında kalan, öfkeyle histeri nöbetleri geçiren, kendi dışındaki dünyaya düşman olan, sermaye sahibi olmayı günah sayan, şiddete bulaşan insanlar olsalardı, işler ne kadar kolay olurdu... Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen olmasa işler ne kadar kolay olurdu...Ah ahh... 

İşte Recep Tayyip Erdoğan siyasi alanda bu oyunları bozan bir lider olduğu için büyük bir liderdir... 

Erdoğan, kendi toplumsal tabanının çok ötesinde bir siyasal vizyona sahip bir adamdır. 
Ama bu dönüşüm sürecini adım adım gerçekleştirmiştir. Devrimsel değil, evrimsel bir yöntem izlemiştir. O yüzden sadece Türkiye'nin kaderinde değil, dünyadaki tüm Müslüman halkların kaderinde önemli yere sahip olan ve olacak bir siyasi liderdir... 

Bunu bugün yazıyorum ve 2032 geldiğinde çok daha haklı olduğum görülecektir. Özellikle sekülerizm paradigmasıyla toplumu bir türlü anlayamayan ama özgürlükçü değerleri de samimiyetle savunmaya devam eden aydınlar bunu görecekler. Bu değişim sürecinde Recep Tayyip Erdoğan, siyasal anlamda ne kadar önemliyse, sivil anlamda da Fethullah Gülen o kadar önemlidir... 

Sivil alanda toplumun çoğunluğu olan dindarları üçüncü dünyacı, içe kapanmacı sapkın eğilimlerden koruyan temel sivil örgütlenme Gülen hareketi olmuştur. Gülen de bunu tıpkı Erdoğan gibi devrimsel değil, evrimsel bir yöntemle gerçekleştirmiştir. 

Beyinleri "Bütün dünya biz Müslümanlara düşman," diye formatlanmış milyonlarca Anadolu gencinin bu sapkın inançlarını kıran ve onlara İslam'ın evrensel mesajının emrettiği 


küresel başarı vizyonunu sunan manevi önder Fethullah Gülen'dir. 

Anlamsız korkularla, paranoyalarla kabuğundan dışarı çıkamayan milyonlarca dindar insanımız, dünyanın 189 ülkesinde iş yapan, üreten, başaran sembol insan modelleri haline gelmiştir Fethullah Gülen sayesinde. Yaşanan bütün gündelik nefs ve iktidar kavgaları gider geriye yukarıda anlattığımız o gerçek tablo kalır... 

Erdoğan'ın siyasi liderliği ve Gülen'in manevi önderliği birbirlerinin mütemmim cüzüdür. 
Önümüzdeki 12 yıl daha bu böyle olacaktır. Bu bütünlüğün parçalanması atomun parçalanması gibidir ve sonuç BÜYÜK FELAKET olacaktır. Bu felakete bu millet izin vermez... 


BU ŞARKI BURADA BİTMEZ: TAYYİP ERDOĞAN VE FETHULLAH GÜLEN (3) 
04 Temmuz 2012, Çarşamba- Rasim Ozan Kütahyalı-Sabah 


İki gündür yazıyorum... Daha evvel de Sabah Pazar'da yazmıştım... Yine, yeni ve yeniden de yazmaya devam edeceğim... Bu gerçekler hem hükümet hem hizmet hem de liberal çevrelerin kafasına girmek zorun- da... 

Medyanın gündelik hayhuyunda ıvır-zıvır bir sürü şey konuşulur, akar gider. Mühim olan bu toplumun nereden gelip nereye gittiğine dair büyük dönüşüm sürecidir... Mühim olan bu süreci derinlikli biçimde analiz edebilmektir... Tarihi yaşarken yakalayabilmektir... Ve net bir taraf olabilmektir... 

Bu toplumsal/siyasal dönüşüm süreci akmaya devam ediyor ve edecek. Bu dönüşümün siyasal lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır... 

Allah'ın izniyle 2014 ve 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerini de bu halkın çoğunluğunun desteğiyle alacaktır Erdoğan. Ben bu konuda steril ve hijyenik tuzu kuru bir 'analist' değilim, doğrudan tarafım. 

Aksi bir ihtimalin bir felaket ve çöküş tablosu olacağı durumlarda 'şık ve afili' gözükme kompleksiyle 'tarafsız' davranmayı ya ahmaklık ya alçaklık olarak değerlendiririm... 
Bu toplumsal dönüşüm sürecinin sivil alandaki en temel dinamiği de, kuşkusuz Fethullah Gülen Hareketi'dir... Bu da hiçkimsenin unutmaması gereken bir gerçektir... 

Bugünkü yaşanan süreci 'Derin Türkiye'nin derin yapıları tasfiye süreci' diye de adlandırabiliriz... 

Bugün Türkiye'de düzenli sosyolojik anket yaptıran çok sayıda kurum var. Bu anket işinde neredeyse sıfır hata ile çalışan firmalar var. Büyük holdingler de düzenli "Toplumsal Nabzı Ölçme' anketlerini yaptırıyor. 

Bunların hemen hepsini ben de düzenli olarak yıllardır dostlarıma sorarım. Şu an bu toplumun çoğunluğunun çok güvendiği ve inandığı iki insan var. Siyasi liderler içinde tartışmasız açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan, sivil önderler arasında da tartışmasız açık ara farkla Fethullah Gülen Hocaefendi... 

Öyle ki bugün AK Parti'nin oy oranı yüzde 49-50 iken, Tayyip Erdoğan'a verilen destek yüzde 58-59'lar seviyesinde. Çeşitli lokal sebeplerden AKP'ye oy vermemiş yüzde 10'luk yurttaşımız da bu ülkenin siyasal lideri olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Karizması, kararlılığı ve liderliğiyle Erdoğan'ı bu devletin başında görmek istiyor. Erdoğan'ın popülaritesi partisinden yüksek. 

Aynı şey Fethullah Gülen için de söz konusu. Gülen hareketi mensubu olmayan, yaşam tarzı ve düşünce olarak da harekete uzak olan çok sayıda insan da Gülen'i çok seviyor ve sayıyor. 
Fethullah Gülen, kendi ilhamıyla oluşmuş büyük sivil hareketin de ötesinde sevgi gören bir manevi önder olarak görülüyor... 

Bu objektif-bilimsel araştırma verileri ortadayken, toplumun temelinde bir zerre böyle bir ayrışma yokken geri kalan tüm "koltuk kavgaları" boştur,geri kalan nefsine yenilmiş her kişi 


boştur, tasfiye olmaya mahkumdur... 

Son tahlilde toplumsal temeldir önemli olan... Ve bu temelde Erdoğan'ı sevenler Gülen'i de seviyor, Gülen'i seven Erdoğan'ı da seviyor... 

Gerisi laf ü güzaf... 


FETHULLAH GÜLEN 28 ŞUBAT'TA NE YAPTI? 


1 Mart 2012- Ahmet Hakan- hurriyet 


ŞUNLARI yaptı: 

- Ordunun dönemin hükümetinden daha demokrat olduğunu söyledi. 

- Refah Partisi'nden ayrışmaya çalıştı. 

- “Ben Erbakan gibi değilim, daha hoşgörülüyüm” mesajı verdi. 

- En kritik günlerde Erbakan'a “istifa et” çağrısı yaptı. 

- 28 Şubat'ın egemenleriyle diyalog yollarını aradı. 

- Bu arada Refahyol hükümeti devrilip yerine yeni hükümet kurulduğunda Zaman gazetesi 9 
sütuna “Hayırlı olsun. İşte kardeş kavgasına son verecek hükümet” manşetini attı. 

Yani? 


Fethullah Gülen direnmedi. Direnmediği gibi işbirliğine de açık durdu. 


Yeni Türkiye'de... 

- Ortalık 28 Şubat diye inlerken... 

- Zalimler deşifre edilirken... 

- Mazlumlar anılarını anlatırken... 

- Herkeslere “sen 28 Şubat'ta neredeydin” sorusu sorulurken... 

- Sincan'da tankların geçtiği caddede eylemler yapılırken... 

- 28 Şubat belgeselleri ekranları kuşatırken... 

Fethullah Gülen'in 28 Şubat'ta nerede durduğu sorusu hiç sorulmuyor. 

28 Şubat'a dair her şeyi açıkça konuşuyoruz, tartışıyoruz, hiçbir eksik bırakmıyoruz, her türlü 


anımsatmayı yapıyoruz ama nedense sözü bir türlü Fethullah Gülen'in duruşuna getirmiyoruz. 


Anlayışsız değilim. 


Fethullah Gülen... 


- 28 Şubat'ta kaybedeceği çok şey olduğunu düşünmüş olabilir. 

- Okulların kapılarına kilit vurma tehlikesini hissetmiş olabilir. 

- Refah'ın yanlış stratejilerle kendisini de hedef haline getirdiğini düşünmüş olabilir. 

- “Hizmet”in büyük darbe alacağına inanmış olabilir. 

Bütün bunları anlayabilirim. 

Ama bu anlayışım, ancak bunların ifade edilmesi halinde söz konusu olur. 

Ortalığın “28 Şubat” diye inlediği, “28 Şubat'a itiraz etmeyenin dövüldüğü” bir günde... 
28 Şubat'ta karşı destan yazan Gülen Hareketi'ne mensup kalemlerin, önce sağlam bir 28 


Şubat muhasebesi yapmaları, ancak ondan sonra 28 Şubat'a karşı kalem sallamaları gerekir. 


Gülen Hareketi, bu konuda “hiçbir şey olmamış gibi” yapma lüksüne sahip değildir. 
“Demokrasi” biraz da... 


Hiç kimseye hiçbir zaman hiçbir şey olmamış gibi yapma fırsatı sunulmayan rejimin adıdır. 


Başbakan TÜSİAD”a orantısız şiddet uyguluyor 

NE demiş TÜSİAD? 

“4 yıllık zorunlu eğitimin ikinci kademesinde açık öğretim seçeneği getirilirse kız çocukları okullara gönderilmez” demiş. 

Doğru demiş ki hazırlanan taslakta bu sakınca giderildi. 


Yani Erdoğan bu açıdan TÜSİAD'a öfkelenmek yerine teşekkür etmeli. 


Başka ne demiş TÜSİAD? 

“Zorunlu temel eğitimde mesleki yönlendirmenin 4 yıl sonra başlaması sakıncalıdır. Avrupa Birliği ülkeleri mesleki yönlendirmeyi geciktiriyor” demiş. 

Ne var bunda? 

Bu görüş, nasıl oluyor da Başbakan Erdoğan'ın “sen işine bak TÜSİAD” tepkisine maruz 


kalıyor 


Bugün en özgürlükçü isimler bile “zorunlu temel eğitimde mesleki yönlendirmenin geciktirilerek başlaması” gerektiğini söylüyorlar. 

Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakıyoruz, orada da mesleki yönlendirmenin geciktirildiğini görüyoruz. 

Finlandiya, Danimarka gibi eğitimde parlak durumda olan ülkelerde kesintisiz temel eğitim 9 
yıl. 

Tablo bu iken Başbakan Erdoğan, neden TÜSİAD'a orantısız şiddet uyguluyor? 

Bunun tek bir nedeni var: 

TÜSİAD'ın önerisi geçerli olursa, imam-hatiplerin orta kısımlarının açılması mümkün olmayacak. 


Bu nedenle Avrupa'daki uygulamalara dair örneklere gözler ve kulaklar kapatılıyor. 


Başbakan Erdoğan'ın odaklanması gereken konu, imam-hatiplerin orta kısımlarını yeniden hayata geçirmek olmamalı. 

Erdoğan, “çağdaş dünyada zorunlu temel eğitimde hangi model esas alınıyor” meselesine odaklanmalı. 

Geçerli olan model “9 yıl kesintisiz” modeliyse... 

İmam-hatiplerin orta kısımlarını yeniden hayata geçirmek adına bu modeli elinin tersiyle 


itmemeli... 


Diyeceksiniz ki: 

“İyi ama 9 yıl kesintisiz model hayata geçerse anayasal güvence altına alınmış olan din eğitimi meselesi nasıl halledilecek?” 

İşte esas mesele budur. 

TÜSİAD'a “sen işine bak TÜSİAD” demek yerine “9 yıl kesintisiz eğitimde din eğitimi ne olacak?” sorusu sorulmalı ve öneri istenmelidir. 

Çünkü mesele “imam-hatip meselesi” değildir, mesele “din eğitimi” meselesidir. 


Konu buraya getirildiği taktirde... 


Tartışma “üstü kapalı imam-hatip savaşı” olmaktan çıkar, çözüm odaklı bir tartışmaya 


dönüşür. 


Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın ürünü mü? 

28 ŞUBAT'ın arkasındaki güçlerin dileği şuydu: 

“Milli Görüş hareketi ikiye bölünsün ve gücünü kaybetsin”. Refah Partisi'nden sonra “ılımlı” Fazilet Partisi'nin de kapatılmasının arkasındaki temel motivasyon işte buydu. Ancak çok geçmeden anlaşıldı ki... 

“Milli Görüş” hareketi ikiye bölündüğünde ortaya “iki eşit parça” çıkmıyor. 

Tayyip Erdoğan liderliğindeki parça alıp başını gidiyor, Erbakan'ın liderliğindeki parça ise 


küçüldükçe küçülüyor. 


İşte bu andan itibaren derin bir pişmanlık sardı statükocu güçleri. 

Ve Erbakan bir tarafa bırakıldı, Erdoğan'ın üzerine abanılmaya başlandı. Siyasi yasaklarla, mahkeme kararlarıyla falan Erdoğan'ın önünü kesmeye çalıştılar. 

“Muhtar bile olamaz” cümlesi, o günlerin eseriydi. 

Sonuçta “AK Parti” kuruldu, girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. İktidar, Erdoğan'a kolayca teslim mi edildi? 

Ne gezer? 

“Statüko” sonuna kadar direndi ama sonuçta sandığın dediği oldu. 

Şunu demek istiyorum: 

Erdoğan için her türlü eleştiri yapılabilir. “Tahammülsüz” denilebilir, “yeni bir statüko kurdu” denilebilir, “toplumsal barışı esas almadığına dair işaretler veriyor” denilebilir, “devlet oldu” denilebilir, “özgürlüklerin önünü açmıyor” denilebilir. 


Ama “28 Şubat'ın ürünü” denemez. Denilirse fena halde haksızlık yapılmış olur. 


Asap bozucu o mekanik ses 
SABAH saatleri... Henüz afyon patlamamış. Cep telefonum çalıyor, acı acı... 


Açıyorum. 


Tekdüze vurgulu gayet mekanik bir ses, başlıyor konuşmaya: “İyi günler efendim, Sayın Ahmet Hakan'la mı görüşüyorum?” 

Mekanik sesin tınısını bozmaya çalışan kayıtsız bir ses tonuyla cevaplıyorum: “Buyurun, benim”. 

Mekanik ses araya virgül bile koymadan başlıyor anlatmaya: 

“Ben falanca bankadan arıyorum. Görüşmemiz kayıt altına alınmaktadır. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Hangi isminizle hitap etmemizi istersiniz?” 

Otomatiğe bağlamış gibi cevap veriyorum: 

“Fark etmez efendim fark etmez.” 

Tek düze vurgulu mekanik ses başlıyor anlatmaya: “Süper olanaklarla dolu, saymakla bitmeyen yararları olan en prestijli bilmem ne kartımızı sizin için hazırladık. Hangi adrese gönderelim efendim?” 

Meseleyi uzatmamaya çalışan bir inilti yükseliyor benden: “İstemiyorum.” 

Mekanik ses istifini bile bozmuyor: “Neden istemediğinizi öğrenebilir miyim efendim?” 
Sessizlik. Kavga edecek kadar bile takatim yok. Dudaklarımdan sadece çok saçma bir “bilmiyorum” sözcüğü çıkabiliyor. 

Ama mekanik ses kararlı: “Arabanız var mı efendim?” 

Yine sessizlik. Üşengeç ama öfkeye hazır bir ses tonuyla soruyorum: “Bunu neden soruyorsunuz?” 

Mekanik ses, ikna edecek bir alan yakalamanın hazzıyla müjdeyi patlatıyor: “Süper olanaklarla dolu kartımıza sahip olduğunuzda akaryakıtta süper indirimler sizi bekliyor olacak efendim.” 

İçimden “Allah sabredenlerle beraberdir” diyor, dışımdan ise “istemiyorum, istemiyorum, 


istemiyorum” diye inliyor ve telefonu kapatıyorum. 


TAHLİYE KARARINA SEVİNMEYİ REDDEDİYORUM 


5.01.2019- http://Wwww.duzceyerelhaber.com/Nese-Duzel/7/820-Hilmi-Yavuz-Muslumanlar-Kemalist-oldular 


Karar açıklandı: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliye...Sevinenler oldu. 


Ben de —önce- sevindim. Sevinilmez mi? Üç yıl sonra Nazlı Ilıcak ve Ahmet 


Altansevdikleriyle birlikte olacaklar, kendi evlerinde, kendi yataklarında yatacaklar. 
Sonra silkindim ve öfkem sevincimi bastırdı. 
Önce bizleri nelere sevinir hale getirdiler diye öfkelendim. 


Öyle ya tahliyeye seviniyoruz ve Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay hapis 


cezası verildiğini o anlık bile olsa unutuyoruz. 
Sonra mahkemenin karar gerekçesine baktım, bu kez iyiden iyiye öfkelendim. 


Mahkeme kararı: Ahmet Altan'a “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 10 
yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek 


tahliyesine karar verildi. Nazlı Ilıcak'a aynı gerekçeyle 8 yıl 9 ay hapis... 


Böylece deli saçması bile denemeyecek bir iddianameye dayanarak ve o iddianameyi aynen benimseyip esas hakkındaki mütalaasını yazan savcıya uyarak, 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Nazıl Ilıcak ile Mehmet Altan'ın yönetip sundukları bir TV programında konuk Ahmet Altan'ın söylediklerinden darbeye tam destek suçu çıkarmış ve ömür boya ağırlaştırılmış 


hapis cezasına hükmetmişti. 


Yargıtay 16. Dairesi bu cezayı ağır bulup indirim yaptı ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir maddeden cezalandırılmalarına karar verdi. Dün 26. Ağırceza Mahkemesi, 


Yargıtay kararına uydu. 
Yani “Ortada bir suç var da, cezası bu kadar ağır olmamalı” diyen Yargıtay'a uydu. 
Vay be!.. 


Ortada bir suç varmış. 


AKP iktidarında “AKP yargısı” dedikleri böyle bir şeymiş anlaşılan... 


Üstelik her iki meslektaşımı üç yıl hapiste yatırmanın mazeretini de üretmiş oldular: “Beraat 


, 


demedik ki, suçsuzdurlar demedik ki. Sadece ömür boyu değil, 10 yıl hapis...” 


Sırrı Süreyya Önder tahliye edildiğinde de sevinmiştik. Sevinmekten “Peki niye hapis cezası 


verip Kandıra Mahpushanesine tıkmıştınız” diye sormak aklımıza gelmemişti. 
24 Aralık'ta Osman Kavala arkadaşım için de tahliye kararı verilirse sevinecek miyiz? 


ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaç ve arkadaşlarının 11 yıllık mahkumiyetleri yarın birgün 


Yargıtay'dan döner de tahliye kararı çıkarsa sevinecek miyiz? 


Selahattin Demirtaş ya da Abdullah Zeydan, Gültan Kışanak tahliye edilirlerse... Meslek büyüklerimden, ustalarımdan Nail Güreli rahmetli ağabeyim, çaktırmadan öğüt vermişti, “Son günlerde yine keskinleştin. Yapma demem. Ama öfkeliyken yazma. Öfke gazeteciyi yanıltır, 


ölçüyü kaçırtır, savcıyı kışkırtır. Okura da yazık olur. Bakarın gazeteciye de...” demişti. 
Peki Nail abi, yazmıyorum işte... 

Çünkü öfkeliyim. Bizi nelere sevinir hale getirdikleri için çok öfkeliyim. 

Bugün Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye edilmelerine sevinmeyi reddediyorum... 
FETHULLAH GÜLEN'İN MES'ULİYETİ BÜYÜK 


11.06.201 2-http/Awww.milatgazetesi.com/fethullah-gulen-in-mes-uliyeti-buyuk-haber-30155 


Röportaj: Nil GÜLSÜMFethullah Gülen Hocaefendinin ve sevenlerinin takip edeceği siyaset çok önemlidir. Bu memleketi seven, insan olan, vicdan sahibi olan herkesin mes'uliyetleri var. Ama bu mes'uliyet Fethullah Gülen Hoca efendinin ve sevenlerin omuzlarında daha fazladır. 


Altan Tan, 12 Haziran'dan sonra oluşan parlamentonun en önemli isimlerinden birisi olarak hızla öne çıktı. İslâmi bir zihinsel arka plana sahip olan Altan Tan'ın Kürt meselesinin hapsedildiği alana getirdiği yeni söylem ve teklifler, bundan sonra ihmal edilemeyecek ölçüde bir etki oluşturacak gibi görünüyor. Altan Tan'ın etki gücü, bir yandan Marksist retoriğe yaslanan PKK'nın tekeline alternatif sayılabilecek görüşlerinden beslenirken, diğer yandan da, İslâmi kökenden gelen Ak Parti'ye yönelttiği teorik eleştirilerle daha dikkat çekici oluyor. 
Kürt meselesini epeyce içeriden bilen, ayrımcı uygulamaların mağduru ve muhatabı olmuş Altan Tan ile gündemi, Ak Parti-CHP yakınlaşmasını ve elbette güncel siyasetin satırbaşlarını konuştuk. 


Darbeler, birçok kesimi etkiliyor ve tahrip gücü çok yüksek oluyor. Ve bu darbelerin ilk vurduğu kesimler arasında Kürtler muhakkak yer alıyor. Darbelerle Kürtler arasında nasıl bir 


ilişki söz konusu? 

Sizin de altını çizdiğiniz gibi darbeler her dönem birilerini vurur, ama Kürtleri her zaman vurur. Türkiye'de dönem dönem her kesimin rejimle bir kavgası oldu. Bir dönem İslamcıların, bir dönem Türk solunun, Marksistlerin, sosyalistlerin, milliyetçilerin. Ama Kürtler her dönem, tırnak içinde, rejimin kendine düşman tayin ettiği bir zümre olmuştur. 


Kürtler Her Dönem Sakıncalı Görüldü 


Darbe dışı dönemlerde de mi böyle olmuştur? 

Sadece darbelerle değil, darbe dışı dönemlerde de Kürtler devamlı olarak sakıncalı, düşman olarak tasfiye edilmesi, eski tabiriyle, tedip edilmesi gereken unsurlar olarak görülmüştür. 
Üzüntü veren nokta, bu zihniyetin devam etmesidir. 


Rejimin darbe dışı dönemlerde Kürtleri tedip etme sebepleri nelerdir? Hangi gerekçelerle 


hareket edildi? 

Bu çok açık. Kemalistler, Cumhuriyeti; laikçi bir ulus-devlet olarak dizayn ettiler. Kurdular demiyorum. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasında; dualarla, tekbirlerle, salâvatlarla TBMM'nin açılmasında hepimiz varız. Özellikle de Müslüman 
kadrolar var. Kürtler var, Aleviler var. “Dizayn ettiler' diyorum, çünkü laikler özellikle 1924 
ve 1925'ten sonra, Kurtuluş Savaşı'nı yapan, bu milleti yeni bir hayata, özgürlüğe kavuşturan bütün kadroları tasfiye ederek, Cumhuriyet'i laik bir ulus-devlet olarak şekillendirdiler. 


Maksatları neydi? 

Laikçi ulus devletin iki temel paradigması vardır. Bunlardan birisi, İslam dinini toplum hayatından kazımaktı. İkincisi de, herkesi Türk olarak tanımlamaktı. Dikkat ederseniz, laik kelimesini değil, “laikçi' tabirini kullanıyorum. “Laikçi' türetilmiş bir kimliktir. 


Kürtler, İki Kere Dayak Yedi 


Kürtlerin itirazı nerede başladı? 

Kürtler bu sisteme iki noktadan itiraz ettiler. Birinci olarak, Ortadoğu'nun en dindar, İslam'a en bağlı halkı olmaları hasebiyle, İslam'ın toplum hayatından kazınmasına itiraz ettiler. İkinci olarak da Kürt kimliğinin inkârı ve kendilerine zorla laikçi, seküler bir Türk kimliği dayatılmasına itiraz ettiler. Onun için de, dini yönden dayak atılması gerektiği zamanda rejim, büyük oranda karşısında Kürdü gördü. Yani, Kürtler, hem Müslüman olduğu, hem de Kürt 


olduğu için dayak yedi. Bazen özellikle Türk İslamcılar “Efendim, bu rejim hepimize zulmetti” derler. Evet, zulmetti de, bize iki sefer zulmetti. 


12 Eylül Kürtlere nasıl bir bedel ödetti? Kürtler nasıl bir zulümle karşı karşıya kaldılar? 

12 Eylül'ün üzerinde özellikle durmak lazım. 12 Eylül, İslami kesime ciddi bir darbe vurmadı. 
Bazı arkadaşlar buna hemen itiraz edebilirler. O yüzden kelimelerimi seçerek kullanıyorum. 
Ben o dönemlerde İslami gurup ve cemaatlerin içerisindeydim. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı, cezaevinde yattı. Ama bu gözaltına almaların ve cezaevinde yatmaların miktarını ve süresini göz önünde bulundurduğunuz vakit, Türkiye solunun ve Kürtlerin ödediği bedelin, onda biri kadar bile olmadığını görürsünüz. 12 Eylül, özellikle Türkiye'deki solu vurdu ve en şiddetli bir şekilde Kürdistan'da Kürtleri vurdu. 

12 Eylül denilince akla ilk gelen imgelerden/mekanlardan birisi Diyarbakır Cezaevi'dir... 
Diyarbakır Cezaevi öyle bir noktaya geldi ki, dünya kontrgerilla tarihine, işkence uygulamalarının doruğa çıktığı bir mekân olarak geçti. 12 Eylül, Kürtlerin üzerinden, bir buldozer gibi, bir tank gibi geçti. 


Bu dönemin Kürtlerde bıraktığı izler nasıl oldu? 

“Her şerde bir hayır vardır' veya “her musibetten bir hayır çıkar' derler. Bu gün eğer Kürtlerde 
bir Kürtlük bilinci, kendi kimlikleri ile ilgili bir uyanış ve hak hukuk talebi varsa, bunda 12 
Eylül'ün ve hassaten de Diyarbakır zindanının çok büyük bir etkisi vardır. 


Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar PKK'ya yönelimi arttırdı mı? 

Tabi ki! Diyarbekir Cezaevi'nde işkence, zulüm gören; onuru, haysiyeti, şerefi, izzet-i nefsi kırılan binlerce Kürt genci, çareyi dağa gitmekte buldu. Çünkü bütün demokratik yollar kapalıydı. Bu ortam tabi ki PKK'yi çok büyük bir oranda beslemiş, büyütmüştür. Tabii bir durumdur bu. 


Rejimin Kürtlerle kavgası var dediniz. Bu kavga nasıl bitebilir? 

Bu kavganın bitmesi için, laikçi, Kemalist ulus-devlet anlayışının terk edilmesi lazım. 
Toplumu tek bir kalıba sokmak isteyen, farklı halkları, farklı mezhepleri, dini inançları yok kabul eden ve onlara tek bir paradigmayı dayatan anlayışın terk edilmesi lazım. Türkiye'de herkesin, kendini ifade edeceği demokratik bir rejimin tesisi, inşası gereklidir. Çözüm buradadır. 


Kürtler için olan kısmını daha somutlaştırır mısınız? Neler olmalı? 

Türkiye'de sayısal anlamda Türklerden sonra en fazla Kürtler var. İlk olarak, Kürtçe, ana dilde eğitim dâhil her alanda serbest olacak. İkinci olarak, kamusal alanda serbest olacak. Kürtçe de, tıpkı Türkçe gibi, hastanede, postanede, okulda, mahkemede, tapuda, nüfusta, belediyede, vilayette geçerli olacak. Kamusal alandan kastım budur. Bazıları buna ikinci resmi dil diyor. 
Bunun adı eğer ikinci bir resmi dilse, evet ikinci bir resmi dil olacak. Üçüncü olarak da, bölgesel yönetimlerin yetkileri arttırılacak. 


Sorunun Çözümü Demokratikleşmede 


Sizin söyledikleriniz Kürtlerin taleplerini ne kadar yansıtıyor. Kürtler ne istiyorlar? 

Bugün Kürtlerin kahir ekseriyeti, “Ayrılalım. Bağımsız bir ulus devlet kuralım. Sınırlar çekelim.' demiyorlar. Kürtlerin kahir ekseriyeti, birlikte, eşit şartlarda yaşayacakları bir sistemin peşindedir. Kürt sorununun çözüm anahtarı burada. Bunu biraz sadeleştirirsek, “tam bir demokratikleşme' denilebilir. 


Barış nasıl sağlanabilir? 

Türkiye'deki bu toplumsal barışı sağlayacak en önemli güç, Müslüman, dindar kamuoyudur, halktır. Bu gün Türkiye'nin en büyük ortak paydası, bu Müslüman, dindar kesimdir. Kürtler açısından da, Tükler açısından da. 


Peki sorun nerede? 

Genelleme yapmıyorum, ama Türkiye'deki Müslümanların büyük bir kısmı, kendilerini ümmetçi zannediyorlar veya “ümmetçiyiz' diyorlar. Halbuki Türkiyeli Müslümanlar, bu olaylara ümmetçi bir bakış açısı ile bakabilseler, bu barış çok kolay tesis edilebilir. 


İslam Kardeşliğinden Sapmamak Lazım 
Müslüman Türkler için önerinizi beyan ediyorsunuz. Müslüman Kürtlerin payına düşen nedir, 


onlar hazırlar mı? 

Müslüman Kürtlerin payına düşen bellidir ve onlar hazırdır. Müslüman Kürtlerin yapması gereken şudur; şartlar ne olursa olsun, İslam'ın ümmet anlayışından, İslam kardeşliğinden sapmamak lazım. Bir Müslüman olarak İslam hukukunun tanıdığı hakların dışında bir hakkı da talep etmemek lazım. Türk İslamcılığını suçladığımız sapmalara, Müslüman Kürt olarak da bizim de sapmamamız lazım. 


Son dönemde Müslüman âkil isimlerin Kürt meselesi için bir araya gelmesi şeklinde çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Belli isimler de zikrettiniz. Böyle bir çalışmanın yapılması, içinde yer aldığınız grup ve Kürtler içinde teveccüh görür mü? Ahmet Hakan, bu konuya bir 


yazısında değinmişti... 

Ben dört kişinin adını vermiştim. Ahmet Hakan da, “Bu isimler herkesi bağlamaz. Dolayısı ile bu işten de bir sonuç çıkmaz” gibi bir yorum getirdi. Ben bu kanaatte değilim. Sevgili Ahmet Hakan'a da buradan sesleniyorum “Hiçbir çözüm, herkesi tatmin etmez”. Böyle bir çalışma, en azından dini hassasiyeti yüksek olan Müslüman Türkleri ve Kürtleri bağlar. Ve bu oran da, laik, seküler Kürtlerin iki misli kadardır. İsmini saydığımız isimlerin ve çevrelerin İslam hukuku adına ittifaken verecekleri bir karar, Türkiye'de etki alanı en yüksek karardır. Bunu deneyelim ve görelim. 


Alınan hiçbir karar herkes tarafından kabul görmez diyorsunuz. Bu bağlamda sorayım: 


Anayasa çalışmaları devam ediyor. Ortaya nasıl bir şey çıkar size göre? 

Dünya konuları ile ilgili hiçbir peygamber de yüzde yüz kabul görmemiştir. Anayasanın değiştirilmesi sürecinde ortaya nasıl bir anayasa koyarsanız koyun, aynı şekilde ülkenin tamamının “evet' ini alması mümkün değil. Yapılmak istenen de en yüksek kabul oranını yakalamaktır. 


Bu olabilecek mi? 

Şu an bu işi belirleme gücü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dadır. AKP demiyorum, çünkü AKP demek tek insan, tek kişi demektir. Anayasa, Tayyip Erdoğan'ın istediği kadar bir anayasa olacak. Burada, Fethullah Gülen Hoca'ya büyük görev düşüyor. 


Neden? 

Çünkü bugün Başbakan, hiç kimseyi dinlemiyor, hesaba katmıyor. Bugün Türkiye'de en büyük toplumsal tabanı olan hareket, Fethullah Gülen Hoca'ya gönül bağlayan insanların oluşturduğu harekettir. Hocayı sevenlerden bahsettiğimiz vakit, toplumun her kesimine kök salmış, ciddi bir organizasyon ve ciddi bir kitleden bahsediyoruz. 


Barış İçin Müdahil Olmalılar 


Fethullah Gülen Hoca ve cemaatinden beklentiniz tam olarak nedir? 

Fethullah Gülen Hocaefendiye olan çağrımız veya dileğimiz şudur. Eğer hakikaten Türkiye'nin barışı, esenliği, kardeşliği, sulhü ve ateşin söndürülmesi isteniyorsa, bunun için müdahil olmaları gerekir. Fethullah Gülen Hocaefendinin ve sevenlerinin takip edeceği siyaset çok önemlidir. Bizim beklediğimiz, İslami ümmet anlayışına göre, İslam hukukuna 


göre, Kürd'ün hakkı ne ise bunu tespit etmeleri ve tanımaları yönünde bir müdahaledir. Bu memleketi seven, insan olan, vicdan sahibi olan herkesin mes'uliyetleri var. Ama bu mes'uliyet Fethullah Gülen Hoca efendinin ve sevenlerin omuzlarında daha fazladır. 


Ümmet Anlayışından Sapmamak Lazım 

Müslüman Kürtlerin yapması gereken şudur; şartlar ne olursa olsun, İslam'ın ümmet anlayışından, İslam kardeşliğinden sapmamak lazım. Türk İslamcılığını suçladığımız sapmalara, Müslüman Kürt olarak da bizim de sapmamamız lazım. 


Kemalist Anlayış Terkedilmeli 

Bu kavganın bitmesi için, laikçi, Kemalist ulus-devlet anlayışının terk edilmesi lazım. 
Toplumu tek bir kalıba sokmak isteyen, farklı halkları, farklı mezhepleri, dini inançları yok kabul eden ve onlara tek bir paradigmayı dayatan anlayışın terk edilmesi lazım. Çözüm buradadır. 


ALİ BULAÇ'IN ÖNERDİĞİ İSLAMCILIĞIN KİME NE FAYDASI VAR? 


02 Ağustos 2012-Levent Gültekin- http://Wwww.gazeteciler.com/levent-gultekin/ali-bulacin- 
onerdigi-islamciligin-kime-ne-faydasi-var-744y.html 


Ali Bulaç'ın başlattığı İslamcılık tartışmasına mütevazi bir katkı sunma niyetindeyim. 
Islamcılık bahsinde söz söyleme yetisi olanların başında hiç kuşkusuz Ali Bulaç geliyor. Bu mesele için harcadığı ömür, verdiği eserler, kısacası yılların emeği yadsınmaz bir gerçek. 


Meselenin teorik kısmıyla alakalı Ali Bulaç'ın söylediklerine diyecek yok elbette. 


Fakat kendi adıma teoriden ziyade İslamcılığın pratikteki yüzüyle alakalı birkaç kelam etme niyetindeyim. 


Teori ile pratik, söylenen ile gerçekleşen arasında bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. 


Esasında bütün ideolojiler benzer bir açmazı yaşıyor. Ekseriyetle kitapta yazan ile o fikri benimseyen insanların tutumları bir biriyle örtüşmüyor. 


Ali Bulaç'ın başlattığı tartışmada cevap vermediği ve ortada bıraktığı bir soru var. 


Bu tartışmanın asıl cevap bulması gereken kısmı, Ali Bulaç'ın da dikkat çektiği teorik ile pratik arasındaki farkın niçin bu kadar açık olduğu sorusudur. 


Evet, savunulan ideoloji ile yaşanılan ideoloji niçin bu kadar farklı? Niçin insanlar savundukları değerleri pratikte geldiğinde terk ediyorlar? Ali Bulaç ve bu meselelere kafa yoran diğer aydınların asıl cevap araması gereken yer burası değil mi? Niçin insanlar 

yolda “gömlek değiştirme? ihtiyacı hissediyorlar? İslamcılığın nesi eksik? Nesi yeterli değil? 


Türkiye'de, Mısır'da, İran'da ve Pakistan'daki İslamcı hareketlere baktığımızda, Ali Bulaç'ın tanımladığı gibi 3. dönem İslamcılarına kadarki süre hep teoriyle geçirilmiş bir zaman dilimidir. Yani yazılanları, söylenenleri, savunulan fikirleri, sunulan çözüm önerilerin uygulanabilirliğini uzun süre test etme imkanı bulunamadı. 


Çünkü ileri sürülenlere göre İslamcılık şahsiyetli, yüksek kültürlü, nezaket sahibi, ahlaklı bir toplum; adil, vicdanlı, merhametli de bir devlet tasavvur ediyordu. 


Son 15 yıldır ise kitaplarda, düşünce adamlarının görüşlerinde dile getirilen “muhteşem hayat tarzı'nın ne kadar realize olacağını görme şansımız oldu. 


Peki ne gördük? İslamcılık gerçekte uygulanabilir bir düşünce sistemimiymiş? 


Türkiye'deki siyasal İslamcılığın kalesi konumundaki Refah partisinin iktidar olması ile beraber ortaya ilginç bir durum çıktı. 


Ali Bulaç bu durumu “iktidar imkanlarına yenilme” diye adlandırıyor. Peki bu insanların iktidar imkanlarına niçin yenildikleri sorusunun bir kıymeti yok mu? Yenilen bir kişi, iki kişi değil ki bir topluluğun tamamı. Niçin yıllarca İslamcılık savunusu yapanlar iktidarın etkisi ile başka bir hal alıyorlar. Kaldı ki bu sadece Erbakan'da olan değişim de değil. Benzer bir durumu AK Parti iktidarında da gördük. Hatta daha ağır dönüşümü. Hayatlarının büyük kısımlarını “İslamcı” diye sürdüren insanlar bir gecede “muhafazakar-demokrat” olup çıktılar. Peki niçin? İslamcılıkta ne bulamadılar da muhafazakar demokrat diye bir tür icat ettiler? İslamcılık, savunucularını ne olmaktan veya ne yapmaktan alıkoyuyordu? 


Bu meselenin bir yönü. Beni asıl ilgilendiren yön ise şu: İslamcıların kişisel kalitesizlikleri, kişisel düşük tercihleri, kişisel bayağılıkları, kişisel zayıflıkları, kişisel yetersizlikleri, liyakatsizlikleri... 


İktidar süreçleri bize İslamcılığı dünya için büyük bir kurtuluş reçetesi diye sunanların esasında kendilerinin derin bir karanlığın içinde olduğunu gösterdi. 


Kabul etmek gerekiyor ki İslamcılık denen düşünce sistemi öncelikle kendi mensuplarını itibarlı, yüksek kültürlü, sağlam bir şahsiyet, esaslı bir ahlak sahibi yapmadı. Ya da yapamadı.. 


Bugün İslam Dünyası denen coğrafyanın içinde bulunduğu sefaletin temelinde ne yatıyor? 


Türkiye'de veyahut Mısır'da ya da İran'da İslamcılık topluma ne verdi? Bedava hastane, bedava erzak, bedava okul, bedava yol, su, köprüden başka ne önerdi? Eğer önerdiyse niçin kabul görmedi? Önerenlerin kendileri önerdikleri değerleri ne kadar benimsediler? 


İslamcılık görünürde toplumu taşıdığı değerleri ile değil maddi değerlerle ayartmaya çalışmaktan başka ne yaptı? 


Toplumun hangi yüksek ahlaka ulaşması için ciddi bir çaba gösterdi? Hangi meselede yüksek bir bilinçle tutum belirledi? Mısır'da, Türkiye'de veyahut herhangi bir Müslüman ülkede İslamcılığından dolayı itibarı hak eden bir topluluk gösteremiyor olmamızın nedeni nedir? 
İslamcı oldukları için daha entelektüel, daha ahlaklı, daha bilinçli, daha yerli, daha şahsiyet sahibi; mimariden, sanattan, müzikten, edebiyattan anlayan bir topluluk görebiliyor muyuz herhangi bir yerde? 


Bugün Suriye'de yabancıları kendi topraklarına müdahaleye çağıran İhvan hareketi İslamcı değil mi? 

Türkiye'de Suriye'ye yabancı müdahalesi isteyenler İslamcı değil mi? 

Pakistan'daki toplumsal sefaletin sürekliliğinden en az devlet kadar bölgenin İslamcıları 


sorumlu değil mi? Mısır'da dünya sisteminin elinde oyuncak olmaya aday yapı İslamcılığı ile var olmadı mı? 


Libya'da Nato bombardımanını büyük sevinçle karşılayanlar o ülkenin İslamcıları değiller miydi? 

Hülasa ortada bir sorun var. Bir tarafta kurtuluş reçetesi olarak sunulan ama diğer tarafta da daha kendi mensuplarını adam edememiş bir ideoloji. 


Kabul etmek lazım ki İslamcılık Müslüman toplumlarda “daha Müslüman? diye bir yapı oluşturarak toplumun bir kısmını diğerinin gözünde ötekileştirdi. İslamcılığı benimseyenler 


de kendi ülkelerine, kendi toplumlarına, komşularına, arkadaşlarına, anne-babalarına, çocuklarına, kültürel değerlerine yabancı yaptı. Ortaya tuhaf anlaşılmayan bir insan tipi çıkardı. 


Siyasallaşan Müslümanın önceliği dinin en temel esası olan ahlaki hassasiyetten, siyasi hassasiyete kaydı. 


İnsana saygıyı “dindara saygı” diye değiştirdi. Dindar olan ama her türlü bayağılığı bünyesinde taşıyanları dindar olmayan ama sağlam ahlaklı insana tercih etti. 


İslamcılığa yükledikleri olağanüstü değer yüzünden toplumun bir kısmını dünya sisteminin elinde oyuncağa döndürdü. Hatta ortalama Müslümanı siyasallaştırarak dünya sisteminin rahatça yutabileceği bir lokma kıvamına getirdi. 


Esasında dini “iyi, namuslu, ahlaklı insan? olma aracı olarak gören toplumu, dini “iktidar elde etme? aracı olarak görmeye yöneltti. Dini Allah ile kul arasından alıp kul ile kul arasındaki ilişki kriteri haline getirdi. 


Yani demek istediğim odur ki İslamcılık denen ideoloji, hayat tarzı kendi mensuplarını bile daha adam edememişken toplumları nasıl adam edecek? Bu soruya cevabı olan varsa bizi aydınlatsın lütfen. 


HAZRETİ ALİ VE MEZHEPLER 
8 Ağustos 2012-Taha Akyol- hurriyet 


BAŞBAKAN Erdoğan TV programında “Alevilik, Hz. Ali gibi yaşamaksa ben daha Alevi’ yim” diye konuştu. Başbakan'ın sözleri aynen şöyle: 


“Ben Aleviliği, Hazreti Ali?yi sevenler olarak biliyorum. Ben bugünkü Alevi?yim diyenlere baktığım zaman hepsinden daha Aleviyim. Hiçbiri Hazret-i Ali gibi yaşamıyor, ben onun gibi yaşamaya çalışıyorum.” 

Başbakan, Sünni Müslümanların “Hz. Ali” tanımından hareketle Alevileri eleştiriyor. 
Halbuki, bir Şii Müslüman veya bir Alevi Müslüman için kendi inançlarındaki “İmam Ali” tanımı farklıdır ve Başbakan'ın bu sözleri onlara bir şey ifade etmez. 

Şiilerde ve Alevilerde Ali 

Şii bir Müslüman Başbakan'a “İmam Ali” yi anlatsa, Kuran'da Ali'nin Allah tarafından Hz. 
Peygamber'in gerçek halifesi olarak belirlendiğini ve Ali soyundan gelen “imamlara” bağlanmanın Allah'ın emri olduğunu söyleyecektir! 

İranlı akademisyen Moojan Momen'e göre, Şii Müslümanlar Kuran'ın 23 ayetinde, “Allah?ın ayetleri” terimiyle Allah'ın “İmam Ali”yi ve “12 İmam”ı işaret ettiğine inanırlar, çünkü 


onlar “Allah'ın ayeti”dirler, yani “ayetullah”. (M. Momen Shi'i Islam, s. 151-153) 


Halbuki bir Sünni'ye göre “ayet” kelimesi “delil? demektir, Allah'ın varlığını ve peygamberin doğruluğunu gösteren her şey “Allah'ın ayeti”dir. (Bekir Topaloğlu, Kelam Terimleri Sözlüğü, s. 32) 

Alevilikteki Ali, Şiilikteki Ali? ye benzer ama Alevilikteki Ali ve “12 İmam” inancı, Şiilikteki gibi fıkhi değil, tasavvufi niteliktedir. Alevi İslam'ın yazılı eserleri olan “mektubat”larda, “menakıb”larda, “nefes”lerde “gerçek İslam” diye kabul edilir bu. 

Hangisi doğru? 

İtikaden sorarsanız, hangisine inanıyorsanız sizin için o doğrudur... Tarihte nasıldı diye sorarsanız, o zaman ilmi araştırmalara bakmak lazımdır. Prof. Ahmet Yaşar Ocak gibi uluslararası itibara sahip bir tarihçinin çalışmaları böyledir mesela. 

Sünni İslam çoğunluğun itikadı olarak tarihen köklü bir kültür inşa etmiştir... İslamın Şii ve Alevi kolları da mağdur kitlelerin duygularıyla ve kurtarıcı “keramet? umutlarıyla bütünleşerek asırlar boyunca kuvvetli bir inanç olarak yaşamış ve yine köklü kültürler inşa etmiştir. 

Böylesine köklü inanç ve kültür oldukları için, hiçbiri kendi tanımlarını öbürüne kabul ettiremez, bin yıldır ettiremedi zaten. 

Tarihte bu yöndeki teşebbüsler hiç iyi sonuç vermedi, sadece farklılıkları keskinleştirdi. 


Bugün yapılması gereken, asla bu değildir. 


Başbakan'ın sözleri 

Başbakan'ın a Haber'de Aleviler ve Alevilik konusundaki üslubunu yanlış 

buluyorum. TV'ler yayınladı, gazeteler yazdı, burada uzun alıntılar yapmayacağım. 
Halbuki Sayın Başbakan, 11 Ocak 2008'de “Alevi iftarı”na katılarak yaptığı konuşmada, 


“Yolumuz, rehberimiz birdir” diye vurguladıktan sonra şu doğru sözleri söylemişti: 


“Siyasetin görevi halkın bir bütün olarak ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. 
Devletin görevi farklılıkları tanımak ve anlamaya çalışmaktır. Demokratik, laik ve 


sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz, bütün inanç gruplarına eşit mesafede 


durmak, hepsinin din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almak durumundadır. 
Birbirimizi anlamak, tanımak ve sahiplenmek zorundayız. Birbirine hoşgörü ile bakanlar, birbirine öteki olamazlar.” 

Peki, TV'deki Başbakan “eşit mesafede” miydi?.. “Hoşgörüyle bakan” bir tavırda mıydı?! 
Maalesef hayır! 

Başbakan, “birbirine ötekileşme”nin öfkeleri kaşıyarak her tarafta aşırıların ekmeğine yağ 


süreceğini unutmamalıdır. 


MODERN YANILGI 
11 Ağustos 2012 Cumartesi —ali bulaç-zaman 


İlk ve ikinci nesil İslamcılar modern dünyadan etkilendi, ancak modernitenin siyasetlerinden İslamcılar etki aldığı kadar etkilediler de: " Onlar size bir yara verdiyse siz de onlara yara 


verdiniz." 


Özellikle ikinci nesil İslamcıların Batı'dan aldıkları önemli etki bir 19. yüzyıl Batı yanılgısı olan ekonomi politiğe, doğal sınırları ötesinde ve hak ettiğinden fazla önem arz etmeleridir. 
Zannedildiğinin aksine "ekonomi politik" sadece Marksizm'in değil, diğer sistemlerin de merkezi konusudur. Binlerce sene içinde teşekkül eden beşeriyetin örfü ve irfanını derinden yozlaştıran ekonomi politiğin haksız hegemonyası modern zamanlarda, bugün de liberalizmin baskın kültürel ortamında etkisini sürdürmektedir. İdeolojik mutlaklaştırmanın bir sebebi ekonomi politiğin merkezi öneme sahip kılınmasıdır. Üçüncü nesil İslamcılar, modern ekonomiyi, üretim yapısını, bölüşüm düzenini, tabiatla ilişkisini, insan arzuları ile insan ihtiyaçları arasındaki mahiyet farkları ile bunlara bağlı büyüme ve kalkınma gibi konular üzerinden yeniden düşünmelidirler. Siyaseti de yeni baştan kelam ve fıkıh zemininde tanımlamadıkça hem ikinci nesil İslamcıların hatasını, hem kriz içindeki 


modemniteyi tekrar etmek durumunda kalacaklardır. 


Kendi ideolojik ve politik okuma biçimlerini hakikatin merkezine koyan "bazı İslamcılar ve gruplar" eleştirilir. Ancak bütün İslamcı akımları bir torbaya doldurup eleştirenlere şu 


sualleri sorma hakkımız var: 


1-Sizce bu zihni sapma, mutlaklaştırmayı reddeden İslam'ın kaynaklarından mı, yoksa modern olandan mı beslenmektedir? 


2- İslamcıları eleştirenlerin referans aldıkları modern dünyanın kendisi mutlakçı değil mi? 
Batı aydınlanması, Hıristiyanlığı sekülerleştirmekten başka neyi orijinal olarak üretti ki? 
Şeytan'ın Allah'ı taklit etmesi gibi modernite, Katolik Kilisesi'nin mutlak hidayetini aklın ve 


bilimin kurtarıcılığına havale etti. Ortaçağ'da Kilise'ye bağlanan kurtuluyordu; modern zamanlarda kurtuluş liberal kapitalizme veya Marksist sosyalizme (Komünist Partisi'ne) bağlanmaya dönüştü. Burjuvazinin akli ve bilimsel başarıları ile proletarya sınıfının kurtarıcı misyonu, yeryüzüne bir kere daha geleceği umulan Mesih'le yer değiştirdi. 


3-Mümtaz'er Türköne, bize ait olmayan bir misyonu İslamcılara mal etmektedir ki, o 

da "ahirete ait cennetin yeryüzüne taşınması" dır. Beşeriyetin tarihi yönelimini bu hedefe kilitleyen modemnliktir. "İlerleme inancı"na göre tarihin finalde veya proletaryanın kuracağı komün toplumda "yeryüzü cenneti" kurulacaktır. Müslümanlar bilir ki, biz "dünya gurbeti"'ndeyiz, çölde seyahat eden bir bedevi gibi vahada dinleniyoruz. Asıl ait olduğumuz yer burası değil, "ahiret yurdu'"'dur. Cenneti özleriz, o yüzden durmadan gelişmek, kemale ulaşmak isteriz, insan-ı kâmil olmak isteriz. Ama hep canımız sıkılır, çinkü mükemmel bir varlıkta ama kusurlu bir dünyada yaşıyoruz. Kusur ve eksiklikler yeryüzünde değil, ahiretteki cennette tamamlanacaktır. Bu dünyaya gelişimizin anlamı ve amacı budur. 


4-Acaba liberal, solcu-sosyalist veya milliyetçiler ideolojilerini mutlaklaştırmıyor mu ki, İslamcıları bu konuda eleştiri hakları olsun? Modernizmin tekil gerçeklik dünyasıyla beraber postmodernizm Hakikat'i parçalarken, İslamcılardan başka kim "Hakikat'in tekliğine karşılık gerçekliğin çokluğuna ve ifadenin çoğulculuğu"'na zihni ve politik kapı arayabilir? Postmodemizmin sizi içine ittiği derin ve ürkütücü kaostan başka bize 


sunduğunuz ne var? 


5-İslamcıları "cemaatçi yapı, ataerkil kültür, hiyerarşik düzen ve değişime zorunlu olarak maruz kalmış kitleler" olarak tasvir eden Mahçupyan ve diğerleri, bu son derece şaibeli ve şüpheli argümanları postmodernizmden devşirirlerken, nasıl oluyor da kendi sol- 


sosyalist veya milliyetçi geçmişlerini unutabiliyorlar? 


6-Modemitenin etkisinde kendini mutlaklaştırma yanılgısına düşenler sadece görünür aktif veya siyaseti önceleyen İslamcılar değil, mezhepler, tarikatlar ve bilumum cemaatlerdir 


ki, bu genel bir yanılgı, modernliğin İslam içinde üretilmesi hatasıdır. 


İçimizi karartmaya gerek yok, zira İslamcı olsun olmasın, Kur'an ve Sünnet'i referans alan her fert, grup, akım veya cemaat İslam'a yeniden dönüp kendini kritik edebilirse, görüşünü ve yorumunu tashih edebilir. Pekiyi, sol-sosyalist, liberal, muhafazakâr veya milliyetçiler neye dönüp de kendilerini tashih edeceklerdir? Onlar için bir şifa kapısı kalmış mı? 


KİMYA HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER 


14 Nisan 2016- https://mefeseviil.wordpress.com/2016/04/14/kimya-hakkinda-ilginc-bilgiler/ 


1-Aspirin hakkında her yıl yaklaşık 3500 bilimsel makale yayınlanıyor. 

2-Deniz suyunda erimiş halde altın bulunuyor, ancak arıtmak verimli değil. 

3-Periyodik tablodaki element kısaltmalarında hiç ‘J’ harfi geçmiyor. 

4-Bazı organik moleküllerin kimyasal formülü Cin Ali şeklinde. 

5-Modem futbol topları karbonun 60 atomlu formuyla aynı şekle sahip. 

6-Oksijenin kaşifi kimyacı Scheele keşfettiği maddelerin tadına bakarmış. Ölümü de bu yüzden olmuş. 

7-Sezyum-137 ve stronsiyum-90 izotopları nükleer bombalardan önce doğada bulunmuyorlardı. Eğer bir sanat eserinde bu izotoplara rastlanırsa 1945'den sonra yapıldığı anlaşılabilir. 

8-Fosfor elementini altın üretmeye çalışan bir kimyacı bulmuş. Bir ton insan idrarını buharlaştırarak 60 gram fosfor elde etmiş. 

9-Eski zamanlarda sabun yapımında kül kullanılırdı. “Alkali? terimi de Arapçadaki “kül” sözcüğünden geliyor. 

10-Aslında bilimin gayet eğlenceli ve sihirli bir şey olduğunu kanıtlayan kimyasal olaylar. 11- Maddeler birbirleriyle karışınca veya temas edince resmen cümbüş başlıyor. Nedenini nasılını bilmiyoruz tabii. Sadece bakıp bir ilüzyon gösterisi izler gibi eğleniyoruz. 

12-Normalde acı biber molekülleri canlıları tahriş ederken kuşlara asla etki etmez,sebebi ise ilgili reseptörlerin kuşlarda bulunmuyor oluşudur 

13-Helyum havadan daha hafif olduğu için bir helyum dolu balon suda rahatlıkla yüzebilir. 
14-Oksijen dünya atmosferinin yaklaşık 9049,5'ini oluştururken buna rağmen evrendeki en bol bulunan element hidrojendir. 

15-Oda sıcaklığında normalde sıvı olan iki element vardır bunlar civa ve bromdur,fakat bir miktar galyumu elinize aldığınızda elementin elinizde eridiğini göreceksiniz. 
16-Atmosferdeki oksijenin yaklaşık %20’si amazon ormanları tarafından üretilmektedir. 
17-Hidroflorik asit normalde camı aşındırır fakat buna rağmen zayıf bir asit olarak kabul edilir. 

18-Yerkabuğunda en nadir olarak bulunan element astatindir. Yeryüzünde yalnızca 28 g civarında bulunmaktadır. 

19-İnsan vücudu 9000 kurşun kalem üretebilecek oranda “grafit” içermektedir. 

20-Oksijen normalde renksiz bir gazdır fakat siz onu faz değişimine tabi tutup sıvı yada katı faza getirirseniz renginin mavi olduğunu göreceksiniz. 

21-Su normal sıvılara göre daha farklı bir yapı sergiler,bunlardan biri de hacminin genişlemesidir. Eğer suyu siz dondurup buz elde ederseniz hacmini %9 oranında arttığını göreceksiniz. 

22-Sezyum-137 ve stronsiyum-90 izotopları nükleer bombalardan önce doğada bulunmuyorlardı. Eğer bir sanat eserinde bu izotoplara rastlanırsa 1945'den sonra yapıldığı anlaşılabilir. 

23-Atomun hacminin çoğu boşluktur. New York'taki Empire State binasındaki atomların içindeki boşluğu gidermek mümkün olsaydı , geriye kalan bir kutu şekerden daha küçük olurdu. Buna karşın , kütlesi değişmezdi. Bu kutuyu en güçlü vinçler bile kaldıramazdı. 
24-Eğer bir çekirdek kararsız hale gelirse , bozunur. Kararsızlaşan çekirdekte , nötron parçalanarak bir proton ve bir elektron , hatta daha da küçük parçacıklar oluşur. 
24-Dünya'nın ilk kütle spektrometresi 1919'da yapıldı. Bu aleti yapan ve adını koyan , ( ilk adı kütle spektrografi'dır. ) J.J.Thomson'un yardımcısı , İngiliz bilim adamı W.F Aston'du ( 1877-1945 ). 

25-Bilim adamıları tüm evrenin % 99'dan fazlasının iki elementten oluştuğuna inanır ; hidrojen ve helyum. Hesaplara göre , her 10.000 hidrojen atomuna karşılık , 500 helyum atomu vardır ; diğer elementlerin birinden de tek bir atom vardır. 

26-Bugüne kadar bulunan en büyük elmas Cullinan Elması'dır. 1905'te , Yüzbaşı M.F. Wells 


tarafından Güney Afrika'da bulunmuştur. Bu elmas yaklaşık 600 gr. ağırlığındaydı ve kesilerek 103 değerli taş elde edildi. 

27-NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ) uzay mekiklerinin dışını kaplamak üzere , olağanüstü özellikleri olan yeni bir çeşit seramik tuğla geliştirdi. Dünya'ya geri dönen bir uzay mekiğinin dış yüzeyinin sıcaklığı mekik atmosfere girdiğinde oluşan sürtünmeden dolayı çok yükselir. Mekiğin zırhı ısıyı geçiriyor olsaydı , içerisi astronotların dayanamayacağı kadar sıcak 

28-NASA'nın özel tuğlaları pirografit adlı seramikten yapılıyor ( Pyro Yunancada ateş anlamına geliyor ). Pirografit ısıyı içeri geçirmek yerine yanlara doğru iletiyor. Yani ısı , uzay aracının içine geçmek yerine tuğladan tuğlaya geçiyor ve dağıtılmış oluyor. 

29-Amerikalı mucitBenjamin Franklin ( 1706-1790 ) fırtına bulutlarının statik elektrikle yüklü olduğunu gösterdi. Bunu fırtınalı bir havada ipine metal bir anahtar bağlanmış bir uçurtma uçurarak yaptı. Yıldırım ıslak ipe çarptı ve elektrik aşağı , ipin ucunu tutmakta olan 30- Franklin?'e doğru aktı. Daha sonra bu deneyi tekrarlamaya çalışanlardan bazıları öldü. ( 31- Franklin bu deneyde ölebilirdi ; sakın siz de denemeye kalkışmayın. ) 

32-En yaygın kullanılan nükleer yakıturanyum Önce , uranyum cevheri saflaştırılır. Bundan sonra , özel bir uranyum izotopunun atomları buna eklenir. Buna zenginleştirme denir ve nükleer bölünmeyi kolaylaştırır. Son olarak da , zenginleştirilmiş uranyum topaklar haline getirilir ve bu topaklar birleştirerek çubuklar oluşturur. Bu çubuklar santralin koruna yerleştirilerek yakıt olarak kullanılır ve enerji üretilir. 

33-Bilim adamları evrende bizim görebildiğimizden daha fazla madde olduğuna inanıyor. 34- 1980'lerde ortaya atılan bir kuram , görünmez , ya da “karanlık” maddenin milyonlarca ufaknötrinonun biraraya gelmesiyle bir kütle olduğunu öne sürüyor. Daha yeni kuramlarsa , başka olasılıklar getiriyor. 

35-Bir bardak sıcak su, buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donar. 

36-Eksi 90 derecede nefesimiz, havanın ortasında donar ve düşer. 

İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır 

38-Bal bozulmayan tek gıdadır. 

39-İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esner. 
40-Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmaz, sizi gizler. Sivrisineğin alıcılarını bloke ederek sizin orada olduğunuzu anlamalarını engeller. 

41-Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır. 

42-Klinik ölüm sonrası insan 5 dakika içinde hayata geri getirilebilir. 5 dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlar, ama yine de bu süreyi 5 dakika daha uzatmak mümkündür. 

43-Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır. 

44-Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. 
Aslında hepsi tatlıdır. 


DÜNYANIN FARKLI KÜLTÜRLERİNDEN HİÇ DUYMADIĞIN BİRBİRİNDEN 
İLGİNÇ GELENEKLER 


23.06.2020-https://www.demirsaglik.com.tr/blog/dunyanin-farkli-kulturlerinden-hic- duymadigin-birbirinden-ilginc-gelenekler 


Dünyanın farklı köşelerinden derlediğimiz tüm bu gelenekler bize ilginç gelse de, aslında hepsinin toplumsal bir gücü olduğuna inanılıyor ve adı geçen ülkelere gittiğinizde takdirde 


bazılarıyla halen karşılaşabilmen mümkün. Sen de bu ilginç gelenekleri ve daha fazlasını 


yerinde görmek istiyorsan, Demir Sağlık'ın “Seyahat Sigortaları'ndan faydalanabilir ve 


tatilinin tadını hiçbir şey hakkında endişelenmeden çıkarabilirsin. 


Dünyanın her yerinde binlerce yıldır süregelen kültürler, kendilerine ait birbirinden farklı gelenekleri ortaya çıkarmış. Ve kültürel farklılıklar dolayısıyla da bir toplumda oldukça normal kabul edilen herhangi bir gelenek, diğerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılanabiliyor. 
Elbette Türkiye kültüründe de yabancılara tuhaf gelen bir sürü adet vardır. Ancak bu yazının konusu dünyanın farklı kültürlerinden derlediğimiz ve ilk kez duyulduğunda insanı 


çok şaşırtan ilginç gelenekler: 


Polterabend, Almanya 


Her ne kadar Türkçeye “bekarlığa veda” gibi çevrilse de, bu ilginç geleneğin bildiğimiz bekarlığa veda partilerinden hayli farklı olduğu bir gerçek. Geleneğe göre evlenmeye karar veren çiftin yakınları düğünden önce toplanıp yemek yedikten sonra tüm tabakları kırıyor ve çiftten bunları toplaması isteniyor. Bu ilginç geleneğin amacı, müstakbel evlilere el ele 


vererek tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini anlatmak. 

Seppuku, Japonya 

Harakiri olarak da bilinen bu adet, kaybetmeyi kabul etmeyen Japonların yenilgiyi yaşamaktansa ölümü tercih etmeleri anlamına gelir. Kişinin yenilmemek uğruna onurunu korumak için kendisini öldürmesidir ve ülkede bugün de yaygındır. 

Ağlayan gelinler, Çin 

Çin'de gelinlerin düğünden önceki bir ay boyunca ağlaması yaygın bir gelenek ve aynı zamanda düğün hazırlıklarının da bir parçası. Bunun gelinin kendi ailesinin evine bağlılık ifade ettiği düşünülüyor. 

Tarçın dökme, Danimarka 

Danimarka'da 25'inci yaşına bekar giren gençlerin üzerine tarçın dökülür. Eğer erkek ya 


da kadın genç birey 30'uncu yaş gününü kutluyor ve hala bekarsa, bu sefer de biber 


dökülür. 


Pastaya kafa itme, Meksika 


Meksika'da doğum günü olan kişi pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra ilk lokmayı almak için eğildiğinde, kafası etraftakilerden biri tarafından hızlıca pastaya itilir. 


Eğlenme amaçlı olan bu hareket, bir gelenek olduğu için herkes kaderine razı olur. 

Bebek atma, Hindistan 

Yeni doğan bebeklerin yüksek bir tapınağın tepesinden aşağıda insanlar tarafından gerilmiş halde bulunan büyük bir kumaşın üstüne atılması, Hindistan'da tam 500 yıldır devam eden bir gelenek. Her yıl Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilen bu ritüelin bebeklere sağlık, refah ve şans getirdiğine inanılıyor. 

Diş doldurma, Endonezya 

Bali'de evlenmek isteyen bireyler tarafından uygulanan bir diş doldurma geleneği mevcut. 
Hem kadınlar hem de erkekler düğünden önce iki adet diş dolgusu yaptırarak öfke, açgözlülük, kıskançlık, haset gibi kötü hisleri kendilerinden uzak tuttuklarına inanıyorlar. 
Bira havuzları, Çekya 

Çekler, genel olarak biranın vücuda iyi geldiğini ve ruhsal anlamda da sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden ülkede “bira havuzları” var ve bu havuzlarda duş almak ya da eğlenmek, Çekyalılar arasında bir gelenek halini almış durumda. 

Kırmızı mürekkep çekincesi, Güney Kore 

Ülkenin tarihi ve geleneklerinde kırmızı mürekkep her daim ölülerin ismini yazmak için kullanılmış. Bu yüzden günümüzde de birinin ismini kırmızıyla yazmak bir tabu durumunda. 


La Tomatina, İspanya 


Dünyadaki en büyük domates savaşı olan La Tomatina, Valensiyalılar arasında yaygın olan 


ilginç bir gelenek. 


DİL BİLİMCİ ÖNDER: 'KÜRTLER ASLI ORTA ASYA KÖKENLİ KARDULAR 
BOYUNDANDIR' 


22 Haziran 2008 Pazar-CHA-https://Wwww.haberler.com/dil-bilimci-onder-kurtler-asli-orta- 
asya-kokenli-haberi/ 


Dil Bilimci Ali Tayyar Önder, Kürtlerin Aslının Orta Asya Kökenli Türk Boylarında Biri Olduğunu Söyledi. 


Kürtlerin aslının Orta Asya'da Kardular boyundan olduğunu belirten Ali Tayyar Önder, Kürtçedeki çoğu kelimenin Göktürkçe olduğunu savundu. Vatan Bir, Genç Kalemler ve Türk Eğitim Sen Manavgat Şubesi'nin Başarı Koleji konferans salonunda ortaklaşa hazırladığı Manavgat Milli Bilgi Şöleni programında Türkiye'nin Etnik Yapısı isimli konferans veren 


Önder, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dil bilgininin Kaşğarlı Mahmut olduğunu söyledi. 


Amerika ve İngiltere'nin Türkiye'de 1946 yılında bu yana Anadolu topraklarını parçalamak için sistemli ve sinsi bir şekilde çalışma yaptığını iddia eden Önder, bunu da Türk,Kürt, Alevi, Sünni, doğulu ve batılı ayırımı propagandası yaparak gerçekleştirme çalıştıklarını belirtti. 


Dilini kaybeden toplumların eninde sonunda köleleşme ve 


sömürülmeye mecbur olduğunu ifade eden Önder, turizm bölgelerinde Türkçenin korunması konusunda her kesin toplumsal birliktelik göstererek, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Önder, "Kürtleri farklı kimlikle göstermek tarihe ihanettir. Kürtler de öz be öz Türktür. Kürtlerde sembol olan yeşil, kırmızı ve sarı renkleri Göktürklerde de semboldü. Anadolu toprakları mozaik değil, bir bütündür. Mozaik olması için bir etnik milletin nüfus oranının 10 milyonun üstünde olması gerekiyor. Her kim Anadolu toprakları mozaik yapıya sahip diyorsa, yanlış söylüyor." diye konuştu. 


Önder'in Manavgat Milli Bilgi Şöleni'nde yaptığı konuşmasına az sayıda katılımcı ilgi gösterdi. Katılımcının az olmasından ötürü salonda 20 kişiye konuşma yapan Önder, beş kişi de olsa on kişide olsa Türkiye'nin kaderini yakından ilgilendiren her toplantıya katılacağını belirtti. 


RUSYA'DA KÜRDİSTAN AŞIĞI BİR KÖY: BELO 
22-02-2021-Kamiz Şeddadi-https://www.rudaw.net/turkish/world/22022021 


Krasnodar (Rüdaw) — Krasnodar?'daki Belo köyü, Kürt nüfusunun toplu yaşadığı köylerden biri. Burada yaşayan Kürtler, dil ve kültürlerini koruyor. 


Rusya'da Kürtler ençok Krasnodar kenti ile Adige Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Resmi olmayan verilere göre bölgede yaşayan Kürtlerin nüfusu 20 bin kişiyi buluyor. 


Bölgedeki Belo köyü, Kürtlerin topluca yaşadığı köylerden biri. Buradaki Kürler Kürdistan'a olan sevgilerini ifade ediyor, kendi dil ve kültürünü koruyor. 


Köy sakinlerinden eski sporcu Barzani Nebiyev, “Bu köyde en az bin 500 ev bulunuyor. 
Tahminlere göre bunlardan 500'ü Kürt ailelere ait. Buradaki Kürtler Ermenistan'dan gelmiş” dedi. 


Nebiyev, “Bu köyden çok sporcu çıktı, şimdiye kadar üç şampiyon yetişti. Ayrıca komşu köylerden de sporcular var. Halkımızın arasında başarılı sporcuların yetişmesi bizi sevindiriyor” diye konuştu. 


Köydeki diğer çocuklar gibi Said de okulda Rusça okuyor. 7 yaşındaki Said bu yıl henüz birinci sınıfa gidiyor. Fakat Kürtçe okuma yazma öğrenme konusunda ciddi olduğunu söylüyor. 


MAMEDOVA DUYURDU: RUSYA'DA KÜRTLERE IRKÇI SALDIRIDA 
BULUNULDU 


Ferhat Yaşar-25 Ekim Pazar 2020 -https://www.gazeteduvar.com.tr/mamedova-duyurdu- rusyada-kurtlere-irkci-saldirida-bulunuldu-haber-1502656 


Kürt sanatçı Tara Mamedova, Rusya'da Kürtlerin yaşadığı bir köye kalabalık bir grup tarafından saldırıda bulunulduğunu duyurdu. Mamedova ilesinin yaşadığı köye yapılan saldırıyla ilgili “Dün akşam Kazaklar bir Kürt gencine sataşıyorlar. Çocuk sataşanlara karşılık veriyor. Bunlar bin kişi kendini çırılçıplak soyup Kürt köylerine saldırmaya başladılar” dedi. 


a İ ÖZEL HABER 


FERHAT YAŞAM © 


DUVAR - Rusya'nın Saratova kentine bağlı Dergachi ilçesinde dün gece yaklaşık bin kişilik bir grubun Kürtlere saldırdığı belirtildi. Sanatçı Tara Mamedova olayı "Birkaç ay önce Kazakistan'da Kazaklar Kürtlere saldırdı dün ise Rusya'nın Saratova kentinde ailemin olduğu ilçede Kazaklar Kürtlere saldırdı" diyerek duyurdu. 


Tara Mamedova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her gün bir bahane arıyorlar. 
Kırgızların bize saldırdığı ve bizi yersiz bıraktığı 1993 yılı aklıma geldi. Buna rağmen kimsenin onlardan haberi yok" diyerek tepki gösterdi. 


Beriya çend mehan li Oazakistan& Oazaxan &rişi Kurdan kir dohji li Rusya li navçeya bajar& 


malbata min li Saratov& Oazaxan &rişi Kurdan kir. Her roj meneyeki digerin.Sala 1993 kete bira min gava Oirgizan &rişi mekir ü em bê war hiştn. Lê disa haya kesi ji wan bêbextan tune:( 


— Tara Mamedova ( ©taramamedova) October 25, 2020 


'Köylere Giriş Çıkışlar Kapatıldı' 
“Kazakistan'da bir problem çıkıyor Kürtlere saldırıyorlar. Sebep her yerde neyse orada da odur. Kürtlere karşı bir ırkçılık var” diyen Mamedova şunları söylüyor: 


“Saldırıya uğrayan köy benim ailemin olduğu bir yer. Kürtlere saldırmak için sürekli gerekçe arıyorlar. Küçücük bir gerekçe ile bir bakıyorsun bin kişi geliyor. Aslında sebep başka bir şey. 
Dün akşam Kazaklar bir Kürt gencine sataşıyorlar. Çocuk sataşanlara karşılık veriyor. Bunlar bin kişi kendilerini çırılçıplak soyup Kürt köylerine saldırmaya başladılar. Tek olumlu yanı orası Rusya olduğu için devlet buna çok izin vermiyor. Devlet toplananları dağıtmaya çalışıyor çünkü orası Kazakistan değil. Orası Rusya ama Kazakistan sınırı. Sürekli bir gerekçe bularak Kürtlere sataşıyorlar. Bu olayda bu şekilde çıktı. Yaralıların olduğu düşünülüyor. 
Devlet köy sınırlarını kapatmış. Kazakları durdurmuş. Kürt köyleri birleşmişler çünkü orada Kürt nüfusu çok fazla.” 


'Sovyetler Yıkıldıktan Sonra Kovdular' 

"Sovyet döneminde Kürtlerin toprakları vardı. Kürtler okuyordu. Kürt öğretmenler ve doktorlar vardı. Her şey Kürtlerin elindeydi. Sovyet yıkıldıktan sonra, kendi ülkelerinden bütün insanları kovdular. Ama daha çok Kürtlere güçleri yetti çünkü Kürtler devletsizdi. Siz bizim ülkemizi bozuyorsunuz, siz bize fazlasınız. Burası sizin ülkeniz değil. Bizim topraklarımızı alamazsınız. Bu kadar hayvana sahip olamazsınız. Mutlu olamazsınız yani, siz Kürt'sünüz bizde buranın yerlileriyiz. Biz sizi sevmiyoruz. Siz bizden değilsiniz. Siz işimizi elimizden alıyorsunuz. Siz bizim yerimize çalışıyorsunuz. Siz iyi değilsiniz. Siz zengin oluyorsunuz'. Bütün mesele bu. Saldırmak için küçük bir bahane arıyorlar. Küçük bir bahaneyle bin kişi toplanıp saldırıyor. Sizce bu normal mi? Bu normal bir şey değil.” 


"ORTADOĞU'DA KÜRT KARTI RUSYA'YA GEÇTİ" 


Beklan Kulaksızoğlu-© Deutsche Welle Türkçe-https://Www.dw.com/tr/ortadofoC4409Fuda- k%C3%BCrt-kart%C4%B 1-rusyaya-ge%C3%A7ti/a-50955203 


Ortadoğu’da Kürt siyasal hareketi, ABD’nin YPG projesini sona erdirmesiyle sekteye uğradı. 
Uzmanlara göre Kürt kartı artık Rusya'nın elinde. Peki bu Türkiye için ne anlama geliyor? 


"Ortadoğu'da önemli bir yemeğe davetliyseniz ve isminiz davetli listesinde yoksa bir de menüye bakın. Orada olabilir." Ortadoğu diplomasisinin acımasızlığını tarif etmek üzere son dönemde sıkça dile getirilen bu söz bir kez daha gerçek oldu.ABD desteğiyle IŞİD'e karşı giriştikleri savaşta askeri başarıların yanında siyasi kazanımlar elde eden ve Suriye'de kurulacak yeni sistemde kurdukları kantonlarla özerkliklerini resmileştirme hayali kuran Kürtler bir kez daha büyük güçler tarafından yüz üstü bırakıldı. 


ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtleri ilelebet koruma sözü vermedik" derken, Savunma Bakanı Mark Esper, "Kürtleri NATO müttefikimiz Türkiye'ye karşı koruma gibi bir yükümlülüğümüz yok. NATO müttefikimizle savaşacak değiliz" açıklamasında bulundu. 


ABD-YPG ilişkisinin "son kullanma tarihi" 


Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, ABD ile Suriyeli Kürtler arasındaki ilişkiyi, "son kullanım tarihi olan geçici bir ilişki" olarak tanımlıyor. Çağaptay, "IŞİD'in yenilmesinden sonra 2017'de bu ilişkinin bitip bitmeyeceği değil, ne zaman biteceği sorusu vardı. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan çok başarılı bir strateji izledi ve Suriye'ye girme tehdidini gerçekleştirerek ABD'yi kendi ile YPG arasında seçim yapmaya zorladı. Amerikan siyasetinde reel politik olarak bakarsak ABD'nin, NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye'yi mi, yoksa 10 bin tane militanı olan YPG'yi mi seçeceği sorusunun cevabı son derece basitti. Ve Amerika Türkiye'yi seçti" diyor. 


Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nden Soner Çağaptay 
"Ağır tavizler vermek zorunda kalacağımızı biliyoruz" 


Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi, Barış Pınarı Harekâtı sürerken 13 
Ekim'de Foreign Policy dergisinde yayınlanan makalesinde "ABD'den askerlerinin bölgede çarpışmasını değil, siyasi arabuluculuk için ağırlığını kullanmasını istediklerini" belirterek, "Rusya ve Suriye rejimi, korumamız altındaki milyonlarca insanın hayatını kurtaracak tekliflerde bulundu. Onların vaatlerine güvenmiyoruz. Açıkçası kime güvenilebileceğini bilmek zor... Moskova ve Esad ile iş birliği yoluna girersek ağır tavizler vermek zorunda kalacağımızı biliyoruz" demişti. 


Ancak sahadan çekilen ABD'nin siyasi ağırlığını sürdürebileceği şüpheli. Hamburg Üniversitesi misafir öğretim görevlisi Dr. Arzu Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının kalıcı olduğu görüşünde. Suriye'ye geri dönüşün bir dahaki sefere çok daha büyük bir güç gerektireceğini ve ABD'nin bunu göze alacağını düşünmediğini belirten Yılmaz, "Özellikle Suriye sahasında son on yılda yaşadıklarımız bize gösterdi ki, askeri olarak sahada ne kadar varsanız, masada da sözünüz ve siyasi şekillenmeye yapacağınız etki de onunla aynı ölçüdedir. Kürtlerin geleceği bağlamında hiç kuşkusuz ki kartlar artık Rusya'nın elinde olacak" görüşünü dile getiriyor. 


Ortadoğu uzmanı Dr. Arzu Yılmaz 


Rusya Kürt kartını nasıl oynayacak? 


Kartların Rusya'nın eline geçmesi, bölgedeki tablonun tamamen yeni bir bakış açısıyla okunmasını zorunlu kılıyor. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamayan Rusya, PYD'nin Suriye'nin geleceğiyle ilgili süreçlere katılmasını hep destekledi, ancak Türkiye'nin itirazlarını göz önünde bulundurarak ısrarcı olmadı. PYD ile PKK'yı ayrı göstermenin bir Amerikan projesi olduğunu belirten Dr. Arzu Yılmaz, Rusya açısından bu tür bir ayrımın söz konusu olmadığına işaret ediyor. 


Suriye'nin Kürtlerle ilgili planı ne? 


Rusya'nın şu anki önceliğinin Esad ile Türkiye'yi yakınlaştırmak olduğunu ve bu kartı Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak şekilde kullanacağını düşünmediğini belirten Yılmaz, "Onun yerine Erdoğan'ın Esad ile aynı fotoğraf karesine dahil olduğu bir sonucu almayı tercih edecektir. Ama bu kartın bundan sonra Rusya'nın elinde olacağını ve bundan sonra Türk-Rus ilişkilerinde tıpkı Türkiye-ABD ilişkilerinde olduğu gibi Kürt meselesinin de bir potansiyel çatışma konusu olma ihtimalini gözden kaçırmamak gerek" diyor. 


Bağımsızlık hayallerinin sonu 


Kürt siyasal hareketinin Rusya ve Esad rejimine vermek zorunda kalacağı ağır tavizlerin başında, özerklik ve bağımsızlık hayallerine mevcut haliyle veda edilmesi geliyor. Rusya, 
2017 Ocak ayında başlatılan Astana sürecinin ilk turunda Suriyeli Kürtlere sınırlı özerklik 
öngören bir taslak sunmuştu. Taslak özünde dış politika, savunma, enerji gibi alanlarda Şam'a tam bağımlılık öngörürken kültürel özerklik gibi daha "yumuşak" unsurlar içeriyordu. 


Suriye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen yıl yaptığı bir açıklamada "Geçen yüzyılda Batılı meslektaşlarımızın yaptığı gibi bölgeyi karıştırmanın aksine, Kürtlerin bulundukları ülkelerin sınırları içinde eşit haklara sahip olması için çalışmalıyız" diyerek Kürtler için öngördükleri rolü özetliyordu. 


Kürtler Cenevre'de yer alır mı? 


Suriye'nin geleceğinin masaya yatırılacağı ve 30 Ekim'de başlaması öngörülen Anayasa Komitesi toplantılarında ABD desteğiyle "taraf" olarak yer almayı hedefleyen PYD, Türkiye'nin baskısı nedeniyle davetliler listesinde yer almamıştı. Şimdiye kadar Kürtlerin siyasal kazanımlarının masada ne kadar güvence altına alınacağının tartışıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Şu geldiğimiz aşamada artık varlıklarının, bir toplum olarak hayatta kalmalarının ya da güvenliklerinin garanti altına alınması konuşulmak durumunda" diyor. 


YPG PKK ile ne kadar bağlantılı? 


Ortadoğu uzmanı Dr. Arzu Yılmaz, Kürtler konusunda Rus diplomasisinin devreye gireceğini ve Esad rejimi ile PYD arasında varılacak bir mutabakat çerçevesinde Kürtlerin Cenevre sürecine katılımının sağlanabileceğini öngörüyor. Kürtler bağlamında Türkiye'nin muhatabının bundan böyle Esad rejimi ve Rusya olacağını belirten Yılmaz, "Bundan sonra PYD'nin nasıl var olacağı, ne şekilde devam edeceği, Türkiye bağlamında tartışacağımız bir konu değil. Rejimle Kürtlerin müzakeresine bağlı olarak şekillenecek bir mevzu" görüşünü dile getiriyor. 


"Esad Ankara'yı affetmeyecek" 


Peki Rusya ya da Esad rejimi Kürt kartını Türkiye'ye karşı kullanır mı? Washington Enstitüsü'nden Soner Çağaptay, Rus lider Putin'in en önemli önceliğinin "Erdoğan'ın Esad'ı tekrar Suriye'nin meşru hükümetinin başı olarak görmesi” olduğunu vurguluyor. 


Erdoğan ile Esad arasında bir el sıkışma olsa bile bunun Suriye'deki YPG/PKK varlığının biteceği anlamına gelmediğini belirten Çağaptay, "Esad daha önce yaptığı gibi PKK'yı kapatacak, off düğmesine basacak, Suriye'de birkaç sene daha PKK'nın bahsini duymayacağız. Çünkü Esad'ın önceliği, Türkiye ile ilişkilerini yeniden tesis etmek ve Türkiye sınırını kendi açısından yeniden oluşturmak. Ama orta vadede Esad, iç savaşta kendine karşı ayaklanan kesimlerin en büyük uluslararası destekçisi olan Ankara'yı bence affetmeyecek. 
Ben PKK'nın başka bir isimle Esad rejimi tarafından kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede tekrar gündeme getirilebileceğini düşünüyorum" diyor. 


KÜRESELLEŞME-YENİ DÜNYA DÜZENİ 


Feza Öztürk (1)-https://www.mfa.gov.tr/kuresellesme-yeni-dunya-duzeni.tr.mfa 


Berlin Duvarı'nın 1989 yılında çöküşünün ardından, 1990'lı yıllardan itibaren hemen her alanda sıkça karşılaştığımız küreselleşme sözcüğü, günümüzde sadece ekonomik bir kavram 


olarak değil, içinde bulunduğumuz uluslararası sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır. 


Gerçek anlamı tamamıyla anlaşılmadan ve tartışılmadan, bütün dünyada olumlu veya olumsuz tepkilere yol açan bir sözcük olan küreselleşmenin bir şanssızlığı da, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, dünyada bu kelimeyi sıkça kullanmaya başlayan siyasetçilerin izledikleri politikalarla özdeşleştirilmiş olmasıdır. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak, küreselleşmenin ne anlam ifade ettiği tam anlaşılmadan, hakkında olumlu veya olumsuz değer yargıları 


oluşmuştur. 


Hangi Küreselleşme? 


Küreselleşmeyi savunanlar da, eleştirenler de kendi görüşlerinin haklılığını ortaya koyacak gelişmeleri ve istatistik bilgileri sıkça kullanmaktalar. Küreselleşmenin faydaları konusunda bir görüş birliği olduğunu söylemek mümkündür. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, yükselen yaşam standartları, teknolojik ilerleme ve bilginin daha hızlı yayılması, 


küreselleşmenin en belirgin faydaları arasında sayılmaktadır. 


Öte yandan, küreselleşmeyi sadece ekonomik alandaki faaliyetleri etkileyen bir unsur olarak görmek de sınırlı bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bu çerçevede, malların ve sermayenin 


serbestçe dolaşımının yanısıra, insanların daha sık seyahat etmeleri, bilgi-iletişim 


teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımının giderek yaygınlaşması, küreselleşmenin önde gelen itici güçleri arasında bulunmaktadır. Saydamlık da, küreselleşmenin ön plana çıkardığı kavramlar arasında yer almaktadır. Gelir dağılımının daha hakça olması, yolsuzlukların azalması, hatta siyasi özgürlüklerin ve insan haklarına saygının 


artması, küreselleşmeyle doğru orantılı gelişen unsurlar arasında sayılmaktadır. 


Diğer taraftan, günümüzde küreselleşme içinde daha fazla yer alan ülkelerin hemen tamamı gelişmiş ülkelerdir. Bu unsur, esasen küreselleşmeye karşı yöneltilen eleştirilerin de odak noktasını oluşturmaktadır. Nitekim, küreselleşmeye karşı yöneltilen eleştirilerin başında, bu ilişkiler sisteminin, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul kıldığı gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin marjinalizasyonuna (dışlanmasına) yol açtığı, faydalarının hem ülkeler hem de bölgeler arasında eşit olarak dağılmadığı, eşitsizlikleri giderici değil artırıcı bir rol oynadığı, 


küreselleşmeye yöneltilen diğer bellibaşlı eleştirilerdir. 


Küreselleşmenin, sermayenin serbestçe dolaşımını kolaylaştırma ve yabancı yatırımları artırma yoluyla ekonomik gelişmeye olumlu katkıda bulunduğu herkesçe teslim edilmektedir. 
Ancak, küreselleşmenin kriz zamanlarında sermayenin daha çabuk yurtdışına kaçmasına ve krizlerin diğer ülkelere daha hızla yayılmasına neden olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Tayland'da 1997 yılı Aralık ayında başlayan Asya krizi ve Rusya'da 1998 yılı Ağustos ayında meydana gelen mali kriz, kısa süre içerisinde ekonomisi çok güçlü olan ABD'de bile etkisini hissettirmiştir. Türkiye'de 2001 yılı Şubat ayında yaşanan mali krizin etkisinin Rusya'dan Brezilya'ya kadar birçok ülkede hissedilmesinde kuşkusuz yeni küresel dinamiklerin de rolü 


bulunmaktadır. 


Küreselleşme ve "Dijital Bölünme" 


Günümüzde küreselleşmenin ivme kazandırdığı bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, uluslararası ticaret ve kalkınmanın canlanması konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Yine de, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yeterince faydalanıldığını söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Bilgi ve teknolojiye ulaşım konusunda hem ülkeler hem de bölgeler arasında belirgin bir eşitsizlik bulunmaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri ve internet kullanımında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olanlar arasındaki mevcut farklılığı vurgulamak üzere kullanılan "dijital bölünme" (digital divide) kavramının, küreselleşmeyle birlikte giderek "dijital uçurum" (digital abyss) haline dönüştüğü 


eleştirileri son yıllarda sıkça yankı bulmaktadır. Gerçekten, günümüzde dünya nüfusunun 


yüzde 80'inin en temel haberleşme olanaklarından yoksun olduğu ve Afrika kıtasında yaşayanların sadece yüzde ikisinin telefon hattına sahip bulundukları unutulmamalı. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde internet kullanımı henüz marjinal bir 


konumdadır. 


Yeni Düzen-Yeni Aktörler 


Her ne olursa olsun, günümüzde küreselleşme, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar çeşitli alanlarda dünyayı etkileyen, uluslararası toplumun dokusunu ve yapısını eskiye oranla tanınmayacak ölçüde değiştiren bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler 
1945 yılında kurulduğunda, uluslararası ilişkileri belirleyen temel aktörlerin devletler olduğu 
konusunda herhangi bir kuşku yoktu. Sadece devletler, uluslararası ilişkileri etkileyebilecek kaynaklara sahipti. Oysa günümüzde, uluslararası ilişkileri ve dünya ekonomisini zaman zaman devletlerden çok daha fazla etkileyen yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Çokuluslu şirketler, hükümetdişi örgütler, medya kartelleri, araştırma ve düşünce (think-tank) kuruluşları, hatta bazı devletlerin yıllık GSMH’ sından daha fazla şahsi serveti bulunan bireyler ve yatırımcı konsorsiyumlar son 10 yıl içerisinde oluşan uluslararası sistemin yeni 


aktörleri olarak ön plana çıkmışlardır. 


Çokuluslu şirketler, dünya sahnesinde ulus devletlerden çok daha sonra görünmekle birlikte, günümüz uluslararası sistemini etkileyen ve yönlendiren aktörlerin başında gelmektedir. 
Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre, dünyanın en büyük 200 çokuluslu şirketinin toplam kaynakları 7.1 trilyon ABD Doları tutarındadır. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık dörtte biri dolayında olan bu rakam, Birleşmiş Milletler üyesi 189 ülkeden 182'sinin toplam ekonomik büyüklüklerinden fazladır. Çokuluslu şirketlerin ihtiyaçlarını, çıkarlarını ve hedeflerini gözetmeyen bir uluslararası ekonomik sistemden söz etmek mümkün değildir. 
Çokuluslu şirketler, olağanüstü ekonomik güçlerinin bir yansıması olarak, uluslararası 


ilişkilerde de etkili olabilmektedir. 


Küreselleşen dünyanın yeni ekonomik sorunlarıyla başedebilmek ve kaynaklarını artırabilmek amacıyla ürün pazarlarını dünya geneline yaymak isteyen çokuluslu şirketler, şirket birleşmeleri ve satın almalar yoluyla dünya ekonomisindeki etkinliklerini artırarak sürdürmektedir. BM tarafından yayınlanan 2001 yılı Dünya Ekonomik Durum Raporu'na göre, şirket birleşmeleri ve satın almaları ile özelleştirmenin önemli bir bölümünü oluşturduğu 


Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Foreign Direct Investments), 2000 yılında 1.1 trilyon ABD 


Doları'na ulaşmış bulunmaktadır. Doğrudan Yabancı Yatırımların 10 yıl önce 200 milyar ABD Doları olduğu gözönüne alındığında, sözkonusu yatırımların küreselleşme süreciyle birlikte ne büyük bir artış gösterdiği de ortaya çıkmaktadır. Yine Dünya Ekonomik Durum Raporu rakamlarına göre, 2000 yılında 600 milyar ABD Doları tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılırken, bu rakam bütün gelişmekte olan ülkeler için sadece 190 milyar ABD Doları'nda kalmıştır. Esasen bu farklılık da, küreselleşme sürecinin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığını savunanların tezlerini güçlendirmek amacıyla sıkça 


vurguladıkları unsurlardan birisini teşkil etmektedir. 


Hükümetdişi örgütler de günümüz uluslararası sisteminin önemli aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi büyük hükümetdişi örgütlerin bütçelerinin ve kaynaklarının da çok sayıda gelişmekte olan ülkenin bütçesinden daha fazla olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 
Uluslararası Af Örgütü, Yeşilbarış, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi alanlarında önde gelen hükümetdişi örgütlerin, çok sayıda ülkenin bütçesini aşan maddi kaynaklarının yanısıra, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin karar alma mekanizmalarını doğrudan etkileyecek 


güçleri de bulunmaktadır. 


Araştırma ve düşünce kuruluşları ve medya kartelleri de, küreselleşmeyle birlikte rolleri artan ve uluslararası ilişkilere yön veren aktörler olarak dünya sahnesindeki yerlerini almışlardır. 
Önde gelen araştırma ve düşünce kuruluşlarından biri olan Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun veya büyük bir "medya imparatorluğu" olan CNN-Time Warner'ın uluslararası 


sistem üzerindeki etkilerini yadsımak mümkün değildir. 


Küreselleşmenin, ulus devletin uluslararası alandaki gücünü sınırlayan ve çokuluslu şirketlerin, hükümetdişi örgütlerin, araştırma ve düşünce kuruluşlarının ve medya kartellerinin uluslararası alandaki güçlerini artıran etkisi sonucunda, sivil toplum kuruluşlarının, bilim adamlarının, yazarların, akademisyenlerin, başka bir deyişle "bireylerin" uluslararası ilişkileri 


etkileme ve yönlendirme olanağı da eskiye oranla artmıştır. 


Elde ettikleri büyük servetin bir bölümünü, geçmişte ülkelerindeki eğitim, sağlık gibi alanlara harcayan, "klasik" olarak adlandırabileceğimiz yardımseverlerin yanı sıra, küreselleşmenin etkisini iyice hissettirdiği son yıllarda, çevrenin korunması, yoksulluk ve hastalıklarla uluslararası alanda mücadele gibi küresel planda faaliyet gösteren yeni kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft'un 


hisselerinin büyük bölümünü elinde bulunduran Bill Gates'in kurduğu "Bill ve Melinda Gates 


Vakfı"nın mal varlığı 21 milyar ABD Doları'nı aşmış bulunmaktadır. Vakıf, yoksullukla mücadele, sağlık ve eğitim alanlarında kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler'e 1 milyar ABD Doları'ndan fazla yardımda bulunacağını açıklayarak küreselleşme çağında yardımseverliğin 


de sınır tanımadığını gösteren bir yaklaşımın öncüsü olmuştur. 


Aynı şekilde, CNN-Time Warner medya devinin kurucusu ve en büyük ortağı Ted Turner de uluslararası alandaki bağışları nedeniyle küresel "philantropistler" arasındaki yerini almıştır. 
ABD'nin Birleşmiş Milletler'e olan zorunlu katkı payı ödemesinin yüzde 25'ten yüzde 22'ye indirilmesini öngören ve bu yapılmadıkça ABD katkı payının bütünüyle ödenmesini engelleyen Senato kararı nedeniyle bu ülkenin katkı payının büyük bölümünü ödememesi, Birleşmiş Milletleri ciddi bir mali krizin eşiğine getirmişti. ABD Yönetiminin dış politika öncelikleri arasında belirlediği bu konu üzerinde BM üyesi 189 ülke arasında yapılan görüşmelerin tıkandığı bir noktada, ABD Dışişleri Bakanlığının isteği üzerine devreye giren Ted Turner'iın yaptığı, 34 milyon ABD Doları tutarındaki bağış BM üyesi ülkelerin 2000 yılı Aralık ayında katkı payları konusunda görüş birliğine varmalarını sağlayan unsurlardan biri 


oldu. 


Bill Gates ve Ted Turner'ın büyük servetlerinin sadece küçük bir bölümünü oluşturan bu bağışlar, gelişmekte olan birçok ülkenin eğitim, sağlık ve çevrenin korunması alanlarında ayırdıkları bütçelerin çok üstünde bulunmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, BM sisteminin, uluslararası kuruluşların, hatta ülkelerin, uluslararası yardım faaliyetleri için küresel yardımseverlerin vicdanlarına sıklıkla seslenir hale gelmiş olmalarıdır. 
Küresel ekonominin doğal sonucu olarak, Microsof ve CNN-Time Warner'ın servetlerine servet kattıkları ve karlarının kaydadeğer bölümünü ABD dışındaki pazarlardan elde ettikleri ve bu nedenle yardımseverliklerinin de ABD'yle sınırlı kalmaması gerektiği görüşü öne sürülebilecek olsa da, bu husus küresel "philantropistlerin" uluslararası alandaki rollerini 


kuşkusuz azaltmamaktadır. 


Yeni Bir Yönetici Sınıf-Kozmokratlar 


Küreselleşme son yıllarda üzerinde en fazla tartışılan ve hakkında en çok kitap yayınlanan 

konuların başında geliyor. Küreselleşmenin zararlarına dikkat çeken ve gerek ülkeler gerek bölgeler arasındaki esasen mevcut olan dengesizlikleri daha da artıran etkilerini vurgulayan yayınların yanısıra, özellikle son yıllarda, küreselleşmenin olumlu yönlerine dikkat çekilen 


eserler de yayınlanmış bulunuyor. Thomas Friedman'ın "The Lexus and the Olive Tree", John 


Micklethwait ve Adrian Wooldridge'in "A Future Perfect" ve Pascal Zachary'nin "The Global Me" adlı kitapları, artık herkes tarafından teslim edilen olumsuz yönlerine değinmekle birlikte, esas itibariyle küreselleşmenin savunmasını yapan ve olumlu yönlerini vurgulayan eserler olarak dikkat çekiyor. Bütün bu eserlerdeki ortak nokta, küreselleşmenin sanayi devriminden bu yana dünyayı değiştiren en büyük güç olduğu ve yeni bir uluslararası sistem 


olarak kendisini kabul ettirdiğidir. 


John Micklethwaitt ve Adrian Wooldridge "A Future Perfect" adlı kitaplarında, küreselleşmenin yeni bir uluslararası sistem olduğuna işaret ederek, bu yeni dünya düzeninin yeni yönetici sınıfı için de bir terim ortaya attılar: "Kozmokratlar". Küresel ekonomiye siyasetçiler, iş adamları, akademisyenler ve diplomatlardan oluşan yeni bir elit sınıfın yön verdiğini savunan Micklethwait ve Wooldridge, çok seyahat eden ve başta internet olmak 
üzere bilgi iletişim teknolojilerini sıkça kullanan kozmokratların sayısının bütün dünyada 20 
milyon civarında olduğunu öne sürüyorlar. Bu iki yazarın, bilgi iletişim teknolojilerindeki başdöndürücü ilerlemelerin, serbest ticaretin, verimliliğin ve saydamlığın belirleyici özellikler olarak ortaya çıktığı, küreselleşme olarak adlandırılan yeni uluslararası ilişkiler düzeninin yaratacıları ve yönlendiricileri olarak tanımladığı kozmotratların, küreselleşmenin olumsuz etkilerini giderme ve olumlu etkilerini artırma yönünde ne ölçüde başarılı olacaklarını 


kuşkusuz zaman gösterecek. 


(Müsteşar, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği. 


ÖZÜR, SİYONİST ÇETE İLE İŞBİRLİĞİNİN MAZERETİ OLMASIN! 
Rıdvan Kaya -Haksöz Dergisi Sayı: 265 - Nisan 2013 


22 Mart akşamından bu yana medyada, siyaset zemininde ve kamuoyunun geniş bir 
kesiminde, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin arka planı ve olası yansımaları tartışılmakta. Sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da da büyük yankıya yol açan bu gelişmenin farklı biçimlerde yorumlandığı ve bir dizi spekülasyona kaynaklık ettiği de görülmekte. 


Doğrusu işin içinde İsrail olduğunda bu tür spekülasyonların, endişe ve kuşkuların ortaya çıkmasını doğal görmek lazım. Çünkü bir işgal, gasp ve suç mekanizması olarak İsrail'in atacağı adımlardan kuşku duymak mantıki ve ahlaki bir sorumluluktur. Yalnız tam da burada dikkatli davranmak ve Siyonist çeteye karşı tavır sahibi olma ilkesiyle, onu zihinlerde aşılmaz, yenilmez bir güç konumuna oturtma yanlışı arasında ayrım yapmak gerekir. 


İsrail'in her eylemini, her adımını bilinçli, programlı bir hesabın sonucunda attığını ve her gelişmeyi de kendi iradesiyle ve kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirdiğini ve de sonuçlandırdığını düşünmek abartılı, ayrıca da tehlikelidir. Bu tür bir yaklaşım tarzı Siyonist tehdide karşı uyanıklığı değil, acziyeti besler, dolaylı biçimlerde teslimiyeti getirir. 


İsrail Açıkça Geri Adım Atmış, Tükürdüğünü Yalamıştır! 


Fotoğrafı gerçekçi bir tarzda ve olgular üzerinden okumakta yarar var: İsrail uzunca bir direnmenin ardından, asla yapmayacağını söylediği şeyi yapmış ve ABD'nin de baskısıyla, Türkiye'den özür dilemek zorunda kalmıştır! Siyaseten ciddi bir imaj kaybına uğramış; aşağılık kibrinin kırılmasını kabullenmiştir. 


Bundan sonraki süreci kendi lehine dönüştürmeye yönelik çabaları olacak mıdır? Mutlaka olacaktır! Zaten başka türlüsü düşünülemez. Peki, bu çabalarında başarılı olur mu? İşte bunun garantisi yoktur! Şimdiden İsrail'in bütün hesaplarının pratiğe aktarıldığını ve dört dörtlük sonuç vereceğini düşünmek yersizdir. Şüphesiz Siyonistlerin hesaplarının ne ölçüde tuttuğu sadece Siyonistlerin emelleriyle ilgili değil, diğer aktörlerin de tutumu, çabası ve basireti ile belirlenebilecek bir şeydir. Kaldı ki, her türlü hesabın üzerinde Rabbül Âlemin'in hesabı vardır! 


Neden bunun altını çiziyoruz? Çünkü birileri İsrail'in attığı adımın kendisine büyük avantajlar sağlayacağını, her düzeyde arzuladığı sonuçları elde edeceğini vb. iddiaları ileri sürerek ortalığa adeta bir kasvet havası yayma çabasındalar. Zaten bu mantığa bakılırsa, bölgeye yönelik ABD ve İsrail politikası saat gibi işlemektedir ve bu noktada özür pürüzü de giderilip Türkiye ile ilişkiler tekrardan rayına oturtulduğuna göre İsrail'in önünde hiçbir engel kalmamıştır! 


Sorun “Türkiye dış politikasının işbirlikçiliğe yatkınlığı” ya da “AKP'nin emperyalizmin istemleri doğrultusunda ılımlı İslam'ı yaygınlaştırma misyonu” vb. söylemleri bir ezber gibi tekrar ederek hem içerde hem dışarıda egemen sisteme muhalif pozisyonunu koruyacağını zanneden anlayışın yüzeyselliğiyle sınırlı kalmamaktadır. Siyasal olguları ve gelişmeleri basit şablonlarla tanımlayarak ele almayı devrimcilik zanneden bu tarz kerameti kendinden menkul tutumlar da bir yere kadar anlayışla karşılanabilir. Ne var ki, bu tarz tutumların sahiplerini arzu edilenden çok farklı sonuçlara yöneltmesi ihtimali ciddi bir tehlikedir. 


Bu yaklaşım tarzı ve söylem kesinlikle, emperyalist-Siyonist tehlikeye karşı tutum geliştirme, kirli oyunlara karşı teyakkuzda olma tavrı değildir. Zevahirde muhalif, devrimci bir zemine oturmakla birlikte, aslında işgalci güçleri aşırı abartmaktan kaynaklanan bir zaafla malüldür. 
Ve bu zaafın neticesi olarak pasifist bir ruh halinin öne çıkmasına sebep olmakta, son kertede zulme ve zalimlere karşı direniş değil, acziyet havasının yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. 
Özetle şu denilmektedir: Egemenler o kadar güçlü, o kadar planlı-programlı; onlara karşı görünenler ise o kadar iradesiz ve işbirlikçiliğe meyyaller ki, her zaman egemenler kazanır! 


Doğrusu çok ilginçtir; bugün bu kasvetli, karamsar fikirleri ileri sürenlerin büyük kısmı düne kadar İsrail ile ilişkilerde zaten herhangi bir kopukluk, bir sorun yaşanmadığını, gerilim şeklinde görülen şeyin sadece tribünlere yönelik bir şov, bir kandırmaca olduğunu söylemekteydiler! Açıkçası dün ısrarla Mavi Marmara sonrası yaşananların retorikten ibaret olduğunu ileri süren komplocuların, şimdi “Bakın işte İsrail ile ilişkiler geliştiriliyor, Türkiye bölgede Amerikan-Siyonist planların taşeronluğuna soyunuyor!” diye evhamlı tezler geliştirmeleri sadece iddialarının tutarsızlığını değil, çelişik zihin yapılarını da ortaya koyan bir gösterge olmuştur. 


Sürecin Belirsizlikleri ve Riskleri 


Yaşananları doğru değerlendirmek ve tutarlı bir tutum geliştirmek için, İsrail'in özür şartını kabul etmek zorunda kalmasının evvelemirde Siyonist çeteye karşı olumlu ve ileri bir adım olduğunun tespiti bir gerekliliktir. Mamafih bu tespit, aynı adımın riskli bir sürecin kapısını aralama ihtimalini yok saymayı gerektirmez. Özür şartının aşılması ile birlikte Mavi Marmara hadisesinden sonra bir hayli gerilen, kopma noktasına gelen Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi gündemdedir ve bu durum kesinlikle karşı durulması gereken bir olumsuzluktur, kötülüktür. 


22 Mart'tan itibaren ABD merkezli olarak Türkiye-İsrail ilişkilerinin tamir ve takviyesine 
yönelik vurgular bir hayli artmış; bir dizi senaryo dillendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda uzun bir süredir sesleri kısılmış olan yerli İsrail lobisinin de çabalarını artırdığı gözlenmektedir. Söz konusu lobinin elemanları İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesinin Türkiye'ye kazandıracaklarını anlata anlata bitiremiyorlar. Bunları dileyince yaklaşık 3 yıldır ne büyük bir hasretle yanıp tutuştuklarını anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ABD ve İsrail hayranlığının bazılarını ne kadar çirkinleştirdiğini de olanca netliğiyle bir kere daha müşahede ediyorsunuz. 


Dünyaya sadece uluslararası ilişkiler, güç, çıkar vb. kavramlarla bakmayı alışkanlık edinenlerin kaçınılmaz olarak varacakları sonuçtur bu! “Ulusal menfaatler” merkeze alındığında ve her şey buna bağlı olarak anlamlandırılmaya çalışıldığında insanlığın, adaletin, erdemin, hukukun yok sayılması şaşırtıcı değildir. Oysa hiç şüphesiz insana yakışan ve erdem içeren tutum adaleti gözetmekle gerçekleşir. Adaletin gözetilmediği, hukukun çiğnendiği, gücün merkeze alındığı bir tutum barbarlıktan, canavarlıktan başka ne üretebilir ki! 


Gazze'ye ulaşması engellenen, vahşice saldırıya uğrayan, katliama sahne olan Mavi Marmara'yı, ancak bölgesel ve uluslararası çıkarlar önünde bir mânia, bir çıbanbaşı şeklinde algılayan bu zihin yapısı Siyonist barbarlığın tüm dünya halklarının vicdanında mahküm edilmiş olduğu gerçeğini görmezden gelmekte ve bir an önce bu “pürüz” aşılsın da nasıl olursa olsun mantığıyla davranmaktadır. Oysa nereli oldukları, kim oldukları da önem arz etmeksizin, mazlumlara yardım etmeye çalışan insanlara karşı girişilen bu saldırganlık asla unutulamaz. 


Bu bağlamda halen devam etmekte olan ve İsrail ordusundan bazı isimlerin yargılandığı Mavi Marmara davasının düşürülmesine yönelik iddiaların, söylentilerin yaygınlaşması kaygı vericidir. Netanyahu ile Erdoğan arasında bu konuyla ilgili bir mutabakata varıldığı ve Meclis'te yapılacak bir düzenlemeyle katliam kararını icra eden İsrail ordu şeflerine dokunulmazlık tanınacağına dair iddialara ilişkin olarak Hükümetin günlerdir bir açıklama yapmaması hiç de hayra alamet bir durum sayılmaz. Her ne kadar mahkeme süreci Siyonist katillerin gıyaplarında yargılanmaları şeklinde devam ediyor olsa da İsrail'e sembolik de olsa dokunulabildiğini göstermesi açısından çok önemli bir adım olmuştur. Bu noktada İslami camianın bu konuyu gündemleştirmesi, mahkeme sürecine bugüne kadar olduğundan çok daha fazla ağırlık vermesi bir sorumluluktur. 


Hükümet Gazze ambargosu konusunda İsrail ile mutabakata varıldığını açıklamıştır. Ne var ki, bu konuyla ilgili olarak da çelişen sinyaller alınmaktadır. Hükümet 3 şartından biri olarak ileri sürdüğü bu talebinin de kabul edildiğini açıklamasına rağmen İsrail ambargonun şartlı kaldırılmasından söz etmektedir. 


Ayrıca Gazze'ye uygulanan ablukadan hiç bahsedilmemesi de dikkat çekicidir. Bilindiği üzere İsrail Gazze'ye havadan, karadan ve denizden abluka uygulamaktadır. Bu amaçla Gazze 


havaalanını tahrip etmiş ve kullanılmaz hale getirmiş; Akdeniz'den Gazze'ye deniz yoluyla ulaşılmasını engellemiştir. Yani İsrail 2005'te çekildiği Gazze'ye karşı farklı bir işgal siyaseti izlemektedir. Bu durumda Gazzeli kardeşlerimize ilişkin asıl talebimiz ambargonun kaldırılması ile sınırlanmamalı, işgalin her şeyiyle sonlandırılmasını içermelidir. 


Sürecin Bize Yüklediği Sorumluluklar 


İsrail özürle de ikrar ettiği üzere, Mavi Marmara'da insani değerleri ve hukuku ayaklar altına alarak büyük bir katliam gerçekleştirmiş, suç işlemiştir. Şu veya bu diplomatik manevrayla bu suç görmezden gelinemez, örtülemez, unutulamaz! Daha önemlisi de şudur ki, Mavi Marmara Siyonist çetenin işlediği tek suç değildir. Kurulduğu günden bugüne kadar sistematik bir biçimde işgal ve katliam suçu işleyen İsrail başlı başına bir suç örgütüdür. 


Dolayısıyla İsrail'in Mavi Marmara'dan ötürü Türkiye'den özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi var olan “temel sorun”u ortadan kaldırmamaktadır. Temel sorun İsrail'in gasıp varlığı ve hukuksuzluğu yöntem edinmişliğidir. Bu yüzden İsrailli askeri şeflerin Mavi Marmara'dan ötürü yargılanmaları devam etse dahi bu Siyonist ordunun tümüyle bir çete olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik ambargo ve kuşatma kaldırılacak olsa dahi, Filistin'in Siyonist işgal altında olduğu gerçeği değişmez. 


Kısacası İsrail'e bizim bakışımız konjonktürel değil, ilkeseldir. İşgal ve zulüm devam ettiği müddetçe İsrail zihnimizde, söylemimizde ve pratiğimizde asla meşrulaşmayacaktır. Türkiyeli Müslümanlar olarak, aynen ümmetin diğer toplulukları gibi Siyonist çeteyle her türlü normalleşmeyi reddetmeyi sürdüreceğiz. Hükümet politikalarının değişip değişmemesi doğrudan bize bağlı olmadığı gibi, bizim tavrımızı, tutumumuzu belirleyecek bir olgu da değildir. 


Mavi Marmara ile Türkiyeli Müslümanlar Siyonist işgalin hem hukuksuzluğunu ve zorbalığını hem de zayıflığını, acizliğini teşhir etmişlerdir. Üstelik de ağır bir bedel ödeyerek gerçekleştirdikleri bu eylemle Filistin davasının bölgesel bir mesele olmadığı gibi sadece Filistinlilere ait bir dava da olmadığını, ümmet, daha genelde de insanlık davası olduğunu ispatlamışlardır. Bu iradenin neticesidir ki, Türkiye devleti Siyonist çete karşısında ciddi bir tavır geliştirmek durumunda kalmıştır. İşgal olgusu olanca vahşiliği ile devam ediyor, aziz Kudüs Siyonist politikalarla her gün biraz daha Yahudileştiriliyorken şimdi bu tavırda esnemeler görülmesi asla kabul edebileceğimiz bir tavır olamaz. Bu anlamıyla Mavi Marmara yolculuğunu sürdürmeli; Türkiye-İsrail ilişkilerinde açtığı yarığın daha da derinleşmesi hedeflenmelidir. 


Bu noktada bugüne kadar nasıl elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yaşadığımız coğrafyada İsrail'e karşı tavır alınmasını desteklediysek, bundan sonra da aynı tutumu sürdürmek ve Siyonist işgali zayıflatmaya yönelik her adımı desteklemek durumundayız. 
Aynı çerçevede İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik politikalara karşı tavır almak durumundayız. Ve bunu mutlaka İslami kimliğimizin bize yüklediği bir vazife, insan olmanın getirdiği bir sorumluluk olarak görmek ve layıkıyla ifa etmeye çalışmak zorundayız. 


BİR TRAJİK BAŞARI: TÜRK DİL REFORMU 


Garip Tanyıldızı -Haksöz Dergisi Sayı: 265 - Nisan 2013 


"Arkadaşlar kemküm etmeyelim. Bizim prensibimiz mirensibimiz yoktu. Uyduruyorduk!" 
(Dilbilim ve Etimoloji Komisyonu Başkanı Tıp Doktoru Saim Ali Dilemre) 


Osmanlı İmparatorluğunun güç kaybetmeye başlamasının ardından teknik-askeri alandan sosyal-kültürel alana büyük bir Batılılaşma eğilimi baş gösterdi. III. Selim ve II. Mahmud'un reformları ile başlayan ve Tanzimat Fermanı ile devam eden süreç devlet erkânını ve Osmanlı münevverlerini modernleştirmekten öteye kısmen geçebildi. Halk, hâlihazırdaki değerleriyle bağını belli oranda korudu. Cumhuriyetin ilanı ile Batılılaşma politikaları yoğun ve hızlandırılmış bir devlet programı halini aldı ve küçümsenemeyecek derecede başarıya ulaştı. 
Elbette bu başarıda, gerçekleştirilen mezalim ve kıyımlar büyük pay sahibi. Batılılaşma başarısı, bu katliamlarla birlikte, yapılan Atatürk devrim-reformlarının ürünüydü. Sonuç olarak toplumun, İslam ve Müslüman halklar ile olan bağı zayıflatıldı ve Batılı hayat tarzı ile arasında bağ kuruldu. Medrese gibi Müslümanlara ait müesseselerin lağvedilmesi, alfabe gibi göstergelerin değiştirilmesi ve daha birçok reform bu tahribata sebep oldu. Fakat Türk Dil Reformu bu reformlar arasında apayrı bir yere sahiptir. Çünkü Batılılaşma uluslaşmaya, uluslaşma ise dil meselesine doğrudan taalluk eder. Bu sebeple Türk Dil Reformunun hem Batılılaşma ile ilgili yönünün hem de lisani yönünün muhasebeye tabi tutulması gerekmektedir. 


Geoffrey Lewis'in Paradigma Yayıncılık'tan çıkan ve Mehmet Fatih Uslu'nun çevirdiği “Trajik Başarı: Türk Dil Reformu” kitabı konuyla ilgili oldukça kapsamlı bir çalışma. Kitap, belge ve dokümanları kronolojik sıraya dizmekle yetinen klasik teliflerden apayrı bir yerde duruyor. Türkiye'de gerek ideolojik kaygılardan gerek entelektüel zayıflıktan dolayı dil tartışmalarının olması gereken seviyede yapılamadığını söyleyebiliriz. “Trajik Başarı” kitabının, bu seviyenin yakalanmasına ve Türk Dil Reformu (Kitapta devrim kelimesi yerine reform kelimesi tercih ediliyor.) ile yapılması gereken hesaplaşmaya büyük katkı sağlayacağını umuyoruz. 


Modern Türkçe 


Dil üzerine konuşmak için öncelikle meseleye hangi entelektüel zemin üzerinden yaklaşılacağı belirlenmelidir. Türk Dil Reformunun temelleri Osmanlı son dönemi modemleşme-uluslaşma ve dil tartışmalarında mahfuzdur. Lewis, kitabın ilk bölümlerinde bu gelişmeleri tahlil ediyor. Yazarın zihinsel faaliyetleri daha ziyade ilk iki bölümde yer aldığından dolayı değerlendirmelerimiz bu bölümler üzerinde yoğunlaşacak. Sonraki kısımlar bu bölümlere göre nispeten daha teknik örnekler üzerinden ilerlediği için kısa değiniler yeterli olacaktır. 


Öncelikle şuradan başlayalım. Trajik olan ne? Başarı sayılan iş hangi iş? Lewis, Atatürk'ün 1927'de mecliste okuduğu Nutuk'un 1960'lara gelindiğinde “günün diline çevrilmek” zorunda kalınmasını “trajik” olarak niteliyor. Bir metnin kaleme alındıktan otuz küsur yıl sonraki nesillerce anlaşılmaması hakikaten trajik bir durum. O zamanlar yazılan kitapların şimdiki insanların okuyabilmeleri için “modern Türkçeye yapılan çevirilerinin” bulunması sadece basit bir dil dönüşümü olarak açıklanamaz. Çünkü dil özünde bu kadar hızlı bir değişime açık değildir. Bu açıdan dil muhafazakârdır diyebiliriz. Her dil bir gelenektir (J. L. 
Borges) ve gelenek, haksız yere yapılan müdahale durumunda absürt bir hal alır, ortaya bir ucube çıkar. Neyin başarı olduğuna gelince, Lewis işte tam da böyle haksız ve yanlış bir müdahalenin başarıya ulaştığını söylüyor. Elbette şu an reformun ilk amaçladığı gibi saf-öz Türkçe konuşmuyoruz. Bu açıdan bir başarısızlık sayılabilir Türk Dil Reformu. Fakat gerçek amaç olan Arapça ve Farsçadan yani İslam?dan uzaklaşma amacı büyük oranda başarıya 


ulaştı. Artık Türkçede Türk Dil Kurumunun hacimli katkısı yadsınamaz. Bir kurumun aldığı kararların dili yönlendirmesi anormal bir durum olarak algılanmıyor. İşte “trajik başarı” budur. Bunun yanında kitaba önsöz yazan Ekrem Ayyıldız, böyle bir kitabın Türk entelektüellerinin ve Türk üniversitelerinin elinden çıkmayıp kitabı bir “yabancının” yazmış olmasını da trajik bir başarı olarak gördüğünü söylüyor. 


Lewis, Türkçe'nin mesela Çince ile olan ilişkisini kitaba dâhil etmemiş. Kendisinin deyimiyle Türkçenin hikâyesi 11. yüzyılda başlıyor. Bu zamandan itibaren Türkçe, Arapça ve Farsça ile etkileşime giriyor. Malum, Osmanlı Türkçesi Türkçeye, Arapça ve Farsça kelime, terkip ve bazı başka özelliklerin katılmasıyla oluşmuştur. Bu sebepten dolayı kabiliyet ve letafeti mündemiç zengin fakat ağır bir dildir. Kitap, uzun süre kullanılan bu dilin ağırlığı ile ilgili itirazlardan söz ediyor. Türki-i Basit ve mahallileşme akımlarını bunun sonucu olarak gösteriyor ve Farsçalaşma yanlısı Nabi'nin bile bundan şikâyet ettiği beytini aktarıyor: Ey şi r miyanında satan lafz-ı garibi / Divan-ı gazel nüsha-i kamus değüldür. 


Dilde Sadeleşme Fikri: Bilgilenmiş Halk İdeali 


Osmanlı Türkçesine karşı yöneltilen eleştirilerin belirli bir amaçla birlikte sistemli bir şekilde artmaya başlaması 1860 yılına tekabül ediyor. Bu aynı zamanda İstanbul'a gazetenin girdiği tarihtir. Yazı dili ile konuşma dilinin farklı olduğunu ve halkın büyük çoğunluğunun okuma- yazma bilmediğini söyleyen Lewis, bunun Şinasi ve Namık Kemal gibi gazeteci-aydınların bağlı bulundukları “bilgilenmiş halk idealine” ulaşmak için bir engel teşkil ettiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda paylaştığı pasajlar dilde sadeleşmenin aydınlanma düşüncesi ile ilişkisini göstermesi açısından önemli. Şinasi ilk başyazısında gazetesinin amacını şu cümlelerle ilan ediyor: “Ta rife hacet olmadığı üzre kelâm, ifade-i meram etmeğe mahsus bir mevhibe-i kudret olduğu misillü, en güzel icad-ı aklıi insani olan kitabet dahi kalemle tasvir-i kelâm eylemek fenninden ibarettir; bu itibar-ı hakikata mebni, giderek umum halkın kolaylıkla anlayabileceği mertebede işbu gazeteyi kaleme almak mültezem olduğu dahi, makam münasebetiyle şimdiden ihtar olunur.” (sf. 18) Benzer düşünceleri Namık Kemal “Osmanlı Lisanında Edebiyat Üzerine Gözlemler” makalesinde paylaşıyor. 


Kitabın 2. bölümü olan “Osmanlı Türkçesi” başlıklı yazının büyük kısmını Osmanlı son dönemi dil tartışmaları oluşturuyor. Bu tartışmaların merkezinde lisanda sadeleşme konusu var. Bu bölümde aktarılan bir pasajda Ahmet Mithat, Türkistan'dan bir Türk, Necid'den bir Arap, Şiraz'dan bir Acem getirsek, bunların Osmanlıca Türkçesini anlayamayacağını iddia ederek “kendimize mahsus bir lisanımızın” olmayışından şikâyet ediyor ve halkın kullandığı lisanı millet lisanı yapmayı öneriyor. Yani dilden Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasını söylüyor. Halit Ziya bu fikre şöyle itiraz ediyor: “... Maksud zaten bizde Türkçe olarak müteradifleri mevcud olan kelimeleri atmaksa, mesela lisanda güneş var diye ufk-ı edebimizden ‘şems ü hurşid'i silmek, yıldız var diye ‘nücum ve ahter'i söndürmek göz var diye çeşm ü dide 'yi, ‘ayn ü basar'ı kapamak, yol var diye rah u tarik'i seddetmek su var diye “ab u ma'yı kurutmak kabilinden ameliyatı tahribe karar vermekse, buna bir israf-ı bihude nazarı ile bakmak tabiidir. Bu mütalâaya serdedilen itiraz: Lisanı sadeleştirmek, onu seviye-i irfanı halka indirmek içün bu fedakarlığa lüzum var sözünden ibarettir. Fakat lisan seviye-i irfan-ı halka inmez, seviye-i irfanı halk, lisana yükseltilmeğe çalışılır.” (sf. 25-26) 


Mehmet Akif'in kitapta zikredilen tavrı daha mutedil görünüyor. Akif dilde sadeleştirmeye karşıdır fakat mesela gazetede çıkan bir haber metninin anlaşılır bir şekilde yazılması gerektiğini savunur. Bu şekilde belki “seviye-i irfanı halk” yükselir, lisanın mahiyeti tahrip olmaz. 


Yeni Lisan: Milli Lisan 


Bahsettiğimiz dil tartışmaları “yeni lisan”cıların zaferiyle sonuçlanıyor. Ortaya çıkan yeni devlet kendini Ziya Gökalp'e dayandırıyor. Bu, Atatürk'ün uyguladığı politikaları Ziya Gökalp'in önerdiği anlamına gelmez. Gökalp, zihni sosyolojik işlediği için değişimin keyfiyetini kavrayarak daha orta yolcu bir yöntem öneriyor. Atatürk'ün uyguladığı muhrip yöntemlerden daha yumuşak bir geçiş için Arapça-Farsça kelimelerin Türkçede karşılığı olmayanlarını muhafaza etmek amacıyla “Türkçeleşmiş Türkçe? olarak ifade ediyor. Buna rağmen Türk Dil Reformunun Namık Kemallerden sonraki alt yapısını Ziya Gökalp oluşturmuştur diyebiliriz. 


Cumhuriyet'in daha önceden “önerilmiş” olan “aydınlanmış halk idealine” bir an önce ulaşabilmesi için Gökalp'in 1923 yılında yazdığı “Türkçülüğün Esasları” kitabı ve özellikle “Lisani Türkçülük” bahsi uygun zemin hazırlıyor. Gökalp'in bu bölümde konuşma dili ve yiz dili üzerine sarf ettiği şu cümleler büyük bir paradigma değişimine sebep oluyor: ...İstanbul'da iki Türkçe var: Biri konuşulup da yazılmayan İstanbul lehçesi, diğeri yazılıp da konuşulmayan Osmanlı lisanıdır. Acaba, milli lisanımız bunlardan hangisi olacaktır? Bu suale cevap vermeden, lisanımızı, başka lisanlarla mukayese edelim: Başka lisanlar, milletlerinin payitahtlarına ait lisanlardır. Fakat başka payitahtların hepsinde, konuşulan dille yazılan dil aynı şeydir. Demek ki, konuşma diliyle yazı dilinin birbirinden başka olması, sırf İstanbul'a mahsus bir haldir. ... İstanbul'da gördüğümüz bu ikilik lisani bir hastalıktır. ... 
Lisandaki ikiliği ortadan kaldırmak için, şu iki şeyden birini yapmak lâzım: Ya, yazı dilini aynı zamanda konuşma dili haline getirmek yahut konuşma dilini aynı zamanda yazı dili haline koymak. Bu iki şıktan birincisi mümkün değildir; çünkü İstanbul'da yazılan lisan, tabii bir dil değil, Esperanto gibi sun 'i bir dildir. Arapça, Acemce ve Türkçenin kamuslarını, sarflarını, nahivlerini birleştirmekle husule gelen bu Osmanlı Esperantosu nasıl konuşma dili olabilsin? ... Yalnız bir şık kalıyor: Konuşma dilini yazarak yazı dili haline getirmek!” 


Ziya Gökalp diğer ülkelerde yazı dili ile konuşma dilinin aynı olduğu bilgisini ve Osmanlı Türkçesinin Esperanto bir dil olduğu yargısını bize genel kabulmüş gibi sunuyor. Hâlbuki Osmanlı Türkçesi idari ve edebi bir dil olması hasebiyle bu alanlardaki şahsiyetlerce kullanılıyor ve anlaşılıyordu. Halk Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin serpiştirildiği daha basit bir Türkçe konuşuyordu. Gölge tiyatrosunda Karagöz basit Türkçe konuşurken Hacivat'ın Osmanlı Türkçesi ile konuşması bunun bir örneği. Avam ile havasın dilinin farklı karaktere sahip olması, yazı dili ile konuşma dilinin farklı olması havasın ilminin kalitesinin bir gereğidir. Ziya Gökalp tüm bunların farkında olsa dahi aksini söylemesi gerekliydi çünkü kurulan ulus-devlete bir milli lisan icat edilmesi gerekiyordu. 


Türk Dil Reformu: Biçimsiz Bir Medeniyet Değişimi 


Atatürk'ün sahneye çıkması ile birlikte bu tartışmalar ikinci planda kalmaktadır. Lisan da diğer pek çok mesele gibi Atatürk'ün radikal müdahalelerinden payını almıştır. Cumhuriyet döneminde reformların sıralaması dikkate şayandır. Geoffrey Lewis, dil reformunun “harf devrimi”nden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtiyor. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde benzer girişimleri hatırlatan Lewis, “Yeni Alfabe” adını verdiği bölümde alfabe değişikliğinin amacının “Türkiye”nin İslami Doğu ile bağlarını koparmak, içteki ve Batı ile iletişimini kolaylaştırmak” olduğunu söylüyor. Halkın Arap alfabesini "İslam harfleri" olarak isimlendirdiğini düşünürsek İslam ile ilgili ne kadar önemli bir göstergenin ortadan kaldırıldığını daha iyi idrak edebiliriz. Hangi alfabenin Türkçeye daha uygun olduğu tartışmaları ile ilgili cepheleşmede kimin hangi safta olduğunu anlamak için Londra'da çıkan 


The Times gazetesinden Lewis'in aktardığı şu cümleyi paylaşmak yararlı olacaktır: “Başka hiçbir alfabe melodik Türkçe konuşma tarzına bu kadar çok uyamaz.” 


Kütüphanesindeki etimoloji kitaplarından ve rakı sofralarındaki dil sohbetlerinden yola çıkarak Lewis, Atatürk'ün amatör bir etimolog olduğunu söylüyor. Atatürk'ün bu ilgisi doğrultusunda 1932'de Dil Kurultayı toplanır ve bu kurultaydan sonra kelime üretme ve söz derleme seferberliği başlar. Devrimin ideoloğu olarak bilinen Ziya Gökalp'in dil değişimi konusundaki orta yolcu metodu pek dikkate alınmaz. Süreç öyle altından kalkılamaz bir hal alır ki, “lügatlerde Arapça-Farsça ... gibi Türkçeden başka sanılan dillere mensup diye gösterilmiş olan fakat ... araştırmaların sonucunda gerek kökünün Türkçe olduğunun anlaşılması gerek yaygınlığı ve dilin ihtiyacı olması bakımından Türk kökünden geldiği tespit edilen kelimeler” bulunduğu iddiası ile rahatlanmaya çalışılır. 


Kitapta bolca örneklerinin verildiği kelime kökü uydurmaları “Türk Kökleri Arap Dilini Nasıl Doğurmuş?” gibi başlıklara sahip makalelerin yazılmasına kadar vardırılıyor. Öyle ki, Atatürk'ün şu itirafı yapmak zorunda kaldığını bizzat Falih Rıfkı Atay aktarıyor: “Türkçenin hiçbir yabancı kelimeye muhtaç olmadığını söyleyenlerin iddiasını tecrübe ettik. Bir çıkmaza girmişizdir.” Lewis'e göre Atatürk, dili bu çıkmazdan Kvergiç'e ait Güneş-Dil Teorisi ile çıkarmaya çalışıyor. Özetle tüm dillerin Türkçeden türediği tezi üzerine kurulu bu teori, Türkçenin itibarını zedelemeden yabancı kelimelerin kullanılmasının meşrulaşmasını sağlıyordu. Kitabın bu konuyla ilgili bölümünde dilde arılaştırma hatasının bu şekilde telafi edilmeye çalışıldığı görüşü işleniyor. Lewis, Atatürk'ün kelime üretiminin yalnızca “teknik terimlerle sınırlı” kalması fikrine vardığını fakat TDK'nın bunu idrak edemediğini iddia ediyor. Kitabın diğer bölümlerini süreçle ilgili örnekler, teknik incelemeler, Türkçenin bugünkü durumu ve reformun muhasebesi oluşturuyor. 


Türkçenin bugünkü durumu reformun ciddi bir muhasebesini zorunlu kılıyor. Diyebiliriz ki, Türkçe uzun bir süredir ilmi-felsefi-teknik alanlarla birlikte gündelik hayatta dahi yetersiz kalıyor. Bilgilenmiş halk idealine ulaşmak isteyen gazeteci-aydınların başlattığı süreç konuşamayan bir halkın oluşmasına sebep oldu. İstanbul hanımefendilerinin dilinin yazıda kullanılması önerisi ile yazı dili ve konuşma dilini birleştirmeyi arzulayan Ziya Gökalp'in yönlendirdiği süreç kalitesiz bir Türkçeyi ortaya çıkardı. Atatürk'ün Türkçenin hiçbir yabancı kelimeye muhtaç olmayacak kadar zengin olduğunu kanıtlamak için kurduğu TDK dili biçimsizleştirdi. 


1929'a kadar okul müfredatlarında Arapça ve Farsça bulunmaktaydı. Nurullah Ataç, Öz-Türkçecilik yapmaya başlamadan evvel müfredata Latince ve Yunanca eklenmesini savunuyordu. Çünkü yapılmak istenenin bir medeniyet değişimi olduğunun farkındaydı. 
Dolayısıyla reformla hesaplaşmak isteyenler de meselenin bir müfredat meselesi olduğunun farkına varmalıdır. "Çağdaş uygarlık" terkibi yerine "muasır medeniyet" terkibi kullanılarak asla dönülemez. İşe dilin mahiyetini anlamaya çalışarak başlanabilir. 


“MAVİ MARMARA DAVASI İNSANLIK İÇİN BİR KAZANIMDIR!” 


Gülden Sönmez-Haksöz Dergisi Sayı: 261 - Aralık 2012 


Abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla Mavi Marmara hazırlıklarına başladığında bu girişimi ütopik bulanlar “Asla yola çıkamaz!” dediler. Ancak Mavi Marmara yola çıktı. İsrail'in kanlı müdahalesi sonucunda 9 kardeşimiz şehit oldu, bir kardeşimiz de hâlâ bitkisel hayatta. 


İsrail'in barbar saldırganlığının dava konusu edileceği gündeme geldiğinde yine birtakım kişi ve çevreler İsrail'in Türkiye'de yargılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Ancak Mavi Marmara Davası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde 6 Kasım tarihinde görülmeye başlandı. 
Davada Mavi Marmara”ya dönük saldırı esnasında İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi yargılanıyor. 


Son olarak göstermelik ve “şov” hükmünde olduğu iddia edilerek davanın öneminin yok sayılmaya çalışıldığı görülmekte. Peki, bu dava gerçekten şov amaçlı mı yoksa tarihi bir misyona mı tekabül etmektedir? Konuyu hem Mavi Marmara sürecinin hem de davanın birincil öznesi İHH İnsani Yardım Vakfıyla konuşmak istedik. Başından beri sürecin içinde bulunan ve davanın açılmasında da sorumluluk sahibi olan İHH Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Gülden Sönmez sorularımıza cevap verdi. 


Röp: M. Ali Aslan 


- Öncelikle Mavi Marmara saldırısı dolayısıyla İsrail'e dava açma sürecinden bahsedebilir misiniz? Bu davadan ne bekliyorsunuz? 


31.05.2010 günü İsrail silahlı güçleri tarafından yapılan saldırı sırasındaki suçların soruşturulması ve faillerinin cezalandırılması taleplerini içeren suç duyuruları olayın hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve bazı farklı illerdeki mağdur yakınları tarafından farklı illerdeki savcılıklara ulaştırılmıştır. Başsavcılık makamınca soruşturulması yürütülen dosyada, İsrail'den mağdurları getiren uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanına iner inmez mağdurların tamamı Adli Tıp Kurumuna intikal ettirilmiş ve burada ilk fiziksel muayeneleri gerçekleştirilmiştir. Ağır yaralı ve yaralı olarak getirilenler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehitler ise teşhis ve otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna alınmışlardır. Mağdurların tamamına yakınının ifadelerine başvurulmuştur. Şehit olan, yaralanan ve gemilerde bulunan mağdurların “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin Hazırlanmış İstanbul Protokolü” çerçevesinde adli tıp raporları alınmıştır. 


Öte yandan “Mavi Marmara”, “Defne Y” ve “Gazze” gemisi Türkiye'ye getirildiğinde Savcılık nezdinde olay yeri inceleme ekipleri ilk olarak savcı ile gemiye binmiş, gemide detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. İsrail güçlerinin delil karartma işlemlerine rağmen gemilerde yapılan incelemelerle birçok yeni delile ulaşılmış ve bu rapor soruşturma dosyasına dâhil edilmiştir. İsrail'in saldırıdan hemen sonra zorla el koyduğu video ve fotoğrafların dışında gizlice kurtarılabilen veya canlı yayın ile yayına verilebilmiş olan tüm görüntüler bu soruşturma dosyasına ulaştırılmıştır. Ayrıca Gazze Özgürlük Filosunun karar sürecinden hazırlık aşamasına ve sonrasına kadar tüm bilgi ve belgeler diğer organizatörler ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Savcılığa ulaştırılmıştır. Savcılık tarafından elde edilen diğer tüm bilgi ve belgeler de soruşturmaya dâhil edildikten sonra şüpheliler hakkında da araştırmaya gidilmiştir. 


Tüm bu sürecin ardından 29 Mayıs 2012 tarihinde iddianame hazırlanmış ve Mavi Marmara saldırısının faillerinin, kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, kasten yaralama, nitelikli yağma, deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet suçlarını azmettirme suçlarından dolayı her bir mağdur için ayrı ayrı, toplamda binlerce yıla mahküm edilmek üzere cezalandırılmaları talep edilmiştir. Biliyoruz 


ki, İsrail Filistin halkına yönelik zulmü ile de Mavi Marmara saldırısı nedeniyle de vicdanlarda mahküm olmuş, kaybeden taraf olmuştur. Dünyanın dört bir yanında kalplerde İsrail?e karşı zulümlerinden dolayı nefret uyanmakta ve her geçen gün İsrail'in gelecek nesillere bir bela olarak taşınmaması gerektiğine inanan insan sayısı artmaktadır. İsrail dünyada yalnızlaşmaktadır. Uluslararası topluluk nezdinde savunulamaz hale gelmiş, savunan ülkeler de bunun bedelini ödemek durumunda kalmakta ve taşıyamamaktadırlar. Hal böyle olsa da bu dava ile de İsrailli komutanların ve daha sonra davaya eklenecek sanıkların işledikleri cinayet, yağma, işkence, hürriyeti kısıtlama ve diğer tüm suçlardan ceza almalarını ve kaçak durumunda olanların hakkında da yakalama kararı çıkmasını talep ediyoruz. 


- Davanın kanlı saldırıdan uzun bir süre sonra başlaması bazı spekülasyonlara yol açtı. 
Konuyu siyasi iradeye bağlayanlar oldu. Siz sürecin uzamasını hukuken normal mi karşılıyorsunuz? 


37 farklı ülkeden mağduru olması, suçların ağırlığı ve her mağdurun önemli mağduriyetleri 
olması; detaylı ve çok geniş dokümanları olması vb. teknik nedenlerden dolayı 1 yıldan önce davanın açılmasını zaten beklemiyorduk. Açıkçası saldırıdan sonraki 1 ile 1,5 yıl arasındaki süreçte dava açılabilse idi normal olacaktı. Davanın daha soruşturma aşamasında siyasi baskılara maruz kaldığı ise bir vakıa. Zira İsrail, bir taraftan Türkiye'deki aktörleri aracılığıyla soruşturmanın dava aşamasına geçmemesi için çeşitli yollara başvurmuştur. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için özür, tazminat vb. koşulları yerine getirme karşısında soruşturmanın kapatılması veya durdurulması şartını sunmuştur. Bir taraftan da hukuk yollarından geri durması için İHH'ya karşı baskı, şantaj, karalama yol ve yöntemlerini kullanmış, hatta İHH yöneticilerinin yargılanması için uydurma dosyalar oluşturmaya çalışmıştır. Öte taraftan da mağdurlara çeşitli miktarlarda tazminat ödemeyi teklif etmiştir. 
Türkiye ile İsrail ilişkilerinin iyileşmesini isteyen veya İsrail'e farklı çerçeveden bakan kesimlerin de bu dava sürecinden İsrail gibi rahatsız olduğu herkesin malumudur. 


- Belirttiğiniz şekilde davada farklı ülkelerden çok sayıda kişi müşteki oldu. Peki, İsrail aleyhinde Türkiye?de dava açılabilmesinin ve farklı ülke mensuplarının da bu davaya dâhil olmasının hukuki dayanağı nedir? 


5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan mülkilik ilkesi (yer bakımından uygulama/TCK 
Md. 8) gereği, Türkiye?de işlenen suçlar hakkında Türkiye kanunları uygulanır. Suç şayet açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında işlenirse suç Türkiye'de işlenmiş sayılır. Dolayısıyla, Mavi Marmara saldırısı uluslararası sularda, bir Türk gemisine yapıldığından, sanki Türkiye?de yapılmış gibi işlem görür ve bu nedenle Türkiye Mahkemelerinde cezai yargılama yapılması zorunluluğu vardır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 13. Maddesinde sayılan suçlar bakımından bir vatandaşın ya da yabancının yabancı bir ülkede işlediği suçun insanlığa karşı işlenen suçlar olması durumunda da Türk hukuku uygulanır. Savunmasız insanlara karşı insanlık dışı eziyet ve işkenceler uygulandığı için “evrensel yargı ilkesi” dolayısıyla, gemi katılımcısı olan yabancı vatandaşlar da kendi ülkelerinde olaya ilişkin suç duyurusunda bulunamasalar dahi, Türkiye'de açılmış olan bu davaya müdahil olabilmektedirler. 


- Davanın gerek Türkiye gerekse dünya kamuoyunda beklediğiniz oranda bir gündem oluşturduğunu düşünüyor musunuz? 


Türkiye dışında ve özellikle gayrimüslim anti-emperyalist kesimde çok ciddi gündem oldu. 
Islam dünyasında ise davanın önemi çok geç fark edildi. Hukuk/yargı mecrasını bu tür vakalar 


ile ilgili mücadele alanı olarak görmek alışılmış bir yol değil. Sonuç alınabilir bir yol olarak görülmemesi de buna sebep olmuştur muhakkak. Ancak dünya genelinde davayı en yakın takip eden kesimlerin Siyonistlerin ve anti-Siyonist kesimlerin olduğunu söyleyebiliriz. 


Peki, hukukçuların desteği sizce yeterli bir düzeyde miydi? 


Gazze Özgürlük Filosuna yapılan saldırı ile alakalı olarak dünyanın dört bir yanından hukukçular çalışmaktadır. Dönem dönem bir araya gelen avukat ve hukukçu akademisyenler adaletin sağlanması için çeşitli şekillerde katkı sunmaktadır. Son olarak İstanbul'da Mavi Marmara Ceza Davasının duruşması için bir araya gelen hukukçular, duruşmanın hemen öncesinde bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda tüm mercilerdeki hukuki süreçler hakkında bilgilendirmeler yapılırken, davalarla ilgili görüş ve öneriler paylaşıldı. Ancak davanın şimdiden sonra çok daha fazla hukukçunun desteğine ihtiyacı var. Adalet için verilen bu tarihi mücadelede destek veren ve mağdurların yanında yer alan tüm hukukçulara şükranlarımızı sunuyoruz. 


- Davadan muhtemelen İsrail tarafı hüküm giyecektir. Ancak çıkacak kararın ne gibi bir yaptırımı olacağıyla ilgili özellikle istifham amaçlı analizler yapılıyor. Davanın “şov” amaçlı olduğu ve göstermelik hükmünde olduğuna ilişkin şayialar da işin cabası. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yargılanan isimlerin ceza alması neye tekabül edecek? 


Bu davanın en önemli sonucu davanın açılmış olmasıdır. İsrail kendi hukuksuzluklarını ve insan hakları ihlallerini yargılanmaktan ve hesap sorulmaktan muaf olarak görmektedir. 
Yapılan zulüm ne olursa olsun kimsenin hiçbir zemin ve mercide İsrail'e hesap soramayacağını savunmakta ve bunu yapanları da tehdit etmektedir. İsrail'in bu davaya konu olan soruşturmayı başından beri durdurmaya çalışma gayretleri, davayı engelleme çabalarına baktığımızda İsrail'de davadan dolayı ciddi bir rahatsızlık ve endişe oluştuğunu görebiliriz. 
Bu da davanın önemini ortaya koyuyor. Yargılanan isimler şu an bile İsrail'de mahpus kalmış durumda olup İsrail'den dışarı çıkamamaktalar. Bu buradan anlaşılmayabilir ama davanın bütün düzenini güvenlik eksenli kurmuş olan İsrail'in sadece ordusunda, askerleri arasındaki etkisi düşünüldüğünde durum daha iyi anlaşılacaktır. İsrail'den yapılan bir yorum önemlidir ki, dava açıldığı haberinin İsrail'de zelzele etkisi oluşturduğu ifade edilmişti. Bu dava açıldıktan sonra İsrail içinde bir rapor yayınlanarak bu raporda Mavi Marmara saldırısının hataları olduğu ve bunun müsebbibinin siyasetçiler olduğu şeklinde bir sonuç yayınlanmıştı. 
Yine davanın ilk duruşması arkasından Lieberman, dava için “Askerlerimize açılmış hukuk savaşına karşı askerlerimizi savunacağız!” açıklamasında bulundu. 


- Davadan İsrail aleyhine karar çıkmasıyla zaten olumsuz yönde seyretmekte olan Türkiye-İsrail ilişkilerinin daha da kötüleşeceği ortada. Bu açıdan davanın tarihi-siyasi bir misyon üstlenebileceği söylenebilir mi? 


Açıkçası Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi ne bizim ne de halkın istediği bir şey. Bu açıdan bu ilişkinin olumsuzluğunu devam ettirmesinden de İsrail'den hesap sorma adına önemli bir adım olduğu için de memnuniyet duyuyoruz. Dava ile ilgili sonucun ne olduğu bir noktadan sonra önem taşımıyor. Zira bu davanın açılmış olması ve İsrailli komutanların sanık sıfatıyla yargılanıyor olması başlı başına bir sonuç ve zihinlerde önemli bir değişiklik oluşturacaktır. İsrail bugüne kadar her türlü hukuksuzluk ve ihlali gerçekleştirmiş ve bunu meşru bir hak olarak gördüğünü, istediği gibi davranabileceğini ve kendisine hesap sorulamayacağını dünyaya empoze etmektedir. Bu noktada önemli oranda başarı elde ettiği ve 


İsrail'den hesap sorulamadığı da ortadadır. İsrail'in hesap sorulamazlığının kabul edilip içselleştirilmesi İslam dünyasının en önemli sorunlarından biridir. Bizler de bu anlayışın kırılması, hukuk alanında da İsrail'in bu dayatmasından tüm insanlığın kurtulması gerektiğini ifade ettik. Dava, bu hedefe hizmet etmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Belki bu davanın etkisi bugün anlaşılmayabilir. Ancak bir zaman sonra etkisi çok daha iyi fark edilecektir. İsrail, özgürlük filosu yola çıkarken nasıl hukuksuz ablukanın kırılmasından kokuyorduysa bu dava ile hukuki dokunulmazlık kalkanının yıkılacağını çok iyi biliyor. 
Bütün bunların sonucunda Müslüman veya gayrimüslim bütün insanların başına bela olan İsrail ile ilgili içselleştirilmiş dokunulmaz, yenilmez, hesap sorulamaz İsrail algısının yıkılmasını bekliyoruz. Bu çok mu zor? Bana sorarsanız hiç de zor değil ve İsrail sanıldığı kadar da güçlü değil. Keşke İsrail'in en önemli gücünün Müslümanların ona atfettiği güç olduğunu fark edebilsek. 


- Davaya avukat olarak katılanların bir kısmından İsrailin değil, İsrailli komutanların yargılandığı görüşü sadır oldu. Oysa IHH, “Israil Yargılanıyor” diye kampanya başlatmıştı. Söz konusu görüş hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Davada 4 İsrailli komutan yargılanıyor. Süreç içerisinde devam eden soruşturmadan ek iddianameler ile siyasi, asker kişilerden de davaya eklenenler olacaktır. İHH'nın “İsrail Yargılanıyor” vurgusunu kullanmasının en önemli sebebi bu davanın sonuçlarının bu komutanlardan ziyade İsrail'i etkileyecek olmasındandır. İHH dava ile ilgili iletişim dili olarak bu yolu tercih etmiştir. Zira siz de fark ettiniz medya, yazan çizen insanlar dâhil bu davanın gerçek bir dava olduğuna ta ki duruşma günü inandılar. Zira kimse böyle bir davanın açılabilmesinin mümkün olamadığına inanıyordu. Bu algının kırılması için kullanılmış bir iletişim yöntemidir. 


- Davada sadece İsrailli komutanların yargılanması; saldırının siyasi sorumluları olarak İsrail Başbakanı ve kabine üyelerinin yargı sürecine dâhil edilmemeleri eksiklik olarak değerlendirildi. Bahsettiğiniz ek iddianameler sonrasında siyasi isimlerin yargılanması da mümkün olacak mı? 


Başlangıç için maruf kimseler olmaları ve operasyonu bizzat yönettiklerine dair kuvvetli deliller olması nedeniyle İsrail ordusunun 4 üst düzey komutanı hakkında, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/264 E. sayılı dosyası ile saldırı emrini vererek bu suçları azmettirdikleri gerekçesiyle dava açılmıştır. İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin bu davada firari sanık olarak yargılanmaktadır. Savcının davayı ilk etapta bunlar için açmasının sebebi bu komutanların İsrail'de operasyondaki rollerini yazılı ve sözlü ikrar etmiş olup haklarındaki tüm delillerin tamamlanmış olmasıdır. Kanaatimce de kademeli olması doğru bir yöntem olmuştur. Diğer sorumlu asker veya sivil kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığında soruşturma halen devam etmektedir ve bu sorumlulardan da prosedürler tamamlandığında davaya eklenerek yargılamaya dâhil edileceklerdir. Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfına ve dava avukatlarına farklı yerlerden çeşitli yollarla filoya yapılan saldırıya katıldığı söylenen İsrail askerlerinin ve komutanlarının bilgilerini içeren ihbar mektupları gelmektedir. Bu bilgiler soruşturma savcıları ile paylaşılarak incelemelere tabi tutulmakta ve dosyaya dâhil edilmektedir. 


- Biraz da mahkeme safahatına girmek istiyoruz. Üç gün süren ve verilen ara kararla 21 
Şubat 2013 tarihine ertelenen duruşmalarda şehit yakınları, tanıklar ve müştekilerin ifadeleri çerçevesinde mahkemede nasıl bir atmosfer olduğunu paylaşır mısınız? 


Davanın 6 Kasım'da ve devam eden günlerde gerçekleşen duruşmalarında; ABD, Bahreyn, Belçika, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Ürdün, Yemen, Suriye ve Yunanistan vatandaşı toplam 39 mağdurun ifadeleri dinlendi. Yabancı katılımcıların her biri, ifadeleri ile bu davanın, sonuçları itibari ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşacağını ve TCK'da yer alan “evrensel yargı ilkesinin” gereği olduğunu son derece açık bir şekilde göstermiştir. Ayrıca saldırının mağduru olan ve içinde şehit yakınlarının da yer aldığı 34 Türkiye vatandaşının ifadeleri dinlenmiştir. Duruşmalara katılan her mağdurun, ifade verenleri dinlediğinde saldırı anına gittiği gözlendi. Birçok duygu birbirine karışarak o anlara tekrar giden herkes duygu dolu anlar yaşadı. Kimisinin acısı, kimisinin özlemi katıldı. Ancak şehit yakınlarının, kaybettikleri yakınlarını anlatmaları esnasında hakikaten yoğun duygulu bir atmosfer oluştu. 
Necdet Yıldırım'ın eşi Refika Yıldırım “O benim ve küçük kızımızın tek sığınağıydı. Babasına olan sevgisini mezarından aldığı çakıl taşlarına gösteriyor. İsrail bizden o kadar değerli bir şey aldı ki idamlarını istiyorum!” diye haykırdığında sanki bütün Gazze yetimleri için de haykırdı. Salonda herkes hıçkırıklara boğuldu. Ahmet Doğan, oğlu Furkan'ı anlattığında; Derya Kılıçlar, Cevdet'in gitmeden önce ajandasına yazdığı şiirini okuduğunda; Fahri Yaldız'ın annesi, oğlunun 8 yaşında yetim kalıp kardeşleriyle birlikte yetim büyüdüğünü ve Gazzeli yetimler için yola çıkarken hayatını teslim ettiğini anlattığında; Ali Haydar Bengi'nin eşinin, eşi gibi dimdik ve haklı bir davanın savunucusu olduğunu hissettiren metaneti gösterdiğinde tıpkı gemideki gibi çok özel anlara şahitlik ettiğimizi hissettik yine. Bütün bunlara şahitlik etti Mavi Marmara Davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi. Çoğu zaman boğazlar düğümlendi. 


Dünyanın dört bir yanından gelen gayrimüslimler de Mavi Marmara şehitleri ve o günden bu yana yoğun bakımda olan Uğur Süleyman Söylemez ve de Filistin halkına karşı sorumluluk duygusu ile geldiklerini söylediler. Kendi ülkelerinde haklarını arayamadıklarını, haklarını arama ve adaletin sağlanması konusunda Türkiye”deki bu mahkemenin kendileri için yegâne seçenek olduğunu, bunun için müteşekkir olduklarını beyan ettiler. 


- Mavi Marmara, Müslümanlar adına çok önemli tanıklıklar ve öğreticilikler içermekte. 
Davanın bir başka açıdan ehemmiyeti ise şehitlerimize olan vefa borcumuzla ilgilidir. 
Ancak dava öncesinde İHH'nın dikkat çekici ciddi ve kapsamlı bir organizasyonu ve hazırlığına rağmen adliye önünde beklentinin altında bir kalabalık toplandı. Bunca önemine rağmen davaya yeterli ilginin oluşmamasını neye bağlıyorsunuz? 


Hafta içi ve çalışma saati olması vb. teknik sebepler de olmakla beraber esas sebebinin mücadele yöntemindeki alışkanlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. İslam'a ve Müslümanlara savaş açanlar saldırılarını birçok mecrada gerçekleştirirler. Ekonomi, medya, sanat, siyaset, hukuk, kültür vb. birçok alan artık etkili ve önemli mücadele alanıdır. İslam dünyasında ve Türkiye'de ise hukuk bu anlamda bir mücadele alanı olarak görülmez. Bir diğer önemli sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. 


Mavi Marmara, Filistin ve Kudüs davamızın önemli bir adımı, kazanımı olmuştur. Rabbimize samimiyetle teslim olarak ve gerçekten ciddi bir emek vererek hep beraber bir sefer düzenledik. Rabbimiz yolcularımızın, şehitlerimizin samimi teslimiyetinin de karşılığını verdi ve hedeflediğimizin çok ötesinde sonuçlar lütfetti. Ancak gayretlerimiz ve mücadelemiz hiç 


durmadı. Uzun soluklu ve çok yönlü olarak çalışmaya devam ediyoruz. İşgalci İsrail belasından kurtulmak, Mescidi Aksa ve Kudüs'e karşı, Filistinli kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmaya devam ediyoruz. Uzun vadeli, aynı anda birçok mecrada farklı yöntemleri kullanarak ve hepsinden önemlisi gençlerle yol yürümek istiyoruz. Bunun gençler tarafından iyi anlaşıldığını fark ediyoruz. 


- Sorularımıza cevap ayırdığınız için teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalar diliyoruz. Son olarak davanın takibi açısından ne gibi bir beklenti içerisinde olduğunuzu öğrenmek isteriz. 


Gazze Özgürlük Filosu organizatörleri ve bileşenleri filo hazırlık sürecinde ve yolculuk esnasında olduğu gibi sonraki hukuk mücadelesi sürecini de kararlılıkla yürütmektedir. Hiçbir zaman sorumluların cezalandırılması talebinden vazgeçmeyen organizatörler, katılımcılar ve şehit yakınları, İsrail'in hukuk alanının dışında siyasi görüşmelerinin de kendileri için hiçbir bağlayıcılığı ve anlamı olmadığını belirtmektedir. Gazze Özgürlük Filosunu organize eden ve katılan herkes, 


- Gazze'de hâlâ devam eden deniz ablukasının tamamen ve özellikle deniz tarafından kalkmasını, 


- İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasında eklenecek diğer sorumlularla beraber tüm sanıkların cezalandırılmasını, 


- Tüm taraflar için her türlü maddi ve manevi zararın tazmin edilmesini, - Tüm yargı mercilerinde hızlı ve adil bir yargılama talep etmektedir. 


İsrail ise yapılan zulüm ne olursa olsun kimsenin hiçbir zemin ve mercide İsrail'e hesap soramayacağını savunmakta ve hesap sormaya kalkanları da tehdit etmektedir. Hukuki bir dokunulmazlık alanı oluşturarak hukuku da kendi kuralları olarak görmektedir. 


İsrail'in Gazze Özgürlük Filosuna düzenlediği saldırının sorumlularına karşı yürütülen hukuki süreç ve dava da tıpkı Mavi Marmara gemisinde buluşan topluluk gibi farklı dini, etnik, kültürel kimliğe sahip insanlık ailesinin ortak davası olarak kabul görmektedir. İşlenen suç sadece bu yolculara karşı değil, o gemide temsilini bulan dünyanın ortak vicdanına karşı yani vicdan sahibi tüm insanlara, halklara karşı işlenmiş bir suçtur. İsrailli sorumlular insanlığın hukukunu çiğnemiştir. Adaletin gereği olarak da sorumlular dünya kamuoyunun önünde adil yargılanma ortamında yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. 


Mavi Marmara Gemisi Gazzeye özgürlük ve insani yardım taşıyordu. Mavi Marmara Davasının ise dünyaya ve insanlığın geleceğine hak ve adalet taşımasını diliyoruz. 


İRAN VE İRANCILIK MİTİNİN SONU 


Kemal Yiğit-Haksöz Dergisi Sayı: 308 - Kasım 2016 


Altıncı yılında bulunan Suriye halk ayaklanması küresel ölçekte hâkim güçlerin çeşitli düzeylerde çatıştığı bir olgu haline geldiği gibi aynı zamanda İslam dünyasının iç siyasi, dini ve ideolojik çekişmelerinin de çatışmaya döndüğü bir sahne durumundadır. Bu bağlamda 


analiz edilebilecek birçok dosya konusu arasında belki de en dikkat çekici olanı İran'ın bu ayaklanma sürecinde izlemiş olduğu siyasettir. Bu yazı iki başlık altında İran'ın devrim sonrası politik-pragmatik söylemini ve Suriye dosyasında izlediği siyaseti konu edinmektedir. 


Şark Kurnazlığı 


1979*da Şah'ın devrilip yerine Humeyni'nin getirilmesinde çeşitli Batılı devletlerin açık veya örtülü şekilde desteğini alan İran İslam Cumhuriyeti! bu tarihten itibaren söylem düzeyinde kendini sürekli olarak Amerika projesinin düşmanı şeklinde takdim etmiştir. Daha sonra düşman listesine “Büyük Şeytan” olarak nitelediği ABD yanında, devrime giden süreçte ve sonrasında istihbarat katkısı sunan İsrail? eklenmiş oldu. Ne var ki İran'ın düşman kabul ettiği ve İslam dünyasının kamuoylarında “e/-Mevt li Emrikâ ve İsrâil” (Amerika ve İsrail'e ölüm!) 
sloganıyla kendisini sürekli olarak karşılarında konumladığı bu iki ülke ile olan ilişkilerine bakıldığında sert görünen düşmanlık söyleminin gerçeklik payı taşımadığı görülmektedir. 


Açıktır ki yakın tarihte İran, bölge içi düşmanlarına karşı kendi savaşını kazanmak için siyasi ve politik söylemde şeytanlaştırdığı Amerika'nın askeri imkânlarından yararlanmayı ihmal etmemiştir. Çıkarları söz konusu olduğunda da Amerika ile karşılıklı yardımlaşmaya girişmekten geri durmamıştır. 11 Eylül sonrası süreçte İran, uluslararası savaşta Taliban?ı (Sünni-Selefi) vurması için Amerika'ya hava sahasını açmıştır. Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki operasyonları, İran'ın bu ülkelerdeki muhaliflerini epey zayıflatmış -benzer bir durum da İran'ın Ortadoğu'daki muhaliflerinin İsrail tarafından zayıflatılmasıdır- ve böylece İran'ın bölgede önü açılıp mezhepsel nüfuzunu genişletmesine büyük kolaylık sağlanmıştır. 
Buna göre Irak ve Afganistan kapılarının Amerikan işgaline açılmasındaki en büyük rollerden birinin İran'a ait olduğunu görmek gerekir. 


Esas itibariyle bu, İran'ın Amerika ile ilk ittifakı değildir. Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşında İran'ın Amerikan silahlarıyla savaştığına dair iddialar dillendirilmiştir.? İran'ın Lübnan'daki uzantısı konumunda olan Hizbullah örgütünün tutukladığı Amerikalı esirlerin salıverilmesi karşılığında Saddam Hüseyin'e karşı savaşmak için Amerika'nın silahları el sıkışılarak elde edilmiştir. Bu bağlamda daha çarpıcı olan hadise ise devrimin ilk yıllarında yani 1980”lerde ortaya çıkan, Amerika tarafından yasadışı yollarla İran'a yapılan silah satışıdır. Amerikan basınında patlak veren ve “İran-Gate” (İran-Kontra Skandalı) diye tarihe geçen bu durum silah satışında imzası bulunan kişilerin Amerikan mahkemelerinde yargılanmasına neden olmuştur. İran-Gate hadisesinin detayları bu yazının hacmini epey aşan bir konu olduğundan dolayı bu kısa değiniyle yetinmemiz gerekmektedir. Fakat belirtmek gerekir ki Amerika'nın İran'a silah satışı sadece bu olayla kalmamış ve yakın zamana kadar gizlice devam etmiştir. 


Düşmanlık söylemine rağmen fiiliyatta ABD ile kurulan yardımlaşma eksenli çeşitli ittifaklar sadece İran'la sınırlı değildir. İran'ın bölgedeki teolojik akrabaları da bu yakınlaşmayı gerektiği zamanlarda göstermişlerdir. Örneğin 2003 yılında İran'ın Irak”taki dini ve siyasi destekçileri kendilerini Irak lideri Saddam Hüseyin yönetiminden kurtarması için Amerikan işgal kuvvetlerini coşkuyla karşılamışlardır. Fakat ABD askerlerine gösterilen bu sempati Müslümanlara gösterilmemiş; ABD'ye karşı savaşmak üzere değişik coğrafyalardan Irak'a giden birçok savaşçı, Şii milisler tarafından öldürülmüştür. Bir zihniyet analizi olarak bu dönemde Irak'taki Şiilerin dini lideri Sistani'nin “Amerikan güçlerine karşı silah kullanılmayacak” fetvasını hatırlamak gerekir. Kısa bir süre önce de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Irak'ta IŞİD'e karşı yapılacak olan askeri operasyonlarda ABD ile ortak hareket etmeyi onaylamıştır. Sonuç itibariyle bugün Irak, başta Amerika olmak üzere 


küresel sistem tarafından bölgede önü açılan İran'ın eline ve doğrudan etki alanına terk edilmiştir. 


Daha yakın zamanlara damgasını vuran İran-İsrail dalaşması da yakından incelenmesi gereken bir konudur. Bu dalaşmanın her iki tarafa da kendi verdikleri savaşta büyük avantajlar sağladığı izahtan varestedir. İran tehdidi varsayımı bir yandan İsrail'in siyasi arenadaki tüm aktivitelerde elini güçlendirmekte diğer yandan da İsrail karşıtlığı gibi büyük bir misyon (!) İran'ın İslam dünyasında mezhepsel ve yayılmacı faaliyetlerine imkân tanımaktadır. Bununla birlikte yüksek sesli olması istenen İran tehdidi sayesinde Amerika'nın Basra Körfezi'ndeki askeri harcamaları Suud ve Körfez ülkelerine finanse ettirilmektedir. Ne var ki uzaktan bakıldığında sert ve ölümcül görünen bu düşmanlık nedense İran topraklarındaki İsrail işletmelerinin 30 Milyar Doları aşan hacmine ve büyük çoğunluğu petrol şirketleri olmak üzere yaklaşık 200 İsrail şirketinin enerji alanında İran'da karşılıklı ticari ilişkiler kurmuş olduğu gerçeğine açıklık getirememektedir. Boykot döneminde İran'a yapılan Amerikan ekonomik girdileri ve İranlı işadamı ve sermayedarlarının Amerika'daki aktif ticari faaliyetleri de bir aldatmanın tarihine not düşülecek cinstendir. 


Burada odaklandığımız meselenin boyutları elbette daha fazla örnek veri ile desteklenebilir. 
Geldiğimiz noktada şunu söylemek mümkündür ki İslam dünyasının politik arenasında kendi hasımlarını sürekli olarak “Amerikan işbirlikçisi” ve “Siyonist” olarak itham eden İran'ın bu söylemi esas itibariyle psikolojik bir yansıtma özelliği taşımaktadır. Bu durum açıkçası tipik bir şark kurnazlığıdır. Bu bağlamda İran'ı betimleyecek en insaflı tespit ise onun ileri düzeyde oportünist ve pragmatik bir devlet olduğudur. İran özellikle ulusal (Fars) ve mezhepsel çıkarları söz konusu olduğunda kural tanımaz çıkarcı bir pozisyon alır ve hasımlarına yönelttiği eleştirilerinin naifliğini gösterecek düzeyde unutkan olur. Bu durumu Rafsancani dönemi Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin başyardımcısı olan Muhammed Cevad Laricani'nin İran ile Amerika arasındaki ilişkiler çerçevesinde dile getirdiği bir ifade örneklendirir: “Eğer rejimin maslahatı bunu gerektiriyorsa biz ABD ile masaya oturacağız. 
Bu cehennemin dibinde olsa bile...” Büyük Şeytan'la cehennemin dibinde bile olsa masaya oturabilen bu çıkarcı siyaset anlayışı ile hasımlarını sürekli olarak Amerikan işbirlikçisi olmakla suçlamak çelişkinin dip noktasıdır. 


Açıkçası gerçek itibariyle ne Amerika ne İsrail İran için “asıl öteki”dir. Ehud Barak'ın Yedioth Ahronoth'a verdiği bir demeçte “İran, İsrail'in varlığına tehdit değildir.” cümlesi bu gerçeğin sözlü bir teyididir. İran siyasetine yön veren teolojik düşünceyi bilenler hak vereceklerdir ki İran için “asıl öteki” tehlike arzı konjonktürel olarak değişim gösteren Sünni'dir. Onun tarihsel hafızasında Sünni asıl ötekini oluşturur ve o kendini bu asıl öteki karşıtlığına göre kurmuştur. Ortalama bir Müslümanın zihninde “ümmet” ve “kardeş” denince şekillenen kuşatıcı bir tasarım İran'ın teolojik zihninde şekillenmez. Meselenin hassasiyetinden dolayı detaylarına giremeyeceğimiz bu tespitleri İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Suriye'deki çatışmaları, "İslam'ın küfürle savaşı" olarak nitelemesi, İran dini çevrelerinin Suriye'ye gönderilen İran ve Şii askerlerin “kutsal cihad vazifesi”ne gitmiş olduklarını ifade etmeleri ve İran'ın Suriye'de izlediği “kanlı siyaset” doğrular. Ortaya konulan “kanlı siyaset” İran'ın vicdanında bir sorun teşkil etmez. Çünkü akan “asıl öteki”nin kanıdır. Bu kan zaten dünyanın en ucuz sıvısıdır. 


İran: Âdem-i Vicdan 


Arap Baharı sürecinde ortaya çıkan halk ayaklanmalarına bakış konusunda tutarsız ve çelişkili söylemler geliştiren İran muhtemel ki coğrafi uzaklık ve mezhepsel yayılma hattı dışında 


bulundukları için Tunus ve Mısır'daki ayaklanmaları İslami uyanış olarak nitelendirirken Suriye için “entrika” görüşünü savunmuştur. Öte yandan Yemen'de meşru yönetimi devirmek için yine kendi uzantısı konumundaki Husileri silah, militan ve para ile desteklemekten hiç geri durmamıştır. İran, Suriye olaylarını bir komplo olarak nitelendirmiş ve ayaklanmayı dış unsurlarla irtibatlandırmıştır. İran'ın dış unsurlar dediği aktörlerin başını da kendisinin çıkarları doğrultusunda ittifaklar yaptığı Amerika çekmektedir. Ne var ki Suriye ayaklanmasının ikinci yılından itibaren bugünlere dek soruna hiçbir yapıcı katkı sağlamayıp on binlerce askeriyle sahada kanı çoğaltan en etkin “dış oyuncu” İran olmuştur. 


İran, Suriye dosyasını varoluşsal bir şekilde ele almaktadır. Bu durumu ortaya çıkaran etken de onun soruna mezhepsel eksenli okunabilecek bir güvenlik yaklaşımıdır. Öyle ki İran kendi eyaletlerinin bir uzantısı olarak kabul ettiği Suriye'yi -ki Irak zaten elindedir- varlığını koruyan ilk savunma hattı olarak görmekte ve Suriye'nin düşmesi halinde askeri ve mali olarak desteklediği Lübnan'daki Hizbullah örgütünün düşeceği ya da kendi varlığının ciddi tehlikeye gireceğini varsaymaktadır. Fakat gerçek şu ki böyle bir yaklaşımı doğuran temel husus, Suriye ayaklanmasına omuz veren kitlelerin İran'ın zihninde “asıl öteki” oluşu ve ayaklanmanın başarıya ulaşması halinde yayılmacı mezhepsel siyasetinin akamete uğrayacak olmasıdır. Meseleyi yakından takip edenler bu bağlamda İran'ın “direniş ekseni” (mihver el- mukaveme) dediği coğrafi hattaki faaliyetlerini aynı zamanda bir Şii hilali oluşturma çabası olarak görmelidirler. 


Bu noktada İran'ın ortaya koyduğu bir diğer sorunlu yaklaşım da kendisine göre İsrail'e karşı verilen savaşta Esed Suriye'sinin kritik bir öneme haiz oluşudur. Ne var ki İsrail, Golan Tepelerini aldığı Suriye'den ve mevcut Esed yönetiminden epey memnun gözükmektedir. 
Suriye yönetimi de geçen kırk yıl boyunca İsrail'i rahatsız edecek herhangi bir etkinlik yapmamıştır. İran siyaseti, Siyonizm”e karşı “direniş tekeli”ni elinde tuttuğunu vehmetmektedir. Hâlbuki Suriye ayaklanmasına omuz veren kitleler, İran ve bölgedeki müttefiklerinin Siyonizm'e karşı verdikleri sahte direnişten daha güçlü bir direniş ortaya koyabilecek durumdadırlar. Bu durum İsrail'e karşı verilen direnişte faydalı olduğu için Esed yönetiminin yanında yer aldığını söyleyen İran tezini çürütmeye yetmektedir. 


Suriye meselesini, esas itibariyle temelinde mezhepsel yayılmacı kaygılar bulunan bir yaklaşımla ele alan İran bugün Suriye'de fiili bir işgalci konumundadır. Küresel sistemin önünü açması sayesinde sadece Suriye'de değil Irak, Yemen, Lübnan ve Körfez ülkelerinde de doğrudan veya örtük bir şekilde yayılmacı politikalarını uygulamaya koymaktadır. Bölgede açık bir şekilde istikrarı tehdit eden adımlara imza atan İran bölgeyi kalıcı düşmanlık atmosferine sokup mezhep savaşları için hazır bulunuşlu bir hale getirmiş durumdadır. Bu durum önümüzdeki yıllarda İslam dünyasında İran karşıtı söylem ve adımların güçleneceğini göstermektedir. Arap Ligi tarafından Lübnanlı Hizbullah örgütünün terörist olarak ilan edilmesi bu durumun ilk göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. 


Suriye ayaklanmasının ilk yılında daha çok siyasi bir bakış geliştiren İran, ikinci yıldan itibaren Şii kutsal mekânlarını -Seyyide Zeyneb Türbesi- koruma bahanesiyle bir “dış oyuncu” olarak sahaya inmiştir. Bu şekilde siyasi bakıştan fiili ve etkin bir biçimde güvenlik ve mezhepsel yayılma aşamasına geçmiştir. Nitekim İran'ın Suriye'deki güvenliği sağlamak için attığı adımlara aynı zamanda mezhepsel yayılmacı politikaları da eşlik etmektedir. 
Humus'taki camilerin Hüseyniye mabetlerine çevrilmesi ve başkent Şam'da yoğun biçimde görülmeye başlayan İranlıları iskân etme ve gayr-ı menkul satışları bunu teyit etmektedir. İran her ne kadar başlangıçta “Suriye topraklarında askeri güç bulundurmuyoruz, rejimle sadece askeri istişare ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz.” ifadelerini kullansa da bugün açık olarak 


ortaya çıkmıştır ki bu dış oyuncu aktif olarak sahadadır hatta Suriye rejiminin tüm askeri organizasyonlarının belirleyicisi ve uygulayıcısı konumundadır. Öyle ki Suriye basınından sızan haberlere göre İranlı subayların emirlerine itaat etmeyi reddeden, rejime bağlı bazı üst düzey komutanlar bile tasfiye edilmekten kurtulamamaktadır. 


Ayaklanmanın ikinci yılından itibaren muhalifler karşısında asker sıkıntısı çekmeye başlayan -bugünlerde kadın ve çocukları orduya dâhil eden- Suriye rejiminin asker ihtiyacını karşılamak üzere İran dünyanın hemen hemen tüm Şii bölgelerinden militer yapıları ve gönüllü milisleri Suriye'de sahaya sürmüştür. Bunların başında, ilk adımını Kusayr kasabasında rejimle birlikte muhaliflere karşı savaşarak atan ve daha sonra ülkenin tüm sıcak bölgelerine militan gönderen Hizbullah örgütü gelmektedir. Örgüt Suriyeli muhaliflerden büyük darbeler yemesine ve kendi içinde büyüyen itirazlara rağmen tıpkı İran gibi, meseleyi varoluşsal bir açıdan ele almaktadır. Hatta meseleyi genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın bir Suriye kentini kastederek söylediği “Kudüs'e giden yol Zebedâni”den geçer.” ifadesiyle trajikomik bir şekilde Kudüs'ün özgürlüğüne kadar genişletmektedir. 


Irak'tan gelen Mehdi Ordusu ve daha çok Afganistan ve Pakistan'ın fakir Şii bölgelerinden para ve maaş vaadiyle askeri eğitime tabi tutularak Suriye”ye getirilen milisler de İran'ın sahaya sürdüğü diğer militarist yapılardır. Bu ikinci duruma İran Devrim Muhafızlarına bağlı Pakistanlı Şii milisleri barındıran “Zeynebiyyün” Tugayı ve Afgan gönüllülerden oluşan “Fâtimiyyün” Tugayı örnek gösterilebilir. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ORSAM”'a göre bunun dışında, Suudi Arabistan Şiilerinin kurduğu Hicaz Hizbullahına bağlı savaşçılar, Yemen'den Şii Husilerle bağlantılı Zeydiler, Hindistan, Somali ve Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinde yaşayan Şii nüfus içinden gönüllüler de Esed için savaşmaktadır. 
Suriye'deki Şii milisler arasında ABD ve Kanada vatandaşı olan Arap kökenli Şiiler de yer almaktadır. Tüm bu bilgiler bize İran'ın Suriye'yi tamamıyla bir mezhep çatışması alanı haline getirdiğini göstermektedir. 


Bununla birlikte ülkedeki birçok askeri strateji Suriye rejimi tarafından İran genelkurmayının -son bir yıldır da bir kısmı Rusya”nın- iradesine bırakılmıştır. Örneğin birçok Suriye kentini kuşatma altına alıp sivil insanları açlığa mahküm etmek ve sivil yerleşim alanlarına rastgele varil bombaları atmak suretiyle yıkık viraneye çevirme “yanık toprak” (e/-erdu 'I-mahrüka) stratejisi İran'a aittir. İran'ın Esed rejimine verdiği destek sadece asker ve militan temini ve askeri stratejilerle sınırlı olmayıp ülkenin tüm bölgelerine yayılmış olan savaş koşullarının gerektirdiği yüklü hacimde lojistik desteği ve rejimin mali sıkıntılar yaşamaya başladığı süreçlerde milyar dolarlık para yardımlarını da kapsamaktadır. 


Gelinen nokta itibariyle Suriye ayaklanmasında bugüne kadar büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu yaklaşık 500 binden fazla kişi ölmüş, 1 milyona yakın kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, 200 bine yakın kimse ya kaybolmuş ya tutuklanmış, 20 bine yakın kadın gayr-ı ahlaki muamele ve tecavüzlere maruz kalmış ve 12 milyon civarında insan mülteci konumuna düşmüştür. Şüphesiz böyle bir tablonun oluşmasında Esed rejimi kadar İran da pay sahibidir. İran bu tablonun gösterdiği tüm insanlık trajedisine aldırmayıp ancak George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ü ve Kafka'nın Ceza Sömürgesi'nin bize betimleyeceği bir hayatı Suriyeli Müslümanlara yaşatan Esed sülalesi rejimini var gücüyle yönetimde tutmak amacıyla kanlı siyasetine devam etmektedir. Adı İslam Cumhuriyeti olan bu ülkenin, kırk yıl boyunca “yaşayan ölüler” haline getirilen ve tüm insanlık onurları çiğnenen Suriyeli Müslümanlara yaşatılan bu durumlara ilişkin tek bir itirazı olmamıştır. Evet, itiraz edilecek bir şey yoktur; çünkü Suriye yönetimi onun teolojik akrabasıdır ve Suriye 


halkının büyük çoğunluğunu oluşturan kesimler de onun zihninde “asıl öteki”ni oluşturan kitlelerden ibarettir. 


Doğu Guta, Hama ve İdlib'de sivil Müslümanlar kimyasal gazlarla boğulur; sorun yok “direniş ekseni” vardır! Guta ve Şam kırsalında insanlar toptan muhasara altına alınmak suretiyle kitlesel açlığa terk edilip hayvanat bahçesindeki hayvanları kesmek zorunda kalır; sorun yok “dış güçler”le savaşılmaktadır! Başta Halep olmak üzere birçok kentin üzerine rastgele varil bombaları (e/-berâmilu 'I-mutefeccira) atılır ve bunların bir kısmı da İran'dan konteynırlarla getirilir; yine sorun yoktur çünkü “Siyonizm”le savaşılmaktadır!!! 


İmdi, Suriye dosyası, 1979'da gerçekleşen devrim sonrasında Türkiye?de İslam devrimi hülyalarına tutularak veya vazifeli ellerce oluşturulmaya çalışılan İran ve İrancılık mitini artık yıkmış ve bir şark kurnazlığıyla gizlenen “öz kişilik ve kimliğe” dışavurum yaptırmıştır. 
Suriye ayaklanması sürecini aynı zamanda bir büyü-bozumu süreci olarak da okumak mümkündür. Her şey bir yana İran'ın Suriye'de izlediği siyaset “vicdan kanatıcı” cinstendir ve Müslüman muhayyilenin hiçbir zaman affedemeyeceği bir konuma sahiptir. Bundan dolayı hem İslam dünyası hem de Türkiye?de artık bugünden sonra “İran kartı” açılamayacaktır. 
Diğer taraftan İran'ın Suriye'de izlediği siyaset ona İslam dünyasının büyük halklarını kaybettirecek ve kuşaklar boyunca unutulmayacak bir öfke yaratacak görünmektedir. Nitekim bu öfke daha şimdiden şiir, marş, kitap, resim ve karikatürlere konu olmuş durumdadır. 
Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın adı da medya ve sokaklarda yine çoktandır “Hizbullât” ve “Hizbüşşeytan” şeklinde betimlenmektedir. Tüm bu gerçekleri görmezden gelenler ise “katillerin fikir ortakları” veya “taşeronlar” olarak anılacaklardır. 


Dipnotlar: 


1l- httpsMstratejikistihbarat.files.wordpress.com/2015/08/iran-gizli-bilgiler-ve-iran- devriminin bilinmeyenleri.pdf 


2- Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, Yale University Press, 2007, p. 79-81. Bu detayın da yer aldığı bir başka yazı için bkz. 
htip:Wodatv.comfiste-belgelerle-israil-iran-gizli-iliskileri-ve-gizli-ittifaki--3004121200.himl 


3- http:Wwww.albasrah.net/ar. articles 2010/1210/iran jeet 231210.htm ERDOĞAN BATPDA NEDEN CANAVAR GİBİ GÖSTERİLİYOR? 


Sümeyye Gannuşi -Haksöz Dergisi Sayı: 306 - Eylül 2016 


Ortadoğu'da demokratik şekilde seçilen birkaç liderden biri olan Recep Tayyip Erdoğan kadar canavarlaştırılan hiçbir lider yoktur. Sağ ve sol kesimden demokrasi ve insan hakları havariliği yapmaktan bıkmayan liberallerin ve sahte demokratların maskeleri başarısız darbe girişiminden sonra düştü. 


İronik olarak bazı Batılı “uzmanlar”, “analistler” ve “yorumcular? AK Parti'nin son yapılan seçimlerde bertaraf edileceğini düşündülerse de AK Parti'nin seçim zaferinden sonra yeni bir kritik değerlendirme hatası yapmış oldular. 


Demokrasi adına askeri darbelere karşı açık ve ilkeli duruş göstermek yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini F-16 tipi uçaklarla bombalayan ve barışçıl göstericileri vuran darbecilerle 


birlikte saf tutmayı tercih ettiler. Halkoyuyla seçilen hükümeti darbeyle devirmeye kalktılar ve seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmaya kalkıştılar. 


Darbe süreci henüz devam ederken, seçilmiş bir iktidarı askeri darbeyle devirmeye kalkanları değil, sürekli biçimde seçilmiş iktidarı eleştiri konusu yaparak darbeye dolaylı destek verdiler. 


Darbe alt edilince de bu sefer “Demokrasi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.” diyerek “kibirli” ve “otoriter” Erdoğan'a yönelik baskı ve tiranlık iddialarını devreye soktular. 


Sunday Times gazetesi darbecilere laikliğin bekçileri gibi yakıştırmalarda bulundu ve onları ilerici güçler ve modernlik yanlıları olarak niteledi. Temmuz sıcağının insanları mayıştırdığını söyleyerek darbeyle arzu edilen fakat alınamayan sonucun Eylül'de elde edileceğini söyledi. 


Darbecileri aklamak ve Erdoğan'ı canavarlaştırmak teranesi sol medyada yine karşılık buldu. 
Darbe teşebbüsünün patlak vermesinden saatler sonra İngiliz Guardian gazetesi sürrealist bir başlık atarak Türkiye'nin Erdoğan'la yavaş çekim bir darbe yaşadığını yazabilecekti. 


Bunların hiçbiri ilkeli duruşu yansıtan yaklaşımlar değildi. Diplomatik cenah, erken saatlerde, darbeyi kınamaktan çekinirken, daha çok temkinlilik ve itidal çağrıları yapmakla yetindiler. 
On binlerce sıradan insan darbeye silahsız bir şekildekarşı durarakülkeyi geçmişteki gibi askeri diktatörlüğün karanlığına düşmekten kurtardı. Bu karşı koyuşa rağmen bazı çevreler, demokrasi havariliği altında darbecilere karşı ılıman ifadeler kullanmayı yeğledi ve darbecilerin akıbeti ile ilgili duydukları kaygıları (fazlasıyla) ön plana çıkardılar. 


Erdoğan son derece hareketli ve gelişen, yerel ve bölgesel bir bağlamda çeşitli hatalar yapmış olabilir. Tartışmasız gerçek ise onun seçimle başa gelen halk popülaritesi yüksek bir lider olması. Seversiniz ya da sevmezsiniz ama modern yakın tarihte hiçbir liderin yapmadığı kadar sivil kurumları destekledi ve tahakkümüne karşı halkın gücüne güç kattı. 


Sivil yönetimin generallerin tahakkümünden kurtarıldığı AK Parti iktidarı döneminde, güvenlik güçleri ile istihbarat ve özel güvenlik birimleri yeniden yapılandırıldı. 


Demokratik geleneklere sahip çıkılması, ülkede siyasal sistemin özgürleştirilmesi, siyasal çoğulculuk ve sivil toplum alanının genişletilmesi ile Türkiye insanı daha özgür, kendine güveni olan, darbeci ve generalleri bertaraf edecek kadar iradeli ve kararlı hale geldi. 


Paradoks ise Ortadoğu'da demokratik usullerle seçilip de Erdoğan kadar canavarlaştırılan lider yok. Batı'nın bazı güçleri, Erdoğan'ı “kara koyun” veya “kendilerinin zıttı ile kaim’ bir bakışla tanımlıyor ve tahammül ediyorlardı. 


Batı'nın bu çevrelerinin gözünde, müttefikleri olan kana susamış generaller ve mevsimlik otokratlar, eleştiriden ve komplodan muaftır. Çünkü onlar bu çevrelerin kirli işlerini yapıyorlar. Körfez'deki bazı dostlarının Mısır ve Libya'da yaptıkları buna örnektir. 


Anlaşma mantığı şöyle işler: Demokrasi bize ne dersek ve ne umut edersek verir ve istemediklerimizi elimine ederse, bu bizim için ideal senaryo olur. Aksi takdirde, cuntacılara ve generallere “hızlı ameliyatlar? yapma hakkımızı kullanmaya bakarız. 


Bizim savunmacı orkestra elemanlarımız (yazar-çizerlerimiz) darbecileri, modernliğin bekçileri ve ilerlemeciliğn havarileri olarak ilan ederken, demokratik yollarla seçilen liderleri 


dikatatörlükle itham ederler. Seçimle elde ettikleri kazanımları korumak isteyen vatandaşları 


“zonguç”, “dinci”, “çılgın fanatikler” olarak tanımlarken “Erdoğan'ın İslamcı haydutları” ifadelerini kullanabiliyorlar. 


Batı için demokrasi ve insan haklarının vazgeçilemeyecek birer unsur olmadığı aşikârdır. 
Dostları ve müttefikleri sözkonusu olduğunda “insan hakları”, düşmanları tepeleyecek birer koz haline geliverir. 


Burada asıl mesele, halkının isteklerine cevap veren bir lider ile mi yoksa kendi irade ve istekleriyle kesişen bir lider ile mi anlaşmak ve çalışmak isteyip istememeleridir. 


Middle East Eye /21 Temmuz 2016 / Çev: Eyüp Togan 
ÇATIŞAN İDEOLOJİLER, UZLAŞAN KAVRAM VE SEMBOLLER 


Kenan Alpay-Haksöz Dergisi Sayı: 216 - Mart 2009 


İnsan hayatı doğru ya da yanlış, eksik ya da tam, bölgesel ya da evrensel birtakım değerlerle anlamlı kılınır. Sahip olunan değerlerin bütünü bazen din bazen ideoloji bazen de hayat/dünya görüşü olarak isimlendirilir. Her din-ideoloji birtakım değerleri içselleştirmeyi öngörürken az veya çok, doğrudan veya dolaylı bir biçimde bazı değerleri de dışlamayı, hatta ortadan kaldırmayı öngörür. İslami kimlik de Allah'a ve ahiret gününe inanan bütün Müslümanlardan değerlerini, kavram ve sembollerini ancak ve sadece Kur'an'ın öngördüğü ve açıkça men etmediği/muhayyer kıldığı bir düzlemde inşa etmelerini gerekli kılar. 


İslami kimlik gelenekten kaynaklanan bazı muharref değerlerle gölgelenebildiği gibi özellikle 
18 ve 19. yy'dan itibaren daha yoğun bir biçimde modernist ideoloji, kavram ve sembollerle 
gölgelenir oldu. Kavramlar, semboller ve ayinler/törenler her halükarda bir arka planı yansıtmakta olup kişinin durduğu yeri ve bakış açısını ifade etmektedirler. İşte kişinin- toplumun durduğu yeri olduğu kadar durması gereken yeri de işaretleyen İslam, bakış açısının da nasıl olması gerektiğine dair usuller ortaya koymuştur. Bu usuller çoğu zaman basit gibi, teferruat gibi hatta önemsiz gibi görülen ama esastan bir ayrışmanın temellerine işaret eden semboller üzerinden kendini göstermektedir. Çünkü sembol bir anlam, bir niyet ifade ettiği gibi aynı zamanda bir aidiyet ilanıdır. Kavramsal alanda yaşanan karmaşanın yol açacağı her türden sapmaya semboller alanında yaşanan sapmaların yol açması da kaçınılmazdır. 
Kavramlar ve semboller dünyasında yaşanan sapmaların insanları günaha, küfre hatta şirke sürüklemesi mümkündür. 


Allahu Teâlâ bizler için yaratıp temiz kıldığı hayvanların etlerini helal kılmıştır. Ancak her ne olursa olsun müminler için esas olan hayvanların Allah'ın adı anılarak boğazlanmasıdır. 
(22/28) Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanın eti tıpkı leş, kan ve domuz eti gibi bütün Müslümanlara haramdır. (2/173) Dikkat edilecek olursa burada hayvanı kesen veya kesim biçimi-şartları üzerinde değil doğrudan doğruya kesimin kim ve ne adına gerçekleştirildiği üzerinde durulmaktadır. 


Benzer bir örneği mescid meselesinde de görebilmek mümkündür. Mescidlerin tümünün kendine ait olduğunu beyan eden Allahu Teâlâ bütün müminlerden yüzlerini Allah'a dönmeyi, sadece Allah'a yalvarıp O'ndan yardım istemeyi ayrıca mescidleri şenlendirip onarmayı üzerimize bir vazife olarak yüklemiştir. Bununla birlikte Allahu Teâlâ mescidleri takva ve dırar mescidleri olarak ayrıştırmaktadır. Hz. Muhammed (s) başta olmak üzere bütün 


müminleri “O mescidde asla namaza durma!” (9/108) diyerek ikaz etmektedir. İslam'a ve Müslümanlara zarar vermeyi, küfre destek olmayı, Allah ve Resulü'ne karşı savaş açanları desteklemeyi amaç edinenlerin mescidinden bizleri uzak tutan Rabbimiz günah, kötü huy ve ahlaki kirlerden arınmayı gaye edinmiş olanların, takva sahiplerinin mescidine yönlendirmektedir bizleri. “Bir mescidimiz olsun da nasıl olursa olsun!” baştan savmacılığı ile değil “Mescidimiz ancak ve sadece takva üzerine kurulu olsun!” gayesine yönelmek esastır. 


Siyer-i Nebi?'den bir örnek üzerinde de durmak gerekirse Hudeybiye Anlaşması'na giden süreçte Hz. Osman'ın başına kötü bir şey gelmiş olabileceği endişesi ile Müslümanlardan savaşmak üzere biat alan Resulullah ile ilgili bir örnek verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de “Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken, Allah o müminlerden razı olmuştur...' 
(48/18) ayeti ile de bahis konusu olan Rıdvan (hoşnutluk, rıza) Ağacı altında Resulullah'ın bütün müminlerden biat almasına işaret edilir. Resulullah'ın vefatından bir süre sonra bazı Müslümanlar Rıdvan Ağacı'nı ziyaret etmeye, ona hürmet etmeye başlayınca Hz. Ömer tarafından ağaç kökünden kestirilir. Çünkü Allah tarafından kendisine hiçbir ayrıcalık verilmeyen bir şeyin Müslümanlarca yanlış bir biçimde tazime, hürmete, ziyarete layık görülmeye başlanması şirke ve putlaştırmaya yol hazırlamak anlamına gelecektir. 


, 


Modem-seküler siyasi sembollerin mantığından bihaber cemaat önderi ve aydınları eliyle tarih boyunca resullerin mücadele ettiği putçuluk düşüncesi Müslümanların koordinatlarını belirleme noktasına gelmektedir. Kurgulanmış, tasarlanmış kutsallıklar olarak karşımıza çıkan putlar elbette ki maddi varlığı (taşı, tahtası vs.) dolayısıyla yüceltilmiyordu. Her bir putun “şahsı manevisi” vardı ve müşrikler bu “şahsı manevi”yi tazim ediyorlardı. Her bir müşrik tazim ettiği putun tanrı olmadığını pekâlâ biliyordu. Allah tarafından değer ve sembol düzeyinde herhangi bir ayrıcalık taşıdığına dair emare bulunmayan şeylere tazimde, yüceltmede bulunmak putçuluk olarak tanımlanmakta ve yasaklanmaktadır: “Siz kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? Oysa sizi de yonttuklarınızı da yaratan Allah'tır.” 
(Saffat, 37/95-96) Yontmak ya da tasarlamak arasında ne kadar fark var? Allah'a rağmen tazim etmek/yüceltmek ile tapmak arasındaki mesafe ne kadar uzaktır? Putlar feodal dönemin haksız iktidarlarının siyasal sembolleriydiler. Siyasal semboller ise modern dönemin iktidarlarının putları olarak işlev görmekteler. 


Yaşadığımız ülkede özellikle son yüzyılda siyasi, toplumsal, kültürel alanlarda ciddi çalkantılara, dönüşümlere şahit olduk. Geleneksel de olsa İslami değerlere yaslanan bir iktidar ve toplum modelinden Batılı değerlerle yukarıdan aşağıya tanzim edilen; pozitivizmi, Türk ulusalcılığını ve laikliği esas alan Kemalist bir devlet modeli inşa edildi. Kemalist devlet modeli kendisine örnek aldığı diğer tüm ulusalcı devlet modelleri gibi toplumu yeniden inşa edebilmek için önce “eski”ye/İslam'a ait tüm değer, kavram ve sembollerden keskin bir kopuş, hatta bir nefret sürecinin toplumda yer tutabilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. 
Kimi zaman eğitimi yaygınlaştırma, kimi zaman sanatsal keşif süreci, kimi zaman tarihte kök arama maceraları kimi zaman da darbe/tehdit süreçlerine sarıldı. 


Toplumsal bünyeyi yeniden tanzim edebilmek, standart bir toplum/ulusal bir kimlik inşa edebilmek için elbette en çok müracaat edilen araçlar, her yerde olduğu gibi siyasal semboller oluyordu. Semboller insan hayatının vazgeçilmezleri ama ulus devlet sembolleri somutlaştırmak, elle tutulur gözle görülür kılmak istiyordu. Ulusal önder, ulusal vatan, ulusal bayrak ve ulusal marş olarak dört temel siyasal sembol Türk ulus kimliğinin inşası sürecinde en önemli araçlardır. Ulusal önder, kurtarıcı miti olarak takdim edilen Ebedi Şef tir. Efsanevi ve eşsiz bir lider olarak bütün bir toplumun atasıdır. Rusya'da Lenin, Çin'de Mao, Tunus'ta 


Burgiba, Mısır'da Abdunnasır vs gibi. Ulusal vatan ise Misak-ı Milli diye ifade edilen ve her karış toprağı mübarek sayılarak hakkında her dönem yeni bir efsane üretilebilen ayrıcalıklı bir coğrafyadır. Ulusal bayrak ise ulusun bağımsızlığını temsil eder. Ancak ulusun bağımsızlığı emperyalizmden, sömürgecilerden daha çok “eski”den/dinden bağımsızlığı temsil etmektedir. 
Ulusal bağımsızlık öncelikle “iç düşman”dan, “karanlık geçmiş”ten elde edilmiştir çünkü. 
Ulusal bayrak temsil ettiği toplumu din/ümmet kimliğinden kopmaya akıl ve bilimden neşet eden milli/ulusal kimliğe sarılmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte din'in mutlaka kökten reddedilmesi gerekmiyor. Belirleyen olmaya kalkışmadığı ve fayda sağladığı sürece varlığını sürdürmesi gereklidir. Ulusal marş ise ulusal amentü misyonu görmekte, toplumun sahip olması gereken gurur ve bilincin çerçevesini çizmektedir. 


Milli marş ve bayrak, modern dönemde ortaya çıkışları itibariyle siyasal birer araçtır ve iktidar sahiplerince tayin edilmiş hedefleri vardır. Her şeyden önce ve her ulus devlette hem milli marşın hem de bayrağın geçmişi, bugünü ve yarını tanımlamak gibi güçlü, popüler ve yoğunlaştırılmış duygusal bir ağırlığı vardır. Milli marş ve bayrak gibi siyasal semboller bireysel ve toplumsal anlamda hem diğerlerinden ayrışmayı kolay ve keskinleştirici hem de kendine olan güveni her zaman tazeleyici bir misyon ifa etmekteler. Çünkü milli marş ve bayrak başta olmak üzere siyasal sembollerin tamamı belirli tarih ve mekânlarda tertiplenen törenlerde oluşturulan duygusal atmosfer ile istikrarlı bir biçimde toplumu terbiye etmeyi, eğitmeyi ve iktidar sahipleri ile özdeşleşmeyi hedeflemektedir. 


Bir iktidar sınıfı tarafından ulusal kimliğin inşa sürecinde üretilen modern siyasal semboller bütün bir topluma resmi ideolojiyi benimsetmeyi ve itaate zorlamayı meşru ve makul bir eyleme dönüştürme hakkını elde etmektedir. Milli marş okunurken ayağa kalkmak, bayrak geçitlerinde selam durmak ve bu eylemlerin tören adı altında modern ayinler tarzında dizayn edilmesi iktidarın sadece sosyal-siyasal alanda değil aynı zamanda gönüllerde de hâkimiyetini tesis etmekteki kararlılığının bir yansımasıdır. Çünkü bütün zaman ve zeminlerde toplumu dizayn etmek üzere siyasal sembollerin ve resmi törenlerin ulusal iktidarlar tarafından kullanılmasıdır söz konusu olan. Siyasal iktidarlar ulusal sembollerle halk nezdinde manevi bir meşruiyet, ahlaki bir haklılık elde etmeyi hedeflerler. Bu sebeple vatanın bütünlüğüne kast edenlere karşı yeterince karşı çıkmayanlar, bayrağı veya milli marşı yeterince sahiplenmeyenler sonu hainliğe kadar varacak bir dizi suçlama ile toplumsal meşruiyet alanının dışına kolayca atılabilmektedirler. 


Ulusal bir toplumu inşa sürecinde vatan, marş ve bayrak gibi siyasal semboller bilgiyi, analizi ve itirazı en kolay biçimde tasfiye etmek, yerine hamaseti, teslimiyeti ve itaati getirmektedirler. Bu noktada vatan/Türkiye, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı siyasal iktidarlar tarafından toplumu yönlendirebilmek için hem ucuz hem de oldukça kuşatıcı araçlar olarak kullanıma sokulmaktadırlar. Olur-olmaz her gelişmede bütünlüğü tehlikeye düşen vatan söylemi; parti kongrelerinden futbol maçlarına kadar hemen her toplantıya İstiklal Marşı ile başlanması zaruretine yaygın bir inancın oluşması; yakalara takılabilir rozetten dağlara, şehirlerin görünebilir her noktasına devasa büyüklükte Türk bayrağı dikilmesi ihtiyacı; ya devletten taraf ya da düşman kategorisinde, ya siyah ya da beyaz olarak görecek bir perspektifi kitlelere empoze etme işini kolay ve kalıcı kılmaktadır. 


Ulusal semboller, ulus düşünce ve duygusunun yeniden üretilebilmesi için kullanılır öncelikle. Ulusun kendini üretmesi ise ister istemez konjonktürel dalgalanmalara açıktır. Her ne kadar başta pozitivist/din dışı ve karşıtı değerlerle yola çıktıysa da ulusalcılık iktidar sınıflarının iktidarlarını sağlama almak amacıyla faydacılığa/pragmatizme bitişik nizamdır. 
Bu konjonktürel dalgalanmalar neticesinde ulusalcılık alabildiğine pragmatiktir. Her zamana 


ve zemine uygun bir tasarlama yeteneği ile ulusal semboller arasında milli marş ve bayrak bazen kaba bir din ve ümmetten kopuş sürecinin sembolü bazen de din ve ümmete ait değerlerle dolaylı bir paralelliği sembolize edebilmektedir. 


Bir ulus devletin idaresi altında yaşayan Türkiye?'deki Müslümanlar ulus devletin bilgi kaynağı, idare mantığı ve siyasal sembolleri üzerinde yeterince duramadığı, sistem analizinde şekilsel bazı eleştirilerle iktifa ettikleri ve İslami kimlik yerine sağ-muhafazakâr bilgi eylem biçiminden kopamadıkları için ulusal kimlik ve sembollerle ayrışmaya gidemediler. Gerek Kur'an'ın öngördüğü zulmü, küfrü, cahiliyyeyi temsil eden özellikle vatan, marş ve bayrak gibi ulusal kimlik oluşturucu siyasal sembollere yönelik ayrışma zaruretinin yeterince önemsenmemesi, gerekse ulusal kimliği inşa eden bu siyasal sembollerin dini değerleri de dönüştürücü bir misyon ifa edebilecek donanım ve tecrübeye sahip olduğunun fark edilememesi; Türkiye'de İslami mücadele veren kesimlerin bir kısmında muğlak, eklektik veya pragmatik tutumların ortaya çıkmasına zemin oluşturdu. 


Muğlak, eklektik ve pragmatik duruş, “kurgulanmış kutsal semboller”in sahiplenilmesi üzerinden İslam-dışı devlete yanaşmayı, Hududullah”ı çiğneyen iktidarı ve sistemi meşru ve makul addetmeyi beraberinde getirmekte ne yazık ki. Ulus devlete yanaşan, onu meşru ve makul addeden bir perspektif ise zulme, küfre, cahiliyyeye karşı İslami kimlik ve ilkelerle mücadele etme imkan, ihtiyaç ve sorumluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. Bu durum her ne kadar modem siyasal sembolleri İslamlaştırma olarak lanse edilse de aslında İslam'ı ve Müslümanları konjonktürel ihtiyaçlar dolayısıyla ulusal devlete eklemlemekte ve onun devamına, muhkemleşmesine yardım etmektedir. 


Moden ulus devleti ve toplumu inşa sürecinde Rum ve Ermeni düşmanlığı üzerinde teşvik edilen Türkleş/tir/me süreci bir süre sonra Arnavut ve Arapları da aynı sürecin enstrümanları haline getirdi. 1950'li yıllardan itibaren Komünizmle Mücadele Dernekleri ve Kıbrıs Türktür Cemiyeti vasıtası ile ulus devlet siyasetinin sembolleri ile başlayan kritik köşeleri tutma arzusu sistemin yedeğine girme mantığını da meşrulaştırdı. 1970'li yıllarda kanaat önderleri eliyle anarşist-komünist hareketlere karşı iyice sağa/düzene yanaştırılan toplum 1990'lı yıllardan itibaren yükselen PKK veya Kürt ulusal hareketi ile Türkçü kavram ve sembollerle kendini ifade etmeyi normalleştirmeye başladı. 3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren ise AK Parti iktidarının sistem içindeki pozisyonunu kuvvetlendirmek adına bazı kesimler tarafından bu siyasal kavram ve semboller iyiden iyiye içselleştirilmeye başlandı. 


Özellikle 28 Şubat darbe sürecinde Onuncu Yıl Marşı'na karşı İstiklal Marşı'na sarılan, Anıtkabir ziyaretlerine karşı Çanakkale Şehitliği ziyaretlerini kitleselleştiren, laiklik şehidi Kubilay'a karşı Çanakkale'de destan yazan Seyyid Onbaşı'yı siyasal sembollerin vazgeçilmezleri arasına taşıyan muhafazakâr zihniyet kendine alan açabilmek için esnek- yumuşak siyasal sembolleri tercih ederek hem devlete hem de kendine ait olan değerleri mezcetmeye çalışmaktadır. Kurban derisi ile THK arasında zorunlu bir ilişki kurulmasına karşı çıkan muhafazakâr zihniyetin camilere-minarelere bayrak çekilmesi karşısında mahcup bir eda takınması ise düşündürücüdür. 


Ulus devletin siyasal kavram ve sembollerini sahiplenme ve yaygınlaştırma siyaseti üzerinden İslam'a ve Müslümanlara hizmet etme mantığı şeklinde özetlenebilecek bu pragmatizm saltanat dönemlerindekine benzer teviller ve fetvalar üretmekte pek de zorlanmıyor doğal olarak. “Hilal Allah'ı, yıldız Resulullah?ı, kırmızı şehitlerin kanını temsil eder!” uydurması ile bayrağı tazim etmenin kapısını açan zihniyet, Mehmet Akif'in kişiliği ve şiirin içeriğinde geçen birçok İslami kavramı da mesnet edinerek “Bu marş asıl bizi temsil eder!” söylemi ile 


vecde varan bir bağlılığı deklare etmekte gecikmiyor. Vatan “PKK ile mücadelede şehit olan Mehmetçiğin kanı ile bereketleniyor!” düşüncesi de bu söylemi tamamladıktan sonra İslami kavram ve semboller ile ulusal kavram ve semboller arasında fark ve düşmanlık olduğunu kime anlatabilirsin? 


NE GENETİK FELAH, NE GENETİK GÜNAH; FITRİ MİSAK VE AHDULLAH 


Fevzi Zülaloğlu-Haksöz Dergisi Sayı: 216 - Mart 2009 


“Onlar ki misak 'tan sonra Allah'ın aldığı ahdi bozarlar; Allah'ın (kurulmasını) emrettiği bağlar'ı keserler, yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte bunlar manevi iflasa sürüklenmiş olanlardır. ” (Bakara, 2/27) 


Bakara Suresi, Medeni bir sure olup yukarıdaki ayette, “kimlerin hüsranda olduğu” beyan ediliyor. Mekki bir sure olan Ra'd 20-21. ayetlerde ise akıl sahiplerinin özellikleri bağlamında aynı konu işlenmekte, akıl sahiplerinin özellikleri ortaya konulmaktadır. 


Hüsrandakilerin kim olduklarına ilişkin hakikatlerin dile getirildiği Ra'd Suresi'nin 25. ayeti ile, Bakara Suresi 27. ayetin ilk kısmı, benzer lafızlarla mesajı dile getirmektedir. Mekke'de inen Ra'd Suresi ayetlerinin Medine'deki tefsiri olup, muhatap ve gündem değiştiği için mesajın özü aynı kalmak kaydıyla, hitap çevresi ve bağlamı da değişmiştir. 


Ra'd Suresi ayetlerinin mesajı genel iken, Bakara 27'nin mesajı ve bağlamı İsrailoğulları ve Yahudileşme fitnesi hakkındadır. Kur'an'ın mesani -hakikati ikişerli olarak, zıt kutuplarıyla birlikte beyan etme üslubu bağlamında- olarak gerçekleri ortaya koyma tarzı üzerinden söylersek; Ra'd Suresi 20-21. ayetlerde konu “Nedir?” sorusuna bir cevap teşkil ederken, 25. 
ayette “Ne değildir?” sorusuna cevap teşkil edecek şekilde beyan edilmiştir. 


İster Mekki ayetler, isterse Medeni ayetler üzerinde tefekkür edelim, şunu göreceğiz: Kur'an'ın övgüleri ve yergileri sadece bir muhatabı, bir topluluğu hedef almaz. Son tahlilde vahyin muhatabı “4demoğulları”dır. Eleştiriler İsrailoğullarına yönelik olsa da, İsmailoğulları'nı da, tüm Ademoğullarını da bağlar. Hiç kimse eleştiriden muaf değildir, hiç kimse öğütten müstağni değildir. Kur'an'ın muhataplarında böylesi bir müstağnileşme, Yahudileşme olmasın diyedir ki, Fatiha Suresi'nde Yahudiler ve Hristiyanlar eleştirildiği halde isimleri hiç geçmemiştir, olumsuz nitelikleri beyan edilmiş, mü'minler yakın bir tehlikle olan Yahudileşme ve Hristiyanlaşma riskine karşı uyarılmıştır. 


Bakara Suresi 27. ayeti tahlil etmek ve üzerinde tefekkür etmek için, konuyla ilgili Kur'an ekseninde bir bilinç yolculuğuna çıkarken, akla gelen ve cevaplandırılması gereken sorular şunlar olabilir: 

Misak ve ahd nedir; ahd ile misak arasında ne fark vardır? 


Misakı ve ahdi bozmanın sonucu nedir? 


Misaktan sonra ahdi bozanlar; ahdi nakz edenler, vuslatı/ Allah'ın emrettiğini kesenler kimlerdir? 


Hüsran nedir, hüsranda olanlar kimlerdir? 


1. Misak Nedir? Bozguncuları Kimlerdir? 


Kur'an'da misak öncelikle fitri (bir başka deyişle ontolojik); ahd imani (bir başka deyişle teolojik); akd ve eyman ise siyasi, iktisadi ve ictimai sözleşmeler için kullanılır. 


Misak; vsk kök harflerinden türetilmiştir. Güvenmek, vesika ortaya koyarak güven telkin etmek manasına gelen bir kökene sahiptir. Terim olarak, garantisi vesika, yemin ve hal dili olan güçlü sözleşme demektir. 


Misak hem fıtratla hem de imanla ilgili bir sözleşmedir. Hem fıtri sözleşme hem de nebevi sözleşmedir. Yaratılış sürecimizin daha en başında yer alan misak, dünyaya geldikten sonra nebevi vahiyle desteklenmiş ve yenilenmiştir; her ikisine Kur'an misak demektedir. Misakın bir tarafında Âlemlerin Rabbi; diğer tarafında tüm varlıklar, özellikle insanlar vardır. 
İnsanlardan ise hem İsrailoğulları hem Hristiyanlar hem Kıyamet”e kadar yaşayacak mü”minler vardır. ! 


Her iman aynı zamdan bir misaktır. Misakın misakla desteklenmesi ve pekiştirilmesidir. 
Öyleyse Kur'an'a iman etmek de Allah ile sorumluluk doğuran bir sözleşmedir.’ Fıtrat misakına bağlı kalmak, istisna da olsa basiret sahiplerinin erdemli davranışı olup, böylelerinden her dönemde az da olsa vardır.* Son nebi ve resul olan Peygamberimiz de ümmetinden iman ve infak temelinde misak almıştır.* 


Misak fitri ve nebevi imandır. Bakara 93. ayette İsrailoğullarıyla ilgili bir bağlamda geçen misakın konusu Musa Peygamber ve önceki peygamberlere indirilen vahiyde yer alan ilahi emirleri uygulamakla ilgilidir. Ayetin beyanına göre İsrailoğullarının çoğunluğu geçmişte, “İşittik iman ettik!” demek yerine, “İşittik, isyan ettik!” demişler, buzağıya aşkla bağlanıp tevhid çizgisinden sapmışlar, küfre düşmüşlerdir.” 


2. Ahd ve Ahdullah 
Ahd; söz vermektir. Misakın pekiştirilmesidir. 


Allah'ın sözü mü'minlere, mü'minlerin sözü Allah'adır. Merhameti sonsuz Rabbimizin günahlarını örterek ebedi saadetin kapılarını açma vaadi, iman ahdine sadık kalanlar içindir.“ 


İman ahdine bağlı kalmayanlara sırf içinde bulundukları kültürel, ırki, dini topluluktan dolayı tolerans yoktur. İsrailoğullarından Yahudileşenler taşıdıkları kültürel, ırki, dini kimliklerinden dolayı cehennem ateşinden beri olacaklarını iddia etmişlerdir. Oysa Allah'ın onların iddiasını destekleyecek böyle bir ahdi/sözü yoktur.” 


İsrailoğullarının çoğunluğu, Allah'a verdikleri iman ahdine ve kendilerine bağışlanan nimetlere sadık kalmamışlar, şükr yerine küfrü/nimetlerin üstünü örtmeyi, nankörlüğü tercih etmişlerdir.’ 


İsrailoğullarından Yahudileşenler Cibril'e kendilerinden başkalarına vahiy nimeti indirdiği için düşman olmuşlardır. Tarih boyunca her söz verişlerinde caymışlar, Kur'an'a da sırt çevirmek suretiyle çoğunluğu kendisini iman nimetinden yoksun bırakmıştır.” 


Münafıklar “evlerinin korunmasız olduğu iddiası”yla Hendek savaşının en kıritik anında mü'minleri yalnız bırakmışlardır. Oysa iman ettiklerini söyleyerek Allah'ın dinine her zaman 


yardım edeceklerine dair söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı mutlaka sorulacaktır, ahd sorumluluk doğurur. !° 


Allah İsrailoğullarıyla ahitleşmiştir. Allah İsrailoğullarına, “iman ahdine sadık kalmaları şartıyla, zalimlerin elinden kurtuluş, dünya ve ahirette ödüllendirme vaat etmiştir. Bu vaadin bir ırk ve toplumla kayıtlanması adalete aykırıdır. Çünkü “4//ah'ın ahdi” beklediği ödülün bedelini ödemeyi göze alanlar içindir. “Sen ve Rabbin gidin savaşın, işittik isyan ettik!” diyen yarım gönüllü, içten pazarlıklı, samimiyetsiz kimseler için değildir. !! 


3. Vuslat, İrtibat ve Alaka Kavramları Bağlamında Allah'ın Kurulmasını Emrettiği Bağlar Nelerdir? 


Vuslat; “ulaşmak, bağlı olmak, irtibat kurmak, iyilik etmek” anlamında ve olumlu bir bağlama sahiptir. 


Allah “takva'yı zalimler ise “istiğna'yı emrederler: Allah insan benliğini alçaklıktan korumak için, alçakgönüllülüğü emreder; zalimler ise alçalmak ve alçaltmak için kibri, gururu, kendi kendine yeterlilik duygusunu vesvese ile tüm benliklerine içirirler. !? 


Basiretli ve akıl sahibi olan kimseler Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağları korurlar.'* 
Allah'ın emirlerine riayet; evlilik hukukuna uygun hareket etmektir. '* 


Allah kendisinden başkasına kulluk etmemeyi emreder." Allah ekonomide adaletsizlik yapmayı hayat tarzı haline getiren mutreflerin kötülüklerini Sünnetullah ile karşılar, kırmızıçizgiler geçildiğinde helak yasaları devreye girer. Toplum ya içten içe çürür ya da müşahhas bir yöntemle helak edilir. 


Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kesenler müşrikler, kâfirler ve münafıklardır. Adalet terazisini bozanlar, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları keserler, kurulması gereken alakayı -kardeşlik, dostluk ve akrabalık bağlarını- koparırlar. 


4. Fesat ve İfsad Nedir? Fesatçılar Kimlerdir? 


Doğal hali bozmak, toplumsal çürüme ve yozlaşma ve kokuşmaya neden olmak. Fesat ve ifsad bir şeyin asıl yerini değiştirmek, yerinden etmek, Allah'ın adaletine muhalefet etmektir. 


Fesat ile takva ters orantılıdır; yeryüzünde fesat çıkaranlara cennet haramdır, asıl ve kesintisiz ödül takva sahipleri içindir. Yeryüzünde fesat; toplumsal yozlaşma ve ahlaki çürümeye neden olmaktır. Kibir ve gururu ahlak edinen kimseler iktidar ellerine geçince, firsat ellerine düşünce ekini ve nesli, insan ve tabiat çevresini bozarlar, hatta yok ederler. ' 


İfsad ile küfr; israf ile ifsad ikiz kardeştir. Allah yolundan alıkoyarak toplumsal yozlaşmaya, ahlaki çürümeye yol açan kafirler hem küfr hem de ifsadı yaygınlaştırmışlardır. '? 


Yahudi ahlakına sahip olanlar kin, nefret tohumları saçarak yeryüzünde fesat çıkarmak için çırpınırlar. Allah müfsidleri sevmez, hakikatin beyan edilmesi -Kur'an vahyi- onların 


küstahlığını ve inkârlarını artırır.” 


5. Allah'ın Laneti/Gazabı ve Azabı Kimleri Kuşatır? 


L-a-n kök harflerinden türeyen lanet; uzak kalmak, uzaklaşmaktır. Haktan hakikatten uzak kalanlar, haktan uzaklaşınca batıla yaklaşırlar. İlahi adalet bu şekilde işler. İlahi vahiyden uzak duranlar, ilahi rahmetten uzak bırakılırlar. 


Misakı çiğnemenin neticesi, Allah'ın lanetidir, rahmetinden mahrumiyettir. Hakkı unutmak, vahyi tahrif etmek ve ihanetin sonucu lanettir. Misakı bozan İsrailoğullarını Allah lanetlemiştir, rahmetinden dışlamıştır. 


Küfür bir lanet nedenidir. Yahudiler Kur'an'ı bile bile inkâr ettikleri için ilahi rahmetten uzaklaşmışlar, rahmetten mahrumiyetle cezalandırılmışlardır. Şirkte ve küfürde, nifakta direnenlere insanlığın ve meleklerin laneti vardır. Lanet Allah'ın rahmetinden yararlanmadığı için cehenneme düçar olmaktır.?! 


Vahyi gizlemek, rehberlik kanıtlarını karartmak da bir lanet sebebidir.” Allah'ın laneti yalan söyleyerek O'na oğul, kız isnat etmek; yaratılanlarla Yaratıcı arasında soy bağı icat etmektir. 
Yahudileşenler, Hristiyanlar ve müşrikler bu nedenle lanetlenmişler, kendilerini ilahi rahmetten mahrum bırakmışlardır. Cumartesi yasağını çiğneyenleri Allah lanetlemiştir. 
Maymundan beter olmakla cezalandırılmışlardır.” 


İmtihan vesilelerini doğru değerlendiremeyenler Allah'ın lanetine müstehak olurlar. Lanetin sonucu ebedi azaptır. Kıyameti inkar edenlere çılgın bir azap hazırlanmıştır; ilahi rahmetten ebediyen mahrum bırakılacaklardır. Zalimlerin payına ahirette sadece lanet; ebedi azap diyarı, kötü yurt olan cehenneme yerleşmek düşecektir.” 


6. Hüsran Nedir? Hüsrandakiler Kimlerdir? 


H-s-r kök harflerinden türeyen hüsran kaybetmek, boşa çıkarmak, iflas etmek, sıfırı tüketmek, hatta sıfırın altına inmektir.” 


Hüsrandakiler, misakı ve ahdi bozanlar, emrullahı kesenler ve ifsad çıkaranlardır. 


Hz. İbrahim'e kurulan ateş tuzağını Yüce Allah gaybi yardımlarla hüsrana uğratmış, onların planlarını boşa çıkarmıştır, etkisini sıfırlamıştır.?9 


Hüsran; iktisadi kavramlarla ifade edersek; sadece kârdan değil, aynı zamanda sermayeden de kaybetmektir. Ahlaki bağlamda ise, kişinin ebediyyen, geri dönülmez bir şekilde, sıfırı tüketip eksiye geçmesi, sonsuza dek manevi iflasa sürüklenmesidir. İnsanların çoğu dünyanın geçici menfaatlerini, “Ebediyet Ağacı”na sarılan Âdem ve eşi gibi, sonsuz mutluluk zannederek sarıldıkları için hüsrandadırlar;” tarifsiz bir kayıp, tarifi imkansız bir iflasa kendi kendilerini sürüklemişlerdir. (Asr, 103/2) 


Ölçüyü tartıyı eksik yaparak haksız kazanç sağlayanlar, ekonomik hilelerle sermayenin sadece belli ellerde tekelleştiği zulüm düzeni kuranlar, hüsrandan kurtulamayacaklardır.?8 


Küfrü ve inkârı huy haline getirenler, hakikatin üzerini anlaşılmasın diye örtenler, gerçekleri gizleyenler, batıl inançların bataklığına saplanıp kalan kâfirler, hüsrandadırlar.?* Çünkü kâfirler akideyi Allah'a has kılmadıkları, hayatlarında O'nun egemenliğine uygun davranmadıkları için, başka güçlere ya da kendi hevalarına kutsiyet atfettikleri için yanlış karar vermişlerdir; bilerek verilen bu yanlış karar onları ahirette ebedi bir iflas olan hüsrana sürükleyecektir. 


İlahi mesaja hakkıyla iman etmeyen, hatta onu gizleyenler ebediyen manevi iflas cezası olan hüsranla cezalandırılmışlardır, cezalandırılacaklardır. * 


Hüsranın neticesi maymunlaşmaktır: İnsanın maymunlaşması, aklın bir eylemi olan tahkik yerine, akılsızların bir eylemi olan taklide sapmaktır. Yahudileşenler tevhid-şirk mücadelesi tarihinde kötü bir mesel olan “maymunlaşma” hastalığına yakalanmışlardır. Böylece Allah'ın rahmetinden kendilerini mahrum bırakmış, Allah Teala tarafından “dışlanmışlık ve terk edilmişlik” cezasına mahküm edilmişlerdir.” 


Kâfirlere itaat ederek hakikati gizlemede onlara yardım edenler, vahye imanda ikiyüzlü ve yarım gönüllü davrananlar hüsrana/ebedi iflasa sürüklenmiş kimselerdir. İslam davasını destekleyeceklerine dair var güçleriyle yemin eden münafıklar, ikiyüzlü kimseler hüsrandadır. 
İmandan inkâra düşenler, imanın kıymetini bilemeyenler ahirette ebedi bir hüsran/kayıp yaşayacaklardır.”? 


Hayatın anlam ve amaçtan yoksun olduğunu ididia eden nihilistler, Allah yokmuş gibi davranan gafiller “mubtilün'dur; kendi kendilerini iptal edenlerdir. Ebedi iflas olan hüsran onlar için kaçınılmaz bir sondur. 


Çünkü onlar yeryüzünde yapılanlardan Allah'ı gafil zannederler, sorumsuzca dünyanın geçici süsüne, geçici mutluluğuna ebedi saadet, sonsuz mutluluk getirecekmiş zannıyla yapışırlar. * 


Hüsrana karşı Allah kayıtsız ve aciz değildir; Dinine karşı tuzak kurmaya kalkanların planlarını Allah Teala boşa çıkarır. İnsan ebedi saadet yerine ebedi hüsranı tercih etmekle Allah'a bir zarar veremez, kendi kendine haksızlık yapmış, sunulan sonsuz mutluluk fırsatını boşa harcamış olur.” 


Sözün Özü 


Genetik felah; İsrailoğulallarından bir fert olarak doğmanın “Allah'ın sevgilisi, dostu”olmak ve ebedi kurtuluş için yeterli olduğuna inanmaktır. Tevrat'ı tahrif ederek, ilahi vahyin evrensel mesajını ırkçılığın bir payandası haline getiren Yahudiler, kendilerinin hiçbir salih amel işlemeksizin sonsuz mutluluk ve kurtuluşa ereceklerine inanmaktadırlar. 


Onların bu ırkçı tutumları tarih boyunca hep başlarına bela olmuş, ne zaman bir fitne ateşi tutuştursalar Allah tuzaklarını boşa çıkarmış, kendi yaktıkları ateşte boğulmuşlardır. 
Kendilerini seçkin, ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmeleri onları müstağnileştirmiştir. 
Böylelikle ilahi mesajı tahrif ederek, “Siyonizm Dinini icat etmişlerdir. Siyonizm'e göre Filistin ebedi mirastır; bunun için Allah yolunda olmak, erdemli olmak, adaletli olmak gerekmez; İsrail kanı taşımak yeterlidir. * 


Örneğin On Emir'in altıncısı “Öldürmeyeceksin!” olduğu halde, Siyonizm’i üretenler, kendilerinden olmayanların gövdesinin delik deşik edilebileceğini, yavrularının yere çalınabileceğini, karılarının kirletilebileceğini, kocamış aksakallının, emzikli çocuğun öldürülebileceği, öküz, koyun, deve eşek ve diğer hayvanlarının katledilebileceğini, evlerinin çapul edilebileceği hurafesini kendi elleriyle yazmışlar, fakat sanki Allah'a aitmiş gibi Kitab-ı Mukaddes?e almışlardır.” 


Siyonizm'in sözde kutsal yasalarına göre, Yahudiler sarhoş oluncaya kadar öldürdüklerinin kanlarını içebilir, burunlarını kulaklarını kesebilir, ambargo ve kıtlıktan ölmeleri için (Filistinlileri) aç bırakabilir, çocukları çömlekçi kabı gibi yere çalıp parçalayabilirler. *” 


“Genetik felah”ı tersinden okuyarak “genetik günah” hurafesini ortaya atan Hristiyanlaşanlar ise, Yahudileşenlerin tersine tüm insanlığı doğuştan günahkâr ve lanetli ilan etmişlerdir. Çözüm olarak da İsa Peygamber'in etiyle, kanıyla birleşmeyi önermişlerdir. 
Bunun için üç ayin uydurmuşlardır: Vaftiz/yıkama, konfirmasyon/yağlama, evharistiya/ekmek, şarap ayini. Kilisedeki din adamlarının ayin sırasında kullandığı su, yağ, ekmek ve şarabın, kişiyi çarmıhta insanlığın günahının kefaretini ödeyen “İsa”nın bedeniyle bütünleştirdiğini, dolayısıyla genetik günahtan kurtardığını iddia etmektedirler. 


Yahudileşenlerin “genetik felah” teorisine karşılık Hristiyanlaşanların “genetik günah” teorisi, ilahi bağışı bir ırk eksenine ve bir insana indirgemekle, “fıtri misak”ı ve “Ahdullah”ı tahrif etmiştir. İşte Kur'an'ın beyanı bu tahrifi tashih ve tadil etmektedir. 


Dipnotlar: 
I-Misakşu ayetlerde İsrailoğullarıyla ilgili bir bağlamda geçmektedir: Bakara, 2/27, 63, 83, 93; Âl-i İmran, 3/81- 82, 187; Nisa, 4/154-155; A'raf, 7/169. Bu ayetlerde de Hristiyanlarla ilgili bir bağlamda geçmektedir: Ahzab, 


33/7. Şu ayetlerde Kur'an'a iman eden müminlerle ilgili bir bağlamda geçmektedir: Nisa, 4/21, 90, 92; Maide, 5/7; Enfal, 8/72; Ra'd, 13/20, 25; Ahzab, 33/7. 


2-Maide, 5/7. 
3-Ra'd, 13/20. 


4-Hadid, 57/8. Peygamberler Ehli Kitap'tan Allah?ın adı ile, “vahye iman edip, elçileri destekleyeceklerine dair” misak/söz almışlardır, Ali İmran, 3/81. Bir sonraki ayette misakı bozanların fâsıklar olduğu beyan edilmiştir, Ali İmran, 3/82. 


5-Misakın ahd ve akde ontolojik önceliği vardır; onlardan daha aşkın ve köklüdür. İsrailoğulları'yla ilgili bağlamda kullanılan Bakara 63 ve 83. ayetlerde ahd kavramı, misaka öncelik verilerek birlikte kullanılmıştır. 
Bakara 83-84. ayetlere göre misakın kapsama alanı şu yedi temel başlıklardır: Allah'a kulluk; ana-babaya, yakınlara, yoksullara ve kimsesizlere iyilik; güzel söz söylemek; namazı gereğince eda etmek; zekat/arınmak için gereken maddi fedakârlıklarda bulunmak; yeryüzünde haksız yere kan dökmemek; insanları haksız yere yerinden yurdundan çıkarmamak. 


6-Maide, 5/2. Bu ayetin tefsiri bağlamında karşılaştırınız: A'raf, 7/156-157. 

7-Bakara, 2/80. 

8-Bakara, 2/40. 

9-Bakara, 2/97-101. 

10-Ahzab, 33/15. 

11-Taha, 20/86. İsrailoğullarının çoğu ahde sadık kalmamış, fiskı tercih etmişlerdir: A’raf, 7/102. 
12-Alak, 96/12. 


13-Ra'd, 13/21. 


14-Bakara, 2/222. 

15- Yusuf, 12/40. 

16-İsra, 17/16. 

17-Kasas, 28/83. 

18-Bakara, 2/205. 

19-Küfr-ifsad ilişkisi için bkz. Nahl, 16/88. Ad, Semud, Firavun halkları tuğyan ve fesadı hayat tarzı haline getirmişler, halkın çoğunluğu tuğyan ve fesatı ahlak edinmiş, körüklemişlerdir. Fecr, 89/12. İsraf ile ifsad ikiz kardeştir. Haddi aşarak israfı ahlak edinen Müsrifler, Semud gibi toplumlarda bozgunculuğu toplumsal bir olgu haline getirmişlerdir. Şuara, 26/152. 


20-Maide, 5/64. 


21-Bakara, 2/88-89,161. Şirk koşmak Allah'n lanetine uğramakla sonuçlanır: Nisa, 4/118. Münafık erkek ve kadınlara; kâfir erkek ve kadınlara ahirette rahmetten ebediyen mahrumiyet cezası olan lanet -yani cehennem- vardır: Tevbe, 9/68; Ahzab, 33/61. 


22-Bakara, 2/159. Beyyinelere rağmen inkârı ve delilleri karartmayı -yani küfrü- tercih ederek şirke düşenler, Hristiyanlaşanlar ve diğer insanlardan hidayeti bilerek reddedenler, rahmetten uzaklaşanlar cehenneme yaslanacaklardır: Al-i Imran, 3/61,87. 


23-Yasaktan önce ağlarını geriyor, sonra çekiyorlardı: Bkz. Bakara, 2/65; A'raf, 7/163; Nisa, 4/47. 
Yahudileşenler eşya ve olaylarda uğursuzluğa, tağuta inandıkları ve kâfirleri müminlere tercih ettikleri için lanetlenmiştir. Nisa, 4/52. 

24-İsra, 17/60: Mü'min, 40/52; Ahzab, 33/64. Haktan/ilahi vahiyden bilerek uzak durmanın neticesi ilahi rahmetten uzak kalmaktır, mahrumiyettir. Dünyada lanete uğrayanlar ahirette lanetli ağaç olan Zakkum”dan yiyeceklerdir. Zakkum aynı zamanda kâfirlerin küfrünü artıran bir sınama vesilesidir: Saffat, 37/62-64; Duhan, 44/43. Cehennemin 19 muhafız meleği de bir sınama vesilesidir; bu sınav kâfirlerin küfrünü artırır, sonuçta lanete müstehak olurlar: Müddessir, 74/30. Salih'in devesi bir imtihan vesilesidir, bu imtihanı gereği gibi değerlendiremeyenler Allah?ın lanetine uğramışlardır: Kamer, 54/27. 


25-İnsanın öldükten sonra kemiklerini dahi çürüten hali bir hüsrandır; görünüşte bir yıkım ve yok oluştur. Bu hüsrandan insanı ancak, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah kurtarabilir: Naziat, 79/12. 


26-Enbiya, 21/70. 


27-Ebedi mutluluğu Allah'ın yasakladığı işleri yapmada arayanlar, günahta mutluluk arayanlar hüsrandadır: Maide, 5/5; En'am, 140; A'raf, 7/23. 


28-Şuara, 26/181; Mutaffifin, 83/3. 
29-Hucurat, 29/52; Fatır, 35/39; Zümer, 39/63; Mü'min, 40/85. 


30-İlahi vahyi babalarını tanıdıkları gibi tanıyan, buna rağmen iman etmeye yanaşmayan Ehl-i Kitab hüsrandadır: En'am, 6/20. 


31-Bakara, 2/65, 121. 
32-Âl-i İmran, 3/149; Maide, 5/53; Nahl, 16/109. 


33-Mü'min, 40/78; Fussilet, 41/23, 25; Casiye, 45/27. 


34-Ebedi hüsranın sebebi insanın kendisidir: A'raf, 7/53, 99. 
35-“Filistin ebedi mirastır.” Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, 13/14-15, 16/18, 17/8; Sayılar, 34/1-12. vd. 


36-Kitab-ı Mukaddes, İşaya, 13/15-16; I. Samuel, 15/3; TI. Tarihler, 36/17; Tesniye, 20/10-17; Yesu, 6/21; Hezekiel, 9/5-6,23/25; Yeremya, 51/19-23. 


37-Kitab-ı Mukaddes, Tesniye, 7/1-3; Yeremya, 11/22-23; Mezmurlar, 2/8-9; Sayılar, 23/24; Hezekiel, 39/18- 
20. 


YENİ BİR DÜNYA 


Gülfer Güzel-Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


Bir dünya kurmalısın yüreğinde, 

eğer yüreğim tutsak diyorsan; 

düşlerinde yaşatmalısın o sırlı ve efsunlu dünyayı... 

Yeni bir dünya işte 

direniş ve sabırla örülü olmalı 

bir ucuna iman bir ucuna ahlâk kazınmalı 

yolu hicret menzili cennet misâli bir dünya 

sevgi ve merhamet tohumları ekilmeli toprağının her karışına yorgun bedenlere inat dimdik yürekler olmalı 

ve maddeden müteşekkil, 

kutsanmış bir dünyaya mukabil, 

Yeni bir dünya işte... 

Modem insanları ve modem bir düzeni olmamalı mesela... 
albenisi ve ihtişamı olmayıp 

nicesine barınak olmuş kaldırımlar ardındaki dünya... 
Tozlu raflarda unutulmaya terk edilmiş hayatlar 

gün yüzüne çıkarılmalı meskenlerden... 

Bilinmezliğin ardına düşen, çıkar ve menfaat keşfine çıkmış 


özünden bihaber 


kendini yitirilmişliğe mahküm etmiş 

hayatın anlamına yürümek yerine 

bir boşluğa kilitlenmiş, aciz yüreklerin olmadığı bir dünya... 
Ne zalime ne de zulme otağ olmamalı işte... 

Adalet ve uhuvvet kanatlarıyla uçan bir dünya 

zemine edep nakış nakış dokunmalı 

pak ve masum sevdalara umut olmalı 

derman olmalı her can 

aşk kokmalı her cânân 

enaniyetin unutulduğu 

kardeşliğin, isarın oluk oluk aktığı 

Ensar-Muhacir temsiliyle 

yüreklerin tuğlalar misali birbirine tutunduğu bir dünya... 
Yeni bir dünya işte... 

Nasıl anlatmalı? 

Çocuklar ağlamamalı mesela 

analar kahırla yakarmamalı 

insanlar birbirlerini yüreklerinden vurmayı unutmalı işte... 
Sırlı bir dünya... 

Zevk ve eğlenceden uzak... 

metal erdem ve hakkaniyet olacak... 

kibirden, öfkeden ırak 

hayatın en güzel rengiyle boyanacak 


Yeni bir dünya... 


ZÜLFİKAR 


Hatice Kübra Baytap-Haksöz Dergisi Sayı: 273 - Aralık 2013 


En tatlı yerinden bölündü uykum 
Zifiri karanlıkta aralarken perdeyi 
Toz duman bulut sarmıştı çoktan 
Kan kokusu kilometrelerce uzaktan 
Bir çift göz 

Şam'dan Kamışlı'ya yolculuk 

Son durak Nusaybin parkında 

Bir çift göz 

Uykusuz sulak ve kandan ekran 

İki yavruda aynı bakışlar 

Görmeye durun taşınmaz duygular 
Yastıksız iki yavru baş 

Uyku diler topraktan 

Ana dilsiz ana uykusuz ana umutsuz 
Müsaade dilerken belgelemeye 
Defalarca aynı cümle döküldü dilinden 
Lâ! Lâ! Lâ! 

Ana onurlu ana gururlu ana Ana 
Bir çift iki yavru 

Dil şewat dil şikest dil birin 

B&bav ü bökes 

Dil bi xwin 


Kamışlı’ ya selam 


Şam'a selam 

Suriye'ye selam 

Selamlar Hama'dan 

Bir çift göz 

İki şehit yavrusu 

Uğurlamış Şam'ı Suriye'yi tüm varlığını 
Nerede akranları akrabaları 

Kim bilir 

Ölüm kucağında üşümesinler diye mi bıraktılar babayı 
Oysa şehit evlatları dağdar 

Yüzükoyun yatmakta toprağa 

Selam vermeye durmayaydım 
Ürperdim 

Bir çift göz kan çanaklarından 

Uzanmış minik eller dua niyetine 

Bir çift gözyaşı benden artan 

Gürlese dağlar 

Kucak açsa mağaralar 

Umudu yitirilmiş yavrularda 

Bir çift göz gördüm zülfikar... 


NECİP FAZIL KISAKÜREK ANILARI 


15 Aralık 2012 Cumartesi-https://pusuladiyet.blogspot.com/2012/12/necip-fazl-ksakurek- 


anlar.html 


Necip Fazıl Kısakürek Bilinmeyen Anılar... 


Bir gün büyük şair Necip Fazıl Kısakürek'e sahilde rastlayan bir hayranı; "Üstad, senin bütün mücadelelerin güzel, hizmetlerin eşsiz ama şu tarafın olmasa diye tenkit 


eder Bunun üzerine Necip Fazıl tebessüm ederek: 


"şu boğaz'dan geçen lüks ve güzel gemiyi görüyor musun? Bak ne kadar lüks ve konforlu değil mi? İşte böylesine lüks geminin tuvaleti de vardır" der 
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Bir gün Necip Fazıl, bir üniversitede konferansa katılmış 

Çıkıp herzamanki gibi Din ve Allah kavramı hakkında konuşmuş 

Konuşması bittikten sonra, onunla karşıt görüşlü olan bir Profesör, Necip Fazıl'a 'Siz önceden çıkıp farklı şeyler söylerdiniz, şimdi ise o sözlerinize çelişen şeyler söylüyorsunuz Yazdığınız şiirler hala ezberimdedir bu ne demek oluyor? ' 

Necip Fazıl'ın cevabı meleklere parmak ısırtacak bir cevap olur 'Benim geçmişim bir çöplüktür ve çöplükleri sadece köpekler kurcalar' 
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Nur Harmanı'nın pırıltılı kalemi Necip Fazıl'ın da içinde bulunduğu uçak, Yeşilköy Havaalanından kalktıktan kısa bir zaman sonra arızalanır ve geri döner Havaalanındakiler merakla, "Ne oldu, nasıl oldu?" diye sorarlar mübareğin cevabı hem teslimiyetçi hem de hikmetli: 

"Ahirete kabul etmediler, geri döndük" 
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Mahkemede hakim, Necip Fazıl'a: 

- Bak, der Seni bundan böyle bir daha huzurumda görmeyeceğim, öyle değil mi? 
Necip Fazıl sorar: 

- Hakim Bey, yoksa istifa mı ediyorsunuz? 
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Rahmetli Ustad bir yerde konferans verirken, Ustadi sevemeyen biri konusmayi biraz dinledikten sonra salondan cikar gibi yapip ustadin onunden gecerken muz kabugunu Ustadin on tarafina yere atar 

Ustad umursamaz bir tavir; 

-Burada bir kimlik bulunmustur kayib eden varsa gelip alsin der 
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1960'lı yıllar, Üstad'ın “Sahte Kahramanlar” konferansı ile Türkiye'yi salladığı yıllar İşte bu “Sahte Kahramanlar” dolayısıyla Ankara'ya gittiği zaman, devrin başbakanı bir adamını göndermiş Üstad'a adamın getirdiği mesaj şu: 

— Muhterem Üstadım, sayın başbakanımızın size çok selamları var 

-Aleyküm Selam ,ne diyor? 

—Sahte kahramanlar konferansında kendilerinden söz edilmemesini istiyorlar 

Başbakanın adamının sözü bitince şöyle gürlemiş Üstad: 

—vVar git söyle ona, sahte kahraman olmak da bir seviye işidir Onda bu seviye de yok, merak etmesin bahsetmeyeceğim 
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Kayseri'deydik, bir adam getirdiler, "şununla iki kelime konuş!" dediler bana Adam geldi Elinde sigara, Ramazan günü Anladım ne tip 

olduğunu 

Hitap ettim: 

"- Sigaranı at da öyle gel karşıma!" 


Gayet ucuz bir formülü vardır bu işin Günün hemen bütün formülleri gibi O da aynı şekilde cevap verdi: 

"- Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyayım?" 

Bu umumi formül 

Devam ettim: 

"- Allah senin tenasül aletin olduğunu da biliyor Niye saklıyorsun?" 


Bozuldu, kala kaldı, hiçbir şeye aklı eremedi "- Senin bu susman mağlüp olman 

değildir Şimdi seni mağlüp edeyim dedim; Allah'ın bilmediği bir şey olabilir mi? O her şeyi biliyor Yalnız senin, Allah'ın bildiğini, yalnız ondan af dileyerek ona tahsis etmen ve onun bildiği şeyi ortaya açıkça, hayâsızca dökmemeni gerektiren bir fakülteye malik olman lâzım Sen bundan da mahrum bir bedbahtsın!" 
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Üstad Yenilgi ve mağlubiyeti kabul etmezdi Bir gün bir tren istasyonunda onun sinirli sinirli gezdiğini gören bir hayranı (bazı rivayetlere göre onu sevmeyen biri) sorar: 

- Ne oldu Üstad, treni mi kaçırdınız? 

Üstad böyle bir ithamı kabul eder mi? Treni kaçırmak bir eksiklik, bir yenilgidir 

- Kovdum gitti, der 


Yine bir gün Üstad'a sormuşlar: 

-Üstad özel arabanız yok mu? 

Üstaddüşünmedencevapverir: 

-Ona en son bineceğiz. 
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Üstada bir konferans sırasında bir genç sorar: 

-Osmanlı emperyalist değil miydi?Cevap dikkate şayandır: 

-Evladım eğer Osmanlı emperyalist olsaydı şu anda bu soruyu fransızca değil türkçe sorardın. 
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Necip Fazıl bir konferansında isim vermeden gazetelerin tenkidini yapiyormuş. Fakat o şekilde açık konuşuyormuş ki, bu işlerle çok az ilgili olan dahi hangi gazeteden söz edildiğini anlarmış Dinleyenlerden biri hatibin sözünü keserek: Hangi gazeteden bahsediyorsunuz? 
Necip Fazıl sorar: 


-Siz ne iş yapıyorsunuz? 

-Keresteciyim. 

-Belli,otur! 
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Necip Fazıl Kısakürek in 1954 lü yıllarda çıkardığı Büyük Doğu mecmuasının bir sayısının kapağında, Osmanlı arması işlemeli sanat eseri bir kumaş resmini yayınlayınca, "padişahlık propagandası yapmak " gibi saçma bir gerekçe ile derginin o sayısının toplatılmış ve kendisi de suçlanarak mahkemeye sevkedilmiştiNecip Fazıl'ın mahkemede kendisini suçlayan savcıya gayet ibretli bir şekilde:İçinde adalet işlerine bakılan bu binanın tepesinde aynı Osmanlı arması var Siz de mi padişahlık propagandası yapıyorsunuz?" diye cevap vermişti Necip Fazıl vapurla Karaköy'e geçerken, yanına biri yaklaşıp:" Üstad", diye sormuş "Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik." 

N. Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan: 

"Ne diye vapura bindin ki, yüzerek geçsene karşıya" cevabını vermiş. 
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Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Ramazan ayında arabayla gidiyorlarmış.Tabi Necip Fazıl oruç ama Nazım Hikmet değil.Nazım Hikmet Necip Fazıl ile dalga geçmek için yolun kenarındaki zayıf bir ineği işaret ederek Necip Fazıl'a demiş ki:-'Şunun haline bak,oruç tutmaktan ne hale gelmiş' demiş.Tabi Necip üstad altta kalırmı hemen cevabı yapıştırmış: 

-Aaa Nazım sen bilmiyormusun Hayvanlar oruç tutmaz... 
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Üstad hapishanede koğuşunda iken aynı koğuşa Nazım Hikmet getirilir, Nazım Hikmet Üstadı görünce gülerek " sendemi buradasın? Şu haline bakmaymuna dönmüşsün" der...Üstat, karşısında duran Nazım Hikmet e cevabı yapıştırır... " Ben de pencereye dönerim... 
Bugünlerde Vakit Gazetesi yazarı olan Hüseyin Üzmez, dönemin ünlü gazetecisi Ahmet Emin Yalman'a suikast girişiminde bulundu. Üzmez, olayın ardından yakalandı. O günlerde herkes, ülkede büyük gürültü koparan bu suikast girişiminin arkasındaki ismi arıyordu. Ve o isim bulundu: Necip Fazıl. Çünkü "milliyetçi-mukaddesatçı" kesimin ünlü şairi Necip Fazıl, o günlerde Yalman aleyhine çok ağır yazılar yazıyordu.Ayrıca... Üzmez, iflah olmaz bir Necip Fazıl hayranıydı. Sonunda Necip Fazıl, "azmettiricilikten" tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı."Ünlü şair"in mahkemede kendisini savunurken söylediği şu cümle "unutulmazlar" arasındadır: 

"İngiliz?'in biri, kıskançlık krizi içinde karısını öldürse... Ve adamın cebinde Othello piyesinden bir sayfa bulsanız... Azmettirici diye Shakespeare'in iskeletini mezarından çıkarıp Londra köprüsünden mi sallandıracaksınız?"Evet, Necip Fazıl işte böyle bir laf cambazıydı. 


Necip Fazıl mahkemede sinirlenmiş. 
Hakime: 
-burada bulunanların yüzde ellisi eşektir,demiş. 


hakim sözünü geri almasını istemiş. Üstad buna yanaşmamış. Ancak hakim diretince üstad: 


- peki hakim bey, sözümü geri alıyorum. burada bulunaların yüzde ellisi eşek değildir.. 


Üstadın müdafaaları basit birer savunma değildir. Hakimleri diliyle ve zekasıyla etkilemek üstad için zor değildi. Sanatsal savunmaların etkisinde kalan hakim değiştirilirmiş. Bir seferinde yine hakim değişmiş ve yeni hakim üstadın savunmasını duyunca "artistlik yapma adam gibi konuş" demiş. Tabi üstadın altta kalması beklenemez. 


"Hakim bey biz tutukluyken öyle muamele ediyorlarki bizde adamlık bırakmıyorlar o sebeple karşınıza çıktığımız vakit rol yapmak zorunda kalıyoruz" 


ŞAİR KAVGASINDA İKİ MEKTUP 
08.05.2016-Mustafa Yürekli-haber7 


Cumhuriyet döneminin iki önemli şairi Nazım Hikmet ile Necip Fazıl Kısakürek birbirlerini her fırsatta hicvediyor, kalemleriyle birbirlerine dokundurmadan edemiyorlardı. 


Nazım Hikmet ile Necip Fazıl'ın bu garip ilişkisi mektuplaşmalarına da yansımıştır. 


Her dönemde aydınlar ve sanatçılar, iktidarla problemli ilişkilerini ateşli tartışmalarına konu ederler, birbirlerini acımasız yargılayabilirler. Nazım Hikmet ile Necip Fazıl'ın girdiği ünlü polemik gerçekten ders vericidir. 

Nazım Hikmet, 1936 yılında, eski dostu Necip Fazıl'ı iktidar yalakalığı yapmaması konusunda uyardığı bir mektup yazmıştı. Necip Fazıl'a hitaben yazılan o mektup, dönemin edebiyat dergilerinden Varlık'ta yayınlanmıştı. 

İşte iki büyük şairin tek mektupta kalan yazışmaları.. Keşke bu yazışma sürebilseydi. Ne var ki çok gergin başlayınca ve üslup sorunu da devreye girince sürdürülememiştir. 


Bu ünlü yazışmayla ilgili söylenmeyen bir kaç hususu okuyucularımın dikkatine sunmak ve bir şair olarak bu yazışmanın doğru anlamlandırılmasına katkıda bulunmak istiyorum.. 


Nazım Hikmet'in Necip Fazıl'a Mektubu 


İşte Varlık dergisinde yayınlanan Nazım Hikmet'in Necip Fazıl'a mektubu: 

"Sevgili Necip, ismin temiz demek, necib temiz demektir benden iyi bilirsin. Necip'i necis yapma. Sen en cihanşumül eserlerini beş parasız Paris sokaklarında dolanırken vermiş bir şairsin, cebin para para olacak diye ruhun pare pare olmasın. Bilirim kalemin kıvraktır lisanın çeviktir, bilirim üç satırda ruh üflersin kağıda, bilirim bir yazsan parçalarsın edebiyatın Çin Seddi'ni, o lisan-i mücerret dilinle Babali yokuşunun yollarını yalaman beni kahrediyor Necip. 


Sevgili Necip, inandığın Allah'ın aşkına, o kudretli kalemini iktidara payanda yapacağım diye camii direğine çevirme, o kudretli kelimelerini üç kuruşa parselleme üç tanesi üç kuruş etmeyecek ciğersizlere. Sevgili Necip, elinde sur-u israfil var, onu borazana çevirme. 


Eski dostun 

Nazım." 

Nazım'ın mektubunu tarihteki yerine yerleştirip dile getirdiği sorunsalı zaman ve mekan boyutlarını da gözeterek tartışmadan önce üslubundaki dikkat çeken bir kaç hususa değinmek istiyorum. 

Nazım Hikmet, "Necip'i necis yapma" diyerek ağır bir dil kullanmış, adeta kışkırtmıştır. Bu ifadedeki küçük görme, büyüklük taslama ve alayı Nazım'a yakıştıramadım. Suçlama, çatışmaya davet ve açıktan saldırı var mektupta: "Cebin para para olacak diye ruhun pare pare olmasın." Kişiliğini sattığını, beş para etmez bir adam haline geldiğini söylüyor. 

Güçlü kalemiyle “Babali yokuşunun yollarını yalama”sından söz diyor; onu “iktidara payanda yapacağım diye camii direğine çevirme” diye sözde nasihat ediyor. Elinde kalemi oduna dönüştürme, diyor, hatta “kelimelerini üç kuruşa parselleme” demeye kadar varıyor. 


Bu ağır hakaretler, kuşkusuz Necip Fazıl'ı çileden çıkarıyor. Nazım'ın o vakitte Necip Fazıl'a böylesine cepheden ve şiddetli saldırısının anlamına geçmeden önce Necip Fazıl'ın cevabına da bir göz atalım. 


Necip Fazıl'ın Nazım Hikmet'e Mektubu 


İşte Nazım Hikmet'in o mahut mektubuna Necip Fazıl'ın cevabı: 

"Nâzım Hikmet! 

Nafile çabalıyorsun. 

Sana kızmıyorum. Kızmayacağım. 

Hiç bir operatör, ameliyat masasından kendisini yumruklayan kanserliye, hiç bir gardiyan, parmaklığı içinden kendisine deli diye bağıran çılgına, hiç bir hâkim darağacı önünde küfürler savuran mahküma kızamaz. 


Ben kendimi, ne kanser operatörü, ne deli gardiyanı, ne de ağır ceza hâkimi şeklinde görmüyorum. Fakat görüyorum ki her hareketim, seninle hiç de alâkadar olmadığı halde, ciğerine neşter gibi saplanıyor, seni delilerin parmaklığı gibi bir azap çerçevesine hapsediyor ve başının üstünde ip varmış gibi kudurtuyor. Beni, doktor, gardiyan ve hâkim şeklinde gören sensin! Senin bu halini sezer sezmez artık sana kızmıyorum. Merhamet ediyorum. 


Sanma ki ben öfke kabiliyetini kaybetmiş bir adamım. İnsan başiyle fare kafasını birbirinden ayıran tek hassa, bence fikir öfkesidir. Bir hiç için ölçüsüz öfkeler duyacak kadar alıngan ve hassas bir mizaç taşıdığımı sen de bilirsin. Fakat bu öfke, iyi kötü bir kudreti, bir şahsiyeti, bir mesuliyeti kalmış insanlara ve hadiselere karşıdır. Sen mazursun. 


Çünkü iflâs nedir, onu bütün hacmiyle idrak ettin. 


O kadar yalnızsın ki, etrafında bir sürü (namı müstear) dan başka kimse yok. O kadar konuşulmuyorsun ki, isminden ancak kendi (namı müstear) ların bahsediyor. Eskiden herkesin dilinde bir problem gibi gezinmeyi tercih eder ve bir dedikoduya, bir ankete doğrudan doğruya iştirak etmeyi Greta Garbo esrarına aykırı bulurdun. Şimdi bir yerde anket oldu mu, kıymeti ve seviyesi nedir, hiç düşünmeden, kapısı önünde aç biilâç bekleşen yedi sekiz kişinin başına en evvel sen geçiyorsun ve sıranı kaybetmemek için kim bilir nelere baş 


vuruyorsun? Fıkraların baş sahifelerden moda sahifelerine atılıyor, gene yazıyorsun. 
Hatırlanmak şartı ile ne hakaretlere razı değilsin? Tükürüğü bile uzun zaman gıda edindin. 
Şimdi o da yok. Bir zamanlar, şiirlerinde (kıllı ve kalın) olduğunu ilân ettiğin sarışın ve pembe ensenden, şunun bunun tokat izleri bile uçmuş. Zaman seni değil, yüz karalarını bile götürmüş. Ne hazin bir manzaran var. Akşamları, Beyoğlu sokaklarında, yüzlerinde kalın bir duvak, ayaklarında bir çift siyah bot, ellerinde köpek başlı bir şemsiye, ağır ağır geçen sabık Rum aşüfteleri bile senin kadar merhamete şayan değildir. Artık nefret vermiyorsun. Zamanın hainliği önünde insanları tefekkür ve merhamete çağırıyorsun. 


Bundan bir kaç ay evvel Bâbıâlide, Ştaynburg lokantasında seninle şöyle konuşmadık mı: Ben - Gazetelere yazdığın bu fikraları nasıl yazıyorsun, bu kadar adileşmeye nasıl tahammül ediyorsun? 

Sen - Ne yapayım, ekmek paramı kazanıyorum. Başka ne yapabilirim? 

Ben - Kendinden ve haysiyetinden bu kadar fedakârlık edeceğine niçin potin boyacılığı etmeyi tercih etmiyorsun? 

Sen - Potin boyacılığı etsem, bir şey zannederler de beni bu işten men ederler. 

Kendisini bu kadar saçma bir mazeretle teselli ediveren, hakikatte tesellisi olmayan seninle görüyorsun ki ben hiç bir gün kavga etmedim. Sana selâm verdim. Sana acıdım. Bu kadar düşmene -acısını ben duyuyormuşum gibi- razı olmadım. 

Şimdi bana -tam da senden bekliyebileceğim bir tarzda- çatıyorsun. Devlet günlerinde seni rakip diye almaya tenezzül etmeyen adam, bu perişan halinde sana nasıl tenezzül eder? Artık sen benim gözümde hiç bir şeyi temsil etmiyorsun. Ne hokkabaz şiirini, ne işporta komünizmanı, ne hile ustalığını, ne 24 saatlık reklâm açık gözlülüğünü... Senin nene mukabele edeyim? 


Aynı ideoloji içinde vaktiyle sarmaş dolaş olduğun ve içlerinde fikirlerine taban tabana zıt olmama rağmen konuşulabilecek insanlar bulduğum gruplar, yani sana benden daha yakın zümreler bile seni, fikir ve sanat âdiliğinin, dolandırıcılığının prototipi diye gösteriyorlar. 
Bana ne düşer? 


İşte açıkça söylüyorum: Ben senin kâbusun, geceleri uykuna giren umacın, her an yokluğunu hissettiren şeytanınım. Sana acıyorum. Fakat elimden ne gelir? 

Çektiğin yokluk ıstırabına hürmeten, sana vaktile vermediğim şerefi veriyorum. Seninle ilk ve son defa olarak konuşuyorum. Fakat hepsi bu kadar. Dediğim gibi sen, bence artık mazursun. 
Seni affediyorum ve ne yapsan affedeceğim. Bu vaade güvenerek istediğini yap! Sakın bu fırsatı kullanmamazlık etme! 


Yalnız bil ki, sönmüş ve pörsümüş hüviyetine, o kadar muhtaç olduğun ve elde etmek için ne yapacağını bilemediğin hayatı nefhedemiyeceğim. Ölü diriltmek ve müflis kurtarmaktan âcizim. 


Benim hakkımda, içinde hapsettiğin şeylerin hacmini bilmiyorum. Rivayete göre üç perdelik bir piyes, rivayete göre bir roman... 


Fakat sana karşı hiçbir taktiği kalmamış adamın, bütün bir samimiyet ve açıklıkla içini tasfiye etmesine rağmen söyleyebileceği her şey ve sırf sana hitap etmekle düşebileceği bayağılık burada toptan ve ebediyen nihayete eriyor. 


İşte görüp göreceğin rahmet!" 
(11 Nisan 1936) 

Necip Fazıl Kısakürek 

Şair Kavgası 


Bu yazıda tartışmanın, eleştirinin içeeriği, dozu, seviyesi ve üslubu açısından bir değerlendirme yapmaya çalışmıyorum. Konu açık: Necip Fazıl, Bâbıâlide, Ştaynburg lokantasında Nazım Hikmet'in yüzüne “Gazetelere yazdığın bu fıkraları nasıl yazıyorsun, bu kadar adileşmeye nasıl tahammül ediyorsun?” demiştir. Bu soru Nazım Hikmet'e çok ağı gelmiş, birkaç ay geçmesine rağmen etkisinden kurtulamadığı için oturup bir mektup yazmış ve o mektubu postayla değil, kamuoyuna açık bir yerde, bir edebiyat dergisinde yayınlamıştır. 
Nazım Hikmet'in Varlık'ta mektup yayınlama amacının gündeme gelmek, sönmeye yüz tutan imajını parlatmak derdinde olduğu da anlaşılıyor. 


1920'de Milli Mücadele başlarken SCCB”'ye gidip üniversite eğitimi alan Nazım Hikmet, yurda dönüşünde, yani Atatürklü yıllarda, 1925 yılından başlamak üzere sosyalist düşünceyi 
savunan şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılanmış; Atatürk hayattayken, 1938 
yılında, orduyu ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 1925 — 38 arası 13 yıllık o dönemde, tek parti yönetimindeki Türkiye'de fikir özgürlüğü yoktu. Nazım Hikmet ise şairliğin henüz ilk döneminde, başlangıcındaydı. İsmet İnönülü yıllarda, Milli Şef Dönemi'nde 12 yılı aşkın bir sürede İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde kaldı.1950 yılında, Adnan Menderes'in çıkardığı bir af yasasıyla salıverildi. Nazım Hikmet de yurt dışına çıkıp Türkiye aleyhine çalıştı. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in Necip Fazıl'a mektup yazdığı dönem, 1936 yılı, hapishaneye girmeden iki yıl önce.. 


Necip Fazıl (d.1904) ile Nazım Hikmet'in (d.1902) arasında iki yaş var. Necip Fazıl da 
Sorbonne Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitim almak için gittiği Paris'ten dönmüş, 1925 
yılında ilk şiir kitabı "Örümcek Ağı"nı bastırmıştı. O yıllarda yeni bir meslek olan bankacılık alanında çalışmaya başlamıştı. 1928 yılında ikinci şiir kitabı olan “Kaldırımlar” yayımlandı. 
Kitap, büyük bir ilgi ve hayranlık topladı. 1929 yazının sonlarına doğru gittiği Ankara'da, İş Bankası'na “Umum Muhasebe Şefi” olarak girdi. Bu kurumda 9 yıl çalışmış ve müfettişliğe kadar yükselmiştir. Ankara'daki yaşamı sırasında siyasal elit ve aydınlar ile yakın ilişki kurdu; Falih Rıfkı ve Yakup Kadri ile sürekli birlikte idi. 


Necip Fazıl'ın 30'lı yıllardaki hayatını, fikirlerini ve mücadelesini anlamak için iki kişiyle ilişkisini göz önünde bulundurmak gerekir: Abdulhakim Arvasi ve Celal Bayar. Bu iki tarihi şahsiyet onun geleceğinin şekillenmesinde büyüt etkide bulunacaktır. 


1934 tarihi, Necip Fazıl biyografisinde bir dönüm noktası oldu. O yıl, bir Nakşi şeyhi olan 
Abdülhakim Arvâsi ile tanıştı. Abdulhakim Arvasi ile Eyüp Sultan'daki Pierre Loti Mezarlığı yanındaki Kaşgari Tekkesi Camii'ndeki sohbetleri sayesinde ciddi bir fikir ve zihniyet dönüşümü yaşadı. Abdulhakim Arvasi ile tanışmasını kendisine milat kabul eden Necip 


Fazıl'ın şiirlerinde bu tanışmadan sonra tasavvufi düşüncenin izleri görülmeye başladı. Arvâsi ile tanışmasından sonra yaşadığı derin fikir buhranın ardından hayatının yeni dönemindeki ilk önemli eseri olan “Tohum" adlı tiyatro oyununu yazdı (1935). İslamcılık vurgusunun ön planda olduğu eser, Muhsin Ertuğrul tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları ndan sahnelendi. 
Oyun, sanat çevrelerinden büyük ilgi gördüğü halde halkın ilgisini çekmedi. 


Celal Bayar, 1924'te ulusal ekonomi politikasının temel taşlarından olan ve Türkiye'nin ekonomik yaşamında belirleyici bir rol oynayan Türkiye İş Bankası'nı kurdu ve 1932'ye değin genel müdürlüğünü yaptı. Celal Bayar, 1932'de Ekonomi Bakanlığı'na, 1937'de Başbakanlığa fırlarken İş Bankası bürokratlarından Necip Fazıl da yakın adamlarındandı. 


Celal Bayar, Ekonomi Bakanlığı’ ndayken, 1936'da Necip Fazıl bir kültür—sanat dergisi olan “Ağaç Mecmuasr” nı çıkarmaya başladı. İlk sayısı 14 Mart 1936'da Ankara'da çıkarılan dergi, ilk altı sayıdan sonra İstanbul'da çıkarılmaya başladı. Dergiye, spirütalist özelliklere sahip Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı gibi edebiyatçılar da katı sağlamaktaydı. 
Büyük ölçüde İş Bankası tarafından finanse edilen derginin yayın hayatı 16 sayı sürdü. 


1936 yılının Nisan ayında gerçekleşen Nazım Hikmet ile Necip Fazıl'ın yazışması, işte böyle 
bir tarihi arka plana sahipti. Necip Fazıl, “Ağaç Mecmuası””nı çıkarmaya başladığından oldukça popüler olmalıydı. Bundan rahatsız olan ve medyada popilist çıkışlarla yer aldığı için üç ay önce Necip Fazıl tarafından eleştirilen Nazım Hikmet, kuyruk acısını, İş Bankası sponsorluğu ile Ağaç dergisini çıkaran Necip Fazıl?a Varlık'ta bir mektup yayınlayarak çıkarıyordu. Necip Fazıl da Nazım Hikmet'e Ağaç dergisinde yayınladığı mektupla sanat edebiyat alanı dışında popülerlik aradığını ve medya maymunluğuna devam ettiğini hatırlatıyordu. 

34 yaşındaki Nazım Hikmet ile 32 yaşındaki Necip Fazıl'ın önünde uzun bir yol vardı, 
yürünecek.. 30'lu yılların ortasında gerçekleşen bu şair kavgasından geriye kalan bu iki mektubu tarihteki yerine koyacak olursak, önce Celal Bayar?'dan Ağaç dergisini çıkarmak için, daha sonra Adnan Menderes'ten Büyük Doğu dergisini çıkarmak için aldığı sponsorluk desteği hiçbir zaman Necip Fazıl'da teslimiyet doğurmadı, Batıcı olmadı ve İslamcılıktan sık sık yargılandı, cezaevine girdi. Milyon dolarları kapıp, ihanetlerinin karşılığında boğazdaki yalılarında keyif yapan satılık kalemlerden hiç bir zaman olmadı. Pozitivist ve materyalist zihniyetiyle özdeşleştiği resmi ideoloji tarafından suçlanıp 12 yıl cezaevlerine atıldı ama bir Batıcı aydın olan Nazım Hikmet, bu toprakların iradesi ve kendini savunması olan İslamcılığa düşmanlığı hiç bırakmadı.. 


